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Sonsuz Ark'ın Notu: 

Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Naturopatik Tıp Doktoru (ve aynı zamanda Doğal Alternatif Tıp Doktoru) Colleen Huber'e aittir ve tıbbi veriler desteğinde Covid-19 salgınına karşı bir kısım ülkelerde zorunlu tutulan maskelerin etkili ve güvenli olup olmadığına odaklanmaktadır. Sonsuz Ark olarak, bugüne dek Satanistlerce insanlığa kurulan Covid-19 tuzağının arka planına odaklanan yayınlarla okuyucularımızın bilgilenmesine yardımcı olmaya çalıştık, bu yayınla da panikle, virüsün yayılmasına karşı tedbir olarak 'maske zorunluluğu' uygulayan Türkiye gibi birçok ülkenin bu uygulamayı sorgulaması gerektiğine inanıyoruz. Asıl başlığı ‘Masks are neither effective nor safe: A summary of the science-Maskeler ne etkilidir ne de güvenlidir- Bilimsel bir özet' olan analizin başlığını yukarıdaki gibi değiştirerek okuyucularımızın sorgulama, karar verme ve genelgelere uyma haklarına saygı duyduk. Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı stratejilere uyulmasını önermekle birlikte alınan tedbirlerin de sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. 


Bu yazıda, Amerika Birleşik Devletlerinde ve diğer ülkelerde, kamusal alanlarda, uzun süreli kullanımlar da dâhil olmak üzere, yüz maskelerinin halk tarafından yaygın bir şekilde kullanımı incelenmiştir. Halk, medya ve hükümetler tarafından, hasta olmasa bile bir kişinin maske kullanmasının, Covid-19'un enfeksiyöz ajanı olan SARS-CoV-2 tarafından enfekte olmayı engellediği yönünde bilgilendirilmektedir. 


Yazıda, hakemli tıp literatürü gözden geçirilerek, hem immünolojik hem de fizyolojik anlamda yüz maskelerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu makalenin amacı, yüz maskelerinin etkinliğine ilişkin verilerin yanı sıra güvenlik verilerini de incelemektir. Her ikisinin de tek bir makalede incelenmesinin nedeni, bir bütün olarak genel halk için olduğu kadar her birey için de maske takıp takmamaya karar vermeye yönelik bir risk-fayda analizinin gerekli olmasıdır. 


Maskeler solunum patojenlerinin bulaşmasını önlemede etkili midir? 


Bu meta-analizde, yüz maskelerinin viral enfeksiyonların bulaşmasını engellemeye yönelik saptanabilir bir etkiye sahip olmadığı bulunmuştur. (1) Sonuçlara göre: 


"Maske kullanmayanlar ile karşılaştırıldığında; maske kullanımı, ne genel nüfus ne de sağlık çalışanlarında grip benzeri hastalık veya grip vakalarında hiçbir azalmaya sebep olmamıştır." 


Bu 2020 meta-analizinde, yüz maskelerinin enfekte kişiler tarafından (kaynak kontrolü) ya da genel toplumdaki kişiler tarafından (hastalığa karşı) duyarlılıklarını azaltmak için kullanılması durumunda, rastgele kontrollü denemeler yoluyla elde edilen kanıtların, laboratuvar onaylı grip iletimi üzerinde önemli bir etkiyi desteklemediği bulunmuştur. (2) 


Yakın zamanda gerçekleşen başka bir çalışmada, maskelerin Covid-19’a karşı hiçbir özel etkisinin olmadığı; bununla birlikte, 31 çalışmanın 3'ünde, yüz maskesi kullanımı ile bağlantılı olarak, grip benzeri hastalık geliştirme olasılıklarında "çok az azalma" olduğu tespit edilmiştir. (3) 


2019 yılında 2862 katılımcı üzerinde yapılan bu çalışma, hem N95 maskelerinin hem de 
cerrahi maskelerin "laboratuvar onaylı grip insidansında (Çev: risk altındaki toplumda belirli 


bir süre içerisinde ortaya çıkan yeni vakaların ortaya çıkış hızı) önemli bir fark ortaya çıkarmadığını" göstermiştir. (4) 


2016 yılında gerçekleştirilen başka bir meta-analizi, sağlık çalışanları tarafından kullanılan 
N95 maskeleri ve cerrahi maskelere yönelik hem rastgele kontrollü denemelerin hem de gözlemsel çalışmaların, akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasına karşı bir fayda sağlamadığını ortaya koydu. Ayrıca akut solunum yolu enfeksiyonu iletiminin, “maskelerin ve solunum cihazlarının, iş günü boyunca saklanması ve yeniden kullanılması sırasında, tedarik edilen solunum koruyucu ekipmanın kontaminasyonu (Çev: mikrobik anlamda kirlenme) yoluyla olmuş olabileceği” bulundu. (5) 


Maskeler ve grip iletimi üzerindeki etkileri ile ilgili, 2011 yılında gerçekleşen 17 çalışmanın meta-analizine göre; "yapılan çalışmaların hiçbiri, maske/solunum cihazı kullanımı ile grip enfeksiyonuna karşı koruma arasında kesin bir ilişki kurmamıştır." (6) Ancak, yazarlar maskelerin etkinliğinin erken, tutarlı ve doğru kullanımla bağlantılı olabileceğini düşünmektedir. 


Yüz maskesi kullanımının da aynı şekilde, sağlık çalışanları arasında yüz maskesi olmayan kontrollere kıyasla soğuk algınlığına karşı koruyucu olmadığı tespit edilmiştir. (7) 


Maskelerin etrafında hava akışı 


Maskelerin viral parçacıkların ileriye doğru seyahatini engellemede etkili olduğu varsayılmaktadır. Maske takan bir kişinin yanında veya arkasında konumlandırılmış insanlar göz önüne alındığında, maskeli kişilerden virüs yüklü sıvı partiküllerinin, “büyük tehlike arz edebilecek yoğun geriye ve aşağıya doğru püskürtme de dâhil olmak üzere farklı sızıntı jetleri” ve "birkaç metreye kadar potansiyel olarak tehlikeli kaçak jeti" vasıtasıyla iletimi, maskelenmemiş kişilere göre daha fazla olmaktadır. (8) 


Tüm maskelerin ileriye doğru hava akışını %90 veya daha fazla azalttığı düşünülmektedir. 
Ancak Schlieren görüntülemesi, hem cerrahi maskelerin hem de bez maskelerin kullanımının, herhangi bir maske takmama durumuna göre daha fazla kaş jetine (kaşlardan yukarı filtresiz hava akışı), sırasıyla 182 mm ve 203 mm, neden olurken, maskenin olmadığı durumda bunun fark edilebilir olmadığını gösterdi. Geriye doğru filtrelenmemiş hava akımının tüm maskelerde, maskenin olmadığı durum ile karşılaştırıldığında güçlü olduğu tespit edildi. 


Hem N95 hem de cerrahi maskeler için, 0,03'ten 1 mikrona kadar atılan parçacıkların maskenin kenarlarında saptırıldığı ve her maskenin filtresinden parçacıkların ölçülebilir bir şekilde nüfuz edebileceği bulunmuştur. (9) 


Maskeler aracılığıyla penetrasyon (Çev: Virüsün hücre içine girişi) 


44 maske markası üzerinde yapılan bir çalışmada ortalama % 35.6 penetrasyon (+%34.7) 
olduğu saptanmıştır. Çoğu tıbbi maske 9420'den fazla penetrasyona sahipken, "'genel maskeler ve mendillerin aerosol (Çev: Hava içinde çözünmüş katı veya sıvı parçacıklar) filtrasyon verimliliği açısından koruyucu bir işlevi 

yoktu." Çalışmada, "Tıbbi maskeler, genel maskeler ve mendillerin solunum aerosollerine karşı çok az koruma sağladığı tespit edilmiştir." (10) 


Bir aerosolün, bir gazdaki sıvı veya katı parçacıkların kolloidal (Çev: Gerçek çözelti ile 


heterojen karışımlar arasında yer alan ara karışım) süspansiyonu olduğunu hatırlamak yararlı olabilir. Solunum fonksiyonunda, ilgili aerosol içe çekilen veya dışarı verilen nefes içerisindeki bakteriyel veya viral partiküllerin süspansiyonudur. 


Başka bir çalışmada, partiküller tarafından bez maskelerin penetrasyonu neredeyse % 97 ve tıbbi maskeler için % 44'dür. (11) 


N95 Maskeleri 


Honeywell bir N95 maske üreticisidir. Bunlar 0,3 mikronluk filtreye sahiptir. (12) N95 solunum cihazları bu şekilde adlandırılmaktadır çünkü; 0,3 mikron çapındaki partiküllerin “95'i, elektrostatik mekanizma ile maskeyi takan kişinin ön tarafından filtre edilir. 
Koronavirüslerin çapı yaklaşık 0.125 mikrondur. 


Bu meta-analiz, N95 maskelerinin viral enfeksiyonlara veya grip benzeri enfeksiyonlara karşı yüz maskelerine göre üstün koruma sağlamadığını ortaya çıkardı. (13) Bu çalışmada, N95 maskelerinin cerrahi maskelere göre uygun şekilde solunum uyum testi (fit test) / Çev: Solunum Koruyucu Maskelerin kişinin yüzüne uyumlu olup olmadığı ya da kişiye hangi tip maskenin uygun olduğunun belirlendiği test] yapıldığında üstün koruma sağladığı ortaya çıktı. 
(14) 


Bu çalışma, N95 maskesi takan 714 kişiden 624'ünün kendi maskelerini takarken görünür boşluklar bıraktığını ortaya koydu. (15) 


Cerrahi maskeler 


Bu çalışmada, cerrahi maskelerin gribe karşı hiçbir koruma sağlamadığı bulundu. (16) Başka bir çalışmada ise, Saureus (Çev: Staphylococcus aureus, Staphylococcaceae familyasından bir bakteri türü) partikülleri, influenza partiküllerinin çapının yaklaşık 6 katı olmasına rağmen; cerrahi maskelerde aerosolize inaktive edilmiş influenza partiküllerinin yaklaşık % 85 ve Staphylococcus aureus bakterilerinin yaklaşık % 90 penetrasyon oranına sahip olduğu tespit edilmiştir. (17) 


3.088 ameliyat üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, ameliyat sırasında maske kullanımının, maske kullanılmadığı duruma göre enfeksiyon insidansını biraz artırdığı bulunmuştur. (18) Cerrahların maskelerinin hastalara yönelik koruyucu bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 


Diğer çalışmalarda, cerrahi maskenin olması veya olmamasının yara enfeksiyonu oranlarında bir fark oluşturmadığı görülmüştür. (19) (20) 


Bu çalışmaya göre; “yüz maskelerinin hastayı veya cerrahı enfeksiyon bulaşından koruduğuna yönelik iddiaları destekleyecek sağlam kanıtlar bulunmamaktadır.” (21) 


Bu çalışmada, tıbbi maskelerin çoğunun % 30 ila % 50 oranları arasında geniş yelpazeli bir filtrasyon verimliliğine (Çev: Bir filtre ortamı tarafından durdurulacak ve tutulacak belirli boyuttaki parçacıkların yüzdesi) sahip olduğu bulundu. (22) 


Spesifik olarak, cerrahi maskeler koronavirüslerin insandan insana iletimini durdurmada etkili midir? 


Sırasıyla maskeli ve maskesiz olmak üzere; hem deneysel hem de kontrol gruplarında, "solunum damlacıkları veya aerosoller içinde tespit edilebilir virüs sızdırmazlığı sağlanmadığı” bulundu. (23) Bu çalışmada, dışarı verilen nefes ortamıyla "koronavirüs bulaşı teyit edilmedi". 


Aerosol penetrasyonu üzerinde yapılan bir çalışma, incelenen beş cerrahi maskeden ikisinde %51 ila %89 oranları arasında polidispers (Çev: Birbirinden farklı büyüklüklerdeki taneciklerin oluşturduğu kolloidal sistem) aerosol penetrasyonu olduğunu göstermiştir. (24) 


Öksürürken deneklerin gözlendiği başka bir çalışmada, "enfekte hastalar öksürdüğü sırada, ne cerrahi ne de pamuk maskelerin SARS-CoV-2 virüslerini etkin bir şekilde filtrelemediği" ve test edilen maskelerin dış kısmında iç kısma göre daha fazla virütik parçacığın bulunduğu tespit edilmiştir. (25) 


Bez maskeler 


Bez maskelerin 0,3 mikron ve daha küçük partikülleri engellemede düşük verimliliğe sahip olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada incelenen çeşitli bez maskelerde aerosol penetrasyonu %74 ile %90 arasında idi. Benzer şekilde, kumaş malzemelerin filtrasyon verimliliği % 3 ila % 33 arasındaydı. (26) 


Bez maske takan sağlık çalışanlarının grip benzeri hastalığa yakalanma riskinin, tıbbi maske takanlara göre 13 kat daha fazla olduğu tespit edildi. (27) 


1918 salgını döneminde, 1920 yılında yapılan bu bez maske kullanımı analizi, maskelerin o 

dönemde grip bulaşmasını engelleme veya durdurmadaki başarısızlığını inceliyor ve patojen penetrasyonunu önlemek için gerekli kumaş tabakalarının sayısının, bunaltıcı sayıda katman gerektirdiğinden ve ayrıca bez maskelerin kenarlarındaki sızıntı boşlukları sorunu nedeniyle kullanılamayacakları sonucuna varıyor. (28) 


Covid-19’u engellemeye yönelik maskeler 


Covid-19'a karşı maske kullanımı konusunda New England Journal of Medicine başmakalesi konuyu şöyle değerlendiriyor: 


"Sağlık tesislerinin dışında maske takmanın enfeksiyondan çok az koruma sağladığını biliyoruz. Halk sağlığı yetkilileri bir semptomatik Covid-19 hastası ile 6 fit (Çev: 1,8288 
metre) mesafe içinde en az birkaç dakika (bazılarına göre 10 dakikadan fazla hatta 20 
dakika) yüz yüze temas halinde, önemli miktarda virüs maruziyeti tanımlamaktadır. Bu nedenle kamusal alandaki geçiş etkileşiminden Covid-19'a yakalanma şansı çok 

düşüktür. Çoğu durumda yaygın maske kullanma arzusu, salgın kaynaklı anksiyeteye yönelik refleksif bir tepkidir." (29) 


Maskeler güvenli midir? 
Yürüyüş veya diğer egzersiz sırasında 


Cerrahi maske kullananlar, 6 dakikalık yürüme mesafesinden sonra, maske takmayanlara göre daha yüksek derecede nefes darlığı yaşamıştır. (30) 


Araştırmacılar, oksijen seviyesinin azalması ve karbondioksit alışverişini önemli derecede azaltan hava tutumu nedeniyle, fiziksel aktivite sırasında pulmoner (akciğer), dolaşım ve bağışıklık sistemleri üzerinde yüz maskelerinden kaynaklanacak muhtemel yükten dolayı endişeliler. Hiperkapni (Çev: Kandaki karbon dioksit (CO2) seviyesinin anormal yükselmesi) sonucu, kalp ve böbrekler üzerinde aşırı yüklenme ve metabolik asidoza (Çev: kanda çok fazla asit olmasına neden olan bir asit-baz dengesi anomalisi) bir geçiş olabilir. 
(31) 


N95 maskelerinin riskleri 


Hamile saglik çalışanlarının N95 maskesi takarken kontrollere kıyasla %13,8 oranında oksijen tüketiminde bir kayıp olduğu saptanmıştır. Dışarı verilen karbondioksit ise %17.7 daha azdır. 
(32) Son dönem böbrek hastalığı olan hastalar N95 solunum cihazı kullanımı sırasında incelendi. Bu hastaların arteryal (Çev: Atardamar) oksijen basıncı (Pa02) kontrollere göre önemli ölçüde azaldı ve solunum yan etkilerinde artış görüldü. (33) Hastaların 9019'unda maske takarken çeşitli derecelerde hipoksemi (Çev: Oksijen yetmezliği) gelişti. 


Sağlık çalışanlarının N95 maskeleri, grip virüsü barınma yönünden kişisel biyoaerosol (Çev: Bakteri, mantar, mantar sporları, virüsler ile polen ve onların bileşenlerini içeren biyolojik kökenli havadan kaynaklı tüm organik maddeler) örnekleyicileri tarafından ölçüldü. (34) Ve 
2015 grip sezonunda, acil servis sağlık çalışanlarının yüz maskelerinin %25'inde grip 
bulunduğu tespit edildi. (35) 


Cerrahi maskelerin riskleri 


Sağlık çalışanlarının cerrahi maskeleri de grip virüsü barınma yönünden kişisel biyoaerosol örnekleyicileri tarafından ölçüldü. (36) 


Kullanılan tıbbi maskelerin dış yüzeyinde kendi kendine kontaminasyona (bulaşma) neden olabilecek çeşitli solunum patojenleri de bulundu. Daha uzun süre maske kullanımı ile riskin de yükseldiği saptandı. (37) 


Cerrahi maskelerin bakteriyel kontaminasyon deposu olduğu da bulunmuştur. Bakterilerin kaynağı, ameliyathane ortamından ziyade cerrahların vücut yüzeyi olarak belirlenmiştir. (38) Cerrahların ameliyat için tepeden tırnağa önlük giydikleri göz önüne alındığında, bu bulgu özellikle maske takan meslekten olmayanlar için de önemli olmalıdır. Cerrahların koruyucu giysisine sahip olmayan sıradan insanlar, genellikle, kendi maskeleri üzerinde toplanacak bakterilere kaynak olarak hizmet edecek daha fazla açık vücut yüzeyine sahiptir. 


Bez maskelerin riskleri 


Bez maske takan sağlık çalışanları, dört haftalık sürekli iş başı kullanımından sonra, kontrollerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha yüksek oranda grip benzeri hastalığa yakalanmıştır. (39) 


Maske kullananlarda artan enfeksiyon oranı maske kullanımı sırasında bağışıklık fonksiyonunun zayıflamasına bağlı olabilir. Cerrahların 30 dakika kadar kısa ameliyatlardan sonra bile daha düşük oksijen doygunluğuna sahip oldukları bulunmuştur. (40) Düşük oksijen, hipoksiya-indükleyici faktör 1 alfa (HIF-1) indükler. (41) Bu da, CD4+ T-hiicrelerini 


azaltarak düzenler. CD4+ T-hücreleri, viral bağışıklık için gereklidir. (42) Maske kullanımının yararlarına karşı riskleri tartma 


Amerika Birleşik Devletleri 2020 yazında sık sık medya, siyasi liderler ve ünlüler tarafından teşvik edilen popüler maske kullanımının hızla artışını tecrübe ediyor. Ev yapımı ve mağazadan satın alınan bez maskeler ve cerrahi maskeler veya N95 maskeleri özellikle mağazalara ve kamuya açık diğer binalara girerken halk tarafından kullanılıyor. Bazen bandana veya eşarp da kullanılıyor. Yüz maskelerinin kullanımı, ister bez, ister cerrahi veya N95 olsun, aerosolize patojenlere karşı, bu makaledeki meta-analizlerden ve diğer çalışmalardan da görebileceğimiz gibi, zayıf bir engel oluşturarak, aerosolize patojenlerin çeşitli yönlerde başkalarına aktarılmasına ve kendi kendine kontaminasyona olanak sağlıyor. 


Ayrıca maskelerin yeterli oksijen değişimi için gerekli hava giriş hacmini engellediğinin ve bunun da istenmeyen gözlemlenebilir fizyolojik etkilere yol açtığının da göz önünde bulundurulması gereklidir. Hatta daha yorucu aktiviteler bir yana, 6 dakikalık yürüyüşlerin bile dispne (solunum güçlüğü) ile sonuçlandığı görülmüştür. Normal fizyolojik süreçler için, tipik bir nefeste engellenmemiş oksijen hacmi yaklaşık 100 ml'dir. 100 ml oksijen, iletim için gerekli patojen hacmini büyük ölçüde aşmaktadır. 


Yukarıda yer alan veriler, maskelerin patojenlere karşı etkili engellerden çok, normal solunumun tıkanma aracı olarak hizmet ettiğini göstermektedir. Bu nedenle, gerek yetişkinler gerekse çocuklar söz konusu olsun, maskelerin genel halk tarafından kullanılmaması gereklidir; patojenlere karşı profilaksi (Çev: hastalıktan korunma yöntemi) olarak kullanım sınırlamaları da tıbbi ortamlarda değerlendirilmelidir. 


Colleen Huber, 6 Temmuz 2020, PrimaryDoctor. Org 


(Colleen Huber, Tempe, Arizona'da Naturopatik Tıp Doktorudur.) 
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ATEİST DÖNGÜ'YE HİZMET EDEN BİR FİLM: AD ASTRA-YILDIZLARA 
DOĞRU 
Ahmet Haydar, Sonsuz Ark, 29.12.2019, Sinema Notları 23 


"Filmin akışında sonraki yüzyıllarda kurulan uzay kolonilerinin normalleştiğini görüyorsunuz. 
Roy'un iç sesinin Ay'da kurulan kolonide karşılaştığı şeylere verdiği tepki şöyleydi: “İçkiden ve tişört satan mağazalardan kaçıp buraya gelmiştik” İnsan insandan kaçtığı için uzayda koloniler kuruyordu, ama yine de kaçamıyordu kendisinden ve ürettiği hastalıklardan." 


Satürn kuşağının altında uzaya demirlemiş olan ‘Lima Projesi” gemisinin içinde 90. dakikada başlayan ve sonra dışında devam eden, gelecekteki şimdi için tarihin en iyi, en ünlü uzay komutanı olan efsane bir astronot baba (H. Clifford MeBride'ın) ile onun yolunda ilerlemeyi hayatının amacı haline getirmiş olan astronot binbaşı oğlu (Binbaşı Roy McBride) arasındaki kesintili sohbet, 104 dakika boyunca izlediğim 100 milyon dolarlık maliyetle çekilen bu görsel efekt yığınının hangi amaçla çekildiğini anlamamı sağladı. 


“Belki birlikte eve döneriz” diyordu Roy. 


“Ev mi? Benim evim burası. Bu yolculuk tek yönlü oğlum. Dünya'dan mı bahsediyorsun? 
Orada benim için bir şey yoktu. Ne sen ne annen ne de küçük fikirleriniz umurumda oldu. 30 
yıl boyunca bu havayı soludum bu yiyecekleri yedim, zorluklara göğüs gerdim, ama bir kez bile evi düşünmedim. ” diyordu 30 yıldır Satürn'de mahsur kalan babası. 


“Biliyorum baba.” 


“Annenin dul senin yetim kalacağını biliyordum tabi, ama ben kaderimi bulmuştum. Bu yüzden oğlumu terk ettim.” 


“Yine de seni seviyorum baba, seni geri götüreceğim. ” 
“İşim var, yapacak sonsuz işim var. Zeki varlıklar bulmalıyım. ” 
“Gitme vaktimiz geldi, fazla vaktimiz yok. ” 


“Mürettebatım her türlü veriyi inceledi, bir hayat belirtisi bulamadı. Başka bilinçli varlık yoktu. Pes ettiler. Bazen İnsan imkansızın üstesinden gelmeli. Seninle ben yolumuza devam etmeliyiz Roy, birlikte. Bilimin var olmadığını iddia ettiği şeyi bulmalıyız. Senle birlikte Roy. 
Çünkü Lima Projesi bize bilinen evrende yalnız olduğumuzu gösterdi, başarısız olamam. 
Başarısız olmama izin verme Roy!” 


“Baba başarısız olmadın, artık biliyoruz ki birbirimizden başka kimsemiz yok.” 


D AD ASTRA 


A 


Gravity’de (2013) , uzayda yapayalnız ve çaresiz kaldığında dua etmek öğretilmediği için dua etmeyi bilmeyen ve bu çaresizlikte bir Tanrı'nın var olduğunu kabul eden bir kadın astronota karşıt olarak Interstellar 1 (2014) ve Interstellar 2 (2019) insanın insana yardımcı olan doğa üstü güçlerin de yine ruhanileşmiş ataları olduğunu öğretmeye çalışıyordu. AD Astra da bir Tanrı'ya inandığı belli olan ve 30 yıl Satürn'ün yörüngesinde kaldığı halde onu bulamadığı için hayal kırıklığı yaşayan oğlu üzerinden aynı mesajı veriyor: “Artık biliyoruz ki birbirimizden başka kimsemiz yok.” 


Sanki herhangi bir yerde herhangi biri bir ayet bırakmış ya da bir Tanrı, “Ben güneş sisteminde saklıyım, gelin beni bulun” demiş gibi, sadece Satürn'e kadar gidip orada tanrı 


bulamamış olmak , bir tanrıya inanmayı gerektiriyormus gibi ahmakça bir gerektirme bile olamayacak bir zincire saplanmış bir akıldan bahsediyoruz. Üç boyutlu bir varlık olan ve görme, duyma, anlama kapasitesi sınırlı olan İnsan'ın Tanrı kavramını bir mekana veya bir zamana indirgemesi kadar saçma bir fikrin bilimsel olamayacağı gerçeği de göz ardı ediliyordu burada: “Geldim, ama Tanrı evde yoktu, o halde Tanrı yok” 


Hollywood'ın ateist, siyonist ve pagan ruhunun yaydığı küresel dalgalar bugün, çocuklara tecavüz eden Hıristiyan Katolik ve Protestan rahipler, IŞİD gibi ABD tarafından üretilen vahşi terör örgütleri üzerinden düşman olarak tanımlanan ve sürekli öldürülen, işkencelere maruz kalan müslümanların sahip çıkamadığı İslam, ateist ve laik siyonizmin baskısına yenilmiş olan ve kendileri gibi düşünmeyen Hasidik hahamlara yapılan saldırılara bile itiraz edemeyen Yahudi hahamlar, bir tanrıya sahip olmamasına rağmen insana zarar vermeyi 

reddeden Budizmin Müslüman katliamınısavunan rahiplerinin karşısına dikilerek bütün dinleri reddetmeyi ve Ateizm’i ve bununla birlikte Hümanizm'i din olarak emrediyor... 


Şaşırtıcı mı? Hayır. Amaçlarına ulaşıyorlar mı? Çoğunlukla evet; ancak tamamen değil. Biz Müslümanlar sağlam bir umuda sahibiz, eğer farkında isek. Neden umut? Filmin başından sonuna kadar işlenen şey umutsuzluk, bıkkınlık, bunalmışlık ve aslında yine bu agrevasyonun patronları tarafından uzay keşiflerinin temel amacı haline getirilen, sanki bu mümkünmüş gibi, dünya dışı zeki varlıkları bulma amacının “kof” bir amaç olduğunu kanıtlamaya çalışan ve insanı insana döndürerek umutsuzlaştıran döngüsel bir ateizm. Tabi, fark ediyorsunuz Allah'ın elçilerini neden umut ve rahmet olarak gönderdiğini. Tarihin hemen bütün aralıklarında insanı umutsuzluğa ve kaosa sürükleyen her türden paganizme ve ateizme karşılık peygamberler umut olarak gönderilmiştir. 


Filmin akışında sonraki yüzyıllarda kurulan uzay kolonilerinin normalleştiğini görüyorsunuz. 
Roy’un iç sesinin Ay'da kurulan kolonide karşılaştığı şeylere verdiği tepki şöyleydi: “İçkiden ve tişört satan mağazalardan kaçıp buraya gelmiştik” İnsan insandan kaçtığı için uzayda koloniler kuruyordu, ama yine de kaçamıyordu kendisinden ve ürettiği hastalıklardan. 


ABD Başkanı Trump'ın 2019’da Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı olarak kurulduğunu ilan ettiği Uzay Komutanlığı, filmin yaşandığı yüzyılda bütün güneş sistemine hâkim bir konuma gelmiş görünüyordu, oysa bu batmış bir ekonomiye, trilyonlarca dolar borca sahip ABD için gerçekleşmesi mümkün olmayan eski bir Amerikan hayal kurma alışkanlığından başka bir şey değildi. Üstelik koloniler kurulan Ay'da terörist gruplar da vardı. Amerika'nın hayallerinden çıkamıyordu kendi ürettiği terör. 


Ve aslında film, mesleki kariyerini dünya dışı zeki varlıklar bulma amacına adayan inanan bir insanı bir teröriste dönüştüren süreci sorguluyordu. Düşündürtmek istiyorlardı: “İnananlar inançları için öldürürler” Oysa iki dünya savaşını çıkaranların ve ikinci dünya savaşından sonra da iç savaşlar, biyolojik vekimyasal silahlar, darbeler ve terörle milyonlarca insanı öldüren, evsiz ve vatansız ve aç bırakanlar bir Tanrı'ya inananlar değildi, bu agrevasyonun patronlarıydı. 


Filmin sekansları arasındaki doğal geçişler filmin sonunda dünyaya geri dönmek gibi bir zafer sevincine monte edilirken seyircinin artık sorgulamaması gereken mantıksızlıklar zincirine dolanmıştı. Mesleği yüzünden sevgilisi tarafından “benim de bir hayatım var, sürekli seni bekleyemem?” denilerek terk edilen ve film süresince yürüyen bir ölü kadar umutsuz yüz hatlarına sahip olan ve sürekli belirsizliği ve umutsuzluğu sorgulayan Roy, dünyayı ve güneş sistemini babasının neden olduğu uzaydaki elektrik akımı dengesizliğinden kurtardıktan ve 


dünyaya ulaştıktan sonra kendisine geri dönen sevgilisinin yaşattığı derin ve tek amaçmış gibi gösterilen umutla gülümsemişti. 


RAD PITT 


e 


AD ASTRA 


Film’ deki teknik sorunlar ya da uzayda fiziksel hareketle ilgili eleştiriler altta linklerini verdiğim yorumlarda mevcut. Şimdi filmin neden yapıldığına geri dönelim ve filmin hem senaristi hem de yönetmeni olan James Gray'e dönelim ve soralım filmi neden ve nasıl 


yapmış? 


Yönetmen James Gray, 2016 Cannes Film Festivali sırasında 12 Mayıs 2016'da Ad Astra'yı yazma ve yönetme planlarını olduğunu doğrulamış. Nisan 2017'de Z Kayıp Şehri'ni tanıtırken Gray, Ad Astra'nın öyküsünü Joseph Conrad'ın Karanlığın Kalbi ile karşılaştırmış. Gray ayrıca filmin "bir filme konulan en gerçekçi uzay yolculuğu tasvirini sunacağını ve 

temelde "Uzay bizi çok düşmanca karşılar" diyeceğini söylemiş. 


10 Nisan 2017'de Gray, Brad Pitt'in Ad Astra'da başrol oynayacağını duyurmuş. Haziran 
ayında Tommy Lee Jones, Pitt'in kayıp babasını canlandırmak için oyuncu kadrosuna katılmış, Ağustos ayında Ruth Negga, John Finn , Donald Sutherland ve Jamie Kennedy oyuncu kadrosuna eklenmişler. 


Filmin 60 gün süren ana çekimleri, Ağustos 2017'nin ortalarında, California, Santa Clarita'da başlamış. Zayıf bulunan başlangıç test taramalarının ardından, (Pitt henüz kadroda olmamasına rağmen) üretim bütçesi 80 milyon dolardan 100 milyon doların üzerine çıkarılmış. 


Görsel efektler Moving Picture Company, Method Studios, Bay X, Weta Digital, Brainstorm Digital ve Capital T tarafından yapılmış ve Allen Maris, Christopher Downs, Guillaume Rocheron, Ryan Tudhope, Aidan Fraser, Olaf Wendt, Anders Langlands , Eran Dinur, Jamie Hallett ve Territory Studio Max Richter filmin müziğini bestelemiş, Lorne Balfe daha sonra ek müzikler yapmış. James Gray, görsellerden ilham almak için deneysel film uzmanları Gregory Zinman ve Leo Goldsmith ile görüşmüş. 


Görüntü yönetmenliğini birçok isimle paylaşan Hoyte Van Hoytema'nın, sanat yönetmenliğini yine birçok farklı isimle çalışan Kevin Constant'un yaptığı AD Astra'nın editörleri John Axelrad ve Lee Haugen. 


Oyuncular ve rolleri ise şöyle: 

Brad Pitt (Roy McBride), Tommy Lee Jones (Clifford McBride), Ruth Negga (Helen Lantos), Donald Sutherland (Col. Tom Pruitt), Jamie Kennedy (Sergeant Peter Bello), Liv Tyler (Eve McBride), Kimberly Elise (Lorraine Deavers), Ravi Kapoor (Arjun Dhariwal). 


Liv Tyler’in, Eve McBride rolüyle ekranda çok fazla görünmediğini belirtmek ve ‘Eve-Havva” vurgusuna dikkat çekmek gerek. 


20th Century Fox tarafından piyasaya sürülen Ad Astra, 29 Ağustos 2019'da Venedik Film Festivali'nde gösterilmiş ve 20 Eylül'de tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girmiş, dünya çapında 127 milyon dolarlık hasılat elde etmiş. 


Filmin özeti de şöyle: 


Yıldızlara Doğru, astronot Roy MeBride'ın gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu konu ediyor. 
Astronot Roy McBride’nin babası, 20 yıl önce uzayda hayat olup olmadığını araştırmakla görevlendirilmiştir. Ancak bu görev sırasında kaybolan adamdan bir daha haber alınamaz. 
Kaybolan babasını galakside aramak isteyen Roy, gezegeni tehdit eden bir gizemi de çözmek amacıyla güneş sisteminin dışına yolculuk eder. Bu yolculuk Roy'un beklediğinde de farklı şeyler öğrenmesine neden olur. Yolculuk sayesinde astronot, insan varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırların ortaya çıkmasını sağlar. 


Küresel asker’1 zorbalığı süren ABD'nin kültürel hegemonyası da sürüyor ve maalesef henüz bu şeytani gücü kullanan Hollywood'un kendisine karşı koyacak kadar büyük bir rakibi yok. 
Türkiye bütün dünyaya sinema filmleri ve özellikle dizi filmler ihraç ederken bir rekabet kokusu yaysa da miktar henüz çok küçük. 


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Mart 2019'da "Türkiye, ihraç ettiği dizi filmlerde çok büyük rakamlara ulaşmış durumda. 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatı Amerika'dan sonra ikinci sırada. Biz bunun amacına uygun şekilde artmasını ve Türkiye'nin, gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istiyoruz." diyordu. 

l- http://www.beyazperde.com/filmler/film-247520/ 

2- https://www.imdb.com/title/tt29355 10/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm 

3- https://www.foxmovies.com/movies/ad-astra 

4- https://en.wikipedia.org/wiki/Ad_Astra_(film) 

AD Astra Yorum İzlekleri 

l- https://www.imdb.com/title/tt29355 10/goofs/?tab=gf&ref_=tt_trv_gf 


MANTIKSAL SAFSATALAR-1: NEDIR? NEDEN KULLANILIR? NASIL 
SAPTANABILIR? i 
Seçkin Deniz, 01.01.2020, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Ozel Dosyalar, Çeviri 


"Bu metinler, inkarcı insanların Allah'ın varlığına ve birliğine karşı çıkmalarına gerekçe sağlayabilmek için aklı ve mantığı nasıl çarpıtıp kullanarak direndiklerini görmeniz açısından yayınlanmıştır." 


Bilimsel ya da farklı konseptteki bütün tartışmalarda, en çok yapılan yanlışlardan birisi mantıksal safsataların kullanımıdır. Bu durum, büyük oranda, insanlara mantıksal safsataların öğretilmemesinden kaynaklanır ve doğal olarak da kişi bir tartışma içerisinde kendisinin ya da karşı tarafın mantıksal safsata kullandığının farkına varmaz. Dolayısıyla, mantıksal safsataların neler olduğunu bilmek, onları kolaylıkla saptamamıza yardımcı olacaktır. 
Herhangi bir argümanda, tek bir mantıksal safsatanın bile varlığı o argümanı tamamen ortadan kaldıracak ve sizi onu reddetmeye zorlayacaktır. 


Özelde de sahte-bilimsel ya da doğaüstü inanışları bulunan insanlarla bir tartışma içerisine girdiyseniz, tartışma boyunca karşı tarafın sunduğu argümanlarda mutlaka bir ya da birden fazla döngüsel nedenlerden kaynaklanan safsataya rastgelirsiniz. Bilimsel olmayan inanç sistemleri, bilimsel yöntemle tanımlanamadığı ya da desteklenemediğinden, bu inanışların savunucuları da sundukları argümanlara destek için başka şeylere başvururlar. 


Mantıksal safsataların çoğu, birbirine çok benzerdir ve aynı temel sorunları yaratır. Hatta bazen, hangi safsatanın kullanıldığını anlamak bile imkânsız bir hâl alır ve çoğunlukla da birden fazlası bir arada kullanılır. Bununla birlikte döngüsel nedensellikten kaynaklanan safsatalar, neredeyse sayılamayacak kadar çok olduğundan konuyu bir yazı dizisi ders şeklinde ele alacak, argüman yapılarını inceleyecek, örnek öncülleri değerlendirecek, yaygın kullanılan safsataların neler olduğunu örneklerle açıklayacak ve bu safsataların nasıl kolaylıkla saptanabileceğini göstereceğiz. 


Giriş yazısı olan bu yazımızda önce mantık çerçevesine uygun olan bir argümanın yapı ve özelliklerine bakacak, mantıksal safsatanın ne olduğuyla ve insanların neden bu safsatalara başvurduğuyla devam edeceğiz. 


Mantıksal Bir Argümanın Yapısı 


İster farkında olalım ister farkında olmayalım, argümanlarımızın tamamı belirli bir yapıyı takip eder. Bir ya da birden fazla öncülle başlar ve bu öncüllere dayanarak da argümanlar kendisine bir başlangıç noktası yaratır. Ardından, sonuca bağlamak için mantığın bir ilkesi uygulanır. Bu yapı genellikle sembolik haliyle şu şekilde gösterilir: 


Öncül 1: Eğer A, B'ye eşit ise, 

Öncül 2: ve B de, C'ye eşit ise, 

Mantıksal bağlantı: O halde (eşitlik ilkesi uygulanarak) 
Sonuç: A, C’ye eşittir. 


Bir argümanın geçerli sayılabilmesi için, argümanın mantıksal formunun da çalışması ve geçerli olması gerekir. Geçerli bir argümanın, eğer öncülleri doğruysa; sonucu da doğru olmalıdır. Ancak, eğer bir ya da birden fazla öncül yanlış ise, geçerli bir mantıksal argüman yine de doğru bir sonuca götürebilir. Güçlü bir argüman, mantığın geçerli olduğu ve öncüllerin doğru olduğu ve bu durumda sonucun da doğru olduğu bir argümandır. 


Başka bir örnek verelim. 


Öncül 1: Ali, Ahmet'ten uzundur. 
Öncül 2: Ahmet, Ayşe'den uzundur. 
Mantıksal bağlantı: O halde, 
Sonuç: Ali, Ayşe'den uzundur. 


Devam ettirebiliriz. Kullandığımız öncüllerin ve bu öncüllere konu olan ögelerin ne olduğunun bir önemi yoktur. Öncüllerim doğru olduğu ve aynı mantık yapısını uyguladığım müddetçe, sonuç da doğru olmalıdır. Ancak, eğer doğru öncüllerim olmasına rağmen yanlış bir sonuca ulaşıyorsam, argüman yapısının çatlak olduğunu bilmem gerekir. Bir başka ifadeyle, tümdengelimci bir argümanda, mantık yapısı, istisnasız her zaman çalışmalıdır, öncüllerim kendi içinde doğru ancak sonuç yanlışsa o halde mantık yapısı çürüktür. 


Öte yandan, bir argümanın, doğru olan bir sonuca ulaşmak için yanlış bilgi veya hatalı mantık kullanabileceğini de unutmamak gerekir. Dolayısıyla bir argümanı parçalarına ayırmak oldukça faydalı bir alıştırmadır, çünkü hem kendi argümanlarımızı hem de başkalarının argümanlarını incelememizi ve bunları geçerlilik noktasında eleştirel olarak analiz etmemizi sağlar. Bu yöntem, birinin düşüncesini keskinleştirmek, önyargılardan kaçınmak ve etkili tartışmalar yapmak için harika bir yöntemdir. 


Öncüllerin Değerlendirilmesi 


Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir argümanın güçlü olabilmesi için, argümanın bütün öncüllerinin doğru olması gerekir. Farklı insanlar, farklı öncüllerle başladıkları için sıklıkla da farklı sonuçlara ulaşırlar. Bu yüzden, her argümanın bütün öncüllerinin değerlendirilmesi iyi bir başlangıç noktasıdır. 


Öncüllerle ilgili birkaç potansiyel problem vardır. İlk olarak, öncül yanlış olabilir. Gelin bir örnekle inceleyelim. Örneğin; bir tartışmada taraflardan birisi şöyle bir argüman sunuyor: 


“Evrim teorisi yanlıştır, çünkü herhangi bir geçiş fosili bulunmamaktadır.” 


Bu argüman ilk bakışta güçlü gibi görünmektedir ancak öncülü (“herhangi bir ara fosil bulunmamaktadır”) yanlıştır. Çünkü esasında çok fazla sayıda ara fosil bulunmaktadır. 


Öncül hatasının ortaya çıktığı bir başka biçim ise, bir ya da birden fazla öncülün aslı olmayan varsayımlara dayandırılmasıdır. Bir argümanın bağımlı olduğu tüm varsayımları belirlemek, genellikle onu çözümlemenin en kritik adımıdır. İnsanlar, sıklıkla, farklı kabullerden kaynaklı farklı sonuçlara ulaşırlar. Çünkü genellikle tercih ettikleri sonuçla en iyi şekilde uyum gösterecek varsayımları seçerler. Psikoloji deneyleri, çoğu insanın arzu ettikleri sonuçlarla başladığını, sonra bu sonucu desteklemek için argümanları tersine çevirdiğini - rasyonelleştirme- göstermektedir. 


Varsayımları öncül olarak kullanma problemini çözmenin bir yolu, bu varsayımları dikkatlice tanımlamak ve açıklamaktır. Bu tür argümanlar genellikle “hipotetik” yani varsayımsal olarak adlandırılır. Eğer iki insan argümanlarını değerlendirir ve öncül olarak farklı varsayımları kullandıklarını fark ederlerse, en azından “uzlaşamadıkları konusunda uzlaşabilirler.” 


Onciillerdeki potansiyel problemlerin üçüncüsü çok daha sinsidir: Gizli öncül. Açıkçası, eğer bir tartışma, gizli bir öncül üzerine kurulmuşsa, uzlaşmak neredeyse mümkün değildir. 
Dolayısıyla, farklılıkları çözebilmek için, geriye dönüp gizli bir öncülün bulunup bulunmadığını irdelemek önemlidir. 


Şimdi gelin, ara geçiş fosili örneğine tekrar geri dönelim. Neden bütün bilim insanları bolca ara geçiş formu fosiline sahip olduğumuza inanırken, evrim inkârcıları (yaradılışçılar) fosillerin bulunmadığına inanıyor? Bu iddia, delilleri kontrol ederek kolayca çözülebilecek açık bir olgusal iddiadır. Evrim inkârcıları, genellikle basit biçimde delillerden habersiz olabilir ya da entelektüel olarak dürüst davranmayabilirler. Ancak, daha sofistike biçimi ise; fosil delillerinin tamamen farkındadır ancak ara geçiş formu fosillerinin varlığını inkâr etmek için gizli bir öncül kullanır. 


(Seçkin Deniz'in Notu: Evrim bir realite değildir, bundan dolayı evrim inkârcıları ifadesi bilimsel bir niteliğe sahip değildir, doğal olarak evrimciler, genetiğin bilinmediği yüzyılda üretilen evrim teorisinin çürütülmüş olmasını kabullenebilme olgunluğuna sahip değillerdir, ara geçiş fosil örneği tartışmaları yüz yıl önce sona ermiş ve genlerin bulunmasıyla genetik araştırmaları bilimin evrim kavramını çıkışından itibaren tarihe gömmüştür. Türlerin Evrimi bu anlamda mantıksal bir safsatadır.) 


hi aN 
Arkeopteriks fosilleri, yaşayan dinozorlar da denilen günümüz kuşları ile soyları tükenmiş olan dinozorlar çağı dinozorları arasındaki akrabalık ilişkilerine işaret eden bir anatomi mozaiğine sahip. /Görsel Kaynak: Humboldt Museum für Naturkunde Berlin 


Bir paleontolog, “ara geçiş formu” fosilleri dediğinde, bu fosiller, bilinen iki tür arasındaki morfolojik boşluğu dolduran türe işaret etmektedir. Bu tür, ortak bir ata olabilir, bu durumda ara fosil hem evrilen türlerden daha eskidir; ya da geçici olarak iki tür arasında, birisinin atası, diğerinin de soyundan gelen olabilir. Ancak gerçekte, geçiş türünün gerçek bir ata mı, yoksa gerçek atayla yakından ilişkili bir tür mü olup olmadığını genellikle bilmiyoruz. Çünkü evrim, düz bir çizgi şeklinde değil, çalılık şeklinde bir süreçtir. Bulduğumuz örneklerin çoğu evrimsel bir yan dalda (ebeveynden ziyade bir amca şeklinde) yer alacaktır. Fakat, bilinen türler arasındaki morfolojik bir boşluğu dolduruyorsa, evrimsel bir bağlantı olduğuna dair delil sağlarlar ve bu yüzden de geçiş formu olarak nitelendirilirler. Örneğin, arkeopteriks, modern kuşların doğrudan atası olmayabilir, fakat teropot dinozorları ile modem kuşlar arasındaki bir geçişi doldurduğu açıktır ve onun yakın akrabalarından birisi de modern kuşların doğrudan atasıdır. 


Evrim inkârcıları, geçiş formu fosili bulunmuyor dediklerinde esasında ortaya koymadıkları 


ana öncülleri, bilimsel anlamda kabul edilen ara geçiş formu tanımından daha farklı bir tanımdır. Onların tanımına göre, geçiş formu; tipik olarak, yarı biçimlenmiş ve işe yaramaz yapıları olan bazı imkansız canavarlardır. Ya da geçiş formunu, basitçe doğrudan bir atayla yakından ilişkili olmaktan ziyade, yalnızca bir gerçek ataya işaret eden bağımsız delillerin bulunduğu fosiller olarak tanımlarlar, ki bu da imkânsız bir standarttır. Argümanlarındaki bir diğer gizli öncül ise, fosil kayıtlarında kaç tane ara fosil olması gerektiği belirsizliğidir. Bu yönüyle de, yeterli olmadığını iddia etmek için her tartışmada keyfi bir yüksek sayı verebilirler. 


Mantıksal Safsata Nedir ve Neden Kullanılır? 


Safsata kelimesi, köken olarak Antik Yunanca’daki “laf ebesi” anlamına gelen sofist (sofistes) kelimesinden gelmektedir. Orta Çağ'da Arapça'ya “safsata” olarak geçen kavram, Arapça'dan da dilimize geçmiştir. Wikipedia’da yer alan mantıksal safsata tanımı esasında oldukça iyi bir tanımdır. 


Safsata, bir argümanı ortaya koyarken geçersiz veya yanlış çıkarsama kullanımıdır. Safsatalar, ilk bakışta geçerli ve ikna edici gibi görülebilen fakat yakından bakıldığında kendilerini ele veren sahte argümanlardır. Safsataların ayırdına varmak, onları geçerli ve sağlam argümanlardan ayırmak önemli bir eleştirel düşünme becerisidir. 


Bilerek ya da bilmeyerek, safsatalar, dinleyende duygusal bir tetiklemeye (ör: Duygulara başvurma safsataları) neden olabilir ya da insanlar arasındaki sosyal ilişkilerden faydalanma (örn: Otoriteye başvurma safsataları) amacı güdebilir. Yanlış argümanlar, genellikle; mantıksal argümanı örtbas eden ve safsataları saptanması zor bir hâle sokan retorik kalıplar kullanılarak yapılandırılır. 


Pek çok kaynakta yapılan tanımlardan yola çıkarak, mantıksal safsatayı, kısaca, iyi delil yerine retorik kullanımı olarak ifade etmek mümkündür. 


Bilimsel argümanlar, bilimsel yöntem tarafından test edilerek; kazanır ya da kaybederler. Elde edilen veriler, bir iddiayı ya destekliyor ya da desteklemiyordur. İnsanlar bazen kendi argümanlarını destekleyecek dataya sahip olmadıklarında, kendi argümanlarının doğru olduğunu başka insanlara kabul ettirebilmek için kasti olarak mantıksal safsatalara başvururlar. Öte yandan, insanlar, güçlü bir argümana karşı zorlandıklarında farkında olmadan da safsatalara başvurabilirler. 


İnsan beyni, bazı yönlerden, süper bilgisayarların en güçlülerinden bile daha üstün bir performans gösteren harika bir “makinedir”. Ancak, beynimiz, hassas mantığa özel biçimde evrimleşmemiş olarak görünüyor. Zihinlerimizin, içine düşmesi muhtemel pek çok mantıksal tuzak vardır. Eğer bu tuzakların bilinçli olarak farkında olmaz ve onlardan kaçınmak için çaba göstermezsek, kendimizi çukurda bulmamız kaçınılmazdır. 


Öte yandan, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, insanlarda, arzu ettikleri sonuçlarla başlamak ve onları desteklemek için argümanlar inşa etme eğilimi vardır, pek çok insan, kendi “güçlü” argümanlarını kurmak için mantıksal safsatalardan son derece mutlu bir şekilde yararlanır. 
Unutmayın ki, sağlam bir argüman, —gerçek öncüller ve geçerli mantıkla— yanlış bir sonuca yol açamaz. Bu nedenle, geçersiz argümanlar oluşturmamak adına mantıksal safsataların neler olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını anlamamız gerekir. 


Herhangi bir tartışma içerisinde, bazen bilerek, bazen de bilmeyerek mantıksal safsataları neredeyse hepimiz kullanıyoruz. Ancak eğer bir tartışmaya girecekseniz, geçerli argümanlar üretmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Daha da özelde, bilimsel bir tartışmada, sarılacağınız şeyin bilimsel veriler olduğunu ve safsatalara başvurmuş halde yakalanmanızın doğru dahi olsa bütün argümanlarınızın çöpe gitmesine sebep olabileceğini unutmayın. Bu yazı dizisinde, yaygın kullanılan mantıksal safsataların neler olduğunu gösterecek ve her birini örneklerle açıklayacağız. Umuyoruz ki, bu safsatalara aşinalığınızın olması, bir tartışma içerisinde onları kolaylıkla saptamanıza ve rakibinizi ayakta tutan “koltuk değneklerini” elinden almanıza yardımcı olacaktır. 


Gürkan Akçay, 24 Temmuz 2018, Boğaziçi Üniversitesi, Editör / Yazar 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https://bilimfili.com/mantiksal-safsatalar-I-nedir-neden-kullanilir-nasil-saptanabilir/ 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MANTIKSAL SAFSATALAR-2: İLİŞKİLENDİRME SAFSATALARI 
Seçkin Deniz, 08.01.2020, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Bu metinler, inkarcı insanların Allah'ın varlığına ve birliğine karşı çıkmalarına gerekçe sağlayabilmek için aklı ve mantığı nasıl çarpıtıp kullanarak direndiklerini görmeniz açısından yayınlanmıştır." 


Mantıksal safsatalar yazı dizimizin ilk bölümünde mantıksal bir argümanın yapısı, argümanı oluşturan öncüllerin değerlendirilmesi, mantıksal safsatanın ne olduğu ve neden kullanıldığı konuları üzerinde durmuştuk. Serinin ikinci bölümünde ise ilişkilendirme safsataları olarak isimlendirebileceğimiz safsata türleri üzerinde duracak ve bu safsata biçimlerini, tartışma örnekleriyle açıklayacağız. 


Öncelikle safsata türlerinin, olabildiğince çok ve sayısının da giderek arttığını belirtmemiz gerekiyor. Biz, bu yazı dizimizde en yaygın kullanılan safsata türlerini ele alacağız, zaten bu yaygın biçimlere aşinalığınızın olması diğer safsata türlerinin de “kokusunu kolaylıkla almanıza” olanak tanıyacaktır. Ancak yine de detaylı incelemek isteyen okurlarımız için, yazı dizimizde de referans olarak kullanacağımız Felsefe Ansiklopedisi sitesine göz atmalarını öneririz. 


İlişkilendirme safsatalarma geçmeden önce Wikipedia‘dan alıntıladığımız mantıksal safsata tanımını tekrardan hatırlamakta fayda var. 


Safsata, bir argümanı ortaya koyarken geçersiz veya yanlış çıkarsama kullanımıdır. Safsatalar, ilk bakışta geçerli ve ikna edici gibi görülebilen fakat yakından bakıldığında kendilerini ele veren sahte argümanlardır. Safsataların ayırdına varmak, onları geçerli ve sağlam argümanlardan ayırmak önemli bir eleştirel düşünme becerisidir. 


İlişkilendirme safsatalarını dört temel başlıkta inceleyeceğiz. Bunlar: Ad hominem safsataları, otoriteye başvurma safsataları, duygulara başvurma safsataları ve doğaya yönelim safsataları başlıklarında olacak. 


Ad Hominem Safsataları 


Latince, “şahısa yönelme” anlamına gelen ad hominem, argümanın kendisini ele almaktan ziyade, kişiye saldırarak iddialarına veya sonuçlarına karşı çıkmaya çalışma durumudur. Bu durum, karşı tarafı basitçe “ahmaklıkla” suçlamak anlamına gelmez, ancak argümanın zayıflığını ima etmek için argümanı ileri süren kişinin bazı zayıflıklarını veya karakteristiklerini kullandığınız anlamına gelir. Gelin ad hominem safsatalarını örneklerle ele alalım. 


Örneğin: 

İdil ve Deniz isimlerindeki iki sanal karakterimiz tartışıyor olsun. 
İdil: 1600'lü yılların Kepler astronomisi büyük oranda çöptür. 
Deniz: Bunu söyleyen kişi 15 yaşında bir çocuk. 

Görsel Kaynak: Wireless Philosophy/Youtube.com 


Deniz'in bu saldırısı, genç kadının bilimsel bir otorite olarak güvenilirliğini zayıflatabilir, fakat onun akıl yürütmesinin kendisini çürütmez. Çünkü İdil'in yaşı, argümanın kendisi ile ilgisizdir. Bu akıl yürütme, argümanı ileri süren kişinin yaşına ya da onun şahsıyla ilgili herhangi bir şeye değil, bilimsel delillere dayanmalıdır. 


Bir akıl yürütme biçiminin ad hominem safsatası olarak etiketlenmesindeki en temel zorluk, kişisel saldırının konuyla ilgili olup olmadığına karar verebilmekte yatar. Örneğin, bir kimsenin politik konumlanmasına yapılan saldırılar, kişinin matematiksel akıl yürütme niteliğinin kalitesiyle alakasızdır, ancak bir liderlik pozisyonu için kişiyi teşvik eden argümanlar ile ilgilidir. Bu safsata türünün en yaygın örnekleri, komplo teorisyenlerinin argümanlarında sıklıkla mevcuttur. Ad hominem safsataları, siyasette de sıklıkla başvurulan safsata biçimlerinden birisidir. 


Örneğin: 

1-) 1970'lerde, bilim insanları bizlerin küresel soğumaya neden olduğumuzu söylüyorlardı. 
2-) Bugün aynı bilim insanları gezegenimizin ısındığını söylüyor. 

3-) 1970'lerde hatalı olduklarından, bugün onlara güvenmemeliyiz. 

4-) Bu nedenle küresel ısınma diye bir şey doğru değildir. 


Suçlama doğru olsaydı bile (ki doğru değildir; bkz. Peterson et al. 2008), küresel ısınma gerçeğinin itibarını hiçbir şekilde zedeleyemezdi, çünkü küresel ısınmanın gerçek olup olmadığı küresel ısınmayla ilgili gerçeklere dayanıyor, küresel ısınmanın gerçekliğini destekleyen insanlar hakkındaki gerçeklere değil. Bu örnek, bir ad hominem safsatasıdır. 
Çünkü 1970'li yıllarda aynı bilim insanlarının hatalı olduğunu ileri sürerek, bugün aynı bilim insanlarının söylediklerinin de ilişkilendirme safsatası yaparak hatalı olduğunu ileri sürmektedir. 


Bu safsata biçiminin bir diğer yaygın kullanımı ise basitçe alay etmek için isim takma şeklindedir. Bu durum aşı ve özellikle de GDO konularındaki tartışmalarda ortaya çıkmaktadır. Bu tartışmalardaki bilim inkârcısı, rakibini genellikle büyük ilaç şirketlerinden para aldığı şeklinde suçlamalar yönelterek alt etmeye çalışır. 


Örneğin: 


GDO destekçisinin savunusu: “Genetiği değiştirilmiş organizmaların zararlı olduğunu ortaya koyan bilimsel bir delil bulunmuyor. Buyrun size birkaç araştırma makalesi, GDO'ların güvenli olduğunu gösteriyor.” 


GDO karşıtının savunusu: ”Sen böyle düşünüyorsun, çünkü sen de Monsanto'dan para alıyorsun.” 


Önerilenİnsanlar Neden Hâlâ GDO'nun Güvenli Olmadığını Düşünüyor? 

Bu cevap, GDO biliminin güvenini sarsma noktasında hiçbir anlam ifade etmemektedir, çünkü basitçe, GDO'yu destekleyen kişiye saldırmaktadır. Öte yandan basitçe birisini aşağılamak için bir isimle çağırmak ya da ad hominem saldırısı kendi içerisinde mantıksal safsata değildir. Safsata olan; tartışmadaki rakibin olumsuz bir özelliği nedeniyle sürdüğü bir argümanın da yanlış olduğunu iddia etmektir. 


Öte yandan, bilginin kaynağını dikkate almanın uygun yaklaşım olduğu durumları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Örneğin, bitki biyolojisi üzerine yapılan bir çalışmadaki, bütün araştırmacılar fizikçi ise ya da aşıların biyokimyasal süreçleri hakkında yönlendirmelerde bulunan bir kitabın yazarı yalnızca bir gazeteci ise, kişinin geçerli bir çalışma tasarlamak ya da ilgili tüm bilgileri bir kitaba dahil etmek için konuya yeterince vakıf olup olmadığını merak edebiliriz. Bir makale, bir şirket için çalışan kişiler tarafından yazılır veya finanse edilirse, önyargı konusunda endişelerimiz olabilir ve yapılan işi şüpheci bir gözle değerlendirebiliriz. Bir gazete, bilimsel konularda sürekli yanlış bilgiler paylaşıyorsa, bu gazetenin yayınladığı bilimsel içerikli makalelere temkinli yaklaşabiliriz. Yani olumsuz her şeyi şahsın üzerine atarak tartışma yürütmediğiniz sürece, kaynağın güvenilirliğini 


sorgulamak bir ad hominem değildir. 
Otoriteye Başvurma Safsataları 


Bu tarz argümanların temel yapısı şu şekildedir: Profesör A, X'e inanıyor, Profesör A otoriteden birisidir, o halde X doğrudur. Bu argüman biçimi, çoğunlukla, uzun yıllara dayanan deneyimin ya da belirli bir iddiada bulunan bireyin sahip olduğu resmi derecelerin vurgulanmasıyla ifade edilir. Bazen bu argümanın tersi de kullanılır; birisinin otoriteye sahip olmaması ve bu nedenle de iddialarının yanlış olması gerekir şeklinde ilişkilendirme hataları yapılır. (Bu bir ad hominem safsatası olarak da ele alınabilir.) 


Otoriteye başvurma durumlarına gündelik hayatta sıklıkla rast geliyoruz aslında. Beyaz bir laboratuvar önlüğü giymiş birisinin konuştuğu ya da bir diş macunu reklamında her 5 diş hekiminden 4'ünün bu diş macununu kullanmanızı önerdiği gibi televizyon reklamlarında, otoriteye başvurma durumuna tanık oluruz. 


Otoriteye başvurma safsataları, bir durumun, durumun gerçeklerinden ziyade, onu destekleyen insanlar nedeniyle doğru ya da geçerli olduğunu ileri sürdüğünüz zaman ortaya çıkar. Otoriteye başvurma safsataları, açık ya da örtülü biçimlerde olabilir. Örneğin; Facebook zaman akışınızda aşağılara doğru inerken, saygın bir kişinin adının büyük harflerle yazıldığı bir alıntıya denk geldiniz (örneğin; “......... ” -BENJAMIN FRANKLIN), bu, otoriteye başvurmanın örtük biçimidir. Örtük otoriteye başvurma durumları, şunu ima eder: Bu sözü ciddiye almalısın, çünkü bunu söyleyen kişi Benjamin Franklin’dir. Gerçekte ise, karşılaştığınız herhangi bir cümleyi ya da iddiayı; onu destekleyen kişinin gerçekliğinden ziyade tamamen kendi gerçekliği çerçevesinde sorgulamalısınız. 


Otoriteye başvurmanın açık biçimleri ise tartışmalarda çok daha yaygın biçimde görülür ve genellikle de az sayıda profesyonelin desteklediği durumları haklı çıkarmak için kullanılır. 
Örneğin, aşı karşıtlarıyla yapılan tartışmalarda, sıklıkla şöyle yorumlara rastlarsınız: “Aşıların işe yaramadığını ya da güvenli olmadığını düşünen birçok doktor var, bu yüzden benim iddiam da sizinki kadar geçerlidir.” Sorun olabildiğince açıktır. Bir iddianın gerçekliği, o iddianın kendi gerçeklikleri tarafından belirlenir, iddiayı destekleyen insanların yetkinlikleriyle değil. Einstein'ın din konusunda destekleyici bir cümlesinin bulunması, dini safsataların gerçek olduğu anlamı taşımaz. Tartışmada konumlandığınız yer ne kadar çatlak olsa da, sizinle aynı fikirde olan ileri dereceye sahip bir kimse bulmanız da olasıdır. 


Isaac Newton / Görsel Kaynak: TheFamousPeople.com 


Gelin bir örnek daha verelim. Isaac Newton, klasik fiziğin ve matematiğin kurucusu diyebileceğimiz bir bilim insanıdır. Kendisi yalnızca kalkulus, kütle çekimi ve hareket kanunlarıyla değil, aynı zamanda optikte de ileri gelen isimlerden birisidir. Hatta kendisi için modem bilimdeki, en güçlü otorite ve en önemli kişilerden birisidir de diyebiliriz. Eğer bir otorite arıyorsak, Newton bunun tam karşılığıdır. 


Fakat Newton, simyanın da ateşli savunucudur. Newton; sıradan, ucuz metalleri, doğru kimyasallarla birleştirdiğinizde altın gibi daha kıymetli ve pahalı metallere dönüştürebileceğinizi düşünüyordu. 


Eğer Newton bugün yaşıyor olsaydı, kendisinin fizik hakkında (en azından klasik fizik hakkında) söylediği her şeye inanabilirdik. Peki simya hakkında düşündükleri? Aynı iddiaları 


savunur muydu bilemiyoruz ama, eğer savunsaydı bu söylediklerini sahte-bilim olarak etiketlememiz son derece olasıdır. Kendisine saygı duyulup duyulmadığı önemli değildir — otoritenin bireysel argümanları; evren hakkında bildiklerimiz kadarıyla bir şey ifade etmeyen kötü argümanlar olabilir. 


Otoriteye başvurma durumu, ad hominem saldırısının tam tersidir. Çünkü bu safsata biçiminde, kaynağın belirli bazı olumlu karakteristikleri, örneğin; otorite olması algısı, bir argümanı desteklemek için kullanılır. Öte yandan, bir otoriteyi referans gösterme biçimi, her zaman bir mantıksal safsata değildir, hatta pek çok durumda da oldukça kullanışlı iyi bir yöntemdir de. Ancak burada dikkat etmeniz gereken, argümanı bulan ya da onu ileri süren kişinin kim olduğundan ziyade argümana odaklanmanızdır. Örneğin, size “Dünyanın dört bir yanından binlerce bilim insanı aşıları test etti ve aşıların işe yaradığı bulgusuna ulaştı, bu yüzden aşıların işe yaradığına dair güçlü delillere sahibiz.” dediğimde, bir safsataya başvurmuş olmuyorum, çünkü benim odak noktam; aşıların test edildiği gerçekliğidir. Oysa “Binlerce bilim insanı aşıların işe yaradığını söylüyor, bu yüzden aşılar işe yarardır.” dersem; safsata yapmış olurum. Bunun yerine diyorum ki; “Aşılar binlerce kez test edildi ve işe yaradıkları gösterildi, bu yüzden aşılar işe yarardır.” Binlerce bilim insanının yaptığı testleri referans göstermem ile binlerce bilim insanının söylediğini referans göstermem arasında fark vardır. 


Otoriteye başvurma argümanlarının pek çok alt başlığı bulunuyor. Bunların en bilindik olanlarından birisi de, ad populum argümanıdır. Ad populum, bir düşüncenin kitlelerin otoritesini esas alarak popüler olmasından kaynaklı doğru olduğunu ileri sürmektir. Bir diğer örnek ise, eskiliğe dayalı argiimandir, bir düşüncenin uzunca bir zamandır var olması ve dolayısıyla da onun doğru olması gerektiği yanılgısıdır. 


Bilimsel tartışmalarda, bilim savunusu yapığını düşünen pek çok insan bu mantıksal hatalara isteyerek ya da istemeyerek düşmektedir, oysa bilimin doğası bizlere kişilerin değil, verilerin ve delillerin referans olduğunu öğretir. 


Duygulara Yönelim Safsataları 


Duygulara başvurma safsataları, hemen göze çarpmayan ve saptaması zor olabilen mantıksal safsatalardır. Bu safsata biçimi, kişinin kendi argümanını kabul ettirmek için mantıklı bir sebep vermek yerine, duygusal bir tepki uyandırarak çalışır. Öte yandan, mantıksal bir argümanın duygusal bir tepki uyandırması olasıdır ancak argümanlarınızı mantıktan ziyade duygulara yaslıyorsanız bunun bir safsata biçimi olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Duygusal safsatalar; kişinin öfke, üzüntü, sevgi, acıma, cinsellik, sempati, iç rahatlatma, dini ya da milliyetçilik vb. gibi duygularını tetiklemeyi içerir. 


Gündelik hayatta bu safsata biçimlerine, televizyon ya da gazete haberlerinde sıklıkla rastlarız. Bazen bir cinayetin, bazen işkencenin insanların duygularına dokunarak haklılaştırılmaya çalışıldığına genellikle tanıklık ediyoruz. Toplumun milliyetçi duygularına yapılan tetikleyici küçük dokunuşlar, bir savaşı haklıymış gösterebilirken; mültecilere yönelik nefreti körükleyerek istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabiliyor. Bu safsata biçiminin kullanılması, özellikle de zayıf muhakeme yetisine sahip beyinlerde güçlü duygusal tepkiler uyandırması muhtemeldir. 


Öte yandan tartışma esnasında duyguların kullanılması yanlış değildir, fakat duyguları temel öncüller olarak veya ilgili bilgileri daha az gösterecek araçlar olarak kullanmak bir hatadır. 


Örneğin: 


Aşı karşıtı bir ebeveyn: “Devletin ya da büyük ilaç şirketlerinin çocuklarımız üzerinde deneyler yapmalarına izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız için neyin en iyi şey olduğunu bilen devlet değil bizim gibi ebeveynlerdir.” 


Bu argümanda hiçbir mantık (ya da gerçek) bulunmuyor, fakat yukarıda da bahsettiğimiz üzere zayıf muhakeme yetisine sahip insanlarda güçlü duygusal tepkiler uyandırıyor. İnsanlar, çocukları için en iyi şeyin ne olduğunu kendilerinin bildiğini düşünmek ister ve bilime güvenmeme eğilimi gösterir. Burada, evrimsel süreçteki ebeveyn-çocuk duygusal bağının güçlülüğü, anne-babanın yavruyu koruma güdüsünün baskınlığı mantıklı sebepler üretme yetisinin önüne geçer. Dolayısıyla da, bu argüman, mantık ve gerçekleri ortaya koymak yerine ebeveynlerin duygularına, korkularına ve arzularına oynar. 


Bu mantıksal safsatanın en sık kullanımlarını politikacılarda gözlemleriz. Ülkemizin seçim süreçlerini geçmişe doğru tararsanız; adayların somut nedenler vermek yerine, seçmenleri sallamak için milliyetçi yakalama cümleleri kullandığını görebilirsiniz. Son seçimde de bu safsata biçiminin ne kadar sık kullanıldığına hepimiz tanık olduk. 


Duygulara başvurma safsatalarının bir diğer yaygın biçimi de, korkutucu bir taktik olarak bilim karşıtları tarafından kullanılır. Örneğin, birkaç yıl önce bir miktar konsantre florür dökülmüş ve betonda bazı hasara neden olmuştu. Bilim karşıtları çılgına dönmüş ve bütün suçlamalarının odağı; “Eğer betonu aşındıracak kadar güçlüyse, florür güvenli değildir.” 
şeklindeydi. Şimdi kendi kendinize bu iddia üzerinde dikkatlice düşünün. İlk bakışta, yeterince geçerli bir iddia olarak gözüküyor değil mi? Fakat biraz daha derinlemesine düşününce son derece çatlak olduğu ortaya çıkıyor. Betona dökülen şey, konsantre florürdü. 
İçme suyundaki florür ise, aşırı seyretilmiştir. Bir şeyin konsantre halinin tehlikeli oluşu, seyreltilmiş halinin de zararlı olduğu anlamına gelmez. Hatta konsantre haldeki hemen hemen her şey tehlikelidir. Peki, bu iddia ilk bakışta neden geçerli gibi gözüküyor? Oldukça basit, çünkü duygusal bir korku tepkisi uyandırdı ve duygusal tepki, durumun rasyonel bir incelemesini bulanıklaştırdı. 


Florür olayına bir örnek daha vermek gerekirse, betonu temizlemeye gelen temizlik ekibinin giydiği elbiselere ilişkindi. Ekibin giydiği elbiseler, Japonya'daki Fukushima nükleer santralindeki işçiler tarafından giyilen giysilerle aynı türden giysilerdi. Akıllıca bir manevra gibi görünüyor. İnsanlar genellikle nükleer enerjiye dair bir korkuya sahiptir, bu yüzden Fukushima işçilerini akıllara getirmek, otomatik olarak zihninde bir duygu bulutunu harekete geçirir. 


Doğaya Yönelim Safsataları 


aed 


Doğaya yönelim safsataları, bir şeyin “doğal” olduğu için iyi ya da “doğal olmadığı olduğunu iddia eden argüman biçimidir. 


için kötü 


Bu tarz safsatalar, çeşitli konulardaki tartışmalarda sıklıkla rol alır, dolayısıyla tamamen anlaşılması oldukça önemlidir. Bu kısımda, bu safsataların nasıl çalıştığını açıklayacak, bu tür akıl yürütmedeki aksaklıklara dikkat çekecek ve tutumlarını desteklemek için “doğa” argümanlarını kullanan kişileri nasıl başarılı bir şekilde karşılayacağınızı gösterecektir. 
Örneklerle ilerleyelim: 


— A, doğaldır (ve doğal iyidir), o halde A iyidir. 

Örnek: Bitkisel tedaviler doğaldır, bu yüzden sağlığımız için iyidir. 

Tersi biçimde de argüman üretmeye çalışılır. 

—B, doğal değildir (ve doğal olmayan kötüdür), bu yüzden B kötüdür. 

Örnek: Antibiyotikler doğal değildir, bu yüzden antibiyotikler zararlıdır. 

Yada; 

1-) Aşılar doğal değildir. 

2-) Doğal bağışıklık doğaldır. 

3-) Bu yüzden doğal bağışıklık, aşılardan daha iyidir. 

Veya; 

—Genetiği değiştirilmiş gıdalar doğal değildir. Dolayısıyla GDO’ lar zararlıdır. 
Gördüğünüz üzere, bu akıl yürütme sürecinde bazı hayati boşluklar bulunuyor. Doğaya yönelim akıl yürütme biçiminin en bariz örnekleri, mağazalarda ya da çeşitli reklamlarda karşımıza çıkar. Pek çok üretici, ürünlerin iyi ya da kötü olduğunu göstermek için “doğal” ya da “organik” etiketleri kullanır. Hatta insanlar kendi aralarındaki konuşmalarda bile “Tamamen doğal, hiçbir zararı yok.” gibi telkinlere başvururlar. Oysa, bazı meyvelerin 


(şeftali, kiraz gibi) çekirdeklerinde bulunan son derece zehirli siyanür bileşiklerinin de doğal olduğu düşünülmez. 


Görsel: Public 


Doğaya yönelim argümanlarıyla karşılaştığınızda odaklanmanız gereken iki temel sorun vardır. Birincisi, “doğalın” ne anlama geldiğini tanımlama zorluğu, ikincisi ise “doğal olanın” her zaman iyi olmadığı gerçekliğidir. Tartışmalar esnasında karşı tarafın doğaya yönelim safsatasına başvurduğunu gördüğünüzde, genellikle bu iki sorundan birisini yakalamalı ve onun üzerine gitmelisiniz. Eğer gerekirse, daha da genişletebilir ve rakibin argümanlarının diğer kusurlarına da değinebilirsiniz. 


Bir şeyi “doğal” olarak sınıflandırmanın açık ve basit bir yolu yoktur, hatta insanlar kendi standartları ölçüsünde bile genellikle bir şeyin doğal olup olmadığı konusunda hataya düşerler. Örneğin, insanlar genellikle bir şeyin doğal olmadığını (ve dolayısıyla kötü olduğunu) belirtmek için “kimyasallar” gibi genel terimleri kullanırlar. 


Bununla birlikte, bu ayrım anlamsızdır, zira “kimyasalın” tam olarak ne anlama geldiğini tanımlamak da zordur ve bu terimi kullanan çoğu kişiden onu tanımlamasını isteseniz bunu yapmakta güçlük çeker. Ayrıca, örneğin; amonyak gibi doğal olarak meydana gelen ve doğaya yönelim safsatasına başvuran insanların çoğu zaman kendi tanımları altında “doğal” olarak ele almadıkları birçok “kimyasal” da vardır. Bu nedenle, bu argümanlara karşı çıkmanın bir yolu, rakibinizden “doğal” ile neyi kastettiğini açıklamasını istemektir. 


İnsanların doğal olarak tanımlamadıkları pek çok şey esasında düşündüklerinden daha doğaldır. Antibiyotikler örneğin; ilk olarak küf mantarından elde edilmiştir ve bugün pek çok bitki, çok sayıda antimikrobiyal ilaçlar için bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, sorun esasında olabildiğince açıktır, doğal olan ancak son derece zararlı olan tonlarca şey bulunuyor. Arsenik, siyanür, fırtınalar, depremler, veba, çocuk felci vb. tüm bunlar doğal olmasına rağmen, son derece zararlı şeylerdir. 


Bunun yanı sıra, doğaya yönelim safsatasına başvuran argümanlara yönelik; “doğal” tanımının zamanla değiştiği gerçekliğine vurgu yaparak da karşı çıkabilirsiniz. Bu durum, argümanların, eşcinsel evliliğin kabul edilebilirliği gibi sosyal adetler etrafında döndüğünde özellikle yararlıdır. Bunu, rakibinizin şu andaki inançlarını, evlenecek iki farklı ırkın üyeleri için doğal olmadığı fikri gibi eski toplumsal inançlarla yan yana getirmek suretiyle de yapabilirsiniz. Böylelikle de, belirli sosyal pratikleri “doğal” veya “doğal olmayan” olarak tanımlama fikrini ortaya koyarken, rakibinizin argümanındaki bağnazlığı vurgulayabilirsiniz. 


Öte yandan doğaya yönelim safsatalarına başvuran insanlarla tartışırken, aklınızda tutmanız gereken şey daha var: Geri tepme etkisi. 2016 yılında Discourse Processes‘te yayımlanan bir araştırmada, insanların mevcut bilgi ve inançlarını zayıflatan bilgileri okuduklarında, bu durumun öfke ve dehşet duygularını tetiklediği; bunun da kişinin yeni bilgileri kendi kendine kabul etmesini neden zorlaştırdığını ortaya koymuştu. Bilişsel önyargı olarak isimlendirilen bu durum, kendilerine mevcut bilgilerini sarsan yeni bilgiler sunulduğunda insanların genellikle mevcut inanışlarına ve bilgilerine daha sıkıca bağlanma eğilimi gösterdikleri anlamına gelir. 


Bu etkiden kaynaklı, doğaya yönelim safsatalarıyla argüman üreten rakibinize itiraz etmek, olumsuz bir tepkiye neden olabilir ve yanlış akıl yürütmelerine daha da güçlü bir şekilde tutunmasına neden olabilir. Bu durumu hafifletmek için, bu tür bir akıl yürütmeyle ilgili konulara işaret ederken çok fazla zıtlaşmaktan kaçınmalısınız. Rakibinizin fikrini değiştirmek istiyorsanız, en iyi hareket tarzının, kendi karşı argümanlarınızı ona yavaşça sunarak onun mantığındaki boşlukları görmesine ve sorunu orijinal tutumlarıyla içselleştirmelerine yardımcı olmak olduğunu unutmamalısınız. 


Gürkan Akçay, 18 Ağustos 2018, Boğaziçi Üniversitesi, Editör / Yazar 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MANTIKSAL SAFSATALAR-3: ZIRVA UYDURMA SAFSATALARI 
Seçkin Deniz, 15.01.2020, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Bu metinler, inkarcı insanların Allah'ın varlığına ve birliğine karşı çıkmalarına gerekçe sağlayabilmek için aklı ve mantığı nasıl çarpıtıp kullanarak direndiklerini görmeniz açısından yayınlanmıştır." 


Mantıksal safsatalar yazı dizimizin ikinci bölümünde, ilişkilendirme safsatalarına değinmiş ve bu safsata biçimlerini; ad hominem safsataları, otoriteye başvurma safsataları, duygulara başvurma safsataları ve doğaya yönelim safsataları olmak üzere dört temel başlıkta incelemiştik. Dizinin üçüncü bölümünde ise; “zırva uydurma” safsataları olarak isimlendirebileceğimiz safsata biçimlerinin yaygın olanlarını ele alacak, örneklerle bu safsata biçimlerini nasıl saptayabileceğinizi göstereceğiz. 


Öte yandan her bir safsatanın bir başka safsata biçimiyle zaman zaman bağlantılı, hatta bazen iç içe geçtiğini de göreceksiniz. Çünkü mantıksal safsatalar, çoğu zaman birbirini destekleyen ve birbirinden beslenen bir yapıya sahiptir. 


Zırva safsatalarını dört temel başlık altında inceleyeceğiz. 
Ad hoc Safsatası 


Ad hoc, Latince “amaca özel, niyete mahsus” anlamına gelen ibaredir. Ad hoc safsataları, kendi içerisinde birer argüman olmadıkları için saptaması oldukça zor olabilen safsatalardır. 
Hatta bu safsatalar için karşı argümana verilen hatalı cevaplardır da diyebiliriz. 


Ad hoc safsataları, genellikle, tartışmanın taraflarından birisi tartışma içerisinde kendi konumlandığı yerin itibarını sarsan ve düşüncesinin geçersizliğini ortaya koyan bir argüman ile karşılaştığında ortaya çıkar. Karşı tarafın argümanının kendi düşüncesinde açtığı deliklere; delillere dayanmayan bir “yama dikme” çabası dışında hiçbir işlevselliği olmayan ad hoc safsataları, tartışma içerisinde giderek daha fazla ad hoc safsatasının ortaya çıkmasına sebep olur ve genellikle de safsataları kullanan tarafın gülünç hallere düşmesiyle sonuçlanır. Bir diğer ifadeyle, ad hoc safsataları, hali hazırda karşı tarafın görüşüne ikna olmadığınız müddetçe, kabul etmenizin mümkün olmadığı safsatalardır ve genellikle de asla “yanlışlanamayan” özelliğine sahiptirler. Yani, test edilemeyen, yalnızca inanç temeline 


dayalı cevaplardır. 
Gelin bir örnek üzerinde inceleyelim: 


Ceren: Bu C vitamini tabletlerinden her gün dört tane alırsan, asla soğuk algınlığı yaşamayacaksın. 

Ezgi: Bu söylediğini geçen yıl aylarca denedim ve yine de üşüttüm. 

Ceren: Her gün mü denedin? 

Ezgi: Evet. 

Ceren: O halde tabletlerden birkaçı problemlidir. 


Konuşmanın bu aşamasında artık bütün sorumluluk Ceren'in omuzlarındadır. Çünkü Ezgi'nin kullandığı ancak Ceren'in birkaçının problemli olduğunu yani gerçekten de C vitamini olmadığı iddiasını ispatlaması gerekiyor. Eğer Ceren bunu yapamazsa, hipotezini (C vitamini soğuk algınlığını önler) kurtarma girişimi; yalnızca kendisinin yanlış olma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yaptığı basit bir dogmatik reddetme olarak kalacaktır. 


Psikolojik açıdan, sorunlu bir iddiayı kurtarmaya çalışma girişimi anlaşılabilirdir. Böylesi durumlarda tartışmanın taraflarından birisi; kendi düşüncesiyle çelişen bir veri ile karşılaştığında, eğer yeni varsayımlar göz önüne alınırsa söz konusu çatışmanın ortadan kalkacağını düşünür. Bu durum zaman zaman işe yarar olabilir, ancak rakibiniz safsatalara hakimse, açıklarınızı size gösterecek ve bu durumda da komik duruma düşmeniz kaçınılmaz olacaktır. 


Başka basit bir örneği ele alalım ve devamında bir ad hoc safsatasına başvurulduğunu nasıl anlayabileceğinize dair bazı ipuçlarına değinelim. (Aşağıdaki konuşmanın insanların zihnini okuduğunu iddia eden bir “medyum” ile skeptik (kuşkucu) bir kişi arasında geçtiğini varsayalım.) 


Skeptik: Eğer sen bir “zihin okuyucusuysan” tam şu an zihnimde hangi sayıyı düşündüğümü söyleyebilir misin? 


Medyum: Güçlerim, skeptik insanların varlığında çalışmıyor. 


Bu basit örnekte, safsata olabildiğince açık haldedir. Etrafta kuşkucu insanlar varsa güçlerinin çalışmadığı cevabı, açıkça saçma bir açıklama ve bu kişinin bir zihin okuyucusu olduğunu kabul etmediğim sürece de ikna olabileceğim bir cevap değil. Dahası, gerçekte ne kadar sahtekar olurlarsa olsunlar onları çürütmeyi —ad hoc safsatasının yanlışlanamaz karakteristiğinden kaynaklı— imkansız kılar. Bu durumun benzerlerine özellikle de düz dünyacı şarlatanlar veya yaradılışçılarla yapılan tartışmalarda sıklıkla rastlarsınız. 


Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi; bu tür safsataları saptamak pek kolay değildir. Bu yüzden bir ad hoc safsatasına başvurulup başvurulmadığını anlamanıza yardımcı olacak — aşağıdaki— dört soruyu kendinize sormanızı öneririz: 

1-) Söylenen şey yalnızca açık kapatmak için uydurulmuş bir şey mi? 


2-) İleri sürülen iddia delillere dayanıyor mu? 


3-) Bu iddia, karşı tarafın savunduğu argümandaki problemi çözmek dışında onu kabul etmem 


için iyi bir neden sunuyor mu? 
4-) Kişiyle aynı görüşte olmayan birisi bu iddiayı kabul eder miydi? 


Eğer 1. soruya cevabınız “evet” ise, bir ad hoc safsatasına başvurulduğuna kolaylıkla ikna olabilirsiniz. Bu durum ad hoc safsatalarının en sık görüldüğü biçimlerden birisidir. 
Tartışmanın sıcaklığıyla, kişi, arkasında durduğu düşünceyi kurtarmak adına bazen kafadan atma yöntemine başvurur. 2. soru da kolay bir saptama yöntemidir. Eğer ki, tartışmada kullanılan iddianın dayandığı bir delil ya da mantıksal çıkarım bulunmuyorsa, bunun bir ad hoc safsatası olduğunu söyleyebilirsiniz. 3. soru ise biraz daha kurnazcadır. İddianın bazı delillere dayanıyor olması, otomatik olarak safsata olmadığı anlamına gelmez. İşte bu noktada da 4. sorumuz devreye giriyor. Bu basit bir düşünce deneyi gibidir ancak son derece de işe yarardır. Eğer ki, söz konusu iddiayı kabul edebilmeniz için savunulan görüşü kabul etmiş olmanız gerekiyorsa, mutlak suretle bir ad hoc safsatası yapıldığını söyleyebiliriz. 


Son olarak düz dünyacı şarlatanların bir iddiası üzerinden nasıl ad hoc safsatası yapıldığına gelin birlikte göz atalım: 


Güneş ve Ay'ın Dünya'nın üzerinde dairesel bir yörüngede hareket ettiğini gösteren tipik bir düz dünya haritası. /Kaynak: Flat Earth Society 


Düz dünya görüşleriyle ilgili en belirgin problemlerin çoğu, Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanım ve Ay'ın da Dünya etrafındaki dolanım hareketleriyle ilgilidir. Düz dünya iddasının çalışabilmesi için; Dünya'nın, Güneş'in etrafında dolanamaması ve/veya Ay'ın da Dünya etrafında dolanamaması gerekiyor ya da her ikisinin de Dünya'dan çok uzakta olmaması gerekiyor. Düz dünyacılar bu sorunu çözmek için, Güneş ve Ay'ın esasında çok küçük nesneler olduklarını (yaklaşık 51 km çapında), Dünya'ya çok yakın olduklarını (3500-5000 km —düz dünyacıdan düz dünyacıya değişiyor) ve bir dolanım hareketinden ziyade Dünya'nın üzerinde dev bir daire biçiminde hareket ettiklerini ileri sürüyor. 


Burada çok fazla açık söz konusu ancak basit bir soruyla başlayalım: “Bu sayılara nasıl ulaştılar? 


Aslında oldukça basit; bu sayılara Dünya'nın düz olduğunu kabul ederek ulaştılar ve Güneş ve Ay'ın hangi pozisyonunun Dünya'yı düz yapacağına ilişkin biraz matematik işlemi yürüttüler. Hatta bu sayıların, Dünya'nın düz olduğuna ikna olarak başladığınızda ulaşabileceğiniz sayılar olduğunu kendileri de kabul ederler. Başka bir deyişle; eğer 


Dünya'nın düz olduğuna ikna olmazsam bu sayıların doğru olduğunu asla kabul etmeyebilirim. Ad hoc safsatasını fark ettiniz değil mi? Güneş'in, Dünya'dan yalnızca (yaklaşık) 5000 km uzakta olduğu iddiasını ya da Güneş'in imkansız ölçüde küçük olduğunu destekleyen bir delil bulunmuyor. Ancak önce Dünya'nın düz olduğuna inanırsanız, bu sayısal saçmalamaları kabul edebilirsiniz. Oysa Ay'ın ya da diğer gezegenlerin vs. Dünya ile arasındaki mesafeyi ölçebilmek için radar ya da lazer gibi enstrümanlar kullanabiliyoruz. 
Ancak düz dünyacılar elbette ki; bu ölçümlerin tamamını reddediyor ve bu ölçümlerin “büyük komplonun” bir parçası olduğunu iddia ediyor. 


Korkuluk Safsatası 


İngilizce “Straw man” olarak bilinen bu safsata türü de en yaygın safsatalardan birisidir. 
Korkuluk safsataları, kasıtlı olabilir ancak genellikle bir konudaki bilgisizlikten kaynaklandığı için kasıtsızdır. Tartışma esnasında, rakibinizin argümanını zayıf, eksik ya da yanlış biçimde yorumladığınızda ortaya çıkar ve bu yanlış beyanla rakibinizin görüşünü gözden düşürme iddiasında bulunma çabasıdır. Diyelim ki; rakibiniz A'yı savunuyor. Siz ise A'yı yanlış şekilde ele alıp, onu B olarak yorumluyorsunuz. Bu kez tüm saldırınızı B'yi çürütme üzerine şekillendirip, B'yi çürütünce A'yı da çürüttüğünüzü iddia ediyorsunuz. İşte bu noktada korkuluk safsatası yapıyorsunuz demektir. 


Görsel Telif: Aoi Igarashi / EyeEm / Getty Images 


Bu safsata biçimi neredeyse her tartışmada kendisini gösterir. Twlerde şahit olduğunuz siyasi tartışmalar, küresel ısınma tartışmaları, aşı üzerine yürütülen tartışmalar, ateizm ve teizm üzerine yapılan tartışmalar vb. neredeyse tamamen bu safsata biçimiyle doludur. Benzer şekilde, yaradılışçılar ve evrim karşıtları da bu safsatayı sıklıkla kullanırlar. 


Öte yandan tartışmalarınızda, korkuluk safsatasını kullanmaktan kaçınmanız esasında oldukça basittir. Yapmanız gereken tek şey; saldırıya geçmeden önce karşı tarafın neyi savunduğunu tam olarak doğru biçimde anladığınızdan ve yapacağınız atakların karşı tarafın bahsettiği şeye mi yoksa sizin onu yanlış yorumladığınız versiyonuna mı olduğundan emin olmanızdır. 

Bu safsataya başvuran kişiler, genellikle; ne konuştuklarının farkında değilmiş gibi görünürler çünkü karşı tarafın bahsettiği şeyi doğru şekilde anlamamışlardır ya da dürüst davranmayarak karşı tarafın sunduğu argümanı kasıtlı biçimde çarpıtıp yorumlamaktadırlar. 

Örneğin: 

1-) Radyometrik tarihleme, tek biçimciliğe dayanmaktadır. 

2-) Tek biçimcilik, doğadaki her şeyin durağan olduğunu söyler. 


3-) Radyometrik tarihleme, Dünya'nın milyarlarca yıldır var olduğunu iddia ediyor. 


4-) Eger dünya milyarlarca yıldır varsa ve tek biçimcilik doğruysa, o halde okyanuslar giderek daha tuzlu olmalıydı çünkü okyanuslara giren tuz miktarı sürekli olarak artmaktadır. 


5-) O halde ya tek biçimcilik doğru değildir ya da Dünya milyarlarca yıllık bir tarihe sahip iddiası doğru değildir. 


Yaradılışçıların en sık başvurduğu korkuluk safsatalarından birisi bu şekildedir. Oysa tek biçimcilik, her şeyin durağan olduğunu iddia etmez. Tek biçimciliğe göre, bugün Dünya'yı şekillendiren süreçlerle, geçmişteki süreçler birbirine benzerdir ve bazı şeyler sabittir (örneğin; ışık hızı gibi). Hiçbir bilim insanı, okyanuslara giren tuz oranının sabit olduğunu iddia etmez. Bu iddia, tek biçimcilik gerektirmeyen; saçma bir varsayımdır. Ancak bu örnekte ve diğer pek çok örnekte de görebileceğiniz üzere; korkuluk safsatası (İng. Straw man), öncüllerden birisini yanlış kavrayıp, buradan da mantıksal bir argümanı itibarsızlaştırmaya çalışır. Çünkü bir düşüncenin, çarpıtılmış versiyonunu yıkmak, onun doğru formunu yıkmaktan çok daha kolaydır. 


Öte yandan, tartışmanın taraflarından birisi rakibin dikkatini dağıtmak amacıyla, kasıtlı olarak da korkuluk safsatasına yönelebilir. Böylelikle de kişi, kendisini, yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırma konusunda çaba gösterir vaziyette bulur ve tartışmanın seyri asıl içeriğinden saptırılmış olur. 


Saçmaya İndirgeme Safsatası (Reductio ad absurdum) 


Bir argümanı alıp, argümanın kendisinin çatlak olduğunu göstermek için onu çarpıtıp saçma bir sonuca bağladığınızda ortaya çıkan safsata biçimidir. Bunun yanı sıra, saçma bir sonuca tam olarak işaret etmeden argümanın saçma hale gelmesi için de kullanılabilir. Saçmaya indirgeme safsatasının belki de en ünlü kullanımını ebeveynler, çocuklarıyla olan tartışmalarında kullanır. 


Örneğin: 
Çocuk: Bütün arkadaşlarım okula bisikletle geliyor. Ben de bisikletle gitmek istiyorum. 
Ebeveyn: Bütün arkadaşların uçurumdan atlasa sen de atlayacak mısın? 


Benzer şekilde; bir filme gitmek istemek, belirli bir kıyafeti giymeyi istemek vs. uçurumdan atlamak analojisiyle örtüşmez. Ebeveynlerin ulaştığı sonuç, argümanı saçmaya indirgemek biçiminde kendisini gösterir. Eğlenceli bir şey yaparken arkadaşları gibi olmak istemekle, intihar ederken onlar gibi olmak istememek arasında mantıksal bir tutarsızlık yoktur. Öte yandan burada çocuk da farkında olmadan popülariteye başvurma safsatası olarak isimlendirilen safsataya başvurmaktadır ve bu örnekte her iki argüman da esasında çürüktür. 
Daha ciddi tartışmalarda ise bu safsata biçimi korkuluk safsatasıyla ilişkilidir. Örneğin; evrim karşıtlarının; evrim teorisine dair “İnsan maymundan mı geldi?” şeklindeki ifadesi, teoriyi saçma derecesinde basite indirgeyerek safsata yapmaktadır. 


Öte yandan reductio ad absurdum mantığı her zaman safsata değildir. Örneğin; aşı karşıtları, yaradılışçılar, iklim değişimi karşıtları ve neredeyse tüm bilim inkârcıları, sıklıkla “bilim insanlarının geçmişte hatalı yaklaşımlar geliştirdikleri, dolayısıyla bugün de onlara güvenmememiz gerektiği” benzeri cümleler kurarlar. Burada ad hominem safsatası 


yapılmasının yanı sıra, bu argümanı mantıklı bir sonuca kadar takip edersek; o zaman bilim insanlarına, kütle çekimi, oksijen solumamız, vb. dahil HİÇBİR KONU hakkında asla güvenmememiz gerekir. Bu bir safsata değildir, çünkü argümanın gerekli bir sonucudur. Bir diğer ifadeyle, argümanı saçma bir sonuca indirgemedim aksine argümanın kendisinin saçma bir sonuca yol açtığını gösterdim. Safsata olan; ileri sunulan sonucun argümandan gelmiyor oluşudur. 


İddiayı İspatlanmış Kabul Ederek Sonucu Doğru Sanma Safsatası 


Bu safsata biçimi, bir argümanın öncüllerinden birinin ya da daha fazlasının, sonucu halihazırda kabul etmedikçe önermeyi de kabul etmeyeceğiniz bir sonuca dayandığında ortaya çıkar. Normal olarak, iyi bir akıl yürütmenin amacı, bir yerde başlayıp, bir yere varmaktır. 
Ancak iddiayı ispatlanmış kabul ederek sonucun da doğru olduğunu sanma safsatası, öncüllerini kendisi doğru kabul ederek sonucunun da doğru olduğunu çıkarımında bulunur. 
Bunu ateist ve teist tartışmalarında sıklıkla görebilirsiniz. 


Örneğin; 


Öncül 1: Kur'an, Tanrı'nın var olduğunu söylüyor. 
Öncül 2: Kur'an doğrudur. 
Sonuç: O halde Tanrı vardır. 


Oysa bir kimse 2. öncülü kabul etmedikçe, sonucun doğruluğunu kabul etmeyecektir. Sonuca ulaşabilmek için bir süreç gereklidir, ancak bu tarz safsata biçimlerinde herhangi bir süreç söz konusu değildir. Kişi, öncüllerinden birisini ispatlanmış kabul ederek sonucunun da doğru olduğu safsatasını yapar. Yaradılışçı tartışmalarda referans alınan kutsal kitap, genellikle ispatlanmış öncül olarak kabul edilir ve karşı tarafın, ulaşılan sonuçların doğru olduğunu kabul etmesi beklenir. 


(Seçkin Deniz'in Notu: "Normal olarak, iyi bir akıl yürütmenin amacı, bir yerde başlayıp, bir yere varmaktır." ifadesi yetersizdir, çünkü yapılan herhangi bir akıl yürütme mantıkla denetlenecektir, Mantık da akıl yürütmenin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyen bilimdir. 
Doğal olarak yazarın dogmatik bir şekilde ateist yaklaşımlarını 'doğrulatmak' amacıyla doğru ya da yanlış olduklarına dair herhangi bir nesnel çalışmayı temel almadan örneğindeki önermeleri kullanması ve akıl yürütmenin temel ilkelerine aykırı davranması kendisinin tanımladığı safsataya uygun bir davranış biçimidir. Yazar'ın akıl yürütme ve Mantık bilimi ile ilgili yetersiz olduğu anlaşılan bilgisi ile kurduğu öncüller ve sonuç arasındaki ilişkiyi yorumlayarak safsata deme hakkını kazandığını zannetmesi gerçek bir safsata örneği olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca, Tanrı'nın varlığı ile ilgili tartışmalar Kur'an'dan çok önce başlamıştır; yazarı 'Kur'an Tanrı'nın var olduğunu söylediği için doğru söylemektedir, Tanrı vardır'dan 'Tanrı var olduğu için gönderdiği Kur'an vardır ve doğru söylemektedir' gibi döngüsel bir akıl yürütmeye sürükleyerek eğlenebiliriz:)) 


Gürkan Akçay, 26 Ağustos 2018, Boğaziçi Üniversitesi, Editör / Yazar Alıntı Kaynak: 
BilimFili.com "Mantıksal Safsatalar-3: Zırva Uydurma Safsataları" 


https://bilimfili.com/mantiksal-safsatalar-3-zirva-uydurma-safsatalari/ 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MANTIKSAL SAFSATALAR-4: VERİ ANALİZİ SAFSATALARI VE ÇOK YÖNLÜ 
SAFSATALAR ; 
Seçkin Deniz, 22.01.2020, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Ozel Dosyalar, Çeviri 


"Bu metinler, inkarcı insanların Allah'ın varlığına ve birliğine karşı çıkmalarına gerekçe sağlayabilmek için aklı ve mantığı nasıl çarpıtıp kullanarak direndiklerini görmeniz açısından yayımlanmıştır." 

Mantıksal safsatalar yazı dizimizin üçüncü bölümünde, zırva uydurma safsatalarına değinmiş ve bu safsata biçimlerini; ad hoc safsatası, korkuluk (ya da saman adam) safsatası (İng. straw man), saçmaya indirgeme safsatası ve iddiayı ispatlanmış kabul ederek sonucu doğru sanma safsatası başlıklarında ele almıştık. Yazı dizimizin dördüncü bölümünde ise veri ve korelasyon analizi safsatalarına değinecek, bunun yanı sıra da biçimsel olarak belirli bir ana başlık altında ele alamayacağımız için çok yönlü safsatalar ya da karışık safsatalar diye bir araya getirdiğimiz safsata biçimlerini ele alacağız. 


Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, safsataların her biri esasında birbirinin tanım sınırları içerisine kayan, kesin sınırları bulunmayan bir yapıda olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Yani bir kişi ileri sürdüğü argüman içerisinde birden fazla safsatayı birbirine girift halde yapıyor olabilir. Hatta bazen biraz ondan biraz bundan şeklinde ortaya karışık bir safsata biçimi de geliştiriyor olabilir. 


Eleştirel düşünme becerisinin toplumsal düzeydeki vasatlığını göz önüne aldığımızda, safsataları saptama becerisinin sosyal etkileşimin bu denli geliştiği dünyada artık zorunlu ve hatta giderek de hayati bir ihtiyaç haline geldiğini söylemeliyiz. Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarının sosyal anlamda sağladığı avantajların yanı sıra bu sanal sosyal dünyadaki bilgi dezenformasyonun önü alınamaz bir hale evrilişi; bireylerin bilimsel, analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin de körelmesine neden olmaktadır. 


Öte yandan bu yazı dizisinin neredeyse sonsuz uzunlukta olabileceğini de söylememiz mümkün. Çünkü beynimizin milyarlarca nöron içeren ağı içerisinde, argüman öncüllerinin birbirine bağlanma biçimindeki sayısal olasılığın neredeyse sonsuz oluşu, safsata biçimlerinin de neredeyse sonsuz olabileceği anlamına geliyor. Keza, yazı dizimiz boyunca kaynak olarak kullandığımız Felsefe Ansiklopedisi'nde adı konulmuş yüzlerce safsata biçimi olduğunu görebilirsiniz. Bunun da ötesinde, her geçen gün, listeye yenilerinin eklendiğini de söyleyelim. Şimdi gelin veri ve korelasyon analizi safsatalarının neler olduğuna, ardından da çok yönlü (karışık) olarak isimlendirebileceğimiz safsata biçimlerinin neler olduğuna ve nasıl kullanıldıklarına bakalım. 


Veri ve Korelasyon Analizi Safsataları 


Bu safsatalarin hepsi, iki cümle arasında bir ilişki kurduğunuz ve daha sonra bu ilişki hakkında hatalı bir iddiada bulunduğunuz, kafa karıştıran korelasyon ve nedensellik örnekleridir. 


Sonucu Doğrulama Safsatası 


Sonucu doğrulama safsataları, son derece yaygın kullanılan safsata biçimlerindendir. Eğer bir şartın sonucunu destekleyecek yeterli delile sahipseniz ve öncülünüzü doğrulamak için yeterli delile sahip olduğunuzu da varsayıyorsanız; akıl yürütme biçiminizin bir sonucu doğrulama safsatası içerdiğini söyleyelim. Gelin basit bir örnek üzerinde inceleyelim böylelikle daha somut hale gelecektir. 


Örneğin: 


1) Eğer kar yağıyorsa, o halde dışarısı soğuktur. 
2) Dışarısı soğuk. 
3) Öyleyse kar yağıyordur. 


Nasıl çalıştığını gördünüz mü? Kar yağması için hava soğuk olmalıdır, fakat havanın soğuk olması gerçekliği; kar yağdığı anlamına gelmez. Şimdi daha karmaşık bir cümle yapısına sahip bir örnekte inceleyelim. 


Örneğin: 


1) Eğer Dünya bir zamanlar sele kurban gitmişse, o halde “dünyanın dört bir yanından gelen, suya gömülen, kaya katmanlarına gömülmüş milyarlarca ölü kalıntısı” görmeyi beklerdik. 

2) “Milyarlarca ölü kalıntısı” görüyoruz. 

3) Öyleyse, dünya çapında bir sel felâketi gerçekleşmiş demektir. 


Sorunu görebildiniz mi? Eğer bir sel varsa, sonrasında “milyarlarca ölü kalıntısı” görmeyi bekleriz. Fakat, “milyarlarca ölü kalıntısı” görmemiz, bir sel felâketi olduğu anlamına gelmez. 


Post hoc ergo propter hoc Safsatası 


Latince post hoc, ergo propter hoc olarak isimlendirilen safsata, “bundan sonra, öyleyse bu yüzden” anlamına gelmektedir. Korelasyonlar, nedensel bağlantı için genellikle iyi bir kanıttır. Ancak nedensel sonuca acelece yapılan sıçramalar sıklıkla safsataları ortaya çıkarır. 
Kısaca post hoc olarak ifade edebileceğimiz bu safsata biçiminin temel yapısı şu şekildedir: 


-A olayı meydana geldi, ardından B olayı meydana geldi. 
-Öyleyse A olayı, B olayına sebep oldu. 


Örneğin: 


“Dünya kupası boyunca maçları izlerken spesifik bir oturuş biçimi yaptığımı fark ettim. 
Salondaki ikili koltukta oturup maçları izlediğimde, her defasında tuttuğum takım kazanıyor. 
Ne zaman ki, üçlü koltukta oturup maç izliyorum, işte o zaman tuttuğum takım kaybediyor. O halde maçı izlerken oturduğum yer, bir şekilde takımımın kazanmasına sebep olmalı.” 


Ya da: 


1) Bu sabah tuvaleti kullandim. 
2) Bundan hemen sonra, yağmur yağmaya başladı. 
3) O halde; idrarım, yağmur yağmasına neden oldu. 


Komik ve hatta saçma bir örnek gibi görünebilir, ki öyledir de fakat insanlar bu safsataya neredeyse her zaman başvururlar (özellikle de bilimsel tartışmalarda anekdotsal delil kullanmaya çalışırken) ve kullanılan mantığın kusurlu olduğunu görebilmek her zaman böyle kolay değildir. 


Aşı karşıtlığı tartışmalarında aşı-karşıtı tarafın argümanlarında sıklıkla bu safsata biçimine denk gelirsiniz. 


Örneğin: 


1) Robert de Niro’nun çocuğu aşı olduktan kısa bir süre sonra otizm geliştirdi. 
2) O halde aşılar otizme sebep olur. 


Sorun olabildiğince açıktır, bir olayın ardından bir diğer olayın gerçekleşmiş olması, bu iki olayın nedensel olarak -her zaman- ilişkili olduğu anlamına gelmez. Yukarıdaki mantıksal ilişkilendirme esasında, tuvalet örneğindeki ilişkilendirmeden daha doğru ya da tutarlı değildir. Her iki ilişkilendirme de kusurludur. Aşıların neden olarak gösterildiği pek çok hastalık bulunuyor ve aşıların belirli bir hastalığa neden olup olmadığını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Ancak bu, aşıların bu hastalıklara neden olup olmadığını söyleyemeyeceğimizle aynı şey değildir. Çünkü, aşıların belirli bir hastalığın nedeni olup olmadığını görebilmek için kontrollü, titiz bilimsel çalışmalar yürütebiliriz ve yapılmış yüzlerce bağımsız araştırma da, bize, aşıların herhangi bir hastalığın nedeni olduğu tek bir vaka dahi göstermiyor. 


Öte yandan bu safsata biçimi, alternatif “tıp” hareketinde de oldukça yaygındır. İnsanlar bazı “tedaviler” alır, ardından daha iyi hissederler ve otomatik olarak alternatif “tıbbın” kendilerini iyileştirdiğine inanırlar. Detoks şarlatanlığı bu durumun bir örneğidir. Ancak ne var ki, bu mantık biçimi kusurludur. Kişi, plasebo etkisiyle iyileşmiş olabilir ya da vücut kendisi kendi bağışıklık sistemiyle hastalığın üstesinden gelmiş olabilir. Böylesi bir durumda alternatif “tıbbın” iyileştirici olduğu sonucuna varamazsınız. 


Çok Yönlü (Karışık) Safsatalar 

Karışık safsatalar, belirli bir başlık altında ele alamadığımız safsata biçimleridir. 
Argumentatum Ad Ignorantiam 

Latince “argumentatum ad ignorantiam” olarak isimlendirilen ve “cehalete başvurma” anlamına gelen safsata biçimi, çok yaygın kullanılan ancak oldukça da kafa karıştırıcı olabilen bir safsatadır. Cehalete başvurma safsatası, iki şekilde kendisini gösterir: Birincisi; bir ifadenin doğru olduğunu bilmemek, onun yanlış olduğuna bir kanıt olarak gösterilir. İkincisi 


ise, bir ifadenin yanlış olduğunu bilmemek, onun doğru olduğuna kanıt olarak gösterilir. 


Örneğin, eğer Büyük Patlama mekanizmasını anlamazsam, bu durumum, benim açımdan onu 


bir olasılık olarak destekleyen hiçbir bilgi olmadığını ve bu yüzden de gerçekleşmediğini kanıtlar. Buna göre, yetersiz şekilde açıklanmış veya yeterince anlaşılmamış olan her şey dolayısıyla imkânsızdır. 


Örneğin: 


Dina: Yaşam, primordiyal çorbadaki aminoasitlerin rastgele birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 

Ebubekir Sıddık: Çok saçma. Böyle bir şeyin mümkün olabileceğine inanmıyorum, yaşam için tek ihtimal; onu bir Tanrı'nın yaratmış olmasıdır. 


Delil yetersizliğini, bir şeyin yokluğuna delil olarak kullanmak; yaygın bir cehalete başvurma safsatasıdır. Bir şeye dair mevcut açıklamaların azlığı hatta henüz açıklama geliştirilememiş olması, o şeyin bir açıklamasının olmadığı anlamına gelmez. Tarihin herhangi bir aşamasında, bilim insanları; yıldızların veya gezegenlerin hareketini, ışığın doğasını veya bir atomun yapısını vb. açıklayamamışlardı, ancak günümüzde bu gibi soruların pek çoğu açıklanabilmiş durumda. 


Cehalete başvurma safsatasının (Argumentatum Ad Ignorantiam) en yaygın versiyonlarından birisi, “Argüman boşluklarının Tanrısı” olarak bilinir. Yaradılış safsatasının tarihi bu argümanlarla doludur ve temel yapısı aşağıdaki gibidir. 


1) Bilim, A'yı açıklayamıyor. 
2) O halde A'yı Tanrı yapmıştır. 


Örneğin: 


1) Kaplumbağa öncesini gösteren fosil bulunmuyor. Yani, tüm kaplumbağa fosilleri, modern kaplumbağalarla aynı yapıya sahip. 

2) Eğer evrim doğruysa, kertenkele gibi sürüngenler ve kaplumbağalar arasında çok fazla ara form görmeliydik. 

3) Bu ara formlar bulunmadığından, kaplumbağalar evrimleşmemiştir. 

4) Öyleyse, Tanrı kaplumbağaları şimdiki halleriyle yaratmıştır. 


2008 yılı, kaplumbağaların evrimsel geçmişine dair önemli bir yıldı. Bilim insanları 
kaplumbağa öncesi birden fazla farklı tür keşfetti. Yani, kaplumbağa benzeri kabuk evriminin çeşitli aşamalarında olan kertenkeleler gibi sürüngenler bulduk ve bunlar ön-kaplumbağaların 
bulunmasını beklediğimiz katman ve yerlerde bulunuyordu. Böylelikle de evrim hanesine 1 
puan daha yazılıyordu. Elbette ki bu durum bir istisna da değildir. Eski yaradılış literatürüne baktığınızda, bugün çökertilmiş olan tonlarca cehalete başvurma argümanı olduğunu göreceksiniz. Şaşırtıcı olan ise —ki esasında o kadar da şaşırtıcı değildir—, hatalarından asla ders çıkarmamış olmalarıdır. Çünkü modern literatürleri, hala tonlarca yeni “argüman boşluklarının Tanrı'sı” safsatalarıyla doludur. 


Bu safsata biçimi hakkında şimdiye kadar bahsettiğimiz her şey oldukça netti. Şimdi işleri biraz daha karmaşık hale getirelim. Tartışmalardaki en iyi taktiklerden birisi; rakibinize, cevap veremeyeceğini bildiğiniz sorular sormaktır. Bu yöntemle pek çok tartışmayı kazanabilmeniz mümkündür. Peki, bir açıklama gelmeyeceğini bildiğimiz bir soruyu rakibe sorarak, “cehalete başvurma safsatasını” biz kendimiz yapmış olmaz mıyız? Dolayısıyla da bu tartışma taktiği mantıksal açıdan geçersiz mi olur? Hayır, olmaz, ama burada işler biraz daha 


karmaşık hale geliyor. Gelin örneklerle daha açık hale getirelim. 


Öncelikle önemli bir ayrıma değinmemiz gerekiyor. “Henüz bir açıklaması yok” ifadesi ile “açıklanamıyor” ifadeleri birbirinden farklıdır. Örneğin, güçlü çekirdek kuvvetlerine dair henüz bir açıklama getiremiyoruz, ancak günün birinde bu kuvvetlere dair bir açıklama getiremeyeceğimizi ortaya koyan hiçbir sebep yoktur. Şimdi aşağıdaki örneklere bakın ve bir safsata olup olmadığını kendinize sorun: 


1) Eğer aşılar otizme sebep oluyorsa; aşılanmış çocuklar, aşılanmamış çocuklardan daha fazla otizm vakası geliştirmiş olmalıdır. 

2) Aşılanmamış çocuklarda da aşılanmış çocuklar kadar otizm vakası görülüyor. 

3) Aşı karşıtlarının bu duruma dair bir açıklaması yok. 

4) Bu nedenle, aşılar otizme sebep olmaz. 


Aşı karşıtlarıyla yapılan tartışmalarda, aşı karşıtı kişiden otizm oranlarının her iki grupta da (aşılanmış ve aşılanmamış çocuklar) neredeyse eşit oranda olmasına dair bir açıklama istediğimizde, bir safsata mı yapmış oluruz? Hayır safsata yapmıyoruz, neden mi? Çünkü eğer bir şey yanlışsa, gerçeğin kendisinden ötürü onun bir açıklaması yoktur. Şöyle ki: 


1) Eğer bitkiler CO2’ye ihtiyaç duyuyorsa, o halde CO2 (karbondioksit) bulunmayan ortamda yetiştirilen bitkiler ölecektir. 

2) CO2 bulunmayan ortamda yetiştirilen bitkiler ölür. 

3) Bitkilerin karbondioksite ihtiyaç duymadığını savunan insanlar bu durumu açıklayamazlar. 
(bildiğimiz kadarıyla böyle birisi yok.) 

4) Bu nedenle bitkiler karbondioksite ihtiyaç duyar. 


Bir kez daha bu bir safsata değildir, peki neden? Buradaki kilit nokta, açıklama eksikliğinin argümana dışsal oluşudur. Yani, eğer 3. öncülü çıkarırsanız, argüman yine işlevseldir. 
Esasında, gerçeklere dayanan herhangi bir argüman için, karşıt grubun açıklayamadığı bir öncül oluşturabilirsiniz. İşte yukarıda da bahsettiğimiz gibi, eğer bir şey yanlışsa, özü itibariyle de açıklaması yoktur. Konunun esas noktası, bir argümanın çürütülebilmesi için mevcut açıklamaların eksikliğinden ziyade temelden çürütülebilmesi gerekir. 


Eğer bitkiler karbondioksite ihtiyaç duymuyorsa, karbondioksit bulunmayan ortamda yetiştirilen bitkilerin neden öldüğünü açıklayan ikna edici bir iddia yoktur. Bu, mevcut bir açıklamanın olmadığı anlamına gelmiyor, açıklanamayacağı anlamına geliyor. Benzer şekilde, eğer aşılar otizme sebep oluyorsa; aşılanmış ve aşılanmamış çocuklardaki otizm oranlarının neden aynı olduğuna dair ikna edici bir argüman yoktur. Dolayısıyla, aşı karşıtlarıyla yapılan tartışmalarda, onlara cevap verilemeyen bir soru sorduğumuzda, safsata yapmış olmuyor; karşıt delil nedeniyle problemi açıklamanın kavramsal olarak mümkün olmadığına dikkat çekmiş oluyoruz. Ne zaman ki; argümanımızı “Bimiyoruz, bu nedenle yanlıştır.” şekline evriltirsek işte o zaman safsata yapıyoruz demektir. 


Kuantum Fiziğine Başvurma Safsatası 


Görece yeni olan bu safsata biçiminde, “sihirli” ürün veya hizmetinizin çalışma şeklinin müşterinin anlayışının ötesine geçtiğini iddia etmenin bilimsel görünümlü yoludur; bu durumda kuantum fiziğine dayanır. Kulağa son derece etkileyici geliyor ve kim sizinle bu konuda tartışabilecek kapasitede olabilir ki? Elbette ki kuantum fizikçisi olmayan ortalama birisini alt etmeniz son derece olasıdır. 


Canan: “Ayaginizin tabanındaki basınç noktalarının anatominizin diğer parçalarıyla neden uyumlu olduğunu kuantum fiziği açıklıyor.” 


İşte size bir tüyo: Atom altı teoriye dair bilimsel bir tartışma dışında, eğer herhangi bir bağlam içerisinde “kuantum fiziği” ifadesini görürseniz ya da duyarsanız; derhal alarm hale geçmelisiniz. Çünkü muhtemelen birisi, kedinizin anladığından daha fazla şey anlamadığı 


bilimsel bir teorinin ismini kullanarak gözünüzü boyamaya çalışıyor. 
Daha İyi Hakemli Dergi Safsatası 


Düşüncelerini desteklemek için sıklıkla güvenilir hakemli bilimsel dergi isimlerini kullanan ve kendisine bu dergileri referans olarak gösteren insanlar arasında oldukça yaygın görülen bir safsata biçimidir. 


Deniz: Eğer telekinezi gerçekse, American Journal of Psychiatry‘de bununla ilgili bir makale olması gerekir. 

Bilge: O paçavra, psişik araştırmaları bastırmaya çalışan komplocu kuruluşların bir parçasıdır. 
Journal of the American Society for Psychical Research gibi saygın bir kaynağa bakmalısın. 
Hakemli bir dergidir. 


Evet hakemli (peer-reviewed) bir dergidir, fakat gözden geçirenlerin kendileri de böyle dergileri bulunan güvenilirlik konusunda şüphe duyulan insanlardır. 


Bireysel araştırmacıların verimliliği ve etkisi, yayınlarının ve araştırmalarına dair alıntıların sayısını ve kalitesini ölçmeye çalışan Hirsch indeksi (veya h-indeksi) ile tanımlanabilir. 
Bilimsel bir dergideki çalışmaların —olumlu— alıntı (İng. citation) sayısı önemlidir, çünkü alıntılar çalışmanın alandaki diğer araştırmacılar tarafından iyi bir kaynak olarak kabul edildiğini göstermektedir. Bir derginin itibarı, Hirsch indeksi ile neredeyse aynı şeyi ölçen etki faktörü (İng. impact factor) ile de gösterilebilir. Her ne kadar bu indeksler mükemmel olmasa da, bir “Benim hakemli bir bilimsel dergim seninkinden daha iyi.” tartışmasını kaybetmemeniz için güvenilir bir veri sağlayıcısıdır. Buradan, Thomson Reuters Journal Citation Reports’taki etki faktörlerini inceleyebilirsiniz. 


Kimyasal Safsatası 


Herhangi bir sebeple sevmediğiniz bir üründen veya bir teknolojiden insanların uzak durmaları için onları korkutmak mı istiyorsunuz? O halde “kimyasallar” ifadesini içeren cümleler kurabilirsiniz. Kimyasal tarım, kimyasal ilaçlar, kimyasal toksinler... Bu kelime korkunç olduğu kadar anlamsızdır da, çünkü her şey kimyasaldır. Salonunuzda bulunan çiçeklerden tutun da sevimli yavru kedilere kadar her şey tamamen kimyasallardan 

oluşur. Bu bir anlam bozucu, dikkat dağıtıcı kelimesidir ve başka da bir şey değildir. Çoğu zaman, kullanan kişinin kendi düşüncesini destekleyici bir argüman bulamadığının bir göstergesidir. Bu safsata biçimine başvuran insanlar genellikle doğaya başvurma safsatasını da kullanırlar. Hatta çoğunlukla bu iki safsata biçimini bir arada görmek mümkündür. 


Gürkan Akçay, Boğaziçi Üniversitesi, 16 Eylül 2018, Editör / Yazar 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Kaynak ve İleri Okuma: 

1- Logical Fallacies. The Skeptics' Guide To The Universe. (accessed September 12, 2018). https://www.theskepticsguide.org/resources/logical-fallacies 

2- What is a fallacy and why are they used?. Biology Fortified/Anastasia Bodnar (accessed September 14, 2018). https://www.biofortified.org/2010/09/logical-fallacies/ 

3- The Rules of Logic Part 3: Logical Fallacies. The Logic of Science (accessed September 14, 2018). https://thelogicofscience.com/2015/01/27/the-rules-of-logic-part-3-logical- fallacies/ 

4- Fallacies. Internet Encyclopedia of Philosophy (accessed September 11, 

2018). https://www.iep.utm.edu/fallacy/ 

5- Post hoc ergo propter hoc. Lucid Philosophy (accessed September 10, 

2018). http://lucidphilosophy.com/9-post-hoc-ergo-propter-hoc/ 


AMERIKAN ELIT YIGINI NASIL OLUSTU?-1 
Tamer Güner, 06.12.2019, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: 

Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, John Hopkins Üniversitesi Paul H. Nitze İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu (SAIS) profesörü ve Dünya Bankası, USAID, Dışişleri Bakanlığı, OECD ve Afrika Kalkınma Bankası gibi kuruluşlara danışmanlık yapmakta olan ve halen, sosyal bozulmanın nasıl tersine çevrilebileceği ve buna nasıl ulaşılabileceğine dair bir kitap üzerinde çalışan Seth D. Kaplan'a aittir. 'Karşılaştırmalı Tarih' etiketi ile yapılan bu analiz, toplumların değişiminde elitlerin etkisine odaklanırken, İbn-i Haldun'dan Samuel Huntington'a kadar bir çok ünlü batılı 'elit'in görüşleri eşliğinde Amerikan Elitleri arasında bir kıyaslama yapmaktadır. Yazarın düşüncelerindeki sorunsalın başlangıç noktası elbette Amerikan toplumunun dağılması ve ABD'nin çöküşüdür. Seth D. Kaplan'ın oldukça nesnel bir yaklaşımla yaptığı analizin en çarpıcı cümlelerinden biri şudur: "Bu nedenle, birçok bilim adamı, toplumların şekillenmesi; elit erdeminin oluşumu; halk arasında güçlü değerlerin teşviki ve kahramanca hareketlere ilham vermede din faktörünün çok önemli olduğunu düşünmektedir. Ancak toplumlar geliştikçe inancın da etkisini yitirerek toplumun gerilemesine katkıda bulunduğu konusunda da uyarıda bulunmaktadırlar. Rasyonalizm ve materyalizm öne çıkarken elitleri toplumlarına bağlayan ortak eğilimleri ve toplumun yükselişini arttıran değer ve inançları zayıflatır. Sosyal rahatsızlıklar ve dağılma riski artar.” Ateizm'in yaygınlaştığı Avrupa-Amerika'dan oluşan Batı'da toplumun gerilemesinde 'Din' faktörünün ve elitlerin etkisinin önemine değinen düşünür sayısı çok azdır. Bugün Batılı medya ve kültür araçlarının dünyanın her tarafını istila ettiği ve değersizleşmeyi arttırdığı düşünülürse, Türkiye'nin çıktığı büyük yolculuğun ne kadar küresel bir etki üretebileceği de hesaplanabilir. 
İnsanlık ciddi bir buhranla yüz yüzedir ve İslam en saf ve en büyük kurtuluş umudu olarak, insanların ulaşabileceği her yerde olmalıdır... Türkiye'nin sorumluluğu budur. 


"Kibirli, soğuk ve çıkarcı -veya mütevazi, köklü ve kişisel- fedakarlık mı? Tarih, toplumların yaratıcı seçkinlerinin karakterine dayanarak yükselip alçaldığını göstermektedir." 


Amerikan elitlerinin birçok endişesi var; jeopolitik istikrarı sağlamak, eşitsizliği azaltmak, ayrımcılığa son vermek ve benzeri. Fakat ABD için en büyük tehdit, bunlar değil de bilhassa, sorumlulukları toplumun koruyucusu olarak kabul etmedeki isteksizlikleri ve toplumun diğer kesimlerinden ayrılmaları nedeniyle elitlerin bizzat kendileri ise? 


Elitlerin bu “kendini çekme” hali, ülkenin karşılaştığı çeşitli zorlukları ele alma yeteneğini de tehlikeye atıyor. Bu tehdidi daha da artıran şey, aksi halde diğer toplumların yükseliş ve düşüşünden öğrenebileceklerini sınırlayan, elitlerin “tarihin doğru tarafında” olduklarına yönelik duymuş oldukları kibirli güvendir. 


çalışmış, devletlerin yükseliş ve çöküşünün anlaşılmasında önemli bir faktör olarak asabiyetin- sosyal bütünlük veya grup dayanışması- önemini vurgulamıştır. “Bir Tarih İncelemesi? adını taşıyan 12 ciltlik eserinde 26 dünya uygarlığını inceleyen İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, medeniyetin çürümesini, ilerlemeyi yönlendiren elit liderlerden oluşan yaratıcı azınlığın bozulmasının bir sonucu olarak görür. Bozulmuş elitler, toplumsal zorluklara yönelik yenilik yapma ve bu sorunları ele alma yeteneğini yitirmiş olsa bile, giderek daha fazla gururlu ve baskın hale gelirler. Kendine güvenen bir erdem ve amaç duygusuyla liderlik etmek yerine parazitleşen elit sınıf, “proterleşme hastalığına yenik düşer”. 


Diğer bilim insanları, ülkelerin zayıflamasını, vatandaşlık erdeminin azalmasına (Edward Gibbon); kültürel dinamizmdeki azalmaya (Oswald Spengler); aile yapısındaki bozulmaya (Carle Zimmerman); üretici gücün düşüşüne (Karl Marx); siyasi kurumların bozulmasına (Samuel Huntington) bağlamıştır. 


Bu bilim adamları, farklı şeyleri vurgulasalar da çoğunlukla, herhangi bir siyasetin başarılı olabilmesi için elitlerin ve sosyal dayanışmanın önemine sürekli olarak işaret etmişler ve bu ikisini birbirine bağlantılı olarak görmüşlerdir. Herhangi bir toplumdaki büyük kurumlar üzerinde büyük güce ve etkiye sahip olan elitler, tarihsel olarak toplumun en çok yüzde ikilik bir kesiminden meydana gelmektedir. Elit teriminin ne kadar geniş bir kapsamda tanımlanmış olduğuna bağlı olarak, günümüzde “elitler”, Amerikan toplumunun yüzde 10 ila yüzde 20'lik bir bölümünden oluşmaktadır. 


Eğer bir toplum gelişecekse, elitler yalnızca zorlukları yaratıcı bir şekilde ele almakla kalmamalı, aynı zamanda toplumdan kopmaktan ve toplumun dinamizm ve bütünlüğünü baltalayacak şekilde davranmaktan da kaçınmalıdır. ABD, karşılaştığı zorluklara karşı doğru bir öngörü ve çözüm geliştirme noktasında liyakat esaslı aktörler tarafından verilen rasyonel kararlara bağlıymış gibi görünse de, tarih bu değerlendirmenin yanlış olduğunu göstermektedir: Doğru istihbarat için toplumla derin bağlar, kolektif eyleme ilham vermek için fedakârlık geleneği ve toplumsal tepkinin enerjik olmasını sağlamak için de uzun zamandır devam eden erdemli alışkanlıklar gereklidir. 


Toplum Bilimi 
Altta yatan toplumsal ve kurumsal dinamiklerin yüzyıllar boyunca ülkelerin kaderini nasıl 


şekillendirdiğine yönelik karşılaştırmalı analizler, bugün geçmişte olduğundan çok daha az ilgi görmektedir. Bu durum kısmen uzmanlaşmaya, ekonominin baskın hale gelmesine, 


cinsiyet ve diğer kimlik çalışmalarının artmasına ve kantitatif modellere yönelik açık bir tercihten kaynaklanmaktadır. 


Akademi ve resmi kurumlarda (rasyonel olarak çıkarsanabilir) siyasi tercihler ve (liyakate göre seçilmesi gereken) liderliğin her şeyden daha önemli olduğuna dair geniş bir entelektüel konsensüs bulunmaktadır. Bu konsensüse göre, toplumlar tek ve daha ziyade pozitif yönde gelişirken, (toplumun) genel dinamikleri, normları ve dönemleri üzerine yapılan çalışmalar o kadar hayati değildir. Bu talihsiz bir değerlendirmedir. ABD, sosyal uyum konusunda benzeri görülmemiş bir düşüş yaşarken bahsedilen konulara yönelik bilgilerin önemi de giderek artmaktadır. 


İbn Haldün, beşeri sosyal örgüt bilimi hakkındaki en eski bilimsel eserlerden biri 

olan Mukaddime adlı eserini 1378 senesinde tamamlamıştır. Haldün'un amacı, tarihsel değişimin altta yatan sebeplerini ve etkilerini ve tarihsel olayların aktarıldığı gibi olmuş olma ihtimalini tespit etmekti. Charles Issawi ve Oliver Leaman’in Routledge Felsefe Ansiklopedisi (Routledge Encyclopedia of Philosophy) adını taşıyan eserde belirttikleri gibi Haldün şu önermede bulunmuştur: 


"Toplum kendi içsel kanunlarına tabi olan bir organizmadır. Bu kanunlar, insan aklının ister tarihi kayıtlardan ayıklanmış, ister doğrudan gözlem yoluyla elde edilmiş bilgiye uygulanması yoluyla keşfedilebilir... 


Bu kanunlar, sosyolojik olarak izah edilebilir ve sadece biyolojik dürtülerin veya fiziksel faktörlerin yansımasından ibaret değildir. Şüphesiz iklim ve yiyecek gibi gerçeklikler önemlidir ancak... (Toplumsal) uyum, meşguliyet (meslek) ve mal varlığı gibi saf sosyal faktörlerin önemi daha da fazladır." 


Daha güçlü asabiye “(sosyal bütünlük veya grup dayanışması” şeklinde çevrilebilir) duygusuna sahip olan grupların, nispeten daha küçük, daha fakir ve teknolojik olarak daha az gelişmiş olsalar bile, asabiye duygusu zayıf olanları bozguna uğratma ihtimalleri fazladır. Bu asabiye duygusu, akrabalık bağlarının birleşiminden, ortak bir yönelim oluşturan müşterek bir dinden ve ticaret, yağma veya fetihler sonucunda elde edilen ekonomik kazançlardan oluşur. 
Liderlerin meşruiyeti ve otoriteyi destekleyen kurumlar bahsedilen üç faktörün ürünüdür. 
Ancak İbn-i Haldün, asabiyenin başarı ile düştüğünü belirtmiştir. Asabiye, gelişim ve lüksün getirdiği tembellik veya zorunlu olarak servetin yoğunlaşmasından ve toplumda hiyerarşinin gelişmesinden kaynaklanan sosyal bölünmeler tarafından aşındırılmıştır. (Daha büyük, daha sofistike bir varlığı yönetmek için hiyerarşi gerekli hale gelir.) 


Batı'da, Greko-Romen yazarların eserleri üzerine inşa edilen karşılaştırmalı toplumlar tarihi, 
18. yüzyılda önemli bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin İtalyan filozof Giambattista Vico, 1725 yılında yayınlanan The New Science (Yeni Bilim) adlı kitabında İbn-i Haldün'a benzer bir çalışma ortaya koymaya çalışmıştır. Vico bu eserinde, her toplumun tekrarlayan üç çağda geçtiği, döngüsel bir insanlık tarihi görüşünü benimsemiştir. Bu üç 

çağ: İlahi çağ, kahramanlar çağı ve insan çağıdır. 


Vico'ya göre her bir çağ, devletin doğasından sivil düzene ve dile kadar her şeyi etkileyen farklı özelliklere sahiptir. Toplumlar geliştikçe kültürü şekillendiren yeni yapılar ve kısıtlamalar yaratırlar. Primitivizm idealizme, ardından rasyonalizme dönüşür, ancak ikincisi aradığı mükemmelliğe ulaşamaz. Bunun yerine, devlet kurumunu içten çürüten 

sinizm, “barbarlık” ve “sivil hastalık” ortaya çıkar. Descartes'a yanıt veren Vico, bireycilik 


ve farklı fikirlerin rasyonel gelişimine çok fazla vurgunun, toplumu bir arada tutmak için gerekli olan dini ilkelere zarar vereceği noktasında uyarıda bulunur. 


Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, Karl Marx, Alexis de Tocqueville, Max Weber ve Oswald Spengler, toplumların karşılaştırmalı tarihini inceleyen birçok bilim adamı arasında yer alır. Örneğin Tocgueville, Amerika'da demokrasinin başarılı olurken, neden birçok yerde başarısızlığa uğradığını anlamak için Amerikan siyasi ve sivil toplumunun doğasını analiz etmiş ve Fransa ile karşılaştırmıştır. 


Adam Smith, Ulusların Zenginliği adlı eserinde piyasa toplumunun doğasını analiz etmiştir. 
Smith bir ekonomist olarak değil ancak, Britannica Ansiklopesi’nin ifadesi ile “ekonomik yazıları yalnızca politik ve sosyal evrim görüşünün temelini oluşturan bir sosyal filozof” olarak anlaşılabilir. Gerçekten de Smith, en ünlü eserinin “hukukun ve hükümetin genel ilkeleri ve bunların toplumun farklı çağ ve dönemlerinde geçirdiği farklı devrimleri üzerine yapılmış çalışmalar” olduğunu düşünür. Weber, sosyo-kültürel dinamiklerin ve özellikle de Protestanlığın, Batı'nın yükselişini anlama ve elit davranışların herhangi bir ülkenin gelişimini anlama noktasındaki önemini vurgulamıştır. 


Emile Durkheim, modem sosyoloji alanını bireysel davranışı yapılandıran ve görünüşte özerk ve hatta kaotik kararları daha geniş bir düzende oluşturan olgular olan “sosyal 

gerçekler” bilimi olarak kurmaya yardımcı oldu. Toplumların nasıl yükselip alçaldığının geniş kapsamı ile özel olarak ilgilenmese de, Durkheim’in çalışmaları, toplumu bir arada tutan faktörlerin neler olduğu ve toplumun nasıl yıkılabileceği ile ilgilenir. 


Durkheim, geleneksel toplumlarda benzer değerler, iş ve yaşam deneyimlerinden kaynaklanan mekanik dayanışma ile yoğun modern ortamlarda karşılıklı bağımlılık ve karmaşık sosyal etkileşimlerden kaynaklanan organik dayanışma arasında ayrım yaptı. Organik dayanışma daha fazla özgürlük getirir, ancak laiklik, işbölümü ve ferdiyetçilik, anomi ve parçalanma riskini taşır. Bir toplumun sahip olduğu değer ve standartlardaki hızlı değişim, gerçekte elde edilebileceklerle kopukluk yaratarak yabancılaşma, amag¢sizlik ve nihayetinde “sonsuzluk illetinden” (tatmin edilmemiş arzu) “sapmaya” ve intiharlarda artışa sebebiyet verir. Ortak amaç ve dayanışma yoluyla süreç içinde ahlaki izolasyonu azaltarak insanları birbirine bağlayan milliyetçilik, özellikle de ferdiyetçiliğin çok yüksek olduğu modern toplumlarda bu tehditlere karşı koymak için gerekliydi. 


Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, Toynbee’nin kariyerini tanımlayan eserleri (1934-61'de yayınlandı), geçmiş toplumların dinamiklerini anlamak için tartışmasız en iddialı ve önemli gelişmedir. Toynbee, kültürlerin ve medeniyetlerin zorlu mücadelelere cevap olarak ilkel toplumlardan nasıl ortaya çıktıkları ve ardından bu toplumların gelişme ve çürüme aşamaları üzerine yoğunlaşmıştır. 


İbn Haldün gibi Toynbee de, tarihin doğru bir şekilde incelenmesinin, belirli bir olay dizisini bir yer veya zaman diliminden incelemekten daha fazlasını gerektirdiğine inanıyordu: Toplumlar ve zaman içinde tekrar eden kalıp olaylar üzerinde çalışılması gerekiyordu. Ancak İbn Haldün (ve öncüllerinin çoğunun) aksine Toynbee, toplumların kaçınılmaz olarak öldüğüne inanmıyordu. Aksine, medeniyetler daha da fazla büyüme elde etmelerine izin verecek şekilde uyum sağlayabilirlerdi. 


Toynbee, bir toplumun yükseliş ve düşüşünün her aşamasında “Yaratıcı Azınlıklar”ın önemli roller üstlendiğini gözlemledi. Başlangıçta onların varlığı, yükselişi mümkün 


kılmaktadır. Bir dizi zorlukla karşılaşıldığında, yaratıcı bir azınlığın üyeleri sorunu çözecek şekilde yanıt vererek medeniyetin kapasitesinin, değerlerinin, kurumlarının ve tekniklerinin ilerici ve kümülatif gelişimini sağlar. Ancak bu yaratıcı azınlık baskın (dominant) değildir. 
Aksine, ilham vericidir ve özgürce taklit ve takip edilerek gerekli bir birliktelik sağlar ve büyük toplumsal bölünmeleri engeller. 


Çürüme, harici bir saldırı ya da teknolojideki bir azalmadan kaynaklanmaz. 

Toynbee'nin Tarih İncelemesi adlı eserindeki formülasyonda: “...medeniyetlerin çöküşünün doğası üç noktada özetlenebilir: Azınlıktaki yaratıcı gücün yetersizliği, çoğunluğun tarafında temsilin geri çekilmesi ve bunun sonucunda toplumda bir bütün olarak sosyal birlik kaybı. ” 


Bu son aşamada, “Yaratıcı Azınlık artık hak etmediği bir pozisyonu zorla elinde tutmaya çalışan Baskın bir Azınlığa dönüşür.” Toplumun gelenekleri bozulur 

ve “kaytarma” ve “keyfilik” hâkim hale gelerek “kendini feda etme”nin yerini “kendi menfaatlerine düşkünlük” alır. Eski zamanların büyük başarılarının yüceltildiği bu süreçte fazlasıyla gurur hâkimdir ve bir toplumun karşılaşabileceği sonraki zorlukları etkin bir şekilde ele almak mümkün değildir. Çürüme, nihai dağılma gerçekleşmeden yüzyıllar boyunca sürebilir. 


Samuel Huntington, Seymour Martin Lipset, Charles Tilly, Barrington Moore ve Ernest Gellner’in dâhil olduğu 20. yüzyılın sonlarında yaşamış bir dizi karşılaştırmalı siyaset bilimci, çalışmalarında sosyal dinamiklerin politik sonuçlar üzerindeki önemini araştırmıştır. 


Örneğin Huntington, Değişen Toplumlarda Siyasi Düzen (1968) gibi çalışmalarında siyasi gelişme ve bozulma konularına değinmiştir. Huntington özellikle “Mobilizasyon ve kurumsallaşma arasındaki çatışma” ile ilgilenmiştir. Siyasi yapıların zayıf olduğu yerlerde kitlesel siyasi katılım, toplumu bir arada tutan elit fikir birliğini kırabilir ve kararsızlık, yolsuzluk, düşüş ve hatta çökme riskini ortaya çıkararak toplumu yönetmek için kullanılan siyasi kurumlara zarar verebilir. Bu nedenle Huntington, akademilerde toplumların yalnızca bir yönde ilerlediği inancına yol açan genel “ilerleme teorisine olan bağlılığı” eleştirir. 
Huntington: “Tersinirlik hakkında çok az veya hiç sağlama yapılmamıştır... Ulusal parçalanma da ulusal bütünleşme gibi bir fenomendir.” 


Daha yakın bir zamanda Jared Diamond, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (2005) (Çöküş: Toplumlar Başarısız Olmayı veya Başarılı Olmayı Nasıl Seçer] adını taşıyan eserinde toplumların neden başarısız olduğunu inceledi. Diamond kitabında, toplumların; iklim değişikliği, düşman komşular, kötüleşen bir çevre ve ticaretin çöküşü gibi büyük zorluklara yeterince cevap veremediklerinde sona erdiğini savunur. Elitlerin kritik kavşaklarda doğru kararları vermesi gerekir ve bu toplumun geneliyle aktif olarak dâhil olmalarına ve izole olmamalarına bağlıdır. Bilgi, yakınlık veya ilgi eksikliği etkili eylemlerin gerçekleşmesini engelleyebilir. Uzun vadeli planlama ve temel değerleri yeniden değerlendirmeye istekli olmak, zamanında yanıt vermek için çok önemlidir. 


Elit Sınıfın Önemi 


Önemli ölçüde farklı dönemleri ve coğrafyaları incelemiş olmalarına rağmen, Vico, Toynbee ve Diamond gibi gözlemciler arasında benzer temalar ortaya çıkmıştır. Özellikle, elitlerin belirli bir toplumun gelişiminin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynadığına inanmaktaydılar. Elitler, kritik zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında yaratıcı ve uzun vadeli düşünebilmekle kalmamalı, ihtiyaçları anlamak, sadakatini koruyacak şekilde hareket etmek 


ve gerektiğinde eyleme ilham verme kapasitesini geliştirmek için toplum ile derinden bağlantılı olmalıdır. 


Geçmişteki başarıları nedeniyle aşırı derecede şımarmış ya da toplumlarından kopmuş elitler, toplumlarının karşı karşıya kaldığı zorluklar için hazırlıksız olmaya, diğerlerine yabancılaşacak şekilde hareket etmeye ve iradelerini genişletmek için güç kullanmaya daha yatkındır. Ticaretten, savaştan ve diğer varlık yaratma biçimlerinden orantısız bir şekilde kazanılan paralar bu kopuşa neden olabilir. 


Elit davranış böylece hem toplumun sesini bir bütün olarak belirlerken hem de o toplumu tanımlayan ilişkilerin doğasını belirler ve böylece toplumsal bütünleşme anlamında çok büyük bir etkiye sahip olur. Ve sosyal uyum - asabiye, birlik veya bir tür sosyal ya da elit fikir birliği-(toplumsal) kolektif eylem, yaratıcılık ve büyük amaçlar için kritik bir öneme sahiptir. 
Öte yandan, sosyal bölünmeler toplumsal bir bozulmanın ortak kaynağıdır. Bu bölünmeler çok fazla bireycilik, materyalizm ve elitlerin özel çıkarlara odaklanmasından kaynaklanabilir. 
Sosyal parçalanma ise en büyük risktir; bu durum, elitler arasında veya elitler ile nüfus arasında bir çeşit bölünmeden, kurumlar veya ahlaki değerlerdeki bozulmaların artmasından veya nüfusun giderek ayrışmasından kaynaklanabilir. 


Sadece seçkinler - Toynbee'nin “yaratıcı azınlığı”- kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalacağı bir dizi zorluk boyunca topluma rehberlik edebilir. Bu zorluklar, toplumun ilerlemesini teşvik eden yeni teknolojilerin ve kurumların yaratıcı gelişimini katalize ederek zaman içinde gücünü ve nüfuzunu artırabilir. Toynbee'nin belirttiği gibi, “İnsanın medeniyete ulaşması, üstün biyolojik donatım veya coğrafi ortamın bir sonucu olarak değil, kendisini daha önce benzeri görülmemiş bir çaba göstermeye zorlayan, özel bir zorluk derecesine sahip meydan okumaya verdiği yanıt sayesinde gerçekleşir”. 


Ancak bu testler, iyi ele alınmadığı takdirde bir toplumun ölümüne de yol açabilir. Bu gibi durumlarda sonucu herhangi birisi değil ancak elitlerin başarısızlığı-(Toynbee'nin metaforunu kullanarak) intihara veya cinayete benzer bir süreç-belirlemektedir. 


Özel bir zorluk derecesine sahip meydan okumayla- fiziksel (bataklıklar, yükselen deniz suları, çevresel değişim), sosyal (iç bölümler, artan mobilizasyon), ekonomik (ticaretin azalması), askeri (düşman komşu) veya kurumsal (reform ihtiyacı)- karşı karşıya kalmak, rasyonel karar vermenin ötesine geçen bazı manevi dinamikler gerektirir ve toplumda geniş, bazen hararetli bir eylem başlatır. 

Bu nedenle, birçok bilim adamı, toplumların şekillenmesi; elit erdeminin oluşumu; halk arasında güçlü değerlerin teşviki ve kahramanca hareketlere ilham vermede din faktörünün çok önemli olduğunu düşünmektedir. Ancak toplumlar geliştikçe inancın da etkisini yitirerek toplumun gerilemesine katkıda bulunduğu konusunda da uyarıda bulunmaktadırlar. 
Rasyonalizm ve materyalizm öne çıkarken elitleri toplumlarına bağlayan ortak eğilimleri ve toplumun yükselişini arttıran değer ve inançları zayıflatır. Sosyal rahatsızlıklar ve dağılma riski artar. 

Tablo 1, ülkelerini yönlendiren sorumlu elitler ile bunu yapmayı ihmal eden sorumsuz elitler arasındaki farklılıkları özetlemektedir. Bunlar şüphesiz idealize edilmiş tiplerdir. Çoğu toplumda yer alan elitler belirtilen ekstrem uçlar arasında özelliklere sahiptir 

Tablo 1: Elitlerin Karşılaştırılması 


Sorumlu Elither Sorumsuz Elitler 


Toplumsal Bağlılık Bağlı Kopuk 


Karar Verme hedi ri önemser | 
5 ayanır 
zafer, inanç) 
Disiplinli, kendini adayan, Kendini düşünen, 
Adetler i etik, erdemli bozulmuş, seçici olmayan yonu yükseltilmiş 
Yapı a bile eşitlikçi davranır ayırmak için çalışır 
Kadrolaşma Paylaşılır Elit yoğunlaşma 
Çoğu zaman, onu 
Pe E ksek değer olarak 
Birlik baltalayacak şekilde korur hareket eder 
= Bilgi kazandırmanın yanı 
Eğitimin Amacı Kişisel çıkar önceliklidir sıra karakter oluşturma 
Maddi Edinim Ölçülü Yozlaşmış 


Araç olarak görür ancak 
Dini Organizasyon Önemini bilir, saygılıdır bazı zorunlulukları yerine 


getirir 


Seth D. Kaplan, 30 Ekim 2019, American İnterest 


(Seth D. Kaplan , John Hopkins Üniversitesi Paul H. Nitze İleri Uluslararası Çalışmalar 

Okulu (SAIS) profesörüdür ve Dünya Bankası, USAID, Dışişleri Bakanlığı, OECD ve Afrika Kalkınma Bankası gibi kuruluşlara danışmanlık yapmakta ve halen, sosyal bozulmanın nasıl tersine çevrilebileceği ve buna nasıl ulaşılabileceği üzerine bir kitap üzerinde çalışmaktadır. 


AMERİKAN ELİT YIĞINI NASIL OLUŞTU?-2 
Tamer Güner, 13.12.2019, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: 

Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, John Hopkins Üniversitesi Paul H. Nitze İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu (SAIS) profesörü ve Dünya Bankası, USAID, Dışişleri Bakanlığı, OECD ve Afrika Kalkınma Bankası gibi kuruluşlara danışmanlık yapmakta olan ve halen, sosyal bozulmanın nasıl tersine çevrilebileceği ve buna nasıl ulaşılabileceğine dair bir kitap üzerinde çalışan Seth D. Kaplan'a aittir. 'Karşılaştırmalı Tarih' etiketi ile yapılan bu analiz, toplumların değişiminde elitlerin etkisine odaklanırken, İbn-i Haldun'dan Samuel Huntington'a kadar bir çok ünlü batılı 'elit'in görüşleri eşliğinde Amerikan Elitleri arasında bir kıyaslama yapmaktadır. Yazarın düşüncelerindeki sorunsalın başlangıç noktası elbette Amerikan toplumunun dağılması ve ABD'nin çöküşüdür. Seth D. Kaplan'ın oldukça nesnel bir yaklaşımla yaptığı analizin en çarpıcı cümlelerinden biri şudur: "Bu nedenle, birçok bilim adamı, toplumların şekillenmesi; elit erdeminin oluşumu; halk arasında güçlü değerlerin teşviki ve kahramanca hareketlere ilham vermede din faktörünün çok önemli olduğunu düşünmektedir. Ancak toplumlar geliştikçe inancın da etkisini yitirerek toplumun gerilemesine katkıda bulunduğu konusunda da uyarıda bulunmaktadırlar. Rasyonalizm ve materyalizm öne çıkarken elitleri toplumlarına bağlayan ortak eğilimleri ve toplumun yükselişini arttıran değer ve inançları zayıflatır. Sosyal rahatsızlıklar ve dağılma riski artar." Ateizm'in yaygınlaştığı Avrupa-Amerika'dan oluşan Batı'da toplumun gerilemesinde 'Din' faktörünün ve elitlerin etkisinin önemine değinen düşünür sayısı çok azdır. Bugün Batılı medya ve kültür araçlarının dünyanın her tarafını istila ettiği ve değersizleşmeyi arttırdığı düşünülürse, Türkiye'nin çıktığı büyük yolculuğun ne kadar küresel bir etki üretebileceği de hesaplanabilir. 


İnsanlık ciddi bir buhranla yüz yüzedir ve İslam en saf ve en büyük kurtuluş umudu olarak, insanların ulaşabileceği her yerde olmalıdır... Türkiye'nin sorumluluğu budur. 


""Elitler, giderek artan oranda psikolojik ve finansal olarak genel nüfustan kopmakta, başkalarını düşünmeden kendilerine menfaat sağlayacak seçimler yaparak öfke ve tepki ile karşılaşmaktadırlar." 


Amerikan Toplumundaki Elitler 


Amerikan elitleri kimlerdir? “Elit” terimi tartışmalı olabilir. Maksadımıza binaen bu terim; hepsi bilgi üretmek ve işlemek için uğraşan kesimi oluşturan; hükümet, akademi, iş dünyası, medya, eğlence ve kar amacı gütmeyen kesimdeki profesyonellerin üst düzey kadrosunu oluşturur. Politikaya ve Occupy Wall Street gibi sosyal hareketlere konu olan “yüzde bir”(*) hakkındaki tartışmalar, elitlerin sahip olduğu orantısız zenginlik ve güç üzerine yoğunlaşmaktadır. 


Protestocular öncelikle adalet ve eşitsizlik konularında endişelidir. Ancak elitlerin bir kısmı illa zengin olmayabilir ve elitlerin sahip olduğu avantajların topluma nasıl daha büyük yükümlülükler getirdiği ve çağdaş elitlerin bunları yerine getirme konusundaki başarısızlıkları üzerine çok az değerlendirme bulunmaktadır. Eliterin, kişisel olarak kendilerini toplumla bütünleştirmeleri ve toplumun gücüne katkıda bulunacak şekilde hareket etmelerinden ziyade, özel bir konuya yönelik destekleri olup olmadığı daha fazla dikkatleri çekmektedir. 


Bu tür tarışmaları sürdürenlerin /ironik olarak bu insanların çoğu, elit sınıfa veya hemen altındaki yarı ayrıcalıklı sınıfa dâhildir) değer ve standartları öylesine değişmiştir ki; ülkeyi ileriye götüren yapıcı bir rol oynayabilecek bir grup elitin varlığını kabul etmek bile bir tabu haline gelmiştir. İbn Haldün, Toynbee ve Weber’ in tartıştığı şekilde, elitlerin -kamu yararına- toplumun temel direği olduğu görüşü nadiren kabul görür hale gelmiştir. 


Konuyu, egemen eşitlikçi ideolojinin aşağılayıcı olmayan terimleriyle tartışmak zor. Bazı elit teorisyenler, bu ideolojinin, her şeyden çok bir yanılsama olduğunu, önemli bir konunun daha ciddi bir şekilde tartışılmasını önlediğini ve mevcut politik ve hatta sosyal sorunlarımıza katkıda bulunduğunu savunuyor. G. Lowell Field ve John Higley'in Elitism adını taşıyan kitaplarında belirttikleri gibi; “Elitist ve liberal ilkelerin tamamlayiciligini değerlendirmede yaşanan genel başarısızlık, liberalizm içinde ciddi bir doktrinal yozlaşmanın merkezinde" yer almaktadır. Peter Berger'in The Public Interest’te yazdığı gibi; “Modernizasyonun paradoksu şudur ki; eşitlikçi ideolojilerin güçlenmesiyle, [ülkelerin gelişmesiyle beraber] eşitlikçi rejimler giderek daha az uygulanabilir hale geliyor. Eşitlikçi ideoloji elitleri, “eşitlikçi retoriğin oluşturduğu bir sis perdesi” yaratır. Ancak bu, kendilerini bulundukları konumda daha az güvenli hale getirir ve böylece toplumda etkin bir şekilde sorumluluk alabilmelerinin önüne geçer. 


Elitler, sahip oldukları ayrıcalıklardan kaynaklanan sorumluluklardan bilerek 

kaçınırken, “ayrıcalıkların denetlenmesi” ve ötekileştirilenlere yardım etme yönündeki istekliliklerini alışıldığı şekilde vurgulamaya devam eder. Anand Giridharadas'ın da ifade etmiş olduğu gibi; “Amerikan elitleri genellikle sistemi korumaya çalışır... Yukarıya doğru gelişmeden kaynaklanan kazancı sömüren tüm ekonomi, kazananlarımızın elindedir.” Acıyı hafifletmek ve yaşamı iyileştirmek için çok çalışsalar bile bu böyledir, Giridharadas bunu “sahte değişim” olarak tanımlar. 


Para verebilir veya hayır işlerini teşvik edebilirler, ancak nadiren toplumu güçlendirecek şekilde kişisel düzeyde hareket ederler. Örneğin, nadiren üçüncü kademe şehirlere taşınır, kariyer olanaklarını tehlikeye atar veya çocuklarını düşük performanslı şehir okullarına yerleştirirler. Aksine, Richard Reeves'in yazdığı gibi; servet, eğitim, güvenlik, aile yapısı ve sağlıktaki farklılıkları kapsayan, “İngiliz sisteminden daha acımasız” bir sınıf sistemi yaratan elitler fırsatları kendileri için istifler. Seçimlerini kısıtlayacak veya 

kazanımlarını (Örneğin, ticaret, işletme tekelleri ve vergi kaçakçılığı üzerindeki kısıtlamalar) sınırlayacak politikaları nadiren desteklerler. Ve kişisel yaşamlarında (göreceli olarak) erdemli davranabilirken, bir zamanlar toplum genelinde kişisel başarı için gerekli kabul edilen erdemli geleneksel değerleri ve alışkanlıkları (örneğin, çocuğunuz olmadan evlenin ve sonra evliliğinizi sürdürün; sıkı çalışın, aylaklık yapmayın; vatansever olun; tasarruf edin ve geleceğe yatırım yapın) teşvik etmeye yönelik herhangi bir girişimi olumsuz bir ayrıcalık işareti olarak görür ve sürekli saldırırlar. 


Amerikan elitleri,uzun süredir komşu oldukları insanlar ile de kopuk bir hayat yaşıyor.Christopher Lasch'in yazdığı gibi: “Amerika'da bile her zaman ayrıcalıklı bir sınıf olmuştur; ancak bu sınıf, şimdi olduğu gibi, çevresinden hiç bu kadar tehlikeli bir şekilde izole olmamıştı. “Hâlbuki elitler bir zamanlar, birkaç nesil boyunca yaşadıkları yerleşik oldukları yere bağlıydı ve sahip oldukları servetin çeşitli yükümlülükler getirdiğinin farkindaydilar" ancak bu tür bir mensubiyet günümüzde oldukça zayıflamış durumdadır. Yeni elitler, “nereye götürürse götürsün fırsat sireni”ni takip eden “çok daha kozmopolit” bir kesimden oluşuyor. Başarı şimdi, elit olmayanların en iyi ve en parlaklarını egemen sınıfa terfi ettiren ve bir zamanlar ülkenin demokratik idealini oluşturan “kaba eşitlik 

koşulunu” sona erdiren mobilite ile yakından ilişkilidir. 


Bu kapsamda, elitlerin bir zamanlar konumlarının yükümlülüklerini yerine getirmekten kaynaklanan saygıyı kazanma arzuları artık yoktur. Paul Collier’e göre: (Elitlerin) kendileri ve diğer insanlar ile aralarında gitgide artan beceri ve tecrübe farklılığı, yaptıkları işten daha fazla saygı (ve daha derin anlamlar) kazandıkları ve böylece kariyerlerine, meslektaşlarına ve sosyal gruplarına diğerlerine göre daha fazla bağlılık hissettikleri anlamına gelmektedir. 
Collier: “Bu, sosyal elitlerin neden bu kadar aktif anlamda kendi ülkelerini küçük gördüklerini açıklıyor - saygınlık arıyorlar”. Ulusal kimliklerinin artık belirgin olmadığının, bağlılıklarının ve yükümlülüklerinin değiştiğinin sinyalini veriyorlar. Sonuçta, Lasch'in iddia ettiği gibi “ortak alandan kaçmaktan ziyade liderlikle daha az ilgileniyorlar”. 


Bu kozmopolitizm, belirli bir yere yatırım yapmaya yönelik herhangi bir sadakat ve ihtiyaç duygusunu zayıflatır. İyi bir komşu olduğunu gösterme ihtiyacı, birlikte hareket etme ihtiyacına yenik düşer. Bütün bunlar, Rod Dreher'in blogunun bir okuyucusunun ifade etmiş olduğu gibi; kendine inançtan yoksun orta sınıf halkının durumuyla ilgili pasif bir şekilde konuşmaları gerektiği (“farkındalığı arttırma”) noktasında pratik olarak başarılı olamayan insanlara ekonomik elitlerin aktif şekilde yardım etmeleri gerektiğini göstermektedir. 


Bugün ABD), bilim adamları tarafından açık bir şekilde dile getirildiği gibi, toplumsal evrimin son aşamalarıyla çarpıcı paralellikler gösteriyor. Gittikçe artan bir sekülerleşme, sosyal parçalanma ve anomi görülüyor. “Barbarlık” da belirgin bir yükseliş, toplumun canlılığını sağlamada bir zamanlar elzem sayılan norm ve değerlerde ise Vico'nun uyarıda bulunduğu şekilde toplumun “sivil hastalıkla” sarıldığına işaret eden, bu yükselişe eşlik eden bir düşüş var. Fedakârlık, tasarrufluluk, toplumculuk, inanç ve kamu yararı; bireycilik, materyalizm 

ve “özel çıkarlar” karşısında yenik düşmüştür. 


Elitler, giderek artan oranda psikolojik ve finansal olarak genel nüfustan kopmakta, başkalarını düşünmeden kendilerine menfaat sağlayacak seçimler yaparak öfke ve tepki ile karşılaşmaktadırlar. 


(*) Yüzde Bir: ABD ve Batı toplumunda servetin “0 1'in elinde olduğu ve geriye kalan %99’un bu kesim tarafından sömürüldüğüne işaret eden slogan. 


Seth D. Kaplan, 30 Ekim 2019, American İnterest 


(Seth D. Kaplan , John Hopkins Üniversitesi Paul H. Nitze İleri Uluslararası Çalışmalar 

Okulu (SAIS) profesörüdür ve Dünya Bankası, USAID, Dışişleri Bakanlığı, OECD ve Afrika Kalkınma Bankası gibi kuruluşlara danışmanlık yapmakta ve halen, sosyal bozulmanın nasıl tersine çevrilebileceği ve buna nasıl ulaşılabileceği üzerine bir kitap üzerinde çalışmaktadır. 


AMERİKAN ELİT YIĞINI NASIL OLUŞTU?-3 https://www.sonsuzark.com/2019/12/sa8246ah23-ateist-donguye-hizmet-eden.html 


Sonsuz Ark'ın Notu: 

Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, John Hopkins Üniversitesi Paul H. Nitze İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu (SAIS) profesörü ve Dünya Bankası, USAID, Dışişleri Bakanlığı, OECD ve Afrika Kalkınma Bankası gibi kuruluşlara danışmanlık yapmakta olan ve halen, sosyal bozulmanın nasıl tersine çevrilebileceği ve buna nasıl ulaşılabileceğine dair bir kitap üzerinde çalışan Seth D. Kaplan'a aittir. 'Karşılaştırmalı Tarih' etiketi ile yapılan bu analiz, toplumların değişiminde elitlerin etkisine odaklanırken, İbn-i Haldun'dan Samuel Huntington'a kadar bir çok ünlü batılı 'elit'in görüşleri eşliğinde Amerikan Elitleri arasında bir kıyaslama yapmaktadır. Yazarın düşüncelerindeki sorunsalın başlangıç noktası elbette Amerikan toplumunun dağılması ve ABD'nin çöküşüdür. Seth D. Kaplan'ın oldukça nesnel bir yaklaşımla yaptığı analizin en çarpıcı cümlelerinden biri şudur: "Bu nedenle, birçok bilim adamı, toplumların şekillenmesi; elit erdeminin oluşumu; halk arasında güçlü değerlerin teşviki ve kahramanca hareketlere ilham vermede din faktörünün çok önemli olduğunu düşünmektedir. Ancak toplumlar geliştikçe inancın da etkisini yitirerek toplumun gerilemesine katkıda bulunduğu konusunda da uyarıda bulunmaktadırlar. Rasyonalizm ve materyalizm öne çıkarken elitleri toplumlarına bağlayan ortak eğilimleri ve toplumun yükselişini arttıran değer ve inançları zayıflatır. Sosyal rahatsızlıklar ve dağılma riski artar." Ateizm'in yaygınlaştığı Avrupa-Amerika'dan oluşan Batı'da toplumun gerilemesinde 'Din' faktörünün ve elitlerin etkisinin önemine değinen düşünür sayısı çok azdır. Bugün Batılı medya ve kültür araçlarının dünyanın her tarafını istila ettiği ve değersizleşmeyi arttırdığı düşünülürse, Türkiye'nin çıktığı büyük yolculuğun ne kadar küresel bir etki üretebileceği de hesaplanabilir. 
İnsanlık ciddi bir buhranla yüz yüzedir ve İslam en saf ve en büyük kurtuluş umudu olarak, insanların ulaşabileceği her yerde olmalıdır... Türkiye'nin sorumluluğu budur. 


"Elitler sadece, nüfusun geri kalanının endişelerine yatırım yapıp, "tarihin doğru tarafı" anlatımı hakkında alçakgönüllü davranır ve ayrıcalıklarını "kontrol etmek" yerine yönlendirmeye açık olurlarsa Amerikan toplumunu güçlendirebilirler." 


Sorumlu bir Elitin Kazanılması 


Max Weber'in iddia ettiği gibi, kitlesel demokrasi her zaman büyük ve karmaşık toplumlarda elit egemenliği sağlar. Kitlesel demokrasi gücü merkezileştirir, hükümetin idari 


bürokratik “makinelerine” güvenerek büyür ve kitlelere hitap edebilecek karizmatik liderlerin ortaya çıkmasını teşvik eder. Bunlar, devletin güçlenmesini ve nüfuzun “yönetici azınlık” da toplanmasını sağlar. Bu nedenle, Birleşik Devletler'in böyle bir elit tarafından yönetilmesi şaşırtıcı değildir. Bu gerçeklik göz önüne alındığında, ABD nasıl daha iyi ve daha sorumlu seçkinler üretebilir? 


Bu amaca yönelik en belirgin katalizör, insanları bir araya getiren, elit tabakanın ülkeye bağlılığını ve değerlerin yeniden düşünülmesini sağlayan, yeni bir yurtseverliğe ilham verecek ulusal bir zorlukla karşılaşılması olacaktır. Yükselen bir Çin tehdidi, eğer doğru lider tarafından yönlendirilirse, bunu başarabilir. Bir koalisyon hükümeti kuran ve ortak menfaatlere yönelik özveriyi vurgulayan dönüşümü sağlayacak bir gündem etrafında insanları toplayan, karizması yüksek bir politikacı en iyi şansı yakalayacaktır. Ancak böyle bir koalisyon birçok değişiklik yapmayı sağlasa bile, sürekli ve şiddetli olmayan bir 

tehditle (İsrail'de olduğu gibi) gerekli enerjiyi uzun vadede sürdürmek zor olabilir. Tehdit oldukça aşikâr olmasına rağmen 9/11 bile uzun süreli bir davranış değişikliğine yol açmamıştır. 


Her ne kadar bazen küçük görülmüş veya kötüye kullanılmış olsa da milliyetçilik burada önemli bir araç olmaya devam ediyor. Milliyetçilik, sosyal bağları güçlendirir ve cömertliği, dürüstlüğü, ortak yarar için endişeyi, başkalarına saygıyı ve modern toplumun işleyişi için gerekli diğer yapıcı sosyal normları geliştirir. Benzer şekilde, inancın ve geleneksel alışkanlıkların canlanması, elitler arasında başkaları için sorumluluk duygusunun oluşturulmasına katkıda bulunarak bir zamanlar toplumun gelişmesini saglayan,aile, tasarruf ve sivil katılım gibi erdemlere olan bağlılıklarını geri getirebilir. Tocgueville'in dediği 

gibi, “Zihin alışkanlıklarını şekillendiren çeşitli fikirlere” olduğu gibi “kalbin alışkanlıklarına” da sadece din ulaşabilir. 


Teknolojik ilerleme ve küreselleşme, yukarıda belirtilen sorunları ağırlaştırmakta ve reformu daha da zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte ulusal gücün sosyal kaynaklarını yeniden inşa etme süreci içerisinde, elit davranışın olumlu yönde şekillenmesinin üç önemli yolu vardır. 


Başlangıç olarak, elitleri seçen ve yetiştiren kurumların, Weber'in ifade ettiği gibi, onları yönetmeye hazır hale getirmeleri gerekir. Liyakat ve başarı (ve zenginlik) üzerine aşırı vurgu, elitler arasında karakter ve erdemin önemini azaltmış, siyasi arenadan finansal piyasalara, buluşma sahnesine kadar her şey üzerinde net bir etkisi bulunan, bir zamanlar topluma hâkim durumdaki değer ve normları baltalamıştır. Bu durum, genç yetişkinlerin eğitim ve değerlendirilme yönteminde bir dönüşümü gerekli kılar. Okullar vatandaşlık eğitimi ve karakter oluşturma programlarını (örneğin İzciler, en azından orijinal haliyle) desteklemeli ve öğrencileri test puanlarıyla olduğu kadar ahlaki davranış konusunda da değerlendirmeye tabi tutmalıdır. 


Üniversiteler ve lisansüstü okullar başvuru sahiplerinde kişisel karaktere öncelik vermelidir. 
Yorum soruları günümüzde gönüllülük ve topluma yardım etme konularına yöneliktir ancak okullar bunları da başka bir başarı biçimi olarak yorumlamaktadır. Müfredat, paydaşlarla işbirliğini teşvik etmeli, kamu yararını gözetmeli ve yalnızca bireysel hırs peşinde koşmak yerine belirli bir yere bağlanmayı teşvik etmelidir. Örneğin, MBA (İşletme 

Akademisi) öğrencilerine kâr yapmanın, ABD'deki bir işletmenin birincil hedefi veya tek amacı olduğu öğretilir; diğer ülkelerde ise (Almanya, Japonya gibi), eğitim, kültür ve hükümet politikası, çalışanların ihtiyaçlarına, işletmenin lokasyonuna ve toplum geneline kâr kadar önem verir. Öğrenci ve iş dünyası liderlerinin, Adam Smith'in kapitalizmin temel 


dayanağı olarak gördüğü (başkalarına borçlu olduğumuz) ahlaki düşüncelere yeni bir bakış açısıyla odaklanmaları gerekiyor. 


Başkalarına karşı görevlerimizi nasıl daha iyi anlarız? Bir ulusal hizmet programı, elitlere deneyimsel bilgi verecek ve diğer Amerikalılarla daha fazla bağlantı sağlayacaktır. Yaşam, çalışma ve az varlıklı bölgelerde sosyal sermaye inşa organizasyonları için sağlanacak daha yüksek teşvikler, daha fazla insanın sadece endişelerini gidermekle kalmayacak, ülkenin yararına kişisel fedakârlık yapmak için de katkı sağlayacaktır. Elit lisans ve lisansüstü okulların öğrencilerine ahlaki kuralları aşılaması ve Teach for America(**) gibi ihtiyaç duyulan bir alanda hizmeti zorunlu kılmaları veya en azından şiddetle teşvik etmeleri değerlerin değişimine yardım edecektir. Bu okullar, sadece yurtdışındaki sömestreleri tanıtmak yerine, yurt içindeki hizmet sömestrelerini teşvik edebilirler. Hatta en az beş yıl boyunca kırsalda veya şehir içindeki bir işte hizmet etme taahhüdü karşılığında harçlar bile azaltılabilir veya affedilebilir. 


Bu hizmet girişimi, elit davranışı şekillendirmenin ikinci bir yolunu göstermektedir. Hükümet, elit hazırlama kurumları, medya vb. elitlerin yerel topluluklara yerleştirilmesi için çok daha yoğun çaba sarf etmelidir. Bu, elitlerin daha bilgili, daha sorumlu olmalarını; ülkenin ve halkın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için daha iyi teşvik edilmelerini sağlayacaktır. (Warren Buffett'in başarısı, mütevazı yaşam tarzı ve yerel yerleşikliği ile genel olarak takdir edilenden daha fazlasını hak edebilir). Sosyal bağlar ne kadar yakınsa; bilgi, ilişki ve sorumluluk duygusu ne kadar kişisel olursa, egemenlerin mesuliyeti de o derecede fazla olur. Bugün, elit kaynaklı merhamet çoğu zaman kişiliksiz hale gelmiştir; soyut kurbanlar ve uzaktaki insanlara yönelik merhamet, yol üstünde bulunan insanlara duyulandan daha fazladır. 


Bu durum, toplumun üst katmanının, ekonominin finansallaşmasından ve küreselleşmesinden orantısız şekilde kazanç sağlamasını önlemek için yaratıcı düşünmeyi ve sonrasında bu faktörlerin sebep olduğu karmaşa ve bozulmadan uzak kalmayı gerektirir. Bu durum aynı zamanda, farklı sınıfların ya aynı geniş alanlarda yaşamaları ya da temel düzeyden daha fazla geçişme sağlamaları için mekanizma ve teşviklerin oluşturulmasını gerektirir. 


İşin siyasi tarafında ise; insanların, servetlerini denizaşırı ülkelere aktararak, Amerikan vergilerinden kaçmalarını ve çalışanlarının sırtından kendilerini zenginleştirmelerini engellemek veya kişinin hayatını, sadece ailesinden kalan servetle idame ettirmesinin önüne geçmek için çok daha fazla çaba sarf edilmelidir. Özellikle kalkınmamış bölgelere yatırımlar teşvik edilmelidir (en son vergi reformu ile bu hedeflenmektedir). 


Medya, okuldan sonra topluluklarına geri dönen, yetersiz hizmet alan topluluklarda liderlik görevlerini üstlenen, potansiyel olarak kârlı kariyerlerini yerel alanda çalışma taahhüdü uğruna feda eden ve kendilerine yönelik kişisel maliyete rağmen başkaları için (es, komşu, kasaba, kilise) sorumluluk üslenen daha fazla insanı-özellikle elitlerin içinden -öne çıkarabilir. Örneğin, şu anki Senatör Cory Booker, ülkenin en sıkıntılı şehirlerinden biri olan Newark, New Jersey için 8 yılını harcamıştır. 


Elbette, elitler ülkedeki ırksal ve toplumsal cinsiyet dengesini ne kadar fazla yansıtırsa topluma dâhil olmaları o kadar kolay olacak ve elitler tüm gruplar için daha fazla meşru hale gelecektir. Elitler üzerinde yapılan yeniden yapılanma vurgusu, bir zamanlar ülkenin büyük kısımlarını bu tür pozisyonlardan dışlayan ırk ve cinsiyet eşitsizliklerini kabul etmek anlamına gelmiyor. Gerçekten de, en güçlü elit gruplar, yeni yetenek infüzyonlarına açıktır, geniş 


sosyal hareketliliğe sahip toplumlara dayanır ve medeniyetin en iyi ürünlerini ülkelerinin tüm bölgelerine yaymaya çalışırlar. Bu gruplar, rekabetten korkmaz; kazanımları rekabet kaynaklıdır. Kilit nokta, elit sınıfa erişimi kolaylaştırırken, profesyonel ahlakı ve sorumluluk duygusunu zayıflatmamaktır. 


Son olarak, ülkenin sosyal, ekonomik ve politik liderlerinin yanı sıra elit yetiştiren kurumlarının, toplumun kırılganlığına karşı daha yoğun bir tevazu duygusunu işlemeleri gereklidir. Tevazuyu geliştirmek, diğer büyük medeniyetlerin tarihi ve sosyal çürümenin kendini tekrar etme olasılığı hakkında daha fazla farkındalık gerektirir. 


Amerika'nın dünyadaki konumu, çevre sorunları, eşitsizlik ve yapay zekânın tehlikeleri hakkında yaygın kaygılar olmasına rağmen; toplumsal parçalanma, yapıcı toplumsal geleneklerde zayıflama ve elitlerin nüfusun geri kalanından fiziksel ve psikolojik olarak gitgide daha fazla kopması konusunda çok az endişe görülüyor. Fikirlerin değişimi için eğitimde, özellikle de elitlerin eğitiminde önemli değişimlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. 


Diğer toplumların ve medeniyetlerin yükselişi ve düşmesiyle ilgili daha fazla bilgi ve bunlardan öğrenilebilecek dersler, her lise ve üniversite müfredatının bir parçası olmalıdır. 
Toynbee'nin gözlemleri, açıklamış olduğu tarihi olaylarla birlikte incelenmelidir. Sosyal bozulma konusunda daha fazla materyal (örneğin, ailenin parçalanması ve toplumsal ilişkilerin zayıflamasından kaynaklanan olumsuz sonuçlar), okullarda - özellikle gazetecilik okulları, ekonomi programları ve kamu politikası programlarında- müfredatın bir parçası haline gelmelidir 


Fedakârlık ve Ortak Fayda 


Toplumun iç kusurlar nedeniyle bir şekilde bozulabileceği veya başarısız olabileceği fikri, Amerikan elitlerinin (liderler, bilim adamları ve politika yapıcılar) çoğunluğu tarafından idrak edilmesi zor bir durum gibi gözükmektedir. Bunun yerine şuursuz bir şekilde, Huntington'ın da savunduğu “ilerleme teorisine bağlı bir kararlılık” tutumu sergiliyorlar. 
Eski Başkan Obama'nın (Teodore Parker'ı yorumlayan Martin Luther King Jr.'ın sözlerini aktararak) söylemekten hoşladığı gibi; " Ahlaki evrenin yayı uzundur ancak adalete doğru bükülür." 


Obama bu sözü pek çok elitin, “ABD'nin tarihteki diğer bütün büyük medeniyetlerin bir şekilde başına gelmiş problemlere karşı bağışıklığa sahip olduğunu? düşünmelerine neden olan ilerlemeci determinizm görüşünü desteklemek için kullanır. Mevcut yörüngenin getireceği olumsuz sonuçlara dair çok az yansıma bulunmaktadır. 


Ancak elitler hislere sahip olmayan insanlar değildir. Çoğu, iyi işler yaptıklarına, toplumlarına bir şekilde katkıda bulunduklarına inanmak ister. Sorun bu katkının nasıl bir kültürel çerçeve içine dâhil olduğundadır. Değer verilen, gerekli olan şey değildir. 


Önceden zenginlik ve güç, kişisel düzeyde geliştirilen ve kişisel bir cevap gerektiren - genellikle belirli bir yere veya gruba yönelik- sorumluluk ve yükümlülükler olarak anlaşılmaktaydı. Günümüzde yaşamlarında daha fazla anlam arayan Elitler, bunu başarmanın en iyi yolunun, topluma hizmet ederek ve samimi bağlar ve karşılıklı dayanışma ağıyla bağlı olduğu insanlarla birlikte hareket ederek gerçekleşeceğini göreceklerdir. 


Kendini bir topluluğa dâhil etmek - yönetime ihtiyaç duyan ve çeşitli sınıfları, meslekleri ve 


siyasi görüşleri içeren bir topluluk - birçok fedakârlık gerektiren hatta rahatsızlık verici bir durumdur. Ayrıca bu durum, kendini gerçekleştirme arayışından daha büyük bir kişisel dönüşüm vaat eder. 


Elitler sadece, nüfusun geri kalanının endişelerine yatırım yapıp, "tarihin doğru tarafı" anlatımı hakkında alçakgönüllü davranır ve ayrıcalıklarını "kontrol etmek" yerine yönlendirmeye açık olurlarsa Amerikan toplumunu güçlendirebilirler. 


(**) Teach For America (TFA): Misyonu, ABD'de geleceğin liderlerini mümkün olduğunca çok sayıda "listelemek, geliştirmek ve harekete geçirmek" olan ve kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. 


Seth D. Kaplan, 30 Ekim 2019, American İnterest 


(Seth D. Kaplan , John Hopkins Üniversitesi Paul H. Nitze İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu (SAIS) profesörüdür ve Dünya Bankası, USAID, Dışişleri Bakanlığı, OECD ve Afrika Kalkınma Bankası gibi kuruluşlara danışmanlık yapmakta ve halen, sosyal bozulmanın nasıl tersine çevrilebileceği ve buna nasıl ulaşılabileceği üzerine bir kitap üzerinde çalışmaktadır.) 


THE SUFİ CONSPİRACY-SÜFİ KOMPLOSU-1 

Tamer Güner, 27.04.2018, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 

Sonsuz Ark'ın Notu: 

Sufizm-Tasavvuf ve İslamcılık, Masonların diğer dinlere yönelik komplolarına benzer bir şekilde tasarlanmış, birbirine zıt bir şekilde konumlanmış müslümanlara yönelik iki ayrı komplosudur. Aşağıda çevirisini yayınladığımız analizden önce 28.10.2010 

tarihli SA456/SD72: Masonik Oyun Sürüyor -"Masonic Game in Progress"- başlıklı analizimizi okumanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü 2010 tarihli analizimizdeki tezlerin birçoğunun kanıtları 'The Sufi Conspiracy-Süfi Komplosu' başlığıyla yayınlayacağımız bu seride kişiler, olgular ve olaylar çerçevesinde açık bir şekilde ortaya konmuştur. Sufizm ve İslamcılık müslümanların samimi arayışlarını çarpıtmak, doğru yol üzere yol almalarına engel olmak ve İslam'ın bütün insanlık için kurtuluş yolu olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaya yönelik şeytani bir tasarımın ürünü olarak bugün müslümanları İslam'ın asıl kaynağı olan Kur'an'dan uzaklaştırmakta başarılı olmuştur. Bütün insanlığa ve dinlere karşı kurulmuş komplolardan sadece bu iki komplonun çözülmesi, bu şeytani kuşatmayı yarmaya başlamanın ilk adımıdır, çünkü ancak İslam bu cehenneme giden yolu değiştirebilme gücüne sahiptir. 
Lütfen bu şeytani yapının hazırladığı videoyu izleyiniz ve analizini yapıp SA3198/KY51- HA1: Animasyon'a Gizlenen Strateji: Nedir Bu "I Pet Goat"? başlığıyla yayınladığımız analizi okuyunuz ... 

Muhteşem klasik ilim mirasıyla temasını kaybeden Müslüman dünyası bugün birbirine muhalif iki kampın didişmesine sahne oluyor. Taraflar kendi kişisel yozlaşmalarına rağmen Ortodoks İslamın temsil hakkını ele geçirmeye çalışıyor. Vahhabilik ve Selefilik İslam geleneğini tahrip ederek fundemantalizmi yaratmak isteyen bir İngiliz strateji ürünüdür. 
Sufilere yönelik doğrudan ve açık bir şekilde yozlaşma eleştirisi yönelten Vahhabilerin ve Selefilerin kendileri de, Batı istihbaratı ve gizli odaklar ile yakın bağlantılara sahip benzer bir komplonun parçalarını oluşturmaktadır. 


H. P. Blavatsky'nin öğretilerini takip eden New Age hareketi, yaklaşmakta olan Aguarius Çağı'nın (Kova Çağı), Hıristiyanlar, Yahudiler, Budistler, Hindular ve Müslümanlar tarafından da gelmesi beklenen Maitreya (Çev: Maitreya, budizm inancının beklediği 


dünyanın sonunda gelecek olan 'dünya öğretmeni', mesih, Buda'dir) öncülüğünde gerçekleşecek bir dünya barışının başlangıcını ve tek dünya hükümetini müjdeleyeceğine inanıyor. (Budizm’deki Maitreya yukarıdaki cümledeki sıraya göre) diğer dinlerde İsa, Mesih, Beşinci Buda, Krişna ve İmam Mehdi olarak adlandırılmaktadır. New Age hareketinin, Müslümanlar tarafından beklenmekte olan Mehdi'ye yönelik ilgisi, Sufizmle arasındaki ilişki tarafından beslenmektedir. 


Esasen, gelecekte dünyanın tek bir inanç sistemi altında bir araya gelmesiyle mezhepçiliğin tamamen ortadan kalkması ve dünyanın barış içinde birleşeceği düşüncesi bu esrarengiz bilginin kaynağını oluşturmaktadır. Bu inancın temeli, tüm eksoterik dinlerin temel kaynağı olduğu iddia edilen okült gelenek olacaktır. Bu nedenle, en azından onsekizinci yüzyılın ortalarından itibaren, okültistler Sufizmi Masonluğun kökeni olarak pazarlamışlardır. 


İdris Şah'a göre, on ikinci yüzyıldaki Kadiriyye Tasavvuf düzeni, Rönesans'tan sonraki en önemli okült hareket olan Gül Haçlılar'ın kökeniydi ve daha sonraları Masonlara dönüşmüştü. 


Black Terror White Soldiers (Siyah Terör Beyaz Askerler) isimli kitapta detaylı bir şekilde anlatıldığı gibi Gül Haçlılar, 1666'da kendisini beklenen mesih ilan ederek Yahudi dünyasında büyük etki yaratan Sabetay Sevi'nin gelişini yönetmekten sorumluydu. Ancak Sevi, daha sonra İslamiyet'e dönerek takipçilerinin büyük çoğunluğunu hayal kırıklığına uğrattı. Bununla birlikte, takipçilerinin önemli bir bölümü bundan sonra da Sevi'yi takibe devam ederek günümüze kadar Dönme olarak bilinen güçlü bir gizli Yahudi toplumunu oluşturdular. 


Türkiye'deki Dönmeler, Celaleddin Rumi'nin Semazen Dervişleri ve Bektaşilik gibi bazı Sufi yapıları devam ettirdiler. Bektaşiler kesin bir sapkınlık içinde Muhammed Peygamberin damadı Ali'yi kutsallastirdi ve İslam kurallarının çoğunu reddetti ve Kabalistik fikirleri eski Orta Asya şamanizminin unsurlarıyla birleştirdi. 


Bektaşi Tasavvuf'un etkisi ile Dönmeler, 1908'de Osmanlı Halifeliğini devirmekle sorumlu bir Dönme ve Mason örgütü olan Genç Türkler tarafından benimsenmiş Pan-Türkçülük inancını geliştirdi. Pan-Türkçülük, Batı'da Shambhala (Şambala) olarak bilinen gizemli Budist ülkesinden bahseden ilk kişi olan Alexander Csoma de Körös (1784 — 1842) tarafından ortaya çıkarıldı. Körös, Shambhala halkının Altay Dağları ve Sincan'da yerleşik Türklerin ataları olduğuna inanıyordu. 


Csoma de Körös'ün Shambhala ile alakalı fikirleri, burasını Aryan ırkının vatanı olarak gören H. P. Blavatsky'nin ortaya koyduğu mistik spekülasyonların temelini teşkil etmiştir. Teozofi Cemiyetini kuran Blavatsky Özgür Masonların kâhini ve okült düşüncenin vaftiz annesi gibi görülmeye başlanmıştı. Budizmin, Kadim Bilgeliğin kaynağı olarak popüler hale gelmesinde Blavatsky'nin rolü büyük olmuştur. Ancak, popüler algıların aksine Tibet Budizmi, Hindu Tantra ve Orta Asya şamanizmiyle birlikte Budist fikirlerin garip bir karışımından meydana 


gelmiştir. Bu nedenle Blavatsky, Tibet Budizmi'ni büyü geleneklerinin gerçek anlamda korunmuş hali olarak görmüştür. 


Abdülkâdir el-Cezâiri 


Sufizmin Özgür Masonluğun kökeni olduğu miti Abdülkâdir el-Cezâiri'nin (1808 — 1883), etkisi ile gelişti. Abdülkâdir el-Cezâiri ondokuzuncu yüzyıl ortalarında Fransız işgaline karşı savaşmış Cezayirli ulusal bir kahramandı. En nihayetinde teslim olmaya zorlanan Abdülkâdir, Fransızlardan aldığı cömert emeklilik maaşıyla Suriye'nin Şam şehrine yerleşti. 


1860 yılında, kendisi ve kişisel muhafızı, yerel Dürzi nüfusu tarafından saldırıya uğrayan çok 
sayıda Hıristiyanı kurtarararak uluslararası üne kavuştu. Fransız hükümeti tarafından kendisine ödül olarak Büyük Haç Légion d’honneur nişanı verildi ve ayrıca Abraham Lincoln tarafından da onurlandırıldı. Ölümünden sonra lowa'nın Elkaker kasabasına onun adi verilmiştir. 


Abdülkâdir babasının etkisiyle, Nakşibendi ve Kadiriyye tarikatlarına daha sonra da Şâzeliyye tarikatının kurucusu el-Arabi ed-Derkâvi'nin öğrencisi vasıtasıyla bu tarikata girdi. Şâzeliyye tarikatının bir kolu olan Ekberiyye'nin kökeni, Şeyh'ül Ekber olarak adlandırılan Arap mistik ibnii'l Arabi’ ye (1165 — 1240) kadar geriye gider. Diğer yandan ibnü'l Arabi Ortodoks Müslüman âlimlerin büyük çoğunluğu tarafından kâfir olarak kınanmıştır. Arabi'nin bu Sufi Masonların amaçlarına hizmet etme nedeni “Evrensel Kardeşlik” doktrinine olan inancıydı. 
Bu doktrin, Özgür Masonluk ve Teozofi misyonunun özünü oluştururken, ‘tek dünya dini” kurmak için ileri sürülen bahanenin de temelidir. 


Abdülkâdir ayrıca Jane Digby ve ünlü bir İngiliz kâşif ve casus olan, Özgür Masonlukta Kalfa derecesine sahip, 1869'da Şam'da konsolosluk yapmış Sir Richard Burton ile arkadaştı. 
Digby veya Lady Ellenborough (1807-1881), romantik maceralar ve skandallarla dolu bir hayat yaşamış, dört kocası ve birçok aşığı olmuş bir İngiliz aristokrattı. 


Burton ve Digby, Wilfred Scawen Blunt ve şair Lord Byron'un torunu olan karısı Lady Anne ile yakın arkadastilar. Blunt, İslam'ın fundemantalist geleneği Selefiliği yaratan İngiliz ajanı Cemâleddin A fgâni ve öğrencisi Muhammed Abduh ile çok yakındı.(1) Selefilikten daha sonra Müslüman Kardeşler doğacaktı. 


Burton aynı zamanda bir okültistti ve Abdülkâdir gibi o da Kadiriyye Sufi düzeninin bir üyesiydi çünkü onun düşüncesine göre, “Sufizm, Özgür Masonluğun Doğulu akrabası” idi.(2) Burton ayrıca Şam'da kendisini ziyaret eden Blavatski tarafından kurulmuş Teozofi Derneği'nin bir üyesiydi. Tarihçi K. Paul Johnson'a göre Afgani, Blavatsky'nin kendi doktrin esaslarını öğrendiği “Yüce Üstatlar” dan biridir. Afgani, dönemin okült toplulukları üzerinde derin bir etki bırakan- bu etki, rezil Aleister Crowley tarafından kurulan Ordo Templi Orientis 


(OTO) ile zirveye ulaşmıştır- Luxor (veya Işık) Hermetik Kardeşliği olarak bilinen gizemli bir düzenin tanınmış başkanıydı. 


Rene Guénon 


Sufizmin Batı'ya aktarılmasında en önemli etkiye sahip kişi, bir dönem Luxor Hermetik Kardeşliği üyesi olan Réne Guénon'dur. Guénon, tüm eksoterik dinlerin, tek bir gizli okült geleneği paylaştığını öne süren, Tradisyonalizm adlı okült ekolün kurucusudur. Dışa dönük inanç bağlamında kişinin istediği dini seçebileceğini düşünen Guénon, din olarak islam’1 seçmiştir. Bu seçimde sonradan Müslüman olmuş İsveçli Ivan Aguéli etkili olmuştur. 


Aguéli, Kabala ile ilgileniyor ve çalışmalarını Abdülkâdir el-Cezâiri'nin arkadaşı, Özgür Mason ve El-Ezher Üniversitesi Maliki Mezhebi bölüm başkanı olan Şeyh Abdurrahman İlliş (İlleyş) el-Kebir denetimi altında gerçekleştirmekteydi. Bir Özgür Mason olarak, el- Kebir aynı zamanda Masonluk ve İslam'ın sembolleri arasındaki ilişkiyi de göstermeyi amaç edinmistir.(3) 


David Livingstone, 17.08.2013, Conspiracy School 


Yazının orijinali için: http://www.conspiracyschool.com/blog/sufi-conspiracy 
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THE SUFi CONSPIRACY-SUFi KOMPLOSU-3 
Tamer Giiner, 01.06.2018, Sonsuz Ark, Stratejik Arastirma, Ceviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: 

Sufizm-Tasavvuf ve İslamcılık, Masonların diğer dinlere yönelik komplolarina benzer bir şekilde tasarlanmış, birbirine zıt bir şekilde konumlanmış müslümanlara yönelik iki ayrı komplosudur. Aşağıda çevirisini yayınladığımız analizden önce 28.10.2010 

tarihli SA456/SD72: Masonik Oyun Sürüyor -"Masonic Game in Progress"- başlıklı analizimizi okumanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü 2010 tarihli analizimizdeki tezlerin birçoğunun kanıtları 'The Sufi Conspiracy-Süfi Komplosu' başlığıyla yayınlayacağımız bu seride kişiler, olgular ve olaylar çerçevesinde açık bir şekilde ortaya konmuştur. Sufizm ve İslamcılık müslümanların samimi arayışlarını çarpıtmak, doğru yol üzere yol almalarına engel olmak ve İslam'ın bütün insanlık için kurtuluş yolu olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaya yönelik şeytani bir tasarımın ürünü olarak bugün müslümanları İslam'ın asıl kaynağı olan Kur'an'dan uzaklaştırmakta başarılı olmuştur. Bütün insanlığa ve dinlere karşı kurulmuş komplolardan sadece bu iki komplonun çözülmesi, bu şeytani kuşatmayı yarmaya başlamanın ilk adımıdır, çünkü ancak İslam bu cehenneme giden yolu değiştirebilme gücüne sahiptir. 
Lütfen bu şeytani yapının hazırladığı videoyu izleyiniz ve analizini yapıp SA3198/KY51- HA1: Animasyon'a Gizlenen Strateji: Nedir Bu "I Pet Goat"? başlığıyla yayınladığımız analizi ve bu satanist kültün tarihsel-sembolik izleklerini somut bir şekilde ortaya koyan Kadim Falsifiye kapak adı ve etiketi ile yayınladığımız Halim Selim'in analizlerini okuyunuz ... 


MK-Ultra 


Geleneksel Roma tarihçisi Mircea Eliade’nin etkisi ile Merkez Asya şamanlarının mistik becerilerinin, genellikle entojen adı verilen ilaçlar sayesinde elde edildiği görüşü ileri sürülmüştü. 1954'te, Eliade’yi okuyan ve Gurdjieff'in fikirlerini de yansıtmakta olan Algı Kapıları isimli kitabı yazan Aldous Huxley, halüsinojenik ilaçların “bilinci genişleteceğini” iddia etti. CIA'nın MK-Ultra programında yer alan Huxley, Gerald Heard ve Alan Watts gibi önde gelen birçok LSD savunucusu gibi, Timothy Leary de Gurdjieff den güçlü bir şekilde etkilenmişti. 


| 


Aldous Huxley 


Gurdjieff, keşişlerin, fakirlerin ve yogilerin çileci pratiklerinin, dini veya mistik deneyimlerini üreten psikolojik faktörlerin üretilmesine yol açtığına inanıyordu. Gurdjieff, Dördüncü Yolu bilen birinin, mistiklerin eziyet verici uygulamaları yerine “istediği tüm maddeleri içeren küçük bir hapı hazırlayarak yutabileceğini” söylemiştir.(16) Ve bu şekilde, zaman kaybı olmadan, istenen sonucu elde edebilirdi. Leary daha sonradan Gurdjieff'in Dördüncü Gizli Öğretisinin bir kopyasını aldığını söylemiştir: 


“Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca biz Gurdjieff taraftarları, Sufi Ustad [Gurdjieff] tarafından aşikâr şekilde deneyimlenen garip, hayat-sonrası düzeylere ulaşmaya yönelik gizli teknikler ve pratik yöntemleri içerdiği iddia edilen bu Dördüncü Kitabın söylentileriyle heyecanlanmıştık. Doğal olarak, gizli yöntemlerin uyuşturucu ile bağlantılı olduğunu varsayıyorduk. Bu yeni yayınlanan metinde, beyni aktive eden ilaçların Gurdjieff'in harika, dönen (Çev: Semazen benzeri dönüşe atıf) hikmetine ulaştıran birer anahtar olduğunu ve ayrıca alkaloitleri sır olarak saklama sebebinin, aşağıdaki makale kaleme alındığı sırada 


zevk almakta olduğum hapis cezasından kaçınmak için olduğunu okumak memnuniyet vericiydi. “(17) 
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Timothy Leary 


Görünüşe göre Leary, Gordon Wasson tarafından yazılarak Life dergisinde yayınlanan 1957 
tarihli "Sihirli Mantarı Ararken" başlıklı bir makaleyi okuduktan sonra ilk kez Psikodelikler (zihin açıcılar) ile ilgilenmeye başlamıştı. Makale, Psikoaktif mantarların varlığını ilk defa geniş kitlelere ulaştırıyordu. JP Morgan'da başkan yardımcılığı ve CFR'de başkanlık hizmetlerinde bulunmuş olan Wasson, CIA şefi Allen Dulles ile de yakın ilişkilere sahipti. 
Wasson ve Henry Luce — Skull and Bones (Kafatası ve Kemikler) üyesi ve Life dergisinin yaratıcısı - aynı zamanda Century Club'ın da uzun zamandır üyeleriydi.(18) 


Gordon Wasson 


Wasson’un, aralarında C. D. Jackson ve Henry Luce'un da bulunduğu, JFK suikastina karışmış en az altı kişi ile bağlantısı vardı. Wasson’un ismi, Lee Harvey Oswald'ın arkadaşı olan George de Mohrenschildt’in ölümünden sonra çantasındaki adres defterinden çıkmıştı. 
Mohrenschildt, bir Nazi sempatizanı olduğunu reddetmiş olsa da, eski CIA direktörü Richard Helmes’in yazmış olduğu bir nota göre, Nazi casusu olduğu gerekçesiyle II. Dünya Savaşı sırasında Stratejik Hizmetler Ofisi'ne katılma başvurusu kabul edilmedi. Mohrenschildt’in, Bush ailesinin yanı sıra, içinde Jacqueline Bouvier Kennedy'nin de bulunduğu Bouvier ailesi ile yakın ilişkisi bulunmaktaydı. 


Wasson, spiritüel amaçlar için kullanılan psikoaktif mantarla ilgili çalışmaların yürütüldüğü Etnomikoloji dalının kurucusu olarak değerlendirilmektedir. Wasson, kendinden sonra gelen Terence McKenna ve John Allegro gibi araştırmacılara da ilham kaynağı olmuştur. The Psychedelic Review (Psikedelik İnceleme) için yazdığı makalede sihirli mantar için Wasson; “Gözümüzün görebileceğinden daha açık bir şekilde hayat ufkunun ötesindeki manzaraları görmenize izin verir, zaman içinde geriye ve ileriye doğru seyahat etmenize, başka varoluş düzlemlerine girmenize, hatta Tanrı'yı bilmenize bile” diye yazar.(19) 


1967'de Wasson, “Soma: Ölümsüzlüğün İlahi Mantarı”nı yayınlayacaktı. (Çev: kurban törenleri Vedik ibadetinde merkezi bir role sahiptir. özellikle sanrı (halüsinasyon) görülmesine sebep olan soma içkisinin tanrılara sunumu yaygın bir dini ritüeldir.) Wasson 


kitapta, kadim Vedik içkisi Soma'nın sihirli mantar olduğunu öne sürer. Wasson daha sonra, LSD'nin mucidi Albert Hofmann ile yazmış olduğu Elefsis’e Giden Yol: Gizemlerin Sirrina Çözmek adını taşıyan kitapta Elefsis Gizemleri'ni (Çev: Elefsis Gizemleri, Antik Yunanistan'da Elefsis'te Demeter ve Persephone kültleri için her yıl yapılan törenlerdi) ele alacaktır. 


Robert Graves 


Wasson ayrıca Beyaz Tanrıça adını taşıyan kitabın yazarı Robert Graves ile de yakın arkadaştı. Graves kitabında, Ay'ın safhalarından ilham alarak temsil edilmekte olan ve çeşitli Avrupalı ve putperest mitolojilerinde geçen tanrıçaların kökeni olan Avrupalı bir tanrının varlığını önermektedir. 


Graves, İdris Şah tarafından kaleme alınan The Sufis (Sufiler) isimli kitabın ön sözünü yazmıştır. Ritüellerini Aleister Crowley ile birlikte oluşturdukları Wika'nın (Çev: Vika, kendi içinde çeşitli kollara ayrılan, doğa tabanlı, dogmatik olmayan çağdaş bir pagan dinidir. Vika inanışına sahip olanlar, kendilerini Vikan olarak adlandırır) önemli temsilcilerinden Gerald Gardner'in yardımcısı olan İdris Şah, Avrupa'daki büyücülük faaliyetlerinden ve genel anlamda Sufizm kaynaklı okült geleneğin popüler hale gelmesinden sorumludur. 


İdris Şah 


1950”lerin sonlarına doğru Londra'daki Vikan çevrelerle temas sağlayan Şah, Vika'nın kurucusu ve Aleister Crowley ile ritüellerinin düzenleyicisi olan Gerald Gardner'in de sekreteri ve arkadaşıydı. Ölümünden kısa süre önce Crowley, Gardner’i Ordo Templi Orientis Tarikatında VII. Dereceye yükselterek Gardner'ın tarikata giriş ritüellerini gerçekleştirebileceğine yönelik kararını açıkladı.(20) Crowley’nin 1947'de ölümünden sonra Gardner, tarikatın Avrupa'daki baş temsilcisi haline gelmişti. 


Gerald Gardner 


Şah, 1961'de Graves ile tanıştı ve daha sonra ona ekstatik dinleri araştırdığını 

ve “İngiltere'deki cadılar tarafından gerçekleştirilen mantar yeme ve benzeri deneylere katıldığını” yazdı. Şah ayrıca Graves'e “ekstatik ve sezgisel bilginin ilerlemesiyle yoğun bir şekilde meşgul olduğunu ” söyledi. (21) 


Graves, Batılı takipçiler için Sufizm konusunda yetkin bir kitap yazması yönünde Şahı cesaretlendirecek ve bu kitabın adı, The Sufis (Sufiler) olacaktı. Graves, Şahın kitabına yazdığı önsözde, onun peygamber soyundan gelen üstün bir insan ve ataları olan halifelerden gelen gizemli sırların mirasçısı olduğunu, gerçekte Sufi Tarikati’nin büyük Şeyhi olduğunu yazdı. Graves daha sonra bu sözlerinin doğru olmadığını itiraf ederek onun için; “O bizden biriydi, Müslüman bir şahsiyet değildi” diyecekti. (22) 


Haziran 1962'de, Sufiler'in yayınlanmasından birkaç yıl önce Sah, Gurdjieff ve Ouspensky'nin mistik öğretileri etrafında oluşan hareketin üyeleriyle de temas kurmuştu. 
Sonunda, Şah'ın “Batı'da başarması için ona yardım edilmesi gereken çok önemli bir görevi olduğu” noktasında ikna edilmiş olan J. G. Bennett'e tanıtıldı.(23) Şah, Bennett'e “Gelenek Halkının Deklerasyonu” nu verdi. Şah, “gizemli, saklı, özel, üstün bir bilgi biçimini” iletmesi için kendisini seçmiş olan “görünmez bir hiyerarşi” ye mensup Muhafızların varlığını ilan etti. 


Bennett, Şah'ın Gurdjieff in “Sarmoung Manastırı” nın gerçek bir temsilcisi olduğu konusunda ikna olmuştu. İdris Şah, Kendine Hükmetmek adını taşıyan kitabında, Enneagram'ın Sufi kökenli olduğunu iddia ederek, uzun zamandır, dokuzuncu noktayı temsil eden ortası boş üst üste iki kare olan oktagramın kodlanmış bir formu olarak bilindiğini ifade eder. 1960'da Şah, oktagramdan ilhamla, Octagon Press'i kurdu. Yayınlanan ilk konu başlıklarından biri, Şah'ın Jack L. Bracelin müstear adıyla kaleme aldığı “Gerald Gardner, Cadı” adını taşımaktaydı. 


Şah aynı zamanda Rockefeller ailesi tarafından Bellagio, İtalya'daki mülklerinde başlatılan bir proje olan Club of Rome (Roma Kulübü) üyesiydi. Roma Kulübü kurucularının tümü üst düzey NATO yetkilisiydi. (24) Bu kişiler arasında; Atlantik Enstitüsü Ekonomik Komitesi'nin başkanlığını da yapan, Fiat'ın başkanı Aurelio Peccei ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bilimsel İşler Genel Direktörü olan kurucu ortak Alexander King bulunmaktaydı. 


1965'te Şah, SUFI'yi (Society for Understanding Fundamental Ideas) (Temel Fikirleri Anlama Derneği kurdu ve kendisini sadece Nakşibendi'nin değil, tüm Sufi tarikatlarının Büyük Şeyhi ilan etti. İlk olarak Şah tarafından, Temel Fikirler Derneği (SUFI) Derneği olarak kurulan, Kültürel Araştırmalar Enstitüsü (ICR) 'ne Alexander King gibi bilim adamları tarafından çeşitli sunumlar yapıldı.(25) Diğer ziyaretçileri, öğrenciler ve şair Ted Hughes, romancılar Alan Sillitoe ve Doris Lessing, zoolog Desmond Morris ve psikolog Robert Ornstein'ı dahil 


etti. Sonraki yıllarda Şah, Sufi klasiklerin çevirilerinin yeniden basımının dağıtımını gerçekleştirmek üzere Octagon Press'i kurdu. İdris Şah tarafından yazılan ve İslam kültürünün folklorik bir parçası olarak sunulan Molla Nasreddin (Çev: İdris Şah'ın yazdığı ‘Nasreddin Hoca Bilgeliği” adını taşıyan kitaptan bahsediliyor) gibi bazı kitaplar, Rand Corporation tarafindan da kullanılmıştır.(26) 


David Livingstone, 17.08.2013, Conspiracy School 


Yazının orijinali için: http://www.conspiracyschool.com/blog/sufi-conspiracy#_edn12 
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DÜNYA GERÇEKTEN "DÜZ" MÜ? 
Hakkı Aslan, 03.09.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Dümenciler Dünyası, Kybernétes 


"Ben de çok isterdim düz bir dünyanın olup herkesin "dümdüz" berrak ve şeffaf yaşamasını, ama tıpkı bazı insanlar gibi eğri büğrü bir dünyamız var arkadaşlar..." 


Hakkı Aslan 


Son zamanlarda ortaya sıkça atılan bir iddia mevcut... 

O iddia ise şöyle; 

"Dünya aslında düz, fakat bu bize söylenmiyor." 

İşte tam olarak bu noktadan hareketle bu yazıyı kaleme almaya karar verdim. Fakat yazdığım yazılardan çok fazla uzaklaşmadan, bilgim ve mesleğim dahilinde... 


Şimdi gelin biraz mantık çerçevesinde bu iddiayı ele alalım. Maalesef yıllar önce teknolojisiz kanıtlanmış bir durumu tekrar ispatlamaya çalışalım. Bu noktada şunu dile getirmeden geçemeyeceğim; 


Meşhur bir laf vardır, "Moda diye adlandırılan olgu sona geldiğinde tekrar eskilere döner." Yani aslında şunu diyor moda üretilecek bir şey bulamadığında başa dönüp eski giyilen takılan nesneleri tekrar günümüze taşır. Sanırım bilimde de bazı insanlar bilimin sonunun geldiğini düşünüp kafa olarak ilk çağa dönüyorlar. 


(Resim 1) 


Diyelim ki gördüğünüz resimdeki (Resim1) gibi düz bir dünyada yaşıyoruz. Herhangi bir noktadan yürümeye başladık. Bunun adına X noktası diyelim. Hareket yönümüze de Y yönü diyelim. Y yönüne doğru yürümeye devam ettiğimizde asla X noktasına "Düz bir dünyada" ulaşamayız. sürekli olarak bir bilinmeyene yürürüz. Hatta dünyanın sonuna varıp aşağı baktığımızda tekrar uzay boşluğundaki yıldızları görmemiz gerekir. 


Fakat bir küre üzerinde X noktasından, Y yönüne yürüyüşümüze başladığımızda Y yönü hangi taraf olursa olsun (Batı, doğu, kuzey, güney) bizi sürekli olarak X noktasına yönlendirir. 


Aslında birkaç satır öncede dediğim gibi biraz daha ilgi alanımdan yazacağım. 


Hepimizin evinde birer çanak mevcut... 


(Resim 2) 
Bu çanakların görevi uydudan gelen yatay veya dikey sinyalleri algılayıp (Resim2) uydu cihazımıza göndermektir. Uydu cihazımız da bu verileri dijital olarak işleyip görsel hale getirip ekranımıza iletir. Aslında konu dağıldı diye düşünenler varsa hayır dağılmadı. 


Dünyanın etrafında yüzlerce yayın yapan uydu vardır. Ülkemizin de bu uydular arasında bir 


kaç uydusu mevcuttur. Malum dünya kendi ekseni etrafında 360 derece hiç şaşmadan döner. 
Bu uydular da yörüngesine oturduktan sonra yayın yapacağı noktalarda dünyanın çekim gücü ile birlikte döner. Dünya yörüngesinde 2.500-3.000 arasında yapay uydu bulunduğu tahmin ediliyor. 


Şimdi aşağıdaki resme bakalım... 


> IFRA 
(Resim 3) 
Resimdeki gibi (Resim3) uydular dünyanın duruş açısına göre ayarlanmış ve sıralanmıştır. 
Türkiye'de olduğunuzu var sayalım ve düşünelim Türkiye'den izleyebileceğiniz uydu sayısı 5 
metre çanakla bile maksimum 50 adettir. Bakın 50 rakamını çok çok abartarak veriyorum. 


Peki biz ABD üzerindeki bir uydudan çanak antenimizle televizyon izleyebilir miyiz? 


Hayır izleyemeyiz çünkü dünya küre şekline yakın bir şekilde olduğu için o uydunun frekans sinyalleri Türkiye de algılanmaz. 


Eğer Dünya 'Düz' olsaydı izlerdik! 
Peki uydumuz Türksat'taki kanallar tüm dünyada izlenebiliyor mu? 


Hayır, çünkü Türksat'ın yayınları "DÜNYANIN KÜRE OLMASINDAN DOLAYI" açı farkı ile her yerden izlenemiyor! 


Özellikle Türkiye'deki "Dünya düz'dür" iddialarını ortaya atan bazı arkadaşların, üşenmeden Türksat'ı ararlarsa,"Dünya'nın bir küre şekli olduğundan..." şeklinde başlayan bir cümle ile 


karşılaşacaklarına eminim! 


Dünya düz olsaydı tüm dünyanın etrafını binlerce uydu çöplüğüne çevirmeye gerek yoktu! 


Şimdi gelelim ikinci açıklamaya... 


Düz bir dünyada yer çekimi kuvveti oluşturacak manyetik alan etkisi oluşmaz. Nasıl ki bir mıknatısın "N" ve "S" kutupları varsa dünyanın da temel alt ve üst kutupları mevcuttur. 


Buna bağlı olarak düz bir dünya hayal ettiğinizde bu etkinin oluşacağı unsurlar yoktur! 


Ben de çok isterdim düz bir dünyanın olup herkesin "dümdüz" berrak ve şeffaf yaşamasını, ama tıpkı bazı insanlar gibi eğri büğrü bir dünyamız var arkadaşlar... 


Saygılar 


ZOOM İMTİYAZI: KİLİTLENMELER ZENGİNLERİ NASIL DAHA ZENGİN 
YAPTI? 


Tamer Güner, 26.01.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 
Sonsuz Ark'ın Notu: 


Çevirisini yayınladığımız analiz, Washington, DC'de yaşayan bir araştırmacı gazeteci ve dış politika analisti Jordan Schachtel'e aittir ve Covid-19 salgını ile birlikte yaşanan kısıtlamalar sürerken yapılan ankette, zenginlerin daha da zengin, fakirlerin daha da fakir olduğuna yönelik ortaya çıkan verilere (ABD'li 660 milyarderin Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı Mart 2020'de 3 trilyon dolar civarında olan toplam serveti, ocak ayı itibarıyla 4,1 trilyon dolara yükseldi.) odaklanmaktadır. Küresel zenginlerin, çok düşük (Dünya'da %2.14, Türkiye'de %1) ölüm oranlarına sahip Covid-19 salgını ile kilitlenen ve kısıtlanan dünya için yeni bir ticari tasarım ve bütün insanlık için bir sıfırlanma amaçladığına dair tezleri kanıtlayacak bir içeriğe sahip olan analizin tezlerinin, korku tüneline sokulan insanlığın bilinçlenmesi adına 'Salgın ve Aşı' ile ilgili gerçeklerin açığa çıkmasını sağlayan diğer tezler gibi farkındalığın artmasını sağlamasını umuyoruz. 


Wall Street, Washington, DC ve Silikon Vadisi nakit ve refah içinde yüzüyor. 2020 ülkenin seçkinleri için daha iyi olamazdı. Öte yandan Amerikalıların büyük çoğunluğu mali, fiziksel ve duygusal yıkıma zorlandı. 2020, hükümetin, %99,8 iyileşme oranına sahip bir hastalıkla savaşmak amacıyla dikte ettiği emirlerin, eşi benzeri görülmemiş bir servet eşitsizliğinin ve COVID-19'dan çok daha tehlikeli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olduğu bir yıl olarak tezahür etti. Hükümetin gücüyle “bir virüsle savaşmanın” istenmeyen sonuçları artık dünyanın görmesi için sergileniyor. 


Morning Consult tarafından kısa süre önce yayınlanan çarpıcı bir anket, COVID-19 kilitlenmelerinin ve diğer zenginlik ve sağlığı yok eden kısıtlamaların neden olduğu yıkımın kapsamının bir kısmını ortaya çıkardı. 


Uzaktan çalışma ekonomisi, halihazırda sağlam gelir akışlarıyla kendi düzenini kurmuş insanlar için mükemmel bir şekilde işliyor. Hala Amerikan rüyasını elde etmek için mücadele edenler için ise durum o kadar iyi değil. 


Halihazırda altı rakamlı maaş kazanan Amerikalılar 2020 için gelirde bir artış bildirirken, 50- 100.000 $ arasında kazananlar gelirde bir düşüş bildirdi. Trajik bir şekilde, 50 bin doların altında kazanan katılımcılar, emsalleri içinde en büyük gelir düşüşünü bildirerek, yıkıcı pandemi politikaları tarafından ağır bir şekilde ezildi. 


& Phil Magness yw 


What the lockdowners' #ZoomPrivilege looks like, in one 


Share who said the following factors improved for them in 2020 
minus the share who said those tactors have worsened: 
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Phill Magness 


Anket ayrıca, iş güvenliği ve genel kişisel yaşamın yanı sıra hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkta bir düşüş yaşayan daha az şanslıların, 2020'de çeşitli sağlık sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 


Bu arada, dünya milyarderleri nakit içinde yüzüyor. Dünyanın en zenginlerinden birkaçı, öz sermayelerinin 2020'de defalarca arttığını gördü. COVID-19 politika tepkisi, Amerikan ve 


küresel endüstrilerin bu devleri için beklenmedik bir zenginlik yarattı. 


Zenginler Pandemi Sırasında Daha da Zengin Hale Geldi 


The Rich Got Richer During The 
Pandemic 


Kaynak: Reddit 


Muazzam servet açığı, borsanın, Amerika'daki genel refahın iyi bir göstergesi olmaktan çok uzak olduğunu gösteriyor. Amerikalıların sadece yaklaşık %9'u altı haneli maaşlar alıyor. 
Bunlar paralarını borsada çalıştırabilir ve diğer karlı alanlara yatırım yapabilirler; bu arada yaşam mücadelesi verenlerin, az miktardaki ve sıfır faizli tasarruflarını, faturalarını ve diğer masrafları ödemek için ellerinde tutmaları gerekiyor. 


Zoom ve Netflix’te "korkunç virüs ortadan kalkana kadar evden çalışın" düşüncesini savunan 
kalabalık, "yayılmayı durdurmak" adına daha fazla kısıtlama talep etmeye devam ederken; 10 
Amerikalının 9'undan fazlası, yıkıcı bir COVID-19 güvenlik rejiminin ağırlığı altında acı çekmeye devam ediyor. 


Jordan Schachtel, 22 Ocak 2021, American Institute for Economic Research (AIER) 


(Jordan Schachtel, Washington, DC'de yaşayan bir araştırmacı gazeteci ve dış politika analistidir. ) 


DSÖ, PCR COVID TESTLERİNİN YANLIŞ POZİTİF VERME OLASILIĞININ 
DAHA YÜKSEK OLDUĞU KONUSUNDA UYARIYOR 


Tamer Güner, 22.01.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


"Biden'in yemin etmesinden bir saat sonra, WHO, yüksek amplifikasyon oranlarında yapılan PCR testinin, testlerin tahmin değerini değiştirdiğini ve çok sayıda yanlış pozitifle sonuçlandığını kelimenin tam anlamıyla kabul ediyor." 


Dünya Sağlık Örgütü Çarşamba günü, yanlış pozitif sonuçlar almaktan kaçınmak üzere koronavirüs PCR testlerine yönelik talimatları takip etmeleri konusunda tıp uzmanlarını uyaran bir bildirim yayınladı. 


Duyurunun, Başkan Joe Biden'in göreve başlamasından sadece bir saat sonra yayınlanması, bazı gözlemcilerin zamanlamayı sorgulamasına yol açtı. PCR testleri yanlış pozitiflerle sonuçlanıyorsa ve bu bilgi artık büyük pozitiflik sayılarını azaltmak için kullanılıyorsa, vaka sayımlarının sayısı düşmeye başlayacaktır. 


Azalan COVID vaka sayısının yansıması, Biden yönetiminin göreve başlaması aşamasında yönetim için bir lütuf olacaktır. 


Biden'in yemin etmesinden bir saat sonra, WHO, yüksek amplifikasyon oranlarında yapılan PCR testinin, testlerin tahmin değerini değiştirdiğini ve çok sayıda yanlış pozitifle sonuçlandığını kelimenin tam anlamıyla kabul ediyor. 


Yeni yayınlanan kılavuzda şu ifadeler yer alıyor: 


"DSÖ, IVD (Çev: PCR Test kiti) kullanıcılarına hastalık prevalansının (Çev: bir hastalığın belirli bir süre içerisinde görülme sıklığı) test sonuçlarının tahmin değerini değiştirdiğini hatırlatır; hastalık prevalansı azaldıkça, yanlış pozitif riski artar (2 )" 


"Bu durum, iddia edilen özgünlükten bağımsız olarak, prevalans azaldıkça pozitif bir sonuca sahip olan (SARS-CoV-2 saptanan) bir kişinin, SARS-CoV-2 ile gerçekten enfekte olma olasılığının azaldığı anlamına gelir." 


Resmi istatistiklere göre, kişi başına olmasa da, hem toplam vakalarda hem de toplam ölümlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya liderlik etmesi nedeniyle, koronavirüs salgınını ele alış biçimi yüzünden eski Başkan Donald Trump ağır bir şekilde eleştirildi. 


Trump için, COVID vaka sayılarındaki sürekli artış büyük bir sorun olmuştu. Bu vakaların çoğu, yanlış pozitif sonuçlara yol açan PCR testlerinin yardımıyla mevcut olarak tespit edilmişse; bu, Trump'ın eleştirilme nedeni olan vaka sayısının gerçek bir sayı olmadığı anlamına gelir. 


Bazı Donald Trump destekçileri, koronavirüs salgınının etkisinin, 2020 seçimleri ve ardından Joe Biden'ın göreve başlaması öncesinde itibarına zarar vermek amacıyla abartıldığını iddia etti. Bu tür iddialar kanıtlanmamış olsa da DSÖ'den gelen son bildirim muhtemelen bu argümanları daha da güçlendirecektir 


DSÖ özellikle, örgütün Çin hükümeti tarafından yozlaştırıldığını iddia eden Donald Trump taraftarlarının öfkesiyle karşı karşıya kaldı. Pandeminin ilk aşamalarında, DSÖ, Çin hükümeti tarafından teşvik edilen yanlış bilgileri eleştiri yapmaksızın papağan gibi tekrar etti; bazı gözlemciler bu durumun pandeminin kontrolden çıkmasına izin verdiğini öne sürdü. 


Koronavirüs salgını için Çin'de bulunan DSÖ ekibine eş başkanlık eden Bruce Aylward ile yapılan yüz kızartıcı bir röportajın ardından, DSÖ'nün Çin hükümetine desteği ile alakalı yozlaşma iddiaları arttı. Epidemiyolog bu röportajda, Tayvan ile ilgili bir sorudan kaçınarak, görüşmeden geçici olarak ayrılacak kadar ileri gitmişti. Aylward geri döndüğünde, Çin hakkında konuşmadan önce sorulan sorudan yine kaçmaya çalıştı. Çin, Tayvan'ın egemenliğini tanımıyor ve Çin'in bir parçası olduğuna inanıyor. 


Yolsuzluk iddialarına yanıt olarak Donald Trump, geçen yıl DSÖ'den ABD fonunu geri çekmişti. Başkan Joe Biden, başkanlık kampanyası sırasında WHO'ya tekrar katılacağına dair söz verdi ve bunu görevdeki ilk gününde yapmayı planladı. 


Bu yeni bildirimin, küresel koronavirüs pozitiflik oranları üzerindeki ne gibi etkileri olacağı henüz belirsiz. 


Noah David Alter, 21 Ocak 2021, The Post Millennial 


PANDEMİ SONRASI BÜYÜK GÜÇ YARIŞMASINI KAZANMAK 
Tamer Güner, 24.05.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: 


Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, International Republican Institute IRD 

başkanı Daniel Twining ve IRI Strateji, Araştırma ve Küresel Etki Merkezi Kıdemli direktörü Patrick Ouirk'ün ortak çalışmasıdır ve Covid-19 salgını sonrası ABD'nin Rusya ve Çin'e karşı egemenlik mücadelesini nasıl kazanacağına odaklanmaktadır. Analiz'in temel amacı şu şekilde açıkça ifade edilmiştir: "Amerikan çıkarlarına uygun bir dünyayı şekillendirirken rakiplerimizle yüzleşmek ve onları caydırmak amacıyla askeri ve ticari alanlara büyük yatırım yapıyoruz. Dünyadaki ülkelerin nasıl yönetildiğini belirleme rekabeti için de benzer şekilde yatırım yapılmalıdır; çünkü Birleşik Devletler, otoriterlik değil özgür uluslar yükselişe geçtiğinde daha güvenlidir." Analistler, Amerikan Hegemonyası'nın her zaman yaptığı gibi demokrasi temelli bir harekat alanında demokrasi dışı yöntemlerle otoriter rakipler olarak tanımladığı Rusya ve Çin'e karşı büyük güç rekabetini yönetmek ve bu yarışta galip gelmek için siyasi alanda eyleme geçirilebilir bir stratejiyi, Zararlı otoriter nüfuza karşı koyun, En savunmasız olduğu yerde demokrasiyi destekleyin, Fikirler Savaşı'nı 


kazanın, Otoriter devletler tarafından atanan çok yanlı kurumlarda reform gerçekleştirin şeklinde dört emre dayandırmaktadır. Trump'ın bütün politikalarını destekleyen bu emperyalist yaklaşımın bir tek hedefi vardır: "Baska güçlü adamlar kendi yarım küremizin dışındaki güç dengesini kontrol ettiği zaman Amerikan yaşam tarzı güvenli değildir. Kremlin'in Avrupa ve Orta Doğu'daki agresif tasarımları ve Çin'in, Amerika'nın normatif liderliğini aşındırırken Avrasya'nın her iki ucundaki baskın güç olan ABD'nin yerini alma yönündeki hırsları, karşılıklı menfaatlerin altını çiziyor. Küresel ekonomik ağırlık merkezi doğuya, Asya'ya doğru kayarken; Pasifik pazarlarına erişim, önümüzdeki on yıllarda Amerikan refahı için her zamankinden daha merkezi hale gelecektir.” Türkiye'nin ABD-Rusya-Çin rekabeti dışında insanlığa sunduğu alternatif güçlü bir temele sahiptir ve bugün Suriye ve Libya'da demokrasi ve insan hakları temelli bir strateji ile Amerikan-Rus ve Çin orijinli savaş makinelerine karşı yürüttüğü başarılı operasyonlarla kendini kanıtlamaktadır. 


"Virüs, konforlu yanılsamaları bozduğu ve tarihsel eğilimleri hızlandırdığı için, ABD daha demokratik bir küresel düzeni şekillendirmekte özgür dünyaya liderlik etmelidir." 
COVID-19 salgını yeni bir tanıdık argüman dalgasına ilham verdi: Onlarca yıldır eşi görülmemiş bir küresel refah ve siyasi özgürlük çağına giren demokratik, serbest piyasa sisteminin kaderinde her zaman için gerileme söz konusuydu; otoriter rekabet yükselirken ortaya çıkan küresel sağlık krizi sadece bu gidişatı hızlandırmış oldu. 


Pandeminin oluşturduğu olumsuz ortamın ve Batı demokrasilerinin tepkilerindeki eşitsizliğin; otoriterler için, Birleşik Devletler ve müttefiklerinin 1989'dan sonra inşa ettiği özgür ve müreffeh dünyayı bozma hırslarına yönelik stratejik bir pencere yarattığı doğrudur. Ancak salgın, büyük güç otoritelerinin sadece kendi vatandaşları için değil, dünyanın geri kalanı için yol açtığı tehlikeleri de ortaya çıkarmıştır. 


Sonuçta Çin Komünist Partisinin, Wuhan'daki başlangıç aşamasında medya kanalıyla, tıbben ve resmi anlamda virüsün raporlanmasını baskı altına alması, durumun küresel bir pandemiye dönüşmesine yol açtı. Çin ve Rusya'daki otoriter yönetim modellerinin başarısızlıkları, COVID-19 acil durumuyla gün yüzüne çıkmış oldu. 


Virüsün ortaya çıktığı otokratik sistem, potansiyel olarak kontrol altına alınabilir bir salgını küresel bir acil duruma dönüştürerek, yüz binlerce cana ve milyarlarca dolarlık zarara yol açtı. 
Bu durum ABD'ye, açık toplumları küresel halk sağlığını tehlikeye atan sorumluluktan yoksun otoriter baskıdan korumak amacıyla, pandemi sonrası dünyanın demokratik yörüngesini keskin bir şekilde yukarı doğru bükme firsatı vermektedir. 


ABD ve küresel ortaklarının, siyasi sistemler için rekabeti kazanmaya odaklanmış büyük bir ulusal strateji uygulamalarının zamanı geldi. Amerikan çıkarlarına uygun bir dünyayı şekillendirirken rakiplerimizle yüzleşmek ve onları caydırmak amacıyla askeri ve ticari alanlara büyük yatırım yapıyoruz. Dünyadaki ülkelerin nasıl yönetildiğini belirleme rekabeti için de benzer şekilde yatırım yapılmalıdır; çünkü Birleşik Devletler, otoriterlik değil özgür uluslar yükselişe geçtiğinde daha güvenlidir. 


2008 senesinde ABD, terörle mücadelenin baskın stratejik bakış açısı olarak görüldüğü 
yaklaşık yirmi yıldan sonra, birincil düzenleme ilkesi olarak büyük güç rekabetini öne çıkaran bir Ulusal Güvenlik Stratejisini benimsedi. 


Aslında, Çin ve Rus revizyonizmi - Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin inşa ettiği dünyayı yıkma çabaları- bugün Amerikan ulusal güvenliği için birincil tehlikeyi oluşturmaktadır. Pentagon mücadeleyi göğüsleyebilmek için ABD askeri güçlerinin konuşlanmasında ve silah tedariklerinde yeniden düzenlemeye gitti. Trump yönetimi de (en azından coronavirüs krizinden önce) akıllı rekabet politikası yürütmenin bir diğer ayağı olan ekonomik gücü artırmaya çalıştı. 


Yine de Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Amerika'nın iki kuşaktır karşı karşıya kalmadığı büyük güçteki rakiplere karşı stratejik bir yarışmada nasıl hâkim olunacağına dair devam eden elitler arası tartışmaların çoğu, mücadelenin siyasi alanı için eyleme geçirilebilir bir strateji içermemektedir. Bu, sadece siyasi alan kazanılabilir olduğu için değil, aynı zamanda Çin Komünist Partisi ve Kremlin'in her biri, ABD'nin demokratik modeli yerine otoriter vizyonlarını ilerletmek için tasarlanmış kendi politik girişimlerini sürdürdürdükleri için de ciddi bir boşluktur. 


Bunu stratejik bir hedefe erişmek için yapıyorlar: Batıyı zayıflatmak, Amerika'yı müttefiklerinden ayırmak, ABD'nin geri çekilmesinin ardından oluşan stratejik boşlukları doldurmak ve rejimlerinin doğası gereği, dünyayı otokrasi için güvenilir bir alan kılmak. Bu durum, sadece dünyadaki Amerikan liderliği için değil, aynı zamanda evdeki yaşam biçimimiz için de doğrudan bir tehlike oluşturmaktadır. 


ABD'nin Kurucu Babalarından Franklin Roosevelt'e, ondan Ronald Reagan'a kadar liderlerin de anladıkları gibi; ABD'deki özgürlüğün kalitesi dünyadaki özgürlüğün ilerlemesine bağlıdır. 
Başka güçlü adamlar kendi yarım küremizin dışındaki güç dengesini kontrol ettiği zaman Amerikan yaşam tarzı güvenli değildir. Kremlin'in Avrupa ve Orta Doğu'daki agresif tasarımları ve Çin'in, Amerika'nın normatif liderliğini aşındırırken Avrasya'nın her iki ucundaki baskın güç olan ABD'nin yerini alma yönündeki hırsları, karşılıklı menfaatlerin altını çiziyor. Küresel ekonomik ağırlık merkezi doğuya, Asya'ya doğru kayarken; Pasifik pazarlarına erişim, önümüzdeki on yıllarda Amerikan refahı için her zamankinden daha merkezi hale gelecektir. 


Politik alanda büyük güç rekabetini yönetmek için başarılı bir strateji, bir hedef ve başarı teorisi ile başlamalıdır. Vatandaşlar için barış ve refah sağlama şansı en yüksek model olduğu için amacımız, demokrasinin baskın yönetişim biçimi olduğu bir dünya inşa etmek olmalıdır. 
Demokrasiler birbirlerine karşı savaşmazlar; umutsuz mülteciler, uyuşturucular veya kitle ımha silahları ihraç etmezler; yönetimin bulunmadığı alanlarda gelişen, şiddet içeren aşırıcılığı üretmezler. Amerika'nın en yakın müttefiklerinin demokrasiler olması veya enerji zenginlikleri üzerinde oturmayan her yüksek gelirli ulusun, bağımsız kurumlar tarafından yönetilen bir hukuk devleti olması bir tesadüf değildir. Sorumlu ve duyarlı yönetişim sadece sahip olmanın hoş olduğu bir şey değil; Amerikan ulusal güvenliği ve refahının en önemli 


unsurlarindan birisidir. 


Gelişmekte olan demokrasiler, henüz karmaşık yıkım operasyonlarına karşı güçlü kurumsal kontrolleri bulunmadığı için dış unsurların kötü huylu politik nüfuzuna karşı daha savunmasızdır. Bu durum Çin'in, stratejik etkiyi artırmak (ve genellikle liman tesisleri gibi stratejik varlıklar edinmek) için enformasyon operasyonları yaparak ve siyasi-ekonomik yolsuzluk biçimlerini uygulayarak, Güney ve Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika'da stratejik nüfuz oluştururken kullandığı boşluklardan birisidir. 


Aksine demokrasiler, daha güçlü ve daha güvenilir müttefiklerin edinilmesini sağlar; pozitif toplamlı ekonomik ilişkiler arar; büyük güçlü rakiplerinin mali ve politik operasyonlarına karşı direnir ve diğer ülkelerin bağımlı olmaktan ziyade özgüvene sahip olmalarına yardımcı olmak için onlara dış yardım sağlar. Özgür ve bağımsız, güçlü demokratik kurumlar tarafından desteklenen, yolsuzluğa karşı güvenceye ve enerjik, özgür medyaya sahip bir Ukrayna'nın, asla Rusya'nın etki alanının bir parçası değil, bunun yerine Batı'nın bir müttefiki olacağı düşüncesi, Kremlin'in Ukrayna'ya saldırısını sürdürmesinin temel nedenini oluşturmaktadır. 


Herhangi bir büyük güç yarışmasında galip gelmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefik ve ortaklarına ihtiyacı var. Stratejik amacımız, dost demokrasilerin halklarının ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda kendilerini Rus ve Çin yırtılıcılığından korumak için dayanıklılıklarını güçlendirmektir. 
Başarımız, vatandaşlarına daha iyi hizmet etmeleri ve Rusya ve Çin'in liberal olmayan etkilerini genişletmeye yönelik fırsatçı girişimleri püskürtmeleri konusunda küresel partnerlerimize ne kadar etkin bir şekilde yardım edebildiğimize bağlıdır. 


Egemenlik, sadece siyasi liderlere değil, o ülkenin insanlarına aittir. Çin ve Rusya'nın, etki ve enformasyon operasyonlarıyla olduğu kadar, nitelikli yolsuzluklar yoluyla siyasi elitleri birlikte seçmeye çalıştığı bir dönemde, vatandaşların liderlerini sorumlu tutabilmelerini sağlamak, ulusal bağımsızlığın değerli bir güvencesidir. İnsanların ve seçilmiş liderlerinin seçim yapmakta özgür olduğu yerlerde, yeni bir Rus imparatorluğu ya da otoriter dostu bir Sinosferden (Çev: Doğu Asya kültürel alanı) ziyade daha özgür bir dünyanın parçası olmak tercih edilecektir. 


Neyse ki Amerikan halkı, Amerikanın dünyadaki demokrasiye verdiği destek ile evde çabaladığımız idealler arasındaki bağlantının farkında: 2018'de yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde 71'i ABD'nin “diğer ülkelerde demokrasi ve insan haklarını desteklemek için adımlar atmasından” yana. Amerikalıların üçte ikisi, yurt dışındaki demokrasinin başarısının, doğrudan yurt içi güvenliği ile bağlantılı olduğunu anlıyor. 


Otoriter rakiplere karşı büyük güç rekabetini yönetmek ve bu yarışta galip gelmek için siyasi alanda eyleme geçirilebilir bir strateji, aşağıdaki dört etkene dayanabilir: 


Zararlı Otoriter Nüfuza Karşı Koyun. 


ABD, Cin ve Rusya'nın dünya düzenini kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirme girişimlerini engellemek için küresel bir girişimde bulunmalıdır. 


Bu girişim, uluslararası ticaretten internet mimarisine kadar her konuda açıklık, şeffaflık, serbest rekabet ve demokrasi ilkelerini aktif olarak desteklemelidir. Cevabımız bu hedefe hizmet edecek diplomasi, dış yardım, medya ve bilgi, teknoloji, alışveriş ve ticareti kapsamalıdır. 


Çin Komunist Partisi (ÇKP) ve Kremlin'in yabancı ülkelere yönelik senaryoları şunları içerir: Dost elitleri birlikte seçmek veya ayartmak için mali ve ekonomik teşvikler uygulamak; kurumların işleyişini kişisel yaklaşımlarla engellemek; özgür medyayı ezmek; kendileriyle rekabet halindeki yabancı ülkelerin politikalarını engellemek için gerçekleştirdikleri eylemleri kamusal alanda kendi lehlerine meşru göstermek amacıyla enformasyon operasyonları gerçekleştirmek. 


Ülkelerin bağımsız karar alma süreçlerini alt etmek amacı taşıyan bu çabalara karşı koymak için; Amerika Birleşik Devletleri, dış destekli yolsuzluk hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracak araştırmacı gazetecilerin çalışmalarını destekleyebilir; siyasi elitlerin dış güçlerle işbirliğine set çekmek amacıyla bağımsız siyasi kurumların güçlendirilmesine yardımcı olabilir; hükümetlerin herhangi bir yabancı güçten ziyade kendi vatandaşlarına karşı sorumlu olmasını sağlamak amacıyla özgür ve adil seçimleri destekleyebilir ve otoriter devlet kapitalizmine doğru evrilmiş ticari bir oyun alanı yerine, serbest ve açık rekabetin sağlanması için yüksek kaliteli ekonomik anlaşmalar da dâhil olmak üzere, ticaret ve yatırıma yönelik piyasa temelli ilkeleri pekiştirebilir. 


En savunmasız olduğu yerde demokrasiyi destekleyin. 


Bu strateji, otoriter baskıya karşı en savunmasız ülkelerde demokrasiyi güçlendirmelidir. 
Bunu, ABD diplomatik ve dış yardım kaynaklarını etkin bir şekilde bir araya getirerek ve stratejik anlamda istihdam ederek başarabiliriz. ABD'li diplomatlar, değişimi zorlayan yerel demokrasi savunucularını destekleyebilir ve kötü niyetli aktörlerin karanlık anlaşmalar veya enformasyon operasyonları yoluyla ilerlemeyi baltalama girişimlerine dikkat çekebilirler. Bu tür diplomatik mesajlar proaktif ve tutarlı olmalı ve doğru tarafta olanları (özgürlük savaşçıları) yanlış tarafta olanlardan (baskıcı rejimler ve ilerlemeyi engellemek isteyen kötücül aktörler) ayırt ederken asla tereddüt etmemelidir. 


Partnerlerin kendi yönetim sistemi olarak demokrasiyi istedikleri ülkelerde, ABD dış yardımı iki tamamlayıcı rol üstlenebilir. //£ olarak, sivil topluma, siyasi partilere ve hükümet kurumlarına verilecek destek, demokrasinin güçlendirilmesine yardımcı olarak vatandaşlar için hizmet sunarken, bir yan ürün olarak bu politikaları ÇKP ve Kremlin müdahalesine karşı daha dayanıklı hale getirir. Güçlü bir medya sektörü, canlı sivil toplum ve şeffaf kurumlar; yönetişim için ve liderleri hesap verebilir kılma, iç siyasete karışmaya yönelik dış girişimlere ışık tutma anlamında faydalı olacaktır. 


İkincisi; ABD dış yardımı, kötücül aktörlerin nüfuz etme çabalarını ortaya çıkarma, bunları ifşa etme ve bu çabalara karşı koyma noktasında yerel destekçilerin kapasitesini artırabilir. 
İster Çin'in yolsuzluk anlaşmaları yapmasını veya yerel politikacıları ayartmaya yönelik çabalarını, isterse Kremlin'in Avrupalı siyasi partilere nüfuz etme çabalarını ortaya çıkarmak olsun; yapılan Amerikan yardımı, ortaklarımızın bu düşman devletlere karşı saldırıya devam etmelerini sağlayabilir. Yırtıcı büyük güçler için en uygun avlar, vatandaşların söz sahibi olduğu ve hükümetlerine hesap sorabildiği güçlü ve kurumsallaşmış demokrasiler değildir; bu ülkelerdeki insanlar, liderlerinin en yüksek yabancı teklife ülkelerini satmalarına izin vermeyecektir. 


Çin ve Rusya, kontrol ve dengelerin zayıf olduğu ülkelere daha fazla nüfuz edebilmektedir; zira bu tür ülkelerde parlamentolar yöneticileri sorumlu tutamaz; hukukun üstünlüğü, siyasileştirme veya yargıya yapılan hükümet saldırıları tarafından bozulmuştur; medya, yabancı hükümetlerle yapılan işlemler de dâhil olmak üzere, gücün kötüye kullanımı hakkında haber vermekte özgür değildir. ABD'nin rekabetçi siyasi partiler, canlı sivil toplumlar, bağımsız yargı ve güçlü serbest medya da dâhil olmak üzere demokratik kurumlara verdiği destek, yabancı otoriter devletlerin siyasete nüfuz etme çabalarına karşı partner ülkeleri güçlendirmeye yardımcı olabilir. 


Birçok ülkenin siyasi dayanıklılığı coronavirüs pandemisi tarafından test edilmektedir. ABD desteği, etkili yanıtlar vererek krizin siyasi zararlarını yönetme konusunda pandemiden etkilenen liderlere yardım etmeye yönelik kritik bir öneme sahip olacaktır. “Vatandaşlar ile etkili kriz iletişimi yapılması; akut stres döneminde vatandaş refahını destekleyebilen kurumlara güveni arttırmak; güç ve kaynakların, uzak başkentlerdeki politikacılardan daha çok, seçmenlere cevap verebilecek il ve belediye liderlerine devredilmesi ve siyaseti radikalleştirme riski bulunduran devasa ekonomik yer değiştirmelerinden kurtulup, en hızlı şekilde iyileşmeye imkân sağlayacak bir politik çerçevenin uygulanması” ABD tarafından verilebilecek destekler arasında sayılabilir. 


Fikirler Savaşı'nı kazanın. 


Çinli ve Rus rakiplerimiz, kendi yönetişim modellerinin üstünlüğünü artırmak ve kurnazca ya da doğrudan doğruya demokrasinin faydalarını itibarsızlaştırmak için bir dizi gelişmiş yöntem kullanıyor. Çin ve Rusya, CCTV ve Russia Today gibi devlet tarafından işletilen küresel medya aktörlerine milyarlarca dolar yatırım yaparken, enformasyon alanını kazanmak küçük bir başarı değildir. 


ABD), liberal demokrasinin üstünlüğünü savunan ve ÇKP ve Kremlin'in sunduğu otoriter varyantın sahte vaatlerini ortaya koyan agresif ve sürekli bir bilgilendirme kampanyası düzenlemelidir. Uygulamada bu, en üst düzeydeki ABD yetkililerinin, demokrasiyi ve savunucularını desteklemeye ve diktatörlüğün olumsuzluklarını çekinmeden dile getirmeye devam etmesi anlamına gelmektedir. ABD için önemli olan yerlerde demokrasi için savaşanları cesaretlendirdiği ve ABD liderliğini aşındırmaya yönelik kötü niyetli girişimleri 


kontrol altına aldığı için bu fikir savaşını kazanmak önemlidir. 


Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bu dışa dönük bilgi çabasıyla birlikte, dünya çapında özgür ve güvenilir medyayı destekleyerek dezenformasyonu etkisiz hale getirmek için dış yardımı hedeflemelidir. Halkların haberlerini bağımsız kaynaklardan almasına yardımcı olarak propagandaya karşı daha az savunmasız hale gelmelerini sağlamak için, Soğuk Savaş sırasında kullandığımız oyun kitabının tozunu alma ve güncelleme zamanı gelmiştir. 


Böyle bir yaklaşım, onların propagandalarına bizimkiyle karşı çıkmak anlamına gelmez. 
Nesnel raporlamanın ve analizin güçlendirilmesi ve kaynakların sadece, Çin'in Büyük Güvenlik Duvarı ile Kremlin tarafından Rusya'nın “bağımsız interneti” olarak tanımlanan sistemin içindeki vatandaşlara özgür bilgiyi ulaştıracak hükümetler tarafından kullanılmasını sağlamak anlamına gelir. Maalesef, Batı'nın açık toplumları, Kremlin ve ÇKP enformasyon operasyonlarının son on yılda saldırıya geçmesine imkân sağladı; Batı demokrasileri, birincil enerjilerini savunmacı bir şekilde, ülkelerine yönelik dış destekli dezenformasyonla mücadeleye odakladılar. 


Kamu-özel sektör ortaklıkları ve sivil toplum kuruluşlarına verilecek ABD desteği ile; sıradan Çin ve Rus vatandaşlarına olduğu kadar, hükümetlerinin sıkı sansürü nedeniyle serbest, bağımsız, objektif haber ve analize sahip olamayan siyasi yöneticilere de ulaşacak teknolojiler aracılığıyla ofansif oynamanın zamanı geldi. Bu tür girişimler, ABD hükümet siyasetini tekrarlamamalı ancak Çinli ve Rus liderlerin ağır siyasi yolsuzlukları ve gücü kötüye kullanmaları hakkında gerçekleri söylemeli; ABD'nin, kendi ulusal değerlerine ve zengin tarihlerine düşman olduğunu düşünmeleri için Rus ve Çinli vatandaşları iknaya çalışan eğitim müfredatı ve devlet medyası ile mücadele etmelidir. 


Kısacası, Birleşik Devletler otoriter rejimlerin öne sürdüğü yalanlara karşı nesnel gerçeklerle savaşmalıdır. Çin ve Rusya'daki hayat boyu sorumsuz liderlerin elindeki siyasi kontrol, enformasyonun kontrolü üzerine kurulmuştur. Dijital teknolojiler bugün, bu bilgi kabarcıklarını patlatmak ve Rus ve Çinli vatandaşların ne tür bir ülkede yaşamak istedikleri ve ne tür liderlerin kendilerine hizmet etmesini istedikleri konusunda kendi fikirlerini oluşturmalarına yardımcı olmak için vardır. 


Otoriter devletler tarafından atanan çok yanlı kurumlarda reform gerçekleştirin. 


Son olarak ABD acilen, otoriter devletler tarafından manipüle edilen çok taraflı örgütlerin reformu için baskı yapmalıdır. Pekin'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üzerindeki etkisi, örgütün güvenilirliğini ve COVID-19'la mücadele kapasitesini büyük ölçüde etkiledi. Pekin, Tayvan'ın DSÖ'ye üyeliğini engelledi ve bu da coronavirüsün Çin anakarasının dışına yayılmasına katkıda bulundu. 


Dünyanın en büyük fikri mülkiyet koruma ihlalcisi olan Çin, özgür ulusların karşı koalisyonundan gelen itirazdan ve alternatif bir lider adayını belirlemelerinden önce, Dünya 


Fikri Mülkiyet Örgütünü ele geçirmeye çalışmıştı. Yine, dünyanın en büyük insan hakları ihlalcilerinden biri olan Çin, kısa süre önce, diplomatlarının uluslararası insan hakları normlarını zayıflatmak ve Çin ve müttefiklerinin vatandaşlarına karşı işledikleri suçlar nedeniyle hesaba çekilme çabalarını engellemek için gayretle çalışacakları BM İnsan Hakları Konseyi'nde yerini aldı. Çin'in çeşitli Birleşmiş Milletler kurumları içindeki etkisi de BM'nin görevini herhangi anlamlı bir şekilde kullanma yeteneğine olan güveni sarsmaktadır. 


ABD, Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı forumlarda reform yapmaya çalışsa bile, bugün olduğu gibi yapıların içindeki etkisini (ve ilişkili demokratik değerleri) savunmaya devam etmelidir. Bu kurumların kusurlarına rağmen şimdi geri çekilme zamanı değil; BM ve çeşitli organlarının açıklık, şeffaflık ve müzakere ilkelerine saygı duymalarını ve bunları teşvik etmelerini sağlamak için ABD'nin liderliği ve yardımı gereklidir. Tıpkı, diğer ülkelerin iç politikalarını diktatörlüğe doğru itmeye yönelik kötü niyetli girişimleri önlememiz gerektiği gibi, aynı rakiplerin devletlerarası müşterek mimariyi kendi baskıcı imajlarında yeniden şekillendirmelerini de engellemeliyiz. 


Çin'in uluslararası kurumların liderliği söz konusu olduğunda, bütün uluslar kendilerine şunu sormalıdır: Başka bir küresel kriz riskine karşı hazır mıyız? Eğer yanıt hayırsa, işe başlamak için uygun bir yer, Haziran'da gerçekleşecek G7 toplantısıdır. Amerika Birleşik Devletleri, COVID-19 salgını sonrasında toplumları ve ekonomileri canlandırmak için yönetişim çözümleri konusunda uluslararası bir zirve düzenlemek üzere G7 başkanlığımızdan yararlanabilir. Girişim, hesap verebilirlik ve şeffaflıktan kaynaklanan yeni çözümler üretebilir ve küresel sorunları çözmeye odaklanan demokrasiler topluluğu ile bu sorunlardan menfaat sağlamak isteyen otokrasiler arasında kesin bir kontrast çizebilir. 


Bu girişim, ABD genelinde eşgüdümlü ve iyi duyurulmuş bir kampanya ile eşleştirilmeli ve müttefik yardım ajansları, gelişmekte olan ülkelerin bu çözümleri uygulamalarına yardımcı olmalıdır. Sonuç olarak, bu girişim, Amerika Birleşik Devletleri ve demokratik müttefiklerinin krize müdahale etmede öncü rolünü ve toparlanma aşamasında uluslararası ortaklarımıza olan bağlılığımızı gösterecektir. 


Amerikan liderliğinin ve küresel demokrasinin gerilemeye başladığı ve otoriter rekabetin yükselişe geçtiği başka bir dönem daha yaşanmıştı. 1982'de Ronald Reagan resti gördü ve Londra'nın Westminster sarayında “özgürlük ve demokrasinin ileriye doğru yürüyüşünün Marksizm ve Leninizmi tarihin çöplüğüne terk edeceğini” ilan etti. Bunun on yıldan daha kısa bir süre sonrasında Sovyetler Birliği dağılacaktı. 


Tabii ki Soğuk Savaş'ı sona erdiren Reagan'ın sözleri değildi. Ancak yönetiminin demokrasi ve insan hakları konusundaki liderliği, Demir Perde'nin arkasındaki vatandaşların kendilerini Rus emperyalizminden kurtarmak için güçlendirilmesine yardımcı olmuştu. Bugün coronavirüs, siyasi sistemleri ve dünyadaki yönetişimin temellerini test ederken, benzer bir dönüm noktasında bulunuyoruz. Virüs konforlu yanılsamaları bozup tarihsel eğilimleri hızlandırırken; ABD, COVID sonrası daha demokratik bir küresel düzenin şekillendirilmesinde özgür dünyaya liderlik etmeye yönelik tarihsel sorumluluğunu 


üstlenmelidir. 
Daniel Twining& Patrick Ouirk, 11 Mayıs 2020, The American Interest 


(Daniel Twining, International Republican Institute (IRI) başkanıdır. Patrick Quirk, IRI'da Strateji, Araştırma ve Küresel Etki Merkezi Kıdemli direktörüdür.) 


BEYİN & BULUT ARAYÜZÜ, İNSAN ZİHNİ İLE YAPAY ZEKAYI 
BİRLEŞTİREBİLİR 
Seçkin Deniz, 19.06.2019, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


“Bu aygıtlar insan damar sisteminde gezinebilir, kan-beyin bariyerini aşabilir ve kendilerini hatasız bir şekilde beyin hücrelerinin arasına veya hatta içine konumlandırabilir. Ardından, beyin durumunun anlık takibi ve veri eldesi için bulut tabanlı süper-bilgisayar ağından gelen ve ağa giden kodlanmış enformasyonu kablosuz olarak iletebilir,” şeklinde açıklıyor Freitas. 


Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Yerleşkesi ve ABD Moleküler Üretim Enstitüsü araştırmacıları önderliğindeki uluslararası bir ekip, nanoteknoloji, nano-tıp, yapay zeka ve bilgi-işlem alanlarındaki üstel (eksponansiyel) ilerlemenin, beyin hücrelerini anlık olarak engin bulut bilgi-işlemeli ağlara bağlayan bir “İnsan Beyni/ Bulut Arayüzü“nün (İng. Human Brain/Cloud Interface — B/CI) bu yüzyılda geliştirilmesine yol açacağı öngörüsünde bulundu. 
Ekibin makalesi Frontiers in Neuroscience dergisinde yayımlandı. 


Beyin Üzerindeki Nanobotlar 


Belli bir konu ya da soru üzerinde sadece düşünerek, dünyada var olan tüm bilgiye ve yapay zekaya anlık erişiminizi sağlayacak bir gelecek teknolojisi hayal edin. Bu hayal yani Beyin & Bulut Arayüzü fikri ilk olarak fütürist-yazar-mucit Ray Kurzweil tarafından ortaya atılmıştı. 
Kurzweil, nöral nanobotların -araştırmanın kıdemli yazarı olan Robert Freitas, Jr.'ın buluşu- insan beyninin neokorteksini, buluttaki bir “yapay neokorteks“e bağlamak için kullanılabileceğini söylüyordu. Buruşuk neokorteksimiz, beynimizin en yeni, en akıllı, “bilinçli? parçasıdır. Freitas'ın ileri sürdüğü nöral nanobotlar, beyin hücrelerinden dışarı giden ve içeri gelen sinyallerin doğrudan, anlık takibini ve kontrolünü sağlayabilir. 


“Bu aygıtlar insan damar sisteminde gezinebilir, kan-beyin bariyerini aşabilir ve kendilerini hatasız bir şekilde beyin hücrelerinin arasına veya hatta içine konumlandırabilir. Ardından, beyin durumunun anlık takibi ve veri eldesi için bulut tabanlı süper-bilgisayar ağından gelen ve ağa giden kodlanmış enformasyonu kablosuz olarak iletebilir,” şeklinde açıklıyor Freitas. 


Düşünceler Interneti 


Araştırmacılar, buluttaki yapay korteksin, Matrix filmindekine benzer biçimde beyne enformasyon yüklemeye olanak sağlayacağını iddia ediyor. “Nöral nanorobotik aracılıklı bir Beyin & Bulut Arayüzü, bulutta bulunan tüm bilgi birikimine anlık erişim gücünü insanlara vererek, insanların öğrenme kapasitesini ve zekasını önemli ölçüde iyileştirebilir,” diyor başyazar Dr. Nuno Martins. 


Beyin & Bulut Arayüzü teknolojisi ayrıca ileride bir “küresel süper-beyin” yaratmamızı da sağlayabilir; bireysel insan beyinlerinin ve yapay zekaların ağları ona bağlanarak, kolektif düşünceyi mümkün kılabilir. Martins, deneysel bir insan BeyinNet (İng. BrainNet) sisteminin zaten sınanmış olduğunu hatırlatıyor; bu sistem, bulut yoluyla ayrı beyinler arasında düşünceye dayalı bilgi aktarımına olanak tanıyor. “Gönderici”nin kafatasından kayıt edilen elektriksel sinyalleri ve “alıcının kafatasından manyetik uyarımı kullanarak, sistem ortak görevleri gerçekleştirebiliyor. 


“Nöral nanorobotiğin ilerlemesiyle, herhangi bir sayıdaki insanların ve makinelerin düşüncelerini ve düşünme güçlerini anlık olarak kullanabilen “süper-beyin”lerin gelecekte yaratılmasını hayal ediyoruz. Bu paylaşılmış bilinç, demokraside devrim yaratabilir ve empatiyi artırabilir,” diyor Martins. 


Ne zaman bağlanabiliriz? 


Ekibin tahminlerine göre şu anda var olan süper-bilgisayarlar bile Beyin & Bulut Arayüzü için başa çıkılması gereken nöral veri hacimlerinin üstesinden gelecek işlem hızına sahip ve gün geçtikçe daha da hızlanıyorlar. Hızdan ziyade, nöral veriler ile buluttaki süper-bilgisayar verilerinin karşılıklı aktarımı, muhtemelen Beyin & Bulut Arayüzü'nün geliştirilmesindeki nihai darboğaz olacak. 


“Bu güçlük, küresel veri iletimi için bant genişliği bulmanın yanı sıra, beynin derinliklerine gömülü küçük aygıtlar yoluyla nöronlarla veri alışverişinin nasıl mümkün kılınacağını da içeriyor,” diye uyarıyor Martins. Yazarlar tarafından önerilen bir çözüm, nöronlar ile bulut arasındaki iletişimi etkili biçimde yükseltecek (amplifiye edecek) “manyetoelektriksel nanoparçacıklar” kullanmak. 


“Bu nanoparçacıklar, dışsal manyetik alanları nöronal elektriksel alanlarla çiftlendirmek için hâlihazırda canlı farelerde kullanılmış bulunuyor; yani bu manyetik sinyalleri algılamak ve yerel olarak amplifiye etmek ve böylece nöronların elektriksel etkinliğini değiştirmelerini sağlamak için. Bu tersinden de işleyebilir: Nöronlar ve nanobotlar tarafından üretilen elektriksel sinyaller, kafatasının dışında algılanabilmelerini sağlamak için manyetoelektriksel nanoparçacıklar yoluyla amplifiye edilebilir,” diye anlatıyor Martins. 


Bu nanoparçacıkları (ve nanorobotları) dolaşım yoluyla güvenli bir şekilde beyne ulaştırmak, 


belki de Beyin & Bulut Arayiizii’niin yapımı sürecindeki en büyük güçlük olacak. “İnsan gelişimi için düşünülebilir olmadan önce, nanoparçacıkların biyo-dağıtımı ve biyo- uygunluğunun ayrıntılı bir analizini yapmak gerekecek. Yine de sürekli artan bir hızla Beyin & Bulut Arayüzü için geliştirilen bu ve diğer umut vaad eden teknolojiler, bir “Düşünceler Interneti“nin bu yüzyıl bitmeden gerçeğe dönüşmesini sağlayabilir,” sonucuna varıyor Martins. 


Sevkan Uzel, 17 Nisan 2019, Editör, Yazar, Çeviri 


Alıntı Kaynak: 
BilimFili.com "Beyin & Bulut Arayüzü, İnsan Zihni ile Yapay Zekâyı Birleştirebilir" https://bilimfili.com/beyin-bulut-arayuzu-insan-zihni-ile-yapay-zekayi-birlestirebilir/ 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YAŞAMSAL ÖZELLİKLERE SAHİP DNA ILE ÇALIŞAN BİYOLOJİK 
MAKİNALAR i 
Seçkin Deniz, 12.06.2019, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Ozel Dosyalar, Çeviri 


"Cornell University’den mühendisler kendi nano-ölçekli yapıtaşlarından otonom olarak oluşabilen bir biyomateryal üretti ve önce polimerize edilen bu moleküllerden mezoölçekli 


şekiller oluşturuldu." 


Science Robotics‘te yayımlanan yeni bir araştırmada Cornell’den bilim insanları, DNA'nın kendine has dünyasına girip özelliklerinden yararlanarak biyomateryallerden oluşan ve yaşamsal özellikler ile donanmış basit cihazlar üretmeyi başardığını duyurdu. 


DNA temelli bir hiyerarşik sentez ile bir araya gelme, birleşme özelliğine sahip (DASH) materyalleri kullanan bilim insanları metabolizma, kendisi ile birleşip büyüyebilme ve organizasyon yeteneklerine sahip bir DNA molekülü inşa etti. 


Yaşamın bu temel üç şartını sağlayan yapay DNA’ larin dizaynı ile birlikte araştırmacılardan biyoloji ve çevre mühendisliği profesörü olan Dr. Dan Luo'nun açıklamasına göre, mevcut keşifleri ile daha önce yapılanların hepsinden farklı olarak yaşamsal forma en yakın kendi 


yaşamsal metabolizmaları ile gücünü elde edilen biyolojik cihazlar başarı ile üretildi. 


Herhangi bir yaşamsal organizma kendini sürdürebilmek ve hayatta kalabilmek için değişimi sağlayabilecek bir sistem ile donanmış olmalıdır. Bu bizler için yani yaşamsal tüm formlar için DNA içine kodlanmış genetiğimiz ile mümkün olabiliyor. Yeni hücrelerin üretilmesi eskilerin zamanla yok olması ve özütülmesi de DNA ile kodlanmış bir süreç diyebiliriz. 


Biyosentez ve biyodegredasyon aslında biyolojik canlıların kendini sürdürebilmesi için kendi form ve fonksiyonunu koruması için elzem süreçlerdir. Biyolojik malzemelerin üretimi ve tüketimi yani bir anlamda katalizasyonunu içeren bu süreçler ile aynı zamanda DNA molekülleri de hiyerarşik bir yolla bir araya gelerek dinamik bir oluşma-bozunma aktivitelerini gerçekleştirir. 


Cornell University’den mühendisler kendi nano-ölçekli yapıtaşlarından otonom olarak oluşabilen bir biyomateryal üretti ve önce polimerize edilen bu moleküllerden mezoölçekli şekiller oluşturuldu. 


55 nükleotitlik baz sekanstan, yüzbinlerce kez çoğaltılan DNA molekülleri kendi kendilerine, 
birkaç milimetre boyunda tekrar eden zincirler oluşturabildi. Reaksiyonun gerçekleştiği çözelti bir mikroakışkan (microfluidic) cihazlara enjekte edilerek likit bir enerji akışı sağlaması ile biyosentez için gereken enerji de elde edilmiş oldu. 


Sıvının akışı materyalin üzerinden aktıktan sonra DNA kendi dizilerini sentezleyip, ön ucu sürekli büyürken arka ucu veya kuyruğu dengeyi korumak için sürekli parçalanıyor. Bu durum hücre içerisinde yapıyı koruyan mikrofilamentlerin oluşumundaki sürece oldukça benziyor. Yine bu şekilde zincirler akışa karşı ileri yönde hareketlerini sağlayan kendi lokomosyon davranışlarını geliştirmiş oluyor. 


Bu lokomotif hareket kabiliyeti, araştırmacıların bir yapay evrimsel süreç ile daha başarılı makinaların en önce gelmesini sağlayarak ve geride kalanların elenmesi ile, ortamdaki rastgelelik şartlarına bakarak biyomateryallerden oluşacak en iyi cihazın yani en iyi DNA'nın seçilmesini de sağlayabiliyor. 


Henüz çok ilkel formda olan dizaynların geliştirilmesi ve dinamik biyomateryal cihazların endüstriyel olarak üretimine geçilebilmesi hedefleniyor. Şimdilik mini boyutta yaşamsal biyolojik robotların üretilmesi, çok basit bir dizaynla da olsa ilerde çok daha sofistike olanlarının üretilebileceğine net bir işaret olarak görülüyor. 


Baran Bozdağ, 24 Nisan 2019, Boğaziçi Üniversitesi, Editör, Yazar, Çeviri 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İNSAN GENİ -ETİK AÇIDAN TARTIŞMALI BİR DENEYLE- MAYMUN 
GENOMUNA EKLENDİ 
Seçkin Deniz, 05.06.2019, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: 


Aşağıdaki metin, insan geninin maymuna aktarılması 'gerçeği' göz önünde tutulduğunda DNA'dan habersiz Darvinist Evrim teorisini çürütecek kanıtları içeriyor olabilir... 


Çinli bilim insanları, insan beyni gelişiminde rol oynadığı düşünülen bir geni maymunlara aktararak transgenik (gen aktarımlı) makak maymunları elde etti. 


27 Mart'ta (2019) National Science Review'de yayımlanan araştırma, transgenik bir maymun 
modelini kullanarak insan beyninin gelişimini anlamaya yönelik ilk girişim örneği oldu. 


İnsan beyni, yapılan binlerce araştırmaya rağmen hala gizemini korumaya devam ediyor. 
Yıllardır yapılan araştırmalar sonucu elde edilen fosil örnekleri sayesinde atalarımızdan günümüze kadar olan süreçte insan beyninin büyüyüp geliştiğini biliyoruz, ancak bu büyüme ve gelişmede hangi genlerin etkili olduğunu hala tam olarak öğrenebilmiş değiliz. 


Çinli bilim insanları hem bu gizemi çözmek hem de CRISPR gibi yeni nesil gen düzenleme tekniklerinin, insanlar üzerinde gelecekte tedavi amaçlı uygulanabilirliğini görebilmek amacıyla, genleri bizim genlerimizle %98.8 oranında benzerlik gösteren maymunlar üzerinde bu deneyleri başlattılar. 


Bu yeni çalışmada, Çin'deki ekip, insan beyninin gelişimi hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu olarak birçok makak maymunun genomuna MCPHI adlı bir insan geni ekledi. Geçmişte yapılan araştırmalar, MCPH1’in beynin büyümesinde rol oynadığını ve bu gene sahip olmadan dünyaya gelen bebeklerin beyin büyüklüklerinin normalden daha küçük 


oldugunu ortaya koymustu. 


Geni, maymun genomuna sokmak için araştırmacılar, maymun embriyolarına geni taşıyan virüsleri enjekte ettiler ve maymunların doğal olarak gelişmesine olanak tanıdılar. 


Düzenlenmiş genoma sahip embriyolardan gelişimlerini tamamlayarak doğan 11 maymundan sadece 5'i hayatta kalabildi. Bu beş maymun, insan geninin, gelişimleri ve yetenekleri üzerindeki etkisini görmek için testlere tabi tutuldu. Transgenik maymunların, beyin büyüklüklerini gözlemlemek için kullanılan MRI taramalarında, maymunların hiçbirinin beyninin normalden daha büyük olmadığı görüldü. Ancak yapılan hafıza ve işlem yürütme testlerinde, maymunların tamamının ortalamanın üzerinde bir başarı ortaya koyduğu görüldü. 
Araştırmayı yürüten ekipten bir araştırmacı ise, insan beyni gelişiminde önemli olduğu düşünülen SRGAP2C genini de maymunlara eklediğini, ancak sonuçlar için biraz daha beklenmesi gerektiğini belirtiyor. 


Etik Sınırlarını Aşıyor 


Esasında biyobilim topluluğunda beyin gelişimi ile ilgili insan genlerini maymun genlerine eklemenin etik çizgiyi aşacağı konusunda fikir birliği vardır. Primatların kullanıldığı deneyler yürütmek diğer pek çok ülkede etik kurallar açısından uygun görülmezken, Çin, yeni nesil genom düzenleme tekniklerini test etmek amacıyla etik kurallar konusunda sorumlu davranmayarak, bu anlamda tartışma yaratan çalışmalara imza atıyor. 


Araştırmayı etik açıdan eleştiren bazı araştırmacılar, insan genlerinin beyin evrimine olan etkilerini incelerken; genetiği değiştirilmiş maymunları kullanmanın hiç uygun bir yöntem olmadığını ileri sürüyor. Öte yandan, bazı bilim insanları da yürütülen bu deneylerin hayvanların hayatlarını değersizleştirdiğini ve ileride ölçünün iyiden iyiye kaçabileceğini belirtiyor. 


Elif Ardahanlı, 16 Nisan 2019, Uludağ Üniversitesi, Çevirmen, Çeviri, 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GÖRSEL VE DOKUNSAL HAFIZAMIZ, İŞİTSEL HAFIZAMIZDAN DAHA GÜÇLÜ 
Seçkin Deniz, 16.05.2018, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Deney sonucunda, bir saat ve bir hafta arasında, katılımcıların duydukları sesleri hatırlamakta oldukça kötü oldukları, fakat görsel sahneler ve dokunsal nesnelerde neredeyse aynı hatırlama yüzdesini gösterdikleri bulgusuna ulaşıldı. 


Görsel Telif: CCD Creative Commons 


Bir Çin atasözü der ki; “Duyarım ve unuturum; görürüm ve hatirlarim.” 
University of lowa'dan araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmada, söz konusu hafıza olduğunda, duyduğumuz şeyleri gördüğümüz ya da dokunduğumuz şeyler kadar iyi hatırlamadığımız bulgusuna ulaşıldı. 


Hafıza için beynimizin parçalarının birbirine entegre bir biçimde bağlı olduğunu düşünme eğilimindeyizdir. Fakat, PloS One “da yayımlanan araştırmanın bulgularına göre, beynimiz bilgiyi işlemek için ayrı örgüler kullanabilir. Dahası, bu çalışmaya göre, beyin işitsel bilgiyi, görsel ve dokunsal bilgiden farklı bir şekilde işleyebilir ve hafızayı güçlendirmek için alternatif stratejilerin (mental tekrarlama gibi) geliştirilmesi gerekebilir. 


100’den fazla katılımcının yer aldığı çalışmada, katılımcıların görsel, işitsel ve dokunsal duyulardan en az hatırlama eğilimi gösterdiklerinin işittikleri sesler olduğu bulgusuna erişildi. 


Çalışma kapsamında yürütülen deneylerin birinde araştırmacılar, kısa süreli hafızayı test ederek, katılımcılara çeşitli kırmızı karelere bakarken ve avuçlarındaki alüminyum çubukla oluşturulan düşük titreşimleri hissederken kulaklıktan gelen kusursuz sesleri dinlemelerini istediler. Her ses, kare ve titreşim arasında 1 ila 32 saniyelik zaman boşlukları bırakıldı. 


Ayrıca, zaman boşlukları arttıkça hafızanın zayıfladığı, bu zayıflamanın sesler söz konusu olduğunda en yüksek değeri aldığı ve zayıflamanın işitilen sesten 4 ila 8 saniye gibi kısa bir sürede başladığı görüldü. 


Bu kısa süre, not alınmayan bir telefon numarasının unutulmasına benzer bir zaman olarak ifade edilebilir. Eğer birisi size numarasını verirse, numarayı hemen aramayı denerseniz 


genellikle unutmadan arama yapabilirsiniz. Ancak numaranın size söylendiği andan sonra araya başka bir iş sıkıştırdığınızda, muhtemelen bu numarayı unutursunuz. 


İkinci deneyde ise araştırmacılar katılımcıların hafızalarını her gün karşılaşabilecekleri şeyler kullanarak test ettiler. Bunun için de katılımcılara; köpek havlaması sesi dinletildi, bir basketbol maçının sessiz videoları izletildi ve katılımcıların gözleri kapatılarak bazı bilindik nesnelere (örneğin kahve kupası gibi) dokunmaları istendi. 


Deney sonucunda, bir saat ve bir hafta arasında, katılımcıların duydukları sesleri hatırlamakta oldukça kötü oldukları, fakat görsel sahneler ve dokunsal nesnelerde neredeyse aynı hatırlama yüzdesini gösterdikleri bulgusuna ulaşıldı. 


Her iki deney de beynimizin sesi işleme ve kaydetme biçiminin diğer hafıza türlerini işleme ve kaydetme biçimlerinden farklılık gösterebileceğini ortaya koyuyor. 


Deneyler, özellikle eğitim alanında farklı öğretim zenginleştirme tekniklerinin kullanılması gerektiğinin önemine vurgu yapıyor. Geçmişte yapılan çalışmalar, insanların duydukları sesleri o seslerle ilişkili kelimeleri gördüğünde hatırlama yetilerinin yalnızca sesleri işittiklerindeki hafızalarından daha güçlü olduğunu ortaya koyarak üstün görsel bellek sahibi olabileceklerine işaret etmişti. Yapılan bu çalışma da geçmişte elde edilen bulgularla uyumluluk gösteriyor. 


Öte yandan, araştırma, dokunduğumuz ya da gördüğümüz şeyleri hatırlamamızın hemen hemen aynı hatırlama kapasitesini ortaya koyduğunu gösteren ilk çalışma olma özelliğinde. 
Peki bu oldukça tahmin edilebilir bulgular neden önem arz ediyor? 


Çünkü yapılan deneyler, örneğin maymunlar ve şempanzeler gibi insan olmayan primatların da görsel ve dokunsal hafıza görevlerinde benzer başarıyı gösterdiklerini, ancak işitsel görevleri hatırlamada güçlük çektiklerini ortaya koyuyor. Bu gözlemlere dayanarak, insanlardaki sesleri hatırlama güçlüklerinin evrimsel bir kökenden kaynaklanmış olabileceğini ve bu durumun primat beyninin evriminin bir parçası olabileceğini söyleyebiliriz. 


Gürkan Akçay, 24.08.2016, Bilim Fili, Çeviri 
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HUCRELER NEDEN PROTON DERECESINE BAGLI CALISIR? 
Seckin Deniz, 01.05.2018, Sonsuz Ark, Yayin Diinyasi'ndan, Ozel Dosyalar, Ceviri 


"Mitokondriyal genom olmazsa, oksidatif fosforlama da olmaz. O halde bakterilerin hücre ve genom büyüklüklerini genişletememelerinin nedeni, enerjili zarları ile doğru gen kümelerini fiziksel olarak eşleştirememeleri olabilir." 


Görsel Telif: © 1999 Nature Publishing Group Orgel, L. Are you serious, Dr Mitchell? Nature 402, 17 (1999). 


Neredeyse tüm hücreler, zarlarının ötesine proton (hidrojen iyonu) pompalayarak “nefes” alır. 
Moleküler biyolog Leslie Orgel'e göre bu, biyolojide Heisenberg, Schrödinger ve Einstein'ın ortaya attığı sıradışı fizik fikirleri ile kıyaslanabilecek tek düşüncedir. 


Uçuk İngiliz biyokimyacı Peter Mitchell öncülüğünde ve kendi laboratuvarında geliştirilen bu fikir, 20 yıldan uzun bir süre boyunca tartışmalı olarak kaldı. Bu dönem (solunumdaki ATP sentezi mekanizması olan “oksidatif fosforlanma”ya istinaden) “oks-fos savaşları” olarak bilinir. Çekişmeler, ancak Mitchell’in 1978'de Nobel Ödülü almasıyla sona ermiştir. 


Burada bir ironi var. Mitchell?ın Nobel'i kimya dalındaydı; ama düşünceleri aslında kimyanın elenmesine ilişkindi. Nasıl ki genetik kod, enformasyonun kimyayı aşmasını sağladıysa, Mitchell'ın proton değişim dereceleri de, hücresel metabolizmanın kimyayı aşmasını sağlıyordu. Proton değişim derecelerinin (proton gradyanlarının) kullanılması, yaşamın başlangıcına ilişkin bir anlayış sunmakla kalmayıp, 4 milyar yıllık evrimsel süreçte sadece bir kez gerçekleşen karmaşık ökaryotik (çekirdekli) hücrelerin evrimi olayına da ışık tutuyordu. 


Hücrelerin Nefes Alışı 
Hücrelerimiz besini oksijen ile yakar ve ATP (yaşamın evrensel enerji birimi) biçiminde salınan enerjiyi korumayı başarır; bu sürece aerobik solunum denir. Hücreler bunu nasıl yapar 


ve nasıl yapmayabilirler? 


1940'lı yıllarda Efraim Racker hücrelerin oksijen yokluğunda, glukozun parçalanmasından az miktarda enerji topladığı mekanizmanın farkına vardı. Glikoliz adı verilen bu olayda, ATP 


oluşturmak için şeker moleküllerinden fosfat grupları doğrudan ADP’ ye aktarılır. Tüm süreç saf kimyadır. Bir molekülün diğeriyle tepkimesi ve böylece stokiyometri yasalarına uyması söz konusudur. Yani denklemleri dengeleyebilirsiniz. Bekleneceği üzere, Racker ve arkadaşları derhal bu kavrayışlarını, niceliksel olarak çok daha önemli bir süreç olan aerobik solunuma aktarmayı denemişlerdir. Aerobik solunum, ATP’mizin 080'den fazlasını sağlar. 


Fakat aerobik solunumla ilgili bariz sorunlardan biri, dengelenmemesidir. Tüketilen her oksijen molekülü başına tam olarak ne kadar ATP üretilir? Miktar değişir ama yaklaşık olarak 2,5 ATP molekülü civarındadır. Glukoz başına ATP miktarı ise yine değişken olmakla beraber 28-38 arasındadır. Aerobik solunum stokiyometrik değildir; dolayısıyla aslında kimya değildir. İşte yüksek enerjili bir kimyasal aracı (glukozun oksidasyoundan gelen enerjiyi ATP oluşturmak için aktarabilen bir molekül) bulma çabalarının başarısızlığa mahkum olmasının nedeni budur. 


Böyle bir aracı yerine, Mitchell zardan geçen bir proton değişim derecesi (proton gradyanı) önermiştir: Proton harekete geçirme kuvveti. Hidroelektrik bir baraja benzer şekilde çalışır. 
Besin oksidasyonu ile salınan enerji, protonları zardan (baraj) karşıya pompalamak için kullanılır. Böylece etkisel olarak, zarın bir tarafında bir proton deposu oluşur. Bu zara gömülü olan şaşırtıcı protein türbinlerinden proton akışı, ATP sentezine güç sağlar; tıpkı mekanize türbinlerden akan suyun elektrik üretmesi gibi. Bu, solunumun neden stokiyometrik olmadığını açıklar: Bir derecelilik (gradyan), yapısı gereği derecelenmelerden oluşur. 


İnce Ayrıntılar 


Mitchell bazı ayrıntılar konusunda bütünüyle yanılıyordu ama genel kavrayışı doğruydu; hatta devrimseldi. Sözcüğün gerçek anlamıyla devrimseldi, çünkü ATP sintaz enzimi devir yapıyordu. Protonların zar türbinlerinden akışı, ATP sintazın sapını döndürüyor ve bu dönüşle tetiklenen uyuşumsal değişimler, ATP sentezini katalizliyor. Bu mekanizma ilk olarak Paul Boyer tarafından önerilmişti. Kendisi uzun süre boyunca mekanikler konusunda Mitchell'ın fikirlerini kabul etmedi ve bunda haklı olduğu sonradan John Walker tarafından x-ışın kristalografisiyle kanıtlandı. Boyer ve Walker, 1997 yılında Nobel Ödülü”nü paylaştı. 


Son 20 yılda gerçekleşen moleküler biyoloji alanındaki başarılar, 2010 yılında doruğa çıktı. 
Bir başka solunumsal kompleks olan devasa (bir proteine göre) kompleks I'in kristal yapısı, Leonid Sazanov tarafından çözüldü. Bir kez daha yapı, mekanizmayı ele verdi; bu kez dönel bir motor değildi ama daha da şaşırtıcı şekilde, bir buhar makinesinin pistonundan hiç de farklı olmayan bir kaldıraç mekanizmasıydı. 


A 


Bakterilerde ve mitokondrilerde solunumla ilgili en büyük protein kompleksi olan Kompleks Vin x-ışın kristalografisi ile ortaya çıkarılan yapısı. Yapı (a), gösterilen piston mekanizmasına (b) işaret ediyor. Pistonun yerini değiştirmek, protonları üç ayrı kanaldan zarın karşısına itiyor. © 2010 Nature Publishing Group Efremov, R. G., Baradaran, R., & Sazanov, L. The architecture of respiratory complex I. Nature 465, 441—445 (2010). 


Bu ustaca basarilarin yerilecek bir tarafi olmamakla birlikte, Mitchell’1 ilk olarak harekete geçiren sorular, şaşırtıcı biçimde yanıtlanmadan kaldı. Solunumun nasıl işlediğini neredeyse atomik ayrıntısıyla biliyoruz. Neden o şekilde işlediği hakkındaki bilgimiz ise çok daha az. 


Proton Harekete Geçirme 


Mitchell mitokondriler üzerinde çalıştı; çünkü bunu yapabilirdi. Mitokondriler, kolay izlenebilir bir deneysel modeldi. Ama soruya bakteriyel fizyolojinin bakış açısından yaklaştı: Bakteriler içlerini nasıl dışarıdan farklı tutar? Mitchell yaşamı boyunca solunumun ayrıntılı mekanizmasını bu çok daha geniş olan açıdan gördü: Zar proteinleri, zardan öteye gradyanlar yaratabilir ve bu gradyanlar da işe güç sağlayabilir. ATP sentezine güç sağlayan proton gradyanları, Mitchell için sadece bir özel durumdu. 


Protonların baskın rolünü pek tahmin edememişti. Hücreler her ne kadar sodyum, potasyum ya da kalsiyum gradyanları da oluştursalar, proton gradyanları daha önemliydi. Protonlar, mitokondrilerin yanı sıra bakteriler ve arkelerde de solunuma güç sağlıyordu. Proton gradyanları, tüm fotosentez biçimlerinde merkezi rol oynuyordu; ayrıca bakteriyel hareketlilik (ATP sintaza benzeyen dönel bir motor olan ünlü flagellar motor yoluyla) ve homeostasisde de (çoğu molekülün hücreye giriş-çıkışı doğrudan proton gradyanı ile bağlantılıdır) öyle. ATP üretmek için proton gradyanlarına gereksinimleri olmayan mayalandırıcılar bile proton pompalamaya güç sağlamak için mayalanmadan elde edilen ATP’yi kullanarak, proton harekete geçirme kuvvetini sürdürür. 


Kısacası, Mitchell protonların öneminin farkındaydı ama bu önemin derecesini pek tahmin edemedi. Peki ama neden protonlar? Çünkü onlar en baştan beri oradalardı, diyor NASA'dan yerkimyacı Michael Russell. 


Canlılığın Başlangıcındaki Proton Gradyanları 


Yaklaşık son 20 yıldır, yaşamın kökenine ilişkin anlayışımızda beliren yaklaşım değişiminde (paradigma kaymasında), Russel etkin bir kuvvet oldu. Cevher jeokimyası (çoğu cevher, hidrotermal baca sistemleri tarafından çöktürülür) geçmişi olan Russell, orta-Atlantik’teki modern Kayıp Şehir baca sistemine benzeyen alkalin bacaların, yaşam için ideal kuluçkalar olabileceğini öne sürdü. Bunlar sürekli olarak hidrojen gazı, karbon dioksit, mineral katalizörler ile birbirlerine bağlı mikro-gözenek labirenti (film benzeri zarlarıyla, hücrelere benzeyen doğal bölümler) sağlayabilirdi. 


Atlantik Okyanusu’nda bulunan Kayip Sehir’deki alkalin hidrotermal bacalar. Bunlar volkanik olmayan serpantinleşme süreci ile oluşmuştur. © 2001 Nature Publishing Group Kelley D. S. et al. An off-axis hydrothermal vent field near the Mid-Atlantic Ridge at 30° N. 
Nature 412, 145 — 149 (2001). All rights reserved. 


Alkalin bacalar, özünde, denge durumundan çok uzak bir durumda işleyen elektrokimyasal reaktörlerdir. Ama Russell’in düşüncesinin en önemli öğesi, doğal proton gradyanlarinda yatar. 4 milyar yıl önce alkalin akışkanlar, hafif asidik olan (CO2 düzeyleri bugünkünden yaklaşık bin kat daha yüksekti ve CO2 çözeltide karbonik asit oluşturarak, okyanusları hafif asidik bir hâle getiriyordu) okyanuslarda kabarcıklar oluşturuyordu. Asidiklik, proton derişiminin bir ölçüsüdür ve bu derişim okyanuslarda, baca akışkanlarında olduğundan yaklaşık dört mertebe (dört pH birimi) daha yüksektir. Aradaki bu fark, modern hücrelerin 
zarları ile aynı polariteye (dışı pozitif) ve benzer elektrokimyasal potansiyele (yaklaşık 200 
mV) sahip olan baca zarları boyunca doğal bir proton gradyanına neden olur. 


Russell uzun süredir, doğal proton gradyanlarının, canlılığın başlamasına güç sağlamada merkezi bir rol oynadığını iddia ediyor. Elbette yanıt bekleyen büyük sorular var. Örneğin, ATP sintaz gibi yüksek teknolojili bir protein mekanizmasından yoksun olan ilk hücreler, gradyanları nasıl yüklemiş olabilir? Şu anda incelenen birkaç olası abiyotik mekanizma bulunuyor. Termodinamik görüşler ise canlılığın başlayabilmesi için tek yolun, proton gradyanlarını yüklemenin bir yolunun bulunması olabileceğini belirtiyor. 


Proton Gradyanları Neden Gerekli? 


Proton gradyanlarının gerekme nedeni kimyaya indirgenebilir. Yaşam, karbon dioksiti hidrojenler. Diğer bir deyişle, karbon dioksiti organik moleküllere dönüştürmek için canlılık CO2‘ye hidrojen atomları tutturur. Bunu yapmanın çok fazla yolu olmasına karşın, tüm canlılık sadece beş ana yol kullanır. Bunlardan biri dışında hepsi enerji harcar (örneğin, fotosentezde güneş enerjisi kullanılır). İstisnai durum ise antik bir yol olan “asetil-CoA” sürecidir. Bu süreçte hidrojen gazı bir dizi basamak yoluyla karbon dioksit ile tepkimeye girer. Bu süreç, hücre metabolizmasındaki en önemli moleküllerden biri olan pirüvata kadar egzotermiktir (yani ATP olarak yakalanabilecek enerji salar). Everett Shock’un sözleriyle bu 


süreç, yemeniz için üzerine para verilen ücretsiz bir yemek gibidir. 


Ama Russell ile birlikte çalışan William Martin tarafından dikkat çekilen bir sorun var. 
Günümüzde asetil-CoA yolunu kullanan tüm hücreler, proton gradyanlarına bağlıdır. Hiçbiri mayalanma (yani glikoliz kimyası) ile büyüyemez. Peki neden? Çünkü CO2 kararlı bir moleküldür ve hidrojene bile kolay kolay tepki vermez; termodinamik tepki vermesini söylese bile. Karbon dioksit bu açıdan biraz oksijene benzer: Tepki vermeye bir başladı mı, kolayca durdurulmaz; ama başlaması için bir kıvılcıma gerek vardır. Hücrelerin karbon dioksitin tepki vermeye başlaması için gerek duyduğu kıvılcım ATP'dir. Sorun şu ki, CO2 ile H2 tepkimesi enerji salar ama çok değil; sadece tek 1 ATP yapmaya yetecek kadar. Bunun anlamı, hücrelerin 1 ATP kazanmak için 1 ATP kaybetmeleri gerektiğidir. O halde net bir kazanç yoktur. Kazanç yoksa, büyüme de yoktur ve büyüme olmazsa yaşam da olmaz. 


Gradyanlar bu döngüyü kırar. CO2 ile H2 tepkimesinin 1 ATP yapmaya yetecek enerji saldığı tam olarak doğru değildir; aslında 1,5 ATP yapmaya yetecek kadar enerji salınır. Ama elbette 1,5 ATP diye bir şey yoktur; en azından stokiyometrik kimyada. Dolayısıyla tepkimeden artan enerji kimyasal açıdan yitirilir. Ama gradyanda böyle olmaz. İlkesel olarak, bir protonu zardan dışarı pompalamak için bir tepkime tekrar tekrar yinelenebilir. Yeterince proton biriktiğinde, proton hareket etme kuvveti ATP oluşumunu başlatır. Böylece bir gradyan, hücrelerin “bozuk para” olarak proton biriktirmesine olanak tanır. İşte dünyadaki tüm farkı yaratan budur. 


Karmaşık Yaşamın Kökeni 


Güçlerine rağmen protonlar da sorunlardan kendilerine düşen payı alır. Bu sorunlar, canlılığın neden 2 milyar yıl boyunca bir tekdüzeliğe sıkışıp kaldığını açıklayabilir. Günümüzde Dünya üzerinde bulunan tüm karmaşık yaşam türleri, belli bir karmaşık hücre tipinden oluşur: Ökaryotik hücre. Genellikle bakterilerden ve arkelerden çok daha iri olan ökaryotik hücrelerde bir çekirdek bulunur. Genomları da daha büyük olur ve ayrıca çok çeşitli özelleşmiş organellere (minik organcıklara) sahiptirler. 


İlginç olan şu ki, ökaryotlar sürekli olarak bitki, hayvan, mantar ve alg gibi büyük, karmaşık, çok hücreli organizmalar oluşturma eğiliminde olmuştur. Prokaryotlar ise daha büyük morfolojik karmaşıklığa evrilme yönünde çok az eğilim gösterir; biyokimyasal ustalıklarına rağmen. Peki neden? 


Olası yanıtlardan biri proton gradyanlarının kontrolü ile ilişkilidir. Tüm ökaryotik hücrelerin mitokondrilerinin olduğu ya da en azından bir zamanlar sahip olup, sonradan yitirdikleri anlaşılmıştır. Mitokondri olmadan ökaryot olmaz. Oksidatif fosforlama becerisi olan tüm mitokondrilerde, kendilerine ait ufak bir genom bulunur. Görünüşe bakılırsa bu genom, zar 
potansiyeli üzerinde kontrol sağlayabilmek için gereklidir. 5 nanometrelik zar boyunca 150 
mV’ luk bir zar potansiyeli, metre başına 30 milyon voltluk bir alan gücü verir; bu bir yıldırımınkine eşdeğerdir. 
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Ökaryotlarda ATP sentezinin gerçekleştirildiği mitokondriler. © 2010 Nature Education Courtesy of Mark Farmer (D) and Richard Allen (E). 


Bu devasa elektrokimyasal potansiyel, mitokondriyal zarları, hücre içindeki tüm diğer zar sistemlerinden bütünüyle farklı kılar. Allen'a göre, hücresel alt-bölgelerde yerel olarak mitokondriyal genlerin bulunması, bu nedenle gereklidir. Etkisel olarak, elektrokimyasal potansiyeldeki yerel değişikliklere yanıt vererek, hücrenin kendi kendini elektrikle çarpmasını önler. 


Mitokondriyal genom olmazsa, oksidatif fosforlama da olmaz. O halde bakterilerin hücre ve genom büyüklüklerini genişletememelerinin nedeni, enerjili zarları ile doğru gen kümelerini fiziksel olarak eşleştirememeleri olabilir. 


Mitokondriler olmadan bakteriler büyüyemez ve karmaşıklaşamaz, çünkü geniş bir enerjili zar alanı boyunca solunumu kontrol edemezler. Eğer durum buysa, mitokondrilerin edinimi ile karmaşıklığın kökeninin aslında aynı olay olduğu söylenebilir. (Bkz. Endosimbiyotik Kuram: Hücre Organeline Dönüşen Bakterilerin Öyküsü) 

Sevkan Uzel, 18 Mart 2018, Bilim Fili, Çeviri 
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KENDİMİZİ NEDEN GIDIKLAYAMAYIZ VE GIDIKLANMA NEDEN 
DAYANILMAZDIR? ; 
Seçkin Deniz, 25.04.2018, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Gidiklandigimizda gülmemizin arkasında; bir acı beklentisi, korku ve endişe vardır." 


Bilimciler yıllardır, oldukça eşsiz bir eylem olan “gidikla(n)mak” hakkındaki merak edilenleri kesin olarak açığa kavuşturmaya çalışıyorlardı. Gıdıklama nedir? Neden rahatsız edicidir? 
Neden gülmemize sebep olur? Bu sorulara ilişkin çok fazla teori var ancak henüz kimse tam olarak neden gıdıklandığımızı bilmiyor. 


Bildiğimiz gibi iki tip gıdıklama vardır: hafif, hoş bir türde ve ağır, dayanılmaz bir türde. 
Hafif olan bu gıdıklama knismesis olarak bilinir. Knismesis; hafif hareketten kaynaklanan bir histir, tıpkı; birisinin parmaklarını derinizin üzerinde hafifçe gezdirmesi gibi. Bu durum birçok şeyden daha kaşındırıcıdır ve bu hareketi kendi kendinize yapabilirsiniz. 


Ağır gıdıklama ise gargalesis olarak bilinir ve vücudun kolay incinir bölgelerinde (örneğin; ayaklar, karın ve koltukaltı gibi) yoğun bir hareketin neticesinde ortaya çıkar. Knismesisin aksine bu tarz bir gıdıklamayı kendi kendinize yapamazsınız. 


Bir kimsenin knismesisi kendi üzerinde yapabilirken, gargalesisi neden yapamadığının sebebi tamamen bilinemiyor. Ancak şöyle izah edilebilir; knismesis daha duyusal bir his iken, gargalesis; bizim uyarana verdiğimiz içgüdüsel bir tepki olarak karakterize edilebilir. 


Gıdıklanabilir olmanın; evrimsel bir uyarı (ikaz) biçimi ve savunma sisteminin bir parçası olabileceği düşünülüyor. Hafif dokunmaya verilen tepki; bize yabancı bir şeyin bize dokunuyor olduğu bilgisini verir, örneğin bir yılanın üzerinizde sürünmesi ya da bir örümceğin elinizin üzerinde yürümesi gibi. Ağır dokunuşlara verilen yoğun tepki ise biraz daha karışıktır. Eğer vücudunuzun en çok gıdıklanan yerlerini düşünürseniz; bu yerlerinizin en hassas yerleriniz olduğunu da farkedersiniz: boyun, koltuk altları, ayaklar ve karın. 
Gıdıklandığımızda aşırı rahatsız oluşumuz; bizi bu hassas yerlerimizi korumamız için tetikleyen evrimsel bir sistem olabilir. Gıdıklama beynimizin acıyı bekleyen kısmını aktifleştirir ve atalarımızın ebeveynleri tarafından onlara kendilerini savunmaları gerektiğini öğretmek için kullanılmış olabilir. 


Evrimsel süreci göz önüne aldığımızda; hassas olarak tanımladığımız vücut bölgelerimizin - ayak tabanı, boyun, karın, koltuk altı- neden en fazla gıdıklanan yerler olduğuna dair bir fikir yürütebiliriz. Gıdıklanma hissinin evrimsel bir ikaz ve korku mekanizmasının sonucu olduğu teorisine göre; ayak tabanından gıdıklanıyor oluşumuz; atalarımızın çıplak ayakla dolaştığı çevrede ayak hizasında bulunan yılan, böcek, örümcek, akrep gibi zehirli canlıların ayakların altında kalması ve yaşam için bir tehdit oluşturmasıyla izah edilebiliyor. 


Dolayısıyla da ayak tabanından gıdıklanma refleksini evrimsel süreçte atalarımızdan miras 


almış olabiliriz. Boyun, karın ve koltukaltı için ise; aslan, kaplan gibi yırtıcı kedigillerin avlarını boyun kısmından yakaladıklarına tanık olmuşsunuzdur. Bu durum milyonlarca yıldır bu kedigiller için doğal seçilimin önemli faydalarından birisi olsa gerek değişmeden süregeldi. Atalarımız kedigiller ile aynı habitatı paylaşıyorlardı ve bu yırtıcı kedilerin avı durumundaydılar. Kedigiller atalarımıza saldırmış, boyun kısmını ısırmış ve karın ya da koltuk altlarına da pençelerini geçirmiş olabilir ve türümüz bu bölgelerde bulunan sinirlerin beyindeki korku bölgesini uyarma noktasında hassaslaşmış olabilir. 


Neden Gülüyoruz? 


Peki, gıdıklanmak gerçekten bir tehdite verilen tepki ise; neden gülüyoruz? Hiç de komik bir durum değil çünkü. 


Almanya'daki University of Tuebingen‘de yapılan bir çalışmada; gıdıklamanın sebep olduğu gülmenin, komik bulunan bir durumun sebep olduğu gülmeden daha farklı bir beyin işleminin sonucu olduğu ortaya çıkarıldı. Bu durumda bize gülmenin bir eğlenceden ziyade uysallığın işareti olduğunu gösteriyor. 


Gıdıklandığımızda, beynimizde; acıkma, susama ve cinsel davranış gibi en temel içgüdülerimizden sorumlu bölüm olan hipotalamus aktive olur. Hipotalamusun yanı sıra, gıdıklama; acıya sebep olan miyelinsiz sinir liflerimizi uyarır. Kendimizi gıdıklamadaki fiziksel yetersizliğimiz göz önüne alındığında, aslında uyarı sistemi teorisi daha mantıklı geliyor. Çünkü beyin yapacağımız şeyin bilgisini eylemimizden önce biliyor ve bir korku ya da tehlikenin olmadığına dair hazırlıklı halde bulunuyor. Yani beynimiz kendi hareketlerimizi bir tehdit olarak algılamıyor, dolayısıyla da beynimizdeki acı beklentisindeki kısım aktif hale gelmiyor. 


Gıdıklama İşkencesi 


Öte yandan, gıdıklama tarihte bir işkence yöntemi olarak dahi kullanılmıştır. Çin Gıdıklama İşkencesi antik çağda Çin'in Han Dynasty döneminde mahkemelerin verdiği bir ceza idi. Bu ceza genellikle soylulara verilen bir ceza idi ve ardında bir iz bırakmazdı, dolayısıyla suçlu kolayca ve hızlıca iyileşebilirdi. 


Gıdıklama İşkencesi 


Bir başka gıdıklama işkencesi ise Antik Roma'da kullanıldı. Kişinin ayakları bir tuz solüsyonuna batırılıyor ve bir keçi solüsyonu yalaması için getiriliyordu. Bu tipte bir gıdıklama işkencesi başta yalnızca basit bir gıdıklama olarak başlıyordu ancak giderek dayanılmaz bir acıya dönüşüyordu. 


Biraz daha yakına geldiğimizde ise; İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından gıdıklama işkencesinin kullanıldığı biliniyor. Nazilerin, Flossenbürg toplama kampından kurtulan Heinz Heger tanık olduğu bu işkenceyi daha sonra yazdığı “The Men With The Pink Triangle” isimli kitabında şöyle anlatıyordu; 


“İlk önce bir SS subayı geliyor ve kaz tüyü kullanarak kurbanın ayak tabanlarını, bacak aralarını, koltuk altlarını ve vücudundaki diğer çıplak yerleri gıdıklamaya başlıyordu. Gözleri korkuyla bir SS subayından diğerine dönerken, tutuklu başta sessiz kalmaya çalışıyordu. 
Sonra daha fazla dayanamıyor ve sonunda yüksek bir kahkaha atmaya başlıyordu, bu kahkaha daha sonra büyük bir acıyla ağlamaya dönüşüyordu. Yanaklarından gözyaşları süzülürken, vücudu zincire vurulmuş halde kıvranıyordu. Gıdıklama işkencesinin ardından, zincirlerini çözüyor ve sadece izliyorlardı. Genç adamın gözyaşları yanaklarına akıyor, kontrolsüzce bir duygu karmaşasının içine giriyordu.” 


Sonuç itibariyle; gıdıklandığımızda gülmemizin arkasında; bir acı beklentisi, korku ve endişe vardır. 
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ENDOSİMBİYOTİK KURAM: HÜCRE ORGANELİNE DÖNÜŞEN BAKTERİLERİN 
ÖYKÜSÜ 
Seçkin Deniz, 09.05.2018, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Tüm canlılar hücrelerden oluşur. Gezegenimizde milyonlarca farklı yaşam biçimi olsa da, sahip oldukları hücre tipine göre hepsini iki temel sınıfa ayırabiliyoruz: Prokaryotlar ve ökaryotlar." 


Tüm canlılar hücrelerden oluşur. Gezegenimizde milyonlarca farklı yaşam biçimi olsa da, sahip oldukları hücre tipine göre hepsini iki temel sınıfa ayırabiliyoruz: Prokaryotlar ve ökaryotlar. 


Prokaryotlar küçük ve basit canlılar olup, hücre çekirdekleri bulunmaz. Genetik malzemeleri yani DNA’ art halka biçimindedir ve hücrenin içinde serbestçe gezinir. Ökaryotların ise hücrelerinde çekirdek vardır ve genetik malzemeleri bu çekirdeğin içinde yer alır. Ayrıca DNA’ lari halka biçiminde değil, çizgisel biçimdedir. 


Prokaryotik hücreler, dünyadaki ilk yaşam biçimlerindendir. Fosil kayıtlarında belirişleri, 4 
milyar yıl kadar geriye gider. Ökaryotik hücreler ise 1,8 milyar yıl öncesine ait kayıtlardan itibaren görülürler. Dolayısıyla ökaryotik hücrelerin, prokaryotlardan türediği düşünülür. 


Prokaryotik bir hücrenin, ökaryotik bir hücreye dönüşmesi için edinmesi gereken bazı özellikler vardır. Ökaryotların hücrelerinde özelleşmiş organeller vardır. Örneğin tüm ökaryotlarda bir tür pil görevi görerek, enerji sağlayan mitokondri organelleri bulunur. 
Mitokondri oksijen tüketerek, glukoz gibi karbon kaynaklarından enerji elde eder ve bu süreçte karbon dioksit ile su üretir. 


Bitki hücrelerinde ayrıca güneş ışığından enerji elde edebilen plastid organelleri de mevcuttur; örneğin kloroplast gibi. Kloroplast, su ve karbon dioksit tüketerek, ışıktan enerji elde edip kimyasal glukoz enerjisine çevirirken, oksijen üretir. 


Bunlara ek olarak hücrelerde ribozom, lizozom, endoplazmik retikulum gibi farklı görevlere sahip başka organeller de yer alır. Fakat hepsinin içinde iki tanesi, çok önemli bir farkla diğerlerinden ayrılır: Mitokondri ve kloroplast, kendi DNA’ larina sahiptir. 


Ortaklık Kuran Mikroplar 


1963'te iki ayrı ekip tarafından eşzamanlı olarak, mitokondrinin kendi DNA'sı olduğu keşfedildi. O yıllarda pek çok bilimci, mtDNA’nin kaynağını epey sıkıcı bir biçimde açıklıyor, hücrelerin bir kereye mahsus olmak üzere dışarıya ödünç DNA verdiğini ve bir daha da geri almadığını öne sürüyordu. Ancak Lynn Margulis, 1965'teki doktora tezinden başlayarak 20 yıl boyunca, mtDNA’nin çok daha büyük bir şeyin kanıtı olduğunu göstermeye çalıştı: Yaşamın, geleneksel biyologların hayal bile edemeyeceği kadar çok karıştırma ve evrimleşme yollarına sahip olduğunu. 


Margulis’in Endosimbiyotik Kuram adını verdiği düşüncesi şöyleydi: Hepimiz çok uzun zaman önce yeryüzünde bulunmuş olan ilk mikroplardan geldik. Bugün tüm canlı organizmalar, bu mirasın bir parçası olarak, yaklaşık 100 kadar geni paylaşır. İlk mikroplar kısa süre içinde birbirlerinden farklılaşmıştır. Kimi devasa kitlelere dönüşmüş, kimi de küçülerek zerre hâline gelmiştir. Aradaki bu büyüklük farkı, çeşitli fırsatlar yaratmıştır. Bazı mikroplar diğerlerini yutup sindirirken, bazıları da büyük ve dikkatsiz olanları enfekte edip öldürmüştür. 


Margulis’in iddiasına göre, çok uzun zaman önce büyük bir mikrop, küçük bir mikrobu içine almış ama beklenmeyen bir şey olmuştu: Hiçbir şey. Ya küçük mikrop sindirilmeye direnç göstermiş ya da büyük mikrop enfeksiyonu bertaraf etmişti. Ardından bir beraberlik dönemi geldi; savaşmaya devam etseler de birbirlerinin üstesinden gelemiyorlardı. Baştaki düşmanca karşılaşma, sayısız kuşak sonunda ortak bir girişime dönüştü. Küçük mikrop oksijenden gelen yüksek oktanlı yakıtı sentezlemede giderek ustalaşırken, büyük hücre de güç üretme becerilerini yitirdi ve bunun yerine ham besinleri sığınağı sağlama görevini üstlendi. Bu işbölümü iki tarafa da yarar sağladı ve sonunda iki tarafı da birbirleri olmadan yaşam sürdüremeyecek denli değiştirdi. 


Organele Dönüşen Bakteriler 


Kloroplast da tıpkı mitokondri gibi kendi genetik malzemesine sahiptir ve parçası olduğu organizmanın içinde o da üreyerek, kendi DNA'sını yeni nesile aktarır. Buna ilişkin ilk bulguları elde eden kişi, 1883 yılında mikroskop ile bitki hücrelerine bakan bitkibilimci Andreas Schimper idi. Plastidlerin bölünüşünü izleyen bilimci, sürecin serbest yaşayan bakterilerin çoğalmasına ne kadar benzediğini hemen fark etti. Kendi DNA”larına sahip olduklarının netleşmesi ise 1960'larda gerçekleşti. 


Kloroplast ve mitokondri bir zamanlar bağımsız yaşayan bakterilerdi; tıpkı bugün hâlâ bağımsız hayatlarını sürdüren milyonlarca yakın akrabaları gibi. Fakat uzun zamandır yaşamakta oldukları ortama, yani ökaryotik hücrenin içine uyum sağlamış durumdalar artık. 
Genetik malzemeleri, tıpkı diğer prokaryotlar gibi halka biçiminde bulunuyor. Ayrıca yapılan genomik çalışmaları sonucunda, mitokondrinin bugün yaşayan en yakın akrabasının, tifüse neden olan Rickettsia bakterisi olduğu belirlendi. Kloroplast ise görünüşe bakılırsa siyanobakterilerin oldukça yakın bir akrabası. 


Neredeyse tüm ökaryotlar mitokondriye sahipken, sadece fotosentez yapan ökaryotların kloroplasta sahip olmasından dolayı, endosimbiyoz olayının iki kez gerçekleştiği düşünülüyor. Büyük olasılıkla ilk olarak oksijen kullanan (aerobik) heterotrof bir prokaryot, daha iri bir konak tarafından kabul edildi. Zamanla birlikte evrildiler ve küçük olan mitokondri oldu. Bunun ardından ise fotosentetik bir prokaryot, mitokondri içeren bir büyük hücre tarafından içeri alındı ve ortama uyum sağlayarak kloroplast organeli hâline geldi. 


Evrime İtici Gücü Sağlayan Enerji 


Mitokondriyi açıklamanın dışında, Margulis’in kuramı daha sonra yeryüzündeki yaşamın derin bir gizemini aydınlatmaya da yardım etti: Umut vaad edici bir başlangıçtan sonra evrimin neredeyse durma noktasına gelmesinin nedenini. Mitokondri başlangıç vuruşunu yapmasa, ilkel yaşam zeka sahibi olmak şöyle dursun, biraz daha donanımlı canlı türlerine bile evrilemezdi. 


Yalnızca bir milyar yıl içinde, ilk zamanların kaynayan organik çorbasının içinden, gelişmiş zarları ve değiştirilebilir hareketli parçaları olan özerk mikroorganizmalar ortaya çıkmıştı. Bu ortak başlangıçtan kısa süre sonra çok sayıda farklı tür meydana gelmişti. Ama bu mucizeden sonra, evrimin seyri düz bir çizgiye dönüşmüştü: Yaşayan pek çok tür canlı olsa da, bu mikroplar bir milyar yılı aşkın süre boyunca fazla evrilmediler. Bunun nedeni “enerji tüketimi” meselesi idi. 


İlkel mikroplar, tüm enerjilerinin %2’sini DNA kopyalama devamlılığı için, %75’ ini ise 

DNA’ dan protein yapmak için harcar. Bu nedenle bir mikrop avantajlı ve evrimsel açıdan ileri bir özelliğin DNA'sını geliştirse bile (kapalı bir çekirdek, başka mikropları sindirecek bir mide veya diğer mikroplarla iletişim kurmasını sağlayacak bir araç gibi), bu gelişmiş özelliği oluşturmak onu tüketir. İki tane eklemek söz konusu bile değildir. Bu koşullar altında evrim atıl hâle gelir ve hücreler ancak bir yere kadar gelişebilir. 


Ucuz mitokondri enerjisi, bu sınırlamaları kaldırdı. Atalarımızın aynı anda pek çok üstün özelliği eklemesine ve onların karmaşık organlar hâline gelmesine izin verdi. Hatta mitokondri, hücrelerin DNA dağarcığını 200.000 kat genişletmesini sağladı; yalnızca yeni genler keşfetmelerine izin vermekle kalmadı, aynı zamanda tonlarca düzenleyici DNA ekleyip, genleri kullanırken çok daha esnek olmalarını da sağladı. Bütün bunlar, mitokondri olmadan olmazdı. 


Son olarak, şunu da ekleyelim: İnsan da dahil olmak üzere tüm ökaryotik canlılar, kendi DNA’ larindan ayrı bir DNA taşıyan bu küçük böcekleri, yani mitokondrileri (ve eğer bitki ise plastidleri) hazır olarak ebeveynden almak zorundadır. Bu işlem, dişi üreme hücresi olan yumurta hücresinde yer alan mitokondrilerin de, zigot embriyoya dönüşürken her bölünmede üreyerek, yeni hücrelere kendi yavrularını aktarması ile gerçekleşir. 


Eğer ökaryotik bir hücre organel kaybederse, kendi başına yenisini yapamaz. Çünkü organel oluşturmak için gereken bilgi, ökaryot DNA’ sında yoktur. Her ökaryotik hücrenin, kendi ebeveyn hücresinden en az bir adet organel alması gerekir ki, o da kendi genetik malzemesi ile çoğalsın. Tüm bunlar, endosimbiyotik kuramı destekleyen olgulardır. 
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BEYNIN UYKU ANINDA ANILARI NASIL DEPOLADIGI GÖZLEMLENDİ 
Seçkin Deniz, 18.04.2018, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"REM dışı uyku, birkaç saatlik uykuyla gerçekleşir. Bu yüzden, uykunun bu ilk birkaç saatlik dilimini kesintiye uğratmamanın önemli olduğunu bilmelisiniz. Hafızaların uyku sırasında nasıl pekiştirildiğine dair kavrayışımızın gelişmesi, insomnia ve benzer uyku bozuklukları yaşayan insanların tedavilerinde adımlar atılmasına zemin hazırlayabilir. " 


Sonunda, beynimizin uyku anında nasıl hafızalar oluşturduğunu görebildik. Uyuyan insanların beyinlerinde taramalar gerçekleştiren araştırmacılar, bir hafızanın “izini” sürerek beynin bir bölgesinden bir başka bölgesine nasıl hareket ettiğini izledi. 


Taramalar sırasında, hafızaya dair takip edilen bir tür izin, bir noktada kaybolduğu anda başka bir noktada ortaya çıktığı gözlemlendi. Ve bu gözlem ile ilk kez, uyku sırasında insanlarda hafızaların takibi yapılabildi. 


eLife‘da yayımlanan çalışmada, araştırma ekibi katılımcılara, tıpkı bir piyanistin bir melodiyi çalmayı öğrenmesi gibi bir dizi tuşa belirli bir sıra halinde basmalarını öğretti. Beş tuşun basılmasını içeren dizide her bir katılımcının ustalaşması yaklaşık 10 ila 20 dakika sürdü. 
Tuşlara belirli bir sıra ile basmayı öğrendikten sonra, her katılımcı EEG elektrot şapkalarını giydi ve beyinlerindeki elektriksel aktvite izlenirken bir yandan da fMRI tarayıcısı ile beynin hangi bölgesinin aktifleştiği gözlemlendi. 


Katılımcılar tuşa basma görevini başarıyla gerçekleştirirken, beyin aktivitelerinde özel bir örgü saptandı. İlginç bir biçimde, katılımcılar tuşlara basmayı bitirdiklerinde bile; sanki her katılımcı öğrendiklerini bilinçaltında gözden geçiriyormuş gibi bu örgünün çalmayı sürdürdüğü görüldü. 


Ardından, katılımcıların uyumaları istenerek, her birinin beynindeki taramalar iki buçuk saat boyunca sürdürüldü. Başlangıçta, beynin dış kısmındaki bölge olan ve daha üst düzey bir düşünüşten sorumlu kortekste, bu beyin aktivitesi örgüsünün tekrar çalmaya devam ettiği gözlemlendi. 


Katılımcılar, REM dışı uyku aşamasına (rüya görmeye başladığımız aşama olarak bilinir) geçtiğinde, söz konusu örgü, kortekste kaybolmaya başlarken, aynı aktivite örgüsünün; beynin derinliklerindeki bir bölge olan putamende ortaya çıkmaya başladığı görüldü. 


Araştırma ekibi, hafızayla ilgili bu hareketi, uzun süreli depolanma için beynin daha derin bölgelerine transfer edildiği şeklinde yorumluyor. Dolayısıyla korteksin, yeni bilgileri öğrenmeye devam edebilmesi için “boş alan” açması gerektiğinden böyle bir durumun ortaya çıkmış olabileceğini söyleyebiliriz. 


REM dışı uyku, birkaç saatlik uykuyla gerçekleşir. Bu yüzden, uykunun bu ilk birkaç saatlik dilimini kesintiye uğratmamanın önemli olduğunu bilmelisiniz. Hafızaların uyku sırasında nasıl pekiştirildiğine dair kavrayışımızın gelişmesi, insomnia ve benzer uyku bozuklukları yaşayan insanların tedavilerinde adımlar atılmasına zemin hazırlayabilir. 


Bu bireylere, genellikle ilaçlarla uyuma tavsiyesinde bulunulur, ancak araştırma ekibi bu uyumanın hafızaları güçlendirme noktasında doğal uyku kadar iyi olmadığını ileri sürüyor. 
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YILDIZLARARASI BUZ İLE DNA OLUŞUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Seçkin Deniz, 11.04.2018, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Elbette bu süreç, Dünya'da yaşamın başlangıcından çok daha önce gerçekleşmiş olmalı." 


University of York araştırmacıları, göktaşları ile dünyaya ulaşan moleküllerin, DNA'nın yapı taşı olan moleküllere dönüşebilme potansiyelleri olduğunu gösterdi. Dolayısıyla, belki de yaşam göktaşları ile dünyaya gelmedi; ancak meteoritler ile dünyaya ulaşan moleküller, DNA'yı oluşturmak üzere dönüşüm geçirmiş olabilir. 


Araştırmayı yürüten bilim insanları; amino nitriller olarak bilinen organik bileşiklerin, yıldızlararası alanda mevcut olan buz ile etkileşime girerek DNA'nın iskeletini oluşturan ve bir anlamda ona adını veren 2-deoksi-D-riboz moleküllerine dönüşebileceğini tespit etti. 
Amino nitriller aynı zamanda amino asitlerin de öncül (prekürsor) molekülleri olarak bilinmektedirler. 


Deoksiriboniikleikasit açık adı ile bilinen yaşamın temel kalıtım maddesi DNA temelinde ikinci karbon pozisyonundaki bir oksijenini kaybetmiş olan beş karbonlu riboz şekerinden bir iskelete sahiptir denilebilir. Bu anlamda uzun zamandır varsayıldığı üzere DNA’ larin aminoasitlerden çok sonra oluştuğu düşünülüyordu. 


Yine DNA'nın bir diğer yapıtaşının oluşumundan amino asitlerin sorumlu olduğu, yaşamın oluşumuna dair varsayımların arasında bulunuyordu. Ancak bu yeni araştırma, sözü geçen bu kuramların üzerine daha fazla şüphe çekilmesini sağladı. 


University of York Department of Chemistry’den Dr Paul Clarke’a göre, modern bilimdeki en temel sorulardan birisi, hayat için çok önemli olan biyolojik moleküllerin kökenidir. DNA'nın yapı taşlarını oluşturan moleküller bir yerden gelmiş olmak zorundaydı. Dünya oluştuğu sırada yeryüzü katmanlarında mevcut olması bir ihtimalken, diğer bir yandan da Dünya üzerine çarpan meteor yağmurları ile uzaydan yeryüzüne taşınmış olması diğer ihtimali oluşturuyordu. 


Buz kuyruklu yıldızları ile bir takım moleküllerin Dünya'ya ulaşmış olduğu daha önceki araştırmalar ile hali hazırda gösterilmişti. Bu da York'taki bilim ekibini, bu moleküllerden bazıları ile DNA'nın yapı taşlarının üretilip üretilemeyeceğini araştırmaya itti. Araştırmacılara göre, eğer bu mümkünse, amino asitlerden daha önce DNA'nın oluşmuş olması da mümkün olmuş olacaktı. 


Hücresel yaşamın ortaya çıkması için ve dünya üzerinde evrilerek form değiştirebilmesi için yaşamın temel moleküllerinin bir başlangıç malzemesinden sentezlenmiş olması ve tekrarlanabilir şekilde üretilebilmesi gerekiyor; ki bu süreci genel anlamıyla kimyasal evrim olarak tanımlıyor ve biliyoruz. 


Araştırma ekibi, yıldızlararası moleküller olan formaldehit, asetaldehit, glikolaldehit gibi molekülleri bir araya getirebilecek katalist veya katalizör kuvvetin amino nitriller tarafından sağlanabileceğini gösterdi. 


Elbette bu süreç, Dünya'da yaşamın başlangıcından çok daha önce gerçekleşmiş olmalı. Tüm bu moleküller bir anlamda kombine edildiğinde, karbonhidratların; ki bunların içinde daha önce de söz edildiği gibi beş karbonlu bir şeker olan 2-deoksi-D-riboz da mevcut; üretilmesini sağlayabilir. 


Bu şekerin kökeni bir bilinmez olarak varlığını sürdürürken, araştırmacılar; yaşamın oluşma 


kuvvetlerinden birisi olan şekerlerin yıldızlararası yapım molekülleri tarafından varlığa getirilmiş olmasının mümkün olduğunu gösterdi. 
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AMERİKALILAR ARTIK DEMOKRASİYİ UYGULAMIYOR 

Tamer Güner, 24.01.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 

Sonsuz Ark'ın Notu: 

Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Atlantik Enstitüsü Fikirler bölümü kıdemli 

editörü Yoni Appelbaum'a aittir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde son yıllarda, özellikle Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın seçilmesi sonrasında demokrasi algısının nasıl kırıldığına odaklanmaktadır: "Bir zamanlar organizasyonlara meşruiyet kazandıran prosedürler birçok 
Amerikalıya yabancılaştıkça, demokratik kurumlara yönelik küçümseme de gittikçe arttı. 2016 
yılında yerleşik normları hor gören, temel desteğini demokratik ritüellere nadiren katılım sağlayan Amerikalılardan alan bir başkan adayı bu tutumunu Cumhuriyetçi Parti'ye 

taşıdı." Yazarın, ABD'nin kuruluşundan itibaren yönetim-devlet uygulamalarını irdelemesi ve gerçekte ABD'de herhangi bir dönemde demokrasinin uygulanıp uygulanmadığını tesbit etmesi beklenirdi, ancak verdiği örnekler bile Amerikan toplumunda demokrasi yoksunluğunun kaynağının yönetim olduğunu kanıtlamaktadır. Bugün sayıları gittikçe 

artan 'ABD'nin Çöküşü' ile ilgili analizler, geri dönüşsüz olan bu sürecin asıl sorumlularının dünyaya acı çektiren ABD yönetsel erki olduğunun farkında olanlar tarafından yazılsa da, Trump üzerinden saklanan 'Vahşi Amerikan Emperyalizmi' insanlık hafızasında derin izler bırakarak somut bir şekilde yerini almıştır ve bu izlerin demokrasi ile ilgisi sadece demokrasi düşmanlığı olarak tanımlanınca anlam kazanmaktadır. 


"Sivil yaşama katılım azaldıkça, ülkenin hükümet sistemine olan inancı da azalmaktadır." 


Demokrasi en doğal olmayan eylemdir. İnsanların doğuştan gelen demokratik içgüdüsü yoktur; çoğunluk lehine kendi arzularımızdan vazgeçecek şekilde dünyaya gelmeyiz. 
Demokrasi bunlardan ziyade kazanılmış bir alışkanlıktır. 


Çoğu alışkanlıkta olduğu gibi, demokratik davranış da zaman içinde sürekli tekrarlanma yoluyla gelişir. İki yüzyıl boyunca ABD, demokrasiye olan aşırı bağlılığı ile tanınmaktaydı: Amerikalılar, erken çocukluktan itibaren demokratik organizasyonları yaratarak, bu organizasyonlara katılarak ve görev alarak yurttaş olmayı öğrenmekteydiler. 


Ancak son yıllarda Amerikalılar, bu pratiği uygulamada başarısız oldular, hatta ilk etapta 


demokrasi alışkanlığını edinemediler. Bunun sonucu felaket oldu. Bir zamanlar organizasyonlara meşruiyet kazandıran prosedürler birçok Amerikalıya yabancılaştıkça, demokratik kurumlara yönelik küçümseme de gittikçe arttı. 2016 yılında yerleşik normları hor gören, temel desteğini demokratik ritüellere nadiren katılım sağlayan Amerikalılardan alan bir başkan adayı bu tutumunu Cumhuriyetçi Parti'ye taşıdı. 


İşlevsiz yasama organından Donald Trump'ın kendisine kadar Amerikan hükümetinin en belirgin sorunları, sadece bu altta yatan çürümenin işaretlerini oluşturmaktaydı. Siyasi sistemin önceki gücü ve esnekliği, çoğu apolitik olan ve demokratik olarak yönetilen örgütlere Amerikalıların anormal derecede yüksek katılım oranlarından kaynaklanmaktaydı. Mevcut durumumuz için kolay bir çözüm yolu yoktur; Trump'ı ofis dışına çıkarmak için yapılacak oylama da yeterli olmayacaktır. Amerikan hükümetini etkileyen çürümeyi durdurmak için, Amerikalılar demokrasi alışkanlığına geri dönmek zorunda kalacaklardır. 


ABD'nin ilk yıllarında genç cumhuriyetin başarısını incelemek isteyen Avrupalılar adeta ABD'ye hac yolculuğuna çıkıyordu. Böylesine farklı kesimlerden oluşan ve genişleyen bir ulus; küçük, homojen şehir devletlerinden kaynaklanmakta olan bir hükümet sistemi altında nasıl gelişebilirdi? 


Birbiri ardına, Amerikan kültürünün en alışılmadık yönünü benimsediler; derneklere yönelik takıntı. Amerikalılar, hayatlarındaki neredeyse her zorluğa ortak bir çözüm uygulamaktaydı. 
Aralarında yazılı kuralları kabul ederek, memurlar seçerek ve çoğunluk oylamasıyla karar alarak gönüllü olarak kendi kendilerini kısıtladılar. Bu yaşam tarzı erkenden 

başlamaktaydı. Alexis de Tocgueville Amerika'da Demokrasi adlı eserinde şöyle diyor: “Çocuklar oyunlarında, kendi belirledikleri kurallara boyun eğmeye ve kendi tanımladıkları kabahatleri cezalandırmaya gönüllü olmazlar. Aynı ruh sosyal yaşamın her eylemine sinmistir. ” 


19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde, bu dernekler gittikçe daha fazla bir şekilde federal hükümeti yansıtmakta, ulusal kurullara delege yollayan eyalet seviyesindeki toplantılara yerel şubelerin seçilmiş temsilcileri gönderilmekteydi. İngiliz devlet adamı James Bryce 1888'de hayranlığını şu şekilde ifade ediyordu: “Amerika Birleşik Devletleri'nde dernekler, diğer ülkelerden daha hızlı ve etkili bir şekilde kurulur, genişletilir ve çalışır.” Bu grupların kendi kontrol ve denge sistemleri vardı. İcra memurları yasama meclislerine karşı sorumluydu; bağımsız yargı, her ikisinin de kurallara uymasını sağlıyordu. Bir kardeşlik sistemi olan Pythias Şövalyeleri tarafından yayınlanan 19. yüzyıldan kalma tipik bir yasal rehberde, mahkemelerde kullanılmak üzere 2.827 bağlayıcı emsal derlenmiştir. 


Modelin dikkat çekici bir şekilde uyarlanabilir olduğu kanıtlanmıştı. İş dünyasında hissedarlar, kurumsal tüzüklere uygun olarak yönetim kurulu seçerken, ticaret birlikleri 


bağımsız firmaları birbirine bağlıyordu. İşçi sendikaları, memurları belirleyen ve ulusal toplantılara delege gönderen yerel yetkilileri görevlendiriyordu. Kiliselerden karşılıklı sigortacılara, derneklere ve gönüllü itfaiye şirketlerine kadar Amerika'nın sivil kurumları, ofislerini miras alan aristokrat elitler veya merkezi olarak atanan yöneticiler tarafından değil, demokratik olarak seçilmiş temsilciler tarafından yönetilmekteydi. 


Sivil katılım bu nedenle bir istisna değil, bir normdu. 1892'de, Georgia Üniversitesi başkanı Walter B. Hill (belki sadece hafif bir abartı ile) küçük bir kasabanın deney senaryosunu yapmış ”birkaç iradesiz ve pısırık karakter haricinde orada bulunan her erkek, kadın ve (on yaşından büyük) çocuğun bir makam işgal ettiğini” tasavvur etmişti. Vardığı sonuca göre Amerika, “başkanlardan oluşan bir ulus”tu. 


Başkanlardan oluşan bu ulus /ve hâkimler, temsilciler ve kayıt memurları] kural ve prosedürler konusunda takıntılıydı. Makamlar belirli bir süre sonunda devredilerek sürekli yeni organizasyonlar kuruldu. Sıradan Amerikalılar aniden kendilerini, bir komiteye katılmaları veya bir toplantıya başkanlık etmeleri istenilirken bulabilirlerdi. 1876'da Henry Robert adlı bir ordu mühendisi, Müzakere Meclisleri için Düzen Kuralları El Kitabı'nı yayınladı; bu kitap, beklenmedik bir şekilde en iyi satanlar arasına girdi ve kırk yıl içinde 500.000'den fazla kopya basıldı. Kitap bir Boston gazetesine göre “dinin daha koyu yaşandığı zamanlardaki Kateşizm(*) kadar elzemdi.” 


Demokrasi, ortak noktaları çok az olan insanların ortak sivil dini haline gelmişti. Ritüelleri ideolojiden bağımsız olarak meşruiyet kazanmıştı; bu ritüeller, piyasaları tekelleştirmek, emekçilere yardım etme gayesiyle Nativizmi(*) güçlendirmek veya azınlıkların haklarını savunmak amacıyla kolaylıkla kullanılabilirdi. Ku Klux Klan ve NAACP /Çev: National Association for the Advancement of Coloured People: Renkli İnsanların Gelişimi Ulusal Birliği) benzer örgütsel biçimlere dayanmaktaydı. 


Zaman içinde demokratik sistemden dışlanan gruplar, eşit vatandaşlık hakkı elde etmek ve bu yönde baskı yapmak amacıyla defaten demokratik yönetişime yöneldiler. 1790'larda borçlular cezaevinde tutuklu olan bir grup New Yorklu, kendi yeni Anayasa versiyonlarını benimseyerek, hapsedilmelerine rağmen kendilerini haysiyetle yönettiler. İç savaş öncesi Kuzey'deki özgür siyahların ve savaş sonrası Güney'de daha önceden köleleştirilmiş olan siyahların, sivil grupları oluşturma ve bu gruplara katılma olasılıkları beyaz komşularına göre daha fazlaydı. Kadınlar, toplumsal tartışmalara katılmak ve nihayetinde oy kullanma hakkını güvence altına almak için hayır kurumlarını ve kadın yardımcı cemiyetini (Çev: Birinci Dünya Savaşı sırasında yaralı gazilerin eve dönmelerine yardım eden ve ailelerine destek veren gönüllü kadınlar) kullandılar. 


Tarihçi Arthur Sr 1944'te gönüllü derneklerin “halka en büyük özyönetim okulunu sağladığını” yazmıştır. Schlesinger şöyle diyor: “Ortak danışmanlık almak, liderleri seçmek, farklılıkları ahenkli hale getirmek ve çoğunluğun iradesinin gereğine uymak amacıyla gençlerin arasından eğitilmektedirler. İlişkisel yönden olduğu gibi demokratik anlamda da 


, 


ustalaşmaktadırlar. ’ 


Amerika Birleşik Devletleri artık bir katılımcılar ülkesi değildir. Siyaset bilimci Robert Putnam'ın Bowling Alone'da (Çev: Yalnız Bowling: Amerikan Topluluğunun Çöküşü ve Canlanması, Robert D. Putnam'ın 2000 tarihli kurgusal olmayan kitabı) yaptığı dikkat çekici tespite göre, sivil gruplara ve her türden organizasyona katılım 20. yüzyılın sonlarına yaklaşırken hızla azalmıştır. Trend o zamandan bu yana gitgide hızlandı; bir çalışmada 1994'ten 2004'e kadar bu gruplara üyeliğin yüzde 21 düştüğü ifade edilmiştir. Ve bu durum, gerçek düşüşün altını çiziyor olsa bile pasif üyeliklerdeki hafif bir artış, devam ve katılımda 
daha sert bir düşüşü maskelemiştir. Birleşik Devletler artık başkanlar ülkesi de değildir. 2010 
nüfus sayımı anketinde, katılımcıların sadece yüzde 11'i bir önceki yıl bir memur olarak görev yaptığını veya herhangi bir grup veya organizasyonun komitesinde yer aldığını ifade etmiştir. 


Putnam, bu düşüşün “karşılıklılık normları ve sivil katılım ağları” olarak 

tanımladığı “sosyal sermaye” üzerindeki etkilerinden endişe duyuyordu. Putnam''ın finansal metaforu, sivil hayata öncelikli olarak bireylere sağladığı varlıklar için değer verir. Bu perspektif kendini belirli bir iyimserliğe borçludur. Sosyal sermayenin her mertebesinde düşüş yaşanmıyor: Amerikalılar hala gönüllü ve nispeten yüksek oranlarda dini hizmetlere katılıyor. 
Sosyal medyayı, birbirleriyle yeni yollarla bağlantı kurmak, geniş coğrafi mesafeler boyunca ilgi toplulukları oluşturmak maksadıyla kullanabiliyorlar. Bu yollarla, bireyler hâlâ önemli miktarda sosyal sermaye biriktirebiliyorlar. Ancak metaforun da bir sınırı var: Bireyler arasındaki bağların önemine odaklanırken, sivil hayata katılmanın asli faydalarını ihmal eder. 


Gönüllülük, kiliseye katılım ve sosyal medya katılımı, özerk yönetim okulları değildir; demokrasinin alışkanlıklarını ve ritüellerini telkin etmezler. Ve gençler demokratik olarak 
yönetilen örgütlere daha az katıldıkça, demokrasinin kendisine daha az inanç gösterirler. 2011 
yılında, Amerikan Y kuşağının yaklaşık dörtte biri demokrasinin bir ülkeyi 

yönetmenin “kötü” ya da “çok kötü” bir yolu olduğunu ve özgür ve adil seçimlerde liderleri seçmenin “önemsiz” olduğunu ifade etmiştir. Donald Trump başkanlık kampanyasını başlattığında Gallup anketi, Amerikalıların ülkenin büyük kurumlarının /ceza-adalet sistemi, basın, devlet okulları, hükümetin her üç kolu] çoğuna olan inancının, tarihsel ortalamanın altında olduğunu göstermiştir. 


Trump, uzun süredir devam eden sivil prosedüre duyulan saygıyı alaşağı etti. 

Amerika'nın “hileli” olduğunu; “içeridekilerin kendilerini iktidarda tutmak ve paraya sahip olmaya devam etmek için oyunun kurallarını kendilerinin yazdığını” beyan ederek; demokratik yönetişimin norm ve uygulamalarının, elitlerin kendilerini sağlama almalarına imkân sağladığını iddia etti. 


Trump, demokratik kurumlarla en az deneyimi olan seçmenlerle doğrudan konuşarak 
Cumhuriyetçi adaylığını sağlamlaştırdı. Nisan 2016'da Cumhuriyetçi seçim bölgesinin 17 
adaydan üç adaya daralmasının ardından yapılan bir PRRI / The Atlantic araştırmasına göre Trump, Cumhuriyetçi eğilimli seçmenler arasında ikinci sırada yer alan Ted Cruz karşısında yüzde 37 ile 31 arasında dar bir seyir izlemekteydi. Ancak, spor takımları, kitap kulüpleri, veli-öğretmen dernekleri veya mahalle dernekleri gibi topluluk faaliyetlerine 


nadiren katılan veya hiç katılmayanlar arasında Trump yüzde 50 ila 24 arasında bir seyir izlemekteydi. Gerçekte ise sivil anlamda bağlantısız seçmenler kendisine verilen desteğin çoğunluğunu oluşturmaktaydı. 


Trump'ın genel seçimlerdeki koalisyonu ise daha farklıydı ve bağımsız seçmenler ile onu Hillary Clinton'a karşı isteksizce destekleyen sadık Cumhuriyetçi seçmenleri birleştirmişti. 
Yine de bu durum verdiği mesajı değiştirmeyecek ve seçim arifesinde Trump şöyle 

diyecekti: “Bu seçim yolsuz bir siyasi sınıf tarafından yönetilip yönetilmeyeceğimize veya kendiniz, halk tarafından yönetilip yönetilmeyeceğimize karar verecek.” Ofisinde, Henry Robert'ın anlaşılmaz bulacağı şekilde demokratik prosedürler üzerinde sorumsuzca çalışarak, yerleşik protokollere yönelik saygısız bir tutum sergiledi. 


Ancak bu tepeden bakan tavır onun için çok fazla siyasi desteğe mal olmadı. Tarihçi Carl Becker 1941'de “Demokratik hükümet, müzakere ve çoğunluk oyu ile hükümet olmak, tartışılması gereken önemli bir şey olmadığında en iyi sonucu verir” diye yazıyordu. 
Ancak 2018'in kutuplaşmış siyasi ortamında, riskler anlaşılmaz derecede yüksek görünüyor. 
Demokratlar ve Cumhuriyetçiler için, eski kurallara uymak bir enayi oyunu, tek taraflı bir silahsızlanma eylemi gibi görünebilir. Normların yüceltilmesi zor, ancak kenara atılması ise kolaydır. Trump henüz yapılmayan bir şeyi her yapışında, gelecekte bunun tekrar yapılacağını adeta garantiliyor. 


Amerikan hükümetinin göreceli istikrarı, kural tanımazlığıyla övünen bir başkan tarafından yönetildiğinde bile, demokrasinin Amerikan kültürünün ne kadar ayrılmaz bir parçası olduğunun kanıtıdır. Ancak bu durum değişiyor. Trump, süreçlere nazaran sonuçlara öncelik vermekte ve rakiplerinin çoğunu aynı şekilde yanıt vermeye teşvik etmekte ısrar ediyor. Kısa vadede bile yerleşik kurallara uymaya istekli olmak, rakibinizin zaferine ve kendi yenilginize neden olsa bile, elde edilmesi en güç demokratik alışkanlıktır ve bu alışkanlığa asla sahip olmayan Amerikalıların sayısı giderek artmaktadır. 


Otomobil, televizyon, iki gelirli hane halkı vb sayesinde gönüllü birlikteliklerin altın çağı sona ermiştir. Dahası, onu üreten tarihsel koşulların tekrarlaması da olası görünmüyor; Amerikalılar artık loca salonu veya toplantı odası için ev konforlarını ve eğlencelerini terk etmeye meyilli değiller. Bu, katılımcı demokrasinin yeniden canlanmasının kardeşlik düzenleri ve kulüpleri üzerine inşa edilmeyeceği anlamına gelir. 


Böyle bir canlanmanın, demokratik dürtü erozyonunun en belirgin olduğu yerde yani en genç nesiller arasında başlaması gerekecektir. Ne mutlu ki gençlik yeni şeylerin en kolay öğrenildiği zamandır. O zaman, yeni özerk yönetim okullarını kurmak için en iyi yer okullardır. Bu, öğrencilere uygulanan zorlayıcı koşullara yurttaşlık sınıflarının da eklenmesi anlamına gelmez; bu tür alışkanlıkların ders kitaplarından alınması mümkün değildir. 


Mesele, öğrencilerin kendilerini yönetebilmeleri için zaman, alan ve kaynak bulmaktır. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, diğer her şeyi eşit tutarak, lise son sınıflar arasında daha fazla vatandaşlık bilgisinin, sekiz yıl sonra bir cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme 


olasılığının yüzde 2 daha yüksek olmasıyla ile ilişkili olduğunu buldu. Bununla birlikte, ders dışı faaliyetlere aktif katılım yüzde 141'lik bir artış ile korele olmuştur. 


Ne yazık ki, öğrenci yönetiminin imtiyazları eşit şekilde dağılmamıştır. Demokratik uygulamanın önemli bir unsurunu ele alın: yazılı kuralların varlığı. Bir okulun azınlık öğrencilerinin yüzdesi arttıkça, öğrenci konseyinin bir tüzüğe sahip olma olasılığı azalır; fakir öğrenci yoğunluğunun yüksek olduğu devlet okullarındaki öğrenci konseylerinin yazılı bir tüzüğe sahip olma olasılıkları, daha varlıklı arkadaşlarının ancak yarısı kadardır. Belirli bir tüzüğe sahip öğrenci konseyinin bulunduğu daha fakir devlet okullarında, alınan kararların önemi de azalır; bu okulların, daha zengin olanlara göre fakülte kuruluna ve yöneticilere konsey kararlarını kısıtlama izni verme olasılığı daha yüksektir. 


Her türlü sosyal çevreden genç Amerikalı, tüzük yazma, görevlileri seçme ve dağınık ve sinir bozucu öz yönetim süreci boyunca çalışma şansını hak ediyor. Bu gençlerin, danışmanlar müdahale etmeden hata yapma ve çözme fırsatına ihtiyaçları var. Bu tür faaliyetler ders dışı değil, demokrasinin temel müfredatı olarak görülmelidir. Bu bağlamda, öğrencilerin yaptıkları - kulüp sporları, öğrenci konseyi, robotik ekibi - bunu nasıl yaptıklarından ve bu süreçte ne kazandıklarından (uyuşmazlıkların yönetiminde kural ve prosedürlerin rolünün değerlendirilmesi) daha az önemlidir. 


Bir sonraki adım, bu faaliyeti diğer alanlara yönlendirmektir. 19. yüzyılda, birliktelik faaliyetinin en yüksek olduğu dönemlerde, aynı zamanda geçerli seçmenlerin de en yüksek katılımı sağlamış olması tesadüf değildir. 2016 yılında sonuçlanan bir araştırmaya 

göre; “Geniş bir kanıt grubu, insanların kullandığı oya göre alışkanlıklarının şekillendiğini gösteriyor”. Potansiyel seçmenleri bir seçimde oy kullanmaya ikna etmek, bir sonraki seçimde oy kullanma olasılıklarını artırmaktadır. Amerikalılar 18 yaşına girdiklerinde, oy vermek için otomatik olarak kayıt altına alınmalıdır. 


Ama bu sadece bir başlangıç. Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca, verimlilik kültü demokratik yönetimi geri çekilmeye itti. Sosyolog Theda Skocpol'un belirttiği gibi, hayır kurumlarından ticaret birliklerine kadar gittikçe daha fazla Amerikan kuruluşu maaşlı profesyoneller tarafından yönetiliyor ve aidat ödeyen ancak bir toplantıya katıldıkları nadiren görülen üyeler tarafından destekleniyor. 


AARP(***) üyelerinin yüzde 95'i yerel dernek bölgelerinde yer almıyor; cüzdanınızdaki AAA (Çev: Amerikan Otomobil Birliği) kartı size yol yardımı sağlayacaktır, ancak artık bir kulüp binasında veya hafta sonu “sosyallik” gezilerinde gerçekleşen aylık toplantılarda geçerli bir pasaport değildir. İşçi sendikaları, bir zamanlar keyif aldıkları imtiyazlar kırpıldıkça küçülüyor. Nispeten az sayıda büyük şirket, ekonomi ve kamusal yaşam üzerinde artan bir kontrol uygulamaktadır. (Bu arada, bu şirketlerin hissedarları, dehşet içinde, görünüşte seçmiş oldukları yönetim kurulları üzerinde ne kadar az güç sahibi olduklarını keşfettiler.) 


Gerçek anlamda işin zorlaştığı nokta burasıdır. Yerel bir imar toplantısına katılan herkesin de onaylayacağı gibi, demokratik yönetişim asla bir organizasyonu yürütmenin en etkili yolu 


degildir. Demokrasinin degeri bunun yerine uyumsuz ¢ikarlarin uyumlu hale getirilmesi ve bileşenlerin güçlendirilmesinde yatmaktadır. Başkalarının kararlar aldığını izleyen pasif gözlemcilerden oluşan bir ülke, örneğini ABD'de görebileceğiniz gibi, öfke ve kızgınlığa yenik düşecek bir ülkedir. 


Tüm Amerikalıları günlük yaşamın yönetiminde yeniden görevlendirmeye değer; bu, verimlilikten bir miktar ödün vermek ve uzman yöneticileri, seçilmiş amatörlerle değiştirmek anlamına gelse bile. Amerikan hükümet sistemi, yalnızca demokrasiye derinden bağlı bir kültüre dâhil olduğunda düzgün çalışır; bu kültür, Anayasanın da ayakta kalmasını sağlar. 


Yoni Appelbaum, Ekim 2018 sayısı, The Atlantic 

(Yoni Appelbaum, Atlantik Enstitüsü Fikirler bölümü kıdemli editörüdür.) 

(*) Kateşizm: Hıristiyanlıkta, gençleri bilgilendirmek, kiliseye yeni üye kazanmak ve Hıristiyanlık eğitimi alan vaftiz adaylarını vaftize hazırlamak amacıyla sorular ve yanıtlar biçiminde düzenlenmiş inanç ve ibadet kılavuzu. 


(**) Nativizm: Göç kısıtlama önlemlerini desteklemek de dâhil olmak üzere, yerli halkın çıkarlarını göçmenlerin çıkarlarına karşı teşvik etme politikası. Bilimsel çalışmalarda "nativizm" standart bir teknik terimdir. Bununla birlikte, bu siyasi görüşü taşıyanlar, genellikle etiketi kabul etmemektedir. 


(***) AARP : AARP (American Association of Retired Persons/ Amerikan Emekliler Derneği), 

misyonu "insanları yaşlandıkça nasıl yaşadıklarını seçme konusunda güçlendirmek" olan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çıkar grubudur. 


HOW AMERİCA ENDS-AMERİKA'NIN SONU-I 
Tamer Güner, 27.12.2019, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 
Sonsuz Ark'ın Notu: 


Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Atlantik Enstitüsü Fikirler bölümü kıdemli 

editörü Yoni Appelbaum'a aittir ve Amerikan toplumunda ve siyasetinde yaşanan kaotik durumu ele almaktadır. Sonsuz Ark olarak 'ABD'nin Çöküşü' etiketi ile yayınladığımız bir çok yayına ek olarak, doğrudan 'How America Ends- Amerika'nın Sonu' başlığını taşıyan bu analiz, ABD dışında yaşayanların bir temennisi beklentisi olmaktan ziyade, ABD'nin çöktüğünün somut bir gerçek olduğunu tescil etmektedir. Yazar Yoni Appelbaum'un şu cümlesi yeterince net ve nesneldir: “Amerika Birleşik Devletleri, belki de hiçbir zengin ve istikrarlı demokrasinin tecrübe etmediği bir geçiş dönemi yaşamaktadır: Tarihsel olarak baskın olan grup politik bir azınlık olma yolunda ilerlerken, azınlık olan gruplar ise eşit hak ve menfaatlerini savunur hale geldiler. Böyle bir geçişin emsalleri varsa; o emsaller, Beyaz İngilizler'in başlangıçta baskın olduğu ve baskın grubun sınırlarının o zamandan beri müzakere edildiği Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Ancak bu emsaller pek de teselli edici değildir. Bu yeniden müzakerelerin çoğu siyasi çatışmaya veya açık şiddete yol açmıştır ve çok azı şu anda devam etmekte olan kadar derindir.” Türkiye, bu gerçeğin ışığında dış politika hedeflerini belirlemeli, temkinli ve tereddütsüz ilerlemelidir. 


Demokrasi, kaybedenlerin rızasına bağlıdır. ABD'deki partiler ve adaylar, 20. Yüzyılın büyük bölümünde, seçim yenilgilerinin ne kalıcı ne de dayanılmaz olduğu anlayışıyla seçimlerde yarıştı. Kaybedenler, sonucu kabul ederek fikirlerini düzeltip koalisyonlarını ayarlayabilir ve bir sonraki seçimlerde savaşmaya devam edebilirdi. 


Fikirler ve politikalar bazen sert bir şekilde rekabet edilebilirdi, ancak söylem ne kadar hararetli olursa olsun, yenilgi genellikle siyasi yok olma olarak görülmezdi. Riski yüksek ve ağır sonuçları olsa da varoluşsal bir durum söz konusu değildi. Ancak son yıllarda, Donald Trump'ın seçilmesinden önce başlayarak ve seçim sonrası gittikçe hızlanarak, bu durumun değiştiği görülüyor. 


Abraham Lincoln, 16. ABD Başkanı, Cumhuriyetçi ilk başkan, 
Fotoğraf: Sam Kaplan; Tasarım: Brian Byrne 


Trump Haziran ayında Orlando'da düzenlenen yeniden seçilme mitinginde kalabalığa hitaben şöyle diyordu: “Radikal Demokrat rakiplerimiz nefret, önyargı ve öfke ile hareket ediyor. Sizi yok etmek istiyorlar ve bildiğimiz gibi ülkemizi yok etmek istiyorlar”. Başkanın destekçilerine yaptığı konuşmanın özünü şu düşünce oluşturuyordu: O (Trump), destekçileri ve önlerindeki uçurum arasında duran tek kişiydi. 


Ekim ayında ufukta gözüken azlin öfkesiyle Trump, Twitter üzerinden şu mesajı atıyordu: 


“Gerçekleşen bir azil değil, Halkın Gücünü, OYLARINI, Özgürlüklerini, İkinci Anayasa Değişikliğini, Dinini, Ordusunu, Sınır Duvarını, Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşı olarak Tanrı'nın verdiği haklarını ellerinden almaya kasteden bir DARBEDİR!” Trump ilaveten bir destekçisinin Azil süreci için şu karanlık öngörüsünü alıntılıyordu: “Ulusumuz içinde asla düzeltilemeyecek İç Savaş benzeri bir bölünmeye yol açacak”. 


Trump'ın kıyamet söylemleri, zamanın gidişatına uyuyor. Yakın zamanla karşılaştırıldığında siyasal yapı çok daha kırılgan. Geçtiğimiz 25 yıl boyunca, şehirlerde ve banliyölerde kümelenmekte olan Demokratlar ve kırsal alanları ve şehirden uzak lüks siteleri dolduran Cumhuriyetçiler nedeniyle hem kırmızı hem de mavi alanlarda (Çev: Hangi partinin kazandığını belirtmek için seçim sonucu haritasında kullanılan renkler) çok daha derinden değişimler yaşandı. Bir zamanlar iki grup arasında ideolojik birlikteliğin yaşandığı Kongre'de, gruplar arasındaki ayrım çizgisi uçuruma dönüştü. 


Partizanlar coğrafi ve ideolojik anlamda ayrıldıkça, birbirlerine karşı daha düşmanca davranmaya başladı. 1960'larda Demokratların ve Cumhuriyetçilerin yüzde 5'inden daha azı, 


eğer çocukları diğer partiden biriyle evlenirse mutsuz olacağını söylüyordu; kısa süre önce gerçekleştirilen bir Kamu Din Araştırma Enstitüsü/Atlantik anketine göre ise bu oranlar günümüzde Cumhuriyetçiler için %35, Demokratlar için ise %45 oranlarına yükselmiş durumda. 


Bu oranlar, farklı ırk ve dindeki insanların evliliğine karşı çıkanlarınkinden oldukça yüksek. 
Aradaki düşmanlığın artmasıyla, Amerikalıların siyasi kurumlara ve birbirlerine karşı güvenleri de azalıyor. Pew Research Center tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre; katılımcıların yalnızca yarısı, kim kazanmış olursa olsun, vatandaşların seçim sonuçlarını kabul edeceklerine inanıyordu. Uçurumlarda, güvensizlik merkezkaç kuvveti haline geldi: Teksas'taki Sağ görüşlü ve Kaliforniya'daki Sol görüşlü aktivistler, bölünme hakkında konuşmayı yeniden gündeme getirdiler. 


Vanderbilt Üniversitesi ve diğer kurumlardaki siyaset bilimciler tarafından yapılan son araştırmalar, hem Cumhuriyetçileri hem de Demokratları karşı tarafın üyelerini canavarlaştırma konusunda üzücü bir şekilde çok istekli buldu. Araştırmacıların ifadesine göre: “Partizan kişiler, karşı taraf üyelerinin temel insani vasıflara sahip olmayan hayvanlar olduğunu açık bir şekilde belirtmeye hevesli”. 


Başkan, bu korkuları teşvik ediyor ve kullanıyor. Bu, geçilmesi tehlikeli bir çizgidir. 
Araştırmacıların da yazdığı gibi, “Canavarlaştırma, normalde başka bir insana zarar vermemizi önleyen ahlaki kısıtlamaları gevşetebilir.” 


Aleni siyasi şiddet, 1960'ların sonları da dâhil olmak üzere, diğer partizan bölünme dönemlerine kıyasla oldukça nadir görülmeye devam etmektedir. Ancak bu konuda aşırı ısınan retorik, bazı bireylerin radikalleşmesine yardımcı oldu. Boru bombalarıyla birden fazla önde gelen Demokrat'ı hedef aldığı için tutuklanan Cesar Sayoc, hevesli bir Fox News izleyicisiydi; Mahkeme dosyalarında Sayoc'un avukatları, Trump'ın beyaz üstünlükçü söyleminden ilham aldığını söylemiştir. 


Avukatların ifadesine göre: “Siyasi ortam ile [Sayoc’un] zihinsel hastalığını ayırmak imkânsızdır.” 


Bir beyzbol antrenmanı sırasında Cumhuriyetçi Kongre üyelerine ateş açan (ve Temsilci Steve Scalise'in ağır bir şekilde yaralanmasına neden olan) James Hodgkinson, “Cumhuriyetçi Partiyi Yok Et’ ve “Cehenneme Giden Yol Cumhuriyetçilerle Kaplanmıştır? adını taşıyan Facebook gruplarına üyeydi. 


Gerçekleşen başka olaylarda siyasi protestoların şiddet dozu arttı. Bunların içinde en dikkat çekeni; Charlottesville, Virginia'da Sağı Birleştir mitingine katılan genç bir kadının öldürülmesiydi. Portland, Oregon’da ve başka yerlerde ise sağ-kanata bağlı “Antifa” hareketi üyeleri polisle çatışıyordu. Aşırılıkçı gruplar tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemleri, diğer tarafa korku salmak isteyen ideologlara mühimmat sağlar. 


Bu tür bir kin nereden kaynaklanmaktadir? Küreselleşen, post-endüstriyel ekonominin stresleri. Sosyal medyanın abartılı gücü. Coğrafi ayrım. Başkanın kendisinin demagojik provokasyonları. ’ Doğu Ekspresinde Cinayette olduğu gibi, her şüphelinin suçta parmağı vardır. Fakat bu noktada en büyük etmen coğrafi değişim olabilir. 


Amerika Birleşik Devletleri, belki de hiçbir zengin ve istikrarlı demokrasinin tecrübe etmediği bir geçiş dönemi yaşamaktadır: Tarihsel olarak baskın olan grup politik bir azınlık olma yolunda ilerlerken, azınlık olan gruplar ise eşit hak ve menfaatlerini savunur hale geldiler. Böyle bir geçişin emsalleri varsa; o emsaller, Beyaz İngilizler'in başlangıçta baskın olduğu ve baskın grubun sınırlarının o zamandan beri müzakere edildiği Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Ancak bu emsaller pek de teselli edici değildir. Bu yeniden müzakerelerin çoğu siyasi çatışmaya veya açık şiddete yol açmıştır ve çok azı şu anda devam etmekte olan kadar derindir. 


Çoğu Amerikalının yaşayan hatırası içinde, ülke sakinlerinin çoğunluğunu beyaz Hıristiyanlar oluşturmaktaydı. Artık durum böyle değil ve seçmenler bu değişikliğe duyarsız da değiller- muhafazakârların yaklaşık üçte biri, beyaz evanjeliklerin yarısından fazlası tarafından ifade edildiği gibi, inançlarından dolayı “çok fazla” ayrımcılıkla karşılaştıklarını söylemektedir. 
Ancak, gerçekleşmiş olan değişiklikten daha fazla yeni döneme ait olan, henüz gerçekleşmemiş olan değişikliktir: Önümüzdeki çeyrek yüzyıl veya civarında, göç oranlarına ve etnik ve ırksal kimlik sapmalarına bağlı olarak, beyaz olmayanlar ABD'de çoğunluk haline gelecektir. 


Bazı Amerikalılar için bu değişim kutlama sebebi olurken, diğerleri için fark edilmeden gerçekleşebilir. Ancak bu geçiş zaten Başkan tarafından sömürülen ve şiddetlendirilen keskin bir siyasi ters tepki vermektedir. 2016 yılında, beyazlara karşı ayrımcılığın ciddi bir sorun olduğunu söyleyen ya da kendi ülkelerinde yabancı gibi hissettiklerini söyleyen beyaz işçi sınıfı seçmenlerinden Trump için oy kullananlar, kullanmayanların neredeyse iki katını oluşturuyordu. Trump seçmenlerinin üçte ikisi “2016 seçimlerinin, Amerika'nın düşüşünü durdurmak için son şansı temsil ettiğini” düşünüyordu. Bu insanlar, Trump'ın şahsında bir savunucu bulmuşlardı. 


2002 yılında siyaset bilimcisi Ruy Teixeira ve gazeteci John Judis, Yükselen Demokratik 
Çoğunluk adlı bir kitap yayınladı. Kitapta, demografik değişikliklerin-daha fazla kadının, profesyonelin ve genç insanın Demokratik katmana katılımının yanı sıra esmerleşen Amerika'nın yakında, Cumhuriyetçileri kalıcı azınlık siyasi statüsüne sürecek “yeni bir ilerici çağ” başlatacağı savunulmaktaydı. Kitap, zaferane bir şekilde, yeni ortaya çıkan çoğunluk'un amansız ve kaçınılmaz olduğundan bahsetmekteydi. 


Barack Obama'nın yeniden seçilmesinden sonra, 2012 yılında The Atlantic’teki yazısında Teixeira tartışmayı iyice alevlendirerek şöyle yazıyordu: “Demokratik çoğunluk kalıcı olacak şekilde gelebilir.” İki yıl sonra, 2014 ara seçimlerinde Demokratların aldığı yenilgi sonrası nispeten geri adım atan Judis, gelişmekte olan Demokrat çoğunluk'un bir serap olduğunun ortaya çıktığını ve çalışan beyaz sınıf arasında Cumhuriyetçi Parti'ye yönelik gittikçe artmakta olan desteğin, Cumhuriyetçilere uzun vadeli bir avantaj sağlayacağını söyleyecekti. 
2016 seçimleri, bu değerlendirmeyi doğrulamış görünüyordu. 


Ancak şimdi, demokratik eğilimleri göz önünde bulunduran birçok muhafazakâr, Teixeira’nin hatalı değil yalnızca erkenci olduğu sonucuna vardı. Cumhuriyetçi Parti'nin gençler arasında giderek gözden düştüğünü görüyor ve kültürün kendi aleyhlerine döndüğünü hissedebiliyorlar. Daha düne kadar olağan karşılanan düşünceler bugün muhafazakâr bu kesim tarafından kınanıyor. Gelecekte seçimleri kazanabileceklerine yönelik inançlarını kaybediyorlar. Bu da karanlık olasılıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. 


Cumhuriyetçi Parti, Trump'ın görev süresini yeniden canlanma yerine bir ara dönem, düşüşü yavaşlatmak için kullanılabilecek bir soluklanma olarak gördü. Seçimler yoluyla doğrudan yarışmak yerine, seçim bölgesini daraltarak az oyla yasama çoğunluğunu kazanma şansını artırmaya yönelik çabalarını daha da artırdı. 


Yüksek Mahkemede yer alan muhafazakâr yargıçların, 2013 yılında Oy Hakları Yasası'nın önemli bir hükmünü yürürlüğe koymasının ardından, ilk beş yıl içinde, yasanın daha önce kısıtladığı idari bölgelerin yüzde 39'u oy kullanma yerlerinin sayısında azaltmaya gitmiştir. 
Ve seçimde hile yapmak, iki tarafı da ilgilendiren bir günah olmasına rağmen, Cumhuriyetçiler bu günahı daha yoğun bir şekilde işledi. 


Geçen yıl Wisconsin'de Demokratlar, eyalet yasama seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 53'ünü kazanırken sandalyelerin sadece yüzde 36'sını alabildiler. Pensilvanya'da, Cumhuriyetçi Parti'nin eyaletteki kongre bölgelerinde hile teşebbüsünü engelleyen Yüksek Mahkeme yargıçları, Cumhuriyetçiler tarafından azledilmeye çalışıldı. Trump Beyaz Saray yönetimi, göçmenlerin seçimlerdeki gücünü azaltmak amacıyla 2020 nüfus sayımında göçmen sayılarının az gösterilmesi için uğraştı. Tüm siyasi partiler avantaj sağlamak için manevra yapar, ancak yalnızca halkın büyük kesiminin oylarını kazanamayacağı sonucuna varan bir parti, onları bu oyları vermekten caydırmaya çalışacaktır. 


Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi, daha önce marjinalleştirilmiş durumdaki kesimlerin 


yükselişine uyum sağlayan, bir zamanlar baskın olmuş grup örnekleri bakımından zengindir; bu uyum, bazen incelikle, daha çok acı ve bazen de şiddet yoluyla gerçekleşmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki partizan koalisyonları, sürekli olarak pozisyonların yeniden karılması ve yeni eksenler boyunca oluşan yeni ittifaklar üzerinden gerçekleşiyor. Bir zamanlar katı olan inanç, etnik köken ve sınıf sınırlarının genellikle işlenebilir olduğu anlaşılıyor. Meseleler dikkatleri çeker veya ilgisizliğe mahküm olur; dünün rakipleri yarının müttefikleri haline gelir. 


Ancak bazen bu safların yeniden düzenlenmesi sürecinde sorun yaşanır. Politik sağ, yeni müttefiklere ulaşarak onları koalisyona davet etmek yerine katılaşır ve kendisini kuşatacağından korktuğu demokratik süreçlerin aleyhine döner. Fikirlerle tanımlanan bir muhafazakârlık, ilerlemeciliğe karşı kendine has özelliklerini koruyabilir, kendi ilkelerine inanan yeni insanlar kazanabilir ve her nesille birlikte tekâmül edebilir. Kimlik tarafından tanımlanmış bir muhafazakârlık ise, siyasetin karmaşık hesabını basit bir aritmetik soruna indirger ve belli bir noktadan sonra da sayılar anlamını yitirir. 


Abraham Lincoln, 16. ABD Başkanı, Cumhuriyetçi ilk başkan, 
Fotoğraf: Sam Kaplan; Tasarım: Brian Byrne 


Trump, partisini bu çıkmaz sokağa götürdü ve azil yoluyla uzaklaştırılmadığı takdirde bu durum onun yeniden seçilme şansına mal olabilir. Ancak cumhurbaşkanının yenilgisi, destekçilerinin demografik gelgitin kendilerine karşı döndüğünden duyduğu korkuyu teyit ederek sadece yükselişini besleyen umutsuzluğu derinleştirecektir. Hâlihazırda teamülleri ortadan kaldıran, normları hedef alan ve sistem dayanaklarını yıkan bu korku, Amerikan demokrasisine yönelik en büyük tehdittir. 


Geleneksel olarak gücü elinde bulunduran bir grup, düşüşün kaçınılmaz olduğuna ve bunu da çok değer verdiği şeylerin yıkılmasının takip edeceğine inanmaya başladığında, sahip olduklarını korumak adına neye mal olursa olsun savaşacaktır. 

Yoni Appelbaum, Aralık 2019 sayısı, The Atlantic 


(Yoni Appelbaum, Atlantik Enstitüsü Fikirler bölümü kıdemli editörüdür.) 


HOW AMERICA ENDS-AMERİKA'NIN SONU-II 


Tamer Giiner, 03.01.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Arastirma, Ceviri 
Sonsuz Ark'ın Notu: 


Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Atlantik Enstitüsü Fikirler bölümü kıdemli 

editörü Yoni Appelbaum'a aittir ve Amerikan toplumunda ve siyasetinde yaşanan kaotik durumu ele almaktadır. Sonsuz Ark olarak 'ABD'nin Çöküşü' etiketi ile yayınladığımız bir çok yayına ek olarak, doğrudan 'How America Ends- Amerika'nın Sonu' başlığını taşıyan bu analiz, ABD dışında yaşayanların bir temennisi beklentisi olmaktan ziyade, ABD'nin çöktüğünün somut bir gerçek olduğunu tescil etmektedir. Yazar Yoni Appelbaum'un şu cümlesi yeterince net ve nesneldir: “Amerika Birleşik Devletleri, belki de hiçbir zengin ve istikrarlı demokrasinin tecrübe etmediği bir geçiş dönemi yaşamaktadır: Tarihsel olarak baskın olan grup politik bir azınlık olma yolunda ilerlerken, azınlık olan gruplar ise eşit hak ve menfaatlerini savunur hale geldiler. Böyle bir geçişin emsalleri varsa; o emsaller, Beyaz İngilizler'in başlangıçta baskın olduğu ve baskın grubun sınırlarının o zamandan beri müzakere edildiği Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Ancak bu emsaller pek de teselli edici değildir. Bu yeniden müzakerelerin çoğu siyasi çatışmaya veya açık şiddete yol açmıştır ve çok azı şu anda devam etmekte olan kadar derindir.” Türkiye, bu gerçeğin ışığında dış politika hedeflerini belirlemeli, temkinli ve tereddütsüz ilerlemelidir. 


Doğu Avrupa ve Latin Amerika demokrasileri üzerine çalışan bir siyaset bilimcisi olan Adam Przeworski, demokrasilerin ayakta kalabilmesi için demokratik kurumların; “ilgili tüm siyasi güçlere, çıkar ve değer rekabetinde zaman zaman kazanma şansı vermesi gerektiğini” söylüyor. Przeworski ayrıca, bu kurumların eşit öneme sahip başka bir şey daha yapmaları gerektiğini ifade ediyor; “demokrasi altında kaybetmeyi bile demokratik olmayan bir gelecekten daha çekici hale getirmeliler.” 


Muhafazakârların, şu anda Beyaz Saray, Senato ve pek çok eyalet yönetimini elinde tutmalarına rağmen gelecekteki seçimleri kazanabileceklerine yönelik inançlarını kaybetmiş olmaları, Amerikan demokrasisinin sorunsuz işleyişi ile alakalı kötü bir gidişata işaret ediyor. Bu seçim kayıplarının tamamen kendi sonlarını getireceğini düşünmeleri ise daha da endişe verici bir durum. 


Tehlikelerin abartılması konusunda dikkatli olmalıyız. Birleşik Devletlerde tarih ne 1960'lar ne de 1950’lerdir. Ancak Amerikan tarihinden, özellikle de savaş öncesi Güney Amerika'dan birçok örnek, halkın büyük bir bölümü seçimleri kazanmaya devam edemeyeceğine ve kaybetmeyi de göze alamayacağına inandığında, güçlü bir demokrasinin ne kadar çabuk zayıflayabileceğini göstermektedir. 


Cumhuriyetçi Parti ana akımının Trumpizm karşısında çökmesi, ilk elde çok özel şartların ve başka olayların rahatsız edici yansımasının bir ürünüdür. Siyaset bilimci Daniel Ziblatt, Batı Avrupa'da demokrasinin doğuşuna yönelik yakın zamanda yapmış olduğu çalışmada, demokratik istikrar kazanan devletler ile otoriter dürtülerin avı haline gelenleri birbirinden ayırmaya yönelik kesin bir etmenin varlığı üzerine yoğunlaşıyor. (Ziblatt’a göre) anahtar değişken, politik solun gücü veya karakteri veya daha fazla demokratikleşme için zorlayıcı 


güçler ya da merkez sağın canlılığını koruyabilme yeteneği değildi. Güçlü bir merkez sağ parti, daha aşırı sağ kanat hareketlerin önüne geçebilir, siyasi sistemin bizzat kendisine saldıran radikalleri dışarıda bırakabilirdi. 


Politik sol da otoriter dürtülere karşı hiç bir şekilde bağışıklık kazanmış değildir; yüzyılın en kötü aşırılıkları, totaliter sol kanat rejimleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak sağ partiler tipik olarak bir toplum içinde güç ve statüden hoşlanan insanlardan oluşur. Bu insanların arasında, hükümetlerin sadakat ve desteklerine dayandığı orantısız sayıda lider (iş dünyası kodomanları, askeri görevliler, yargıçlar, valiler] bulunabilir. Ziblatt'ın bulgularına göre, geleneksel olarak ayrıcalıklı konumlardan yararlanan gruplar, daha demokratik bir toplumda kendileri için bir gelecek görürse, buna razı olurlar. Ancak eğer “muhafazakâr güçler, seçim politikalarının onları hükümetten kalıcı olarak dışlayacağına inanırsa, demokrasiyi açıkça reddetme olasılıkları daha yüksektir”. 


Ziblatt, demokrasinin kaderinin muhafazakârların elinde olduğuna yönelik bir kanıt olarak, 
20. yüzyılda bir demokrasi için en yıkıcı çöküşün yaşandığı 1930'lar Almanya'sına işaret ediyor. Merkez sağ geliştiği zaman, daha radikal hareketlerin destekten yoksun kalmalarını sağlayarak, kendi yandaşlarının çıkarlarını savunabilir. Merkez sağ partilerin yalpaladığı Almanya'da, (bu partilerin) “güçleri değil, zayıflıkları”, demokrasinin çöküşünün arkasındaki itici güç oldu. 


Tabii ki, 19. yüzyılda bir demokrasi için en yıkıcı çöküş, değişime uğrayan bir ulus içinde kendi güçlerinin azalmasından korkan beyaz seçmenlerin endişeleri ile tetiklenerek, tam burada ABD'de gerçekleşti. Kölelik sisteminin yer aldığı Güney, cumhuriyetin erken döneminde orantısız siyasi güç kullandı. Adams adını taşıyanlar hariç olmak üzere Amerika'nın ilk cumhurbaşkanları köle sahipleri idi. İlk 16 bakanın on iki tanesi köleliğin meşru olduğu eyaletlerden gelmekteydi. Güneyli senatörler başlangıçta Kongreye de egemen olmuştu, köleleştirilmiş insanların beşte üçünün kâr dağıtım kuralları gereğince meta olarak kabul edilmesini sağladıkları için destek görüyorlardı. 


Cumhuriyetin ilk yıllarında çakışan menfaatler nedeniyle hizipçi ve fevri bir siyaset vardı. 
Ancak Kuzeyli eyaletlerin köleliği resmen terk edip Batıya doğru genişlemeyi benimsemesi, serbest işgücünü savunan eyaletler ile servetleri doğrudan köle işçiliğine bağlı olanlar arasında gerginliğin artarak bölgesel ihtilafların ön plana çıkmasına neden oldu. 19.yy ortalarında demografik avantaj açık bir şekilde, nüfusu hızla artmakta olan özgür eyaletlerden yanaydı. Dalgalar halinde gelen göçmenler Kuzeydeki fabrikalarda iş bularak Orta Batıya yerleşiyordu. İç savaş patladığı sırada, Kuzey eyaletlerindeki yabancılar nüfusun yüzde 19’unu oluştururken, Güneydeki nüfusun ise sadece yüzde 4'ünü oluşturmaktaydı. 


Yeni dinamik, ilk olarak Amerikan hükümetinin en demokratik kurumu olan Temsilciler Meclisi'nde hissedildi; Güneyin buna cevabı, kölelik konusunu tartışmadan çıkarmak için ortak bir çaba içine girmek oldu. 1836'da Güneyli Kongre üyeleri ve müttefikleri, Mecliste konuşmayı sınırlandırma kuralını uygulayarak, kölelikle ilgili tekliflerin değerlendirmeye alınmasına engel oldular, bu kural 9 yıl boyunca geçerli olacaktı. 


Tarihçi Joanne Freeman'ın Kan Tarlası: Kongrede Şiddet ve İç Savaşa Giden Yol adını taşıyan son kitabında ortaya koyduğu gibi; köleliğin varlığını sürdürdüğü eyaletlerin Washington'daki temsilcileri zorbalığa, silahla tehdide, değerli bir kurumu düello mücadelesi ile küçük düşürmeye cüret edenler ile çatışmaya veya Mecliste doğrudan yumruk yumruğa veya sopalarla kavga etmeye başlamışlardı. 


1845 yılında Ohio'dan Joshua Giddings tarafından yapılan kölelik karşıtı bir konuşma, 
Louisiana temsilcisi John Dawson'ı o kadar kızdırmıştı ki, silahının horozunu kaldırarak Kongre arkadaşını öldürmek istediğini ilan etmişti. Başka bir olayda ise Sergio Leone, Frank Capra ve başka temsilciler, en az dördü kendi silahları ile birlikte, karşı tarafa saldırmıştı.1850'li yılların sonunda şiddet o kadar yaygın hale gelmişti ki, üyeler düzenli olarak Meclise yanlarında silahları ile birlikte geliyorlardı. 


Güneyli siyasiler, demografik eğilimlerin Kuzey'den yana döndüğünü fark ederek, popüler demokrasiyi tehdit olarak görmeye başladılar. Güney Karolayna’dan Senatör John C. Calhoun 
1850 tarihinde şu uyarıda bulunuyordu: “Kuzey, bu hükümetin her bölümünde tartışmasız bir 
üstünlük elde etmiştir. Bu, Güneyin menfaatlerinin feda edildiği despotik bir durumdur ancak sonuçları ağır olabilir”. 


Güneyli politikacılar, Meclisteki durumun kendi aleyhlerine dönmesi üzerine Senato üzerine odaklandılar ve güçlerini korumak adına, yasama meclisine herhangi bir özgür eyaletin (Çev: Köleliğin kaldırıldığı eyaletler) kabul edilmesine karşılık, dengeyi sağlamak için yeni köle eyaletlerin (Çev: Köleliğin devam ettiği eyaletler) kabulünü dikte etmeye başladılar. Daha sonra dikkatlerini, güçlerinin muhafaza edilmesini sağlamak için, çoğunluğu köle eyaletlerin üyeleri tarafından oluşturulan, yüce divan üzerine çevirdiler. Ve kaçınılmaz bir şekilde, kendi güçlerini ikame etmek için Kuzeyli eyaletlerin haklarına yönelik cephe saldırısı başlattılar. 
Ama Güney ve onun uzlaşmacı müttefikleri boylarını aşmıştı. Güneyli çiftlik sahipleri ile Kuzeyli iş adamlarını bir araya getiren bir merkez-sağ konsensüs, Birliği uzun süredir korumuşlardı. 


Demografi Güney'in aleyhine döndükçe, Güneyli politikacılar Kuzeyli komşularını pozisyonlarının ahlâki adaleti ya da pragmatik anlamda uzlaşma noktasında ikna etme umutlarını kaybetmeye başlamıştı. Yaşam tarzlarını korumak için seçim demokrasisine inanmak yerine, Kuzey'i kölelik kurumunu desteklemeye mecbur bırakmak için federal hükümetin zorlayıcı gücünü kullandılar ve özgür bir eyalette olsa bile, kölelere koruma alanı sağlayan herkesin cezalandırılmasını dayattılar. 


1850 Tarihli Kaçak Köle Kanunu, Kuzey yasa uygulayıcılarının, Güneydeki çiftliklerden 
kaçan köleleri tutuklayarak onlara barınak sağlayan vatandaşları cezalandırmasını gerektiriyordu. Güneyin zulüm kompleksi, köleliğin kaldırılmasına yönelik aktivizmin on yıllardır başarısız olduğu yerlerde amacına ulaşarak Güneylilerin korktuğu kölelik karşıtı nefretin daha da artmasına neden oldu. 


Aileleri parçalayan ve komşularını köleliğe geri döndüren silahlı polislerin görüntüsü, birçok Kuzeylinin içinde bulundukları ahlaki uyuşukluktan uyanmasını sağlamıştı. Demokratik siyasette uygulanan itme-çekme stratejisi, önceki yıllarda Güney için aksiliklere sebep olmuştu. Ancak Güney'in, karşı-çoğunlukçu siyaset lehine seçim demokrasisini terk etmesi, bunun nedeni açısından felaket olacaktı. 


Bugün, ağırlıklı olarak beyaz Hıristiyan seçmenlere hitap eden bir cumhuriyetçi parti, kaybetmekte olduğu bir savaş yürütüyor. Seçmen Kurulu, Yüksek Mahkeme ve Senato bu yenilgiyi bir süre erteleyebilir, fakat sonsuza dek değil. 


Cumhuriyetçi Parti'nin ikna etmek yerine zorbalarla iktidara yapışma çabaları, çoğulcu bir demokrasi içinde yer alan bir siyasi partinin, değerler veya idealler yerine ortak bir miras etrafında tanımlanmasının tehlikelerini gözler önüne sermektedir. Trump'ın göç hızını yavaşlatmaya yönelik çabasının, ilginç bir biçimde geri teperek kamuoyunun Trump'ın kısıtlayıcı tavrına karşı gelmesine neden oluşunu düşünün. 2015'te Trump başkanlık adaylığını açıklamadan önce, Amerikalıların dörtte birinden azı yasal göçün artırılması gerektiğini düşünüyordu; bugün ise üçte birinden fazlası bu şekilde düşünüyor. Trump'ın özel göçmenlik tekliflerinin içeriği ne olursa olsun, bu tekliflerin yürürlüğe konma olasılığını kendisi daha düşük hale getirdi. 


Abraham Lincoln, 16. ABD Başkanı, Cumhuriyetçi ilk başkan, 
Fotoğraf: Sam Kaplan; Tasarım: Brian Byrne 


Bir popülist için Trump, popüler olmaktan oldukça uzaktır. Ancak bu gerçek kimseyi rahatlatmamalıdır. Rakiplerini gündemine karşı ne kadar çok radikalleştirirse, kendi destekçisine o kadar çok korku verecektir. Solun aşırılıkları destekçilerini ona daha sıkı bağladığı gibi; Sağın aşırılıkları da Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluk desteğini yönetmesini zorlaştırarak partinin kısır bir döngü içinde düşüşe geçmesine yönelik korkuyu doğrulamaktadır. 


Yoni Appelbaum, Aralık 2019 sayısı, The Atlantic 


(Yoni Appelbaum, Atlantik Enstitüsü Fikirler bölümü kıdemli editörüdür.) 


HOW AMERICA ENDS-AMERİKA'NIN SONU-III 


Tamer Giiner, 10.01.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Arastirma, Ceviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: 


Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Atlantik Enstitüsü Fikirler bölümü kıdemli 

editörü Yoni Appelbaum'a aittir ve Amerikan toplumunda ve siyasetinde yaşanan kaotik durumu ele almaktadır. Sonsuz Ark olarak 'ABD'nin Çöküşü' etiketi ile yayınladığımız bir çok yayına ek olarak, doğrudan 'How America Ends- Amerika'nın Sonu' başlığını taşıyan bu analiz, ABD dışında yaşayanların bir temennisi beklentisi olmaktan ziyade, ABD'nin çöktüğünün somut bir gerçek olduğunu tescil etmektedir. Yazar Yoni Appelbaum'un şu cümlesi yeterince net ve nesneldir: “Amerika Birleşik Devletleri, belki de hiçbir zengin ve istikrarlı demokrasinin tecrübe etmediği bir geçiş dönemi yaşamaktadır: Tarihsel olarak baskın olan grup politik bir azınlık olma yolunda ilerlerken, azınlık olan gruplar ise eşit hak ve menfaatlerini savunur hale geldiler. Böyle bir geçişin emsalleri varsa; o emsaller, Beyaz İngilizler'in başlangıçta baskın olduğu ve baskın grubun sınırlarının o zamandan beri müzakere edildiği Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Ancak bu emsaller pek de teselli edici değildir. Bu yeniden müzakerelerin çoğu siyasi çatışmaya veya açık şiddete yol açmıştır ve çok azı şu anda devam etmekte olan kadar derindir.” Türkiye, bu gerçeğin ışığında dış politika hedeflerini belirlemeli, temkinli ve tereddütsüz ilerlemelidir 


"Tektonik bir demografik değişim sürüyor. Ülke bir arada kalabilecek mi?" 

Siyasi Sağ ve ülke bu durumdan geri dönebilir. Geçmişimiz, demokratik ilkelere olan bağlılıklarını, sahip oldukları gücü muhafaza etme adına kaybeden, ancak bunda başarısız olduktan sonra çok korktukları siyasi düzen içinde de başarılı olabileceklerini keşfeden etkin gruplarla doludur. Federalistler, yönetimlerine yönelik eleştirileri suç sayan Yabancı ve İsyana Teşvik Yasaları'nı uygulamaya geçirdiler; kefaret dönemi demokratları siyahi seçmenin elinden seçme hakkını aldılar ve İlerici Cumhuriyetçiler belediye yönetimini göçmen seçmenlerden uzaklaştırdılar. 


Her biri, sandıklarda kaybetme ve sonrasında ortaya çıkabilecek terör korkusuyla popüler demokrasiden uzaklaşmıştı. Her durumda demokrasi, kaybedenler üzerinde trajik bir etki yaratmadan sonunda baskın çıktı. Amerikan sisteminin çalıştığı zamanlar çalışmadığı zamanlardan daha çoktur. 


Birinci Dünya Savaşı'ndaki yıllar başka bir örnek sunuyor. Bu dönemde özellikle Doğu ve Güney Avrupa'dan gelen bir göçmen seli nedeniyle birçok beyaz Protestan kendisini tehdit altında hissetmişti. Kısa bir sürede ülkede, kısmen bu yeni popülâsyonların toplumsal alışkanlıklarını düzenlemek için Yasaklama sistemi uygulamaya geçirildi; binlerce siyasi radikali toplayan ve yüzlerce kişiyi sınır dışı eden Palmer Baskınları(*) sahnelendi; milyonlarca üyeli ulusal bir örgüt olarak Ku Klux Klan yeniden canlandırılırken bunların onbinlercesi açık bir şekilde Washington'a karşı gösteri düzenledi ve ABD'ye açılan kapıları göçmenlere kapatan yeni göç yasaları kabul edildi. 


Demokrat Parti, Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson'un yönetimi altında, bu ulusalcı tepkinin en ön saflarında yer alıyordu. Wilson görevden ayrıldıktan dört yıl sonra parti, Wilson'un 


damadı ile İrlandalı, Alman ve İtalyan kökenlere sahip bir New York Katoliği olan ve Yasaklara karşı çıkarak linci kınayan Al Smith arasında başkanlığa yönelik bir savaşla karşı karşıya kaldı. 100'den fazla oyla çıkmaza giren Konvansiyon, sonuçta farklı bir aday üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Ancak bundan dört yıl sonraki adaylık mücadelesinde Smith, parti içindeki ulusalcı güçleri ekarte ederek galip geldi. 


Smith yeni oy hakkı verilmiş kadınları ve büyüyen sanayi şehirlerinin etnik seçmenlerini bir araya getirdi. Demokratlar 1928'de başkanlık yarışını kaybetti ama Amerikan siyasi tarihinin en zorlulari olan sonraki beş seçimi kazanmayı başardı. Demokrat politikacılar, değer verdikleri şeyleri korumanın en etkili yolunun, göçmenleri partiden uzaklaştırmak değil, onları partiye davet etmek olduğunu gecikmeli olsa da anlamıştı. 


Daniel Ziblatt'ın çalışması, bugün Amerikan siyasi sisteminin daha fazla kırılmadan devam etmesinin, merkez sağın şu anda yaptığı seçimlere bağlı olabileceğini gösteriyor. Eğer merkez sağ, bazı seçim yenilgilerini kabul etmeye karar verir ve daha sonra müzakere ve cazibe yoluyla taraftar kazanmaya çalışırsa - ve en önemlisi, örgütlenme ilkesinin ırksal miras tarafından oluşturulmasından kaçınırsa — Cumhuriyetçi Parti hayatta kalabilir. 


Bu durumda, 1920'lerde Wilson'dan sonraki Demokrat Parti'de olduğu gibi çatlaklar iyileşecek ve umutlar gelişecektir. Demokrasi varlığını sürdürmeye devam edecektir. Ancak, merkez sağ, demografik kargaşaya bakarak seçim kayıpları olasılığını dayanılmaz bulursa; Trumpizm ve etno-milliyetçiliğe dayanan aşırı bir sağ ile kader birliği yapacak olursa, o zaman daha az sayıda seçmene sahip olmaya mahküm olacak ve tarihimizin en çirkin dönemlerini yeniden ziyaret etme riskini alacaktır. 


Mitt Romney'in 2012 yılındaki kaybından sonra ve Trump'ın 2016 yılındaki seçiminden önce üretilen iki belge, menfaat ve seçimleri ortaya koyuyor. Romney'in başkanlık seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında, Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi, aynı şekilde devam edildiği takdirde siyasi sürgüne mahküm edileceğini görmüştü. Komite, Cumhuriyetçi Parti'yi “Hispanik [ler]; Asyalılar ve Pasifik Adalılar; Afrikalı, Hintli, Yerli Amerikalılar; kadınlar ve gençleri kazanmak için daha fazlasını yapmaya” çağıran bir rapor yayınladı. 


Bu öneride panik havası vardı; bahsedilen bu gruplar, 2012 yılında kullanılan oyların yaklaşık dörtte üçünü oluşturmaktaydı. Raporda, “Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyon (RNC) bu sorunla mücadele konusunda ciddi bir önlem almadığı takdirde, gelecekteki seçimleri 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kaybedeceğiz, ” ifadesi yer alıyor. “Veriler bunu göstermektedir. 


Ancak bu paniği hissedenler sadece Cumhuriyetçi Parti içindeki pragmatistler değildi. 
Muhafazakâr yazar Michael Anton, Claremont Kitap İncelemesi dergisi için yazdığı en 
etkileyici Trumpizme yönelik sağ-kanat destek beyanında şöyle diyordu: “2016, Flight 93 
seçimidir: Kokpiti ele geçir yoksa ölürsün.” (**) 


Anton’un umutsuzluk çığlığı, RNC'nin demografik analizinin kasvetli bir yankısını sunmaktaydı: “Eğer fark etmediyseniz, 1988'den beri tarafımız sürekli kaybediyor, güverte 


ezici bir çoğunlukla bize karşı yığılmış. ” Demokratları “sonsuza dek demokratik ve anayasal detaylara saygı duyma mecburiyetini ortadan kaldıracak kalıcı bir zaferin zirvesine yerleştiren 'Üçüncü Dünya' yabancılarının durmaksızın ithalatını” suçlu olarak görüyordu. 


Cumhuriyetçi Parti, son başkanlık seçiminde bu iki rakip vizyon arasında bir seçim yapmakla karşı karşıya kalmıştı. 2012 sonrası rapor Cumhuriyetçi Parti'yi ideolojik olarak: liderlerini; yeni gruplara ulaşmaya, ortak değerlerini vurgulamaya ve partiyi başkanlık yarışında oyların çoğunluğunu kazanabilecek bir organizasyonda yeniden inşa etmeye çağıran bir yapı olarak tanımlıyordu. 


Anton'un makalesi ise bununla tezat oluşturacak şekilde partiyi, Amerika'nın büyüyen çeşitliliği nedeniyle tehdit altında bulunan “bir milletin, bir medeniyetin” savunucusu olarak tanımlamaktaydı. Anton'a göre Cumhuriyetçi Parti'nin koalisyonu genişletme çabalarını rezil bir şekilde teslim olmak olarak görüyordu. Bir sonraki seçimleri kaybedecek olursa, muhafazakârlar “direniş ve muhalefete karşı kindar bir kovuşturmaya” maruz kalacaklardı. 


Anton ve diğer 63 milyon Amerikalı kokpiti ele geçirdi. Cumhuriyetçi Parti'nin standart sahipleri, hiç bir gününü devlet dairesinde geçirmemiş ve demokratik süreçleri küçümseyen bir aday tarafından yenilgiye uğratılmıştı. Donald Trump farklı bir seçmen kitlesine ulaşmak yerine, çekirdek Cumhuriyetçi seçmenleri, kendilerine karşı dönmekte olduğunu söylediği bir kültür ve devletten koruyacağı sözünü vererek ikiye katladı. 


Cumhuriyetçi Parti, Trump'ın başkanlığı sona erdiğinde, onun yükselişinden önce karşı karşıya geldiği seçimle daha da acilen karşı karşıya gelecek. 2013 yılında parti liderleri önlerindeki yolu açık bir şekilde görmekte ve Cumhuriyetçileri, değerleri partinin “idealleri, felsefesi ve ilkeleri” ile eşleşen farklı sosyal çevrelerdeki seçmenlere ulaşmaya çağırmaktaydı. Trumpizm, etno-milliyetçilik adına muhafazakâr fikir ve ilkelerin önemini azalttı. 


Amerika'nın politik mirasının- süreklilik lehine önyargı, gelenek ve kurumlara duyulan sevgi, keskin değişikliklere yönelik sağlıklı bir şüphecilik- muhafazakâr ipleri, ulusa zorunlu bir kararlılık sağlıyor. 

Amerika bir zamanlar sürekli bir değişim ve güçlü bir istikrar ülkesiydi. Amerika Birleşik Devletleri'ne her yeni göç dalgası kültürünü değiştirdi, ancak göçmenler kendilerine ait temel geleneklere sahip çıkarak onları korudu. 


Din adamlarının büyük hayal kırıklığına uğraması nedeniyle, bu kıyılara gelen Yahudiler ve Katolikler ve Müslümanlar gücü kürsüden sıralara çevirerek (Çev: Kilise deki kürsü ve oturma sıraları) biraz cemaatçi oldular. Köylüler ve emekçiler daha girişimciyken yeni gelenlerin çoğu eşitlikçi olur. Ve bunların hepsi daha Amerikalı hale gelir. Bu göçmenleri kabul ederek ve onları ülkenin kurucu ideallerine uymaya davet ederek, Amerikan elitleri yerinden edilmekten kaçınmış oldu. Ülkenin egemen kültürü, değişen nüfusun çoğunluğunu 


korumak için sınırlarını genişleterek kendini sürekli olarak yeniden tanımladı. 


Birleşik Devletler ortaya çıktığında, Amerikalıların çoğu beyaz, Protestan ve İngiliz'di. Ancak bir Galli ve İskoç arasındaki köklü farklılık kısa süre içinde fark edilemez hale geldi. 
Beyazlık, ilk önce Yahudileri, İtalyanları ve İrlandalıları dışlayıp daha sonra da onları kuşatarak ne kadar esnek olduğunu kanıtladı. Resmileşmiş kiliseler çeşitli Protestan mezheplerin oluşumuna yol verdi ve diğer inançların çoğalması “Hıristiyanlık” tutarlı bir kategori haline getirdi; bu da Yahudi-Hıristiyan geleneğine doğru genişlemeyi sağladı. 


Amerika'nın beyaz Hıristiyan çoğunluğu giderken, yerini almak için yeni bir çoğunluk zaten ortaya çıkmaktadır; Amerikan ana akımına mensup olmanın ne demek olduğunu anlamanın yeni ve daha kapsamlı bir yolu. Amerikan düşüncesinin cazibesi o kadar güçlüdür ki muhaliflerimizi bile etkisi altında bırakmaktadır. Seneca Falls Bildirgesi’nde kadınlara oy hakkı sağlanması için çalışanlar, Lincoln Anıtı'nın basamaklarında Martin Luther King Jr. ve San Francisco meclisinin önünde Harvey Milk, hepsi Bağımsızlık Deklerasyonu’ndan alıntı yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri güçlü bir radikal geleneğe sahiptir, ancak en başarılı sosyal hareketleri genel olarak muhafazakârlık dilini benimsemiş ve değişim çağrılarını, Amerika'nın kurucu ideallerinin reddedilmesinden ziyade bunların ifade edilmesi şeklinde çerçevelemiştir. 


Bugün bile, çok sayıda muhafazakâr, cesaretini korumakta ve davalarına yeni taraflar kazanabileceklerine inanmaktadır. Seçimlere yönelik umutsuzluk içine düşmemişler ve baskıyı seçerek ahlaki ikna yöntemlerini terk etmeye hazır değiller; partilerini, seçmenleri ülkenin kendilerinden uzaklaştığına ikna etmeye çalışan bir başkanın elinden kurtarmak için savaşıyorlar. 


Cumhuriyetçi seçmenler, demokratik seçimlerin onlara zafere giden uygun bir yol sunmaya devam edeceğine; çeşitlendirici bir ulus içinde gelişebileceklerine ve yenilgi durumunda bile temel haklarının korunacağına ikna edilemezse, Trumpizm Trump'ın görevden ayrılmasından çok sonra bile etkisini devam ettirecek ve demokrasimiz bundan zarar görecektir. 


Yoni Appelbaum, Aralık 2019 sayısı, The Atlantic 
(Yoni Appelbaum, Atlantik Enstitüsü Fikirler bölümü kıdemli editörüdür.) 
Çevirenin Notu: 


(*) Palmer Baskınları: Başkan Woodrow Wilson yönetimi altındaki ABD Adalet Bakanlığı tarafından 1919-Kasım ve 1920-Ocak tarihlerinde, başta İtalyan ve Doğu Avrupalı göçmenler olmak üzere şüpheli radikal solcuları yakalamak ve tutuklamak için düzenlenen bir dizi baskın. 


(**) 2016, Flight 93 seçimidir: Kokpite saldır yoksa ölürsün: Flight 93, United Airlines'ın 93 
sefer sayılı uçuşu, Amerika Birleşik Devletleri'nde iç hat uçuşu gerçekleştiren ve el-Kaide üyesi kişilerce, 11 Eylül 2001'de gerçekleştirilen saldırılar dâhilinde kaçırılan yolcu uçağıdır. 
Yolcular, Boeing 7597'nin kokpitine hücum etmiş ve kontrollerdeki korsanlara ulaşmak için 


kokpit kapısını parçalamaya çalışmışlardır. 

(***) Cemaatçi yönetim veya cemaatçilik: cemaatleri bağımsız sayan kilise sistemi ve yönetim şeklidir. Her yerel cemaatin kendi bağımsız olduğu bir kilise yönetim biçimidir. Anabaptizm, Baptizm ve diğer bazı kiliseler bu tarzda yönetilmektedir. 


KADER; TANRI DÜŞMANI İNSAN YA DA ŞEYTAN'IN TANRILIĞINI İLAN 
ETTİĞİ KRALLIK 
Seçkin Deniz, 15.01.2019, Sonsuz Ark, Ağacın Çürümüş Yaprakları-44, Sorgulamalar 


"Türkiye, Şeytan'ın Krallığı'nın tamamen tesis edilmesinin önündeki en büyük beşeri engeldir ve 'Kaderinden kaçamazsın" diyen Şeytan'ın ve uşaklarının karşısına dikilerek özgür iradesini ve aklını kullanmaktadır; bu zayıflatılması gereken değil, güçlendirilmesi gereken doğru bir tutumdur." 


Hollywood filmlerinde sık sık kullanılan ve yapımcıların ve senaristlerin başrol oyuncularına söylettiği, izleyicilerin bilinçaltına yerleştirilen tanıdık bir slogan vardır: " Kader'inden kaçamazsın!" Tanıdık, çünkü Tasavvuf merkezli din algısında hemen her tür faşizan uygulamayı meşrülaştıran "Kaderin böyleymiş, kaderinde böyle yazılmış, elinden bir şey gelmez" sloganları 1200 yıldır müslüman halkların bilinçaltına, inanç sisteminin merkezine imanın şartı olarak yerleştirilmiştir. 


Ki; aynı operasyon bizatihi Firavun'a karşı çıkarak 'kaderci' miskinliği reddeden Musa'ya ve elçilik görevi uğruna yazdıkları Talmud'la yahudilerin hayatlarını baştan sona tanzim 

eden 'yahudi rabbilerin' uyguladığı her yıl yeniden yazıldığına 

inandırılan 'kaderci' faşizme ("Yahudilik’te iman esasları listesi, bilindiği kadarıyla, ilk olarak Yahudi filozof Philo (6. MS. 50) tarafından yapılmıştır. Hz. Musa'nın beş temel esas ortaya koyduğunu ifade eden Philo, bunları Tanrı'nın varlığı, birliği, kainatın tek ve yaratılmış oluşu ve kader (ilahi takdir) inancı olarak sıralamaktadır." Yasin Meral, İbn Meymun'a Göre Yahudilikte İman Esasları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, 52:2(2011), ss. 243-266) karşı çıkarak ölümü göze alan İsa'ya tabi olan halklara da uygulanmıştır. ("Kutsal Kitap 'ta “seçilmişlik” ya da “önceden belirlenme” konusu genellikle kültürümüzde “kader” ya da “alın yazısı” olarak bilinmektedir." Carlos Madrigal, İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Önderi, Kutsal Kitap'a Göre Kader ve Özgür İrade Öğretilerinin İncelenmesi, Hristiyan Kitaplar) 


Hollywood yapımcılarının ve senaristlerinin çok dindar insanlar olduklarını düşünmek isteyebilirsiniz, ama bu "Bunlar hangi dinin dindarlarıdır?" sorusunu da sormanızı gerektirir, çünkü Hollywood filmlerinin bolca işlediği antik Yunan mitolojisinde de baş tanrı olarak inanılan Zeus'un bile bağlı olduğu bir 'kader' inancı vardır (Yunan mitolojisinde Homeros üç kader tanrıçası için üç Moira “verici, dağıtıcı” demiştir. Yunan şairlerinden Hesiodos Theogonia’sinda bu üç tanrıçanın isimlerini ve görevlerini şöyle sıralamıştır. 
Klotho yaşam ipini dokur, Lakhesis yaşam ipinin boyunu belirler, Atropos ise yaşam ipinin kesilmesinde görev alır) ve herhalde pagan dinlerle ilahi dinlerin ortak inanç maddesi faşizmin temel taşıyıcı faktörü olarak kullanılan 'kader' olamaz. 


Cari küresel sistemin kaderci faşizmin yeni versiyonu olduğunu ve dünyanın tarih boyunca hep aynı şekilde değişim-dönüşüm yaşadığını, toplamda olan her şeyin şeytanın Allah'a karşı insanları kışkırtmak için gereken her argümanı ya da değişkeni her devirde güncellediğini ve kullandığını görmek, bilmek ve söylemek zorundayız. 


Aksi halde paranın patronları olarak siyonist-satanist yahudilerin dünyayı nasıl yönettiğini anlamamız, yorumlamamız mümkün olmaz ve insanlığın bugün yaşadığı büyük kötülüğün izahını yapamaz hale geliriz, nitekim bugün bunu izah edemedikleri için tahrif edilmiş bütün dinler müntesipleri tarafından tek tek terk ediliyor. İnsanlığın elinde kalan bir tek umut var; o da tasavvufun kirlerinin sirayet edemediği Kur'an, ancak o da gereğince ve yeterince insanlığın gündeminde değil, zihinleri iğdiş edilmiş müslümanların büyük çoğunluğunun okumaktan ve anlamaktan aciz olduğu bir umut olarak gerçek inananlarını bekliyor. 


Firavun, Yahudi Rabbiler ve Mekke Müşrikleri kendilerinden önceki 'kaderci' sistemlerin sürdürücüleri oldukları için, karşılarında hep Allah'ın Elçilerini bulmuşlardır. Son Elçi Muhammed de, değiştirilemez nitelikteki Kur'an ile insanlığa son uyarıları ve müjdeleri getirerek insanların üzerindeki tek otoritenin Allah olduğunu, Allah'ın da kendi kurallarını bildirdiği insanları özgür bıraktığını, insanların akıllarını kullanarak yaşamaları gerektiğini, fiillerinden hesaba çekileceklerini bildirmiştir. Bu mekanizmada herhangi bir güç tarafından yazılmış, aşılamaz bir kader inancı' yoktur. 


Bu açık ve kuşkusuz bir şekilde Bakara Suresi 177. ayette, "İyilik (Birr), yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir." şeklinde beyan edilmiştir ve bu kesinlikle imanın altıncı şartı olarak kim tarafından eklendiği belli olmayan 'kadere ve hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak' maddesini içermemektedir. 


Kur'an'da bahse konu olan bağlamı ile 'kader' yoktur, Nisa Suresi 78. ve 79. ayetlerde bu tür iddiaların temelsiz olduğu görülür: "Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse, “Bu, Allah'tandır” derler. Onlara bir kötülük gelirse, “Bu, sendendir” derler. (Ey Muhammed!) De ki: “Hepsi Allah'tandır.” Bu topluma ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar! Sana ne iyilik gelirse Allah 'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir resul(elçi) olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter." 


İyiliği ve kötülüğü tanımlayan ve sınırlayan Allah'ın tanımlarını ve sınırlarını değiştiremeyeceklerini bildikleri halde, insanları hangi simülatif sanrılarla aldatabilir ve köleleştirebilirlerdi? Kader büyük bir güç tarafından yazılan ve insanların hem bireysel hem de toplumsal yaşantılarını sınırlayan bir program olarak Allah tarafından yazılmadığı halde, 


onu yazan hangi güçtür? 


Allah tarafından böyle bir aşılamaz senaryo yazılmış olsaydı insan yaptıklarından sorumlu tutulmazdı, ahiret, cennet- cehennem olmazdı, elçilere, kitaplara gerek kalmazdı. Çünkü insan aşılamaz ve değiştirilemez bir senaryo ile sınırlı olarak yaratılmış olsaydı özgür iradesinin olmasına gerek kalmazdı. Evet; insanları büyük bir baskı altında tutarak yönetmek ve gütmek için kader gibi bir senaryoya ihtiyaçları vardı şeytanın ve uşaklarının. Hollywood bunun için bütün dinlere yerleştirilmiş olan ortak sloganı kullanıyordu: "Kaderinden kaçamazsın!" 


Kimin yazdığı Kader? Büyük güç sahiplerinin hizmet ettiği, senarist olarak şeytanın efendilik ettiği küresel sistemin yazdığı kader... Bütün finans merkezlerini ellerinde bulundurarak diledikleri ülkelerin 'rızıklarını' tayin edebilen, bütün eğitim sistemlerini diledikleri gibi dizayn edebilen, bütün dinleri, din adamlarını devşirerek, onların fetvalarıyla tahrif edip değiştirebilen, ahlâk yasalarını arzu ettikleri şekilde ve sürede yok edebilen, çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden milyonlarca insanı acımaksızın öldürebilen, insanın doğasını, genetiği, beslenmesi ve cinsel ilişkileri ile tartışılır hale getirerek ruhunu kaosa sürükleyen senaryoları kim 'kader' olarak yazabilir? 


Ve kim bu kötülüklerle dolu 'kader'i "Tanrı'ya yükleyerek insanları "Tanrı düşmanı' haline getirebilir? Şeytan'dan ve onun inananlarından başkası bunu yapabilir mi? O halde 

bu 'yazılmış kader' şeytanın eseri değil midir? Bir müslüman bunu nasıl kabullenebilir? Ya da akılla donatılarak yaratılmış olan bir insan bu sisteme nasıl karşı çıkamayacak hale getirilebilir? 


Bütün elçiler bu türden 'yazılmış kaderler'e karşı çıkmak üzere Allah tarafından gönderildiğine göre, Allah özgür irade verdiği insana bir kader senaryosu ile zulmetmez, zulmeden ancak şeytandır ve ona tabi olan insandır. 


1789 ile İngiltere'den Fransa'ya taşan masonik-satanist-kabalistik güç, her dinin her türlü 
mezhep versiyon ya da türevlerinin mimarisini tasarlamış ve her dinin, her imparatorluğun içerisine birçok ayrık otları ekmiştir; Şeytan'ın Krallığı, Tanrı'nın Krallığı olarak pazarlanmış ve her din Şeytan'ın 'Tanrı' olarak kabul edildiği bir sona doğru kurulmuş yerel ve küresel alt sistemlerle ilmik ilmik işlenmiştir. 


Bugün Avrupa'da kiliseler azalan dindarlar yüzünden masraflarını karşılayamaz hale geldikleri için kapanmakta, bar veya dans merkezleri olarak kiralanmaktadır. Zina'yı yasaklayan Tanrı'ya dua edilen kiliselerde seks gösterileri yapılmakta ve şeytanın krallığının yaygınlaşmasına itiraz eden kimseler her geçen gün azalmaktadır. 


26 Ağustos 2018 tarihli BBC haberine göre, Hollanda'nın Waalwijk kentindeki Sint-Clemens 
Kilisesi'nden din adamı Anton van Diessen, "Üzgünüm, kilisemiz satılık. Artık insanlar tanrıya inanmıyor" diyor. Bunu "acı verici" olarak değerlendiren Hollandalı din adamı, üzüntüsünü "Sadece benim için değil, cemaat için de öyle. Onların kişisel tarihlerinin bir bölümü de yok olacak. Burada vaftiz, düğün, cenaze gibi birçok olayı birlikte 


yaşadılar" sözleriyle açıklıyor. Çünkü Şeytan'ın Kralligi'nda 'vaftiz, düğün ve cenaze merasimi' yok. 


Bazı kiliseler de, başka inançlar için ibadethane olmaya devam ediyor. Tıpkı Lahey'deki eski Protestan Thomas Kilisesi gibi. Cemaati olmadığı için bir kaç yıl boş kalan kilisesi gibi. 
Müslümanlar tarafından satın alınan kilise, şimdi cami olarak hizmet veriyor. Cami yöneticisi Robbert Mohammedamin, NOS'a yaptığı açıklamada, merkezi konumu ve iyi bir otoparka sahip binayı aldıkları için memnun olduğunu anlatıyor. 


Kilisenin eski papazı David Schiethart da bu durumdan memnun. Binada, insanların yeniden dua etmek için bir araya gelmesini sevindirici bulan rahip, "Burada duyduğum mesaj, daha önce açıklanan mesajlardan farklı değil" diyor. Ağırlıklı olarak kilise binası satışı ile ilgilenen emlakçı Marten van der Meijde, yoğun ilgi gördüklerini vurguluyor. Hollandalı emlakçıya göre Amsterdam, Rotterdam ve Lahey üçgenindeki büyük kentlerde kilise binası fiyatları 1,5 - 2 milyona kadar çıkıyor. 

Hollanda'da son 50 yıldır kiliseye gidenlerin sayısındaki hızlı düşüş nedeniyle, boş kalan ve satılığa çıkarılan kilise sayısı da artıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık bin kilisenin daha boşalması bekleniyor. Cemaatsiz kalan birçok kilise ya restoran - bar ya da ev, işyeri veya kapalı oyun alanına dönüştürüldü. Bazı binalar ise, yıkılıyor. 


Hollanda'daki kilise binalarının geleceği konusunda bir tez hazırlayan araştırmacı Herman Wesselink'e göre, 2030 yılına kadar yaklaşık bin kilise binası daha cemaatsizlik nedeniyle boş kalacak. Hollandalı araştırmacıya göre, bunun ana nedeni nüfus hareketliliği ile ilgili değişiklikler. Hollanda'da halkın son 50 yıldır kiliseden uzaklaşmaya başladığına işaret eden Wesselink, inançlı kilise cemaatinin giderek yaşlandığını ve yakın bir gelecekte biteceğini düşünüyor. Bundan 50 yıl önce, 1968 yılında Hollanda'da 2 milyon 700 bin Katolik her hafta kiliseye gidiyordu. 2016 yılında bu sayı 173 bin kişiye düştü. 2030'da ise, sadece 63 bin kişinin kiliseye devam etmesi bekleniyor. 


Amerika Birleşik devletlerinde durum çok daha vahim. 29 Kasım 2018 tarihli Euronews haberine göre, "ABD'de haftada 100 kilise kapanıyor, yerine bar açılıyor." 


Amerika Birleşik Devletleri'nde cemaat sayısının azalması nedeniyle haftada en az 100 
kilisenin kapanıyor. Kapanan kiliseler bira fabrikaları, bar ve oyun alanlarına dönüştürülüyor. 


Hristiyanlık üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Thom S. Rainer'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yılda 6 ila 10 bin kilisenin kapanma aşamasına gelmiş durumda. Bunun haftada yaklaşık yüz kilisenin kapanması anlamına geldiğini kaydeden Rainer, günümüzde düzenli olarak kiliseye giden insan sayısının yüzde 20'nin altına indiğine dikkat çekiyor. 


"Hristiyan ulus' olarak kabul edilen Amerikalıların bu özelliğini gittikçe kaybettiğini belirten Rainer, halkın ilgisizliği nedeniyle günümüzde binlerce kilise binasının kullanılmadığı için evsizlerin barınağı haline geldiğini, cemaatsiz kalan bazı kiliselerin; konut, otel kiralık mekan, paten pisti, lazer oyun alanı ya da iş yerine, birçoğunun da şarap ya da bira fabrikasına veya 


bara dönüştürüldüğünü ve diğer kurumlar gibi kiliselerin de hayatta kalmak için kaynağa ihtiyaç duyduğunu kiliseye olan ilgisizliğin bağış oranlarını da olumsuz etkilediğini söylüyor. 


Giving USA Foundation tarafından 2015'te yapılan bir araştırmada dini kurumların yüzde 32 
bağış toplama oranıyla hala mevcut etkilerini koruduğunu belirten yazar, Amerikalıların hayır kurumları, kilise, sinagog ve camilere yaklaşık 373 milyar dolar bağışta bulunduğunu söylüyor. Kurum yetkilisi Rick Dunham ise bu rakamın büyük gibi gözükse de 1990 yılından sonra yaklaşık yüzde 50 azaldığına dikkat çekerek, 1986 yılında 18- 29 yaş aralığındaki tüm genç yetişkinlerin sadece yüzde 10'unun herhangi bir dine bağlı olmadığını, bu oranın günümüzde üç kat aratarak yüzde 39'a yükseldiğini, ABD'de Hristiyanlık inancından kitlesel bir göçün yaşandığını ifade ediyor. 


Müslüman coğrafyada olanlar için Ocak 2019 tarihli İsrail kaynaklı çok basit bir haber örnek gösterilebilir: "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, 13-14 Şubat 2019'da Varşova'da düzenlenecek olan, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Fas, BAE gibi ülkelerin de katılacağı İran'a karşı uluslararası konferansa davet etti. " 


ABD tarafından 1979'da İran'da kurulan Şii Velayet Sistemi'nin kurucusu olan Humeyni'nin Müslüman Coğrafya'da mezhep savaşlarını, Veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın 

itirafı ile Suud hanedanlığına ABD tarafından tevdi edilen Vahhabiliği yayma görevi ile birlikte sürdürdüğü dikkate alınırsa, bütün Afrika, Asya kıtalarındaki müslüman halkların Sufizm-Tasavvuf tarikatleriyle 'kader portalı' altında beyin yıkama stratejilerine maruz kaldığı analiz edilirse, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yapılan sufizm destekli FETÖ askeri darbesinin arkasındaki gücün neden NATO-ABD-AB-Israil-BAE-Suud gibi satanist sistemin unsurlarının bulunduğu anlaşılabilir, FETÖ'nün neden MEB müfredatlarında 'kaderci' din eğitiminin yaygınlaştırılması için tasarımlar yaptığı netleştirilebilir. 


MEB 2016'dan sonra Din Eğitimi'ndeki 'sapkın kaderci anlayış'ın müfredattan temizlenmesi 
için çabalamaktadır. Çünkü Türkiye, bu türden şeytani kader anlayışının karşısına dikilerek 15 
Temmuz'daki darbeyi engelleyebilmiştir. FETÖ, halkı 'kaderci' hale getirdiklerini zannederek düştükleri büyük yanılgıyı şaşkınlıkla karşılamıştır. 


FETÖ tamamen başarısız değildir, çünkü Türkiye'de gençler arasında yaygınlaştığı iddia edilen ve tamamen sufizm temelli kaderci inanç sistemine karşı çıkanların yöneldiği Deizm, Ateizm gibi tehditler gençlerimizin beynini kemirmeye devam etmektedir. 


Ne yazık ki; günümüzde Türkiye'nin yaşadığı başkaldırıdaki bilinç eksik bir bilinçtir; 15 
Temmuz'da halkı hareketlendiren güç tasavvuf olmadığı halde, bugün halen kaderci tasavvuf ve tasavvuf ünlüleri resmi olarak değerli kabul edilmeye devam edilmektedir. Bu dünyanın geleceği için çok büyük bir tehdittir. (İbn- Arabi'ye Göre Kader: "Allah kullarına karşı dâimâ âdildir. Allah kullarından kendilerinde olmayan veya kendilerine rağmen bulunan birşeyi talep etmemiştir. Hakk'ın kullarına yönelik takdiri onların istidatlarına yöneliktir. O hâlde eşyâ, a 'yân-ı sâbitelerinde yerleşmiş olan şeylerle kendileri hakkında hüküm vermektedirler. 
Allah, sâdece inâyetiyle bu “a'yân “da bulunan şeylerin orada bulunduğu şekliyle 


gerçekleşmesini iktiza eder. Bu durumda insan hayır işlerse bu onun hayır işlemeye dâir ezeli istidâdındandır; eğer kötülük yaparsa, bu da onun kötülük yapmaya dâir ezeli istidâdındandır. Her iki hâlde de insan ektiğini biçmektedir, başka bir ifâdeyle yaratılışında ekilmiş olan şeyi devşirmektedir." İlgili okuma için lütfen tıklayınız) 


Türkiye, Şeytan'ın Krallığı'nın tamamen tesis edilmesinin önündeki en büyük beşeri engeldir ve 'Kaderinden kaçamazsın" diyen Şeytan'ın ve uşaklarının karşısına dikilerek özgür iradesini ve aklını kullanmaktadır; bu zayıflatılması gereken değil, güçlendirilmesi gereken doğru bir tutumdur. 


Analizi bitirirken sorulması gereken temel soru dizininin de şu olacağı kanaatindeyim: 


"Şeytan'ın Krallığı'nın yer kürede tesis edilmesini sağlayan kaderi, binlerce elçi göndererek insanları, Şeytan'ın apaçık insan düşmanı olduğunu bildiren Allah mı yazmıştır? Allah böyle bir kaderi yazmakla itham edilemeyeceği için, 'kader' müddeilerinin var olduklarını iddia ettikleri 'yazılmış kader'in kaynağı Şeytan değil midir?" 


Ek Okuma: 


MUHYİDDİN İBN ARABİ'NİN İTİKÂDI, Tasavvuf | İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü”l- Arabi Özel Sayisi-1), yıl: 9 (20081, sayı: 21, ss. 67-94. 


YENİ DÜNYA DÜZENİ TARİHİ-I 
Tamer Güner, 23.09.2016, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: 


Dünya'da her geçen gün artan ahlaksızlık ve katliam setleri Şeytan'ın Krallığı'na ulaşmak isteyenlerin ne kadar ilerlemiş olduklarını kanıtlamaktadır. Bu artık bir realitedir. 


1773 - Mayer Amschel Rothschild en etkili on iki arkadaşını bir araya getirerek kaynaklarını 
bir havuzda topladıkları takdirde dünyayı yönetebilecekleri konusunda onları ikna etti. Bu toplantı Frankfurt- Almanya'da gerçekleşmişti. Rothschild, arkadaşlarına planlamış olduğu organizasyonu yönetmek için olağanüstü bilgi ve yeteneğe sahip birini bulduğunu söyledi, bu kişi Adam Weishaupt ismini taşımaktaydı. 


Mayer Amschel Rothschild 


1 Mayıs 1776 — Adam Weishaupt (Kod ismi; Spartacus) Illuminati adını verdiği gizli bir 
topluluk kurdu. Weishaupt, Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Ingolstadt Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyordu. 


y: Gee 
Adam Weishaupt 
Illuminati, bir Yeni Dünya Düzen oluşturmak istiyordu. Hedefleri şu şekildeydi: 


Bütün düzenli hükümetlerin ortadan kaldırılması 
Özel mülkiyetin ortadan kaldırılması 

Mirasın ortadan kaldırılması 

Vatanseverliğin ortadan kaldırılması 

Ailenin ortadan kaldırılması 

Dinin ortadan kaldırılması 


ALD Se Se er 


Bir dünya hükümetinin yaratılması 


Temmuz, 1782 — Illuminati Düzeni, Wilhelmsbad Kongresi'nde güçlerini Özgür Masonluk ile birleştirdi. Kongre katılımcılarından Comte de Virieu'nun çıkışta bariz bir şekilde titrediği görülmekteydi. Öğrenmiş olduğu trajik sırlar hakkında kendisine soru sorulduğu zaman şöyle diyecekti: 


“Bu sırları size söyleyemem. Size ancak şunu söyleyebilirim, her şey sizin düşündüklerinizden çok daha ciddi.” 


O günden sonra biyografisini yazan kişiye göre, “Comte de Virieu, Özgür Masonluktan ancak korkuyla bahsedebilmistir.” 


ni'nin simgesi ilk kez 1933 senesinde bir Dolarlık banknotların arka yüzünde görüldü. 13 katlı piramidin tabanında 1776 yılı (Roma rakamlarıyla MDCCLXVI) yer almaktadır. Her yöne ışık saçmakta olan göz, “Her şeyi gözetleyen casus” anlamını taşır ve Weishaupt tarafından oluşturulan terörist, Gestapo benzeri kurumu temsil eder. Latin harfleri ile yazılmış olan “ANNUIT COEPTIS” “Bizim girişimimiz (gizli düzenimiz) başarı ile taçlanmıştır” anlamına gelir. Bunun altındaki “NOVUS ORDO SECLORUM, kelimeleri 


, 


girişimin doğasını açıklamaktadır: “Yeni Sosyal Düzen” ya da “Yeni Dünya Düzeni”. 


1785 — Illuminati için çalışan Lanze adındaki bir kurye, Ratisbon’a doğru giderken yıldırım 
çarpması sonucunda ölür. Bavyeralı yetkililer bu kişiye ait çantayı incelerken Illuminati Düzeninin varlığını keşfederek bir süre sonra gerçekleşecek olan Fransız Devrimi'ne ait detaylı planlarını bulurlar. 


Bavyera hükümeti Fransa'yı yaklaşmakta olan felaket için uyarma teşebbüsünde bulunur, ancak Fransız hükümeti bu uyarıya aldırış etmez. Bavyeralı yetkililer ele geçirebildikleri tüm Illuminati üyelerini tutuklar fakat Weishaupt ve yakınındakiler bulunamaz. Masonluk karşıtı John Adams seçimleri kazanır, oğlu John Quincy Adams Mason localarının Amerikan ulusuna karşı sergilediği tehdit konusunda şu uyarıda bulunur: 


“Ben vicdanen ve içtenlikle şuna inanıyorum ki; Özgür Masonik Düzenin, ahlaken ve siyaseten en büyükleri olmasa bile en büyük kötülüklerden birisi olduğuna inanmaktayım.” 


1797 — İskoçya, Edinburgh Universitesi’nden Profesör John Robison, “Bir Komplonun 
Kanıtları” adını taşımakta olan kitabında, Adam Weishaupt tarafından organizasyona katılmaya çalışıldığını yazar. Kitapta Illuminati'nin şeytani hedeflerini tüm dünyaya ifşa etmektedir. 


1821 — George W. F. Hegel, Illuminati'nin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak süreç olan 
Hegelci diyalektiği formüle eder. Hegelci diyalektiğe göre tez ve antitez birleşerek sentezi oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, ilk önce bir krizin oluşmasını sağlarsınız. Daha sonra, toplumdan bu problemin çözülmesi için bir şeyler yapılması gerektiği yönünde büyük bir talep gelir. Böylelikle gerçekleşmesini istediğiniz, ancak halkın önceden istekli olmadığı değişimleri sağlayacak bir çözüm önerirsiniz. 


1828 — Illuminati'yi finanse etmekte olan Mayer Amschel Rothschild, kendisi gibi 
Uluslararası Bankerlere düzenleme getirmeye çalışan ulusal hükümetlere karşı kesin nefretini dile getirdi: 


"Bana bir milletin parasını basma ve kontrol etme izni verin, artık o ülkede kanunları kimin yaptığı benim için önemli değildir.” 


1848 -Moses Mordecai Marx Levy diğer adıyla Karl Marx, “Komünist Manifesto’ yu” 
yazdı. Marks, Adalet İçin Birlik (League of the Just) isimli Illuminati cephe organizasyonunun bir üyesiydi. Sadece ekonomik ve siyasi değişimleri değil aynı zamanda ahlaki ve dini değişimleri de savunmaktaydı. Ailenin ortadan kaldırılması ve tüm çocukların merkezi bir otorite tarafından yetiştirilmesi gerektiğine inanıyordu. 


Tanrı hakkındaki fikirleri ise şu şekildeydi: 


“Din, devlet, ülke ve vatanseverliğe ait tüm egemen fikirlere karşı savaşmamız 


gerekmektedir. Tanrı fikri sapkın bir uygarlığın temel düşüncesidir ve yıkılması gerekmektedir.” 


Karl Marx 


Jan. 22, 1870 — Özgür Mason İskoç Riti Güney Hâkimiyet Alanı Yüce Başkanı olan Albert Pike, İtalyan devrimci lider Giuseppe Mazzini'ye yazmış olduğu bir mektupta gizli cemiyetin içinde başka bir gizli cemiyetin oluşumundan bahsediyordu: 


"Olağanüstü bir usul yaratmamız gerekiyor, gizli olarak kalacak, seçeceğimiz yüksek dereceli Masonların teşkil edeceği bir oluşum. Diğer Mason biraderlerimize nazaran bu adamlar mutlak gizlilik taahhüdünde bulunmalıdır. Bu yüce oluşum sayesinde tek uluslararası merkez haline gelecek olan Özgür Masonluk (birimleri) tarafımızdan yönetilecektir. İstikameti bilinmediği için bu oluşumun gücü daha fazla olacaktır.” 


Bu çok gizli organizasyon Yeni ve Reforme Edilmiş Paladian Riti olarak 

adlandırılmıştır. (Masonların 2695 "inin organizasyonun hedefleri hakkında bir şey bilmemelerinin sebebi budur. Onlar organizasyonun iyi işler yapmakta olan güzel bir topluluk olduğu yanılsaması içindedir.) 

Albert Pike 


1875 — Rus okültist Helena Petrovna Blavatsky Teozofi Cemiyeti'ni kurar. Madam 
Blavatsky, Bilgeliğin Üstatları olarak tanımladığı Himalayalardaki Tibetli kutsal adamların, Londra'da kendisiyle telepati yoluyla iletişim kurdukları iddiasındadır. Hristiyanların her şeyi geriye götürdüğünü, Şeytan'ın iyi Tanrı'nın ise kötü olduğunu ısrarla savunmaktadır. 


Blavatsky şöyle yazmaktadır: 


"Hristiyanlar ve bilim adamlarının Hintlilere daha fazla saygı göstermesi sağlanmalıdır. 
Hindistan Bilgeliği, felsefe ve edinimlerinin Avrupa ve Amerika'da daha fazla bilinmesi gerekmektedir. “ 

Helena Petrovna Blavatsky 

1884 — Büyük Britanya'da sosyalizmi yaymak amacıyla Fabian Derneği kuruldu. Fabian 
Derneği ismini Romalı General Fabius Maximus'tan almaktadır. Maxiumus, Hannibal’in ordusu ile savaşmış, bu sırada belirleyici bir savaş yerine, küçük yıpratıcı saldırılar gerçekleştirmiştir. 


14 Temmuz, 1889 — Albert Pike, dünya çapındaki 23 yüce konseye yönelik talimatları 
belirleyerek kimin gerçek bir Mason olabileceğini ortaya koyar: 


“Size, Egemen Yüce Eğitmenlere, şunu diyoruz, siz de bunu 32., 31. Ve 30. Derecedeki Biraderlerinize tekrar ediniz: Masonik din, yüksek derecelerin başında bulunan bizler tarafından, Lucifer (çev: Şeytan, Sabah Yıldızı) doktrininin saflığında devam ettirilmelidir.” 


1890-1896 — John Ruskin’ in hevesli bir öğrencisi olan Cecil Rhodes, o zaman İngiltere'nin sömürgesi olan Güney Afrika'nın Basbakanidir. Rhodes Güney Afrika'nın altın ve elmas varlığını işletme ve kontrol etme imkânına sahiptir. Dünyanın tüm yaşanabilir bölgelerinin hâkimiyetinin yönetici bir elit tabakanın kontrolü altına girmesi için çalışmıştır. Bu amaçla geniş servetinin bir kısmını meşhur Rhodes Bursları için kullanır. (*) 

(*)Bu makale, "Michael"in Ekim-Kasım-Aralık 2002 sayısında yayınlandı. 

Metnin Orijinali: 

http://www.michaeljournal.org/nwo1.htm 


YENİ DÜNYA DÜZENİ TARİHİ-II 
Tamer Güner, 30.09.2016, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: 


Dünya'da her geçen gün artan ahlaksızlık ve katliam setleri Şeytan'ın Krallığı'na ulaşmak isteyenlerin ne kadar ilerlemiş olduklarını kanıtlamaktadır. Bu artık bir realitedir. 

1893 — Teozofi Cemiyeti Chicago'da toplanan Dünya Dinleri Meclisi'nin sponsorluğunu 
üslenir. Toplantının amacı, reenkarnasyon düşüncesi gibi Hindu ve Budist kavramlarını Batı'ya tanıtmaktır. 


1911 — Büyük Britanya Sosyalist Partisi “Sosyalizm ve Din” başlığını taşımakta olan bir 
kitapçık yayınlar. Kitapçıkta, partinin Hristiyanlık hakkındaki düşünceleri ifade edilmektedir: “Sosyalizmin dinin doğal bir düşmanı olduğu derin bir gerçekliktir. Hristiyan bir sosyalist aslında bir anti-sosyalisttir. Hristiyanlık sosyalizmin antitezidir.”’ 


1912 — Başkan Woodrow Wilson'un yakın danışmanı Colonel Edward Mandell House, 
“Karl Marx'ın hayalindeki sosyalizmin” anlatıldığı “Phillip Dru: Administrator” adını taşıyan romanı yayınlar. 


3 Şubat 1913 — Amerikan Anayasası'nda yapılan değişiklikle Federal Hükümete artan oranlı 
gelir vergisi uygulama olanağı sağlandı. Artan oranlı gelir vergisi Komünist Manifesto'nun 2. 
Maddesi’nde ifade edilmekteydi. (Kanada'da gelir vergisi 1917 senesinde savaşı finanse edecek “geçici bir tedbir” olarak yürürlüğe girmişti.) 


1913 — Başkan Woodrow Wilson tarafından yayınlanan “Yeni Özgürlük” isimli kitapta 
şöyle deniyordu: “Politikaya girdiğimden beri bazı kişiler gelerek bana özel sırlarını açmışlardır. ABD'de ticaret ve üretim yapan tanınmış bazı kişiler birilerinden, bir şeylerden korkuyorlardı. Bir yerlerde son derece organize olmuş, kurnaz, tetikte, birbiriyle bağlantılı, bütünlüklü, her tarafa nüfuz etmiş bir gücün olduğunu ve onlar hakkında olumsuz konuşurken kimsenin duymaması gerektiğini biliyorlardı. ” 


23 Aralık 1913 — Federal Rezerv (aslında ne federallikle ne de rezervle alakası vardı, özel bir 
kurumdu) kuruldu. Georgia, Jekyl Adası'nda içlerinde Edward M. House'un da bulunduğu bankerler ve politikacılar tarafından gizli bir toplantı gerçekleştirildi. Böylelikle para basma yetkisi Amerikan Hükümeti'nin elinden alınarak bir banker grubuna verilmiş oluyordu. Noel 


tatilinden kısa süre öncesinde kongreden geçen Federal Rezerv yasası hakkında kongre üyesi Charles A. Lindbergh Sr. şu uyarıda bulunmaktaydı: “Bu kanunla yeryüzündeki en büyük trost kurulmaktadır. Başkan tarafından yasanın onaylanmasıyla, paranın gücünü elinde 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bulunduran görünmez bir hükümet meşru hale gelmiş olacaktır. 


1916 — Federal Rezerv Yasasının onaylanmasından üç sene sonra Başkan Woodrow 
Wilson şöyle diyecekti: “Ben en mutsuz insanım. Farkında olmadan ülkemi mahvettim. 
Büyük bir endüstri toplumu kredi sistemi ile kontrol edildi. Bizim kredi sistemimiz konsantre haldedir. Bu yüzden ulusal büyümemiz ve diğer tüm faaliyetlerimiz birkaç insanın elindedir. 
Uygar dünyada en kötü yönetilen, tamamen kontrol ve boyunduruk altındaki hükümetlerden biri haline geldik. Açık görüşlü, çoğunluğun kanaat ve oyları ile değil, hâkimiyeti elinde bulunduran küçük bir insan grubunun fikirleri ve zorlamasıyla yönetilmekte olan bir hükümet. ” 


1917 — New York’ta yer alan Finansörlerin ve Londra’nın yardımlarıyla V. I. Lenin Rus 
hükümetini devirmeyi başardı. Lenin daha sonra önemli kapitalistler ve komünizm arasındaki bağlantıların sergilediği aşikâr çelişki hakkında şunları söyleyecekti: “(Bunlar arasında) İlk bakışta son derece acayip, şaşırtıcı gelen-ancak üzerinde düşünüldüğünde yersiz olmayan ve anlaşılması kolay- bir ittifak vardır. Bu ittifak bizim komünist liderlerimiz ile sizin kapitalistleriniz arasındadır. ” (Hegelci diyalektiği hatırladınız mı?) 


30 Mayıs 1919 — Edward M. House tarafından düzenlenen ve çeşitli Fabiancı sosyalistler ile 
ekonomist John Maynard Keynes’in de katıldığı bir toplantıda, önde gelen İngiliz ve Amerikalı şahsiyetler tarafından İngiltere’de Uluslararası İlişkiler Kraliyet Enstitüsü, ABD’de ise Uluslararası İlişkiler Enstitüsü kurulması kararı verildi. 


1920 — Winston Churchill, Illuminati ve Rus Bolşevik Devrimi arasındaki bağlantı hakkında 
şunları söylüyor: “Spartacus-Weishaupt’tan Karl Marks'ın yaşadığı günlere; Troçki, Bela Kun, Rosa Luxembourg ve Emma Goldman 'ın yaşadığı zamana doğru giderken; uygarlığın ortadan kaldırılarak, durdurulmuş gelişme, kötücül kıskançlık ve imkansız eşitlik temelinde toplumun yeniden inşasıyla alakalı dünya çapındaki bu gizli tertip gittikçe güçlenerek Fransız Devrimi’nde hatırı sayılır bir rol oynamıştır. Bu tertip, on dokuzuncu yüzyıl boyunca her türlü yıkıcı hareketin temelini oluşturmuş ve şimdi, en sonunda Avrupa ve Amerika'nın büyük şehirlerindeki yeraltı dünyasının bu sıra dışı kişilikleri, Rus halkını saçlarından sımsıkı yakalayarak devasa imparatorluğun tartışmasız sahipleri haline gelmişlerdir. ” 


1920-1931 — ABD Bankacılık ve Döviz Komitesi başkanı Louis T. McFadden Federal Rezerv konusunda şöyle diyor: “Federal Rezerv Kanunu geçtiğinde Amerikan halkı bir dünya bankacılık sistemi kurulduğunun farkında değildi. Birlikte hareket eden ve kendi menfaatleri için dünyayı köleleştiren uluslararası bankerler ve uluslararası sanayiciler tarafından bir süper-devlet kontrol altına alınmıştı. Fed sahip olduğu güçleri gizlemek için elinden gelen her türlü çabayı gösterse de gerçekte olan şey hükümetin Fed tarafından gasp edilmiş olmasıdır. 
Her şey, tüm dış ilişkiler Fed tarafından kontrol edilmektedir. İstediği zaman hükümet 


, 


kuracak istediği zaman da yıkacak güce sahiptir. 


McFadden, dünyada yaşanan Büyük Buhran ve FDR’nin Kabul edilen Yeni Diizen’i /Çev: New Deal (Türkçe: Yeni Düzen), 1933 ve 1938 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yürürlüğe giren ekonomi ağırlıklı bir dizi yerli programdır) hakkında ise şunları söylüyor: 


“(Büyük Buhran) Kazara olan bir şey değildi. Bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmişti. 
Uluslararası Bankerler, hepimizi hâkimiyetleri altına alabilmek için umutsuz bir ortam oluşturmanın yollarını aramışlardı. ” 


1921 — Edward M. House, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nü Dış İlişkiler 

Konseyi (CFR) içinde yeniden organize etti. (Geçen 60 sene içerisinde, ister Demokrat isterse Cumhuriyetçi olsun, her yönetimdeki en üst pozisyonların 2080'i bu organizasyonun üyeleri tarafından işgal edilmiştir.) 


15 Aralık 1922 — CFR'nin “Foreign Affairs" dergisinde yazan Philip Kerr Dünya 
Hükümeti'nden bahsetti: “Dünya 50 veya 60 bağımsız devletten oluştuğu müddetçe, bir tür uluslararası sistem yaratılıncaya kadar, belli ki insanlık için ne barış ne de refah mümkün olmayacak.” (*) 


(*)Bu makale, "Michael"in Ekim-Kasım-Aralık 2002 sayısında yayınlandı. 
Metnin Orijinali: 
http://www.michaeljournal.org/nwo1.htm 


Okuma Parçası 


"Yehova Şahitleri için bayrak, sancak, vatan gibi bizim kutsal kabul ettiğimiz hiçbir milli değer yoktur. Onlar dünya vatandaşı olduklarına inanırlar. İnanışlarında kilise ve papaz gibi kavramlar da yoktur.” 


Yehova Şahitleri 1852'de ABD'nin Pennsylvania Eyaleti'nde ortaya çıktı. Kurucusu, Charles Taze Russell'dır. http://www.haberturk.com/yasam/haber/953547-yehova-sahitleri-hakkinda- her-sey 


Yehova Şahitleri hakkında her şey 


Yehova Şahitleri üzerine uzun süredir araştırmalar yapan Prof. Hakkı Şah Yasdıman, genç bir kadının intiharıyla gündeme gelen inanışı anlattı... Bülent GÜNAL / HT PAZAR 


35 yaşındaki Burcu Namli’nin Boğaziçi Köprüsü'nden çıplak atlayarak intihar etmesinin 
ardından Namlı'nın ve annesinin Yehova Şahidi olduğu konuşuldu. Anne Emine Namlı iddiaları doğruladı. Ama kızının bir dönem Yehova Şahidi olduğunu, daha sonra ayrıldığını söyledi. Peki elim bir olayla gündeme gelen Yehova Şahitleri kim ve nasıl bir inanışa sahip? 
Yehova Şahitleri ile ilgili uzun araştırmalar yapan ve “Türkiye'de Yehova'nın Şahitleri” adlı 


bir kitabı da bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Hakkı Şah Yasdiman’la konuştuk. 


Bu inanış intihara nasıl bakar? 


Yehova Şahitleri öldürmeye de intihara da sıcak bakmaz. Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olayın münferit bir olay olduğunu düşünüyorum, çünkü Yehova Sahitleri’nde saç kazıtma, çıplak intihar etme gibi bir dini ritüel yok. Ayrıca Yehova Şahitleri kıyafetlerine son derece dikkat eder. Erkekleri mümkün olduğunca kravat takar, kadınlar tayyör giyer. Saç baş karma karışık, kazılmış, hırpani bir giyim içinde göremezsiniz onları. Nasıl ki bir Müslüman intihar ettiğinde Müslümanlıkla bağdaştırıp yorumlamıyoruz, bu konuya da öyle bakmak lazım. 


Bu mezhepsel bir inanış mı? 


Protestan Hıristiyanlar?ın bir alt grubu diyebiliriz. 1852'de ABD'nin Pennsylvania Eyaleti'nde ortaya çıktı. Kurucusu, Charles Taze Russell’ dir. Kendilerini ne Hıristiyan ne de Yahudi olarak tanımlarlar. Kutsal kitapları, Hıristiyanlarda olduğu gibi Tevrat, Zebur ve İncil'i içine alan Kitab-ı Mukaddes”tir. Ancak Kitab-ı Mukaddes'in yeni bir çevirisini yaptılar ve “Kutsal Kitap Yeni Dünya Çevirisi” adıyla yayınladılar. Bazı metinleri yeniden yorumlamaları Hıristiyanların tepkisini çekti. Bu yüzden Hıristiyan dünyası Yehova Sahitleri’ni kutsal kitaplarında tahribat yapmakla suçluyor. Ayrıca Yehova Şahitleri azizleri ve Papa'yı kabul etmez. Bu kitapta Allah'ın adı olarak Tevrat'ta geçen Yehova’y1 kullanmaları da Yahudileri kızdırıyor. Çünkü Yahudiler “Allah'ın adını boş yere anmayın” ayeti üzerine Allah'ın en büyük ismi olan Yehova'yı kullanmazlar. 


Peygamberleri var mı? 


Eski Ahit ve Yeni Ahit’te adı geçen peygamberlere inanırlar. Hz. İsa onlar için Allah'ın oğludur ve şu an Allah'ın sağında oturmaktadır. 


“Türkiye'de 3 bin Yehova Şahidi var’ 
Dünya üzerinde ne kadar Yehova Şahidi var? 


Yaklaşık 8 milyon. Bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor. Bu kurulun sayısı 12-15 arasında değişiyor. Üyeler yönetim kurulundan ancak öldüklerinde ayrılıyorlar. Yehova Sahitleri’nde teşkilat yapısı piramidi andırır, hiyerarşi tepeden aşağıya doğru iner. Erkeklerine brother (erkek kardeş), kadınlarına sister (kız kardeş) diye hitap ederler. Türkiye'de 3 bin civarında Yehova Şahidi var. Merkezleri İstanbul. 


Bir kutsal mekânları var mı? 


Hayır, toplanma mekânları var. Her pazar bir araya gelirler. Bu mekanlar çok sade döşenmiştir, içlerinde resim, heykel bulunmaz. Ayrıca haftada 3 gece evlerde toplanıp dini sohbetler yaparlar. Kule Dergisi'ne çalışırlar. Yeni çevirisini yaptıkları Kitab-ı Mukaddes'i de her yıl baştan sona okurlar. İbadetlerini böyle gerçekleştirirler. Hepsi kutsal kitaplarını ezbere bilir, hep yanlarında taşırlar. Bir de yıllık ibadetleri vardır. Sempazitanlarını daha da etkilemek için o toplantıya götürürler. 


Kan vermedikleri de söyleniyor. Kan vermezler, başkalarından da almazlar. Gerektiğinde kendi kanlarını kullanırlar. Zaten yanlarında bir belge vardır, kendilerine kesinlikle kan verilmeyeceğini belirtir. 


“Dünya vatandaşı olduklarına inanırlar” 


Prof. Dr. Yasdıman, Yehova Sahitleri’nin hiçbir ulusal bayrağı selamlamadıklarını ve askere gitmeyi reddeddiklerini söyledi: ‘’ Askere gitmek zorunda kalırlarsa ellerine silah almazlar. Bu yüzden Türkiye'de hücre cezası alan çok sayıda Yehova Şahidi vardır. Yehova Şahitleri için bayrak, sancak, vatan gibi bizim kutsal kabul ettiğimiz hiçbir milli değer yoktur. Onlar dünya vatandaşı olduklarına inanırlar. İnanışlarında kilise ve papaz gibi kavramlar da yoktur.” 


“İnanışlarında cehennem yok’ 
Temel inanış felsefeleri nedir? 


İnanışlarına göre Armageddon adını verdikleri büyük bir dünya savaşı çıkacak ve dünya birbirine girecek. Geriye sadece Yehova Şahitleri kalacak. İsa Mesih dünyaya inecek, Yehova Şahidi olmayan insanları yargılayacak ve yargılamadan sonra bu insanların hepsi toprak olacak. Yani tekrar dirilemeyecek. Ardından dünya cennete dönüşecek ve Yehova Şahitleri bu cennette yaşayacak. Yehova Şahitlerinden başka geride insan kalmayacağı için de cehennem olmayacak. Bu nedenle Yehova Şahitleri aralarına yeni insanları katmak için çok aktif şekilde çalışırlar. 


Mesela ne yaparlar? Tüm dünyada yayımlanan, Türkiye'de Kule adıyla çıkan bir dergileri var. 
Bu dergi 15 günde bir 200'den fazla dilde basılır ve hep 32 sayfadır. Dini öğretiler içerir. Kaç basılır biliyor musunuz? 40 milyon! Havalimanlarına, kafelere, restoranlara bırakırlar; hatta yolda insanların önünü kesip bu dergiyi verirler. Ayrıca Uyan adını verdikleri bir başka dergileri daha var. 


http://Www.haberturk.com/yasam/haber/953547-yehova-sahitleri-hakkinda-her-sey 


YENİ DÜNYA DÜZENİ TARIHI-III 
Tamer Güner, 12.01.2017, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 
Sonsuz Ark'ın Notu: 


Dünya'da her geçen gün artan ahlaksızlık ve katliam setleri Şeytan'ın Krallığı'na ulaşmak isteyenlerin ne kadar ilerlemiş olduklarını kanıtlamaktadır. Bu artık bir realitedir. 


1928 — Açık Komplo: Dünya Devrimine Yönelik Planlar- H.G. Wells 

H.G. Wells tarafından “Açık Komplo: Dünya Devrimine Yönelik Planlar” yayınlandı. 
Geçmişte Fabian bir sosyalist olan Wells şöyle diyordu: 

"Açık Komplo'nun siyasi dünyası, var olan hükümetleri zayıflatmalı, işlevsiz hale getirmeli, onları yutarak yerlerine geçmelidir. Açık Komplo sosyalist ve komünist coşkunun doğal mirasçısıdır: New York tarafından kontrol altına alınmadan önce Moskova'nın kontrolü altında bulanabilir. Açık Komplo 'nun karakteri şimdi açıkça ortaya koyulacaktır. Bu bir 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dünya dini olacaktır. 


Tur OPEN CONSPIRACY 


1933- Şeylerin Şekli Ortaya Çıkıyor- H.G. Wells 


H. G. Wells tarafından “Şeylerin Şekli Ortaya Çıkıyor” adını taşıyan kitap yayınlandı. 
Wells kitabında Almanya ve Polonya arasındaki bir anlaşmazlık nedeniyle 1940 civarında ikinci bir dünya savaşı çıkacağını öngörüyordu. 1945'ten sonra cezai anlamda hastalıklı bölgelerde kamu güvenliği gittikçe azalacaktı. “Modern Dünya Devleti” üçüncü teşebbüste başarıya ulaşacak ve Basra, Irak dolaylarında görünür hale gelecekti. Kitapta ayrıca şu ifadeler yer alıyordu: 


“Dünya hükümetinin açık bir şekilde geldiği birkaç seneden beridir görülmüş olmasına ve ona karşı sonsuz bir korku duyularak aleyhinde mırıltılar oluşmasına rağmen hiçbir yerde 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(dünya hükümetine karşı ) açıktan muhalefet bulunmuyordu. 


21 Kasım 1 933- Franklin Roosevelt 


Başkan Franklin Roosevelt, Albay Edward M. House’a yazmış olduğu bir mektupta şöyle diyor: 


“Meselenin esası, sizin ve benim de bildiğimiz gibi şudur; Andrew Jackson zamanından itibaren büyük merkezlerdeki finansal unsur Hükümeti elinde tutmuştur. ” 


; 


Mart 1942- Federal Kiliseler Konseyi 


Time dergisindeki bir makalede Federal Kiliseler Konseyi’nin (Daha sonra Dünya Kiliseler 


Konseyi'nin bir parçasını oluşturan Ulusal Kiliseler Konseyi adını almıştır) küresel bir otorite kurulması için yapılan çalışmalara ağırlığını koyduğu belirtiliyordu. 


THE CM HES 
ALUED FOR A 
GREAT TASK 


al, FEDERAL C 
CHURCHE 


5 af C 
n AMERICA 


Konseyin üst düzey yetkilileri tarafından gerçekleştirilen bir toplantı sonrasında şu kararlar alındı: 


1) Temsilci güçler tarafından oluşturulan bir dünya hükümeti; 
2) Ulusal bağımsızlığa yönelik güçlü ve acil sınırlandırmalar; 
3) Tüm orduların ve donanmaların uluslararası kontrolü. 


“Yeni bir ekonomik hayat düzeninin yakın zamanda gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu yeni düzen demokrasi çerçevesinde ya gönüllü işbirliği ile ya da bir devrim patlamasıyla hayata 


J 


geçirilecektir." 
28 Haziran 1945- Başkan Harry Truman 


ABD Başkanı Harry Truman, bir konuşmasında dünya hükümetini destekler şekilde şöyle der: 


“Dünya uluslarının bir dünya cumhuriyetine uyumu, bizim Birleşik Devletler cumhuriyetine 


, 


uyumumuz kadar kolay olacaktır.’ 


24 Ekim 1945- Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 

Birleşmiş Milletler sözleşmesi etkin hale getirildi. Ayrıca 24 Ekim tarihinde Senatör Glen Taylor tarafından 183 no'lu Karar Senatoya sunularak, uluslararası polis gücünü bünyesinde barındıran bir dünya cumhuriyeti kurulmasına, Amerikan Senatosunun destek vermesi 


çağrısında bulunuldu. 


CHARTER OF THE UNITED NATIONS 


STATUTE 08 THE 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 


7 Subat 1950- James Warburg 


Uluslararası finansçı ve CFR üyesi James Warburg, Senato Dışilişkiler Alt komitesine şöyle diyor: 


“Hoşunuza gitse de gitmese de bir dünya hükümeti kuracağız-cebren veya rızanızla. ” 


3 
9 Subat 1950- Karar-66 
Senato Dışilişkiler Alt komitesi tarafından sunulan Karar-66 şu şekilde başlıyordu: 


“Evrensel bir barış ve adalet sağlanması için hâlihazırda geçerli olan Birleşmiş Milletler 


Sözleşmesi gerçek bir dünya hükümeti tüzüğü oluşturulacak şekilde değiştirilmelidir. 
1952- Dünya Hükümeti İçin Dünya Parlamenterler Birliği 


Dünya Hükümeti İçin Dünya Parlamenterler Birliği tarafından bir harita çizildi. Bu harita, dünya hükümeti planlarının bir parçası olarak altı bölgeye ayrılacak olan Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın yabancı askeri güçler tarafından nasıl işgal edileceğini ve kontrol altında tutulacağını göstermekteydi. 
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1954 — Hollanda Prensi Bernhard tarafından Bilderberg Grubu kuruldu. 


Hollanda Prensi Bernhard tarafından Bilderberg Grubu kuruldu. Bu grubu oluşturan uluslararası politikacılar ve bankerler, her sene gizli bir toplantı gerçekleştirmek için bir araya 


gelmektedir. 


1961- ABD Dışişleri Bakanlığı Doküman 7277’yi Yayınladı 


ABD Dışişleri Bakanlığı, “Savaştan Kurtuluş: Barışçıl Dünya için Genel ve Tamamen Silahsızlanmaya Yönelik ABD Programı” başlığını taşımakta olan Doküman 7277'yi yayınladı. Bu doküman, ulusların silahsız hale gelmesi ve BM'nin silahlı bir güce dönüşmesine yönelik üç aşamalı bir planı içermekteydi. Programın sonunda, aşamalı olarak geliştirilecek BM Barış Gücü'ne askeri anlamda karşı koyabilecek hiçbir ulus kalmayacaktı. 


1966- Trajedi ve Umit- Carroll Quigley 


Georgetown Üniversitesinde Bill Clinton'un danışmanlığını da yapmış olan Profesör Carroll Ouigley, Trajedi ve Ümit adını taşmakta olan geniş hacimli bir kitap yazdı. 


| 


Quigley kitabında şöyle diyordu: 


“Radikal sağ tarafından Komünist hareket olarak görülen uluslararası bir ağ, bir nesil boyunca varlığını sürdürdü ve halen varlığını devam ettirmektedir. Esasında Yuvarlak Masa Gurupları olarak adlandırabileceğimiz bu ağın Komünistlerle veya herhangi başka bir gurupla beraber hareket etme noktasında bir problemi bulunmamaktadır ve genellikle bu işbirliğini gerçekleştirirler. Bu ağın nasıl çalıştığını biliyorum çünkü yirmi yıl boyunca bu konu üzerinde çalıştım ve 1960 ların başlarında, iki yıl boyunca, bana bu ağın belgelerini ve gizli ses kayıtlarını incelemem için izin verilmişti. Bu ağa ve hedeflemekte oldukları şeylerin çoğuna karşı değilim ve hayatımın büyük bir kısmında bu ağın yakınında bulundum. Geçmişte ve yakınlarda bazı politikalarına muhalefet ettiğim oldu; fakat genelde esas fikir ayrılığımız gizli kalmak istemeleri konusundaydı ve ben tarihteki rollerinin, tanınmalarına yetecek kadar 


, 


önemli olduğuna inanıyorum.” 


Nisan 1972- Chester M. Pierce 


Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Eğitim ve Psikiyatri profesörü olan Chester M. Pierce, Uluslararası Çocuk Eğitimi Derneği'nin açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 


“Amerika'da beş yaşında okula başlayan her çocuk, akıl hastası sayılır; çünkü bu çocuk, Amerika'nın kurucu atalarından, ailesinden ve doğaüstü bir varlığa inançtan kaynaklanan kesin bir mensubiyetle okula gelir. Tüm bu hasta çocukları, geleceğin “uluslararası çocuğu” haline getirmek suretiyle iyileştirmek siz öğretmenlere kalmıştır. © 


Temmuz 1973- Üçlü Komisyon (Trilateral Commission) 


Ge 
O9 THE TRILATERAL COMMISSION 
Uluslararası bir banker ve Dış İlişler Konseyi’nin (CFR) sadık bir üyesi olan David 


Rockefeller, Üçlü Komisyon (Trilateral Commission) adını taşıyan yeni bir organizasyon kurdu. 


mi 


Bu organizasyonun temel hedefi, dünyadaki üç büyük ekonomik bölge (bu yüzden Üçlü denmiştir) arasında politik, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler bağlamında bir uyum gerçekleştirmekti. 


Rockefeller, gelecekte başkan olacak Jimmy Carter’1 komisyonun kurucu üyelerinden birisi olması için davet etmişti. Zbigniew Brzezinski ise organizasyonun ilk başkanı olacaktı. 


Dünyada üç büyük ekonomik alan bulunuyordu: Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu Asya (Japonya, Güney Kore, Tayvan vs.). Eğer diğer iki ekonomik bölge ile ticari rekabetle yüzleşmek üzere, güçlerin bir araya getirilmesi gerçekleşir ve bu üç bölgeye üye ülkeler, üçlü Süper Devletleri oluşturmak için tek bir ülke haline gelecek olursa tek bir dünya hükümeti amacına da neredeyse ulaşılmış olacaktı. Böylece, Fabian sosyalistleri gibi nihai hedeflerine (bir dünya hükümeti) adım adım ilerleyerek ulaşacaklardı. 


Bu hedefe, 1993'te gerçekleşen Avrupa Tek Senedi (Maastricht Anlaşması) ile Avrupa'da 


hemen hemen ulaşılmıştı. Bu anlaşmaya göre; Avrupa Topluluğuna üye tüm ülkeler, aralarındaki ticari bariyerleri kaldırarak parasal ve mali politikalarını Belçika-Brüksel?de bulunan Avrupa Komisyonu'nun teknokratlarına devretmeleri gerekiyordu. 


Ocak, 2002 tarihinde bu Avrupa ülkelerinin tamamı ulusal paralarını terk ederek tek bir ortak parayı, yani Avroyu kabul ettiler. Dahası Nice Anlaşması ile bu ülkelerin güçleri daha fazla ellerinden alınarak Avrupa Komisyonu'na devredildi. 1952 senesinde, Avrupalı devletler arasında kömür ve çelik endüstrisini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş, ortak bir otorite olan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), nihayetinde bir Avrupa süper devletine dönüşmüş bulunmaktaydı. 


Jean Monnet 


AET'nin kurucusu ve sosyalist bir ekonomist olan Fransız Jean Monnet, “Siyasal birleşme kaçınılmaz şekilde ekonomik birleşmeyi takip eder” dediğinde aklında bu durum vardı. 


Monnet ayrıca 1948 senesinde şu ifadeleri kullanmıştı: “Birleşik bir Avrupa'nın oluşturulması, Birleşik Devlet'e doğru atılmış gerekli bir adım olarak değerlendirilmelidir. ” 


Kuzey Amerika bölgesine bakıldığında ise Kanada ve Amerika daha sonrasında ise Meksika arasında serbest ticaret geçişinin sağlanmasıyla birlikte üye ülkelerin birleşmesi planlanmaktaydı. Birkaç sene içinde bu serbest ticaret anlaşmasının Güney ve Orta Amerika'yı da kapsayarak hepsi için tek bir para biriminin kullanılması düşünülüyordu. 


Meksika Başkanı Vucente Fox, 6 Mayıs 2002 tarihinde Madrid'de şöyle diyecekti: 


“Amerika Birleşik Devletleri ile ve aynı zamanda diğer bölgesel ortağımız olan Kanada ile beraber, gerçekleştirmek istediğimiz uzun soluklu nihai hedef, Avrupa Birliği'nde olduğu gibi 


, 


aramızda ortak bağlantıların ve kurumların oluşturulmasıdır.' 


(*)Bu makale, "Michael"in Ekim-Kasım-Aralık 2002 sayısında yayınlandı. 
Metnin Orijinali: 


http://www.michaeljournal.org/nwol.htm http://www.michaeljournal.org/item/a-history-of-the-new-world-order-part-ii 


YENI DUNYA DUZENI TARIHI-IV 
Tamer Giiner, 20.01.2017, Sonsuz Ark, Stratejik Arastirma, Ceviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: 


Dünya'da her geçen gün artan ahlaksızlık ve katliam setleri Şeytan'ın Krallığı'na ulaşmak isteyenlerin ne kadar ilerlemiş olduklarını kanıtlamaktadır. Bu artık bir realitedir. 
1973- On Krallığa Bölünmüş Dünya 


Roma Kulübü tarafından “Küresel Dünya Sisteminin Parçalanmış ve Uyarlanmış Modeli” başlığını taşıyan bir rapor yayınlandı. Bu rapor dünyayı on krallık halinde parçalara ayırıyordu. 


1979 —-FEMA 
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Açılımı (Federal Emergency Management Agency-Federal Acil Yönetim Kurumu) olan FEMA’ya olağanüstü yetkiler verildi. “Ulusal acil durum” hallerinde kanunları askıya alma, 


kitlesel olarak halkı nakil etme, uyarı olmaksızın vatandaşları gözaltına alma ve tutuklama ve 


mahkemeye çıkarmadan tutukluluk halini devam ettirme gibi yetkilere sahipti. 
Malvarlıklarına, gıda kaynaklarına, ulaşım sistemlerine el koyabilir ve Anayasayı askıya alabilirdi. 


FEMA, Anayasa'ya uygun olarak Kongre'den geçmemesine rağmen Başkanlık Yürütme Emri 


tarafından onaylanarak ABD'nin en güçlü kurumu haline gelmişti. Yürütme Emri, ABD Başkanı'nın bir imzasıyla kanun haline geliyordu; Temsilciler veya Kongre’deki senatörler tarafından onaylanmasına gerek yoktu. 


“Ulusal acil durum” bir terörist saldırısı, doğal afet veya örneğin borsada çökme olabilirdi. 


Aşağıda, FEMA’ya ilişkin “Anayasa'nın” ve “Temel İnsan Hakları Yasası'nın” askıya alınmasını gerektiren bazı Yürütme Emirleri yer almaktadır. Bu Yürütme Emirleri, yaklaşık 
30 yıldan beri yürürlüktedir ve ancak Başkan tarafından kaldırılabilir; 

#10995: Amerika Birleşik Devletlerindeki tüm komünikasyon ortamına el koyma hakkı. 


#10997: Hem özel hem de kamusal tüm elektrik gücü, yakıt ve minerallere el koyma hakkı. 


#10999: Her türlü özel araç da dâhil olmak üzere her türlü taşıma aracına el koyma ve otoyollar, limanlar ve deniz yollarının tam kontrolünü ele alma yetkisi. 


#11000: Tüm Amerikan halkı için geçerli olmak üzere, (gerekirse) aile fertlerini ayırarak, hükümetin aileden herhangi birini uygun gördüğü yerde işgücü olarak kullanmak üzere istediği yere gönderme yetkisi. 


#11001: Hem kamusal hem de özel tüm sağlık, eğitim ve sosyal tesislerine el koyma yetkisi. 


#11002: ABD'deki tüm erkek, kadın ve çocukların kayıt altına alınması ve bunun için zor kullanma yetkisi. 


#11003: Tüm hava sahası, hava alanları ve uçaklara el koyma yetkisi. 
#11004: Tüm konut ve finans alanındaki yetkilileri hüküm altına alarak, “Belirlenmiş Alanlarda Yeni Lokasyon” oluşturmalarını sağlama ve “güvensiz” olarak belirlenen 


bölgelerin boşaltılması yönünde zor kullanma yetkisi. 


#11005: Hem kamusal hem de özel olmak üzere; tüm demiryolları, yurtiçi suyolları ve depolama tesislerine el koyma yetkisi. 


#11921: Ücret, maaş ve krediler ile ABD finans kurumlarındaki para akışının hükümet tarafından kontrol edilmesini sağlayacak planları gerçekleştirme yetkisi. 


1991- Yeni Dünya Düzeni George Bush tarafından övülür 


Başkan George Bush, halka hitap ettiği konuşmasında Yeni Dünya Düzeninden övgüyle bahsetti: 


“Söz konusu olan küçük bir ülkeden daha fazlasıdır; bu büyük bir fikirdir-yeni bir dünya düzeni... insanlığın evrensel hedeflerine ulaşmak için... ortak prensipler ve hukukun üstünlüğüne dayalı... binlerce ışık noktasından kaynaklanan aydınlanma... değişim rüzgarları şimdi bizimle beraber.” 


(Teozofist Alice Bailey, okült aydınlanma prosedürünü açıklarken aynı ifadeyi kullanmıştır 


“ışık noktaları”) 
Haziran 1991 — Almanya-Baden Baden’da Bilderberg Toplantısı 


BILDERBERG MEETINGS 


Dünya liderleri başka bir Bilderberg toplantısı için Almanya'nın Baden-Baden şehrinde bir araya geldiler. Toplantı sırasında David Rockefeller yaptığı konuşmada şunları söyledi: 


“Washington Post'a, The New York Times'a, Time Dergisi'ne ve yöneticileri toplantılarımıza katılarak neredeyse kırk yıldan beri sır vermeme sözlerine sadık kalan diğer bütün büyük yayın organlarına müteşekkiriz. Bütün bu yıllar boyunca eğer ifşa edilmiş olsaydık dünyaya yönelik planlarımızı geliştirmemiz imkânsız hale gelecekti. Ancak şimdi dünya çok daha gelişmiştir ve bir dünya hükümeti için daha hazır bir haldedir. Entelektüel elitlerin ve dünya bankerlerinin uluslar ötesi egemenliği, şüphesiz geçen yüzyıllarda tecrübe edilmiş olan ulusal oto-determinasyona (kendi kaderini tayin hakkı) göre daha tercih edilebilir bir durumdur.” 

29 Ekim 1991 — David Funderburk 


Romanya'nın eski ABD Büyükelçisi David Funderburk, Kuzey Karolina’da yaptığı bir konuşmada şöyle der: 


“George Bush, etrafını tek-dünya hükümetine inanan insanlarla dolduruyor. Bunlar, Sovyet sistemi ile Amerikan sisteminin birbirine yakınlaştığını düşünmektedir.” 

21 Mayıs 1992 — Henry Kissinger 
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Fransa'nın Evian şehrinde gerçekleştirilen bir Bielderberg toplantısında eski ABD Dışişleri Bakanı Kissenger şu ifadeleri kullandı: 


“BM eğer bugün düzeni sağlamak için Los Angeles'a girecek olsa, Amerikalılar çileden çıkacaktır; ama ertesi gün bunun için şükran duyarlar. Böyle bir durum, özellikle kendilerine bir dış tehditten bahsedildiğinde geçerlidir; ister gerçekten böyle bir şey olsun, isterse sadece varlığımıza tehdit anlamında sadece resmi bir açıklama yapılmış olsun. Böyle bir durumda 


dünyanın her tarafında bulunan insanlar, dünya liderlerine kendilerini bu şeytani kötülükten kurtarmaları için yalvaracaklardır. Her insanın korktuğu bir şey vardır, o da bilinmeyendir. Bu senaryoya uygun şekilde davranıldığında, insanlar selametlerinin dünya hükümeti tarafından garanti alınması karşılığında, bireysel haklarından gönüllü olarak vazgeçeceklerdir.” 

20 Temmuz 1992 — “Küresel Ulusun Doğuşu” - Strobe Talbott 


Strobe Talbott /Rhodes Bursu sahibi, Bill Clinton'un oda arkadaşı, CER Direktörü ve Trilateral Komisyonu üyesidir. Başkan Bill Clinton tarafından Dışişleri Bakan yardımcısı olarak atanmıştır) tarafından kaleme alınan, “Küresel Ulusun Doğuşu” (The Birth of the Global Nation) başlıklı makale Time Dergisi tarafından yayınlandı. Bu makalede şu ifadeler yer alıyordu: 


“Bildiğimiz anlamdaki milliyet kavramı geçerliliğini yitirecek, tüm devletler tek bir küresel otoriteyi tanıyacaktır... Bütün ülkeler (çev: devletler) temel anlamda toplumsal düzenlemelerden ibarettir... (Bu devletler) Tarihin herhangi bir döneminde ne kadar beka sahibi veya kutsal gibi görünürlerse görünsünler, aslında hepsi suni ve geçicidir... Belki de ulusal egemenlik pek de büyük bir fikir değildi... Ancak bu fikir, yaşadığımız fevkalade ve korkunç yüzyılımızda gerçekleşen olayları dünya hükümeti düşüncesine götürmüştür.” 
1993 — İkinci Dünya Dinleri Parlamentosu 


ct OPARLIAMENT 


THE WORLD'S RELIGIONS 


Movement 


Dünya Dinleri Parlamentosu, birincisinin 100. Yıldönümünde Chicago'da ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Birincisinde olduğu gibi, bu toplantı da tüm dünya dinlerini “uyumlu bir bütün” haline getirirken, dinleri “orijinal unsurlarında kaynaştırmayı” amaçlamaktaydı. Tek tanrılı dinlerin geleneksel inançları bireysel “aydınlanma” ile uyumlu değildi ve kapsamlı bir şekilde değiştirilmeleri gerekmekteydi. 

18 Temmuz 1993 — NAFTA 
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North American Free Trade Agre 
CFR ve Trilateral ila üyesi 7 Kissinger, Los Angeles Times için kaleme aldığı bir makalede NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması] için şöyle diyordu: 


“Kongre için bu geleneksel bir ticaret anlaşması değil fakat yeni bir uluslararası sistem 


insasidir... yeni dünya düzeni için bir ilk adım.” 
1994 — 21.yy’da Küresel Yönetim 


BM Gelişim Programı tarafından yayınlanan İnsani Gelişim Raporunda, “21.yy’da Küresel Yönetim” başlığını taşıyan bir bölüm yer almaktaydı. Bu programın yönetiminden sorumlu kişi Bill Clinton tarafından görevlendirilen Gustave Speth’di. Raporun giriş cümlesi şu şekildeydi: 


”İnsanlığın problemleri artık ulusal hükümetler aracılığıyla çözümlenemez. Gereken bir 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dünya hükümetidir. Bunu gerçekleştirmenin en iyi yolu BM sisteminin güçlendirilmesidir.” 
3 Mayıs 1994 — Bill Clinton Tarafından Başkanlık Kararı Direktifi-25 İmzalandı 


Bill Clinton Başkanlık Kararı Direktifi-25’i (PDD-25) Imzalayarak gizli olduğu için bunun Amerika halkı tarafından görülemeyeceğini açıkladı. (Kongre üyelerine dağıtılan özette; PDD-25 ile Başkana, Amerikan askeri birimlerinin kontrolünü BM komutanlığına devretme yetkisi sağlandığı belirtiliyordu) 

23 Eylül 1994 — Daha Fazla İnsan Uyanmaya Başlıyor 


Küreselciler, insanların neler olup bittiğini daha fazla idrak ettikçe, politikalarını gerçekleştirmek için zamanlarının gittikçe daraldığının farkına varmışlardı. Büyükelçiler için BM tarafından verilen akşam yemeğinde konuşan David Rockefeller şu ifadeleri kullanacaktı: 


“Gerçek anlamda barışçıl ve bağımsız bir dünya düzeni inşa etmek için hâlihazırda açık bulunan firsat penceresi, çok uzun bir süre açık kalmayacaktır... Küresel bir dönüşümün eşiğinde bulunmaktayız. Tek ihtiyacımız olan, doğru bir (şekilde gerçekleşecek) büyük krizdir ve böylece uluslar, Yeni Dünya Düzenini kabullenecektir.” 


Mart 1995 — Küresel Vergiler 
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Danimarka’nın Kopenhag şehrinde gerçekleşen Sosyal Gelişim Dünya Zirvesinde, BM delegeleri bir araya gelerek dünya halklarına uygulanacak küresel vergiler için kullanılacak değişik metotlar üzerinde müzakere eder. 

Eylül 1995 — HAARP 


“Popüler Bilim” isimli dergide, ABD donanması tarafından Alaska eyaletinde uygulamaya geçirilen ve çok gizli bir program olan HAARP’tan (Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı) bahsedilir. Bu projede güçlü radyo enerjisi üst atmosfere gönderilmektedir. Programın amaçlarından bir tanesi, Bernard Eastlund tarafından geliştirilen teknikler sayesinde “yerel hava durumunun manipüle edilmesidir.” (Program 1990'dan beri uygulanmaktadır.) 

27 Eylül 1995 — Dünya Devleti Forumu 


STATE 
of the 5 
WORLD 
FORUM 


San Francisco'da bulunan Gorbaçov Vakfı tarafından düzenlenen Dünya Devleti Forumu, 
1995 senesi sonbaharında gerçekleştirildi. Katılımcıların tanıtıldığı ve aralarında Margaret 
Thatcher, Maurice Strong, George Bush, Mihail Gorbaçov gibi isimlerin yer aldığı toplantıya, Vakıf başkanı Jim Garrison başkanlık etti. Toplantı, insanlığın birliği ve küresel hükümet konuları çerçevesinde gerçekleşiyordu. Diğer yandan, küresel hükümet karşıtları için bir aydınlatma çubuğu fonksiyonu gören “yeni dünya düzeni” tabiri yerine, “küresel hükümet” ifadesi kullanılmaya başlanmıştı. 

1996 — Küresel Mahallemiz 


BM tarafından hazırlanan 420 sayfalık “Küresel Mahallemiz” başlıklı rapor yayınlandı. 
Raporda küresel hükümete yönelik bir plana vurgu yapılarak, 1998 senesinde uluslararası bir “Küresel Hükümet Konferansı” yapılması ve bu konferansta, 2000 senesinde onaylanacak şekilde konuyla ilgili gerekli anlaşma ve sözleşmelerin gerçekleştirilmesi çağrısında bulunuluyordu. 


2003... - Olağanüstü Hal 


Dünya yeni bir küresel savaşın eşiğinde bulunmaktadır; tek dünya hükümetini savunanlar, sıkıyönetim uygulamak ve derilerimiz altına evrensel mikroçipleri yerleştirmek için “olağanüstü halin” oluşmasının yollarını aramaktadır... Ancak Tanrı'nın yardımıyla son sözü söyleyenler onlar olmayacaktır! 

(*)Bu makale, "Michael"in Ekim-Kasım-Aralık 2002 sayısında yayınlandı. 

Metnin Orijinali: 

http://www.michaeljournal.org/nwo1.htm http://www.michaeljournal.org/item/a-history-of-the-new-world-order-part-ii 


AP-AIDA KOMISYONU'NUN YAPAY ZEKA KONUSUNDA DAHA FAZLA SESi 
DİNLEMESİ GEREKİYOR 


Seçkin Deniz, 17.01.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: 


Çevirisini yayınladığımız metin, Avrupa Ticaret Birliği Enstitüsü (ETUD öngörü ve teknoloji eğilimleri araştırmacısı Aida Ponce Del Castillo'ya aittir ve yapay zekanın, 'özel beceriler, istihdam, mali teknoloji [noloji], eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, tarım, çevre, savunma, sanayi, enerji ve e-devlet'in Avrupa ekonomisi üzerindeki etkisini araştırmakla görevlendirilen, ancak Big Tech'in (Google, Facebook, Amazon, Apple ve Microsoft, vb) lobi faaliyetlerinden etkilenen Avrupa Parlamentosu Dijital Çağda Yapay Zeka Özel Komisyonu'nun (AIDA) işçilerin, tüketicilerin ve vatandaşların taleplerini de dinlemesi gerekliliğine odaklanmaktadır. Analist'in, “AZDA komisyonunun 13 karmaşık konuyu analiz etmesini ve "dijital çağ için Avrupa" adına bir yol haritası oluşturmasını beklemek gerçekçi değildir. Bu nedenle, görev süresini uzatmaya ek olarak, komisyonun 13 konudan bazılarına, tercihen sosyal boyutu olanlara odaklanarak, çalışmalarının kapsamını daraltması 

gerekir." şeklindeki çıkarımı, Avrupa Birliği'nin vatandaşlarının haklarını Big Tech'e karşı korumak için gerekli çabayı göstermediğini ortaya koymaktadır. Eleştirilmesine rağmen, Big Tech'e karşı, devletin ve vatandaşlarının haklarını korumak amacıyla temsilci atama zorunluluğunu 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile sağlayan Türkiye, bugün ABD Başkanı Trump'a yönelik Big Tech ambargosunu ve kuşatmasının geldiği noktayı göstererek haklılığını kanıtlamış durumdadır. Ancak her gün gelişen ve Dijital Diktatörlük oluşturan Big Tech şirketlerine karşı sürekli bir izleme zorunluluğu Türkiye gibi bütün devletlerin bekâsı için vazgeçilmez hale gelmiş durumdadır. 


"Avrupa Parlamentosu'nun yapay zekayı araştıran komisyonunun sivil topluma (fikirlerini ifade etmesi için) zemin vermesi gerekiyor. Big Tech'in yeterince etkisi oldu." 


Avrupa Parlamentosu Dijital Çağda Yapay Zeka Özel Komisyonu'nu (Artificial Intelligence in a Digital Age- AIDA) kurduğunda, işçi hareketinden birçok insan, nihayet işçilerin, tüketicilerin ve vatandaşların seslerinin duyulacağını düşünüyordu. 


Aslında, AIDA komisyonuna verilen görev, yapay zekanın, 'özel beceriler, istihdam, mali teknoloji [noloji], eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, tarım, çevre, savunma, sanayi, enerji ve e- devlet'in Avrupa ekonomisi üzerindeki etkisini analiz etmekti. Görev ayrıca, yapay zekayı ve ekonomik büyümeye katkısını araştırmayı, üçüncü ülkelerin yaklaşımını analiz etmeyi ve son olarak, ortak hedefleri tanımlayan stratejik bir plan olan 'dijital çağa uygun bir Avrupa' yol haritası ve hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımlar üzerinde çalışmayı da içeriyordu. 


Bu, Haziran 2020'deydi. Avrupa Komisyonu, 'Avrupa Dijital Stratejisi, Avrupa Veri Stratejisi, Yapay Zeka ile ilgili Beyaz Kitap' ve yazdan sonra 'Dijital Hizmetler Yasası, Dijital Pazar Yasası ve Veri Yönetişimi Yasası' gibi bir dizi yasal öneri akışı ile yapay zeka ve veri konusunda liderliği ele almıştı. 


Yoğun lobicilik 


Ancak bu önerilerde çok az şey, Al'nın çalışanlar üzerindeki etkisiyle ilgiliydi. Ve şimdi komisyonun, anlatıyı sıfırlamayı ve tekliflerin kapsamını ve yönünü etkilemeyi amaçlayan teknoloji şirketlerinin yoğun lobi faaliyetlerinin hedefinde olduğunu biliyoruz. 


2020'nin ilk yarısında Google, Facebook, Amazon, Apple ve Microsoft, 2019'un tamamı için beyan ettiklerine eşit ve 2014'te 6,8 milyon Euro ile toplam 19 milyon Euro 

harcadıklarını açıkladılar. Harcama, erişim sağlamaya yardımcı oldu: şirketler ve onların müttefikleri, komisyondaki ve parlamentodaki yetkililerle yüzlerce görüşme yaptıklarını bildirdiler. 


AIDA komisyonunun diğer sesleri dinleyerek ve Avrupa Birliği'nin yapay zekası ve veri politikasının vatandaşların endişelerini tam olarak dikkate almasını sağlayarak bu denklemi bir şekilde yeniden dengeleyeceği umudu vardı. Ne yazık ki, şüphelenmek için bazı nedenler var ve son görüşmelerde komitenin birkaç üyesi tarafından onaylanan bir görüşe göre, bazıları komitenin komisyonun tekliflerine herhangi bir değer katamayacağından korkuyorlar. 


Buna rağmen, endişeler hızla giderilirse, işlerin akışını tersine çevirmek için hala zaman vardır. 


Geçici yetki 


Birincisi, komisyon 33 milletvekilinden oluşmaktadır ve (tüm özel komitelerde olduğu gibi) 
12 aylık geçici bir görev süresi vardır. Komisyon'un incelemekle görevlendirildiği konuların 
önemi ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, bu kadar kısa sürede bunları çözme yeteneği sorgulanabilir. Görev süresinin uzatılması doğru yönde atılmış bir adım olacaktır. 


Komisyon bugüne kadar biri kadınlar ve dijitalleşme, diğeri de yapay zeka ve sağlık üzerine olmak üzere iki halka açık oturum gerçekleştirdi. Bu açık oturumlara komisyon yetkililerinin yanı sıra Microsoft Batı Avrupa, Carnegie Mellon Üniversitesi, Avrupa Dijital Hakları (EDRi), Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanlığı, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Roma'daki LUMSA Üniversitesi, İsveç'teki Halland Hastane Grubu, Exscientia (ilaç keşfi için Al kullanan bir Birleşik Krallık şirketi) ve Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC), Freie Universitât Berlin'i temsil eden on konuşmacı katıldı. 


BEUC ve EDRi haricinde, komisyon, sivil toplumun görev alanına giren 13 konu hakkında söylenenleri dinlemek için sınırlı ilgi göstermiştir. Sivil toplumla gerçekten ilişki kurmak, birçok sesi dinlemek ve çeşitli endişeleri yansıtmak anlamına gelir. 


Big Tech'in lobicilik gücü göz önüne alındığında, yapay zekanın ve verilerin demokratik ve öngörülü bir şekilde yönetişimi, ancak tüm sosyal aktörler tarafından sistematik katılım sağlandığında elde edilebilir. Diğerleri gibi işçi temsilcileri de tartışmalara tam olarak katılmalı ve söyledikleri anlamlı bir şekilde yerleştirilmelidir. 


Sosyal boyut 


AIDA komisyonunun 13 karmaşık konuyu analiz etmesini ve "dijital çağ için Avrupa" adına bir yol haritası oluşturmasını beklemek gerçekçi değildir. Bu nedenle, görev süresini uzatmaya ek olarak, komisyonun 13 konudan bazılarına, tercihen sosyal boyutu olanlara odaklanarak, çalışmalarının kapsamını daraltması gerekir. 


Çapraz konular (algoritmik yönetim, işyeri gözetimi, işyerinde ayrımcılık ve temel haklar gibi) tartışılmayı hak ediyor. Toplantıların sayısı ve sıklığı da artmalıdır. Alt komisyonlar, en teknik konularla ilgilenmekle görevlendirilebilirler. 


Komisyon, seçilmiş tek Avrupa kurumu olan Avrupa Parlamentosu'nun bir sonucu olarak, dikkatini vatandaşların endişelerine ve haklarına odaklamalı ve öncelikle sivil toplum örgütlerini toplantılarına ve görüşmelerine davet etmelidir. Big Tech'in ve özel sektörün çıkarları yeterince iyi temsil edilmektedir ve savunulmaktadır. 


Yansıtılmadı 


Avrupa ve sektörel birlikler proaktif davrandılar, yasal katkılarda bulundular ve Al'nın işçiler ve onların hakları üzerindeki etkileri ile ilgili temel sorular ortaya attılar. Bunlar henüz mevcut stratejilere veya düzenleyici araçlara yansıtılmamıştır. 


Sendikal hareketin komisyonun ele almasını isteyeceği temel konular arasında şunlar yer almaktadır: Al riskleri, bunların sınıflandırılması, tanımlanması ve azaltılması; Al uygulamaları işyerinde devreye alındığında sorumluluk rejiminin açıklığa kavuşturulması; algoritmik yönetim ve teknoloji ve veri sorunlarıyla ilgili pazarlık gücünü artırmak. Buna, örneğin AB Veri Koruma Kurulu'ndan istihdamla ilgili sözleşmeye dayalı ilişkide GDPR kurallarının uygulanmasına ilişkin rehberlik yayınlamasını talep ederek, işyeri gözetimini yeniden düşünme gereksinimi de dahildir. 


Mevcut yapay zeka ve veri düzenleme tartışmalarının çoğu, teknik olarak nasıl önleneceği, verilerin kalitesinin nasıl artırılacağı ve adaletsizlik ve ayrımcılıkla nasıl başa çıkılacağı gibi konularda önyargı etrafında dönüyor. Yine de, sendikalar ve daha geniş toplum aktif olarak ilgilenmese bile önyargı zaten sistemde vardır. 


Eksikliklerini gidermek için şimdi harekete geçilirse, AIDA komisyonu kısmen bu boşluğu doldurmaya yardımcı olabilir ve tartışmaya çok ihtiyaç duyulan bir demokrasi aşısı enjekte edebilir. 


Aida Ponce Del Castillo, 11 Ocak 2021, Social Europe 


(Aida Ponce Del Castillo, ETUI'da öngörü ve teknoloji eğilimleri üzerinde çalışan bir arastirmacidir.) 


BİG TECH İZLİYOR VE İZLENİYOR 
Seçkin Deniz, 23.04.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar Sonsuz Ark'ın Notu: 


Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz Cambridge Üniversitesi ekonomi ana bilimdalı öğretim görevlisi (Özel sermaye şirketi Warburg Pincus'un genel müdürü ve kıdemli danışmanı) William H. Janeway'e aittir ve dijital iletişim ve dijital teknoloji alanındaki, kayıp mahremiyet, sosyal parçalanma ve demokratik siyasi süreçlere yönelik yeni tehditler şeklindeki sorunları işleyen iki kitabı kritize etmektedir; Roger McNamee'ye ait 'Zucked: Facebook Felaketine Uyanmak' ve Shoshana Zuboff'a ait, 'Sürveyans Kapitalizmi Çağı: Yeni Güç Sınırında İnsan Geleceği için Mücadele". Türkiye'de henüz zemini oluşmamış bu tartışmaların bir an önce başlatılması ve kitlesel olarak bilinçlenmenin arttırılması gerekiyor... 
Yazarın şu cümlesi verileri dev tröstlerce kullanılan ve satılan kullanıcılar-tüketiciler için yeni gelir kaynakları anlamına da gelmektedir: "Hiç şüphe yok ki, bireylere verilerinin mülkiyetini vermek ve bu verileri kullananlardan ödeme yapmalarını istemeleri dijital ekonominin dinamiklerini dönüştürecektir." Türkiye çok geç kalmadan teknoloji devlerinin özgürce at koşturduğu bir kişisel veriler cenneti olmaktan çıkarılmalıdır. Ufuk açıcı olduğuna inandığımız bu analizin keyifle okunacağını düşünüyoruz. 


"Günümüzdeki Silikon Vadisi devlerinin hızlı yükselişi ve sosyal ve politik yaşam üzerinde sahip oldukları görünür güç, yeni bir ekonomik tarih çağına girdiğimizi gösteriyor. Öyleyse, dijital devrim nereye gidiyor ve kamu yararı için nasıl kullanılabiliyor?" 


Dijital devrimin olgunlaşması, yirmi birinci yüzyılın ilk yirmi yılını tanımladı. Bu dönemin merkezi ekonomik felaketleri - 2008 küresel mali krizi ve buna bağlı “Büyük Durgunluk” - dijital menkul kıymetlerin çoğalması ve dijital programların ilgili risklerini ölçüp yönetebileceği yanılsaması tarafından yönlendirildi. Bireylerin bilgi tükettiği ve işlem yaptığı sosyal çevre Amazon, Apple, Google ve Facebook tarafından belirlenen şartlara göre yeniden yapılandırıldı. 


Bu dört Büyük Teknoloji firmasından Google ve Facebook en çekişmeli iş modellerini geliştirdi. Bu platformlarda bilgi arayan ve başkalarıyla bağlantı kuranlar, daha sonra hedeflenen reklamların satılması yoluyla para kazanılan, zengin ayrıntılı kullanıcı profillerinden beslenen veriler üretir. Reklamcılığa olan bu yoğun güven, dijital devrimin belki de en az devrimci yönüdür. Sonuçta, 1922'de reklam yayınlamaya başladığında, ABD Ticaret Bakanı Herbert Hoover'ın yaşadığı dehşete rağmen, radyo yayın endüstrisi aynı modelde çalışmıştı. 


Yine de, dijital reklamcılık, belirli izleyicileri hedefleme, kullanıcıların yanıtlarını ve katılımlarını kaydetme ve ürettikleri mikro ve meta verileri kullanma konusunda öncekilerden çok daha verimlidir. Aslında o kadar verimli ki, Alphabet- Alfabe (Google'ın ana şirketi) ve Facebook, kapitalizm tarihindeki en değerli şirketler haline geldiler. Ancak, elbette, reklamverenler izleyicilerinin gittiği yerlere giderler ve insanlar sağladıkları belirgin faydalar 


için büyük dijital platformlara akın ederler. 


Örneğin, en azından potansiyel kaynaklar ve arşivler için bir Google araması yapmadan araştırma yapmayı ya da burslu bir çalışma üretmeyi hayal etmek zaten çok zor. Aynı şekilde, Facebook'un, kamuya açık veya özel amaçlar için benzer insanları bir araya getirme konusundaki engelleri ne kadar azalttığını unutmak kolaydır. Pittsburgh Üniversitesi'nden Lara Putnam ve Theda Skocpol ile Harvard Üniversitesi'nden Leah Gose’in çalışmalarında gösterdiği gibi, özel Facebook toplulukları ABD Başkanı Donald Trump'a karşı çıkan yerel “direniş” gruplarının ülke çapında mobilizasyonu için kilit araç haline geldiler. Bu Başkan Barack Obama'ya verilen Çay Partisi tepkisini çoktan aşan bir harekettir. 


TECHLASH-Teknik Kamçı Ucu- Teknoloji'ye Karşı Yasal Tedbirler 


Yine de birçok insan, dijital teknolojilerin bariz yararlarının, kayıp mahremiyet, sosyal parçalanma ve demokratik siyasi süreçlere yönelik yeni tehditler şeklindeki maliyetlerinin ağır olup olmadığını sorgulamaya başladı. Bu sorgulama, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilerde yapılan katliamın Facebook üzerinden gerçek zamanlı yayınını takiben yoğunlaşacaktır. 


Finansal krizden sonra finansal kurumların derhal yeniden düzenlenmesi gibi, bugünün techlash'ı, 1980”lerin başlarında “Reagan Devrimi” ile 2008'de George W. Bush'un başkanlığının sona ermesi arasındaki politika yapımına egemen olan pazar köktenciliğinden bir adım daha attı. 


Halen devam etmekte olan “Techlash” sürpriz olmamalıdır. Piyasa gücünün kullanılmasından kurtulmak için kurumsal ve düzenleyici kanalları olan politik bir ekonomide geniş bir kamu tepkisi beklenmektedir. Finansal krizden sonra finansal kurumların derhal yeniden düzenlenmesi gibi, bugünün techlash'ı, 1980'lerin başlarında “Reagan Devrimi” ile 2008'de George W. Bush'un başkanlığının sona erdiği dönem arasındaki politika yapımına egemen olan pazar köktenciliğinden bir adım önde. Bu yeni bir şey değildi: egemen piyasa güçlerinin ortaya çıkması sürekli olarak orantılı yasal ve politik tepkilere yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu, on dokuzuncu yüzyılda kıtalara yayılan demiryolları, fin de siécle (Seçkin Deniz'in notu: Bir devrin sonu yeni bir devrin başlangıcı) döneminin devasa tekelleri (“tröstler”) ve Yeni Anlaşma-New Deal (Yeni Dünya Düzeni) dev şirketleri açısından doğruydu. 


Eğer tarih herhangi bir rehber ise, bugünün techlash'ı hala ilk aşamalarını 

yaşamaktadır. Avrupa Komisyonu'nun açtığı yol sonrası, California gibi ilerici ABD eyalet devletlerinin mevcut iş uygulamalarına yönelik yasal ve düzenleyici 

araştırmalara yoğunlaştığı görülmektedir. Bir endüstri haber bültenine göre, Alphabet ve Facebook aracılığıyla, AT&T ve Verizon'dan Uber ve Airbnb'ye kadar ABD ve Avrupa'da Big Tech-Büyük Teknoloji şirketlerine yönelik halen devam etmekte olan 32 soruşturma var. 


Zucked 


ROGER McNAMEE 


Incelenmekte olan kitaplar, toplumun Big Tech'e verdiği yanıtta bir başka cepheyi temsil ediyor, ancak stil ve erişilebilirlik açısından daha farklı olamazlardı. Zucked, girişim kapitalisti Roger McNamee tarafından, yazarın Facebook'a erken yatırım yapma ve kurucusu Mark Zuckerberg’e danışmanlık yapmaktan, şirketin önde gelen elestirmenlerinden biri olarak ortaya çıkmasına kadar yolculuğunun kişisel bir anlatımını sunar. Buna karşılık, Harvard Üniversitesi'nden emekli olan profesör Shoshana Zuboff'un Sürveyans Kapitalizmi, dijital teknolojilerin tamamen yeni bir kapitalizm varyantını kullandığını iddia ederken oldukça soyut bir analitik çerçeve kullanmaktadır. 

“Hızlı Hareket Et Ve Şeyleri Kır” 

Hem McNamee hem de Zuboff aynı görevi yapıyorlar: “Search” (Google'da) ve “Connect” (Facebook'ta)'ın değerli işlevlerinin “Target” ve “Manipulate” olarak nasıl dönüştüğünü ortaya koymak; Kullanıcıların eylemlerini verileri kontrol edenlerin hedefleriyle (yasal veya başka şekilde) aynı hizaya getirmek için yapılan davranış manipülasyonlarında olduğu 

gibi. Bunun ötesinde, her iki kitap da Google ve Facebook'u kontrol eden kurucularının, platformlarında olanlar için sorumluluk almayı reddettiklerini gösteren kanıtlar sunmaktadır (Google'da bu çoğunlukla YouTube”la ilgilidir). 


Zucked 


Waking Up to the Facebook Catastrophe 


ROGER McNAMEE 


Zucked Facebook felaketine kadar uyanmadi 

Örneğin, çevrimiçi platformları, başkaları tarafından sağlanan içerik için yasal bir sorumluluktan mahrum eden 1996 tarihli ABD İletişim Karar Yasası'nın 230. Maddesi ile serbest bırakılan her iki şirket de, engellenmemiş konuşma özgürlüğünün değerlerini ortaya koymuş ve kullanıcılarının paylaştığı hesapların sorumluluğunu almamıştır. Zuboff un belirttiği gibi, ABD Anayasasi’ndaki İlk Değişikliği “silahlandırdılar”. McNamee, platformlarında meydana gelen suiistimallerde sorumlulukla suçlandıklarında, standart yanıtlarının, “reddetmek, geciktirmek, saptırmak, sökmek”, sonunda “kabul etmek ve özür dilemek” ve ardından döngüyü tekrarlamak olduğunu söylüyor. 


Zucked, Facebook'un ortaya çıktığı kültürel bağlamı derinlemesine anlayan içeriden bir tanığın eseridir. Sonunda yer alan bibliyografik bir makalede, McNamee, sonuncusunu kişisel olarak yaşadığı Silikon Vadisi'nin üç dönemini yansıtıyor. Birincisi, ABD Savunma 


Bakanlığı, birçok girişimcinin ve girişimci kapitalistin dans edeceği sahneyi kurdugundaki dönem Apollo Dönemi idi. Sonra, bilgisayar kişisel bilgisayar ve İnternetin ortaya çıkışıyla (ilk dönemin bir ürünü) demokratikleşince Hippie Dönemi geldi. 


Fakat daha sonra “PayPal Mafyası” (Facebook'ta ilk girişimci olan PayPal'ın kurucusu Peter Thiel o kadar değil) ve sosyal medyanın dijital çağın “katil uygulaması” olduğu süreci şekillendiren diğerleri tarafından örneklenen Liberter Dönemi geldi. Silikon Vadisi'ndeki Liberter Çağının, politik ekonominin neoliberal dönemine denk gelmesi tesadüf 

değildir. Google ve Facebook'un çok önemli ilk yıllarında, şirketlerinin kontrolünü pekiştirdiklerinde ve kendi oluşturdukları pazarlara hakim olmaları için kurucularına - hissedarlar ve benzer düzenleyiciler tarafından- serbest geçiş izni verildi. 

İhanete Saygı Göster 

Facebook'un çarpıcı bir şekilde büyümesi ve kârlılığı, McNamee'nin şaşkınlıkla ve hayranlıkla karşıladığı bir şey değil. Aksine, şirketin “Hedef”ten “Manipüle”ye geçmesiydi. McNamee'nin bu değişikliğin adım adım hesaplaması çok etkili; çünkü kişisel bir ihanet hikayesi olarak anlatılıyor. 


McNamee, öncelikle, kullanıcılarının açığa çıkan tercihlerini beslemeye ve pekiştirmeye yönelik olarak çalışan Facebook'un iş modelinin sosyal ve politik sonuçları ile ilgilenmektedir. Bu nedenle, 2017 yılında, 2013 yılında kurulan Humane Teknoloji Merkezi'nin lansmanına yardımcı olan Google “tasarım etiği uzmanı” Tristan Harris ile güçbirliği yaptı. Stanford Üniversitesi eski davranış bilimleri öğrencisi B. J. Fogg, Harris, Google ve Facebook'un davranışları etkilemek için uyguladığı teknikleri yakından tanıdığından, genellikle Fogg’un öngördüğünün çok ötesine gecebiliyordu. 


Örneğin McNamee, Harris'in, dijital platformların bireysel tercihleri, sadece Fox News izlemekten çok daha güçlü olan “filtre baloncukları” olarak şekillendirdiği süreci nasıl fark ettiğini kendisine anlattığını yazıyor. 


Online (Çevrimiçi) olarak, kullanıcılar aktif bir şekilde -istemeyerek de olsa- bilgi yalıtımı sağlayan algoritmaları geliştirerek süreci diğer medya etki alanlarından çok daha verimli hale getiriyor. Daha da kötüsü, bu sürecin kendisi dış dünyadan izole edilmiyor ve Cambridge Analytica ve Rus İnternet Araştırma Ajansı'nın zevklerine göre kolayca manipüle edilebiliyor. 
Ve, geçen yıl öğrendiğimiz gibi, Facebook'un bir kısmı, bu tür üçüncü taraflara, kullanıcı verilerine açık erişim izin vererek gelirini en üst düzeye çıkardı. 


McNamee, başlangıçta Facebook hakkında halkı uyarmak için yola çıkmadı. Aslında, endişelerini 2016 sonbaharında Zuckerberg ve Facebook'un baş işletme görevlisi Sheryl Sandberg ile özel olarak paylaştı. Ancak, aylar geçtikçe, Facebook'un platformun ve kullanıcıların yaygın bir şekilde tacizine yapıcı bir yanıt vermeyeceği açıkça ortaya çıktı. O zaman McNamee “halka açılmaya” karar verdi. 6 Mart'ta, Zucked'in piyasaya sürülmesinden sadece bir ay sonra, Zuckerberg Facebook için yeni bir “gizlilik odaklı vizyon” açıkladı. 
Herhangi biri bu iki olayın birbiriyle ilişkili olup olmadığı hakkında tahminde bulunabilir. 
Ancak Zuckerberg'in duruş değişikliği ve (belki de) politikası gerçek, yapıcı değişime yol 


açarsa, McNamee bir galibiyet elde etmiş olabilir. 
Aynı Eski Kapitalizm 


Zucked'in güçlü yanlarından biri, McNamee’nin analizden eyleme olan kendi yolculuğuna 

odaklanması. Zuboff ayrıca, yaklaşık 40 yıl önce ilk kitabı olan Akıllı Makine Çağı: İşin ve 

Gücün Geleceği için yaptığı saha çalışmasını anlatan kişisel bir fıkra ile de başlar. Fakat 

Sürveyans Kapitalizminin ilk beş sayfasında, gözlemlenen insan deneyimiyle neredeyse hiç 

bağlantısı olmayan soyut bir “sürveyans kapitalizmi” tanımı sunan yüksek teoriye giriyor. 
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sürveyans kapitalizmi çağı 


Zuboff, 500'den fazla sayfa boyunca, okurun, karar verdiği kötülüklerin dijital teknolojinin kaçınılmaz bir sonucu olmadığını, aksine kâr amacıyla yapılan bilinçli seçimlerin bir sonucu olduğunu bilmesini istiyor. Gözetim kapitalistleri teknolojinin kullanıcısıdır; Onlar önceden belirlenmiş ajanlar değiller. Bu noktada, modern öncesi kapitalizmin büyük Fransız tarihçisini Fernand Braudel'in, “Kapitalizm... piyasayı, üretimi veya tüketimi icat etmiyor, sadece onları kullanıyor.” gözlemini ister istemez hatırlıyor. 


Benzer bir anlayışla, Karl Polanyi'nin Büyük Dönüşüm ruhu çerçevesinde, Zuboff, Google ve Facebook'un pazar dışında zaten var olan meta aktivitelerine sahip olduğunu gözlemlemektedir. Polanyi, toprak ve emeğin “hayali ürünleri”ne odaklanırken, Zuboff, “davranışsal artı” dediği şeye, yani, kullanıcıların çevrimiçi olarak “Ara” ve “Bağlan” durumlarında üretilen “dijital egzoz”a odaklanıyor. 


Ne yazık ki, Zuboff dikkatli gözlemlerini çok sık sık böyle jargonlarla boğuyor. Dijital çağda 

büyük bir kapitalizm teorisi ve kar arayışı sunmaya itiliyor. Bu nedenle, sadece gözlemlediği 

fenomeni açıklamak yerine, Zuboff, kendi teorik özlemleri ile eşleşen MIT’in Media Lab’den Alex Pentland'ından ödünç aldığı bir kavram olan “üçüncü modernite” ve “enstrümantalizm” konularını tartışmasının ardındaki argümanlarını gizliyor. 


Zuboff, Pentland'ın, eski sosyal Başbakan Margaret Thatcher'ın kötü şöhretli “toplum diye bir şey olmadığını” iddiasını da aşan “Toplumsal fenomenler (sosyal olgular), sadece bireyler arasında milyarlarca küçük işlemin bir araya gelmesidir” iddiasını onaylıyor. En azından Thatcher, "bireysel erkek ve kadınlara" ek olarak "aileler" için de yer açtı. Zuboff, yerel olarak konuşlandırılmış dijital geri bildirimler sayesinde, takım tezgahlarının gelişmiş hassasiyetinin, seri üretim üzerinde yukarıdan aşağıya, hiyerarşik kontrolden “üçüncü modernite” nin dağıtılmış “kovan aklına” geçişi temsil ettiğini söylerken iddialı bir adım 


atıyor. 
Güven Tuzakları 


Elbette, Zuboff, totaliter devletlerin takip ettiği davranışsal kontrol türü ile “araçsal” satıcıları ve davranışsal veri alıcılarını motive eden öngörücü kesinlik arasında önemli bir ayrım yapıyor. Ancak, Cambridge Üniversitesi'nden Diane Coyle kitaba yönelik eleştiriye dikkat çektiği için, Jeremy Bentham'dan Michel Foucault'a kadar süren sosyal bir fenomen olarak sürveyansın tarihsel bir açıklaması tamamen eksiktir. Sürveyans kapitalizminin “benzersiz”, “benzeri görülmemiş” doğasına atıfta bulunmak, her tekrarlanan referansla daha belirgin hale gelen bir boşluktur. 


Daha da kötüsü, Zuboff, Frank Knight, John Maynard Keynes ve Friedrich Hayek gibi çeşitli ekonomistler tarafından keşfedilen merkezi bir tema olmasına rağmen, insan eylemlerini çevreleyen temel belirsizliklerden ve gelecekteki ekonomik ve sosyal etkilerinden hiçbir şey anlamadığını gösteriyor. 


George Soros'un uzun süredir finansal piyasalarla olan ilişkisinde gözlemlediği gibi, sabit bir belirsizlik biçimi, insan eylemlerinin başkaları tarafından alınan kararlarda değişken girdiler olması durumunda ima edilen “yansıma” dır. Tabii ki, ironik olarak, Zuboff, Google ve Facebook'un zaferinin kaçınılmazlığını reddettiği halde, insanların gelecekteki davranışlarına ilişkin olarak mükemmel bir öngörü kestirimi elde edeceğini varsayıyor. 


m ko = — 


Zuboffun argümanı daha spekülatif hale geldikçe, gelecekteki olayları algoritmik olarak hesaplayabilen, Isaac Asimov'un Foundation serisinde kurgusal bir karakter olan Hari Seldon'ın “psiko-tarihçisine” paralel olacak şekilde daha iddialı hale geliyor. Seldon, Zuboff'un “üçüncü modernitesinin” merkezindeki “enstrümantalist” köylülere atfettiği kesinliği değil, yalnızca olasılıklı öngörüler teklif ediyor. 


Gerçekten de, Zuboff'un mevcut ve gelecekteki teknolojik gelişmeler hakkındaki kesin tutumu, kendi argümanını baltalamaktadır. Halen 'makine öğrenmesi'ne yatırım yapan kurumların pazarlama iddialarını ve yapay zeka (AJ) üzerinden yürüyen üçüncü yutturmaca dalgasını şimdi sorgulamadan kabul ediyor gibi görünüyor. Birincisi, BM'in, saglik hizmetlerinde oldukça yaygın olarak kullanılan uygulamalarının dünyadaki en prestijli tıbbi kurumların bazılarında klinik ortamlarda defalarca başarısız olan Watson programı ile ilgili haberleri okumadan asla bilgi sahibi olamazsınız. 


Şair George Meredith bir asırdan daha fazla bir süre önce yazdı: “Ah, hayatımızdaki 


kesinliklere can atan ruhumuz, ne de muglak bir cevap alir!” Ve yine de, insan davranisindaki tek kesinligin onun belirsizliği olduğu kabul edilse bile, bugünün dijital devlerinin yarattığı gerçek dünya kötülüklerine cevap vermek gerekiyor. Ve burada, McNamee ve Zuboff un sunduğu şeyler büyük ölçüde farklılık gösteriyor. 


= 
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Antitröst Geri Yükleme 


Zuboff, Avrupa Komisyonunun Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) halkın gizlilik konusundaki endişelerinin bir kısmına hitap edeceğini umuyor. Ancak asıl çekiciliği, bireylerin karar verdikleri dijital güçlerin tümü için opak etiketi (George Orwell'in Büyük Ağabeyi'nde bir oyun) olan “Büyük Öteki"ye karşı “sürtünme” halinde olmalarıdır. Ama onun terk ettiği yer burası. 


Ayrıca, McNamee, Facebook'ta reform başlatmak için ilk ve en iyi seçenek olarak “kullanıcı baskısı” çağrısında bulunuyor, ancak “GDPR’yi benimsemedikleri” için Google ve Facebook'u destekleme konusunda Zuboff tan daha ileri gidiyor. Ve Zuboff'un aksine, bir çözüm arayışı içinde düzenleyici yabani otların derinliklerine dalıyor ve antitröst yasasının yeniden canlandırılmasının gerekli olduğu sonucuna varıyor. 


McNamee, okuyucuyu ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü' (DOJ)nün AT & T şirketi ile yaptığı anlaşmayla bilgi teknolojisi oyun alanını düzenlediği 1956 yılına götürüyor. Şirketin yerel hizmetlerde baskın konumu olan uzak mesafeli telefonda franchiseini korumasına ve (dikey olarak entegre edilmiş) üretim kolunun, Western Electric'te kalmasına izin 

verildi. Ancak, yeni gelişen ticari bilgisayar pazarına girmesi engellendi ve artık Bell Labs'in patent portföyünü tüm gelenlere ücretsiz olarak lisanslaması gerekiyordu. 


Her şey yapılıp bittiğinde DOJ, kamuoyunu muazzam bir bağışla donatmış ve şu anda AT & T'nin baskınlığı tehdidinden kurtulmuş olan bilgi teknolojisi sektöründe eğer önem verilirse, hızlı bir büyüme için zemin hazırlamıştı. Dijital çağla ilgili tartışmalarda antitröst yasası şimdiden önemli bir konu haline gelmiş durumda, ancak McNamee harareti artırdı. Birçok geçmiş nesil boyunca, antitröst yasası, Chicago Okulu pazar köktenciliğinden türetilen ve “antitröst hukukunun tek meşru amacının tüketicileri suistimalden korumak olduğunu” iddia eden “Hukuk ve Ekonomi” olarak bilinen doktrin tarafından dönüştürülmüştür. 


Bu mantığa göre, rekabetçi arz tarafının koşulları, bu tür istismardan doğrudan sorumlu olmadıkça göz ardı edilmelidir. Tüketiciler, reklam destekli dijital hizmetlere ücretsiz olarak 


erişebildiklerinden, potansiyel rekabeti önleyen teknoloji devlerinin (Google'ın YouTube’u satın alması, Facebook'un Instagram'ı satın alması ve WhatsApp'ı) stratejik satın almaları incelenmedi. 


Açık Piyasalar Enstitüsü'nden Barry Lynn'e atıfta bulunan McNamee, dijital platformlarda para kazanılan kullanıcı verilerinin değerini vurguladığında antitröst tartışmasına yaratıcı bir boyut katıyor. Bu veriler reklam gelirleri kaynağı olarak kazançlı olduğu için, tüketiciler aynı eski arama ve bağlantı işlevleri karşılığında giderek daha fazla değer teslim ediyorlar. 
McNamee'nin Federal Ticaret Komisyonu'dna işaret ettiği gibi, günümüzün dijital platformlarında alınan değere verilen çarpık değer oranı, müşteri istismarı olarak nitelendirilebilir. 

Dünya Birliğinin Verileri 


Veri sorunu, dijital devlerin yükselişinde merkezi bir öneme sahiptir ve hem McNamee hem de Zuboff, kimin sahip olması gerektiği, kimin erişimi olması ve hangi amaçla olacağı konusundaki soruları dikkate alıyor. Veriler, ağ etkilerinden ve ölçek ve kapsam ekonomilerinden ayrı ve farklı olan dördüncü bir pazar gücü kaynağını oluşturuyor. 


Şebeke etkileri telefon çağındaki pazar yoğunluğunu artırdı, ancak istihbarat veya güvenlik hizmetlerinden başka hiç kimse karşılıklı olarak iletilen mesajların içeriğini 

umursamadı. Şimdi, hepsi içerikle ilgileniyor, çünkü içerikler yalnızca karşılıklı olarak iletilen bilginin özü değil, bilginin üretildiği bağlamı tanımlayan meta verilerdir. Dijital platformlar ne kadar çok veriye sahip olursa, algoritmaları o kadar iyi olur; algoritmalar ne kadar iyi olursa, kullanıcılara ve gerçek müşterilere (reklam verenlere) verilen hizmet o kadar iyidir; hizmet ne kadar iyi olursa, pazar payı da o kadar büyük olur; pazar payı arttıkça, daha fazla veri elde edilir. Bu, pazardaki yoğunlaşmayı artıran yeni geribildirim döngüsüdür. 


Bu sorunu ele almak için gerçekten yaratıcı bir yaklaşım, Eric A. Şikago Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Posner ve ekonomist E. Glen Weyl'in birlikte yazdığı Radikal Piyasalar: Adaletli Bir Toplum İçin Kapitalizmi ve Demokrasiyi Canlandırmak kitabında 

bulunabilir. Verileri, sermaye ve emek ilişkisinde düşündüğümüz gibi düşünmemizi öneriyorlar; kiralamak için verimli bir kaynak. 


Hiç şüphe yok ki, bireylere verilerinin mülkiyetini vermek ve bu verileri kullananlardan ödeme yapmalarını istemeleri dijital ekonominin dinamiklerini dönüştürecektir. McNamee ve Zuboff, çok farklı şekillerde, bu tür radikal müdahalelerin neden politika gündemine girdiklerini gösteriyor. 


İncelenen Kitaplar 
Roger McNamee, Zucked: Facebook Felaketine Uyanmak, Penguin Press, 2019. 


Shoshana Zuboff , Sürveyans Kapitalizmi Çağı: Yeni Güç Sınırında İnsan Geleceği için Mücadele , Halkla İlişkiler, 2019. 


William H. Janeway, Cambridge, 22.03.2019, Project Syndicate 


(Özel özsermaye şirketi Warburg Pincus'un genel müdürü ve kıdemli danışmanı William H. 
Janeway, Cambridge Üniversitesi'nde ekonomi konusunda bağlı bir öğretim görevlisidir.) 


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 
Original Texte 


Big Tech Is Watching — and Being Watched 
Mar 22, 2019 WILLIAM H. JANEWAY 


The rapid rise of today’s Silicon Valley giants, and the apparent power they wield over social and political life, suggest that we have entered a new epoch of economic history. If so, where is the digital revolution heading, and how might it be harnessed for the public good? 


Roger McNamee, Zucked: Waking Up to the Facebook Catastrophe, Penguin Press, 2019. 
Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Public Affairs, 2019. 


CAMBRIDGE — The maturation of the digital revolution has defined the first two decades of the twenty-first century. The central economic disasters of this period — the 2008 global financial crisis and consequent “Great Recession” — were driven by the proliferation of digital securities and the illusion that digital programs could measure and manage their attendant risks. And the social environment in which individuals consume information and execute transactions has been reconstructed according to the terms set by Amazon, Apple, Google, and Facebook. 


Of these four Big Tech firms, Google and Facebook have pursued the most contentious business models. Those who search for information and connect with others on these platforms generate data that are fed into richly detailed user profiles, which are then monetized through the sale of targeted advertising. This heavy reliance on advertising is perhaps the least revolutionary aspect of the digital revolution. After all, the broadcast radio industry settled on the same model when it started running advertisements in 1922, much to the dismay of then-US Secretary of Commerce Herbert Hoover. 


And yet, digital advertising is radically more efficient than its predecessors when it comes to targeting specified audiences, recording users’ responses and engagement, and leveraging the micro- and metadata they produce. It’s so efficient, in fact, that Alphabet (Google’s parent company) and Facebook have become two of the most valuable companies in the history of capitalism. But, of course, advertisers go where their audiences go, and people have flocked to the major digital platforms for the obvious benefits they provide. 


For example, it is already hard to imagine conducting research or producing a work of scholarship without at least running a Google search for potential sources and archives. By the same token, it is easy to forget how much Facebook has reduced the hurdles to bringing likeminded people together, be it for public or private purposes. As Lara Putnam of the University of Pittsburgh and Theda Skocpol and Leah Gose of Harvard University have shown, private Facebook communities have become key vehicles for a nationwide mobilization of local “resistance” groups opposing US President Donald Trump — a movement that has far surpassed the scale of the Tea Party response to President Barack Obama. 


The Techlash 


Still, many have come to question whether the obvious benefits of digital technologies outweigh their costs in the form of lost privacy, social fragmentation, and new threats to democratic political processes. This scrutiny is sure to intensify, following the real-time broadcast on Facebook of the massacre in the mosques in Christchurch, New Zealand. 


The “techlash” that is now underway should not come as a surprise. A broad public response is to be expected in a political economy with institutional and regulatory channels for relief from the exercise of market power. Like the immediate re-regulation of financial institutions after the financial crisis, today’s techlash represents another step away from the market fundamentalism that dominated policymaking between the “Reagan Revolution” of the early 1980s and the end of George W. Bush’s presidency in 2008. This is nothing new: the emergence of dominant market forces has repeatedly induced a concerted legal and political response. In the United States, this was true with respect to the continent-spanning railroads in the nineteenth century, the massive monopolies (“trusts”) of the fin de siècle era, and the giant corporations of the New Deal era. 


If history is any guide, today’s techlash is likely still in its early stages. Legal and regulatory scrutiny of current business practices is intensifying, with the European Commission leading the way, followed by progressive-leaning US states such as California. According to one industry newsletter, there are already 32 ongoing investigations in the US and Europe of Big Tech companies, from AT&T and Verizon to Uber and Airbnb, by way of Alphabet and Facebook. 


The books under review represent another front in society’s response to Big Tech, though they could not be more different in terms of style and accessibility. Zucked, by the venture capitalist Roger McNamee, offers a personal narrative of the author’s journey from investing early in Facebook and mentoring its founder, Mark Zuckerberg, to coming out as one of the company’s leading critics. By contrast, Surveillance Capitalism by Shoshana Zuboff, a professor emeritus at Harvard University, deploys a highly abstract analytical framework to argue that digital technologies have ushered in an altogether novel variant of capitalism itself. 


“Move Fast And Break Things” 


Both McNamee and Zuboff are on the same mission: to expose how the valued functions of “Search” (on Google) and “Connect” (on Facebook) turned into “Target” and “Manipulate” — as in behavioral manipulation to bring users’ actions into line with the goals of those who control the data (legitimately or otherwise). Beyond that, both books provide ample evidence of Google and Facebook’s controlling founders refusing to accept responsibility for what happens on their platforms (in Google’s case, this mostly concerns YouTube). 


Zucked Waking up to the Facebook catastrophe 


For example, liberated by Section 230 of the US Communications Decency Act of 1996, which immunized online platforms from legal liability for content provided by others, both companies have asserted the values of untrammeled free speech and avoided accountability for what their users share. As Zuboff puts it, they have “weaponized” the First Amendment of the US Constitution. When they are accused of complicity in the abuses that occur on their platforms, their standard response, McNamee writes, is to “deny, delay, deflect, dissemble,” eventually “admit and apologize,” and then repeat the cycle. 


Zucked is the work of an insider witness with a deep understanding of the cultural context from which Facebook emerged. In a bibliographical essay at the end, McNamee reflects on the three eras of Silicon Valley, the last two of which he lived through personally. The first was the Apollo Era, when the US Department of Defense constructed the stage on which many an entrepreneur and venture capitalist would dance. Then came the Hippie Era, when computing was democratized by the personal computer and the advent of the Internet (itself a product of the first era). 


But then came the Libertarian Era, exemplified by the “PayPal Mafia” (not least PayPal co- founder Peter Thiel, the first venture investor in Facebook) and others who shaped the process by which social media became the “killer app” of the digital age. It is not an accident that the Libertarian Era in Silicon Valley coincided with the neoliberal era of political economy. In the crucial early years of Google and Facebook, their founders were given a free pass — by stockholders and regulators alike — as they consolidated control of their companies and grew to dominate markets they themselves had created. 


Respect Betrayed 


Facebook’s stunning growth in scale and profitability is not what turned McNamee’s admiration into staunch opposition. Rather, it was the company’s move from “Target” to “Manipulate.” McNamee’s step-by-step account of this shift is so effective, because it is delivered as a personal story of betrayal. 


McNamee is primarily concerned with the social and political consequences of Facebook’s business model, which is geared toward feeding and reinforcing the revealed preferences of 


its users. Hence, in 2017, he joined forces with Tristan Harris, an erstwhile “design ethicist” at Google, who had helped launch the Center for Humane Technology in 2013. A former student of the Stanford University behaviorist B. J. Fogg, Harris is closely acquainted with the techniques Google and Facebook have deployed to influence behavior, often going to extremes far beyond what Fogg himself anticipated. 


For example, McNamee recounts how Harris acquainted him to the process by which digital platforms shape individual preferences into “filter bubbles” that are far more powerful than those implied by, say, watching only Fox News. Online, users participate actively — yet unwittingly — in refining the algorithms that drive their informational isolation, rendering the process far more efficient than in other media domains. Worse, this process itself is not isolated from the outside world, and can easily be manipulated by the likes of Cambridge Analytica and the Russian Internet Research Agency. And, as we’ve learned over the past year, part of Facebook’s push to maximize revenue entailed granting such third parties near- open access to users’ data. 


McNamee did not originally set out to issue a public warning about Facebook. In fact, he raised his concerns privately with Zuckerberg and Facebook’s chief operating officer, Sheryl Sandberg, in the fall of 2016. But as the months passed, it became clear that they were not going to offer a constructive response to Facebook’s rampant abuse of its platform and users. 
That’s when McNamee decided to “go public.” On March 6, just a month after the release of Zucked, Zuckerberg unveiled a new “privacy-focused vision” for Facebook? One can only speculate about whether the two events were related. But if Zuckerberg’s change of posture and (perhaps) policy leads to real, constructive change, McNamee may well feel entitled to take a victory lap. 


Same Old Capitalism 


One of the strengths of Zucked is its tight focus on McNamee’s own journey from analysis to action. Zuboff also begins with a personal anecdote, recounting fieldwork that she conducted almost 40 years ago for her first book, In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power. But within the first five pages of The Age of Surveillance Capitalism, she shifts into high theory, offering a definition of “surveillance capitalism” that is so abstract as to have almost no connection to observed human experience. 


the age of surveillance capitalism 


Over the course of more than 500 pages, Zuboff wants the reader to know that the evils she decries are not the inevitable result of digital technology, but rather a consequence of deliberate choices made in pursuit of profit. Her surveillance capitalists are users of technology; they are not its predetermined agents. On this sound point, she unwittingly echoes the great French historian of pre-modern capitalism Fernand Braudel, who observed that, “Capitalism does not ... invent the market or production or consumption, it merely uses them.” 


With similar insight, in the spirit of Karl Polanyi’s The Great Transformation, Zuboff observes that Google and Facebook have both commodified activities that already existed outside the market. Whereas Polanyi’s focus was on the “fictitious commodities” of land and labor, Zuboff’s is on what she calls “behavioral surplus” — that is, the “digital exhaust” generated whenever users “Search” and “Connect” online. 


Unfortunately, Zuboff too often smothers such thoughtful observations with jargon. She is driven to offer a grand theory of capitalism and the pursuit of profit in the digital age. So, rather than simply explaining the phenomena she observes, she obscures her arguments behind portentous talk of “the third modernity” and “instrumentarianism,” a concept that she borrows from Alex Pentland of MIT’s Media Lab, whose own theoretical aspirations are a match for Zuboffs own. 


Zuboff endorses Pentland’s assertion that “social phenomena are really just aggregations of billions of small transactions between individuals,” which surpasses even former British Prime Minister Margaret Thatcher’s notorious claim that “there is no such thing as society.” 
At least Thatcher made room for “families” in addition to “individual men and women.” 
Zuboff takes as pretentious a leap when arguing that the improved precision of machine tools, thanks to locally deployed digital feedback, represents a transition from the era of top-down, hierarchical control over mass production to the distributed “hive mind” of her “third modernity.” 


Confidence Traps 


To be sure, Zuboff makes an important distinction between the type of behavioral control pursued by totalitarian states and the predictive certainty that motivates the “instrumentarian” purveyors and purchasers of behavioral data. But, as Diane Coyle of Cambridge University notes in her own critique of the book, a historical account of surveillance as a persistent social phenomenon from Jeremy Bentham through Michel Foucault is missing entirely. It is a lacuna that becomes more obvious with each repeated reference to the “unique,” “unprecedented” nature of surveillance capitalism. 


Worse still, Zuboff shows no appreciation of the fundamental uncertainty surrounding human actions and their future economic and social implications, even though that has been a central theme explored by economists as varied as Frank Knight, John Maynard Keynes, and Friedrich Hayek. As George Soros has observed from his long engagement with financial markets, one constant form of uncertainty is the “reflexivity” implied when human actions become variable inputs in decisions made by others. The irony, of course, is that while Zuboff denies the inevitability of Google and Facebook’s triumph, she simply assumes that they will achieve near-perfect predictive certainty with respect to people’s future behavior. 


As Zuboff’s argument becomes more speculative, she becomes more assertive, in ways that seem to parallel the “psychohistory” of Hari Seldon, a fictional character from Isaac Asimov’s 


Foundation series who could calculate future events algorithmically. Seldon offered only probabilistic predictions, not the certainty that Zuboff ascribes to the “instrumentarian” villains at the center of her “third modernity.” 


Indeed, Zuboff s own certainty about current and future technological developments undermines her own argument. She seems to accept without question the marketing claims made by corporations currently invested in machine learning and what is now the third wave of hype over artificial intelligence (AI). One would never know from reading her account of IBM’s Watson program that its highly publicized applications in health care have failed repeatedly in clinical settings at some of the most prestigious medical institutions in the world. 


“Ah,” the poet George Meredith wrote more than a century ago, “what a dusty answer gets the soul, when hot for certainties in this our life!” And yet, even if one accepts that the only certainty in human behavior is its uncertainty, one still needs to respond to the real-world evils spawned by today’s digital giants. And here, what McNamee and Zuboff offer differs substantially. 


Restoring Antitrust 


Zuboff is hopeful that the European Commission’s General Data Protection Regulation (GDPR) will address some of the public’s concerns about privacy. But her principal appeal is for individuals “to be the friction” against the “Big Other,” which is her opaque label (a play on George Orwell’s Big Brother) for all of the digital forces she decries. But that is where she leaves it. 


For his part, McNamee also calls for “user pressure” as a first, best choice for inducing reform at Facebook, but he goes further than Zuboff in upbraiding Google and Facebook for not “embracing GDPR” themselves. And, in contrast to Zuboff, he dives deep into the regulatory weeds in search of a solution, concluding that a reinvigoration of antitrust law is necessary. 


McNamee takes the reader back to 1956, when the US Department of Justice’s Antitrust Division leveled the playing field of information technology through its settlement with AT&T. The company was allowed to keep its franchise in long-distance telephony, its dominant position in local services, and its (vertically integrated) manufacturing arm, Western Electric. But it was denied entry into the nascent commercial computing market, and it was required to license Bell Labs’ portfolio of patents for free to all comers. When all was said and done, the DOJ had furnished the public with an endowment of enormous, if unquantifiable, value, and set the stage for rapid growth in the information-technology sector, which was now free from the threat of AT&T’s dominance. 


Antitrust law was already becoming a hot topic in discussions about the digital age, but McNamee has turned up the heat. Over a long generation, antitrust law has been transformed by the doctrine known as “Law and Economics,” derived from Chicago School market 


fundamentalism, which holds that the only legitimate purpose of antitrust law is to protect consumers from abuse. 


According to this logic, competitive supply-side conditions should be ignored unless they are directly responsible for such abuse. Because consumers gain access to advertising-funded digital services for free, strategic acquisitions by the tech giants that pre-empt potential competition — Google’s purchase of YouTube, Facebook’s purchase of Instagram and WhatsApp — have gone unexamined. 


McNamee, citing Barry Lynn of the Open Markets Institute, adds an imaginative dimension to the discussion of antitrust when he highlights the value of the user data that is being monetized on digital platforms. Insofar as that data is lucrative as a source of advertising revenues, consumers have been surrendering more and more value in exchange for the same old search and connect functions. And as McNamee has pointed out to the Federal Trade Commission, the skewed ratio of value surrendered to value received on today’s digital platforms may well qualify as customer abuse. 


Data Of The World Unite 


The issue of data is central to the rise of the digital giants, and both McNamee and Zuboff pay due attention to the questions of who should own it, who should have access to it, and to what end. Data constitute a fourth source of market power that is separate and distinct from network effects and economies of scale and scope. Network effects drove market concentration in the age of telephony, but no one other than intelligence or security services really cared about the content of the messages exchanged. 


Now, it is all about content, and not just the substance of exchanged information, but the metadata that defines the context in which information is generated. The more data digital platforms have, the better their algorithms will be; the better the algorithms, the better the service to users and the real customers (advertisers); the better the service, the larger the market share; the larger the market share, the more data. That is the new feedback loop driving market concentration. 


One genuinely creative approach to addressing this problem can be found in Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society, by Eric A. Posner of the University of Chicago Law School and economist E. Glen Weyl]. They suggest that we think about data in the same way that we think of capital and labor: as a productive resource for hire. No doubt, granting individuals ownership of their data and requiring those who capture it to pay for its use would transform the dynamics of the digital economy. In their very different ways, McNamee and Zuboff both show why such radical interventions are now entering the policy agenda. 


William H. Janeway, a managing director and senior adviser at the private-equity firm Warburg Pincus, is an affiliated lecturer in economics at Cambridge University 


BiG TECH MEDYASI VE AB’NIN ZAYIF "REKABET" ALANI 
Seçkin Deniz, 13.03.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar Sonsuz Ark'ın Notu: 


Çevirisini yayınladığımız analiz, aralarında Raw Deal: How the Uber Economy and Runaway Capitalism Are Fucking American Workers and The Startup Illusion: How the Internet Economy Threatens Our Welfare adlı kitapların da bulunduğu yedi kitabın yazarı, Center for Humane Technology'nin eski politika direktörü Steven Hill'e aittir ve Avrupa Birliği'nin demokrasiyi tehlikeye atan, klasik medyanın tabi olduğu yasalara uymayan Big Tech şirketlerine yönelik Avrupa Birliği'nin yapmayı tasarladığı yasal düzenlemelere odaklanmakta ve teklif edilen bu düzenlemelerin rekabetten daha farklı bir düzlemde ele alınmasını önermektedir. Analistin başlatılan ancak kontrolden çıkan bir deneyden bahsetmesi trafik bir dönüşüme işaret etmektedir: “İnternetin kendisinin vaat ettiği gibi, dijital medya platformları küçük başladı, ancak demokrasimize (ve serbest rekabete) bir tehdit oluşturan kendi açgözlü kurallarını belirleyen tekelci devlere dönüştü." Türkiye Big Tech şirketlerine yönelik düzenleyici yasalarına sahip çıkmaya devam etmeli ve asla tereddüt etmemelidir. 


Avrupa Komisyonu, Big Tech şirketlerinin dünyanın önde gelen düzenleyicisi olarak ün kazanmıştır. "Dijital çağa uygun bir Avrupa" dan sorumlu komisyon üyesi Margrethe Vestager liderliğindeki son salvosu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ve Dijital Piyasalar Yasası (DMA) önerileriyle 15 Aralık'ta başlatıldı. Ancak 6 Ocak'ta bu tekliflerin yetersiz olduğu, ABD Kongre Binası'nı yağmalayan ölümcül bir kalabalığın sürükleyici görüntüleri ile ortaya çıktı. 


Amerikan demokrasisinin kalbine yapılan saldırı, Facebook, Twitter, YouTube ve diğer dijital medya platformları üzerinden kışkırtıldı ve planlandı ve bu durum Avrupa'ya bir uyarı anlamına geliyor. Ne yazık ki, komisyonun yaklaşımı, dijital medya platformlarının iş modelinin toksisiteleri ile başa çıkmak için yeterince donanımlı değil. 


Margrethe Vestager rekabet özetini koruyor ve DSA / DMA müdahaleleri dar bir çerçevede rekabet ve tüketiciler üzerindeki etkiler etrafında şekilleniyor. Ancak Big Tech medyasının neden olduğu en kötü vahşetlerin çoğu bir rekabet merceğiyle ele alınamaz. Komisyonun önerileri sadece düzenleyici dişlerden değil, dijital medya platformlarının nasıl çalışması gerektiğine dair daha geniş bir vizyondan yoksun; Silikon Vadisi'ndeki bağlantılarım gözlerini eğlenceye çeviriyor. 


Frankenstein canavarı 


15 yıl önce "sosyal medya" platformlarının ortaya çıkışından bu yana, dünya çapındaki 
demokrasiler büyük bir deneye tabi tutuldu. Haber ve bilgi altyapısı (herhangi bir demokrasinin can damarı), benzeri görülmemiş bir kolaylıkla yayılan büyük hacimlerde yanlış bilgi ve dezenformasyonun algoritmik (insan olmayan) küratörlüğüyle, sınırsız izleyici kitlesi için küresel bir özgür konuşma bölgesi üreten dijital teknolojilere bağımlı olabilir mi? ? 


Kanıtlar açıktır ki, bu deney, tıpkı bir Frankenstein canavarı gibi, sosyal çevrede yağmalama gibi korkutucu bir şekilde yoldan sapmıştır. Facebook şu anda tarihin en büyük medya devi, bir yayıncı ve yaklaşık 2,6 milyar düzenli kullanıcısı ve yan kuruluşları WhatsApp ve Instagram'da milyarlarca kişi ile bir kombinasyon oluşturuyor. Facebook'ta sadece Covid-19 ile ilgili 100 yanlış bilgi 1,7 milyon kez paylaşıldı ve 117 milyon kez görüntülendi; bu, New York Times, Washington Post, Bild, Daily Mail, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, ARD, BBC ve CNN'nin komuta edebileceğinden çok daha fazlası. 


Dijital medya imparatorlukları, 70'den fazla ülkede seçimleri baltalamak (hatta Filipinler'de bir yarı diktatörün seçilmesine yardımcı olmak) ve çocuk 

istismarcılarını, pornografiyi ve Christchurch toplu katliamını güçlendirmek ve hatta canlı yayınlamak için dezenformasyon kampanyalarında kullanıldı. YouTube iklim değişikliği videolarının çoğu bilimi inkar ederken ve YouTube'un iki milyar kullanıcısının izlediklerinin yüzde 70'i sansasyon temelli öneri algoritmasından geliyorsa, iklim değişikliği konusunda nasıl ortak hareket edilebilir? 


Geleneksel medya, dünyaya sundukları şeyler için bir dereceye kadar sorumluluk da dahil olmak üzere belirli yasa ve düzenlemelere tabidir. Eleştirilecek çok şey olsa da, en azından haberlerin küratörlüğünü yapmak ve haber akışının içinde ve dışında olanları seçmek için insanları kullanıyorlar. Bu, olası hakaret eylemleri ve diğer kontroller ve dengeler yoluyla bir miktar hesap verebilirlikle sonuçlanıyor. 


Ancak algoritmik küratörler otomatik pilotta. Bu bir demokraside tehlikelidir; daha sonra hiçbir insanın sorumluluk almadığı veya sorumlu tutulmadığu katil dronlar gibi. Big Tech şirketleri, parçalanmış bir toplumun paylaşılan gerçeklerden ve hatta duyumdan yoksun olduğu noktaya kadar bölünmeyi, dikkati dağıtmayı ve öfkeyi mümkün kıldı. İnsan olmayan (algoritmik) küratörlük, sınırsız kitle boyutu ve sorunsuz büyütme ile birleştiğinde, bir demokrasinin medya altyapısının temeli olarak başarısız oldu. 


Kırık model 


Vestager ve komisyon, rekabet paradigmasının bu tehlikeli suistimalleri tamamen ortadan kaldırmakta başarısız olduğunu kabul etmiyor gibi görünüyor. Doğru, belirli DSA /DMA tekliflerinin değeri vardır. Bu teklifler yasaya dönüştürülürse, tüm Avrupa Birliği üye devletlerinin dijital hizmetleri ve pazarları 27 ülke yerine yerine bir dizi yasanın kapsamına girer. Şirketlerin, (belirsiz bir şekilde tanımlanmış) 'yasa dışı içeriği' zamanında kaldırmada daha büyük sorumluluğu olacaktır. (Alman Facebook yasasının AB versiyonu). Mevzuat, büyük ölçüde platformların ve algoritmaların şeffaflığına dayanıyor, ancak bir Silikon Vadisi sloganı durumu açıkıyor: "Şeffaflık yerini alırken yalan dünyanın yarısını dolaşabilir." 


Dahası, tüketiciler içerik önerilerini "devre dışı bırakma" hakkına sahip olacaktı. Ancak bu, hesap verebilirlik okunu geriye doğru götürür: Varsayılan, kullanıcı izni olmadan hiçbir özel veri toplamama olmalıdır. AB neden bu bozuk modele ve onun doğasında var olan zararlı gözetlemeye izin vermeye devam ediyor? 


Komisyonun eski yaklaşımı, yeni bir sınıflandırma gerektiren Big Tech hayvanının ayırt edici nitelikleriyle boğuşacak kadar derinlemesine kazı yapmıyor. Ve Silikon Vadisi'nin kuralları çiğnemek ve boşluklar bulmak için sürekli yenilikler yaptığı dönemde büyük bir sıfırlamanın zamanı geldi; sadece demokrasilerimizi kurtarmak için değil, aynı zamanda bu dijital medya 


teknolojilerini yeniden tasarlamak için en iyi şansın oluşmasını sağlayarak vaatleri yeniden keşfedebilir ve riskleri azaltabiliriz. 


Dijital altyapı 


Bu işletmeler dijital çağın küresel kamu altyapısını yaratıyor. Buna arama motorları (Google), haber ve bağlantı portalları (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp), filmler, müzik ve canlı yayın (YouTube, Netflix, Spotify, Zoom), gezinme (Google, Apple), ticari pazarlar ( Amazon, Amazon, Amazon) ve işgücü piyasası platformları (Uber, Upwork, Amazon Mechanical Turk, Clickworker). 


Şirketler bize bunu ücretsiz olarak sağladıklarını, karşılığında yapmamız gereken tek şeyin özel verilerimize sınırsız erişim sağlamak olduğunu hatırlatmak isterler. Ama bu gerçekten çok yüksek bir bedel oldu. Vestager, bu hizmetlerin aslında ücretsiz olduğuna itiraz etti ve bir noktada şunu beyan etti: "Her ay bir ücret ödediğim bir Facebook'a sahip olmak istiyorum, ancak takip edilmek ve reklam istemiyorum ve mahremiyetin tüm 

avantajlarından yararlanmak istiyorum." 


Öyleyse neden geri çekiliyor? AB, bu şirketlere daha çok yatırımcıların sahip olduğu kamu hizmetleri gibi davranmaya dayanan tamamen yeni bir iş modeline ihtiyaç duymalıdır. 
Tarihsel olarak konuşursak, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin telefon, demiryolu ve elektrik endüstrilerinde yaptığı şey buydu (Mark Zuckerberg böyle bir yaklaşımı önerdi). 
Kamu hizmetleri olarak, geleneksel tuğla ve harç şirketlerinin çeşitli lisanslar ve izinler için başvurması gerektiği gibi, iş modelinin kurallarını ve düzenlemelerini tanımlayan dijital bir lisans tarafından yönlendirileceklerdi. 


Bu doğrultuda, AB dijital medya pazarını "rekabet" ten daha alakalı bir değerler kümesine göre yeniden düzenlemelidir. Faydalı modele ek olarak, diğer ilgili çerçeveler, işletmelerin bir tür Hipokrat yemini ve ihtiyatlı bir ilke ile "ilk önce zarar vermemeye" bağlı olduğu "ürün sorumluluğu" veya güvene dayalı "bakım görevi"ni içerir. İngiliz yetkililer bu yaklaşımın temellerini atmaya çalışıyorlar; AB onlarla ortak olmalıdır. 


"Gözetim kapitalizmi" 


Bu şirketler, reklamverenler ve tatsız siyasi aktörler tarafından hedeflenmek ve manipüle edilmek üzere, özel verileri almaya veya fiziksel konumlarımızı izlemeye veya her bir kullanıcının psikografik profillerini "beğen", "paylaşma" ve "takip etme" toplamaya başlamak için izin istemediler. Yıkıcı 'gözetleme kapitalizmi' markalarını taklit ederek bu verileri gizlice 


başlattılar. 


Artık bildiğimize göre, toplum buna izin vermeye devam etmeli mi? Platformların varsayılan gereksinimi, kişisel verileri toplamak için kullanıcıların iznini almak olmamalıdır; devre dışı bırakmak yerine dahil mi? Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin yüksek oranda lanse edilen onay hükmü bile boşluklarla doludur. 


Yeni faydalı model, bu medya makinelerinin mega ölçekli izleyicilerini sınırlayarak gerçekten de gerçek rekabeti teşvik etmelidir. Çoğu günlük kullanıcı, milyonlarca hatta binlerce izleyiciye ulaşma kapasitesine gerçekten ihtiyaç duyuyor mu? Bu, çoğu kral ve başbakanın insanlık tarihinin çoğunda ulaşabildiğinden daha büyük. 


Faydalı model, içeriğin ve reklamların hiper hedeflemesi, otomatik öneriler, bağımlılık yaratan davranışsal dürtüler (otomatik oynatma ve açılır ekranlar gibi) ve manipülasyona izin veren karanlık desenler ve filtre balonları gibi belirli etkileşim tekniklerinin kullanımını da kısıtlamalıdır. 


Silikon Vadisi iş modeliyle ilgili hiçbir şey ilahi otorite veya doğal hukuk tarafından emredilmedi. Demokratik kontrole ve hükümet düzenlemesine tabi olabilir ve tabi olmalıdır. 
Ancak ABD gibi AB de bunu yapamıyor. 


En azından, AB ve üye devlet hükümetleri, çevrimiçi dünyaya uygulanmalarını sağlamak için mevcut yasaları güncellemelidir. Örneğin, birçok ülkede televizyonda çizgi film ve diğer çocuk programları söz konusu olduğunda şiddeti ve reklamı kısıtlayan yasalar vardır. Yine de Google'ın YouTube / YouTubeKids kanalları bu kuralları yıllardır ihlal ediyor. 


Zombi kategorisi 


Söz konusu çok şey varken, komisyonun neden dar 'rekabet' çerçevesinin küçük çekicini kullanmaya neden devam ettiği açık değil. Rekabete odaklanma, komisyonun birincil hedefinin AB'yi 'dünyanın en rekabetçi ekonomisi' yapmak olduğu 2004'ten 2014'e kadar José Luis Barroso'nun AB başkanlığına kadar uzanıyor. 


Bu dürtü, 2008 küresel krizinde çöktü, ardından 2010'dan itibaren Euro bölgesi krizi geldi, ancak etkisi Avrupa'nın daha sonraki kemer sıkma takıntısında hayatta kaldı. Şimdi 'rekabet', komisyonun Big Tech için bazı zayıf kurallar oluşturma girişimlerinde bir zombi kategorisi olarak varlığını sürdürüyor. 


Etkisiz düzenlemeler, yanlış bir yönetişim duygusuyla sonuçlandıkları için hiç olmamasından daha kötüdür. Buradaki zorluk, bu 21. yüzyıl dijital altyapısı için makul korkuluklar oluşturmaktır, böylece bu teknolojilerin sağladığı iyiden faydalanabilir ve tehlikeleri büyük ölçüde azaltabiliriz. İnternetin kendisinin vaat ettiği gibi, dijital medya platformları küçük başladı, ancak demokrasimize (ve serbest rekabete) bir tehdit oluşturan kendi açgözlü kurallarını belirleyen tekelci devlere dönüştü. 


Öz denetim çağının sona ermesinin zamanı geldi ve komisyon bunu anlıyor gibi görünüyor. 
Ancak, modası geçmiş teknokratik rekabete odaklanmasından daha güçlü, demokratik çerçevelere ihtiyaç var. 


Steven Hill, 26 Ocak 2021, Social Europe 

(Steven Hill, Center for Humane Technology'nin eski politika direktörü ve aralarında Raw Deal: How the Uber Economy and Runaway Capitalism Are Fucking American Workers and The Startup Illusion: How the Internet Economy Threatens Our Welfare adlı yedi kitabın yazarıdır.) 


ÇAĞIN BAŞKA BİR KURTULUŞU YOK 


https://www.sonsuzark.com/2020/05/sa8603ays16-cagn-baska-bir-kurtulusu-yok.html#more 


"Seytan’la uzlaştılar insanlar. 1789’da Fransa'da insanlığa ve tüm dinlere ve Tanrı'ya meydan okudular. Kendilerince Tanrı'yı öldürdüler ve yeni bir Tanrı seçtiler; Şeytan. Dünyanın bütün ülkelerini, bütün değerlerini, bütün dinlerini yavaş yavaş yok ettiler." 


Bir akıntı sürüklüyor insanları; bir başıboşluk gürlüyor dünyanın gecelerinde ve gündüzlerinde. Bir yorgunluk parıldıyor ruhlarında insanların, kıvranıyor insanlık; bunlar, hepsi bir arada bir nekâhet döneminin sancıları gibi. Açıklıyor bilim adamları; insanların büyük çoğunluğu dinlere inanmıyor, insanlar dinlerin emir ve yasaklarını umursamıyor, insanlar dinsizliğin, agnostik ya da deistik bir akıntının kollarında. 


Kim yaptı bunu? İnsanlar neden dinsizleşmeyi seçiyor? Din kime ne yaptı da bu kadar çok itti, kaçırdı insanları? Bu çağ kendini yakan, geleceğini çöle çeviren bir tufan gibi, dini de yaktı geçti. Din insanlara iyilik dışında bir şey yapmaz; din insanların kötülük yapmasını engellemek için var. 


Bu çağ kötülüğün sınırlarının kalktığı bir çağ; din adına yapılan şeylere mahküm olan insanlığın geçmişinde bu kadar vahşi olmadı hiçbir şey. Kaçılması gereken çağın ta kendisi; din değil. 


Varlığından rahatsız olunan din midir, dini kendi ihtiraslarının kamçısı yapan insan mıdır? 
Din, insan yoksa, sınırlayacağı bir varlık yoksa, anlamsızdır, anlamını insanla taşır. İnsan, Din'i yakmış ve kavurmuştur yaratıldığından beri. 


Bu çağ her dinin içine sokulmuş İblislerin din adına yürüttükleri riyakarlığın farkına varanların çoğaldığı çağ. Her şeyin her an ulaşılabilir bir yığın olarak bilgi diye tanımlandığı bu çağda dine düşman olunmaz, dinden kaçılmaz. İnsanı çağın yok edici şiddetinden koruyacak olan dindir çünkü. 


Ama hangi din? 


On sekizinci yüzyılda uzlaşılmış bir şeylerin ortadan kalktığını ilan ediyor Covid-19’dan önce çürümüş ve kokmuş ilkesizliğin, özgürlük adı altında yürütülmüş maddi ve manevi sömürülerin dağ dağ çökerttiği harabelerin diplerinde dizleri üstüne çökmüş Avrupalılar; erkeği erkekle, kadını kadınla evlendiren Avrupalı, Amerikalı liberaller. 


On sekizinci yüzyılda kim uzlaştı, kimle uzlaştı? 


Şeytan'la uzlaştılar insanlar. 1789'da Fransa'da insanlığa ve tüm dinlere ve Tanrı'ya meydan okudular. Kendilerince Tanrı'yı öldürdüler ve yeni bir Tanrı seçtiler; Şeytan. Dünyanın bütün ülkelerini, bütün değerlerini, bütün dinlerini yavaş yavaş yok ettiler. Dinlerin içine sızdılar ve bütün kötülükleri din maskesiyle inşâ ettiler; Şeytan'ın dinini ikâme ettiler; insanları birbirine benzeterek birbirlerinden nefret ettirdiler ve suçu dinlere yüklediler. 


İnsanı her çağın yok edici şiddetinden koruyacak olan dindi çünkü; Allah'ın her peygambere indirdiği aynı dindi; Şeytan'ın köleleştirdiği insanların her seferinde azgın, vahşi bir şekilde saldırdıkları peygamberlerin getirdiği din aynı dindi; İslâm'dı. Her seferinde dini bozdular, her seferinde yeni bir peygamber geldi; öldürmeye çalıştılar, öldürdüler. Öldüremedikleri, getirdiği dini tahrif edemedikleri, Tanrısını öldüremedikleri tek peygamber vardı; Muhammed. Onu da tasavvufun kollarında tanrılaştırmaya çalıştılar; tasavvufun sırtında riyakâr bir dille ölüme doğru sürüklediler; insanların uzağına ittiler. 


Yeni bir uzlaşma istiyor insanlar; yeni bir çağ, yeni bir umut. Bu dinsiz ya da agnostik bir devinimle aşılamayacak olan bir bunalım. Umut; öldürülmüş tanrıların elinden kurtulmuş, zavallı bir tanrının diriltilmeye çalışıldığı deistik bir çıkış da değil. 


İnsanların ve çağın bir tek umudu var; Kur'an'ın anlattığı Allah. 
İnsanın asla itemeyeceği ve kaçamayacağı tek Tanrı. 


Aydınlandığını iddia edenlerin kaçıp saklanacakları gün gelinceye dek her insanın iradesine diş geçireceği bir savaş çağrısına kulak vermeleri gerek. 


Şeytan'a karşı savaş. 


Çağın başka bir kurtuluşu yok. 


Aykut Seçkiner, Sonsuz Ark, 23.05.2020, Kırağı Çalan Çağ 


Aykut Seçkiner Yazıları 


Agnostik Bunalım 


Agnostisizm, kanıtlanabilen şeylere inanan akımdır. Bu akımın takipçilerine agnostik veya bilinemezci denir. Agnostisizmin iki türü vardır. Zayıf agnostisizme göre hiç kimsenin Tanrı hakkında bir bilgisi yoktur, ancak bu belki bilinebilir. Güçlü agnostisizme göre ise Tanrı hiçbir şekilde bilinemez. Agnostisizm, genel olarak olaylara şüpheci yaklaşır, şüpheci sorular sorar ve cevapları şüphe ile bulmaya çalışır. Agnostik sözcüğünü ilk olarak İngiliz biyolog Thomas Henry Huxley 1869 yılında kullanmıştır. Bununla beraber daha erken düşünür ve yazarların da bu düşünceye sahip olduğu bilinmektedir. Mesela Eski Yunan düşünür Protagoras da agnostik olarak anılır. Protagoras'ın çağdaşı olan MÖ 5. yüzyılda yaşamış Hint filozof Sanjaya Belatthaputta ölümden sonrasının bilinemeyeceğini söylemiştir. 


Agnostisizm, ateizm ile aynı şey degildir.[6] Ateizm, tanrının var olmadığını veya var olamayacağını savunur. Fakat agnostisizm, tanrının var olup olmadığının bilinmediğini veya asla bilinemeyeceğini savunur. Demografik araştırmalar için ise ateizm ve agnostisizm, diğer bütün dinsiz felsefelerle aynı kategoridedir. Bazı kaynaklar ise agnostisizmi "tarafsızlık" olarak açıklar.|9) T. H. Huxley ise agnostisizm hakkında şunları söylemiştir: 


« Agnostisizm bir inanç değildir; ancak özü tek bir dinç uygulamaya yatan bir metottur. Bu ilke kesinlikle akıl olarak gösterilebilir; ancak sonuçlar kanıtlanmış veya kanıtlanabilir denebilecek kadar kesin gösterilmemelidir. » 


"Agnostik" sözcüğü Eski Yunanca olumsuz öneki olan "ant" ve yine aynı dilden "bilen, bilgisi olan" anlamına gelen "gnöstikös (yvooTıkög)" sözcüklerinin birleşiminden olusmustur.[3] Anlamı kabaca "bilgisi olmayan" demektir. Bu sözcük ise yine Eski Yunanca "bilmek" anlamına gelen "gignöskö, gnö- (yıyvocko, yvo-)" sözcüğünden türemiştir. İlk kullanımı T. H. Huxley tarafından 1869 yılında gerçekleştirilmiş ve Türkçeye Fransızca "agnostigue" sözcüğünden geçmiştir. 


Agnostisizm (Fr. agnosticisme, Ing. agnosticism) bilinemezcilik demektir. En sık kullanım biçimi dini inançlara agnostik yaklaşımdır. Bertrand Russell'ın tarif ettiği agnostik bakış açısına göre, Tanrı'nın varlığı ve dünya sonrası hayat hakkında mevcut dinlerin öne sürdüğü iddiaların günümüzde doğrulanması mümkün değildir. Dolayısıyla herhangi bir dine mensup olmak anlamsız görülebilir. Diğer taraftan agnostisizm, kendini "Tanrı kesinlikle yoktur" diyen ateizmden de ayrı tutar. 


Deistik Bunalım 


Deizm veya yaradancılık, doğal dünyaya dair gözlemler ve mantığın kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden bir Tanrı inancıdır. Deist felsefeye göre Tanrı vardır ve nihai olarak evrenin yaratılmasından sorumludur, ancak yaratılan dünyaya doğrudan müdahale etmez. Eşdeğer olarak deizm, Tanrı'nın varoluşunu her şeyin sebebi olarak ortaya koyan ve onun kusursuzluğunu (ve genellikle doğal hukuk ile takdir-i ilahinin varlığını da) kabul eden, ancak Tanrı'nın evrende mucizeler aracılığıyla ilahi vahyi veya doğrudan müdahalesini reddeden görüş olarak da tanımlanabilir. 


İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir. Bu inancı benimseyen kişiye deist denir. Deizm kavramı ilk olarak 17. yüzyılda özellikle İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştır. Deist kavramı yazılı olarak belki de ilk kez Pierre Viret'in İnanç ve İncil Öğretisi Eğitimi (Instruction Chrétienne en la doctrine de la foi et de l'Évangile) adlı 
1564 tarihli yapıtında kullanılmış olup; Pierre Bayle'nin Tarih ve Eleştiri Sözlüğü adlı 
yapıtının Pierre Viret maddesinde ilgili bölüm yeniden basılmıştır. Terim Latince Tanrı anlamındaki Deus sözcüğünden türetilmiş ve özgür düşüncelilerin Tanrı inancını belirtmede kullanılmıştır. 


Evreni yaratan, işleyişi için doğa kanunlarını koyan, ayrıca insanlığa ve evrene müdahalede bulunmayan; doğruları keşfetmeleri için insanlara akıl veren bir tanrıya duyulan inanç deizmi ifade etmektedir. Deistler genellikle bu doğrultuda evreni Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan; dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak görme eğilimindedir. 


Kehanetlerin, mucizelerin, dinsel dogmaların, demagojilerin ve kaynağı ilahi ilan edilen dinlerin reddinden dolayı peygamberler, kutsal kitaplar, sevap, günâh, ibâdet, dua, vahiy, melek, cin, şeytan, cennet, cehennem, ahiret ve kader gibi kavramların bu inanışta yeri yoktur. 
Belirli bir öncüsü, merkezi bulunmaması sebebiyle deizmde ihtiyaç duyulan tek şey sağduyulu olmak ve her şeyi akıl süzgecinden geçirmektir. 


Deizmin temel inançları dışında bazı deistler ölümden sonra yaşama veya reenkarnasyona inanabilir. Bununla birlikte deistlerin ruhun ölümsüzlüğüne dair inançları hayli çeşitlidir. 
Ruhların Tanrı tarafından ölümden önceki hayatlarındaki davranışlarına göre ödüllendirileceğine ya da cezalandırılacağına veya sadece ruhun ölümsüzlüğüne inanan, ruhun ölümsüzlüğü konusunda agnostik yaklaşım sergileyen ve ruhun ölümsüz olmadığını düşünen deistler vardir.[16] Deist yazarlar Yüce Varlık, İlahi Saatçi, Evrenin Büyük Mimarı ve Doğanın Tanrısı gibi ifadeler kullanarak çeşitli şekillerde Tanrı'ya atıfta bulunmuştur. 


Deizm, evrim teorisine karşı değildir. Deizme göre insan, Tanrı'nın oluşturduğu kurallar çerçevesinde, daha ilkel canlıların evrimleşmesi sonucu oluşmuş olabilir. Bir Yaratıcıya inanmak, o Yaratıcının, insanı aşama geçirmeksizin bir anda yarattığı fikrine inanmayı gerektirmez. Evrim teorisine karşı ortaya atılan akıllı tasarım görüşü deizmde bulunmak zorunda degildir.[kaynak belirtilmeli| 


Tarihçe 


Deist düşüncenin eski zamanlardan beri var olduğu düşünülmektedir. Deizm kelimesi ise; 17. 
yüzyılda özellikle İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştır. Doğal dine inanış 17. yüzyılda Avrupa'da bir devrim olmuş; birçok kültür bu akıma destek vermiştir. Rönesans dönemindeki hümanist yaklaşım; Avrupa'nın Klasik Roma ve Antik Yunan dönemindeki düşünceleri çalışmaya itmiştir. Mitoloji üzerine yapılan araştırmalarda da; birçok dinin kendinden önceki dinlerden örnekler alarak hikâyelerde karakterlerin isimlerini değiştirerek kullandığını ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra; eski dokümanların analiz edilmesi doğrultusunda ve bilimin de sunduğu olgularla tarihte ilk defa Hristiyan toplumlar tarafından İncil eleştirilmiştir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda, dünya tarihinin Kitab-ı Mukaddes'te anlatıldığından çok daha farklı olduğu ortaya cikmistir.[kaynak belirtilmeli] 16. ve 17. yüzyılda Avrupalıların Amerika, Asya ve Pasifik'i de keşfetmesinden sonra; aradaki farklılıklardan, dini Nuh'tan geliş inancının bozduğuna inanılmıştır. Bu konuda Herbert; De Religione Laici'de (1645) şu sözleri yazmıştır: Birçok inanış ya da din, açıkça, birçok ülkede uzun süredir vardı ve kesinlikle kanun koyucuların bahsetmediği bir tane bile yoktu, Wayfarer'ın Avrupa'da bir tane bulması gibi, başka biri Afrika'da, Asya'da ve bambaşka bir tanesi de Hindistan'da... 


Bu doğrultuda, Hristiyanlığın birçok din arasındaki dinlerden biri olduğunun farkına varılmış ve hiçbir şeyin bir dinin diğerinden daha iyi ya da daha doğru olduğunu ispatlamayacağına inanılmıştır. 


Bölgelere Göre 
Avrupalı Deistler 


Bu akım, 17. yüzyılın ilk yarısında İngiliz düşünür Edward Herbert ile başladı ve en yaygın olduğu ülke İngiltere'ydi. Cherbury’li Lord Herbert İngiliz deizminin babası olarak kabul edilmekteydi. Onun takipçisi Charles Blount, bir deist olduğunu açıkça beyan eden ilk düşünürdür ve ölümünden sonra yayınlanan Summary Account of Deist’s Religion adlı eseri deist fikirlerin yayılmasında hayli etkili olmuştur. Daha sonra John Toland, Christianity Not Mysterious ve Matthew Tindal Christianity as Old as the Creation adlı eserinde deist fikirleri açıklamış ve yaygınlaştırmıştır. O, bu eserinde doğal dinin Hristiyanlıkla veya daha geniş bir ifade ile vahyedilmiş dinle aynı doğruluk ve mükemmelliğe sahip olduğunu ve yine hem doğal din hem de vahyedilmiş dinin aynı amaca sahip olduğu ve dolayısıyla onların ahlâki kurallarının da aynı olması gerektiğini ifade eder. 


Deizmin en ünlü temsilcilerinden olan John Toland, bir doğal din kültürünün taslağını çizerek Pentheistikan adlı eserinde bunu izah etmiştir. Ona göre, böyle bir kültürün rahibi bilim, kahramanları ise insanlık kültürünün tarihindeki büyük yetiştiriciler olacaktı. Shaftesbury, deizm anlayışı içerisinde yer alan bir düşünürdür. Ona göre din, insanın hayatının yücelmesidir. Tanrı'yı biz evren gibi kendi mükemmel eseri içerisinde bulabiliriz; çünkü tabiat her yanı ile kendisine şekil vermiş olan büyük sanatçının izlerini taşır, Onun bu engin dünya görüşünün temeli “güzellik” idesine dayanır. 


Fransız deistleri içindeki en önemli ve tanınmış sima olan Voltaire, Newton fiziği ve tabiat kanunu fikrini esas alan bir doğal din anlayışını savunmuştur. Evrensel çekim kanunundan hareketle Newton fiziğini yorumlayan Voltaire, Tanrı'nın sürekli yaratıcılığı inancı ile evrendeki tabii süreklilik fikri çeliştiği için deizme ulaşmıştır. 


Rousseau ise Voltaire'in akılcı ve katı deizmini romantik ve esnek bir anlayışla sürdürmüştür. 
Filozofa göre, insanda doğuştan mevcut olan iyilik ve adalet duygusu sonradan kötülüğe ve eşitsizliğe dönüşebilmekte, ancak insanın tabiatında var olan ışık ona yeniden yol gösterebilmektedir. Bu görüşler Hristiyanlığın doğuştan günahkar insan anlayışına ve dolayısıyla İsa'nın kurtarıcılığı inancına aykırıdır; ayrıca kilisenin yol gösterici rolünün ve ruhani otoritesinin yerine akli aydınlanmayı koymaktadır. 


Thomas Paine, 1784 yılında yayımladığı, Akıl Çağı adlı kitabında o meşhur sözünü söyler: "Dünya vatanım, tüm insanlar kardeşim ve iyilik yapmak dinimdir." 


Rousseau ve Voltaire, deizm anlayışı içerisinde yer alan Fransız filozoflardır. Özellikle 


Voltaire, "Tanrı düşüncesinden başka her şey saçmadır", "Tanrı olmasaydı biz O'nu icat etmek zorunda kalacaktık, ama bütün tabiat O'nun varolduğunu bize haykırmaktadır." 
demiştir. Rousseau’ya göre de din, yüksek bir varlığın bizlere verdiği yüksek bir duygudan ibarettir. 


Amerikan Deistler 


18. yüzyıl sonuna değin deizm, İngiliz, Fransız ve Alman aydınları arasında egemen dinsel görüş durumuna gelmiş, sonraları Amerikalıların da dinsel görüşlerinin biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır. Amerika'daki deist düşünürlerin arasında en önemlisi Thomas Paine'dir.[19] Paine, Akıl Çağı adlı eserinin ilk bölümünde açık bir şekilde Hristiyanlığa, özellikle de kurtuluş akidesi ve vahiy anlayışını eleştiriyor, Kitab-ı Mukaddes'teki vahiy, mucize, ahlak, enkarnasyon ve evren hakkındaki bilgileri açıkça eleştirerek reddediyor ve özellikle astronomi ilminin ortaya koyduğu evren telakkisiyle uyuşmazlığını göstererek diğer deistler gibi bilime verdiği önemi gösteriyordu. İkinci bölümde ise, doğal din anlayışını ortaya koyuyordu. Böylece Paine, birinci bölümde yıkmaya çalıştığı vahye dayalı Hristiyanlık yerine ikinci bölümde aklı esas alan doğal din sistemini anlatmaya çalışıyordu.|20)J Kısaca Paine, Paul Blanshard'a göre Amerika tarihinde en ünlü özgür düşünür olup dinleri eleştirmiş ve hem Tanrı'ya hem de ölümsüzlüğe inanmıştır. 


Dünya Deistler Birliği (World Union of Deists)’nin web sitesinde bu birliğe üye olmak isteyenlerden önce Paine'in bu eserindeki öğretileri kabul etmelerini şart koşmaktadırlar. 


Tanrı'nın Varlığına Dair Argümanlar 


Deist yazarlara bakıldığında genellikle benzer sebeplerden dolayı yüce bir varlık sonucuna ulaştıkları gözlenmektedir. Bunlar sırasıyla aşağıda belirtilmiştir. 


Kozmolojik Argüman: Bu argüman, ilk neden ve nedensellik kanıtıdır. Hiçbir şey, nedensiz olarak meydana gelmez. Her şeyin bir nedeni vardır; her bir neden, başka bir nedenin sonucudur. Yani var olan her şeye, kendisinden önce gelen bir şey neden olmuştur. Bu nedenlere bakarak, ilk nedene kadar ineriz ve nedeni bulunmayan Tanrıyı buluruz. Tanrı var olma nedeni bulunmayan temel tek varlıktır. Uslamlamasıysa şöyledir: 


. Var olmaya başlayan her şeyin bir sebebi vardır, 
. Evren var olmaya başlamıştır, 
. Demek ki evrenin bir sebebi vardır. 


Doğa Yasası Argümanı: Bu argüman teleolojik argümanın farklı bir biçimidir. Doğa yasası argümanına göre doğada tutarlı ve tahmin edilebilir doğa yasaları olduğu için, bu yasaları yürürlüğe koyan bir de yasa koyucu olması gerekir. Bu yasa koyucu da yüce bir varlıktır. 
Uslamlamasıysa şöyledir; 

. Doğayı yöneten doğa yasaları vardır, 

. Bütün yasaların bir de yasa koyucusu vardır, 

. Bu yasa koyucu yüce bir varlıktır. 


Teleolojik Argiiman: Ayrica dizayn ya da tasarim argiimani da denir. Bu argiiman dogal dünyaya baktığımızda her şeyin kendi işlevini yerine getirecek şekilde en ince ayrıntısına kadar düzenlenmiş ve ayarlanmış olduğunu göreceğimizi belirtir. Bu da düzenleyen üstün bir varlığın kanıtıdır. 


Bilimsel Gelişmeler 


20. yüzyılda kuantum kuramının gelişmesiyle beraber fizik felsefesi belirleyici bir güncellik kazanmış, evrenin doğasının belirlenirci mi yoksa belirlenemezci mi olduğu çokça tartışılmış ve kuantum mekaniğinin farklı yorumları ortaya atılmıştır. Önbilimsel nitelikte ortaya çıkan bu yorumlar daha sonra bilimsel bilginin sentezlenmesine ve çeşitli teorilerin hem düşünce deneyleriyle hem de yüksek enerjili parçacık hızlandırıcıların, dev teleskopların, dedektörlerin ve uzay sondalarının kullanıldığı gözlem ve deneylerden elde edilen sonuçlarla matematiksel formülasyonlara oturtarak ispatlamasına önayak olmuştur. 


20. yüzyılda gelişen bilimsel keşifler (1915-genel görelilik kuramı, 1929-kırmızıya kayma, 1964-kozmik mikrodalga arka plan ışıması) ışığında bildiğimiz evrenin Büyük Patlama ile bir başlangıcı olduğu kanıtlanmıştır. Kuantum mekaniğinin çoğul dünyalar yorumuna göre gerçekliğin kendisi olarak tüm kainat için tek ve evrensel bir dalga fonksiyonu mevcuttur. Bu evrensel dalga fonksiyonu her şeyin dalga fonksiyonu olarak, bildiğimiz dünyamızdaki bütün olasılıkları ve hatta bunun dışında evrilmesi olası bütün dünyaları kapsamaktadır. 


Günümüz ve Tanrı Anlayışı 


Deizmin iki ana formu vardır: Eski deizm ve modern deizm.Modern deistler eski deizm inanışını, modern felsefe ile birleştirerek günümüz bilimiyle kullanmak istemişlerdir. Bu doğrultuda da birçok yeni inanışın çıkmasına sebebiyet vermiştir. Eski deizm inanışında; Tanrı ile kişisel bir diyalog yahut karşılaşma mümkün gösterilirken günümüzde Tanrı'nın insanüstü olduğu ve Tanrı'yı anlamanın insan mantığı sınırları içinde olmadığına inanılmıştır. 
Başka bir şekilde ifade edilirse bu anlayışa göre Tanrı, Mutlak'tır; yaratılanlar ise görece ve görelidir. Dolayısıyla, görece ve göreli hiçbir varlık Mutlak'la kıyaslanamaz, oranlanamaz. 
Dolayısıyla, Mutlak, hiçbir şeyle, hiçbir tarzda, hiçbir yolda ilinti ve kıyas kabul etmez. O'na hiçbir değer takdir edilemez. O Mutlak olduğundan, görece ve göreli olan varlıkların sıfatlarıyla ifade edilemez. Dolayısıyla, kıyasa ve oranlamaya dayalı anlayış ve kabullerine göre O'na yakıştırılacak bir sıfat ne kadar yüksek düzeyli kabul edilirse edilsin ve ne kadar ideal olursa olsun, O'nu ifade edemez. 


Deizmde evreni bir ilk nedenin sonucu olarak evrensel kanunlar çerçevesinde yaratan Tanrı'nın, sonrasında deterministik olarak gelişen olaylara müdahalede bulunmadığına 


inanılmaktadır. 


Temel İnançlar ve İlkeler 


Deizm her ne kadar çeşitlilik içeren, geniş bir inanç olsa da bazı değişmez temel inanç ve ilkeleri vardır. Temel inançlar ve ilkeler şunlardır; 


. Yaratıcı bir güç inancı, 
. Mantığın bize doğruları öğretebileceği inancı, 
. Kehanetlerin, mucizelerin, dinsel dogmaların, demagojilerin ve kaynağı ilahi ilan 


edilen dinlerin reddi. 
Deistler genellikle Yaratıcı Gücü Tanrı olarak ifade etmektedir. 


Alt Kategoriler 


Deizmde evrene aşkın ve müdahale etmeyen Tek Tanrılı standart yalın deizm konsepti hakimdir. Fakat her inanışta olduğu gibi deizmin de zamanla kendi içinde farklılıklar oluşmuştur. Sonradan ortaya çıkan inançlar ya da akımlar anlam karışıklığı oluşmaması amacıyla başlarına ek veya isim getirilerek ifade edilir. Bunlar pandeizm, panendeizm, polideizm, Hristiyan deizmi, felsefi deizm, bilimsel deizm, spritüel deizm, proses deizm, hümanist deizm, birleşik deizm gibi deizmden türeyen ya da başka inançlarla birleştirilmiş alt dallardır. Ayrıca amorian deizm, pagan deizmi gibi deizmin bazı küçük alt kategorileri de mevcuttur. 


Günümüzde standart deizm konsepti dışında etkili alt dallar şunlardır: Pandeizm 


Pandeizm evrenin bütününü Tanrı olarak kabul eder. Pandeizmde, her şey Tanrı'nın bir parçası olarak kabul edilir, Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır. Pandeizme göre Tanrı'nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı yoktur. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında vardır. Her şey Tanrı'dır. 


Panendeizm 


Panendeizm, pandeizmde olduğu gibi evrenin kendisinin Tanrı olduğunu, pandeizmden farklı olarak ilk devindirici olan Tanrı'nın evren ve tüm varlıkları özünden yarattığı ve evrene aşkın, evrenin bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu inancıdır. Panendeizm her şey Tanrı'dan sudur etmiştir. Ruhun tek amacı, oluştuğu Tanrı'ya dönmektir. Bunun da yolu tek evrensel yasa olan evrimden geçmektir. Somut anlamda Tanrı'nın bütünleştiği evrenin ve varlıkların, evrim ile diyalektik olarak değiştiği ve geliştiği, gelişimini tamamladıktan sonra dönüşün yine ezeli ve ebedi olan tanrıya olacağı bu geri dönüşte tekamülünü tamamlayan ruhların da tanrıya kavuşacağına inanılır. Panendeizme göre tanrı, hem değişmeyen (mutlak), hem de değişendir (göreli). Hem zamanın içinde, hem dışında; hem sonlu, hem de sonsuzdur. Aynı zamanda hem tikel, hem tümel; hem neden, hem sonuçtur. 


Spritüel deizm 


Spritüel deizm içinde meditasyon, tefekkür, doğa ile birleşme, sezgi gibi durumları barındırır. 
Onlar da diğer deistler gibi Tanrı'nın evrene müdahale ettiği fikrini, dinsel dogmaları ve doğaüstü olayları reddetmektedir. Spritüel deizm, genel ve manevi varlığı doğada hissedilebilir tarifsiz bir Tanrı inancı içerir. Spritüel deistler sonsuz ödül, reenkarnasyon, karma gibi inançlara sahip olabilir. 


Bu tür deistler literatürde "spiritüal fakat dinsel değil" ya da "spritüel fakat dini yok" ifadesiyle tanımlanır. 


Deistlerin tümü olmasa da bir kısmı transandantalistler gibi aşkın ideal spiritüel durumun; fiziksel ve empirik olduğu ve kurumlaşmış dinlerin doktrinleriyle değil yalnızca bireyin bağımsızca kendi içine dönmesi yoluyla idrak edilebileceği, varolan toplumsal kurumların bireyin kendi içindeki iyiliği fark etmesi ve ona dönmesine engel olduğuna inanmakta, bu yüzden bireyin kendini keşfine önem vermektedir. 


Deizm ve Teizm 


Teizm, her şeyden önce bir tanrı veya tanrıların var olduğu kabulünün üzerine kurulmuş bir düşünce yapısıdır. Teist görüşte, tanrı veya tanrılar yaratılmamışlardır, olmuş ve olacak her şeyi bilirler, sonsuz kudrete sahiptirler, zaman ve mekandan bağımsızdırlar, bilinen şeyler ile benzerlikleri yoktur. Teizmde çoğunlukla tanrı veya tanrıların evrenin işleyişine müdahale ettikleri inancı hakimdir. 


Klasik teizm, anılan özelliklere sahip tanrı veya tanrıları kabul ederek her şeyi bu referans noktasından hareket ile açıklamaya çalışır. 


Deist düşünceye göre de evren üstün, yüce bir varlık tarafından yaratılmıştır. Deizmde, teizmin aksine, Tanrı'nın evrenin işleyişine müdahale etmediği fikri hâkimdir. 


Başka bir anlatımla deizm, teizm ile bir yaratıcı gücün varlığını doğrulaması yönüyle uyuşur fakat deizm, teizmin Tanrı'nın insanlara peygamber ve dinler gönderdiği iddiasını kabul etmemesiyle ondan ayrılır. Teistlerin ilahilik iddiasına karşın deistler dinlerin insan tecrübesinin ve bilgi birikiminin birer ürünü olarak görmekte ve bu sebepten ötürü ilahiliklerini reddetmektedir. Ayrıca teistler deistlerden farklı olarak herhangi bir dine bağlı kimselerdir. 


Türkiye ve Nüfus 
Deistler araştırmalarda herhangi bir dine bağlı olmayanlar kategorisi altında değerlendirilir. 
Dentsu'nun 2006 yılına ait verilerine göre nüfusun %3'ü herhangi bir dine bağlı degildir.[28] 


Bu kısım ateistler, deistler, agnostikler ve hümanistlerden oluşmaktadır. 


Bu araştırma sonucu deist nüfus hakkında kesin bilgi vermemektedir. 2005 yılı Eurobarometer anketine ait veriler ise deist nüfus hakkında tahmin yapılmasına imkân 


tanımaktadır. Ankete göre Türkiye nüfusunun %2'si herhangi bir dine mensup olmayıp yaratıcı bir güce inanmaktadir.[29] 


Deistik Kavramlar 


Dünya Deistler Birliği tarafından tespit edilmiş bazı deistik kavramlara aşağıda yer verilmiştir. 


Deizm: Durağan ve içinde değişim bulundurmayan öğretilerin, inanışların aksine, tüm insanların yapabildiklerinden daha yüce evrensel bir yaratıcı gücün varlığına yönelik sonsuz inanç ile insanın doğuştan sahip olduğu aklıyla doğanın ve evrendeki kanun ve tasarımın kişisel gözlemlerle onaylanıp benimsenmesidir. 


İman: Deistler Yaratıcının varlığına inanmaları için "iman"a gereksinmezler. İnanışta "iman" değil, koşulsuz "güven" vardır. Voltaire şöyle der: “İman nedir? Apaçık ortada olan şeye inanmak mıdır? Hayır. Bana göre apaçık ortadadır ki, varlığı gerekli olan, sonsuz, yüce ve akıllı bir yaratıcı vardır. Bu iman ile değil akıl ile alakalıdır." 


Tanrı: Doğadaki tasarım ve kanunların kaynağı olan evrensel yaratma gücü. 


Vahiy: Deizmde vahiy bulunmamakla birlikte, vahiy kavramına farklı anlamlar yüklendiğine rastlanır. Örneğin Thomas Paine vahyi şöyle anlatır: "Bazıları, "Tanrı kelamı yok mudur, vahiy yok mudur?" diye soracaklar belki. Ben buna evet derim, Tanrı kelamı ve vahiy vardır. 
Tanrı kelamı gözlemlediğimiz evrendir: Bu anlamıyla hiçbir insan icadının ne karşı çıkabileceği, ne de değiştirebileceği bir kelamdır ve Tanrı insana evrensel bir dille seslenmektedir. İnsan dili yerel ve değişkendir bu nedenle de değişmez ve evrensel bilgi için kullanılmada yetersiz kalır." 


Akıllı Tasarım: Akıllı tasarımdan kasıt doğadaki yapılardır, mesela gözlemlenebilir olan ve akıllı bir tasarımcı gerektiren DNA'nın karmaşıklığı. Bu başlık altında “Y API’dan 


kastettiğimiz, bir şeylerin sonsuz bir işbirliği motifi ile planlanmasıdır. 


Doğal İnanç ya da Doğal Din: Doğanın tasarımlarına, kanunlarının ve aklın uygulanmasına dayalı Tanrı inancıdır. 


Felsefe: Varoluş ilkelerinin ve gerçeklerinin öğretisi, bilgi veya inanış. 


Mantık/Akıl: Gerçeklere dayalı mantıksal çıkarımları veya sonuçları şekillendirmede kullanılan ruhani güç. 


İnanç: Sebebe, doğaya ve evrenin amacına ilişkin inançlar dizisi. 


Güven: Güven, bir insanın mantık süzgecinden geçirdikten sonra başka bir insana veya başka bir şeye inanmasıdır. 


YENİ BİR DİJİTAL ÇAĞIN BAŞLANGICI: 50 KUBİTLİK KUANTUM 
BİLGİSAYARI r 
Seçkin Deniz, 12.11.2017, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Ozel Dosyalar, Çeviri 


"Gerçekten bilgisayarı yeniden başlatma sürecindeyiz, kuantum bilişim teknolojisi tarihindeki bu dönemin tadını çıkarmalıyız." 


Yeni Yüksekliklerin Ayarlanması 


IBM, IEEE'nin Bilişimin Geleceği Zirvesi'nde 10 Kasım 2017 Cuma günü Washington DC'de 
50 qubits (kuantum biti) işleme kapasitesine sahip bir kuantum bilgisayarın geliştirildiğini 
açıkladı. Bu atılım, IBM'in, kuantum bilgisayar araştırmaları alanında en ileri teknolojiye sahip olmasını sağlıyor; zira 50 kubitlik bir makine şu ana kadar inşa edilmiş en büyük ve en güçlü kuantum bilgisayarı. 


Uzmanlar tarafından gelişmiş bilgisayarların geleceği olarak görülen bir kuantum bilgisayar, geleneksel bilgisayarlara kıyasla oldukça farklı bir performans sergiliyor. Os ve 1s'lik ikili 
bitleri kullanarak bilgi işlemek yerine, bir kuantum bilgisayarı, aynı anda 0 ve / veya 1 
olabilen kubitleri kullanır. Bu, dolanma ve süperpozisyon olarak bilinen kuantum efektleri ile mümkün hale gelir. 


IBM'in 50-kbit makinesinin yanı sıra, IBM de üçüncü parti kullanıcıların bulut bilgi işlem platformu aracılığıyla erişebilen 20-kbit kuantum bilgi işlem sistemine sahip. IBM, her iki sistem için de kuantum durumunu toplamda 90 mikrosaniye tutmayı başardı. Bu kısa olsa da zaten en büyük güçlüklerden birinin kbit'lerin yaşamını sürdürdüğü büyüyen bu endüstride bu bir başarı rekoru. 


IBM'in Al yöneticisi ve kuantum bilgisayarı emektarı Dario Gil, Cuma günkü açıklamasını 


yaptı: 
"Bununla gurur duyuyoruz; Bu büyük bir freakin anlaşması" 


(MIT Teknoloji Yorumu) 
Bir Aşama Daha Yakın 


IBM, araştırmacılarının kuantum bilgi işleme alanını yaratmaya yardım ettiklerinden beri kuantum bilgisayar alanında önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak IBM çalışan kuantum bilgisayarları kurmak için yarışta yalnız değil. Google ve Intel, kendi kuantum bilgisayar sistemlerini de geliştiriyor ve San Francisco merkezli Rigetti, alanda devrim yaratmak istiyor. 
Bu arada, Kanada kuantum bilgisayar şirketi D- Wave, zaten NASA ve Google tarafından kullanılan bir çift kuantum bilgisayar geliştirmiş durumda. 


50-kbit'lik bir makine son derece zor hesaplama görevlerini yerine getirebilir, ancak Google bu çoklu kiplerin en güçlü süper bilgisayarlardan daha üstün olabileceğini öne sürerek IBM'in makinasının henüz yaygın, ticari veya kişisel kullanım için hazır olmadığını söylüyor. 


Günümüzün tüm kuantum bilgisayarlarında olduğu gibi, IBM'in 50 ve 20 kbit sistemlerinde de çalışması için son derece özel koşullar gerekiyor. 


Ayrıca, Maryland Üniversitesi profesörü Andrew Childs'in MIT Tech Review'a dikkat çektiği gibi IBM henüz yeni bir makinenin ayrıntılarını hakemli bir dergide yayınlamadı. "IBM'in ekibi harika ve açıkça görüleceği üzere bu konuda ciddiler fakat ayrıntılara bakmaksızın yorum yapmak zor" diyerek, daha fazla kbit sayısının hesaplama kabiliyetinde bir sıçrayışa dönüşmeyeceğini de sözlerine ekledi. "Bu gubits gürültülü olabilir; ne kadar iyi bağlantı kurdukları konusunda sorunlar olabilir." 


En azından bu gelişme, kuantum bilgisayarın bilgi işleme şeklimizi değiştirdiği ve dünyanın birçok zor sorununu çözmemize yardımcı olduğu bir geleceğe bizi bir adım daha yaklaştıracaktır. IBM, kuantum bilgisayarlarını çalıştırmaya hazırlanıyor ve bugün kendi kuantum bulut yazılımına dair bir güncelleme duyurması bekleniyor . 


"Dünya'da rekor bir hızda ilerliyoruz. Fakat fizikçi olmayanların da kullanabileceğinden emin olmalıyız." diyor Gil, MIT Tech Review'a verdiği demeçte . 


Referanslar: MIT Technology Review, Ouantum Computing'in Geleceği Üzerine IEEE Sanayi Zirvesi 


Alıntı Kaynak: https://futurism.com/ibm-announced-50-gubit-guantum-computer/ 
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Dario Gil'in Konuşması 
Gelecek Kuantum'dur. 


En önemli teknik gelişmelerden bazılarının yaşandığı 20inci yüzyılda insanın bakış açısını ve anlama kapasitesini genişletmek için ilk amaç basitçe temel bilimsel keşifti. Einstein göreliliği keşfedince, bunun bir gün modern navigasyon sistemlerinin önemli bir parçası olacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Kuantum biliminin hikayesi de böyle. 


IBM Çalışanı Charlie Bennett ve diğer kuantum bilgisinin öncüleri, gelişen bir bilim camiasına neden olan temelleri yarattığı, kuantum bilgi teorisinin en erken günlerinden beri uzun bir yol katettik. Bugün, aynı toplum, teorik tahminleri uygulayabilen en eski gerçek sistemlerin gözümüzün önünde inşa edildiği konusunda yeterli ilerleme kaydetmiştir. 


ki i T j 
IBM 500 Sistemi: 50 kbit sistem için kablolu bir IBM kriyostatı. 


İlerleme oranı dikkat çekici. Sadece bir buçuk yıl önce, IBM O deneyim prototipi 5-kbit makinesini buluta koyduk ve dünyada kullanılmasını, keşfedilmesini ve öğrenilmesini sağladık. Bir yıl sonra, 16 kbit'lik ikinci bir cihaz ekledik. Bugün, 1.500'den fazla üniversiteden 60.000'den fazla kullanıcı, 300 lise ve 300 özel kurum, IBM Q deneyimiyle ilgili hesaplar için kayıt yaptı ve toplu olarak 1.7 milyon deney gerçekleştirdi. Araştırma topluluğunun üyeleri, platformumuzu fikirler için bir testbedisi olarak kullanarak 35'ten fazla araştırma makalesi yayınladı. Bu sadece başlangıç. 


2017 Mayıs ayında, endüstrinin ticari ve bilim için piyasada bulunan evrensel kuantum 
bilgisayarları kurmak için başlattığı ilk girişim olan IBM O'nun lansmanı ilan edildi. Bugün iki yeni makineyi başarıyla kurduk ve test ettiğimizi açıkladık: 


Biri bu yılın sonunda müşterilerimize sunulacak 20 gubits'lik; diğeri gelecekteki IBM O sistemlerinin temelini oluşturacak 50 gubits'lik bir prototip . 


20-kbit'lik makinemiz, önceki nesil kuantum işlemcilerle karşılaştırıldığında ortalama 50 
us'lik ortalama 90 us'lik tutarlılık süresine sahiptir. Ayrıca ölçeklendirmek için tasarlanmıştır; 50-kbit prototip benzer bir performansa sahiptir. Hem IBM O deneyimi hem de ticari programımızdaki amacımız, önemli sorunların çözümünde kuantum avantajı gösterme yolunu hızlandırmak için genişleyen ortak topluluğumuzla işbirliği yapmaktır. 


Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca inşa ettiğimiz ekosistem sayesinde şaşkınlığa ve ilham vermeye devam ediyoruz ve kuantum bilgi yazılım geliştirme kiti QISKit'in gelişimi ile çok daha fazlasını yapacağımıza inanıyorum. Topluluğumuzun sistemlerinden en iyi şekilde faydalanılabilmesi için önemli bir kaynaktır. Kuantum durumların yaratılması, işlenmesi, görüntülenmesi ve incelenmesi için python tabanlı araçlar, kubitlerin karakterize edilmesi için araçlar, işlerin basılması için komut dosyaları ve istenen deneyin gerçek donanıma eşlenmesi için bir derleyici ve çok daha fazlası bulunur. Bu araç kiti kendi katkılarımızla ve açık kaynak topluluğuyla birlikte çalışılarak geliştirildiğinde, bilimsel ve teknik ilerleme oranımız daha da artacaktır. 


IBM 20 ve 50 Kubit Dizileri, Şekil 1. A) Kübbit bağlantısızlığını gösteren (20 kbit sistem) ve 


B) (50 kbit sistem) şeması. Bu karmaşık bağlantı kumaşı IBM O sistemleri için maksimum esnekliğe izin verir. 50 kbit, 20 kbit bit mimarisinin doğal uzantısıdır. C) İlk IBM O sistemleri için kuantum işlemci paketinin fotoğrafı. İşlemci, süper iletken kbit tasarımı, bağlantı ve paketlemede iyileştirmelere sahiptir. 
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IBM 20 ve 50 Kubit Dizileri 


Soldaki; 20 kbit sistemin şebeke şemasını, Ortadaki; 50 kbit sistem kbit bağlantısını göstermektedir. Bu karmaşık bağlantı kumaşı IBM Q sistemleri için maksimum esnekliğe izin verir. 50 kbit, 20 kbit bit mimarisinin doğal uzantısıdır. Sağdaki; İlk IBM Q sistemleri için kuantum işlemci paketinin fotografi. İşlemci, süper iletken kbit tasarımı, bağlantı ve paketlemede iyileştirmelere sahiptir. 


Hala erken olmasına rağmen, kuantum bilgisayarın gerçek potansiyelini yerine getirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Geçen yıl, kuantum hesaplamanın önümüzdeki yıllarda kimya, optimizasyon ve makine öğrenimi alanlarında yeni kapılar açacağı yönündeki iyimserliğimizi tetikledi. "Gerçekten bilgisayarı yeniden başlatma sürecindeyiz, kuantum bilişim teknolojisi tarihindeki bu dönemin tadını çıkarmalıyız." 

Dario Gil @dariogila 

Alıntı Kaynak: 

https://www.ibm.com/blogs/research/2017/1 1/the-future-is-quantum/? 


Not: Çeviri için Google Translate kullanılmıştır. 
'KUANTUM ZENO ETKİSİ' SCHRODINGER’IN KEDİSİ'Nİ NASIL ETKİLER? 


Seçkin Deniz, 07.02.2018, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Ölçümün doğasına ilişkin bu yeni anlayış, ileride kuantum sistemlerin kontrolü konusunda yeni yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olabilir." 


Görsel: Washington University in St. Louis 


Schrödinger’in Kedis'ini(*) artık tanımayan yok. Kuantum fiziğinin ilginç yönlerinden birini anlatmak için tasarlanan bir “düşünce deneyi” olan bu düzenekte, içindeki radyoaktif atom ışıyarak bozunduğu takdirde etkinleşecek olan bir mekanizma ile bir kedinin bulunduğu bir kutu vardır. 


Kutunun içine bakma eylemi, atomun dalga fonksiyonunu çökertir. Yani atomun durumunun matematiksel tanımı olan dalga fonksiyonu, olası tüm durumların süperpozisyonu iken, tek bir belirli durum hâline gelir. Dolayısıyla kutunun içine bakıldığında, kedi ya canlı ya da ölü (atom ya bozunmamış ya da bozunmuş) olacaktır. Fakat bakılmadığı sürece, dalga fonksiyonu süperpozisyon durumunda olan atomdan ötürü, kedi hem canlı hem de ölü olarak düşünülebilir. 


Peki eğer kutunun içine saniyede 1.000 kez gibi bir sıklıkla göz atacak olsanız, kedinin kader seçimini geciktirebileceğinizi veya tam tersine hızlandırabileceğinizi biliyor muydunuz? 


Bu şekilde gerçekleşen bir gecikmeye “Kuantum Zeno Etkisi” denir; hızlandırma ise “Kuantum anti-Zeno Etkisi” olarak adlandırılır. (Bkz. Kuantum Zeno Etkisi Deneysel Olarak Kanıtlandı) 


Kuantum Zeno etkisi adı, Yunan filozof Zeno tarafından ortaya atılan ok paradoksuna benzetilerek verilmiştir: Uçan bir ok, zamanın herhangi belli bir anında hareketsizdir; o zaman nasıl hareket edebilir? 


Benzer biçimde, eğer bir atom sürekli olarak ölçülüp, başlangıç durumunda olup olmadığına bakılırsa, daima o durumda olduğu bulunabilir. Hem Zeno hem de anti-Zeno etkileri gerçektir ve gerçek atomlara olur. 


Peki ama bu nasıl olabilir? Nasıl olur da ölçüm yapmak, radyoaktif atomun bozunumunu geciktirip hızlandırabilir? Yani “ölçüm” aslında nedir? 


Fizikçilerin yanıtı şu: 


Bir kuantum sistemi hakkında bilgi elde etmek için sistemin çevre ile kısa bir süre için güçlü şekilde çiftlenmesi gerekir. Yani ölçümün amacı bilgi elde etmektir, ama çevre ile güçlü çiftlenmenin anlamı, ölçümün kuantum sistemi de rahatsız etmek zorunda olduğudur. 


Peki sistem rahatsız edilip, herhangi bir bilginin dış dünyaya aktarılmaması mümkün mü? O zaman ne olur? Atom yine Zeno ve anti-Zeno etkilerini sergiler mi? 


Washington Üniversitesi St. Louis Yerleskesi’nden Kater Murch'ün ekibi, kubit adı verilen bir yapay atom ile çalışarak, bu soruları yanıtlamaya çalışıyor. Zeno etkilerinde ölçümün rolünü sınamak için ekip yeni bir ölçüm etkileşimi geliştirmiş. “Kuasi-ölçüm” veya “ölçümsü” (İng. quasimeasurement) olarak Türkçeleştirebileceğimiz bu ölçüm şekli, atomu rahatsız ediyor fakat durumu hakkında hiçbir şey öğrenmiyor. 


Washington ekibi, çalışmalarından elde ettikleri bulguları 14 Haziran 2017 tarihli Physical Review Letters dergisinde yayımladı. 


Makalelerinde şunu belirtiyorlar: Tıpkı ölçümler gibi, ölçümsüler de Zeno etkisine neden olur. 
Ölçümün doğasına ilişkin bu yeni anlayış, ileride kuantum sistemlerin kontrolü konusunda yeni yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. 


Sevkan Uzel, 17 Haziran 2017, Bilim Fili, Çeviri 

Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com "Kuantum Zeno Etkisi Schrédinger’in Kedisini Nasıl Etkiler?" 
https://bilimfili.com/kuantum-zeno-etkisi-schrodingerin-kedisini-nasil-etkiler/ Orijinal Kaynaklar ve İleri Okuma: 


1- Phys.org, “How the quantum Zeno effect impacts Schroedinger’s cat“ https://phys.org/news/2017-06-quantum-zeno-effect-impacts-schroedinger.html%3E 

2- P.M. Harrington et al. Quantum Zeno Effects from Measurement Controlled Qubit-Bath Interactions, Physical Review Letters (2017). DOI: 10.1103/PhysRevLett.118.240401 


(*) Sonsuz Ark'ın Notu: 


Schrödinger'in Kedisi 

Kuantum mekaniğinin temel dalga denklemini yazan Erwin Schrödinger (1887 - 1961) de sonraki yorumları kabullenmeyenler arasındadır... Schrödinger, sonuçta kuramdan (gelişmesine katkıda bulunduğuna pişman olduğunu söyleyecek kadar!) soğudu. Bundan sonra o da Einstein gibi kuramın mantıksızlığını çarpıcı biçimde ortaya koyacak örnekler aramaya koyuldu. 1935'te ortaya koyduğu Schrédinger'in Kedisi adı ile anılan düşünce deneyi bunların en ünlüsüdür. Aynı yıl Einstein, Podolski ve Rosen, "EPR Deneyi" adıyla bir düşünsel deneyle kuantum kuramının aldığı biçimi eleştirmeye çalıştılar. Ama zaman Schrödinger'i ve Einstein'i değil, kuantum kuramını haklı çıkardı. Şimdi Schrödinger'in düşünce deneyini görelim. 


Sağlıklı bir kediyi hava alabilen bir kutu içine koyalım. Kutuda zehirli bir gaz şişesi bulunsun ve bu gazın şişeden salınmasını sağlayacak mekanizma, bozunma yarı ömrü | saat olan bir radyoaktif parçacık ile kontrol edilsin. Bu mikroskobik parçacığın davranışını ancak kuantum mekaniği ile ifade edebiliriz, fakat şimdi makroskobik bir sistem olan kedinin kaderi de artık parçacığın davranışına bağlanmış oluyor. Schrödinger'in iddiasına göre 1 saat sonunda kedinin canlı ve ölü olma olasılıkları eşit. Dalga fonksiyonunun anlamı ya bozunma oldu ve kedi öldü ya da olmadı ve kedi hayatta gibi uç iki olasılığı anlatmaktan ibaret değil. 
Schrödinger'in analizi doğru ise kuantum kuramı, (birisi bakıp durumu bu iki seçenekten birine indirgeyene kadar) kedinin iki durumunun yan yana bulunduğunu söylüyor.Yarı ölü- yarı diri. Schrödinger, bu kadar mantığa zıt bir kuramın düzeltilmeye muhtaç olduğu sonucuna varıyor. Buna karşılık birçok fizikçi (Hawking, Gell-Mann ve başkaları) bu problemin yapay olduğu görüşündeler. 


Schrödinger'in Kedisi Deneyi Nasıl Yorumlanmalı? 
Bir kere atomik ve moleküler dünyanın olasılık düşüncesi makrodünyaya taşınmış bulunuyor.Çünkü gözlem yapmadığımız sürece kenidinin ölü ya da diri olduğunu 


bilemeyiz.Buradaki yanıt da "Kedi yüzde elli ölü,yüzde elli diri" yorumundan çok, ölü ve diri olma olasılığı eşit anlamına gelmektedir. 


Stephan Hawking (1942-...) şöyle diyor: Kanımca, modelden bağımsız bir gerçekliğe karşı dile getirilmeyen inanç, bilim felsefecilerinin kuantum mekaniği ve belirsizlik ilkesi konusunda karışlaştıkları güçlüklerin altındaki nedendir. Schrödinger'in kedisi denen ünlü bir düşünce deneyi vardır. Bir kedi kapalı bir kutunun içine yerleştirilir. Ona yönelik bir silah vardır ve belirli bir yönde bir radyoaktif çekirdek bozunursa silah ateş alacaktır, bunun gerçekleşmesinin olasılığı yüzde 50'dir. (Bugün, yalnızca bir düşünce deneyi olarak bile, hiç kimse böyle bir şey önermeye cesaret edemez, fakat Schrödinger'in zamanında hayvanların özgürlüğü kavramı henüz duyulmamıştı). 


Eğer biri kutuyu açarsa kediyi ya ölü ya canlı bulacaktır. Fakat kutu açılmadan önce kedinin kuantum durumu ölü kedi durumuyla kedinin canlı olduğu durumun bir karışımı olacaktır. 
Bazı bilim felsefecileri, bunun kabul edilmesini çok güç bulurlar. İnsanın yarı hamile olabilmesinden öte kedinin yarı vurulmuş, yarı vurulmamış olması mümkün değildir Onların içinde bulundukları güçlük,dolaylı olarak bir nesnenin belirli bir tek geçmişe sahip olduğu klasik bir gerçeklik kavramını kullanmalarından kaynaklanır. Kuantum mekaniğinin temeli, farklı bir gerçeklik görüşüne sahip olmasıdır. Bu görüşte bir nesne yalnızca bir tek geçmişe değil,mümkün olan tüm geçmişlere sahiptir. Çoğu durumda belirli bir geçmişe sahip olma olasılığı,biraz farklı bir geçmişe sahip olma olasılığını siler,fakat belli durumlarda komşu geçmişlerin olasılıkları birbirini güçlendirir. Nesnenin geçmişi olarak gözlemlediğimiz şey, bu güçlendirilmiş geçmişlerden biridir. 


Schrödinger'in Kedisi durumunda güçlendirilmiş olan iki geçmiş vardır. Birinde kedi vurulmuştur,diğerinde ise canlı kalır. Kuantum kuramında her iki olasılık birlikte varolabilir. 
Fakat bazı felsefeciler, açıkça belirtmeden kedinin yalnızca bir geçmişi olabileceğini varsaydıkları için kendilerini çıkmazda bulurlar. Her bir parçacığın belirli,tek bir geçmişi olduğu yolundaki varsayıma ilk olarak Feynman karşı çıktı. İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda Feynman, parçacıkların uzay-zamanda olası her yol boyunca,bir konumdan diğerine ilerlediği önerisini getirdi. Feynman her bir yörünge ile biri dalganın boyutu-genliği biri de fazı- çukurda ve tepede bulunması- olmak üzere iki sayıyı ilişkilendirdi. A'dan B'ye giden bir parçacığın olasılığı, A ve B'den geçen her olası yolla ilgili dalgaların toplanmasıyla bulunuyordu.Gündelik dünyada nesneler,bize başlangıç ve sonuç hedefleri arasında tek bir yol „tek bir yörünge izliyormuş gibi görünür.Bu durum Feyman'ın birden fazla geçmiş(ya da geçmişlerin toplamı) kavramıyla uyum gösterir mi? Evet. Çünkü her bir yola sayılar verme kuralı,büyük nesneler için yolların katılımları birlestiginde,biri dışında bütün yolların birbirini etkisizleştirmesini gerektirir. Yani sonsuz yol çeşitinden sadece biri,makroskopik nesnelerin harekete gözönüne alındığı sürece önemlidir ve bu yörünge de Newton'uun klasik hareket yasalarından ortaya çıkandır. 


Zamanın doğası fizik kuramlarımızın gerçeklik kavramını belirledikleri bir başka alan örneğidir. Eskiden zamanın sonsuza kadar aktığının açık olduğu düşünülürdü, fakat görelilik 


kuramı, zamanı uzay ile birleştirmiş ve her ikisinin Evrendeki madde ve enerji tarafından eğrilebileceğini veya bükülebileceğini söylemiştir. Böylece zamanın doğasını kavrayışımız Evrenden bağımız olmaktan onun tarafından şekillenmiş olmaya doğru değişmiştir. O zaman, zamanın belirli bir noktadan önce kolayca tanımlanamayabileceği anlaşılır oldu; zaman içinde geriye gidilirse aşılamaz bir engele, ötesine kimsenin gidemediği bir tekilliğe gelinebilir. Durum böyleyse,kimin veya neyin büyük patlamaya neden olduğunu veya onu yarattığın sormak anlamlı olmaz. 


Neden olma ve yaratmadan söz etmek, dolaylı olarak, büyük patlama tekilliğinden önce bir zaman olduğunu varsayar. Yirmi beş yıldır, Einstein'ın genel görelilik kuramının zamanın on beş milyar yıl önce bir tekillikte bir başlangıca sahip olması gerektiği kestiriminde bulunduğunu biliyoruz. Fakat felsefeciler, henüz bu fikre ulaşamamışlardır. Onlar hala kuantum mekaniğini altmış beş yıl önce(Hawking bu kitabını 1993'te yazmıştı) atılan temelleri konusunda endişeleniyorlar. Fiziğin keşif alanının daha ileri gittiğini kavramıyorlar. 


Daha da kötüsü, Jim Hartle ve benim Evren'in herhangi bir başlangıç veya sona sahip olamayabileceğini ileri sürdüğümüz matematiksel sanal zaman kavramıdır. Sanal zaman hakkında konuşmam nedeniyle bir bilim felsefecisi bana şiddetle saldırmıştır. O : Sanal zaman gibi bir matematiksel hilenin gerçek Evrenle nasıl bir ilgisi olabilir? demiştir. Kanımca bu felsefeci teknik matematiksel gerçek ve sanal sayılar terimleri ile gerçek ve sanalın günlük dilde kullanılma şeklini birbirine karıştırıyor. Şu sözler benim tezimi açıklar: Kendisini yorumlamakta kullanacağımız bir kuram veya modelden bağımsız olarak neyin gerçek olduğunu nasıl bilebiliriz? 


Evren'i yorumlamaya çalışırken karşılaşılan problemleri göstermek için görelilik ve kuantum mekaniğinden örnekler kullandım. Göreliliği ve kuantum mekaniğini anlamanız veya hatta bu kuramların yanlış olmaları önemli değildir. Göstermiş olmayı umduğum şey,bir kuramın bir model olarak değerlendirildiği bir tür pozitif yaklaşımın, en azından bir kuramsal fizikçi için, Evren'i anlamanın tek yolu olduğudur. Evren'deki her şeyi tanımlayan tutarlı bir model bulacağımız konusunda umutluyum. Bunu yaparsak bu insan soyu için gerçek bir zafer olacaktır. 


https://www.fizikist.com/schrodingerin-kedisi/ 

MATEMATIK TARIH'INDE 10 ZOR AN 

Eyüp Kaan, 18.12. 2017, Sonsuz Ark, Çevirmen- Çırak Yazar, 

"Bu sorgulama anları, entelektüel olarak gelişmemize yardımcı oldu." 


Hepimizin garip anları olmuştur. Bazı şeyler beklenmedik şekilde olur, baş etmek veya olanları tamamen unutmak istediğiniz bazı sosyal gerginlik ve kişisel tedirginlikler vardır. 
Ancak titiz bir matematikçiyseniz ve dünyanız henüz kanıtlanmadıysa? 


Matematik, daima dünyayı mantık aracılığıyla anlama ve bunu kesin olarak tanımlanmış bir matematiksel dille ifade etme peşindedir. Matematik bir anlam ifade etmeye başladığında onu gözlemlemek gerçekten, belirleyici, öğretici ve eğlencelidir. 


Atina Okulu, hemen hemen tüm olası Yunanlı filozoflar arasında bulunan Pisagor sol köşede 


1- İrrasyonel Sayıların Keşfi 


Matematiksel titizliklerin kökeni Eski Yunanistan'da yatıyor, matematiksel düşünce dini inançlara yakınlaşmaya başladı ve bu nedenle sayılara tanrısal nitelikler atfedildi. 


Pythagoras Okulu, matematiksel bilgiyi ileri götüren, her kült için geçerli olduğu gibi, bazı temelci inançlara dayanan, ilk matematikçilerin gizli bir ekibiydi. Her pratik probleme uygulanabilen oranlar şaşkınlık yaratmıştı ve dünyada olan herhangi bir şeyi açıklayabildiği için oranların ilahi olduğuna inanmışlardı. 


Buna göre, dünyada olan herhangi bir şey oranlarla ifade edilebilir olmalıdır değil mi? 


Şimdi, yeni formüle edilmiş Pisagor Teoremi uygulanırken, 2'nin karekökünü keşfettiklerindeki şaşkınlıklarını hayal edin. Bu irrasyonel sayılar (2 sayının oranı olarak ifade edilemeyen sayılar.) dünya düzenini ifade eden ilahi oranlara meydan okumuş ve tüm felsefelerini sorgulatmıştır. 


PİSAGOR TEOREMİ 


c k c 
Pisagor teoremi (bağıntısı) bir dik üçgenin iki kenar uzunluğu verildiğinde üçüncü kenarın uzunluğunu bulmamızı sağlar. Pisagor teoremine göre; bir dik üçgende dik açının karşısındaki 


kenarın yani hipotenüsün bir kenarını oluşturduğu karenin alanı, diğer iki dik kenarın birer kenar olarak oluşturdukları karelerin alanları toplamına eşittir"/ Ekleyen;Sonsuz Ark 


a =z b+ c 


Devrimsel nitelikteki bu keşfin sonuçlarından korkmuslar ve bunun hakkında kimseye bir şey söylememeye karar vermişlerdir. Ayrıca söylenene göre, bu keşfi yapan Hippasus'u da boğdurmuşlardır. 


Bilimsel sessizlik, değil mi? 
2- Sonsuzluk 


İrrasyonel sayıların keşfi hala kötü olmasına rağmen, Yunanlılar daha dehşet verici bir keşfi öne çıkardılar; sonsuzluk. 


İrrasyonel sayıların ondalık basamak sayısının sonsuz sayıda olması nedeniyle Yunanlılar, sonsuz bir dizinin nasıl oluşabileceği konusunda bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. 
Bugün, sonsuzluk kavramını anlamak zordur, bu şöyle dursun. 


Din, bilimle bağlantılıdır ve matematiksel inançlar tanrıyı anlayışımıza karşı çıkmamalıdır. 
Peki, Yunanlılar ne yaptı? 


Aristo ve Plato gibi filozoflar mutlak bir sonsuzluk kavramını reddetti ve şekil alanını hesaplamak için bitkinlik yöntemini geliştiren Cnidus'un Eudoxus'u gibi geometride sonsuzluk ihtiyacını ortadan kaldırmak için yaratıcı yollar bulan matematikçiler ortaya çıktı. 


17. yüzyıla kadar Newton ve Leibniz sonsuzlukları sonsuz değerleri kullanarak hesaba katmayı teşvik etti ve John Wallis 1655'te bildiğimiz sonsuzluk sembolünü tanıttı. 


3- Zeno(n)'nun Paradoksları 
Yunanlılar, iş felsefi akıl yürütmeye geldiğinde kesinlikle aşırıya kaçtılar. 


Selefi Heraklitus, dünyadaki her şeyin sürekli değiştiğini iddia ettikten sonra Parmenides hiçbir şeyin değişmediğini iddia etti. Sonuç olarak, hareket sadece bir yanılsamadır ve bu nedenle Yunanlılara göre matematiğin dili kullanılarak gerçeğin dilinin tanımlanması imkânsız olmalıdır. 


Parmenides “in öğrencilerinden Zeno, hareketin irrasyonelliğini ispatlamayı amaçlayan bir dizi paradoks tasarladı. 


Ünlü Akhilleus ve onun kaplumbağa paradoksu şu şekildedir: 


Akhilleus kaplumbagaya 100 metre ilerden başlaması için avantaj verir. Eger her ikisinin de sabit hızlarda koştuğunu düşünürsek, (biri sabit yüksek bir hızda, diğer sabit düşük bir hızda), belirli bir süre sonra Akhilleus yüz metre koştuğunda, kaplumbağanın başladığı yere gelmiş olacaktır; bu süre boyunca kaplumbağa da küçük de olsa belirli bir mesafe koşmuştur, örneğin 
1 metre. 


Akhilleus bir süre sonra bu mesafeyi de tamamladığında, o süre zarfında kaplumbağa yine küçük de olsa bir mesafe ilerlemiş olacaktır ve bu böyle devam edecektir. Bu lise matematik problemi, basit ve anlaşılır olarak, bizi şu paradoksal sonuca götürüyor: 


Akhilleus ne kadar hızlı olursa olsun kaplumbağaya ulaşamayacaktır. 

Tebrikler Zeno, hareketi mantıksızlaştırdın. 

Zeno'nun paradokslarının, çağlar boyunca metafiziğin, sorunlu filozofların ve matematikçilerin alanında, geçerli olduğu düşünülüyordu. Ancak günümüzde Yunanlıların sahip olmadığı matematiksel bir araç olan kalkülüs ile açıklanabilirler. O halde "harekete geçelim". 

4- Mobius Şeridi 

1858'de matematik tarihine dokunamayan şanssız Johann Benedict Listing tarafından 


bağımsız bir şekilde keşfedilen komik görünümlü Mobius şeridi, sadece bir yüzü ve sadece bir sınırı olan, genç matematik öğrencilerinin bulmaca için kullanıldıkları bir yüzeydir. 


Mobius Şeridi, kendiniz yapın. 


Bir şerit alarak, bükerek ve ardından şeridin uçlarını birleştirerek kolayca oluşturabilirsiniz. 
Yönlendirilemeyen yüzeylerin ilk örneği olan bu şerit listenin diğer keşifleri kadar matematiğin temellerini sarsmamıştır. Yine de birçok pratik uygulamanın geliştirilmesini sağlamıştır; direnç kemeri gibi ve matematikçilere yönlendirilemeyen yüzeyler hakkında ilham vermiştir, örneğin Klein şişesi. 


5- Cantor’un Reel Sayılar'ın Sayılamazlığı 

Cantor, sonsuzlukla zaten bir sürüklenme yaşıyordu; 1874'de aslında farklı sonsuzluk çeşitleri olduğunu kanıtladı. Özellikle, gerçek sayıların sayılamazlığını ispatlayan Cantor, bu kümenin zaten sonsuz sayıda doğal sayıdan daha büyük olduğunu kanıtladı. 

1891'de köşegen argümanını sağladı, bu o kadar zarif bir kanıt ki daha sonraları bir paradoks kullanarak kanıtlamak için araç olarak kabul edildi. Onun sözleri, kardinal sayılar teorisini ve 


bununla ilgili çelişkileri doğurdu: kaç tane sonsuzluğun üstesinden gelebilirsiniz? 


6- Russell’in Paradoksu 


1901'de Russell, Cantor'un şimdiye kadar iyi kurulmuş teorisinde zayıf bir nokta keşfetti ve bu teori onu matematik dünyasının denetleyemediği bir çelişkiye götürdü. Bu teoriye göre, herhangi bir şeyin koleksiyonu bir dizi olabilir. 


Bertrand Russell, matematikçi, filozof, mantıkçı, tarihçi, yazar, sosyal eleştirmen, siyasi eylemci ve bence kendisini eğitmeye değer olan bir kişilikti. 


Russell’ in çelişki örneği Berber Paradoksu olarak da biliniyor. Özel bir kuralı olan bir kasaba hayal edin; Berber, sadece kasabadaki kendini tıraş etmeyen erkekleri tıraş eder. Cevaplamaya çalışacağınız soru ise; Berberi kim tıraş eder? 


Bu soru bir paradoks yaratmaktadır. Berber sadece aşağıdaki kişilerden biri tarafından tıraş edilebilir: 


1. Kendisi, 

2. Berber (yine kendisi). 

Fakat bu seçeneklerden hiçbiri geçerli değildir. Çünkü; 

Eğer bu kişi kendini tıraş ederse, berber (kendisi) tarafından tıraş edilmemeli. 
Eğer bu kişi kendini tıraş etmezse, berber (kendisi) tarafından tıraş edilmeli. 


Bu keşif onu daha önceki küme teorisinin temellerini sorgulamaya ve daha sonra önerilen Zermelo-Fraenkel kümesi kuramından daha karmaşık yeni bir teori yaratmaya itti. 


7- Godel’in Eksiklik Teoremi 


Önceki olaylar biraz rahatsız edici anlar yaratmış gibi görünüyorsa, aşağıdaki garip kaplumbağa için bekleyin (ve bu Akhilleus’unkinden bile daha kötü). 


20. yüzyıldan bahsediyoruz. İnsanlar sadece bilmek istemiyordu. Bilmek ve kanıtlamanın mümkün olup olmadığını bilmek istiyorlardı. Şansız bir şekilde onlar için ve insanlığın evreni 


anlama ihtiyacı için Gödel, 1931'de, eksiklik teoremleri olarak bilinen iki teoremi yayınladı. 


Kurt Gödel, 19. yüzyılda matematik ve mantık alanlarını sallayan mantıkçı, matematikçi ve filozoftu. 


Gödel, Aritmetik dili gibi tutarlı ve eksiksiz bir sistem göz önüne alındığında, hem gerçek hem de kanıtlanamayan ifadeler bulunduğunu kanıtlamıştır, Bu önerme ispatlanamaz ifadesini (G) aritmetik sisteminde formülize etti. Aynı şekilde G ifadenin değilini (Bu önerme ispatlanabilir) de formül ile ifade etti. 


Daha sonra, G ifadesinin aritmetik olarak doğruluğu hesaplanabilir ise, G ifadesinin değilinin de doğruluğunun hesaplanabileceğini gösterdi. Ve Gödel buradan şu iki sonuca varmıştır: 


1. Öğesel aritmetik içeren aksiyomatik bir sistem tutarlı ise eksiksizlik değildir. 


2. Öğesel aritmetik içeren aksiyomatik bir sistemin tutarlılığını sistemin kendi içinden (sistemin kendi formüllerini ve işlemlerini kullanarak) ispatlamak mümkün değildir. 


İşin ilginç tarafı, bu G ifadesi sistemin içine bir aksiyom olarak yerleştirilse bile, yeni bir Gödel cümlesi çıkartılabilir. Yani ne kadar aksiyom eklersek ekleyelim, böyle bir sistemde doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamayacak bir Gödel cümlesi bulunacaktır. 


Bu, matematik için çok kötü bir haberdi; onları, mutlak gerçeği açıklamanın orijinal parlaklığından yoksun bırakıyordu. Ayrıca, "Bilmeliyiz, bileceğiz" sözleriyle ifade edilen Hilbert'in bilgi arayışına korkunç bir geri dönüştü. 


8- Tarski’nin Belirsizlik Teoremi 


Öyle görünüyor ki, Gödel'in yarattığı umutsuzluk Tarski’nin esin kaynağı oldu. 1936'da tanımlanamamazlık problemini kanıtladı. 


Tarski'nin yaptığı gözlemler Gödel'in çalışmalarına dahil olsa da, Tarski'nin eserlerinin daha derin bir felsefi etkiye sahip olduğu savunulmaktadır. Tarski, bir dilin gerçeği kendi başına tanımlayamayacağı sonucuna ulaşmayı başardı. Bu önemli bir sınırlama olmasına rağmen, daha güçlü bir meta dilinin kullanılmasının gerçeği daha basit bir dilde tanımlamak için yeterli olduğunu önermektedir. 


Şimdi, sıradan bir insan bunun sorunun çözümü olduğunu düşünebilir, ancak "hepsini yönetmesi için tek bir dil" arayan bir matematikçi için bu, bu kadar kolay değil. 


9 — (Halting)Durma Sorunu 


Alan Turing, basit bir deyişle, bir ifadenin doğru olup olmadığına cevap verebilecek bir algoritmanın karar problemleriyle uğraşmıştır. Bu kavramsal olarak basit, ancak çözülmesi zor olan sorunu çözmek için, durdurma sorununu tekrar tekrar dile getirdi: 


Verilen sorunda bir programın durup durdurulmayacağını söyleyebilen bir makine var mı? 


Halting, sonsuza kadar dönmeyecek demektir. Ancak bildiğiniz bir makinenin ulaşılmazlığını nasıl kısa şekilde kanıtlarsınız? Paradoksların kullanışlı olduğu yer de burasıdır. 


Alan Turing, girilen girdinin doğruluğunu sorgulayan bir makinenin olduğunu varsaydı. Daha sonra, cevabı evetse çıkışını döngüye sokarak veya cevabı hayırsa durdurarak bu makineyi çoğalttı. 


Peki, diğer sistemin durup durmayacağını sorgulayan başka bir makine kendinin ne zaman durup durmayacağını sorgulayacak mı? Alan'ın cevabı: evet ise hayır, hayır ise evet. Mantık için kötü bir haber gibi duruyor. 


10- No Free Lunch (Serbest Öğle Yemeği) Teoremi 


21. yüzyıla geçiş, neredeyse felsefi matematiğin, istatistik ve optimizasyon gibi uygulamalı alanlara aktarılmasını sağladı. 


Kendinizi optimizasyona düşkün görüyorsanız, bunun sizi mükemmeliyetçi yapacağını düşünmüyor musunuz? Ve bir mükemmeliyetçi bir şeyleri optimize etmenin en uygun yolunu bulmak istemez mi? 


Öyle görünüyor ki David Wolpert ve William Macready bu ihtiyacı hissettiler ve elbette ki cesaretlendirici olmayan bir cevap buldular (aksi halde listemizde olmayacaktı). 1997'de yayınlanan Optimizasyon için No free lunch teoremine göre, "Herhangi 

iki optimizasyon algoritmasının olası tüm problemlerde ortalaması alındığında performansları eşdeğerdir." 


Kalp kırıcı olabilir, ama bu optimizasyonun faydasız olduğu anlamına gelmez. Bunu yapmak için genellikle en iyi yolu bulamayacağız. 


Bu anlar, matematik dünyasını garip hissettiriyor; bu da, evren mantıklı hale geldiğinde bilim insanlarının yaşamak zorunda kaldığı umutsuzluğun ve kaosun duyguları için hafif bir terimdir. Fakat şok, bilimi ilerletmenin yoludur. 


Matematiksel alanlar oluşturuldu, Turing Makinesi, süslü görünümlü yüzeyler ve en önemlisi, algılarımızı yeniden inceleme ve buna göre araçlarımızı uyarlama becerimiz var. 


Bu sorgulama anları, entelektüel olarak gelişmemize yardımcı oldu. 
Eksiklik teorileri hariç. Bunlar sadece yıkıcıydı. 


Elena Nisioti, 2 Aralık 2017, (Alanındaki derin anlayışı hayatla dengelemek için mücadele eden Al doktora öğrencisi. Çoğunlukla okuma, kodlama ve yazma çalışmalarında bulundu (ancak önerilere açık), Medium 


Çeviriye destek için kullanılan kaynaklar: 

1- 

http://www.wikizero.org/index.php ?q=aHROcHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kv QmVyY¥mVyX3BhcmFkb2tzdQ 

J- http://www.wikizero.org/index.phpq=aHROcHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kv R802ZGVsJ2luX2Vre2IrbGIrX3RIb3JIbWk 


DİJİTAL MEDYA VE BİREYİN PSİKOLOJİSİ 
Erol Göka, Prof. Dr, 07.09.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Uzaklardaki İnsan, 


"Bu dünyada en yapılmayacak şey, kolaycılık ve aforizma üretmek" 


Trt Akademi'nin Erol Göka Röportajı: 

TRTakademi: "Yeni bir deniz" dediğiniz teknomedyatik dünyadan bahseder misiniz? 

Erol Göka: Evet, teknoloji ve medya tarafından belirlenmiş ve çerçevelenmiş olan bu dünyaya “teknomedyatik dünya" diyorum, yaşadıklarımızı en iyi bu kavram- laştırmanın ifade edebildiğini düşünüyorum. Bu dünya yeni bir deniz, eskisinden tamamen farklı olma özelliğiyle “yeni", her birimizi, o olmadan nefes alamayacağımız, içindeki balık kılacak kadar kapsayıcı olması hasebiyle “deniz"... Bu yeni denizi anlamadan psikolojilerimizi değerlendirebilmek mümkün değil. 


“Teknik" her tarihsel dönemde vardı ama modern zamanlarda “teknoloji" dediğimiz bir hüviyete büründü. İletişimlerimizin cereyan ettiği bir ortam anlamında “medium" her zaman vardı ama modernlikle önce yazı yaygınlaştı, sonra görsellik ve en nihayet dijitallik işin içine katılarak bugünkü pek karışık medya ortaya çıktı. Teknoloji ve modern medya farklı oldukları kadar birbirlerine benziyorlar aslında. Onları benzer kılan da kökenlerindeki sunilik. 


Suniliği anlatabilmek için hakikatle gerçek arasında bir ayrım yapmamız gerekiyor. Bir şeyin suni olması, onun gerçek olmadığı anlamına gelmiyor ama orijinal, sahih hâlinden, yani kendi hakikatinden farklı olduğu manasını taşıyor. Ben bunu en iyi, gübre ve hormonla ya da genetiği değiştirilerek özgün tadı değiştirilen meyve, sebzeyle örneklendirebileceğimizi düşünüyorum. Nasıl modern teknolojinin işleminden geçmiş bir meyve gerçek olmasına 


gerçek ama otantik hâlinden çok farklı ise modern medyanın aracılık ettiği iletişim ortamları da (yani medya), elbette iletişim olma özelliklerini hâlâ muhafaza ediyor ama alışıldık, halis iletişimden hayli farklılar. 


Teknomedyatik dünyanın en temel özelliklerinden birisi sanallık, şeylerin ve ilişkilerin (insan- insan ve insan-tabiat ilişkilerinin) suni bir karaktere bürünmesi. Elbette sunilik, şeylerin ve ilişkilerin gerçek değil sahte oldukları anlamına gelmiyor. Sunilikten kastımız, şeylerin ve ilişkilerin yaratılıştan olmayan, sahici (otantik) varoluşlarına sonradan eklenen yanlarının öne çıkması. Suni olan gerçek olmasına gerçek ama hakiki değil. Nasıl tarımsal modernlesme, giderek adım adım yediklerimizin tadını değiştirdiyse, teknomedyatik dünyanın yeni iletişim ortamlarında algılama biçimlerimiz eskisinden çok ama çok değişik. 


Geçenlerde yeni düşünürlerden bazılarının, Manuel De Landa, Bruno Latour, Brian Massumi'nin makalelerini okumaya kalktım, tahammül edemedim. Dil bütünlüğünün, doğa- kültür, insan-hayvan, insan, makine, kadın-erkek, hayat-oyun ayrımının reddedildiği, sadece etkileşime ve duygulanıma önem veren bir anlayışın hâkim olduğu bir dünyayı düşünemiyorum bile. Bu yüzden post-human (insan-sonrası) yanlısı Rosi Braidotti gibi feminist-sosyalistler, epistemolojiyi ve öznelliği kurtarmak için harekete geçmiş görünüyorlar. Onların fikirlerine göre yetişen gençlerle birbirimizi anlamamız giderek imkânsızlaşıyor. 


Kavramların etkisini yitirdiği bir dünya bu yaşadığımız. Buna "felsefesizleşme" diyebiliriz. 
Eskiden artik '1yi hayat' sorunuyla ilgilenmiyoruz diyordum. Görüyorum ki ilgilenmeyi sağlayacak kavramlardan da zihnimizi soyuyoruz. Felsefi sorgulamadan ve hayat bilgisinden ödümüz kopuyor. Yaşantımızdan çıkardığımız sezgisel, pratik bilgilerin değerini bilmiyoruz. 
Hikmet, irfan kelimelerini anlamsız bulmakla kalmıyor, o gün canımız ne isterse ona inanıyoruz. Bilimi kendimize göre tütsülüyor; fal, büyü, yeni nesil tuhaf inançlarla dinleri bulamaç yapmaya bayılıyoruz. 


Önceleri kuş uçuşundan bahsediyorduk, sonra ses sonra ışık hızından bahsetmeye başladık teknolojideki ilerlemeleri anlatabilmek için... Gittikçe hızımızı arttırdık ya da hıza göre algılamalarımızı, düşünce ve değerlendirmelerimizi biçimlendirdik, biçimlendiriyoruz. 
Hakikat tasavvurlarımız da bu bağlamda değişiyor. Hızı o kadar önemsiyoruz ki, teenninin ne demek olduğunu dahi unuttuk. 


TRTakademi: Teknomedyatik dünyanın en önemli unsuru, dijital medya. Gerçek dünyada kendini saklayan/gizleyen/sakınan insanın dijital ortamda sınırları kalkıyor mu? Dijital çağın insanının süper ego sorunsalını nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Erol Göka: Teknomedyatik dünya sürate göre ayarlı, işler ne kadar süratliyse o kadar iyi; ilişkilerimiz de öyle. İnternet'e de ilişkilere de mütemadi bir akışkanlık içinde bağlanıp duruyoruz. İlişki dilimizle İnternet dilimiz benzeşiyor. Bir ilişki ağında sörf yapma'ya çalışıyoruz. Kolayca girilip çıkılıveren, ayrıca bakım, özen ve ciddiyet gerektirmeyen, şık ve kullanıcı dostu, 'delete' tuşuna basınca kurtulması mümkün ilişkiler arıyoruz. 


Sosyolog Bauman'a göre gerçek ilişkiye sahip olmayan günümüz insanı, özgürlük ihtiyacını ve aidiyet açlığını eş zamanlı olarak gidermeye çalışıyor. Ama bunun imkânsız olduğunu görmüyor; başvurduğu yollar bu iki özlemin yenilgilerini gizleme çabalarıyla dolu. 
Teknomedyatik dünyada alışveriş merkezleri, medyada reyting zamanları, dileklerin kısa süreli uyanma ve sönme hızlarını dikkate alarak tasarlanıyor. İnsan ilişkilerindeki hâlimizle İnternet'teki ve borsadaki hâlimiz birbirinden farklı değil. Ancak bir yandan da hâlâ evli kalmayı, dostluklarımız olmasını istemeye devam ediyoruz. Belki bu yüzden markaların, takımların fanları olmaya çalışıyoruz. 


Çok uzattımm ama kusuruma bakmayın, öncelikle bunları söylemeye mecburum. Korkmayın, sonraki soruları kısa cevaplarım. Sorunuzdan psikoloji konuşmak istediğinizi anladım, merak etmeyin, oraya gelmeye, psikolojimizi de biçimlendiren bu yeni denize dikkat çekmeye çalışıyorum. Çok köklü değişiklikler yaşandığını vurgulamaya gayret ediyorum. Ama bana sorarsanız insan yine aynı insan. 


Bakın, benim bildiğim psikoloji teorileri bu yüzyılın başında üretildiler, kendi zamanlarındaki insanın psikolojisini tasvir ve tarif etmeye uğraştılar. Yüz yıl içinde insan çok değişti ama nasıl Newton mekaniği kendi alanında bugün hâlâ iş görüyorsa eski teorilerimiz de işe yarayabiliyor. Çünkü ana yapı, aynen yerinde duruyor. Ruhsal aygıtın katmanları olarak tarif edilen id-ego-süper ego yerlerini muhafaza ediyor. Aynı şekilde elbette tüm değişimlere, hatta alt-üst oluşlara rağmen insanın mahremiyeti, mahremiyet ihtiyacı da önemini koruyor. Ama “nasıl?" diye sorarsanız, ki soruyorsunuz, işte o sorunun cevabını tam bilmiyoruz. 


Şimdi dijital çağda süper ego nasıldır sorunuza, bir, iki, üç vs. diye cevap veremem; ama belki sohbetimiz boyunca anlatmaya çalıştıklarımdan birlikte bir sonuç çıkarabiliriz. Ama kısaca fikrimi söyleyeyim: Hangi ortamlarda yaşarsak yaşayalım süper egomuz ruhsal katmanımızdaki yerini koruyacak. Biz vicdanlı, ahlaklı olmayı sürdüreceğiz. Mahremiyet anlayışımızda biçimsel değişiklikler olabilir ama kesinlikle mahremiyet isteğimizde bir gerileme olmayacak. Şimdilik henüz kuralları, etik ve hukuki ilkeleri tam belirlenmemiş dijital ortam bir hercümerç görünümünde. Bunu firsat bilen pornografik, röntgenci, göstermeci psikopatolojiler cirit atıyor ama bu durum eninde sonunda değişecek, sağlıklı iletişim arayışları galebe çalacak. 


TRTakademi: Anne baba evladını, birimiz diğerini sahte hesaplarla takip ederek birbirlerinin ilişkilerini takip eder hâle geldi. Ciddi bir güven problemi var. Aynı kişi farklı dijital mecralarda farklı kimliklerle kendine varlık sahası oluşturuyor. Sosyal paylaşım siteleri, yeni bir güven problemi mi oluşturuyor yoksa var olan ama görünmeyen bir problemi gün ışığına mı çıkarıyor? Bastırılmış duygularımızı farklı kimliklerle mi ortaya çıkarıyoruz ya da kendi gerçeklerimizle mi yüzleşiyoruz? 


Erol Göka: Sorunuzu kesinlikle anlıyorum ama şaşırtıcı olan şu ki biz bu sorularda aslında farklı şeyler dile getirdiğimizi fark etmiyoruz. Farklı şeyler dediğim şu, bir yanda teknomedyatik dünyanın henüz yabancısı olan ebeveyn var diğer yanda da bu dünyanın içine 


doğan çocuklar... Dünyalarının artık pek de aynı olmadığı gerçeğini görmezden gelerek sanki sıradan bir ebeveyn-çocuk ilişkisi sorusuna dönüştürüyoruz sorumuzu. Farklı dünyaların insanları arasında bir güven problemi olması pek doğal değil mi? Bu gerçeği bilip ona göre hareket edersek, ebeveyn ve çocuklar da öyle hareket ederlerse belki işler çok sarpa sarmadan bir çözüm yolu bulabiliriz. Yoksa geç kalırsak psikolojik kavramların arasında boğulur gideriz, çarenin kendisi soruna dönüşür. 


TRTakademi: Müsaadenizle bu konuyu biraz açmak istiyoruz. Hem bireysel anlamda, hem de toplumsal anlamda, sosyal medyanın oluşturduğu güven problemine nasıl yaklaşmalıyız? 
Aile kavramını da düşünerek!.. 


Erol Göka: Bu kadar belirsiz bir alanda kesin laflar etmekten çekinmek lazım. Anne-baba- evlat, bu kadar güvensiz bir ortamda ne yapmalı? Şimdi dikkat çekmek istediğim nokta şu, buranın da kesinlikle bilinmesi ve buradan hareket edilmesi lazım. Büyük âlimlerin bile bilmediği, hiç tanımadığı, öğrenmeye çalıştığımız ya da mecburiyetten öğrenmeye çalıştığımız bir dünya var. Ama bu, manzaranın bizim taratımızdan görünen kısmı. Bir de çocuklarımız var, gençlerimiz var. 


Diyebiliriz ki 1990'dan sonra dünyanın her yerinde çocuklar bu yeni dünyanın içine doğuyorlar. Bakın, geleneksel hermenötikte “İnsan neyin içine doğar?" soruna “Bir geleneğin içine doğar, bir dilin içine doğar," diye cevap verilir. Ama şimdiki çocuklar bir başka şeyin daha içine doğuyorlar: Siber âlemin... Büyük ihtimalle ve çok şaşırtıcı olarak çocuklarımızın enformasyon teknolojilerini bizden daha iyi kullanmalarının nedeni bu. Biz yeni dünyanın yabancısıyız ve konuğuyuz oysa onlar ev sahipleri... Bu belirlemeyi düzgün yaparsak birçok sorunu buradan çözebiliriz. 


Anne-baba çocuklarına istediği kadar yasak koysun, sınırlama getirsin ama bir biçimde çocuk dış dünyaya açıldıktan itibaren olacakları tümüyle denetleyemez ki. Anaokuluna gittiğinden itibaren, bu dünyanın kapısını açıyor ve içeri giriyor çocuk, evde biz tamamen yasaklasak bile. Girdiği andan itibaren de gelişen beyniyle o dünyanın insanı oluyor. Anne-baba bu dünyanın insanı değil. Ben denizin balıklarıyız diyorum ama yetişkinler açısından tam doğru bir ifade değil bu. Bizler orada yüzmeyi öğreniyoruz daha. Ama çocuklarımız, gençlerimiz artık gerçekten o denizin balıkları. 


Nasıl modern şehirde doğan birisi olarak elektrifikasyon, yolların asfalt oluşu, trafik, vakti zamanında bizim gözümüze batmamışsa, teknomedyatik dünya da çocuklarımıza batmıyor, sanki ilk insan var olalı beri bu dünya varmış gibi algılıyorlar. Köyden gelen adam şehirde, büyükşehirde, metropolde, megapolde nasıl bir afallama, bir şaşkınlık hâli yaşıyorsa biz yetişkinlerin de teknomedyatik dünya karşısındaki konumumuz o. 


Şimdi bu tespit, yani öğrenmeye çalışanlar ve içine doğanlar ayrımı doğruysa, çocuğuna yardım etmek isteyen bir ebeveynin ilk yapması gereken, bu dünyayı öğrenmesidir. Peki, biz ne yapıyoruz? Aman yasak! Girme oraya sakın! Neden böyle? Çünkü ödümüz patlıyor, bilmiyoruz sanal diyarları. Bu korkak tutumumuzla, farkına varmadan, aslında, çocuğumuzun 


bundan sonraki geleceğiyle ilgili, dünyayı tanımasıyla ilgili imkânları da ortadan kaldırmış oluyoruz. 


Ben kendi adıma, bunları anlatmaya, bizi korkutan karanlık alanı aydınlatmaya çalışıyorum. 
“İnternet bağımlılığı" kavramının gerçekte ne olduğunu göstermeye uğraşıyorum. Böyle bir bağımlılık tarzı olabilir mi? Varsa bile bu, otomobil bağımlılığı, asfalt bağımlılığı gibi bir şey olmamalıdır. Gerçek tanılarla, korkumuzun neticesi koyduğumuz uydurma tanıların farkını 


göstermeye çabalıyorum. 


Bugün bizim İnternet bağımlılığı diyebileceğimiz şey, online oyunlara olan tutkulu bağlılıktır sadece. Bu oyunlar online olmadan önce de bu tür oyunlar vardı; o zaman da tüm vaktini bu oyunlarla israf edenler bağımlıydı, şimdi online olarak bunu yapıyorlarsa yine bağımlılar. 
Ama hayatımızın bir parçası olan İnternet'i kullanmamız bağımlılık olarak nitelenemez. Biz, bu oyun bağımlılığını yirmi otuz senedir biliyoruz. Bu bağımlılıktır, bir hastalık türüdür. Ama İnternet, teknolojik dünyanın asal bir aygıtıdır. Yani bundan kaçamazsınız. 


Akıllı telefonlarla bu daha da artacak. Teknomedyatik dünya, birebir dış dünyayı taklide doğru gidiyor. Buna karşı yapabileceğiniz tek şey, eleştirel bilinci yükseltmek... Yoksa tanılar koyarak bunu engellemeye çalışırsanız komik duruma düşersiniz. Böylesine bir teknolojinin egemenliği altında yaşamayı uygun bulmuyorsan, yapacağın şey, çocuğundan önce senin bu dünyayı öğrenmen ve ona rehberlik etmendir. Eskiden, yirmi otuz yıl önce de televizyonu çocuğumuz nasıl seyretsin diye tartışıyorduk değil mi? 


Aynı öneriyi o zaman yapıyorduk. Televizyonsuzluğu tam olarak sağlamazsın, ama program içeriklerini öğrenerek rehberlik edebilirisin. Bu noktayı çok iyi anlatabilmeliyiz. Zira söylediğim bu şeyler, sanki ben, bırakın çocukları sabah akşam bilgisayarla oynasınlar demişim gibi algılanmaya müsait. Elbette öyle değil. Ben bir şeye işaret etmeye çalışıyorum, insanları neofobiye, yani yenilik korkusuna düşmeden düşünmeye, konuşmaya, davranmaya davet ediyorum sadece. “Rehberlik edeceksen gereğini yapacaksın, ben bilmiyorum çocuğum içine doğuyor, o zaman ben de öğrenmeliyim diyeceksin." Söylediğim bu. 


Teknomedyatik dünya ve nereye doğru gittiğimiz konusunda inanılmaz bir belirsizlik var. 
Sadece bizim ailemizin, ülkemizin yaşadığı bir problem değil bu. Henüz bu dünyanın bırakın hukukunu, kuralları bile belirlenebilmiş değil. Kaos dediğimiz şey, tam da budur. 
Teknomedyatik dünya, bir yığın imkânıyla birlikte aslında bir kaosu da ortaya çıkartıyor. 
Böyle zamanlarda çok iyi gözlem ve araştırmalar yapıp çok az konuşmak lazım. Ama çoğunlukla öyle yapmıyoruz. Mesela dikkati sürekli akıllı telefonunda olan gençlerimizi görünce telaşa kapılıyor, hemen basıyoruz narsisizm tanısını, asrın vebası diyor ne olduğunu anlamadan yükleniyoruz. 


Christopher Lasch gibi, çağın adını da öyle koyan düşünürler bile var. Özellikle gençlerin bu tutumları, açık narsisizm işareti olarak görülüp çok acımasız eleştiriler yapılıyor. Birçok kitap var bu konuda, benim meslektaşlarım yazıyor. Zaman zaman ben de o tuzaklara düşüyorum ama şimdi, daha derlenip toparlanmaya, titizlenerek konuşmaya çalışıyorum. Burada ne olup 


bitiyor, bilmiyorum ki! Şimdi ben yanımdaki insanla konuşmayıp, öbür tarafta elli kişiyle konuşabiliyorsam, hangi sosyal iletişimsizlikten bahsediyoruz? Oradaki tekil ilişkiden vazgeçerek, birçok başka yeni ilişkinin, yeni ağın içine kendini atabiliyor insan belki, onları sorgulamadan kesin kararlara varmamak lazım. Toplumdan, ilişkiden kaçıştan ziyade yeni bir toplumsallık, yeni bir iletişim biçimi söz konusu gibi. 


Marx, insanı, sosyal ilişkileri toplamı olarak görüyordu. Şimdi böyle bakar mıydı bilmiyorum. 
Çünkü yepyeni bir toplumsallık söz konusu. Birebir ilişki mi sosyal ilişki, yoksa Facebook arkadaşlarımla kurduğum ilişki mi sosyallik? Ben hangisiyim? Hangisinin toplamıyım? 
Ortalık böylesine karışık ve belirsiz. O yüzden de ben, yaşadığımız zamanın bir geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum ve kesin konuşmaktan imtina ediyorum. Öyle yapmamız gerektiğine inanıyorum. Tabii ki eleştiriyi elden bırakmamalı, gördüğümüz olumsuzlukların üzerine gitmeliyiz. 


Bazen çok açık narsisizm işaretleri ortaya çıkmıyor değil. Televizyonda daha bariz biçimde görebiliyoruz bunu. Görüntülü medyada ve daha çok insanın bizi seyrettiğine emin olduğumuz durumlarda çok açık biçimde narsistik patlama var, bu doğru. Geçenlerde bir evlenme programında bayan sunucu o sırada evlilik teklifi almış hanıma diyor ki: “Ne şanslısın, milyonların önünde evlilik teklifi aldın, çok hayıflanıyorum." 


Yaşananlar karşısında eleştirel bilincini devreye sokamayan, günümüzün edilgen, izleyici insanı, kendi sevincini, başarısını, mutluluğunu herkese göstermek istiyor. Böyle bir psikoloji, yeni bir arzu akışı çıkmış vaziyette. Bu durumu düğünlerde vesairede de görüyorum. Bu, sosyal medyada özellikle Facebook, Instagram'da da çok bariz bir biçimde var. Herkes mutlu zamanının fotoğrafinı paylaşmak derdinde. Bana bakın, beni görün görün istiyor. 
Teknomedyatik dünya üzerinde konuşan bizler, hep röntgenciliğin üstünde duruyoruz, seyretmenin üstünde, bakmanın üstünde duruyoruz, baktirmanın üstünde çok durmuyoruz. 
Baktırmada çok bariz narsist ögeler var. 


“Milyonlar"la simgelenen, hayali bir topluluk var orada, onlar beni görsün, onlar beni alkışlasın isteniyor. Yeni teknolojide narsizme davet çok belirgin. Bu çok açık ama aynı şeyleri akıllı telefonunda, kendi dünyasında ya da yeni ilişki içinde adapte olmuş insan için kullanabileceğimizi çok sanmıyorum. Böyle bir dünyada ebeveynlik, rehberlik etmek de çok zor. Kaosun içerisinde nasıl yol göstereceğiz? Biz bilmiyoruz ki doğrusunu. Dolayısıyla, çocuğunuzla el ele verip birlikte yürümek, bak şundan ben de korkuyorum demek, karşıdan karşıya geçerken nasıl dikkat ediyorsak öyle dikkat etmek, her zaman yardım isteyebileceğini ama bu konuda bizim de çok usta olmadığımızı belirtmek, yani samimiyetle ve suhuletle yol almak en doğrusu. 


TRTakademi: Facebook ve Twitter kullanımının boşanmalara etkisi ve bu konuda "Facebook boşanmalara neden oluyor,"şeklinde haberlerin yaygınlaşması ve sosyal medyanın boşanmaların artmasındaki katkısı konuşuluyor. Bu tür toplumsal olaylar karşısında ne yapmalıyız ki bu algıya engel olabilelim? 


Erol Göka: Bakın az önce, hastanede bir grup yakın arkadaşlarımla birlikteydik. Bir yandan onlarla konuşuyor, bir yandan da zaman zaman sosyal medyada ne olup bittiğini öğrenmek için telefonuma bakıyorum. Arkadaşlarımdan birisi bana laf atarak takılıyor, diyor ki: “Bir psikiyatrist demeç vermiş, akıllı telefonla ne kadar uğraşıyorsan bu depresyon işaretiymiş." 
Bunu bana söylüyor. Güldüm ben de tabi, “telefonunu bırak da birazcık bizimle ilgilen" diyor. 
İkimiz de haklıyız. O eski sosyalliği sürdürmek istemekte haklı, ben de kendimce sosyal medyadaki tartışmayı sürdürme tavrımda haklıyım, demin anlatmaya çalıştığım gibi sosyallik kesin bir dönüşüm geçiriyor. Bizim tercih edebileceğimiz alanlardan birisi hâline geliyor elimizdeki cep telefonu. 


Karşımdaki sizi değil de elimin altındaki sosyalliği tercih edebilirim. Böyle bir imkânım var. 
Bu durum karşısında yüz yüze iletişimi daha çekici kılmak, kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Öncelikle bu belirlemeyi yapalım ve aklımızın bir köşesinde tutalım. 


Boşanmalara gelince, boşanmalar yüz yıldır artıyor. Bir süredir, İngiltere ve Amerika için “sık evlenen, sık boşanan toplum" tanımı yapılıyor. Sosyolojik olarak en görünen özellikleri bu. 
Çok enteresan. Bakın daha iki gün önce rakamlar açıklandı: 2015 yılı içinde ülkemizde boşananların % 75'i yeniden evlenmiş, ayrı, % 15'ide aynı eşle evlenmiş. Türkiye'de de sik boşanma ve sık evlenme süreci, Bati'da- kiyle kıyaslanmayacak kadar az olsa da başlamış görünüyor. Yirmi sene sonra bunun genel bir eğilim olduğunu görebiliriz. 


Boşanmalar modernlikle birlikte ortaya çıkan ve sosyal bilimcilerin anlamaya çalıştıkları bir durum. Şimdi boşanmalar artıyorsa ve boşanmaların arttığı bir dünyada sosyal medya da devreye girmişse, zaten boşanacak bir insan sosyal medya da kullanıyorsa boşanmanın gerekçesi sosyal medyada girdiğiniz başka bir ilişkiyse, bunun adı ne oluyor? Hani bizim acemi doktor gibi akıllı telefonla ilgileniyorsan depresyondasın diyor ya, acemi sosyolog da Facebook'la ilgileniyorsan boşanıyorsun hâline getiriyor veriyi. Oysa çok temkinli konuşmalıyız, nedenleri doğru saptamalı, hedefi doğru belirlemeliyiz. 


Boşanma hiçbirimizin oynayarak, gülerek izleyebileceğimiz bir şey değil. Yaşayanlar açısından çok Zor bir süreç, insanın hayatında ve bunların artıyor oluşu da kesinlikle titizlikle araştırılmayı hak ediyor. Nedenleri henüz bulunabilmiş değil... “Neofobi"ye, yani yenilik korkusuna kapılmadan yapmalıyız araştırmayı ve derde derman olacak çözümler üretmeye çalışmalıyız. Facebook olmasaydı olmayacak mıydı bu boşanmalar, emin miyiz? Biz oraya vurup boşanmayla ilgili endişemizi temize çıkarıyoruz ve rahatlıyoruz. Yanlış bir iş yapıyoruz. Ha, bilemediğim şeyler de var tabii ki. Ben sosyal medyayı tamamen temize çıkartmak için de söylemiyorum. Bu ilişki biçimlerinde ilişkilerin farklı bir hâl almasına da katkıda bulunuyor olabilir. Dediğim gibi çok düşünmeli, çok araştırmalı, az konuşmalı, hatalı hedefler göstermekten kaçınmalıyız. 


TRTakademi: 6 saniyelik (Vine) videolar, 140 karakterli cümleler, hareketli (Gif) resimler, saat başı değişen TT başlıkları, Google üzerinden canlı yayınlar, en çok beğenilenler listeleri. 
Teknolojinin hızıyla bilgi sahibi olmadan fikir sahibi mi oluyoruz? Yoksa enformasyon bombardımanı altında bilgi çöplüğü hâline gelmiş zihinleriyle fikir üretemeyen insanlar 


kütlesi miyiz? 


Erol Göka: Niye başlangıçta uzun bir konuşma yaptığım, sanıyorum şimdi daha iyi anlaşılmıştır. Teknomedyatik dünyayı ve özelliklerini çok iyi fark etmeliyiz, yeni bir denizin balıkları olduğumuzu görmeliyiz. Tüm ilişki ve düşünme biçimlerimizin, zihniyet kalıplarımızın artık değişik olacağını kavramalıyız. Ben böyle durumlarda daha temkinli ve eleştirel olunmasindan yanayım. Ama mesela Levent Erden gibi bazı üstatlar, tüm olup bitenleri “olağan" karşılayabiliyorlar. Ne var bunda, bu büyük şehirlerde, böyle teknolojik imkânlarla insanlar yaşamaya, arzu ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar diyorlar. Siz hangisini tercih edersiniz bilmiyorum ama sorunuzdan sizin bu yeni dünyaya karşı benden de Levent Erden de daha endişeli olduğunuzu anlıyorum. 


Galiba çevremizdeki insanların büyük çoğunluğu da sizin gibi düşünüyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak, enformasyon bombardımanı, bilgi çöplüğü vs... Yok yok o kadar da değil... Şüphesiz bu yeniliklerin birçok olumlu ve olumsuz yanları var ama henüz hepsi açığa çıkmış değil. Tam geçiş dönemindeyiz. Sakince anlamaya çalışmalı ama her şeyden önce korkumuzun yanına mutlaka biraz umut koymalıyız. 


TRTakademi: Google ana ekranında önemli gördüğü tarihler ve konularla ilgili simgeler, videolar, animasyonlar yayımlıyor. Reklam anlaşmaları sayesinde (Facebook, Twitter, Instagram vb.) sosyal medya şirketleri bize tavsiyelerde bulunuyor. Neyi önemsememiz, takip etmemiz, beğenmemiz gerektiğine dair bir algı yönetimine maruz kaldığımızı düşünüyor musunuz? Bireysel tercihleri/farkındalıkları olmayan ya da bu özellikleri yönetilen edilgen varlıklara mı dönüşüyoruz? 


Erol Göka: Bu teknolojik aklın, şirketin kârını azamiye çıkarma mantığının beni çok fazla rahatsız ettiğini, “sibernetik sömürgecilik" diyebileceğim yeni bir despotizmin ayak seslerini duyduğumu ve tedirgin olduğumu bilin. Bu tehlikelerin farkına varmalıyız elbette. 
Mühendislerin, tüm beşeri imkânları belirlemelerinin, biçimlendirmelerinin, adlandırmalarının mutlaka önüne geçmeliyiz. Felsefesizliğe karşı mücadele etmeli, yaşadığımız zamanlara “insan-sonrası" (post-humanity) dönem denmesini reddetmeliyiz. Bireysel tercihlere, insana alan açılması için uğraşmalıyız. Bu dünya bunlar için mücadeleye imkân veriyor mu derseniz, cevabım evettir. İnsanın olduğu her yerde, özgür bir ruh da tercih imkânı da vardır. Şimdi de öyle. Ve zaten galiba bizi de oradan yakalayıp tuzağa düşürüyorlar. 


TRTakademi: Twitter'ın 140 karakterde ileti yazma zorunluluğu insanların cümle kurma yetisini etkiliyor mu? İnsanların kısa ve öz cümle kurma alışkanlığının geleceğin insanı homo neoticusun beyinsel aktivitelerine etkileri nasıl olacak? Homo sapiensten hangi farklılıklarımız olacağını öngörüyorsunuz? Zihnin işleyişinde olası bir değişim ne kadar zaman içinde belirginleşecektir? 


Erol Göka: Bakın, sözlü kültürden yazılı kültüre geçişle birlikte beynimizin işleyişinin değiştiğini, sözlü ve yazılı kültür insanının benim metaforumla söyleyecek olursak farklı iki denizin balığı olduğunu araştirmalar kanıtlıyor. Türklerin psikolojisi üzerine çalışırken 


Türklerin anlamakta zorluk çekilen birçok davranışının hâlâ yoğun biçimde sözlü kültür etkisi altinda olmalarından kaynaklandığını görmüş ve uzun uzun anlatmaya çalışmıştım. Bazıları bizim gibi sözlü ve yazılı kültür arasında kalmış toplumlara "verbomotor geçiş toplumu" diyorlar. 


Teknomedyatik dünyanın hem sözlü, hem yazılı kültürden bariz farkları var, kimilerine göre "ikinci sözlü kültür" çağında yaşıyoruz. Ben "ikinci sözlü kültür çağı" kavramını benimsemiyorum: Bana göre söz ve yazıdan ziyade, insan zihninin rüya etkinliğine benziyor dijital medyadaki hâllerimiz. Bu önceki devirlere göre büyük bir değişiklik ve beyin işleyişinde de bir farklılığa neden olacağı kesin. Rüyayı andıran, ana mottosu "hız ve değişim" teknomedyatik dünyada beyinlerimize ne oluyor bilmiyoruz ama değiştiğine, değişeceğine eminim. 


TRTakademi: Modem insanın en çok eleştirildiği noktalardan biri, görmekten çok görünmek ve görülmek isteğinin baskın oluşu. Selfie bu isteğin geldiği son nokta. "Gerçek artık korunaksızdır ve bizi de enformasyon ve şeffaflığın müstehcenliğinden koruyabilecek hiçbir şey kalmamıştır. Artık bizler gerçeğin aktörleri değil, sanalın iki tarafa çalışan ajanlarıyız," diyor Baudrillard. Kâbe'nin önünde dua ederken selfie çeken ve bunu yayınlayan bir Müslümanın bunu hangi saiklerle yaptığını merak ediyoruz. İnternet tapınma araçlarımızdan biri hâline mi geldi? 


Erol Göka: Pek çok hayran olduğum insan var ama Baudrillard kesinlikle onların içinde başlardadır. Teknomedyatik dünyayla ilgili düşüncelerimde onun payı ve etkisi çok büyüktür. 
Keşke onu anlayabilsek. Sanallığı ve içinde yaşadığımız dünyayı anlayabilmek için, psikolojinin içinde dolanmak lazım geldiğini, ilk sezen ve bunu ifade etmeye çalışan insandır, o. Baudrillard gerçek bir sosyal bilimcidir. Televizyonla birlikte ne olduğunu, bir kameranın ne yapmak istediğini, bunu insanın bilişsel sistemlerinde nereye oturtmak lazım geldiğini, tarihi olarak nasıl bir yerden geldiğimizi ve nereye doğru gittiğimizi kendine özgü kavramlar ve çarpıcı bir dille göstermeye çalışmıştır. Mesela onun Tüketim Toplumu kitabı, solun eski sol olamayacağını, eski kavramlarla hiçbir şey anlayamayacağımızı göstermek için muhteşem bir eserdir. Bakın, bugüne kadar sol, en temel kalkış noktası olarak antiemperyalizmi kullanırdı, en temel şiarı, antiemperyalizmdi. 


“Kahrolsun Amerika" demeden ya da başka bir fraksiyondansanız, “Ne Amerika ne Rusya" demeden sol olmak imkânsızdı. Soruyorum size, nereye gitti antiemperyalizm söylemi? Bu söylem kaymasına doğru gidildiğini, artık yenir egemenlik formunun oluştuğunu, eski kavramların geçersizliğini yıllar önce Baudrillard gördü. Eski kavramlarla, sınıfsal analizler yapmakla bu dünyayı tüketemezsiniz. Emperyalizm ve bağımsızlık diyerek de bir şey yapamazsınız. 


Buradan tekrar, siber gerçekliğe dönecek olursak... Görünenle gerçeklik, ontolojik gerçeklik ile zihinsel gerçeklik arasındaki ayrımlar üzerinde duran en yetkin felsefi bakışın sahibi olduğu bilinen Heideger'in teorisi bile bunu anlatmakta yetersiz kalır. Ne ontolojik ne ontik, “sanal" dediğimiz şey. Kamera çekiyor, bu böyle olmuştur diyor, bize gösteriyor. Ses geliyor, 


bu arkadaşımın sesidir diye dinliyoruz. Tarifler doğru ama alan değişik. Burada gerçeğin parçası ama gerçeği dönüştüren bir şey var artık. Gerçeği dönüştüren şey ne demek? 


Birlikte kafa yoralım. Eskiden telefon vaktinde, telgraf vaktinde ondan sonra uçak vaktinde problem yoktu. Bunlar modernliğin aygıtlarıydı, hayatımızı kolaylaştıran şeylerdi. Ama dünya televizyonlarla gözümüzün içine sokulunca biz istediğimiz yere enformasyon teknolojileri ulaştırıp, dünyayı istediğimiz yerde izleme şansına müdahil olma şansına sahip olunca iş değişti. Sanal olan önce ortaya çıktı, sonra hayatımızı ve zihnimizi biçimlendirmeye başladı. 
Gerçeğin ötesinde yeni bir durum var artık. 


Suriye'de, Irak'ta savaş olduğunu biliyoruz ve ekranlarımızda bu savaşla ilgili gördüklerimize göre bir düşünce geliştiriyoruz. Oysa bu gördüklerimiz savaşın bizatihi kendisi değil. 
Görünüşle gerçeklik farkına bir de ekrandan zihnimize yansıyanlar eklendi. Burayı anlarsak teknomedyatik dünyanın sanal boyutuyla karşımıza çıkardığı, önümüze koyduğu ve böylece bizi içine aldığı hâli anlarsak gerisi kolay. Artık burada nasıl insanlar, nasıl toplum olduğunu gerçekten düşünmeye başlayabiliriz. 


TRTakademi: Dijital dünyayı ve bu dünyanın dilini, insanlığın varoluşundan bugüne kadar gelen narsizm gibi vb. kavramlarla, geçmiş formların, yeni ve yaygın bir biçimi olarak kabuk değiştirdiği yeni bir alan ve yeni bir imkân olarak tanımlayabilir miyiz? 


Erol Göka: Bu söylediklerinize hiçbir itirazım yok ama ilavelerim var. Hayatın normal seyrine bir açıdan baktığımızda, hayatımıza yeni bir aygıt giriyor ve biz de o aygıtla psikolojimize yeni bir biçim veriyoruz. Var olma mücadelemizi sürdürmeye çalışıyoruz. 
Buraya kadar tamam. Haklısınız, insan bir keşif yapıyor, yeni teknolojiler gündeme geliyor ve o teknolojilere göre insan psikolojileri de ilişkilerimiz de biçimleniyor. Bir zararı yok. Fakat eksik kalan şey bu bakışta sorgulama ve eleştiri. Ama sorgulama ve eleştiri derken kaba saba şeyleri kastetmiyorum. 


Mesela televizyonla ilgili olarak, vakti zamanında yapılan ve ciddi ciddi akademik diye sunulan eleştirilerden birisi, “evimizdeki yabancılardı. Ekranda gördüklerine evimizdeki bu kimselerin ne işi var diye soruyordu. Hani otantik olanı savunacak ya! Eleştiri yerine aforizma üretildi, televizyon kaliteli bir şekilde sorgulanamadı. Şimdi evimizdeki yabancılar diyen adama ben soruyorum, akıllı telefonlardakiler ne abi? Yani ağır aforizmalarla giden eleştiri de zararlı, sadece her şeyi normalleştirmek de zararlı. 


Sanıyorum Gadamer'in sözüydü: “İnsan oyunu oynar ama oyun da insanı oynar." Şimdi bu bir hayal oyunu ise sanal dünya tamamen bizimle oyun oynuyor. Bu bizimle oyun oynayan tarafları, zihnimizi inşa eden taraflarının üzerine kafa yormamız lazım. “Evimizdeki yabancılar atin bunları" demememiz lazım, “İnternet bağımlılığı, bilgisayarlarımızı kapatalım, günde yarım saat açalım" gibi şeyler söylemememiz lazım. Hayatin olağan akışını kabul edip fakat eleştiriyi de elden bırakmamız lazım. 


“Sen telefonunla bir şey yaparken o da sana bir şey yapıyor, sen aslında selfie çekerken 


tamamen teslimiyet içinde, huşu hâlinde ve bir ibadet görüntüsünde yapıyor olabilirisin, itirazım yok. Ama adamlar diyorlar ki, bunu ne kadar çok insana göstermek istiyorsan, kendi nefsaniyetinden etrafa zehirler saçıyorsun. Bundan haberin var mı?" dediğimizde o zaman onun önüne geçebiliriz, hani Kâbe'den selfie çekme gibi. Bu senin nefsaniyetinden, en kutsal yerde etrafa yaptığın pisletmedir. 


Hayatin olağan akışını kabul edeceğiz fakat hayat üzerine düşünmeye başladığımızda, bu aygıtlar üzerine düşünmeye başladığımızda şunu görüyoruz. Kim bu aygıtları yapanlar? 
Köylü tarlada çalışırken mi buldu televizyonu ya da nasıl hayatımıza giriyorlar? Bundan çıkar elde edenler kim? Bu soruları sormayalım mı? Bunları sorduğumuzda da, gözetim toplumu tehlikesini, teknolojinin psikolojimize olumsuz etkilerini de görürüz. Bunları biz bulmadık. 
Bunları modem zihniyet kendi mühendisleri aracılığıyla buldu ve en iyi beyinleri, en iyi kafaları da mühendis yaptı. Bunu söylemeyelim mi? Sen en iyi kafaları mühendis yaparak ne yapmış oluyorsun? Felsefeyi yok ediyorsun. 


“İyi hayat nedir? Nasıl yaşamalıyız?" sorularını uzmanların eline bırakıyorsun. Tamam, sen bir şey bul da benim hayatima, özgürlüğüme de karışma. Beni kendine mecbur bırakma! 
Gençken, şimdi o kadar acemice şeyler söylemem, otomobillere karşı çıkardım. Hiç sevmedim otomobilleri. Hatta teknolojik olarak da insana, insan zekâsına hiç yakıştıramadım. 
Böyle bir şeyi nasıl yapar insan, üç kişi beş kişi hızlı gidecek diye nasıl bütün yollarımızı ona göre tasarlar, dünyamızı kirletir, şehirlerimizi berbat ederiz, hatta bu yüzden dünya savaşları çıkartırız diye düşündüm. Pekâlâ, bunun yerine yürüyen merdivenler, hatta insana kanatlar yapabilirdik. 


Gene benzer düşüncelere sahibim, ama otomotiv sanayii bana, benim gibilere aksi bir şey düşündürtmedi ki... Düşünenleri komikleştirdi, itibarsızlaştırdı... İtiraz edemeyişimize, bize seçme hakkı verilmeyişine benim itirazım. Yani alternatif düşünme imkânı bırakmıyor bize modernlik. O yüzden eleştiriyorum. Yap arabanı yap da böyle kırk bin tane yeni fabrika kurup beni bunu kullanmaya mecbur etme. Bir sürü insanımızı trafik polisi yapacaksın, ehliyet almak için şunlar lazım diye zorlayacaksın! Sen benim hayatimı belirliyorsun, bana şans vermiyorsun, yürüyebileceğim toprak bırakmıyorsun. 


Dünyanın bu hâline itiraz ediyorum yoksa bir insan kardeşim bir şey bulmuş, bir keşif yapmış, öpüp başıma koyarım. Geçenlerde bir istatistik vardı, insanların dini inançlara hayatında önem vermesiyle ilgili, ülkeler açısından sıralama yapmışlar, Müslüman yoksul ülkeler en başta. Din benim hayatımda çok önemlidir sorusuna evet diyen ülkeler arasında ne kadar gariban ülke varsa orada. Ne kadar gelişmiş, sosyolojinin cenderesinden geçmiş ülke varsa aşağılarda, biz ise ortada duruyoruz. Birçok tartışma yapılabilir bu istatistik konusunda. 
Ama ben, bu istatistikleri gördüğüm yoksul Müslüman insanlar ve ülkeler gözümde daha da büyüdü ya da keşke yoksul olup dindar olsaydık diyemem. Dersem eğer rezil olmayı göze almışım demektir. Senin yoksul ve dindar kalmana bile izin vermiyor artik bu dünya. Sana başka bir tercih hakkı bırakmıyor. Sözüm ona çok çoğulcu, demokrasi laflarının gırla gittiği dünyada yaşıyoruz. Ama dünya hiç bu kadar tek biçimli, tek biçimci de olmadı. Tamamen benzer yaşama tarzının, benzer giyim tarzlarının, benzer düşünme tarzlarının olduğu bir 


dünya. Sınırlarını teknolojik aklın, mühendislerin çizdiği bir dünya. 


TRTakademi: Hocam, bir üniversitede deney yapılmış. Twitter, Facebook, Instagram kullanıcıları üzerinde kişinin farklı mecralarda farklı profiller sergilediğini gösteren bir çalışma. Biz bunun arka planını merak ediyoruz. Zuckerberg, bir konferansında şöyle bir şey dedi: "Fake hesap kullananlarda öz güven problemi olduğunu düşünüyorum. Bunlar o ortamlarda kendi kimlikleriyle bulunma cesaretinden mahrum insanlardır." İnsanların farklı kimliklerle sosyal medyada bulunmasının arkasında bir öz güven problemi mi var? Toplumsal baskılar mı çok daha önemli? 


Erol Göka: Şimdi tabi eski psikolojik kavramlarla yeni durumu izah etmeye çalışıyoruz, birinci söyleyeceğim şey bu. Yeni dijital teknolojilerde kendisini farklı sunmaya çalışan bir insanı, aslında köyden yeni geldiği hâlde İstanbulluyum diyen bir insana benzetemezsiniz, aynı kavramlarla düşünemezsiniz. Bugün teknolojik dünyada adını saklayarak, fake hesap açarak, trolce davranmak durumunda olan insanlar, bunu öz güvensizlikten yapıyor olabilirler ama olmayabilirler de. Çok farklı nedenlerle fake hesap açan o kadar çok kişi var ki... 


Genel olarak gördüğüm manzara şu; bir mücadele aracı olarak görüyor bunu. Yeni hesabı, kendi gücünün katlanması olarak görüyor. Şimdi ben bu adama nasıl öz güveni yok diyeceğim? Tanıyorum adamı. Adam bir öz güven dağı gibi, fake hesabı psikopat yanlarından kaynaklanıyor olabilir, cingözlüğünden kaynaklanıyor olabilir pekâlâ... İstihbarat örgütlerinin siber alanla ilgili uzmanlar yetiştirdiği çağdan bahsediyoruz. Öyle olunca belki istihbaratçıdır. 
Belki ticari kaygılarla yapıyordur bu numarayı. Biliyorsunuz ticaret erbabı da keşfetmiş durumda buraları. Özellikle giyim kuşamla ilgilenen, özellikle restoran ve içecekle ilgilenenler... Onlar hesaplar açıyorlar, bulundukları yerlerden yalan yanlış yayınlar yapıyorlar. Karışık bir dünya yani, o yüzden bu dünyada en yapılmayacak şey kolaycılık ve aforizma üretmek. İlla gelip öz güven problemine dayamak, kolaycılık olur. 


TRTakademi: Dünyada 1,6 milyar, Türkiye'de 40 milyon Facebook kullanıcısı var. Dijital vatandaşlık diye bir kavramdan bahsediyoruz. Denetimi, hukuku, psikolojik ve sosyolojik boyutları henüz netleşmemiş bir statü bu. Bu yeni denizde boğulmak da var, yüzerek yeni ufuklar keşfetmek de. Bir taraf "Aman uzak dursun" diyerek kendini korumaya çalışıyor, diğer taraf "Hayat burada" diyerek yüzmenin tadını çıkarıyor. Bu arada "İhtiyacım kadar kullanıyorum" diyerek mesafeli yaklaşıyor. Bir yol haritamız yok. Kişisel tercihlerle ilerliyoruz. Yolumuzu nasıl bulacağız? 


Erol Göka: Kabul etmek zorundayız ki hiçbirimizin tam olarak bilmediği, bildiklerimizin doğruluğundan da emin olamadığımız bir dünyada yaşıyoruz. Yaşayalım yaşamasına da arada bir bu dünya üzerine, kendimiz hakkında düşünmeyi de elden bırakmayalım. Bu dünyanın acemisiyiz, o hâlde acemi gibi davranalım, dikkatli, temkinli. Böyle bir dünyada siyasetin, toplum mühendisliği girişimlerinin nasıl bir hâl alacağı, bireysel ve kamusal, özgürlük ve sorumluluk, uzmanlık ve kişisel tercih etkileşimleri üzerine kafa yoralım. Sosyal medyada oluşabilecek yeni toplulukların gerçek hayattakilerle farkları, İnternet iletişiminin öfkeyi ve şiddeti artirıp artırmadığı konularını açıklığa kavuşturmaya çalışalım. Elimizde eleştirinin 


feneri, sağlam basmaya çalışarak, infiale kapılmadan ilerleyelim. 


TRTakademi: Sosyal medya sayesinde artık herkes küçük çapta bir medya patronu. 
Görünürde dünya tarihindeki hiçbir hükümdarın sahip olamadığı bir kitleye seslenme imtiyazına bugün birey olarak sahibiz. Ancak "tekil sosyallik" kavramı etrafında bir başka sorgulama yapılıyor. Twitter'da 10 bin takipçimiz var ama yalnızız. İnsanlar oldukları gibi değil olmak istedikleri gibi kendilerini tanıtıyor. Sosyalleşmek için değil bilakis yalnızlığımızı gidermek için dijital mecralardayız. Bu eleştiriler için ne düşünüyorsunuz? Çevresi geniş gibi görünen ama yalnız, mutlu gibi görünen ama mutsuz, başarılı gibi görünen ama başarısız bireyler olma yolunda mı ilerliyoruz? 


Erol Göka: İnanın, olanca samimiyetimle söylüyorum, siz bu sorunuzla ortak bir kaygıyı dile getirmeye çalışıyorsunuz, buna eminim ama yine de gülümsemekten kendimi alıkoyamıyorum. “Tekil sosyallik" kavramına da hep gülümsedim zaten. İnsan, için yapılabilecek ontolojik tanımlamalardan birisi, onun “grup-varlık" oluşudur. Yani biz tekil varoluşumuzu toplumsallık içinde icra eden bir varlığa sahibiz. İnsan ontolojik olarak hep “tekil sosyallik"tir zaten. Ama biz şimdi bu kavramı dijital ortamdaki hâlimizi tasvir edebilmek için gündeme getiriyoruz. Felsefesizli- Simizin kanıti bu ya da felsefesiz kalırsak tam da böyle oluyor, sap saman birbirine karışıyor. Galip gelen, sadece mühendisler ve teknoloji oluyor, onların bize ne yaptıklarına dönüp bakamıyoruz bile... 


Neyse yine de anlaşmaya çalışıyoruz, sizin ne demek istediğinizi de hissikablelvuku çıkartabiliyorum. Sakın yanlış anlamayın, sizde değil sorun, siz fevkalade iyi ifade ediyorsunuz. Sorun şimdiki durumumuzu anlatabilmek için sözün kâfi gelmemesinde; söze yön verecek felsefi bir bakışımızın olmamasında. Tikelliğin ve toplumsallığın teknomedyatik dünyadaki hâlleri hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Bilimsel olarak çok kışkırtıcı İnternet ve yalnızlık başlığı. Bu soruya, kiminle ilgili olarak sorduğunuzu söylemediğiniz sürece bir cevap veremeyiz. Hangi kişilik yapısındaki insan, İnternet'te ne yapıyor, kimlerle, neler görüşüyor bilmek durumundayız. Yoksa boşa konuşmuş oluruz. 


İnsanlar arasında güçlü duygusal bağların kurulabilmesi için fiziksel yakınlık elbette önemli. 
Güçlü duygusal bağ için karşımızdakini sıkça görmemiz âdeta şart. Paylaştığımız geniş bir anlam dünyası, bağlılık ve sorumluluk hisleri zaten bizi o insana karşı çeker, biraz ayrı kalsak özlediğimizi hissederiz. Bizi hayatin güçlüklerinden, yalnızlıktan koruyacak toplumsal destek de güçlü duygusal bağlarımız olan insanlardan gelir. Peki, İnternet iletişimi bize güçlü duygusal bağlar sağlayabilir mi? İnternet dünyasında hâlâ güçlü duygusal bağlar için fiziksel yakınlığın gerekli olduğundan bahsedebilir miyiz? 


Gözlem ve araştırmalar, İnternet'in daha çok önceden tanışılan insanlarla iletişimin sürdürülmesi amacıyla kullanıldığını gösteriyor. Elbette İnternet'te yeni insanlarla tanışma, ilişki geliştirme olasılığı da var, ama bu sanılandan çok daha az. Yine sanılanın aksine, İnternet'te kurulan ilişkilerin güçlü bağlar oluşturdukları da pek doğru değil. Burada da insan ilişkisinin evrensel kuralları işliyor. Kimi zaman İnternet iletişiminin sanal doğasından kaynaklanan hatalı değerlendirmeler olsa da, fiziksel yakınlık ve paylaşım olmadığı için 


genellikle yüzeysel ilişkiler kurulabiliyor. 


Yine de İnternet iletişiminin yüz yüze iletişimin ve fiziksel yakınlığın sağladığı türden gerçek, derinlemesine dostluklara imkân verip vermeyeceğine bugün için açık ve kesin bir cevap vermemiz mümkün değil. Kafalar karışık, araştırma sonuçları sorunlu. Bazı çalışmalarda İnternet kullanımı ve insanın bilgisayar başında kalma zamanı arttıkça toplumsal ilişkilerde azalma olduğu, kullanıcıların aile ve yakın çevreleriyle daha az etkileşimde bulunduğu ve kendilerini daha yalnız hissettikleri, dolayısıyla daha kolay ve çok depresyona girdikleri vurgulanıyor. 


Bu çalışma sonuçlarını olduğu gibi doğru kabul edersek eğer, toplumsallıkta ortaya çıkan olumsuz tablonun, insanların İnternet yüzünden artık eskisi gibi toplumsal ilişkilere zaman ayır(a)mamalarına bağlı olduğunu, İnternet'in tıpkı televizyon gibi insanları edilgin hâle getirip içlerine döndürdüğünü söyleyebiliriz. Ama aynı sonuca ulaşmayan, hatta İnternet'in genellikle ilişki amaçlı kullanıldığını ve toplumsallığı arttırdığını, insanların İnternet'te sörf yapmaktansa, sohbet ettiklerini ve ileti gönderip aldıklarını bildiren araştırmalar da var. 


Araştırmalardaki bu çelişki, büyük olasılıkla İnternet'in değişik kimselerce değişik amaçlarla kullanılıyor olmasından kaynaklanıyor. Uzun lafın kısası, İnternet kullanıcısını tanımadan ve onun İnternet'te ne yaptığını bilmeden İnternet'in yalnızlık ve toplumsallıkla ilişkisi konusunda bir şey söyleyemeyiz. 


TRTakademi: Gözetlenmenin ayartıcı hazzı bizi denetimsiz dijital mecralarda bulunmaya itiyor şeklinde yorumlar yapılıyor. Gözetlemek ve gözetlenmek istiyoruz. Bir de insan doğasında var olan tecessüs kavramı burada ciddi rol oynuyor sanki. Başkalarının mahremini gözetlemek. Toplumsal, hukuki ve genel geçer ahlaki normlar bireye bunu yasaklıyor, ancak sosyal medya teşvik ediyor. Bu yasakla teşvik arasında kalmak psikolojimizi nasıl etkiliyor? 


Erol Göka: Evet, tamamen doğru, İnternet'te bilinçdışı arzuların daha kolay hayata geçebileceği bir ortam var. Psikopatolojinin altını çizmek için röntgencilik ve göstermecilik eğilimleri diyebiliriz. Araştırmalardan da dijital mecralarda insanların psikolojilerinin bir gerileme, çocuklaşma, denetimsizlikten hoşnut olma hâline girdiğini biliyoruz. Dijital iletişim sırasında aniden parlama, içinden geçenleri söyleyiverme, cinsel tacize yatkınlık gibi durumların ortaya çıkması bu yüzden. Araştırmacılar, ayrıca yüz yüze iletişimden farklı olarak karşımızda bir aygıtın olmasının da "ketlenmeyi ortadan kaldırıcı (disinhibition) etki" yaptığını vurguluyorlar. Kabul; dijital mecralarda zıvanadan çıkmak daha kolay... 


Tüm bunlara rağmen ben yine de kuralları belirsiz bir geçiş dönemi yaşadığımızın, psikopatoloji sergilemeye yatkın insanların daha görünür hâle gelmek için yaptıklarının sosyal medyayı belirlediğinin altını çizmek ve gelecek için umutlu olduğumu belirtmek isterim. 
Mahremiyet, temel bir ihtiyaçtır; mahremiyet olmadan topluluk olmaz, değer üretilemez. 
İnsan, eninde sonunda, kendisine yakın insanlarla topluluklar oluşturur ve kendi yakın çevresine zarar gelmemesi için elinden geleni yapar. İnsan, anlam ve değer üreticisi olduğu için diğer varlıklardan ayrılır ve bu özelliklerini terk etmesi için geçerli bir neden olduğunu 


sanmıyorum. Her tarihi dönemde olduğu gibi en nihayetinde makul olan, aşırılığı yenecek, çoğunluğun sağduyusu dertlere bir çare üretecek, sağlıksız olan bertaraf edilecektir. 


TRTakademi: İnternet bağımlılığı kavramına itiraz ediyorsunuz ve bu kavramı sabah akşam oyun oynayan kişiler için kullanıyorsunuz. Ruh ve beden sağlığımız açısından baktığımızda, hız ve haz kavramlarını yoğunluklu yaşadığımız bir ortamdayız. Her şeyin bu denli hızlı ve hazla tüketildiği bir sanal ortam, "ruhum geride kalıyor" endişesini de doğuruyor. Dijital ortamların, insanın kendine yabancılaşmasını hızlandırdığı yorumlarına katılıyor musunuz? 
Bir örnek: FOMO (Fear Of MissingOut= Gündemi Kaçırma Endişesi) bizi nasıl bir ruh hâline sürüklüyor? Online olamama durumu bireyler için patolojik bir soruna mı dönüşüyor? 


Erol Göka: Evet, İnternet bağımlılığı tanısının İnternet'te geçirilen vakit esas alınarak yapılan tanımlamalarına karşı çıkıyorum. Psikiyatride de bu tanım, bilgisayar oyunları bağlamında kullanılıyor. Felsefi olarak ille de bir bağımlılık durumundan bahsedeceksek, “teknoloji bağımlılığı" dememiz daha meşru olabilir. Ama hep anlatmaya çalıştığım gibi buna da imkân bulunmuyor; zira zaten teknomedyatik dünya deniz biz onun içinde nefes alıp veren balıklarız. Bu konuda meraklısı, ilgili yazılarımıza bakabilir. 


Gelelim, FOMO'ya... Bu tespiti hem düşünürler hem klinisyenler yapıyor ve çok haklılar. 
İnsanlar, yeni bir bilgi var da benim haberim yok mu diye bir endişe eklediler, endişe repertuarlarına. Bana sorarsanız, anksiyetenin “bilgi çağı"ndaki görünümlerinden birisi bu. 
Kimi insanları psikiyatri uzmanına kadar getirecek düzeyde şiddetlenirse buna şaşırmam. 
Anksiyete bozukluğu dediğimiz rahatsızlık, çok sık, neredeyse on kişiden birinde görülür ve rahatsızlık çeken insanın endişesi kendi ruhsal organizasyonuyla ve yaşantısıyla bağlantılıdır. 
Kimisi sınavlardan, kimisi patronundan, kimisi trafikten, çocuklarının geleceğinden, borsadaki parasını batıracağından dolayı endişelenirken anksiyete bozukluğunun girdabında bulabilir kendisini. Bugünün dünyasında haberdarlık diye bir iletişim kategorisi var, insanların birbirlerini anlamalarından daha fazla önem taşıyor haberdarlık ve bir olaya hangi topluluğun nasıl tepki verdiğinin bilinmesi. 


Sanıyorum önem, akışkan kimlik koreografisindeki rolden kaynaklanıyor. Haberdar olma ve tavır alma biçiminiz sizi bir topluluğa, kimi zaman bir süreliğine de olsa ait kılıyor. İletişim buna göre şekilleniyor. İletişimde böylesine önemli olan, kendi başına değer taşıyan bir olgu elbette endişeye de anksiyete bozukluğuna da yataklık yapabilir. 


TRTakademi: Facebook'ta 5.000, Twitter'da 34.000 arkadaşınız var. Yazdıklarınızı beğenen ya da retweetleyen kişide nasıl bir etki uyandırdığınızı bilmiyorsunuz. Belki hocası, idarecisi, patronu olduğunuz için ya da siyasi bir menfaat gereği mecburen size ilgi gösteriyor Fakat siz beğenildiğinizi ya da düşüncenizin takdir gördüğünüzü düşünüyorsunuz. Bu durum gerçek- sanal ilişkisi bağlamında insanlarla iletişimimizi nasıl etkiliyor? 


Erol Göka: Çok güzel bir soru. Aynen dediğiniz gibi, hakiki sosyal çevremden farklı olarak, 
40 bin kişiyle sosyal bakımdan temas hâlindeyim. Onlar ben sosyal medyaya kendimle ilgili 
ne koyarsam izleyebiliyorlar. Yazdıklarımı, yazılarımı, düşüncelerimi paylaştığım 


fotoğrafları, nerede olduğumu görebiliyorlar. Daha doğrusu gördüklerini, okuduklarını varsayıyorum. 


Ben sosyal medyada takip ediyor göründüğüm insanların çok çok az bir kısmının ne yazdıkları ve yaptıklarıyla ilgiliyim. 


Diğerlerini kimi zaman nezaket kimi zaman da arada önemli bir bilgiye (veriye) kaynaklık ederse kaçırmış olmayayım diye izliyorum. Diğer insanlar da benim gibiyse, demek ki benim gerçek izleyicim, en fazla 400 kişi civarında... Sosyal medya tecrübem de benim bu akıl yürütmemi doğruluyor. 


İnsanın hakiki sosyalliğinde, onun sosyal atomunu oluşturan sayıları iki elin parmaklarını geçmeyecek güçlü duygusal bağlarla bağlandığı insanlar ve bir de 100 bilemediniz 150 kişiyi bulan tanıdıklar vardır. İnsan olarak kaldırabileceğimiz sosyallik bu kadar. Medyanın ve daha çok da sosyal medyanın hayatımıza getirdiği en büyük değişiklik, hakiki sosyalliğin çok daha arttığı, artabileceği şeklinde bir izlenim. Teknomedyatik dünyada ilişkilerimizin sıhhatini, sahihliğini en çok bozan şeyin bu izlenim olduğunu sanıyorum. Evlenme programlarında insanlar, kendilerini hayali milyonlara göstermek istiyorlar. Evlenme olgusunun tabiatına aykırı bu durum. Sosyal medyada, bizi milyonlar beğensin, takdir etsin istiyoruz. Hakiki insan ilişkisinin, hakiki beğenilmenin ruhuna ters bir talep bu. Ne yapacağız bilmiyorum ama bu “milyonlar" lafi hepimizi esir almış vaziyette. Biliyorsunuz Benedict Anderson, ulus'u “hayali cemaat" diye tanımlamış epey sükse yapmıştı. Şimdi hepimiz, ayrı ayrı hayali cemaat sahibiyiz. Komiğiz kısacası. 


TRTakademi: Offline insanın hezeyanları ile online insanın hezeyanları arasında gözlenebilen anlamlı farklılıklar var mı? 


Erol Göka: Konuyu mesleki alana getirseniz hemen gardımı alır, mesleki sınırlar içinde düşünmeye başlarım. Bu konuda asıl sözü dışarıdan bakanlar söyleyebilir ama biz mesleki olarak tamamen teknik ve etik çerçeve içindeyiz. Hayır, yok, kendisini mehdi sanan birisiyle, İnternet vasıtasıyla uzaylılarla temas hâlinde olduğunu söyleyen birisinin hezeyanı arasında fark yok. 


TRTakademi: Günümüzde Maslow'un ihtiyaçlar piramidinin en temelinde bir de wi-fi vardır diyebilir miyiz? Bu bağlamda selfie kültürü ve benliğin bunun üzerinden inşası konusuna değinebilir misiniz? 


Erol Göka: Ha haaa, çok hoş. Psikolojimizi, mekân ve iletişim biçimlerinin kavramlarıyla anlatmaya kalkarsak baltayı çok taşa vururuz. Modern zamanlarda yol, postane, raylı ve motorlu taşıtlar ve uçak, havaalanı ne kadar önemliyse ve ne işlev görüyorlarsa şimdi onların yerini bilişim sistemleri almış durumda. Bu değişikliğe bir de inanılmaz hız beklentisi eşlik ediyor. Kimliğimiz, elbette mekân ve iletişim zemininde şekilleniyor ama psikolojimizin ihtiyaçlar hiyerarşisi öyle kolay değişmiyor. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin kendisini ve sıralamayı tartışabiliriz ama ihtiyaç hiyerarşimiz dün nasılsa bugün de öyle... Dün, evimize 


gelen konuklara mutlu anilarimizin yer aldığı albümleri gösteriyorduk, aile büyüklerimizin resimlerini asıyorduk. Şimdi yeni bilişim teknolojileri sayesinde selfie imkânı yakaladık, bu fırsatı değerlendiriyoruz. Ama ihtiyaç ve isteklerimiz hep aynı, güven, sevilmek, sayılmak. 


TRTakademi: Bir işletim sistemine âşık olan adamın hikâyesi ("Her"filmiyle) sinemaya aktarıldı. Hayatın gerçekleriyle uğraşmaktan kaçınan insan artırılmış gerçekliğin güvenli sularında mı ilişkilerini yaşamaya çalışıyor? 


Erol Göka: Hayır hayır, “yeni denizin balıklarıyız artik" ifadesini hiç unutmamalıyız. 
İletişim, ilişki ve güven ihtiyacımızı karşılayacağımız yerler değişiyor, daha da değişecek. 
Büyük sanatçılar, sezgileriyle bunu görüp resmediyorlar. 


TRTakademi: Fransız filozof Alain Badiou "Aşk bir karşılaşmadır, bir tesadüftür ve bir süreçtir," diyor. Dijital ortamlarda tesadüflerin yeri yok. Mekânın ve zamanın akışkanlığı içinde bir adaydan diğerine hızla değişen tercihlerimiz var. Aşkın kimyasal boyutunu düşündüğümüzde, bu durum aşkın kimyasını bozmuyor mu? 


Erol Göka: Benim İnternet'le ilk yayınım İnternet aşkları üzerinedir. Çünkü İnternet iletişiminin yaygınlaşmasıyla birlikte hekim olarak “Ben İnternet'te tanıştım, âşık oldum" diyen insanlar, çoğu zaman kötü sonuçlanan ilişki biçimleri görmeye başladım. İnsanları uyarmak için yazılar yazdım, demeçler verdim. O sıralarda henüz sosyal medya yoktu ama sadece yazıyla sürdürülen online iletişim biçimleri yeni denenmeye başlamıştı. Karşımızdaki insanın kim olduğunu bilmiyoruz ama İnternet'te onunla bağlantı kurup mesajlaşabiliyoruz. 


O zamandan beri sosyal medya ortaya çıktı, görüntülü, sesli teknikler ilave oldu. Ama benim görüşlerimi kökten değiştirecek bir tablo ortaya çıkmadı. Benim analizimin temelini, sözlü ve yazılı iletişim farkı oluşturuyordu. Sanal iletişim hem daha ziyade yazı yoluyla yapılıyor hem de yazılı iletişimin özelliklerini taşıyor. Mesajını yazıyla ilettiğinde karşıdaki insana ne gidiyor, o ne algılıyor, test etme imkânın yok. O kafasına göre anlıyor ve sen de kendi yazış sırasındaki hissiyatını esas alarak aynen o öyle anladı sanıyorsun. 


Sanal iletişimde de böyle oluyor, iki insandan ziyade iki hayal dünyası arasında hayali bir ilişki söz konusu. Bilinçten daha ziyade bilinçdışı devrede. Kendini hayal dünyana ve arzu akışına bırakarak yazışıyorsun ve bu hâletiruhi- ye içinde "aşkvari" manzaralar daha kolayca ortaya çıkıveriyor. Aşkvari dediğime bakmayın, zira biyokimyasal olarak dahi tıpkı aşka benzer durumların yaşandığını sanıyorum. Çünkü aşk bir ihtiyaçtır, zaten hepimiz aşka doğru gideriz, hepimiz aşkı ararız. Bunların analizlerini çok değişik biçimlerde yapabiliriz. Aşk bu dünyada gidebileceğimiz en sağlam limandır. Aşk bir kavuşmadır ve kavuşmak ister insanlar. 


Biz ontolojik bakımdan aşka giderken, aşka meyyalken teknoloji karşımıza sosyal medyayı çıkarıverdi. Aynı anda birçok insanla karşılaşmamız, dünyanın öbür ucuyla iletişmemiz mümkün hâle geldi. Dolayısıyla teknomedyatik dünyada daha çok aşka batıp çıkıyoruz, bulanıyoruz. Buna çok dikkat etmek lazım. Aşk hiç yabana atılacak, küçümsenecek bir hâl değil. İnsanı kendisinden bile alır; gözün sevdiğinden başka bir şey göremez, düşünemez. Bir 


tür sarhosluktur aşk ve hata ve kaza yapmak daha ihtimal dahilindedir. İşin içine bir de sanal boyutu, tüm bunların sanal boyutta olup bittiğini hesaba katarsanız tablo içinden çıkılmaz bir hâle gelir. 


Sanal âlemde sen karşıdaki insanın ne yapıp ettiğini değil de, senin ne istediğine ve kendi ihtiyacına odaklanıyorsun. Algı sistemin ona göre işliyor. Dolayısıyla İnternet'te çok kolay aşka düşebiliyorsun ve İnternet aşklarında çok büyük patolojiler ortaya çıkabiliyor. Hayaller arası bir ilişki olduğu için kolayca ideal aşkı bulduğumuzu sanıp sonra gerçekle karşılaştığımızda tuhaf, öldüren cazibe manzaraları görülebiliyor. Ben de insanları uyarmak için bunları yazmıştım. Uzun lafın kısası, İnternet'in ya da dijital dünyanın, teknolojik dünyanın aşka engel olduğunu sanmıyorum. Ama her teknolojik ortam, kendine özgü patolojiler, kendine özgü sağlıklı biçimler üretiyor. Bunları daha fazla düşünüp konuşmalıyız. 


TRTakademi: Teknolojiye göre biçimlendirilmiş bir hayat, iyi hayat olabilir mi? Online ınsanın olanak, olasılık ve sınırları neler olabilir? 


Erol Göka: İnanın, bilmiyorum sadece iyi hayat sorusundan firar etmemizin ve ipleri tamamen mühendislerin eline bırakmamızın bir faciayla sonuçlanabilme ihtimalini görüyorum. Kendi düşünce sistemimin merkezine “İnsan nedir?" sorusunu koydum, hep bu çerçevede düşünüyorum. Bu soruya cevap vermeden, diğer her şey anlamsız. Anlamsız doğru ifade olmadı, boşa çırpınış demeliydim. Felsefi antropoloji, felsefenin küçük bir dalıyken tüm felsefenin ve beşeri bilimlerin önüne geçti bence... Ama henüz telaş ve heyecan, acemilik içindeyiz, yaşananları değerlendiremiyoruz, birbirimizle konuşmayı beceremiyoruz. 


10 yıl sonra çok güleceğimiz sekülerlik-dindarlık tartışmalarına batmış gidiyoruz. Öyle 
dediğime bakmayın, sekülerlik-dindarlık tartışmasını çok önemsiyorum, ahh keşke doğru düzgün tartışabilsek. Bu tartışma aslında bir yanıyla, insanın diğer varlıklardan, canlılardan farkının ne olduğu tartışması. Yani insanlar tam da benim yaptığımı yapmaya, kendi felsefi antropolojilerini ortaya koymaya çalışıyorlar, üsluplarınca. 


Ya teknomedyatik dünyanın en büyük sorunu olan felsefesizleşmeyi yeneceğiz, iyi hayat nedir diye sormaya başlayacağız, teknolojiden kaynaklanan fırsatları insani- leştireceğiz ya da teknolojiyi bilgi, gücü çokbilmişlik sanan cehaletimizle kıyametimizi biraz daha öne alacağız. 
Ben hep umuttan ve insandan yana oldum. 
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Sonsuz Ark'ın Notu: Erol Göka Beyefendi'ye, birey ve toplum sağlığı açısından çağın sorunlarına 'iyi' geleceğini düşündüğümüz değerli yazılarını bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Seçkin Deniz, 05.06.2017 

İlk Yayınlandığı Yer; TRTAkademi 


'PANOPTİKON' DİJİTAL GÖZETİM ÇAĞINDA NE ANLAMA GELİYOR? 


Seçkin Deniz, 01.09.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: 


Çevirisini yayınladığımız analiz, The Guardian yazarı Thomas McMullan'a aittir ve 18. 
yüzyılda, günümüz dijital gözetim çağına yönelik ilk girişimi başlatan, 1791'de dünyanın en kaba adamı seçilen mason İngiliz filozof, hukukçu ve toplum reformcusu Jeremy 

Bentham (15 Şubat 1748-6 Haziran 1832)'ın insanları gözetleme tasarımı olan 'Panopticon-Panoptikon'a odaklanmaktadır. Dr. John Coleman, 300’ler Komitesi “Komplocular Hiyerarşisi” adlı kitabında Jeremy Bentham hakkında şöyle yazar: "Fransız Devrimi'nin ateşi Fransız halkının haberi olmadan Jeremy Bentham ve William Petty tarafından Farmason Locaları networku kullanılarak yakılmıştır. Önceden gizlenen gerçekler Fransız Devrimi'nin üyeleri arasında Jeremy Bentham ve William Petty'nin de bulunduğu İngiltere'deki iki veya üç gizli örgüt tarafından yönetildiğini ortaya koymaktadır. 
Araştırmalarımda Bentham'ın, East India Co. 'da önemli bir görevi olduğu ve Felsefi Radikaller Grubu'nun da başkanı olduğunu keşfettim. Bentham East India Co. 'da “Kralların Kralı” olarak bilinmektedir." Açıktır ki Dünya Satanist-Masonik bir 'Çete' tarafından tasarlanan ve derin ve gizli bir öz geçmişe sahip saldırılarla tahrip edilmeye devam etmektedir. Okuyucularımızın farkında olmalarını istediğimiz tek şey budur; insanlığın neredeyse tamamından saklanan gizli şeytani organizmaların ürettiği ve yönettiği kişilerin, kurguların ve olayların birbirleri ile ilgisini ortaya koyduğumuz bu tür emek ürünü yayınlar paylaşılmalı ve gerçek aydınlanmanın önündeki en büyük engel olan masonik karanlığın net bir şekilde görünür hale gelmesidir. İnsan ırkına satanist saldırılar sürmektedir. Kasım 2019'dan itibaren dünyayı kasıp kavuran, Malezya, İtalya, Amerika ve Çin'de ayrı ayrı yapılan çalışmalara ve yazılan makalelere göre erkeklerin sperm sayısında düşüşe ve kısırlığa da neden olan Coronavirus-Covid-19 salgını projesine dahil edilen Microsoft'un patronu Bill Gates yatırımı olarak Kuantum Noktalı Aşılar, Panoptikon, Dijital Gözetim aşamalarından sonra yine masonik bir izleme-gözetleme aracı olarak insanlığı tehdit etmektedir. 


Filozof Jeremy Bentham, vasiyetinde vücudunun kadavra olarak kullanılmasını ve halka teşhir edilmesini istedi. Bu vasiyeti gerçekleşti ve iskeleti şimdi University College London'daki bir cam kasada oturuyor, balmumu başı, yelek ve ceketle süslenmiş ve ahşap bir tabureye oturmuş durumda ve Jeremy Bentham cam kabininden öğrencilere bakıyor. 


Bentham faydacılığın (Pragmatizm) kurucusu ve kilise ile devletin ayrılığı, ifade özgürlüğü ve bireysel yasal hakların önde gelen savunucusu olarak kabul edilmişti. Ve şimdi, mezarın ötesinden, kadavrasında, izleyicilerin hareketlerini kaydeden ve onları çevrimiçi olarak canlı olarak yayınlayan bir web kamerası var, UCL’nin PanoptiCam projesinin bir parçası olarak diğer şeylerin yanı sıra gözetim algoritmalarını test ediyor. Ben bunu yazarken, genç bir çift koridorda yürüyor, erkek eliyle kadının sırtına dokunuyor. 


Jeremy Bentham’ 1n iskeleti, balmumu kafalı, UCL'de sergileniyor. Fotoğraf: The Guardian 


UCL Dijital Beşeri Bilimler Merkezi direktörü Prof Melissa Terras, kameranın "hareketsiz görüntülerde farklı insanları doğru bir şekilde tanımlamanın ve saymanın" en iyi yolunu öğrenmek için kullanıldığını söyledi. UCL, çağdaş gözetim hakkında tartışmalara yol açacağını umuyor, ancak bu web kamerasının Bentham'ın kutusuna iliştirilmiş olması bir tesadüf değil. PanoptiCam projesi, Bentham'ın bıraktığı mirasın hakimi bir tür kurumsal bina olan "panopticon"u çağrıştıran bir kelime oyunu. 


Panopticon mirası 


Bir mimari yapı olarak panoptikon, bir bekçinin, içeride bulunanların izlenip izlenmediklerini bilmeden, sakinleri gözlemlemesine izin veriyor. Bir metafor olarak panoptikon, disiplinci toplumların gözetleme eğilimlerini takip etmenin bir yolu olarak 20. yüzyılın ikinci yarısında ele geçirildi. NSA ve GCHO çağında sürveyans hakkında düşünmenin hala faydalı bir yolu mu? 


Bentham'ın panoptikonunun temel yapısı şudur: Hücrelerle çevrili merkezi bir kule vardır. 
Merkez kulede bekçi vardır. Hücrelerde, binanın kullanımına bağlı olarak mahkumlar veya işçiler veya çocuklar vardır. Kule parlak bir ışık saçar, böylece bekçi hücrelerdeki herkesi görebilir. Ancak hücrelerdeki insanlar bekçiyi göremezler ve bu nedenle her zaman gözlem altında olduklarını varsaymak zorundadırlar. 


"Panoptikon aslında Bentham'ın fikri değildi. Kardeşine aitti," diyor UCL Hukuk ve Siyasi Düşünce Tarihi profesörü ve Bentham Projesi Direktörü Philip Schofield. "Kardeşi Samuel, Rusya'da Krichev'deki farbikaısnı işletiyordu ve nispeten vasıfsız bir işgücüne sahipti, bu yüzden bu fabrikanın ortasına oturdu ve iş gücünü merkezi masasının etrafında bir daire oluşturacak şekilde düzenledi, böylece herkesin ne yaptığını takip edebildi." 


Bentham, 1780'lerin sonlarında kardeşini ziyarete gitti, ne yaptığını gördü ve merkezi düzenlemenin sadece hapishaneler değil, fabrikalar, okullar ve hastaneler dahil her türlü farklı duruma uygulanabileceğine karar verdi. 


Bentham, Başbakan William Pitt'i bir panoptikon Ulusal Cezaevi'ni finanse etmesi için ikna etmeyi başardı, ancak bir dizi sorun, sonunda projenin terk edildiği anlamına geliyordu. 
Bentham, yaşamı boyunca inşa edilmiş bir panoptikon görmedi. O zamandan beri bir dizi 


hapishane, tasarımlarına panoptikon unsurlarını dahil etti, ancak bir panoptikon hapishanesine en yakın şey 1920'lere kadar inşa edilmedi; Yolsuzluk ve zulümle ünlü Küba'daki Presidio Modelo kompleksi şimdi terk edilmiş durumda. 


'İlke, merkezi denetimdir’ 
Fransız filozof Michel Foucault, 1975 tarihli Discipline and Punish- Disiplin ve Cezalandırma 


adlı kitabında panoptikona olan ilgiyi canlandırdı. Foucault, disiplin toplumlarının vatandaşlarına boyun eğdirme eğilimini göstermenin bir yolu olarak panoptikonu kullandı. 


a 


1995 yilinda terk edilmis Presidio Modelo kompleksi Fotograf: The Guardian 


Bir panoptikon mahkumunu asimetrik gözetlemenin (sürveyans) alıcı tarafında olarak tanımlıyor: “Görülüyor, ama görmüyor; o bir bilgi nesnesidir, asla iletişimin öznesi değildir. " Sonuç olarak, mahkum cezalandırılma korkusuyla kendisini denetliyor. 


Schofield, "İlke, merkezi denetimdir" dedi. “CCTV ile merkezi denetim yapabilirsiniz. Bunu yapmak için yuvarlak bir binaya ihtiyacınız yok. Elektronik iletişimi merkezi bir konumdan izleme, yani panoptik. Bentham'ın panoptik fikrinin asıl özü, denetlendiklerinde daha iyi 


yürütülen belirli faaliyetlerin olmasıdır. " 


Pek çok yönden, panoptikonun kalbindeki gözetleme kulesi, binalarımıza monte edilen kameraların öncüsüdür; kasıtlı olarak görülebilen, insan gözlerinin görünmediği makineler. 


Panoptikon ve CCTV arasındaki paralellikler açık olabilir, ancak dijital gözetim ve veri yakalama dünyasına adım attığınızda ne olur? Akıllı telefon ekranlarımızdaki hücreler arasında geçiş yaparken hala "bilgi nesneleri" miyiz? 


Panopticon'dan farklı olarak, vatandaşlar izlendiklerini bilmiyorlar 


Melbourne Üniversitesi Medya ve İletişim Hukuku Merkezi'nde araştırmacı olan Jake Goldenfein, modern gözetim için bir metafor olarak değerlendirirken Bentham'ın panoptikonunun düzeltici amaçlarını hatırlamanın önemli olduğunu söylüyor. 


“Panoptikonun bir metafor olarak kullanılma ölçüsü, çağdaş görsellik türlerinin (etkili bir şekilde dijital ve veri odaklı) merkezi kule konseptine benzer olup olmadığını düşünmeye başladığımızda bozulmaya başlıyor. Örneğin, bu tür bir görselliğin asimetrik olup olmadığı ve - daha da önemlisi - aynı siyasi egzersiz için ortaklaşa seçildiğini düşünüyorum. İzlendiğimizi 


bilmiyor olmamız, panoptikonun davranışı düzeltmeyi amaçladığı şekilde normalleştiğimiz anlamına mı geliyor? " 
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Jeremy Bentham’ın panopticon diyagramı Fotoğraf: The Guardian 


Goldenfein'in ileri sürdüğü gibi, Bentham'ın binasındaki mahkumların asimetrik olarak gözetlenmesi, GCHQ gibi hükümet organlarının gözetimi yürütme biçiminden farklıdır. 
Panoptikon içinde, sakinler sürekli olarak izlenme tehdidinin farkındadır - bütün mesele budur - ancak internetteki devlet gözetimi görünmezdir; Bir URL'yi her tıkladığınızda size bakan hiçbir ölü göz merceği veya baş döndürücü bir kule yoktur. 


Snowden sizdirincaya kadar NSA ve GCHQ operasyonlarının ölçeği biliniyor değildi. Bu, muhtemelen farkında olduğumuzda sistemi Snowden sonrası daha panoptik hale getiriyor, ancak resmi bir söylem olarak ortaya konmadı. Başlangıçtaki vurgu bugün hala aynı; amaç davranışları düzeltmek değil, güvenliği sağlamak, yani teröristlerden korumaktır. 


Bir diğer önemli fark, veri gözetiminin göreli soyutluğudur. Bentham’ın panoptikonu ve bir dereceye kadar CCTV ile, otorite karşısında fiziksel bir teşhir duygusu var. 


İnternetteki gözatmalarımın kişisel özel alanında açığa çıkmış hissetmiyorum; 'veri bedenim'in gözetim altında olduğunu düşünmüyorum çünkü o bedenin nerede başladığını veya nerede bittiğini bilmiyorum. Hayatımızın çoğunu çevrimiçi yaşıyoruz, çok fazla veri paylaşıyoruz, ancak verilerimiz gözetlenmesini bedenlerimizin gözetlenmesi kadar yakın hissetmiyoruz. Fiziksel sahiplik olmadan ve açık bir maruz kalma duygusu olmadan eylemlerimi normalleştirmem. Eğer İnternetin sözde anonim olması gibi bir şey varsa bunun tam tersini yapmam anlamına geliyor. 


Bununla birlikte, verilerim yalnızca hükümetim tarafından değil, aynı zamanda ondan büyük miktarda para kazanan şirketler tarafından da gözetim altında. Sadece bu da değil, aynı zamanda hükümetlere ve şirketlere sunulan veri miktarı aşırı çoğalmış durumda ve bu sırada panoptikon bir kez daha bir model olarak ortaya çıkabilir. Neden? Çünkü bedenlerimiz tekrar gözetlemeye sokulmak üzere. 


Nesnelerin İnterneti: Ahlaki reform mu? Sağlık korunuyor mu? Endüstri canlandı mı? 
Genelde nesnelerin interneti olarak adlandırılan evlerimizdeki, arabalarımızdaki ve 


şehirlerimizdeki nesneler arasında giderek artan bağlantı, dijital gözetimi büyük ölçüde değiştirecek. Google'ın Brillo'sunun ve Apple'ın HomeKit’inin müjdelediği daha geniş ağa 


bağlı sistemlerin ortaya çıkmasıyla, çamaşır makinelerinden seks oyuncaklarına kadar her şey yakında iletişim kurabilecek ve hayatlarımız hakkında büyük miktarda veri oluşturacak. Ve bu veri akışı yalnızca nesneler arasında gidip gelmekle kalmayacak, büyük olasılıkla kurumsal ve hükümet rezervuarlarına doğru yol alacaktır. 


Akıllı saatlerdeki kalp atış hızı monitörlerinden GPS ayakkabılara kadar her şeyle, vücudumuza bir kez daha parlak bir ışık atılıyor. Merkezi bir kulenin bakışları altında açığa çıkmış hissedecek miyiz? Belki hayır, ancak normlara aykırı olarak belirlenmiş alışkanlıklar ve fiziksel istatistikler ile, yine de dikkatle incelendiğimizi hissedeceğiz. Bunun gerekçelerinin çoğu, sağlık ve esenlik için iddia edilen faydalardır. "Ahlaki reform yapıldı - sağlık korunmuş - endüstri canlandırıldı"- cümleleri Apple'in pazarlama materyali değil, Bentham'ın panoptikon hakkındaki sözleri. 


Merkezi bir kule olmayabilir, ancak en samimi nesnelerimizde iletişim sensörleri olacak. 


Bentham, panoptikonun baskı için bir araç olmasını istemedi ve aslında başarısızlığı sonunda onu hayatının ilerleyen dönemlerinde bir tür anti-panoptikon geliştirmeye yöneltti; bir bakanın açık bir odada oturduğu ve etrafını dinleyen ve sorular soran halk üyeleriyle çevrili olduğu yer. 


Buradaki fikir, bu şeffaflığın hesap verme yetkisine sahip olmasıdır, çünkü toplumdaki en tehlikeli insanlar yöneticiler olabilir. Mahkumların, işçilerin ve çocukların yanı sıra kendilerinin de izlendiğini hissetmeleri önemlidir. 


Cam kabindeki Bentham'a, bir tabure üzerindeki iskelete, herkesin görebileceği bir bilgi nesnesine baktığınızda o seyirci odasını düşünmemek zor. 


Thomas McMullan 23 Temmuz 2015, The Guardian 
Analitik Not: 


Entelektüel arka plana sahip metinlerin internet üzerinden okunma üzerinden bir fikir vermesi açısından bu analitik notu düşme gereği duyduk. 1821 yılında kurulan ve 1999 yılından itibaren de web sayfasında da yayın yapan günlük İngiliz gazetesi The Guardian'da yayınlanan Thomas McMullan'ın 23 Temmuz 2015 tarihli "'Panoptikon' Dijital Gözetim Çağında Ne Anlama Geliyor?- What does the panopticon mean in the age of digital surveillance?" makalesinin aradan geçen beş yıl süresince aldığı okuma/tıklanma sayısı '1045'tir. Bu ve benzeri felsefi temelli internet metinlerinin okunma/tıklanma sayısı ölçüt dikkate alındığında, Sonsuz Ark yayınlarının okunma/tıklanma sayısı tatmin edici düzeydedir denebilir. Maalesef, analitik düşünme temelli metinlere olan ilgi dünyanın her yerinde bu seviyede; insanlık için dijital çağ iletişim açısından çok şey değiştirse de bilişsel etkileşim açısından milyonlarca yıllık dünya tarihinden pek farklı bir gelişim göstermiş değil. Seçkin Deniz, 01.09.2020 


(*) Panoptikon, İngiliz filozof, hukukçu ve toplum reformcusu. Jeremy Bentham (d. 15 Şubat 
1748 — ö. 6 Haziran 1832)'ın 1785 yılında tasarlamış olduğu hapishane inşa modelidir. 
Tasarımın konsepti gözetlemeye izin verir. Şöyle ki; bütünü gözlemlemek anlamına gelen bu tasarım birkaç katlık tek odalı hücrelerden oluşan bir halka üzerine kuruluydu. 


İnsanları, rasyonel bir biçimde kendi çıkarlarını izleyen ve faydalarını en yüksek noktaya getirmeye çalışan canlılar olarak görüyordu. Faydacılığın kurucusu olarak da bilinir. Hayvan haklarının ilk savunucularındandır ve liberalizmin gelişiminde büyük katkıda bulunmuştur. 
Ahlak ve Yasama İlkelerine Giriş adlı yapıtında ilk kez faydacılığın bütününü ana hatlarıyla sergiledi. Medeni hukukun reform yoluyla herkese güvenlik, eşitlik ve huzur sağlayacağını düşünüyordu. Bir Ateist idi. Ölümünden sonra mumyalanmayı ve kurulmasına yardımcı olduğu okulun bir salonunda cam bir kutuda sergilenmeyi vasiyet etti. 

Panopticon tasarımı 

1791'de dünyanın en kaba adamı seçildi. Az sayıda gardiyanın çok sayıda mahpusu gözetlemesini sağlamak üzere “denetim evi” anlamında panopticon adını verdiği daire planlı bir yapı tasarladı. Bu tasarım birkaç katlık tek odalı hücrelerden oluşan bir halka üzerine kuruluydu. Her hücre bu halkanın iç kısmına açıktı ve halkanın dış cephesindeki duvarda birer pencere vardı. Halkanın ortasında mahpuslardan tamamen saklanmış konumdaki gözlemcilerin kaldığı bir nöbet kulesi yer almaktaydı. 


Panopticon'un temelinde yatan ilke, tek odalı hücrenin içindeki sakine saklanacak hiçbir yer bırakmaması, buna karşılık dış cephedeki duvarın penceresinden gelen dış ışığın kuledeki nöbetçilere mahpusun her hareketinin iyi aydınlatılmış bir siluetini izleme olanağını sağlamasıydı. Bentham'ın yaklaşımına göre, gözlemlenen her yanlış davranışının ceza getireceğini bilen, ama davranışlarının aslında ne zaman gözlemlendiğini bilmeyen mahpusun aklını başına toplayarak her zaman izleniyormuşçasına davranmaktan başka çabası yoktu. 
Böylece mahpus bizzat kendi hareketlerini kollamak durumunda kalacaktı. 


GÖBEK BAĞININ HEMEN KESİLMESİ OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURUYOR 
Seçkin Deniz, 04.03.2020, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Doğum sırasında, bebeğin kanının ortalama üçte biri plasentada bulunur. Eğer göbek bağının kesilmesi çabucak yapılırsa, bu önemli miktarda kan plasentada kalıp çöpe gider. Fakat eğer kesme işlemi en az üç dakika sonraya bırakılırsa (ki bu süreyi bebek yabancı eller tarafından giydirilmeye çalışılarak değil, annesinin vücut sıcaklığını tensel temas ile alarak geçirmelidir), plasentadaki kanın büyük bölümü çocuğa aktarılabilir." 


İsveç Uppsala Üniversitesi araştırmacıları tarafından Nepal'de yapılan bir araştırmada, yeni doğan bebeğin göbek bağının kesilmesi (klempleme/klampaj) geciktirildiğinde, 6 aya kadar demir eksikliğinin önüne geçilebildiği ortaya kondu. Çalışmanın ayrıntıları JAMA Pediatrics dergisinde yayımlandı. 


Anemi, dünya çapında 5 yaşından küçük çocukların %40’ indan fazlasını vuruyor. Zihinsel ve fiziksel performansı düşüren aneminin, büyüme ve gelişim üzerinde de uzun vâdeli olumsuz etkileri oluyor. Çocukların yaklaşık yarısında, aneminin nedeninin demir eksikliği olduğu biliniyor. Göbek bağının kesilmesi geciktirildiğinde (yani en az 3 dakika beklendiğinde) ise bebek 6 aylık olana kadar demir eksikliği yaşaması engellenebiliyor. 

Bebeğin Kanı Çöpe Gitmesin 

Doğum sırasında, bebeğin kanının ortalama üçte biri plasentada bulunur. Eğer göbek bağının kesilmesi çabucak yapılırsa, bu önemli miktarda kan plasentada kalıp çöpe gider. Fakat eğer kesme işlemi en az üç dakika sonraya bırakılırsa (ki bu süreyi bebek yabancı eller tarafından giydirilmeye çalışılarak değil, annesinin vücut sıcaklığını tensel temas ile alarak geçirmelidir), plasentadaki kanın büyük bölümü çocuğa aktarılabilir. Böylece bebek, yaklaşık yarım bardak 
(1 desilitre kadar) fazladan kan ile yaşama başlayabilir, ki bu da bir yetişkin için 2 litre kanın önemine eşdeğerdir. 


Kanda, hemoglobin içeren kırmızı kan hücreleri yani alyuvarlar bulunur. Bedendeki dokulara oksijen taşıyan hemoglobin, bolca demir içerir. Bebeğin doğum sırasında 1 desilitre kandan mahrum kalması, hemen hemen 3-4 aylık demirden yoksun düşmesi anlamına gelir. 


Şu anda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen göbek bağı klempleme zamanı en az | dakika olarak verilirken, Amerikan Kadın-Doğum Koleji (ACOG) ise alt sınır olarak 30- 
60 saniyeyi salık veriyor. Ancak yapılan bu çalışmadan sonra, uygulamanın zamanlamasının 
oynadığı kritik rol düşünülerek, doğumhane ekiplerinin derhal bilgilendirilmesi gerekiyor. 
Hatta belki de “Lotus Doğum” olarak adlandırılan ve göbek bağına hiç dokunmadan, bebeği plasenta ile birlikte tutarak, kendiliğinden ayrılmalarını bekleme yöntemi yaygınlaştırılabilir. 
Uzun Vâdeli Sonuçları Var 

Nepal'deki 1 yaşın altındaki çocukların yaklaşık 9070'inde anemi görülüyor. Araştırmacılar, Katmandu’da bulunan büyük bir doğum hastanesinde doğan çocuklardan rastgele seçtikleri 
540 bebeğin, göbek bağı kesilme zamanlarını erken (1 dakikadan önce) ve geç (3 dakikadan 
sonra) olarak kaydetti. Daha sonra bu çocuklar 8 ve 12 aylık olduklarında kan örneklerine bakıldı. Buna göre anemi (hemoglobin) ve demir eksikliği (ferritin) değerlendirmesi yapıldı. 


Aynı ekip, daha önce Isveg’te yaptıkları bir çalışmada, gecikmeli göbek bağı kesme uygulamasına geçilmesinin ardından, 4 aylık bebeklerin vücudundaki demir oranında artış raporlamıştı. Demir eksikliği bulunan çocuk sayısının ise %90 oranında düştüğünü saptamıştı: “05,7'den %0,6’ ya gerilemişti. 


Ayrıca 4 yaşına geldiklerinde yapılan incelemede, çocukların genel zekalarında ve gelişimlerinde göbek bağı kesme zamanına bağlı bir fark olmamakla birlikte, gecikmeli mandallama yapılanların hareket kabiliyetlerinin ve sosyal becerilerinin daha üstün olduğu görülmüştü. 

Editör, 18 Ocak 2017 
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TASAVVUF VE KARA DELİKLER ilimvetasavvuf.com/ 


Yıldızlar ve Kara Delikler 


Gökyüzünü ve evrenin gizemli yapısını inceleyen çeşitli bilim dalları vardır. Bunlar arasında Astrofiziği ve Kozmolojiyi sayabiliriz. Bu ilimler gökyüzündeki cisimlerin oluşlarını, yapılarını ve batışlarını incelerler. İncelenen gök cisimleri arasında, yıldızlar ve kara delikler önemli bir yer tutar. 


Yıldız, ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan oluşan, yoğun ve karanlık uzayda ışık saçan, gökyüzünde bir nokta olarak görünen plazma küresidir. Dünyada çıplak gözle görülebilen yaklaşık altı bin dolayında yıldız vardır. Dünyaya en yakın yıldız güneştir. Yıldızların parlamasının nedeni, çekirdeklerinde meydana gelen çekirdek kaynaşması (füzyon) tepkimelerinde açığa çıkan enerjinin yıldızın içinden geçtikten sonra dış uzaya ışınım (radyasyon) ile yayılmasıdır. 


Yıldızların oluşumu bilimde şu şekilde tasavvur edilmektedir: Yıldızlar, uzayda bulunan yüksek yoğunlukta (yine de dünya üzerindeki bir vakum odasından daha az yoğun olan ) geniş bölgelerden oluşan moleküler bulutların içinde oluşur.Bu bulutlar çoğunlukla, hidrojenden ve helyum ile az miktarda daha ağır öğelerden ibarettir. İçinde yıldız oluşan bu tür bir bulutsuya örnek Orion bulutsusudur. 


Bir yıldızın oluşumu bir moleküler bulutunun içinde oluşan ve sıklıkla bir üst novanin (büyük yıldız patlamaları) ya da iki gökadanın çarpışmasından oluşan şok dalgalarının tetiklediği kütle çekimsel bir kararsızlıkla başlar. Bulutlar birbirleriyle birleşerek büyürler. Kütlesi artan bulut, çekimsel gücün etkisiyle büzülür. Bulut büzülme ile parçalara ayrılır. Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Gaz parçacıkları hızlanır ve çarpışırlar. Sıcaklık artar. Bu durum basıncın artmasına neden olur. Çökme yavaşlar veya durur. Enerji yayılmaya başlar. 


Her yıldız sürekli olarak gazın uzaya akmasına neden olan bir yıldız rüzgarı üretir. Yıldızların bu şekilde kaybettikleri kütle miktarı kayda değer değildir. Örneğin güneş ömrü boyunca kütlesinin ancak % 0,01 ‘ i kadar bir kütle kaybeder. . Milyonlarca sene boyunca parlayan bir yıldız sonunda yakıtını tüketmektedir. Bunun sonucu büzülmekte ve ısınmanın artmasıyla infilak etmektedir. Patlayan yıldızın bir kısmı uzaya dağılırken çekirdek büzülmesi devam etmekte ve yoğunluğu da giderek artmaktadır. Sonunda koskoca yıldızın çapı birkaç km ye inince yoğunluk müthiş bir ölçüye çıkmakta ve artık ısıyı ve ışığı yutacak hale gelmektedir. 
İşte bu şekilde kara delikler oluşmaktadır. 


Kara delik küçük ve buna karşılık güçlü ise nötron yıldızı adını alır. Nötron yıldızı, nükleer enerjisini tüketen yıldızın, toplam atomlarındaki elektronların ve çekirdeklerin birbirlerine yapışması ile oluşmaktadır. Süper sıkışık kütleye sahip olan bu yıldız, kendi ekseni etrafında hızlı bir dönüş kazandığı için yeni nükleer parçacıklar, oldukça dar hüzmeler halinde dışarıya doğru fırlatılır. Bu sırada elektromagnetik radyasyon meydana gelir. 


Bir nötron yıldızının çekirdek kütlesi güneş kütlesinin 2,5 katını aşarsa, yıldız kendi kütlesel çekimini karşı koyamayacaktır. Yıldızın fazla kilolarını atacak ne yakıtı ne de kütlesel çekime karşı koyacak gücü olacaktır. Bu kritik kütleyi aşan yıldız, kendi merkezine doğru çökmeyi ve ezilmeyi sürdürecektir. Bu şekilde yıldız bir kara deliğe dönüşmüş olacaktır. Yani kara delikler, kütlesi büyük bir yıldızlar mezarlığıdır. 


Günümüzde karadeliklerin varlığı, astrofizikçilerin ve teorik fizikçilerin hemen hemen hepsinin onayını alarak kesinlik kazanmış durumdadır. Karadelikler diğer astrofizik cisimleri gibi bir astrofizik cismidir. Temel özelliği, çekim alanlarının her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olması ve kütlesinin büyük olmasıdır. 


Kara delikler Einstein'ın genel görelilik kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlenememekle birlikte, çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir. Karadeliklerin doğrudan gözlemlenmeleri çok güçtür. Merkez bölgesi fizik kuramlarıyla tatminkar biçimde tanımlanamamaktadır. Karadeliğin merkezinde geçerli olan fiziksel kurallar bildiğimiz tarzda bir fiziksel kural değildir. Orada çekimsel tekillik denilen bir durum mevcuttur. Bu çekimsel tekilliği günümüzde tanımlayabilecek herhangi bir teori yoktur. Buna mukabil, kara deliklerin yakın çevresindeki hüküm süren fiziksel koşullar ve çevresindeki etkisi tanımlanabilmektedir. 


Karadelikler yalnız üç parametre ile tanımlanabilmektedir. Bu parametreler, kütle, elektriksel yük ve açısal momentumdur. Karadeliklerin diğer parametreleri (boyu, biçimi vb.) bu üç parametre ile belirlenir. Kara deliğin kütle ve elektriksel yük ile ilgili özellikleri klasik fizik kurallarıyla incelenebilmektedir. Ancak açısal momentumun etkisi genel görelelik kuramına özgü bir özellik taşır. Kara deliklerin kendi eksenleri etrafındaki dönmelerinin sonucu, yakın çevresindeki uzay zamana etki ederek onu eğmek özelliğindedir. 


Kara delikler evrendeki en kararlı ve en uzun ömürlü cisimler olmalarına rağmen, sonsuza kadar yaşayamazlar. Hawking ışınımı yaparak çok yavaşça enerjilerini kaybederler. Hawking ışınımı tamamen teorik yollarla tasavvur edilmiş bir ışımadır. Bu, elimizdeki bugünkü teknoloji ile saptanabilecek bir ışınım değildir. 


Şimdiye kadar en büyük kara delik, samanyolu galaksisinden 220 milyon ışık yılı uzaklıktaki CID — 947 galaksisinin merkezinde bulunmaktadır. NASA'nın bildirdiğine göre bu kara delik güneşin yaklaşık 7 milyar katı büyüklüğündedir. Kara deliğin yaşının 11,7 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Karadelik, galaksinin kütlesinin 1/10 ‘una sahiptir. Bu karadelik, içinde bulunduğu galaksinin genişleme hızından daha büyük bir hızla büyümektedir. Yani, çevresindeki galaksiyi büyük bir hızla yutmaktadır. Bu durum, bugünkü modellemelere göre şaşırtıcıdır. Bu durumda, kara deliklerle ile ilgili modellerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 


Kara Madde ve Kara Enerji 


Kara madde, astrofizikte elektromagnetik dalgalarla (radyo dalgaları, gözle görülebilen ışık, x ışınları, vb.) etkileşime girmeyen, varlığı yalnız diğer maddeler üzerindeki kütlesel çekim etkisi ile belirlenebilen maddelere denir. Evrende görülebilen maddelerden çok daha fazla karanlık madde olduğu tespit edilmiştir. 


Karanlık enerji, fiziksel evren bilimde, astronomide, astrofizikte ve gök mekaniğinde evreni sürekli genişlettiği ve galaksileri birbirlerinden uzaklaştırdığı varsayılan bir enerji türüdür. 
Evren yaratıldığından beri, Big Bang teorisine göre, sürekli genişlediğine göre, bu genişlemeyi sağlayan bir enerjinin mevcut olması gerekir. Ne olduğu tam bilinmeyen bu enerjiye de karanlık enerji adı verilmiştir. 


Bu iki kavramdaki karanlık ibaresi, bunların bırakın maddeyi, ışıkla bile herhangi bir etkileşime girmemelerinden ileri gelir. Işıkla etkileşimleri olmadığından görülmezler. 


Evrendeki kütle çekimsel enerjinin incelenmesi sonucu, varsayılan toplam enerji yoğunluğunun sadece % 4 “ünün doğrudan gözlemlenebilir maddelerden oluştuğu tespit edilmiştir. Yani bildiğimiz anlamdaki maddesel yasalar, bilinen evrenin sadece yaklaşık % 4'ü ile ilgilidir. Yine bu toplamın % 22'sinin karanlık maddeden oluştuğu hesaplanmaktadır. 
Kalan % 74'ünün de evrene dengeli bir şekilde yayılmış olan karanlık enerjiden oluştuğu kabul edilir. 


Yıldızların tasavvufi yorumu 


Gök kubbe direksiz ayakta durmaktadır. Direk gökleri ayakta tutan sebeptir. Gök için bir tutanın bulunması şarttır. Gök bir mülktür, ona sahip olacak bir malik bulunmalıdır. Bu malik, onu ayakta tutan sebeptir. Göğün maliki ve onu ayakta tutan sebep Allah Teala’dir. Bu husus Fatır suresi, ayet 41 de şöyle ifade edilmektedir: “Doğrusu, gökleri ve yeri yok oluvermekten Allah tutuyor. And olsun ki eğer yok oluverirlerse, onları O’ndan başka kimse tutamaz...’ 


Evren hudutsuz yapısıyla bir çok gizemli olgu ve özellikleri içinde barındırır. Bu gizemli olgular içinde yıldızları ve kara delikleri sayabiliriz. Evrende milyonlarca galaksiler ve yıldızlar mevcuttur. Bunlar hareket halinde olup dairesel yörüngeler çizerek hareket ederler. 


“Sayısız yıldızları bağrına basmış olan gökyüzü, hudutsuz ve çok büyük olduğu halde Allah'ın kudreti etrafında bir değirmen taşı gibi döner durur.” (Hz.Mevlana(k.s.)) 


Güneşte bir yıldızdır. Güneş ve yıldızlar, tasavvufa göre, Allah'ın gökte çıkardığı tohumlardır. 
Nasıl tohumlar zaman içinde gelişerek yeni oluşumlara sebep oluyorsa, yıldızlarda hareketleri ve başkalaşmaları ile yeni oluşumlara sebep olmaktadır. 


“O her gün bir iştedir.” (Rahman suresi, ayet 29) ayetinde bu başkalaşma belirtilir. Bu başkalaşma, Allah'ın var olanlarda meydana getirdiği başkalaşmalardır. Başkalaşmanın bir kısmı gizlidir ve idrak edilemez. Bir kısmı nefsin algılayacağı kadar açıktır. 


Her yıldızın bir feleği yani dairesel bir yörüngesi vardır. Yıldız bu felekte hareket eder. Bu hareket bir çeşit yüzme şeklindedir. Çünkü Yasin suresinin 40. Ayetinde şöyle ifade edilir: ‘...onlarm her biri kendi yörüngesinde yüzerler.” Felekler yıldızların seyriyle (yürümesiyle) meydana gelirler. Yıldızlar, yürüdükleri alan demek olan göğün cisminde hızla hareket ve seyrederler. 


Allah Teâlâ, feleklerdeki yıldızların hazinelerine unsurlar aleminde meydana gelecek başkalaşma ve değişmelerin bilgilerini yerleştirmiştir. Bunlar ilahi sırlardır. Yıldızların göksel yollardaki hareketleri vesilesiyle rükünlar (temel unsurlar) aleminde ve türeyenlerde bazı olaylar ve durumlar yaratmıştır. Bunlar göğün emrine vahyedilen şeylerden meydana gelir. 
Ancak bu vahiyler ilahi sırlar olup mahiyetleri bilinmez. Bu şekilde, yıldızlar Allah tarafından sebep değil vesile yapılmıştır. 


Gördüğümüz yıldızlar da bir çeşit suretlerdir. Onların meleklerden ibaret olan ruhları vardır. 
Bu ruhlar yıldızları yönetirler. Bu durum, insan bedeninin bir ruhu olmasına benzer. Eğer yıldızların ruhları olmasaydı, yıldızların hareket etmesi mümkün olmazdı. 


Dolayısıyla felekler meleklerin meskenidir. Meleklerin her günkü sayısı kadar adem oğullarının düşünceleri meydana gelir. Mümin olsun veya olmasın, herkese günde yetmiş bin düşünce gelir. Onları Allah ehli bilebilir. 


Ay ve diğer yıldızlar kendi bu feleklerinde hareket ederler ve varlıkları meydana getirmek için konaklarlar. Bu gezme (seyr) esnasında ise unsurlar aleminde oluşan fiiller meydana gelir. Allah'ın yıldızları feleklerinde hareket ettirmesinden yirmi sekiz menzilde meydana gelen şey ise yirmi sekiz harfin varlığıdır. 


Yıldızların ışıkları güneş ışığında içkin olduğu gibi, bilgilerin nurları da iman nurunda içkindir. Bilgi kuşkuların hükümlerini ortadan kaldırır, iman nuru ise bu kuşkular hakkındaki gerçek yorumu insana gösterir. İman nuru, şeriatın emri demektir. 


Güneş tutulması gibi, yıldızlarında tutulmaları vardır. Fakat insanların çoğu bilmez ve inanmaz. Çünkü farklı türlere göre bütün bu tutulmalar, gerçekte kendisi için gerçekleşen ilahi tecelli karşısında tutulan şeyin korku duymasıdır. Eğer Allah bugün yaratıkların gözlerini hakikate açsaydı, denizin ateş olarak kaynadığını görecekti. 


Ay ve güneş tutulması kendiliklerinde bir başkalaşma olmasa bile, güneş ya da aydan insanın gözüne çarpan başkalaşmadır. Hakk o esnada güneş ve ayda bulunan Allah korkusunun insanın gözüne ışığın kaybolması şeklinde göstermiştir. Bu da ay tutulmasında doğal perdeleme, güneş tutulmasında ise bilgisel perdelenme ile gerçekleşir. 


Sabit yıldızlar karanlık evler olduğu kadar hareketli yıldızlar da öyledir. Çünkü hepsinin zatı karanlıktır. Hareketli yıldızların aydınlık hale gelmesi ödünç aldıkları ışıklar sayesinde gerçekleşir. Buna göre, bütün yıldızların gerçek hakikatleri karanlık olup, varlık alemine çıktıklarında Hakk'ın kendilerinde bazı reaksiyonların oluşmasını temin etmesi nedeniyle ışıklı gözükmüştür. 


Kıyametten sonra bütün yıldızlar, cisimleri kararmış ve büyük yaratıklar olarak cehennemde bulunurlar. Güneş ve ayda ordadır. Onlar cehennemde sürekli doğar ve batarlar. Fakat cehennemin güneşi aydınlatmaz. Onun hareketinden meydana gelen şeyler o yere özgü varlıklardır. 


Saffat suresi 6. ayetinde Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Gerçekten Biz dünya göğünü çekici bir süsle, yıldızlarla süsledik. Onu her inatçı şeytandan koruduk.” Aynı şekilde Mülk suresi 5. 
ayette şöyle ifade edilmektedir: “And olsun Biz, en yakın göğü kandillerle donattık ve onları şeytanlar için taşlamalar yaptık.” Bu ayetlerde yıldızların göğü süsleyen ışık kaynakları oldukları ifade edilmektedir. Burada neden yıldızlara şeytanların yaklaşmaları engellenmiştir? 
Bunun sebebi, daha önce söylediğimiz gibi, yıldızların hareketlerinde dünyada olacak başkalaşma ve olayların bilgisi yerleştirilmiştir. Bu bilgilerin ne olduğunu, cin taifeleri, özellikle cin olan şeytanlar öğrenmek isterler. Bu nedenle yıldızlara yaklaşıp bu bilgilerin ne olduklarını, feleklerdeki meleklerin konuşmalarından dinleyerek anlamak isterler. Ancak Allah'ın bir hikmeti olarak şeytanlara bu firsat verilmez. Çünkü şeytanlar yıldızlardan kopan birer kor parçası ile kovalanırlar. Eğer şeytanlar dünyada olacak olayları daha önceden bilseler, bu bilgileri dünyada fitne çıkarmak için kendi yandaşları ile paylaşırlardı. Bu şekilde Allah Müslümanları şeytanın fitnesinden bir bakıma korumuş olmaktadır. Bu ne güzel bir nimettir. 


Kuran-ı Kerim'de gök aleminin yedi kattan oluştuğuna dair bazı ayetler vardır. Mülk suresinin 3. ayetinde şöyle denilmektedir: “O, yedi göğü birbiri üzerine yarattı. Rahman'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk göremezsin...” Bu ayete göre gök alemi birbiri üzerinde bulunan yedi kattan oluşmuştur. İslam alimleri her göğün kalınlığının 500 yıllık bir mesafede oldukları ifade etmişlerdir. Gökler arasında ne bir direk ne de bir alaka vardır. En alttaki gök dünyayı çepeçevre kuşatmıştır. İkinci kat gök birinci katı kuşatmıştır ve bu hal böylece devam eder. Nihayet Arş bütün gökleri kuşatır. Bu gök tabakalarını Peygamberimiz (sav) Miraç olayında teker teker geçmiş ve buralarda diğer peygamberlerle görüşmüştür. Mülk suresinin 5. ayetinde “Andolsun ki Biz, yere en yakın olan göğü kandillerle donattık.” ifade edilmektedir. Dolayısıyla, bizim gözlerimizle görebildiğimiz yıldızların ve diğer gök cisimlerinin bulunduğu gök birinci kat göktür. Yıldızların seyirleriyle oluşan felekler birinci kat semada (gök) dır. Çünkü feleklere Allah tarafından yerleştirilen gizli bilgilere ulaşmak isteyen şeytanların kovalandığı gene aynı ayette ifade edilmektedir. 


Yıldızlar geceleri insanların yönlerini tayin etmeye yararlar. Bu husus En'am suresi, 97. 
Ayette şöyle ifade edilmektedir: “Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O'dur.” Aynı şekilde Allah'ın Veli kulları da insanlara doğru yolu gösterdikleri için birer yıldız sayılırlar. Çünkü İslam çizgisinin dışında yaşayanlar, karanlık içindedir. Bu karanlıktan kurtulmak için Veli kulların yol göstermelerine ihtiyaçları vardır. 
Yukarıdaki ayet bu hususa da işaret etmiş olabilir. Nitekim Peygamberimiz (sav) bir hadisinde “Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisinin yolundan giderseniz kurtuluşa erersiniz.’ Diye buyurmuştur. 


Yukarıda anlattığımız hususlardan çıkan sonuca göre, göklerin yapısı gök bilimcilerinin zikrettiklerinden farklıdır. Tasavvufa göre gök iç bükey bir küre şeklinde değil, bir çadır gibidir. Gök bilimcilerinin bilgisi Burçlar feleğinde sonlanır. Burçlar feleğine Atlas feleği de denir. Burçlar feleği on iki burcun tasvirleriyle dokunmuş ve renklenmiştir. Gerçekte ise bunun üstünde Mükevkeb feleği vardır. Bu feleğe menziller feleği de denir. Mükevkeb feleği diğer bütün felekleri avucu içine almıştır. Mükevkeb feleği, diğer adıyla Menziller feleği akıl ve duyularla idrak edilemez. Ancak keşif yoluyla bir kısmı idrak edilebilir. 


Kara deliklerin tasavvufi yorumu 


Renkler arasında efendiliği gösteren renk siyahtır. Arif, dünya ve ahirette yüzü kara kimsedir. 
Ilahi tecelli özel olarak sadece bu grupta sürer. Onlar efraddır, yani tektirler. Yüz karalığı ile efendilik, yüz ile imanın hakikati kast edilir. 


Varlık nur (ışık) , yokluk ise karanlıktır. Bütün nurlar, üzerine doğduğu şeyi aydınlatmak üzere gelmiştir. Heyula veya diğer adıyla Heba, varlığı ile karanlığın kendisinde ortaya çıktığı ilk şeydir. Öyleyse heyula, karanlık cevherdir ve şeffaf cisimler ve diğerleri onda ortaya çıkmıştır. Ayrıca alemdeki her karanlık heba cevherindendir. 


Hak saf nur, imkansız olan şey karanlıktır. Karanlık yani imkansız hiçbir zaman ışığa dönüşmeyeceği gibi ışıkta karanlığa dönüşmez. Alem nur ile karanlık arasında berzahtır. Özü gereği karanlıkla nitelenmeyeceği gibi ışıkla da nitelenemez. Alem berzah ve ortadadır. Bu nedenle iki ucun hükmüne sahiptir. Bu nedenle alemde ışıkların bulunması yanısıra karanlıkların da bulunması beklenir. Kara delikler, kara madde ve kara enerji bu bağlamda anlaşılmalıdır. 


Görülen şeylerin algılanmalarının sebebi, göz nurunun aydınlanan cismin nuru ile birleşmesinden ibaret olduğudur. Keşif sahibi ise gördüğünü hayal nuru ile algılar. Eşyayı görmenin illeti, onların var olması değildir. Hakk'ın buradaki yüzü, görülmeleri için görülenin istidadır. Görülen şeyin mevcut veya madum (yok) olması birdir. Çünkü görme kendisine ilişir. 

Güneş göğün ortasında bulunduğu halde yeryüzünde kendisini görecek, herhangi bir canlının gözü olmasaydı, kesinlikle yeryüzüne yayılacak bir ışığı olmazdı. Çünkü her yaratılmışın ışığı kendisiyle sınırlıdır ve onunla bir başkası aydınlanamaz. 


İdrak, idrak edilen şeydeki nur sayesinde gerçekleşir. Nur idraki sağlar, fakat kendisi idrak edilemez. Halbuki karanlık idraki mümkün kılmazken kendisi idrak edilebilir. 


Allah, karanlığı yaratıkları (veya yaratması için) bir zarf olarak yarattı. Bu nedenle evrende kara ile nitelenenleri de yeni şeylerin oluşumu için kullanılacak birer mazhar olarak düşünebiliriz. Yaratıkların karanlıktaki geçirdiği süreç, Hakk'ın onların varlık suretlerinde zuhur etmesi için, ayan-ı sabitenin hazırlığı ve ortaya çıkışı (zuhur) kabul etmesidir. 


Hakk izzet örtüsünü edinince, akıllar ayan-ı sabitenin yaratılışı kabul edişini algılamaktan engellenmişti. Çünkü olay karanlıkta olmaktadır ve idrak edilemez. Allah'ın dışında hiçbir şey nasıl yaratıldığını ve yaratılışı nasil kabul edip Hakk'ın mazharı haline nasıl geldiğini, varlıkla nitelenip daha önce madum (yok) denilirken kendisine nasıl mevcut dendiğini bilemez. Bu karanlığın üzerini örttüğü bir durumdur. 


Karadelikler evrende bizim ne olduğunu bilemediğimiz bölgelerdir. Tasavvufta bizim alem hakkında her şeyi bilemediğimizi öğrendik. Alemde Allah'ın bize gizli tuttuğu hususların mevcut olduğunu daha önceki makalelerimizde anlatmıştık. Kara deliklerde bilmediğimiz sırlar mevcuttur. Aynı şekilde kara madde ve kara enerjide bu şekildedir. Özellikle kendisinden herhangi bir ışık bize gelmeyince orası hakkında bir bilgi edinemiyoruz. Tıpkı karanlık olan yokluktan ışık olan varlığa çıkışın nasıl olduğunu Allah Teâlâ tarafından bizlere gizlendiği gibi. Bizim varlıktaki her şeyi tam olarak algılamamız akıl yoluyla mümkün olmadığını biliyoruz. Çünkü akıl kelimesi ‘ikal’ kelimesinden türetilmiştir. [kal sınırlama demektir. Dolayısıyla akıl sınırlı anlamına gelir. Ayrıca keşif yoluyla da bazı bilgilere ulaşılamıyacağını biliyoruz. Çünkü bu, ilahi bilginin ulvi oluşunun bir sonucudur. Oran itibariyle de düşünürsek, bilmediklerimizin idrak edebildiklerimize oranı çok büyük olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü aşağıdaki ayette ifade edildiği gibi bizlere çok az ilim verilmiştir: ’... 
Ve size ilimden sadece az bir şey verilmiştir. ‘ (İsra suresi, ayet 85). Bazı İslam alimleri de şöyle söylerler: “Bildiğim bir şey varsa, o da hiçbir şey bilmediğimdir.” 


Yokluk yani karanlık asıldır. Karanlıktan diğer şeyler çıkarılır. Bunun bir örneği de gece ve gündüzde mevcuttur. Yasin suresi, 37. Ayette beyan edildiği üzere, geceden gündüz soyularak çıkarılmaktır. Öyleyse ortaya çıkma geceye aittir. Gündüz ise gecede gizlidir. Hakk ta şehadeti (görüneni) gaybtan (gizliden), varlığımızı yokluktan çıkardı. 


Kara madde ve kara enerjinin tasavvufi yorumu 


İdrak, idrak edilen şeydeki nur sayesinde gerçekleşir. Kara maddenin idrak edilmemesi, onun herhangi bir ışığının gözümüze gelmemesidir. Kara madde ve kara enerjisinin mahiyeti ne olabilir? Kara maddenin kütle çekim yasasına göre etki ettiği biliniyor. Dolayısıyla böyle bir madde varlık aleminde mevcut. Ama bize örtülü. Bizim algılamamız imkansız. 


Kara enerji ise bir varsayım. Evrenin genişlemesine sebep olan enerji olarak görülüyor. 
Genişlemeyi açıklayan başka modeller de var. Bu enerji Hak tarafından yeniden yaratma ile evrene verilebilir. Bu nedenle evrenin genişlemesi yeni yaratılan varlıklarla temin edilmiş olabilir. Dolayısıyla kara enerji, Allah Teâlâ'nın emrinde olan ve bizim tarafımızdan bilinemeyen bir kudret tecellisidir. Bu kudret tecellisi ile kainatta bir çok yeni olgular oluşmakta olabilir. 


Yukarıdaki düşünceler, göklerde bazı şeylerin bize gizli (gayb) kaldıklarını göstermektedir. 
Bu gaybın ancak Allah tarafından bilindiğine Müslümanlar iman ederler. Çünkü Fatır suresi, 38. Ayette şu ifade edilir: “Muhakkak ki Allah semaların (göklerin) ve yerin gaybını bilir.> Dolayısıyla göklerde ve evrende ancak Allah tarafından bilinebilen, fakat insanların bunları bilmeleri imkansız olan gizli şeyler vardır. Kara delik, Kara madde ve Kara enerjiyi bu bağlamda anlamalıyız. 


Sonuç 


İslam inancına göre dünyanın etrafı yedi kat gökler ile kuşatılmıştır. Bu yedi katın hepsinin üstünde Allah Teâlâ'nın Arşı bulunmaktadır. Hakk Teâlâ arşına Rahman sıfatıyla istiva etmiştir (yerleşmiştir). Hakk buradan bütün alemleri idare eder. 


Dünyaya en yakın olan gök, bizim gördüğümüz ve akılla tasavvur edebildiğimiz göktür. Gök bilimcilerin evren diye tanımladıkları alem bu birinci gök katından ibarettir. Yukarıdaki makalede anlatılanlar yalnızca birinci kat göğe aittir. Bu gökte, yıldızların hareketinden oluşan felekler vardır. Bu feleklerin içine, evrende olacak olan olgu ve başkalaşmaların ilmi Allah tarafından yerleştirilmiştir. Bu ilim zaman içinde melekler tarafından uygulanmakta ve böylece evrendeki olaylar gerçekleşmektedir. 


Birinci kat gökteki gök cisimleri arasında kara delikler, kara madde ve kara enerji de vardır. 
Birinci kat göğün yapısı ve özelliklerinin tamamının bilgisi bize verilmemiştir. Gerek akıl ve gerekse keşif yoluyla bu bilgilerin tamamını elde etmemiz mümkün değildir. Bu bakımdan evrende bizim göremediğimiz ve bilemediğimiz birçok şey vardır. Kara delikler, kara madde ve kara enerji bu bağlamda düşünülmelidir. Gök bilimcilerin umudu, bütün bu bilgilerin tamamını bir gün insanların akıl yoluyla elde edeceği yönündedir. Ancak Kuran ayetlerinin hükmü, yani şeriatın hükmü kesindir. Eğer ayette ‘Size ilimden çok az şey verilmiştir? deniyorsa insanların bütün bilgilere kıyamete kadar ulaşmaları mümkün değildir. 
Burada İslam inancı bunu gerektirir. Fakat insanların göğü araştırmak için yeni deney ve incelemeler yapması İslam'a aykırı değildir. Ayrıca bunların şöyle bir faydası vardır ki, bütün bunlar alemin nasıl en güzel biçimde ve noksansız yaratılmış olduğunu bize gösterir. Bunlar da Allah'a ulaşmanın delilleri olurlar. 


Dostlar! Yer ve gökler Allah Teâlâ'nın hikmetiyle yaratılmıştır. Bizim görevimiz bu yaratılış hakkında imanımızı ve bilgimizi arttırmaktır. Bu da şeriatı iyice öğrenmekle mümkündür. 
Yani Kuran ayetlerini ve hadisleri çok iyi anlayıp, onları hayatımızda yaşamaya ve müşahede etmeye gayret etmeliyiz. Allah'ın bütün dostlara, evreni İslam şeriatının ilkeleriyle incelemelerini ve anlamalarını nasip etmesini diliyoruz. 
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YALNIZLIĞIN VE SESSİZLİĞİN TANRISI 
Ece İrem Dinç-Düş Kazanı - 28 Mayıs 2015-on8kitap.com/ 


İskandinavlar'ın “Yalnızlık ve Sessizlik Tanrısı”ndan söz ederken, aynı zamanda ömrümüzün başında, ortasında yahut sonunda bir yerde apansız açılıveren o koyu, karanlık ve dipsiz deliklerden bahsetmemek olmaz. 


Hangimiz yıldızlı bir gecede 

kâinatı bütün ağırlığıyla sırtımızda taşımayız... 
Hiçbir şey, insanoğlunun cesareti kadar güzel olamaz. 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur 


Her ne kadar size anlatacağım bu hikâye çok, çok eski bir Viking efsanesine dayanıyor olsa da, temelde, dünün ve bugünün, yani herhangi bir zaman gözetmeksizin bütün bir insanoğlunun kendi hayat serüveninde rastlaştığı kara deliklerin hikâyesidir. Böyle söyleyince kulağa biraz tuhaf geldiğinin farkındayım. Ne ki, Iskandinavlar’in “Yalnızlık ve Sessizlik Tanrısı”ndan söz ederken, aynı zamanda ömrümüzün başında, ortasında yahut sonunda bir yerde apansız açılıveren o koyu, karanlık ve dipsiz deliklerden bahsetmemek olmaz. Çünkü hepsinin bir anlamı var ve her şey birbirinin içinde... 


Astrofizikçilerin “Kara Delik Teorisi” adını verdiği o pek bilindik teoreme göre, başlangıçta bir kara deliğin ortaya çıkması için, bir yıldızın ölmesi gerekir. Mistik felsefeciler bu kara deliği, insan hayatındaki galiz bir olayla bağdaştırırlar ve burada sözü edilen yıldız, insanın ta kendisidir. Yıldız sönmeye başlayınca, bütün artık maddeler -yani yaşanmışlıklar, anılar, acılar, pişmanlıklar, keşkeler- merkeze doğru çekilir ve bir vakit sonra yıldızın merkezi -yani kalbi- öyle ağırlaşır ki, bir çay kaşığının ağırlığı bile koca bir dağ kadar olur. Öte yandan, ne derler bilirsiniz, hiçbir kara delik tam manasıyla bir son değildir. Aksine, yeni bir şeylerin başlangıcıdır. Çünkü orada, o dipsiz, derin, karanlık boşlukta, ancak içine düşenlerin tanımlayabileceği türden olağanüstü bir enerji gizlidir. Yıkımın, yenilginin, yorgunluğun ve vazgeçişin doğurduğu devasa bir enerji... Parçalanan hayatlar, hatıralardan oluşan toz bulutları ve insanın içine, tam böğrünün üstüne çöreklenmiş bir yığın soğuk kütle... Sıcaklık, karanlık, yalnızlık, sonsuzluk... Kara deliğin içinden dışarı fırlayan parçacıklar ve en nihayetinde, yeniden doğmayı başaran kahraman yıldızlar... Hepsi de patlamayı bekleyen isyankâr bir bomba misali oradadırlar; her an yeniden var olabilir, her an dağılabilir ve her an farklı noktalara doğru savrulabilirler. 


Ve derler ki, her şeyin ötesinde, kritik bir yarıçapın altına inen bir yıldız kaçınılmaz olarak tekilselliğe, yani bir diğer adıyla yalnızlığa düşer ve zaman, orada tümüyle sona erer. 


İskandinavlar'ın “Yalnızlık ve Sessizlik Tanrısı” da, tıpkı kara delik teoreminde olduğu gibi, ömrünün herhangi bir vaktinde koyu, dipsiz, derin bir kara deliğe düşer. Bu delik dışarıda değil, aksine, içeride ve de tam kalbine yakın bir noktada açılır. Başlangıçta, bu ruhi bunalımı basit bir can sıkıntısı zanneden Tanrı -ki, o vakitler henüz Tanrı mertebesine yükselmemiştir- bu küçücük, kara noktayı pek önemsemez. Oysa, değil mi ki şu koskoca evren bile tek bir noktayla başlamıştır. Her neyse, bu gerçekten uzak, kendi hâlindeki Tanrı'nın ruhi sanrıları gün geçtikçe artar ve en nihayetinde kalbi, adeta patlamayı bekleyen cızırtılı bir bombaya döner. İçinde, bedeniyle ruhu arasındaki belirsiz bir nokta üzerinde, devasa büyüklükte bir kara delik vardır artık. Tanrı, bu delikle nasıl yaşaması gerektiğini bilemeyerek, kendini uzak ormanlara vurur ve susar... Bütün iç denizleri kurumuş, gönlünün tüm nehirleri donmuş biri olarak, evvela dilinin turacını öldürür. Ruhunun tüm ışıklarını birer birer söndürerek, sessiz, çığlıksız, acı bir yankıya dönüşür. Zaman içinde bildiği her sözcüğü harf harf yakarak, küllerini ehliz rüzgârlara savurur. Ve en nihayetinde, o çok ormanlı bölgede bu sessiz, yalnız, hüzünlü adam “tanrı” mertebesine yükselir. O andan sonra, ona “Yalnızlık ve Sessizlik Tanrısı” adını verirler. Ölümüne dek tüm yalnızların ve susmuşların koruyucu babası olarak kalır. İçinde, derinlerde bir yerde gitgide büyüyen kara deliklerle savaşmaktan bitap düşmüş olan herkes, soluğu onun yanında alır. İlgi dilenen gözlerle ama tek kelime dahi etmeden Tanrı'nın yanı başında oturup, iyileşmeyi beklerler. Ellisine varmadan ölür Tanrı. Doğru işittiniz, ölür... Çünkü İskandinav tanrıları da tıpkı insanoğlu gibi ölümlüdür. 


Hikâyede bahsi geçen orman, bugün İskandinavlar tarafından “Kara Delik Ormanı” olarak bilinir. Yalnızlığın ve sessizliğin yurdudur orası. Yolu, Kara Delik Ormanı'na düşenler, o ormandan ayrılana değin tek kelime dahi etmezler. Soluk, hasta benizli, hüzünlü bir Tanrı'nın seneler evvelinden yadigâr sessiz, çığlıksız yankısını dinler dururlar. Ve derler ki, orada, Kara Delik Ormanı'nın tam ortasındaki yıllanmış bir ağacın gövdesinde şöyle yazarmış; 


Yalnızlığın herhangi bir noktasında sözcükler ortadan yok olur ve ruh orada, o sessizliğin içinde usul usul büyür. 


Bilirim... Her birimizin hayatında az çok kara deliğe benzer yaralar açılır kimi zaman. Öyle ki, bazen de oradan, o dipsiz, o derin karanlığın içinden asla çıkamayacakmışız gibi hissederiz kendimizi. Sessizliğin ve yalnızlığın ormanını adımlamak güçtür zira. Oysa o ormana girip de sağ salim çıkabilmişlerden biri olan Sevgi Soysal, Tutkulu Perçem adını verdiği kitabında şöyle yazar; 


O çok ormanlı ülkede kadının birinin canı sıkılıyordu. Ama ormanlı bir ülkeydi bu, yeşil yürümeli, gezmeli... 


Çünkü yalnızlık ormanlarının bile kendini sevdirmeyi bilmiş güneşleri vardır. 
Belki de tüm mesele, o güneşleri görebilmekte... 


İçimize, en derinlerimize doğru uzayıp giden bütün kara deliklerin er ya da geç gün aydınına çıkması dileğimle... 


Şu hayatta hiçbir şey insanoğlunun yeniden başlayabilme cesareti kadar güzel olamaz ne de olsa. 


ALLAH'IN (C.C.) GİZLİ ASKERLERİ: KARADELIKLER 
Bünyamin Çıldır-Özlenen Rehber Dergisi 65. Sayı- 


Karadelikler ifadesi ilk kez, Amerikalı fizikçi John Wheeler tarafından 1969 yılında ortaya atılmıştır. Önceleri tüm yıldızları görebildiğimizi farz ediyorduk; ancak sonraki yıllarda uzayda bizim onları görebileceğimiz ışıkları olmayan yıldızlar da olduğu anlaşılmıştır. Çünkü enerjisi tükenen bu yıldızların ışıkları yok olmaktadır. Aşağıdaki ayette de kıyamet günü tasvirlerinin yanı sıra, bir yönüyle de bu bilimsel bulguya işaret ediliyor olabilir: *Yıldızlar *örtülüp (ışıkları) silindiği?” zaman,’ (Mürselât Suresi, 8) 


Yıldızlar ömürlerinin belli bir noktasına ulaştıklarında kütlelerindeki elementlerin dengesi değişir. Bu evreye giren büyük yıldızlar çok şiddetli bir şekilde patlarlar. Stipernova adı verilen bu patlamalarından sonra, çok büyük bir kütlenin yanı sıra, çok sıkıştırılmış bir hacme sahip karadelikler ortaya çıkar. Bu karadelikler belli bir mesafe içindeki her şeyi yutar. 
Kütleleri Güneş'in kütlesinin milyon katından milyarlarca katına kadar değişebilir. Ancak bir karadelik doğrudan gözlenemez, fotoğrafı çekilemez, çünkü ışık dahi, karadeliğin çekim gücünü aşıp ufuk hattından dışarıya çıkamaz. Yani karadeliklerin, var olduğuna dair direkt kanıt bulunamaz ancak bu karadelik yok demek anlamına da gelmiyor. Karadelik, yakınlarında bulunan izlenebilir materyal (Yıldızlar, gazlar, tozlar, ışık) üzerindeki, değişim ve etkiler gözlenerek tespit edilebilir. Yani karadelik civarında bulunan ve onun çekim alanına giren izlenebilir yıldızlar, gaz ve toz kümeleri takip edilerek, değişimler, tedrici azalmalar ve yok olmalar saptanarak karadeliklerin varlığını ortaya çıkarabilir. Ayrıca uzayda büyük bir yerçekiminin mevcudiyeti saptanır ancak bölgede karanlıktan başka hiçbir şey tespit edilemezse, karadeliğin mevcudiyeti anlaşılır. Aşağıda Samanyolu Galaksimizin ortasında olduğu tespit edilen karadeliğin bir simülasyon resmi görülmektedir. 


Nature adlı bilim dergisinde yayımlanan bir araştırma, karadeliklerin gerçekten var olduğuna dair en sağlam kanıtı ortaya koymuştur. Almanya'nın Münih kenti yakınlarındaki Max-Planck Dünyadışı Fiziği Enstitüsü'ne (Institute for Extraterrestrial Physics) bağlı bir astronom olan Rainer Schödel ve arkadaşları, on yılı aşkın bir süre boyunca galaktik merkezdeki yıldızların yörüngelerini incelediler. Bunlardan S2 adını verdikleri bir yıldızı 1992 yılında incelemeye aldılar. Bilim adamları S2'nin yörüngesini 15 yılda tamamladığını hesapladılar. Bir yıldızın galaksinin merkezi etrafındaki turunu sadece 15 yılda bitirmesi güç bir olay. Çünkü bizim Güneşimiz galaktik merkez etrafındaki yörüngesini tam 230 milyon senede tamamlayabiliyor. 
Böylece Sagittarius A*’nin son derece yoğun bir cisim olduğu ortaya çıkıyor. Dahası astronomlar tam bu cismin bulunduğu noktadan yoğun olarak X ışınları yayıldığını belirlediler. Bilim adamları bu ışının, Sagittarius A*’nin çekim alanına yakalanan cisimlerin ısınarak açığa çıkardıkları radyasyon olduğunu, yani Sagittarius A*’nin bir karadelik olduğunu artık neredeyse kesin olarak kabul ediyorlar. Texas Üniversitesi'nden Dr. Karl Gebhardt konuyla ilgili olarak: “Bu sonuçlar şu ana kadar elimizde, devasa büyüklükte karadeliklerin sadece teoriden ibaret olmadığını, gerçekten var olduklarını gösteren en sağlam kanıtlardır” yorumunu yapıyor. Yapılan çalışma evrenin büyüklüğü hakkında hayrete düşürecek detaylar ortaya koydu. Buna göre; S2 adlı yıldız, karadelik etrafında astronomik bir hızla, saniyede tam 5000 kilometre hızla hareket ediyor. Bir karşılaştırma yapacak olursak, bir roketin, dünyanın yerçekiminden kurtulması için saniyede 11.2 kilometre hızı yakalaması 


yeterli. Karadeliklerin çekim kuvvetinden saniyede 300.000 kilometre hızla giden ışık parçacıkları bile kaçamıyor. En hızlı taşıtlardan yüzlerce kat hızlı giden bu yıldız, dünyanın etrafını yalnızca 8 saniyede dönebilir. 


Kütlesi çok büyük yıldızların, çekim kuvvetleri de çok fazladır. Bu nedenle büyük yıldızlar, bulundukları bölgedeki uzayı büker ve büzüştürür. Gergin bir çarşaf üzerine bırakılan ağır bir top, çarşafı nasıl çukurlaştırırsa, çok büyük yıldızlar, bulundukları uzay zamanında kendi bölgelerini, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi büker, büzüştürür ve çöktürür. 


Karadelik bölgelerinde ise büzüşme ve çökme çok daha şiddetli olur. Uzay adeta delinmiş ve yutılmıştır. Karadelikler sadece uzayda bükülmeye sebep olmaz, aynı zamanda uzayı delip geçer. Bu sönmüş yıldızların karadelikler olarak adlandırılmasının nedeni de budur. Ayette yıldızlarla ilgili bu bilgiye de dikkat çekilmiş olması, Kuran'ın Allah'ın sözü olduğunu ispatlayan bir diğer önemli bilgidir. Göğe ve Tarik’a andolsun, Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? (Karanlığı) Delen yıldızdır.” (Târık Suresi,1-3) Uzay bir huni şeklinde, dipsiz bir kuyu şeklini alır. Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere ışık dahi sızmayan, her şeyin içine çekildiği bir kara delik oluşur. Bu delik etrafında bulunan tüm cisimleri kendi içine çekerek yoğunluğu dolayısıyla çekim gücünü sürekli artırır. Uzayda bunun gibi milyonlarca karadelik vardır, ama neredeler? Ve her an dünya o yaratıkların birinin çekim gücüne girebilir. 


Karadeliklerin çekimine kapıldıktan sonra geri dönülmesi imkânsız olan sınırına, Ufuk (Horizon) hattı denir. Ufuk Hattından sonra çekim gücünün en yoğun olduğu nokta, karadeliğin merkezidir. Karadeliğin merkezinde çekim sonsuzdur. Bu noktada, kütle yok olmakta, uzay ve zaman durmakta, her şey sonsuz yoğunluğa ve birliğe dönüşmektedir. Bu noktaya Tekillik (Singularity) denmektedir. Aşağıdaki resimde Ufuk Hattı ve Tekillik bölgesi görülmektedir. 


Hem semavat meydanında, denizinde, fezasındaki yıldızlar ise, muti neferler, muntazam sefineler, harika tayyareler, acâip lâmbalar gibi vaziyetiyle, Senin saltanat-ı ulühiyetinin şâşaasını gösteriyorlar. Ve o ordunun efradindan bir yıldız olan güneşimizin seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifelerinin delâlet ve ihtarıyla güneşin sâir arkadaşları olan yıldızların bir kısmı âhiret âlemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller (Üçüncü Şua-s.866) 


Tüm evreni bir uyum içinde bir arada tutan ve kozmik felaketleri engelleyen kudretin sahibi Rabbimiz olan Allah'tır. Karadelikler de Allah (c.c.)’nun hakimiyeti altındaki varliklaridir. 
Evrenin her an Allah'ın kontrolü altında bulunduğu Kur'ân'da şöyle haber verilir: Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim'dir, bağışlayandır.” (Fatır Suresi, 41) 


Karadelikler Sonlu Yaratıklardır 


S. Hawking: "Samanyolu galaksisinde görünen 200 milyon yıldızdan daha fazla karadelik olmalı ki, galaksimizin niçin bu kadar hızlı döndüğü açıklanabilsin? demektedir. Gözümüzün önüne tüm uzayı getirdiğimizde bu kozmik oburların sayısının daha da kabaracağı açıktır. 


İnsanın, ister istemez su soruları sorası geliyor: Karadeliklerin bir sonu yok mu? Evrenimizin ölümü karadeliklerden mi olacak? 


1971'de Hawking, karadelik oluşumunun yalnızca yıldız ölümüne bağlı olmadığını gösterdi. 
Herhangi, bir nesneye, bir protonun hacmine sığacak şekilde basınç uygulanırsa, minicik bir karadelik oluşabilir. Hawking, daha sonraki yıllarda Oxford'un güneyindeki bir laboratuvarda, "karadelik patlamaları” konusunda bir konferans verdi. Herkesi hayrete düşüren 'karadelikler dışarıya radyasyon yayıyorlar? sözü salonda serin rüzgarlar estirdi. Ünlü matematikçi J. Taylor, ayağa kalkarak: Üzgünüm Hawking, ama bunlar kesinlikle saçma!” 
diyerek bağırdı. Bugün "Hawking Radyasyonu? olarak bilinen bu olgu; gerçekte karadeliklerin kuantum mekaniği çerçevesindeki incelenmesinden elde edilmiştir. 


İlk defa 1932 yılında D. Anderson tarafından bulunan pozitron (pozitif yüklü) elektronlardan sonra evrenimizde bulunan her bir parçacığın zıt yüklü bir eşinin de varolduğu resmen ispatlanmış oldu. Parçacık hızlandırıcılarıyla, çok büyük enerjiler altında yapılan deneylerden sonra, evrenimizi oluşturan her bir parçacığın bir antiparçacığı olduğu ve bunların bir araya gelmeleriyle enerjiye dönüşüp yok oldukları, gözler önüne serildi. Karadelikler gibi enerji bakımından çok yoğun olan ortamlarda da bu parçacık ve antiparçacıkların oluşabildikleri düşünüldü. Bu durumda; parçacıklar ve antiparçacıklar çok kısa anlar için birbirinden ayrılabilir ve bu çiftlerden biri kendini, olay ufkunun dışında bulabilirdi. Artık bu parçacık, eşinin karadelikte yok olması nedeniyle, evrenin her tarafına gidebilmekte özgürdür. Bu da bize radyasyon yayımı olarak görünür. Karadelikten her ayrışan parçacık çifti, aynı zamanda onun enerjisinin bir kısmını da alıp götürür. Bu da karadelik buharlaşmasıdır. Hawking, buharlaşma ile karadeliğin kütlesi arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Karadelik küçüldükçe, parçacık yayınlama hızı artar, bu da kütlenin azalmasıyla, daha çok parçacığın açığa çıkmasına neden olur. Kütlesi gittikçe azalan karadelik, daha çok parçacağın çekim alanından kaçmasına izin verir ve en sonunda milyonlarca atom bombasına eşdeğer korkunç bir patlamayla yok olur. Aslında karadeliğin yuttuğu madde miktarı, radyasyondan büyük 
olacağından; Hawking en iyimser tahminle Güneş kadar kütleli bir karadeliğin ömrünün 10 
milyar yıl olarak hesaplamıştır. Bu nedenle kainatın ilk yıllarında oluşmuş olan çok sayıda minik karadeliğin günümüzde, yok olmalarını izleme şansımız vardır. 


Zaman ilerledikçe, uzay hakkındaki bilgi dağarcığımız da genişliyor. Gelişmiş teleskop sistemimizle karadelikler artık bize teorilerde olduğundan daha yakın. 1997 tarihinden sonra ki yıllarda bu konudaki araştırmalar daha da artırıldı ve 2007 tarihinde uzayda galaksiye karadelik saldırısı ilk kez gözlendi. Astronomlar, ilk kez dev bir karadelikten parçacıkların şiddetli bir biçimde püskürmesini ve yolu üzerinde bulunan komşu galaksiye bunların çarpışını görüntüledi. 


Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) yayınladığı açıklamaya göre, araştırmayı yürüten Cambridge’deki Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden Dan Evans, daha önce de galaksilerin (o birbirleriyle (o çarpıştıklarını veya (o karadeliklerin püskürmesini gözlemlediklerini, ancak ilk kez bir gök cisminin bir başka galaksiye böylesine saldırdığını tespit ettiklerini söyledi. 


Bu olayın, ’saldirrya uğrayan? galaksideki gezegenlerin atmosferlerine ciddi biçimde zarar vermiş olabileceğini belirten Amerikalı gökbilimci, Bu püskürme, ışın parçacıklarının çarptığı daha küçük galakside her türlü soruna neden olabilir? diye konuştu. 


Karadeliklerden yayılan bu püskürmenin, ışık hızına yakın bir hızla fışkıran bu parçacıkların hızına bağlı olarak, yüksek düzeyde radyasyon ürettiğini belirten araştırmacılar, bunun püskürmenin güzergâhı üzerinde bulunan gezegenlerin atmosferinde, örneğin koruyucu ozon tabakasında önemli hasara neden olabileceğini düşünüyor. 


NASA'nın Chandra röntgen gözlemevi, Hubble, Spitzer ve Very Large Array uzay teleskopları ve Merlin radyo teleskobu ile yapılan araştırma, birbirinin etrafında yörüngede bulunan iki galaksinin bulunduğu 3C321 sisteminde gözlendi. 


Evrendeki muhteşem düzen bizlere üstün bir Yaratıcının varlığını haber verir. Evrenin yaklaşık 14 milyar yıl önce sıfır hacim ve sonsuz yoğunluktaki bir noktanın patlamasıyla yaratıldığını açıklayan Big Bang teorisi, geçtiğimiz yüzyılda kesin olarak ispatlanmıştır. 
Çağdaş bilim bu büyük patlamadan sonra ortaya çıkan dengenin tesadüflerle oluşmasının imkânsız olduğunu göstermiştir. Buradaki teklik bölgesi ikinci bir âleme yolculuk olabileceğini işaret etmektedir. Bunlarla ilgili araştırmalarımızı da İnşâallah daha sonraki yazılarımızda anlatmaya çalışacağız. 
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Spotlar 


Yapılan çalışma evrenin büyüklüğü hakkında hayrete düşürecek detaylar ortaya koydu. Buna göre; S2 adlı yıldız, karadelik etrafında astronomik bir hızla, saniyede tam 5000 kilometre hızla hareket ediyor. Bir karşılaştırma yapacak olursak, bir roketin, dünyanın yerçekiminden kurtulması için saniyede 11.2 kilometre hızı yakalaması yeterli. Karadeliklerin çekim kuvvetinden saniyede 300.000 kilometre hızla giden ışık parçacıkları bile kaçamıyor. En hızlı taşıtlardan yüzlerce kat hızlı giden bu yıldız, dünyanın etrafını yalnızca 8 saniyede dönebilir. 


Uzay adeta delinmiş ve yırtılmıştır. Karadelikler sadece uzayda bükülmeye sebep olmaz, aynı zamanda uzayı delip geçer. Bu sönmüş yıldızların karadelikler olarak adlandırılmasının nedeni de budur. Ayette yıldızlarla ilgili bu bilgiye de dikkat çekilmiş olması, Kuran'ın 


Allah'ın sözü olduğunu ispatlayan bir diğer önemli bilgidir. Göğe ve Tarik’a andolsun, Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? (Karanlığı) Delen yıldızdır.” (Târık Suresi,1-3) 


A... ÖTEKİ DÜNYANIN KAPISI GERÇEKTEN YUVARLAKMIŞ 
12 Nisan 2019-Ertuğrul Özkök-hurriyet 
HARVARD-SMITHSONIAN Astrofizik Merkezi çarşamba günü, kainatın oluşumu ve 


muhtemel sonu ile ilgili olağanüstü bir kanıtı açıkladı. 


İnsanoğlu, yıllardır konuşulan ve “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafını çekti. 
Siz buna “Öteki dünyanın kapısı” da diyebilirsiniz. 


Ancak bu haber sadece Washington'da değil, dünyanın 6 yerinde daha aynı anda açıklandı. 


Çünkü bir yıldızın karadelik içinde yutulma anını görüntülemek için dünyanın 6 ayrı yerine konan devasa teleskoplar aynı anda aynı yere odaklanarak, bir anlamda dünyadan bile büyük bir teleskop yarattılar. 

Buna “Olay ufku teleskopu” adını verdiler. 

Son veri de 2017 yılında Güney Kutbu’ndaki teleskoptan geldi ve bu veriler birleştirilerek, bir karadeliğin muhteşem fotoğrafı çekildi. 

İnsanoğlu karadeliğin ağzını hep yuvarlak olarak tahayyül etmişti. 

Gerçekten de yuvarlakmış. 


Bilim Tanrı'nın Arka Bahçesine Mi Girdi 


ÇARŞAMBA günü açıklanan fotoğraf 4 ay önce yayınlanan “Tanrı'yı Gören Son İnsan” kitabımın önemli bir bölümüydü. 


Böylece o kitapta merak ettiğim konunun cevabını daha 4 ay önceden almış oldum. 


Meraklısına “Tanrı'yı Gören Son İnsan” kitabımdaki “Tanrının Burnunu Görmek İsteyen 8 İnsan” adlı bölümü tavsiye ederim. 


Çekilen bu fotoğrafla, kitapta savunduğum tezin bir bölümü daha kanıtlanmış oldu. 


Bilim artık Tanrı'nın kapısına dayandı, hatta arka bahçesinin çitlerini bile aşmaya başladı. 


Çünkü inancın kendine ait en önemli bölge, bizim için hâlâ en büyük hiçlik olan “öteki dünya”... 


Öteki dünyanın kapısı çalındı. 
Şimdi sıra canlıyken girmeye geldi... 


Peki Christopher Nolan'ın “Interstellar” filmindeki gibi oraya gidip geri gelmek mümkün mü: Gelin Türk siyasetinin bugünkü karadeliğini bir kenara bırakıp onu da konuşalım. 
Teorik Olarak Mümkün Olmayan “Teorik Olarak” Mümkün Müdür 

BİLİYORUM mantıksız gibi görünen bir soru oldu. Ama anlatayım. 

Kapısı fotoğraflanan o yer “Gidenin asla geri gelmediği” bir yer mi? 

Şimdilik bildiğimiz öyle. Einstein, belli bir yerde olağanüstü bir enerji birimi olduğunda, madde, uzay ve zamanın bir hiçliğe dönüşeceğini söylemişti. 

Yani burası bir yerçekimi mezarlığı ve o mezarlıktaki yerçekimi hızı ışık hızından daha fazla 


olduğu için, içine girenin geri gelmesi teorik olarak mümkün değil. 


Ama daha önce bir yazımda anlattığım gibi, İtalyan fizikçi Carlo Rovelli, “Teorik olarak mümkün olmayan bu geri dönüşün, teorik olarak mümkün de olması gerektiğini” söylüyor. 


Ona da “Akdelik” diyor. 


Yani karadelikle bu “White hole” (akdelik) arasında bir geçişin bulunması gerektiğini iddia 

ediyor. 

ÖNEMLİ NOT: Eğer, Türkiye'de geri zekâlılık boşluğunda ışık hızıyla hiçliğe doğru düşen siyah ve beyaz trollere bunu anlatmak teorik olarak mümkün müdür diye sorarsanız cevabım şu olur: 


Kanıtlanmış olarak mümkünsüzdür... 
Böyle bir geri zekâlılık boşluğuna düşen asla asla asla geri gelemez. 


Bolu'da Chp'li Yeni Başkanın Aldığı İlk Kararı Duydunuz Mu? 
BOLU bu seçimin en büyük sürprizlerinden biriydi. 
Muhafazakârlığın kalelerinden biri olan şehri bu defa CHP'li bir aday kazandı. 


Önceki gün gazetelerde vardı ama satır aralarında kalmıştı. Yeni belediye başkanı Tanju Özcan'ın, mazbatasını alıp koltuğuna oturduktan sonra aldığı ilk karar şu olmuş: “Bundan böyle Bolu’da Suriyeli göçmenlere işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim...” 


Bazılarınıza çok ters gelebilir. 

İnsani bulmayabilirsiniz... Ama dikkat... 

Yeni başkan seçim kampanyasında bu vaatte bulunarak seçmenden oy istemiş. 
Sonuç ne olmuş? 

2014 yerel seçiminde AK Partili aday yüzde 49 oy alarak başkan seçilmiş. 
CHP'li adayın oyu yüzde 32’ymis. 

Bu seçimde CHP adayı yüzde 49 oy almış. 

AK Partili aday yüzde 44’te kalmış. 

Ve seçilen başkan şimdi seçmenine verdiği sözü yerine getiriyor. 


AK Parti'nin seçim telaşından hiçbir şeyi göremeyen yöneticilerine “Dikkat” diyorum. 


Hem AK Parti hem ortağı MHP tabanında da çok ses getirecek bir karar bu. 


Çok Uçan Adamın Aynı Gece Tokyo-İstanbul İzlenimleri 
GEÇEN pazartesi gece yarısından sonra İstanbul'un yeni havalimanından ilk uçuşumu yaptım. 


İşte ilk izlenimlerim. 


- Gelirken havalimanının gece ışıklandırılmış hali, gündüz halinden çok daha etkileyici 


görünüyor. 


- Gece yarısından sonra uçtuğum için havalimanı bana sanki bomboşmuş gibi göründü. Yani 


büyüklük içinde kaybolma efekti vardı. 
- İnsan yolcu olarak girdiğinde yüksek tavanlar daha da etkileyici görünüyor. 


- Polis kontrolünden geçişte bilgi işlem sistemleri arıza yaptı, ancak görevli memurlar çok 


kısa sürede elle yazarak pratik bir çözüm buldular. 


- THY Lounge'u beklediğim gibi çok iyiydi. Gece yarısı olmasına rağmen ince kıtır pideyi 


keyifle yedim. 
- Uçaklara geçiş köprüleri ve girişleri gerçekten çok estetik ve yolcu dostuydu. 


- Uçağın taksi süresi söylendiği gibi bana da uzun geldi. Ama Tokyo Havalimanı'nda indikten 


sonra köprüye kadar geliş süresine bakınca bizimkinin o kadar da uzun olmadığını düşündüm. 


- Tokyo Havalimanı'na indikten sonra gördüğüm manzara, İstanbul'un yeni havalimanının 


epey ileride olduğu duygusu verdi. 


Hariçten Gazel Gibi Olmasın Ama 


- Filistin halkının, çoluğunun çocuğunun kanına girdi... 


- Irkçılığa varan politikaları ile Amerika dışında bütün dünyanın nefretini topladı, devletinin 


adını kapkara hale getirdi... 
- Kendi de, karısı da gırtlağına kadar yolsuzluğa bulandı... 


- Son dakikada Filistin'e karşı yine kanlı bir savaş vaat etti... 


Netanyahu yine de seçimden birinci parti olarak çıktı. 


Ne diyeyim... 
Rabbi İsrail'de ona oy vereni de vermeyeni de korusun. 


Allah ve Tanrı da bütün dünyayı bu adamın başına açacağı belalardan korusun. 


DAVARO'NUN KAVGASI 
Bülent Sönmez-posttruthdergi.com/ 


Kemal Sunal'ın Davaro filmini çoğunuz izlemişsinizdir. 

Davaro koşulların kendisini istemediği bir duruma ittiği tiptir. Kan davasının, ağalık sisteminin, sosyal çevrenin birey olma durumunu yok ettiği bir ortamın ürünüdür. Özgür seçim üzerinde kurulan baskıdan kurtulmanın tek yolu güç sahibi olmaktır. Başka bir yol olduğunu düşünmesinin bile mümkün olmadığı bir durumdur bu. Davaronun kavgası güç ve itibar elde etmek, para kazanıp istediği kızı almaktır. Süregiden düzenle bir sorunu yoktur onun.. 


Davaro itilmiş olduğu bu durumu kolayca benimser ve güç sahibi olmanın hazzını tadar. Yol keser, insanların mallarını gaspeder..Soyduğu insanların parasını köylüsüne hibe etme gibi erdemli(!) bir davranıştan da uzak değildir..Bütün bunlara rağmen namı yayılır. O artık “dağlar padişahı” “yoksul babası” olarak nitelendirilip hakkında olağanüstülükler türetilen biridir. 

Adam yerine konulmayan birinin eline silah aldığında; özellikle malını gasp ettiği insanlar tarafından kahraman bilinmesinin ve yüceltilmesinin anlamı nedir? 


“İktidar olmak” ve “iktidardan pay almak” işte zalimle mazlumun ortak paydası. .Birileri iktidar olurken ötekiler dünyevi nimetler uğruna bu iktidar sahiplerinin her eyleminde yanında ve arkasındadır.İnsanların en kadim hastalığıdır bu. Güce ve silaha tapmak.. Güce ve silaha tapan toplumlar köleliği içselleştirmiş; köleliği bir yaşama biçimine dönüştürmüşlerdir. 
Terörün beslendiği zemin tam da budur. İnsanların güç karşısındaki zaafiyeti.. Terörün yurtlandığı toplumların ahlaki entelektüel ve sosyal, ekonomik bir kaotik durumun içinde olduklarını anlamak zorundayız, Bu yüzden güç karşısında zaaf gösteren toplumların insan kalitesini yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. 


Mutlak ahlak ölçülerinin değil, sosyal şartların ürettiği ölçülerin bakışaçısını belirlediği insanlar en zalim insanları bile olağanüstüleştirilip Tanrılaştırabilmiştir.. İnsanların bu zaafını bilen zalimler bu yüzden saltanatlarını sürdürebilmişlerdir. “Kanımız canımız sana feda olsun ey Saddam”, ey Esad, ey Hitler” diyen kokuşmuş ahlaksız mantıktır bu...Bir zalime karşı 


çıkıp onu defeden halkların daha yaman zalimlerin boyunduruguna girmelerinin temel sebebi koşullara dayalı tepkisel hareketler olmasıdır..” Acıdan kaçıp hazza koşma” saikıyla ortaya konulan bu hareketler yeni acıların yeni yıkımların türeticisidir. Oysa acıdan kaçıp hazza koşmanın çok ötesinde anlamları vardır hayatın. Bu yüzden Hayat Davarolar ve Hıyartolar arasında süren bir kavga değildir. Kavga Davaro'nun kendini ispat etme; kendine varlık alanı açma kavgası değildir. Hayatın bu kavgaların ötesinde çok daha derin anlamları vardır.. 


Kavga insanlığın asli arzusu olan erdemli olma kavgasıdır. bu yüzden insanlığın ortak faydasına dayalı olmayan her hareket bozucu ve yıkıcı olacaktır... kavga insanlığın evrensel değerlerinin zihne ve yüreğe inşa edilmesi olmalıdır. 


bir zalimi bertaraf edip başka bir zalimin eteğine yapışanlar gücü Tanrılaştıran ve güce tapan putperestler olabilir ancak. 


Aristoteles “her insani eylem bir iyiyi hedefler” der. Yalan söyleyen bile kendisine yalan söylenilmesini istemez. En adaletsiz insan bile herhangi bir adaletsizlik karşısında -bu kendi adaletsizliği bile olsa- ya tepki verir, ya da ona meşru kılıflar bulmaya çabalar. O halde insanın temel yöneliminin erdeme dönük olduğunu anlamak zorundayız. İnsanın aradığı erdemdir. Erdem orta yoldur. Cömertlik, cimrilik ve savurganlığın, yiğitlik korkaklık ve ahmaklığın ortasıdır. İnsanlık tarihi erdemin övüldüğü erdemsizliğin yerildiği bir tarihtir. 
Bütün insan toplumlarında böyledir bu.. 


Haz ve faydayı esas alan güç ve kudret tapınıcılarının kavgası ile insanlığın ortak ilkeleri için yapılan kavgayı çok iyi ayırmak ve anlamak durumundayız. 


Egemenlik Kavgası Neden Ezilenlerin Kavgası Değildir? 


Biz çoğu kere egemen olma kavgası ile HAKİKAT için olan kavgayı ayırmakta güçlük çekeriz. Egemen olma kavgası hırsların kavgasıdır; çıkarların kavgasıdır. Ama bu kavga - insanlarda karşılığı olmayan hiçbir söylemin taban bulması mümkün olmadığı için- hiçbir zaman bir çıkar kavgası olarak yansıtılmaz; bir hırs kavgası olarak yansıtılmaz. Hiç kimse ben çıkarım (menfaatim) için kavga ediyorum demez. Herkes insanlığın üzerinde ittifak ettiği değerler için kavga ettiğini söyler. Egemenlik kavgası bu haliyle aslında bir yalanın, bir samimiyetsizliğin kavgası olmuş olur. 


Peki, egemenlik ve hırsların kavgası ile insanlığın yüce değerleri için yapılan kavgayı nasıl ayırabiliriz? 


Hırslar için yapılan kavga ilkesizce yapılır, ezilenlerin maslahatını gözetmekten çok onların sorunlarının artması hedeflenir. Sorunları artan kitlelerin iktidar kavgasında kullanılması kolaylaşır. Bu yüzden kitlenin zarar görmemesi gibi bir hassasiyet yoktur. Hatta bu kavgayı verenler çıkar elde edemez ve hırslarını tatmin edecek zemin bulamazlarsa kitlenin zarar görmesine ayrı bir tatmin aracı olarak bakarlar. Egemenlik kavgasında herhangi bir sonuç; insanlığın nihai mutluluğuna ilişkin herhangi bir sonuç da hedeflenmez. Eğer kavganın devamı kavgayı verenlerin hırs ve çıkarlarını tatmin ediyorsa sonuç almaktan çok sonuçsuzluk hedeflenir. 


O halde İnsanlığın acılarını ve dertlerini dindirmek için yapılan mücadele ile insanların acılarını kullanarak çıkar elde etmeyi amaçlayanların mücadelesini ayırmamız gerekir. Birisi insanların sorunlarını çözmeyi; öbürleri bu sorunları büyütüp geliştirmeyi hedefler. Birisi insanlığı birleştiren ortak yönlerden, öteki insanları farklı kılan ayrı yönlerinden sözeder. 
Oysa sahih kavga ortak değerlere yaslanan ve herkesin iyisin hedefleyen kavgadır. 


İnsanın dünyevi olanı aşıp manevi ve moral alana yükselmesini sağlayan, insanın kemaline katkı sunan böylesi bir kavgadır. 


Bütün bir insanlık tarihi ve insanın içsel yönelimi bu tarz kavgayı övmüş; üstte tutmuştur. 
Egemenlik kavgasının aracı olarak Terör 
Ya da Korku ve İhanet 


İnsanın düşünme yetisini engelleyen üç tane temel nokta var. Cehalet, Menfaat ve korku. Bu korku faktörüne çok dikkat etmek gerekiyor. İnsanlar kimi kere korku yüzünden egemen güçlerin borusun öttürmüş, güçlü olanın bakışaçısı doğrultusunda düşünmeye mecbur hissetmiştir. Bu içgüdüsel korku hakikati görecek olan gözü engelleyebilmiş; hakikatin sesini duyacak kulağı sağırlaştırmıştır. Bu durum insanın hem insanlığa hem kendisine ihanet anlamına gelmektedir. Kendisi için iyiyi arzulayanın başkasının iyisine kör ve sağır kalması en büyük paradoxtur. 


En büyük ihanet hakikate yapılan ihanettir. İnsanları güç ve silah yoluyla baskı altına alma yöneliminin beslendiği zemin insandaki korkular ve kaygılardır. Korku ve kaygı hakikati görmeyi engelleyen en önemli durumdur. 


Terör haksız yere başkası üzerinde güce dayalı baskı kurmak olarak tanımlanabilir. Amacı dehşet yaratarak kimi dünyevi kazanımlar elde etmektir. Terörün bu yüzden ilkesi, yurdu, sınıfı, ırkı yoktur. Baskıcı güçler Korku yaratarak kendisine yönelik eleştirilen önünü kesmeye çalışıp tek yönlü propagandanın önünü açmaya çalışırlar. 


Korku kitlelerin aklının devre dışı kaldığı bir imkân sunmaktadır çünkü. Korkmuş kişi şaşkındır, doğruyu eğri eğriyi doğru görebilecek bir zaaf içindedir. Kişinin en zayıf anıdır korku anları. Bu yüzden korkan kişi hakikati ifade etmek yerine kendisini korkutana yaranmak için her türlü yalanı savunmaktan çekinmeyecek hale gelir. Çoğu kere bunun farkında bile değildir. Çünkü onu yönlendiren aklı değil içgüdüleridir. Bütün canlılarda bulunan o derin hayatta kalma tutkusu.. Zarar göreceğine ikna olduğu güce yaltaklanmasının sebebi budur insanın. Bu öyle derin bir sarsılıştır ki kendisinden emin olduğuna alabildiğine saygısız, alabildiğine acımasız, alabildiğine saldırgandır. İşte anlam veremediğimiz dehşet veren olaylardan elde edilen kazanç budur. Terör aklı kullanma yetisini elinden alır insanın.. 
Ve silahı ilkesiz bir biçimde kullananların insanlar üzerinde hegemonya kurmasının anlamı da budur. Oysa insan olmak içgüdülerden akla yükselmekle; içgüdüleri insansal üstünlüğün aracı olan akletmek yoluyla kontrol etmekle mümkündür. İNSANIN borcu budur. İnsan olmak yiğit olmayı gerektirir. 


KEMAL SUNAL FİLMLERİNDE DİN VE DİNDAR 


Mustafa İnce- Mesut Yılmaz-Karabük Üniversitesi, İletişim Fakültesi- posttruthdergi.com/ 


Cumhuriyetin ilk yıllarında ve daha sonraki dönemlerde yapılan Türk filmlerinde izlenen din adamı karakterleri ile 1980'li yıllarda özellikle Kemal Sunal'ın başrol oynadığı filmlerde yoğunluk kazanan din adamı karakterleri çok daha farklı bir sunuma sahiptir. Bu dönemlerde yapılan filmlerde ekonomik ve sosyal politikaların eleştirileri yapılırken, genellikle bozuk düzenle uyum sağlamış dindar tüccarlar öne çıkmaktadır (Karakaya, 2008: 161). Yoksul (1986), Deli Deli Küpeli (1986) ve Kiracı (1987) filminde yer alan dini karakterler “dindar 


tüccar” olarak örnek gösterilebilir. 

Kemal Sunal filmlerinde; kötülerin, köşe döndürücülerin ve üçkağıtçıların normal hayatta da güçlü olmalarına rağmen en ufak bir ters çıkışta afallamaları, güçlü olmasa da iyi niyetli kişilere karşı ya da doğru ve doğrulara karşı her zaman yenilmeye mahküm olacakları mesajı sürekli izleyiciye verilme çabasında olunmuştur (Sunal, 2008: 106). Sunal'ın filmlerinde canlandırdığı iyi ve saf karakterinin karşısında kötü olarak bazen patron, ev sahibi, köy ağası, paragöz akraba, dolandırıcı vs. gibi karakterler yer almaktadır. Bu kötü karakter bazı filmlerde ise birtakım dini sembolleri de üzerinde taşımaktadır. Dini sembolleri kullanmanın yanı sıra bir de isimlerinin önüne kendilerince “Hacı”, ‘Sih’ gibi sıfatlar veya isimlerinin sonuna “Efendi? gibi kelimeler alarak toplum içerisinde muhterem bir zat olarak görünmeye çalışıp, el altından gizli işler çevirmektedirler. 

Bu filmlerde bakkal ya da toptancı karakterleri genelde dindar kimselerdir ve isimlerinin önünde “hacı? sıfatı olabilir. Bu karakterler genellikle varlıklı var servetine servet katma peşinde olan kimseler olarak sunulmasının yanı sıra dini sembolleri üzerlerinde taşımaktadırlar. Köy filmlerinden haksızlık yapan ağanın yanında yer alan onun şakşakçısı, işbirlikçisi 

şeklinde sunulmaktadır. Menekşeye göre “Hacı-Hoca veya imam, köyün egemeni olan halka zulmeden, ezen köy ağasının yanında yer alırken, bu din adamı veya dini sembolleri üzerinde taşıyan kişi tiplerinin gerçekte sömürüden yana dururken, ezilenin değil de ezenin yanında yer aldıkları gösterilmeye çalışılır” (Menekşe, 2005: 56). Şark Bülbülü (1979) filminde yer alan din adamı tiplemesinin de böyle bir yapıda olduğu görülmektedir. 

Kibar Feyzo (1978) filminde Topal Hoca karakteri bir din adamı olarak sunulurken, halkın kendi arasından çıkan bir tip olarak değil de dinin bizzat yarattığı karakterler olarak ele alınmıştır. Topal Hoca muska yazmakta, çeşitli büyüler ile kendisine gelen köylülere üfürükçülük yapmaktadır. 


J) n E 
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Üçkağıtçı (1981) filminde elinde 99’ luk tespih, üzerinde siyah cübbesi ile köylünün parasını alıp onları yağmur duasına götüren ve dini sembolleri üzerinde taşıyan Arif Efendi'nin yağmur yağdıracağına inanmadığını belirten Rıfkı'yı (Kemal Sunal) “mendebur, kafir, yezit, zındık” diye nitelemelerde bulunan bir gerici tiplemesidir. 

Anlaşılacağı üzere bu filmlerde belirli çizgiler ile ayrılmış din adamı tiplemeleri; yobaz, gerici olup, ilme ve fenne karşı duran bazı hurafelere inanan, geleneği temsil eden din adamına ve yanında yer alan eşraftan kimseler veya köylüler ile karşılaşılmaktadır (Menekşe, 2005: 57). 
Bu gerici tiplemelerin karşısında ise çağdaşlığı, ilerlemeyi, yeniliği temsil eden bir karakter olarak Kemal Sunal'ın oynadığı bir rol bulunmaktadır. 

Sakar Şakir (1977), 100 Numaralı Adam (1978), Köşeyi Dönen Adam (1978), Kibar Feyzo (1978), İnek Şaban (1978), Şark Bülbülü (1979), Üç Kağıtçı (1981), Keriz (1985), Yoksul (1986), Deli Deli Küpeli (1986), Kiracı (1987) ve Zehir Hafiye (1989) gibi çözümlemesi yapılan filmlerin çoğunda dini bir sembol olarak evlerin içerisinde duvarda seccade asılıdır. 
Din adamı tiplemelerinin karakteristik yapılarında dinine bağlı olduğu gösterilirken aynı zamanda Kemal Sunal filmlerindeki din adamı tiplemeleri -paragöz, kurnaz, düzenbaz, 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dolandırıcı, yalancı, kötü niyetli- olarak işlenmektedir. Buna karşılık Üç Kağıtçı filmindeki gibi örnek din adamı tiplemesi nadiren gözükmektedir. 


Dini Karakterler 

Sakar Şakir filminde “Hacı Şen” karakteri, amcasının vefatı üzerine servetini Sakir’e bırakmasına rağmen vasiyeti hiçe sayıp servete sahip olmak için her türlü yola başvuran bir karakterdir. 100 Numaralı Adam filminde “Sütçü Ali” karakteri, evinde bulunan dini sembollerden dolayı ve birtakım söylemlerinden ulaşılacağı üzere dini bir karakterdir. Fakat süte su karıştıran ve 

paraya olan tutkusu sebebiyle önceden günah dediği işlere günah demeyerek iki yüzlü biri olarak sunulmuştur. Köşeyi Dönen Adam filminde “Hacı Ömer” karakteri, paraya olan tutkusu sebebiyle yapmayacağı şey olmayan ikiyüzlü dini karakterdir. Kibar Feyzo filminde “Topal Hoca” ve “Hacı baba” karakteri; Topal Hoca karakteri köydeki üfürükçü şeklinde sunulurken Hacı baba ise daha fazla para elde etmek için kurnazlığı ile ön plâna çıkan bir karakterdir. İnek Şaban filminde “Bekir Efendi” karakteri, paraya olan düşkünlüğü ile ön plâna çıkmaktadır. 

Şark Bülbülü filminde “Şıh Efendi” karakteri, köydeki güçlü köy ağasının yanında yer alarak paranın geldiği taraftan yana birtakım sahte dini kurallar belirleyen bir dini karakterdir. 

Üç Kağıtçı filminde “Arif Efendi” ve “Murat Hoca” karakterleri; Arif Efendi köylüden para alarak onları yağmur duasına çıkartan bir dolandırıcı iken Murat Hoca köyün Keriz filminde “Topal Abbas” karakteri, yeğeninin servetine başkasının sahip olacağı korkusuyla hareket eden üzerinde dini semboller taşıyan ayrıca dini kullanarak hurafeler uyduran 

bir karakterdir. 

Yoksul filminde “Hacı” karakteri, bir yandan tespih çekip dua ederken bir yandan doğru düzgün konuşmadan ağzında sözcükleri ve anlamsız sesler ile dedikodu yapabilen bir karakter olarak görülmektedir. 

Deli Deli Küpeli filminde “Hacı Kara Murat Oğlu” karakteri, zor durumda olan köylüyü kendisine muhtaç eden ve onları dolandıran iki yüzlü bir karakterdir. 

Kiracı filminde “Hacı Bey” karakteri, ağzından Allah kelimesi eksik olmayan bu karakter yüksek miktarda kira isteyip aynı zamanda kiracısını rahat bırakmayan bir karakterdir. 
Zehir Hafiye filminde “Hoca Efendi” rolü. Cemal karakterinin senaryo içerisinde hoca kılığına girmesi sonucunda üfürükçü olarak ortaya çıkmıştır. 

Dini karakterlerin isimlerine bakıldığında bazılarının Ömer, Ali, Bekir veya yalnızca Hacı olarak anıldığı görülmektedir. Dini isimlere sahip bu karakterlerin nasıl sunulduğu gösterilecektir. 

Bu karakterlere karşılık Kemal Sunal'ın aldığı isimler ise en çok Şaban olmak üzere Şakir (şükreden) gibi bir ismi de “sakar” sıfatıyla aldığı görülmektedir. Şaban ismi toplumda oluşturduğu algı inek sıfatıyla birlikte yaygın olarak anıldığı için “saf” anlamını yansıtmaktadır. 


Dini Kıyafetler 
Uç Kağıtçı filminde (05:53) Arif Efendi, elinde 99'luk tespih, siyah cübbe, uzun sakallı olarak 


gözükmektedir. 

Üç Kağıtçı filminde (07:07) Murat Hoca köyün imamı ve Arif Efendi'ye karşı mâkul hoca olarak sunulmaktadır. Öyle ki Murat Hoca sakal traşlı yalnızca bıyığı ile üzerinde gömlek ve kravat, cüppe ve takkesi bulunmaktadır. 

Şark Bülbülü filminde (16:20) Şıh Efendi'nin başında takkesi, üzerinde cüppesi ve elinde tespihi görülmektedir. 

Kiracı filminde (27:28) Hacı Bey karakteri, başında beyaz takke, sakallı ve elinde tespihle görülmektedir. 

Yoksul filminde (25:02) Hacı karakteri, başında siyah takke, uzun siyah paltolu, uzun sakalı ve elinde tespihle görülmektedir. 

Zehir Hafiye filminde (01:11:33) Hoca Efendi, takkeli ve gömleğinin tüm düğmeleri iliklenmiş ve sahte uzun sakallı olarak görülmektedir. 


Dini İşaretler 

Sakar Şakir filminde (00:47) Hacı Şen'in elinde tespihle gezdiği görülmektedir. 

100 Numaralı Adam filminde (15:08) Şaban'ın babası olan Sütçü Ali'nin evinin duvarında 
seccade ve Arapça (bismillahirrahminirrahim) yazılı tablo gibi dini semboller bulunmaktadır. 
100 Numaralı Adam filminde (09:24) evin duvarında seccade olduğu görülmektedir. 

Üç Kağıtçı filminde (11:11) Sabri, Rıfkı'nın mallarının üzerine konar fakat evinin duvarında seccade asılıdır. 

Kibar Feyzo filminde (19:15) Hz. İsa'nın kuzularla olan bir tablosu yer almaktadır. Aynı zamanda duvarda asılı halde içerisinde cami olan kilim bulunmaktadır. Kiracı filminde (26:18) arkada Kâbe'nin bulunduğu duvara asılı bir nesne bulunmaktadır. Ayrıca Hacı Bey'in takkesi ve elinde tuttuğu tespih göze çarpmaktadır. 

Şark Bülbülü filminde (16:20) Şıh Efendi'nin arkasındaki duvarda seccade asılı olduğu görülmektedir.Dini İfadeler 

Sakar Şakir filminde (03:12) “Hacı” hakkında “Hacı şimdi kıçımıza kazığın budaklısını sokar”, (03:16) “Ne Hacısı be? Hacca gitmeden kendine hacı dedirten ineğin biri bu” ve (03:22) “Allah büyüktür. Hacı 'ya bir bela sarkıtır yukardan” ifadeleri yer almaktadır. 

Üç Kağıtçı filminde (06:26) Arif Efendi kendisine yağmur yağdıramayacağını söyleyen Rifki’ya “Bana bak kâfir ben istediğim zaman yağmur yağdırırım haa, bunu bilesin!” şeklinde cevap vermiştir. 

Üç Kağıtçı filminde (06:45) Arif Efendi’ ye kendisinin köylüyü kandırdığı dile getirildiğinde şöyle cevap vermektedir; “Tövbe estağfurullah, kâfir, yezit herif.” 

Üç Kağıtçı filminde (07:02) Arif Efendi yerine mâkul imam olarak sunulan Murat Hoca, ArifEfendi’yi şöyle eleştirmektedir; “Herhalde Almanya'da bizim köylü gibi yağmur yağdırsın diye bir geri kafalının peşinden giden kalmamıştır. Cami'de vaazda onlara yağmurun ne şartlarda yağdığını anlattım, ama insanlar Allah'ın işaret ettiği ilim üzerinden yürümezler de gördüğün gibi Arif denilen bir sahtekârın peşinden giderler.” 

Keriz filminde (31:10) Topal Abbas iftira sonucunda “Köyün bereketi kalmayacağını” gibi dini kullanarak bazı sözler sarf etmektedir. 

Keriz filminde (34:17) Zülfü'nün evini taşlatan Topal Abbas, taşların Hak Teâlâ'dan geldiği yalanını söylemektedir. 

Keriz filminde (01:13:39) Topal Abbas, bir an önce İstanbul'a gitmek için numaradan “Ben ikindiyi kaçırdım gidip namaz kılam” demektedir. 

Deli Deli Küpeli filminde (09:09) Hacı Karamuratoğlu, zor durumda olan köylüye istifçilik yaparak fiyat yükseltme amacıyla ürün satmayarak şu ifadelerde bulunmuştur; “Yok diyorum, gâvur musunuz siz? Allah şahidim olsun ki yok.” 

Deli Deli Küpeli filminde (09:38) Hacı Karamuratoğlu, yalan söylediği halde köylülere “Allah doğrunun yardımcısıdır” demektedir. 

Kiracı filminde (34:32) Hacı Bey “Allah'ın bahşettiği kıymetli nefesimizi boşuna 


harcamayalım” diyerek cevaplamak istemediği soruları geçiştirmektedir. 

Zehir Hafiye (01:11:21) filminde “Bu insan azmanı burdan çıksın efendim, havanın kutsiyetini bozuyor, uzaklara gitsin.” 

Zehir Hafiye filminde (01:11:58) Hoca Efendi, “Senin çok okunup üflenmeye ihtiyacın var” diyerek üfürükçülüğü tavsiye olarak ifade etmektedir. 

Zehir Hafiye filminde (01:12:13) Hoca Efendi, “Tanrı'nın huzurunda karı gibi kıpırdanmaz? 
ifadesini kullanmıştır. 

Kiracı filminde (37:16) Elinden tespihi düşürmeyen ağızından Allah'ı eksik etmeyen Hacı Bey, kapitalist sistemde ezileni değil ezeni temsil etmektedir. Şartlar zor diyerek fazla kira istemektedir.Kibar Feyzo filminde, (11:28) Feyzo, abdest alıyormuş gibi yaparak “Bismillahirrahmanirrahim” demektedir. (11:38) “Bismillah” demiştir. (11:47) “Euzubillah” demiştir. Tüm bunları film içerisinde numaradan yaptığı anlaşılmaktadır. 

Şark Bülbülü filminde (16:57) Şıh Efendi, yeminini bozana telafisi için kendince dini çerçevede neler yapması gerektiğini belirlemektedir; “Önce iki koyun kesip birini mübarek yatıra, diğerini de kurda kuşa verilmek üzere bana getiresin. Ondan sonra kırk gece nafile namazı kılıp, iki bayram arasını oruçla geçiresin. 9 bin dokuz yüz doksan dokuz tespih 
zikirden sonra yeminin boş olacak. Şaban kendisi vazgeçmiş gibi olması için başlık parası 500 
Bine çıkarıla ve altı ay mühlet kona.” Şark Bülbülü filminde (20:02) Şıh Efendi'nin belirlediği dini takvimi muhtar şöyle dile getirmiştir; “Ramazan-ı Şerif iki ay sayılacak, Şeker Bayramı 15 gün, Kurban Bayramı 3 hafta, kandiller birer hafta, Cumalar ikişer gün.” 
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Dini Karakterlerin Sunumu 

Sakar Şakir filminde (01:59) Hacı Sen paragöz ve dolandırıcı olarak sunulmuştur; “Merak etme hanım her şeyin bir çaresi vardır. Dükkân ve apartmanları sahte evrakla üzerimize geçireceğiz. Amcanın yeğeni geldiği zaman hava alır.” Sakar Şakir filminde (11:01) Hacı Şen kiracılardan kira almaya giderken hakkında şöyle bir ifade bulunulmaktadır; “Seninki kirayı asılmaya geliyor, hazırladın mı? Hacı bu! Vermezse adamın dübüründen kıl bile yolar. Ne inektir o... şu gelişe bak be!” “Hacı bu” ifadesi ile olumsuz bir davranışa genelleme yaptığı ve bütün hacıların öyleymiş gibi olduğu şeklinde bir algı 

oluşmaktadır. 

Sakar Şakir filminde (19:12) Hacı Şen Bakkaldan kilo ile satış yaparken parmakları ile tartıya baskı uygulayarak ağırlık kazanmasını sağlar. Bu hareketiyle Hacı'nın haksız kazanç peşinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Sakar Şakir filminde (27:58) Hacı Şen; “O salak Şakir'i bu gece Sevda'nın dairesine atacağım. Bu gece de karının kırığı gardırop Fuat geliyor, düşün Sakir’i dostunun yatağında yakalarsa ne yapmaz?” ifadeleriyle Hacı Şen'in paraya ulaşmak adına her türlü plânı yapabilen biri olarak gözükmektedir. 

Sakar Şakir filminde (45:24) Hacı Şen, bakkaldaki pirincin içine taş koyarak sahtekârlık yapar ve bunu marifetmiş gibi gösterir; “Hile satacan ki ihya olasın” der. Hacı Şen burada dolandırıcı olarak gösterilmektedir. 

Sakir Şakir filminde (51:40) Hacı Şen, Sevda Hanımla Sakir’e karşı plân yapar aynı zamanda kadını okşar; “O namussuza bir tane boş kâğıda imza attıracan, bütün mesele bu. Sen bu işi şurup gibi yaparsın.” Hacı Şen bu davranışıyla dükkâna ve diğer servete sahip olmak adına hem hain plânlar yapar hem de bir kadına cinsel bir yaklaşımda bulunur. 

Sakar Şakir filminde (01:06:12) Hacı Şen, eşine; “Kurnaz olalım kurnaz” diye tavsiye vermektedir. Hacı Şen'in kötü öğütler de verdiği görülmektedir. 

100 Numaralı Adam filminde (07:35) Şaban'ın babası Sütçü Ali süte su katarken 
görülmektedir. 

100 Numaralı Adam filminde anlaşılacağı üzere daha önceleri film çekmenin günah olduğunu 
düşünen Sütçü Ali, Şaban'ın o işten para kazanacağını anlayınca tavrını değiştirmektedir; Filmde (30:06) Şaban'ın kardeşi, Sütçü Ali'ye “Baba film çekiyorlar hani günahtı?” sorusuna 


karşılık Sütçü Ali paranın geldiğini görünce “Sus, kapa çeneni zevzek gerizekalı” cevabını vermektedir. 

Köşeyi Dönen Adam filminde (21:19) Hacı Ömer miras kalan Âdem Zengin'e karşı tavır değiştirmeye başlar ve bunun üzerine; “Doların kokusunu aldın değil mi?” diye kendisine sorulur. Bu filmdeki Hacı Ömer karakteri birçok sahnede iki yüzlü olarak sunulmuş olup, (33:20) kızını nişanlayan Hacı Ömer, mirasın sadece bir eşek olduğunu görünce (36:52) tavır değiştirmektedir. Hacı Ömer, Âdem istediği için (46:44) kızına ve karısına açılıp saçılmasını söylemektedir. Hacı Ömer, (48:01) Kemal Paşa inkılabında hükümet zoruyla şapka aldığını belirtmektedir. 

Köşeyi Dönen Adam filminde (33:47) Hacı Ömer'in kızı başörtülü karaktere çarşaflı kahpe denilmektedir. Hacı'nın kızı da küfürlü bir şekilde cevap vermektedir. 

Köşeyi Dönen Adam filminde (01:05:31) Hacı Ömer'in içki içtiği görülmektedir. Hacı Omer bu filmde tamamen iki yüzü, para uğruna yapmayacağı şey olmayan biri olarak sunulmuştur. 
İki yüzlü olduğunun farklı bir kanıtı içki içerken “Allahım sen günah yazma” demesidir. 
Kibar Feyzo filminde (11:07) Hacı Efendi tavsiye olarak Topal Hoca'nın okuyup üflemesi gerektiğini belirtmektedir. 

Kibar Feyzo filminde (11:26) Feyzo numaradan abdest almaktadır. Feyzo, Topal Hoca abdest aldığı için gider yanına oturur ve o da abdest alıyormuş gibi yaparak pazarlığa başlamaktadır. 
Kibar Feyzo filminde (11:58) Topal Hoca, Feyzo ile abdest alırken pazarlık yapar. 

Kibar Feyzo filminde (12:52) Topal Hoca, Feyzo'yu okuyup, üflemektedir. 

Kibar Feyzo filminde (18:42) Hacı hakkında kurnaz olduğu konusunda “Tilkiyi bilem suya götürür susuz getirir” ifadesi yer almaktadır. 

Kibar Feyzo filminde (19:03) Hacı'dan gavur olarak bahsedilmiştir; “Bu gavur Hacı'nın oyununa gelmeyek Hoca Efendi.” 

İnek Şaban filminde (11:54) Bekir Efendi, İnek Saban’la elinde tespih sayarken başlık parası için pazarlık etmektedir. 

Şark Bülbülü filminde (16:38) Şıh Efendi köyde gücü elinde tutanın yanında yer alarak para karşılığı köy ağasının istediği çözüm yolunu bulur. 

Üç Kağıtçı filminde (19:29) Arif Efendi; “Dini kullanarak köy halkını aldatmaya çalışan Arif Efendi oyununun bozulacağını anlayınca, köylüleri Rıfkı” ya karşı kışkırtır ve köyden gönderilmesini ister.” 

Keriz filminde Zülfü'nün emmisi Topal Abbas köyün bereketi “Ben ikindiyi kaçırdım gideyim” gibi sözleriyle dinine bağlı birisi olduğu anlaşılmaktadır. Fakat Topal Abbas, Zülfiye'nin Zülfü'nün serveti üzerine konacağını düşündüğü için Zülfiye ile Zülfü yü uzaklaştırmak istemektedir. Zülfiye hakkında asılsız iddialarla dini öğeleri kullanarak köylüyü kışkırtır. Ancak 

daha sonra Zülfiye'nin tarlasının kıymetli olduğu anlaşılınca Topal Abbas, tam tersi bir davranış sergilemiştir. Zülfiye'nin (01:36:52) söylediği; “Ortaya para girince namuslu olduk” sözüne karşılık Topal Abbas'ın “Geçmişi unutalım güzel gelinim. Birlik, düzenlik içinde yaşayalım” ifadeleri ile Topal Abbas'ın paragöz ve çıkarcı olduğu sergilenmektedir. 

Yoksul filminde (25:03) Hacı, tespih çekip dua ederken aynı zamanda bulundukları Han'da neler olup bittiğine dair bilgi edinmeye çalışarak dedikodu yapmaktadır. Bunları yaparken Hacı, hiç konuşmadan homurdanma şeklinde cevaplar vermektedir. 

Deli Deli Küpeli filminde (15:58) Hacı, Karamuratoğlu, kasabalıya at ve eşek eti satarken kendisine inek etlerini saklamaktadır. Halkın sağlığını hiçe sayan Hacı, ölü at ve eşeklerin etlerini bile satmaktan çekinmemektedir.Deli Deli Küpeli filminde (54:10) Hacı Karamuratoğlu dininde, namazında ve niyazında olduğunu belirtirken içki içtiği görülmektedir. İki yüzlü ve dolandırıcı olarak sunulan Hacı'nın burada da diniyle çelişkili şekilde sunulduğu gösterilmektedir. 

Deli Deli Küpeli filminde (10:09) Hacı Karamuratoğlu, karaborsacılık yaparak fahiş fiyattan 


tüp satar; “Sökülün paraları” demektedir. 

Kiracı filminde (27:50) Hacı Bey yüksek kira istemektedir; “Aylık 90 bin. 350 bin de depozito. Bakın ben peşinat istemiyorum.” Bu kira bedelinin fazla olduğunu Kerim karakterinin sözlerinden anlıyoruz; “Aylık 90 bin. 350 bin depozito, bakın ben peşinat istemiyorum. Bir de peşinat isteseydin bari.” 

Zehir Hafiye filminde (01:12:42) Hoca Efendi karşısındakini okuyup, üflüyormuş gibi yaparak ona tükürür. 


Sonuç 

Dönemsel olarak farklı bir şekilde işlenen Türk Sinemasındaki din adamı tiplemelerinin dışlanmış, daraltılmış ve kabul edilmiş olarak sunulduğunu gördük. Kemal Sunal filmleri çerçevesinde incelemiş olduğumuz bu çalışmada filmlerde yer alan din adamı ve dini karakterlerde birtakım değişmez davranışlar saptanmıştır. Bunlardan ilki Sunal filmlerindeki dini karakterlerin önceliği her zaman maneviyat yerine maddiyat olmuştur. Bu dini karakterler daha fazla para kazanma uğruna yaptıkları işlere hile karıştırmaktan çekinmeyen, yalan söyleyen, dolandırıcılık yapan paragöz, kurnaz, açıkgöz, düzenbaz, dolandırıcı, kurnaz olarak filmlerde yer almaktadır. 

Sunal'ın filmlerinde, onun karşısında yer alan dini karakterler, sürekli onu dolandırmaya çalışan paragöz, kurnaz hacı, hoca karakterleri olarak yer almaktadır. Art niyete sahip olarak sunulan bu karakterler, incelenen filmlerde, dini sembolleri üzerlerinde taşıyarak dindar bir imaj çizmeye çalışırlar. Dini sembolleri ve dinin gerektirdiği gibi yaşam sürüyormuş gibi gözüken bu karakterler dindar bir tüccar, zorluk çıkaran dindar ev sahibi, gayrimenkul zengini, dindar ama kızını başlık parasını beğenmediği için evlendirmeyen bu konuda zorluk çıkartan, dindar bir akraba, köydeki Şıh veya hoca olarak rol almaktadır. Sunal ise oynadığı karakter ile onları alt eden kahraman olarak gözükmektedir. 


İncelenen Kemal Sunal filmlerinde dini karakterler, daha fazla para kazanma uğruna dolandırıcılıktan ve ikiyüzlülükten çekinmeyen tipler olarak sunulmuştur. İçki içen hacıların ve dini karakterlerin, dolandırıcılığa hiç çekinmeden başvurduğunun gösterilmesinin yanı sıra, hali hazırda iyi bir geliri olan bu karakterlerin bir de üzerine servetine servet katmak için çeşitli plânlar yaptıkları ve paraya doymadıkları anlaşılmaktadır. Bunlara ek olarak bazı filmlerde ise hocalar bir üfürükçü olarak sunulmuştur. Bu hocalar bir takım sihir ve büyüsel yeteneklere sahipmişçesine ve yalnızca bu gibi amaçlar için kendilerine gidiliyormuş gibi sunulmaktadır. Dolayısıyla Kemal Sunal'ın filmlerinde dini karakterlere karşı olumsuz bir algı oluşturulduğu saptanmıştır. 
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1. Giriş 

Sinema, kültürel üretimin bir parçası olarak üretim sürecinde toplumun; diline, dinine, geleneklerine, sanatına ve ekonomisine şekil veren kültürel ürünlerdir (Kırel, 2005: 136). Bu yönüyle geleceğe yön veren sinema, içerisinden çıktığı toplumun o günkü döneminin de izlerini barındırmaktadır. Tıpkı resim ve müzik gibi sinemanın da ortaya çıktığı dönemin siyasi ve çevresel faktörlerinden etkilenmesi olağan bir durumdur. 

Türk sinemasında dini unsurların dönemsel olarak farklı şekillerde işlendiği görülmektedir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki “Tiyatrocular Dönemi” olarak adlandırılan dönemde eski sosyal ve siyasal düzeni temsil eden diğer olgularla birlikte din ile ilgili öğeler olumsuz bir şekilde kullanılmıştır (Lüleci, 2007: 37). Hatta Türk sinemasında din adamı tiplemelerinin genelde kötü, üçkağıtçı, dini kullanarak insanları sömüren bir karakter olarak öne çıktığı söylenebilir (Karakaya, 2008: 163). Bunun başlangıç yeri olarak Cumhuriyet ile birlikte gelen yeni siyasal dönem gösterilmektedir. 

Cumhuriyet döneminin siyasal güçleri, çağdaşlık seviyesine ulaşmak için önceden gerçekleştirilen politik ve sanatsal adımlarının sekteye uğramasındaki nedenleri din ve devlet ilişkilerinin düzensiz oluşunda görmüşlerdir. Bu sebeple Türk modernleşmesinin bu aşamasını oluşturan aydınlanma zihniyetinin kurulması için dinin yeniden konumlandırılması gerekli görülmüştür (Yenen, 2017: 287). Bu durum çok partili döneme geçişe kadar devam etmiştir. 
Ayrıca bu dönemde çağdaşlaşmanın önünde engel olarak çoğu filmde tarif edilen din adamları, şeyhler ve imamlar kırsal otoritenin meşrulaştırıcı güçleri olarak yer almaktadır. 


Milli mücadele dönemi ve sonrasında din adamları özellikle kırsal yörelerde şeyhler, dervişler, veli ve ermişler, yeni bir ‘din adamı? kavramının yaratıcısı olmuşlardır. Türk Sineması'na yansıyan ‘din adamı? kavramı da çoğunlukla halkın kendi arasından çıkardığı eğitimsiz kimseler olarak sunulmuştur (Karakaya, 2008: 116). Bu bağlamda Türk sinemasında filmler üzerinden oluşturulan dini algıların ve söylemlerin şehir yaşamında değil de kırsal yaşamda deneyimlenen dini inanış ve uygulamalar üzerinden bir tanımlama yapıldığından söz edilebilir. 

70'ler Türk sineması köy filmi örneklerindeki dini öğelerin saptanmasını konu alan çalışmasında, Türk sineması üzerinden içerik analizi yöntemi ile inceleme yapan Velioğlu, çalışmasında köy konulu filmleri seçmesinin nedenini; “...Sehir yaşamında geçen filmlerin dini içeriklerinin zayıf olması, hatta birçoğunun dini öğe içermemesidir. Köy yaşamı, dini öğeler açısından daha elverişlidir...” ifadesi yer almaktadır (Velioğlu, 2004: 75). Bu çalışmada da görüleceği üzere 70’lerin sonlarına doğru ve hatta 80’lerin başında yer alan Kibar Feyzo (1978), Şark Bülbülü (1979) ve Üç Kağıtçı (1981) filmler de köy ortamında geçmekte ve gerici, yobaz, dolandırıcı rollerinde olan din adamları bulunmaktadır. 

Türk sinemasında iyi ve kötü din adamlarına rastlamak mümkün ancak hem fiziksel hem de ruhsal olarak toplum içinde fesat çıkaran ve toplumu ikiye bölmeye çalışan din adamları daha canlıdır ve çoğu filmde bunların karşısına konulan örnek din adamları sönük kalmaktadır (Karakaya, 2008: 163). Örneğin Üç Kağıtçı filminde gerici din adamı Arif Efendi'nin yanı sıra bir de Murat Hoca köyün imamı olarak bilim ve dini birlikte yürüterek kabul edilen din adamı olarak, filmde yalnızca iki kez gözükmektedir. 

Kemal Sunal Filmleri ele alınarak yürütülen bu çalışma, içeriğinde dini karakterler bulunduran filmler üzerinden dokuman analizi ve içerik analizi yürütülerek gerçekleştirilmiştir. Kemal Sunal filmlerinin seçilmesinin nedeni ise Sunal, filmlerinde genellikle ezilen ve hakkı gasp edilmeye çalışılan bir tiptir. Sunal çoğunlukla saf, adil ve sakar karakterleri oynar. Sunal'ın canlandırdığı karakterlerin karşısında ise bazen bir mafya babası, bazen bir dolandırıcı bazen de “uyanık? roller yer almaktadır. Bazı Kemal Sunal filmlerinde işte bu karşıt rollerde yer alan karakterlerde baskın dini unsurlar bulunduğu görülmesinden dolayı Sunal filmlerinin incelemesi yapılmıştır. Sunal'ın ifadesine göre rol aldığı filmlerde kendisi halktan ve halka yakın olan tip şu şekildedir; 

“Saf, temiz, iyi niyetli, sakar, kötülük düşünmeyen, saflıkla işleri birbirine karıştıran ancak ince bir zekâ ile ya da tesadüfi bir şekilde işin içinde çıkıp kötü niyetli kişilerin gerçek yüzlerini ortaya çıkaran Kemal Sunal'ın yarattığı bu tipleme, sonuç olarak seyircinin gerçek yaşamdaki bu yöndeki hasretini yansıttığı için onun oynadığı rollerden her zaman bu tarzda bir beklenti içinde olmuşlardır, genellikle Kemal Sunal filmleri de bu amaç doğrultusunda gerçekleşmiştir” (Sunal, 1998: 106). 

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Sunal, art niyetli kişilerin kötü yüzlerini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Sunal'ın filmlerinde “art niyetli kişiler” rolünü mafya babası, dolandırıcı gibi karakterler almıştır. O halde Sunal'ın filmlerinde ne iş yaptığı fark etmeksizin karşıt rolünde dini karakterlerin de -kötü niyetli, kurnaz, paragöz, düzenbaz, dolandırıcı, yalancı- olduğu ön görülebilmektedir. Bu araştırmada da amaç, eğer bu karşıt roldeki karakterler dini bir karakter ise bu karakterlerin filmlerde nasıl sunulduğunu göstermeye çalışmaktır. 

2. Türk Sinemasında Dini Karakterler Ve Tiplemeler 

Filmlerde yer alan karakterler ve özellikle tiplemeler, toplumdaki bireylerin çoğunlukla kişisel olarak toplumdaki diğer bireylerle deneyimlediği ilişkileri yansıtmaktadır. Bu şekilde bir ayna görevi üstlenen sinema, bize izlediğimiz filmler hakkında dönemin kültürel ve sosyolojik alt yapısı hakkında da bilgiler sunmaktadır. Kültürlerarası değişkenlik gösteren bu durum, ülkemizde zengin kız fakir oğlan, sürekli kirasını isteyen ev sahibi, kötü yola düşmüş kadın, bakkala manava borcunu olan kişi ve borcunu zorla isteyen kişi, fedakâr anne, yoksul 


insanların arsa ve tarlalarını ele geçirmek isteyen müteahhit gibi tiplemelerle karşılaşılmaktadır. Toplumsal hayatın içerisinde yer alan bu tiplemeler de sosyal hayatın içerisinde bulunan din adamları da kendilerine Türk sinemasında yer bulmuşlardır. 

Türk sinemasında yer alan birtakım filmler ve yönetmenler dönemsel olarak değişkenlik göstererek din, dindarlık ve din adamı gibi dini öğeleri veya dini sembolleri üzerlerinde taşıyan din adamı tiplemelerini olumsuz olarak sinemaya yansıtmıştır. Bu konu hakkında dindar kesim olumsuz eleştirilerde de bulunmuştur (Ünser, 2003: 37). 

Türk sinemasında din, dindarlık ve din adamı öğesi işlenen filmlerde yer alan din adamları üç faklı dönemde değerlendirilebilmektedir. Türk sinemasını bu bağlamda farklı dönemler olarak ayıracak olursak, bunlar şu şekildedir; ilk olarak Türk sinemasının başlangıcından başlayarak (1922-1960) dönemlerini kapsayan “İlk Dönem Türk Sineması”, (1960-1996) dönemlerini kapsayan “Geleneksel Türk Sineması” ve 1996'dan sonrasını kapsayan “Yeni Türk Sineması” şeklinde bir sıralama yapılabilmektedir. İlk dönem Türk sinemasında din, din adamı ve dindarlık olguları kaydedilen filmler içerisinde din adamı tiplemeleri dışlanmış bir tip olarak yer almaktadır. Geleneksel Türk sinemasında ise daraltılmış olarak yani din öğeleri indirgemeci bir anlayışla “kullanılmış obje” olarak değerlendirilmiştir. Yeni Türk sinemasında ise bahsedilen din öğeleri günlük yaşamda kendisini gösterdiği gibi sosyal yaşamdaki bir gerçeklik olarak, yani kabullenilmiş şekilde değerlendirilmiştir (Yenen, 2011: 198). Böylelikle 1996 yılından sonraki süreçte Türk sinemasında yer alan din öğeleri “kullanılmış obje” olmaktan çıkarak toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmiştir. 

Türk sinemasında ilkeleri meydana getiren ve Türk sinemasının ilk döneminde göze çarpan önemli bir özne olan Muhsin Ertuğrul, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni anlayışı olan modernlesmeyi, yapmış olduğu projelerinde benimsemiş ve bunu filmlerinde ortaya koymuştur. Ertuğrul, çekmiş olduğu birçok filmde dini öğeleri çağdaşlaşmanın karşısında olan bir ilke olarak negatif perspektifte işlemiştir. 

İlk dönem Türk sinemasına yapmış olduğu katkılarıyla bilinen Muhsin Ertuğrul'un 1922 ve 
1939 yılları arasında yapmış olduğu 13 sinema filminden altısı hem içerik hem de etki olarak 
dini öğeler barındırmaktadır. Bunlar tarihsel sıralamasıyla; 1922 yılında çekilen Nur Baba, 1923'te çekilen Ateşten Gömlek, 1929’da çekilen Ankara Postası, 1932'de çekilen Bir Millet Uyanıyor, 1938'de çekilen Ayranoz Kadısı ve son olarak 1939’da çekilen Bir Kavuk Devrildi filmleridir. Ertuğrul'un dini öğeler içeren bu altı filminin üçünde Kurtuluş Savaşı'nın konu olarak seçildiği görülmektedir. Milli mücadeleyi ele alan bu filmler din, din adamı ve dindarlık öğelerini, hikâyenin alt metinlerinde göstermektedir. Söz edilen bu altı filmde karşılaşılan din olgusunun din adamı karakterleri vasıtasıyla sunulduğudur. Milli mücadele dönemlerinde bu karakterler -düşmanla işbirlikçi, vatan haini- olarak tasvir edilmiştir (Üzdü, 2016: 1168). 

Din adamlarının Türk sinemasında olumsuz olarak tasvir edilmesi en fazla milli mücadele döneminde görülmektedir. O dönemi anlatan edebi eserlerde, din adamları ve dindarlar, kurtuluş mücadelesinde muhalif ve düşmanla iş birlikçi karakterler olarak betimlenmiştir. 
Aynı şekilde bu dönemi işleyen romanlardan uyarlanmış filmlerde de durum haliyle benzer bir şekilde devam etmiştir. 

Dışlanmış ve daraltılmış olarak dini öğelerin ele alındığı dönemlerde din olgusu Türk sinemasında Menekse’ye göre şöyledir; “Türk sinemasında din adamı ya nikah ve yağmur duasıyla hatırlanan bir tiptir ya da muska yazan, üfürükçülük yapan bir hocadır veya cenaze namazında cemaatin önünde yürüyen sarıklı cübbeli bir şahıstır. Camide söylediklerini kimsenin merak etmediği, kişisel çıkarları için her şeyi yapabilecek bir anlayışta yobaz, makam düşkünü bir tiptir” (Menekşe, 2005: 55). 

Din adamlığı, İslam dini tarafından oluşturulmuş bir kurum olmamasına rağmen toplumumuzda oldukça geniş bir biçimde yer bulmuştur. Türk toplumu genel bir tutum olarak dinini, değer verdiği bilgili ve veli kişilerden dinleyerek öğrenmeyi sevdiğinden dolayı, din 


adamı kavramı yerleşik bir biçim kazanmıştır. Bu şekilde bakıldığında Türk toplumunun yapısı içinde filizlenen “din adamı” kavramı insanların takip ettiği şeyhler, veliler, cinci ya da muskacı hacı ve hocalar şeklinde öne çıkmaktadır. Bu karakter yapısındaki din adamları, toplumun içinden var olan ve din adamına özel bazı sihirsel güçlerle birlikte anıldığı kişiler olmuşlardır. Buna karşılık makul imam olarak da sözünü edebileceğimiz, devletin tayin etmiş olduğu eğitime sahip imamlar genellikle bu kavramın dışında tutulmuşlardır. Nitekim genellikle Türk sinemasında yer alan din adamı tiplemelerinin de büyücü, muskacı ya da cinci hoca olarak öne çıkarıldığından söz edilebilir (Karakaya, 2008: 114). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında dışlanmış olarak Türk sinemasında yer alan dini öğeler tek partili düzenden çok partili düzene geçişin ardından değişen siyasal koşullar ile birlikte filmlerde yeni bir konumlandırma elde etmiştir. Sinema- izleyici ve sinema- endüstri bakımından dini akımlar, ekonomik sorunlar, filmlerde konu edinilmiştir. Ezan, dua sahneleri, mevlit okuma sahneleri, mezarlık sahneleri, cami ve minare görüntüleri abartılı bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır (Candemir, 1986: 17). Hatta bu abartı şu şekilde olmuştur; “1952 yılında yapılan 

“Hac Yolu” belgeseline olan yoğun ilgiden dolayı 1960 yılında tekrar çekilmiş ve filmi 7 kez izleyenler olmuş, film sürecinde yalın ayakla sinemanın etrafında dolaşılmış ve beş dakika arayla gül suyu dağıtılmıştır. Bunun yanı sıra film için her seferinde bilet alınmalı ve abdestli olarak izlenilmesi gerekmektedir.” (Candemir, 1986: 18). Nitekim bu sömürü durumu sinemayı bir “gavur icadı” olarak gören bazı dindar kesimlerin sinema ile barışmasını sağlamıştır. 

Popüler filmlerde ise dine genelde kuşaklar arası çatışmada bir motif olma rolü verilir ve bu rolde dini karakter geçmişte kalanı sembolize eder. Bu çatışmada genelde modern ve çağdaş düşünceler içindeki gençlere despot ilkeler dayatan, ailedeki kaba ve anlayışsız baba imajıdır. 
Kafasında takke, elinde tespih, her türlü güzelliğe karşı çıkan bu karakterlerin her iyi gelişme 

önünde bir engel olduğu gösterilmektedir (Lüleci, 2007: 28). 

Başrol, yardımcı rol ve yan roller ile beraber Türk sinemasında hikayeleri anlatılan kişiler iki farklı türde sunulmaktadır. Tip ve Karakter. Karakter, kendine özgü davranışlarıyla bilinen, kendi iç dünyasına sahip değişebilen ve gelişebilen bir özelliği olan, derinlikli bir forma sahip kişiler görünüm ve davranış olarak ayrıntılar oluşturmaktadır. Türk Dil Kurumu karakteri şu şekilde tanımlar; “bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye” (TDK, sozluk.gov.tr, 2020). Tip ise bireyin gündelik toplum yaşamında sıklıkla karşılaşabileceği, oldukça fazla sayıda benzeri olan ve kendine özgü ayırt ediciliği olmayan davranış modellerine sahip birey profili çizmektedir. Ayrıca, tip, filmin içeriğinin kapsadığı olaylara göre ele alınmayı gerektirmektedir (Einstein, 1985: 21). Türk Dil Kurumu “Tip'i ise; “aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini kendinde toplayan örnek” (TDK, sozluk.gov.tr, 2020) olarak tanımlamıştır. 

Türk sinemasında din, dindarlık ve din adamı öğesi işlenen filmlerde yer alan din adamı tiplemeleri farklı dönemlerde ve farklı yönetmen bakış açıları ele alınarak incelendiğinde üç kategoride ele almak mümkündür. Yenen” in belirttiğine göre (Yenen, 2011: 118) bu kategori şu şekildedir; 

Birinci Kategori; 1922 — 1960 yıllarını kapsayan bu dönem çağdaşlaşma ve modernleşmenin dine olan yaklaşımına paralel bir şekilde özellikle Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele ve Kuvay-i Milliye gibi konuları ele alan filmlerde “dışlanmış din adamı” tiplemesi, 

İkinci Kategori; 1960 — 2000 yıllarını kapsayan bu dönem Türk sinemasında toplumun bozuk yönlerini içerisinde bulunduran yozlaşmış bir karakter olarak “daraltılmış din adamı” tiplemesi, 

Üçüncü Kategori; 2000'li yıllardan itibaren Türk sinemasında yer alan toplumsal yaşamın gerçek bir aktörü olarak “kabullenilmiş din adamı” karakteri. 

2.1. Dışlanmış Din Adamı Tiplemesi 


Cumhuriyet'in kurulmasının ardından dinin reforme edilen özellikleri ve siyasi paradigmanın karşısında iktidarın elinde kullanmak istediği merkezin “dışında” kontrol edilmesi ihtiyaç duyulan bir olguyu sunduğundan söz edilebilir (Yenen, 2011: 120). 

Genellikle ilerlemenin önünde duran karşıt unsur olarak görülen ve maneviyatla sınırlandırılan din, ilk dönem Türk sinemasında bu sınırlandırma ekseninde dışlanmıştır. Bu durum Ayrancı'ya göre şöyle ifade edilmiştir; “...biraz geriye baktığımızda, Türk sinemasında farklı amaçlarla dine, dindarlığa ve dini değerlere karşı saldırma onları aşağılayıp kötü bir şekilde sunmak kolektif bir bakış açısı olarak belirmektedir” (Ayrancı akt. Lüleci, 2007: 26). Çünkü Kılıç'ın belirtiğine göre “kökten batıcı cumhuriyet seçkinleri” dini, egemen önderler ellerinde güç olarak tanımlamış ve birtakım vurgular ile birlikte ifade edilen bu din anlayışını merkezde bulundurarak hedefte olan çağdaşlık düzeyine ulaşmada dini çağdaşlaşmanın karşısında konumlandırmışlardır (Kılıç akt. Üzdü, 2016: 134). 

Bu filmlerdeki karakterler genellikle değişimin önünde duran, bağnaz bir din anlayışına sahip olan kimselerdir. Modernleşmenin ve değişimin öncüsü olarak köye ya da kasabaya gelen aydının karşılaştığı tüm engeller din adamı karakteri üzerinden üretilmektedir (Karakaya, 2008: 161-162). 

Din adamı karakterleri Türk modernleşmesinde ilerlemenin ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın önünde bir engel olarak düşünülmüştür. Bu sebeple ilk dönem Türk sinemasında din öğeleri yalnızca manevi alanla sınırlandırılmış ve bu sınırlandırılmayla birlikte din adamı, dindarlık gibi öğelerle dışlanmıştır (Yenen, 2011: 198). Türk sinemasının “Geçiş Dönemi” olarak da adlandırılan 1939-1953 yılları arasında yapılan birtakım filmler dindar kesim tarafından ciddi eleştirele maruz kalmıştır. Bunun sebebi 1949'dan itibaren dini, kötü adamların devreye girmiş olmasıdır. İstiklal Savaşı filmlerinden olan Vurun Kahpeye (1949) filminde Aliye öğretmeni bir iftira ile taş ve sopalarla linç ettirmeye çalışan yobaz, gerici bir din adamı yer almaktadır (Özgüç, 2005: 187). 

Lütfi Ö. Akad'ın yönetmenliğini yaptığı Vurun Kahpeye (1949) filminde yer alan din adamı öğesi olarak Hacı Fettah karakteri Kuvâ-yi Milliye’ye karşı düşmanla iş birliği içerisinde olan filmde dışlanmış bir imam olarak gösterilmektedir. Filmde Hacı Fettah şunları söylemektedir: “Kuvâ-yi Milliye denen o başıbozuk alayına katılmayınız. Onlar hem padişahın başını yiyecekler hem de düşmanı gazaba getirip rzımızı payimal, malımızı yağma ettireceklerdir... 
Düşman gelirse gelsin malımıza, canımıza dokunmadıktan sonra ne zararı var.” 

Devam eden sahnede ise Hacı Fettah'ın okul elbiseleri ile ellerinde bayrakla gençlik marşı söyleyerek yürüyen ilkokul çocukları hakkında, Hacı Fettah'ın ağzından şu ifadeler çıktığı duyulmaktadır: “Görüyorsunuz, yüzü gözü açık namahremler, erkeklerin kalbini fesada vermek için şarkı söyleyerek dolaşıyorlar. Bunlar, bunlar melundur. Bunların eline çocuklarınızı teslim etmeyiniz. Eğer bir gün içimize düşman girdiğini görmek istemiyorsanız bu kadınları parçalayın.” 

Görüldüğü üzere Hacı Fettah bu filmde küçük kız çocuklarının elbiselerine karışacak kadar ve bu çocukların erkeklere karşı özellikle böyle giyindiğini vurgulayacak kadar gerici ve yobaz bir karakter olarak sunulmuştur. Hacı Fettah'ın saçı başı açık öğretmene karşı duyduğu nefret de aşırı şiddetle sonuçlanmış bir şekilde filmde işlenmektedir. 

Vurun Kahpeye (1973) farklı bir versiyonunun yönetmenliğini yapan Halit Refiğ, çekmiş olduğu film hakkında şu ifadelerde bulunmuştur; 

“Filmde esas alınan İstiklal Marşı olmuştur. Orada aktarılan görüş, orada aktarılan din bağı ile oradaki batıya olan yaklaşım temelinde film ortaya çıkarılmıştır. Bu da işin özüne yaklaşım demek olmuştur. Yani Milli Mücadele de tıpkı bu şekilde kazanılmıştı. Filmde yapılmak istenen de mücadeleye karşı çıkan yobazlar ve irtica meselesi gerçek bir şekilde aktarılmıştır. 
Yobazların tehdit İslam düşmanlığına dönüşmemelidir. Çünkü Milli Miicadele’yi gerçekleştirenler gericilere rağmen inanmışlardı” (Refiğ, 2001: 285). 

Refiğ'in bu ifadelerinden anlaşılacağı üzere Milli Mücadele döneminde din adamları gerici ve 


yobaz olarak görülmekteyken, Kuvay-i Milliye tarafi aydın ve ilerlemeci olarak sunulmuştur. 
Gerici ve yobazların tüm çabalarına rağmen bu savaşın kazanıldığını belirtmesi ise Türk sinemasında Milli Mücadele'nin yabancı düşmana karşı değil de içerde bulunan gerici din adamlarına karşı veriliyormuş gibi bir algı söz konusudur. 

2.2. Daraltılmış Din Adamı Tiplemesi 

1960 ve 1996 yılları arasını “Geleneksel Türk Sineması” olarak adlandıran Yenen, bu 
dönemde yapılmış olan filmlerde din, din adamı ve dindarlık unsurlarının “daraltılmış” bir bakış açısı ile birlikte ele alındığını belirtmektedir. Yenen aynı zamanda bu dönemde çekilen filmlerin din, köy ve köylülük ile beraber anıldığından söz ederek dindarlığı “köy ve gecekondu dindarlığı” tipolojileri biçimi ile sunulduğundan söz etmektedir. Bunların bazı dini ritüeller ile yapıldığını belirterek; kurban bayramı, kurban edilecek hayvanın süslenmesi, imam nikahı sırasında anahtar gibi materyallerin kullanımı, adak kurbanı, yeni doğmuş çocuğun kulağına ezan okumak, başlık parası duası, kurban olarak horoz kesilmesi, bel büyüsü, kurşun dökülmesi, Müslüman bir kişinin bir tarikat ile birlikte anılması ve doğruyu bulması için bir şeyhe veya hocaya bağlı olması, köylünün ağanın kulu olması, dinsel olarak teknik ve medeniyetin günah algılanmasıdır (Yenen, 2011: 200). 

Daraltılmış din adamı tiplemesinin bulunduğu dönemdeki filmlerde yer alan din adamları genellikle köy ortamlarında sunulan bir karakterdir. Bunun yanında din adamları “büyü, üfürme, nazar, muska” gibi bazı uygulamaları kullanmaktadır. Ayrıca bu dönemde temsil edilen din adamı yaşadığı bölgede gücü elinde bulunduranın yanında yer alarak yandan bir tutum ile ezilenin karşısında ezen profilinde görülmektedir (Yenen, 2017: 122). 

Bu dönem içerisindeki yapılan filmlerde öne çıkan önemli bir unsur dini öğelerin genelde köy konulu filmlerde yer almasıdır. Bu nedenle dini öğelerin temsili, yaşamın mekânsal pratiğinde çevreye karşılık gelen kırsal bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Islam’in bir şehir dini olması ve dini yaşamın köylülüğü üzerinde olan olumsuz vurguların yoğunlaşmasına rağmen dinin köy yaşantısı ve köylü ile özdeşleştirilmesinden söz edilebilmektedir (Yenen, 2017: 192). 

Bu filmlere örnek olarak; Yılanların Öcü (1962), Kuma (1974), Sürü (1978), Kibar Feyzo (1978), Hazal (1979), Üçkağıtçı (1981), Keriz (1985) gibi filmler daraltılmış din adamının sunulduğu filmler olarak gösterilebilir. 

Türk sinemasının bu döneminde çeşitli filmlerde çoğunlukla yan karakter olarak sunulan din adamı tiplemeleri, üçkağıtçı, muskacı, yobaz, büyücü, eğitimsiz, kırsal otoritenin koruyucusu, çağdaşlaşma retoriği ‘Aydınlanma’ ya karşı, İslam'ın asıl değerleri ile örtüşmeyen ve dini, kendi çıkarları uğruna kullanan kişilikler olarak sunulmaktadır. 

Kemal Sunal filmlerinde dini karakterlerin ele alındığı bu çalışmada da incelemesi yapılacak filmler bu dönemde çekilmiştir. Film incelemelerine göre “daraltılmış din adamı” hem şehirde hem de kırsal kesimde görünmektedir. Şehirdeki din adamı ticarete girmiş ve kapitalist düzende kendine bir yer bulmuşken, kırsaldaki din adamının da köyde gücü elinde bulunduran ağanın maşası konumunda olduğu görülmektedir. Bunun dışında dini karakter olarak karşımıza çıkan din adamları, köy filmlerinde daha çok üfürükçülük işleri ile anılmaktadır. 
2.3. Kabullenilmis Din Adamı Karakteri 

2000'li yıllara kadar ortaya konulmuş sinema eserlerindeki içerisinde din, din adamı ve dindarlık konularının dışlanmış ve daraltılmış özellikleri ile hacı-hoca tiplemelerinin, “Yeni Türk Sineması” olarak adlandırılan bu dönemde dini öğelerin, yerini sosyal yaşamın gerçekçi karakterlerine bıraktığı görülmektedir. Türk sinemasında geleneksel bir hacı-hoca tiplemesi örneklerine rastlanılmış olsa da 2000'li yıllardan sonra din sosyolojik bir aktör olarak sıfat elde etmiş ve din adamları, sinematografik imge yoluyla sosyal yaşamda bir gerçeklik olarak kabul görmüştür (Yenen, 2011: 124). 
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SANAT VE PROPAGANDA 


Türk Sinemasında Din Ve Dindarlık 


Türk sineması ekseninde ve Kemal Sunal filmlerinde din ve dindarlık üzerinde yayınladığımız bilimsel çalışmada gösterildiği gibi filmlerde dine ve dindarlara karşı olumsuz bir bakışın olduğu görülmektedir. Fakat bu çalışmada bu olumsuz bakışın nasıl oluştuğuna; bu olumsuz durumu besleyen sebeplere ilişkin sorular cevapsız kalmaktadır. Bu durum yazarların meseleye sadece iletişim bilimi dolayımında bakmalarıyla ilgilidir. Bu yüzden bu yazılarda bir sosyolojik gerçeklik analizi göremiyoruz. Yaşadığımız toplumda yüzyüze kaldığımız din ve dindarlık gerçeğine baktığımızda filmlerde yansıtılan şeylerin tek boyutlu olmakla birlikte bazı gerçeklerden de sözettiğini kabul etmemiz gerekmektedir. Tarih içerisinde din ve dindarlık adına ortaya konan pratikler bir çok olumsuz durum üretmişitr. Bağnazlık, ötekileştirme, yaşama ve hayata olumsuz bakış dinsel algılar tarafından beslenebilmiştir. Din tarih içerisinde birçok yanlış işe alet edilebilmiştir. Bu da dinin insan ruhundaki derin etkisini de ortaya koyan önemli bir veridir. Değerli olmayan şeyin kullanılması mümkün değildir. 


Ancak meseleyi tek yönlü ele alarak bağnazlığı ve yobazlığı sadece dinsel alanda aramak ya da dinle mücadele etme biçimi olarak dinsellik adına ortaya konulan olumsuz yaklaşımları öne sürmek sanat adı altında hakikatin üstünü örtme gibi bir işlev görmektedir. 


Bu, çoğu kere sanatın bir ideolojik propoganda aracı haline getirilmesi anlamına gelmektedir. 
sanat ve propaganda 


Sanat eseri “sübjektif bir birikim ve objektif bir yaklaşımdan” doğmaktadır. Bir sanat eserinde sanatçının yaşadığı atmosferden izler, sanatçının dünya görüşü ve evrensel insani ortak temalar bulunabilmektedir. Sanatçıyı ne yaşadığı ortamdan, ne sahip olduğu inanç ve düşüncelerinden, ne de insanlığından soyutlamak mümkün olmadığından bir sanat eserinde bu unsurların bulunması doğaldır. Örnek verecek olursak; saltanat döneminde sevgili tasviri için kullanılan imgeler “ok gibi kirpikler, yay gibi kaşlar ve kement gibi zülüflerdir. Oysa günümüz yeni şiirinde bu imgelere rastlamak zordur. Onun yerine “kirpiklerin diken diken, telörgüler kirpiklerin” gibi imgelere rastlanabilmektedir. Yaşadığı ortam şâirin kelimelerine bu şekilde bir etkide bulunmaktadır. Bir sanat eserinde sanatçının dünya görüşü ve ideolojisinden etkiler bulmamız da mümkündür. Örneğin “Acılı oğulları ülkemin/ ucuz şarap içerler kötü sigara”[1] cümlesinde sosyalist dünya görüşünü benimsemiş bir şâirin derdinin, ülke insanlarının ucuz şarap ve kötü sigara içmeleri olarak ortaya konulması anlamlıdır. 
Özlemi ise pahalı şarap ve pahalı sigara içmektir. Böyle bir cümleye İslâmi bakışaçısına sahip bir sanatçıda rastlayamayiz.[2] Ancak bu mısraların bize vermek istediği ortak insani tema insanların sınıfsal ayrımlarını vurgulamasıdır. Bu sınıf ayrımlarına yönelik bir tepkinin ifadesidir. 


Sanat ve Ideoloji 


Sanat'ın bir ideoloji yüklenip yüklenemeyeceği öteden beri tartışılıp durmaktadır. Tartışmanın odak noktası sanat eserinin bir propaganda aracı olarak görülüp görülmeyeceğidir. 


Bana göre ideolojik yönlendirmelerle sanat eseri ortaya konulmaya çalışıldığında bu bağımlı bir eylem olur; özü yansıtmaktan uzaklaşır. Çünkü ideolojik yönlendirmeler insanı belli bir bakışaçısına mahkum edeceğinden sanatı da yozlaştırıp işlevsiz kılacaktır. Özellikle evrensel insani temalardan uzaklaşan sanat eseri bir propaganda aracına dönüşecektir. Propaganda da aslolan ise insanın kendi düşüncelerini karşıdakine kabul ettirmektir. Bu da meseleleri bilerek ya da bilmeyerek tek cepheden ele almayı getirecek kişiyi insani olan temel hakikatten uzaklaştıracaktır. Oysa sanat düşünceden çok duyguyla alakalıdır. İnsanlar çeşitli etkilerle farklı düşünseler bile ortak duygular taşımaktadırlar. Zaten sanatın insanları buluşturduğu ortak nokta bu duygulardır. 


Sanat eserinde sanatçının dünya görüşünden izler bulmamız ayrı, ideolojik propaganda kaygusu ile sanat eseri ortaya koyma çabası ayndır. Birincisinde sanatçı bağımsız ve doğalken, öbüründe bağımlı ve yapmacıktır. Propaganda işlevi yüklenen sanat salt belli ideolojik kalıplara mahküm olacağından, insani özden de uzaklaşacak ve muhatabını uzaklaştırılacaktır. Oysa sanat insani evrensel temaları yakaladığı ve yansıttığı oranda kalıcı olmakta; muhatabını evrensel hakikatle buluşturmaktadır. 


Özellikle Marxist estetik kuramına yaslanarak sanat icra edenler; etmeye çalışanlar sanata propaganda işlevi yüklemişlerdir. Ki bu kurama göre zaten sanatın amacı propagandadır. 
Onlar “toplumcu gerçekçilik” adına şiirler, öyküler ve romanlar yazmışlardır. 


Bu çabaların tümünde insanları belli bir bakışaçısının boyunduruğuna alma kaygusu öne çıkmaktadır. Köy romanlarında Anadolu köylüsü hep paradan başka şey düşünmeyen, ateist yaklaşımlara daha yakın ve çoğu kere uçkur düşkünü tipler olarak yansitilmistir.[3] Bu Anadolu köylerinde ne câmi vardır, ne de namaz kılan bir ferd. Olsa bile “din insanları uyutmak için uydurulmuş bir fenomendir” anlayışına yaslanan sanat icrâcısı, onları da anlayışı çerçevesinde bir kimlikle sunmaktadır. Câmi görevlilerini çıkarından başka şey düşünmeyen, iki yüzlü ve sahtekâr olarak lanse etmekten çekinmemektedir. Bu çaba sahiplerinin amacı gerçekleri yansıtmaktan ziyade belli bir bakışaçısını dayatmaktır. 
Propaganda kaygısu meseleleri tek cepheden ele alma yanılsamasını getirmekte ve sanat yalan ve iftiraya teşne kılınmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya konulan eserlerde de benzer yaklaşımlar s6zkonusudur. [4] 


Kurtuluş savaşında binlerce evladını vermis bir milletin fertlerini ve onların inançlarını aşağılayan bir kurgu ile ortaya konulmuştur bu eserler. Anadolu insanın kurtuluş savaşında gösterdiği fedakarlık ve özveri değil onların cehaletleri, yeniliklere karşı olumsuz yaklaşımları yansıtılmakta, kimi gerçekler kullanılarak temel hakikatlerin üstü örtülmeye çalışılmaktadır. 
Ki propaganda biraz da sahtekârlık demektir. 


Ayrıca Türk sinemasının din ve dindarlik’a ilişkin yaklaşımları tek yönlü propogandaya dönük çabalar olarak öne çıkmaktadır. Sahtekarlar, ırz ve namus düşmanları ya Hacı ya Şıh ismiyle öne sürülmekte takke tespih ve sarık gibi aksesuralar kullanmaktadır. 


Batıda da benzer yaklaşımlar görülmüştür. Özellikle Aydınlânma dönemi diye nitelenen dönemle birlikte bir din ve Kilise eleştirisi özellikle din adamları (rahip)na yüklenen olumsuz kimlikle yapılmaya çalışılmıştır. Kilise ve din aleyhtarlığı yapmak adına her türlü kutsala savaş açan sanatçılar (!)ortaya çıkmıştır. 


Bu tür propaganda faaliyetleri belli etkiler bırakmıştır. Zaten burada tartışmaya çalıştığım bu çabaların etkili olup olmadığı değildir. Evet bu çabalar etkili olmuştur ancak bu etki hem yüzeysel hem de kısa sürelidir. Hayat ve insan gerçeği karşısında saman alevi gibi sönmeye mahkumdur. 


Çünkü böylesi çabalar insan gerçeğinden, hayat gerçeğinden uzaktırlar. Bu yüzden insana ve sanata darbe vurarak insanı kendisine unutturmaya çalışan çabalardır. Bu anlamda sanat ile tam ters istikamettedirler. Sanat insanın kendini, keşfetmesine yarayan bir imkândır. 
Toplumsal gerçekler sanatçıya mutlaka etki edecektir. Sanatçının eserinde toplumsal gerçekler bulunabilecektir. Ancak mesele bir propaganda düzeyine indirildiğinde toplumsal gerçekler yerini kimi kere toplumsal yalanlara bırakacaktır. Sanatçı “toplumsal gerçekçilik” adına “toplumsal yalancılık” işiyle uğraşmış olacaktır. Yozlaşan sanat, yozlaşmış kafaların oluşumuna zemin hazırlayacaktır. 


Sanat eserinin içinde politika, sosyoloji ve tarih bulunabilir ancak sanat eseri ne politik, ne sosyolojik ne de tarihi bir eser olarak algılanmamalı; tarihin, sosyolojinin ve politikanın emrine verilmemelidir. Sanata görev verdiğiniz zaman ona sanat değil zenaat demek daha uygun olur ve ticaret erbabının uğraş alanına girer. Sanat eseri kendi görevini kendisi gerçekleştirir. Bu yüzden ona görev verme yanlışlığına düşülmemelidir. Eğer ortada gerçek sanat eseri varsa bu eser mutlaka her dönemde olumlu görevler yapacaktır. 


İslami dünya görüşünü benimsemiş camiada da ciddi sanat eserleriyle tanıştırılmayan okuyucular “Huzur sokağı” ile başlayıp “Minyeli Abdullah”la devam eden bir dizi “bilinçlendirici ”(!) esere yönlendirildi. Özellikle bir çok roman piyasaya sürüldü. Bu romanlar kimi gerçekleri yansıtmakla birlikte propaganda yapma amacı güttüğü için bir çok evrensel gerçeğin de gözardı edilmesini getirdi. Örneğin başörtüsü yasağına karşı çıkmak adına ortaya konulan eserlerde başörtülü kişi kutsallaştırılarak aslında başörtülü herkesin birer melek olduğu fikri empoze edilmektedir. Bunun sonucu yukarıda belirttiğim gibi kimi gerçekler kullanılarak hakikat’in örtülmesi yanlışlığına düşülmesidir. Oysa hayat gerçeği bu yaklaşımları her an yalanlamaktadır. Bu yüzden başörtüsü yasağına tepki temelinde ortaya konulan eserler çoğu kere okuyanı hayat ve insan gerçeğinden uzaklaştıran, onu fanteziler dünyasına hapseden bir işlev görmektedirler. 


Ayrıca bu eserlerdeki (özellikle romanlardaki) abi, bacı ilişkileri de tamamen yapmacık ve iğreti bir temele oturmaktadır. 


Burada romanları sözkonusu etmemin sebebi sanat ile propagandanın farkına dikkat çekmek içindir. Sanat eseri ortaya koymak insanları asılsız fantezilerin kucağına atmak değildir. Sanat evrensel gerçeği arar insan ve hayat gerçeğini arar. Bazıları bu yazılanların insanları bilinçlendirici bir işleve sahip olduğunu söyleyebilirler. Ancak bunun ne tür bir bilinç olduğunu sormamız gerekiyor kendilerine. Belki de insanı, insana karşı, hayata karşı bilinçsizleştirmektedir bu eserler. Sanat insanı bilinçlendirirken, çevresini ve hayat gerçeğini tanıtırken, propaganda insanı bilinçsizleştirmekte, insanın duygularını köreltmektedir. İnsanı ömürboyu süren bir yanilsamaya gömmektedir. 


Dolayısıyla eğer inancımız için bir şeyler yapmak istiyorsak, başkalarının sanata yüklediği propaganda işlevini biz yapmayarak insani duyguların yozlaşmasına dur diyebiliriz. Gerçek sanatı bulup çıkarma yolunda yapacağımız her çaba aslında insan gerçeğini ortaya çıkarma yolunda yapılan bir çabadır. Insanı keşfettiğimizde bu, inancımıza yapacağımız en büyük hizmet olacaktır. Çünkü İnsanı keşfeden onu yaratanı da keşfedecektir. Bu bağlamda sanata ne kadar yaklaşmışsak hakikate de o kadar yaklaşmışız demektir. 


[1]Ahmet Erhan-Alacakaranliktaki Ulke’den... 
[2]Rastlasak bile bu eseri ortaya koyanı tanımıyorsak onun hakkında Müslüman bir sanatçı imajına sahip 


olmayiz. 
[3]Fakir Baykurt, Bekir Yıldız-Necati Cumalı, gibi yazarların eserlerindeki ana temalar genelde bunlardır. 
[4] Özellikle Halide Edip’in romanları... 


BARIŞIN IMKANSIZLIGI YA DA EBEDİ SAVAŞ: FAŞİZM VE DİYALEKTİK 
MATERYALİZM 


posttruthdergi 


İ. Kant “Ebedi Barış üzerine Deneme”sinde insanlararasındaki ilişkilerin temellerini ve barışın nasıl mümkün olabileceğini tartışır. Bu yazıdan çok sonra insanlık iki büyük yıkımla karşılaşmıştır. Birinci ve ikinci dünya savaşları. Bu savaşların sebebini analiz edenler bir çok görüş ileri sürebilirler. Ancak biz burada meselenin insansal algı ile ilgisine dikkat çekmeyi deneyeceğiz. 


Barışı çokça konuştuğumuz ve barışı özlediğimiz halde savaşın yanında yer alan insanların bu tutumunu nasıl anlamak lazım. 


Savaşın ya da şiddetin insanın inanç ve değer anlayışı ile şekillenen bir fenomen olduğunu düşünmekteyim. Savaştan ya da barıştan yana olmak belli bir insan ve evren algısının uzantısıdır. Bu algı mutlaka inanç ve değerlerle ilişkilidir. 


İnanç ve değer bizim eylemlerimize yön veren temel yönelimlerdir. Değer, eşyaya, insana, amaca giydirdiğimiz yücelik elbisesidir. Bir üstte tutuştur değer. Değersizlik değere göre belirlenir bu anlamda. İnançlar değerleri oluştururlar. “İman Nihai kaygı halidir diyor Paul Tillich.” Birini nihai olarak kaygılandıran şey bir değer haline gelir. Bu noktada değer hem yapıcı hem de yıkıcı bir işlev görür; görebilir. Yıkıcı değer özne-nesne değerini aşacak güçte değildir. Burada geçici ve asli olmayan gerçeklikler mutlak gerçekliğin yerine oturtulur. 
Sonuç, kişiliğin parçalanması ve insanın ümitsizliğe düşmesidir. 


Tarih boyunca insanlar ya Tanrı, ya vatan-devlet ya da özgürlük gibi kavramları bir değer olarak öne çıkararak bu uğurda savaş vermişlerdir. Tanrıyı, Vatanı ve Özgürlüğü ilkesellikten soyup, amacımız doğrultusunda bir araç durumuna indirdiğimizde yıkıcı bir kaygının sonucunu devşiririz. 


C.G.Jung “Ortaçağdaki Veba ve çiçek salgınları bile 1914 yılındaki belirli fikir ayrılıkları ya da Rusya'daki bazı politik görüşlerin neden olduğu kadar çok insanın ölümüne yol açmamıştır” demektedir. (Jung. G.C., Psikoloji ve Din, çev Raziye Karabey, s.12, İst. 2010) Demek ki insanın insanla kurduğu ilişkinin temelinde insan ve evren algısı bulunmaktadır. 


Sorunumuz algılarımızın sahih olup olmadığı sorunudur. Bunun sahihliğini ölçecek ise insanın bilgelikle hayata bakmasını sağlayacak felsefi altyapının kurulması ve desteklenmesidir. 


xK 


Özellikle son yüzyılda iki önemli yaklaşımın dünyadaki savaşların temel sebebi olduğu görülmektedir. Faşizm ve Diyalektik Materyalizm. 


Faşizm tek tipleştirme kavgasıdır. Ya bana benzersin ya da yok olursun; ya seversin ya terkedersin. Bu yaklaşım barışa geçit vermez. 


Diyalektik Materyalizm (Marksizm ve uzantısı görüşler) “Hayat çatışmadır; çatışkı hayatın özü ve esasıdır. Bilinç özbilinç olmak için ölme öldürme kavgasına girmek zorundadır.” 
Hegel bunu şu şekilde ortaya koymaktadır. “iki özbilincin ilişkisi öyleyse kendi kendilerini ve birbirlerini bir ölüm kalım kavgası yoluyla tanıtlamaları olarak belirlenir. Bu kavgaya girmelidirler, çünkü kendi kendilerinin pekinliğini kendileri için olmayı başkasında ve kendilerinde gerçekliğe yiikseltmelidirler. Ve ancak yaşamın tehlikeye atılması yoluyladir ki özgürlük kazanılır; ancak bu yolla tanıtlanır ki özbilinç için öz varlık değildir, içinde ortaya çıktığı dolaysız kip değildir, yaşamın yayilimina batmışlık değildir, -Tersine, tanıtlanır ki onda onun için yiten bir kıpı olarak görülemeyecek hiçbir şey yoktur, o salt arı kendi için varlıktır. Yaşamını hiç tehlikeye sokmamış birey, hiç kuşkusuz kişi olarak tanınabilir; ama bağımsız bir özbilinç olarak tanınmışlığın gerçekliğine erişmiş değildir. Benzer olarak her biri kendi yaşamını tehlikeye attığı gibi başkasının ölümünü de amaçlamalıdır. Çünkü başkası onun için onun kendisinden daha değerli değildir; özü kendini ona bir başkası olarak sunar, kendi dışındadır ve kendi-dışında- olmayı ortadan kaldırmalıdır; başkası çok yanlı ilişkilere dolaşmış varolan bilinçtir; kendi baskaligina arı kendi-için-varlık ya da saltık olumsuzlama olarak bakmalıdır.” (Hegel, Tinin Görüngübilimi, çev. Aziz Yardımlı, s.135, İst.2004) 


Kısacağı bu anlayışa göre bu kavga varlığın en temel durumudur. Herkesin herkesle savaşı söz konusudur. Bu kavga insanın insan olarak anılmasına sebep olur. Hayatın diyalektiği çatışmadır. Ölme ve öldürme dışında bir yaşama pratiği yoktur.. 


Bu fikri ileri götürenler Bütün değerleri belirleyenin güç ve kuvvet olduğunu; doğrunun ancak fiziksel alana egemen olanlar tarafından söylenebileceğini belirtirler. Bu yüzden kavga bir adalet kavgası değil, güç ve egemenlik kavgasıdır. Egemen olmak herkesin herkesle kavgası ile mümkündür. 


O halde bu anlayıştan da barış üretmek mümkün olamaz. O halde ne yapmalı? 


Günümüz dünyası -özellikle İslam dünyasının fiziksel alanda çöküşü ile birlikte- bu iki anlayışın arasında kalmıştır. Bu iki anlayışın ürettiği hayat algısı yaklaşık yüzelli yıldır insanlığa kan ve gözyaşından başka bir sonuç getirmemiştir. Hatta bu algıların kimi kere İslam dairesi içinde yeniden üretildiği de görülmüştür; görülmektedir. Ötekleştirici anlayış her düşünce biçiminde boy verebilir ancak ontoloji, kozmoloji ve epistemolojisini çatışma üzerine kuran iki eğilimden sözediyorum burada. Barışın imkansız kılan iki yaklaşımdan sözediyorum.. 


O halde bu iki anlayışla sağlamca hesaplaşmak bu iki anlayışın felsefi ve ideolojik tutarlılığını sorgulamak barış yolunda atılacak önemli bir adım olacaktır. 


İSLAMİ KOZMOLOJİK KAVRAMLAR EKSENİNDE KADINLIK VE MODERN 
FEMİNİST HAREKET 


Bülent Sönmez-posttruthdergi 
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İslami mevzuatın en önemli yeniliklerinden biri, Tanri’nin önünde duran bireysel ruhlar olarak kadınların sorumlu insanlar olarak haysiyetini ve haklarını restore etmekti. İslam, tüm insanların Yaradan Tanrı'ya karşı haklarını ve görevlerini vurgularken, kadın İslam'da yaşamın taşıyıcısı ve aile biriminin mihenk taşı olarak onurlandırılmaktadır. Çocuklarının eşi, annesi, yetiştiricisi ve öğretmeni olarak Tanrı vergisi işlevi, istikrarlı bir toplum için hayati önem taşır. Bu temel işlevin değeri, modern çağda ortaya çıkan birçok “izm” de ve günümüzde sosyal bir hareket olan feminizm içinde sorgulanmıştır. 


Feminizm, çağımızın “izmlerinden” biridir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında çoğu Batı dünyasında doğmuş sayısız insanın tavırlarını yeniden şekillendiren ve hayatlarını değiştiren bir harekettir. Doğuştan Batılı olmasa da modem Batı değer sisteminin ardından gelen birçok kişiyi derinden etkilemiş olan modern çağın bir düşünme biçimidir. Çağımızın diğer “izmleri” gibi (ateizm, nazizm, komünizm, köktencilik vb.) Feminizm de bir “kolektivizm” dir. 


Gücü, ideolojisinden çok takipçilerinin çokluğundan gelen sayılarda yatmaktadır. Diğer kolektivizmler gibi, ikna gücü de nicelikten beslenir ve sayısallık, zorunlu olarak kaliteyi sınırlar. Feminist hareket, milyonlarca kadını insan olarak birincil sorumluluklarını görmezden gelmeye ve hayattaki Tanrı'nın verdiği rolleri sorgulamaya çağırır. Birçoğunun kadınlıklarına, kimliklerine ve kaderlerine isyan etmelerine neden olur . Pek çok kadın, hayatlarını dünyadaki erkeklerle sosyal ve ekonomik eşitlik için savaşarak geçirir ve hem insanlığın hem de kadınlıklarının gerçek önemini unuturlar. 


Bu makale, kadınların hak ve görevleriyle ilgili İslami mevzuatı haklı çıkarmaya çalışmak yerine, erkek/kadın tamamlayıcılığının İslami perspektiften daha derin önemini incelemeyi ve erkeklik ve kadınlık kaynağının en yüce Tanrısallık boyutunda nasıl olduğunu açıklamaya çalışmayı amaçlamaktadır. Modern feminist hareketin ilkeleri ve talepleri, Kadınlığın İslami kozmolojik bakış açısı içinde incelenecektir. 


Yüce Kutupluluk 


Allah birdir. O Yüce hakikattir ve bu nedenle O Mutlaktır. Tanrı Mutlak olduğu için O sonsuzdur. Evrendeki eril-dişil ilkelerin kökenleri Tanrı'nın Kendisidir. İlk yüce kutupluluk burada, Tanrı düzeyinde, Mutlaklığında ve Sonsuzluğunda başlar, çünkü O'nun sınırları yoktur. Aynı düzeyde, Tanrı'nın aynı anda hem Eşsiz hem de Her Şeye Dâhil olduğunu söyleyebiliriz. Yani O'ndan başka hiçbir şey yoktur veya mutlak gerçektir, ama aynı zamanda tüm tezahürler O'na dahildir. Bir bakış açısına göre, Tanrı dışında hiçbir şey olamaz veya başka bir bakış açısına göre, yalnızca Tanrı gerçekten var olur. Mutlak veya Münhasır — Sonsuz veya Kapsayıcı. Bu, en yüksek dualite veya kutuplaşma seviyesidir. Mutlaklık ve Sonsuzluk, tezahürdeki erkek-kadın tamamlayıcılığının arketipleri veya göksel modelidir. 
Tanrı'nın Mutlak veçhesi eril veya “aktif” kutuptur ve Tanrı'nın Sonsuz yönü dişil veya “pasif” kutuptur. 


Şimdi, tanım gereği Sonsuzluğunun sınırı yok. Tüm Olasılıkları veya Tüm Potansiyelleri ortaya çıkaran şey budur. Sonsuzluk tezahürde saklı olan tüm olasılıkların toplamıdır. Tüm yaratılış, Tanrı'nın sonsuz veçhesinden ortaya çıkar. Bununla birlikte, Sonsuz, Mutlak olmadan “olamaz”. “Sonsuz, Mutlak’a özgü bolluğun içsel boyutudur; Mutlak demek, Sonsuz demek, biri diğeri olmadan düşünülemez. ”4 Varlığın Mutlak ve Sonsuz olarak kutuplaşması, yaratılışın temeli olan aktif ve pasif ilkeler olan temel ikiliktir. Varlığın en yüksek kutupluluğu, erkeklik ve dişiliğin arketipsel modelidir. 


Bu temel “yüce kutuplulugun” her yere yayılmış varlığı, kendisini bize en açık biçimde insanlık durumunun mucizesinde gösterir. Her insan “Tanrı'nın suretinde” yaratılmıştır. 
Bununla birlikte, insanlar iki türdendir: erkek ve kadın ve hepimiz “Tanrı'nın suretinde” yaratıldığımız için, ruhlarımız Tanrı'nın ışığını yansıtan aynalar gibi olmalıdır. Kozmosun veya makrokozmosun en yüksek kutupluluğu, mikrokozmosta insan ruhunda yansıtılır. İnsan olarak ruhlarımız Tanrı'nın birliğini yansıtır. Erkekler ve kadınlar olarak bizler en yüksek kutupluluğu yansıtırız: Mutlak ve Sonsuz ve bu iki ilahi yönü insan durumunda birleştiririz. 


Erkek kadını dengeler, kadın erkeği canlandırır; dahası ve gayet açık bir şekilde, erkek kendi içinde kadını barındırır ve her ikisinin de homo sapiens olduğu düşünülürse, bunun tersi de geçerlidir... İnsanı pontifeks olarak tanımlarsak, bu işlevin bir kadını içerdiğini söylemeye gerek yoktur.5 


İslami Perspektiften Yüce Kutup: Birlikten İkiliğe 


Bu insanlık döngüsündeki son vahiy olarak, İslam, kendi içinde tevhid veya birliğin mucizevi bir yansıması olan Kuran aracılığıyla Tanrı'nın Birliğini teyit eder. Tanrı'nın sözleri, ilahi mesajı birbirine bağlayan, ancak bizi sürekli olarak Birlik doktrinine geri çeken mucizevi bir duvar halısına dokunmuştur. Yaratan Birdir, ancak Yaratılışı çokluk ile başlar ve çokluk zorunlu olarak dualite ile başlar. Tezahürdeki bu ikilik, En Yüce Tanrı'da içkin olan yüce kutupluluğun bir yansımasıdır. 


Ve her şeyden bir çift yarattık ... (51:49) 


Kuran'da en çok bahsedilen çift, bildiğimiz haliyle tüm evrene atıfta bulunur: Gökler ve Dünya. Kuran'da “Gökler ve Yer” (samawati wal ard) ifadesi 200 defadan fazla geçmektedir. 
Bu yaratılıştaki ilk “çift” olduğu için, Kuran genellikle birinden diğeriyle bahseder. Gökler ve Dünya tüm evrene atıfta bulunur ve onu takip eden ifade, yaratılışın geri kalanını içeren ma baynahuma’dir. Kuran'ın Tanrı'nın Gökleri ve Yeryüzü yaratmasına ilişkin tasviri, dualiteyi Birlikten var eden ve varoluşun temel bileşenleri olarak “çiftleri” kuran ezeli bir eylemi hatırlatır. Kuran ayrıca bize göklerin ve yerin, tıpkı orijinal tek Nefsin hali gibi, yaratılmadan önce farklılaşmamış bir durumda birlikte var olduğunu öğretir: 


İnkâr edenler Göklerin ve yerin tek parça olduğunu bildiler mi, sonra onları ayırdık ve her canlıyı sudan yarattık? Hala inanmayacaklar mı? (21:30) 


Bu ilk büyük çift mucizevi bir şekilde yaratılışın her seviyesinde tekrarlanır: hayvanlarda, bitkilerde, güneşte ve ayda, altın ve gümüşte, aydınlıkta ve karanlıkta ve tüm varoluşta: onaylama ve olumsuzlama, hareket ve sükun, neden ve sonuç, kaynak ve dönüşte(sonuçta). 


Evrende yaratılan dualitenin ruhsal ilkeleri olarak, Yaratılış ilkelerinin sembolleri olarak Kalem ve Levhanın yaratılmasından bahsedilmelidir. Kuran hem Kalem hem de Levhadan oldukça muğlak ayetlerde bahsedilmesine rağmen, Hadis literatürü bu ayetler için bir takım düşündürücü açıklamalar sağlar. Bu açıklamaların çoğu, tüm Müslümanlar için bir iman maddesi olan iyilik ve kötüyü “ölçme” (kader), yani “takdir” fikriyle ilgilidir. İbn Abbas, Peygamber Efendimizin, “Allah'ın yarattığı ilk şey Kalem'di. Sonra (Tanrı), “Kıyamete kadar ne olacağını yaz” dedi. “ 


Gökler ve Yer ve Kalem ve Levha, Tanrı'da Birlikten varoluşun kökenindeki dualiteye geçişi sembolize eder. 


İhvan el-Safa veya “Saflığın Kardeşleri”, Arapça'ya çevrilmiş Yunan felsefi metinlerinden etkilenen MS 10. yüzyıl Müslüman bilgeleriydi. Sayısal sembolizmi açıkladılar ve bize Müslüman kozmolojik görüşünü uygun bir şekilde tasvir eden birçok yazı bıraktılar. 
Aşağıdaki alıntı, yaratılışın üzerinde var olduğu erkek ve dişi ilkeleri açıkça göstermektedir: 


Allah var olan şeyleri ortaya çıkardığında ve yaratıkları tasarladığında, onları varoluş verdi ve birden ortaya çıkan sayıların seviyeleri gibi bir hiyerarşiye koydu. Böylelikle, onların hiyerarşileri ve düzenlemeleri, O'nun eserinde O'nun hikmetinin sağlam düzenine kanıt sağlarken, onların çoklu birliği için kanıt sağlar. Ve böylece onların yaratıcısı ve inşa edicisi olan O'nunla ilişkileri, aritmetik incelemesinde açıkladığımız gibi, sayıların ikiden önceki ve sayının kökü ve kaynağı olan ile ilişkisi gibi olacaktır. Bunun açıklaması şu şekildedir: Tanrı her yönden ve anlam bakımından gerçekten birdir, bu nedenle yaratılmış ve yaratılmış herhangi bir şeyin gerçekten bir olması caiz değildir. Aksine, çoklu, ikili ve eşli olması gerekir. Çünkü Tanrı ilk önce, kendi faaliyetinde birleşmiş olan bu eylemin tek bir nesnesiyle tek bir eylemle başladı. Sebeplerin nedeni buydu. Gerçekte öyle değildi. Hayır, içinde belli bir ikilik vardı. Nitekim O'nun ikili ve ikili şeyleri meydana getirdiği, ortaya çıkardığı ve onları var olan şeylerin ilkeleri, meydana gelen şeylerin kökleri haline getirdiği söylenmiştir. Bu nedenle filozoflar ve bilgeler madde ve biçim hakkında konuştu. Bazıları ışık ve karanlıktan, bazıları ise madde ve form, iyi ve kötü, olumlama ve olumsuzlama, onaylama ve yoksunluk, manevi ve fiziksel, levha ve Kalem, sezgi ve akıl, hareket ve sükün, varoluş ve yokluk hakkında konuştu. , nefs ve ruh, nesil ve yozlaşma, bu dünya ve sonraki dünya, neden ve sonuç, başlangıç ve geri dönüş ya da ele geçirme ve yayılma... 


Ve kardeşimi bil ki, var olan her şey ne az ne fazla iki çeşittir: evrensel ve özel olan, başka bir şey değil.6 


İnsan Mikrokozmosunda Birlik ve Dualite 

Evren ve tüm varoluş, metafiziksel olarak makrokozmos olarak adlandırılan şeydir. 
Göklerin ve yerin yaratılışı, insanlığın yaratılışından daha büyüktür. (40:57) 

Ancak tüm yaratılışın özü veya zirvesi insandır. 

İnsanı en güzel surette yarattık. (95: 4) 


Yukarıdaki pasajda, diğer pek çok pasajda olduğu gibi, Kuran, İngilizce veya diğer Avrupa dillerinde karşılığı bulunmayan Arapça kelimeyi kullanarak “insan” nefsinin birliğine tanıklık etmektedir. İnsan, tüm insanlara, insanlığa atıfta bulunur ve erkek ile dişi arasında ayrım yapmaz. Makrokozmos tüm evreni ifade ederken, insanın ruhu genellikle mikrokozmos veya daha küçük evren olarak adlandırılır. İslami kozmoloji bize, evrende var olan her şeyin insan ruhunda da gizemli bir şekilde var olduğunu öğretir. Meşhur bir Kudsi hadisi bunu doğrulamaktadır: 


Göklerim ve dünyam Beni kucaklamaz, fakat nazik ve uysal hizmetkarımın kalbi Beni kuşatır. 


Artık Kalem ve Levha her insanda (aql ve nefs) akıl ve nefsle ilişkilidir. 


Arapça'da kalem kelimesi, galam, cinsiyet bakımından erildir ve levha kelimesi, (Tablet) cinsiyet olarak dişildir. Aql, cinsiyet açısından gramer açısından erkeksi ve nefs, cinsiyet olarak dişildir. İnsan ruhu birdir ve bu nedenle Tanrı'nın birliğinin ve eşsizliğinin bir yansımasıdır. Yaradılışın başlangıcındaki ilk ayrılık, makrokozmosta Cennet ve Dünya'ya bölünme ve Kalem ve Levha'nınn yaratılması, mikrokozmosta tek bir nefsten iki nefsin yaratılmasında eşdeğerliğe sahiptir. Başlangıçta tek neftsen türetilen bu iki nefs, ilk insan çifti olan Adem ve Havva oldu. 


Sizi tek bir Nefsten yaratan ve ondan eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadın üreten Rabbinizden sakının. (4: 1) 


Arapça dilbilgisi açısından, nafs kelimesi dişil olduğundan ve alintidaki ilk “o” tek ruha atıfta bulunduğundan, ilk olarak kimin, erkeğin mi, kadının mı yaratıldığı konusu belirsizdir.. 
Kadınlık ve erkeklik, bu nedenle, evrende zaten mevcuttur ve yaratılışın kökenindeki ilkel ikileme karşılık gelir. Yaradılışın her seviyesindeki “çiftler” (zişan) ilahi Planın parçasıdır. 
Böylelikle ilahi ikilik, her insanda, mikrokozmos seviyesinde mevcuttur ve ayrıca evreni, makrokozmosu kaplar. 


Kozmolojik Bağlar 


Yaradılışın başlangıcı olarak Cennet ve Dünya ilk ikilemlerdir ve dualite, tüm tezahürü kaplayan tamamlayıcı ilişkilerde yansıtılır. Aynı zamanda Tanrı ile evren arasında bir tabi kılma ilişkisi vardır, çünkü 


“Gökler ve Yeryüzü tamamen Allah'a teslim olmuştur.. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi O'na itaat eder. “(2: 116) 


Tanrı ile evren arasındaki bu ilişki, Gökler ve Dünya arasındaki ilişkide tekrarlanır. 
Kozmolojik olarak evren, tıpkı Dünya'nın Tanrıya teslim olması gibi Tanrı'ya da teslim olur. 


“Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. (50: 9-11) 


Dünya, kendimizi beslediğimiz yaşam, ilahi merhamet ve armağan verir. Arapçada, Dünya için kelime, ard (ARZ), dişildir. Dünya bize hayat veren, bizi besleyen ve bizimle ilgilenen Yüce bir Anne'dir. Diğer tüm geleneksel medeniyetler de hayatlarının ona bağlı olduğunu bildikleri için Dünya'yı onurlandırmış ve ona saygı duymuştur.. Bugün yaşadığımız eşi görülmemiş çevre sorunları, modern insanın Toprak Ana'nın kutsallığına saygı göstermemesinin bir sonucudur. 


İnsan düzleminde, Dünya'nın açık eşi işlevinde, merhametle yeni bir hayat veren ve onu besleyen anne olarak bir kadındır. 


Burada, hem Müslüman dünyasında hem de Batı'da kadınları küçümseyen Batılı feministlerin, Dünyamızın ve Tanrı'nın verdiği çevremizin yok edilmesi ile anneliğe duyulan saygının artması arasında açık bir paralellik var. Onlar İşgücüne katılmayı değil, evde kalmayı ve ailelerine bakmayı seçiyor. 


Bu bizi kadınlığın yüce sembolü olarak rahmin merkeziyetine getiriyor. Allah bir kudsi hadis- i şerifinde şöyle dedi: 


Allahü teâlâ buyuruyor ki, “Ben Rahmanım, rahmi yarattım, ona kendi ismimden isim verdim. Yakını gözeteni gözetirim. Rahmi kesenle de ilgiyi keserim.”) [Buhari] 


Arapça'da rahmet ve rahim arasındaki bağlantı kelimelerin hem şekli hem de anlamı bakımından açıktır. Allah'ın Merhametli ve Merhametli niteliği arasındaki ilişki, bir annenin çocuklarına doğumlarından önce ve dünyaya geldikten sonra gösterdiği merhamet ile yansıtılır. İslam geleneğinde annenin yükselen konumu, “rahim akrabalarının” haklarının gözetilmesine verilen önemde kendini gösteriyor. Aynı zamanda bir annenin rahminden doğan çocuğa verdiği doğal bakıma da yansır. Bu niteliğin özü merhamettir ve merhamet Tanrı'nın doğasında vardır. Anneliğin görevlerini şefkatle yerine getirmek a priori bir kadının görevidir. Bir annenin çocuklarına olan sevgisi ve ilgisi, Allah'ın tüm yaratıklarına olan sevgi dolu merhametinin bir yansımasıdır. Bu, şu meşhur hadis-i şerifte teyit edilmektedir: Peygamber Efendimiz'in sahabelerinden Selman, Allah'ın Reslünün şöyle buyurduğunu bildirmiştir: 


“Allah, gökleri ve yeri yarattığı gün, yüz rahmet halketmistir. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak enginliğe sahiptir. Bunlardan sadece bir rahmeti yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu sâyede şefkat gösterir. Yabani hayvanlar ve kuşlar bunun sonucu olarak birbirlerine merhamet ederler. Allah Teâlâ kıyamette bu biri doksan dokuza katarak rahmetini yüze tamamlayacaktır.” (Sahih Müslim) 


Modern Feminist Hareket 


Feminist hareketin temelindeki hümanist felsefenin kökenleri, Avrupa tarihinde “Aydınlanma” olarak bilinen o dönemin liberal, eşitlikçi ve reformist fikirlerine dayanır. Bu dönemde, bireycilik ve öz-değer, Batı felsefesinin temeli haline geldi ve kişinin Tanrı'ya karşı görevlerinin bilincinin ve sonraki dünyadaki yaşamın yerini aldı. 


Sanayi Devrimi'nin başlaması ve buna eşlik eden emeğin, özellikle tekstil endüstrilerinin makineleşmesi ile birlikte, mal talebini karşılamak için artan bir işgücüne ihtiyaç vardı, açgözlü pazarlar genişliyordu. Kadınlar fabrikalarda akılsız, anlamsız, insanlıktan çıkarıcı işleri başarmak için erkeklere katıldı. Bu koşullar altında, kadınlar kesinlikle eşit ücret, daha kısa çalışma saatleri ve oy kullanma hakkını elde ediyordu. 


Ancak soru, üzerinde mutabık kalınan maddi mallara ve değerlerin artık ruhani değil, giderek daha materyalist ve bireyci olduğu yeni bir sosyal bakış açısına dayanan tüm kapitalist sistemin gerekçelendirilmesinde yatmaktaydı. Kadınlar, tartışmalı bir şekilde erkeklerin kışkırttığı bu sürece sürüklendi, ancak kolektif düzeyde, yaşamın temel unsurlarını gözden kaçırmaktan ve dünyevi kazanca dayalı mutluluğun peşinde koşmakla da suçlanacaklardı. 
Batı toplumunda, o zamanlar kültürde de hızlı bir yozlaşma vardı. Dinin değer kaybetmesi ile kadınların rolleri yeniden değerlendirildi ve geleneksel olarak kadınlar tarafından korunan ev ve ailedeki din ve değerlerin tüm önemli alanı anlamının çoğunu yitirdi. 


Kadınlar evden çıktıkça, sadece aile birimi yavaş yavaş dağılmakla kalmadı, aynı zamanda evin giderek kutsallığı azalmış insanın buluşma yeri haline gelen sabit sığınak oldu. 
Günümüzde hayatta elde etme ve başarma dürtüsü bizi Tanrı'dan, kökümüzden ve ailelerimizden o kadar uzağa götürdü ki, hem erkeklerin hem de kadınların hayatları boş kaldı. 


Tarih kitapları bize modern dünyada kadın hakları için gerçek ajitasyonun İngiltere'de Sanayi Devrimi'nin ardından başladığını söyler. Yeni sanayi toplumu, kadınlara açıkça hak ettikleri tazminatı teklif etmeden yeni taleplerde bulundu. Dahası, kadınların bu gelişen toplumun işleyişine katılmak ve benzeri görülmemiş maddi refahtan yararlanmak istemeleri normaldi. 
Aynı zamanda kentleşme ve sanayileşme, aile yaşamının ve değerlerinin hızla aşınmasına neden oluyordu. İstikrarlı bir toplumun temeli olan aile, geleneksel rollerinin çoğundan sıyrılıyordu. Okullar ve çocuk işçiliği, çocukların yetiştirilmesinin yerini alıyordu. Rönesans ve Akıl Çağı'ndan bu yana dinsel inanç sürekli bir düşüş içindeydi ve Darwin'in evrim teorisinin yaygın kabulüyle dibe vurdu. Kadınların rolü, özellikle kent merkezlerinde çok hızlı değişiyordu. İnsanlar kırsal kesimden göç ettikçe küçük, huzurlu kasabalar gürültülü, kirli şehirlere dönüştü. Avrupa topraklarında, Hıristiyan geleneğine dayalı sosyal istikrar en azından bir dereceye kadar korunmuş ve erkek ve kadınların, fiziksel olarak yorucu ve çoğu kez acı ile dolu olmasına rağmen ölüm anında kurtuluşa yol açan hayatlar sürmelerine izin vermişti. . Karadan şehirlere göç tüm bunları aksattı. Mantar gibi büyüyen kentsel bölgelerdeki fiziksel mücadeleler genellikle daha az yorucu değildi ve aile biriminin istikrarı tehlikedeydi. Böylelikle hem erkeklerin hem de kadınların rollerinin varoluş nedeni sorgulanmaya başladı. 


Modem feminist hareketin ilkeleri, yukarıda bahsettiğimiz gibi, modem kolektivite zihniyetine dayanmaktadır. Kolektif bir hareket olmasına rağmen, bireysel haklar için gayretli 


bir endişedir. Feministlerin kaygıları, diğer “azınlık” hareketlerinde olduğu gibi, toplumun daha büyük iyiliği yerine birey haklarına odaklanıyordu. Feminist hareket için öncelikler bireysel başarı ve erkeklerle eşit hakların güvence altına alınması idi. İnançtaki düşüşün ve bunun sonucunda Hıristiyan ve Yahudi Avrupa'da ortaya çıkan toplumsal kargaşanın bir sonucu olarak feminist hareket, hem erkeklerin hem de kadınların insanlıktan çıkarılması bağlamında anlaşılabilir olsa da, kaçınılmaz olarak kozmoloji ve geleneksel değerlerle hep çatışma halinde oldu. 


Müslümanlar, modern feminist hareketin bu “uygarlık” bağlamını kavramalı ve İslam medeniyetinde kadınların durumunun her zaman çok farklı olduğunu anlamalıdır. 
Müslümanlar, Kuran'da ana hatları çizilen ve Peygamber'in Sünneti (sözler ve eylemler) tarafından detaylandırılan Allah'ın verdiği bir sosyal yapı ile kutsanmışlardır. O zamanlar için büyük bir nimet olan ve Müslüman toplumlarda aile biriminin korunmasına yardımcı olan evlilik ve cinsellik çerçevesi dâhil olmak üzere hayatın her alanına rehberlik ettiğini unutmamalıdır.. 


Batı'daki feminist hareket, bu dünyadaki kadınlara ve burada ve şimdi elde edebileceği haklara odaklanmakta ancak Bir kadının Tanrı ve sonsuzluk ile ilişkisi dikkate alınmamaktadır. 


Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, kadınlık sadece bir yaratılış mucizesi değil, aynı zamanda metafiziksel olarak konuşursak, Tanrı'nın içkin bir parçasıdır. Feminist hareket ise tam tersine kadınlığı başarılı bir insan olmanın önünde bir engel olarak görmektedir. Modern feministler, insanoğlunun Yeryüzünde hem kul hem de vekil (halife) işlevini görmezden gelmektedirler. 
Ayrıca Tanrı ile O'nun kulları, Tanrı ve evren arasındaki tamamlayıcı ilişkileri de dikkate almazlar. 


Evren, Cennet ve Dünya. Bu ilişkiler, yaratılışın her aşamasında ve kadın-erkek arasında tekrarlanır, ilahi amaç aile birimindeki uyum ve maksimum sosyal dengeyi kurmaktır. 
Özünde, feminist hareket bu dünyada (ad-dunya) adalet arıyor ve hepimizin ortak kaderini görmezden geliyor: ölüm, yani Tanrı ile buluşma ve sonsuzluğu... 


Çağımızdaki hem erkek hem de kadınlara, asil erkekliğin ve merhametli dişiliğin tamamlayıcılıklarının ilahi kaynağa dayandığı hatırlatılmalıdır. Erkeğin Tanrı'ya karşı başkaldırısı ve kadının erkeğe karşı başkaldırısı, insan ruhunda karmaşık dengesizliğe ve aile ve toplumlarımızda çözülemez sosyal sorunlara yol açmaktadır. 


Dünyadaki şikâyetlerimizi formüle ederken, her insanın bu nihai kaderini unutmamalıyız ve hepimiz, kadın ve erkek, kendimize sormalıyız: “Tanrı benden gerçekten ne istiyor?” Bu açıdan bakıldığında, İslam'da hem erkeklerin hem de kadınların haklarını ve görevlerini daha iyi konumlandırabiliriz. 


Fatima Jane Casewit* 
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NEDEN KONUSURKEN EN ÇOK İSİMLERDEN ÖNCE DURAKSIYORUZ? 
Seçkin Deniz, 12.02.2020, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Bu çalışma, dilin beyinde nasıl işlendiğine dair çok kıymetli bilgiler sunuyor. Ancak dil, çok boyutlu, kompleks bir yapı olduğu için, beyinde konuşma ve anlama sırasında tam olarak neler döndüğünü anlayabilmek, ancak bilimin farklı alanlarının da yardımıyla daha fazla çalışma ve araştırma gerektiriyor." 


İnsanları diğer canlılardan ayıran en büyük özelliklerinden birinin de dil olduğu söylenebilir. 
Hayvan dillerinden farklı olarak insan dili, hem daha yaratıcı olması, hem de öğrenilmesi ve öğreniliş biçimi açısından diğer canlıların dillerinden ayrılıyor. Hayvanların da farklı yollarla (belli başlı hareketler ve sesler) vasıtasıyla iletişim kurduğu zaten biliniyor, ancak bu iletişim, insan dilinin yanında oldukça basit ve temel kalıyor. Örneğin, bir aslan, bir başka aslana hayali arkadaşından bahsedemiyor. 


İnsan dili, soyut ve somut her şeyi anlatmamıza imkân tanıyor, sosyal canlılar olarak dil vasıtasıyla iletişim kurabiliyor ve toplu halde yaşayabiliyor, hatta dil vasıtasıyla düşünebiliyoruz. Geçmişte de ağırlığı şempanzeler olmak üzere bazı hayvanlara insan dili öğretilmeye çalışıldı ve belli bir seviyeye kadar da ilerleme kaydedilebildi, ancak ilerleme, sarf edilen emeği neredeyse hiç karşılamıyordu ve bu durum, şu an için, bugün kullandığımız anlamda dilin, primat türlerinden yalnızca insana ait bir özellik olarak bilinmesine yol açtı. 


Ancak insanlar bile, zaman zaman dilleri kullanmakta zorluk çekiyor. Örneğin, bir arkadaşınızla konuşurken özellikle bazı kişi ya da nesnelerin adını söylemekte zorluk çektiğiniz, bir ismi söylemeden önce bir anlığına duraksayıp düşünmek zorunda kaldığınız ya da “hmm, 11” gibi geçiştirmelerle vakit kazandığınız anlar olmuştur. 


Bu durumlar, beynimizin dili nasıl işlediğine dair dilbilime önemli bilgiler sunabiliyor. Zürih Üniversitesi ve Amsterdam Universitesi’nden bir grup araştırmacı, insanların konuşma sırasında, sözcük türleri (ad (isim), adıl (zamir), önad (sıfat), belirteç (zarf), ilgeç (edat), bağlaç, ünlem, eylem (fiil)) arasından en çok isimlerden önce duraksamaya gereksinim duyduğunu saptadı ve bunun neden böyle olduğunu anlamanın peşine düştü. 


Ekip, dünyanın çok farklı yerlerinde konuşulan dillerin bulunduğu konuşmaları içeren binlerce ses kaydını analiz etti. Araştırmacılar bu süreçte, insanların isimleri ve fiilleri kullanmadan önce duraksayıp duraksamadıklarına bakarak, saniyedeki söylenme hızlarını ölçtü. 


Sonuçlara göre; insanlar, fiillere kıyasla, isimleri konuşma içerisinde planlamada daha fazla 


zorlanıyor. Bunun sebebi, isimlerin ekseriyetle yeni bir bilgi söz konusu olduğunda kullanılması. Yani eğer dinleyiciye, daha önceden bahsi geçmemiş bir şeyden bahsedilecekse, konunun anlaşılabilir olması için isimler kullanılıyor. Ancak bir kere yeni bilgi konu içerisinde geçtiğinde, isimler yerine daha pratik olan zamirler kullanılmaya başlanıyor. 


Örneğin, arkadaşınıza evinize yeni aldığınız, bahsi geçmemiş bir kahve makinesinden bahsetmek isterseniz, ilk önce bir “kahve makinesi” aldığınızı belirtmeniz gerekir. Daha sonra kahve makinesine uygun bir zamiri kullanmanız da anlaşılabilirlik için yeterli olur. 


Bu çalışma, dilin beyinde nasıl işlendiğine dair çok kıymetli bilgiler sunuyor. Ancak dil, çok boyutlu, kompleks bir yapı olduğu için, beyinde konuşma ve anlama sırasında tam olarak neler döndüğünü anlayabilmek, ancak bilimin farklı alanlarının da yardımıyla daha fazla çalışma ve araştırma gerektiriyor. 


Dilin ve dildeki değişikliklerin insan beynini nasıl etkilediği ya da örneğin, isimlerin sebep olduğu bu duraksamanın, gelecekteki dilleri nasıl etkileyeceğine dair, hala dilbilimcilerin önünde çözülmeyi bekleyen büyük bir yap-boz bulunuyor. Bu yap-boz, günümüz gelişen teknolojisinin de etkisiyle hayatın kilit noktalarından biri haline gelen iletişimi geliştirebilmemiz ve olası yararlarını insanlığın kullanımına sunabilmemiz için çözülmeyi bekliyor. 


Onur Demir, 30 Mayıs 2018, Boğaziçi Üniversitesi, Çevirmen 

Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com "Neden Konuşurken En Çok İsimlerden Önce Duraksıyoruz?" 
https://bilimfili.com/neden-konusurken-en-cok-isimlerden-once-duraksiyoruz/ 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BİR BEYİN HASARI KİŞİLİĞİNİZİ DEĞİŞTİREBİLİR Mi? 
Seçkin Deniz, 26.02.2020, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Prefrontal kortekste meydana gelen bir hasar, kişiliğimizde değişimler yaratabilir, insanlar geçmişte olduklarından daha tanınmaz hale gelebilirler." 


Gersei Teit Greg rave | Shunerwock 


“Kimiz?” “Bizi ‘biz’ yapan sey ne?” Tarih boyunca tartışılagelmiş bu sorulara felsefi düzeyde bazı yanıtlar aranmaya çalışılmıştır. Birey özelinde, kişinin eşsiz özünün içerikleri büyük 


oranda kisilik kavramlarindan olusur; nezaket, sicaklik, kin ve bencillik gibi. Daha derinlemesine ise, çevremizdeki dünyaya nasıl tepki verdiğimiz, sosyal tepkilerimiz, ahlâki muhakememiz, duyguları ve davranışları yönetebilme kabiliyetimizdir. 


Platon ve Descartes gibi düşünürlerin de içerisinde bulunduğu filozoflar, bu deneyimleri, beyinden ayrı olarak fiziksel olmayan özlere bağladı. “Ruhlar”, insan deneyimlerinin gerçekleştiği yerler olarak tanımlandı. Bu inanca göre, ruhlar, kişiliklerimize ev sahipliği yapıyor ve ahlaki muhakemenin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu tarz metafizik inanışlar, günümüzde hala büyük destek görüyor. Pek çok insan, ruhların beyin gerektirmediği ve zihinsel yaşamın ölümden sonra da varlığını sürdürdüğü düşüncesiyle kendisini rahatlatmaya devam ediyor. 


O halde; eğer kim olduğumuz beyinden bağımsız, fiziksel olmayan bir öze bağlıysa, beyine alınan fiziksel bir hasarın kişiyi değiştirmemesi gerekir. Fakat, oldukça fazla sayıdaki nöropsikolojik delil bunun yalnızca mümkün olduğunu değil, aynı zamanda nispeten de yaygın görüldüğünü ortaya koyuyor. 

Vak'a Örnekleri 


Phineas Gage, yaralanma sonrası. / Görsel Kaynak: Jack ve Beverly Wilgus koleksiyonundan. 


Phineas Gage vakası, bu durumu açıklamak için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. 

1848 yılında, 25 yaşındaki Gage, bir demiryolu şirketinde ustabaşı olarak çalışıyordu. Yaptığı 
iş gereği, kayaları patlatmak için patlayıcılar kullanılması gerekiyordu. Bu prosedür, patlayıcı toz ve onu sıkıştırmada kullanılan demir bir çubuk gerektiriyordu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu, patlayıcı tozun aşırı sıkışmasıyla patlama meydana gelmiş ve Gage'in elindeki demir çubuk, patlamanın etkisiyle; sol yanağından içeriye girip, kafatasını kırarak beyninin ön kısmından geçip yüksek bir hızda kafasını delip geçmiştir. Günümüz modem yöntemleri, muhtemel hasar alanının, Gage'in prefrontal korteksine ait kısımlarında olduğunu ortaya çıkarmıştır. 


Yere düşen Gage, sersemlemiş haldedir ancak bilinci hala yerindedir. Geçen zaman içerisinde Gage'in vücudu iyileşmiş, fakat kendisinde sıradışı davranışsal değişimler görülmeye başlanmıştır. Geçmişte iyi huylu, saygın ve zeki bir iş insanı olan Gage, sorumsuz, kaba ve agresif bir adama dönüşmüştür. Kendisi umursamaz ve iyi kararlar alamayan bir birey haline gelmiştir. Kadınlara, Gage’in şirketinde uzun süre kalmamaları önerilmiş, arkadaşları onu tanımakta güçlük çekmeye başlamıştır. 


Benzer bir vaka da fotoğrafçı ve hareketli resimlerin öncüsü; Eadweard Muybridge vakasıdır. 
1860 yılında, Muybridge, bir trafik kazasına karışmış ve orbitofrontal kortekste beyin hasarı 
geçirmiştir. Muybridge, geçirdiği kazaya dair hiçbir şey hatırlamamakta ve eski benliğinden oldukça farklı özellikler geliştirmiştir. Agresif, duygusal olarak dalgalanmalı, dürtüsel ve baskıcı bir birey haline gelen Muybridge; 1874 yılında, karısının kendisini aldattığını öğrendiği adamı silahla öldürmüştür. Avukatı, kendisinde kazadan sonra kişilik değişimlerinden kaynaklı insanite görüldüğü kapsamında savunma yapmıştır. Mahkemede verilen yeminli ifadeler, Muybridge’in farklı bir adam olduğu yönündedir. 


PEJA 


Phineas Gage’in beyninde hasara neden olan yaralanma ve demir çubuk. /Görsel Kaynak: Alamy. 


Belki daha tartışmalı olan başka bir örnek, 40 yaşındaki bir öğretmene ait vakadır. 2000 
yılında gerçekleşen ve daha güncel olan bu vakada, öğretmenin, özellikle de çocuk pornografisi olmak üzere güçlü bir pornografi ilgisi geliştirdiği görüldü. Hasta, bu ilgisinin kabul edilemez olduğunu kendisine itiraf etmiş ve kendisinin bu dürtülerini bastırmak için de büyük çaba sarfettiği ileri sürülüyor. Ancak, cinsel dürtülerinden kurtulamamış ve dürtüleriyle hareket etmeye başlamıştır. Nihayetinde, üvey kızına yönelik cinsel istismar girişiminde bulununca, yasal olarak evden uzaklaştırılmış ve pedofili tanısı konulmuştur. Daha sonra, adamın orbitofrontal korteksinin bir kısmında, bu beyin bölgesinin fonksiyonlarını kesintiye uğratan bir tümör bulunduğu anlaşılmıştır. Tümörün çıkarılmasıyla, cinsel semptomlarda da düzelme gözlemlendiği ileri sürülüyor. 

Farklı Kişilikler 

Bütün bu vakalarda bir ortak yan bulunuyor: Prefrontal korteks bölgelerinde hasarlar, daha da özelde orbitofrontal kortekste hasarlar. Her ne kadar aşırı örnekler olsalar da, beynin bu bölümlerine zarar verilmesinin ciddi kişilik değişiklikleri ile sonuçlandığı düşüncesi günümüzde daha iyi bilinmektedir. 


Orbitofrontal korteks. / Görsel Kaynak: Wikimedia-Paul Wicks 


Prefrontal korteks, bilinen diğer fonksiyonlarının yanı sıra; davranış yönetimi, duyguların düzenlenmesi ve uygun şekilde tepkiler verilmesinden sorumlu beyin bölgesidir. Dolayısıyla, utanmaz, uygunsuz, suça yönelik davranışlar, psikopati ve dürtüselliğin beynin bu bölgesindeki hasar ile ilişkilendirilmesi akla uygun görünüyor. 


Fakat, yaralanma sonrası görülen değişiklikler geçmişte tanımlanmış olanlardan daha incelikli olabilir. Bir bina inşaatını denetlerken çatıdan düştükten sonra ciddi travmatik beyin hasarı geçiren Bay L.’nin durumunu göz önüne alalım. Daha sonraki saldırgan davranışları ve karısının kendisini aldatttığına dair sanrısal kıskançlığı ilişkilerinde bir bozulmaya neden oldu. Karısına göre, Bay L. artık aynı adam değildi. 


Bunun gibi duygu yönetiminde yaşanan zorluklar, yalnızca tedirgin edici değil; aynı zamanda da düşük psikolojik uyumun, olumsuz sosyal değişimlerin ve daha ciddi tıbbi tehlikelerin öncülüdür. Beyin hasarı geçirmiş pek çok kişi, yaralanma sonrası hayatlarına uyum çabası içerisindeyken depresyon, anksiyete ve sosyal izolasyon gibi psikolojik bazı durumlar yaşarlar. Ancak rehabilitasyonlarda, duygusal uyumun uygunluğunun giderek artması ve bu değişimlerin yönetilmesine yardımcı olmak için tedaviler geliştirilmiştir. 

Olumlu Değişim Örnekleri de Mevcut 

Geçmişte uysal ve zeki olan insanlar herhangi bir beyin hasarının ardından kaba ve saldırgan hale gelebiliyor, hatta psikopati dahi sergileyebiliyordu. Öte yandan geçmişteki tüm örnekler olumsuz değişimlere işaret ediyor olsa da, beyin hasarının, az sayıda da olsa bazı hastalarda olumlu kişilik değişimine neden olduğunu gösteren veriler de bulunuyor. 


Kasım 2017'de Neuropsychologia‘da yayımlanan bir araştırmaya göre, beyinlerinin belli bir bölgesi daimi hasara uğrayan 97 hastanın 22’sinde olumlu kişilik değişimi meydana geldi. 
Hastaların 54'ünde olumsuz kişilik değişimi görülürken 21’inde de hiçbir değişim kaydedilmemişti. Yapılan beyin taramalarında, karakter olarak ilerleme gösteren hastaların, beyinlerinin orbitofrontal korteks kısımlarının hasar görmüş olması ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü. 


Felsefi açıdan farklı cevaplar verilse de, “Kimiz?” sorusunun nöropsikolojik cevabının ruhlar gibi fiziksel olmayan bazı inanışlara değil beynimize bağlı olduğu su götürmez bir gerçektir. 
Prefrontal kortekste meydana gelen bir hasar, kişiliğimizde değişimler yaratabilir, insanlar geçmişte olduklarından daha tanınmaz hale gelebilirler. Gage, Muybridge ve diğerleri için geç kalınmış olabilir ancak beyin hasarı geçirmiş insanlara gelecekte eski hallerine dönebilecekleri stratejiler geliştirilmeye devam ediyor. 


Gürkan Akçay, 1 Mayıs 2018, Boğaziçi Üniversitesi, Editör / Yazar 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İNSANLARIN YÜZ İFADELERİNİ TAKLİT EDEREK NE HİSSETTİKLERİNİ 
ANLAYABİLİR MİYİZ? ; 
Seçkin Deniz, 19.02.2020, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Yüzümüze yansıttığımız ifadeler içeride ne hissettiklerimizdir. Peki süreci tersine çevirsek? 
Yani, yüzümüzü bir ifadeye soksak, bu ifade ile ilgili duyguları içeride hissedebilir miyiz?" 


“Birisinin ne kadar bilge ya da ne kadar aptal, ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olduğunu ya da ne düşündüğünü anlamak istediğimde yüz ifademi olabildiğince onunkine benzetirim ve ardından zihnimde ya da kalbimde, bu ifadeye uygun düşen hangi duygu ve düşünceler ortaya çıkacak diye beklerim.” —Edgar Allan Poe, “Purloined Mektubu” 


Poe'nun bir kısa öyküsünden yaptığımız yukarıdaki alıntı, tahmin oyunlarını kazanmak için empatik becerilerini kullanan akıllı bir öğrenciye atıfta bulunmaktadır. Bu, aynı zamanda 
2015 yılında Trends in Cognitive Sciences‘da yayımlanan ve yüz ifadelerini taklit etmenin 
duyguları okuyabilmemize nasıl yardımcı olduğunu ortaya koyan bir araştırma makalesinin de epigrafıdır. 


Poe'nun kısa öyküsündeki bu öğrencinin stratejisi, aslında bizlerin de etkileşim içerisinde olduğumuz insanlara dair bilinçsiz olarak uyguladığımız, işe yarar bir yöntemdir. Başkalarının yüz ifadelerini taklit ediyoruz ve araştırma makalesi, aynı yüz ifadelerini yaptığımızda bu hareketlerin aynı duyguları yaşamamıza yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Bu sensorimotor uyarım, diğer kişinin ne hissediyor olabileceğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu nedenle, mimikleri taklit etmek, başkalarının duygularını okumamıza olanak sağlıyor. 


Öte yandan, bu durumun tersi de doğru olabilir. Bazı deliller, taklit yetisindeki zayıflamanın, duyguları anlama yetimizi azalttığını gösteriyor. Örneğin, Basic and Applied Social Psychology ‘de yayımlanan bir araştırmada, erkek bebeklerin emzik emme sürelerinin uzaması, bu çocukların büyüdüğünde ağızla ilgili duygusal ifadeleri ve nihayetinde de 


başkalarının yüz ifadelerini taklit etmede daha az başarılı olduklarını ortaya koydu. (Aynı etki kız çocuklarında gözlemlenmedi.) PLoS One'da 2014 yılında yayımlanan bir 

başka araştırmada da, şeffaf diş düzeltici ve koruyucu (ifadeleri taklit edebilmeyi engeller) kullanan üniversite öğrencilerinin, bu koruyucuyu kullanmayan öğrencilere kıyasla gerçek ve sahte gülüşleri birbirinden ayırt etmede daha başarısız oldukları ortaya koyuldu. 

Nasıl Olur? 

Yüzümüze yansıttığımız ifadeler içeride ne hissettiklerimizdir. Peki süreci tersine çevirsek? 
Yani, yüzümüzü bir ifadeye soksak, bu ifade ile ilgili duyguları içeride hissedebilir miyiz? Bu durum mümkün görünüyor. Örneğin, kendinizi gülmeye zorlarsanız, daha iyi hissedebilirsiniz. Yüz felci yaşayan insanlarda, ağızın köşelerini kaldırmayı ve hareket ettirmeyi sağlayan elmacık kemiği (zigomatik) kasının hareketsizlik derecesi kişinin depresyon olasılığını güçlendirir. 


İşte bu yüzden, başka bir insanın çehresini taklit ettiğimizde, duygularla ilişkili aynı iç bağlantı bizde de aktif hale gelir ve aynı zamanda bu duyguları da —en azından kendimize has versiyonlarını- taklit ederiz. 


Gülümsemenin; neden mutlulukla ya da asık suratlılığın neden üzüntü ile ilişkilendirildiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, pek çok ifadenin o kadar da evrensel olmamasıdır. 
Bu ifadeler öğrenme ve kültür tarafından şekillendirilmiş kısa, incelikli ve kişiye özgü yüz jestleridir. Farklı duygular, tutumlar ve niyetler; kaş pozisyonundaki, kafa eğikliğindeki ya da dudak hareketindeki hafif bir değişimle ifade edilebilir. Taklit yoluyla, bu duygusal ifadeleri isimlendirmeden veya onları düşünmeden bile anlayabiliriz. 


Öte yandan, duyguları anlamak için yüz taklidi yapmak mutlak suretle gerekli değildir. 
Örneğin, yüz ifadelerine ilişkin bilgiyi engelleyen, yüz kaslarındaki bir zayıflık ya da felç durumu olan Moebius sendromuna sahip insanlar, hala diğer insanların duygularını okuyabiliyor. Bilim insanları, bir başkasının ifadelerinin zihinsel işlemesi sürecinde ilk olarak yüz taklidinin mi yoksa duygusal tanımlamanın mı önce geldiği konusunda tam olarak bir sonuca varmış değiller. Bir hipoteze göre, taklidin duyguları tetiklemesinden ziyade, yüz taklidi bir başkasının duygusal tanımlamasının yansımasıdır. Yani bu hipoteze göre, yüz taklidi birincil değil ikincildir. Öte yandan, motor ve mental tepkilerin birbirini ortaklaşa etkiliyor olması da mümkündür. 

Taklit Ettiğimiz Şey Ne Gördüğümüzü Etkileyebilir 

Taklit yetisi; yalnızca daha soyut ve empatetik hisler şeklinde, duygusal algıyı değil, aynı zamanda görsel algıyı da etkileyebilir. Ağustos 2016'da Psychonomic bulletin & review‘de yayımlanan bir araştırmada, yüz hareketlerini engelleyen jel bazlı bir yüz maskesi takan katılımcıların, duygusal ifadelerde küçük değişiklikler gösteren fotoğrafları ayırt etmede güçlük yaşadıkları ortaya koyuldu. 


Yapılan çalışmada, katılımcılara öfkeliden üzgüne doğru bir süreklilik içeren tek bir fotoğraf gösterildi. Ardından katılımcılara, birisi henüz gördükleri, diğeri de geçiş sürecini içeren iki fotoğraf gösterildi ve henüz gördükleri fotoğrafın hangisi olduğunu belirlemeleri istendi. Jel bazlı maske takan katılımcıların, jel maskesi takmayan kontrol grubuna kıyasla fotoğrafları 


ayırt etmede daha az başarılı oldukları görüldü. Bu da bir ifadeyi taklit etmenin onu tam anlamıyla görmede önemli olduğunu ortaya koyuyor. 

Nasıl Deneyebilirsiniz? 

Hemen şimdi yüz ifadelerini taklit etmeyi deneyeceğiniz bir karşılıklı konuşma için heyecanlanıyorsanız, bir hatırlatmada bulunmamız gerekiyor. Birisi sizi dinlerken onun mimiklerini taklit ederek konuşmaya çalışmak oldukça zordur. Çünkü karşılıklı konuşmalar kendi taklit sistemlerini içerir, yüz ifadelerinin taklidine ilişkin bu dinamikler kendinizin konuşmacı olmadığı durumlara daha kolay uygulanabilir. Örneğin, daha önce tanımadığınız birisiyle karşılaştığınızda deneyin. 


Birisi size gülümsüyorsa, bu durum onun yaklaşılabilir ve tehlikeli olmadığını ve/veya size benzer bir kategorinin üyesi olduğunun göstergesidir. Buradaki en önemli nokta, “Bu bir yaklaşılabilir gülümseme türü.” genel etiketlemesi yapmamanızdır. Çünkü farklı bir gülümseme türü sizi geri de itebilir. Bu tarz bir duygusal anlama, dilini bilmediğiniz bir ülkede özellikle işe yarar olabilir. 


Eğer başkalarıyla konuşma anlamında iletişim kurabilme yetisinden yoksun olduğunuz bir ülkedeyseniz, kişinin yüz ifadelerini taklit etmek size gerçekten de incelikli veriler sunar. 
Ancak, “Tamam güldü, o halde arkadaş olabiliriz.” de dememelisiniz. Çünkü bunu yapmanın biraz ahmakça bir davranış olacağını da biliyorsunuzdur. Bunun yerine, taklit ettiğiniz gülümsemenin anlamına göre davranışlarınızı ayarlamalısınız. 


Peki, yazımızın girişinde alıntıladığımız Poe kısa öyküsündeki gibi, insanlar başkalarını bilinçli bir şekilde taklit etme yeteneklerini geliştirerek, kendi duygusal kavrayışlarını geliştirmeyi öğrenebilir mi? 


Poe'dan yaptığımız alıntıda bilinçli yapılan bir eylemden bahsediliyor. Kişi, bunu bilinçli yapmayı deneyebilir, ancak bizler genellikle otomatik ve kasıt içermeyen biçimde yaptığımız için bu durum biraz zor görünüyor. Kendiliğinden olan ve kasıt içeren ifadeler, beynin farklı alanlarının çalışmasını gerektirir, dolayısıyla, bilinçli ve bilinçsiz yapılan taklidin etkileri muhtemelen aynı olmayacaktır. 


Gürkan Akçay, 23 Ocak 2018, Boğaziçi Üniversitesi, Editör / Yazar 
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INSAN SPERMINDE 27 FARKLI VIRUS YASAYABILIYOR 
Seçkin Deniz, 06.11.2019, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Araştırmacılar, meta-analizlerinin ardından, bu virüslerden bazılarının sperm DNA'sında mutasyonlara dahi sebep olabildiğini ve bu mutasyonların eğer mutant DNA'ya sahip sperm yumurtayı döllerse gelecek nesillere de dolayısıyla geçmiş olacağını belirtiyor." 


Zika virüs enfeksiyonlarından sonra erkeklerde sperm içerisinde Zika RNA’ sına sıklıkla rastlanmaktaydı. Diğer vücut sıvılarının yanı sıra genital vücut sıvılarında virüslerin varlığını ve kalıcılığını tespit edebilmek için, bir grup araştırmacı PubMed üzerinden ilişkili makaleleri tarayarak bir meta-analiz gerçekleştirdi. 


Centers for Disease Control and Prevention‘da yayımlanan makalelerinde araştırmacılar toplamda 27 farklı virüs tipinin, insan sperminde mevcut olabileceğini tespit etti ve bu virüs tipleri ile yaşam sürelerini tetkik etti. Araştırmacılar Zika virüsünün spermlerin içinde 6 aya kadar yaşayabildiklerini keşfettiklerinde, bu hastalığa yakalanmış olan veya enfeksiyonu taşıyan üstelik çocuk sahibi olmayı düşünen insanların ciddi risk taşıdığı ve tehdit unsuru olduğunu da görmüş oldular. Cinsel yolla virüsün 41 günlük süre içerisinde geçebileceği ve bu yolla bulaşacağı da daha önceki hasta kayıtları, medikal öyküler ve araştırmalar dolayısıyla hali hazırda biliniyordu. 


Araştırmacıların yeni gerçekleştirdiği makale meta-analizi ise Zika virüsünün haricinde 26 
ayrı virüs tipinin daha sperm içerisinde yaşayabildiği ve kan dolaşımına katılarak öncelikle dolaşımı daha sonra da diğer organları enfekte edebileceği ortaya koyuldu. Bu virüs tiplerinden bilinen birkaç tanesi şöyle; Ebola virüsü, HIV, hepatit B ve uçuk virüsü. 


3.800’den fazla bilimsel yayın ve makaleyi tarayan araştırmacılar, testislerde en az 11 virüsün yaşayabildiğini ve bu virüslerin içerisinde gribe neden olan virüs, dang humması (dengue) 


virüsü ve ağır akut solunum yolu rahatsızlıkları sendromuna sebep olan virüslerin de bulunduğunu açığa çıkardı. Elbette bu virüsler, sperm içerisinde de varlıklarını sürdürebiliyor. 
Buradan yola çıkılsa da, tüm bu 27 virüs tipinin de insandan insana geçme yeteneğinin olmadığını belirtmekte fayda var. Buna karşın, bahsi geçen virüsler bulaşıcı olmasalar da farklı bir takım komplikasyon ve sonuçlara neden olabilmektedir. Bu risklerin içinde, doğurganlığın azalması, sperm kalitesinin düşmesi ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara daha kolay yakalanma riski gibi veriler bulunuyor. 


Araştırmacılar, meta-analizlerinin ardından, bu virüslerden bazılarının sperm DNA'sında mutasyonlara dahi sebep olabildiğini ve bu mutasyonların eğer mutant DNA'ya sahip sperm yumurtayı döllerse gelecek nesillere de dolayısıyla geçmiş olacağını belirtiyor. 


Ayrıca Emerging Infectious Diseases dergisinde de yayımlanan makalede, bilim insanları, daha önce düşünülen rakamlardan çok daha fazla virüs tipinin insan spermindede yaşayabildiğini anlamış olduğumuzu söylerken, cinsel yolla tam olarak nasıl bulaşabildiklerini ve tam olarak ne kadar süre ile ne kadarlık konsantrasyolarda ne miktarlarda var olabildiklerinin anlaşılması için daha fazla meta-analiz ve klinik araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. 

Baran Bozdağ, 23 Eylül 2017, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviri 
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ROCKEFELLER VAKFI NEDEN TÜRKİYE'YE 12 MİLYON DOLAR BAGISLAMISTI? 
Munise Şimşek Mart 2021- derintarih.com/ 


İngilizlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesiyle 1776 yılında bağımsızlığını kazanan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), emperyalizm karşıtı söylemleriyle kendisini Avrupa devletlerinden farklı bir yere konumlandırmıştır. Ancak hızlı sanayileşme ve güç temerküzü Amerikan yayılmacılığını kaçınılmaz kılacaktır. Bu yayılmacılık Güney Amerika söz konusu olduğunda saldırgan bir tavra dönüşürken, dünyanın geriye kalanı için daha yumuşak politikalarla kendisini göstermiştir. 2. Dünya Savaşı sonrasında süper güç oluncaya kadar 


ABD), dış politikasında temel hak ve hürriyetlere, ülkelerin sınır bütünlüğüne saygılı, daha 


liberal bir tavır sergilemiştir. Bu süreçte dünyayı tanımak için kullandığı araçlardan biri misyoner örgütleridir. 19. yüzyılda Amerikan misyonerler gittikleri ülkelerin coğrafi özellikleri, bitki örtüsü, yeraltı kaynakları, geçim şartları, nüfusu gibi konularda bilgi toplama; geleneksel toplumların etnik ve dini yapılarını, sosyokültürel özelliklerini tanıma; siyasi 


grupları, çatışma hatlarını tespit etme hususunda oldukça iyi iş çıkarmışlardır! 


Amerikan misyonerlerinin Osmanlı topraklarındaki ilk faaliyetleri 19. yüzyılın başlarına tekabül eder. İmparatorluk sınırları içinde ilk Amerikan okulu ise 1824”te Beyrut'ta kuruldu. 
1910’a gelindiğinde bu okulların sayısı 500'ü geçmiş ve yaklaşık 30 bin öğrenciye eğitim verilmişti. Bu kitlesel eğitimin bölgeye etkisi epeyce düşündürücüydü. Kolejlerin en tehlikeli yönü, imparatorluk topraklarında milliyetçiliği tetiklemeleri olmuştu. İlk Amerikan kolejine ev sahipliği yapan Lübnan aynı zamanda Arap milliyetçiliğinin yeşerdiği yerdi. Araştırmalar göstermektedir ki Osmanlı topraklarındaki Ermeni isyanlarıyla bu okullar arasında ciddi bağlantılar mevcuttu. Hatta bazı okullar Ermeni çetelerine silah ve mühimmat yardımı bile 


yapmıştır. Yine bu süreçte bölgedeki mezhebi gerilimler de epeyce artmıştı. 


Misyoner okullarının bu şaibeli faaliyetleri tabii olarak rahatsızlık uyandırmış ve bazı itirazlara yol açmıştı. Bu yüzden ABD misyoner örgütlerini büyük oranda sahadan çekecek ve 
19. asrın sonlarında onların yerini büyük şirketler tarafından kurulan vakıflar alacaktı. Bu değişime öncülük eden Carnegie, Ford ve Rockefeller vakıflarının başarıları yeni bir çığır açtı ve 20. yüzyılda ABD'de benzer amaçlara hizmet eden 40 binden fazla vakıf kuruldu. Bunların 


bir kısmı ulusal düzeydeki faaliyetlerle yetinirken, bazıları küresel hayır kurumlarına dönüştü. 


Carnegie, Ford ve Rockefeller gibi devasa şirketlerin sermayelerinin bir kısmını hayır işlerine aktarması ve vakıflar kurması öncelikle ulusal ihtiyaçlar ve toplumsal talepler doğrultusunda tezahür eden bir gelişmeydi. 20. yüzyılın başında ABD küresel bir güce dönüşse de ülkedeki gelir dağılımı kapitalizmin vahşi yüzünü resmediyordu. Artan fabrika sayıları ve teknolojik gelişmeler ülkenin güçlenmesine katkıda bulunmuştu fakat bu durum halkın refah düzeyine yansımıyordu. Başta Amerika olmak üzere kapitalist sistemin tepesindeki ülkeler bu gerilimin toplumsal bir çatışmaya dönüşmemesi için daha paylaşımcı bir sosyal devlet modeline doğru evrilmek durumunda kaldılar. Başlangıçta pek isteksiz olsalar da 1929'da yaşanan ekonomik buhran bu değişimi zorunlu kılacaktı. Çünkü krizi tetikleyen yegâne sebep, devasa bir üretime karşılık, alım gücünün yetersizliğinden tüketimin çok cüzi seviyede seyretmesiydi. Başka bir ifadeyle, büyük şirketlerin biraz daha cömert davranarak emek gücünü tüketici kitleye 


dönüştürmesi gerekiyordu. 


Kurulan okullar, hastaneler veya bağışlar ayrıca ulusal ölçekte şirketlerin vergi yükünü hafifletiyor, karşılaştıkları bürokratik engellerin daha hızlı aşılmasını sağlıyor; ulus devlet mekanizması içinde daha rahat hareket etme imkânı veriyordu. Öte yandan, çalışma alanları sınır ötesine taşan vakıflar zamanla ABD'nin dış politika aracına dönüştü. Carnegie, Ford ve Rockefeller gibi büyük şirketler hem farklı ülkelerdeki mevcut statülerini sağlamlaştırmak, hem de yeni fırsatlara kapı aralaması için hayırseverliği bir araç olarak kullandılar. Sağlık, eğitim, alt yapı, ulaşım ve teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla bağış yapan şirketler kurdukları olumlu ilişkiler, inşa ettikleri iletişim ağları ve çıkar grupları ile ABD 


hegemonyasının dünyaya uzanan eli, kolu, kulağı ve gözü oldular. 


ALİ ERKEN: “ROCKEFELLER VE FORD VAKIFLARININ YATIRIMLARI AMERİKAN KÜRESEL HAKİMİYETİNİN YOLUNU AÇTI VE TÜRK TOPLUMUNA YENİ BİR ŞEKİL VER-MEYİ AMACLADI” 

Ali Erken Mart 2021- derintarih.com/ 


KONUŞAN: DERİN TARİH 

Öncelikle kitabınız hayırlı olsun diyelim. Türkçe müracaat kaynaklarının çok sınırlı olduğu bu sahada çalışmaya nasıl karar verdiniz? 

Robert Kolej'in arşivlerini inceleme amaçlı TÜBİTAK desteği ile ABD'ye gitmiştik; bu esnada Rockefeller Vakfı arşivlerinin o bölgeye yakın olduğunu öğrendim ve New York'un bir kasabasında belgelere bakma imkânı oldu. Kataloğu incelerken şaşırdım, inceledikçe daha derinleşti. Bu açıdan kişisel veriler ve kurum arşivleri ilgi çekici bilgiler içeriyor. 


Türkiye-Amerika ilişkileri degerlendirilirken Türkiye'nin ABD eksenine kayması Menderes dönemiyle başlatılır. Kitabınızdan öğrendiğimiz kadarıyla bu süreç Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlıyor ve zamanla yoğunluğu artarak devam ediyor. ABD 1923'te kurulan genç Türkiye Cumhuriyetine bakınca ne görüyordu? 

ABD her ne kadar süper güç olmasa da 1. Dünya Savaşı sonrasında dünya siyasetinde etkisini arttırmıştı. İlaveten, Osmanlı son döneminde İngiltere ve Fransa'ya karşı mücadele eden Cumhuriyetin kurucu kadroları açısından ABD daha makul bir ortak olarak algılanıyordu. 
ABD'nin bölgede ciddi bir askeri varlığı yok. Eğitim ve sağlık alanındaki yatırımları Anadolu ve İstanbul'da yerleşik. Bu açıdan Amerikalılar açısından da Türkiye yabancı bir coğrafya değil. 


Yeni Cumhuriyetin Batılılaşma vizyonu Amerikalı kurumlar açısından bir fırsat sunduğu gibi Amerikalıların saglik ve eğitimde önerdiği altyapı desteği 1920-30'ların Türkiye'si için çok önemli. O dönemde Cumhuriyet kadrosunun sağlık ve eğitimde atılım yapması vaadi var. 
Bunu gerçekleştirebilmek için Amerikan yardımları ciddi imkânlar sunmuş. 


Rockefeller ve Ford vakıflarının kendilerine biçtikleri misyon nedir? Kapitalist bir sistem içinde bu şirketler servetlerinin bir kısmını neden Türkiye gibi üçüncü dünya ülkelerine aktarmayı tercih ediyorlar? Tiirkiye’ye ilgi duymalarının sebebi var mı? 
Rockefeller şirketi kısa sürede dünyanın en büyük işletmelerinden biri olmuş. Servetinin sınırı tespit edilemiyor. Vakıf kurmasının ardındaki sebeplerden biri Amerikan kamuoyunda bozulan imajını düzeltmek. Ancak zamanla bu kaynaklarla hem Amerika içinde, hem de 


dünyanın diğer coğrafyalarında iktisadi ve sosyal değişime yön verebileceğinin farkına varıyorlar. 


Rockefeller ve Ford vakıflarına (Carnegie ile birlikte) dair uzun bir müzakere yapılabilir. 
Konuya dair çalışmalar da var. Kısaca şu söylenebilir: Türkiye'nin dahil olduğu Latin Amerika, Çin gibi coğrafyalarda sağlık, nüfus, tarım ve kültür politikaları ile toplumların hayat tarzına şekil vermek üzerine çok kafa yorulmuş. Özel olarak neden Türkiye'ye ilgi duymuş? Aslında “özel” bir ilgi yok. Sık sık söz edildiği gibi “Türkiye”ye karşı bir operasyon gündemde değil. Genel bir politikaları ve gündemleri var. Türkiye de bunun içinde yer almış. 
Mesela Türkiye?de görev yapan Rockefeller Sağlık Birimi yetkilileri Cin ve Bulgaristan'da da uzun yıllar çalıştılar. Hatta zannederim birisi Bulgaristan'da ölüyor (teyit edemedim). Tabii ki 
1947 sonrası Marshall Yardımı ve Truman Doktrini ile birlikte Türkiye'nin durumu değişiyor 
ve ABD açısından daha öncelikli bir yer oluyor. 


4 SORUDA ROCKEFELLER VAKFYNIN TÜRKİYE'DEKİ BEŞERİ BİLİMLER MESAİSİ 
Derin Tarih Mart 2021 


Rockefeller Vakfının 1950 sonrasında pozitif/doğa bilimlerinden ziyade beşeri bilimlere önem vermesinin ve bu alanla ilgili yatırımlarının öne çıkmasının sebebi neydi? 

2. Dünya Savaşı sonrasındaki yıkımın ardından ABD'de pozitif/doğa bilimlerinin fonksiyonu sorgulanirken, Rockefeller Vakfı içinde beşeri bilimlerin bilimler hiyerarşisindeki rolü üzerine yeniden düşünme fırsatı doğdu. “Doğa bilimlerinin insana nihai hediyesi evrensel yıkım mıdır?” sorusu karşısında, determinist akla karşı insanlığın zaferi telakkisi ağırlık kazanacak, 2. Dünya Savaşı'nın sebep olduğu yıkımdan kurtulmanın estetik ve ahlaki standartlarla mümkün olduğu inancı ağır basacaktı. Bu standartlar da beşeri bilimlerle sağlanabilirdi. Diğer deyişle, medeniyetin yıkımı hususunda potansiyel bir tehdit olabilecek teknik bilgideki ilerlemeleri değerlendirebilmek için gerekli araçlara beşeri bilimlerin sahip olduğu düşünülüyordu. 


Yaygın kanaat, dünyanın geri kalanıyla daha iyi bağ kurmanın yolunun ABD'nin yurttaşlarına daha iyi yabancı dil eğitimi sunmasından ve daha fazla uluslararası eğilimli insan yetiştirmesinden geçtiğiydi. Bilhassa saha araştırmaları kültürlerarası anlayışı güçlendiren disiplinlerarası bir alan olarak ele alınıyor, önde gelen üniversitelerde saha araştırmalarına yönelik birimler kurma teşebbüsleri hız kazanıyordu. Bu noktada Rockefeller Vakfı Beşeri Bilimler Bölümü direktörü David Stevens ile halefi Charles Fahs'ın ciddi teşebbüsleriyle öne çıktıkları görülür. 


ABD'de beşeri bilimlere yönelen rağbet ülke hudutlarıyla sınırlı kalmayacaktı. Beşeri bilimler araştırmalarının yurt dışında da canlandırılıp örgütlenmesi için harekete geçildi. Batı Avrupa dışındaki yabancı kültürlerin tanınması ve geliştirilmesi münasebetiyle planlanan hegemonik ilişkinin ağları bir anlamda beşeri bilimler üzerinden dokunmaya başlanıyordu. 


Bilhassa tarih araştırmaları önemli rol oynayacaktı. Çünkü tarih sahası, bilgi külliyatından ziyade faaliyet teknikleri sunması açısından değerliydi. Vakıf destekleri belli bir bölgedeki tarih, coğrafya ve edebiyat çalışmalarını içerecek şekilde planlanmalıydı. Bu çerçevede genç beşeri bilimcilerin dikkatleri ABD'de en fazla ihmal edilmiş araştırma alanlarından olan Yakındoğu'ya yöneltildi. Ayrıca bu coğrafyada bireysel potansiyele ve kurumsal konuma sahip yetenekli sanatçı, tarihçi ve beşeri bilimcilere burs verilmesi kararlaştırıldı. 


Bu teşebbüslerin öncüsü Rockefeller Vakfının 1950-60’ larda beşeri bilimleri teşvik faaliyetlerinin, ABD ve Batı Avrupa harici topraklarda bireysel burslar vermek, çeşitli kuruluş ve yayınların finansmanını desteklemek şeklinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlara gerekçe olarak da Türkiye'de yaşanan kültür devriminin Müslüman dünya için Batılılaşma modeli olarak görüldüğü, bu yüzden de bu tecrübenin anlaşılması gerektiği öne sürülmüştü. Fakat 
1941 tarihli bir raporda asli hedefin bu kadar masum olmadığı dikkat çeker. Raporda 
ABD'nin Latin Amerika, Asya ve Avrupa ile ilişkilerini geliştirme hususundaki eksiklerine vurgu yapılmakta, Batı Avrupa dışındaki yabancı kültürleri anlama noktasındaki eksikliğin ABD'nin diplomatik varlığını ve dünya çapındaki ilişkilere katılımını zayıflattığı belirtilmektedir. 


John Marshall’in Toynbee’den ilham alan toplum mühendisliği projesi için neden Türkiye seçildi? Marshall'ın tasarısına göre proje Türkiye?de nasıl tatbik edilecekti? 
Harvard mezunu John Marshall, Rockefeller Vakfi yetkilisi olarak 1948’deki ilk ziyaretinin ardından 1960’a kadar Türkiye'ye sık aralıklarla bir dizi ziyaret gerçekleştirerek toplumsal yapı ve dinamikler hakkında ayrıntılı keşif ve gözlem yapma fırsatı buldu. ABD'nin bölgeye nüfuzu için gerekli stratejileri tartıştığı raporunda Türkiye'de dinin sosyo-politik hayattaki yerine temas ederken, İslam'ın Yakındoğu toplumları için sadece bir din değil, bir hayat tarzı olduğunu kaydediyordu. Yakindogu’da Batılılaşmanın başarıya ulaşması, İslam ile Batılılaşma arasındaki gerilimin nasıl dönüştürüleceğine bağlıydı. 


YAŞAR NURİ'NİN MATRİX YORUMU 
Kaynak : Star 20.05.2003- internethaber.com/ 


İlahıyatçı yazar Yaşar Nuri Öztürk, Matrix filmini yine kendine has üslubu ile değerlendirdi: "Mevlana kültürü ile çekilmiş.." 

Kimi beğeniyor, kimi beğenmiyor. Beğenmeyenlerin çoğu sinemacılar! Peki nedir bu kafa karıştıran Matrix? Yaşar Nuri Öztürk ve diğer ünlüler sizin için Matrix'i yorumladı... 
Türkiye'nin yeni gündemi Matrix'in devamı olan Matrix Reloaded. Haftalar öncesinden başlayan Matrix tartışması, filmin vizyona girmesiyle birlikte yeni tartışmalar başlattı. Matrix Reloaded'i üç günde yaklaşık 500 bin kişi izledi. Bu bir rekor. Ama bu görsel şöleni beğenmeyenler de var. Ve beğenmeyenlerin çoğunun sinemacı olması dikkat çekici!.. Nedir bu Matrix dedikleri? Matrix Reloaded ile birlikte 'Peki nedir Matrix? sorusu da tekrar gündeme geldi. Televizyonlarda tartışma programlarına konu olan Matrix, filozofçusundan din adamına, fizikçisinden eleştirmenine kadar pek çok insanı karşı karışıya getirdi. Kimi İslama karşı filmi yapmışlar, İsa'yı yeniden canlandırmışlar' dedi. Kimi 'Bu adamlar uçmuş, kafaları karıştırıyorlar' dedi. Peki nedir bu Matrix? Bu soruyu din bilgini Yaşar Nuri Öztürk'e sorduk. İşte o sorular ve cavapları: Arka planda neler oluyor? Matrix sıradan bir aksiyon filmi mi? Öyle de seyredilebilir. Ancak arka planına geçerek de seyredilebilir. Peki Matrix'in arka planında neler var? Birincisi; içinde yaşadığımız bu dünya gerçeğin tamamını yansıtmıyor. 
Aldatma ve manipülasyonlarla dolu, buna isyan etmeliyiz. İkincisi; bu gördüğümüz alemin ötesinde bundan daha gerçek olan başka alemler var. Onlarla temas kurabiliriz. Üçüncüsü; yaşadığımız dünyada insanı ve hayatı ileri boyutlara taşıyanlar, çoğunu bizim farketmediğimiz, seçilmiş misyon sahibi insanlardır. Bunlar Allah'ın ışığıyla aydınlanan büyük bilim ve düşünce adamlarıdır. Dördüncüsü; hayat, dünya ve evren hangi değişikliğe uğrarsa uğrasın, hangi şekli alırsa alsın, aşk bütün ihtişamı, güzelliği ve etkisiyle hayata ruh ve renk vermeye devam edecektir. İslam mirasını reddetmişler Matrix'i izlediğinizde ne yakaladınız? İnsanlığın bütün mistik mirasından alıntılar var. Ancak bu film, Batı egoizminin etkisiyle İslam mirasından aldıklarını inkar etmiş. Hıristiyan, Musevi, Hint, Yunan ve Budizm mistisizmleri bir veya birkaç sembolle temsil edildiği halde İslam mistisizmi yok. Hıristiyan 


propogandası mı var? Musevi-Hıristiyan kültürün ve biraz da Hint mistisizminin propagandası var. Malzemeyi İslam'dan almış, sofrayı Batı adına süslemiş. Peki biz çekseydik... İslam mistisizminin yok sayıldığını söylüyorsunuz. Peki biz yapsaydık? Buradan Türk aydınlarına ve sinema ustalarına sesleniyorum. Mistik mirasın dünyada en muhteşem oluşumu olarak gördüğümüz 13, yüzyıl Anadolu hümanizmini buna benzer çalışmalarla, eserlerle bugüne taşısınlar. Anadolu hümanizm ile biz de Türk Matrix'i yapabiliriz. Ve bu konunun şu anda dünyada yaşayan en büyük otoritelerinden biri olarak, her türlü hizmete hazırım. Diğer ünlülerin Matrix yorumu Yılmaz Erdoğan: Filmden sıkılsam da, tekrar izleyeceğim. İlki bana her şeyin bir kurgu olup olmadığı, ikincisi o kurtarıcının olup olmadığı sorusunu aklıma getirdi. Aslında 'Malkoç-oğlu' da, 'Dünyayı Kurtaran Adam' da, 'Neo' da aynı şeyin, meseleyi çözmenin peşinde. Hep dünyayı kurtarmak gerekir... Sinan Çetin: Filmi hiç beğenmedim. Sadece bir kısmını izledim. Beğenmediğim için yarısında çıkıp gittim. Bu film bana hiç güzel gelmedi. Cüneyt Arkın: Bu filmin arkasında ABD'nin beyin yıkama metodu, reklamı var. ABD, post modern ve sanal hayatı şuur altına yerleştirerek istediğini yapmaya çalışıyor. Meğer biz az para ve az teknoloji ile mucizeler yaratmışız. Mustafa Altıoklar: Dev bir bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen, birinciyi geçecek kalitede değil. Ben hiç beğenmedim. 
Çok sinirlendim. Kartal Tibet: Teknoloji kullanılarak sinema bu hale gelmiş. Biz hep insan gücüyle yaptık filmlerimizi. İnsanın yapabilirliği, doğallığı vardı. Teoman: Filmin içeriği çok zayıf geldi bana. Filmdeki felsefe kırıntıları ortaokul düzeyindeydi. Ben filmden çok sıkıldım. 
Korsan matriw 2,5 milyon Türkiye'de 264 sinema salonunda birden gösterime girerek rekor kıran Matrix Reloaded, korsan VCD'ler ile binlerce eve girerek başka bir rekora imza attı... 
Hayranlarının 3 yıl beklediği Matrix'in devamı olan Metrix Reloaded'ın dönüşü muhteşem oldu. Haftalar önce başlayan Matrix tartışması, filmin gösterime girmesiyle birlikte artarak devam ediyor. Rakamlara bakıldığında ise Matrix'in tartışılmaz başarısı ortaya çıkıyor. Matrix Reloaded, Türkiye'de 264 sinema salonunda gösterime girdi. İlk gün 144 bin 601 kişi tarafindan izlendi. Bu bir rekor. Daha önceki rekor 106 bin 310 seyirciyle Vizontele'ye ait. 
Film cumartesi 157 bin pazar ise 160 binin üzerinde kişi tarafından seyredildi. Yani ilk 3 
günün rakamı 460 bini geçti. Kopyaları çok kalitesiz Matrix Reloaded dünyada da fırtına gibi esiyor. 15 Mayıs'ta ABD'de vizyona giren film, açılışta elde ettiği 42 milyon 508 bin dolarlık hasılat ile, tüm zamanların en yüksek açılış günü hasılatını elde etti. Matrix ile sinema salonları dolarken, filmin binlerce korsan VCD'si de sokak aralarında peynir ekmek gibi satılmaya başladı. Yani Türkiye'nin büyük çoğunluğu filmi sinemada değil, kötü kopyası da olsa evde seyretti bile. Korsan DVD'ler sırada Tezgahlarda 2.5 milyona satılan Matrix Reloaded VCD'leri sinema çekimi. Bu yüzden görüntü ve ses kalitesi açısından çok zayıf. 
Ama ucuz olması satışların yüksek olmasını beraberinde getiriyor. Aslında korsan VCD satımı Türkiye'de yasak. Ama yasağı takan yok. Satıcılar karpuz satar gibi, 'Matrix geldi' diye bağırarak müşteri topluyor. Polis işhanlarına yapılan baskınlarda binlerce VCD ele geçirdi. 
Çok yakında Matrix'in korsan DVD'leri de tezgahlardaki yerini alacak. Beyazperdede 20 
kusurlu hareket Film hastaları üşenmedi, saydı... Matrix Reloaded'in 20 sahnesinde hata bulundu. İlk Matrix'te 150 hata bulunduğu düşünülürse, aferin Wachowski kardeşlere... 
İnternette bir adres var. www.moviemistakes.com... Bu sitenin işi, filmlerdeki çektim ve 
mantık hatalarını bulmak. İşte film hatalarının yer aldığı siteye göre, Matrix Reloaded'da 20 
hata var. Aslında hiçbir sinema izleyicisinin dikkatini çekmeyen hatalar bunlar. Sadece sırf hata bulmak için izlendiğinde ortaya çıkıyorlar. Peki 20 hata demek ne demek? İlk Matrix'de bulunan hatalarının sayısı 150 idi. Ttanic'de 165, Örümcek Adam'da 152, Yüzüklerin Efendisi'nde 144 hata bulunmuştu. Yani 20 hata aslında hatasız yapılmış bir film demek. 
Matrix gibi aksiyonu bol filmde 20 hata, kadı kızında da olur. İşte filmdeki hatalar. Takip sahnesinde ikizler Trinity ve Morpheus'un bulunduğu otomobile durmadan ateş ediyor. Fakat camlarda bir kırık bile yok. Bir sahnede, Morpheus'un Neo'yla bağlantı kurmak için kullanması gereken cihaz görünmüyor. Neo'nunki ise saçında duruyor. Ancak ikisi iletişim 


kurmaya devam ediyor. Ajan Smith, bir okulun bahçesinde Neo'ya ateş ediyor. Ama Smith'in önündeki dekor, gözlüklerine yansımış ve ateş etme sahnesinin hileleri gözlük camlarından anlaşılabiliyor. Karayolu sahnelerinden birinde, Morpheus'un kılıcının boyutu sürekli değişiyor. Bir sahnede daha uzun, diğerinde daha kısa. Ayrıca hasar görmesi gerekirken sapasağlam. Persephone makyaj tazelemek için tuvalete gidiyor. Elinde pembe bir ruj var. 
Ardından başka sahne giriyor. Yine Persephone'a dönüldüğünde bu kez elinde başka renk ruj tutuyor. Trinity ve Keymaker ajanlar tarafından kovalanırken, dış lastik patlıyor ve otomobiller yolun dışına doğru gidiyor. Biraz sonra ise lastik patlak görünmüyor. Neo, Morpheus ve Trinity'nin diğer dünyayla bağlantılarını sağlayan telsizleri kollarında ve bellerinde duruyor. İlk filmde, Neo Matrix'ten çıktığında bağlantıları kesiliyordu. Yeni filmde, o sahnenin devamı olan bölümde, ensesinden aşağı inen bir kablo görülüyor. Neo, ilk kez Oracle'ı ziyarete gittiğinde, kendisiyle dövüşmek isteyen Çinli bir adamla tanışıyor. 
Dövüşürken masaların üstüne çıkıyorlar. İkinci masaya çıktıklarında üzerindeki her şeyi deviriyorlar. Sonraki sahnede aynı masanın üzerindekiler devrilmemiş görünüyor. İlk dövüş sahnesinde bir Matrix ajanı sırtüstü kaldırıma düşüyor. Kaldırımdan bir parça kopuyor. Bunun çimento değil dekorun parçası olan köpük olduğu fark ediliyor. Morpheus otobanda bir kamyonun üstünde ajanlardan biriyle dövüşürken, aslında otobanda olmadıkları anlaşılıyor. 
Çünkü rüzgarın estiğine dair hiçbir belirti bulunmuyor. Cadillaclı sahnede, otomobil duvara çarpıyor. Ancak çarpma izleri görülmüyor. Niobe'nin otomobilinin ön camı kırıldıktan sonra, Morpheus yandaki kamyona atlıyor. Sonraki sahnede ön cam 'kırıksız' duruyor. Neo, Smith'in ajanlarından birini camdan dışarı fırlatıyor. Ancak bir sonraki sahnede camın kırılmamış olduğu dikkat çekiyor. Neo, bir dövüş sahnesinde kendisine atılan kurşunları eliyle durduruyor. Ardından dövüş başlıyor. Ancak yerde mermilerden iz yok. Ajan Smith, Neo, Morpheus ve Keymaker'ın karşısında duruyor. O sırada gözlük camlarından anlaşılıyor ki, karşısında kimse yok. Neo, Oracle'ı görmeye gitmeden önce, önce korumalarla dövüşmek zorunda. Kavga başlıyor, çevredeki masaların üzerindekiler birer birer kırılıyor. Ardından ise, kamera kavga meydanına geri döndüğünde masaların ve üstündekilerin sapasağlam olduğu farkediliyor. Neo, yine bir kavga sahnesinde ajanları kılıçla öldürmeye çalışıyor. Binanın balkonuna geliyorlar. Neo kılıcını bir adama saplıyor. Adam balkondan düşerken, kılıcın sadece 4'te 3'ünün vücudunda olduğu görülüyor. Morpheus kılıcıyla otomobilde bir delik açıyor. Sonraki sahnede ise delik görünmüyor. Morpheus, içinde ikizler'in bulunduğu otomobile ateş ettikten sonra, otomobil neredeyse durmuş gibi yavaşlıyor. Bir başka sahnede otomobilin durmadığı, hatta bunu tersine sağa sola yalpaladığı dikkat çekiyor. Trinity motorsiklet kullanırken polis tarafından sıkıştırılıyor. Bir otomobile çarpıyor. Ardından polis aracı diğer otomobillerin üzerine gidiyor, kaza oluyor. Ancak sahneye geri dönüldüğünde, polis aracının hâlâ gittiği görülüyor. 


CORONA AŞILARI VE CEVAPSIZ KALAN SORULAR 
Ömer Serdar Kaplan-fikirzemini.com-30-12-2020 


Corona aşısına yönelik dünyada süreç ciddi manada ilerliyor.Korku imparatorluğunun ateşine kimi bilim adamları, ha bire odun taşıyorlar. 


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik Direktörü Dr. TakeshiKasai, "Aşı, salgını yakın gelecekte bitirebilecek bir gümüş kurşun değil" dedi. Ve bu zat diyor ki “ En az 24 ay daha aşı olunsa bile sıkı sıkıya maske mesafe ve temizliğe uymak gerek. Ucu belirsiz bir dönemdir bu...” 


Ve son olarak DSO diyor ki; “Dünyanın gelecekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salginindan daha da büyük bir salgınla karşı karşıya kalabilecek.." 


Yani siz daha ölümü görmediniz, sıtmamıza (her ne ise bu sıtma onu da açıklamıyorlar.) razı olmadınız bak çok daha korkunç bir ölüm gelecek. Eskiden anneler, nineler çocukları öcülerle(tanımlanamayan yaratıklarla) korkuturlardı. DSÖ ve onun emir eri olan dünyada ki bilim adamları da insanlığa ha bire öcüler gösteriyorlar ve hazırlanan senaryoya (ne olduğu çok net olmayan bir senaryo) uymalarını istiyorlar korkular öcüler üzerinden. 


Ülkemizde ki kimi bilim adamı ismi taşıyanlar diyorlar ki; "aşı bulunmasaydı, insanlık yok olacaktı." kimisi diyor ki "yüzde doksanı aşılarsak ancak salgını önleriz." kimi diyor ki "virüs insan vücudunda gezgin olduğu için bir testte pozitif, diğerinde negatif çıkabiliyor." kimi diyor ki "aşı ne kadar bağışıklık sağlayacak bilmiyoruz ama mutlaka aşı olunmalı.." 


Kısıtlamaları arttırmak, daha da arttırmak ve böylece aşı olmayı dayatacak zemini hazırlamak için bu bilim adamı kisvelilerin açıklamaları peş peşe geliyor. 


Sağlık Bakanı diyor ki, "aşı mecburi olmayacak ancak anlatarak vatandaşımızı ikna edeceğiz." 


Bu kadar korkuyu pompaladıktan, kısıtlamaları bu kadar arttırdıktan ve daha arttırılacağının işaretlerini verdikten sonra aşıya yönelik ciddi manada baskı kurulduktan, yarın öbür gün aşı olmayanın HES kodu alamayacağı sistemi de bilgisayar marifetiyle devreye aldıktan sonra vatandaşa “aşı mecburi değil ama biz ikna ettik” mi denilecektir. 


Bakan diyor ki; “Aşının sonuçlarına bakacağız, beğenmez isek parasını vermeyeceğiz.” İyi de her aşının kısa, orta ve uzun vadeli yan etkilerinin olduğu bilinmiyor mu? İnsanlara aşı yapılacak kısa vadede yan etkileri görüldüğünde parası verilmeyecek ise insanımız hangi manada aşılanmış olacak; faz 3 mü, kobay mı? Orta vade etkilerinde de problem oluşursa verilen para geri alınacak mıdır? Ayrıca insanımızda meydana gelebilecek tahribatlar karşılığı tazminatlar mı alınacaktır? 


Bu üç aşamalı etkileri ile yan etkilerine dair verilerin tam ve sağlıklı tespit edilmediği halde aşıların bu kadar aceleyle piyasaya sürülmesi gerçekten düşündürücü değil midir? 


Güvenirliliği test edilmemiş, insanlarda ne kadar süreli bir bağışıklık oluşturacağı bilinmeyen, kısa, orta ve uzun vadeli yan etkilerinin neler olacağı hususunda çalışmalar henüz tamamlanmamış aşıların, oluşturulan korku iklimi ile insanlığa dayatılması sizce makul mudur? 


Öte yandan ABD ve İngiltere aşı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle Devlet ve üretici firmalar aleyhine dava açılamayacağına dair birer kanuni düzenleme yaptılar. Yani aşıyı üreten firmaları ve devleti korumaya aldılar. İyi de eğer aşı etkiliyse, başka amaç ve içerikler taşımıyorsa bu koruma kalkanına ne gerek var? Koruma kalkanı oluşturuluyor ise aşı ile ilgili insanlığa açıklanmayan ne tür bilgi ve özellikler vardır. 


Verilen ilaçlar ile ne tür hastalıkların tetiklendiği, ne tür yan etkilerin oluştuğu dahi tam manasıyla belirlenmemiş ve "corona pozitif" denilen insanlara verilen yüklü doz ilaçlar neticesinde baskın hale gelen alt kronik rahatsızlıkları nedeniyle vefat eden her insana 


"coronadan öldü" damgası vuruluyor iken şimdi de hiç bir sonucu sağlıklı olarak tam manasıyla test edilmemiş olan aşılar insanlığa dayatılmaktadır. 


Güvenirliliği ispatlanmış aşıların asgari olarak ortalama on yılda bulunduğu dünyada, ON AYDA Corona aşısının bulunması manidardır. 


Ölümcül ve bulaşıcı olan HIV-AİDS hastalığının üzerinden 35 yıl geçtiği halde ve elde ki modern teknolojik imkanlara rağmen aşının bulunamadığı bir ortamda corona aşısının on ayda bulunmuş olmasını manidar bulmamak mümkün müdür? 


Hal böyle iken, Corona aşısını, korku siperinin ardına gizlenerek insanlara dayatmak, insanları aşı olmaya tazyik etmek ne kadar doğrudur? Neden bu zorlamalar, tazyikler yapılmaktadır? 


Karşıt her sesin söylediklerinindoğru olmadığını bilimsel ispatlanmış veriler ile ispatlamak yerine; "insan sağlığına düşmanlık, komplo gibi" gerekçelerle susturmak insanlığa hizmet etmemektedir. 


Hal böyle olunca da İnsan aklına ciddi sorular takılmaktadır. 


Corona, gen laboratuvarlarında genetiğiyle oynanarak mutasyona uğratılmış bir virüs müdür? 
Laboratuvar ortamında genetiğiyle oynanmış bu virüs kontrollü veya kontrol dışı olarak mı insanlığa bulaştı? Eğer böyle ise aynı laboratuvar ortamlarında zaten aşı çalışmaları da yapılmış mıydı? 


Asilardan Biontech -Pfizzer, Astra zeneca, Moderna aşıları için; canlı virüs genetiği değiştirilerek aşıya dönüştürüldüğü ve canlı virüs zerk edilerek vücudun bağışıklık oluşturacağı iddia edilmektedir. 


Genetiğiyle oynamış virüsün zerki şeklinde ki bu aşılar acaba insan vücudunda ne tür değişikliklere neden olacaktır? 


Vücut bağışıklık sistemi gerekli tepkiyi vermez ise insanda ki bağışıklık sisteminin çökmesine neden olacak mıdır? 


Ya da İtalyan ve Alman kimi bilim insanlarının sosyal medyada yer alan videolarında yer alan; “aşıyla bağışıklık sistemine saldırılacak bağışıklık sistemi çok güçlü olan insanlar kurtulurken, zayıf olan insanların ölümüne neden olunacak., insanların genleriyle oynanacak” şeklinde ki sözlerinin/iddialarının gerçeklik payı nedir? 


Sahiden corona aşıları yan etkileri ve etkilerini her boyutuyla kanıtlanmış mıdır ki aceleyle insanlara yaptırılmak istenmektedir? 


Aşıyı dayatmak için “bilim insanı” denilen mebzul miktarda ilaç kartellerinin tetikçiliğini yapan zevat korkuyu pompalamaktan geri durmaz oldukları halde dünya insanlarında ki aşıya yönelik tedirginlik ve güvensizlikleri gideremediklerinden olacak ki İngiltere'de “ Corona mutasyona uğradı, daha hızlı yayılıyor” diye yeni bir korku enstrümanını daha devreye aldılar galiba. 


Giderek aşıyı dayatmak için aşı olanlara HES kodu ve benzeri kodları verilmesini dayatan söylemler artmaya ve küresel sermayenin kimi şirketleri de aşı olamayanların hizmetlerinden faydalanamayacakları doğrultusunda kararlar almaya başladılar. İyi de aşı denilen nesne, gönüllülüğe dayanan bir uygulama değil midir? İnsanların özgür iradelerini bloke eden algılar yetmemiş olacak ki, hükümetler karar almadan şirketler kararlar almaya başlıyor ve Hükümetler de seyrediyor. 


Hükümetler demiyor ki; “Bu tür önemli kararları ben alırım sen alamazsın, insanların bir şeylerden/hizmetlerden yararlanması veya yararlanmaması gerekliliğini ben kararlaştırırım, sen kim oluyorsun?” Bazı hükümetler de bu şirketlere desteklerini izhar eden açıklamalar yapıyorlar. 


Ülkemizde corona üzerinden siyaset yapan ve korkuyu daha bir pompalayan kimi bilim adamları ve Tabipler Birliği mensupları da aslında korkuya ve varılmak istenen sonuca hizmet etmektedir. Yani tabipler birliği dahil diğer farklı siyasetlere mensup bilim adamları ya suskun ya da korku ateşini harlayacak odunlar taşımaktadırlar. 


Oysa, yürekli şekilde gerçekleri olduğu gibi söyleyecek bilim adamlarına ne kadar da muhtaçmışız. Yaşanılan süreç bize bunu da göstermiş oldu. 


Korku psikolojik duvarını aşacak, yaşanılan süreçte ki gerçekleri verileriyle birlikte ifade edecek bilim adamlarına bu halkın ve dünya insanlığının çok fazla ihtiyacı vardır. 


İlaç kartellerinin tıp camiasıyla olan ilişkilerini en iyi tıp camiası bilmektedir. İnsanlığın İlaç kartellerinin dayatmalarına karşı çıkabilecek tıp mensuplarına ziyadesiyle ihtiyacı vardır. 


Dünyaya yeni bir nizam vermek isteyen sermaye baronları, ilaç kartelleri üzerinden hedeflerine adım adım ilerlerken, ekonomi, siyaset, sosyal yapı ve ilişkiler açısından bu hegemonik ve doymak bilmeyen kapitalist yapıya karşı insanlığın yeni ve adil bir yapıya şiddetle ihtiyacı vardır. 


İnsanlık çare üretecek aydınlara muhtaçtır. Değilse dayatılan yeni nizam ile modern kölelik daha yaygın, etkin ve sömürgen halini daha da pekiştirecek ve insanlık tüketilecektir. 


Wesselam. 
BİR ATEİST'İN İSLAM'I SEÇİŞİNİN HİKAYESİ 
Mesut Felat Özsoy-20-02-2016-fikirzemini 


Amerikalı ateist bir Matematik Profesörünün dinini değiştirerek İslam dinini seçtiğini duymuş olanlarınız vardır muhakkak. Duymamış olanlar da youtube üzerinden bu öğretici serüveni izleyebilirler. Bu hikayenin insanın ruhuna dokunan bizi düşünmeye sevkeden, bundan ders çıkarmamıza vesile olabilecek naif bir tarafı var. Tavsiyem, kendinizi o profesörün yerine koyarak bir daha bu hikayeyi dinlemeniz ve samimi olarak kendinizi 

sorgulamanız. İnandığımız islam ya da bize öğretilen islamı gerçekte ne kadar tanıyoruz ve biliyoruz. 


Fazla detaya girmeden kısaca bahsetmek gerekirse; sözü geçen Amerikalı Ateist Profesör bugün bazılarımızın içinde olduğu duruma benzer bir durumda, kendisini bir boşlukta 


hissetmektedir. Varolusunu sürekli sorgulamakta ve dünyanın bu kadar kötü insanlarla dolu olmasını, bu kadar kötülüğün olmasını bir türlü anlayamamaktadır. Oysa biz Kur'andan da biliyouz ki Tin suresinde geçen "'esfele sâfilin"' derecesinde aşağının da aşağısı insanlar da vardır. Hristiyan bir ailede büyümesinin ve hristiyanlıktaki "ilk günah" anlayışı ile dünyaya cezalandırılmak için gönderilmiş olmamız gibi kavramların ateist olmasında katkısı vardır elbette; ancak islamı genç yaşlarına kadar araştırmamış olması, en azından bir seçenek olarak bile görmemiş olmasının aslında batı'da oluşturulan islam imajının payının olduğunu söylemek de yanlış olmaz sanırım. 


Bir gün yakın bir akrabasının odasına bıraktığı Kur'an'ı Kerim'i (evinde okuyacağı başka birşey kalmadığından) okumaya başlar. Bu okuma profesör için herşeyin yeniden başlaması olur adeta. Bir bilim adamı olarak Kur'anı sorgulayıcı bir yöntemle okuduğunu söylemeye gerek yoktur sanırım. Ancak kendi ifadesiyle daha başlar başlamaz diğer kutsal kitapların aksine Kur'an'ın insana hitab eden bir dille yazıldığını farketmiş ve bundan etkilenmiştir. 
Okurken aklına gelen soruların bir sonraki ayette cevaplanıyor olması ise onu gerçekten şaşırtmıştır ama onu asıl şaşırtan ve kafasında şimşeklerin çakmasına neden olan şey bakara suresinin 30. ayetidir. 


O ayeti hatırlayalım; 


"Ve Rabbin meleklere: “Muhakkak ki Ben yeryüzünde bir halife kılacağım.” demişti. 
(Melekler de): “Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz Seni, hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz.” dediler. (Rabbin de): “Muhakkak ki ben, sizin bilmediklerinizi bilirim.” buyurdu." 


Bu ayet Profesörün tam da yıllarca içinden çıkamadığı, cevabını bulmadığı sorunun bir anda karşısına çıkmasından başka birşey değildir. Aslında ayetin devamında bu sorunun cevaplanmamış olması onun Kur'anın devamını da okumasına yol açmış ve tüm analitik sorgulamalarına ve çürütme çabalarına rağmen Kur'an da bir kusur bulamayan Profesör sonunda İslam dinini seçerek müslüman olmaya karar vermiştir. 


Peki biz bu hikayeden ne öğrenebiliriz diye düşünelim? İyi kötü çoğumuz Kur'an meallerini okumuşuzdur, ancak kaçımız gerçekten içimize sindirerek, anlatılmak isteneni anlamaya çalışarak okuduk. Roman okur gibi okunan bir Kur'an dan nasıl faydalanabiliriz, hele sadece arapçasını okuyarak içinde neler yazıldığından bihaber olanları da düşünürsek.. 


Dücane Cündioğlu bir keresinde kardeşine bir Kur'an meali verdiğini ve sonrasında kendisine meal okumalarının nasıl gittiğini sorduğundan bahseder. Kardeşi, bazı yerlerde aklına bazı şeylerin takıldığını ancak bunları hemen unutmaya çalıştığını söyleyince; Dücane Cündioğlu ona Kur'an a inanmak zorunda olmadığını ancak bir müslüman olarak inanmayı seçtiyse içinde hata olamayacağına da inanması gerektiğini söylerek "doğru olmadığını düşündüğü bir yer varsa beraber irdelemeyi ve eğer yanlış bulurlarsa da bunu herkese duyurmayı teklif eder" ki bu aslında bir mumin olarak bizlerin de davranış biçimi olmalı. 


Kur'anı hakkını vererek okuduğumuzda görürüz ki aslında merak ettiğimiz içinden çıkamadığımız şeylerin çoğunun cevabı içinde saklı. Buradan gelecekle ilgili kehanetler, ya da bazı bilimsel kanıtların Kur'an da gizlendiği anlamı çıkmasın. 


Söylemeye çalıştığım İnsana dair, yaratma eylemine dair çoğu sorumuza, eğer Kur'an 1 
gerçekten kulak vererek, indirildiği dönemdeki olaylar ışığında düşünerek okursak cevap bulabileceğimizi düşünüyorum. 


Nihayetinde Yaratıcı tarafından bizlere, İnsan'a hitaben yazılmış bir metinden bahsediyoruz. 
Belki bir ateist gibi islami anlamda tamamen boş bir zihin yapısıyla okuma şansına sahip olmayabiliriz, çünkü zihmimiz bize din diye öğretilen bir sürü yanlış bilgi ve hurafeyle dolu ama ingilizce'de "unlearning" denilen yöntemle zihnimizi olabildiğince boşaltarak okursak yaratıcının muradını anlama noktasında daha başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. 


MÜSLÜMAN KADINLAR VE MİLİTAN ATEİSTLER 


11-02-2016-Soumaya Ghannoushi-fikirzemini 


Haser sitesi kurulunu 


"Başımıza gelen her felaketin ve terörist saldırıların, İslam'a ve Müslümanlara karşı dışlayıcı ve nefret dolu söylemleri açığa çıkarmak için fırsat olarak görülmesi pek de aşırı sağ bir yaklaşım gibi görünmüyor. Entelektüel liberaller de bu şekilde kendini ifşa eder. Mevzu İslam'a ve Müslümanlara, özelde de müslüman kadınlara gelince politik ve ideolojik farklılıklar yok oluyor." Soumaya Ghannoushi yazdı. 


Başımıza gelen her felaketin ve terörist saldırıların, İslam'a ve Müslümanlara karşı dışlayıcı ve nefret dolu söylemleri açığa çıkarmak için fırsat olarak görülmesi pek de aşırı sağ bir yaklaşım gibi görünmüyor. Entelektüel liberaller de bu şekilde kendini ifşa 

eder. 


Mevzu İslam'a ve Müslümanlara, özelde de müslüman kadınlara gelince politik ve ideolojik farklılıklar yok oluyor. Akıl ve entellektüalitenin görkemli jargonunu bir tarafa bırakırsak, Sam Harris ve Richard Dawkins'i Marine Le Pen'den; ulusal cephe ve diğer aşırı sağ figürleri, Christopher Hitchens gibi yeni ateistlerin söylemlerinden ayırt etmek neredeyse imkansız olacaktır. 


Hiçbir şey bunları müslüman kadınların başörtüleri, geniş pantolonları ve uzun etekleri kadar rahatsız etmez. Bizler tüm karmaşıklığı ve çelişkileri ile İslam dünyasının, farklı form ve ifadeleri ile İslam'ın vücut bulmuş haliyiz. Onların gözünde bizler mistik ve yabancılık, küçümseme ve acıma, itaat sembolü, geri kalmışlık, cehalet, sürü psikolojisi, özgür irade yoksunluğu ile kefenlenmiş Müslümanın somut örneğiyiz. Onlara göre başımdaki basit bez parçası islam dünyası ve Müslümanların bütün yanlışlarını simgelemektedir. Böylece biz müslüman kadınlar inancımız adına yapılmış her çılgınlığın, işlemediğimiz suçların ve günahların suçlusu haline geliriz. 


Yeni ateizmin fanatik misyoneri Richard Dawkins’ in Paris trajedisini kullanarak müslüman kadınlara, Paris mağdurları ile dayanışma için peçelerini kaldırma çağrısında bulunduğunu görmek pek de şaşırtıcı olmadı. Yeni ateizmin Protestan misyoneri bir müftüye dönüşüyor ve İslam'da peçe takmanın zorunlu olmadığını ilan ediyor, müslüman kadınlara peçelerini çıkarmaları için meydan okuyor ve soruyor: “Paris ile İslami dayanışma jesti olarak peçelerinizi çıkarmaya ne dersiniz?” 


Bilerek yapılan karışıklık ve kasti genelleme yoluyla Dawkins, bilimsel metodun her ilkesiyle çelişerek şampiyonluk iddia etmektedir. Tamamen birbiriyle alakasız konular arasında, Paris'teki terörist saldırılar ile müslüman kadınların kıyafet tercihleri gibi konularda hayali bağlantılar kurmuştur. Bu hastalıklı sebepler nedeniyle, ben ve dünya üzerindeki milyonlarca müslüman kadın, kıyafet tercihlerimiz yüzünden bize itham edilen, asla işlemediğimiz suçlar için kendimizi savunma pozisyonunda buluyoruz, ve masum olduğumuzu ispatlamak için gayret etmemiz bekleniyor. 


Bu küstah söylemin iki dayanağı vardır. Birincisi sağ kanadın ırkçı ve diğerlerini dışlayıcı söylemlerini yeni versiyonuyla sunacak yaftalayıcı ve dışlayıcı eğilim. İkincisi kendini üstün gören yayılmacı misyoner yapı. Yeni militan ateistler için müslüman kadınların koşullarını teşhis etmek yeterli gelmiyor, aynı zamanda onların çilelerine çözümler bulmak ve onları çürümekte oldukları hapisten kurtarmak iddiasında bulunuyorlar (!). Bedenleri ve zihinleriyle aydınlanmanın yeni savaşçıları (!), onlar için bir zerreden daha fazla olmayan, özgür irade yoksunu müslüman kadınları, onları bağlayan zincir ve prangalarından kurtarmanın soylu yükünü taşıyorlar (!?). 


Egemen olanın bu söylemi, aborjin/yerli toplumlardaki sömürge davranışlarını anımsatıyor. 
Yerlilerin durumunda da “bilimsel” ve “objektif” analizler ile başladılar. Sonrasında onları geri kalmış, itaatkar ve tembel diye nitelendirip reddettiler. Dawkins ve diğer militan ateistlerin favori sözleriyle; egemen güç salt özgürlük getirmek amacıyla mantığa uydurup, onları peçelerinin, yanılgılarının ve batıl inançlarının karanlık zindanından kurtarmak için onların kendi meselelerine saldırı hazırlığında. 


Yeni ateistler, klasik oryantalizmin diğerleri tarafından uygunsuz ve küstah kavranmış, ikinci sınıf olarak nitelenmiş negatif tarafı ve dogmatik, kendinden emin, misyoner coşkunun iyice nüfuz ettiği pozitivizmi ile şekillenmiş modern batı söylemi dahilinde en kötü eğilimlerin varisleridir. 


Ve buna rağmen, sömürgecilik sonrası çalışmalar ve eleştirel kuramlar, bu büyük eğilimler/kavramlar üzerinde şüphe oluşturdu ve onlara hadlerini bildirdi. Evrimci Dawkins inatla evrime direnerek, ironik bir şekilde ondokuzuncu yüzyılda sıkışıp kalmıştır. Dawkins'in mantık, akılcılık, bilim, nesnellik, dine karşı direniş ve illüzyonlar retoriğinin altını kazırsak bulacağımız şey; şişirilmiş, küstah, Avrupa merkezli bir egodan biraz daha fazlasıdır. 


Dawkins, Harris ve diğer militan ateistleri şaşırtabilir ancak gerçek şudur ki, başlı başına ateizmin kendisinde bir kahramanlık yoktur. Aynı şekilde teizmin kendisinde de özel bir onur olmadığı gibi. İkisi de bireysel tercihler ile yapılan şahsi inançlardır. Ateizmin yeni peygamberlerinin düşündüğünün aksine, her iki tercihte de dindarlık taslayıp, kendine övgüler dizmeye yer yoktur. Dinin fanatik formları olduğu gibi, ateizmin de küstah, hoşgörüsüz, müdahaleci formları vardır. Bu noktada sözü edilen onlarınkidir. 


Kadınları kınayıp, onlara vücutlarının hangi bölümlerini açıp hangilerini kapatacaklarını öğretmek, hiçbir şekilde bir kahramanlık barındırmıyor. Ben özgürce tesettürü seçmiş müslüman bir kadınım. Ben saçımı kapatmayı, onu maviye veya mora boyamayı veya onu tamamen kazıtmayı tercih edebilirim ve bu ne Dawkins’i, ne onun aydınlanmacı misyoner arkadaşlarını, ne de herhangi bir başkasını ilgilendirmez. Saç benim saçım ve ben onunla ne halt edersem ederim! 


Bağnaz İslam düşmanlarının ne giyip ne giymeyeceğimle ilgili kişisel tercihlerime müdahale etmesine itiraz ettiğim gibi; selefi fanatiklerin de bana nasıl yaşayacağımı dikte etmesini reddediyorum. İster din veya bilim, isterse inanç veya ateizm; çirkin yüzleri neyin arkasına gizlenmiş olursa olsun, onların baskıcı kadın düşmanlıkları bana acı veriyor. 


NOT: Soumaya Ghannoushi'ye ait bu makaleyi, Rojbin Ülek mezopotamya.news için huffingtonpost.com sitesindeki ingilizce orijinalinden çevirmiştir. 


ASIL SALGIN İLAÇ TERÖRÜDÜR 
İsmail Tokalak-11 Mayıs 2020-gercekhayat.com.tr/ 


1978 yılında ABD ve İngiltere'de John Ehrenreich’un editörlüğünde birkaç uzmanın bir araya 
gelerek yazdığı “Modern İlacın Kültürel Krizi” adlı eserde, modern-kimyasal ilaç sektörünün kolonileştirme döneminden itibaren nasıl bir sömürü yaptığı, kitleleri nasıl kontrol silahı olarak kullandığı, emperyalist düzen ile ilaç sektörünün ilişkisi, Rockefeller ailesi ve Rockefeller Vakfı'nın bu alanda oynadığı rol, halihazırdaki sistemde para ve kârın önce geldiği, insan sağlığının arka plana itildiği, yozlaştırılan bu sistemde doktorlara ne gibi bir rol biçildiği çok açık ve net olarak ortaya konulmaktadır. 


“Modem İlacın Kültürel Krizi” adlı kitap çok öncelerden ilaç firmalarının bütün kirli yüzünü ortaya koyuyordu, fakat bir yerde ucu insan sağlığına dokunuyordu. Bu sektör hem para, hem de politik olarak bilim insanları, toplumlar ve hükümetler üzerinde o kadar etkiliydi ki, onların kirli çamaşırları hakkında yazılanlar fazla etkili olmuyordu. ABD'nin acımasız emperyalist saldırganlığı, büyük finans kuruluşlarının soygun ve oyunları hakkında yazılanlar fazla etkili olmadığı gibi caydırıcı da olamıyordu. Bu sürdürülemez durumun bedelini de en sonunda insanoğlu ödüyordu. 


“Doktorlar İlaç Firmalarının Memuru? 

ABD Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Adriane Fugh-Berman, ilaç firmalarının, doktorların çoğunun bağımsızlıklarını ellerinden alıp onları kendi maaşlı memurları gibi yönlendirdiklerini ve kontrol ettiklerini belirttikten sonra şöyle demişti: “Doktorlar artık ilaç firmalarının kucağında oturan fino köpekleri olmamalı.” Tabii bu yorum her doktor için geçerli değildir. Dünyada sağlık sektöründe, yüz milyarlarca doları bulan inanılmaz boyutta yolsuzluklar vardır. Dünya sağlık sektöründeki yolsuzlukların boyutu devletlerin ekonomilerini sarsacak, bütün dünyada halkın sağlığını olumsuz şekilde etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. Devamı Gerçek Hayat”ın 1020.sayisinda. 


“İLAÇ? SAVAŞ VE SUÇ ÜRÜNÜDÜR 
Can Kemal Ozer-11 Mayıs 2020- gercekhayat.com.tr/ 


Başlığımız bir ironi ihtiva etmez, aksine gerçeğin ta kendisidir. Şöyle ki, bugünkü ilaç endüstrisi yahut ilaç furyası, istila savaşına 1930'larda sülfanomitlerin -bilinen ifadesiyle antibiyotiklerin- ortaya çıkarılmasıyla başlar. Ardından gelen penisilin, savaş endüstrisinin en güçlü silahı olur. Hitler ve ekibinin bu işte etkisi akıldan çıkarılmamalıdır. 


1900'ün başında dünyada ilaç firması adıyla sadece Bayer ve Hoechst mevcuttu. 2. Cihan Harbi ile ortaya çıkan durum en çok bu sektörün işine yarar ve Ciba Geigy, Eli Lily, Glaxo, Roche, Pfizer ve Sandoz (Novartis) gibi firmalar eklenir. 


Bayer 1845'de bir boya şirketi olarak kurulur. Bayer’de kimyager olarak çalışan Felix Hoffmann, babasının artrit ağrısını hafifletmek için kadim tıp kitaplarını okur. Söğüt ağacının ağrı dindirici olarak kullanıldığını öğrenir. Ardından 1897'de söğütteki asetilsalisilik asiti (ASA) ekstrakte ederek ayrıştırır. Babasının ağrılarını dindirmesi üzerine, Bayer firması ilaç sektörüne girer ve bu ürünü “Aspirin” adıyla ağrı kesici olarak satmaya başlar. 

Her yerde, her derde “deva” bir ilaç olarak pazarlanmaya başlanır ve Bayer asıl servetini buradan elde eder. Günümüzde aynı masalla satılan bu ilaç ile ilk üretildiği formu arasında isim benzerliği dışında pek bağ kalmamıştır. Bugün dünyanın en “şeytan şirketi” olarak adlandırılan, atom bombası, kolanın hammaddesi, turuncu madde, DDT ve dünyanın en ölümcül zehirlerinden Roundup’un da üreticisi olan Monsanto'yu satın alan Bayer, 2. Cihan Harbi'nde insanlığa karşı suçlara katıldığı için savaş sonrası lağvedilirse de ardından aynı adla yeniden kurulur. 


2. Dünya Harbi'nin ardından verem tedavisinde kullanılan ve ilk antibiyotik olan Streptomisin’in geliştirilmesiyle bir savaş endüstrisine dönüşen ilaç sektörü, hayatımızı istilanın ikinci adımını da atmış olur. Kimya işleri ve bitki kökenli şuruplar üreten, dünya çapında skandalları ile şöhret bulan Roche 1987'de Basel'de kurulur. Alman kökenli Charles Pfizer 1848'de gittiği Amerika'ya yerleşip bir kimya şirketi kurar. CocaCola gibi şirketlere limon tuzu olarak bilinen, zararlı sitrik asit türü ürünler sağlar. 


1873'de İngiltere'de gıda şirketi olarak kurulan Glaxo, 2. Dünya savaşı sonrasında ilaç sektörüne giren firmalardan biri olur. 2000'de bir başka ilaç firması SmithKline ile birleşerek GSK adını alır. Yine bir başka Basel firması olan Novartis ise 1996'da hayli eski bir boya firması olan Ciba-Geigy ve 1886'da kurulan bir başka kimya şirketi Sandoz firmalarının birleşmeleri ile ortaya çıkar. 


Merck de Almanya kökenli bir başka kimya şirketidir. Amerikan İç Savaşı savaş suçlusu olarak mahküm olan Eli Lilly, savaş sonrasında bitki kökenli ilaçlar üreten Eli Lilly kimyayı kurar ve bugünkü ilaç ve gıdalarda kullanılan jelatini geliştirir. 


Eli Lilly’nin kurucusu Eli Lilly kanserden, Merck ilacın kurucusu George W. Merck beyin kanamasından, Bayer'i ilaç firmasına dönüştüren Carl Josef Bayer ise genç yaşta kalp krizinden ölür. Roche'in kurucusu ve Ypres Savaşı'nda Cezayir, Fransız ve Fas kuvvetlerine karşı yaklaşık 165 ton kimyevi silah klor gazını kullanan bir savaş suçlusu olan Fritz Hoffmann-La Roche kalp yetmezliğinden gider. 


Basf ve Bayer'in de aralarında olduğu bir grup olan IG Farben'i Roche’in kayınbiraderi olan Carl Bosch yönetiyordu. Şirket, Nazi imha kamplarında kullanılan ilk zehir olan Zyklon B'nin üreticisiydi ve savaştan sonra dağıldı. Carl Bosch bu günkü azot gübresinin de mucidi olarak biliniyor. 


Bu firmalarin kurucularinin hepsinin Alman ve Polonya Yahudisi oldugunu ve hepsinin en ölümcül zehirleri ürettiklerini, savaş suçu işlediklerini ve erken yaşta öldüklerini kaydetmek şart. Hemen hepsi de Hitlerle iş tutmuş kimseler... Şimdi Hitler'in Yahudi soykırımı yaptığını söyleyenlere “Peki beyim, Hitler'in yanındaki bunca Yahudi ne iş yapıyordu” diye sormak gerekmez mi? 


Biyoteknoloji Çağı Başlıyor 

İlacın, daha gerçekçi bir ifadeyle modern zehrin ilk evresi, Hitler'in kimyacılarıyla başlamıştı. 
İkinci evresi ise Genentech firmasının Rekombinant DNA teknolojisi ile ilk sentetik insülini üretmesi ile 1979'da başlar. Aslında ilk kurulan genetik firması Cetus’dur. Lakin ilk ürünü piyasaya süren, 1976 yılında kapitalist Robert A. Swanson ve Herbert W. Boyer tarafından kurulan Genentech olur. Firmanın bir diğer ortağı ise Allergan adlı botokscu şirkettir. Robert A. Swanson da 52 yaşında beyin kanserinden ölür. 


Biyolog Herbert Wayne Boyer, dostu biyokimyacı Stanley N. Cohen ile birlikte iki bakteriden genleri kesip, üçüncü bir bakteriye yapıştırma yöntemini tasarlarlar. İlk kez 1973'te yayınlanan Boyer ve Cohen'in çalışmaları, insanlığın başının en büyük belalarından biri olan “modern genetik mühendisliği'ni başlatır. Yani biyoteknolojinin daha büyük bir sektöre dönüşmesinin... 


Şirket, diyabet ilacı insülini, anti-viral protein interferonu ve büyüme hormonu inhibe edici hormon somatostatini rekombinant DNA teknolojisi ile üretir. Ardından tüm ilaç firmaları bu şeytani çığıra yönelirler. 


2001 yılında ABD'deki şarbon haberlerinin ardından Pentagon da gözlerini biyoteknolojisine 
yani genetik teknolojisine dikti. Zira Korona günlerinde bunu daha iyi anlamış olduk ki genetik teknolojisi geleceğin en büyük savaş aracıydı. 


Molekül Savaşı 

İnsanlığın hayatını karartmanın en sarsıcı adımlarından biri olan; DNA'yı çözen, hücreyi değiştiren rekombinant DNA teknolojisinin ardından gelecek olan nano-teknoloji ile birlikte ilaç sektörü yeni kurtarıcısı moleküle yönelir. Belki henüz yolun başındalar, lakin sürecin birkaç on yıl daha sürmesi durumunda bu ve yeni şer teknolojiler sayesinde insanlığı bütünüyle avuçlarının içine alacaklar. 


Yeni ve küçük genetik firmaları molekül geliştirmeye yönelirken, o meşhur ilaç firmaları ise molekülleri ruhsatlandırarak silaha dönüştürme görevini üstlenirler. Nasıl büyük balık, küçük balığı daha kolay yutuyorsa, Davos ve Bilderberg adıyla faaliyetlerine gizem katan baron adlı resmi mafyaya ait o meşhur “ilaç” yahut kurşuncu firmalar da, başarılı(!) molekül şirketlerini ele geçirmeye başlarlar. 


Bununla yetinmeyip, pek çok ülkedeki mahalli eş değer ilaç firmalarını da satın alarak tekellerini büyütürler. Her ülkedeki ilaç konusunda karar verici mekanizma ile reçete edicileri de kontrollerine alarak hem ülkelerin, hem de insanların boynuna, sadece akıllı, basiretli ve ferasetli kimselerin görebileceği keskin kılıçtan daha keskin ilmekleri geçirirler. 


Hindistan'a Ölüm İmzası 

Söz konusu mafyatik uygulamaların en barizi, en etkileyici rakipleri Hindistan'a uygulanır. 
Herkesin aksine Hindistan patent kanunu, patenti nihai ürüne değil sürece vermeyi öngörmekteydi. Bu da Hintli ilaç firmalarının önünü açar. Hint ilaç sektörünün, batılıların 


fiyatları karşısında âdeta sembolik bedellere ilaç üretmeye başlamasına daha fazla tahammül edemezler. 


Once 1 Ocak 1995'de Dünya Ticaret Örgütü'nü kurarlar. Bu teşkilatın asıl amacı, dünyadaki patent ve faaliyetleri denetlemek olup, ticaret ise bahanesidir. 1995'in ilk aylarında TBMM'de DTO’niin 21 bin sayfalık mevzuat metni okunmadan bir saatlik görüşme ile kabul edilerek, Türkiye bu şer yapıya ilk katılan ülkelerden biri olur. Bizde buna hata yapmak değil ihanet denilir, ama herkes bunu dillendirmez.Hindistan 2005'te zorla yani cebri olarak DTO’ye dâhil edilir. Bu, Hintli ilaç şirketlerinin artık üretim yapamaması manasına gelir. Onlara kalan şey, Batılı ilaç firmaları gibi davranmak idi, ama buna da yemlemeler izin vermezdi. Çünkü Hindistan'da ilaç üretmek, Batı'da üretmeye göre daha ucuzdu, ama mesele sadece para değildi. Beşli çeteden başkası sahada at koşturursa kötü örnek olur ve böylece büyü ve tuzak bozulurdu. Bu durumda Hintli ilaç şirketlerinin bir kısmı için büyücü büyüklere taşeronluk etmenin dışında bir seçenek kalmaz. Bir kısmı da biyoteknolojiye yönelip, molekül geliştirmekten başka seçenek bulamaz, onlar da buna yönelir. 


Nano Çipli İlaç Ve Aşılar 

Şimdi ise işin içine nanoteknoloji dâhil oldu. Fazları birden 5’e ulaştı. Bugünlerin en meşhur çipli aşı tartışmaları da elbette bu sürecin bir ürünü. Daha önce bu konuda farklı yazılar kaleme aldığımız için çipli aşılar meselesine girmeyeceğiz. Ancak şunu belirtmeliyiz ki, koronadan kurtulmanın tek yolunun aşı olarak pazarlandığı -yahut samimi ifadesiyle yalanıyla teslim alınmak istediği- bugünlerin ardından gelecek olanlar çok daha acıklı olacak. 


Bunları sizi korkutmak için değil, tedbirli olmak için kaleme alıyoruz. Çünkü aşı bekleyen kişi ve ülkeler, olup biten rezil tiyatroyu görememiş demektir. Zaten haydutların asıl amacı, korkutarak avuçlarının içine alıp ham yapmak. 


Yeni bir düzen beklentisi, aşı ve ilaç balonunun uçurulduğu bugünlerde, dev ilaç firmalarından siz hiçbir açıklama okudunuz mu? Okumazsınız, zira onlar konuşmaz, icraat yapar. Onların sözcüleri Bill Gates ve Dünya Sağlık Teşkilatı gibi paravan kuruluşlardır. 
Konuşup neden açık versinler ki, maşa kullanmak varken? 


Hâsılı mesele para değil, yeni düzenin sahibi olmak. Ancak belli oldu ki, bu düzen de tıp eliyle kurulacak. 2005-2007 yılları arasında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın başkanlığını yapan Çapa Tıp'tan mason Prof. Dr. Asım Akin'in “Masonluk tıp âleminde güç odağıdır” cümlesini de aklınızda tutunuz. Ve doktorların yeniden (hâşâ) kutsi bir kurtarıcıya dönüştürüldüğü bugünlerde, “acaba biri gözümüze kibrit çöpü tutarak ormanı mı kaçırıyor” diye sormalı herkes. Çünkü yeterince dünyevileşmiş Müslümanlar dahi ölümle korkutulup sağlığı ile meşgul edilirken, saman altından kimler hangi okyanusları taşıyor acaba? 


Kibir Ve Ceza 

Allah (c.c.) kişiyi, kibri ve iddiasından vururmuş. Herkesi kurtarma iddiasındaki bu ölüm makinelerinin kurucularının akıbetleri son derece ilginçtir. Zira bu ilaç firmalarının erkenden ölen ilk ve ikinci kuşak kurucu babalarının kendi kellerine sürecek merhemleri bile yoktu. 
Bugün de değişen bir şey yok... Önümüzde iki yol var, ya tüm beşeri kurtarıcılar gibi 'ilaççılardan da kurtulmak, yahut da teslim olmak. Hangisini tercih ederdiniz? 


ROTSCHİLD AİLESİ: EKONOMİK DÜZEN TEHLİKEDE 
10.08.2018-akkalemler.com/ 


Küresel ekonomide belirleyici gruplardan olduğu söylenen Rotschild ailesinin en yaşlı üyesi Jacob Rotschild, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel finans sisteminin tehlikede olduğunu söyledi. 


Kendi kurduğu RIT Capital Partners Fonu'nun yatırımcılarına hitap eden Rotschild, 11 Eylül ve 2008 Mali Krizi'nde dünyadaki bütün güçlerinin birlikte çalıştığını anımsatarak, bugün aynı birlikteliği sağlamanın zor olduğunu ve bu durumun 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan ekonomik düzeni tehlikeye attığını vurguladı. 


"Hükümetlerin İşbirliğine Yanaşmaması Ekonomik Sıkıntıları Artirabilir' 


Rotschild, hükümetlerin işbirliği konusunda azimli olmamasının yaşanan ekonomik sıkıntıları artırabileceğini ifade etti. 


'Bankacılık Sektörü Endişeli' 


Savaş sonrası düzenin bir para yönetim sistemine işaret ettiğini ve bu sistemin doları hakim para birimi konumuna getirdiğini kaydeden Rotschild, bankacılık sektörünün, 2008 krizinden beri piyasalarda süren yükselişin durabileceğinden endişeli olduğunun altını çizdi. 


Rotschild, "10 yıllık pozitif döngü sona erebilir. Bu piyasalarda kaydedilen rekor bir süre. 
Bazı alanlarda daha düşük büyüme rakamları görüyoruz. IMF de yavaşlama öngörüsünde bulundu" diye konuştu. 


Akkalemler Olarak Hatırlatıyoruz 


Rotschildler bile sistemin çöktüğünü söylediğine göre, küreselciler Trump'a asla desteklemiyor. Türkiye için ise çıkış yolu bu krizi yeni sistem inşasına çevirmek, Türk Parasını altına eşitlemek... 


DOLAR ESARETİNDEN NASIL KURTULURUZ? 
07.12.2016-Can Kemal Özer-akkalemler.com/ 


“Ekonomi, iktisatçı ve bürokratlara, eğitim, MEB ve öğretmenlere, sağlık doktorlara, ziraat ve gıda da mühendislerine, şehirler de mimarlara bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir' desek, “medya da gazetecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir' cevabına hak veririm. 


Bu cümlelerim sıradan bir eleştiri değil, üretilen sahte, seküler ve materyalist zihnin bizi sürükleyeceği ve hatta sürüklediği uçuruma dikkat çekmek içindir. Malum son günlerde dolar kuru ve faizle yatıp kalkıyoruz. Dolarları, TL'ye çeviriyoruz. Peki, bu çaba doların çıkışını durdurur mu? Hiç kuşkusuz yarar sağlar ama kalıcı olacağını sanmam. 


Çoğu kez, dayatılan gündemi tartışmaktan gerçeğin uzağından geçer gideriz. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olan herkes siyasi, iktisadi, sosyal ve nesebi tökezleme yaşamamızdan memnuniyet duyar ve hatta bunun için çaba harcar. Bunda şaşılacak bir durum da yoktur. 


Ancak tabii ya da doğru olmayan şey, batının yol açtığı sorunumuzu yine batılın reçeteleri ile çözmeye kalkmak. İşte bize en büyük zararı bu verir.Kimileri, sen ne anlarsın iktisattan dese de, işte tam da bu nedenle çözüme dair düşüncemi kayda geçirmekten yanayım.Tavsiyeleri listelemeden evvel, bugünkü para politikalarına nasıl geldiğimizi, bize yanlış elbisenin nasıl giydirildiğini ve halen sürdürülen para ve dolar politikaları konusunda kısa bir yakın tarih bilgisi aktaralım. 


Başımıza Örülen Bretton Woods Çorabı 


İkinci cihan harbinin sonuna gelinmiştir. Şeytani merkez Londra'dan, Washington'a taşınacaktır. Yıl 1944. 44 ülkeden 730 kukla delege, ABD'nin Bretton Woods kasabasında toplanır. Dünya Bankası ve IMF'in kurulma kararlarına imza attırılır.Bu toplantıda alınan bir kararla bize “ABD Doları” diye yutturulan para, 1915'de 4 Siyonist satanist ailenin 9 şirketi tarafından ele geçirilmiştir. Sıra doları dünya çapında geçerli tek para haline getirmektir. İşte “Bretton Woods Anlaşması” denilen bu dayatmada, satanistlerin parası dolar dünya parası ilan edilir. Onların tabiriyle dolar, ortak ticaretin tek kambiyo parasıdır. 


1 Dolar 0,88867 gr altına eşitlenir. Ya da 1 ons altın, 35 dolar edecektir.Diger ülkelerin 
parasının değeri de altın üzerinden değil, dolar üzerinden belirlenecektir. 


BIS Çıkmazına Dikkat 
Biraz geri gidelim... 


Bu kez yıl 1930. Siyonizm'in merkezlerinden biri olan İsviçre'nin Basel şehrinde Satanist baronlar, ‘Bank for International Settlements' (BIS) adlı uluslararası dokunulmazlığı olan bir banka kurarlar. 


TCMB'da dâhil hiçbir merkez bankası, merkez bankaları kur ve faiz politikalarını, bu “Uluslararası Ödemeler Bankası'na sormadan belirleyemez. 


Bizim “özerk” denilen Merkez Bankamız göbekten BIS'e bağlı. BIS'in yönetim çekirdeğini, “daimi değişmez / ex officio” denilen İngiliz ve Amerikalılar oluşturur. 
Yönetim kurulu ise; Amerika, İngiltere, AB (Almanya, İtalya, Belçika) kurucu devletlerinin merkez bankası temsilcilerinden oluşur. 


Bize düşen veya layık görülen rol ise “emredersiniz” demek. Bu gazetede yazdığım ilkyazı “BIS ya da Erdoğan'ın savaştığı merkez” idi. Meraklısı linke tıklayıp tekrar okuyabilir.Nasıl günümüz tıp dünyasının (teşbihte hata olmasın) Kâbe'si veya kıblesi, ABD'nin FDA'i ise, para politikacılarının kıblesi de, BIS.Satanist Tapınakçıların FDA, BIS ve FED'ine tapınmaktan vazgeçmeden özümüze dönemeyiz. Bu put galerileri bizi götürse götürse şirk ve iflasa götürür. 


Vietnam Savaşı Ve Doların İçinin Boşaltılması 


ABD, 1963'de on yıl sürecek ve hezimetle neticelenecek olan Vietnam savaşına girişti. Bu alçak savaşta, taraflardan 412 bin kişi öldü, 1 milyon 490 bin kişi de yaralandı. 


Vietnam'da bataklığa saplanan ABD, insanlığın başının belası ve şeytanın şirketi Monsanto'nun geliştirdiği ve “Turuncu Madde / Agent Orange” olarak şöhret yapacak olan 


biyolojik silaha müracaat etti. Dokundugu yeri yakan dioksin içerikli bu pestisit görünümlü biyolojik silah, Vietnam'ın yoğun bitki örtüsünü yok ederek, bölge halkının ve Kuzey Vietnamlı savaşçıların saklandıkları ormanlık alanların ortaya çıkmasını sağlamak ve gıdaya erişimini engellemek için yerleşim yerleri dâhil, insanların yaşadığı her yere 

uçaklarla 80 milyon litre turuncu madde döktüler. 7,4 milyon hektarlık arazi kül oldu.Bu yüzden 1,5 milyon insan öldü. Milyonlarca engelli doğum yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Kızılhaç'a göre halen bu yüzden 4 milyon civarında Vietnamlı günümüzde 

sakat kaldılar, ya da buna bağlı ağır hastalıklarla boğuşuyorlar. 


Vietnam'da “biyolojik silah turuncu madde' maddenin yol açtığı dramdan bir kare 


Neticede, ABD ekonomisi iflasın eşiğine geldi. 1971'de ABD tek taraflı olarak doların, altına olan endeksini kaldırdı. Karşılıksız para basmaya başladı. Bu sayede, yenildiği savaştan galip çıktı. O gün bugündür ABD'yi hep birlikte finanse ediyoruz.Bir yıl çalışıyoruz. Bir kur, faiz ve borsa numarası çekip, herkesi kazancımızı hortumluyorlar. Bizim 


“batının kölesi durumundaki iktisatçılar” bön bön bakmaya devam ediyor ve ettiriyor. 
Türkiye Altın Cenneti 


Önceki gece saat 01:30 gibi yazımı bitirdim. Son kelimemde iken bilgisayarım dondu, bir süre sonra açıldı. Açıldığında yazımın 1111, 22222, 33333 ve 44444 olarak değişti(rildi)ğini 


gördüm. 


Yeniden yazmak zor ve bire bir aynı olmasa da dün sabah yeni bir yazı kaleme kaldım. İşin ehli dosyayı inceledi, “makro çalıştırma müdahalesi'nden söz etti. Belki doğrudur. Bu önemli değil. Önemli olan şey, bizim altın zengini olduğumuz. Üstelik bu sadece TCMB'deki 


rezerv. 


Türkiye, altın rezervi bakımından 2012'de 302 tonla 16. Sırada iken, 2016'da 475 tonla 


11. sıraya yükselmiş. Çok güzel ve sevindirici bir politika ve gelişme. 


Dünya Altın Konseyi (World Gold Council)'in Ağustos 2016 verilerine göre, 1- ABD'nin 8.200, 


2- Almanya'nin 3.345, 
3- İtalya'nın 2.451, 

4- Fransa'nın 2.435, 

5- Rusya'nın 1.498, 

6- Çin'in 1.054, 

7- İsviçre'nin 1.040, 

8- Japonya'nın 765, 

9- Hollanda'nın 612, 
10- Hindistan'ın 558, 
11- Türkiye'nin 475, 
12- Tayvan'ın 422, 

13- Portekiz'in 382, 
14- Suudi Arabistan'ın 323, 
15- İngiltere'nin 310, 
16- Lübnan'ın 287, 

17- İspanya'nın 282, 
18- Avusturya'nın 280, 
19- Kazakistan'ın 238, 


20- Belçika'nın ise 227 ton altın rezervi var. 


Dikkat ederseniz ekonomisi 17. olan Türkiye, altın varlığında ise dünyada 11'nci, 


İngiltere ise 15. sırada. 


Demek ki Türkiye altınla çalışırsa yahut varlıklarını ve parasını altına endekslerse, bu rezerv hem büyüyecek, hem de güven artacak. Neticede sanal bir kıymet üzerinden değil, değeri kıyamete dek geçerli olacak gerçek bir madene / paraya sahip olacak.Türkiye güçlenmek, özgür olmak istiyorsa, altına dönmeye mecbur. Bunu yaparsa inşaallah sırtı asla yere gelmez. 


Yapmazsa, Siyonist / satanist baronların parasının oyuncak ve kölesi olmaya devam ederiz. 


Çözüm: Altın Para 


Bir: Yeni bir Merkez Bankası ve Türk Lirası kanunu çıkarılmalı. 


İki: Türkiye ivedilikle kâğıt paradan çıkıp, altın paraya geçmeli. 100 liraya kadar ki paraları, 


gümüş ve / veya altın karışımı, üzeri ise altın para olmalı. 


Üç: Merkez Bankası, BIS ve IMF ile bağını koparmalı. Özerklik palavrasına son verilip, Cumhurbaşkanına bağlanmalı. 


Dört: Devlet özellikle Merkez Bankası'nda parası olana altın hesabı açmalı. Kâğıt paraları, altına dönüştürmeli. Dileyen dilediği zaman parasını altın olarak çekebilmeli. Altına faiz 


uygulanmamalı. 
Beş: İç ve dış ticaret altına endeksli yapılmalı. 


Altı: Kamu harcamaları, ödemeleri, özel ve kamu kiraları, dolar başta olmak üzere yabancı 


para cinsi ile asla yapılmamalı. Gerekirse yasak getirilmeli. 


Kıyamete dek geçerli bir para kullanan ülkede ne faiz, ne enflasyon, ne kriz, ne de kur sorunu olur. Bizim paramıza sahip olan kişi sanal bir değere değil, kıyamete kadar geçerli bir madene sahip olduğu için bize her şartta güvenir. Bizimle iş yapmak için can atar.Bu durumda yegâne çözüm, Yeni Türkiye'yi inşa etmekten geçiyor. Ama bu inşa, İstanbul'un rezil edilmesi gibi beton yığınıyla değil, bürokrasi ve siyasetin doğru adamlarla donatılıp, 


doğru politikalar üretilmesiyle mümkün olacak. 

Başkanlık sistemi bir fırsat olabilir. Ama tek başına pek çok yaramıza merhem olmayacak. 
İşte tam bu satırları tamamlamak üzere idim ki, Ömer Kayani bir link gönderdi. 

Erdoğan “da “Altın” Dedi 

Gelen haber şöyleydi: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ısrarla üzerinde durduğu altın yatırımları konusu, TCMB'nin para ve kur politikası metnine girdi. TCMB “2017 yılı Para ve Kur Politikası” metninde, döviz likiditesi yönetimine ilişkin başlıklar altında “Standart altın 


alımına başlanacaktır” açıklamasında bulundu. TCMB, 2017 para ve kur politikasında döviz 


likiditesiyle ilgili “standart altın alımı” dışında bugüne kadar yapılan işlemlerden farklı, yeni 


bir uygulama olmayacağını belirtti. Evet, aklın yolu bir ama bu adım son derece yetersiz. İşin içinde altın ortak payda olsa dahi, biz aynı şeyden söz etmiyoruz. Fakat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, en temiz para, altına geçme kararı alırsa (ki buna başarabilecek yegâne kişi kendisidir) bu memleket ve hepimiz keferenin kölesi olmaktan kurtuluruz. İnanıyorsanız haydin siz de destek olun. Gündemde tutun. Kamuoyu oluşturun. Unutmayın, 15 Temmuz 


toplumun gücünün en iyi tezahürüdür. 


ALTIN PARA ANONİM ORTAKLIĞI 
04.12.2017-Can Kemal Özer-akkalemler.com/ 


Son 40 yıldır dünya paraları herhangi bir güvenceye sahip değil. Yani değeri sadece kaydi. 
Paranın ardında, devletin itibari varlığının dışında bir karşılık yok.Son iki yazımızda da belirttiğimiz üzere hem Osmanlı'da, hem ABD'de, hem de pek çok ülkede para hazinedeki 


altın karşılığı kadar basılabilirdi. 


Yani kâğıt para, çeke senede benzeyen değerli bir değişim aracıydı. Artık öyle değil. Dileyen dilediği kadar para basıyor. Nixon'dan bu yana tedavüldeki Amerikan Doları'nın ABD Hazinesinde hiçbir karşılığı yok. El kadar kâğıda 100 dolar yazıyorlar. Toplam kâğıt ve baskı karşılığı kadar maliyeti var ve bunun üzerinden tüm dünya sömürülüyor.Yarın 

ABD Kim vurduya giderse, işte o zaman elinde doları olanlar da kim vurduya gideceği 


için kimse Kim'i suçlamasın. 


Bu kim hangi Kim olur bilinmez ama çok geçmeden olacak!Türkiye'nin yani Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı en hayırlı icraat, Türk parasını altına endekslemek.İşte o zaman hiçbir güç, Türk ekonomisini yıkamaz. Türk parası dünya ticaretinin başat parası haline gelir. Dünyanın neresinde olursa olsun elinde Türk parası olan bilir ki, bunun bankada altın olarak değişmez bir karşılığı var.Bunun yanı sıra Türkiye'nin yapabileceği çok mühim 


bir sistem daha var.Onun adı da “Altın Para Anonim Ortaklığı' 

Tüm sermaye ve hissesi Hazine'ye ait bir şirket kurulmalı. 

Bu şirketin tek bir işi olmalı: Altın ticareti. 

Her türlü emtia ve hizmetin fiyatları Türk parasının yanı sıra altın olarak da 


açıklanmalı.Diyelim ki A malının bedeli 1.000 gram altın. Sattınız anda hesabınıza altın 


geçmeli. Ya da altına eş değer 1.000 Türk lirası. 


Her yıl yeniden değerlendirme sistemi sona ermeli. Maaşlar ve vergiler altına sabitlenmeli / endekslenmeli...Bu şirketin hiçbir zaman faizle işi olmamalı.Dileyen altınını yatırmalı, altını kadar çek yazabilmeli ya da zaten para altınla çaprazlanabilen bir değer olduğu için çek gibi 


kullanılabilmeli. Mevcut bankacılık sisteminden bağımsız olarak altın havalesi yapılabilmeli. 


Merkezi Türkiye olan altın ticaret sistemi kurulup, dünyanın her yerinden mal ve hizmetler altınla alınıp, satılabilmeli. Bu müessesenin adı hiçbir şekilde bir resmi tefecilik 


sisteminin adı olan banka olmamalı. 
Bu sistemde sadece alın teri ve helal kazanç var olup, faiz asla olmamalı. 


Dünyanın her yerinde şubeler ve hesaplar açıp, ticaret ve hizmet karşılığı altın veya Türk parası transferi yapılabilmeli. Böylece hem alın teri, hem ürün, hem vergiler, hem de para kıymetli hale gelir. Faiz belası da ortadan kalkar.‘ Altın Para Anonim Ortaklığı' vereceği her hizmet için önceden bir hizmet bedeli tayin eder ve onu alarak kazanç sağlar.Asıl kazanç ise Türk parası, menkul, gayrimenkul ve her türlü emtia ile hizmetin değerinin korunması ve 


artırılarak ülkenin güçlendirilmesi, itibarının sağlamlaştırılması. 


Dünyayı Ve Yüzde 5'ini İstiyorum 


Altın, kıymeti hiçbir çağda değişmeyecek tek dünya malı. Altın gibi bir servete sahip olmak siyasi ve iktisadi gücü ele almaktır. Unutmayın, Çin buna hazırlanıyor.Önemli ölçüde altına hükmeden ve kuyruğu AB'den kurtarmaya çalışan İngiliz de bunun peşinde.Siyonist çeteyi güçlü kılan şeylerden biri de dünya çapında altın yığınağına sahip olması.Bunu yaparsak altına eş değer sanal Türk lirası da çıkarabilirsiniz. İşte o zaman Türkiye'yi ve insanlığı saran çetelerden kurtuluruz. Aksi halde debelenmeye, iki ileri bir geri veya iki ileri üç geri yapmaya 


devam eder dururuz. 


Ya altına hücum ya da sömürülmeye devam! 


Son not:Keşke Recep Tayyip Erdoğan ve herkes Larry Hannigan'ın 1971'de kaleme aldığı “Dünyayı ve yüzde 5'ini istiyorum' başlıklı yazısını okuyabilse. İşte bu yazı mevcut siyasi ve iktisadi terörün nasıl başladığı ile finans tetikçiliği ve faiz baronluğunun ortaya çıkışını anlatıyor. Okumak istiyorsanız https://goo.gl/s7kyYL bu adresi tıklayın 


yeter. Vesselam. 


DÜNYANIN EN GÜÇLÜ AİLESİ GOLDSMITH VE ROTHSCHİLD'İN VARİSİ 
ÖLDÜ! 


11.07.2019-haberturk 


Dünyanın en güçlü, aynı zamanda en karanlık ailesi olarak gösterilen Rothschild'ler ile onlar gibi bankacılık alanında Avrupa'da etkili ailelerinden biri olan Goldsmith'ler ortak bir acıyla sarsıldı. İki ailenin torunu olan Iris Anabel Goldsmith, Pazartesi günü İngiltere'deki çiftliğinde 


ATV tipi dört tekerlekli araca binerken kaza geçirerek hayata veda etti... Iris'in ailesinin 300 


milyon sterlin serveti vardı. 


Aracın üzerinde koruyucu kafes olmasına rağmen ağır yaralanan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Iris'in babasının ikinci evliliğinden doğan 14 ve 11 yaşlarında iki kardeşi 


daha bulunuyor. Iris'in ailesinin 300 milyon sterlin (1 milyar 350 milyon TL) serveti vardı. 


Çiftin ilk çocukları Iris Annabel, bu servetin en büyük mirasçısıydı. Yatılı okuyan 15 


yaşındaki Iris, yaz tatilini ailesinin İngiltere Somerset'teki çiftliğinde geçiriyordu. 
İki Aile Güçlerini Evlilikle Birleştirmişti 


Avrupa'nın en köklü ve zenginlerinden Goldsmith ve Rothschild aileleri, 18'inci yüzyıldan itibaren Avrupa'da ticaret şehirlerine bankalar ve iş alanları kurarak devasa servetler edinmişti. İki aile de güçlerini evlilik yoluyla birleştirmeleri ile biliniyordu. Uluslararası basın ise, iki ailenin parasının genç kızın hayatını kurtaramadığını belirtti. 


ROCKEFELLER, ROTHSCHİLD VE TÜRKİYE! 
Cezmi Orkun-28.02.2021- gunisigigazetesi.net/ 


Dünyanın zengin birkaç aileden birisinin Rockefeller olduğu ve Kontrol ettikleri paranın 5 
trilyon dolarla 15 trilyon arasında olduğu tartışmasız kabul edilir. New York'ta Aile şirketleri üzerinde | trilyon dolarlık mülk yatırımı olduğu bilinmektedir. Ailenin CIA ile organik bağları bulunmaktadır. 
Rockefeller ABD merkez bankasının, Rothschild ise İngiltere merkez bankasının sahibi olup Rockefeller ve Rothschild şirketleri arasında finans, enerji ve sanayi sektörleri arasında bir paylaşım içerisindedirler. Genelde birlikte hareket eden bu şirketler rekabet ortamında menfaatleri doğrultusunda karşı karşıya da gelmektedir. 
Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan savaşların arka planında bu rekabetin yansımalarını görmek mümkündür. Örneğin ABD'nin Irak’1 işgal nedeni, Irak'ın nükleer, kimyasal, biyolojik silahları ya da sahip olduğu zengin enerji kaynakları değil doğrudan ABD'nin finans krizi ile ilgilidir. Saddam Hüseyin'in petrol birim fiyatı olarak dolardan Euro'ya geçtiğini açıklaması, bugün Irak'ta yaşananları tetiklemişti. Euro'nun tedavülde Irak ve Ortadoğu'da dolar dolaşımının yerini alması, ABD'nin dış borçlarını ödeyebilmek için Euro satın almak zorunda kalacağı şeklinde değerlendirilmiştir. 
Amerika dolarının yerini, Euro'ya bırakması durumunda ABD ekonomisinin çökmesi kaçınılmaz olacağı gerçeğinden hareketle Doların dolaşımdaki yerini koruması için çözümü ABD'nin Irak Devletini işgal etmesinde bulmuştur. 
İran'da Musaddık darbesi, Guatemala darbesi ve Küba Domuzlar Körfezi çıkartması operasyonlarına imza atan CIA'in finansmanını sağladığı ortaya çıkmıştır. ABD'nin süper güç olarak dünyayı yönetmesinin arka planındaki organizasyonlarda yer alan isim David Rockefeller olup Küresel güçlerin başkanı olarak bilinmektedir. 
Ortadoğudaki gelişmelerde parmağı olan bu ailelerin Türkiye için din üzerinden hareketle “İslamiyet'i yıkmak istiyorsak önce Türkiye'den başlamalıyız.” Sözleri nedeniyle Türkiye dostu oldukları söylenemez. Ülkemizin stratejik bir konumda olması ailenin ilgisini çekmekte ve ele geçirmek için uğraş verdiği aşikardır. David Rockefeller'ın; “Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık.” dediğini hatırlayacak olursak bu arzunun çok önceki zamana dayandığı görülmektedir. 
2020 yılında Rockefeller Aile Fonu (Rockefeller Family Fund), çevresel etkenlere ve iklim 
değişikliğine vurgu yaparak toplam 50 milyar dolarlık fonu fosil yakıtlar dışındaki alanlara yönlendireceklerini açıklamıştır. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde ve uzakdoğu ülkelerinde bankalar kuran Rothschildler, Alman kökenli Yahudi bir aile olup Yahudi topluluklarının en üst organı sayılan ve Yahudi İhtiyar Meclisi'nin günümüzdeki devamı olarak bilinen Yahudi Ajansı Kurulu yöneticilerindendir. Bu yapının; 

e Amerikada altın için yerli katliamları, 

e Ortadoguya Petrol yataklarını ele geçirme çalışmaları, 

e Filistin topraklarının satın alınması için finans desteği vermesi, 

» Alman şirketlerine Almanya'nın yeniden inşası için finans desteği, 

» Afrikada elmaslar için iç savaşları desteklemesi, 

» Türkiye'de geleceğin enerji ve uzay teknolojisi için kaynak olarak bilinen bor ve 

toryum yataklarını ele geçirme çalışmaları, 

Gerçekleştirdiği ve/veya gerçekleştirmek istediği faaliyetlerin bir kısmıdır. 
Eylül 2016'da paranın ve politikanın patronları Henry Kissinger ve Rothschild ailesi üyesi James Rothschild, Birleşmiş Millet Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmiştir. Bölgemizde yaşanan anlaşmazlıklar, krizler ve savaşlar din görünümlü sermaye savaşları olup Irak ve Türkiye, Rothschild hanedanının payına düşmüş gibi bir görüntü vermektedir. Türk-İngiliz ortaklığıyla kurulan Genel Energy PLC şirketi Türkiye-İngiltere işbirliği çerçevesinde Kuzey Irak'ta petrol arama ve üretimi gerçekleştirmek üzere İngiliz Vallares PLC ile birleşerek Genel 


Enerji Plc adını almıştır. Bahse konu bu şirket Londra Borsası'na giren ilk Türk şirketi olmuştur. 

Rockefeller ailesinin CIA ve benzeri istihbarat ve askeri kurumlar üzerindeki etkisi dikkate alındığında ülkemiz ve ortadoğudaki birçok oyunun ulululararası sermaye ayağında bu şirketlerin olduğu görülecektir. İlluminati; siyasal ve komplo teorileri ile ilgisi olduğu düşünülen bir yapılanmadır. Bu yapılanmanın en büyük destekçilerinden birinin ünlü Rothschild ailesi olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikirdir. 

AKP iktidarı döneminde, Rothschild ailesinin Türkiye'de açtığı bir yatırım bankası 2005— 
2007 yılları arasında özelleştirme aşamasında ilgili şirketlere 15,3 milyar Euroluk bir işlem 
hacmine imza atmıştır. Bu ailenin AKP ve Erdoğan'la yapılan işbirliği sonucu kurulan Bu bankanın başında 2007 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak Dr. Yılmaz Argüden bulunmaktadır. Argüden'in web sitesinde Rothschild Bankası ile AKP hükümeti arasındaki ilişkileri anlatan çok ilginç bir bölüm bulunuyor. Burada; Rothschild Bankasının, Türk hükümetinin, General Electric gibi yabancı yatırımcıların ve bazı “seçkin” Türk ailelerinin danışmanı olduğunu ilan etmiştir. Kim bu seçkin aileler ? kim bu yabancı yatırımcılar ? 
Uluslar arası borsalar üzerinde spekülasyonlar yaratarak para kazanma konusunda oldukça becerikli olan ve Avrupa'da bir çok hükümeti yüksek faizli borca bağlayan Rothschildler, Savaşlar sayesinde Uzakdoğu ile tanışmıştır. Çin'in mağlubiyeti ile biten savaşın ardından Rothschild ailesi, İngiliz hakimiyetine geçen Hong Kong'un kontrolünü de ele geçirerek Burada kurdukları HSBC (Hong Kong Shangai Bank Corporation) Rothschild'lerin para baronlugunun Dünya üzerinde tescillenmesi yanında afyon ticareti de Rothschild'lerin eline geçmiştir. 

Rothschild'ın Türkiye'de 


e Yapılması düşünülen Nükleer Santrallerin finansmanı, 

e Bor, Toryum v.b. maden tesislerinin işletilmesi, 

e Stratejik öneme haiz bölgelerden arazi (AOÇ, İstanbul'a yeni yapılan havaalanı ile 

kanal İstanbul güzergahı) satın alınması, 

e o Toplumun tepkisini minimize etmek için yerli firmalarla şirket evliliklerinin yapılması İlgi duyduğu alanlar olup çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 
Emperyalist güçlerin, Osmanlı döneminde olduğu gibi bugün de stratejik öneme haiz maden kaynaklarımız üzerindeki oyunları devam etmektedir. Finasman açısından oldukça zor durumda bulunan ülkemiz, sahip olduğu geleceğin enerji kaynaklarını dış güçlerin kullanımına açmamalı, bu kaynaklarımızı sahiplenme çabası içerisindeki şirketlere hiçbir şekilde fırsat vermemelidir. Bor ve Toryum kaynaklarımız asla üçüncü şahıslara verilmemeli, devlet eliyle işletilmelidir. 
Sonuç olarak; Ülkemizin geleceğini İPOTEK etmek isteyen güçlere firsat verilmemelidir. 
UYANIK OLMALIYIZ yoksa AYDINLIK Geleceğimiz yok edilecektir. 
Selam ve Saygılarımla 


DARWİNCİ EVRİM, İNSANA YOK ETMEYİ SEÇTİRTİR 

Erkan Trükten- Apr 13, 2018-https://medium.com/okumaodas%C4%B 1 

İnsan tabiatın içinde çok zayıf bir varlık gibi görünürken, aklını kullanarak tabiatın güçlerini yönetmesini bildi. Dünya'nın en soğuk yerlerinde göründüğü gibi çöl içlerini dahi kendine 


yuva kıldı. Vahşi olanı evcilleştirdi ve bereketine dayanak yaptı. Sonra daha büyük işlere kalkıştı. 


Bundan şimdiki insan ömrü için uzun, çok uzun... Dünya ömrü içinse kısacık bir zaman dilimi önce, kadim kıtalar okyanuslarla örtülüp, medeniyeti ve insanlarıyla derinliklere gömüldüğünde, felakete şahit olmuş ve ondan kıl payı kurtulmuş topluluklar, kendilerinden üstün bir gücün varlığını acı içinde tecrübe ettiler. Onlar, çağdaşlarını yok eden felaketin, kibre bulanmış bilgi ve becerileriyle, metale boyun eğdirmeleri, dağlarla yarışan binalar dikmeleri, kızgın alevlerle birbirlerine saldırmaları olduğunu nesilden nesile aktardılar. Ve bir zaman geldi ki, artık bu gerçekler efsane olarak bilinir oldu. Ama o zamana dek, kurtulanların neslinden bir grup, seçilmişler dışında hiç kimsenin felaketlerinin temelini atan iki şeye dokunmasına mümkün olduğunca izin vermeyip onları yasakladı: Yazı ve Demir.[1] 

Platon'un Timaios eserinde Eski bir Mısır rahibinin Solon'a şöyle dediği aktarılır: 


“Her şeyden önce daha eskiden birçok tufanlar olduğu halde siz, bir tek kara tufanını hatırlıyorsunuz; sonra insanlar arasında görülen en güzel ve en iyi soyun sizin memleketinizde doğduğunu ve kendinizin, senin de bugünkü devletinizin de, felaketten kurtulabilmiş bir tohum sayesinde o soydan geldiğinizi bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz, çünkü felaketten kurtulabilenler, birçok nesiller boyunca, hiç bir yazı bırakamadan ölüp gittiler. 

ý Ta 4 ae 


“Gerçekten eski yazılar , vaktiyle ilinizin , büyük Atlas denizinin ötelerinden gelip Avrupa ile Asya'ya küstahça saldıran koskoca bir devleti yok ettiğini söylüyor. O zamanlar bu koca denizden geçilebiliyordu ; çünkü sizin Herakles Sütunları dediğiniz o boğazın önünde bir ada vardı.” 

Arkeoloji profesörü Ken Feder Frauds, “Myths and Mysteries: Science and Psuedoscience in Archeology” (Sahtekarlıklar, Mitler ve Gizemler: Arkeolojide Bilim ve Sahtebilim) adlı kitabında Atlantis söylencesi hakkında şöyle yazar: 

“Teknolojik açıdan gelişmiş ancak ahlak açısından çökmüş kötü bir imparatorluk -Atlantis- güç kullanarak Dünyayı ele geçirmeye çalışmaktadır. Karşısında duran tek engel ise göreceli olarak ruhsal açıdan saf, ahlaki açıdan prensipli ve bozulmaz olan bir grup insandır, yani eski Atinalılar. Ezici farkların üstesinden gelerek Atinalılar kendilerinden çok daha güçlü olan düşmanlarını sadece ruhların gücüyle yenmeyi başarırlar. Bu kulağa tanıdık geldi mi? 
Platon'un Atlantik diyalogları resmen ‘Star Wars'ın eski Yunan versiyonudur.” 


Ken Feder Atlantis hakkındaki fikrini şöyle ifade eder: 

“Jeoloji açıktır; Platon'un Atlantis’i yerleştirdiği bölgede bu kadar büyük bir yerin batabileceği herhangi bir yer bulunmamaktadır. Bununla beraber, modern arkeoloji ve jeoloji bizlere kesin bir karar sunmaktadır: Atlantik bir kıta yoktu ve Atlantis adında yüce bir medeniyet yoktu.” 
Troya'yı arayanlara da benzer şeyler söylenmemiş miydi? 


Gerçekten de Atlantik Okyanusu'nda yapılan osinografik etütler ilk bakışta burasının batik bir kıtanın alametlerini içermediğini düşündürtebiliyor. Aynı zamanda Orta Atlantik Dağ Kuşağı'nın Azor adalarıyla yükselmeye devam etmesi, bölgede bir batış gerçekleşmediğine işaret olarak kabul edilebilir. Yine de bunlar Atlantis'in gerçekte hiç var olmadığı gibi kesin bir yargıya varmamızı sağlayabilirler mi? 


Din tarihçisi, antropolog ve filozof Mircea Eliade’ye göre kadim uygarlıkların kökenleriyle ilgili bilgiler semboller, gelenekler ve mitolojiden elde edilebilir. Bunlar o kadar önemlidir ki, onları yaşayan fosiller olarak görür.|2| 


Feder, saygın bir bilim insanı olabilir. Hiç kimse de onun adanmışlığına, elindeki verilere bakarak kesin konuşmasına “saçmalık? diyemez; ama bu konuşmanın bir parça ukalalık barındırdığı da kabul edilebilir. Bu da, ömrünü bilimle geçirmiş biri söz konusuysa pek bağışlanmaz değildir. Ancak bilimsellik adı altında kesin konuşan pek çok kişinin, yanıldığı çokça hadise meydana gelmiştir. Yanılmak elbette utanılacak bir durum değildir. Zaman içinde doğru kabul edilen önemli sayıda veri, teori ve hipotez pek de azımsanmayacak şekilde güncellenmiş ve değişmiştir ama bunların da doğruya yaklaşabilmek adına katkıları olmuştur. 


BBC Wildlife (Vahşi Hayat) dergisinin 2010 yılı Aralık sayısında, 1977 yılında keşfedilen okyanus derinliklerindeki hidrotermal çatlakları, büyük buluşlar listesinde 4. sırada göstermesinden anlamaktayız ki, okyanusların ve okyanus tabanlarının gizemi hiç de tamamıyla çözülmüş değil. Kapkaranlık ve hayat ihtimali vermediğimiz okyanus diplerindeki çatlak sahaların birçok organizma için yaşam alanı olduğunu yeni keşfettik. Okyanusların 4 km altındaki, yüksek basınçlı, siyah ve beyaz asit ve gaz püskürtülen yarıkların yanı başında hayat olduğunu da yeni öğrendik. 2010 Nobel Kimya Ödülü, deniz tabanlarından toplanan, ağzı, midesi, gözü, kemikleri olmayan Discoderma dissoluta diye isimlendirilen deniz süngeri üzerine yapılan araştırmaya verildi. Bu deniz süngerinden elde edilen discodermolide adı verilen maddenin, kanser hücrelerini büyümesini durdurma ihtimali olduğu 1990 yılında açıklanmıştı. Çalışmalar, bu maddenin hücre büyümesini, hücredeki mikrotübüller üzerinden durdurduğunu gösterdi. Discodermolide’nin lisans haklarını Novartis diye bir firma alarak bu firma, 2004 yılında hastalar üzerinde klinik çalışmalarına başladı. Tabii, bir canlıdan çıkan maddenin hakkının patentlenmesi de ayrı bir şaşkınlık. Okyanus ve tabanı konusunda daha bilinecek çok şey var. Mesela denizlerde yaklaşık 100.000 dağ var ama bunların yalnız 200'ü üzerinde araştırma yapılabilmiş durumda.[3] 

Okyanuslardaki yeni keşiflerle ilgili BBC'nin 17 Şubat 2017 tarihli bir haberi şöyle: 


ZEALAND 


“Bilim insanları uzun zamandır, Yeni Zelanda'nın en yüksek ucu Mount Cook dağının önündeki Zelandiya’nin kıta olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Zelandiya ismi ilk kez jeofizik¢i Bruce Luyendyk tarafından 1995'te koyulmuştu. Araştırmacılar, Amerika Jeoloji Topluluğu dergisinde yayımlanan son çalışmada, Zelandiya’nin yüzölçümünün 5 milyon kilometrekare olduğunu belirtiyor. Yani neredeyse Türkiye'nin altı katından daha büyük. Araştırmanın baş yazarı Nick Mortimer, ‘Zelandiya’yi bir kıta olarak tanımlamanın bilimsel değeri, kıtaların listesine bir isim daha eklemekten çok daha fazla? diyor. Mortimer, Zelandiya'nın suyun altında bütün şekilde durabilmesinin, toprağın birbirine tutunma özelliği ve kıtasal kabuk üzerindeki araştırmalara yardım olacağını belirtiyor. “Zelandiya: Açığa Çıkan Kitamiz’ adlı kitaplarında da araştırmacılar Nick Mortimer ve Hamish Campbell, Zelandiya’nin aynı 


zamanda Yeni Zelanda’yi ‘ada’ konumundan ‘kita’ konumuna taşıyacağı için önemli olduğunu söylüyorlar.” [4] 


Ve her şeye rağmen Atlantis'in var olduğuna inananlar araştırmalarına devam ediyorlar. 
Mesela Fas açıklarında yer alan ve Madeira Abisal Ovası olarak da bilinen deniz bölgesinin uydu fotoğraflarını inceleyen meraklı bir araştırmacı, dikdörtgen içerisinde yine dikdörtgen ve kare şeklinde düzgün geometrik şekiller içeren bir alan tespit etti.[5] 


2011 yılında Hartford Üniversitesinden Tarih Profesörü Richard Freund ve ekibi dijital 
haritalama ve uydu görüntülerinden de yararlanarak Platon'un tarif ettiği bölgede, bu mevkiin Atlantis olduğuna dalalet eden ipuçları bulduklarını açıkladılar. Freud, Atlantis'in Ispanya’ in Güney Atlantik kıyısında bataklığın altında yattığını açıkladı.|6) Ayrıca çok da uzak olmayan bir tarihte, 2001'de Fransız jeolog Jacques Collins Girard, Cebelitarık Boğazı'nın batısında, deniz seviyesinin biraz altında, Buz Çağı sırasında yani yaklaşık 11 bin 400 yıl önce sulara gömülen bir ada keşfetti. Adanın üzerinde yerleşim olduğuna dair kanıt bulunamadı. Bunca sene sonra çok detaylı ve gelişmiş incelemeler yapılmadan bulunması da beklenemezdi. 
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Tüm bu bilgilerden sonra şunu da eklemek gerekli ki Atlantis denilen kıtanın Platon'un tarif ettiği yer ile illa birebir denkleşmesi beklenmemelidir. Bazı araştırmacılar Atlantis'i Girit’teki Minos Uygarlığı ile denkleştirirken, kimileri onu Karadeniz'de, kimileri de Antarktika'da aramışlardır. Bilgi nakledilirken eğer üzerinden binlerce yıl geçerse masalsılaşabilmektedir. 
Ama onun masallaşmış olması, kesin olarak doğru olmadığı anlamına gelmez. 
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Kayıp kitalarla ilgili uzakdoğu bilgeliği bize Platon’u doğrulayan veriler sunarken, Platon’un anlatısını kendisine ait bir fantazya saymakta diretmek, cahilce bir cesaret gerektirir. Bay Ferdynand Ossendowski Kızıl Ordu'nun hışmından kurtulmak için bir Beyaz Ordu mensubu olarak Tibet’e kadar kaçtığı hikayesini anlattığı “Hayvanlar, İnsanlar ve Tanrılar” adlı kitabında, Tibetli büyük rahibin kendisine şöyle dediğini olduğu gibi aktarır: 


“Bilirsiniz ki, batıdaki ve doğudaki iki büyük okyanusta eskiden iki kıta yer almaktaydı. Bu iki kıta sular altında kayboldu ama üzerlerinde yaşayanlar yer altı ülkesine geçmişlerdir. Yer altı mağaralarında tahılların ve bitkilerin yetişmesini sağlayan, insanlara da hastalıksız uzun yaşam veren tuhaf bir ışıkla aydinlanmaktadirlar.” [7] 


Kanımız odur ki, kadim kıtaların batışı kolektif hafızamızdan silinir gibi olduğunda, eski bedensel kabiliyetlerinin çoğunu karanlık geçmişinde kaybetmiş ama yeni kabiliyetler de kazanmış bulunan yeni insan, felaketinin ardından küresel biçimde ortaya çıkan bilinçli yönetilmiş ilkelliğini geride bıraktı. Kayıp kıtaların üzerinde kurulmuş uygarlığın artıklarıyla, gücünü bir süre devam ettirmek isteyen toplumlar da olmuştu ama bunlar da var olan cehaletle uzun süre ayakta kalamadılar. Üzerine kuruldukları medeniyet artıklarını yönetebilecek kaynaklardan da, bilgiden de, bu bilgiyi dönüştürebilecek koordinasyon ve araçlardan da yoksundular. Felaket maddi ve manevi boyutlarıyla o kadar büyüktü ki, insanlığı ilkelliğin başucuna yanaştırıvermişti. Sanki dünyada onlarca nükleer bomba aynı anda patlamış gibiydi. 
Bu yüzden felaketten sonra kurulmuş uygarlıklar, batık uygarlıkların gölgesinden başka bir şey olamadılar. 


Ancak zaman... Arzularında güce kavuşmak yatan insanoğlunun dönüşümünü sağlayacaktı. 
Unutkanlık, hırsı yeniden tetikleyecekti. Ve eğer insanoğlu nerede durması gerektiğini tekrar unutursa, benzer bir felaketi yaşayacaktı: Kendi eliyle ürettikleri sonucunda mahvolmayı! 


Platon'un eseri Timaios'da Atlantislilerin kendi hırsları yüzünden yok oldukları şöyle dile getirilir: 


“Bir gün bu devlet bütün kuvvetlerini bir araya toplayarak sizin yurdunuzu , bizimkini , boğazın iç tarafındaki bütün ulusları boyunduruğu altına sokmak istedi. İşte o zaman , Solon , iliniz bütün değerlerini , bütün kuvvetini dünyanın gözü önüne serdi.” 


Kâinatı okuma çabası, günümüzde bilim olarak adlandırılan bu çaba takdir edilesi bir çabadır. 
Ama insanın neyi okuması gerektiğini çoğu zaman unuttuğunu gözden kaçırmamak gerekir. 
Kadim toplumlar günümüzün medeniyet alametlerini yasakladıklarında, onları şeytanlaştırmamışlardı. Onları şeytanlaştırmak daha sonraki nesillerin bilinçsizliğinin neticesidir. Kadim toplumların önde gelenleri, bu alametleri insanın kemale ermemiş doğasını gördüklerinden ötürü sınırlandırmak istediler. İnsan, eline verilen imkânları, aklını, becerisini barış ve huzur için yönlendirmekte isteksiz gözüküyordu. Çoğunlukla da kendi bencilliğini, kibrini okumaya, sonra da yazmaya yöneliyordu. Böyle geri bir bilincin bilimle ilgilenmesi felaket sayıldı. Yasakların sebebi uygarlığa olan düşmanlık değil, uygarlığı kuranların insanlığın başına getirdiği yıkımdı. 


Daha fazlasını elde etmeyi ve daha çok şeye hâkim olmayı isteyen insandaki hayvani tabiat, uygun sosyal ve coğrafi koşulların bulunduğu bölgelerde kendisini özgür bırakabilmektedir. 
Orman kanunlarının hüküm sürdüğü ve kaynakların kıt bulunduğu, her bir kaynağın belli bir topluluk tarafından kuşatıldığı acımasız sahalarda, hayatta kalma mücadelesine girişen, aklı vasıtasıyla etraflıca öğrenebilmesi ile hayvanların üstünde konumlanabilen ama bu haliyle hayvani tabiatını da pek aşamayan insan, kendisini rakipleri karşısında üstün kılacak aletler üretmeye koyuldu. Bu sefer hırsın beşiği Avrupa olacaktı. Paul Kennedy “Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri” adlı eserinde, “Avrupa Mucizesi” başlığı altında Avrupa medeniyetinin nasıl olup da, küresel bir medeniyet olabildiği ve tüm dünyayı kuşattığı sorusuna cevap ararken, Avrupa coğrafyasındaki ayrıklığa Avrupa halklarının coğrafi olarak birbirine komşu ama kültür olarak birbirinden uzak şekilde evrilmesinin neden olduğunu, nispeten küçük 


Avrupa kıtasındaki belli bölgelerin sadece belli bazı ürünlere elverişli olduğunu dolayısıyla da, halkların yaşaması için kendi ürünleri ile komşu halkların ürünlerini takas etmeye yani ticarete, başka coğrafyanın halklarından daha fazla muhtaç olduklarını söylemektedir. Bu coğrafi ayrışma, görüldüğü üzere ekonomik ayrışmayı da meydana getirmekteydi. Coğrafyanın çeşitliliğe müsait olması sebebiyle birbirinden ayrı kültürler geliştiren bu yakın halklar, ekonomik zenginlik için sık sık savaşa başvuruyorlardı. Merkeziyetçi yapıları daima gevşekti. 
Şöyle yazıyordu Kennedy: 


“Pek çoğu bağımsızlıklarını koruyabilmek için gerekli askeri araçlara sahip olan ya da bunları satın alabilecek durumda bulunan, birbirleriyle rekabet içinde çeşitli politik varlıklar olduğu içindir ki, bunların hiçbiri, tek başına kıta üzerinde egemenlik kurmasını sağlayacak atılımı hiçbir zaman gerçekleştirecek durumda değildi.” 


Ayrıca Avrupa devletleri arasındaki rekabete dayalı bu etkileşim, kıta üzerinde birleşik 

bir “barut imparatorluğu”nun ortaya çıkmamasının sebebini açıklar gibi görünmektedir diyor ve şunu ekliyor Kennedy: 

“17. Yüzyılda askeri kuvvet dengesi hızla batının lehine bir eğilim içine girmişti. Bu değişikliği açıklayabilmek için Avrupa'da gücün merkezileşmemiş oluşuna işaret etmek gerekir. Bu durumun en önemli yönü önce kent devletleri, sonraları da daha geniş krallıklar arasında ilkel bir silah yarışına yol açmasıydı.” 


Kennedy, yaratıcıların ve sanatçıların silah tasarlamalarına şaşmamak gerektiğini söyleyerek, Leonardo da Vinçi'nin makineli tüfek, ilkel bir tank ve buharla çalışan bir topun çizimlerini yapmış olmasına değiniyor. 


gibi salt bilim aşkına değil, coğrafyanın sık sık azdırdığı bitmek bilmeyen rekabete, hükmetme isteğine, politik çeşitliliğe ve savaşlara dayanıyordu. Bölge tek bir egemen tarafından elde tutulsaydı, böylesine bir bilimsel gelişmenin yaşanması mümkün olmayacaktı. Çünkü o zaman rekabetin dozu azalacaktı. 


Kennedy diyor ki: “Avrupa tıpkı genel ekonomi alanında olduğu gibi, askeri teknolojinin bu özel alanında da, serpilip gelişen silah ticaretiyle kamçılanarak, kesin bir biçimde öbür uygarlıkların ve güç merkezlerinin önüne geçti... Ticaret ve sömürgecilik alanlarında giderek artan bu rekabetin daha iyi yanı, bilgide-bilim ve teknoloji alanında- buna paralel olarak 


gerçekleşen gelişmedir. Bu dönemdeki pek çok ileri adımın silah yarışının ve denizaşırı ticaretteki kıyasıya mücadelenin yan ürünleri olduğu kuşkusuzdur. Haritacılıktaki gelişmeler, denizcilikte kullanılan cetveller, teleskop, barometre, güneşi arkaya alarak kullanılan yükseklikölçerler, yalpaklı pusula gibi yeni araçlar ve gemi yapımındaki gelişmiş yöntemler deniz yolculuklarındaki bilinmezleri azaltmıştır. Yeni ürünler ve bitkiler daha iyi beslenme imkânları getirmekle kalmamış, botanik ve tarım bilimi için itici güç oluşturmuştur. Metalürji dalındaki becerilerde ve aslında tüm demir sanayide hızla ilerleme kaydedilmiş, aynı şey derinde maden arama tekniklerinde de görülmüştür. Hızlanan ekonomik tempo ve bilime verilen değerin artması astronomi, tıp, fizik ve mühendislik için de yararlı olmuştur. ”[8] 


Görülmektedir ki bu bilim ve teknoloji kanlı bir iktidar tutkusunun üzerinde yükselmekteydi. 
Bu yüzden Fransız filozof Foucault: “Aklın iktidarı kanlı bir iktidardır” demişti: 


“Bilindiği gibi antikçağdan bu yana batı toplumları ısrarla rasyonel olduklarını söylemişlerdir ama aynı zamanda iktidar sistemleri şiddete dayalı, kanlı ve barbar bir tahakküm sistemi olmuştur... Bu şiddete dayalı tahakkümün irrasyonel olduğu söylenebilir mi? Sanırım hayır. 
Ve batının tarihinde, aşırı derecede rasyonel tahakküm sistemleri icat edilmiş olmasının önemli olduğunu sanıyorum... Tüm bir ereklilik, teknik ve yöntemler bütünü bundan kaynaklanır: Okulda, orduda, fabrikada disiplin hüküm sürer. Bunlar aşırı rasyonel tahakküm teknikleridir. 
Sömürgecilikten söz bile etmiyoruz. Kanlı tahakküm kipiyle sömürgecilik, iyice düşünülmüş, kesinlikle istenmiş, bilinçli ve rasyonel bir tekniktir. Aklın iktidarı kanlı bir iktidardır.” [9] 


Foucault, batılı “rasyonel” aklın,aslında bizce rasyonel zekanın -ki doğu medeniyeti akıldan başka bir şey anlamaktadır- kendi gerçekleştirdiği kıyımları hiç önemsemediği gibi, bu kıyımlar vasıtasıyla ayakta durduğunu gayet iyi bildiğini söylerken taşı gediğine oturtuyor. 
Zira medeniyet tarihçisi Paul Kennedy kendisinin de barındırdığı batılı zihni şunları diyerek Foucault'u doğruluyordu: 


“Bu Avrupalı fatihlerin Afrika'da, Asya'da ve Amerika'da nice kurbanlarına yaptıkları korkunç eziyetler üzerinde de fazla durmadık. Bu özelliklere hemen hiç değinilmemişse, bunun sebebi pek çok toplumun sıra kendilerine geldiğinde, dünya kendi ayakları altında serilsin diye her şeyi göze almaya ve yapmaya istekli kişileri ve grupları çıkarmış olmasıdır.” 


Kennedy burada “Biz yapmasaydık başkaları yapacaktı” düsturu ile herkesi kendi gibi bilen adamın savunmasını bir medeniyet savunması olarak karşımıza çıkarıp, katliamları olağanlaştırıyor. Şu cümlesiyle de rasyonel tespitini sonlandırıyor: 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Avrupa yayılmacılığının sağladığı yararlar yaygın ve kalıcı nitelikte oldu.” 


İşte böylece görüyoruz ki yıkım yeniden başlıyor... “Bunlar eskilerin masallarıdır” dedirten kibir, yapabileceklerini sırf yapabildiği için yapmaya yeltenerek yeniden yönetici koltuğuna oturuyor. Nereye gittiğini bilmeyen, ama sırf gidebildiği için giden bir fikrin peşinde sürüklüyor insanoğlunu. 


Batılı ve batıcı toplumların Darwin'in ‘güçlü olan kazanır’ prensibini şiar edindikleri açık. 
Thomas Hobbes'in dile getirdiği üzere Homo homini lupus, yani insan insanın kurduysa, güçlü olan kazanacaktır. Vahşi doğanın yasası bu değil midir? Ama insanı vahşi doğanın üzerine çıkarıp, hayvani yapısından uzaklaştırıp insan kılan erdemli aklına ne oldu? Bu akıl, batılı zihince her zaman ütopya olarak görülmeye daha müsaittir. Çünkü bu zihne göre insanın ahlaki olarak orman kanunlarını aşabileceği doğruysa da, bunu yapmaya çalışan grup eninde sonunda ezilip, tarih sahnesinden silinmeye mahküm olacaktır. Zira arızi bir tutum asla genel kaide karşısında kalıcı olamaz. Hatta doğa açısından bu “doğru? da değildir. Ve doğada doğru diye bir şey yoksa eğer, daha yerinde bir sözcükle diyebilirz ki; “uygun” değildir. Bu fikirleri ve buna yakın fikirleri barındıran batı rasyonelliği, “ben yok etmeseydim, yok edilecektim” diye, vicdanını rahatlatarak davranışlarını pek tabii ve zaruri gösterebilmektedir. Bu bakımdan Darwin'in-doğru olup olmadığı meselesini bir kenara bırakarak ele alacak olursak- 19. 
Yüzyılda rağbet görmesinin sebebi, Avrupa için çok uygun bir zamanda, Avrupalı'nın vicdanını rahatlatan ayrıntılı ve derli toplu bir teoriyle ortaya çıkmış olmasıdır. Darwin ve fikirleri, batılı zihnin katliamlarını onaylayan, merhameti sistematik hale getirerek yaşatan ahlaktan uzaklaşmasını meşrulaştıran bir akıl rahibinin vicdan rahatlatan rasyonel diniydi. 
Darwinizim bu anlamda bir günah çıkarmaydı; “Aziz evlatlarım siz 

bağışlandınız, yaptıklarınızdan ötürü utanmayın” vaazıydı. 


[1] Örneğin yazı Traklarda günah kabul edilmiştir. Eski Mısır ve İbranilerde demir, dönem dönem günah ile özdeş görülmüştür. 

[2] Mircea Eliade, her ne kadar mitolojilere genellikle semboller gözüyle bakmayı daha doğru buluyor görünse de, mitolojilerin soyut ve somut anlamların her ikisine de uygun anlatılar olduğunu göz ardı etmek istemeyiz. 

[3] Bilim ve Teknik Dergisi'nin Haziran 2017 sayısındaki Kadir Demircan’a ait “Nobel Ödüllü Bacalar” adlı makale 

[4] http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39002401 (son erişim: 06.04.2018) 

[5] http://www. milliyet.com.tr/Kayip-kita-Atlantis-bulundu-mu--molatik-7525/?Sayfa=3 (son erişim: 06.04.2018)http://www.star.com.tr/foto-galeri/google-earth-ile-kayip-medeniyet-atlantis-mi-bulundu-galeri- 
710099/ (son erişim: 06.04.2018) 

[6] https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/838 1 219/Lost-city-of-Atlantis-buried-in-Spanish- wetlands.html (son erisim: 06.04.2018) 

[7] Ferdynand Ossendowski, Tanrılar, İnsanlar ve Hayvanlar, Dharma Yayınları, İstanbul, 2002, s. 320. 

[8] Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, Temmuz 2013, s. 42-57. 

[9] Michel Foucault, Entelektüelin siyasi islevi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 176. 


NEWTON'UN 3. YASASINA UYMAYAN SİSTEMLER ; 
Seçkin Deniz, 25.09.2019, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


“Sanıyorum çalışmamızın en önemli yanı, özünde dengeden uzak olan belli tipteki sistemlerin, dengenin istatistiksel mekaniği cinsinden tam olarak tanımlanabileceğini sağlam 


bir şekilde göstermiş olmamız. Yani, böyle sistemleri tanımlamak için bir sanki-Hamilton (pseudo-Hamilton) türetilebilir,” diyor Ivlev. “Bunun işaret ettiği en ilginç olgulardan biri ise iki sıvının karışımını ayrıntılı bir şekilde dengede gözlemlerken, her bir sıvının farklı sıcaklıkta olabileceği.” 


Sözcüklerle ifade edemese de herkes Newton'un 3.yasasına aşinadır: Her etki, kendine eşit ve ters yönlü bir tepki oluşturur. Günlük hayatta bunun pek çok örneği ile karşılaşırız. Örneğin yürürken ayağımız yere ne kadar itme uyguluyorsa, yer de eşit büyüklükte bir itmeyi ayağımıza uygular. Bu yasa otomobil, uçak, roket ve tekne benzeri çok sayıda teknoloji geliştirilirken göz önünde bulundurulan temel gerçeklerden biridir. 


Her ne kadar fiziğin en temel yasalarından biri olsa da, Newton'un 3.yasası belirli denge dışı durumlarda ihlal edilebilir. İki nesne ya da parçacık yasaya aykırı davrandığında, karşılıklı olmayan (İng. nonreciprocal) etkileşime girdikleri söylenir. Bu tür davranışlar, ortamın da bir şekilde etkileşime dahil olduğu durumlarda ortaya çıkar; ortamın parçacıklara göre hareketli olması gibi. Elbette Newton'un 3.yasası sistemin tamamı (parçacıklar artı ortam) için hala geçerlidir. 


Karşılıklı olmayan etkileşime giren parçacıklara ilişkin sayısız deney yapılmasına rağmen, mikroskopik düzeyde neler olduğu bütünüyle anlaşılamadan kalmış durumda. Yani bu tür sistemlerin istatistiksel mekaniği ile ilgili hâlâ açıklığa kavuşturulması gereken şeyler var. 
Konu üzerinde çalışan bilimcilerden Almanya Max Planck Enstitüsü'nün Dünyadışı Fizik bölümü araştırmacısı Alexei Ivlev ve ekibi, Mayıs 2015'de Physical Review X dergisinde yayımlanan makalelerinde, değişik türde karşılıklı olmayan etkileşimlerin istatistiksel mekaniklerini incelediklerini ve şaşırtıcı keşifler yaptıklarını açıkladı. 


“Sanıyorum çalışmamızın en önemli yanı, özünde dengeden uzak olan belli tipteki sistemlerin, dengenin istatistiksel mekaniği cinsinden tam olarak tanımlanabileceğini sağlam bir şekilde göstermiş olmamız. Yani, böyle sistemleri tanımlamak için bir sanki-Hamilton (pseudo-Hamilton) türetilebilir,” diyor Ivlev. “Bunun işaret ettiği en ilginç olgulardan biri ise iki sıvının karışımını ayrıntılı bir şekilde dengede gözlemlerken, her bir sıvının farklı sıcaklıkta olabileceği.” 


Ekibin çalışmalarında kullandığı böyle bir karşılıksız etkileşimli sisteme örnek olarak, bir plazma odasındaki elektrot üzerinde asılı kalan yüklü mikro parçacıklar verilebilir. 
Newton'un 3.yasasına aykırı davranış, sistemde iki tür mikro parçacık olması ve bunların farklı boyutta ve yoğunlukta olmalarına bağlı olarak, farklı yüksekliklerde asılı kalmalarında ötürü gerçekleşiyor. Plazma odasındaki elektrik alan dikey bir plazma akışı tetikliyor; tıpkı nehirdeki bir akıntı gibi. Her bir yüklü mikro parçacık da, akmakta olan plazma iyonlarını merkez alarak, arkasında dikey bir “plazma dümen suyu” (İng. plasma wake) yaratıyor. 


İki parçacık katmanı arasındaki doğrudan etkileşimlere bağlı olarak oluşan itici kuvvetler karşılıklı (reciprocal) olsa da, katmanlar arası parçacık-dümen suyu çekici kuvvetleri karşılıklı değildir. Bunun nedeni, dümen suyu kuvvetlerin elektrottan uzaklaştıkça azalması ve asılı 


kalma katmanlarının farklı yüksekliklerde bulunmasıdır. Sonuç olarak, alt parçacık katmanı üst parçacık katmanına, üst katmanın alt katmana uyguladığından daha büyük bir toplam kuvvet uygular. Böylece üst katman, alt katmandan daha yüksek bir ortalama kinetik enerjiye (dolayısıyla sıcaklığa) sahip olur. Araştırmacılar, elektrik alanı ayarlamak suretiyle iki katman arasındaki yükseklik farkını arttırarak, sıcaklık farkının artmasını sağlayabiliyor. 


Ivlev, keşfin ne tür potansiyel uygulamaları olabileceği konusunda konuşmakta biraz çekingen olsa da, denge dışı sistemlerin anlaşılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Gerçekleştirdikleri plazma deneyi, 2-boyutlu bir sistemde etki-tepki simetrisinin kırılmasına örnek oluşturuyor. Aynı simetri kırılmasının 3-boyutlu sistemlerde de ortaya çıkması muhtemel. Bilimciler ilerleyen zamanlarda bu tür sistemler üzerinde çalışmayı planlıyor. 


Sevkan Uzel, 20 Mayıs 2015, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevirmen 


Alıntı Kaynak: 
BilimFili.com "Newton'un 3. Yasasına Uymayan Sistemler" https://bilimfili.com/newtonun-3-yasasina-uymayan-sistemler/ 


Kaynak ve İleri Okuma: 
A. V. Ivlev, et al. "Statistical Mechanics where Newton's Third Law is Broken." Physical Review X. http://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.5.011035 


KÜTLEÇEKİM BİR YASA MIDIR, YOKSA BİR KURAM MIDIR? 
Seçkin Deniz, 17.07.2019, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Bilim dilinde kuram, ele alınan konu hakkındaki tüm olguları, yasaları, çıkarımları ve sınanmış hipotezleri kapsayabilen, iyi doğrulanmış bir açıklamadır. Einstein'ın genel görelilik kuramı, nesnelerin neden düştüğünü doğru biçimde açıklar." 


Neden Newton'un evrensel kütleçekim yasası diyoruz da, Newton'un evrensel kütleçekim kuramı demiyoruz? Acaba Einstein'ın genel görelilik kuramı, Newton'un kütleçekim yasasından daha mı değersiz? Ne de olsa günlük dilde “yasa” sözcüğü, “kuram” sözcüğünden daha güçlü bir anlama sahip. 


Bilimde kullanılan “terimler, günlük hayatta kullanılan sesteşlerinden çoğu zaman farklı anlam ifade eder. Bilim dilinde “kuram” terimi, halk dilindeki “kuram” sözcüğünden başka bir şey anlatır. Diğer birkaç böyle önemli bilimsel terim örneği olarak aksiyom, hipotez, deney, model ve yasa sayılabilir. Belirli bir dala özgü olarak kazandıkları anlamlar bakımından sözcüklerin incelenmesi ise “terminoloji” olarak adlandırılır. Sadece bilim dallarının değil, hemen hemen tüm faaliyet alanlarının kendine özgü birer dili, birer jargonu vardır; örneğin depolarda çalışan kişilerin malları “çekmek”ten söz ettiğini duymuş ve bir yerden başka yere sürüklemeyi kastettiklerini düşünmüş olabilirsiniz ama onlar büyük olasılıkla bir kamyonun getirdiği yükün depoya alınması konusunda konuşuyorlardır. 


Bilim gibi büyük bir yerleşik gelenek, bilimsel yöntem adı verilen sağlam bir yöntem yoluyla düzenli tutulur. Bilimsel terimler de bu bilimsel yöntemin içinde yer alan kavramlara karşılık gelir. O nedenle önce bir örnek yardımıyla bilimsel yöntemi anlamaya çalışalım; ardından kütleçekimin kuram mı yoksa yasa mı olduğuna bakalım. 


Çiçeklerin arıları çektiği gözlemlenmiştir. Bu ifade, daha ileri akıl yürütme ve çıkarımlar için bir öncül yani başlangıç noktası görevi görmek üzere, doğru kabul edilir. Buna “aksiyom” denir. Burdan doğal olarak bir soru doğar. Çiçekler neden arıları çeker? Bilimsel yöntemin ilk adımı budur. Bir gözlemi, bir soru izler. Hatırlarsanız, bir yaz günü Newton da bir elmanın düşüşünü sorgulamıştı. 


Çiçeklerin arılara çekici gelme nedeninin renkleri olduğu tahmininde bulunan biri çıkabilir. 
Başka biri de, çiçeklerdeki nektarın arıları çektiğini söyleyebilir. Üçüncü bir kişi ise başka bir bakış açısı önererek, her ikisinin de arıları çiçeklere çektiğini ileri sürebilir. Tüm bu tahminler birer hipotezdir. Bilimsel bir hipotez, bir deney yardımıyla laboratuvarda sınanabilir. Arılar önce yapay çiçeklerin bulunduğu cam bir odacığa alınır. Sonra başka bir cam odacığa gerçek çiçekler konup, oraya arılar alınır. Yapılan gözlemler not edilir. 


Yapay çiçeklerin arıları çektiğinin, üzerlerine konduklarının ama hemen ardından uçup gittiklerinin farkına varılmıştır. İlk hipotez doğru gibi görünmektedir; renkler gerçekten de arıları çekmektedir. İkinci düzenekte arılar gerçek çiçeklere konar ve uzun süre kalır. O hâlde, ikinci hipotez de doğrudur. Hipotezler sınandıktan sonra, sonuçlara dayanarak yasaların ve kuramların formüle edilmesine sıra gelir. Bizim basit örneğimizde, arılar hem renklerine hem de nektarlarına bağlı olarak çiçekleri çekici bulur. 


Yasa, fiziksel durumu tanımlayan bir formüldür. Newton'un evrensel çekim yasası, sadece iki nesne arasındaki kütleçekimsel kuvvetin büyüklüğünü hesaplamada işe yarar. Newton'un evrensel çekim yasası, ayrıca bir modelde kullanılır; böylelikle bir elmanın düşüşü gibi herhangi bir yerel fiziksel görüngüyü temsil eder. O halde, model genel anlamda bir simülasyondur. Ama Newton'un yasası, kütleçekimin nasıl ve neden işlediğini açıklama girişiminde bulunmaz. 


Bir kuramın içinde çok sayıda yasa bulunabilir. Örneğin genel görelilik kuramının kapsamında “ışık hızının sabitliği yasası”, “kütleçekim ile ivmelenmenin eşdeğerliği yasası” gibi yasalar vardır. 


Bilim dilinde kuram, ele alınan konu hakkındaki tüm olguları, yasaları, çıkarımları ve sınanmış hipotezleri kapsayabilen, iyi doğrulanmış bir açıklamadır. Einstein'ın genel görelilik kuramı, nesnelerin neden düştüğünü doğru biçimde açıklar. Yasalar ender olarak değişirken, yeni kanıtlar keşfedildikçe kuramlar sık sık modifiye edilir. Einstein genel görelilik kuramının kendi versiyonunu, 1915 yılında yayımlamıştır ve o zamandan beri, evrene bakışımızı genişleten yeni teknolojiler ve yeni bulgular ışığında kuramda gereken uyarlamalar yapılmıştır. 


Öyleyse kütleçekimden söz ederken, onu kuram olarak mı, yoksa yasa olarak mı alıyoruz? 
İkisi de olabilir: İki nesne arasındaki çekim kuvvetini hesaplayan kütleçekim yasasından da bahsedebiliriz, nesnelerin birbirlerini neden çektiğini açıklayan kütleçekim kuramından da konuşabiliriz. Artık aksiyom, hipotez, deney, yasa, model ve kuram gibi terimlerin bilimsel terminolojideki anlamlarını daha iyi kavradığımıza ve bilimsel yöntemdeki yerlerini 


anladığımıza göre, “ama o sadece bir kuram” diyen biri olursa, kütleçekim örneği üzerinden giderek terimleri daha iyi anlamasına yardımcı olabiliriz. 


Sevkan Uzel, 26 Mart 2019, Editör, Yazar, Çeviri 


Alıntı Kaynak: 
BilimFili.com "Kütleçekim Bir Yasa mıdır, Yoksa Bir Kuram mıdır?" 
https://bilimfili.com/kutlecekim-bir-yasa-midir-yoksa-bir-kuram-midir/ 


Kaynak ve İleri Okuma: 
Is Gravity a theory or a Law? https://www.wondersofphysics.com/2019/01/theory-law- scientific-method.html 


KÖLELİĞİN ŞEKİLLENDİRİCİLERİ: İMPARATORLUK - 3. BOLUM (B) 
Tamer Giiner, 23.03.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Arastirma, Ceviri 
Sonsuz Ark'ın Notu: 


Çevirisini yayınladığımız analiz, Winter Oak Org internet sitesinde yayınlanmıştır 

ve "Küresel yönetici elit, "ekonomik totalitarizmi" yerleştirmeye çalışıyor; bu, Dünya'yı teknokrasiye, trans hümanizme ve hayatımızın her yönü üzerinde tam kontrole dayalı olarak düzenlemenin yeni bir yoludur." cümlesiyle özetlenebilecek insanların köleleştirilmesi olgusuna odaklanmaktadır. İçeriği dikkatle ve özenle incelediğinizde açık ve resmi kaynaklardan elde edilen ve hiç de gizli tutulma gereği duyulmayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve ortaklarının tasarladığı şeytani ardıl hedeflerin gerçekte neyi yansıttığını gözlemleyebileceksiniz. Umarız, komploların tam ortasında, içinde ve derinliklerinde ya da yüzeyinde yaşayan, ancak göz önünde cereyan eden komploları göremeyen, görmek istemeyen bütün insanlar, bu komploları teorilerle çözen dürüst insanların varlığına müteşekkir olmaları gerektiğini fark ederler. 


Bien King, "Birleşik Krallık'ta ve dünya çapında çok disiplinli projeler sunan etki odaklı organizasyonlara olanak sağlama konusunda 15 yıldan fazla deneyime sahip deneyimli bir etkin bir proje yönetimi uzmanı, topluluk oluşturucu ve gençlik lideridir". 


Dolayısıyla, Haziran 2020'de Londra merkezine katıldığında, muhtemelen şu anki yaş sınırı olan 27'nin oldukça üzerindeydi! 


a. 


Bien King 
Joined 30 Jun 2020 


vo 


King, "değer ve fırsatları yeniden keşfetmek" ile ilgilenen ve "toplumumuzun farklı kesimlerinin tam temsilini teknolojinin geleceğine başarıyla entegre etmek için, farkındalık ve fırsatlar yaratmaya yönelik sağlam bir kolektif eylem gerçekleştirmeyi" amaçlayan Let's Reinvent'in kurucusudur. . 


King, “Pfizer / Biontech COVID-19 aşısını olmak için sabırsızlanıyor”. 


IMPACT OFFICER M 
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Laura Round 


Joined 12 Jan 2020 


Merkez üyesi Laura Round, Muhafazakâr Parti aktivisti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Bakanlığı'nın eski özel danışmanıdır. 


Round, "PR şirketi freuds'un müşterilerine, amaca yönelik ve sosyal etki projeleri konusunda danışmanlık yapan yardımcı direktör ve "özel sektörün sürdürülebilir kalkınmada oynayabileceği rolün güçlü bir savunucusudur". 


Round, 4 Ocak 2021 tarihinde, İngiltere’nin katılımıyla Hindistan’ın ilaç düzenleyicisi AstraZeneca Covid aşısını onaylaması konusunda memnuniyetini ifade eden bir tweet attı. 


Diğer Londra merkez üyeleri arasında yer alan Maxine Mackintosh'un araştırması, "elektronik sağlık kayıtlarından rutin olarak toplanan verileri" içeriyor. “Dijital sağlık yaklaşımlarının destekleyicisi olan Mackintosh, veri analizinin sağlık hizmetlerine yönelik geleneksel yaklaşımları dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu savunuyor”. 


y ‘ Maxine Mackintosh 
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Maxine Mackintosh 
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Durumu idrak ettiniz. Veri toplama, özel sermaye, risk sermayesi ve sosyal etki yatırımına takıntılı İyi bağlantılara sahip ve varlıklı genç girişimciler... 


Londra gençliğinin tipik bir kesiti! 


Brüksel i 


Briiksel 


Şehrin Küresel Biçimlediricileri'ne göre Brüksel, sınırlarının kapsayıcı projelerin temellerini oluşturduğu, Belçika'daki çeşitliliğinin bir ulus haline geldiği ve Avrupa Birliği'nin kalbi niteliğindeki bir başkenttir. 


Yine onlara göre; “Brüksel, Avrupa projesinin temelini oluşturan büyük vizyona ve mahalle düzeyinde toplulukların karşılaştığı zorluklara ev sahipliği yaptığı için, küresel düşünme ve yerel hareket etme kavramını en iyi şekilde somutlaştırıyor”. 


Brüksel Merkezi şu anda dört projede yer alıyor: 


Geleceğin Müzesi: “Şirketler ve kurumlar Dördüncü Sanayi Devrimi'nin değişikliklerini önceden tahmin edebilmeli ve hızlı bir şekilde adapte olabilmeli ve şehirler ve topluluklar da aynısını yapabilmelidir. Şekillendiriciler, ister sanal gerçekliğin, yapay zekanın, büyük verinin isterse Nesnelerin İnterneti'nin etkisini anlamak olsun; tüm aktörlerin Brüksel'in geleceğini şekillendirmede aktif bir rol oynamasını sağlamak istiyor”. 


İşin Geleceği: “Hayatımızın üçte biri, gelişen teknolojiler tarafından hızla dönüştürülen bir çalışma ortamında geçiyor. Küresel Sekillendiriciler, İşin Geleceği'ni etkileme fırsatına ve sorumluluğuna sahiptir”. 


Brüksel Mutluluk Projesi: "İnsanların gelişimlerini paylaşabilecekleri ve eşdüzey tavsiyesi, cesaretlendirme ve destek alabilecekleri çerçeveyi sağlar". 


Oy Ver!: “Farkındalığı, müzakereyi ve nihayetinde genç seçmen katılımını ve bir sonraki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımı artırmaya adanmış bir projedir”. 


Brüksel Merkezi 
31 kişilik merkezin kilit isimlerinden biri de eski küratör David Timis’tir. 


Timis’in kişisel web sitesi onu; "yapay zekanın işin geleceği üzerindeki etkisine odaklanan bir açılış konuşmacısı" olarak tanımlıyor ve onun "Birleşik Krallık'taki Cambridge Üniversitesi ve Avrupa Koleji gibi ünlü üniversitelerde konuk olarak dersler vermiş ve Google, Avrupa Komisyonu ve AIESEC dahil olmak üzere çok çeşitli müşteriler için sunumlar yapmış" olduğunu belirtiyor. 


"İnsan sermayesi" ile ilgilenen Timis, 2018'de, "Google'da Proje Yöneticisi olarak, Romanya'daki en iddialı dijital beceri eğitim programı olan Atelierul Digital'i koordine eden kişi” oldu. Bu proje aynı zamanda gençlere “girişimcilik” öğretti. 


Timis 2017'de - Londralı Jasnam Sidhu ile ilgili olarak ve ayrıca Köleliliğin Sekillendiricileri: Liderlik makalesinde bahsettiğimiz garip organizasyon " Ashoka'da sosyal bir inovasyoncu" oldu. 


Yv ‘ David Timis 


WAL EUROPE CAN FIGHT IT! 


David Timis 


Timis ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun Vatandaşlar için Avrupa Programı tarafından finanse edilmekte olan, Avrupa'nın Geleceği girişiminin (" Avrupa için yeni anlatı: Avrupa Birliği'ne Daha Fazla Birlik Getirmek") bir parçası olan Avrupalı Kahramanlar'ın kurucu ortağı ve proje yöneticisidir. 


Diğer merkez üyesi Nadine Khouzam, küçük çocukların beyinlerini yaklaşmakta olan tekno- tiranlığın gereksinimleri için biçimlendirme girişimlerinde yer alıyor. Onun CodeNPlay şirketi, "sayısal düşünmeyi - 'makinelerin düşünce sürecini' - robotik yoluyla 6 yaş ve üzeri çocuklara eğlenceli bir şekilde öğretiyor”. 


CODENPLAY GOES TO PRIMARY 
SCHOOLS 

Nadine Khouzam 

Bir rapora gore: “CodeNPlay, en fazla 12 6grenciden olusan siniflarda, 6 yasindan itibaren, 

programlamanın mantığını robotlar ve kodlama yardımıyla oyun şeklinde öğretir”. 


NOS PARTENAIRES 


15» 
DIGITAL we restive Google 


CodeNPlay'in ortakları ‘Digital Belgium’, “perspektif. brussels’ (Brüksel Planlama Ajansı) ve Google'dir. 


Oana Popescu, Avrupa İnovasyon Konseyi'nde "is Hızlandırma Hizmetleri" bölümünde çalışıyor. Bu Avrupa-organı, "Avrupa Birliği'nde yüksek riskli, yüksek etkili teknolojilerin ticarileştirilmesini desteklemek için Avrupa Komisyonu tarafından tanıtıldı". 


Oana Popescu 


Joined 11 May 2018 


Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) "Avrupa Yeşil Anlaşması" nı ve "dijital çağa uygun bir Avrupa" yı desteklemek için çalışıyor. 


"Avrupa'nın risk sermayesi piyasasının gelişmemiş durumda kalmasından" endişe duyuyor ve “Avrupa'yı bir sonraki atılım ve özellikle fiziksel ve dijital ürün ve hizmetleri yeni teknoloji iş modellerine dayalı olarak birleştiren ve yeni pazarlar yaratan yıkıcı yenilik dalgasının zirvesine taşımayı hedefliyor.” 


Proje elbette, kamu parasını “gelecek ve gelişen teknolojileri” geliştiren işletmelere kanalize etmekle ilgili. 


Uğur Can Hekim, uluslararası ticaret avukatı ve "enternasyonalizmi, küreselciliği ve insan 


haklarını" teşvik ettiğini ve Black Lives Matter'ı desteklediğini bildiren Paris merkezli hukuk derneği Jus Gentium'un başkan yardımcısıdır. 
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Ugur Can Hekim 


Joined 23 Now 2017 


Jus Gentium, web sitesinde şu açıklamada bulunuyor: “Ağımızın yasal, entelektüel ve politik etki geliştirmesi için bir platform sağlıyoruz. Jus Gentium'un temel amacı, değişim yaratan gençleri, diplomatları, ekonomistleri, hükümet görevlilerini ve uluslararası hukukçuları eğitmek ve yetiştirmektir”. 


Youssef Kobo, bir "girişimci ve stratejik inovasyon danışmanı" ve Brüksel Dijitalleşme Sekreteri'nin eski danışmanıdır. 


A Seat at The Table (Masada Bir Koltuk) adlı bir kuruluş da dahil olmak üzere "Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'daki savunmasız toplulukları güçlendirdiği" iddia edilen birkaç projenin kurucusu ve genel müdürüdür. 


The story of i é 

A Seat At The Table 3 

&PM—SPM | 
ONLINE IMPACT MONDAY 


Youssef Kobo 


Kobo, “Gençlere ilham vermek ve onlara ne kadar hırslı olabileceklerini ve böylece kendi fırsatlarını yaratabileceklerini göstermek istiyoruz” diyor. 


Bu ifadenin bağlamı, Brüksel Impact House web sitesinde; “sosyal girişimcilerin, destekleyici kuruluşların, etki yatırımcılarının, kapsayıcı şirketlerin ve sivil toplumun bir araya gelmesi” şeklinde yer almaktadır. 


alda = ows 
IMPACT CAPITAL ASHOKA BELGIUM OYA SEED 
Impact House (Etki Evi) 


Impact House’a dahil olan kuruluşlar arasında şunlar yer alıyor: Impact Capital ("etki odaklı ekosistem"); Oya Seed ("yıkıcı olun ve sistemi değiştirin"); SI2 Fund ("beşeri ve finansal sermayeyi dağıtmak"); Shaerpa ("yatırım fonlarını etkilemek için yönetim hizmetleri sağlar"); Klimaatzaak ("Belçikalı yetkilileri iklim vaatlerini yerine getirmeye zorlar"); C2C Platformu ("şirketleri Cradle to Cradle (C2C) sertifikasyonuna yönlendirir"); ve elbette sosyal inovasyonu hızlandırmak ve sistemik değişimi tetiklemek için bu değişim yaratanları belirleme, irtibatlandırma ve destekleme” misyonu ile her yerde karşımıza çıkan Ashoka.. 


Palo Alto (Silikon Vadisi) 


Küresel Şekillendiricilerin Palo Alto merkezi, kendisini "savunuculuk, girişimler ve projeler yoluyla fark yaratmaya çalışan, çeşitli profesyonel ve kültürel geçmişlere sahip bir grup hayalperest ve gerçekleştirici" olarak tanımlıyor. 


“Silikon Vadisi'nin kalbinde yer alan Merkez, gençliğin çözüm oluşturma, politika oluşturma ve kalıcı etki için merkezi olduğu bir dünyada, bölgesel ve küresel zorlukları ele almak için son derece başarılı genç bireyleri bir araya getirerek benzersiz konumundan yararlanmaya çalışıyor.” 


Bu merkez, yalnızca Küresel Şekillendiriciler sitesindeki bir projeyle, yani Eşitsizliği Azaltacak Teknoloji projesi ile bağlantılıdır. “Palo Alto, yapay zekâ, büyük veri analitiği, mobil tabanlı yaşam tarzı takibi, 3D baskı ve nanoteknoloji gibi Dördüncü Sanayi Devrimi ile ilişkili birçok yeniliğin ana merkezidir. Yine de bu teknolojileri tasarlayan liderler ile etkiledikleri nüfus arasında bir iletişim boşluğu bulunmaktadır.” 


"Palo Alto, ancak kapsayıcı diyalog yoluyla Dördüncü Sanayi Devrimi'ni şekillendirebilecek ve şehrin ve vatandaşların ortak hedeflerini yansıtan bir gelecek yaratabilecek". 


Palo Alto Merkezi 
Palo Alto merkezinin listelenmiş 18 üyesi vardır. 


Andrea Carafa, “sosyal ve ekonomik etki için yeni çıkan teknolojileri yönetme” üzerine Avrupa Komisyonu için çalışmış bir "girişimci, tasarım düşünürü ve eğitimci" dir. Carafa ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN)’de “teknolojik yörüngeleri belirledi ve toplumu olumlu yönde etkileyebilecek yeni teknolojilerin ortaya çıkışını hızlandırmanın yollarını önerdi”. 


ANDREA CARAFA : .. maa, o 


echniology 


Carafa, ktiresel 6zel sermaye sirketi Blackstone'da (ayrica bkz. Yukaridaki Londra merkez raporu), işi "yeni teknoloji girişimlerini tohumlamak ve kuluçkaya yatırmak" olan bir "yerleşik girişimci " dir. 


Andrea Carafa 
Joined 19 Now 2012 


“Başkan Obama'nın Küresel Girişimcilik Zirvesi'nde Etki Girişimcilik Girişimi'ne başkanlık 


etti ve Birleşmiş Milletler'de Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin oluşturulmasını savundu”. 


Bir teknoloji girişimcisi olan David Capelli, TECH Miami'nin kurucusudur ve uzun yıllar “eşitlikçi akıllı şehirlere giden yolu açmakta” görev almıştır. 


David Capelli 


2016 yılında Capelli ile yaptığı çalışmayı anlatan Akıllı Şehirler uzmanı Carla Mays şöyle 
diyor: “Mevcut araştırmamız, akıllı şehir altyapısı inşa etmek ve sürdürmek için gelir modelleri etrafında stratejiler ile sadece maliyet tasarrufu ve modemizasyon çabalarını içeriyor”. 


Mays yaptıkları işi ise şöyle tanımlıyor: "Artan otomasyon ve küresel işgücünün eğilimi ile ilgili olarak akıllı şehirler için dijital kamu altyapısını desteklemek için stratejik ortaklıklar". 


“Konular arasında siber güvenlik, kamu sektörü kuruluşları için yeni iş ve gelir modelleri geliştirme, yeni pazarlar oluşturmak için sermayeye erişim, yeni pazar büyümesini desteklemek için girişimcilikte çeşitlilik ve katılım, topluluk ve ekonomik kalkınmanın bozulması ve yenilenmesi, yapay zekâ kullanımları, blok zincir kamu sektörü kurumsal bulut ve mobil cihazlarda fintech ve akıllı sözleşmeler.” 


"21. yüzyılın neredeyse 17 yılındayız, İnovasyon yapmalı ve Amerikalıların inovasyon ekonomisinde rekabet etmelerine ve çeşitli akıllı şehirlerde gelişip yaşamalarına yardımcı olan bir "Yeni Anlaşma" ya yatırım yapmalıyız ". 


Akıllı şehirleri zorlamanın akıllıca bir yolu, bir şekilde "yeşil" olduklarını iddia etmektir; ancak genel olarak Dördüncü Sanayi Devrimi gibi, onların dijital “bağlanabilirlik” dünyaları da, sanayileşme ve güç üretiminin ve dolayısıyla çevresel yıkımın hızlanmasını içerir. 


Akıllı Şehir Toronto 


Capelli ve Mays şu anda, "Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirlerin Gelişimi için 1 numaralı kapsamlı program" olan #SmartCohort Program'ı üzerinde birlikte çalışıyorlar. 


2017 tarihli bir makalede Capelli ve Mays, "kamu sektörünün şu anda Akıllı Şehirler 
gelişimini finanse etmek için büyük ölçüde kurumsal sürdürülebilirliğe ve hayırsever finansmanına güven duyuyor" oluşundan şikâyet ederek; "Kamu yönetiminin, Akıllı Şehirler geliştirme, tasarım ve uygulama için adil çerçeveler oluşturmaya liderlik etmesi” konusunda ısrar ediyorlar. 


Palo Alto merkez üyesi Jimmy Au , Küresel Sekillendiriciler’in resmi ortaklarından biri olan, Time dergisinin sahibi ve WEF'in San Francisco'daki Dördüncü Sanayi Devrimi Forum Merkezi'nin açılış başkanı milyarder Marc Benioff'un başkanlık ettiği bulut bilişim şirketi Salesforce için çalışıyor. 


Bu Salesforce videosunda, Au kendi sesiyle, Einstein Yapay Zekâ "tahmin oluşturucu" ekibinin kıdemli bir ürün yöneticisi olduğunu açıklıyor. Slayt gösterisi bize şunu söylüyor: "Akıllı otomasyon, bir sonraki üretkenlik düzeyini getirecek". 


Toe Challenge: Managing AR Growth 


Salesforce Einstein 


Structured & Unstructured Data 
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Au aynı zamanda, Silikon Vadisi ve Hong Kong'daki “teknoloji topluluğu” nu birbirine bağlamak için kurulmuş bir kuruluş olan FoundersHK veya # @!) A' 
da danışmanlık yapmaktadır. 


FoundersHK misyonunun "Hong Kong'u dünyanın bir sonraki teknoloji merkezi olarak inşa etmek" olduğunu söylüyor ve kendisini "Hong Kong kurucuları için Silikon Vadisi ve dünyanın geri kalanına bir giriş yolu" olarak görüyor. 


Au'nun #$ ĝl'daki diğer akıl hocaları arasında Microsoft'ta kıdemli ürün pazarlama müdürü 


Frances Lam ve girişim sermayesi şirketi Race Capital'in ("insanlık için önemli olan şeylere yatırım yapıyoruz") genel ortağı Edith Yeung yer alıyor. 


Diğer bir danışman ise, Alibaba Hong Kong Girişimciler Fonu'nun yönetici müdürü Cindy Chow. 


Köleliğin Şekillendiricileri: Liderlik başlığını taşıyan makalemizde görüldüğü gibi; Alibaba kurucusu Jack Ma, Küresel Şekillendiriciler Topluluğunun Kurucular Kurulunda listelenmişti. 


Winter Oak, 11 Ocak 2021, WinterOakOrg 


MEHDİ-MESİH, TASAVVUF, TEOZOFİ, NURSİ, BLAVATSKY, MEVLANA, 
ADNAN OKTAR, GÜLEN; ENE'L HAK, DİN-İ HAKK YAHUT SATANİZM 
Halim Selim, 18.07.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye 


Sonsuz Ark'ın Notu: 

Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytani yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. 
Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 


LEY Selim 


* Mehdi/Mesih beklentileri ile birlikte toplumlarda korku ve kaosu körüklemek yapılacak işleri kolaylaştırır. 

* Tarihte eserlerinin içeriği özellikle ahir zaman, Mehdi/Mesih üzerine yoğunlaşan, kehanetlerde bulunanlara dikkat... 


* Said Nursi'nin Amerika'nın "din-i hakkı arayan pek ehemmiyetli cemiyeti" olarak bahsettiği cemiyet hangisidir? 
* Adnan Oktar bunu diyen Said Nursi'yi yere göğe sığdıramazken Mevlana'yı eleştiriyor. 
“Hazret-i Mevlânâ benim zamanımda gelseydi, Risâle-i 
Nür'u yazardı. Ben de Hazret-i 
Mevlânâ zamanında gelseydim, 
Mesnevi'yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevi tarzındaydı. 
Şimdi Risâle-i Nür tarzındadır." 


* Teozofistlerin, non-violence'cıların terminolojisini bilmeden "hak dini" veya başka bir ifadeyle "din-i hakkı arayan" ne demektir anlaşılamaz. 

* Din-i hakkı arayanların hiç beklenmedik durumlarda birden karşınızda yer aldıklarını göreceksiniz. 

* Seyyid Hüseyin Nasr da din-i hakkı arayanlardan... 


https://www.youtube.com/watch?v=asTPBo9eil M&app=desktop 
* Karar verseniz Theosofical Society mi, din-i hakki arayan cemiyet mi, hakikat merkezi mi 


yoksa NewYork İlahiyat mi?http://www.sorularlarisale.com/printarticle.php?id=1686 ... 


* Said-i Nursi'nin bahsettiği Din-i Hakkı arayanlar cemiyetinin kurucusu Blavatsky Prometheus için şöyle diyor: 


The allegory of the fire of 
Prometheus is another version of the rebellion of the proud Lucifer ("light- bringer"), who was hurled down to the bottomless pit, or simply unto our 
Earth, to live as man. 


""Prometheus ateşinin alegorisi; cehennem kuyusuna yuvarlanan ya da basitçe yeryüzüne insan olarak yaşamak üzere gönderilen gururlu Lusifer(şeytan)in (“ışık getiren”) isyanının başka bir versiyonu..." 


* Nursi'nin "Amerika'nın din-i Hakk'ı arayan pek ehemmiyetli Cemiyeti" dediği Teozofi Cemiyeti. 


* Helena Blavatsky Okültizm ve Kabala üzerine çalışmalar yapmak üzere Teozofi Cemiyeti'ni 1875'te New York'ta kurdu. 


İrving Place No 46 daki toplantı-8 Eylül 1875 

“Albay Henry S. Olcott'un yaptığı bir teklif sonucunda, bir Okültizmin, Kabala'nın incelenmesi ve açıklanmasının bir sonucu olarak, o zamanlar ve orada bulunanlar, Bay William O. Judge'ın teşviki üzerine bir toplantıya katıldılar. Albay H. S. Olcott'un başkanlık yapmasına karar verildi. W. O. Judge'ın sekreter olmasına karar verildi. Başkan, daha sonra sözünü ettiğimiz gibi bir topluma dahil olmayı kabul eden ve orada bulunan kişilerin isimlerini istedi. Aşağıdaki kişiler sekretere isimlerini yazdırdı: Albay Olcott, H.P. Blavatsky, Charles Sotheran, Dr. Charles E. Simmons, H.D. Monachesy, Londra'lı C.C. Massey, W. L. 
Alden, G.H. Felt, D.E de Lara, Dr. W Britten, Bayan E.H. Britten, Henry J. Newton, John Cobb, J. Hyslop, W O. Judge, H.M. Stevens. Bir sonraki toplantıda sunulmak üzere bir taslak ve tüzük hazırlamak üzere 3 kişilik bir komisyon oluşturulmasına karar verildi. Başkan H.J. 
Newton, H.M Stevens ve C. Sotheran'ı komisyona atadı.13 Eylül saat akşam 8'de tekrar toplanmak üzere toplantı bitirildi. Henry S. Olcott Başkan, William Q. Judge Sekreter" 


* Teozofi Cemiyeti, Nursi'nin deyimiyle "Din-i Hakk'ı Arayanlar Cemiyeti'nin kurucusu Blavatsky. 


Satanist Blavatsky yazdığı kitaplar için "ben yazmadım, yazdırıldı" dermiş. Olcott buna şahit olduğunu anlatıyor. 
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"Onun yazım ifadeleri en hafif tabirle eşsizdi. O bir yazmandı, yani o kendi materyalinden kendi bilgisinden yazmıyordu. Yazdığı şey “ona gelirdi” ve referansa ihtiyaç duyduğunda “astral ışıkta okurdu”. Onun düzeltmeni olan Olcott şöyle yazıyor: “Onu çalışırken seyretmek nadir ve asla unutulmayacak bir deneyimdi. Büyük bir masada karşılıklı otururduk ve ben onun her anını gözlemleyebiliyordum. Kalemi sayfaların üzerinde uçardı; bazen aniden durur, görülemeyen şeyleri görebilen ifadesiz gözlerle boşluğa bakar, havada görünmeyen bir şeye bakar gibi gözlerini kısar ve gördüğü şeyi kağıdına kopyalamaya başlardı. Alıntı bittiğinde gözleri doğal haline geri döner ve başka benzer bir fasılaya kadar yazmaya devam ederdi." 


*Risalelerde Nursi'nin şakirtlere "Amerika'nın Din-i Hakk'ı arayan pek ehemmiyetli Cemiyeti " olarak yedirdiği... 


4-5 oy evvel Pakikat merkez 
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Ve gecen günlerde sayın başkan, Vic Hao Chin jr bizi arayarak şöyle dedi: “Bohol adasında, tüm Filipinler temsilcilerimizin kalılacağı, Felsefe Semineri dü 

sizin isminizi de konuşmacılar listesine yazdım, Sad Nursi ve Risale-: Nur hususunda bilgi verebilir misiniz? Uçak bilatieriniz ve oteliniz ayarlandı.” 


* Bakın, işlerin nasıl yürüdüğüne somut bir örnek.. 
* Nedir bu " hakikat merkezi"? Fikri olan? 


* Nursi'nin "Amerika'nın Din-i Hakk'ı arayan pek ehemmiyetli Cemiyeti" dediğinin hangi cemiyet olduğunu herkes anlarsa süreç daha iyi anlaşılır. 


* Artık bundan sonra Amerika'nın pek ehemmiyetli din-i Hakkı arayanlar cemiyeti gibi Lucifer dergisi çıkarma zamanı.. 


En ağır şartlar altında -cehenneme koysalar, ayaklarımıza prangalar vursalar, Promote gibi bizi zincirlerle kayalara bağlasalar da- Allah'in izni ve inayetiyle yine bu vazifemizi yapmaya 


çalışınz 


* Herkesin "din-i hakk" demesi, hakikat demesi, Hakk demesi aynı anlama gelmez.. 


* Din-i Hakk'ı (Truth/Veritas) arayanlar... 


* Amerika'nın “Din-i Hakkı arayan pek ehemmiyetli Cemiyeti? nin izinden gidenler. 


ana A“ 


5” EN > 


Güfte : Halefi Said Nursi/ Selefi Fetullah Gülen 
* Ene’! Hakk... 
* Din-i Hakk.... 


* Kadim Hikmet.. 


* Hedeflenen Tek Dünya Dini... 


MY 
RELIGION 


IS THE 
TRUTH 


Sonsuz Ark'ın Notu: Halim Selim Beyefendi'nin onayıyla kendi tweetlerinden konu bazlı olarak tasnif edilmiştir. Kabala (Kabbalah) ile ilgili Sonsuz Ark yayınları için lütfen tıklayınız.( https://www.sonsuzark.com/search/label/Kabala) 


BREAKİNG THE SİLENCE-SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ KADIN 
ASKERLERİN İTİRAFLARI — GİRİŞ 


Derya Beyaz, 26/07/2014, Sonsuz Ark, Cirak Yazar, Ceviri 


“Bizimle gönül birliği bulunan, Batı Seria, Gazze ve Doğu Kudüs'te Eylül 2000 tarihinden itibaren görev yapmış askerlerin itiraflarını topluyor ve yayınlıyoruz.” 
Breaking the Silence - Sessizliği Kırmak 


BREAKING 
THE SILENCE 


Taciz, Yağma, Aşağılama, Dayak, İşkence, Özel Mülklere Verilen Zararlar... 


“Bu, ayrıca var olan gerçekliği bildiği halde inkar eden inatçı çoğunluğa karşı da bir dik duruş. Bu, İsrail toplumuna ve liderlerine, çalışmalarımızın sonuçlarını değerlendirmek için acil bir çağrı.” 


Kadın Askerlerin İtirafları- Women Soldiers? Testimonies 


“Bir şekilde, bir kadın askerin sahada da kendisini daha çok ispatlaması gerekir. Saldırabilen 

bir kadın asker, ciddi bir savaşçıdır. Yetenekli, top kesici. Oradayken yanımda öyle biri vardı. 
Uzun zamandır oradaydı. O -Vay be- herkes onun ne kadar cesaretli olduğundan bahsederdi, çünkü o Arapları gözünü bile kırpmadan aşağılayabiliyordu. Yapması gereken buydu.” 


“...Bence, erkeklerin bu açıdan kendilerini ispatlamalarına çok da gerek yok ama bu açıkça belirtilmemiş. Şu çok açık ki, sizin bunu ayrıntılı açıklamanıza gerek bile yok. Bu iş demek, onu Araplara hakaret ederken görmelisiniz- Böyle bir şeyi yüksek sesle söylemenizde bir sorun yok- Şuna da bakın, gerçek bir “top kesici”, onu onları aşağılarken izleyin, onları tokatlarken, şu adamı nasıl da patakladı. Bu çeşit konuşmaları sürekli duyarsınız.” 


“Breaking the Silence” (Sessizliği Kırmak) 2. İntifadanın başından beri (Eylül 2000), İsrail ordusunda görev yapan, emekli askerlerden oluşan bir organizasyondur ve kendilerini İşgal Altındaki Topraklar’daki, medyaya hiç yansımayan günlük yaşamı İsrail kamuoyuna duyurmaya adamışlardır. 


İsrail'in arka bahçesinde neler olduğunu geniş bir şekilde anlatan bir bilgi kanalıdır. 
“Breaking the Silence” Mart 2004’te ortaya çıktı ve o zamandan beri hem de kamu hem de medya için, daha önce sessiz kalan askerlerin sesini duyuran özel bir konuma sahip oldu. 


Nihai hedefi, günlük hatta sivil halkla karşı karşıya gelen ve bu halkın günlük hayatını kontrol etmekle görevli genç askerlerin ödediği ahlaki bedel konusunda kamuoyunu uyarmaktır. 
Yayınladığımız bütün itiraflar, titiz bir araştırma sonucunda ortaya çıkmış, görgü tanıklarının katkısıyla doğrulanmıştır ve bu alanda diğer insan hakları örgütlerinin de arşivlerine dayanmaktadır. Gazetecilik kuralları gereği, kaynaklarımızın kimlikleri açıklanmaz ve gizli kalır. Burada yayınlanan itiraflar, düzenlenmemiş ve belirli tanıkları ifşa edecek ayrıntılar dışında, orijinal şekliyle sunulmuştur. 


Kudüs'te basılmıştır. 2009 


“Breaking the Silence” faaliyetleri şu vakıf ve bireylerin cömert desteği ile mümkün olmaktadır: 


Moriah Vakfı, Yeni İsrail Vakfı, ICCO, SIVMO, OXFAM GB, Tel Aviv İngiliz Konsolosluğu, AB ve Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği İspanya Ajansı. 


Bu kitapçık, AB ve Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği İspanyol Ajansı tarafından basılıp, çoğaltılmıştır. 


Bu kitapçıktaki ifadeler AB ve Kalkınma Birliği İspanyol Ajansını temsil etmez, bütün sorumluluk “Breaking the Silence” a aittir. 


Bu kitapçık “Soldiers Speak Out” (Konuşan Askerler) ürünüdür, itiraflar “Breaking the Silence” ifade toplama projesi ürünüdür. 2004'ten beri, IDF, Sınır Muhafız ve Güvenlik Kuvvetleri’nde görev yapmış, İşgal Altındaki Topraklar’da rol oynamış yüzlerce askerin ifadelerini topladık. Sivil bir halkı kontrol altında tutmak için İsrail toplumu tarafından gönderilen, yine bu toplumun en iyi oğulları ve kızlarından söz ediyoruz. 


40 yılı aşkın bir süre askeri kontrol altında yaşamış olanlarla yüz yüze gelmek mutlaka bir etki 
bırakır, ama gençlerini böyle bir misyon için gönderdiğini inkara meyilli olanlar tarafından görmezden gelindiler. Sadece üniforma giyenler günlük gerçeklerle tanıştı. Görevi yerine getirmek, komşuları, mahalleleri ve aileleri kontrol altında tutmak için gereken zulüm ve ahlaki açıdan bozulma İsrail kamuoyundan gizleniyor. Yaygın inanışın aksine, genişlemeye devam eden itirafların mozaiği sadece ordunun kötü elmalarıyla ilgilendiğimiz bir uç fenomeni değil, toplumu bir bütün olarak saran ahlaki erozyonu kanıtlıyor. 


Bu kitapçık, Breaking The Silence'ın son birkaç yıldır yayınladığı itiraf koleksiyonları ve yayınlarla uzun soluklu olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu türde bir ilk. Burada toplanan ifadeler, 
2000 yılından beri İşgal Altındaki Topraklar’da çeşitli birim ve görevlerde hizmet etmiş 
kadınlardan toplandı. Bu koleksiyon, birçok kadın askerin, askeri görevleri sırasındaki maruz kaldığı gerçekliği ortaya çıkarıyor. Muharip ve destek kuvvet olarak görev yapan kadın subaylar, komutanlar ve askerlerin sahadaki durumla nasıl başa çıktıklarını anlatıyor. 


Bu koleksiyondaki pek çok itiraf, yarı-harici bir bakış açısıyla, olan bitene tam katılanlar arasında bir alternatif sağlıyor. Bu bakış açıları İsrail Devleti'nin arka planında olanlara bir ışık tutacak. 


Elinizde tuttuğunuz bu kitapçık, daha önce basılmış itiraflara sahip yüzlerce asker arasına katılan ve sessizliğini bozan 40 kadın ile yapılan görüşmelerden seçilen ifadeleri içeriyor. Bu kitapçık, ayrıca güvenlik güçlerinin görev yaparken ödediği ahlaki ve toplumsal bedele de ekstra bir örnek. 


Sessizliğini bozan bu kadınlar, itiraflarıyla dün “istisna” kabul edilen davranışların, yarının kuralları haline nasıl geldiğini, İsrail toplumunun bütün askeri sistemiyle birlikte nasıl ahlaki bir kayma yaşadığına da bir ışık tutacak. 


Bu, ayrıca var olan gerçekliği bildiği halde inkar eden inatçı çoğunluğa karşı da bir dik duruş. 
Bu, İsrail toplumuna ve liderlerine, çalışmalarımızın sonuçlarını değerlendirmek için acil bir çağrı. 


Bu kitabın yayınlanmasını mümkün kılan pek çok gönüllü ve destekçilere teşekkür etmek istiyoruz. Onların destek ve yardımları olmasaydı, bu önemli itiraflar, bilmesi gerekenlere ulaşamazdı. 


Orijinal Metin: 


BREAKİNG THE SİLENCE-SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ KADIN 
ASKERLERİN İTİRAFLARI — İTİRAF 1 
Derya Beyaz, 27/07/2014, Sonsuz Ark, Çırak Yazar, Çeviri 


“Bizimle gönül birliği bulunan, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te Eylül 2000 tarihinden itibaren görev yapmış askerlerin itiraflarını topluyor ve yayınlıyoruz.” 
Breaking the Silence - Sessizliği Kırmak 


“Bu, ayrıca var olan gerçekliği bildiği halde inkar eden inatçı çoğunluğa karşı da bir dik duruş. Bu, İsrail toplumuna ve liderlerine, çalışmalarımızın sonuçlarını değerlendirmek için acil bir çağrı.” 


Kadın Askerlerin İtirafları- Women Soldiers?” Testimonies 
İtiraf 1 
İsim; *** | Rütbe: Baş Çavuş | Birim: Sınır Muhafız | Bölge: Genel 


“Bir şekilde, bir kadın askerin sahada da kendisini daha çok ispatlaması gerekir. Saldırabilen 

bir kadın asker, ciddi bir savaşçıdır. Yetenekli, top kesici. Oradayken yanımda öyle biri vardı. 
Uzun zamandır oradaydı. O -Vay be- herkes onun ne kadar cesaretli olduğundan bahsederdi, çünkü o Arapları gözünü bile kırpmadan aşağılayabiliyordu. Yapması gereken buydu.” 


“Giriş Bileti” mi? 


Evet, bir çeşit. Ben bölüğe girdiğimde operasyon manevraları konusundaydılar. Ve ben en yüksek puanları aldım. Erkekler dahil ilk 10’daydim. Hepsi etkilenmişti ve başta çok itibar edinmiştim. Ta ki sahaya çıkana kadar, o zaman o kadar da sert olmadığım anladılar. Saha da becerilerimi sergilemezdim. “O fittir, güzel yumruk atabilir ve tam bir ‘’ Karate Kid’’dir, ama dışarıdayken bunları géstermez’’ gibi. Hiç umurumda olmadığından değildi. Hayır, ben çok korkaktım. En başta nöbet görevini ekmeyi sevmezdim. Nöbette hiç uyuya kalmadım diyemem. Hepimiz kalırız. Ama görevi ekip dışarı çıkıp şunu bunu yapmayı istemezdim. 
Tabii hadi arabaya atlayıp şu veya bu köye gidelim, çünkü bu rutin sizi deli ediyor. Ama çılgınlığa bu kadar meraklı değildim. Yani bir problemim vardı. Ama en başta insanlar bana takdir ederdi. 


Oda arkadaşlarınla hangi konularda konuşurdunuz? 


Değişir. Yine de çeşitli konularda. 


Kızların uyum sağlaması için bu “Giriş Bileti’’ne ihtiyaç duydukları belli miydi yoksa gizlice hissettiriliyor muydu? 


Bence erkeklerin kendini daha az kanıtlaması gerekiyordu. Ama açıkça söylenmiyordu. Sert kadın askerlerin nasıl Arapları dövmekte hiç sorunu olmadığını konuşuyorduk. Çok barizdi aslında söylemeye bile gerek yoktu. Bu kadın için bir görevdi. Böyle şeyleri söylemekte hiç sorun yoktu. “Şuna bakın, gerçek bir top kesici. Onları(Araplar) aşağılayışına bakın, tokat atmasına bakın. O adama ne biçim bir tokat atmıştı!” Böyle konuşmaları hep duyardınız. 


Orijinal Metin: 
Testimony 1 
Name: *** | Rank: First Sergeant | Unit: Border Patrol | Location: General 


Somehow, a female combatant has to prove herself more, on the ground too. Again, a female combatant who can lash out is a serious fighter. Capable. A ball-breaker. There was one with me when I got there, she’d been there long before, she was — wow, everyone talked about what grit she had, because she could humiliate Arabs without batting an eyelash. That was the thing to do. 


The entry ‘ticket’? 


Yes, kind of. When I got to the company they were on operations maneuvers, and I got the highest marks, guys included. I was in the top ten. They were all impressed and at first I had a really good reputation, until I was out in the field and they realized I wasn’t that tough. On the ground I wouldn’t apply my capabilities. Like, she’s fit and she can punch and she’s a ‘karate- kid’ and all that doesn’t really show when she’s out there. Not because I didn’t give a shit. 
No, I was too wimpy. First of all, I didn’t like to cut guard duty. I can’t say I didn’t fall asleep on any shift. We all do. But I wasn’t too keen on cutting the job and going out to do this and that. Sure, let’s take a ride to this or that village because you know, routine drives you crazy, but I wasn’t too keen on going wild. So I had a problem. But right at first people really appreciated me. 


What would you talk about with your roommates? 
Depends which. Again, it varies. 
Was it obvious or implied that this was the ‘entry ticket’ for girls, to belong? 


I think guys need to prove themselves less in this respect, but it was not clearly stated. We did talk about how the tough female-combatant has no problem beating up Arabs. It’s obvious, you don’t even need to spell it out. This one means business, you should see her humiliating them — there was no problem to say something like this out loud. Take a look at that one, a real ‘ball-breaker,’ see her humiliating them, slapping them, what a slap she gave that guy! 
You hear this kind of talk all the time. 


BREAKİNG THE SİLENCE-SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ KADIN 
ASKERLERİN İTİRAFLARI - İTİRAF 2 

Derya Beyaz, 10.08.2014, Sonsuz Ark, Çırak Yazar, Çeviri 


“Bizimle gönül birliği bulunan, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te Eylül 2000 tarihinden itibaren görev yapmış askerlerin itiraflarını topluyor ve yayınlıyoruz.” 


Kadın Askerlerin İtirafları- Women Soldiers’ Testimonies 
İtiraf 2 


İsim: *** | Rütbe:Teğmen | Birim: Hebron Bölgesi Tugay Eğitim Kolordu Görevlisi | Bölge: Hebron 


Hebron'da bir subayken, bir gün otostop için ana kapıdan dışarıya çıktım. Hava çok soğuktu ve ben, subay rütbemi göstermeyen polar ceketimi giymiştim. Diğer çocuklarla beraber orada dikiliyordum. Yolun karşısı, Filistinli tutukluların, onları *** Gözaltı Merkezi'ne götürecek olan Shabak (İsrail Güvenlik Servisi)’1 bekledikleri bir tür otobüs durağıydı. Nöbetteki çocuklar rutin güvenlik vardiyasındaydı. Hava kuvvetlerinden ve her tür birimden devam eden güvenlik çalışmaları için atanıyorlar ve kamp giriş kapısında nöbet tutuyorlardı. 


Orada dikilirken, iki tanesinin —gözleri bağlı, elleri arkasından kelepçelenmiş- bir tutuklunun etrafında dolaştıklarını gördüm. Aniden bir tanesi, herhangi bir uyarı olmadan, sessizce ona yaklaştı ve kafasını tekmelemeye başladı. Anlık bir tepkiyle adamın üzerine atladım, onu yakaladım ve “Şimdi benimle geliyorsun.” dedim. O, kendisine emir veren bir kadın askerin orada ne işi olduğunu anlayamadı. Beni itti, - iri bir adamdı- ve kışlaya doğru koştu. 


Kendime geldim, kapıdan ayrıldım ve aceleyle üst kata, Tugay Komutanı ve yardımcısının ofisine koştum. Komutan yoktu, yardımcısı oradaydı. Yanına çıktım, olanları anlattım. Bana, “Operasyon subayını al, gidin ve o adamı bulun.” dedi. Operasyon subayıyla birlikte gittim, adam üste bir yerlerde saklanıyor olmalıydı. Ama onu bulamadık. Komutan yardımcısına geri dönüp, onu bulamadığımızı, bir kaç saat içinde geri dönüp tekrar arayacağımızı söyledim. 


Şöyle dedi: “Boş verin, önemsiz. Nasılsa böyle şeyler hep oldu ve olacak.” Ya da buna benzer bir şeydi. Kelimeleri tam hatırlamıyorum ama mesaj şuydu: Boş ver, peşine düşmeye gerek yok. Bu yaşadığım zor zamanlara bir örnekti. 


Orijinal metin: 


Testimony 2 


Name: *** | Rank: Lieutenant| Unit: Hebron Regional Brigade/Education Corps Officer | Place: Hebron 

As an officer in Hebron, one day I went out to the gate to hitch a ride. It was extremely cold and I was wearing my fleece jacket, which does not show my officer rank. I stood there with the other guys. Across the road was this kind of bus stop where Palestinian detainees would be seated to wait for the Shabak to pick them up and take them to the *** detention center. 


The guys on guard duty at the brigade HQ base were on routine security shifts, they are assigned for these ongoing security runs from all kinds of office jobs in rear units like the air force and so on. They would stand guard at the camp gate. So, standing there I see these two guys pacing around a detainee — blindfolded, his hands shackled behind his back. Suddenly I see that one of the guys simply approaches him and, without any warning, knee-kicks him in the head. My gut-reaction was instant: I leapt at this guy, caught him and said: “You're coming with me now.” He didn’t understand what on earth a woman-soldier is doing ordering him around. He shoved me off, this was a big guy - he pushed me away and ran into the barracks. I was all wound up at that point. I left the gate, hurried upstairs straight to the brigade commander’s and deputy-commander’s office. The commander wasn’t there, the deputy was. I went up to him and told him what happened and he said, “Go with our deputy operations-officer and find that fellow.” 


I went with the ops-officer, the guy must have hidden somewhere on the base, we couldn’t find him. When we returned to the deputy-commander and told him we hadn’t found him and that we'd go looking for him again in a few hours, he said: 


“Let it go, it’s pointless. Anyway there are and there will be many such cases,” or something in that vein. I don’t recall his exact words, but that was the message: let it go, no need to pursue this. It was one of the instances I had a very hard time with. 

KKK 


ASKERLERİN İTİRAFLARI - İTİRAF 3-4 
Derya Beyaz, 11.08.2014, Sonsuz Ark, Çırak- Çevirmen Yazar, Çeviri 


Kadın Askerlerin İtirafları- Women Soldiers?” Testimonies 
3. İtiraf 
İsim:*** |Riitbe: Baş Cavus| Birim: Sınır Devriye| Yer: Seam Bölgesi 


Şöyleydi, Umm Al-Fahm civarında yetkili bir devriye vardı. Yaya devriyeler, zamanının çoğunda pek de bir şey yapmayan, oradaki ağaçların arasında dolaşan, görevi İsrail içindeki yasa dışı Filistinlileri yakalamak olan, bazı nedenlerden dolayı “Gözcü” denen devriyeler. 
Teoride, onları yakalar, kimliğini kontrol eder ve tabii ki turuncu mu yeşil mi, isim Filistin ismi mi diye bakarsınız. Herhangi bir soruşturmada adı geçiyor mu diye bilgisayardan kontrol ettirir, geçmiyorsa “Evine git” dersiniz. Ve elbette tekrar ağaçların oralarda dolaşmadığından emin olursunuz. 


Bize yasa dışı olanların sayılarının çok olduğunu söylediniz. 


Elbette, bu tamamen önlenemez. Bu yüzden bana “Ayırma Duvarı” hakkında fikrim sorulduğunda, politik olarak buna yüzde yüz karşı çıkamam. Bir şey, gerçekten bir sınır olmalı. Çünkü gerçekten... Onlar karşı tarafa geçiyorlar. Her gün geçiyorlar. Geçtikleri gerçeğini reddedemezsiniz. Görevimiz, mümkün olduğu kadar bunu önlemekti. Ve özellikle bu yaya gözcülerle, genellikle 2 asker. Çoğunlukla benden daha genç bir askeri tercih 


ederdim, komuta bende olurdu. Ve genellikle ağaçların arasında görünmediğimiz noktalara gizlenir, sonra birden ortaya çıkar, “Gel buraya, kimliğini göster” derdik. 


Şiddet var mıydı? 
Her zaman. 
Ne tür? 


Öncelikle taciz. Ayakta bekletmek, çünkü onları yakalamak için erkenden kalkmak zorundaydık, yarım satte 30 kişiyi avlayabilirdiniz. 


Amaç onları gözaltında tutmaktı. Adamı yakalamak, oturtmak ve diğerlerini beklemek zorundaydınız. Ve genellikle büyük gruplar gelirdi. Ve büyük gruplar halinde geldiklerinde, terörist eylemlerden de pek uzak olmazlardı. Bu yüzden onları yakalıyor ve hazırolda bekletiyorduk. 


Hazırolda? 


Evet, hazırolda ve çok meşhur bir devriye tekerlemesi vardı (Wahad hummus, wahad ful, ana bahibbak Mishmar HaGvul- Bir tabak humus, bir tabak fasülye, seni seviyorum devriye) Bunu söyletirdik. Söyle ve zıpla. Tıpkı çaylaklara yaptığımız gibi, hani anne-babaları onlar temel eğitimden geçerken kıyametleri koparıyor ya. Aynı şeydi. Sadece biraz daha kötüsü. 
Eğer biri gülerse ya da askerler güldüğüne karar vermişse, yumruğu yerdi. Neden güldün? 
Bam, bir yumruk. O yumruğu yemek için gülmesine gerek de yoktu. Onu yumruklar gibi hissediyorum. Neden gülüyorsun? Bam. 


Bu ne kadar sürüyor? 


Saatlerce sürebilir. Askerlerin ne kadar sıkıldığına bağlı. Bunu 2 saate kadar uzatanlar vardı. 8 
saatlik vardiya, nasıl geçirirsen geçir. 


Kimler hazırolda bekletiliyor? 

Herkes, her yaş grubu. 

Kadınlar? Çocuklar? Yaşlılar? 

Evet, kim denk gelirse hazırolda bekler. Kadınlar ve yaşlıların gitmesine izin veren duygusal askerler vardı. Ben yaşlıların daha az zarar gördüğünü söyleyebilirim. Yaşlılara eziyet eden 


askerler de vardı. Her toplulukta olduğu gibi, bu birlikte de bazı askerler daha çok taciz ediyordu, bazıları daha az. Bazılarının hiç yaş sınırı yoktu, herkesi taciz ediyorlardı. 


ok kk 
Itiraf 4 


İsim: *** | Rütbe: Teğmen)| Birim: Gazze Bölümü/ Education Tugayı | Bölge: Gazze Şeridi 


Size muharip servisin günlük rutinini çok genel anlamda tanimlayabilirim. Ben bu savaşan rutinin bir parçası değildim. Kendi rutinimi ve Gazze'de olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatabilirim. Oradaki 2. gecemden beri —bir subaydan halatlar konusunda eğitim alıyordum ve yer değiştirmek tizereydim- ilk gecemde çok zor uykuya dalmıştım, çünkü havan topları yüzünden sık sık uyanıyordum, ne de olsa aslında tam olarak orduya bağlı olmayan bir birimden geliyordum ve bunun ne demek olduğunun farkında değildim. O, bana “Alışırsın” dedi. 


Böylece 2. gece buna alıştım, hatta barakamda bile patlamaları duyduğumda başımı çevirmedim, artık beni ürkütmüyordu. Siz de alışırsınız. Bu, her Pazar sabahı (Sabbath izninden sonra) Ashgelon'a gitmek ve sonra Kisufim kontrol noktasından geçmek ve başka bir dünyaya —orada ne kadar kaldığımın bir önemi yok her seferinde 1 vey 2 hafta- bir sinema filmi gibi görünen bir dünyaya girmek demekti. Ve ben oradan her çıktığımda aslında bir sinema filminde olduğumu farkettim. Özgür olduğumda, nereye istersem gidebileceğimi, etrafta dolaşabileceğimi ve insanların seramik kurşun geçirmez yelekler giymediğini gördüğümde farkına vardım. 


Öğlen de eve gidemiyorum ve sonra atış sesleri duyuluyor, PA sistemi güvenli odalara girmemiz gerektiğini söylüyor ve kimse umursamıyor, çünkü ne kadar dayanırsanız dayanın, veya bu güvenli Mercedes'in içinde gidip bir gazete alın, onlar Lübnan'dan veya bilmem nereden çıkıyorlar ve bakmak, düz asfalt yolda ilerlemek ve sağ tarafımda tehlikeli pis bir dönemeç farketmek ve bir eşeğe binmiş okula giden, korku ve nefret dolu gözlerle bana bakan bir Filistinli çocuk görmek, benim rutinim buydu. Bunun da ötesinde olayların her türlüsü vardı. 


Böyle sabit bir rutin baskısı sizi nasıl etkiliyor? Kişisel olarak nasıl etkiledi? 


Gerçek şu ki, yalnızca ayrıldıktan sonra geriye dönüp neyle karşı karşıya kaldığımla yüzleştim. Aniden orada normal bir insan olmadığımı farkettim. Kız arkadaşlarıma yazdığım elektronik postaları okuyor, ama bunları kimin yazdığını bilmiyorum. Her sabah kendimi vurmakla nasıl başettiğim konusunda bir fikrim yok. Her gece —insan kaynaklarından bir kaç küçük subayla- 3-4’e kadar oturuyorduk, diğer askerler gittiğinde biraz rahatlamak ve birbirimizin omzunda ağlamak için. 


Bu ne hakkında? Orada olmak ve “normal insan olmak” arasındaki fark nedir? 


Bilmiyorum, etrafınızda sürekli ölümün ve mantıksız bir gerçekliğin olduğu ve kendilerine ve başkalarına insanlık dışı şeyler yapan askerlerle dolu bir sinema filmi gibi. Bu nöbet demek, nöbet tutmak, nöbet tutmak, nöbet tutmak, nöbet tutmak ve diğer insanlara mantıksız şeyler yapmak. 

Orijinal metin: 


Testimony 3 
Name: *** | Rank: First Sergeant | Unit: Border Patrol | Location: Seam Zone 


There was this - patrol authorized around Umm al-Fahm. And there was a patrol www.breakingthesilence.org.il on foot, for some reason called ‘lookout watch’ although most of the time it was not doing that at all, it was simply a foot-patrol amongst the trees there, meant to seize as many illegals (Palestinians illegally inside Israel) as possible. In theory, catch every one of them, check his ID, and of course see if it’s green or orange, namely 


Palestinian. Check it against the diarist who would check it on the computer and if some sort of investigation is called for — he is to be detained. If not — “go home!” get back. And of course make sure he doesn’t go around the trees right back into Israel. 

You said there are huge numbers of illegals. 

Sure, and it cannot be totally prevented. That’s why when I’m asked for my opinion of the Separation Fence, politically I cannot oppose it one-hundred percent. Something has to set a border because it was really... And they crossed over, they crossed every single day. You cannot ignore the fact that they did. Our aim was to prevent the maximum possible, and especially by this ‘lookout watch,’ on foot, usually two soldiers, often neither of them a commander - simply two combatants. Often I’d be with a combatant who was younger than me and I was in command, and we simply hid in spots where we knew we would not be seen, among the trees, and we’d suddenly leap out, and “come here, show me your ID” and all of that. 

Was there violence? 

All the time. 

What kind? 

First of all, just plain harassment. Keeping them on their feet, because if you’re really gung- ho and got up that morning rearing to go and catch some, you could easily hunt down thirty people in a half-hour. The point is you had to detain them. You couldn’t get them and check them out one by one. You had to catch the guy, seat him and wait for others. And often they would come in large groups. Again, when they move in large groups obviously they’re not out on a terrorist mission, that’s not exactly the recommended mode of action... So you catch them and make them stand in formation. 

Formation? 

Yes. Stand in formation, and there’s that famous Border Patrol rhyme - Wahad hummus, wahad ful, ana bahibbak Mishmar HaGvul (One plate of hummus, one plate of beans, I love you Border Patrol)... They’re made to sing it. Sing and hop. Just like rookies, the kind of hazing stuff in basic training, about which soldiers’ parents are always raising hell. It’s the same thing. Only much worse. If anyone laughs, or the soldiers decide he’s laughed, he gets punched. Why did you laugh? Boom, a fist. He doesn’t really have to laugh to get that punch. 
I feel like punching him. Why did you laugh? Boom. 

How long does this last? 

It can last for hours. It depends how bored the soldiers are, they can stretch it out for two hours. It’s an eight-hour shift. Got to get through it somehow. 

And who is made to stand in formation? 

Everyone, all age groups. 

Women? Children? Elderly people? 

Yes. Whoever shows up. Whoever shows up, stands in formation. There were the more sensitive soldiers who’d let the women and elderly go. I’d say the elderly were less harassed. 
And there were soldiers who’d harass the elderly. Like in any society, this company too, some soldiers abused more and others less. Some had absolutely no restraint and abused anyone. 


Testimony 4 

Name: *** | Rank: Lieutenant| Unit: Gaza Division/ Education Corps Officer | Location: Gaza Strip 

I can describe to you the everyday routine of combat service in very general terms; I wasn’t a part of this combat routine. I can talk about my own routine and what it was like for me to be in Gaza. Since my second night there, I think — I was learning the ropes from the officer I was about to replace — during my first night I had a hard time falling asleep because I was constantly startled awake by mortar fire, after all, I originally came from a unit that is not 


exactly army in the strict sense and I didn’t realize what that meant. She told me: “You get used to it.” So the second night, I got used to it and even in my quarters, when I kept hearing blasts, I didn’t turn my head, it no longer startled me. You do get used to it. It means traveling down to Ashgelon every Sunday morning (after Sabbath leave), and then getting into some secured bus to cross Kisufim Checkpoint and enter another world which — no matter how much time I’d spend there, a week or two at a time — always seemed like being inside a movie. And I realized I was in a movie every time I’d get out of there. Every time I realized I am free to move and can walk around, and people are not wearing ceramic bullet-proof vests... And that I don’t get home at noon and there’s shooting and the PA system announces we have to enter safe rooms and no one bothers to do that anymore because how much can you stand of this, or go get newspapers in this secured Mercedes they got out of Lebanon or I have no idea where, and looking, driving on a straight paved road and seeing a dangerous winding dirt track on my right and seeing Palestinian children going to school there, riding a donkey and watching me with frightened, hateful eyes, that’s what my routine was like. And beyond that, there were all kinds of incidents. 

How does such constant routine pressure affect you? How did it affect you personally? 

The truth is I only confronted it in retrospect, after leaving. Suddenly I realized to what extent I had not been a human being out there. I read some of the emails I sent my girlfriends, and I have no idea who wrote them. I have no idea how I managed not to shoot myself in the head every morning. We’d stay up — some junior officers of the human resources section, let’s say — every night until -4 a.m. just to be together, after the soldiers were gone, to vent and cry on each other’s shoulder. 

What about? What is the difference between being a ‘normal human being’ and being there? 

I don’t know, it’s like a movie with a lot of death around you, an unreasonable reality, with soldiers doing inhuman things to others and to themselves. It means guarding and guarding and guarding and guarding and guarding, and doing irrational things to other people. 


content/uploads/2011/02/Women, Soldiers Testimonies, 2009 Eng.pdf 
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Kadın Askerlerin İtirafları- Women Soldiers” Testimonies 
İtiraf 5 
İsim: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Nahal | Bölge: Genel 


Tam olarak kendi düşüncelerimi hatırlayamıyorum, kendi tepkilerimle başa çıkma çabalarımı hatırlıyorum. Gerçek olmadığımı, burada yanlış olan bir şeylerin olduğunu biliyordum. 
Oturan birinin yanından geçerken ona tükürüyor ve sadece ben terörist olduğunu düşündüğüm için ona terörist diyorsam, burada yanlış bir şeyler var demektir. Ve herkese söylemek istediğim şey şu: Gelin ve ölmüş birinin kanına bir bakın, bu doğru değil. Bu duyguyu hissettiğimi hatırlıyorum, yine de devam ediyorsunuz, insanlar sizi teşvik ediyor. Ve şu kesin ki bir olay henüz “eylem” olmamış, hadi harekete geçelim, bunun hakkında gülüşelim ve 


tutuklularla resim çektirelim çünkü iki adamla, askerlerimizle, gülümseyerek çekilen bir resmi almanın benim için sakıncası yoktu. 


Bunu size bir hediye olarak mı verdiler? 
Evet. 
Bu hediye hakkında ne düşündünüz? 


Havalıydı, anneme gösterdim. Evet, havalıydı. Anneme dedim ki: “Oradaydım,tam yanında. 
Bunlar olurken gördüm.” 


Siz de fotoğraf çektirdiniz mi? 
Hayır. 

Fotoğraf çektiniz mi? 

Hayır. 

Neden hayır? 


Çünkü bu beni korkuttu. Aldığımda da korkmuştum, bilmiyorum, onların resimlerini çeken adamlar beni ürküttü: Resmini çek,resmini çek. Böyle bir şey, nedense beni biraz şok etmişti. 
Kendi fotoğraf makinemde böyle bir poza sahip olmak,ne bileyim bana havalı gelmişti. Bakın nasıl bir aksiyon, ben de ordunun bir parçasıyım, ben düşük profilli bir kadın-askerim ama bakın nelere şahit oluyorum ve ne kadar eğleniyorum. 


KKK 
İtiraf 6 
İsim: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Paraşütçü | Bölge: Nablus 


O zamanlar erkek arkadaşım ülkenin orta kesiminde yaşıyordu. Benim ailemin olduğu bölgeden onun ailesine sürekli seyahat ederdik. Bir keresinde otobüste, stresliydi. Ona sordum: Sorun ne? Normalde tam bir palyaçodur, yaptığı her şey çok komiktir. Dedi ki: “Bizim devriyelerden birinde geçen hafta bir sorun yaşadım.” Ekip komutanıydı ve aranan biri yüzünden ya da öyle bir şey sebebiyle izinliydi. Bana orada olan bir şeyleri anlattı ve aniden içindeki her şeyi döktü, bu oraya yaptığım en uzun yolculuk oldu. 


Mesela bir evin kapısını çalmışlar, kimse açmamış. Onlar da demiş ki, tamam, içerdekiler ya bir şey saklıyorlar ya da bize saldırmak için hazırlanıyorlar. İçeriye girip girmemekte tereddüt etmiş. Kapıyı çalmaya devam etmişler, sonra kapıyı itip açmış ve bacakları olmayan yaşlı, sakat bir kadın görmüş, kadın onlara ulaşmaya çalışıyormuş ama başaramamış. Bana daha önce bu kadar dehşete düşmüş birini görmediğini söyledi. Çok şey görmüştü, orduda dördüncü yılıydı. Sonra herkese geri çekilmelerini söylemiş, kapıyı kapatmış ve oradan hemen uzaklaşmışlar. Ama her zaman bu şekilde sonlanmıyor. 


KKK 


İtiraf 7 
İsim: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Sınır Devriye | Bölge: Allenby Köprüsü 


7 Kasım 2001'de Hadera yakınlarındaki Kamp 80'de ordu temel eğitimimi alarak askere 
alındım. Eninde sonunda ordu malzemeleri giymeyeceğim bir yere atanacağımı biliyordum. 
Bu Sınır Devriye kıyafetimi aldım ve bana buradan ayrıldıktan nereye gideceğimi bildireceklerini söylediler. Oraya gittim. Yabancı, Tanrının unuttuğu bir yerdi, hala sınırlarımızın içinde olup olmadığıma dair bir fikrim yoktu, yani bu şaşırtıcı yer hala İsrail'de miydi, onu bile bilmiyordum. Tanrının unuttuğu, ama şaşırtıcı bir yer. 


Nerede? 


Kuzey Ölü Deniz. Güney Ürdün Vadisi. Jericho. Kudüs'ün 40 km doğusunda. Oradaydım. 
Yani gittiğim yer orasıydı. Ordu Üssünden doğrudan köprüye gönderildik. Eğitimden sonra başladık, yani dağıtımdan önce aldığımız eğitim, Petach Tikwa'da. 


Ocak 2002'de askerlik hizmetime sınır devriye-kontrolcü olarak başladım, şu üstlere bağlıydık: Ma'ale Adumim polisi, yani Ma'ale Adumim yerleşimindeki sivil polis gücü; Sınır Devriye ,Sınır Kadın-Devriye olarak kabul edildim; İsrail havaalanları makamı, İçişleri Bakanlığı ve diğerleri. Benim işim düşman bireyleri tespit etmekti, yani buradaki temel şey, İsrail veya Ürdün toprakları içinde ve dışındaki insan akışını kontrol etmekti. Sınır kontrolü, seyahat belgeleri, yani pasaportu olmayan insanlar. Doğu Kudüs sakinlerinin pasaportları yok, tamam mı? Onlar serbest izin belgesi veya Mavi (İsrail ikamet) kimliği ile girip çıkıyorlar, anladınız mı? Ya da ikisi de, giriş çıkış yapanların büyük çoğunluğu. Yaptığım iş, Oslo görüşmelerinden beri her iki sınır ve devriyeler ilgili her şey için İsrail polisiyle birlikte kanunlara bağlı çalışan Filistin polisiyle aynı şeydi. 


Oslo’dan beri mi? Bu ne zaman değişti? 


Diğer her şeyle birlikte bunun Eylül 2000'de değiştiğine inanıyorum. Benim Allenby Köprüsü'ndeki askerlik hizmetim Ocak 2002'den, 2. intifada’nin doruğa çıktığı Ağustos 2003'e kadardı. İntifadanın doruğa çıktığı derken, ordudaki bütün arkadaşlarımın, kontrol noktalarında muharip olarak ve Sınır Devriyesi olarak- Onların benim yaptığım işten çok daha fazla işleri vardı, ben Filistinlilerin, saatlerce bekledikten, Nebi Musa kontrol noktalarında sıcağın altında kaldıktan, oralarda yatıp, bir kova suyla yıkandıktan sonra Ürdün'e geçmek için ulaştıkları son durağıydım. Ve Ürdünlüler de dönmeden önce onlara sorun çıkartıyordu. 
Diğer bir deyişle, Ürdün sınırını geçtikten sonra bize geliyorlar, sonra eve gidiyorlardı. 


İzinlerini siz de kontrol eder miydiniz? 


Kontrol ve tespit ederdik, bilirsiniz, orada her şeyi tespit etmeye çalışan İsrail istihbaratıyla birlikte çalışıyorsunuz, bu olayın bir parçası bu. Mesele bu değil, sizinle detayların ne kadarını paylaşmam gerektiğini bilemiyorum, bununla bir ilgisi yok. Mesele oradaki bütün atmosfer ve köprüdeki işimdeki deneyimlerim. Oraya gittiğimde şöyle düşünüyordum: Burada ne işim var benim? Nedir bu saçmalık? Ben de orada olmak, diğer İsrailli kadın askerler gibi elimi taşın altına sokmak istiyorum. Bu elbise-üniformayla burada ne işim var? 
Ama zamanla, orada olmamanın büyük bir lütuf olduğunu anladım, bazı şeyler fikrimi değiştirdi. Çocukları, anneleri, babaları, gençleri, çok da genç olmayanları görüyorsunuz ve 


kendinizi, kulağa ne kadar sıradan geliyor,- bunu daha önce farketmemistim. Bu insanların gözlerine bakarak öğreniyorsunuz ve size bakışlarında, anlıyor musunuz? Başka bir yerde görev yapmanın, görüşümü böyle değiştirebileceğini, aslında neler olduğunu, bir Filistinli olmanın gerçekten ne kadar karmaşık bir şey olduğunu görmemi sağlayacağını sanmıyorum. 
Yani, pasaportları var ve bir amblemleri, ulusal renkleri ve bayrakları var, hepsi var- O zaman biz burada ne yapıyoruz? Neden oradayım? Ben bir Filistinli değilim, o zaman giriş çıkışlarına neden karışmak zorundayım? Yani benim o girişlerdeki varlığım şey gibiydi: Buradayım, ben, size hakimiyet taslayan görevli bir kadın polisim... Genç bir kadını veya adamı bir bankta 5 saat oturtup sonra salmanız istendiğinde farkediyorsunuz, bu ne için? 


Bu olay neydi? 


Söylemesi garip, ama onların çıkışlarıyla ilgili bir sorun yok ki. Yani bırakalım gitsinler, bize ne? Onlar buraya girer girmez, havaalanında pek çok sorun oluyor, değil mi? Daha çok denetim. Karşılaştığım zorlukların pek çoğu İsrail'e tekrar girişlerdeydi. Bir adam ve bir kadın geliyor, biz onların belgelerini kontrol ettikten sonra, onlara gözaltında beklemek zorunda oldukları söyleniyor ve işte ben de bu kadına ve adama: Dinleyin çocuklar, burada beklemek zorundasınız, bu sandalyelerde, diyenlerden biriyim. Sonra bütün bu bekleyişin, bu beş saatin ardından kimsenin onlara ilerlemelerini söylemediğini farkediyorsunuz. 


Neden böyle 5 saate kadar uzatılıyordu? 


Cevap yok .Cevabı yok. 5 saat mi, 3 saat mi, 2 mi, yoksa yalnızca 1 saat mi bilmiyorum. 
Belki daha fazla veya daha az. Daha çok olduğunu sanmıyorum, kesinlikle daha az. Gidip ne yapmaları gerektiğini söyleyemiyordum. Bir çeşit tampon, bir enstrüman gibi, benimle birlikte görev yapan kızlarla birlikte, büyük bir sorumlulukla ama biraz da farklı biri olarak orada duruyordum işte. Yani gülümsemeyi ve şey olmayı-demek istiyorum ki insanlık burada pek geçerli olmasa bile- yine de denedim. Ben, gerçekten denedim. Yani şöyle bir durum oldu, cebimde sakız vardı ve o çocukları gördüğümde, tamam, onlara biraz vereyim dedim. 
Bu çok sıradışıydı. Sıradışı bir davranıştı. İnsanlar bana orada dik dik baktı, yani orada benimle birlikte görev yapan diğer kadın polisler. 


KKK 
İtiraf 8 
İsim: *** | Rütbe: Baş Çavuş | Birim: Sınır Devriye | Location: Jenin 


Bir keresinde şöyle bir durum olmuştu — ki bugün orada tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, kimsenin de anlamak için uğraştığını sanmıyorum- sınır duvarında birisini tespit eden bir devriye olayıydı. Onu kovaladılar, duvara yakın bir yerde onu görmüşlerdi ve kovalamaya başladılar. Kaçmayı başardı, koştu, duvardan atladı, onlar durdurmak için ona bağırdı ve ateş etti. Havaya ateş açtılar -söyledikleri buydu- havaya ateş açtılar, akciğerlerdeki havaya... 
Onu İsrail şeridinde, duvarın yanında kovaladılar, o duvarın üzerinden atladı ,onu vurdular ve öldürdüler. İşgal Altındaki Topraklar’dayken ve hiç bir tehdit oluşturmamışken. İlk atışta öldürülmüştü, yani bu havaya ateş açmak değil, daha çok ciğerlerdeki havaya ateş açmaktı. 
Karnından vurulmuştu. Adamlar onun bir bisikletin üzerinde olduğunu bu yüzden bacaklarını hedef alamadıklarını söyledi. 


Kimdi oradakiler? 


Dört sınır devriyesi. 

Her biri farklı şekilde mi anlattı? 

Aynı şekilde. O anda uydurdular. 

Ne konuda endişelendiler? Birisi öldürüldüğünde yapılan bir soruşturmadan mı? 


Bir soruşturma yürütüldü. Başlarda bunun haksız bir öldürme olduğunu söylediler. Bir çocuktu, 9 yaşlarında. Öyle bir şey. 


Dokuz mu? 
Çok küçüktü, evet. 
Bu nerede oldu? 


Cenin civarında. Sonunda ordu, onun orada bir şeylerin peşinde olduğunu, teröristler için kaçış noktaları kontrol ettiği gibi bir şeyler iddia etti. Aniden bu sonuca nasıl vardılar, bilmiyorum. O noktadaki devriye gücünün herhangi bir patlayıcı tespit etmediğinden eminim. 
Ve böyle oldu, dosya kapatıldı. 


ASKERLERİN İTİRAFLARI - İTİRAF 9-13 

Derya Beyaz, 05.09.2014, Sonsuz Ark, Çırak- Çevirmen Yazar, Çeviri 

İtiraf 9 

İsim: *** | Rütbe: Teğmen |Birim : Hebron Bölge Tugayı/Sıhhiye Birliği | Bölge: Hebron 


Onlar (Filistinli tutuklular) tutuklanmadan önce tıbbi muayene için götürülüyorlardı. Karmei Tzur yakınındaki bir olayı hatırlıyorum. Orada bir karargahımız vardı,Tugay komutanı ve tüm subaylar. Bu tutuklama operasyonları sonrası tutukluların getirildiği kamyonlar, Safariler, her türlü araç mevcuttu. O gece tutuklu çoktu. Dakika başı, bir tutuklu gelirdi ve doktor tarafından muayene edilirdi. Bütün gece oradaydım, sigara ve kahve içiyor, sıradan kontroller ve değerlendirmelerle uğraşıyordum. 


Neye benzediğini görmek için ben de gittim. Bazı tutuklular gözleri bağlı ve kelepçeli bir Safari’de oturuyordu, bu şekilde göz altında tutuluyorlardı, ve bazı sağlık görevlileri de oradaydı. Çok net bir şekilde hatırlamıyorum , yani ayrıntılı anlatamam ama içlerinden biri gerçekten çok kötü bir şekilde dövülmüştü ve doktor dedi ki: “ Bu ne şimdi?” Askerlere kızmış gibi görünüyordu, onlar da : “ Eh, işte bu işler böyle.” Veya “Tutuklarken oldu” gibi şeyler söylediler. Bunun tutuklarken mi, sonrasında mı olduğu belli değildi. Sonra doktor 


muayeneyi doğruladı ve “Tamam, onu götürebilirsiniz.” dedi. 
KKK 


İtiraf 10 
İsim: *** | Rütbe: Baş Çavuş | Birim: Oketz (Arama köpekleri) | Bölge: Genel 


Kontrol noktalarında köpekler neden gerekli? 


Şimdi daha amaca uygun çünkü arka arkaya kontrol noktaları var, daha büyük kontrol noktaları Bitunya’daki gibi büyük yapılar. Son zamanlarda gördünüz mü bilmiyorum. 
Terminale benziyor. Kamyonların boşaltıldığı kapalı bir kompleks var ve köpeklerin her şeyi kontrol etmek için orada olması gerekiyor. Bu, denetimlerden biri. Bunu taşıtlar için de yapıyoruz. Özellikle alarm durumunda köpekler çağırılır ve denetim yapılır. Bizimle birlikte, küçük bir ekip, özellikle alarm durumlarında çalışırdı. 


Daha önce kontrol noktalarındaki askerlerin davranışlarından bahsetmiştiniz. 


Ben orada buna dahil değilim, rutin güvenlik devriyesine çıkmıyorum, kontrol noktalarında sekiz saatlik vardiyam yok, bunların hepsini birden yapmıyorum. Bu yüzden bir bakıma kontrol noktasında daha objektifim, kendimi orada uzun zamandır bulunduğu için tükenen, bütün bunlardan iğrenen, kontrol noktalarında gerçekten görev alan, daha çok Arap gören ve buna göre davranan biri gibi görmüyorum. Orada pek çok adam vardı, özellikle Sınır Devriye ile kontrol noktalarında. Onlara; “Tamam onlar Arap ama yine de insanlar...” dersiniz, tamamen saygısızlar. Onlarla alay ederler, taciz ederler. 


Mesela? 


Belli bir şey yok, sadece genel kayıtsız bir tutum. Bilmiyorum, onlara pisliklermiş gibi davranmak, yaklaşan arabanın içinde çocuklu bir ailenin olacabileceğini, ya da sadece akrabalarını bir yere götüren veya bir şeyler almak için gelmiş aileler olabileceğini umursamamak. Bir taraftan tamam, bilemezsiniz, bagajlarında bir şeyler taşıyor da olabilirler, bir taraftan da onlar insan. Kontrol etmeniz lazım, etmeyelim demiyorum ama bu onlara şey gibi davranmamizi... bilmiyorum. 


Köpeğiniz hiç Filistinlileri aşağılamak için kullanıldı mı? 


Aşağılamak? Bana şöyle deniyordu: “Gel de korkut şunları.” Ben aynı fikirde değildim, bana mantıksız görünüyordu. Sadece orada dikilmek olsa, köpekler bütün gün çalışıyordu ve yoruluyordu. Ben artık koku almayacağını biliyordum ama sırf caydırıcılık olsun diye orada duruyorduk. Ama kasten Arapları korkutmak için değil. 


Bir köpek tarafından aranmanın aşağılayıcı bir şey olduğunu biliyoruz. 


Hayır, değildi ... Sorun insanların köpekler hakkında çok duyarlı olması.Şöyle diyorlardı; “Bütün arabayı size açalım, yeter ki köpeği getirmeyin.” Çünkü onlar (Müslümanlar) köpeği temiz bir hayvan olarak görmüyorlar. Ama biz köpeği insanlar üzerinde kullanmazdık, sadece eşyalarını kontrol ederdik. Sonuçta, bu sadece bir araba, araba nedir? Yani sadece bir taşıt, onlardan biri değil. Ve biz mümkün olduğu kadar arabanın içindeki eşyaları kirletmemeye çalışırdık. Yine de yapmanız gereken bir denetleme bu. Ya da ben içinde çok fazla eşya olmadığını farkedene kadar oradaki askerlerin “Hadi,kontrol et” dedikleri arabalar olurdu. 
“Kontrol et, kontrol et.” Bu, askerlerin taciz etmek istediği biri olurdu, ben farkına varana kadar bunun için beni kullanıyorlardı. Önceleri neden beni bu insanların üzerine yolladıklarını anlayamadım. 


Siz farklı bir konumda mıydınız? 


Hayır. Her kontrol noktasında araçları geçirdiğiniz bir yer var. Heryerde tepeden tırnağa kontrol yapılan yer yok. Ama onlar rastgele kontroller yapıyordu. Bir aracı durduruyor , sürücüye buraya çek diyorlardı, benimkontrol yaptığım yere. Böylece trafik engellenmiyordu ve benim için de daha kolay oluyordu. 


Saatte kaç araç geçiyordu? 


Gününe,alarm durumlarına göre değişir. Esasında her zaman bekleyen bir sıra olur, neredeyse her zaman. Her zaman bir trafik tıkanması olur. 


KKK 


İtiraf 11 
İsim: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Erez Geçidi | Bölge: Gazze Şeridi 


Şu prosedür vardı, bir Filistinliyi Gazze şeridine geri salıvermeden önce, onu bir çadıra götürür, döverdiniz. 


Prosedür bu muydu? 
Evet, komutanlarla birlikte. Komutanlar da bunun bir parçasıydı. 
Ne kadar sürüyordu? 


Fazla değil. 20 dakika içinde üsse geri dönülürdü, ama karakolda dururlardı , tepedeki bir çadırdı bu. Orada dururlar, kahve ve sigara içerlerdi. O sırada merkezden askerler tutukluyu döverdi, komutanla birlikte. 


Bu, sahadaki her yasadışı yakalama için yapılır mıydı? 


Çok fazla gelmezdi. Bu bütün gün yaptığımız bir şey değildi. Ama böyle bir prosedür vardı. 
Herkesin aynı muameleyi görüp görmediğini bilmiyorum, hemen salıverilenler de vardı. Ama ben kendi kontrol noktamdan geçmesine izin versem bile, o Gazze'ye ulaşana kadar bir cehennemin içinden geçmek zorundaydı. Bunu farketmem zaman aldı, o kadar basit değil. 
Çok fazla zaman aldığını farkettim, ben son karakoldan rapor alana kadar, geçtikleri yollar çok çok uzun. O, Gazze Şeridi'ne girene kadar, ben onun giriş yaptığına dair raporu alana kadar 2-3 saat geçebiliyordu. Çocuk olması durumunda bu bütün gece sürebiliyordu, ki bu bir çılgınlık. Yol 10 dakikadan fazla değil. Yol boyunca durduruluyorlardı, yol boyunca her askere onları dövmek için sıra geliyordu. Komutanlar da dahil. 


İtiraf 12 

İsim: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Alan İstihbarat | Yer: Gazze Şeridi 

Dürbünler bile suç aleti sayılıyordu (yani, ateş açma talimatlarına dahildi- suç isnadı durumunda öldürmek için ateş et.) Buna suç isnadı deniyor. Neden? Çünkü onlar ordu 


hakkında ön-görev istihbaratı topluyorlar. 


Dürbünlü birini gördüğünüzde ne oluyor? 


Hemen hemen aynı şey. Uyarılara ve diğer şeylere göre değişir, ama hemen hemen silahlarla aynı şeydir. 


Dürbün arar mıydınız? 


Ben değil... şey bir bakıma evet. Çok dürbün olurdu. Yüksek bir yerde durur, dürbünle ordu kuvvetlerini izlerlerdi, sürekli. 


Çocuklar da mı? 


Evet, oraya gönderiliyorlardı. Çocuk olsa ne farkeder ki? Bu çocuk eninde sonunda bir kaç yıl içinde şey olacak... Çocuk nedir? 13 yaş çocuk mudur? Evet, bazen çocuklar da olurdu. 


İşlerin nasıl yürüdüğünü anlamaya çalışıyorum, kaç dürbün olayı, kaç silah olayı var, ve bunlara ne yapılıyor? 


Özellikle silah tespit edildiğinde ... İlk önce dürbünler — bu, onların gelip, belli bir vakayı gerçekleştirmek için ön bilgi toplama, hazırlama yaptıkları anlamına gelir-, ve bir sonraki olayın nerede gerçekleşeceğini nereden bilebiliriz ki? Biz böyle durumları değerlendirmek için oradayız. Ve silahlar, birisi bölgemize silahla yaklaşırsa, bu bizim askerlerimize, İsrail topraklarına ateş açma niyetinde olduğunu gösterir. Duvara sadece bu amaçla yaklaşılır. 
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İtiraf 13 
İsim: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Shimshon | Yer: Guş Etzion 
Bir eğitim birliği Astsubayı olarak, sizden ne bekleniyor? 


Pek çok şey. Özellikle askerlere görevlerini anlatmak, ve amaçlarına ulaşmaları için onları eğitmek. 


Zaten komutanlar bunun için değil midir? 


Tamam, bir eğitim birliği Astsubayı komutanla birlikte çalışır ve Askerlerinin İsrail ordusunun değerlerini içselleştirmesine yardımcı olur. Yine görev azmi ilk ve en önemli sıradadır ve tabii ki ordunun namusu, yoldaşlık ve sorumluluk da var. Sanırım 11 tane ilke var, hepsini hatırlayamadığım için utanıyorum. Bütün bunlar, iyileştirme ile ilgiliydi. 
Askerleri dinlendirmek onları tur ve ziyaretlere götürmek yani. Onlara yüzmeleri için fırsat vermek istiyorduk bu yüzden pek çok güvenlik subayıyla bağlantı kurduk onlar da havuzları kullanmalarına izin veriyorlardı. Her şey askerlere bölgeyi ve tarihini anlatmak, ne için savaştıklarının farkına varmalarını sağlamak için. Şahsen benim için zor oldu, ve amirimle bir kaç sorun yaşadım. 


Mesela Gush Etzion’da bir adam vardı, hala hayatta mı bilmiyorum. Adını da hatırlamıyorum. 
Ama bölgede bir çeşit devriye görevindeydi, sürekli gezerdi ve bir çocuk sürüsü tarafından takip edilirdi. İşini iyi bilirdi ve herkesi Gush Etzion pınarlarına ziyarete götürürdü. Neyse, bana göre gerçek bir çatlaktı. Benim subayım sürekli : “Hadi git, askerleri ***’ya getir deo 


da çevreyi gezdirsin” derdi. Ve doğal olarak 10 dakika içinde bu gezi histerik bir politik tur haline gelirdi. 


Orada ana yerleşim biriminin hemen yanındaki “Yalnız Meşe”* ağacı var ,o hemen oracıkta askerlere Gush Etzion mirası savaş hikayeleri anlatmaya başlardı.Bilmiyorum, bununla ilgili zor zamanlar geçirdim, çünkü ben bu politik yelpazenin yanlış tarafından geliyorum. 
Kültürümüzün beşiği veya bunun gibi şeyler hakkında konuşmaya başlardı ben de bir nevi, boğazımı temizler dururdum. Tabii komutan bundan zevk duyardı, çünkü Shimshon taburundaki bütün komutanlar şeydi ... etraflarında bu konularda farklı düşüncelere sahip olamazdınız. 

“Farklı” derken ne demek istiyorsunuz? 

Farklı işte. Savaşa veya işgale karşı olmak gibi şeyler. Hiç şansınız yoktu. 

Böyle düşüncelere yer yok muydu? 

Kesinlikle yoktu. 

400 kişilik bir taburda kimse farklı düşünemez miydi? 

Belki bir kaç kişi. Onların da sesi çıkmazdı. 

Ne yani, onlar politik görüşlerine göre mi seçiliyorlar? 

Gerçekten, bu kişisel bir şey değil, ama bu tür düşüncelere ve böyle düşünenlere yer yoktu. 
Sadece orada değil, sadece komutanlar arasında da değil, hiç de değil. Orada ordudaysanız, işgal edilmiş topraklardaysanız, yer yoktu. Öyle bir komutan.... eğer bir asker farklı bir şey söylerse susturulurdu. Bu konularda konuşamazdınız. 


Herhangi bir şey söyleyip, gerçekten susturulan oldu mu? 


Ben. (O gezide) Gitmek istemediğimi söyledim ve komutanımdan büyük bir zar işittim. Hem de anında. 


Bunu yaparken sizi bir kenara çekti mi? 
Hayır, orada askerlerin önünde. Neden bir kenara çeksin? 
Ne söyledi? 


Hoş olmayan şeyler. Biliyordu. Boğazımı niye temizlediğimi anlamıştı ve dedi ki: “Tamam, fikirlerinizi biliyoruz ama kendine sakla.” Buna benzer şeyler. 


Bu geziler sürekli yapılır mıydı? 


Neredeyse bu bölgede konuşlu her birlik arazi turuna gitmek ve Gush Etzion Savaşı” hatıralarını dinlemek zorunda. 


Ben bir tur önersem, yani “Sessizliği Bozmak” Gush Etzion’a bir tur düzenlesem, bana izin verirler mi? 


Hiç şansınız yok. 
Neden? 


Çünkü sorun bu zaten, Onlarla birlikte, belli bir bakış açısı var, belli bir fikir. Ve bu adamlar, bir yerleşkede yaşamalarına rağmen...yine, ordu ve yerleşimciler arasındaki bağlar şey gibi, misafirperverlik diyelim, tüm hedyeler yerleşimcilerin kendilerinden geliyor. Mesela Tekoa'da aileler Shabbat* için askerleri evde misafir ediyor, askeri pozisyonlara ev yemekleri getiriyorlar. Ben bunu sorunlu buluyorum. Eğer fikrimi sorsalar, rahatsız olduğumu söylerim. 
Diğer bir deyişle bu askerler onları korumak için orada. Bu yüzden kendi bölgelerinde askerleri şımartmaya çalışıyorlar, bu kesinlikle meşru. 


Bir eğitim birliği Astsubayı olarak Ayırma Duvar'nın yanındaki bir gezide böyle olayları araştırmak istiyordunuz. 


Çok doğru,yapabilirdim. Ama hala... 

Bunu kimin onaylaması gerekiyordu? 

Amirimin. 

Ve izin vermezdi? 

Ne, Ayırma Duvarında turlar mı? Olmaz. İmkansız. 

Neden izin vermezdi? 

Size şu sevimli adamı getirmek istediğimi söyleyebilirim, Meirke Pa’il. O, İsrail toplumunun gerçek bir direği. Seksenlerinde filan olmalı. O gerçek bir askeri tarihçi ve uzun yıllar orduda dersler vermesine rağmen politik eğilimleri daha çok sola yatkın. Tabur komutanımı onu ders vermesi için davet etme konusunda ikna edemedim. Burada toplumun bir direğinden bahsediyoruz, bu adam Ben Gurion'un arkadaşıydı. 

Yine tabur komutanı, benden şahsi olarak da nefret ettiği için ,ya da belki de sadece bütün planlarımı engellemek istedi. Ama sorun da buydu, çünkü bu şekilde bu askerlerin motivasyonunu bozar, anlıyor musunuz? Kendi görevinizi baltalarsınız. Eğer onlara bir şey yapmadan önce iki kez düşünmelerini söylersem o zaman gerçekten... Ben silahların namusundan bahsedebilirim, yani bunun propagandasını yapabilirim, sivilleri hedef almamanın ne kadar önemli olduğunu söyleyebilirim, bilmiyorum ama görev görevdir. Bir 


görevi gerçekleştirmenin iki yolu yok. 


Ama birini Ayırma Duvarında bir tura götürdüğünüzde, mesela,o zaman başka değerler de var, örneğin insan onuru ihlali gibi. 


Bilmiyorum. Duvar o sırada yoktu. 


Doğru. Sadece bir örnekti. 


Tartışma konusu olarak insan onurunu korumak? Keşke yapabilseydim, ama bu kabul görmezdi komutanlar asla yapmazdı, asla. Eğitim birliği Astsubayının işi, size önemli görünen bir şey onaylanana kadar daima “hayır,hayır,hayır” cevabını duymaktır. 


Neler kolaylıkla onaylanır? 
Eğlence grupları. 
Tembel bir eğitim birliği astsubayı bunu mu yapar? 


Hayır, aslında her şeyi yapmamız bekleniyor ama şöyle diyelim, komutanlara göre motivasyon konuşmalı, ben değil. Bütün savaş mirsı ve değerleri konularında ben komutan için bir dosya hazırlarım. Eğer o bir konuyu işlemek isterse, ben ona bütün bilgileri, simülasyonları bir dosyayla veririrm, o da askerlerine sunar. 


Genellikle müfreze komutanı rütbesi ve üstü. Müthiş önemli şeyler olduğunda birlik komutanı üzerine alır. Ve bunu yapmaktan hiç hoşlanmazlar. Onlar yorgudur. Umurlarında da değildir. 
Özellikle daha kıdemli olanlar. Eğer destek birliğinden bütün "kemik“leri ( eski askerlere takılan bir isim) oturup bunları dinlemeleri için toplarsanız, olmaz. Ama bir eğlence grubu getirsem, komutandan fazla bir şey talep edilmez. Hatta İntifadadan önce Rachel Tiirbesi* nde bile gösteriler oldu. Ortaya çıktığında, yapılmadı. İntifadadan iki hafta önce "Annemin Sesi” canlı yayınını ben getirdim askerlere. 

Çevirenin notu: 

Shabbat*: Yahudilerin tatil günü. 


*Gush Etzion: Batı Şeria'da, güneyde Kudüs ve Beytüllahim Judaean Dağları'nda İsrail yerleşimlerinin bir kümesidir. Çekirdek grup 1948 Arap-İsrail Savaşı patlak vermeden önce 1920'lerde ve 1930'larda satın alınan, Arap Lejyonu tarafından 1948 yılında yıkılan dört Yahudi tarım köyünü kapsamaktadır. 


im — at on 
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*Rachel Türbesi: Müslümanlarca Bilal bin Rabah Camii olarak 1990'lardan beri bilinen ve Yahudiler tarafından Jacob'un iki eşinden biri olan Rakel’in mezarı olduğu düşünüldüğü için saygı duyulan beton kaplı küçük bir dini binaya verilen isimdir,mezar Müslüman mezarlığı içinde yer almaktadır. 
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İtiraf 14 

İsim: *** | Rütbe: Baş Çavuş | Birim: Sınır Devriye | Bölge: Seam Bölgesi 

Ayırma Duvarı'na yakın bir yerde devriye gezerken Duvar inşaat firmasına ait bir araca taş atan bir grup küçük çocuğu hatırlıyorum. Bu taşların çoğu duvara çarpıp kalırdı, zaten doğru düzgün atamazlardı bile. Bir devriyeyle birlikte oraya gitmiştik, komutanın aracı da geldi ve ben, “Tamam, plastik mermi kullanın” diye emir aldım. Tamam dedim, plastik mermi doldurdum. Tamam dedim bacakları hedef alalım. Tam karşılarında yere ateş etmek, çoğunlukla onlar için korkutucu oluyor. Doğal olarak ben de parçalara ayrılan plastik mermilerle ilgili hikayeler duymuştum ama hiç kullanmadım. Bu mühimmat, birimlere içinde üç kurşunla gelir. 


Tampon. 
Kesinlikle. Sınır Devriye onları daha çok acıtsın diye parçalıyor. 


Saçmaları da mı sıyırıyorlar? (Bazı askerler daha öldürücü hale gelmesi için çelik saçmalı kurşunların kauçuk kısmını soyuyorlar) 


Bazıları yapıyor, ben şahit olmadım. Ama bunun gayrı resmi olarak meşru olduğunu biliyoruz. Neyse ben silahıma plastik mermi kartuşunu taktım, bir tampon- tek tampon taktım ve ayaklarının önüne yere ateş ettim. Tekrar edeyim, bu çocuklar bizim hayatımıza ciddi bir tehdit gibi görünmüyorlardı. Bunlar , şöyle diyelim, ergenlik başlangıcındaki çocuklardı. 
Operasyon subayı sinirlenmişti. Tabancamı aldı: “ Nereye ateş edeceğini bilmiyorsun.” Ben de : “ Nereye ateş etmemi istiyorsunuz?” dedim. “ Ben yapayım” dedi, geldi ve ateş etti : “Nereye mi? Tam karnına” Neyse ki iskaladi. Ama dosdoğru karınlarına ateş etti ve elbette çocuklar kaçıştılar. 


Birini vurdu mu? 


Birini bacağından vurdu ama niyeti... Yaptıkları neydi ki? Duvara şu küçük taşları atmak. Yani zarar verecek ya da kimseyi tehlikeye sokacak bir şey değil. . Gülüp geçin, vazgeçerler. 


Sinirlenirler, sıkılırlar. İsterseniz onlar taş atarken gerçekten bir sey yapmak isterseniz oyalanmak için oralarda dolaşın. Ama cidden, ateş etmek? Eh, bacaklarına plastik mermi sıkmak, tamam. Ama onun bacaklara ateş etme seçeneğini bile aklı almıyordu. Yani, neden? 


O sıralarda Katzir’de ateş-açma talimatlarınız nelerdi? 


Olağan “Dur yoksa ateş ederim” düzenlemesi vardı, sonra havaya ateş, daha sonra bacaklara ateş. 


Kuvvet kullanımının derecelendirmesi var mıydı? Eğer durmadıysa, daha yakına geldiyse? 


Hiç kimse bu düzenlemeyi ciddiye almazdı, şöyle diyelim, iki sebepten; bir, bize sınırsız hareket özgürlüğü veriyor, iki , örtbas... Yoksa birini vursam ve bana ikinci atışın bacaklara hedef alması söylendi desem , subay “"Hayır, ama eğer bu sadece...” diyebilir. 


Kimse buna takılmazdı. Vardiyalardan önce brifingler olurdu ama bu insanların sürekli tekrarladığı bir şeydi... 


KKK 


İtiraf 15 
İsim: *** | Rütbe: Çavuş| Birim: Saha İstihbarat | Yer: Etzion Bölge Tugayı 


O bölgeye defalarca molotof kokteyli atılan bir kaç hafta olmuştu, her seferinde aynı yere, aynı anda aynı bölgeye. Her Pazar günü akşam 7 ve 8 arası. Molotof kokteylleri hep aynı yere atılıyordu. Üç Pazar düzenli bir şekilde bunu yaptılar. Bu yüzden dördüncü Pazar günü onlara pusu kuruldu. İlk üç seferde askerler onları yakalayamadı, dosdoğru köye doğru koştular. 


Bir molotof atıldığında onu hemen görebiliyor mudunuz? 


Şey, o mesafeden gerçekten göremezsiniz, insanlar karınca gibi görünüyorlar, belki daha da küçük. Onların insan olup olmadığını bile söyleyemezsiniz. Taş atanları tespit etmek zor çünkü ellerini göremiyorsunuz. Molotof atarlarsa siyahlık oluyor, ateşlendiğinde büyük bir siyah nokta oluşuyor, sonra fırlatılıyor. Böylece eğer taşıyıcı tutuşturursa oldukça siyah görünüyor. 


Ateşlenmeden önce farkedebildiğiniz bir ön işaret var mı? 

Eğer Pazar günü akşam 7 ve 8 arası orada dolaşan çocuklar görürsem, yani bu bir gözetleme işi, rutini gözlemek. O bölgede yapacak hiç bir şey yok. İnsan varlığı tespit edilirse zaten şüphelidir, muhtemelen şüpheli bir şeyler yapmak üzerelerdir. Onları tespit ettiğimde mesele buydu. Buydu işte. Yanlış bir şeyler yapacaklarını söyleyemesem bile, orada tarih size bunu söylüyor. 


... ve nereye kaçıyorlardı, her seferinde? 


Bir çeşit vadiye doğru, bir dağ geçidi, Hussan adında bir köy vardı, çok uzak değildi. 


O gün ne yaşandı? 


Tam olarak bir kez daha aynı şey.Orada bir kaç kişi tespit ettim ve orada önceden pusu kurmuş, ama o yöne bakmadığı için onları farketmeyen bir keskin nişancı vardı. Bu yüzden ben orada olduklarını söyledim, sonra o da onlara baktı ve gördü. Orada bir iki dakika durdular, sonra bir tanesi bir molotof ateşledi ve yola fırlattı. O anda bu *** “ydı. Ordu prosedürlerinden biri. 


Ne anlama geliyor? 


Bu, insan hayatının tehdit edildiği durumlarda öldürmek için ateş etme izni veren bir emir. 
Sonra ateş başladı, ben sadece sesleri duydum, onları görmedim. Bazen sadece şu siyah noktalar oluyor. Bu kadar. İkinci atış başladığında kaçıştılar. Gördüğüm bu kadardı. 


Orada molotof atan kaç kişi vardı? 


Beş veya dört. Askerler de görmediler. Çünkü karınca boyutunda görünüyorlar. Ve bu kadar. 
Görebildiğim kadarıyla olay böyle oldu. Onlar (askerler) de birini öldürdüklerini bilmiyorlardı, sonra biri bölgeyi araştırmaya gitti ve keşfetti ki... 


Sadece bir çocuğun öldürüldüğünü mü? 
Sanırım. 
Diğerleri kaçmışlar mıydı? 


Evet, sanırım. Mesele şuydu ki, bu çocuk geri çekildikten sonra öldürülmüştü.Kaçarken iki kurşunla öldürülmüştü. Bu noktada ateşe izin verilmez, çünkü o yolda artık bir tehdit oluşturmuyor. Ve hepsi bu kadar... 


Molotofu ateşlemeleriyle atmaları arası kaç saniye sürdü? 
Saniyelik bir şeydi.. Belki kaçana kadar beş saniye. 
Ateş etme ne zaman başladı? Molotofu attıktan sonra mı? 


Ben *** olarak bildirdim sonra ateş için izin verildi. Konu şu, ondan önce ateş etmedi aksi takdirde molotof tutuşmuş olmazdı. Silah seslerini duyar duymaz koştular, bu yüzden kovalanabilirlerdi böylece ateş etmekten kaçınılabilirdi. Siren çalınabilirdi, havaya ya da bacaklarına ateş edilebilirdi ama ordu pusuya bu keskin nişancıyı koymuştu — Ben komutandım, karargahtaki değerlendirme brifinglerinde oradaydım - bu keskin nişancı oraya caydırıcılık amaçlı konmuştu. Genellikle bir keskin nişancı pusuda ateş etmek için bekler, mesele bu. Bu caydırmak değil. Bu, devriye caydırıcıdır, ne bileyim, ya da onun gibi bir şey .Bir keskin nişancıyı pusuya koymak... Daha sonra tabur komutanıyla konuştum, bir soruşturma için dışarıdaydık, bana dedi ki :” Gerçekten öldürmek zorunda mıyız? Tamam, bir keskin nişancıyı pusuya yerleştirdiniz...başka bir şey planlayamaz mıydınız? Ne olmasını bekliyordunuz ki?” 


Ne söyledi? 


Şey, daha önce filmi görmek ve kontrol etmek için gittik. Ben, tabur komutanı ve operasyon subayı oturup filmi izledik. 


Olay olduktan sonra? 

Evet, aynı gün. Tekrar tekrar, ne olduğunu anlamak için, çünkü hiç birimiz o sırada olay yerinde değildik. Televizyonun karşısında oturduk ve kaç kişi olduklarını anlamaya çalıştık, dört müydü beş mi? Dört mü beş mi? Sonra çocuğun vurulduğu yere ait raporu getirdiler. 
Kollarının altından vurulmuştu. Her iki taraftan. Kurşunun girdiği veya çıktığı yeri söyleyemem, sonra tabur komutanı... 


Sağ omzunun altından mı vurulmuştu? 


İki omzundan. İki delik, bir burada, bir de burada. Birinin çıkış deliği mi olduğunu, iki kurşun mu tek kurşun mu olduğunu bilmiyorlardı. 


Cesedi görmüşler miydi? 


Kısa bir süreliğine, bu cesedi. Sonra her şeyi düzgün yapıp yapmadıklarını araştırmaya başladılar. Çünkü geride kalanları vurmamaları gerekiyordu. 


Neydi bu kalanlar? 

*** bir tehdide karşı, sıcak bir tehdide karşı birinin geliştireceği durumdur. Ateş, molotof kokteyli veya patlayıcı madde. Yani bunun dışında kalanlara, elinde molotof olmayanlara ateş edilmez, ordu kuralları onlara ateş açılmasına izin vermez. Ve sadece bir molotof ateşlendi. 
Ondan sonra askerler ateş açtılar ve bir çocuk öldü. Biz bunun aynı çocuk olup olmadığını bilmiyorduk. Bilemezsiniz. Ve gördük. Sonra gördük. Onlar en iyi hikayenin, çocuğun molotof atmak için geldiği, sonra vurulduğu, sonra kaçmaya çalıştığı ve tekrar vurulduğu şeklinde olduğuna karar verdiler. 

Yani ateşlediler, sonra aracı beklediler ve fırlattılar? 

Hayır, aracı gördüklerinde tutuşturdular. Ateşlenmiş bir molotofu elinizde tutamazsınız. 
Uzaktan gelen aracı mı gördüler? 

Yaklaşan aracı gördüler, ateşlediler ve attılar. 

Aracı vurdular mı? 

Hayır, hiç vuramadılar. Bu kadardı. 

Yolda ne vardı? 


Hiç bir şey. Sadece yanmış siyah maddeler. 


Yol? 


Evet, bir parça. Araba yoktu. 
Ateş olayından sonra atılmış taşlar var mıydı? 


Ateşten sonra, muhtemelen bu çocuklar evlerine gittiler, içlerinden birinin öldüğünü farkettiler. Ve bütün köy gelip yolu taşladılar. Sivil trafik yolunu. 


Yola taş atma olayı konusunda ordu ne yaptı? 


Ben yolu kapatmanın uygun olacağını düşündüm ama karar yetkisi bende değildi.Sadece yol kenarında durup, cipleri taşladılar, her tür şeyi fırlattılar. 


Ertesi gün taş atma olayı sona erdimi? 

Evet. 

Her şey normale döndü mü? 

Evet. 

Köye karşı herhangi bir yaptırım olmadı mı? 


Sessiz bir bölgeydi. Biri öldürüldü ve yetti. Ne deolsa biz artık bir şey yapmak istemiyorduk, payımıza düşeni yapmıştık, onlar da bir şey yapmıyordu çünkü öldürüyorduk. Böyle. 


Tabur komutanın demek istediği bu muydu? 


Hayır. O işin iç yüzüydü. Daha sonra durum değerlendirmeleri ortaya çıktı , şimdilik durum sakinleşecekti. 


Ne kadar süre sonra tekrar molotof atmaya başladılar? 
Bir kaç ay sonra. Aynı noktada bir veya bir buçuk yıl. 
Ekibinizdeki atmosfer nasıldı? 


Benim ekibim mi? Bölükte de, taburda da, tugay komutanının kendisi de- Kimsenin bu konuda mutsuz olduğunu sanmıyorum. 


Mutlu olmak için ne vardı? Neydi onları mutlu eden? 


Size onların düşünce çarkını açıklamaya çalışayım mı? Oradaki amaçları bölgeyi sessiz tutmak ve caydırıcılıktı, bu da mümkün olan en iyi caydırıcı şey oldu. 


Tugay komutanı bunu dile getirdi mi? 
Kelimelerle mi? Bilmiyorum. Ama evet, takdir edilmiştir. 


Sonradan söylenen şeyleri hatırlıyor musunuz? Ekipteki atmosfer nasıldı? Herkes sizin elinizi mi sıktı? 


Saygı,saygı. Durum degerlendirmesini yazarken kullandığım her kelimeye dikkat kesildiler.Önce daha zordu. Hepsi üst düzey subaydı, ben onbaşıydım. Sadece saygı dediler ve sonra onlarla çalışmak daha kolay hale geldi. 


Ne demek istiyorsunuz? 


Orada bulunan ve ne yapmaları gerektiğini,nereye gitmeleri gerektiğini bizim söylediğimiz birlikler bize güvenmek zorundalar. Bu olaydan sonra onlar, bu kızlar ne konuştuklarını biliyorlar diyorlardı.Bu taş atanlar olayına rağmen, çok karmaşıktı. (...) 


Molotof atan çocuk olayı ile ilgili herhengi bir soruşturma çağrısı aldınız mı? 


Hayır, kimse beni çağırmadı. Çok fazla bir şey söylemedim, onlarla filmi izlemeye gittim, tepeler nerededir, nedir, bunlarla ilgili açıklama yaptım. 


Resmi bir şey olmadı mı? 


Hayır. (...) 
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İtiraf 16 
İsim: *** | Rütbe: Baş Çavuş | Birim: Sınır Devriye | Bölge: Jenin 


Bir yandan, hiç bir şey söylemediğim için suçluluk hissediyorum, diğer taraftan hala inanıyorum ki, bu bir şeyi değiştirmezdi. Anlık bir şeyleri değiştirebilirdim. Bu güçle ilgili bir anlayış değil. Belki başka birliklerde böyle olabilirdi- yani diğer birlikler kesinlikle aşırılıkta bu kadar değil. Daha sonra Cenin Sınır Devriye birliğine katıldığımda bunun çok da farklı olmadığını gördüm. Hala bir şiddet havası var ve evet “her şey çok sıkıcı, bu yüzden hadi olay çıkaralım”. 


Ne demek istiyorsunuz? 


Bilmiyorum, olay çıkarmak. Telsizi açıp: “Bana bu sokakta taş atıldı ” diye rapor etmek. 
Sonra da birini tutuklar ve sorgulamaya başlarsın. Olayı kimin uydurduğuna bağlı olarak, sonunda salıverilir ya da salıverilmez. Burada, “Sıkıldım, hadi birinin bize taş attığını söyleyelim” diyen bir kadın devriye vardı. Ona “kim?” diye sorulduğunda “ Bilmiyorum, gri gömlekli iki adamdı, tam göremedim” dedi. Böylece gri gömlekli iki adam yakalandı, ve ona “Bu adamlar mıydı? diye soruldu. Doğal olarak, yakalandiklarinda dövülmüşlerdi de. “ Bunlar mıydı?” “ Hayır, sanmıyorum” İşte şimdi bir olayınız oldu. İnsanlar dövüldü. Ve aslında o gün orada hiç bir şey olmamıştı. 
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İtiraf 17 


İsim: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Alan istihbarat | Bölge: Etzion Bölge Tugayı 

Taş atanlara ne yapılıyor? 

Dövülüyorlar ve tugay karargahına götürülüyorlar. (...) 

Resim çektiğinizi biliyorlar? 

Kim, askerler mi? Biliyorlar ... Taş atıldığını görür görmez, bunun belli bir zamanı var, rutini biliyorsunuz. Böylece o anda birlikler yaklaşıyorlar, jiplerde uyumuyorlar, yani devriye geziyorlar demek istiyorum. Veya iyi bir noktada jiplerde uyuyorlar, sonra hemen geliyorlar. 


Taş atana ne oluyor? 


Öldüresiye dövüyorlar ya da karargaha götürüyorlar. Ya da en kötüsü babasına götürüyorlar. 
Bu dövülmekten ya da karargaha götürülmekten daha beter. 


Neden? 

Çünkü babası daha da beterini yapıyor. 
Dövüyor, sanırım. 

Hayır, daha beter. 


Durum değerlendirmelerinde babasına götürmenin daha kötü olduğunu mu söylüyorlar? 


Tabii. Orada her şey hakkında konuşuyorlar. Her şeyi ortaya getiriyorlar Kimin adı geçiyor? 
Tabur komutanı, tüm birliklerin komutanları ve evet her şeyi tartışıyorlar, Her bir olayı, ne olmuşsa. 

Yani taş atanı babasına götürmeye izin veriliyor, yoksa verilmiyor mu? 

O andaki komutana bağlı. Genellikle gözaltına almayı tercih ediyorlar. 

Onları babalarına götürmeyi tercih eden tabur komutanları var mıydı? 

Eğer konuşmayan, arkadaşlarını ihbar etmeyen bir çocuksa babasına götürülüyor. 
Gözaltından sonra mı? 

Hayır. Önce. Önce sahada sorgulanıyor. Arkadaşların nerede? Bilmiyorum, bilmiyorum. 
Babasına götürme işi daha etkili bir seçenek mi? 

Eğer üzerinde çok durmuyorsanız, yeterli kanıt ve suçlayıcı meşru nedenleriniz yoksa, 


babasına götürebilir, bütün köyü kapatabilirsiniz. Orada böyle şeyler çok oldu. Bir çocuk taş atmışsa — bütün dükkanlar kapatılırdı. 


Buna kim karar veriyor? 


Tabur komutanı... Bizim bölgede sanırım, bu fazla değildi, bu gri rutin, bilir misiniz? Her gün yaklaşık 40 yasadışı şey olurdu ve bunlarla ilgili yapılacak çok da kesin bir şey yoktu. Herkes ne yapılacağına o anda kendisi karar verirdi. 


Herkes derken kimi kastediyorsunuz, çavuş mu mesela? 


Eğer yasa dışı bir şeyse, çavuşun yetkisi var. Taş atma olaylarında birlik komutanı. Molotof kokteyli olaylarında genellikle batarya komutanı. Yasadışılarda tek bir batarya komutanı size ne yapılacağını söylemez. O yüzden kontrol noktasında ne yapacağınıza dair kendi insiyatifinizi kullanırsınız. 


KEK 
İtiraf 18 


İsim: *** | Rütbe: Yedek Çavuş 
Birim: Hatikva | Bölge: Qalandiya Kontrol Noktası 


Ben genel bir durumla başlayacağım çünkü gerçekten nereye parmak basacağıma dair belirgin bir şey hatırlamıyorum. Size daha önce de açıkladığım gibi, düzenli hizmette yeteri kadar şey yapmamış olmanın verdiği suçluluk duygusu ve yüksek bir motivasyonla geldim, bu yüzden de terhis olduktan iki ay sonra kendimi burada buldum. 


Bu birimle ilgili bir kaç kelime: Bunlar yaşlı adamlar. Hatta neredeyse 60-70 yaşlarındalar. 
Gerçekten gülünç bazı anlar var. Bu adamlar, ne zaman egzersize katılmaları emredilse, şöyle diyorlar: 


Dinleyin, katılabilirim ama geri dönebileceğimden emin değilim. Gerçekten, kontrol noktalarındaki insan seviyeyi yükseltmek için gönderilen havalı tipler. Bu iş, sabah ve akşam sekiz saatlik vardiyalı bir iş. 


Size diyebilirim ki benim için orada olanlar... Tamam, ben oldukça hassas bir insanım, özellikle acı çeken insanlara karşı ve kendimle ilgili diyebilirim ki, belki de sondan başlıyorum, bu hassaslığın orada iki haftada yok olduğu yerden. Başka bir dünyadaymış gibi hissettirdi bana, orada yaptıklarım, çıktıktan sonrakiler. Birden farkettim: Birine vurmadım ya da öyle bir şey olmadı, ama saygısızca yapılanlar bana hiç uymuyor. Tüm bu geri zekalı espriler, 'Bana el bidubi ver' (Arapça konuşan birinin “Bidubi nedir?” diye sormasını bekleyerek )“şubidubi” demeler, bunun gibi şeyler. Neyse, o zamanlar fotoğrafçılığa meraklıydım, bu yüzden orada kontrol noktasındaki insanların fotoğraflarını çekmek istiyordum. Etkilenmemek için bir arayış gibi bir şey. İşbirliği yapan, uyum sağlayan insanlar da vardı, sanırım onların orada göreceği muameleyi kolaylaştıracağını varsayıyorlardı. 


Bir şey beni gerçekten rahatsız etmişti.. Bununla koca bir üç yılı geçirmenin nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum, -orada askeri polis birimlerinden gelen adamlar var ve onları rahatlatacak hiç bir şey yok, bu onların askeri hizmeti- beni rahatsız eden şey oradaki düzensizliğin seviyesiydi. Biliyorum, askeri polis oraya gönderilmeden önce orada 


komutanlık yapan bir arkadaşım var. Aslında bu adamlar ön cepheden, gayet düzenli, bilgili silahlı birliktendi. 


Bu adamlara Cenin’den geçenler için- Bugün geçmelerine izin verin, bugün geçmelerine izin vermeyin,başka bir gün izin verin, uyarılar ve böyle devam ediyor. Ben oradayken hiç bir asker izin veremezdi, tamamen çıldırırdı. 


İlk önce, size gerçekten hiç bir şeyin anlatılmadığı içi boş bir brifing aldığınız saçma bir durumdaydınız. Bölge bu ve sonra kontrol noktasına gidiyorsunuz. Sonra uyarılarla ilgili günlük dedikodular başlıyor, farzedelim istihbarat subayı bir şey söylüyor, DKG başka bir şey. Böylece herkes, çok da umursamadıkları farklı şeyler konusunda emin oluyor. Yani kontrol noktasındaki askerlerin kendisinden bahsediyorum. Yani Betlehem’den geldiğinizi ve kontrol noktasından geçmek istediğinizi söylüyorsunuz, sizi sırada kontrol eden bir asker geçmenize izin veriyor, diğeri vermiyor, bir diğeri daha farklı bir emir alıyor. 


Yan yana oturuyorlar, ama iletişimleri yok ve siz de hissediyorsunuz ki... Biriyle tartışmak zorunda kalıyor, ona geçemeyeceğini söylüyorsunuz ama ne hakkında tartıştığınızı bile bilmiyorsunuz, gerçekten? Yani yanı başınızdaki adam sizinle çelişiyorsa tartışmanın ne anlamı var? Mücadele ettiğiniz her şeyin, orada bulunmanızın ulusal bir görev bir amaç için olduğunu düşünmek isterken, havanda su dövmek olduğunu anlıyorsunuz. Hiç bir şey güvenebileceğiniz bir uyarıya dayanmıyor. Gelen bütün bilgi bu ve gerçekten beynimi allak bullak ediyor. Kontrol edilemez bir şey. 


Denedim, dedim ki, Tamam, nasılsa buradayım, bir dizüstü bilgisayarla geçiş mesajlarını kontrol ederek askerlere bildiririm, ama tutarlı bir bilgi almak imkansızdı. Bu gerçekten beni endişelendiren bir şey ve oradaki askerlerin canını ne kadar sıktığını hayal edebiliyorum. 
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Kadın Askerlerin İtirafları- Women Soldiers? Testimonies 
Itiraf 19 
İsim: *** | Rütbe: Çavuş) Birim: Eğitim Birliği/Sınır Devriye | Bölge: Gazze Şeridi 


Benim için kolay olan kronolojik konuşma yapacaksak, her şeyden önce Sınır Devriye dönemimdeki deneyimlerimle başlayabilirim— ki bunlar bana karşı yapılan güç oyunu ve şovenizmle ilgili ilk deneyimlerimdi-. 

Özellikle size karşı mı? 

Özellikle. Biriminbir eğitim kolordu Astsubayı olarak kıtaya geldim. Üste başka kadınlar da vardı, bir okur-yazarlık subayı, bir sağlık subayı ve bir sekreter; ama diğerleri erkekti. İlk yorumlar gerçekten dangalakçaydı. Kelimesi kelimesine hatırlamıyorum ama şunun gibiydi: Hey, yeni bir astsubay gelmiş, şimdi bize kahve yapabilir. Gerçekten dangalaktılar. Sürekli bana sataşıyorlardı. 

Başka bir subay, bir Yüzbaşı, ofisime geliyor ve beni bütün gün hiç bir iş yapmamakla suçluyordu ki bu tamamen saçmalıktı. 18 yaşında bir kız olarak, şu haftalık raporları yazmaktan zevk alıyordum ve hiç durmadan çalışıyordum. Ama o, "Bütün gün hiç bir şey yapmadan burada oturuyorsun," diyordu. Her şeye karışıyor sürekli bana sataşıyordu. Bir 


seferinde beni zorla öpmeye kalktı, dilini ağzımın içine soktu, bu dünyadaki en iğrenç şeydi. 
Ve ben tepki vermedim ne de olsa...o bir Yüzbaşı'ydı bense bir Astsubay. 


Hiyerarşi nasıldı? 


O bu birimde bir subaydı ve ben sadece orada huşu içinde göreve yeni başlamış biriydim. 
Subay ve astsubayların arasında çok net bir ayrım vardı. 


Bu cinsel tacize nasıl tepki verdiniz? 


Ben bu terime pek aşina değildim. Bu 1998 yılında oldu, o zamanlar böyle bir şey değildi... 
Anneme söylediğimde, "Şikayet etmelisin," dedi. Böyle düşündüğü için delirdiğini düşündüm. Sonuçta çok da büyük bir olay değildi ve açıkçası ben onlar kadar sıkı çalışmıyordum ve bilmem, bunun gibi mazeretler... Ama bunlar benim ilk deneyimlerimdi, aşağılanmış, küçük düşürülmüştüm. 


Yavaş yavaş, zamanla hem subaylarla hem de askerlerle yakınlaştım. Her tür hikayeyi onlardan dinledim. Müşterek devriye zamanıydı, dönüşümlü 8 saatlik vardiyalarla çalışıyorlardı. Bunlar Filistinliler ile ortak devriyelerdi. 8 saat görev, 8 saat boşluk vardı ve onlar her zaman yorgundu. 8 saatlik boşluklarında tavla oynar, porno ve pembe dizi izlerlerdi ve ortak devriyelerinden hikayeler anlatırlardı ki bunlar bana daha çok Filistinlileri aşağılamak gibi geliyordu. 


Ne tür hikayelerdi? 


Üste anlattıkları bazı hikayelerdi, ne kadar doğruydular bilmiyorum, ama hepsinde bir böbürlenme vardı: Biri yere bir shekel* para atmış diğer adam da (Filistinli) hemen üzerine atlamış. Askerlerden biri yere madeni bir para atıyordu ve devriyede onlarla birlikte olan diğerlerine parayı bulmalarını söylüyordu ve onlar da onu almak için her türlü aşağılayıcı şeyi yapıyordu. Filistinlilerin bir shekel için her şeyi yaptığını söylüyorlardı. Ben de soruyordum: "Orada subaylar da var mıydı? Herhangi bir subay?" “Evet, elbette.” Şimdi isimleri hatırlamıyorum, ama “Yanımızda subayımız da vardı.” Sesimi duyurmamın, direnmemin imkanı yoktu. Eğer tek kelime etseydim, anında susturulurdum. 


Çok geçmeden haddimi bilmeyi öğrendim. Bu hikayeyi duyduğumda, dosdoğru subaylara gittim. Oldukça üzgün: "Bu konuyla ilgili haftalık bir rapor yazmalı ve bu konuyu görüşmeliyiz." Ancak subaylar hiç bir şey söylemediler. Açıkça bir şey söylemediler ama davranışlarından bu konuyu gündeme getirmek istemedikleri, tartışmak istemedikleri sonucunu çıkardım. 

KKK 
İtiraf 20 
İsim: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Nahal | Bölge: Genel 


Oradan geldiniz, nasıl hissediyorsunuz? 
Biraz utanıyorum. 


En başından beri mi? 


Ordudan ayrildigimda. Şimdi, yavaş yavaş, bu filmi gördükten sonra özellikle, ben aniden bu şeyleri gerçekten yaşadığımı ve üzerinde hiç düşünmediğimi fark ediyorum. Sedyeler -kan görme kısmı hariç, benim için aşırı olan bir kısmı hariç, olduğu gibi. Bana kapalı olan dairenin dışındaki kısım şu askerin bana söylediği- kaç kişi öldürdüğünü sorduğumda- o kısımlar dışında her şey normal ve sıradan görünüyordu. Ardından şu filmi izledikten sonra “Gülümsediğimi Görmek", birden her şeyi fark ettim, bütün sistemin berbatlığını. Kimse iyi değildi. Şunlar iyi değildi bunlar iyi değildi ve ordu iyi değildi. 

KKK 
İtiraf 21 
İsim: *** | Rütbe: Baş Çavuş | Birim: Sınır Devriye |Bölge: Hebron Tepeleri 


Filistinlilerle karşılaştınız mı? 


Yerine bağlı. Günlük kurulan barikatlar vardı, bunlar kaçaklar içindi. “İzinli kaçaklar” aramızdaki bir şakaydı. Kontrol noktasından gelen bir mlyon kamyonet buradan da geçerdi. 
Tarqumiya Kontrol Noktası bu tür bir yerel şakaydı. Herkesin etrafında dolaştığı iki ormanın arasında bir kontrol noktasıydı. Şahsen Ayırma Duvarını anlıyordum. Yakınında türlü ihlaller oluyordu ve çit bunu durdurmuştu. Bölge ilginç olmaktan çıkmıştı ve işte bilmiyorum kontrol noktaları... 


Filistinlilere karşı tutum nasıldı? 


Onlar anlamazlar. Onlar kızlara alışık değil. Özellikle ekip komutanı olarak, kilo vermeli, otoritenizi göstermelisiniz. 


Ne tür bir otorite? 


Yani, ben onlara hiç el kaldırmadım. Anlamaları için başka yollar var. Bir seferinde, yolu kapattık ve içinde 20-30 yolcu olan yaklaşık on kamyonet var diyelim. Biz hepsini tek tek polis bilgisayarları ve GSS’lerle karşılaştırarak arama yapardık. Gruplar halinde geliyorlar ve biz sadece üç kişi oluyoruz, telsizi kullanmaya yetkili olan sadece komutan. Bu da bu kamyonetlerin beklemesi gerektiği anlamına gelir -bir kamyonet gelir, herkes izin belgeleri ve eşyalarıyla iner, tek tek kontrol edilirler, bir asker güvenliği sağlar diğeri kontrol eder, diğeri arabanın dışında bekler.- Benim yedek olmam gerekirdi. Artık, ekip komutanı olarak aramaya yardım ediyorum. 


Öyle olmazsa kontrol etmek için iki kişi seçiyorum. Bütün aracın incelenmesi için. Bazen belli zamanlarda dedektör köpekler, iz sürücüler, patlayıcı ve silah dedektörleri de bize katılırdı. Bölge polis karakolunda köpek kulübeleri vardı. Bölgemize gelirlerdi, biz de köpekleri kullanarak yola barikat kurardık. Kaçakları yakalama şansını arttırmak amacıyla barikatlar belli zamanlarda veya belli noktalara kurulmazdı. İçindeki herkesi indirerek bütün aracı kontrol ederdik, kimlikleri ve izin belgelerini bana getirirlerdi, ben de yetkili mercilerle karşılaştırarak bunları tek tek kontrol etmeye başlardım. Onlar, dışarı çıkmadan aracın içinde beklerlerdi. Çünkü biz üç kişiydik ve onlar bazen 300 kişi kadar oluyorlardı, bu yüzden askerlerimden birini kolayca haklayabilirlerdi. 


Bir seferinde şoförlerden biri — ki genellikle Bedevilerde olurdu, çünkü işgal toprakları sakinlerine İsrail plakalı bir aracı sürmeleri için izin verilmez ve onların İsrail ehliyetleri yok- bu adam — on dakikamızı alırdı- her sabah geliyor, ben kız olduğum için diğer askerlerden 


birine gidiyor, onlar da benim komutan olduğumu, kimin geçeceğine benim karar verdiğimi, benimle konuşması gerektiğini söylüyorlar. 


Aramanın tam ortasındaydım o yüzden dedim ki: "Bayım, lütfen arabada oturun, burada işimiz biter bitmez. Sizi tutuklamak için bir sebep yok ve kontrol edilmesi gereken sizinki gibi on tane minibüs var." Geride durmasını söylüyordum ama tekrar tekrar geri geliyordu, ben de yeter artık dedim. Onu polis bilgisayarından kontrol ettim ve şoförlük izni olmadığını gördüm. "Tamam", dedim. Şansımıza. Yani unutamayacağı bir ders demek istiyorum. Bu kaç kez olabilir? Gerçekten kibarca sorduk, bu ondan aldığımız bir şey değil. Şiddet yoluyla değil, cepleri vasıtasıyla öğreneceklerine inanıyorum. Şoförlük izni yoktu. Mobil birimden bir trafik polisi çağırdık. 


O gelinceye kadar, onun dışında herkesin ceza ödemeden gidebileceğini söyledim. Böylece dolmuştan ona kişi başı 50 shekel ödeyecek yaklaşık 30 kişi indi. Onu kazancından etmiştik. 
Biz izin verir vermez hemen başka bir dolmuşa bindiler. Sonra o, bizimle birlikte trafik polisi gelene kadar bekledi, bir buçuk saat sürdü. Onları üç saate kadar gözaltında tutabiliyoruz. 
Polis düzenlemesi. Böylece trafik polisi geldi ve bunun bir bilgisayar hatası olduğunu, listelerin güncellenmediğini ve sürücülük izni olduğunu söyledi. Ama hazır trafik polisi de buradayken, hadi aracı kontrol edelim. Kural dışı üç şey bulundu: aracın içinde ağırlık, üçüncü bir ayna ve buna benzer bir şey. Ona üç ceza ve trafik yasağı verdik, daha fazla para demekti. Ve eğer cezalarını trafik polis merkezine bildirmezse -ki tüm güney bölgesinde sadece bir tane Kiryat Gat’ta vardı- tutuklanacağını söyledik. 


Bütün bu cezalardan sonra kontrol noktasından gözyaşlarıyla ayrıldı. Onu gözaltına almıştık 
ve şimdi bütün hasarı giderebilmek için garaja gitmek zorundaydı, iş günüydü ve kişi başı 50 
shekelden bir servet kaybetmişti. Daha çok para. Dersini almıştı. Diğerleri de düzgün bir şekilde sırada beklemeyi böyle öğrendi. Kulağa iğrenç gelebilir ama bu şahsi bir şey değil... 
Bir kadın olarak, özellikle onların kültürlerinde, kadınlara saygı duyulmuyor, bunu onlara öğretmek için başka bir yol yok. Bir şekilde dik durmak zorundayız. Bir adam bir kez dersini aldığında, gördüğüm kadarıyla, -çünkü gerçekten bilgisayarda çıktı- ona yüklenmiyoruz. 
Dersini aldı diyebilirim. Kelimeler uçar ama artık bize bulaşamazlar. 
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İtiraf 22 


İsim: *** | Rütbe: Çavuş) Birim: Sachlav | Bölge: Hebron 

Bizim kızlar yelpazenin her iki tarafında, oldukça kutuplaşmıştı. Bazıları : “Yeter artık, ben savaşçı değilim, sekreter olmaya daha uygunum.” diyerek açıkça bunu söylüyorlardı ve oldukları şey de buydu. Şoför olarak tekrar atanmış bir tanesi vardı, bölüğün jipini sürüyordu. 
Nöbet tutmuyordu, kimse de ona karışmıyordu, sürekli jipin içinde komutanlarla birlikteydi. 
Diğerleri psikopata bağlamıştı, hatta erkeklerden daha sert, daha kötü olmuşlardı. 


Bu ne anlama geliyor? 
Mesela bir Arap ona söylememesi gereken bir şey söylediğinde onunla başa çıkmak için 


bölükten 4 adamı çağırır, bir jip dolusu adam onu pestilini çıkarana kadar dövmek için gelir, sonra da o (kadın), Arap'ı tutuklar. 


Belirli bir olayı hatırlıyor musunuz? 


Size ilginç bir hikaye anlatacağım. Nöbet yerimde dikiliyordum, nöbet değişimi yapmak üzereydik. Kızlardan birinin görünüşü ve malzemeleri çok aşırıydı. O sıralarda nedenini hatırlamıyorum alarm halindeydik, tetikteydik. Sürekli teyakkuz halinde olmamız gerekiyordu. Silahın horozu kalkık, mermi sürülmüş ve parmak tetiğin yanında. Tetikte değil. 
Sonra bir patlama oldu. Silah sesi duyduk, ben devriyedeydim ve ne olduğuna bakmak için koştuk. Şu şekilde ayakta duran bir kadın asker yerde kanlar içinde yatan bir Arap'a bakıyordu ve “Bana saldırmaya çalıştı, saldırmaya çalıştı” gibi bir şeyler söylüyordu. 


Adama baktık, karnından vurulmuştu. Ve ona dedik ki- yani karnında bir kurşun deliği vardı- ona sorduk: "Ne yaptı? Sana nasıl saldırdı? Bana saldırmaya çalıştı derken ne kastediyorsun?" 
Kadın askerle orada bulunan askerin de kafası karışmıştı ve ne diyeceğini bilemiyordu: "Ne diyorsa o. Ne diyorsa o. Bunun gibi bir şey" dedi. 


Tüm bunlar ben oraya ulaşana kadar olup bitmişti. Sonra bana ona kimlik sorduğu, adamın kimliğini göstermediği, ona saldırdığı, kendisinin kaçmaya çalıştığı sonra dönüp onu vurduğu gibi bir hikaye anlattı. Bakıyor ve elinde kimliğini tutan yakın mesafeden vurulmuş bir Arap görüyorsunuz. Hikayeniz bu duruma uymuyor. Ya diğer asker? Neden bu kadar konuşmaya korkuyor? Sonra soruşturmalar oldu. Görünüşe göre adamın kimliğini görmek istemiş, o da uzatmak için yaklaşmıştı. 


Bize verdikleri son brifingdeki gibi fazla yaklaşmış, o da onu tüfeğiyle iterken karnından vurmuştu. Şimdi, duyduğumuz ilk şey “ Ah, hayır, ben ne yaptım?” yerine “Bana saldırmaya çalıştı.” olmuştu. Bu kız sonunda adamın kimliğini göstermeye çalışırken çok yaklaştığını, kendisinin de onu tüfeğiyle itmeye çalışırken karnından vurmuş olduğunu kabul etti. 


Kabul mu etti? 


Evet. Sonunda, soruşturmalarda kabul etti. Ve sanırım dava açılmadı. Bölükten gönderildi. 
Sepetlendi. Evet, o Askeri Polis birimine yeniden atandı. Cezası bu oldu. 


Yaralıya ne oldu? 


Bilmiyorum. Bir Filistin ambulansına götürüldü... Bu olay beni şok etti. Bir kız bir adamı karnından vuruyor ve “Bana saldırmaya çalıştı” diyor. Adam sana neyle saldırdı? Kimlik kartıyla mı? Elinde kimlik kartı vardı.Neyle saldırdı? (...) O askerin o Arap'ı karnından vurduğu yerdeki askeri hatırlıyorum. Ben sürekli: Ne demek istiyorsun? Sana ne yapmaya çalıştı? Ve herkes- o anda benimle birlikte olay yerine gelen komutan bana şöyle dedi: Ne istiyorsun? Bu ne demek? Kes şunu! Soru sormayı kes,yeter artık! Sana saldırıya uğradığını söylüyor, anlamayacak ne var? Ben de tamam, dedim. 


...Onlar yüzünden hapishaneye atılmak en büyük korkuydu, bir Arap yüzünden. Onlar yüzünden hapse mi gideyim? Yani adamı karnından vururum, yüzüne tükürürüm ve asla yakalanmam. Bence bu tanımlama “asla yakalanma” yaptığım şeyin yanlış olduğunu gösterir- bu yüzden yakalanmamalıyım. Sanırım bu çok şey anlatıyor. Bu, oradaki herkesin aslında ne olduğunu bildikleri anlamına gelir ve bu yanlış bir şey. 


Ama insanlar bunu hep yaptılar. 


Evet. 


KKK 


İtiraf 23 
İsim: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Nahal | Bölge: Hebron 


Ayrıca, Hebron’da etrafta gezen o (Filistinli) çocukları görmek ve onların korktukları ... 
şeyden gurur duymak. Yani bunlar çocuk, ve ben onların kimden korktuğunu hatırlayabiliyorum. 


Onlar İsrailli çocuklardan korkuyorlardı. Onlara bir şey yaptıkları için değil, onlar (İsrailli yerleşimci çocuklar), onlar geçerken taş atarlardı. Anne babaları da bir şey demez. 
Ebeveynleri de onlar taş atarken orada dikilir, onlara bir şeyler bağırırlardı. Bu bir rutin olmuştu. Herhangi bir gün Tel Rumeida'ya gelseniz, bunu görürsünüz. Bu zaten bir kural haline gelmişti. Ebeveynleri de oralarda olurdu, ebevenleri miydi bilmiyorum ama her nasılsa bu yetişkinler de oralarda olurdu ve küçüklere hiç bir şey demezlerdi. 


Bir çocuğun başka bir çocuğa taş atması size garip gelmiyor mu? 


Biri Yahudi, diğeri de Filistinliyse normal görünüyor. Yüksek sesle söylerken normal geliyor, ama kendi kendime düşününce, ne biçim çocuk bunlar diyorum. Ve Filistinliler hiç bir şey yapmamıştı. 


Düşününce bu karmaşa, bu kavgalar bu çocukları bu hale getiriyor. Ve bu çocuklara aileleri tarafından Filistinlilerden nefret etmeleri öğretiliyor, biliyorum. Onlara küfür etmek ve taş atmak için sınırsız izin veriliyor. Ve bu açıkça büyük bir karmaşaya sebep oluyor. Ve kimin tarafını tutacağınızı bilemiyorsunuz. 


Ben Yahudi bir İsrailli askerim ve düşmanım olan Araplara karşı olmam gerekiyor, ama burada karşı taraftayım ve hatalı olduklarını düşünüyorum. Yahudilerin hatalı olduğunu. 
Durun bir dakika beynimdeki düğmeyi kapatmalı ve Araplardan nefret etmeye devam etmeliyim. Ama durun, onlar değil, onlar (yerleşimciler) bunu başlattı , onların yüzünden buradayız. Bütün olanları onlar yaptı, Filistinlilerin başına bela oldular ve onları korkuttular. 
Bu böyle... 

Peki, düğmeyi kapatmak neden? 

Kendi ırkınıza sadakat. 

Hangi yaşlardaki çocuklardan bahsediyorsunuz? 

Küçükler, 5-6 yaşlarında kapı önlerinde koşturanlar. 

Yetişkin şiddet vakaları var mıydı? 

Otobüste gördüğüm birini hatırlıyorum, bu “Çekilme” sıralarındaydı. Bütün hikayeyi 


hatırlayamıyorum, ama çılgın bir kadından bahsetmişlerdi, kocası veya erkek arkadaşı teröristler tarafından öldürülmüş, askerlere bağırıyordu. Askerlerden biri otobüste ona yer 


vermemişti ve adam sabretti, hatta kadın ona vurduğunda bile sabretti. Bir noktadan sonra o da ona bağırmaya başladı: “Kapa çeneni, sizin yüzünüzden burada olmak zorundayım!” 
Burada olmaktan nefret ediyorlardı. 


Kim, askerler mi? 
Evet. Ve bence yerleşimcilere gerçekten sinir oluyorlardı. Çok kızıyorlardı. 
Bu insanlar size, nöbetteyken pizza filan gibi şeyler getirmiyorlar mıydı? 


Getiriyorlardı. Ama ben sık sık askerlerin: Bu pislikler yüzünden buradayız, keşke defolup gitseler. Dediklerini duyuyordum. Bir taraftan kendi halkınızı, burada yaşayan Yahudileri burada olduğunuz için suçluyorsunuz. Diğer taraftan arkadaşlarınızı öldürdükleri için Araplardan da nefret ediyorsunuz. 


Yani sonuçta herkesten nefret ediyorsunuz? 


Evet. Ve aslında pek düşünmüyorsunuz. Aklınıza geleni söylüyorsunuz. Bu adamdan nefret ediyorum, ona küfredeyim, bundan da nefret ediyorum, ona da kiifredeyim, şimdi de bundan nefret ediyorum, yüzüne tüküreyim. 


Yahudilere de tükürür müsünüz? 
Hayır, neden? Bana bir şey yapmadılar. 
Ya Araplar? 


Eh, onlar Arap, yani bilemiyorum. Doğru belirli bir Arap aslında bana bir şey yapmadı.Görünüşe göre kimseye bir şey yapmadılar. Ama yine de yapabildiğim en iyi şey, yapabildiğim tek şey. Yani birini tutuklamanın havası var, ya da bir teröristi yakalamak yada öldürmek gurur verici,ben bunları yapamıyorum. Ya da bir evdeki döşemelerin altında silah bulma gibi havalı görevlerim yok. Ama onlara tükürebilir, aşağılayabilir ve hakaret edebilirim. 


Orijinal Metin: 


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İtiraf 24 

İsim: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Sınır Devriye | Bölge: Hebron 

Hebron'da hatırladığım bir olay. O gün bizim üste Shabak (Gizli Servis) 'tan birileri vardı. 
Hebron'daki birlikler en az savaş durumunda olanlardı. Orada Nahal ve paraşütçüler, bir de ben oradayken hala oluşturulan Lavi taburu vardı, biz en az savaşanlardık. Sonra bir gün üste bir sürü Shabakçı belirdi, bir şeyler döndüğünü görüyorsunuz. Ben bir silah-arama görevine gitmek istememden dolayı tabur komutanını çıldırtıyordum. Sonunda onlarla birlikte gelmem 


için izin vermesi uzun zaman aldı. Sonuçta ben de orada başka bir kızdım, operasyon çavuşuydum. Biz orada sadece iki kızdık. 


Silahsızdım. Silahı olmayan tek kişi bendim. Tanrı bilir beni oraya nasıl kendileriyle götürdüler ve şans eseri hiç bir şey olmadı çünkü buna çok zaman ayırmışlardı- ve bir Kolordu eğitim subayını İşgal Edilmiş Topraklarda sabahın 2’ sindeki bir silah arama operasyonuna götürmek için yani. Neyse gittik, ben üsten ayrılışımızı bir film gibi hatırlıyorum. Jipin içinde de bir filmde gibiydik, sanki orada çok havalı bir filmin bir parçası gibisiniz. Oradaki Shabakçılara neler olacağı konusunda bir şeyler sormaya çalıştım: Birilerinin evine gireceğiz, sonra ne oluyor, onları uyandırıyor muyuz? 


Adamlar bana pek cevap vermediler, dediler ki: Bizi takip et, koşarsak sen de koş. En korkutucu an buydu çünkü biz o boş, sessiz Hebron bölgesindeydik ve ben buraya pek de aşina değildim. Gece 2 civarıydı ve onlar jipten indiler ve koştuk. Ne yapacağımı bilmiyordum, sonra aniden nerede olduğumu fark ettim ve Tanrım, silahsızdım ve oradaki herkesin kaskları ve kurşun geçirmez yelekleri vardı. Büyük bir ev ve bitişiğinde daha küçük bir ev vardı böylece biz büyük evin merdivenlerinden çıktık. Ben korku içinde tabur komutanına tutundum. Sanki birdenbire burada ne halt ettiğimi bilmiyordum. Herhangi bir yerden bize ateş edilebilirdi. Bu kadar. Sonra onları uyandırdık, adamlar onları uyandırdı. Ben saf bir korku içinde tabur komutanına tutunmaya devam ettim. 


Tabur komutanının kendisi de eve girdi mi? 


Evet. Ama ilk giren o değildi. İlk giren Shabakçılardı, ben onunla birlikteydim, ilk giren o değildi. Arkadaşım olan bir operasyon subayı da oradaydı, sadece ikisi ve ben bir ona bir diğerine dönüyordum. Delice bir şeydi. Hiç unutmayacağım.Bu insanların evine girdik, baba üzerinde sabahlığıyla bize kapıyı açtı, anne, büyükanne ve iki çocuk da uyandılar. Size şöyle bakıyorlardı, sanki sabahın 2’sinde evlerine girmişsiniz gibi! 


Çocuklar kesinlikle çok korkmuşlardı. Sonra biz- biz diyorum sanki ben de bunun bir parçasıymışım gibi çünkü ben de oradaydım- askerler evin altını üstüne getirdiler, daha önce böyle bir şey görmemiştim. İçeri giriyor, bir çekmeceyi içine bakmak için açabiliyor içindekileri etrafa saçabiliyor ve öylece bırakabiliyorsunuz. Odadan odaya gezdiğimizi, bizimle birlikte odadan odaya gezen adamın bazı porno kasetler bulduğumuzdaki utancını hiç unutmayacağım. 


Tabur komutanına her şey bittikten sonra onlara yardım edip edemeyeceğimizi sordum. Ne kadar berbat hissettiğimi anlayabilirsiniz. Her şey o kadar dağılmıştı ki. Sonra baba, yani ev sahibi bir şeyler sormaya çalıştı ama hiçbirimiz ona cevap verme gereği hissetmedik. Askerler karıştırmaya, evin altını üstüne getirmeye devam ettiler. 


Bir yıl önce Pesah Seder gecesinde apartman daireme girilmişti. Eve geldiğimde her şey darmadağındı. Orada aklıma ilk gelen şey, bunun tıpkı ona benzemesiydi. Bütün çekmeceler, dolaplar, her şey. Ve hiç bir şey bulamadık. Hiç bir şey. İlk evde arama yapmak için birilerine ihtiyaç duymuşlardı. Beni o yüzden götürmüşlerdi, beni ve kadın operasyon subayını. 
Kadınların üzerini aramak için, çünkü erkeklerin buna izni yoktu. 


Orada yaklaşık bir saat kaldık ve onlar hiç bir şey bulamadılar ve çıldırdılar çünkü emindiler, ihbar almışlardı. Bilmiyorum, bir şey bulacaklarından çok emindiler. Bu yüzden saçtılar 


döktüler evdeki hiç bir şey yerinde kalmadı. Sonra ikinci evle devam ettik. Bunu neden bu şekilde yaptığımızı anlayamıyordum. 


Sonra birden ilk defa, nasıl göründüğümüzü, bizden neden bu kadar nefret edildiğini anladım. 
Çünkü içeri bir nebze insanlık olmadan, en iğrenç şekilde giriyorsunuz- çünkü adama verilen cevaplar çok saygısızcaydı- kadın ve çocuklara dikkat bile edilmemişti, yani kimse onlara dönüp bakması bile. Biz mutfağın yanındaki bir köşeye kadınları aramak üzere gönderildik. 
Şimdi, ben o durumda olsaydım, şöyle düşünürdüm: Burada ne halt ediyorsunuz? Ne silahı? 


O anda düşündüğünüz şeyler bunlar mıydı? 


Elbette. Bakın başlangıçta onlara dedim ki, merak yüzünden, beni de götürün, sonra neler döndüğünü anladım. Neler olacağını merak ediyordum. Bu işin nasıl yürüdüğünü, bütün bu işlerin, geceleri ne yaptıklarını. Bu yüzden Atalar mezarlığına gitmeye devam ediyordum, çünkü benim için bununla bağlantılarını bilmek önemliydi, bütün gün, sekiz saat boyunca orada ne yaptıkları. 


Atalar Mezarlığının yanında- hala orada mı bilmiyorum- merdivenlerden çıkınca Sınır Devriyesi'nin geçici bir karargahı var, küçük bir tane. Orda neler döndüğünü, neden bıu kadar sinirli olduklarını merak ediyordum. Orada ne yaptıklarını ve neden...Gerçek şu ki oradaki Yahudiler fanatikler ve hatta bir kez yolun karşısına geçerken üzerime araç sürmeye çalıştılar, devriyeden gelen askerler ve jipleri Yahudilerin attığı çiğ yumurtayla kaplanmış olurdu. 
Bunlar orada sıradan şeylerdi. Bir şekilde başa çıkıyorsunuz, tamam diyorsunuz, bu taraf benim tarafım değil. Ben askere alındığımda solcuydum, bu yüzden buraya aslında burada olmamam gerektiği endişesiyle geldim. Böyle başladım. 


Demek evin içindeydiniz ve kadının üzerini arıyordunuz... 


Size hissettiğim utancı anlatamam, davranışlarımızın, evlerine o şekilde girişimizin utancı, biz...Yaşadığım sürece unutmayacağım, size söylüyorum. Kafamda hep bu resim, o çocukların bana bakışları... Ve ölesiye korkmam. İlk defa bir Filistinlinin evine girmiştim, Oradaki her şey, yani duvarda Kudüs resimleri vardı, onlarda da bunların olduğunu görmek bana çok garip gelmişti. Bu yüzden gerçekten, şimdiye kadar bizden nefret etti iseler de, şimdi biz bu şekilde evlerine giriyoruz ve onlar bana öyle bakıyorlardı ki, yani silahım yoktu, hiç bir 


Şey. 


O çocuklar bana bakıyorlardı ve ben o anda orada ölmek istedim. Üstelik tabur komutanı onlara yardım edip edemeyeceğimizi sorduğumda güldü, kendimi daha da aptal hissettim. 
Aniden bütün bunlara ne kadar uzak olduğumu fark ettim, çok üzgündüm böyle bir şeyi ilk kez görüyordum, onlarsa bunu makineleşmiş bir şekilde yapıyordu. Askerler etrafta dolaşıyor, çekmeceleri boşaltıyor, dolapları karıştırıyor, döküyor, saçıyor, oradaki insanlara saygı göstermiyor, onlarla konuşmuyorlardı. Ve evin sahibi onlara “Yapmayın” diye yalvarıyordu. 


Bütün aile neredeydi? 


Baba bizimle odaları dolaştı, anne, büyükanne ve çocukların kıpırdamasına izin verilmedi, ilk girdiğimiz odanın girişinde bir yerde dikiliyorlardı. 


Nasıl tepki gösterdiler? 


Sessizdiler.Buydu, sadece o bakışlar. Çocuklar anlamamışlardı, sanki onlara her zaman anlatılan bir şeyi yaşıyorlardı. Orada, şimdi nefret-nefret-nefret. Bak ve neden nefret ettiğini gör. Bize öyle anlamaz bakışlarla bakıyorlardı ve çok küçüktüler. 


Kaç yaşlarındaydılar? 


Sanırım bir tanesi 5-6 yaşlarındaydı, biraz anlamıştı, kız olan bence daha küçüktü. Evet, anne onları kendine yakın tutuyordu. Ben girdiğimde, bize onların üstünü aramamız gerektiği söylendiğinde ki o zamana kadar bana üzerlerini arayacağımı söylememişlerdi, işte o anda neden beni de oraya kendileriyle birlikte götürdüklerini anladım çünkü silah araması için bir kadına daha ihtiyaçları vardı, bu yüzden içeriye girip aramamız söylendiğinde küçük kızı bıraktı. 


Bir elbise ve sabahlık giymişti, saf kokusuna bile tepki verdiğimi hatırlıyorum, bir yabancıya dokunmaya, onu aramaya tepki veriyordum. Filmlerdeki gibi davrandığım için kendime gülüyordum çünkü nasıl yapılacağını bilmiyordum. Ne yani nasıl arayacağım? Bu yüzden filmlerde gördüğünüz gibi yapıyorsunuz çünkü nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. 


Onu ne dereceye kadar soydunuz? 


Fazla değil, zaten bir dakika içerisinde geri çağrıldım. O noktada düşüncem şuydu: Azarlansam da umurumda değil, yeter ki buradan kurtulayım. Sadece bitsin bu iş. Operasyon subayı daha becerikliydi, bu adamlarla daha önce göreve çıkmıştı, silahı vardı ve ne yapılacağını biliyordu. Ben bilmiyordum. 


Böyle durumlarda ne yapılacağını biliyor muydu? 


Daha özgüvenliydi, ama her ikimiz de utanmıştık. Tabur komutanı odadan çıkıp bizi anne ve büyükanneyle yalnız bıraktığında, çok küçük bir odaydı bu yüzden önce biri girdi,çıktı, diğeri girdi. Bluzunu çıkarttık ve o sadece bir atlet ve çamaşırıyla kaldı. Ellerimizi ceplerine soktuk, bluzunu yokladık, bunu hatırlıyorum. Ne olduğunu o zaman umursamadım, bir noktada düşündüm ki: Ne olduğu umurumda değil, bana ne. Ve ***’nun bana şöyle söylediğini hatırlıyorum: Ya bacaklarının arasına bir şey sakladıysa, nereden bilelim? Ben de ona umurumda olmadığını, sadece buradan çıkıp gitmek istediğimi söyledim. 


Bir şeyler sakladığını düşündünüz mü? 

Evet. Bu düşünce beni hasta etti, çok korkmuştum, üstelik hala gerçekten orada olduğuma inanamıyordum. Ve sonra, hayır, yapmaya çalıştım. Denedim ama yapamadım. Yapmam gereken şey söylendiğinde tamam, içeri girdik, bunu başlattık ve artık ben sadece bunun istiyordum, sadece çıkıp gitmek istiyordum. 

Orada ne kadar kaldınız? 

Birkaç dakika sürdü. İlkiyle bir kaç dakika ve sonra ikincisiyle de, sonra çıktık. Yani geç kadın, yaşlı kadın ve sonra çıktık. Arkada bir ev daha vardı, daha küçük. Oraya da girdik ama sadece iki odalıydı. 


Arama ne kadar sürdü? 


Arama? Bir kaç dakika. 

Yani kadınlardan biriyle odaya girdiniz ve onunla orada yalnızdınız? 
Hayır , ben ve ***, İkimiz ve bir kadın. 

Onlarla nasıl konuştunuz? 


Konuşmadık. O kadardı, kelimelere gerek yoktu. Konuşabilirlerdi ama ben bir kelime alışverişi yapmadım, düşünmedim bile. Onlarla konuşamaz, onlara bir şey diyemezsiniz. Ben o çocukları gördüm, o çocukların yüzlerini gördüm. Kendi kendime şöyle düşündüm: Bir şeyler söyleyebilseydim. Şimdi olduğu gibi, Hebron’da dolaşırken çocukları gördüğümde dediğim gibi, onlara hiç bir şey söyleyemezsiniz. Sizden nefret ediyor, sizi görmek istemiyorlar, sizin düşman olduğunuzu düşünüyorlar ve siz kelimesiz kalıyorsunuz. Onlara söyleyecek hiç bir şeyiniz yok. 


Arapça bilmemeniz konusunu düşündünüz mü? 


Evet. Özellikle iletişim kuramadığımda. Çünkü böyle durumlarda Arapça bilseniz bile ne söyleyeceğinizi bilemezsiniz çünkü sabahın 2 sinde evlerine giriyor, onları uyandırıp bir köşeye dikiyorsunuz. Biz etrafta gezinirken kadınlar ve çocuklar o köşede dikiliyor ve kıpırdayamıyorlardı. Hatta onlara kimsenin kıpırdamamalarına dair bir şey dediğini söyleyemem, sadece orada taşlaşmış gibi duruyorlardı. Gözleriyle bizi takip ediyorlardı. 


Onlar bana bakarken orada gezinmek çok zordu benim için. O annenin ve çocukların o süre boyunca bana o şekilde bakmaları benim için çok zor oldu. Bir kadın olarak yanlış bir şeyler yaptığımı hissettim. O kadına karşı. Evine girmiş, çocuklarını uyandırmıştım. Ben erkeklerin o durumda bizden daha dangalakça davrandıklarını fark ettim. 


Diğer tutuklama görevlerinde bulundunuz mu? 
Hayır.Gitmezdim. Gitmek istemedim. 

Peki ilk sefer neden gittiniz? 

Ne yaptığımızı görmek istemiştim 

Düz merak ve heyecan dışında? 


Bakın, orada jipten indiğimizi ve koştuğumuzu ve nerede olduğumu anlamamla hissettiğim paniği hatırlıyorum. Önce şöyle düşünüyordum, bir şey olursa burada bir sürü Shabak'çı var, o yüzden hadi gidelim. Onların jiplerine biner ve beni de devriyelere götürmelerini isterdim. 
Bunlar gündüz olurdu. Gece değil. Birdenbire oradasınız. 


Bu görevden sonra tabur komutanına bu işlerin hep böyle mi yürüdüğünü sordum. Bana başka bir yolu olmadığını söyledi. Dedi ki: Silahın var, burada cephanen var, nasıl olmasını bekliyorsun? Eğer adamlara eğitim kolordu subayı böyle böyle diyor derseniz: Kendini beğenmişin teki derler. Pek çoğu. Ben de dedim ki: Yani yaptığımız bu öyle mi? Bu şekilde? 
Size söyledim orduya alındığımda solcuydum ben ve bu bizden neden nefret ettiklerini anladığım ilk andı.Ben de bizden nefret ederdim. Belki de ona şöyle demeliydim: Eğer benim 


evime ve 6zelime de bu şekilde girseniz, kaç yaşında olursam olayım, ben de sizden nefret ederdim. 


Herhangi bir tokat tekme, var mıydı? 


Tekme evet. Adamlar eve girdiklerinde çocuklarının önünde babayı tekmelediler. Evet, çocuklarının önünde. 


Anneyi başka bir odaya götürmek ve her şeyi kitabına göre yapmak, babayı çocuklarının önünde tekmelemek bu kadar önemli miydi? 


Çünkü endişelendikleri kadarıyla, her şeyden önce bizim kadını tamamen soyduğumuzu düşündüler, eminim, yani tabur komutanı. Bizi ararken görmedi. Ben görev almak için o kadar istekliydim ki, benim doğru şeyi yapıp yapmadığımı kontrol ihtiyacı duymadı. 


Orijinal Metin: 


http://www.breakingthesilence.org.1il/wp- 
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Kadın Askerlerin İtirafları- Women Soldiers Testimonies 

İtiraf 25 

İsim: ***|Riitbe: Teğmen Birim: Hebron Bölgesel Tugay / Tıbbi Kolordu | Yer: Hebron Ağır yaralı insanlar üzerinde her türlü deneyi yapmayı istiyorlardı. Demek istediğim, doktorlara ve sağlık görevlilerine sadece pratik yapabilmeleri için apaçık çok geç olduğu halde resisütasyon yapmayı denemek. 


Ne demek istiyorsunuz? 

Ciddi bir şekilde yaralı bir adam, kan kaybı had safhada, ümit yok. Ya da bilmiyorum bile zaten ölü bir bedendi. Raporlar... doktor ölümü onaylamaya karar verirse, bunu o an yapar ve daha fazla tedavi uygulanmaz. Eğer bir şans olduğunu söylerse, devam ederler. Ama bazen belirsizlik olurdu. 

Entübasyon pratiği, acil cerrahi müdahaleler gibi daha fazla tedavi gerçekleştirmek için, ölüm resmen gerçekleştiği halde ölümü onaylamazlardı. Bu tür saha prosedürleri. Bazen doktorlar vakadan dönüp gelir ve “Evet, zaten ölmüştü, ama biz bazı entübasyonlar denedik? derdi ya da başka bir şey. Pratik. Onu kurtarmaya çalışmak değildi bu, elimizde öldü. Pratik. 
Filistinlilerden bahsediyoruz, bu durumda olan yerleşimciler yoktu? 

Hayır. Sadece Filistinliler. 


Bunu duydunuz ve hiçbir şey yapmadınız? 


Hiçbir pozisyonda her hangi birini suçlamak yoktu. Doğru mu yanlış mı diye denetleyecek. 


Verilmiş görevdi. Pratik? Tamam, pratik yapmakta sorun yok. Demek istediğim, hiçbir yerde her hangi bir eleştiri seslendirilmezdi. Hepsi hoş karşılanırdı. 


KKK 


İtiraf 26 


İsim: ***|Riitbe: TeSmen| Birim: Binyamin Bölgesel Tugay | Yer: Binyamin Bölgesel Tugay HQ 


Bizim üste —ben öyle diyorum- bu ağıl vardı. Üssün diğer kıyısında, küçük bir alıkoyma hücresi, küçük bir avlusu olan bir kulübe, savaş odasının karşısında. 


Ne üssü o? 


Beit El at Binyamin Bölgesel Tugayı. Şimdi, tutuklamalar olduğunu söylediklerinde size, bizim bölgemizde tutuklanmış olan tutukluları güvenli bir şekilde tutulmalarını sağlamaktı tutuklama görevi. Bunun gibi bir şey. Her neyse, orada her zaman tutuklular vardı ve ne zaman savaş odasından saçmalıklarla çıksak, dışarıdaki avluda insanlar olurdu. 


Etrafi çevriliydi? 


Evet, fakat açık. Demek istediğim, onlar bizi görür, biz onları. Bazen gözleri bağlı olurdu bazen olmazdı. Gözleri bağlı olmadığında dışarı çıkmak istemezdik. Bu can sıkıcı olurdu. 
Bize duyurarak hakkımızda konusurlardi ve ıslık çalarlardı. Oldukça sıkıcı bir durumdu. 


Bir keresinde bir tutuklama görevinde, hangi taburda olduğunu hatırlamıyorum ve çocuk, demek istediğim bu asker çocuk tutukladığı kimseyle ne yapacağını bilmediği için onu harp- odasına getirmişti. Vardiyada dört kızdık, belki daha az, subay yoktu ve gece yarısıydı. 
Gözleri bağlı, elleri zincirlenmiş olan bu tutukluyu öylece getirmiş ve bize ne yapılması gerektiğini sordu. Çığlıklar vardı ve kızlardan biri ağlamaya başlayıp bayıldı. 


Neden? 


Çünkü birine insanlık dışı muamelede bulunduğunda, Hitler savaş odasına girmiş gibi algılanır. Bunu basitçe bir insanın tutuklanması olarak karşılamadık. Rutinin dışında her şey, bir patlama oluyor. Korkmustuk. Ona bağırmaya başladık: Ne yapıyorsun? Onların buraya sokulmasına iznin yok. 


Şimdi bu tutuklu orada duruyor, gerçekten utanç verici ve korkutucuydu. Çünkü Arap veya İsrailli veya Rus olmasının önemi yok, biri gözleri bağlı ve elleri zincirli geldiğinde bu ürkütücüdür. Kabul edilebilir bir muamele değil bu, ister teğmen ol ya da başka bir şey. Bir kimseye insanlık dışı muamele edilmesiyle ilgili sorunum var, hangi ırktan veya cinsiyetten veya ne olursa olun fark etmez, gerçekten üzülürüm. 


Bir anlık sinir bozukluğundan sonra fark ettim -biri bağırıyordu, tutuklanmış olan bu kimseyle ilgili öylesine bir korkuydu ve onun bir şey yapıp yapmadığını bilmiyordum, orada duruyordu ve herkes bağırıyordu ve o haklarıyla ve ne yapması gerektiğiyle ilgili bir bilgisi yok- bu beni gerçekten üzmüştü. Orada gözleri bağlı birinin duruyor olmasıyla ilgili ilk şokun ardından paniklemeyen tek kişiydim. 


Bir tepki olarak, biraz aşırı.. 


Evet, fakat unutmayın ki bu siz bilmiyorken olup bitiyordu. Arkadaşım Gazze'de görev almıştı ve orada onun üssüne girip kendilerini patlatan teröristler vardı. Bu yüzden, bir asker hakkında hiçbir şey bilmediğin biriyle geliyor, belki de o... Her neyse, oldukça stresliydi. 
Ama benim için, bilinmeyen sebeplerden dolayı birinin gözaltına alınması travmatikti. 

aktarılan orijinal metne sadık kalındığı için, olduğu gibi çevrilmiştir. 


Orijinal Metin: 


İtiraf 27 
Adı: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Sachlav | Yer: Hebron 


Bir keresinde Hebron’daydim ve bu hayret verici küçük sarışın kız oradaydı, “***, Küçük Şeytan” (Hebron’da bulunan yerleşim birimlerinin birinden bir Yahudi kız) Karakolun yakınlarında, Şabat elbisesinin içinde zarif ve sevimli ve gülümseyerek yanımızdan geçiyordu. Ve sonra bazı Araplar gördü ve büyük bir taş kaptı yerden ve birine doğru koştu, üzerine sıçradı ve "Bum!" Onun başına vurdu o taşla. 


Öylece öyle mi, fırlatmadan? 


Aynen öyle. Ona doğru fırladı ve onun başına bu taşla vurdu. Ve bu adam yol boyunca yürüyen yaşlı bir adamdı. Sonra bağırmaya başladı kız: “İğrenç, kanı her yerimde, çok mide bulandirici!!” ve adam kıza döndü ve öylece yürüdü, benimle olan asker adama yüklendi ve onu yumrukladı sanki adam kızı tehdit ediyormuş gibi. 


Tam şok olmuş olarak orada duruyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Fevkalade güzel Şabat elbisesi içerisinde aptal sarışın küçük bir kız bir taşla bir Arabın başına vurdu ve o asker kıza dönüp ona seslendiği için adamın suratına bir yumruk attı. Şabatı'ı geçirmek için kendi üslerinden gelen lafını etmeye bile değmeyen diğer dört tip (asker) sanki hadi bizi de dene der gibi adama yaklaştılar. Böylelikle Arap yarasının üzerine elini koydu sadece ve hayatını kurtarmak için koştu. 


Kaç yaşındaydı? 

Yaşlı. Elliden fazlaydı sanırım. Gerçekten yaşlı. 

*** (kız) kaç yaşındaydı? 

Sekiz yaşlarındaydı sanırım. Küçük bir kız. Yedi ya da sekiz yaşında. Bebek arabasında bir 


erkek kardeşi vardı, hatırlıyorum. Ona küçük taşlar vermişti ve “Onu Araba fırlat, onu Araba fırlat” demişti. Bu bebek arabasındaki küçük şey de bunu yaptı, söyleneni yaptı ve fırlattı. 


Oturduğu ve çok küçük olduğu için doğal olarak o taş onun ayakuçlarını vurdu, ama kızın ona gösterdi oydu: “Arab'a taşı fırlat.” 


KKK 


İtiraf 28 
Adı: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: SNahal | Yer: Hebron 


Hebron’ daki ilk günümüzdü, büyük bir şok olmuştu, sadece görmüş olmak için İşgal Altındaki Topraklardaydınız. 


İşgal altındaki Topraklarda daha önce bulunmuş muydunuz? 
Hayır. 
Nerelisiniz? 


Haifa. Böylelikle daha sonra, Hebron’da bulunduğum ikinci gün askerlere fırtına yelekleri dağıtmam için Tel Rumeyda'ya götürülmüştüm. O bölgede olmaktan ve o şeyleri görmekten dolayı oldukça heyecanlıydım ve görevde kalmak istediğimi söyledim. 


Ve ne gördün? 


Tam oraya vardığımızda, bilirsiniz, sizi gerçekten çarpıyor çünkü demek istediğim temel eğitimde bilmeniz gereken ne (yanınıza) almak için? Gerçekten zaten gerçekten kullanmadığınız M-16, kask ve kurşungeçirmez yelek. Böylelikle oraya vardığımızda bir kurşun geçirmez giyinmek zorundaydım, hatırladığım kadarıyla bir Hummer veya bir Jeep kullanıyorduk, hangisi olduğunu hatırlamıyorum, o geniş olanlardan biriydi. 


Oraya vardığımızda ve “Dışarı çık” dendiğinde ben hiçbir şekilde çıkmıyorum dedim. 
“Neden?” Çünkü Hebron’dayim, (malum) Bölge'de. Dışarı çıkmıyorum. Israr ettiler, “Hadi ama, ne oldu sana? Görevin tam ortasındayız, çık dışarı.” Hayır, hayır, ben korktum. Neyse çavuşum geldi, elini verdi ve beni dışarı çıkardı. Sonra başında takkesi olan küçük bir çocuk gördüm ve harika diye düşündüm, Yahudi bir komşu, o halde gerçekten çıkabilirim. Araçtan çıktım ve hala kısmen korkuyordum, oradan buradan ateş sesleri duyuyorsunuz, veya onun gibi acayip şeyler. Gerçekten korktum. 


Ordudaki ilk iki günüm. Böylece karakola geçtik ve bu karakolu gördük —Tel Rumeyda— yerleşimcilerin ikametgâhlarının yanındaydı ve orada gerçekten kalabalık yaşıyorlardı ve pencerelerinde tel ağlar vardı. Karakolun kendisini geçtim ve şoktaydım, sanki bir savaşın ortasındaymışım gibi hissettim. 


Etrafıma bakıyorum, büyük bir harabe gibi görünüyordu ve onlar içlerinde yaşıyordu. Ve karakol ve askerler silahlanmış ve hazır ol vaziyetteydiler ve etrafta çocuklar dolaşıyordu ve orada burada askerlerle konuşuyorken gördüm onları. Tellenmiş pencereli evler bu yönüyle, gerçekten tuhaftı. Ama ben yine de heyecanlanmıştım ve düşünüyordum, vay canına, kimsenin göremeyeceği şeyleri görüyorum. 


Endişeden sonra ne oluyor? 


Sonradan sakinlestim ve sonra, oraya gittigimiz baska zamanlar, demek istedigim, senin korkman gereken bir şey değil, onların, Arapların korkması gereken bir şey olduğunu biliyorsun. Nasıl hareket ettiklerini de görüyorsun, sadece sokağı geçiyorlar. Onları yol boyunca yürüdüklerini hatırlıyorum, ve biz geziniyorduk, ve onlar İsrailli askerleri görürler, demek istediğim Yahudi göçmen çocukları, yol kenarlarından geçerlerdi. Askerler de. 
Korkuyorlar ve sen yavaş yavaş anlıyorsun ki daha güçlü olan sensin burada. 


KKK 


İtiraf 29 
Adı: *** | Rütbe: Baş Çavuş | Birim: Sınır Devriyesi | Yer: Sınır Bölgesi 


Burada kendine özgü bir durum var. Tam olarak ne zaman gerçekleştiğini hatırlamıyorum, ama 2002’nin sonlarında olduğunu düşünüyorum. Devriyedeydim birkaç savaşçı ile ve bir başkası arkada benimle oturuyordu. Gezici (yaya) veya benzer bir devriyede olabilirdik çünkü genellikle bir Jeepte bizden sadece üç kişi olurduk. Fakat zaten Jeepin arkasında iki savaşçı oturuyorduk, bir başka adam ve ben. Beş yaşlarında bir kaç çocuk yakalamıştık. 


Bunun nasıl geliştiğini hatırlamıyorum, onu nereden getirdiğimizi. Filistinliydi fakat onu topraklarına geri getirdiğimizi hatırlıyorum ya da böyle bir şey. Yani alınmıştı ve etraflıca tokatlanmıştı biraz ve Jeepe alınmıştı ve bu çocuk ağlıyordu öyle ki yanımdaki adam “Neden, ağlama!” diye bağırıyor. Adam çocuğa gülmeye başlar ve böylelikle sonuçta çocuk da ona gülümser (diye düşünürken ben) ve sonra - bum, karnına bir yumruk. Vay be, ben bile o kadar güçlü bir yetişkini yumruklayamazdim. Bir çocuk — sadece beş ya da en fazla yedi yaşlarında. 
Ufacık. Bum. Neden? “Bana gülmeye kalkma!” 


Çocuk askere gülüyor muydu? 


Sanmıyorum, onun güldüğünü görmedim. Kesinlikle askerden değil, korkudan titriyordu. 
Hepsi “Hayır, hayır...” diye yalvarırdı kendilerine zarar vermemeleri için. 


aktarılan orijinal metne sadık kalındığı için, olduğu gibi çevrilmiştir. 


Orijinal Metin: 


İtiraf 30 


Adı: *** | Rütbe: Teğmen | Birim: Hebron Bölgesel Tugayı/ Tıbbi Kolordu | Yer: Hebron 


Zaten astım krizinden dolayı maviye dönmüş benzi ile Yetta’tan HO Tugayı'na getirilen bir Filistinli bebek olayı vardı. Bunu iki kez yaşamıştı. Babası onu kontrol noktasından ulaştırmak istiyordu ancak izin verilmedi, ve işler gerçekten sıkı tutuluyordu. Sonuçta tekrar 


nefes alıyordu, iyiydi ve bu sefer de iyi olduğunu düşündü, onu kontol noktasından geçirmek istemedim, başıma iş açabilirdi. Sonra, artık çok geçti. Böyle şeyler.. 


Ne demek istiyorsunuz? 


Gerçek bir olaydı. Sana gelen olay önemsiz bir şey olabilir, diğer yandan, hiçbir yere rapor edilmez, hatta aramızda kalır. Sadece şöyle bir rapor alırsın: Filanca saatte HO Tugayı'na şiddetli astım krizi geçiren bir bebek ulaştı. 


Aslında gerçekte ne oldu? 


Baba Yatta'ya astım krizi geçiren çocuğuyla zaten iki kez gelmişti, kontrol noktasına ulaşmıştı, tekrar ve tekrar, askerler hastaneye geçmesine izin verip vermeyeceklerine karar verene kadar, oyalanmışlardı, çocuk nefes almaya başlamıştı, atağı atlatmıştı ve döndüler. İki kere. Üçüncü seferde, baba dedi ki..askerler babanın öfkesine dair konuştular, iyi mi? Babanın hatası. Kontrol noktaları yüzünden çocuğuyla birlikte gitmek istemedi. Yani çocuğun ölümü onun SUÇU. 


Ve hiçbir soruşturma yoktu? 


Asla. Benzer hikayeler klişeydi. Fakat başka bir hikaye vardı. HO Tugayı'ndaki bazı memurlardan da duyduğum. Genç subaylar. Hebron’da dışarı çıkma yasağı ilan edilmişti, bir Filistinli geldi, olay esnasında ilk raporumuz oydu.. 


Su an bana anlattığın hikaye, HO savas-odasi’nda otururken gerçekleşti? 


Evet. Daha sonra KiryatArba'da (Hebron'a bitişik bir yerleşim yeri) Gutnick Merkezi'nde (Magen David Adom'un videosu) onu tekrar duyar ya da görürsün. 4. Moked (Acil Tıbbi Müdahale Birimi). Orada doktorlarla. Saçma video çekimlerine bayılırlardı, özellikle bir Filistinli ile ilgiliyse. Bu olay esnasında, bölgede dışarı çıkma yasağı vardı. 


Bize bir rapor ulaştı: Bir Filistinli yaralandı, bacağından vurulmuş, açık ateş sonucuydu, karşılık vermedi, şüpheli durumdaydı, etrafta dolaşıyordu... dışarı çıkma yasağı esnasında vurulmuştu. Rapor buydu. Askeri bir ambulans gönderdik, adam yaralıydı. Daha sonra protez takılması için Jerusalem’da bir hastaneye taşındı. Daha sonra, ne kadar sonra bilmiyorum, kesinlikle birkaç gün sonra, Gutnick Merkezi'ne gittim. 


Öğle saatleriydi, iyi diyaloglarımız olan ve orada tanıştığımız bazı kimselerle konuşuyorduk. 
Birden bir video kameradan bize, vurulduktan sonra gördüğümüz o adamı gösterdiler. Onu vurduktan sonra ağır bir şoka girmiş olan asker onun yanı başında duruyordu. Hikaye neydi? 


Etraftaki insanlardan da duyduğum ve anlatılan iyi tanıdıkları bu Filistinlinin sarhoş olduğuydu. Etrafta her zaman dolanan adam, İbranice ve Arapça durması için uyarılmıştı, adamın aklı bir karış havadaydı (çünkü sarhoştu) ve uyarıları duymuyordu ve onu vurdular. 
Onu vuran asker orada duruyor, birkaç dakika vurduğu adama hayretle baktığını görebiliyorsun. Birkaç dakika sonra vurulan adama yaklaşıldı ve tedavi edildi. 


Sizi bilmem, ama bana kalırsa şey gibiydi.. Bize verilen direktiflere göre, hemen acele etmeli ve adamla ilgilenmelisin ve eğer bacağı kanıyorsa, bir turnike bağlarsın vb. Yani olumsuz bir 


örnekti. Etrafta kamerayla ayakta duruyorlardı ve şaka yapıyorlardı: Ona bak, fışkıran kana bak, şuna bak, buna bak... 


Çekimi kim yapıyordu? 


Çekilen görüntüler Kirbat Arba'daki Acil Müdahale Birimi'nde tutuldu. Bunu adama tıbbi müdahalede bulunması gerektiği halde onu videoya çeken oradaki doktorlardan birinden anladım. 


Sığınmacı mı yoksa Ordu Hekimi mi? 
Sığınmacı Hekim. Kiryat Arba’daki Moked 4'e sivil hekimler yerlestirilmisti. 
Filistinlilere yardım edilmeyen tek olay mıydı bu hatırladığınız? 


Video kameradan dolayı hatırladığım en belirgin olay bu görünüyor. Hafızama kazınmıştı. 
Başka bir çok olay vardı..bunlara daha küçük olaylar diyorum çünkü orada değildim ve onlara kendim tanık olmadım. Bir şeyleri not ediyorsun ve sonra hikayeyi kapıyorsun. Bu ve şu ve diğeri. Bir çok olay vardı orada.. 


HI ve H2 arasındaki sınır-bölgesinde, Hebron'da, bir Filistinli vurulduğunda, prosedüre göre ilk iş Kızılay'ı çağırmaktı. Hatta bize bilgi verilmezdi. Kiryat Arba’daki hekimler -Hebron yardım etmek üzere Filistinlilere ulaşamaz- doğrudan onlar müdahale ederlerdi... 


Filistinli bir adamın yaralandığı bir olay vardı örneğin, Kızılay gecikmişti, ulaşmaları her zaman saatler alırdı ve ben moked 4 ile konuşuyordum, ve onlar “Asla!” dediler, “Başka bir yerde daha bir miting var ve sana bir ambulans gönderirsek ve orada bazı olaylar çıkarsa olaya müdahale etmek için kimse olmayacak ortalıkta. Deli misin?Biz oraya birilerini mi göndereceğiz? Bir Filistinli için mi?” 


Bundan dolayı rahatsız olmuştum ve daha uzaktaki bir ambülansı göndermek istedim. Ona onay almak için bazı bürokratik işlemler gerekiyordu. HO Tugayı'ndan telefonlaşarak teyit alman gerekiyor, ve onlar da Bölge Komutanlığı'ndan onay almaları gerekiyor, bana sivil ambulansı alabilmem için yetki verilmesi gerekiyor. 


Sonunda kendi kurallarıma göre davrandım ve Tugay doktorunu devre dışı bırakarak oradaki tek yetkilinin benim olduğumu düşünerek görevli sağlık memuruna ben söyledim. Ona telefonda konuştum ve o bana bağırdı: “Asla! Bu tür olayları onaylamıyoruz." 


Böylece MDA Kiryat Arba'da etkinliğimi sürdürüp her şeye rağmen onları gönderdim, başka bir deyişle yalan söyledim onlara ve onaylandığını söyledim ve evet, durmayın, gidin o adamı alın dedim. Daha sonra bundan dolayı her kademedekilerden azar işittim. Bu bardağı taşıran son damlaydı, daha sonra beni orada daha fazla tutamazlardı. 

Kim bağırdı sana? 


Bölüğün sağlık memuru. 


Yaralı bir Filistinli?nin ve Tüm Batı Şeria'da görevli olan sağlık görevlilerinin olayıydı bu?.. 


Bana unutmamı söyleyen. Kimin umurunda.. evet.. doğru.. 
Bir doktor mu? 


Bir doktor. 


KKK 


İtiraf 31 
Adı: *** | Rütbe: Baş Çavuş | Birim: Sınır Devriyesi | Yer: Sınır Bölgesi Kadınların üst aramalarından mı sorumluydun? 


Herkes. Demek istediğim, eğer üst aramalarsa söz konusu, o zaman elbette kadınlardır bu, ama çoğu zaman üst arama olmaz. Sadece kimliğiniz alınır ve bilgisayarda kontrol edilir. 


Kimliği yanında olmayanların başına ne gelirdi? 

Genellikle evlerine gönderilir. 

Kadınlara taciz vakaları da var mıydı? 

O da var. 

Ne? 

Tokat atma. Özellikle tokat atmalar. 

Tokat, erkekler tarafından mı? 

O da var. Orada kim var ise. Özellikle savaşçı kadın askerler atardı tokadı. Onlardan ikisi özellikle keyif alırdı itip kakalamayı. Fakat erkekler de, çekinmeden kadınları tokatlardı. Eğer çığlık atacak olsa kadınlar, “Kes çeneni!” diye diye devam ederlerdi tokat atmaya. 

Bu, orada rutin bir zorbalıktı. Ayrıca orada bunu yapmayanlar vardı, ama herkes bilirdi bu rutini. Belki birileri yapmadığını söyleyebilir. Bu durumda, acilen kontrol edilmeliydi, çünkü ya sağırdı ya da kör. 

aktarılan orijinal metne sadık kalındığı için, olduğu gibi çevrilmiştir. 

Orijinal Metin: 


İtiraf 32 

Adı: *** | Rütbe: Teğmen | Birim: Nahal | Yer: Hebron 

Askerler için bir bildiri panosunu derleyeyim ve “Breaking the Silence? (Sessizliği Kırmak) itiraflarindan bazılarını orada yayımlamayı istediğimi söyledim. Bölük komutanı bilgisayarında (bu itiraflardan) bazılarını bulunduruyordu. 


Ne yapıyordu onlarla? 


Bilmiyorum, okuyordu sanırım. Bölük komutanı oldukça ahlaklı bir adam, ama aynı zamanda aşırı saldırgan biri. Sisteme çok sadık. Bu yüzden, bir yandan hem bu şeyleri bilgisayarında bulundururdu, diğer yandan da bana askerlerin okuması için bunları yayımlamama izin vermezdi. Gerçi, “askerlerin bundan haberi olmadığı için değil, göreve çıkmadan bir dakika önce onları okumalarını istemediğim için” dedi. Bir göreve giderken akıllarında o olsun istemiyorum. Amaçlarına odaklanmalarını istiyor, görüyor musunuz? 


Ona sebebini sordunuz mu? 
Empati yapmalarına neden olur ve askerler ‘bu göreve çıkmak istemiyorum? diyebilir. 
Ve bu korktuğu şey miydi? 


Öyle olduğunu düşünüyorum. Ya da bir görevde kendi davranışlarını nasıl etkileyeceğinden dolayı. Ondan da olduğunu düşünüyorum. 


Neden bunu yayımlamak istediniz? 


O başlardaydı ve basit eleştirel bir bakış açısıyla nerede olduğunu anlamak için bana doğru geliyordu bu, bir de hiç kimse onlarla tartışmazdı, (0 muamelelere) maruz kalmazlardı. 


O zamandan sonra bu konuyu bir kez daha açmayı hiç denediniz mi? 


Hayır. 
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İtiraf 33 
Adı: *** | Rütbe: Baş Çavuş | Birim: Sınır Devriyesi | Yer: Sınır Bölgesi 


Düşünüyorum da, galiba ikinci ya da üçüncü vardiyamda, başka bazı askerlerleydim. Yine o nöbetti, birini durdurduk. Böylelikle, bir asker onu yakaladı ve “Neye gülüyorsun?” diye sordu. Adam yine gülmüyordu. “Gülüyor musun? Gerçekten, harika, sorun değil” dedi, gömleğini çıkardı ve ekledi: “Şimdi, bir sınır devriyesi değilim, hadi kavga edelim”. Belli ki adam, askeri vurmayacaktı. Ne demek yani sınır devriyesi değil demek?? Üniformanın bir parçasını çıkarmış olman gerçeği seni sokaktaki her hangi biri yapmaz, yapar mı? Pestili çıkana kadar dövdü onu. 


Ve Filistinli ona vurmadı mı geri? 


Hayır. Asker ona tüm (kin dolu) içtenliğiyle saldırdı ve Filistinli ona karşılık vermedi, sadece yalvardı, gitmesine izin vermesi için ona yalvardı. Devriye görevlisi devam etti: “Haydi, 


haydi, vur bana” diye. Sanırım çok iyi biliyordu, ki Filistinli de biliyordu ki, karşılık vermeyecekti. N'apabilirdi ki bir Filistinli? Bir devriye görevlisine mi vuracaktı? Neydi o, bir deli mi? Benzer her hangi bir şey için tutuklanabilirdi, ne kadar absürd olursa olsun, hatırlıyorum karşısında durup devam ediyordu asker “Haydi gel, bana gücünü göster” diye. 
Dedim ki: Onu yalnız bırak, beni hasta ediyor bu durum, ona dokunmak istemiyorum, bırak gitsin buradan. Bir kez daha anladım ki, kendi açımdan siyasi tartışmalara giremezdim burada. 


Ve gömleği üzerinde değildi? 


Doğru, o halde tüfeğini aldı ve adama vurmaya devam etti. Silahını doğrultman için bir gömleğe ihtiyacın yok. Orada bu bir rutindi. Yaklaşık altı ay, devriye nöbetine bir daha çıkmadım, çoğu zaman karakolda durdum. 
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İtiraf 34 
Adı: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Erez Geçidi | Yer: Gazze Şeridi 


İşte bu. Erez Geçidi’ndeki kontrol noktasına gitmiştik. Bunu size nasıl tarif edebilirim ki? 
Uçsuz bucaksız, çok yüksek olmayan beton çıkıntıların inşası. Beit Hanun bombalanırken belirlenmiş gözlem noktaları olur — yıkılan evleri izlemek ve hava kuvvetlerinin onlara nasıl saldırdığını izlemek için herkes dışarı çıkar. Ama bu, özel durumlardadır. Halbuki üste sadece oyalanırken, etrafta taşınan, hareket eden Filistinlileri her zaman görürsünüz. Üstelik çok sikilmissan, iki dakika mesafe uzaklıktaki kontrol noktasında da olabilirsin. Ve üsteki tek hareketlilik, askerlerin kontrol noktasına geliş ve gidişleridir. Kontrol noktasını koruyan tüm muharebe askerleri, üste bizimle değiller, Erez Geçidi denilen ve araçla beş dakika uzaklıktaki üsteler. 


İlk seferde, sizin için nasıl bir şeydi? 


Sanırım bana bir hapishane gibi görünüyordu. Her şey yıkılıp yeniden inşa edilmemişti, bu metal/maden kodesler vardı, içinde insanlar, birkaç stratejik nokta boyunca dağılmış askerler. 
Bunların altında, söyleyiver, beton bir çıkıntının üzerindeymiş gibi bir asker dururdu ve insanlar onun altında yürür gibiydi. Herkes askerdi elbette. Her bir kodesin başında görevlendirilmiş bir asker dururdu ve insanlara duvara dayanmalarını, ayakkabılarını çıkarmalarını vb şeyler emrederdi. 


Hangi uzaklıkta dururlardı? 


Hepsi metal kapılar, oldukça yükseltilmiş kontrol noktaları, öyle ki, neredeyse hiçbir insanla doğrudan iletişim kurulmazdı. 


Ne, hoparlörler mi? 
Evet, hoparlörler. O noktadan başlardı —y6n konusunda iyi değilim- Gazze'ye en yakın nokta. 


Orada başlarlardı ve kol düzeni denilen bir şey var. Kontrol noktasından geçme meselesi, gece 03:00’da başlayıp 05:00’da biten çıkış ve sonra ertesi gün öğleden sonra saat 16’da dönüştür. 


Anlayabiliyorsunuz bu insanların nasıl hayata tutunduklarını, doğru mu? Eve gidiyorlar, saat yedi gibi eve döneceklerini söylüyorlar. Sabah saat üçte, kontrol noktalarında zaten görünmek zorundalar. Onları İsrail içlerine, diğer tarafa taşıyacak olan otobüsler orada bekliyorlar. 
Anlıyor musunuz? Eğer bir Filistinliysem... sırada durmak için orada erkenden bulunmak zorundasın. 


Ne kadar erken? 


Kapıları gece 03:00'da açarız. Zaten gece 01:00'da bir kalabalık olur, beklerler ve tartışırlar birbirleriyle, hepsi. Çünkü kaç kişinin geçişine izin verileceği onlara söylenmez. 


Bir kota mı var? 


Elbette. Eski güzel günlerde... Kontrol noktalarında eski güzel günlerde diye anlatırlar, on binlerce insan geçermiş. Kesin rakamları hatırlamıyorum ama emir üzerine günde 15,000- 20,000 civarı. Ben oraya gittiğimde, 2000’deki İkinci İntifada”ydı zaten. Sakindi. Kontrol noktasında, 1996 yılında sözde bir silahlı saldırı dışında —bir bombalama değil, silahlı saldırı- 
, bir basın fotoğrafçısının 1996’daki vurulması dışında hiçbir olay meydana gelmemişti. 


Dolayısıyla ben oraya gittiğimde durum farklıydı, orada her hangi bir olay meydana geldiği için değil, Intifa’dan dolayı. Ve sonra İsrail Devleti'nin kararıyla, demek istediğim, her gün öğle vaktinde orada toplanıp o akşam kontrol noktalarında ne olacağına dair kararlar alıyorduk. Böylece kota 3,000 — 5,000 arasına çekildi. Kimin geçeceği belli olmaksızın insanlar orada bulunurlardı. Vaktinden önce düzenlenmiş olmazdı kimin geçip kimin geçmeyeceği. 


Özel izinler yok muydu? 


Oldukça zahmetli olan ve adına “insancıl” izin denilen yaygın bir şey vardı. Hiç kimse, demek istediğim, bu işlemden geçemezdi... İnsancıl ne demek? Ambulanslar. İnsancıl çalışma izinleri yok. O halde, o gün 3,000 — 5,000 geçişe izin verileceği söylenirdi, tamam mı? Ya da en fazla 6,000. Ve binlerce insan gelir, tartışır, diğer tarafta kalır. 


Ne kadar? 


Onları göremem. Onlar diğer tarafta, Gazze'de. Onları göremem ama ne kadar olduğun bize Filistinliler bildirirlerdi. Tüm bunları koordine eden bir DCO (Bölge Koordinatörü) var. Ve onlar kontrol noktasındaki en az bilinen kimselerdir. Kimseyle pek muhatap olmayan. 
Rahatsız edici. Fakat yine bu kimseler on sayfa civarında rapor tutarlardı, tam olarak kaç kişinin geçtiğini, kaç insancıl izin verildiğini ve bunlar en fazla iki veya üç veya dört olurdu. 


Ve bizlerin üzerine düşen, o raporları doldurmaktı. Her gün, gece vardiyasındakilerin doldurduğu çok ayrıntılı bir rapor: Olaylar, ambulanslar, özel olaylar, yasadışı olaylar, tutuklananlar ya da engelleneneler vb. Kısaca, ben oraya gittikten sonra düzenlemeler çok daha sıkı tutuldu. 


aktarılan orijinal metne sadık kalındığı için, olduğu gibi çevrilmiştir. 


Orijinal Metin: 


İtiraf 35 
Adı: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Sachlav | Yer: Hebron 


Onlar (Hebron’daki Yahudi yerleşimciler) berbat durumdaydı. Bilmiyorum, paraşütçülerin onları ziyaret etmeleri için her zaman davet edecek olmalarından dolayı şoktaydım. Nahal birimindeki askerleri değil. Aranan bir adamın yakalandığındaki hınçlarını hatırlıyorum, kıştı, korkunç bir kar vardı Hebron'da. Kesinlikle donuyorduk. Kardan hatırladığım bu ve Nahallı askerler aranan adamı yakalamışlardı, radyodan herkesin bu durumdan haberi vardı ve her nasılsa Yahudi yerleşimciler evlerinden doğruca oraya kalkıp gelmişlerdi. 


Bilmiyorum, sanırım bizim radyo frekanslarımızı dinliyorlardı ya da öyle bir şey. Ve geldiler ve battaniyeye sarılmış o aranan adamı görüp sinirlendiler: “Bu da nesi, ona bir battaniye mi 

verildi?” Bir kişi bile onun ne yaptığını bilmiyordu. Kimliği bir sorgulama sonucu geldi. Bir 

terörist ya da herhangi başka bir şey olup olmadığı bilgisi... 


Bu bir tutuklama sonrası mı yaşandı? 


Hayır, kesinlikle değil. Kimliği sorgulanan ve “arandığı? tespit edilen bir adamdı o. 
Sorgulanması istenen birçok insan vardı, kimin akrabası ya da yakını olduğu, şart değildi, bilirsiniz, işbirlikçiler, türlü türlü. Nahallı askerlerin ona battaniye getirmiş olmalarından dolayı yerleşimcilerin gözü dönmüştü, Nahal birimini boykot ettiler. Oradaki bütün yerleşimciler. Gerçekten. Bundan dolayı korkunç öfkelenmişlerdi. Sonra bizim birimden askerler geldi, Nahallıların getirdiği battaniyeyi çektiler, onların verdiği fincandaki çayı aldılar ve yere döktüler, onu küçük düşürdüler. Onu oturttular “Biraz ısınmak mı istiyorsun?” 
diye karın üzerine oturttular, sonra “Oraya, buzun üzerine otur” dediler. 


Nahallı askerler ne dedi bu konuda? 


Hiçbir şey. “Hey, o bizim tutuklumuz, kımılda, bu şekilde davran” diyorlardı. Bizimkiler hazırlıklıydı. Bilirsiniz, burada Hebron'un içindeyiz üç yıldır ve burası bizim bölgemizdi. 


O halde bu tutukluyla ne yaptılar? 


Battaniyeyi aldılar, polisler onun için gelene kadar, üşütecek olsa kimsenin umurunda olmadığını hatırlatmak için onu kara oturttular. Yarım saat kadar sürdü bütün hikaye. Daha uzun değil. 
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İtiraf 36 
Adı: *** | Rütbe: Astsubay | Birim: Nahal | Yer: Hebron 


Bir astsubay olarak Hebron merkezli bir bölüğe bağlı bir karakolda kalıyordum. Kadınlar için 


yatacak ayrı bir yer olmadığı için erkeklerle aynı odada kalıyordum. Hatırlıyorum bir gece, 04:00 civarında, amirlerden biri içeri girdi, sanırım bir çavuştu, yatağıma oturdu ve beni uyandırdı. Yerimden fırladım. 


Oturuyordu. Kurşungeçirmez yeleği, başlığı ve silahıyla nöbetten yeni gelmişti. Ona sordum: “Bir şey mi oldu?” Oturuyordu orada, gözleri parladı ve deki ki: “Bir rüya gördüm.” Sordum: “Ne gördün”. “Yahudilerin beni dövdüğünü, Arapların beni dövdüğünü ve benim onların ortasında olduğumu ve bu konuda hiçbir şey yapamadığımı.” 


Sonra ona sordum: “Rüya değildi, değil mi? Nöbetten henüz döndün ve bir şeyler olmuş.” 


“Evet” dedi. Asker afallamıştı. Hebron’da Filistinlilerin dükkanlarına giren (Yahudi) yerleşimcileri uzaklaştırmışlardı. Filistinliler dükkanlarını korumak için gelmişlerdi. 
Yerleşimciler zorla girmek istemişlerdi ve askerler onların tam ortasında kalmışlardı, her iki tarafin darbeleri arasında. 


Asker tamamen şoktaydı. Onun yeleğini ve başlığını çıkarıp uyumaya götürmeliydim ve olanları unutmalıydım. Olaydan sersemlemiş olarak dönmüştü. Hafizama kazınan olaylardan biriydi bu. 
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İtiraf 37 
Adı: *** | Rütbe: Teğmen | Birim: Gazze Tarafi/ Eğitim Kolordusu | Yer: Gazze Şeridi 


Harp odasını da, her tür film izleyebildiğim ekranların olduğu gözlem odalarını da oldukça sık ziyaret ederdim. Ve çok şaşırdığım o ilk anı hatırlıyorum; sınır çitlerine çok yaklaşmış, yanlışlıkla yaklaşmış, çok fazla yaklaşmış olan bir çiftçiyi kaydetmiş bir video görüntüsünü gördüm, bir top mermisinin gelip onu havaya uçurduğunu. 


Filistinli'ye baktım ve olayı izleyen gözlemci kadına ve tanktaki askerler hakkında düşünürken bir anda oldu, bilmiyorum... Bazı şeylerin dışına (şokla) birkaç saniye çıktığınızda, tam olarak bir şey hissetmiyorsunuz. Bir his oluşturmuyor ve bu insanlık dışı. 
Her şeyin içinde olduğunuzda, şey yapmazsanız.. Eğer içindeyseniz size normal gelebiliyor, aksi halde çalışamazsınız (...) 


Ve tank ateş alır, insanları topa tutar, bu orada sıradan mı? Serbest atış talimatlarının parçası mı? 


Sanırım, HQ bölümünde hizmet verdiğim sırada bu talimatlar oldukça sık değiştiriliyordu. 
Öyle sık değiştiriliyordu ki, tanklar ve emir komuta altındaki askerler asla yeniden talimatlandırılmadan yönetilemiyorlardı. Oysa, demek istediğim, bu oldukça yaygındı. Çitlere çok mu yaklaştı? Gözlemci bunu fark etti, ne demekti bu? Bir şekilde yere serilmeliydi, herhangi bir şekilde. 

Benzer başka olaylar hatırlıyor musunuz? 


Duyduğum çok vardı, ama sanırım o durumdan sonra başkalarını izlememeye karar verdim. 


Ne gibi durumlar? 


Filistinlilerin sınırı geçmeyi düşünmedikleri veya benzer durumlarda, ki olaydan sonra böyle bir niyetlerinin olmadığı bir soruşturma ile ortaya çıkmıştı, vurulmuşlardı çünkü onlar çite çok yaklaşmıştı ya da şüpheliydiler, demek istediğim, sınırı geçmeyi deneyen teröristlere dair birçok video izlemiştim, başlarının vurulduğunu ve yok olduklarını, tekrar tekrar, saldırı görevinde oldukları apaçık. Ayrıca bana bir tür video oyunu gibi göründüğünü hatırlıyorum, gerecek bir insan görmüyorsun, koşan birini görüyorsun, ama gerçek bir insan gibi görünmüyor, sanki gerçekte yaşanmıyormuş gibi. 


Ve insanların vurulduğu ama bu insanların aslında hiçbir terörist eyleminin bir parçası olmadığı soruşturmalar ile ortaya çıkarıldığı davalara tepki ne olurdu? 


Ben kendimden başka buna tepki gösteren bir başkasını hatırlamıyorum, hiç duymadım bir başkasının bunun hakkında konuştuğunu, etkilendiğini, bunu düşündüğünü, hissettiğini. 
Hiçbir şey. Dikkatimi çeken ve bana yanlış gelen bir şeydi. Ama savaş böyle bir şeydi ve savaşta kurallar yoktur, bu şeylerin genel ruhu gibi bir şey. 


aktarılan orijinal metne sadık kalındığı için, olduğu gibi çevrilmiştir. 
Orijinal Metin: 


İtiraf 40 
Adı: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Golani Tugayı (Piyade) | Yer: Eğitim Üssü 


Size komik bir olay anlatabilirim. İşgal altındaki topraklara gitmeden önce bazı eğitimler aldık. Askerlerimin getirildiği bir Arapça sınıfına oturdum. 


Arapça sınıfları mı vardı? 
“Kapıyı aç? gibi en temel şeylerin öğretildiği basit seviyede Arapça sınıfları vardı, o kadar. 
Kontrol Noktası Arapçası? 


Aynen. Oraya, gerçekten gung-ho (Özellikle mücadele ya da savaşmak konusunda düşünmeksizin hevesli ve istekli olan kimseler için kullanılan bir ifade) ve Araplar konusunda oldukça militanca düşüncelere sahip gençlerle oturdum. Ve şarkıları, demek istediğim —bu gün için onlara yalakalık yaptım. Boş verin. Her neyse, orada gerçekten narin olan o kız-asker vardı, yaygın olarak onları öyle tanımlarlardı: “sarı”. Gelir ve onlara insanları nasıl durduracaklarını anlatır, “açık ateş talimatlarını” Arapça öğretir. Onlarla sınıfta oturuyorum, şöyle söylüyor: “Durun! Durun ya da ateş ederim!”, onlara bunu anlatmaya çalışıyor. 


Dersin başlamasından tam beş dakika sonra, bir adam kalktı —adini söylemeyeceğim ama gerçek bir mavi Golanchikti (Golani Tugayı askerleri için kullanılan yaygın bir takma ad) — ayağa kalktı ve ona: “Dinle tatlı şey, unut onu. “Dur... Dur ya da ateş ederim...’ 


Konuşmuyoruz. Vuruyoruz. Belki ondan sonra konuşabiliriz.” Size bunu neden anlatıyorum? 
Bir kahkaha konusudur. Ama üzerine bir düşünelim, her şeyden önce o kadar da komik değil. 
Aslında şüpheli tutuklama prosedürü bile (insanlara karşı) saygılı olmayı içermiyorken, adamlar bunu ciddiye almıyorlar. Bununla ilgili hata yapıyorlar. Demek istediğim, “Dur, dur ya da ateş ederim!” diye basit bir ikaz —bunu yapmıyorlar. Hiç olmazsa onların kendilerini toplaması için ne söyleyebilirim ki. Bunu, peri masalı saçmalıkları cinsinden bir şey olarak algılıyor görünüyorlar. 


Masumların öldürülmesiyle ilgili ne tepki veriyorlar? 


Onları masum olarak görmüyorlar. Bu insanlar, endişeli olduğu sürece her hangi bir konuda kabahatli sayılmazlar, yani onlar için bizim taraftan (bakıldığında) yaygın olarak şu kıyas yapılır: Neden, intihar saldırılarında çocuklar öldürülmüyor mu? İntihar bombacıları masumları öldürmüyor mu? Süregelen bir tepki bu. Masumların öldürülmesiyle ilgili durumlara dair hikayeler olurdu. Görevim süresince en önemli olaylardan bir buydu. 
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İtiraf 41 
Adı: *** | Rütbe: Astsubay | Birim: Oketz | Yer: Menashe Bölgesel Tugayı 


Oradayken ben —bu gerçekten hoşlanmadığım bir şeydi ve Menashe Bölgesel Tugayı'nda yeni başladığımda olmuştu. Onları gerçekten fena halde hırpalamış olan Golanchikler tarafından getirilmişti tutuklular. Gerçekten, bilmiyorum, şeydi.. Savaş Odası'nın dışındalardı. 
Tutukluları ve onlara gardiyanlık eden askerleri, ve tüm (diğer) askerlerin bu tutuklular üzerinden eğlence malzemesi çıkardıklarını görürsünüz. Etraflarında onlara emirler yağdırılır, şunu de, bunu de diye itekleyerek. Onlar da (tutuklular) şey değildi.. 


Kaç tutuklu ve kaç Golanchik? 


Onları taciz eden ve onlarla dalga geçen en az on beş kişi tarafından çevrilmiş kelepçeli, gözleri bağlı, tartaklanmış iki tutuklu vardı. Bana öyle geldi ki, bilmiyorum, “Doğrusu bu, çünkü onlar Arap ve terörist, bok ve değersiz varlıklar? gibisinden bir atmosfer. Diğer taraftan, onlar cezalandırılabilirdi, bu demek değildi ki.. Kendini maskara etmek gibi bir şey bu. Onlara (tutuklulara) o şekilde davranarak bu askerlerin kendilerini akılsız varlıklara dönüştürdüklerini hissettim. Bir adam kelepçelenmiş, gözleri bağlanmış, ve sen çıkıp geliyorsun ve şunu diyeceksin, bunu diyeceksin diyorsun, göz altına alınmış olduğu için dehşete düşmüş birine. Tamam, doğru, o bir terörist ve dahası, fakat gerçekten, onu bir kodese koy, neden üzerine gelmek zorundasın ve gelişmemiş çocuklar gibi davranmak zorundasın ve şunu söyle, bunu söyle diyorsun, ‘Ben bir fahiseyim’ veya benzeri şeyleri de diyorsun. Nesin sen, budala mı? Öyle hissetmiştim. 


Bir şey söylediniz mi? 
Hayır, söylemedim. 
Neden söylemediniz? 


Çünkü gençtim. Bilirsiniz, orduda gençsin ve bu kimseler önceki bölükten diye böyle bir şey var. Bazı yeni çavuş olmuş kızları neden dinlesinler ki? 


Korkmus muydunuz? 


Hayır. Hiçbir sey yapmazlardi. Ama Savas Odasi’ndaki kızlara bunu anlattım ve bununla ilgili konuştuk ve dediler ki — aslında bazıları güldü, (gülerek) geçip gitti. Diğerleri inanmadı. 
Bilmiyorum. Bunu (bu olayı) yakışıksız bulmuştum. 


KKK 


İtiraf 42 
Adı: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: İstihbarat Sahası | Yer: Gazze Şeridi Tutuklular hakkında (ne anlatabilirisiniz)? 


Tutuklular mı? Bilmiyorum. Onlarla ilgili pek yaptığımız bir şey yoktu. Sadece getirilip sorgulanmışlardı, o kadarını gördük. Sadece gördük. Onların fotoğrafını çektiğim gerçeği mi? 
Bununla ilgili söyleyeceğim hiçbir şey yok. Evet, tuhaf hissettim, fakat... 


Cep telefonunuzu mu kullandınız fotoğraf çekerken? 


Digital kameramı. Size sebebini söyleyeceğim. Orada oturan biz gibi kızlar, bu gibi bir sürü şey görürüz, deneyimlerimizin bir parçası bu. İzleriz, size bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Aslında deneyimlediğimiz bir şey gibi, her gün başımızdan geçenlerin bir parçası. Hatta sanki, bilmiyorum, orduda nerede olduğumu ve ne yaşadığımı görmem için bana ait bir hatıra. Önemli değil... 


... Savaş Odasr’na dair (aşina) bir durum? Savaş Odası'na getirilirler? 


Evet. Savaş Odası'nın içine değil, asla. Çok yakınlarında tutulurlar. Üs o kadar büyük değil ise, o zaman ya spor sahalarına konulurlar, orada oturtulurlar ya da sorgulandıkları odalara yakın yerlere. 


aktarılan orijinal metne sadık kalındığı için, olduğu gibi çevrilmiştir. 
Orijinal Metin: 


Derya Beyaz, 14.08.2016,Sonsuz Ark, Çırak-Çevirmen Yazar,Çeviri 


İtiraf 43 

İsim; *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Erez Geçişi | Yeri: Gazze Şeridi 

Kontrol noktası korkunçtu. "Silahların Saflığı" ( israil ordusunun resmi etik doktrini*. 
IDF’nin ruhunda sözü edilen değerlerden biri ki Gazze harekatı ile tezat teşkil etmektedir) “nın bütün işi ve kontrol noktasında denetlenen insanların haysiyetini ihlal etmek korkunçtu. 
Bununla ilgili bir sürü sorun vardı. Kontrol noktasında, Filistinliler çantalarında kıyafet 


olduğunu söylüyor diyelim, onlar yırtılırdı. Kadınlar bir tür soyulur, bir odada değil, orada, bir bölümde, elbette kadın askerler tarafından. Bu sürekli yapıldığından daha kibarca yapılabilirdi. 


Ne kadar soyundurulurdu? 


Soyundurmak, ne boyutta demek istiyorsunuz? Sütyenleri ve iç çamaşırlarıyla kalıyorlar. 
Mümkün olabilirdi - sanırım orada bunun için yeterli bütçe kalmadı. Birisi bu kontrol noktasına havalandırma koyabilirdi, ama yoktu. Yani mevsim yaz diyelim, beklemek saatlerce orada oturmak hoş değil. Gerçekten değil. Ve yanlarında getirdikleri yiyeceklerle ilgili bir şey var, bazen onların paketleri açılırdı. Bazen çantada falafel ( nohut köftesi) bulunduğunu söylerlerdi, sıklıkla askerler de yiyecek paketlerini aç derdi. 


Ve kendilerine de yardım ederler mi? 


Neden, bölgelerdeki kontrol noktalarında her zaman bunu yapıyorlar. Elinde tesbih olmayan tek bir asker göremezsiniz. Asla. Ve bu çoğu kez onlara verdikleri şey, zaten belki de Filistinliler geçmek için çok endişeli oluyor, bu da askerlere rüşvet vermek gibi bir bedel yani. 


KKK 
İtiraf: 44 
İsim: *** | Rütbe: Çavuş (Rezervler) Birim: Hatikva Yer: Qalandiya Kontrol Noktası 


Size işlerin nasıl yürüdüğünden biraz bahsedeyim. Dört ya da beş, birkaç kontrol noktası var. 
Bunlar sadece beton plakalar ve bazı sandalyeler, varsa rahatsızlık verici olanlar. Bütün deneyim tamamen hoş değil, başınızı sıkan bir miğfer, sekiz saat vardiya. Yan tarafta, kadınları kontrol etmek için zırhlı bir kabin, özel koşullar. Değil, yani diğer yapılar nasıl bilmiyorum ama kesinlikle güzel yapılmış ya da herhangi bir şekilde iyi görünüyor değil. 
Sanki birisi burada eşyaların nereye koyulacağını tasarlamış gibi değil. Temelde hepsi çok şok edici. Zor zamanlar geçirdim. Size söyledim, ilk önce tedirgin hissettim, düşünmesi bile zor. 


Bu kabinde kadın denetimleri yaptın mı? 
Evet. 
İki hafta oradaydın. Nasıl hissettin? 


Size anlattığım şey şu ki bu durumdasınız, kişisel olarak ben orada kendim gibi olduğumu düşünmüyorum çünkü bir çeşit... Bu bir iş ve daha fazlası, yani bunu üç yıl boyunca yapsanız da bir hafta da olsa. Yani onlar bunlar ve onlar senin işin, bu bizimle ilgili bir şey değil. 
Gerçekten beni rahatsız etmedi, o zamanlar biraz hastaydım orada yere yatıp onları görmeye de pek istekli değildim, ya da ne düşündüklerine çok fazla önem vermedim. Yine sinsi sözler, alay etme, saygısız konuşma. Yani evet, sanırım orada kaç saat harcadığına bağlı. Sanırım ilk birkaç saat için, evet, bir tür insani tutum içindeydim, nazik ve hepsi. Ancak bu küçük çocuk şakaları hakkında, çocukları güldürür ki ben de öyleyim. Belki 21 yaşındasın ama çocuksun 
18 ini çok da geçmemişsin yani. Dolayısıyla hatırladığım şey, genelde hayatında olan 
şeylerden ayrılmaktır. Belki de bu adamlar, orada gördüğüm saygısız, kaba, kayıtsız şartsız, 


belki evlerinde anneleri ile birlikte olduklarında melek gibiler. Tekrar ediyorum, kendim hakkında, orada olduğumda bir tür duygusal engel oluşturduğumu söyleyebilirim. 


KKK 


İtiraf 45 
İsim: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Sachlav | Yeri: Hebron 


Bir keresinde, birliğe döndüğümüzde bir konuşma yaptığımızı hatırlıyorum, bir kız bir Arapı tokatladığını söylemişti. Ilk kez bir kadın askerin bir Arabı tokatladığını duymuştum. 


Ona ne dedin? 


Bölüğümüzde oldukça büyük tartışmalara neden oldu. Kızlar nasıl cesaret ettin diye sordular.Öyle şiddetli tiplerden olmayan biriyle karşılaşmış. Oradaki en kibarlardan biriymiş. Ve kızın “Bana kaba davrandı” dediğini hatırlıyorum. Ya da benzer bir şey. “Bana kabaca cevap verdi, ben de yüzüne bir tokat patlattım”. Ve ben, Arap olan, yetişkin bir adamı düşünüyorum. Yüzünü kontrol noktasında tokatlayan,güzel, sarışın bir kızla karşı karşıya. 
Bilmiyorum, sadece düşüncesi bile şok edici. Ve sonra dedi ki... Sonradan konuştuk ve kızlar ona: Nasıl cesaret edersin, asla böyle bir şey yapamazdım. Sonra kim yapar kim yapamaz tartışması oldu. Ancak on saniye sonra iki kız daha bunu kabul etti; bunlardan birisi bir zamanlar Araplardan birine diz çökmesini söylemişti, bir diğeri ise silahını bir Arabın yüzüne dayamış ve onu tehdit etmişti. Yüzüne bakarak durmuş: "Tamam, şimdi ne istiyorsun? Bu doğal bir şey. Bu yüzden, tüfeğini yüzüne doğrultmuş ve onu itmiş. Bunların arkadaşım olduğuna inanamadım. 


Dışlanmış gibi hissettin mi? 
Evde büyükanneme şöyle dediğimi hatırlıyorum: Oradan çıkmam lazım. Gitmem lazım. 
Bütün bu kızların insanları tokatladığını fark edince, buna nasıl alışıyorsunuz? 


Tokatlamak? Bir adam var, ve silahını yüzüne dayıyorsun. Buna rağmen kendi başına oldukça yaygındı, erkekler bunu sık sık yapıyor, tüfekleriyle çocuklar, yetişkinler, herkesi tehdit ediyorlar. 


Silahların tetiğinin çekildiğini gördün mü? 


Elbette. Prosedür buydu. Nereye gidiyorsun? Klik, gibi: Nereye gittiğini sanıyorsun? Klik klik. Bunu çocuklara, herkese yapıyorsun. 


* purity of arms: “Asker silahlarını ve gücünü yalnızca görevin yerine getirilmesi için ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde kullanacaktır; insanlığını savaşta bile olsa koruyacaktır. Asker, savaşa muhtaç olmayan kişilere veya savaş esirlerine zarar vermek için silah ve gücünü kullanmaz ve hayatlarına, bedene, onuruna ve mülküne zarar vermemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır.” 

Orijinal Metin: 


ASKERLERİN İTİRAFLARI-İTİRAF 46-48 
Derya Beyaz, 19.08.2016,Sonsuz Ark, Çırak-Çevirmen Yazar,Çeviri 


İtiraf 46 


İsim: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Sınır Devriyesi | Yer: Gazze Şeridi Bir keresinde askerleri “Kültür Pazar'ı” denen bir Pazar günü bir oyun izlemek için tiyatroya götürmüştüm. Heyecan vericiydi. Farklı yerlerden, kırsal alanlardan çocuklar vardı, "Habima" ya (İsrail ulusal tiyatrosu) ilk ziyaretleriydi. Ve çok hoştu, kendimi çok iyi hissetmiştim. 
Gerçekten iyi, sonra da açık kamyonla, arkadan açık demek istiyorum, Kisufim Kontrol Noktasına (Gazze Şeridi'ne) döndük. 


Geri döndüğümüzde Habimah Tiyatrosu'ndan Gazze ve kontrol noktasına geçtiğimiz dakikalar başka bir dünyaya girmek gibiydi. Onlar kısa sürede değiştiler. Arabaları, vagonları ve eşekleri ile yol kenarında yürüyen bazı Filistinliler vardı. Kamyondaki devriyeler oradaki bu yiyecek sandıklarını aldılar ve Filistinlilere atmaya başladılar. İşgal altındaki topraklarda en şok edici tecrübemdi. 


Onları nasıl gördünüz? 


Onların yanında o kamyonun arkasında oturuyordum. Bir subay önde oturuyordu. Kabin ve geri kalan bölümde başka bir subayın olup olmadığını hatırlamıyorum. Çılgına dönmüştüm, onlara bağırmıştım: Ne yapıyorsunuz ?! Az önce medeni bir şey izledik, neyiniz var sizin? 
Onlar sadece güldüler ve yerime oturmam için beni zorladılar. Otur. Subayın dikkatini çekmek için kabine vurdum. Durmasını istedim. Subay bana “müdahale etme” der gibi 'sessiz ol”mamı söyledi. Neler olup bittiği hakkında bağırdım, bağırdım: Araplara sebze atıyorlar, dur. Kamyonu durdurmadılar, onlar aldırmadı, hiçbir şey yapmadılar. Subay inmedi, hiçbir şey olmadı. Çocuklar bunu bütün yol boyunca yapmaya devam ettiler. Süzme peynir, çürümüş sebzeler atıyorlardı. 


Üsse döndüğümde son derece üzgündüm. Hemen olup olmadığını hatırlamıyorum ancak daha sonra, bir noktada birlik komutanıyla bir konuşma yaptım. Sanırım binbaşı veya yarbaydı, bilmiyorum. Şaşırmış gözükmüyordu: "Unut gitsin" Ve orada diğer insanlarla konuştum ve kimse ... Herkes beni susturmaya çalıştı bir şekilde. Konuyla ilgili yeni bir haftalık rapor yazdım ve kimse bunu kabul etmedi. Hiçbir komutan almak istemedi. Ben de bunu üstüme ve Güney Komutanlığından subaylar geldi ve ben de onlara söyledim ve akabinde subay eğitimlerine alınmadım. Bir hafta içinde. Neler döndü orada bilmiyorum. Dışlanmış 

hissettim. 


Bu fırtınadan sonra, bunu konuşmaya çalıştığımda hatırlıyorum tüm komutanlar ve kimse raporumu istemedi, hiç biri dikkatini vermedi. Fazla zaman kalmamıştı ama gerçekten benden kaçındılar. Güneyden gelen subaylar da öyle. Göz ardı ettiler. 


Hala durmadınız. 


Hayır hayır. Şey, biraz sakin olmak gibiydi. Basına gitmemiş ve birine söylememiştim. Ama Güney Komutanlığından memurlar geldiğinde, bunlar asker eğiten insanlar. Benim 'ana üslerimden' olduklarını hissettim. Aralarında Güneydeki eğitim kolordu faaliyetlerinden sorumlu bir kişi de vardı. Bu yüzden onlara onlara söyledim, kendisine ve bütün ekibine söyledim. Sonra otoriteyi bozuyormuşum gibi hissettim, öyle hissettirdiler bana, sanki haddimi aşıyormuşum gibi. 


Yönetmelikte kime söylemeniz gerekiyordu? 


Bilmiyorum ... Gerçekten zordu. Özellikle ben ne kadar küçük olduğumu fark ediyordum, ama büyük gibi de hissettim. Çok zordu. Tüm bu duygular var, yeni değildi, her Cumartesi gecesi evde ağlardım. 


Orada senin için ne zordu? 


Onların erkek şovenizmi, kesintisiz aşağılanma, özellikle de bu iktidar oyunu. Her zaman, dünyadaki en zayıf, en garip yaratık olduğuma dair hislerim ve her zaman şikayet. 


KKK 


İtiraf 47 


İsim: *** | Rütbe: Çavuş Birim: Binyamin Bölgesel Tugayı | Yer: Binyamin Bölge Tugayı Merkezi 


14 saatlik bir vardiyam bitti. Sabah oldu. Tugay Karargahinda iz sürücülerimiz vardı. Biz 
onlara katıldık, çok havalıydılar, her zaman bizi alan turları için götürüyorlardı. Bir keresinde, onlardan biri şöyle dedi: Birlikte yola çıkalım. Bu yüzden, sadece İsrail otomobillerine izin verilen bir yol boyunca devriye gezmeye başladık. Bu da oradaki bütün zamanım boyunca göz ardı ettiğim muhteşem bir şeydi. 


Yahudiler ve Yahudi olmayanlar için yollar. Sadece Filistinliler için. 

Kabullendiniz yani? 

Evet, bana makul göründü. 

Bunun makul olmadığını ne zaman fark ettiniz? 

Ordudan ayrıldıktan sonra üniversitede. Büyüdüğümde. Ordu hizmetiniz sırasında bambaşka bir insan olmanız inanılmaz, size ne yapacağınız söylendiğinde meraklı siyasi bir yeterliğe sahip olsanız bile şüphe duymuyorsunuz. Bu her zaman için çok mantıklı görünüyordu. 
Neden olmasın? Korku var. Bunun ne kadar korkunç olduğunu bilmiyordum, ama öyle olduğunu düşündüm, önemli güvenlik tedbiri olduğunu. 

Her neyse, biz sadece bu Yahudi yolu boyunca sürüyorduk ve Filistinli bir kamyon, meyve ve 


sebzelerle dolu halde geçti. Ve izci- bakın bu iz sürücüler havalı oldukları kadar maço da oluyor- cipinde bir kız da olduğu için “Şu adamı tutukluyorum”. Neden diye sordum, “Bu 


yoldan geçemez”. Onu durdurduk. Sen de gel, cipten in. Dedim, neden? Ben bu işte yokum. 
Dedi ki, çık dışarı, tamam. 


Sakin bir noktadayız. Biz dışarı çıktık. Kamyonda meyve ve sebzeler vardı. Görüyoruz ki (şoför) meyve satıcısı. Kapıya ulaştık, açtı. Babam yaşında hatta, yaşlı bir adam. Çıkıyor, soluyor, bir torba tutuyor — sanırım Üzüm veya portakaldı. Hiçbir şey söylemedi, sadece 'al, al, İbranice. Bize uzatıyor. Orada dikiliyorum, ben... 


Diyor ki: Lütfen, sadece al. Bizi sakinleştirmek için rüşvet vermek istiyordu. Buna dayanamadım. Bu arada izci, kimliğini istedi. Adam titriyordu. Tir tir. Jeep'e geri koştum. 
Ona dedim ki: Ben yapamam... Bugün düşündüğümde bile kendimi hasta hissediyorum. 
Yani, orada hiçbir şey olmamıştı. İzci gitmesine izin verdi, benim tepkimi fark etmişti izci, o yüzden sakinleşip hemen serbest bırakmıştı. Bu yolda sürmemesi gerektiğini söyledi. Fark etmişti... 


Aklımdaki tek şey babam yaşındaki bu adamın benden üzerimde üniforma olduğu için korkmuş olmasıydı, askeri bir araçtaydım, ve ona zarar vermeyelim diye geçiminden vazgeçmeye hazırdı. Mesela, ne yapabilirdik? Ama görünüşe göre o çok iyi biliyordu, o yüzden üzülmüştü. Bu beni uzun yıllar boyunca takip etti. Ve bu hiçbir şey değil. 


Sonuçta biz ona vurmadık veya başka bir şey yapmadık. Ama benim için oldukça anlamlıydı. 
Yüzüme inen bir tokat gibiydi benim için. Gerçekten. 
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İtiraf 48 
İsim: *** | Rütbe: Baş Çavuş | Birim: Sınır Devriyesi | Yer: Dikiş Bölgesi 


Bu çocuklar plastik poşetleri ile (Filistinli çocuklar İsrail'e girmeye çalışıyorlar) Umm al-Fahm civarında satılık oyuncak torbaları ve çeşitli aksesuarlar ile) askerler her zaman eşyalarını çantalarından çalarlar. "Hadi, çantayı boşaltın." Şimdi, çantaların içinde ne olduğunu biliyoruz. Tamam. Bunun güvenlik prosedürü olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu poşetlerle kaçakçılık yapabilirler. "Tamam, çantaları boşaltın. Ah çok iyi pile ihtiyacım vardı.” 


Ve alırlar. Ne varsa. 

Başka ne alırlardı? 

Oyuncaklar, piller, orada buldukları her şeyi. Küçük şeyler. 

Para? Sigara? 

Evet, sigaralar. Eminim para, evet. Ancak belirli olayları hatırlamıyorum. Ayrıca, onlar kesinlikle bu şeyler için ödeme yapmadı. TV Kanalı 2'nin bu civara gelip bazı personelin bunu yaparken filmini çektiği bir olay vardı. Böylece birim komutanı merkezde bizi, tüm birimi azarladı. Dedi ki: "Nasıl düşünemediniz? Muhtemelen görülemeyeceğini mi 


zannediyorsunuz? " Nasıl yapabildiklerini değil de görülmeyeceklerini zannetmelerine kızmıştı. 


Casa) 
Ve sonra her zamanki gibi işe geri mi döndüler? 


Evet, yakalanan devriye, bölge komutanı tarafından soruşturuldu ve çocuklar cezalandırıldı, ama gerçekten değil... 


Nasıl yani? 


Biri daha iyi bir birime atandı, elbette "korkunç bir ceza"... Ve diğer adam, profesyonel ordudan, yaklaşık bir ay görevden alınmıştı. Bu az ya da çok, cezalarının kapsamıydı ve çok yakında her şey normale döndü, anlamı tokatlamak, vurmak, aşağılamak ve taciz etmek tamamen haklıydı. 


Orijinal Metin:http://www.breakingthesilence.org.il/wp- 


ASKERLERİN ITIRAFLARI-ITIRAF 49-50 
Derya Beyaz, 26.08.2016,Sonsuz Ark, Çırak-Çevirmen Yazar, Çeviri 


İtiraf 49 

İsim: *** | Rütbe: Çavuş | Birim: Sachlav | Yer: Hebron 

Bu küçük saçmalar atan oyuncak tabancalar var hani bilir misiniz? Gerçekten canınızı yakan bu plastik saçmaları atanlar? Askerler bir çocuğu çağırır, yüzüne bir silah doğrultur ve: Bana o tabancadan getir derlerdi. İstemek değil emrederlerdi. Çocuklar da bunlardan getirirdi. 
Çocuğa 15 şekel verirdin, mutlu olur ve sana böyle bir tabanca verirdi. 100 saçmalık bir poşet 
3 şekel ediyordu. Bölükte bu tabancalardan bir sürü vardı. Çocukların bunu bizim için satın 
alması oldukça aptalcaydı çünkü askerlerden birçoğu onları çocuklar üzerinde kullanırdı. 
Nöbetçi olarak oturursun ve- pat - bir çocuk vur, pat - bir çocuk vur. 


Bu saçmalarla mı? 


Evet. Gerçekten acıtırlardı. Kötü-kötü-kötü. Bölükte yasaklanana kadar bu böyle devam etti. 
Bir keresinde birisinin şakayla böyle bir kaç saçmayla bir çocuğu vurduğu bir olay vardı. 
Çocuğa seslenerek, bu oyuncak tabancayı başına dayadılar ve bu iki asker böyle fotoğraf çektirdiler. Sonra biraz zaman geçti ve görevdeydik, çocukla şakalaşan adamla nöbetteydik ve birdenbire bu "cadı" çıka geldi, gerçekten tanınmış bir Filistin muhabiri. Ona sesleniyordu, (askerin) adını nereden öğrenmişti bilemiyorum. Ona sesleniyor ve onun Arap çocuğun başına tabancayı dayadığı resmi gösteriyordu. 


"Bunu nereye götüreyim? Yediot veya Ma'ariv? Haaretz? BBC? " Bu şekilde bu resimlerle gitti. Ve bölüğe geri döndük, onu içeri attıracağına çok üzülüyorduk. Hapis falan filan. Bu bir oyuncak silahtı ve o hapse gireceğine emindi. Komutana bu konuyu anlattı. Böylece muhabir için özel bir devriye çıkardılar ve onu Hebron'da aramaya başladılar. O da salak değildi ve bence resimler için para almıştı. Çünkü resimlerle birlikte döndüler ve o onlara asla vermezdi. 
Resimler için para verdiler sanırım. Öyle sanıyorum. Onları teslim ettiğini söylediler. 


Ama kuşkusuz onu dövemezlerdi, yaygaracıydı, sadece o resimleri almak için, neden onları teslim etmişti ki? Orada bir altın madeni vardı. Bana garip geliyor, sadece teslim etmişti. 


Belki de onu tehdit ettiler. Hiçbir fikrim yok, ancak resimlerle geri döndüler ve bize gösterdiği tüm resimlerle birlikte, herhangi bir yerde basılmadı. Onlara sadece bir kısmını vermedi. Basılmadı. 


Ve resimler bölüğünüzde elden ele dolaştı? 
Hayır. O gün yok edildiler. 
Bölük komutanı ne söyledi? 


Ordu sözcüsünün kulağına giderse, işimiz biter. Bölük komutanı böyle söyledi. 


KKK 


İtiraf 50 
İsim: *** | Rütbe: Baş Çavuş | Birim: Sınır Devriyesi | Yer: Genel 
Sınır Devriyesini iki buçuk yıl sonra terk ettiğinizde nasıl hissediyorsunuz? 


Sanırım, bir sürü suçluluk hissediyorum. Çünkü bütün gün bunu yapamayacağımı söyleyerek devam edebilirim, oradaki zihniyet bu ve aslında yıllardır değişmemiş aslında Sınır Devriyesi'ni bilen herkes neden bahsettiğimi anlar. Yani Sınır devriyesi diyorsunuz insanlar şöyle oluyor, vay canına orada neler oluyor? Bir adam vardı... İnsanlar bana bunun o kadar aşırı olduğunu hiç düşünmediklerini söylüyorlar. Eminim çok aşırı öyküler anlatılmıyor, çünkü satıcıların tezgahlarını çöpe atma hakkında birçok hikaye vardır ve bunların gerçek hikayeler olduğunu biliyorum. 


(...) Yine, bundan nasıl kurtuldum? Hiçbir şey yapamıyor olduğumuza dair suçluluk duygusu var. Yanlış olduğunu bildiğiniz bir şeylere tanık oluyor ve kendi kendinize yapabileceğiniz bir şey olmadığını tekrarlayıp dursanız bile, böyle binlerce durum var hatta zorunlu taciz değil, çünkü bir taraftan Filistin halkı bize yaptıkları her şeyin intikamı için tacize uğradı diğer yandan nöbet görevi gerçekten ihmal edildi. 


Ülkenizi savunmak istiyorsanız, işinizi yapın. Filistinlileri döveceğinize, nöbet görevinizi düzgün yapsanız iyi edersiniz. Uyumak ya da humus yemek için kaytarmayın. Bu, adaletsizliğin asıl farkındalığıdır ve gerçekte, askerler, eğer bu alanlar zorla başlamak için sorunlu bir gücün elinde olmazsa, engellenebilecek terörist saldırılar olduğundan emindim. 


Görev başında suçlu hissettin mi? 

Evet ve hayır. Sanırım suçluluk duygusu belirli bir oranda vardı, ancak çok fazla bilinçli olmak için yeterli değil. Şimdi ardımda kalan bu çaresizlik duygusunun farkındaydım. 
Sanırım esas olarak bu hayatta kalmaktı. İyi bir arkadaşımın söylediği gibi, başından beri benimleydi, kendimize bakmakla çok meşgul olduğumuzu, başkalarına dikkat etmemiz için vaktimizin kalmadığını söylerdi. 


Ne demek istiyorsun? 


Başka bir bağlamda, kızların bu durumda hayatta kalmaya çalıştığı söyleniyordu. Benim 


birimimde yine atmosfer cinsiyetçi açıdan çok sorunluydu. 
Cinsiyetçilik de vardı? 

Evet. Özellikle atandığım ilk birimde. 

'Hayatta kalmak' demekle ne demek istiyorsun? 


Bu çok şey demek. Yine, değişir. Her birim, her bölük, sınır devriyesinin belli bir üne sahip olmasına rağmen her bir birimin farklı olduğu açıktır. İçinde bulunduğum ilk birimde, bacaklarının çevik olması gerektiğini söylediler. Mutlaka her birim böyle değildi. Bazılarında, kızlar iyi iş çıkardılar, inkar etmiyorum. Ama aynı zamanda çok cinsiyetçi bir atmosfer vardı ve bu çok ağırdı. Demek istediğim evet, bu doğru, Sınır Devriye'nin yıllardır kız savaşçıları oldu ama aynı zamanda çok cinsiyetçi, çok sorunlu bir atmosfer var. 


Şunu yineliyorum ben üste sahadan çok daha fazla mücadele etmek zorunda kaldım ve pek çok bakımdan aynıymış gibi. Kendimi korumak zorunda olduğum sürede başkalarını korumak için çok fazla enerjim kalmamıştı. Ama saplandı kaldı. Demek istediğim, anılar bir dereceye kadar saplanıp kalıyor işte. Bir sürü şeyi bastırdığımı biliyorum, çocukluktan liseye, isimlerden, her şeye kadar, her şeyi çok özel olarak hatırlarım. Bununla birlikte, orduda tanıdığım bir sürü insanın adını hatırlamıyorum, bir yıl boyunca yanımda olan operasyon bölüğünde olanların bile bazılarının adını hatırlamıyorum. 


Ve hatırladığım birçok olayı sadece belli belirsiz veya kısmen biliyorum, bir sürü şey bulanık. 
Bu yüzden, bir şekilde çabaladığımın farkındayım, unutmayı tercih ettim. Bu hatırlamak istediğiniz bir şey değil. Sonra yavaş yavaş... Ordudan yeni çıktığım ilk etapta esas olarak: Ben çıktım, oradan ayrıldım ve kazanmalarına izin vermedim. Sürekli olarak bana göstermeye çalıştıkları üstesinden gelemediğim hissine kapılıp kalmadım... 


Muhtemelen yeniden görevlendirilmenin bir şeyleri değiştireceğini düşünüyorsam, sadece düşünmüş olurdum, ancak bu gerçekliği değiştirmezdi. Yine de, bu beni rahatsız eden bir şey, bunlar şu ki, bu şeylerin bu güne kadar devam ettiğini biliyorum. Ve bunu yapan bir polis memuru veya bunu yapan bir kadın sınır devriyesini her duyduğunuzda oradaki olayların belki yüzde biri veya yüzde onudur. Bir televizyon ekibi gelip sizi filme alıp iyi film çıkardıysa, iyi, harika, öğrendiniz. Ama her şeyden önce, bu neyi değiştirir bilmiyorum. 


Öğrendiniz, tamam, o zaman bu ikisi cezalandırılacak. Demek istediğim, o mürettebat orada olduktan sonra, şirketimizde bazı deli depremler yaşanmış gibi şeyler değişti. Sonuçta dikkat etmemiz ve filme çekilmememiz söylendi. Pek bir şeyin değişmediğini bilmeme rağmen, suçluluk duygusu var. 


Orijinal Metin: http://www.breakingthesilence.org.il/wp- 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN İTİRAFLARI/ 2000-2010-GİRİŞ 
Tamer Güner, 05.08.2014, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Çeviri 


“Bizimle gönül birliği bulunan, Batı Seria, Gazze ve Doğu Kudüs'te Eylül 2000 tarihinden itibaren görev yapmış askerlerin itiraflarını topluyor ve yayınlıyoruz.” 


Breaking the Silence - Sessizliği Kırmak 


BREAKING 
THE SILENCE 


Taciz, Yağma, Aşağılama, Dayak, İşkence, Öldürme, Yaralama, Süikastler, Özel Mülklere Verilen Zararlar... 


“Bu, ayrıca var olan gerçekliği bildiği halde inkar eden inatçı çoğunluğa karşı da bir dik duruş. Bu, İsrail toplumuna ve liderlerine, çalışmalarımızın sonuçlarını değerlendirmek için acil bir çağrı.” 


Filistin Toplumunun Sindirilmesi-“Engelleme” 


Eylül 2000 tarihinde İkinci Intifada’nin başlamasından itibaren 1000'den fazla İsrailli ve 6000'den fazla Filistinli ölmüştür. Filistinliler ve İsrailliler arasında hem İşgal Bölgelerinde hem de İsrail içerisinde gerçekleşen şiddette önemli bir artış olmasına bağlı olarak, Filistin direnişini bastırmak ve Yeşil Hattın her iki tarafında İsrailli sivil ve askerlere yönelik gerçekleştirilen binlerce saldırı teşebbüsünü önlemek amacıyla İsrail güvenlik sistemi yeni ve daha saldırgan metotlarla harekete geçirilmiştir. 


Bu bölümde İsrail'in İşgal Bölgelerindeki son on yılda gerçekleştirdiği saldırgan ve engelleyici askeri hareketler ele alınmaktadır. Her ne kadar İsrail güvenlik güçleri “terörü engellediğini” iddia etse de askerlerin derlenen itirafları, gerçekte güvenlik güçlerinin “engelleme” terimini ne kadar geniş bir ölçekte yorumladığını ortaya koymaktadır: Terim, İşgal Bölgelerinde gerçekleşen her türlü saldırgan eylemi belirten bir şifre haline gelmiştir. 


Bu bölümde yer alan itiraflar, IDF tarafından gerçekleştirilen saldırgan eylemlerin önemli bir bölümünün, belirli bir terörizm hareketini engellemekten ziyade cezalandırma, yıldırma veya Filistin toplumu üzerindeki baskıyı artırma amacıyla tasarlandığını göstermektedir. “Terörün engellenmesi” tabiri IDF tarafından İşgal Bölgelerinde gerçekleştirilen her saldırgan eylem için verilmiş, teröristlere karşı kullanılan ile sivillere uygulanan güç arasındaki ayrımı anlaşılmaz hale getiren bir onay mührüdür. Bu yolla IDF, Filistin toplumunun tamamını sindirme ve baskı altına alma amacıyla gerçekleştirdiği eylemleri meşru hale getirme imkânı bulmaktadır. Ayrıca, bu bölümde yer alan itiraflar Filistinlilerin hayatları, saygınlıkları ve mülklerine yönelik ayırt edici özellikler üzerinde ciddi anlamda müdahaleler olduğunu göstermektedir. 


Bahsedilen askeri eylemler; tutuklamaları, suikastları, evlerin işgal edilmesini ve diğer eylemleri kapsamaktadır. İtiraflar ayrıca hem sahada hem de yüksek komuta seviyesinde bulunan karar vericilerin prensip ve düşünce tarzlarını ortaya koymaktadır. 


Daha İkinci Intifada’nin başlarında IDF, Filistin direnişine karşı kullanacağı yeni eylem metotlarına yön verecek,” bilincin köreltilmesi” adı verilen prensibini oluşturmuş bulunmaktaydı. Bu prensibe göre, tüm Filistinlilere muhalefetin yararsız olduğu gösterilirse Filistin direnişi kırılacaktı. 


Bu bölümde yer alan itiraflar pratikte “bilincin köreltilmesi” prensibinin Filistin toplumunun yıldırılması, korkutulması ve fark gözetilmeden cezalandırılması anlamına geldiğini göstermektedir. Diğer bir deyişle, sivil bir topluma karşı gerçekleştirilen şiddet ve toplumsal cezalandırma, “bilincin köreltilmesi” prensibiyle meşru hale getirilmekte ve IDF'nin işgal bölgelerindeki stratejisinin esasını teşkil etmektedir. (6rn:1, 2 ve 3. İtiraflar) 


Bölgelerde sıklıkla IDF'nin “engelleme” çabaları ile tanımlanan eylem metotlarından birisini de suikastlar oluşturmaktadır. IDF sürekli olarak suikastların terör saldırılarını engelleme amacıyla son çare olarak gerçekleştirildiğini savunmaktadır. Askerlerin itirafları ise son on yıldır ordu tarafından gerçekleştirilen eylemler ile medyada yer alan resmi beyanatların tutarlı olmadığını göstermektedir. Şüphelileri gözaltına almak yerine bir birim birden fazla kez suikast ile görevlendirilmiştir (İtiraf 10). 


Ayrıca bu bölümde, suikastlardan en azından bir bölümünün intikam veya cezalandırma amacıyla gerçekleştirildiği ve bir terörist saldırının gerçekleştirilmesinin engellenmesi ile alakalı olmadığı açık olarak görülmektedir. İtiraflardan birisi terör şüphelisi olmadıkları halde infaz edilen silahsız Filistinli polisler ile alakalıdır (İtiraf 55). Bu itirafa göre infazın sebebi, aynı bölgede bulunan Filistinli militanlar tarafından öldürülen askerlerin intikamını almaktır. 


Burada yer alan diğer itiraflar bir “bedelini ödeme” politikasının uygulandığını göstermektedir (İtiraf 41). 


Tutuklamalar, Bölgelerde “terörü engelleme” amacıyla uygulanan yöntemlerden bir diğeridir. 
Son on yılda Filistin bölgesinde neredeyse her gece gerçekleştirilen askeri operasyonlar sonucunda on binlerce Filistinli tutuklanmıştır. Askerlerin itirafları, bu tür tutuklamalarda kullanılan yöntemleri ortaya koymaktadır: Tutuklamaların çoğuna, IDF askerleri ve komutanları tarafından elleri bağlı tutukluların dövülmesi veya aşağılanması yoluyla gerçekleştirilen kötü muamele eşlik etmektedir. 


İtiraflar ayrıca tutuklamaların değişik amaçların gerçekleştirilmesi için yapıldığını ve çoğu durumda tutuklanma sebebinin tutuklanan insanlar için belirsiz olduğunu ortaya koymaktadır. 
Örneğin IDF kuvvetlerinin, işgal edilmiş Filistin şehir ve köylerinde gerçekleştirmiş olduğu birçok eylemde, bölgede bulunan tüm erkekler hiçbir kabahatleri olmadığı halde ve sebebini bilmeksizin tutuklanarak belirli bir alanda toplanır ve burada elleri, gözleri bağlı olarak saatlerce tutulur (İtiraf 24). 


Böylece “terörü engelleme” maskesi ardında gerçekleştirilen tutuklamalarla Filistin toplumu sindirilmekte ve askeri kontrol sıkılaştırılmaktadır. 


Tutuklamalara Filistin altyapısı ve özel mülklerin imhası veya el konulması da eşlik etmektedir. İtiraflara göre yıkımlar, genelde yanlışlıkla veya operasyonel ihtiyaç neticesinde diğer durumlarda ise sahada bulunan askerler ve komutanlar tarafından üst komuta kademesinden gelen emirlerle kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir. Her halükarda altyapı ve özel mülkler üzerinde gerçekleştirilen bu yıkımlar, İşgal Bölgelerinde yer alan Filistin toplumunu kontrol etmek amacına hizmet etmektedir. 


Filistin içlerine doğru gerçekleştirilen işgal ve Filistin özel mülkleri üzerindeki kontrol son on yılda rutin haline gelmiştir. IDF neredeyse her gece Filistinlilerin evlerini basarak işgal etmekte ve gerçekleştirilen nöbet devri ile bu bazen günlerce bazen de haftalarca sürmektedir. 
Straw widow” (korkuluk) olarak tanımlanan bu eylem sayesinde IDF yeni kontrol noktaları elde etmekte ve gizli gözetleme noktaları oluşturarak bölgedeki kontrolünü artırmaktadır. 


İtiraflardan anlaşılacağı gibi bir evi işgal etmenin amacı şiddeti engellemek değil çatışmaya sebep olmaktır. Örneğin bu bölümde yer alan itiraflarda “tuzak” görevler tanımlanmıştır ki bu görevlerin amacı; silahlı Filistinlilerin saklandıkları yerden açığa yani sokağa çıkmasını ve böylece askeri güçlerin onlara darbe indirebilmesini sağlamaktır. 


İtiraflardan görüldüğü gibi IDF saha birimleri, sadece askeri çatışmaları engellemek için değil aynı zamanda bu çatışmaların oluşmasını sağlamak için de çalışmaktadır. 


Bu bölümde yer alan itiraflar, suikastların, tutuklamaların ve yıkımın ötesinde IDF'nin Filistin toplumu üzerinde korku oluşturmak için kullandığı başlıca yöntemlerden birisi olan ve “varlığını gösterme” olarak tanımlanmış bir sindirme ve cezalandırma yöntemini sergilemektedir. İşgal Bölgelerinde “varlığını gösterme” amacıyla kullanılan bariz uygulamalardan birisi Filistin şehir ve köylerinde gerçekleştirilen gece devriyesidir. Devriye sırasında köy vadilerini ve sokaklarını dolaşmak için gönderilen askerler şu değişik yollarla varlıklarını gösterirler: Havaya ateş açmak, ses bombaları fırlatmak, aydınlatma fişeği veya göz yaşartıcı bomba atmak, rastgele evleri basmak ve yoldan geçenleri sorgulamak. 


99 66. 


Sahada bulunan komutanlar tarafından bu devriyeler, “vahşi devriyeler”, “taciz eylemi”, “olağan hali bozma” olarak tanımlanmaktadır. İtiraflar, Bölgelerde gerçekleştirilen bu “varlığını gösterme” eylemlerinin sık ve sürekli olarak uygulandığını ve özel bir terör olayıyla ilgili istihbarat toplama gibi bir amacının bulunmadığını göstermektedir. “Varlığını gösterme” adına gerçekleştirilen bu eylemler, IDF’nin muhalif olsun olmasın tüm Filistinlileri sindirme, taciz ve korkutma amacıyla hedef aldığını göstermektedir. 


“Eğlence operasyonlar” diğer bir “olağan hali bozma” eylemi örneğidir. Askeri güçler evleri basar ve Filistinlileri eğitim ve tatbikat amacıyla tutuklar: Bir yerleşim yerinde gerçekleşecek savaşa yönelik olarak Filistin köyleri üzerinde eğitim amaçlı tatbikat gerçekleştirilir. 


Tutuklanan Filistinliler ve köyleri IDF tarafından ele geçirilen insanlar bu askeri baskınların gerçek olduğunu zanneder fakat itiraflarda da belirtildiği gibi eğlence operasyonların amacı, aranan bir kişinin yakalanması veya olası bir saldırıyı önlemek değil tatbikat ve eğitim yapmaktır. İtiraflardan anlaşıldığına göre Filistinlilerden kaynaklanan şiddet eylemleri 


azalırken ve askerlere ya da sivillere yönelik saldırılarda düşme görülürken bu eğlence operasyonları daha da yaygınlaşmaktadır. 


Son olarak “engelleme” teriminin yanlış kullanımı bölgelerin işgaline karşı gerçekleştirilen silahsız muhalefeti bastırmak anlamında kendini göstermektedir. Geçen birkaç yılda Bölgelerdeki halk tabanında İsrail ve uluslararası aktivistlerin işbirliği ile bazı Filistinli muhalif hareketler ortaya çıkmıştır. Bu hareketler; gösteriler, basılı yayınlar ve meşru eylemler gibi şiddet içermeyen çeşitli muhalif yöntemler kullanmaktadır. IDF'nin “engelleme” eylemleri arasında, protestoculara karşı şiddet kullanma, politik aktivistleri tutuklama ve politik hareketlerin olduğu yerlerde sokağa çıkma yasağı uygulama gibi eylemler de mevcuttur (İtiraf 28). 


Bu bölümde yer alan hedef ve fenomenler, IDF'nin İşgal Bölgeleri'nde son on yıl içinde gerçekleştirmiş olduğu eylem mantığının bir kısmını göstermektedir. IDF eylemlerinin mantık kurgusu, düşman siviller ve düşman savaşçılar arasında bir ayrım gözetmenin gereksiz olduğu varsayımı üzerine inşa edilmiştir. 


”Bilincin köreltilmesi” ve “varlığını gösterme” eylemleri bu mantığı en iyi şu şekilde açıklamaktadır: Bir bütün olarak Filistinlilere verilen sistematik zarar, Filistin toplumunu daha itaatkâr ve kontrolü kolay hale getirir. 
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Askerlerin İtirafları 

İtiraf 1 

“Varlığını gösterme” eyleminin gerçekte ne anlama geldiğini bilmiyordum. 

Birim: Paraşütçü Birliği 

Görev Yeri: Güney El-Halil Tepeleri 

Filistin içlerinde devriye görevine yönelik talimatlar veriyorlardı. Sanırım görev yerimiz Yatta idi. 

Bu, “varlığını gösterme” olarak isimlendirilen görev mi 


Evet, “varlığını gösterme” görevi. 
Bu bir emir miydi? Sürekli olarak gerçekleştiriyor muydunuz? 


Hayır, şey... Bu görevi çok fazla gerçekleştirmedim. Birkaç özel durum olmuştu. Yani ben bir ya da iki kez varlığını gösterme görevinde bulunmuştum, fakat özel olarak benim bildiğim... Tamam açıklayayım. Bu subayla veya diğer bir subayla hep beraber Filistin Bölgeleri içine girdiğimiz zaman, şahsen bir asker olarak ben “varlığını gösterme” eylemine yönelik bir devriye gerçekleştirme emri olduğunu biliyordum. Aslında “varlığını gösterme” eyleminin gerçekte ne anlama geldiğini bilmiyordum. Biz bölgelere nasıl giriyorsak herkes de 


öyle giriyordu iste... Bir zırhlı personel taşıyıcımız (APC) ve yanılmıyorsam bir de devriye jipimiz vardı ve etrafa ateş açıyorlardı. Subaylar vardı, birisi APC’nin üzerinden MAG makineli tüfeğiyle ateş ediyordu. Bazen biz de silahlarımızı ateşlerdik, ama subaylar daha fazla... 


Havaya mı? Yoksa canlı hedeflere mi? 
Hayır, evlere, çöp kutularına bunun gibi şeylere. 
Evlere ateş açmak duvarlara ve pencerelere ateş etmek anlamına mı geliyor? 


Her ikisi de. Çöp kutuları, su ısıtıcıları bunun gibi şeyler. Şimdi olaydan sonra netlik kazanan şeyler var. Daha sonradan telsizden duyduğumuza göre birileri, tam hatırlamıyorum ama Yatta'dan veya bulunduğumuz köyden silah sesleri geldiğini rapor etmiş. Yani orada bulunduğumuz biliniyordu, bize bir şey görüp görmediğimizi sordular, subaylar da: “Hayır” diye cevap verdiler. O sırada telsizin yanında değildim ama olaydan sonra geriye döndüğümüzde komutan yardımcısı şöyle dedi: “ Ne! Orada etrafa deliler gibi ateş açılırken nasıl olur da bir şey duymazsınız?”. Subaylar bir şey duymadıklarını tekrarladılar. Yani tek bir kurşun bile atmamaları gerekiyordu, sadece APC ile yapılan bir devriye göreviydi, bilirsiniz, (açılan ateş) sadece şov amaçlıydı. 


İtiraf 2 
Sabahın Üçünde Ses Bombaları 


Birim: Paraşüt Birliği 
Görev Yeri: Nablus 


Alan A'da (yani Filistin Yönetimi kontrolü altındaki bölgede) her türlü şaibeli işi gerçekleştiriyorduk. Örneğin Cuma günü, pazarın çok kalabalık olduğu bir zamanda, mesela Tubas’ta, köyün ortasında aniden bir kontrol noktası oluşturuyorduk. Bir keresinde Cuma sabahı sürpriz bir kontrol noktası oluşturmak için gittik ve araçları, geçen her arabayı incelemeye başladık. 300 metre ötemizde bize taş atarak gösteri yapmaya başlayan çocuklar belirdi fakat ancak on metre giden taşlar bize ulaşmıyordu. Bize bağırıp, sövüp savmaya başladılar. Bu sırada insanlar da toplanmaya başlamıştı. Şüphesiz bunun ardından silahlar çocuklara doğrultulmuştu, buna meşru savunma diyebilirsiniz. 


Kontrol noktası oluşturmaktaki maksat neydi? 


IDF'nin varlığını köyde göstermek. Kadınların alış veriş yaptığı, çocukların oynadığı köyün içerisinde varlığını göstermek, olup olmayacağından emin olmadığımız bir çatışma ortamı oluşturmak. Sonunda bir çizik bile almadan ve hiçbir şey olmadan köyden ayrıldık, fakat bölük komutanı kendini kaybetmişti. Askerlerden birine göstericilerin, çocukların üzerine toplumsal olaylarda kullanılan el bombalarından birini atmasını emretti. Fakat asker bunu yapmayı ret etti ve komutan tarafından çok kötü bir muameleye maruz kaldı. Asker herhangi 


bir ceza almadı çünkü komutan verdiği emrin meşru olmadığını biliyordu. Fakat emre itaat etmediği için karargâhta da çok kötü muamele gördü. 


Diğer bir olay ise Tubas'ta sabah üçte devriye sırasında sokakta ses bombası atılmasıydı. 
Hiçbir sebep yokken, insanlar uykudan uyandırılıyordu. 


Amaç neydi? 


“Biz buradayız. IDF burada” demek için. Bize genellikle bunun sebebinin eğer orada bir terörist varsa IDF’nin varlığını duyarak ayrılmasını sağlamak olduğu söyleniyordu. Bu hiçbir zaman olmadı. Öyle gözüküyor ki asıl amaç yerel halka IDF’nin orada olduğunu göstermekti ve sürekli tekrarlanan bu yöntem şu anlama geliyordu: “IDF burada, bölgelerin içinde ve siz terörü durdurana dek hayatınızı daha da acı bir hale getirecek.” 


IDF’nin bu yöntemle ilgili hiçbir sorunu yoktu. Bombaları atan bizler ise niye bunu yaptığımızı bilmiyorduk. Bombayı atıyor, bir patlama sesi duyuyor ve insanların uyandığını görüyorduk. Geriye döndüğümüzde bize şöyle diyorlardı: “Harika operasyon”. Fakat niye böyle dediklerini anlamıyorduk. Bu olay her gün gerçekleşiyordu. Her gün bölükteki farklı bir birim tarafından, rutin olarak. Olumlu anlamda bir yaşam biçimi değil. 


İtiraf 3 
Köyü Uykusuz Bırakmak 


Birim: Topçu Birliği 
Görev Yeri: Gush Etzion 


“Mutlu Purim”* eyleminin amacı insanların normal bir uyku uyumasına izin vermemektir. 
Gece yarısında bir köye gidilir, köyün içinde dolaşırken ses bombaları atılarak gürültü çıkarılır. Bütün gece boyunca değil tabi ama belirli saatlerde. Bunun ne kadar süreceği önemli değildir, belirli bir süre belirlenmez. Size :”Tamam size Husan’da taş fırlattılar öyleyse siz de gidip orada bir “Mutlu Purim’ yapın” derler. Bu eylemi çok fazla gerçekleştirmedik. 


“Varlığını gösterme” dediğimiz eylem mi yani? 
y y 


“Mutlu Purim” tabirini eminim bir şekilde duymuşsunuzdur. Eger duymadıysanız, duyarsınız. 
Evet, bir varlığını gösterme eylemi. Birkaç kere bunu gerçekleştirmek için taburdan talimat aldık, taburda gerçekleştirdiğimiz durum raporunun bir parçası olarak. Daha önce gerçekleşen aktivitelerin bir parçası... 


Bu tür bir operasyon gerçekleştirmenin gerekçesi nedir? 


Eğer köy bir eylem başlatırsa sen de köyü uykusuz bırakmak için bir operasyon başlatırsın. 
Bu tür bir operasyonun ne kadar uykusuzluğa sebep olduğunu bilmiyorum çünkü her on dakikada bir ses bombası atarak bir köyde dört saat bulunamazsınız. Böyle bir şeyi üç kere gerçekleştirdiğinizde IDF ciddi manada mühimmat sıkıntısına girer. Operasyon belirli bir zamanda yapılır eğer siz, Nahalin’de x noktasına bir ses bombası atarsanız yaklaşık olarak 


100-200 metre ötede fazla bir etkisi olmaz. Belki IDF’nin gece köyün etrafında olduğunun anlaşılmasını sağlar. Bundan daha fazla bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. 


Purin*: Şubat ya da mart ayına rastlayan ve Yahudi kavminin düşmanı olan Ahasuerus başrahibi Haman'ın asılması anısına yapılan Musevi Bayramı. 


İtiraf 4 
Kışkırtıcı Operasyon 


Birim: Nahshon Piyade Birliği 
Görev Yeri: Salfit Bölgesi 


Standart görevler vardı; kontrol noktası, gözetleme gibi, bir de “tahrik edici operasyonlar” vardı. Şimdi bu şuna benziyordu. Demek istediğim; bilirsiniz köyün etrafında dolaşırsınız sabah 3-4 gibi. Sanki bu eğitim sahasında gerçekleştirdiklerimiz gibiydi, daha çok...ne bileyim? Şöyle, ilk önce köy gözetlenir, köy ile yol arasında konuşlanılır, böylece kimse yola doğru ateş açamaz. O noktada gece görüş teçhizatı ile oturup, gözetlemeye devam edilir. Daha sonra yola devam edilir, müfreze komutanı evlere girerek sorgulama yapmaya başlar. Orada ne sorgulanır peki? Bir keresinde hatırlıyorum, bilirsiniz, çok geç saatlerde işte fark etmez iki, üç, dört, beş gibi; müfreze komutanı rastgele kapıları çalmaya başladı. Herhangi bir sebep yokken, bir istihbarat alınmamışken komutan herhangi bir evi kafasına göre seçer. Komutanla birlikte içeriye girer, etrafa bakarsınız, herkesi uyandırırsınız... Komutan bu arada çok kibardı, hatta Arapça bile konuşmuştu, onlara ne söylediğini bilmiyorum. Herhangi bir şiddet uygulamadan ama bütün varlığınızı hissettirerek oradasınızdır. Gecenin yarısında evin içine girerek oturma odasında duran 5-6 asker. Biz tamamen müfreze komutanına tabiydik. Nereye giderse biz de onunla birlikte hareket ediyorduk. Çok fazla bir...yani hiç kimse bir şey kırıp dökmedi. Evin içine girersiniz, herkesin kimliğini kontrol ederek beş dakika içinde ayrılırsınız, o kadar. Fakat daha sonra, birden bire garipliği anlarsınız; hiçbir bilgi, hiçbir neden olmaksızın sabahın beşinde, düşünmeksizin evlerin içine girilmektedir. 


Bunun yapılmasındaki mazeret neydi? 
Mazereti yok. Operasyondur bu, evlerin içine girmek. 


Bürokratik anlamda düzenleyeceğiniz rapor için operasyon tutanağına ne yazıyordunuz? 


Bürokrasi mi? “Yolu kesenlere karşı gerçekleştirilen operasyon, A-Dik köyüne giden yolda, yola ateş açılmasını engelleme.” 


Sonrası, bilirsiniz... Geç olmuştur, sıkılmışsınızdır ve uyuya kalmak üzeresinizdir... ve müfreze komutanı sizi alarak köy içinde devriyeye çıkar... Köpekler havlamaktadır ve siz biraz şeye girmek... 


Aksiyona girmek mi? 


Evet. Bir keresinde komutan bana “hadi, şimdi sorgulamayı sen yapacaksın dedi.” Kapıyı çaldım, bir erkek çıktı, ne diyeceğimi bilmiyordum. Ne sorayım dedim. Bana: “Bugün devriye jipine taşları kim attı” diye sor dedi. Devriye jipinin üzerinde köye girmekte hoşlarına giderdi (askerlerin), buna “kışkırtıcı operasyon” diyorlardı ki bu sırada onlar da taş atarlardı. Bunun başka bir adı da vardı ama eylemi tanımlayan ifade bu. Köye giriyorlardı böylece... 


Taş atmak için? 
Evet ve böylece ortaya çıkacaktı... 
Yani sorun çıkaranlar? 


Evet, evet. Bana taşı kimin attığını sormamı istemişti. Ben de sanki uyuşmuş gibi: “Belki siz kimin taş attığını bilirsiniz” dedim. Son derece utandırıcı bir durumdu, herkes benimle dalga geçti. Siz de tahmin edersiniz bu olaydan sonra bana bir daha sorgulama yaptırmadılar. 


Yani operasyonlarınız kışkırtıcıydı öyle mi? 
Müfreze taktik timi taş atanları ortaya çıkarmak için köye giriyordu. 
Bu aynı zamanda tahrik edici operasyonların bir parçası mıydı? 


Hayır, bu gün ışığında yapılıyordu çünkü normal olarak taş fırlatanlar gündüz ortaya çıkıyordu. Tahrik edici operasyonlar geceleri yapılır. Evlerin içine girilir. Ayrıca bunu yapan sadece bizim müfreze komutanıydı. Diğer müfrezelerde ise bu operasyonların sayısı daha azdı, bizim komutanla kimse dalaşmak istemezdi. Bana görev raporunu sormuştunuz, o bunları düzenlemek zorunda değildi. Canı istediği takdirde ne isterse onu yapabilirdi. Bu tür olayları çok yoktu ama isterse yapabilirdi yani. Kimseye hesap vermek zorunda değildi, anlıyor musunuz? Mesela jipin belirli bir yerde durması gerekir değil mi? O bununla sandviç almaya giderdi. Kim buna karşı bir şey diyebilir? Eğer biri ona karşı çıkacak olsa cezasını bulurdu. 


content/uploads/2011/02/Occupation of the Territories Eng.pdf 
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Askerlerin İtirafları 
İtiraf 5 
“Silah Dipçikleriyle Darp” 


Birim: Kfir Tugayı 
Görev Yeri: Nablus Bölgesi 


İşgal Bölgelerindeki göreviniz sırasında sizi en çok etkileyen şey neydi? 


Hares’te keşif yapıyorduk. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Bize araştırılması gereken 60 
tane ev olduğu söylendi. İstihbarattan kesin bir uyarı gelmiş olduğunu düşünerek bunu kendimce meşrulaştırmaya çalıştım. 


Olay gece mi gündüz mü gerçekleşti? 
Gece. 
Devriye olarak mı göreve çıktınız? 


Hayır, bütün bölük olarak. Tüm bölgeyi kapsayan, okulların kontrol altına alındığı, sınıfların kilitlerinin kırıldığı, tüm bölgeye yayılan bir tabur operasyonuydu. Sınıflardan biri Shin Bet'in sorgulama odası olarak, bir diğeri tutuklananlar için, diğer biri ise askerlerin dinlenmesi için ayrılmıştı. 


Bu iş için bir okulun seçilmesinin beni özellikle rahatsız ettiğini hatırlıyorum. İçerisinde ailelerin bulunduğu evlerin kapısını sabahın ikisinde teker teker çalarak evlerin içlerine girdik. 
Korkudan ölüyorlardı, kızlar korkudan altlarına işiyordu. Kapıları “Açın, yoksa kıracağız!” 
dercesine şiddetli bir şekilde çalıyorduk, korkutucu bir atmosfer vardı. Evin içine giriyorduk ve ne varsa altüst ediyorduk. 


Ayrıca yaşlı insanlara bağırılıyordu. Kendisine böyle bağırılan yaşlı bir adamın epilepsisi vardı. İbranice bilmiyordu, ama bağırmaya devam ettiler. Kötüleşince doktor müdahale etti. 
Bütün evlerin kontrolü bitirildikten sonra 16-29 yaş arasında bulunan herkes elleri bağlı bir şekilde okula götürülerek bahçesinde toplandılar. 


Prosedür neydi? 


Aile odalardan birine toplanarak başlarına bir asker koyuluyordu, askere silahını onların üzerine doğrultması emri verilerek bütün ev kontrol ediliyordu. Aldığımız emirlerden birisi de 16-29 yaş aralığında kim olursa olsun ellerinin plastik kelepçeyle bağlanması ve gözlerinin de kapatılmasıydı. 


Buradaki amacın ne olduğu size söylendi mi? 


Silahların yerlerinin saptanması. Sonunda hiçbir silah bulamadık. Mutfak bıçaklarına el koyuldu. Beni orada en çok sarsan şey hırsızların olmasıydı. Birisi 20 şekel çalmıştı. İnsanlar evlerin içlerine girerek çalacak bir şeyler arıyordu. Fakat burası insanların gerçekten çok fakir olduğu bir köydü. 


Bunlar askerlerin söylediği şeyler değil mi? 


Evet, operasyonun arkasından askerler arasında konuşulanlar. Diğer insanların acınası halleri eğlence konusu yapılır ve hatta bunlar mutlu bir şekilde anlatılırdı. Bir şey daha var; akıl hastası olduğu bilinen bir Filistinli, askerlere bağırmıştı. 


Asker onun kendisine saldıracağına karar vererek vurmaya başladı. Kafasına silahın dipçiğiyle vurdular ve kafası kanayınca onu okula diğerlerin yanına götürdüler. Pek çok 


tutuklama emri çıkartılmış ve tabur komutanı tarafından imzalanmış bulunuyordu. Onu da barışı tehdit etme şüphesiyle tutuklananlar arasına yazdılar. 


Bazılarının ellerindeki plastik kelepçeler ele yakın olarak ve çok sıkı bağlanmıştı. Bunları 
keserek yenilerini daha gevşek bir şekilde bağladım. Aralarından konuştuğum birisi günde 13 
saat çalışıyordu, birisi ise kendisini çalıştırmak için İsrail'e götüren bir yerleşimci tarafından, 
2 ay sonra maaşı ödenmeden polise teslim edilmişti. 


Hepsi (tutuklananlar) aynı köyden miydi? 
Evet. 
Bu akşamdan başka hatırlayabildiğiniz bir şey var mı? 


Beni rahatsız eden bir şey mi? Küçük bir şey daha var ama beni rahatsız etmişti. Bir eve gelinmişti ve ev (askerler tarafından) yıkıldı. Yanlarında silah araması için bir köpek vardı, onunla içeriye giremediler ve bunun yerine evi yıktılar. Evin annesi olanları seyrederek bir köşede ağlıyor çocuklar ise onu teselli etmeye çalışıyordu. Annemin evimizin her köşesi için ne kadar çok çaba harcadığı ve birilerinin ansızın gelip onu böyle yıktığı gözümün önüne geldi. 


Evi enkaza çevirmek ne anlama geliyor? 


Döşemeleri parçalamak, divanları alt üst etmek, saksıları ve resimleri parçalamak, tuvalet klozetini ve fayansları kırmak gibi şeyler. Önemsiz gözüken ama beni gerçekten rahatsız eden şeyler vardı. Örneğin evlerine girilen insanların bakışları beni gerçekten çok üzmüştü. Bütün 
bu olanlardan sonra okul bahçesinde bulunan insanlar, elleri ve gözleri bağlı olarak burada 4 
saat boyunca tutuldular. Öğleden sonra saat dörtte onları salıvermemiz emri geldi. Yani orada 
12 saatten daha fazla kalmışlardı. Güvenlik birimi tarafından teker teker sorgulandılar. 


Bu bölgede daha önce terörist saldırısı mı gerçekleşmişti? 


Hayır. Hatta hiçbir silah ele geçiremedik. Tabur komutanının iddiasına göre Shin Bet bu sayede istihbarat elde etmişti ve bölgede bulunan pek çok taş fırlatan kişi başarı ile ele geçirilecekti. Hares'te gerçekleştirdiğimiz operasyon devamlı gözlerimin önüne geliyor. 


Ne gibi şeyler? 


Bize bakışları, bize bakarken onların ve çocuklarının akıllarından neler geçtiği. Bir kadının oğlunu gecenin yarısında ondan alarak ellerini kelepçelemek ve gözlerini bağlamak. Bunun gibi şeyler... 


İtiraf 6 
“Tabur Komutanı Tarafından Darp Edilen Tutuklu” 


Birim: Genel Kurmay Keşif Birliği 
Görev Yeri: Nablus Bölgesi 


Kfar Tal bölgesinde içlerinde Nassar Asaida ve erkek kardeşi Osama Asaida’nin da bulunduğu bazı şüphelileri arıyorduk. Osama’nin bulunduğundan şüphelendiğimiz bir evin etrafını sarmıştık. Plan şöyleydi; bağırılacak ve ses çıkarılacaktı bu işe yaramazsa kapıya taş atılacak ve dışarı çıkmaları sağlanacak... Bu da işe yaramazsa havaya ve evin duvarlarına ateş edilecekti. İşler kötüye giderse bildiğim kadarıyla çatıya bomba atılacaktı fakat prosedür açıktı ve “eyleme” şeyle başlayacaktınız... 


Ateş etmeden? 


Evet, ateş etmeden ve sonra saat üç konumundan, ben o sırada saat 12 konumundaydım, bir makineli tüfek ateşi başladı, belki bir Negev'di, ellerinde ne olduğunu hatırlamıyorum, evin duvarlarına ateş edilmeye başlandı. Evin duvarlarına prosedürde olmadığı halde ateş ediliyordu. 


Bunun arkasından şüphelilere ne oldu? 


Sonra şüpheli dışarıya çıktı, sorgulamasını yaptık, gerçekten aradığımız kişiydi. Elleri ve gözleri bağlandıktan sonra onu bahçenin kuzeydoğu köşesine götürdüm. Tugay komutan yardımcısı jipi ile geldi, yanında şoför, telsiz operatörü ve birkaç asker daha vardı. 


Tutukluyu kaba bir şekilde olmasa da nazik de olmayan bir tavırla, kendimden emin bir şekilde yani patronun kim olduğunu belli edecek şekilde komutanın yanına götürdüm. 
Komutan patronun asıl kim olduğunu, kimin Yahudi kimin Arap olduğunu, kimin tutuklu olduğunu ona göstermeye karar vermiş olmalı ki ardı ardına eklem yerlerine, kulaklarına, arkasına her yerine vurmaya başladı. 


Tugay komutanı bunu tek başına mı yaptı? 


Evet, tek başına. Bu “patronun kim olduğunu gör” anlamında bir olay değildi, bunun için bir tek vuruş yeterliydi. Deşarj olmak için olabilir, anlayamadım. Tugay komutanı intihar eylemcilerini gönderen bu terörist üzerinde deşarj oluyordu. Ve ben bu sırada bu iki insan arasında yani tugay komutanı ile terörist arasında duruyordum, yani tutuklunun zarar görmesini engellemek için. 


Bu arada kendimi, sürücü ve telsiz operatörünü tutukluyu jipin arkasına yerleştirirken ona bir zarar gelmesi halinde onlarla bizzat ilgileneceğimi söyleyerek tehdit ederken buldum. Orada İsrail devletini korumakla yükümlü bir asker olarak bulunuyordum, ama sonra şöyle düşündüğümü hatırlıyorum; terörist olduğu düşünülen ama kim olduğu önemli olmayan, elleri ve gözleri bağlı bir Filistinli tutuklu ile onu darp eden tugay komutan yardımcısı arasında ne gibi bir fark var? Hatta bunu sorgulama sırasında da dile getirdim ama bir şeye yaramadı tabi ki. 


content/uploads/2011/02/Occupation of the Territories, Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE-SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN 
İTİRAFLARI/ BÖLGELERİN İŞGALİ-3 
Tamer Güner, 22.08.2014, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


Askerlerin İtirafları 
İtiraf 7 
Tabur Komutanı Tarafından Darp Edilen Tutuklu 


Birim: Zırhlı Birlikler 
Görev Yeri: Genel 


Elleri bağlı olduğu takdirde bir Filistinliye vurmanın yasak olduğuna dair bir kural vardır. Bir Genel Güvenlik Servis Ajanı gecenin yarısında insanları evlerinden çıkardığı zaman gözlerini bağlar ve karınlarına tekme atar. Sabahın üçünde kapıyı açar evin içine dalarlar. Evin annesi, tüm aile histeri halindedir... Oraya birisini kontrole gelinmiştir, bu her zaman bir terörist olmayabilir. Aranan kişiler yakalanıp yere yatırılır ve bunu yapan askerlerin aklından ne geçtiğini tahmin edemezsiniz. Bir asker zanlıların gözlerini bağlarken iki asker de onun ve civardaki askerlerin güvenliğini sağlamak için arkasında bekler. Birini yere yatırıp gözlerini bağladıktan sonra kafasını ve karnını tekmelerler ve bundan da gerçekten hoşlanırlar. 


Bu yapılanlar üstlere bildirilmez mi? 


Üstte zaten bir subay vardır, gerçekten çok ciddi bir subay! Anlamıyorsunuz, normal bir görevde zaten bunu yapmak için meşruiyet sağlamadıysa bunu yapamaz. Yani işler böyle yürür. Herkes Vahşi Batıda olduğu gibi davranır, istediklerini yaparlar. 


Ve çoğunluk bunu böyle kabul eder, öyle mi? 


Bunu yapan kişiye saygı duyduğumu hatırlamıyorum. “Tamam, işte o da böyle” derdim kendi kendime. Fakat gerçek şu ki, olanları hatırladığım zaman, bir şey yapmalıydım diye düşünüyorum. Gerçekten bunu durdurmalıydım... o zaman böyle düşünmüyorsunuz, gerçekler böyle diyorsunuz. Bunların olmasına gerek yoktu. Bunu yapanlar alçaktı fakat o zaman nasıl davranacağınızı bilemiyorsunuz. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz. 


Eve döndüğünüzde bu olanları anne ve babanıza anlattınız mı? 
Ciddi misiniz siz? Hayır, bunları örtbas ediyorsunuz. 
Aileniz bu konuda hiçbir şey bilmiyor öyleyse? 


Ne demeye çalışıyorsunuz! Siz de bu işin bir parçasısınız. Gerçekten yapacak bir şey yok. 
Özellikle subayların arasında, zırhlı bir tank birliğinde onların umurunda bile olmayan bir askerseniz, ne olacak? Onlarla dövüşerek durduracak mısınız? Sinirlerini mi bozacaksınız? 
Bölükteki birliği veya grup dinamiğini bozamazsınız, görev sırasında insanlarla kavga edemezsiniz. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak, izin vermeyeceğim. Ama artık bunun bir önemi yok çünkü yedek askerim. 


İtiraf 8 


Birlik Komutanı Bir Sivili Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor 


Birim: Nahal Tugayı 
Görev Yeri: El-Halil 
Yıl: 2002-2003 


Canlı kalkan kullandığımız özel bir olay hatırlıyorum fakat komşu prosedürü* değildi bu. 
Birlik komutanı korkudan ölecek haldeki bir adamı boynundan eli ile tutmuş, onunla birlikte yürüyordu. Çevresinde bulunduğumuz evin içinde bulunan terörist 11 seneden beri aranan çok üst düzey ve aşırı tehlikeli bir adamdı. Daha önce Filistin Yönetimine ait bir karakolu basarak birkaç Filistin polisini öldürmüş, Rambo gibi her tarafa el bombaları atarak hapishane içindeki arkadaşlarını kaçırmıştı. Çok çok tehlikeli bir adamdı. 


Olay nerede ve ne zaman gerçekleşmişti? 


Sanırım El-Halil veya Cenin'di. El-Halil olması lazım çünkü o dönemde El-Halil’ de oldukça 
aktiftik. Evet, El-Halil olması lazım mantıken. Görev bitimimin sonlarına doğruydu yani 2003 
başları veya 2002 senesinin sonları gibi. Evin içinde olduğundan emin olduğumuz ve evden dışarı çıkmayan üst düzey bir şüpheli ile karşı karşıyaydık. Bir sürü silahı vardı. Birlik komutanı ilerlemeye devam ederek kolundan tuttuğu adama eğer dışarı çıkmazsa, teslim olmazsa onu öldüreceğimizi söylemesini istedi. Yani eğer o teslim olmazsa elimizdeki adamı öldüreceğimizi. Tamamen bir şovdu. Daha sonra onu bir duvara dayadılar, bu olayı hayatımda daha önce kimseye anlatmamıştım, onu şüphelinin bulunduğu odanın kapısının yan tarafındaki duvara dayadılar. Bu tür bir direniş beklemediğimiz için gelirken yanımıza lazerli bir silah ve normal mühimmat almıştık. Birlik komutanı silahını adamın kafasına dayayarak : “Nerede 0? Nerede 0? Nerede 0?” diye bağırdı. Sonunda bu işe yaradı ve adam onun nerede bulunduğunu söyledi. Birlik komutanı işinin ehliydi. Adam öleceğinden emindi. Diğer tarafta olayı izleyen ben de onun öleceğinden emindim. Onu öldüreceğini düşünmedim aslında ama o ortamda tamamen şaşırmış bir durumdaydım. 


Komşu Prosedürü*: IDF tarafından bir evde saklanan Filistinli terörist zanlısını o evden çıkarabilmek için veya başka tehlikeli bir görevde bir Filistinlinin canlı kalkan olarak kullanılması yöntemi. Bu durumda canlı kalkan olarak “komşu” adı verilen yakın civardan Filistinli bir sivil kullanılır. 


İtiraf 9 
Patlayıcıların imhasında Siviller Kullanılıyor 


Birim: Mühendislik Birimi 
Görev Yeri: Ramallah 


Batı Şeria'ya Kassam'ların ulaştığı duyulduğunda büyük bir karmaşa yaşanmıştı. Bize bir caminin minaresinde Kassam'ların (füze) olduğu bilgisi geldi. Bu durumda ne yapacaksınız. 
Birisini bulup camiye göndereceksiniz, bunlar bizim için çok tehlikeli olduğundan 

Kassam’ lari aşağı indirmesini sağlayacaksınız. Böylece (askerler) etraftaki evlerin kapılarını 


çalmaya başladı. Askerlerin içinde her zaman Arapça konuşan birileri bulunur. Orduda, operasyon kuvvetleri ile birlikte hareket ederek Arapça anonsları yapan ve bir nevi arabuluculuk gerçekleştiren bir birim bulunuyordu. Lafın kısası kapıları çalarak birilerini buldular. Oldukça gecikmişti. Ona şöyle dediler: “Minareye çık. Minarede borular var. Onları aşağıya indir.” Ona bunların patlayıcı olduğunu bile söylemediler. Sonunda bunların Kassam füzelerinin motorları olduğu ortaya çıktı. Bu çok tehlikeli bir görev değildi ama öyle birinin yapacağı bir iş de değildi. Bu olayın gerçekleşme sebebi olan “komşu prosedürü” bir gerçeklikti ve temel bir savaş prosedürüydü. Evet, bugün hatırladığım “komşu prosedürü”nün savaş kurallarının merkezinde yer alan temel bir uygulama olduğu. 


Bu prosedürü çok uyguladınız mı? 

Pek çok. Her zaman. 

Hangi durumda birisini canlı kalkan olarak kullanıyordunuz? 
Tehlikeli bir durum olduğu zaman. 

Fakat bunun için robot kullanılabilir? 


Robotu çalıştırmak ve her gittiğiniz yere götürmek çok zaman alır. Özel bir aracınız olması 

gerekir. Bizdeki araçlar zırhlı değildi ve bunları zırhlı bir araca yerleştirmek ise başlı başına bir iştir. Bu durumda birçok düzensizlik ortaya çıkar. Minareye çıkabilecek bir robotu en iyi mühendisler bile gerçekleştiremez. “Komşu prosedürü” şüpheli işler söz konusu olduğunda 

kullanılan temel bir uygulamaydı. 


Bu çok acayip bir durum. Sonuçta tüm göreviniz bombaya nasıl yaklaşacağınızı bilerek onu etkisiz hale getirmek? 


Bizim görevimiz tehdidi ortadan kaldırmak. 
Ben de ateş edebilirim. Herkese siper almasını söyler (bombaya) ateş... 


Bununla ilgili değerlendirmeler yapılırken normal şartlar altında dediğiniz işe yarayabilir. 
Fakat gecenin birinde Ramallah'ın ortasındaki bir caminin minaresine ateş etmek ya da bunun için komşulardan birini kullanmak... Biz bir komuta kademesi değil emri yerine getiren profesyonel bir birimdik. Komutana gider ona kendi tercih sıramıza göre durumla ilgili seçenekleri söylerdik: “Ya şimdi bir tank getirilerek caminin minaresi havaya uçurulacak ya da bir komşu getirilecek veya isterseniz yukarı çıkıp onu (füzeyi) ben aşağı indireceğim.” Bu durumda komutana tam olarak ne dediğimizi hatırlamam zor. 


Siz bunlardan hangisini tercih ederdiniz? 
Bir komşunun yapmasını. 
Korkmuş muydunuz? 


Nasıl? Galiba. Uyduruk yapılmış patlayıcılarda en küçük bir hata çok büyük tehlikelere yol açar. Üzerinizde telefon bulunuyorsa örneğin statik elektrikten dolayı çok tehlikelidir. 


Patlayıcının yanında gerçekleşecek bir sürtünme çok tehlikelidir. Ne kadar tehlikeli olduklarını bildiğinizde yanına gitmek istemezsiniz. Birimde çok büyük bir tartışmanın yaşandığı bir olay hatırlıyorum. El-Halil bölgesinde bir yerdi. Üzerinde yelek bulunan birine şüphe üzerine ateş edilmişti. Yeleğini çıkarıp çıkarmadıklarını hatırlamaya çalışıyorum. 
Sanırım çıkardılar, bu durumda (yeleğin) içinde ne saklandığını bilemezsiniz ve kendinizi tehlikeye atarak açmanız da mümkün değildir. En iyisi havaya uçurmaktır. 


Bir teröristten mi bahsediyorsunuz? 


Evet. Birimde bulunan askerlerden birisi komşulardan birine patlamaya hazır bir kalıp patlayıcı verdi. Bağlantı telleri ile patlayıcıyı aldı, belki telleri yoktu uzaktan kumandalıydı. 
Her çeşidi bulunuyordu. Ona: “Bunu al, oraya bırak ve ayrıl” denildi. Bunun doğru olup olmadığına dair büyük bir tartışma yaşanmıştı. Bunun gibi fazla olay gerçekleştiğini düşünmüyorum. Fakat kendisine patlayıcı verilen kişi: “Hiçbir sebep yokken patlayıcıların yanına yaklaşmam” yanıtını verdi. 


Eğer bunu yapacak başka birileri varsa? 


Evet. Başka birileri varsa. Güney Lübnan Ordusu'nda bu yaygın olarak yapılıyordu. Bunu duydunuz mu bilmiyorum. Güney Lübnan Ordusu askerlerini alarak bir birim oluşturuldu ve onlara çok düşük seviyede bir eğitim verildi. Kısa bir eğitim verilen bu askerler Lübnan'daki patlayıcılar ile ilgilenecekti. Bu konuda onlara fazla araç ve eğitim verilmedi. Burada da bu işi yapma isteği olan birileri varsa bu uygulanabilir. 


İsteyen birileri...? 

Evet... 

Öyleyse üzerinde tartışılan şey neydi? 

Profesyonel açıdan başka birine bu işi yapma izni vermenin doğru olup olmadığı. 
Öyleyse profesyonel bir tartışmaydı? 

Evet. 

Etik değil ama profesyonel düzeyde bir tartışma öyle mi? 

Hiçbir düzeyde değil. 

Eğitiminizde bunu mu öğrendiniz? 

Evet, tamamen. 


“Komşu prosedürü”nden daha önce başka bir seçenek yoksa bunu kendiniz mi yapıyordunuz? 


Hiçbir seçeneğin olmadığı bir durum nasıl olabilir? 


Çevrede bunu yaptıracak insanlar yoksa ne yapacağınız anlatılmadı mı? 


Şunu anlamanız gerekir, tartışma sadece profesyonelceydi: Bir kişiyi sizden önce şüpheli patlayıcıların bulunduğu bir yere göndermenin profesyonelce olup olmadığı. Patlayıcıyı aktif hale getirebilir mi meselesi. Tartışma sırasında etikle alakalı bir konu hiçbir şekilde gündeme gelmedi. 


İtiraf 10 
Kara Yok Eme Operasyonu 


Birim: Özel Kuvvetler 
Görev Yeri: Gazze Şeridi 


Size aktaracağım olay Gazze'de gerçekleşmişti. Intifada’nin başlamasından önce insanlara helikopterlerle suikast gerçekleştirdikleri bir dönem olmuştu. Medya, başka insanların da bu sırada zarar görme olasılığından dolayı öfkeliydi. Kara operasyonu kararı alınması üzerine hazırlanmaya başladık. 


Bu olay İntifadanın başlangıcında mıydı? 


Evet, Intifada’nin başlangıcında. O zamana kadar helikopterlerden atılan füzelerle birkaç suikast gerçekleştirilmişti. Medyanın bakış açısına göre... Hatırladığım kadarıyla karmaşık bir dönemdi, karşı taraf saldırganlaşmıştı ve arkadaşlarımız öldürülmüştü, bunun üzerine bir “kara yok etme operasyonu” yapacağımız haberi geldi. 


Bu terminoloji mi kullanılıyordu? “Kara yok etme operasyonu”? 


Hatırlamıyorum. Ama bunun Intifada’nin ilk operasyonu olacağını biliyorduk. Bu komutanlar için çok önemliydi ve operasyon için eğitimlere başladık. Plan şöyleydi; terörist Refah'a giderken yakalanacak, yolun ortasında bloke edilecek ve yok edilecekti. 


Durdurmadan mı? 


Hayır, hedef doğrudan yok edilecekti. Bu operasyon iptal edildi fakat birkaç gün sonra bu sefer bir tutuklama operasyonuna gideceğimiz bildirildi. Daha devrimsel bir şey yapmaktansa onu savaş şartlarına uymayan bir şekilde tutuklayacak olmamızın bizi ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını hatırlıyorum. 


content/uploads/2011/02/Occupation of the Territories, Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN ITIRAFLARI/ EL-HALİL 2001-2004/ 1. BOLUM 
Tamer Güner, 29.08.2014, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 


Askerden yakın zamanda terhis olduk. Hizmet ettiğimiz bölgeler içinde en zorlu ve en karışık şartlara sahip yer El-Halil’di. Hepimiz orada gördüğümüz şok edici olaylarla şu ana kadar baş etmeye çalıştık. 


E]-Halil’deki görev günlerimizden bir hatıra olan fotoğraf albümü bir rafta kapalı olarak duruyor. Fakat terhisimizden sonra zaman geçtikçe şunu fark ettik ki; bu hatıralar orada görev yapan bizler için ortak bir paydaya sahipti. 


El-Halil’de her gün yaşadığımız ¢ilgmliklarla baş etmeye çalışırken üniformalarımız içinde aynı insanlar olarak kalamazdık. Arkadaşlarımızın ve kendimizin yavaş yavaş değiştiğini fark ettik. Bizim için her seçeneğin olumsuz olduğu bir ortamda sıkışıp kalmıştık. 


Terörün çirkin yüzü ile karşı karşıyaydık. Bir intihar bombacısının bir grup çocuğu öldürmekte tereddüt etmediği, masum bir ailenin Şabat günü masasında öldürüldüğü bir ortam. Sayısız olaylar, yakınını kaybetmiş aileler, yaralı masum insanlar, takip ve tutuklamalar. Korumakla yükümlü olduğumuz, kargaşa çıkaran, evleri işgal eden ve hem polise hem de askerlere fiziksel ve sözlü olarak karşı koyan yerleşimciler. El-Halil’i hayalet bir şehre çeviren daimi sokağa çıkma yasağı. Girilmesi yasak Kasbah. Yıllardan beri askeri karakol olarak kullanılan Jebl Ju’ar okulu. 


Kendi kendimize bir askeri müfreze neden çocukların okula gitmesine engel olur diye sorardık. Fakat buna bir cevap bulamazdık. Ve biz tüm bunları konuşmaya, anlatmaya karar verdik. El-Halil uzayda bulunan bir yer değil, Kudüs'ten bir saatlik mesafede. Fakat El-Halil, Tel Aviv'den ışık yılı kadar uzakta. Ve şimdi sizin tek yapmanız gereken gelip görmek ve duymak. Ve orada neler olup bittiğini anlamak. 


Askerlerden gelen mektup, El-Halil, Şubat 2004 


Bu bölüm, El-Halil’de olup biteni ortaya koymak için “Breaking The Silence” tarafından bir araya getirilmiş itirafların toplamından oluşmaktadır. 


Batı Şeria'da bulunan El-Halil, merkezinde İsrailli yerleşimcilerin yer aldığı tek şehirdir. Bu yüzden IDF, Filistinlilerle 1995'te imzalanan geçici anlaşmadan sonra bölgedeki diğer şehirlerden çekilmesine rağmen E]-Halil’den çekilmedi. 


1997 yılında El-Halil Anlaşması'nın imzalanması üzerine şehir iki bölüme ayrıldı: 18 
kilometrekare büyüklüğünde ve nüfusun büyük bölümünün yerleşik olduğu, kontrolü tamamen Filistin Yönetimine bırakılan H-1 Alanı ve 4.3 kilometrekare büyüklüğünde, İsrail güvenlik kontrolü altında bulunan ve alanda yaşayan Filistinliler ile ilgili sivil meselelerin kontrolünün Filistin Yönetimine bırakıldığı H-2 Alanı. 


IDF, Nisan 2002'de gerçekleşen Koruyucu Kalkan Operasyonu döneminde H-1 Alanı'na yeniden girmiştir. 


El-Halil 150,000 Filistinliye ev sahipliği yapmaktadır bu nüfusun yaklaşık olarak 35,000'i H- 
2 Alanı'nda yaşamaktadır. H-2 Alanında aynı zamanda birbirine yakın olarak konumlanmış 
yerleşkelerde yaşayan 500 civarında yerleşimci bulunmaktadır. Bu yerleşimciler, Avraham 


Avinu mahallesi, Beit Romano, Beit Hadassah ve Tel Rumeida’nin yer aldigi Kasbah (Eski Şehir) bölgesinde yerleşmiştir. Şehirde yer alan “Haram El-Halil” (Tomb of Patriarchs) göz önüne alındığında El-Halil hem Yahudiler hem de Müslümanlar için kutsal bir şehir. 


Bu bölümde yer alan itiraflar Nachal birliğinde görev yapmış 64 askerden derlenmiştir. Bu askerlerin tümü Ekim 2000’de başlayan El Aksa İntifadası sırasında El-Halil’ de görev yapmaktaydı. Askerlerin 2001-2004 seneleri arasında gerçekleştirmiş oldukları görevlerin süresi 6 ila 14 ay arasında değişmektedir. Bu itiraflar, El-Halil’de görev yapan askerlerin gerçekliklerinin ve tecrübelerinin belgelenmesidir. 


Çevirenin Notu: Metinde “Tomb of Patriarchs” olarak geçen ifade Müslümanlar tarafında “Haram El-Halil” olarak kullanılıyor. Bu ifade İngilizce kaynaklarda “Cave of Patriarchs” olarak da geçmektedir. El-Halil’de bulunan, içinde İbrahim, İshak ve Yakup peygamberler ile yakınlarının gömülü olduğu, İbrahim Camisi’nin de yer aldığı kompleks. 


http://www. breakingthesilence.org.il/wp- content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2001 2004 Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN İTİRAFLARI/ EL-HALİL 2001-2004/2. BÖLÜM 


Tamer Güner, 05.09.2014, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 

Eğer ben insanların bir yere gitmelerine engel olan, aşikâr bir şekilde gitmeleri gereken bir yere, örneğin manavdan dönüşte evlerine gitmelerine engel olan bir kontrol noktasında duruyorsam gerçekten ne kadar kibar bir kişi olduğumun önemi yoktur. 


Bu durumda haksız olmam için kaba davranmam gerekmiyor. Dünyanın en kibar insanı iken haksız olabilirim. Çünkü onların bakış açısıyla benim nazik bir insan olmam bir fark oluşturmaz. Hala onların evlerine gitmelerine engel olan bir insanımdır çünkü. 


Bu durumda kibar olmaya çalışmam neye yarar ya da onları aşağılamam? Kontrol noktasının var oluş sebebi aşağılamaktır. Kurallara göre işimi yaptığım müddetçe, aslında tamamen yasal olan bir şey yapıyor olsam da bu durumda insanlara acı veriyor, onlara gereksiz yere zarar veriyorum demektir. 

E]l-Halil’i çevreleyen alanda yaşayan 140.000-160.000 kişilik nüfus içerisinde yer alan ve doğrudan işgal altında bulunan H-2 Alanı'ndaki 15.000 kişilik nüfus arasındaki 500 Yahudi yerleşimcinin muhafızlığını yapıyor, onların bu bölgede hayatlarını sürdürmelerini sağlıyorum. 


Onlara ne kadar iyi davransam da ya da komutanım her ne kadar iyi olsa da bu onlar için bir anlam ifade etmiyor. Yine de onların düşmanı olacağım. Aramızda yine de bir çatışma olacak. 
Ve bazen onlara karşı iyi olmam sadece bana sorun olacak çünkü bu durumda benimle tartışacak, kızgınlıklarını bana yöneltecekler. Fakat onlara söyleyebileceğim bir şey yok. 


Kontrol noktasından öteye geçemezsiniz, çünkü geçemezsiniz, işte o kadar!! Bu, güvenlik kapsamında verilmiş bir emirdir. Burada bulunan 500 insanı korumak istediğiniz müddetçe bunu yapmak zorundasınız. El-Halil’de bulunan bu insanların (yerleşimciler) canlı kalmalarını ve hayatlarını makul bir şekilde sürdürmelerini sağlamak için geriye kalan insanların (Filistinliler) tümünün makul varoluş sebeplerini ortadan kaldırmak zorundasınız. 


Bu tepelerde yaşayan insanlar var. Onların sindirilmesi, tutuklanması, bazen canlarının yakılması gerekir. Fakat hükümet yerleşimcilerin El-Halil? de rahat bir şekilde kalmalarını istediği müddetçe zulüm yapılmasa bile ki zulüm vardır, bizim iyi davranıp davranmamamızın bir önemi yoktur. 


İşgal Bölgelerinde ne kadar uzun süre kaldığınızla kafayı ne kadar yediğiniz arasında açık ve güçlü bir bağlantı vardır. Eğer birisi altı aydan beri Bölgelerde ise çaylak sayılır, her yere gitmesine izin verilmez, sadece nöbet tutar, yaptığı tek şey içindeki acı ve öfkeyi gittikçe büyütmektir. 


Yahudilerden, Araplardan, ordu ve devletten kaynaklanan olumsuzluklara maruz kaldıkça uyuşur, buna uyuşma diyor diğerleri, ama bana göre bu bir uyuşma değil bir tür duygu yükselmesi, sarhoş olmak gibi... 


Çünkü Bölgelerde görev yapmanın uyuşma ile ilgisi yok bu “yüksek”, negatif anlamda yüksek bir hâl her zaman yorgun ve açsındır, her zaman banyo yapma ihtiyacı hissedersin, devamlı ölmekten korkarsın, her an bir terörist yakalamak için hazırsındır. 


Bu, dinlenme imkânının olmadığı bir yaşamdır. Uyuduğunda bile iyi bir uyku uyuyamazsın. 
El-Halil’de bir kez bile iyi bir uyku uyuduğumu hatırlamıyorum. Eve gittiğimde, uyuyup kalktığım zaman “işte bu uykuya benzedi !” diyorum. Bunun uzun bir uyku olmasına da gerek yok. Yani bu, hiçbir insanın tecrübe etmemesi gereken, size kafayı yediren bir durum. Bu hâl, 


» 


avlanmış ya da avlanmakta olan bir hayvanın durumuna benziyor. 


Eve gelip yeniden El-Halil’e döndüğümde yurtdışına çıkmış gibi hissediyordum, gerçekten... 
Sanki bir anda farklı bir dünyaya geçmiş gibi. 


Demokrasi diye adlandırdığımız şey El-Halil’de kaybolup gidiyordu. Yahudiler burada diledikleri gibi davranıyordu, kurallar yoktu. Trafik kuralları yoktu. Hiçbir şey. 


Burada yapılan her şey din adına gerçekleşiyordu, ne yapılırsa-dükkânlara zorla girmek gibi, bunlara izin veriliyordu... Bir asker olarak gerçekten problem yaşıyordum çünkü ahlâki anlamda değerleri olan bir aileden geliyordum. 


Bir gençlik hareketine üyeydim. Demokrasinin ne olduğunu biliyordum, bunu okulda öğrenmiştim. Ve kendimi bir askeri kontrol noktasında insanlara şöyle derken bulmuştum: “Bak, şimdi buradan geçemezsin.” Karşıdaki “Niye geçemem” diye sorduğunda “Çünkü şu anki emirler böyle” dersiniz... 


Bu kadar basit. Onlara sebep olarak gösterebileceğim mantıklı bir şey yoktu ve söylediklerimin de bir anlamı yoktu çünkü her halükarda geçişlerine izin verilmiyordu. Veya 


birisinin evine girdiğiniz zaman şöyle derdiniz “Tamam, şimdi bütün çocukların bir odada toplanmasını istiyorum, evinizi arayacağım.” 


Eğer böyle bir olay benim başıma gelseydi ne yapardım bilmiyorum. Gerçekten. Evime bu şekilde girilseydi çılgına dönerdim. 4-5 yaşındaki çocukların bulunduğu bir eve silahlı insanların girerek onlara, “Hadi, herkes kalksın!” dediğinde ailemin nasıl tepki vereceğini düşündüm. Nöbet noktasında insanlara ; “geçemezsiniz! ” veya “hadi yürüyün !” şeklinde emirler verirken bu düşüncelerim yüzünden gerçekten zor anlar yaşadım. 


Ya da sokağa çıkma yasağını delen insanları tutukladığımızda. Sokağa çıkma yasağını delmek ne demek Bunun anlamı şu; insanlar sadece alışveriş yapmak için sokağa çıkıyorlar. 


Bu durumda müfreze komutanı bu insanlara şöyle der: 

“Tamam, şimdi herkes sıraya dizilsin.” 

Onlar yan yana sıraya dizildikten sonra komutan bize, “Onları birkaç saat kurutun” der. 
“Onlarla saatlerce ne yapacağız” diye sorduğumda cevap şudur: 


“Sadece onları burada oturtun.” 


content/uploads/201 1/02/Soldiers_Testimonies_from_Hebron_2001_2004_Eng.pdf 


BREAKING THE SILENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN İTİRAFLARI/ EL-HALİL 2005-2007/3. BÖLÜM 


Tamer Güner, 08.05.2015, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 
İtiraf-6 


El-Halil’ deki kameralar? 

Bildiğim kadarıyla kamera kayıtları polisin etrafta neler olup bittiğini gözetlemesi için alınıyor. Ordu da bu kayıtları X’e gönderiyor, orada monitörler bulunuyor. 

Komuta merkezindeki monitörler? 

Evet, olağanüstü bir iş. 

Kamera görüntülerine sonra ne oluyor? 


Hiçbir şey. Bilgisayarlarda saklanıyor. Herhangi bir olay olması durumunda... Her yerde 


kapalı devre televizyon ve kameralar var... “The Truman Show” daki gibi, kumanda kolu ile idare ediliyor ve görüntüye zumlama yapabiliyor... Teknoloji harikası gerçekten. Bütün filmler bilgisayarda saklanıyor. Sadece görüntü kalitesi biraz düşük, o kadar. Bu filmlerde her türlü saldırıyı gördüm. Evlere yapılan baskınlar ve insanlara yapılan zulümler. 
Yerleşimcilerin evlerine mi giriliyordu? 

Hayır, yerleşimciler Arapların evlerine giriyordu. 


Peki, nelere şahit oldunuz? 


Onları görüyorsunuz... Çok net bir şekilde. Pencereleri, her şeyi kırarken. Kırma, tekmeleme ve... 


Yerleşimcilerin kapıları tekmeleyip, evleri bastığını gördünüz. Peki, bu sırada etrafta bulunan askerler herhangi bir müdahalede bulunmadı mı? 


Hayır. Olaylar üzerine askerler gelir ama genellikle hiçbir şey yapmaz... Durdururlar... Yani enerjiyi keserler. 


Ne demek istiyorsunuz? 


Hepsi olmasa bile kameraların çoğu enerjisini yerleşimcilerin evlerinden alır. Bir olay çıkacağını anladıklarında bağlantıyı keserler... Elektrik bağlantısını. 


Yerleşimciler mi? Kameraların bağlantısını kesiyorlar ve... 
Evet. Olmazsa, kameraları bozuyorlar, evet... 
Bu tür şeylere komuta merkezinde bulunduğunuzda mı şahit oldunuz? 


Tabi ki. Bunlar oluyor. Diğer taraftan başka bir kameranın kendilerini çektiğini her zaman anlamıyorlar. 


Komuta merkezinde olayları eş zamanlı olarak izleyen kim? 


Kadın askerler ekranlardan olayları gözlemliyor. Bu izleme sistemi üzerine eğitim almış askerler. 


Bunun için kullanılan kaç kamera var? 
Sayıları X civarında (sayı metinde verilmemiş). Sadece Yahudi yerleşim bölgelerini 


izlemiyorlar. H1’i de izliyorlar (El-Halil’in tamamen Filistinlilerin kontrolü altında bulunan kısmı). Kameralar Yahudi yerleşimcilerin alanına yerleştiriliyor- aksi halde tahrip edilirler- ve 


bunlar aynı zamanda H1’i de gözlemliyor. 

Kameralar neyi çekiyor? Yahudi yerleşim yerlerine yaklaşan herhangi birilerini mi? 
Evet, her kim gelirse. 

Elde edilen görüntülerle ne yapılıyor? 


Demek istediğiniz yerleşimciler Filistinlilere saldırdığı zaman mı? Orada bulunduğum dönemde böyle bir şey olursa polise iletilemiyordu... 


Yasak mıydı? 


Evet. Sürtüşmeleri engellemek içindir belki. Bilmiyorum. Şu anda bu konuda herhangi bir fikrim yok. Eğer bir şey olursa, mesela bir keresinde bir olay olmuştu, nasıl tarif edeyim- suçla ilgili veya ayaklanma benzeri bir şey değildi- yerleşimcilerin olduğu tarafta. 


Ne olmuştu? 


Bilmiyorum, birileri Araplardan birini darp etmişti. Daha sonra polis soruşturmasında darp eden kişiye kendisinin açık bir şekilde görüldüğü görüntüleri göstermişler. O da tugay komutanına gidip bu kameraların yerleşimcileri yani Yahudileri korumak için yerleştirildiğini söylemiş. Arapları korumak için değil. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın, olay cezayı gerektiren bir şeydi ama ayaklanma değildi. Bu sebeple böyle bir şey olduğunda ordu bu durumu bildirmeyebilir. Yine aynı sebeple hiçbir polisin kapalı devre televizyon gözlem odasına girme izni yoktu. 


Polisler komuta merkezine alınmıyor mu? 

Bir süreliğine. Bu durum değişene kadar. Yaklaşık bir ay polisler içeri alınmadı. 

Ve ordunun bu kayıtları polise verme yükümlülüğü yoktu? 

Evet. Ben komuta merkezinde olduğum sırada bir polis içeri girince kadın subay şöyle 


demişti: “Üzgünüm, tugay komutanlığından sizi içeri almamamız yönünde emir geldi, lütfen burayı terk edin.” 


KKK 
İtiraf-7 
Savunmaya yönelik birkaç görev bulunuyor, nöbet görevi ve bunun benzeri. Hücuma yönelik 


görevler ise genellikle özel birimler veya üst düzey birlikler tarafından gerçekleştiriliyor, tutuklama ve bunun benzeri. 


Tutuklama görevine katıldığınız oldu mu? 


Evet. Pek çok kez. Görevler esas anlamda hücum niteliğine sahiptir. Demek istediğim- neyse boş verin bu meseleye girmeyelim- bu görevler özellikle, insanlara (Filistinlilere) varlığınızı hissettirmek için gerçekleştirilir. Böylece kendilerini hiçbir zamana rahat hissedemezler ve ordunun her zaman etraflarında olduğunu anlarlar. Askerlerin etraflarında bulunmasına alışmışlardır, öyle ki rutin hayatta onlar için ordunun var olmadığı bir durum söz konusu değildir. Nereye giderlerse gitsinler denetim altındadırlar. 


İşgal edilmiş bölgelerden mi bahsediyorsunuz yoksa belirli bir yerden mi? 


En iyi bildiğim yer el-Halil, diğer bölgeler hakkında konuşamam ama her tarafta prensip aynıdır. Çoğu görev-rutin olanları kast ediyorum- Filistinlilere varlığınızı hissettirmek için gerçekleştirilir. Bunun anlamı, ordu burada demektir. Bir saniye bile rahat olmamaları gerekir, normal siviller de aynı şekilde. Zannedersem bu stratejik bir tavır, teröristlerin toplumdan dışlanması için, isyana kalkışan kim olursa. 


Bunlar sosyolojik varsayımlar. 


Ne sosyolojik varsayımı? Bu durum İntifada'nın başlangıcından itibaren İşgal Bölgelerinde uygulanan prensiptir. Sanırım birkaç kez değişmiş ama subay eğitiminde bu konuda bize ders verildi. Yani maksat Filistin toplumunu teröristleri dışlamaya zorlamaktır. Aralarından def etmelerini sağlamak. Kendi günlük hayatlarına sekte vurulmasına sebep olmamaları için. 
Gerçekte ise bu pek işe yaramıyor, altı seneden beri günlük hayat bozuk bir düzene sahip. 
Beni rahatsız eden şey, bu yapılanın insanların hayatlarında önemli bir aksamaya sebep olması. Adım başına arabaları durdurmak, sicil durumuna bakmak için insanları bekletmek veya kimlikteki bazı özelliklerine göre onlara engel çıkarmak. 


Bu konu hakkında askerler ne düşünüyor? Herhangi bir girişimde bulunuyorlar mı? 
Her türlü girişimde bulundum. Bir görev sırasında askerlere şöyle demiştim: “Bakın, onları çok fazla tuttuğumuzu düşünüyorum, niye gitmelerine izin vermiyoruz?” Bazı askerler işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyordu, bazıları ise işini mümkün olduğu kadar ağırdan alıyor ve kimlik kontrolünü bekleyen insanları, çömelmiş vaziyette ayakları kopuncaya kadar tutuyordu. Dolayısıyla bu iki uç arasında denge kurmam gerekiyordu. 

Siz onların komutanı mıydınız? 

Evet. 


Kötü davranış olduğunda onlara ne söyleniyordu? 


Onlara hemen bunu kesmelerini emrediyordum. 


Göreve siz mi nezaret ediyordunuz? 


Operasyonun komutası bendeydi. Devriyeye çıkarak bir yerde kimlik kontrolü için duruyorduk. Devriye görevi bu şekildeydi. “Sen ve sen şuranın güvenliğini sağlayın, sen ve o şuraya gidin” diye emir veriyor ve durdurduklarımızın kimliklerini topluyordum. Bir yandan bekleyen insanların başında durup diğer yandan kimlik numaraları telsizle bildiriliyordu. Her zaman bekleyen insanların başında durulmuyordu. Etrafta dolaşarak durum hakkında genel izlenim edinmeye çalışıyorsunuz, belki yerinizi değiştirmeniz gerekebiliyor, koruma görevini verdiğiniz adamlar işini yapıyor mu bakmak için vs. Bu sırada bekleyen insanlardan birisi bir askerin yanına gelerek haklı olarak şöyle soruyor: “ Bu iş çok uzun sürecek mi? İşe yetişmek için acelemiz var.” Ondan daha güçlü ve silahı bulunan askerin beklediği şey ise onun korkması ve yanına gelmeye cesaret edememesi, hiçbir tehdit oluşturmadığı halde beklentisi bu şekilde. Bu her gün yaşanan bir durum. Asker bunun üzerine adama bağırarak üzerine silahını doğrultuyor ve fiziksel olarak acı çekmesine sebep olacak şekilde durmaya zorluyor. 
Komutan olarak böyle şeylere şahit oluyorsunuz ve hemen buna son vererek normal prosedüre dönmeleri emrini veriyorsunuz. Birliğe geri döndüğünüzde bu konu hakkında konuşuluyor. Askerlerden bazıları korkakça davrandığımızdan şikâyet ediyor, bazıları yapılanı meşrulaştırmaya çalışıyor. 


Bu sebeple askerleri cezalandırdığınız oldu mu? 

İlk kez olduğu zaman hayır. Ben ailesi tarafından belirli bir şekilde veya belli bir inanç sistemine göre yetiştirilmiş bir insanı bu yüzden cezalandıramam. Bunu bir daha yapmamalarını emrettikten sonra yeniden tekrar edilirse o zaman ceza söz konusu olur. Benim komutamda bu tür durumlar çok nadir olmuştur, en azından bildiğim kadarıyla. Doğal olarak benim olmadığım zamanlarda da devriyeye çıkılıyordu, manga komutanlarının veya çavuşların komutasında. 

Sizin bölüğünüzdeki, birliğinizdeki atmosfer nasıldı? 

Hangi açıdan? 

Bu tür şeyler meşrulaştırılır mıydı? 

Bölük komutanı adamlarıyla konuşur, belirli insani standartların sağlanmasının önemi hakkında, fakat bu kadar. Devriyede o bizzat bulunmaz. Daha alt kademedeki komutanların bazıları çok kötüdür bazıları daha az. Kimin en güçlü “şerif” olduğuna dair her taburda, her bölükte gizli bir rekabet söz konusudur. 


Şerif kime deniyor? 


Bölgenin kralı. 


Manga komutanları arasında mı? 


Bölükler arasında. Bölük ve manga komutanları arasında. Bu örtülü bir rekabet, kimse açıktan bu konu hakkında konuşmaz. Eğer ben olaylı yerlere giden sıra halinde dört devriyenin başında olsaydım daha sıkı çalışırdım. Kendimi daha fazla göreve adardım. Bu örtülü bir şekilde, şuurlu olmayan ama çok güçlü bir düşünce yapısı. Bazı devriyelerin başındaki kıdemliler için bu güç savaşı her şey anlamına gelir. 


Orijinal Metin: 
content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN İTİRAFLARI/ EL-HALİL 2005-2007/4. BÖLÜM 


Tamer Güner, 15.05.2015, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 

Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 

Itiraf-8 

Filistinliler gözaltına alındıklarında arabalarına ne oluyor? El mi koyuluyor? 


Evet. Araba anahtarlarına el koyuluyor. Filistinliler tutuklarında araba anahtarları ve kimlikleri ellerinden alınır. 


Onları geriye nasıl alırlar? 


Bir sonraki devriyeyi beklemeleri lazım. Eğer onlarda anahtar varsa alırlar yoksa yapacak bir şey yok. 


Bu şekilde kaç anahtar kaybolmuştur, bir tahmininiz var mı? 


Bilmiyorum. Birçoğu anahtarlarını geri alır, bir sonraki devriye gelir ve onlara anahtarlarını geri verir. Araba gözaltı yapılan yerde kalır, onlarda başında beklerler. 


Peki kimlikler? Onları da mı aynı şekilde geri alırlar? 


Yine devriyeden. Veya geri alamazlar. Eğer birisi gerçekten tahrik edici bir harekette bulunmuşsa ona kimliğini geri vermezler, çünkü böyle biri küstah olarak değerlendirilir. 
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İtiraf-9 


Temel veya ileri eğitim safhasında hiç İşgal Bölgelerinde acil göreve gönderildiniz mi? 


İki-üç yıl süresince el-Halil’ deydik. İlk el-Halil tecrübem... Tapuz Gross ve Sentry noktalarında nöbet görevinde bulunduğumu hatırlıyorum. Bunlar tugay eğitim kampının dışarısında ilk kez görev aldığım nöbet noktalarıydı. 


İbadet güzergâhlarının güvenliği için takviye olarak mı oradaydınız? 


Cuma-Cumartesi takviyesiydi. Buralarda gerçekten komik olaylar da oluyordu... Tapuz Gross noktasına görevli asker ve komutan hala orada iken gitmiştim. Mani Yolu'ndan, yani Abu Sneina mahallesinin olduğu taraftan bir aracın geldiğini hatırlıyorum, bir Filistin belediye aracı, orada altyapı işlerini yapıyorlardı. Elektrik hatlarındaki bir arızayı onarması için bu aracı çağırdım: Filistin belediyesine ait bir araç Yahudi yerleşimlerindeki altyapıyı onarıyor. 
Oldukça ironik. 


Oradaki bu tür işlere Filistinliler mi bakıyordu? 


Elbette, elbette. Her şeye. Elektrik, su, diğer işler. Bu bahsettiğim araç geldi daha sonra-bunu hiç unutmayacağım, kulaklarıma inanamamıştım: Bir grup küçük çocuk bağırmaya başladılar: “Filistin arabası!” Avraham Avinu yerleşkesinden ellerinde taşlarla bize doğru koşuyorlardı. 
Bu sırada araç Tel Rumeida’ya doğru, yokuş yukarı çıktı. Bu arada yanımızdaki subayın onların arkasından hızla koşmaya başladığını gördüm. Atılan taşlardan aracın ön camları paramparça olmuştu. Olay bittikten sonra, moralim bozuk olarak Tapuz Gross'taki 6 saatlik nöbet görevime geri döndüm. 


Bu olaydan dolayı kimse tutuklandı mı? 
Hayır. Beş altı yaşlarında çocuklar, yapabileceğiniz bir şey yok. Şaka gibi bir olaydı. 
Bunlardan birisini yakalayarak konuşmayı denediniz mi? 


Kimi? Geriye baktığımda olan bitenler kötü bir şaka gibi. Olay olduğunda Tel Rumeida’dan aşağıya doğru üç annenin aralarında şu şekilde konuşarak indiğini görmüştüm: “Çok korkunç, gerçekten iğrenç! Onların yaptıkları şeye nasıl engel olurlar? Onlar (askerler) nasıl olur da onları (yerleşimcilerin çocuklarını)durdururlar? Sonuçta hepsi (Filistinliler) bize taş atıyor!” 
Söyledikleri bu türden şeylerdi. Çocuk arabalarıyla aşağıya doğru inen bu annelerin, zavallı çocuklarının Filistin belediyesine ait bir tamir aracına taş atmalarını engellemenin, adil olmadığını konuştuklarını anladığımda şok olmuştum. Etrafıma bakındım ve şöyle düşündüm: Neler oluyor? Ben neredeyim? 
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İtiraf-10 


Filistinliler ve Yahudi yerleşimciler arasındaki etkileşim nasıldı? 


İlişkiler karmaşıktı. 
Hatırladığınız herhangi bir olay var mı? 


Evet. Yine bir nöbet görevindeydim fakat etrafta başka bir sürü asker vardı çünkü yine bir alarm durumu söz konusuydu. Dışarıdan birçok insan (Yahudiler) her zaman olduğu gibi el-Halil?deki yerleşimcileri ziyarete gelmişti, Şabat'tan dolayı, yatıya kalmak için. Cuma günü ibadetlerini gerçekleştiriyorlardı. Nöbet noktasının arka tarafında Jilber mevkiinde bir market vardı. Bu insanlar oraya girip etrafı kırıp dökmeye başlamışlar. Olayın boyutunu tam olarak bilmiyorum, orada görev yapan bir arkadaşım onların bağırarak markete girdiğini ve raflardaki ürünleri aşağı devirdiklerini söylemişti. 


Bu Filistinlilere ait bir market miydi? 

Evet. 

Jilber mevkiinde? 

Nöbet noktasının hemen arkasındaki market. Dediğim gibi bu insanlar markete girmişler ve devriye görevi yapan bizden iki asker onlarla tartışmaya başlamış ve onları dışarıya çıkarmaya çalışmışlar. Yahudiler marketten çıkmış ve yolda oturan yaşlı bir kadın görmüşler. 
O sırada sinagoga doğru gidiyorlarmış. Yaşlı kadının yanından geçerken ona bağırıp çağırmaya başlamışlar, bu arada sanırım ona tekme filan da atmışlar. Bu dediklerim bana askerlerin söylediği şeyler. Özellikle bu olayı hatırlıyorum çünkü arkadaşlar uzun süre bu olay üzerinde konuşmuşlardı. 

Size verilen eğitimlerde el-Halil hakkında neler söylendi? 

Yahudi yerleşimcileri korumamız istendi. 

Göreviniz sadece bu muydu? 

Orada ikamet eden insanların hepsini ve el-Halil’deki yerleşimcileri. Genel bir korumadan bahsediyorum. Ordunun orada bulunma sebebi esas olarak Yahudi yerleşimcilerin korunmasıydı. Eğer bir Yahudi yerleşkesi yoksa orada asker de olmaz. Bana göre durum böyle. Tabi bu sırada doğrudan veya dolaylı olarak Filistinlileri de korumuş oluyorsunuz. 


Filistinlileri nasıl koruyordunuz? Markete dalan yerleşimcilere ne yaptınız mesela? 


Onları dışarıya attık. 
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İtiraf-11 

Sahte tutuklamalar yapıyorduk. 

Ne demek istiyorsunuz? 

Sahte bir tutuklama, yaptığımız şey buydu. Gerçek manada bir tutuklama yapmıyorduk. 
El-Halil’ de mi? 


Evet. Bu, bizi zorlayan büyük bir meseleydi. İlk başlarda bu durumla nasıl baş edeceğimizi gerçekten bilmiyorduk. Yaptığımız işin meşru olup olmadığı noktasında tereddütlüydük. 


Bu nasıl bir şeydi? 


Sahte tutuklama aslında eğitim gibi, gerçeğini yapabilmek için bu şekilde pratik yapılmış oluyor. Filistinlilere yönelik bir gözdağı da söz konusuydu: “İşte ordu burada” anlamında. 
Sonuç olarak bu olay ertesi gün mahallede herkes tarafından konuşulacaktı. Şöyle, istihbarat bize birinin (Filistinli) ismini verirdi, aslında herhangi bir problemi veya hatası olmayan biri, biz de evine gider ve onu tutuklardık. Yani her zaman yapıldığı şekliyle gerçek bir tutuklama gibi. 


Gidip o şahsı alıyor muydunuz? 


Evet alıyorduk. Komuta konumundaki mobil birlik gidip onu alıyordu, etrafta biraz dolaştırıyor ve daha sonra evine geri bırakılıyordu. 


Orijinal Metin: 
content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN İTİRAFLARI/ EL-HALIL 2005-2007/ 5. BOLUM 
Tamer Giiner, 22.05.2015, Sonsuz Ark, Cevirmen Yazar, Ceviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 

İtiraf-12 

“Devriye 30”- görevi neydi? 

“Devriye 30” güvenliği sağlıyordu. Böylece nöbet görevine gitmeden önce temas sağlanıyordu. 


Kasbah’ta (*) 12 saat boyunca yürüyor muydunuz? 


Evet, 12 saat boyunca Kasbah’ta dolasiyorduk, o kadar. Özel bir şey yoktu. 
Evlerin haritalanması işi? 


Değişiyordu. Haritalama işine de gidersiniz, bu o sırada kimin görev başında olduğuna bağlı. 
Örneğin ben ve müfreze komutanım batı Kasbah’ta hiç haritalama işine bakmadık, çünkü ben... Yani demek istediğim bunun gerekli bir şey olduğuna inanmıyordum. Diğer yandan başka bir müfreze komutanı ve çavuş düzenli olarak bu işle ilgileniyordu, bir devriye boyunca 3-4 defa bu işi yapıyorlardı. 


Bu haritalama işi nasıl oluyordu? 
Nasıl mı? Bir harita sayfası alarak eve giriyordunuz. 
Gündüz vakti mi, gece mi? 


Gündüz, gece fark etmiyordu. Gece daha tercih edilebilir bir zaman. Bölük komutanı her zaman geceyi tercih ediyordu. Bütün hane halkı evdeyken. Kendi yaptığım haritalama işlerinden bahsedeyim. Evi haritalıyorsunuz. Ev sahibi ile etrafı dolaşır, o eşyaları kaldırarak her şeyi size gösterir. Aslında yakalanan şeylere bakarsanız hepsi saçmalık. Bir köşede saklanmış bir bıçak, oyuncak bir bıçak bulunur. Aslında bıçak şeklinde yapılmış bir çakmak. 
Sonra da bunu alıp “Evet işte kullanılmaya hazır bir bıçak buldum? -yani demek istediğim açık olarak dekoratif olduğu belli olan bir eşya bu. Eğer batı Kasbah'ta veya o civarda oturan bir Filistinli iseniz; şunu anladım ki bu yaşanabilecek en berbat hayat demektir. Bir mantar tabancasına bile sahip olamazsınız, bıçak bulundurmamanız gerekir. Bıçağın hangi çeşidi olursa olsun. 


Takım komutanının bir mutfak bıçağına el koyduğunu görmüştüm. “Niye? Neden bunu alıyorsun” diye sordum. Bana: “Odanın ortasında garip bir şekilde duruyordu. Almıyorum” deyip bana “Sen al!” dedi. “Fetih destekçisi” olduğunu bildiğim birine ait bu mutfak bıçağına böylece ben el koymuş oldum. Daha sonra bu batı Kasbah’ta yaşayan insanlarla şahsi temas kurma noktasına gelmiştim. Bilmiyorum, aslında onlara karşı yumuşak davranmamaya çalışıyordum, yani onlara karşı tutumumuzdan dolayı. Ama gerçekten bu insanlar askerlerin etraftaki varlığına alışmışlardı. 


Askerleri görür görmez şöyle diyorlardı: “A sen yenisin, sen subaysın veya sen astsubaysın...” Oradakilerin hepsi askere alınma tarihiniz hakkında fikir yürütebiliyordu: “Mart 2006'lı mısın, yoksa Mart 2005 mi?” Çocuklar bile askerliğin ne zaman biteceği ile ilgili sorular soruyordu. Askerler de onlara cevap veriyordu. Aslında ben komutam altındaki askerlerden onlara cevap vermemelerini, bu tür bilgileri söylememelerini istemiştim. Ama bizden önce burada bulunan birlikler onlara zaten her şeyi öğretmişlerdi. Çocuklar şöyle 


diyordu: “O daha çok vaktin varmış”, “Bu çok zor”. Demek istediğim dört yaşındaki çocuklar yanınıza gelip böyle şeyler söylüyor... 


Haritalama işine geri dönelim. Eve girer etrafı araştırırsınız. Bir defasında gerçekten stres yaşamıştım. Bir eve giderek kapıyı çaldım ve evde bulunan herkesi yanıma çağırdım. Bu gece saat dokuzda oluyordu, daha geç olsaydı kendimi gerçekten berbat hissedeceğimi söyledim. 


Bunu daha geç saatlerde yapanlar da oluyor muydu? 
Evet. Her zaman gerçekleştirilen haritalama işini yapacaktım, Ebu Sneina’da ... 


Evin içine girerek oturma odasına gittim, orada bir vazo gördüm, üzerinde şöyle yazıyordu: “Filistin ve İsrailliler arasında gerçekleştirilen düşünce etkinliğine katılımınızdan dolayı şükranlarımızı sunarız.” Yani bu ilk haritalama işinde girdiğim evde böyle bir şeyle karşılaşıyordum; takdir anlamında verilen bir vazo, bir onur sertifikası. İşe devam ettim ama gerçekten utanmıştım. Düpedüz bir utanç duydum. O kişinin eşyaları arasında araştırma yaptığım için kendimi berbat hissetmiştim. 


Eşyalar arasında araştırma yapmak ne anlama geliyor? Sigara izmaritlerine kadar bakıyor muydunuz? 


Emri kimden aldığınıza bağlı. Eğer komutanıma sorarsam, sigara izmaritlerine kadar araştırmamı ister. Fakat yeniden ifade edeyim, hiç kimse, en azından bizim bölüğümüzde, tanıdığım hiç kimse, olayı nahoş boyutlara taşımıyordu. Komutanım bu arama işine önem veriyor, bir şeyler bulabileceğimizi düşünüyordu. Onu tanıyorum, nefret dolu insanların tam tersine bir karaktere sahipti. Bize, müfreze komutanı olarak askerlerini korkuluk görevine (askerlerin bir Filistinlinin evine yerleşerek günlerce hatta daha da uzun bir süre, burayı askeri gözetleme noktası olarak kullanması) göndermeyeceğini söylerdi. Bu göreve gidenler yerde yatıp uyurdu, bir sandalyede bile değil. Konuşmalarında her zaman bu konuyu vurgulardı. 
Gördüğü zaman bu olaydan tiksinmişti. Fakat diğer yandan arama yapılmasında ısrar ediyordu. Sonuçta bu onun operasyonlara bakış açısı, böyle düşünüyor. 


Orada varlığınızı hissettirmek için devriyeye çıkıyor muydunuz? 


“Devriye 30” bizim varlığımızın hissedilmesi için gerçekleştiriliyordu. Düşmana onun peşinde olduğumuzu hissettirmek için. 
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İtiraf-13 


Bir devriye sırasında iki grup arasında kavga olduğu ihbarı gelmişti. Bize intikam alma firsatı çıkmış gibiydi. Bilirsiniz, bu tür kavgalar olduğunda işin ucu nihayetinde bize dokunuyordu ve herkes gerçekten bu durumdan bıkmıştı. Oraya gidip neler olup bittiğine bakmamız istendi. 
Bizim komutan biraz uçuktu, bize şöyle dedi: “Oraya bakmak için gitmeyeceğiz.” Hepimizi çatılara göndererek : ”Elinde bıçak tutan kimi görürseniz indirin, umurumda değil” dedi. 


Gece yarısında mı oluyor bu olay? 


Hayır, öğle vaktiydi. Niye gece yarısında olsun? 

Ellerinde bıçakla dolaşan insanlar mı vardı? 

Bu gruplar arasında bir kavgaydı. Silahları vardı. Komutan bize şöyle demişti: “Umurumda değil, hoşgörülü davranmayacağım, asker ben ne istersem onu yapacak. Şimdi bize taş atanlardan intikam alma vakti, taş atan var mı kontrol edin. Elinde bıçak veya taş olan, bir taş yeterlidir, kim varsa indirin. Kim şüpheli birini görürse ateş edip onu sakatlasın.” 


Nasıl bir şüphe? 


Elinde silah bulunduran biri saldırı şüphelisidir. Molotof kokteyli, silah tüm bunlar saldırı yapılacağına işaret eder. 


Kime saldıracak? 

Bize. 

Bunlar bıçaklarını alıp nereye gelmiş? 

Grup kavgasına. Silahları da vardı. 

Sizinle alakalı bir durum yoktu değil mi? 

Hayır. 

Tehlike altında değildiniz. 

Tehlike mi? Hayır, buna imkân yok, onlardan 150 metre ötede çatılardaydık. Evlerin çatısına çıkarak doğrudan ateş ettik. Ne tehlikesi? Eğer istesek onları görmezden gelebilirdik. Sadece şey yapmak istedik... Acil durumlar için yanımızda bulunan ilave bir cephane çantasıyla hareket etmek zorundaydık, her zaman yeterli cephanemiz olmuş olmasına rağmen. 
Yanlışlıkla ateş edilip edilmediğinin anlaşılması için mermi kovanları kontrol ediliyordu. Biz bu kontrolden geçmeyecek olmamıza rağmen yeterli miktarda cephane harcamak istedik. 
Her zaman fazladan cephaneniz oluyor muydu? 

Evet, bol miktarda. Ne isterseniz. Neyse evlerin çatılarına yerleştik ve komutan: “Tamam. 
Elinde taş veya başka bir şey bulunan birini görürseniz, her ne olursa-ateş edin” dedi. 


Ellerinde taş ve diğer silahları görmemiz üzerine ateş etmeye başladık... 


Filistinliler birden bire başlayan ateş karşısında nasıl tepki verdiler? 


Bilmiyorum. Belki de açılan ateşin karşı gruptan geldiğini düşünmüşlerdir, kim bilir. 
Aralarından vurduklarınız oldu mu? 


Tabi ki. Sadece onlardan değil bize doğru gelen kim olursa. Etrafta başka kim varsa. Her zaman ateş etmeye hazır birileri vardır. Bir şüpheli gördüğünde, bam. 


Bu sırada kavga etmeye devam ettiler mi? 


Gerçekten çok kötü bir kavgaydı. Bizim bölükte durumu çok iyi olan bir X takımı vardı. İyi derken neyi kastediyorum? Yani bunlar kontrol noktalarında nöbet tutan ve başka bir şey yapmayan askerlerdi. Profesyonel anlamda her şeyi yapan en iyi takım ise bizdik. Sürekli silah yakalıyorduk. Yaralılar araçlarla getirildiğinde takım komutanı: “Kimse geçmesin, araçları kontrol edin” dedi. Gerçekten bunu kimin yaptığını bile bilmiyordu. 


Takım komutanı bu olay hakkında hiçbir şey bilmiyor muydu? 


Hiç kimse bilmiyordu. Özel inisiyatifle gerçekleşen bir olaydı. Evet biz böyleydik, kimsenin yalakası değildik. Evet bu ekstrem bir durum. Sanırım bunu askerlerin yaptığını sezdiler ama emin olamadılar. Çünkü böyle bir şeyin yapılacağına ihtimal vermiyorlardı. 


Ne tür yaralanmalar olmuştu? 
Özellikle kol ve bacaklarından yaralananlar vardı. Bazıları da karınlarından yara almıştı. 
Ölen oldu mu? 


Hiç ölen oldu mu bilmiyorum. Çok sayıda yaralı rapor edilmişti. Kontrol noktasındaki askerler telsizden: “Burada yaralılar var” diyordu. Yaralıları taşıyan araçları durduramadıklarını biliyorduk o yüzden onlara şöyle dedik: “Aralarında silahlı olanlar var.” 
Çoğu bizim açtığımız ateşle vurulmuştu. Bizim komutan : “Silahları olup olmadığından emin olmak için araçları kontrol edin” diyordu... 

O zamanlar bu tür şeyleri dert etmiyorduk, el-Halil nasıl bir yer biliyorsunuz. Herkes bu şekilde düşünüyordu. Bazen yeni gelen ve sol görüşe sahip olan askerler şöyle derdi: “Asla bir Arap'a vurmam.” İçlerinden iyi arkadaşım olan biri oradan ayrılırken bana şöyle demişti: “Tüm bunları yaptığıma inanamıyorum.” 


Zor bir zaman geçirmiş olmalı. 


Biraz. Komutan ona her zaman şöyle telkinde bulunurdu: “Bunlar senin sorunun değil. Senin işin bizim askerlerimizi korumak...” O da bu durumu kabullenmişti. 


Ama bu durumdan hoşnut değildi? 


Evet. Ama ne yapabilirsiniz ki? Ortama uymak zorundasiniz, yapabileceginiz baska bir sey yok. 


Kavgada kaç kişi vardı? 
Çok. 150 kişi kadar. Gerçek bir klan savaşıydı. 
Etrafta çocuklar var mıydı? 


Evet çocuklar da gelmişti. Bilirsiniz bir tarafta durup bağrışırlar. Büyük bir kargaşa vardı. Ne kadar aile varsa oraya toplanmıştı. Bir klan savaşında neler olur tahmin edersiniz. Ben bu tür kavgalardan daha önce çok görmüştüm ama bu sıra dışı bir kavgaydı. Ve bizim yaptığımız durumu daha da kötüleştirmekten ibaretti. Yaralananlar olunca kalabalık daha da artmıştı... 
Oradaki durumu çok daha kötü hale getirmiştik. Komutan, el-Halil’deki Hamas liderini alaşağı etmiş gibi mutluydu... 


Bu yüzden askerleri ödüllendirdi mi? 


Ödül mü? “Çok iyi, biz işimizi yapıyoruz. Ordunun cesaret kırıcı gücünü ikame ediyoruz” dediği buydu. Bunu bizim yaptığımızı kendimiz haricinde kimse bilmiyordu. 


Böyle bir şeyi ilk defa mı yapmıştınız? 


Hayır. Onlara her zaman günlerini gösteriyorduk. Devamlı Arapların hesabını görürdük. 
Oraya gider caminin camlarını kırarak içeriye yangın fişeği atardık. Bunun üzerine gösteriler olunca da plastik mermilerle göstericilere ateş ederdik. Tüm öfkeleriyle üzerimize gelirlerken plastik mermi, şok bombası ve göz yaşartıcı bomba kullanarak onları dağıtırdık. 


Kavga olayından sonra bir soruşturma oldu mu? 


Hayır, bunu rapor etmedik. Yaralananlar vardı. Bize ne olduğu soruldu. “Klan savaşı” diyerek yanıtladık ve çok fazla ayrıntıya girmedik. Darp ve vurulma olmuştu işte o kadar. Detaylı olarak açıklama yapmazdık... Bir keresinde hatırlıyorum bir aracı durdurmuş ama arama yapmamıştık. Çünkü aracın içinde vurulmuş biri vardı, şurasından... 


Omzunun altından mı? 


Evet. Bize haberi gelmişti, baktığımızda da kan izlerini görebiliyorduk. Komutan: “Hayır, ben arabayı kontrol edeceğim” dedi. Biz adamın kontrol noktasında ölerek başımıza kalacağını söyledik. Biraz çatlak olan komutan aldırış etmedi: “Bu adam aranmadan buradan kimseyi bırakmıyorsunuz. Hiç kimseyi” dedi. Bu komutan gerçekten kaçıktı. Protestolar olduğu zaman Arapların arabalarını taşlardı. 


Kontrol noktasındaki olaya geri dönecek olursak; kamu düzenini bozan olaylarla ilgili işleri 


bitirdikten sonra gidip bir kontrol noktası olusturuyorsunuz. Bir araç geliyor. Araçtaki “vuruldum, vuruldum” diyor, biz de onu kimin vurduğunu soruyoruz. Kavgada vurulduğunu söylüyor. 


Beraberindeki endişeli insanlara kim olduğunu soruyoruz. Adını söylüyorlar, şimdi hatırlamıyorum, dediklerine göre önemli bir kişi. Komutana onu durdurmanın doğru bir şey olmadığını söylüyoruz ama o şöyle diyor: “Hayır. Kimse onun gitmesine izin vermeyecek. 
Herkesi arabadan dışarı çıkarın.” Hatırladığım kadarıyla yaralının da dışarı çıkarılmasını istemişti. 


Bunu söyleyen kim? 

Komutan. 

Astsubay mı, müfreze komutanı mı? 
Astsubay. Takım komutanı. 

Sonra ne oldu? 


Herkesi arabadan dışarıya çıkardık, her tarafı parçaladık, bir şey bulamadık. Parçaladık dediğim yani arabayı parçalara ayırdık, kapıları, her tarafını. 


Ne kadar sürdü bu? 


Bir dakika içinde arabayı paramparça etmiştik. Bıçaklarla tavanı deldik, her şeyi delik deşik ettik. Geride arabaya benzer bir şey kalmamıştı. Şansları var ki biz işimizi bitirdiğimizde araba hala kullanılabilir vaziyetteydi. Yolcuları da aradıktan sonra gitmelerine izin verdik. 


Kimlik kontrolü mü, üst araması mı yaptınız? 


Üst araması. 
Çevirenin Notu: 
Kasbah: Eski yerleşim birimi, tarihi semt. 


Orijinal Metin: 

content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 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Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 


İtiraf-14 

Kasbah’ta gerçekleşen bir baskından bahsetmistiniz. 

Evet. 

Bu nasıl ve ne zaman oldu? 

Yerleşimcilerin iddiaları üzerine gerçekleşen bir şey olmalı, bilmiyorum. İki Filistinli çocuğun nasıl olduysa Avraham Avinu yerleşkesine geldiğini ve daha sonra da kaçtıklarını söylediler. 


Bunun sonrasında 15 kişi 4 ve 5 numaralı kapılardan geçerek batı Kasbah'a giriyor, bunların arasında 8 yaşındaki kız çocukları ve silahlı yerleşimciler de var. Bu kapılarda bulunan karakoldaki komutan 15 kişiyi durduramamış ve bunu telsizden bildirmiş. O sırada Kasbah'ta bulunan bizim “Devriye-30” bunları on dakika boyunca takip ediyor. 


Bu sırada siz neredesiniz? 


Bu sırada karakolda bulunuyordum. Daha sonra takviye olarak çağrıldım. Filistinliler doğal olarak bir tepki verdiklerinde bunun ters tepki ile karşılanacağını biliyorlar, bu yüzden oradaki herkes Yahudilere bulaşmaktan çekinir. Biz devriye ile takipteyken yanımızda çocuklar bağrışarak koşuyordu. 


Çocuklar sadece bağırıyorlar mıydı? 


Gördüğüm kadarıyla evet. Kasbah içinde Yahudilerin güç gösterisi gibi bir şeydi. Bizim devriye takip işini yaparken, komuta biriminden başka bir takım gelerek takibe katıldı. Bu sırada yerleşimcilerden birisi bizim askerlerden birine, bir Etiyopyalı Yahudi” ye ters şeyler söyledi. 


Nasıl yani? 


Yani şöyle şeyler: “Etiyopya'dan o kadar yolu bu işi yapmak için mi geldiniz?” Bizim Etiyopyalı askerlere sövüp sayıyorlardı. Daha sonra birçok takviye birlik geldi, Sınır Devriyesi keşif birliği de bize katılmıştı. Ben kapıların olduğu bölüme gidip içeri girmeye çalışanlardan bir kızı ittim. Aslında itmek de değil şöyle tehdit ettim: “ Bu kapıyı kapatıyorum, ya parmaklarını koparırım, ya da elini çekersin.” Bunu söylediğim kızın annesi : “Benim kızıma dokunma!” diye bağırdı. Eğer kızına dokunmamış olsaydım geride çok fazla parmağı kalmayacaktı zaten. Bu sırada kapalı olan kapılardan birini açtılar ve her tarafa dağıldılar. 


Kapıdan nasıl geçiyorlar? 


5 numaralı kapı Yahudi yerleşimcilerin olduğu taraftan sürgülü. Bu yüzden açıp girebiliyorlar. 
Bu sırada takip devam etmekteydi. Televizyonda gördüğünüz görüntüler gibi. Bir taraftan polisler, diğer yandan ordu içeriye giren yerleşimcilerin peşindeydi. Ben ve diğer dört arkadaş kapının önünde durarak bir insan zinciri oluşturduk. Orada bulunan bir kız (yerleşimci) şöyle 


dedi: “Siz, siz sadece onları koruyorsunuz...” İşte siz şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz deyip söyleniyordu. 


Size karşı da şiddet uyguladılar mı? 


Devriye-30 “da yer alan subaylardan birisi şiddete maruz kalmıştı. Onu itip kakmışlar, bunun gibi şeyler işte. Bu konuyla ilgili polise şikâyet başvurusunda bulunmuş. Bu yüzden çok kızmıştı ama kendi askerlerine yapılan aşağılamaları gördüğünde çok daha fazla çıldırdı. 
Yerleşimcilerin davranışlarından dolayı resmen deliye dönmüştü. O gün her zamankinden çok daha kötüydüler. 


Tüm bunlar nasıl sonlandı? 


Düzinelerce asker ve polis gelmişti, yerleşimcileri bölgeden dışarı çıkardılar. Yerleşimcilerin savaş ruhu bir noktadan sonra sönmüştü zaten, böylece çekip gittiler. 


Kimse tutuklanmadı mı? 


Hayır, kesinlikle. Orada işler böyle garip yürüyordu. 
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İtiraf-15 


Devriye görevi bittiği zaman sonunda karakola geri gelirsiniz, uyumadan önceki kısa bir dinlenme zamanı vardır. Bu sırada evi veya kız arkadaşınızı ararsınız. Aranızda şöyle bir konuşma geçer; o: “Nasılsın?” diye sorar, “iyiyim” dersiniz. “Bugün ne yaptın?” diye sorduğunda dışarıdan bakan bir gözlemci gibi o gün yaptığınız şeyler aklınıza gelir. Bu zamana kadar kız arkadaşımın benim el-Halil’de ne gibi bir görev yaptığıma dair pek bir fikri yoktur çünkü o gün ya da bir hafta öncesinde olan biteni ona utanmaksızın nasıl anlatacağımı bilemiyordum. 


‘Eğer burada kalmaya devam edersem bize ne olacağından korkuyorum’ derken anlatmak istediğim buydu. Çünkü kendi kendimle yüzleşememek ve dünyada kendime en yakın hissettiğim kişiye neler yaptığımı anlatamamak, insanın saygınlığını bitiren en kötü şeylerden birisidir. Durum kısaca bu şekildeydi. 
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İtiraf-16 


.... Her zaman değil fakat çoğu kez. Demek istediğim evin içine zaten girmişseniz etrafı ararsınız. Askerler arasında yer alan bazı sol görüşlüler : “Neden evlere, odalara giriyoruz?” 
diye soruyorlardı. Bize şöyle denilmişti: “El-Halil ’in yapısı yerleşimciler tarafında olduğu gibi bir sınır çizgisi çizmemize olanak vermiyor, örneğin Batı Şeria'da onların etrafı çitlerle çevrilmiştir. O yüzden burada terör herhangi bir evden ortaya çıkabilir. Dolayısıyla rasgele 


her tarafi kontrol etmemiz gerekiyor.” Şimdi, rasgele kontrol ne anlama geliyor? Bunun etkin bir şekilde yapılabilmesi için herkesin evde bulunduğu bir zamanda gerçekleşmesi, lazım. Bu da gece yarısıdır. Bu sırada gerçekleşen tacizler bir “yan etki” olarak değerlendirilse de benim gördüğüm kadarıyla taciz kendi başına bir hedeftir. Günün sonunda ulaşılması hedeflenen şey korkunun yayılmasıdır. Herkesin ordunun her an ortaya çıkabileceğini bilmesini sağlamak. 
Bir devriye herhangi bir anda gelerek eve girip etrafı arayabilir. 
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İtiraf-17 


Bir TIPH (El-Halil Uluslararası Geçici Protokolü) görevlisi olmak gerçekten berbat bir şeydir. 
Bu da el-Halil’de geçirilen berbat zamana örnek olabilecek klasik bir durum. TIPH düzenli olarak “sıcak bir karşılamaya” maruz kalır. Ne zaman Ebu Sneina’dan (mahalle) aşağı doğru inseler arabalarına birkaç tane taş atılır. Özel bir karşılama. 


Bunu yapan yerleşimciler mi? 
Kesinlikle. Sadece TIPH görevlisi olduğu için bunu yapıyorlar. 
Bu konuda siz ne yapıyordunuz? 


Size görevlilerden birine söylediğim bir şeyi tekrar edeyim. Bunu İbranice anlatacağım. 
Görevli bana şöyle demişti: “Şimdi bana taş attılar.” 


Onunla (görevli) nerede karşılaştınız? 


Rastgele karşılaşmıştık. Gross karakoluna geri döndüğü zaman. Olayı anlatmaya devam edeyim, ben “Evet biliyorum, buraya çağrılmamın sebebi bu” diye cevap verdim ve ona şöyle dedim: “Dinle, bunu yapanlar 14 yaşın altındaki çocuklar o yüzden elimden bir şey gelmiyor.” 
O da şöyle dedi: “Biliyorum, sadece bu konuya dikkatinizi çekmek istedim.” Yani, zaten bu konuda hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey yapılamayacağını biliyordu. 


Genel anlamda uygulamış olduğunuz prosedür neydi, yerleşimciler konusunda? 


Hiçbir şey. Bunu bölük komutan yardımcısına sormalısınız, bu konuda bir şeyler yapmak için can atan birisidir, gerçek anlamda prosedürler... 


... Ne zaman TIPH veya CPT (Hristiyan Barış Takımları) mensubu aktivistler yanıma gelse- bu Avraham Avinu yerleşimcilerinin bulunduğu bölgeye herhangi bir solcu veya aktivistin girişinin kesin olarak yasaklanmasından önce oluyor-onlara şöyle diyordum: “Bana bir iyilik yapın ve buraya gelmeyin. Size bu bölge içinde olabileceklerden sorumlu olamam.” Bir keresinde komik bir olay olmuştu. Bu CPT aktivistlerinden yirmi tane kadar kişi geldiğinde ben Gross'taydım ve komuta bendeydi. Onlara: “Burada ne yapıyorsunuz?” diye sordum. 


CPT armaları ve o acayip kırmızı şapkalarıyla onları başka biriyle karıştırmanız mümkün değildir. Onlar: “Ne oldu bir problem mi var?” diye yanıt verince ben de: “Bu koordinasyon hakkında ve buralarda dolaşmanız konusunda herhangi bir yeri bilgilendirdiniz mi?” dedim. 
Büyük bir grup oldukları için fark edilmemeleri imkânsızdı. Onların güvenlikleri konusunda gerçekten endişelenmiştim. 


Nereye doğru gidiyorlardı, toptancı pazarına doğru mu? 
Hayır, Shuhada Caddesi olarak bilinen “David Route” istikametinde. 
Bnei Avraham tur grupları hakkında özel talimatlar var mıydı? 


Bnei Avraham (el-Halil’de turlar düzenleyen bir grup aktivist) geldiğinde Avraham Avinu yerleşkesindeki hiçbir yere girmelerine izin verilmiyordu. Bir Yahudi'nin nasıl olup da yine Yahudilerin bulunduğu kamusal bir alana girmesi yasak hale geldi çok merak ediyorum. 
Solcular için... 


Avraham Avinu’ya girmelerinin engellemesine yönelik bir talimat mı vardı? 


Evet. Solcu aktivistler ve uluslararası organizasyonların Beit Hadassah, Avraham Avinu ve benzeri yerleşimlere girmesini yasaklayan kesin bir talimat vardı. 


Çevirenin Notu: 

Kasbah: Eski yerleşim birimi, tarihi semt. 

Orijinal Metin: 

content/uploads/201 1/02/Soldiers_Testimonies_from_Hebron_2005_2007_Eng.pdf 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Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 
itiraf-18 


Devriye görevindeydik, belirlenmiş sınırların dışında ilerliyorduk. 
Neden? 


Çünkü her zaman devriye menzilinin dışına çıkardık. Böylece kimse nerede bulunduğumuzu bilmezdi. Bazılarımız yanında cop bulunduruyordu. Bir sokakta ilerlerken, devriye atarken birden bir aracı durdururduk, bunu öylesine yapardık, aracı kontrol eder kapılarını filan kırardık, pek de nazik değildik. Kapının iç tarafını parçalardık. Belki orada silah saklıyor olabilirler diye. 


Araçları durdurarak aramanıza kim karar veriyordu? 


Öylesine. Askerler. Bunun için takım komutanı olması da gerekmiyor. Buna kim karar verirse doğru bir şey yapmıştır. “Parçalayın onu” der emri veren “delicesine arayın”. 


Bunu diyen takım komutanı mı? 

En berbat devriyeler o olduğunda gerçekleşiyordu. Bizim devriye grubunda miifrezenin en saldırgan askerleri vardı. Bunlarla görevdeyken bir arabayı aniden durdurdular. Arabadan dışarı çıkan biri şöyle dedi: “Hastaneye ulaşmam lazım, acelem var”, gerçekten baskı altında bir hali vardı. Bunun üzerine ona: “Nasıl olur da konuşursun?” diye bağırarak onu fena halde benzettiler. Sonra babası arabadan dışarı çıkmaya çalıştı ve askerlerden biri copunu çıkarıp ön camı paramparça etti. Gerçekten camı paramparça etmişti. Büyük bir kargaşa başladı. Genç olanı coplayarak bir yere götürdüler. 


Bu kimdi? 


20 yaşlarında genç bir adamdı. O yaşlarda biri işte. “Acelemiz var hastaneye gidiyoruz. Orada 
yaşlı teyzemizin yanına gidiyoruz” diye bağırıyordu. 


Onu zorla nereye götürmüşlerdi? 


Bir eve. Yakınımızdaki bir ev. Buraya bazen girer kestirirdik. Onu demir coplarla vurarak içeri götürdüler ve çok fena benzettiler. 


Coplarla mı vuruyorlardı? 

Evet. Dediğim gibi... Kesinlikle acımaları yoktu. 
Tüm devriye ekibi içeride miydi? 

Evet. İki kişi güvenliği sağlamak için dışarıdaydı. 
Bu sırada trafik ne durumdaydı? 


Trafiği kim düşünür? Tamamen tıkanmış olsa bile kimin umurunda? Eğer o sırada tehlikeli bir durum varsa isterse her yer yansın. Durum böyleydi. 


Olay nasıl sonlandı? 
Onu darmadağın etmişlerdi. Şöyle dediler:” Eğer bir daha askere cevap verecek olursan ne 


olacağını görürsün.” O da gözyaşları içinde: “Tamam, tamam” diyordu. Kaburgalarına yediği o coplardan sonra sanırım hastaneye gitmiştir. Mesajı almıştı, onlar da salıverdiler. Onu 


paramparça edilmiş bir arabayla salıverdiler. 
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İtiraf-19 


Cumartesi 4-5 arası komuta bendeydi. Cumartesi 4-5 arası komutanın sizde olması, gün boyunca nöbet noktasında beklemek ve Filistinlilere ait evleri küçük, hırçın Yahudi çocuklarından korumak anlamına geliyordu. Cumartesi günleri görevimiz buydu. On çocuk grup halinde dolaşıyor ve siz onların ebeveyni gibi davranmak zorunda kalıyorsunuz. 


Bu çocuklar gerçekten berbattı. Korku filmi gibi. Bunu aileleri de biliyor ama biz hiç bir şey yapamıyorduk. Çocuklara böyle bir nefreti nasıl aşıladılar bilmiyorum. Bu çocuklar 4-5 arası dört binanın birleşme noktasındaki Tenuvah nöbet noktasına, ‘Tenuvah üçgenine’ geliyorlar. 
Filistinlilerin elektriklerini kapatıyor, suları açıyorlar ve oradan sadece geçmekte olan Filistinli bir çocuğa küfrediyorlar. Ve bu olayların sürdüğü altı saat boyunca benim tek yaptığım bu küçük çocuklara A noktasından B noktasına giderken eşlik etmek ve başka bir seçeneğiz de yok. 


... Abed’de yer alan bariyerler civarından Filistinli bir kadının geçmeye çalıştığını görmüştüm ve hemen şöyle bağırdım: “Dur bir saniye! ”. Onu orada durdurdum, iki yerleşimci çocuğun ona doğru yaklaşarak alay etmeye başladıklarını gördüm, şöyle diyorlardı: “Bakın Filistinli bir kadın! Ateş! Ateş! “ Ben de: ”Sizi pataklamadan gidin edepsiz çocuklar” dedim. Evet, gerçekten patlama noktasına gelmiştim. Bu kadar nefreti nerede öğrendiler bilmiyorum. 


Nöbet noktasından dönerken yine bir çocukla karşılaşmıştım. Bana şöyle sordu: “Şimdiye kadar hiç Arap öldürdün mü?” Üç-dört yaşlarında kumda oynayan bir çocuk bana bunu soruyor. Ben de : “Neden böyle dedin, ne oldu” dedim. “Araplar beni dövdü” dedi. Ben: “Nasıl? Sana kim vurdu?” diye sordum. Sonradan anladım ki onu döven filan yoktu ama birisi kafasına daha önce bir Arabın kendisini dövdüğü fikrini sokmuştu, böyle bir şey asla gerçekleşmediği halde. Bu kadar nefret nereden kaynaklanıyor? Bunun sebebi 

çoğunlukla... Onları nefretle dolduruyorlar. 
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İtiraf-20 

Şu intikam görevlerine devam ediyorduk. 

Kime karşı? 

Bize taş atan Filistinlilere karşı. 

Fakat taşları kimin attığını gerçekten bilmiyorsunuz değil mi? 


Diğer çocuklardan bilgi alıyorduk. Yakınımızdaki çocukları yakalıyor ve onları dövüyorduk, 


bize taş atanların evlerini gösterene kadar. Ya da bu taş atanları uzaktan silah dürbünü ile belirliyorduk. 


Ne kadar uzaklıktan? 


Yüz metreden bir insanı tanımlayabilir ve daha sonradan onu yakalarsınız, o olduğunu bilirsiniz yani. 


Onu nasıl hatırlıyorsunuz? 


Giysisinden. Gerçi sık sık elbiselerini değiştiriyorlar. Onları şu şekilde tanıdığımızı da hatırlıyorum, ellerine bakıyorduk, eğer taş attıysa elleri kirlenmiştir, toprak veya buna benzer bir şeyler vardır. 


Taşlama olayının hemen arkasından mı yapıyorsunuz bunu? 


Evet, hemen ardından veya bazen bir ertesi gün, emin olamadığımız zaman bize kim gösterilirse yapan odur. 

Kadınlara karşı davranışlarınız nasıldı? 

Gerçeği söylemek gerekirse onlarla pek alakamız yoktu. Yetki sınırlarımızın dışında gibiydiler. 

Bu noktada herkes hem fikir miydi? 

Evet, kadınlar sınırımızdı. Onları hala saygı duyulması gereken varlıklar olarak görüyorduk. 
Aramızda şöyle konuşmalar geçiyordu: “Ne, bir kadın mı, onlara saygılı olmalıyız, hatta bize itici gelseler bile, yine de onlara saygı duymak zorundayız.” Yani eğer bir kadını incitirseniz... Bir keresinde böyle büyük bir hata yapmıştık. 

Kamu düzenini bozacak bir şey mi yapmıştınız yani? 

Evet. Yani buna sebep olan bir şey. Bir çocuğu yakalamıştık hemen arkasından annesi onu kurtarmak için geldi. Çocuğu ona teslim etmiyorduk. Bunun üzerine büyük bir tartışma koptu. 
Kadına şöyle dendi: “Onu sana geri vermiyoruz çünkü taş atıyor. “Hayır! !Hayır” diye bağırarak askerlerle itişmeye başladı. Askerlerden biri kadına tokat attı. Açıktan açığa onu tokatlamıştı. Tam da tüm ailesinin kapı önüne çıktığı zamanda. Bilirsiniz, bir kadını, bir anneyi eğer incitirseniz artık yapacak bir şey yoktur. Böylece kargaşa başlamış oldu. Kadın da askere bir tokat attı ve kavga başladı tam bir kaostu... 


Bu türden birçok olay olmuştu. Mesela bir kadın çocuğunu askerlerin yanından almaya gelir, çocuk birilerini ihbar etmek üzeredir. Annesi durumu anlamıştır, çocuğun askerlere bilgi vereceğinden korkan kadın şöyle der: “Nasıl, kesinlikle olmaz!” Askerler çocuktan bilgi almakta ısrar eder ve çocuğu annesinin önünde tokatlar. Bunun üzerine annesi askerlerle tartışmaya başlar ve askerin biri ona vurur. Tabi bunun ardından kızılca kıyamet kopar. 
Çevirenin Notu: 

Kasbah: Eski yerleşim birimi, tarihi semt. 

Orijinal Metin: 


content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN İTİRAFLARI/ EL-HALIL 2005-2007/ 8. BOLUM 
Tamer Giiner, 19.06.2015, Sonsuz Ark, Cevirmen Yazar, Ceviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 


İtiraf-21 


Bakın bunu yapamazsınız. Bu çocuklara yapabileceğiniz bir şey değil. Çok fazla güç kullanımı çocukların zihnini tahrip eder. Sonra olaylara tamamen bozuk bir şekilde bakmaya başlarlar. Diğer yandan, bilirsiniz, kendinizi dışarıya o kadar kapamışsınızdır ki birdenbire o gerçeklikle karşı karşıya kalırsınız. Birden kendinizi Kudüs'teki merkez otogarında bulursunuz ve şöyle düşünürsünüz: “Hey, bu olan bitenler de neyin nesi?” 


İntikal sizi nasıl etkilemişti? 


El-Halil’den nereye? Kudüs'e mi? Birbirine çok yakınlar. 40-50 dakikalık bir yolculuğun ardından hep birlikte başka bir dünyaya ulaşıyorsunuz? 


Birbirlerinden farkı neydi? 


Her şeyden önce orası bir şehir. Tamam, el-Halil ama gerçek bir şehir orası. Büyük bir kasaba benzeri bir yer değil yani. Otobüsleri, çoğunluğu Yahudi olan yayaları ile gerçekten bir şehir görünümünde. Yahudiler yani Beyazlar. Bizler onlardan daha Beyaz’1z ne yapabilirsiniz? Cok ilginç. Birdenbire Arapça yerine herkesin İbranice konuştuğu bir ortama giriyorsunuz. Sadece arkadaşlarınız değil herkes İbranice konuşuyor, insanları daha iyi anlayabiliyorsunuz ve ayrıca eve de gidebiliyorsunuz. Birbirinden farklı iki dünyada yaşamak gibi. Oradan otobüse binerek kendi evinize gidebiliyorsunuz. Bu çok güzel. O zaman her şey kesiliyor. Tamam, bitti. 


Biten nedir? 


Arkamızda kalan her şey bitiyor. El-Halil’de yaşanan her şey. Ayrıldıktan sonra farklı bir insan gibi oluyorsunuz... Oradayken iki günlük uykusuz olduğunuz zamanlarda bile tutuklama yapmaya gönderiliyorsunuz ve: “Neden bunu yapmak zorundayım” diye düşünüyorsunuz. Emir veriliyor: “Siz ikiniz, gidin onu kafasından vurun ve barışı sağlayın.” 
Onu tutuklamanın ne gereği var? Tüm bunlardan sonra geriye hiç enerjiniz kalmıyor. Bakın, bazen bu geçişleri yapmanız gerçekten çok zor oluyor. Duygularınızı iki üç haftalığına ses sitemlerindeki pause düğmesine basar gibi durdurup, sonra yeniden otobüse binip dönerken play düğmesi ile kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Sonra birdenbire insanlara sevgiyle ve daha yumuşak davranmaya başlıyorsunuz. Çömezlerinize bile sert davranmıyor, kendi 


duygularınıza karşı bağışıklık kazanıyorsunuz. 
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İtiraf-22 

Belli bir noktada onların taş atmasına karşı gerçekten çok etkili bir çözüm bulunmuştu. 
Diyelim ki bir çocuk taş atarken yakalandı. Her şeyden önce eğer onu alıp babasına götürmüşseniz sağlam bir dayak yer. Yani babası çocuğu dövecektir. Ama eğer devriye çağrılmışsa, çocuk devriye cipine koyularak kasabanın diğer tarafına götürülür ve orada araçtan dışarı atılır. Çocuk tüm o yolu yaya olarak yürümek zorunda kalır, bunun üstüne bir de dayak yer. 

Cipin içinde mi? 

Cipin içinde, yolda giderken, her zaman. 

Tokat mi? Tekme mi? Nasıl? 

Saydıklarınızın hepsi. Aramızda bir asker vardı, *** isminde, bir devriye sırasında cipten bir ara dışarı çıkmış ve birisi bu sırada ona küfretmiş. Bu asker miğferini çıkarıp bununla küfreden kişinin suratına vurmuş. Onu gerçekten benzetmiş. Bir de sopalarla dayak atılırdı. 
Nasıl sopalar? 

Tahta sopalar, 5 kg'lık bir çekiç ya da baltanın sapı gibi. 

Yanınızda sopa da mı taşıyordunuz? 

Dükkânlardan veya benzeri yerlerden alıyorduk. 


Çekiç alıyordunuz yani. 


Hayır, çekiç başı olmadan, metal kısım değil sadece sap kısmını. Bunlar elimizde havalı bir şekilde yürürdük. Neyse bu konuda abartacak bir şey yok. 


Çocuk devriye tarafından dövülür, sonra kasabanın dışına atılır, geri dönerken nöbet noktalarından, küçük mevzilerden ve kontrol noktalarından geçmek zorundadır. Dolayısıyla buralardan geçerken de dayak yer. Yerleşimcilerin yaşadığı Gross ve Avraham Avinu'dan geçerken de dövülür. Yani eve dönüş boyunca sadece yürümek değil aynı zamanda devamlı dayak da yemek zorundadır. 


Hangi yaş gruplarını tutukluyordunuz? 


On üç yaşla elli yaş arasındakileri. Altmış yaşında olanlar da vardı. 


Altmış yaşındaki adamları mı? 


Hayır, genellikle gençleri. Otuz yaş civarı. Yaşlılar genelde onları sakinleştirmeye çalışırken tutuklanıyordu. 
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İtiraf-23 


El-Halil’deki yerleşimcilerin yakınında (Filistinli) Shaharabati ailesine ait bir ev vardı. Bu evin yeniden inşası İsrail hükümeti tarafından fonlamıştı. Bu ev İsrailli yerleşimciler tarafından paramparça edilmişti. Aslında evin etrafı orayı yerleşimcilerin bölgesinden ayırmak için bir duvar ile çevrelenmişti. 


Evin yeniden inşa edileceği günün sabahı ben Devriye-30’da görevliydim. İnsanlar 4. Ve 5. 
Kapılardan evin bulunduğu yere doğru geçiş yapıyordu. İnşaat süresince mobil komuta birimi de inşaat alanının hemen yanında bulunmaktaydı. Oraya gittiğimiz zaman el-Halil’in kodaman yerleşimcilerinden bir kadının evinin bu alana baktığını gördük. O zaman, hatırlamıyorum kimdi, içimizden birisi bunu fark ettiğinde “kahretsin!” demişti. Kadın pencereden bağırmaya başladı: “İşte Filistin Savunma Kuvvetleri gelmiş*!” , “Aman tanrım, aman tanrım, aman tanrım!” Kadın bu şekilde sanki birileri onu duyacakmış gibi bağırmaya devam ediyordu. 


İnşaat işlemleri başladı. Bu sırada olay çıkacağını biliyorduk. Bu yüzden Devriye-30”un, o olmazsa destek A takımının veya benzeri bir birliğin orada bulunması gerekiyordu. Karakola geri dönerek görev değişimi gerçekleştirdik ve destek B takımını oluşturduk. Daha sonra kıyamet koptu zaten. 


Yerleşimciler olay yerine yumurtadan taşa, her şeyi fırlatmaya başlamışlardı. Polise saldırıyorlar, önlerine çıkanlara vuruyorlardı. Atılan yumurtalardan birisi yanımdaki çavuşun tam miğferine denk gelmişti. Takım komutanımızda telsizden bağırıyordu: “Taş atıyorlar!” 
Sandıklar içine koydukları bir yığın taşla gelen yerleşimciler bunları evin bahçesine doğru fırlatıyordu. Taş atan bu insanlar Cuma akşamları bizi yemeğe davet eden kişilerle aynıydı. 


Şabat yemeği için mi? 


Yeniden söylüyorum, esas nokta burası. Bu insanlar savunma amacıyla orada bulunan bizleri farklılaştıran insanlardı, aktif görevlerimizi bozuyorlardı. En kötü yanları buydu. Diğer bölgelerdeki yerleşimcilerden farklı olarak bunlar “savunma kuvvetlerinin” misyonunu bozan insanlardı. Bu sadece bahsettiğim yerde böyleydi. Bu yerleşimciler bir yandan bizim onları korumamızı takdir ederken diğer yandan... Tam olarak anlatamıyorum. 


Bahsettiğiniz olaylar ne kadar devam etti? 


Tam olarak hatırlamıyorum, bir saat veya daha az. Yahudi kadınlardan bazıları nöbet tuttuğumuz noktalara doğru tırmandılar, bilmiyorum, sanırım bu noktaları ele geçirmeye çalışıyorlardı. Gerçekten acayip bir durumdu. 


Bu tür olaylarda size verilen talimatlar neydi? 

Belirli bir noktaya giderek verilen talimatlar doğrultusunda yönlendiriliyorduk. Bu tür ayaklanma olaylarında, ister Araplardan isterse Yahudilerden kaynaklansın, yapılabilecek en iyi şey, talimatları mümkün olduğu kadar en üst rütbeden almaktır. Dolayısıyla emirleri tabur komutan yardımcısından başlayarak alıyorsunuz, ayrıca sahada çok sayıda polis var. Oradaki olaylar bittikten sonra bizim o günkü işimiz de bitmiş oldu. 

Tutuklanan oldu mu? 


Hayır. 


Avraham Avinu’ya (yerleşimcilere) giderek, ailelerle, anne- babalarla konuştunuz mu? 
(Taş atan) o çocuklara yapmamalarını söylediniz mi? 


Hayır. Onlara hiçbir şey yapamazdık. Günün sonunda elleriniz bomboş kalırsınız. Oraya gelen Sınır Devriye birimi bile gerçek manada onlara bir şey yapmaya cüret edemez. Neden bilmiyorum. 

Bir şey yapmaya cüret edemez derken ne demek istiyorsunuz? 

Cüret etmekle alakalı mı tam olarak bilmiyorum. Hiç kimse o insanları tutuklamak istemez. 
Tüm bunların resmi manada ne anlamı var bilemiyorum. Aslında biz polis olmadığımız için istediğimiz herkesi tutuklama yetkimiz bulunuyordu. 


Bu konuda yetkilendirilmiş miydiniz? 


Evet, bu yetki bize verilmişti, şaka gibi, gerçekten. Tugay komutanı ve yardımcısı tarafından da bize söylenen buydu ama hiçbir anlamı yoktu. 


Yerleşimciler arasından hiç tutukladığınız oldu mu? 

Hayır. 

Tugay komutanı tarafından yetkilendirilmiş olmanıza rağmen? 

Bu yetkiyi kullanmıyorduk. Bu konuda bize söylenenlerin hiçbirini. Tam olarak size söylenenlerin hepsini uygulayamazsınız. Oraya gideriz, olay biter, o kadar. Daha sonra el- 


Halil’deki yerleşimcilere bakan meşhur bir doktorla tanışmıştım, Avraham Avinu’daki Yahudi yerleşimcilerin doktoru. 


Bana şöyle demişti: “Siz ve oyunlariniz, siz Filistin ordususunuz... Son defasında bir adam yaralanmıştı, şimdi yine bir yaralı var. Yahudiler” tam olarak böyle demişti “Yahudiler (Filistinli) Shaharabatilerin evine tek bir tuğla bile koyulmasına izin vermeyecek.” 


Böylece kestirip atmıştı; “Yahudiler Shaharabatilerin evine tek bir tuğla bile koyulmasına izin vermeyecek.” 


Sonra da çekip gitmişti. Daha sonra bu olayın nasıl sonladığını araştırdığımda; iki Filistinlinin, biri ağır diğeri de hafif olmak üzere yaralandığını duydum. Bu şekilde Shaharabati davası sonlanmist1. 


Çevirenin Notu: 

(Filistin Savunma Kuvvetleri: Şüphesiz böyle bir kuvvet yok. Kadın, İsrail Savunma Birlikleri’nin(IDF) Filistinliler lehine bir eylemde bulunmasından dolayı, Filistin Savunma Kuvvetleri diyerek onları aşağılıyor. 

Orijinal Metin: 

content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN ITIRAFLARI/ EL-HALİL 2005-2007/ 9. BOLUM 
Tamer Güner, 03.07.2015, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 

İtiraf-24 

El-Halil’ de silahla vurma olayları olmuyor muydu? 

Gerçek mermiyle değil. Gösterileri dağıtma bağlamında. Bu şekilde çok oluyordu. 

Ne demek istiyorsunuz? 

Göz yaşartıcı gazlar. Plastik mermiler. Ses bombaları. 

Göstericilere karşı mı? 

Onlar (Filistinliler) bize taş atıyorlardı. Orada bulunan çocuklar için bu bir tür oyundu, vakit geçirmek için, siz de bu akışa kapılırdınız, çünkü bu olaylar sizin için de zamanın geçmesi 


demektir. Onlar bize taş atarken biz de onlara göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi atardık, onların attığı taşları geri fırlatırdık. 


Onları kışkırtır mıydınız? 


Tabi. Bazen bizim çocuklar onları yakalardı. Arapça konuşabilen arkadaş yakaladığı çocuğa şöyle derdi: “Eğer şimdi taş fırlatmaya başlamazsanız hepinizi .....” Bunu vakit geçirmek için yapıyorduk. 


Onlardan size taş atmalarını mı istiyordunuz? 


Evet. Onlar taş atınca biz de göz yaşartıcı ve plastik mermilerle karşılık verirdik, eğlenceliydi. 
Bir gün büyük bir gösteri olmuştu, mobil komuta biriminin gelmesiyle beraber kıyamet koptu. 
Oldukça büyük bir gösteriydi. Bir binanın üstüne, altı kat kadar yukarı çıkarak çatıdan baktık. 
Dördümüz çatı katına çıktı, iki tanemiz de aşağıda kaldı. Biz yukarıdan telsizle : “Şu kırmızı tişörtlü çocuğu görüyor muzunuz?” Evet. “Taş fırlatıyor.” Tamam. Çocuğu yakalayarak yukarı getiriyorlardı. Sonra Arapça konuşan askerlerden biri onu gerçekten sıkı bir sorgulamadan geçirdi. 


Burada sorgulama yapacak ne var? 


Birçok şey. Niye taş atıyorsun, sen kimsin, kardeşin ne iş yapar bu tür şeyler. Biraz hırpalandıktan sonra serbest kalır. Yani demek istediğim; elleri bağlanır ve üstündeki elbise gözleri üzerine kapatılır. Bu sırada bazen onun sizinle beraber yürüdüğünü unutursunuz ve kafasını bir lambaya çarpar ya da ayağı takılıp merdivende düşer. 
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İtiraf-25 


Hatırladığım korkunç bir olay var. Devriye-30'da görevli olduğum sırada Filistinlilerden biri Casbah (eski yerleşim) ve yerleşimciler arasındaki 38 no'lu noktaya gelmişti. Bize şöyle dedi: "Evimi yıkıyorlar." 


"Ona ne anlatmaya çalışıyorsun?" diye sordum. Gold yolunda oturuyordu. Burası Beit Hadassah'nın altında kalan caddeydi. Sonra da Küçük Shalala ve Büyük Shalala geliyordu. 
Golden Road tamamen kapalıydı, sonunda Beit Hadassah'a bakan bir bina vardı. Bu binanın Beit Hadassah yönündeki tüm pencereleri kapatılarak ordu tarafından kaynak yapılmış ve camlarına film çekilmişti. 


Böylece Beit Hadassah'da neler olup bittiğini göremiyorlar, ama yerleşimciler orayı görebiliyordu. Oraya giderek adamın evini gördüm. İki odası ve bir de yatak odası olan bir evdi. Bütün aile dışarıya çıkmış ve titriyorlardı. Birden, metal kaplamanın köşesinde diğer taraftan 5 kg'lık bir çekiçle açılmış bir delik olduğunu fark ettik. Yahudilerin işiydi. 


...Pencereleri kapatıldığı bu demir plakalara atılan her taş gerçekten büyük bir ses çıkarıyordu. 
Ve olayın olduğu yer yatak odasıydı. Bu olay beni çok sinirlendirmişti. Bölük komutanını aradım, gerçekten kızmıştım, şöyle dedi: "Sakın şunu unutma: yerleşimcileri koruyan kişi ile 


konusurken onun bizden biri oldugunu hatirla." 


Benim neden sinirlendiğimi anlamıştı o da bu olaya çok kızmıştı. Oraya gidiyorsunuz ve gördüğünüz şey metal plakada ağır bir çekiçle açtıkları deliği görüyorsunuz. 


Anlamaya çalışıyorum, tam olarak duvarda bir delik mi açmışlar? 

Duvarda bir delik açılmış ve pencereler taşlanmış. 

Siz ne yaptınız, polisi mi çağırdınız? 

Yerleşimcilerin bölgesinde güvenlikten sorumlu olan adamı çağırdım. Beit Hadassah'a giderek oradaki devriyeye neler olup bittiğini anlattık. O sırada yolun diğer tarafında duran bir grup çocuk gördüm. 

Şöyle diyorlardı."Hey, onların evini patlattık", son derece mutlu görünüyorlardı. O sırada bu çocuklara ne yapmasını bilemedim çünkü eve saldırdıkları için çok memnun görünüyorlardı, sanki dünyadaki en iyi şeyi yapmışlar gibi. En rahatsız edici olaylardan biriydi bu. 


Neden yerleşim güvenliğini çağırdınız? Prosedür böyle miydi? 


Prosedür buydu. Yerleşim güvenliğini çağırmak...ve şüphesiz bir de polisi. Fakat polisin gelmesi çok uzun sürüyordu. 


İlk gelen yerleşim güvenliğiydi öyle mi? 

Evet, ilk gelen oydu. 

Geldiği zaman ne demişti? 

Baktı ve "Tamam, biliyorum" dedi o kadar. 
Çocuklara bir şey dedi mi? 

Olabilir. Bilmiyorum. 

Yerel yerleşim güvenliğine verilen yetki neydi? 


Bir fikrim yok. İyi bir çocuktu, orduyu destekleyen biriydi, ama sonuçta o toplumun bir parçasıydı. 


Nerede yaşıyordu? Beit Hadassah'da mı? 


Oradaki mahallelerden birisinde. Bu saçmalığı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum, ama kendi 


toplumundakilere bir şey yapmıyordu. 

Fakat yetkisi vardı, sorumluluğu, değil mi? 

Savunma Bakanlığı'na bağlıydı. Onu yetkilendiren burasıydı. 

Bir olayda sorumlu ilk o muydu? 

Bu olaya bağlı. 

Anlattığınız olay gibi mesela? 

O ve polis. Onun olmasının sebebi yerli olması ve çocuklarla konuşabilmesi. Sonuçta 14 
yaşından küçük olan bir çocuğa ne yapabilirsiniz? Belki aralarında 15-16 yaşında olanlar vardı. 

On dört yaşından büyükse? 

Bundan ne çıkar? 

Hiç bir şey yapmıyorsunuz. Bu yüzden kendinizi nasıl hissediyordunuz? 

Onlara ne yapabilirim ki? 
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İtiraf-26 
Ne gibi özel görevler üstleniyordunuz? 


Bir taksi seçerek ona biniyorduk. Arabadakileri dışarı atarak el-Halil'de sivil kıyafetlerle dolaşmaya başlıyorduk. Kimse bizim asker olduğumuzu anlayamıyordu. 


Arabayı kim sürüyordu? 

Taksi sürücüsü. Ona silahı doğrulturduk, gıkını çıkaramazdı. 

Araçtan nerede iniyordunuz? 

Sürücü nerede olay olduğunu söylerse orada. Ona sorardık: İnsanlar en çok nerede askerlerden nefret ediyor? İtiraz ederse suratına bir kaç tokat yapıştırırdık. O da:"Tamam sizi oraya götüreceğim" derdi. Bizi öyle yerlere götürürdü ki geriye nasıl döneceğimizi 


bilemezdik. 


Öyleyse geriye nasıl dönüyordunuz? 


Aynı şekilde yine taksici arabayı sürerdi. 
Yani bir taksiyle devriyeye çıkıyordunuz? 


Bir taksiye binerek: "Bizi insanların çok olduğu ve ayaklanma olan bir yere, insanların bizden nefret ettikleri bir yere götür" derdik. 


Taksiden indikten sonra ne yapıyordunuz? 


Taksici askerlerden birinin hemen yanında, anahtarları elinden alınarak, bizimle beraber sessiz bir şekilde gelirdi. Sonunda taksiye geri binip dönerdik. 


Başka ne tür görevler vardı? 
Her türlü, değişik fikirler bulur bunları gerçekleştirirdik. Taze fikirler. 
Bu fikirleri kimler buluyordu? 


Her zaman beraber oturur düşünürdük. Silahlı direnişçileri nasıl etkisiz hale getirebileceğimizi. Üç yıl boyunca bunun üzerinde yoğunlaşmıştık: Miifrezeye, silahları ele geçirirken ve silahlı adamları etkisiz hale getiriken nasıl yardım edebileceğimiz üzerinde. 
Orijinal Metin: 

content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 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Tamer Güner, 07.08.2015, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 

İtiraf-27 

Bir ara bölük komutanı, karakolda yer alan nöbet kulübesini kaldırmayı ve insanların oradan değil de Beit Romano yerleşiminden geçmesine izin vermeyi düşünmüştü, bu duyduğum en saçma teşebbüstü (Mülakat yapılan kişi, el-Halil’in “yerleşkeler” diye adlandırılan ve birkaç Yahudi ailenin oturduğu bir bölgede yer alan bölük karakolunda görev yapmıştır |: 


Böylece insanların bu kapıdan geçişine izin vermemeyi düşünmüştü. Evet, “düşünmüştü” kelimesini vurguluyorum, çünkü bunun işe yarayacağını zannediyordu. Oradaki yerleşimcilerin isimlerini hatırlayamıyorum. (Bu düzenlemenin ardından) oradan geçen insanlarla (yerleşimciler) askerler arasında “annelerinin nerede doğduğu, nereye gitme izinlerinin olduğu” noktasında diyaloglar gerçekleşmeye başladı. 


Ne demek istiyorsunuz? 


Gerçekten hatırladığım şeyler bunlar: kişinin annesinin, büyükannelerinin vs. nerede olduğu, nereye gitme izinlerinin olduğu yönünde konuşmalar. En sonunda Yahudi yerleşimciler ile anlaşmaya varılarak oradan geçme iznine kimlerin sahip olduğuna dair bir liste hazırlandı. 
Bunun kararını neden bölük komutanı veriyordu? 

Çünkü nöbet noktasının tamamen askerlere ait olduğunu ve oradan sivillerin geçmemesi gerektiğini, bunun yerine siviller için geçiş yeri olan Beit Romano'yu kullanmaları gerektiğini düşünüyordu. 


Peki, siviller neden özellikle buradan geçmek istiyorlardı? 


Burası onlar için daha uygun bir noktaydı. Doğrudan geçmek varken niye etrafından dolaşmak istesinler ki? 


Fakat geçebilecekleri başka bir yer vardı? 

Tabi ki. 

Fakat onlar oradan...? 

Nöbet noktasından geçiyordu. 

O zaman genelde karakol etrafında bulunuyorlardı, öyle mi? 

Oradan geçiyorlardı. Bu açıdan bakıldığında karakol son derece acayipti. Ama bakın, farz edin ki yanınıza o evlerden birinde yaşayan sevimli bir çocuk geliyor. Hoplaya zıplaya gelip, askerlerle oyun oynuyor. Bu ordu açısından son derece alışılmamış bir durum. 

Size ne denmişti peki, insanların bu durumu hakkında? 

Bu durum hiç tartışılmamıştı. Onlar oradaydı. Süreç bunu gerektirdiği için. 


Bölgede altı aile mi vardı? 


Evet. Hoş insanlardı, bir adam hariç. Bu adam birkaç durumda olay çıkarmıştı. Olaylardan biri, marketten ona erzak getiren çocukların geçmelerine izin verilmediği için çıkmıştı. 


Çocuklar nereden geliyordu? 


Kiryat Arba'daki marketten, nöbet noktasından geçmek istiyorlardı. İzin verilmeyince bu adam bağırmaya başladı: “Nasıl bana yiyecek getirmelerine izin vermezsiniz? O yiyecekler bana geliyor...” Biz de ona “nöbetteki askerlere değil bize, komutanlara bağır” diye seslendik. Bunun üzerine askerlere küfretmeye başladı. 


Onlara küfür mü ediyordu? 


Evet, utanmaz bir şekilde. Gerçekten eğer bölük komutanına veya bana ya da komutadaki birine küfür etse sorun olmazdı. Ama nöbetteki askerlere küfredemez! Onlar sadece verilen emirleri yerine getiriyor. Olaydan sonra yine oradan geçmeye devam ettiler. Daha önce yapılan ve oradan kimin geçip geçemeyeceğini belirten listenin kullanılmasına devam edildi. 


Marketten gelenler? 


Onların geçişine izin verildi. Bölük komutanı geçişi tamamen kapatacağını düşünmüştü ama sonuçta duruma göre açılıp kapanan bir geçit uygulamaya konulmuş oldu. 


KKK 


İtiraf-28 


Bakın, dayak her zaman vardır. Sabit bir şekilde... Geriye dönüp baktığımda gerçekten kötü bir durum. Yaptığım şeyler veya yapmam gerekirken yapmadıklarım. Bunlarla mücadele etmem, onlarla birlikte yaşamam gerekiyor. Olanlardan dolayı gurur duymuyorum. Hatta utanıyorum. Gerçeği söylemek gerekirse çok utanıyorum. Olan bitenlerde hiçbir olumlu şey göremiyorum. 


...Bir keresinde devriyeden dönerken taksinin içinde birisini gördük. Yani camdan onu görüyorduk, bir şey saklıyor, üzerini örtmeye çalışıyordu. Taksiyi durdurduk. İçeride üç kişi vardı, şoför ve arka tarafta iki genç. Ataların Mağarası (eski tarihi bölge) tarafında askerin biri bıçaklanmış veya o türden bir olay olmuştu. Kısacası onları indirip üzerlerini ve taksiyi aradık ve bir bıçak bulduk. Bu bir mutfak bıçağı değil, bıçaklama amacıyla kullanılabilecek türden bir şeydi. İkisini birbirinden ayırarak sorgulamaya başladık: 


“Bu kimin bıçağı” diye sorunca bilmediklerini söylediler. Onları yeniden bir araya getirerek “Bakın sizi rahat bırakıyoruz, iki dakikanız var. Ya bu bıçağın kime ait olduğunu söylersiniz ya da ikinizi de tutuklarız” dedik. Böyle diyerek yanlarından ayrıldık. 


Onları öteden gözetlediniz mi? 

Evet. On metre kadar öteye gittik ki kendi aralarında rahatça konuşabilsinler. Yine yanlarına giderek bıçağın kime ait olduğunu sorduk. Bize yakın olan genç bilmediğini söylerken arkasında duran arkadaşı parmağıyla onu işaret ediyordu. İkisi de çok korkmuştu. Biz de bir asker bıçaklandığı ve ardından da bir bıçak bulduğumuz için oldukça heyecanlıydık. 


Bıçak üzerinde herhangi bir kan veya başka bir iz var mıydı? 


Hayır. Kullanılmamıştı. Arkadaşını işaret edeni bırakıp diğerine: “Üzerinde neden bıçak var? 
Senin olduğunu biliyoruz. Bizi aldatmaya mı çalışıyorsun? Bu bıçağın salata doğramak için 


olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Nesin sen, aptal mı?” dediğimizde “Hayır, hayır bu annem için” diye cevap verdi. 


Gerçekten sinirlerimizi bozmuştu. Ona birkaç yumruk attık ama yüzüne değil kaburgalarına doğru. Birden devriyedeki diğer arkadaşlar da geldi ve biz “bıçak ne için” diye sorarken, diğer askerlerde ona kurşungeçirmez yeleklerle ve sopalarla vurmaya başladılar. Dizlerine vurunca yere düştü bu sefer yerde tekmelemeye başladılar. Onu parçalara ayırmak istercesine tekmeliyor ve aynı zamanda kafasına ve sırtına sopalarla vuruyorlardı. Pestilini çıkarttılar. 
Aynı filmlerde birkaç kişinin bir adamı benzetmesi gibi. 


Derken askerlerden biri gencin boğazını iki eliyle sıkmaya başladı. Çocuk, bu 17-18 yaşlarında bir gençti, bu sırada “Anne, Baba!” diye bağırıyor, asker ise boğazını gittikçe daha fazla sıkıyordu. Morarmaya ve şuurunu kaybetmeye başlamıştı. Durumu fark eden arkadaşlar, askeri gencin üzerinden çekip almaya çalıştılar. Fakat o sıktığı boğazı bırakmıyor “Bizi öldürmeye çalışıyorsun öyle mi? Beni bıçaklamaya mı geldin seni gidi...., Beni bıçaklayacaksın öyle mi? Seni öldüreceğim!” diye bağırıyordu. Sanki çıldırmış gibiydi. 


Normalde şiddet yanlısı bir insan değildi, gerçekten. Tanıdığım en iyi çocuklardan biriydi ve genellikle Araplara şiddet uygulayan bir kişi değildi. Bu olay çok istisnai bir durumdu. Sanki içine şeytan girmiş, çıldırmış gibiydi. Gencin boğazını sıkmaya devam ederken ağlıyor ve “Seni öldüreceğim! Seni öldüreceğim!” diye bağırıyordu. Bizse onun ayaklarından ve belinden çekerek gençten ayırmaya çalışıyorduk. 


Sahneyi hayal edin; asker havaya doğru kalkmış ama elleri hala Arap gencin boğazında kenetlenmiş durumda ve biz çekmeye devam ediyoruz. Onu bütün gücümüzle havaya doğru kaldırıyor çekip götürmeye çalışıyoruz. Ama o, gencin boğazını bırakmadığı için bu sırada o da askerle birlikte havaya doğru kalkıyor. Aynı sırada askerlerden ikisi hala genci tekmelemeye devam ediyor. Birimiz: “Yeter, bırakın. Onu öldüreceksiniz” diye bağırıyor. 
Tekmeleyen askerler ise: “Kapa çeneni! ...” diyerek genci dövmeye devam ediyor. 


En sonunda bir şekilde başardık. Gencin boğazını sıkan askerin kollarına ve bileklerine sopayla vurarak onu bırakmasını sağladık. Sanki bir pitbull gibi çocuğun boğazına kenetlenmişti. Boğazını bir an bırakmasıyla genci çekip aldık. Diğer arkadaşları da sakinleştirdikten sonra oradan ayrıldık. Genç hala yerde yatıyordu şuuru yerinde miydi değil miydi bilmiyorum. İşte böyle. İğrenç bir sahneydi. Sonradan düşündüğümde oradaki herkesin zihninin bulanıklaşmış olduğunu fark ettim. 


Diğerleri de böyle çıldırmış mıydı? 


Herkes. Herkes kafayı yemişti. Orada tüm gerçeklik algınız bozuluyor. Size birçok insan üzerinde tam hâkimiyet sağlama yetkisi verildiğinde onlara istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz: Onların eşyalarını çalabilir, evlerine girip yatabilir, her şey yapabilirsiniz. Arabalarını alabilirsiniz. Gerçekten ne isterseniz, her ne isterseniz... 


Orijinal Metin: 
content/uploads/201 1/02/Soldiers_Testimonies_from_Hebron_2005_2007_Eng.pdf 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Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 
İtiraf-29 


Tutuklamalardan hatırladıklarınız var mı? 

Tabi ki. Tutuklamalar sırasında girdiğimiz evleri darmadağın ettiğimizi hala hatırlıyorum. 
Ama bunların içinde bir tanesi en kötüsüydü: Bir tutuklama görevindeydik ve GSS (Genel Güvenlik Servisi) ajanı bize içinde bulunduğumuz evi işaret ederek; “Bu evde silah olup olmadığını araştırın” dedi. Alçıdan yapılmış duvarları parçaladık. 


Orada silah bulunduğunu size kim söylemişti? 


GSS. Tüm duvarları parçaladık, her şeyi, panjurları, geriye bir şey kalmamıştı. Koltuk döşemelerini keserek tamamen yırttık. Size söylediğim gibi evde sağlam bir şey kalmamıştı. 
Bu sırada aile fertleri bir köşede durmuş ağlıyordu. Hiçbir şey bulamadık. Her yeri kontrol etmiştik. Çatıya çıkarak tahmin edeceğiniz gibi oradaki her şeyi de paramparça ettik. 
Baktığınızda evden geriye eser kalmadığını görebilirdiniz. 


Bir şey bulabildiniz mi? 

Hayır. O sırada GSS telsiz üzerinden şöyle dedi: “Orası yanlış ev. İki ev aşağıya, sağ taraftakine bakacaksınız.” Evi tamamen parçaladıktan sonra böyle bir bildirim gelmişti. 
Herkes sinirden gülüyordu. İki ev öteye gittik ve orada silahları bulduk. Fakat dediğim gibi alakasız bir evi yıkmıştık. Güzel bir evdi. Paramparça etmiştik, geriye bir şey kalmamıştı... 
Evet, tutuklamalarda ne yapıyorduk, işte böyle evleri darmadağın ediyor, alçıdan yapılmış duvarları yıkıyorduk. 

Televizyon setlerini? 

Onları kırmak da serbestti. Plastik ne varsa parçalanırdı. Cam biraz daha zordu. 


Bir tutuklama nasıl gerçekleşiyordu? 


Tüm tutuklamalar nasıl oluyorsa öyle. Evin etrafı sarılır, bir arama ekibi içeriye girer ve evi darmadağın eder. 


İnsanlar içerideyken mi? 
Onlar ya bir odada toplanır ya da dışarıya çıkarılırlar. 
Başlarında birisi durur mu? 


Dışarıdaki askerler başlarındadır. Daha sonra içlerinden birisi evde arama yaparken beraber götürülür. 


Etrafı kırıp döktüğünüzde yanınızda götürdüğünüz bu kişi ne der? 


“Hayır, yapmayın” der, ama biz devam ederek “ Kapa çeneni, sana soran yok. Sen bir teröristsin bizimle nasıl konuşursun?” ona karşı tepkimiz bu şekildedir. 


... Aramızda Araplardan nefret eden birçok kişi vardı. Sol görüşlüler bile en sonunda onlardan bıkarak, “ne yaparsanız yapın, bize ne” noktasına geliyordu... 


Bölükte bulunan sol görüşlüler bu yapılanlarda aktif olarak rol almıyor muydu? 


Ne demek istiyorsunuz? Müfrezedeki solcular tam olarak ne olup bittiğini biliyorlardı. Bir keresinde solculardan biri bir şeyler diyecek oldu ve diğerleri ona: “Sen pısırıksın, sen şöylesin, sen böylesin” diyerek ağıza alınmayacak şeyler söylediler. O da: “Lanet olsun, olan biten umurumda değil. Ne istiyorsanız onu yapın” diye cevap verdi. 


KKK 
İtiraf-30 
Yeniden el-Halil’e dönmek nasıl bir duyguydu? 


Gerçeği söylemek gerekirse oldukça korkutucuydu. Ahlaki endişeler anlamında durum orada ilk bulunduğum zamanlardan farklıydı. Bir yıl sonrasında tepki yine çok güçlüydü ama buna gerçekten çabuk alışıyorsunuz. Hatta ben, -el-Halil’de ilk bulunduğum zamanlara dönelim- orada ilk kez aramaya çıktığımızda, eski mahallerin bulunduğu bölgede devriye görevindeydik. Bir adamın üzerini arıyorduk; elleri havada onu duvara dayadık. Arama böyle yapılıyordu. Şok olmuştum. Şöyle dedim: Hangi hakla? Bu nedir? Herhangi birini arıyorsunuz, şüpheli birini değil. Rasgtele birisi. 


Bir sonraki devriye görevinde yine aynı tepkiyi vermiştim. X adında bir arkadaş vardı, ilk devriye göreviydi. Benim ikinci veya üçüncü devriyem olmalı. Yine bir üst araması gerçekleştirdik ve o da aynı şekilde şok olmuştu. Ben o zaman şöyle dedim: “Senin neyin var. 
Şoktan çık. Bana artık normal geliyor. Bunun doğru veya yasal bir şey olup olmadığını boş ver. Ahlaki meseleleri unut.” Demek istediğim şey, birini aradığınızda yapılanın yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Bu durum ilk başlarda beni rahatsız etse de iki gün sonra artık 


normal gelmeye başlamıştı. Aynı şeyin o arkadaşın da başına geldiğini görmek, bana ilk zamanlardaki kendi halimi hatırlatmıştı. 


Diğer bir olay da şuydu; eski yerleşim birimlerinde dolaşırken çatıdan çatıya, evden eve geçerdik. Üst kattan evin içindeki odalarda ne olup bittiğini gözlerdik. Belli bir noktadan sonra bu durum beni rahatsız etmişti. Şöyle diyordum: “Bize birinin evinin içine bakma yetkisini kim veriyor? Sadece asker olmak, silah taşıyor olmak bana birinin evinin içini gözetleme hakkını verir mi?”. Demek istediğim, siz evinizin içine giriyorsunuz ve birisi sizi gözetliyor... Zamanla bu duygular, hassasiyetiniz kayboluyor. 


İkinci defa el-Halil'de bulunduğum zamanlar daha korkutucuydu çünkü komuta kademesindeydim ve artık emrimdeki askerlerden sorumluydum. Devriyenin komutasında bulunmak normal bir er olmaya göre çok daha korkutucu. Bir komutan olarak şöyle düşünüyorsunuz: ”Bir dakika, şimdi şu olacak, bu olacak. Ben ne yapacağım? Sorumluluk bende”. Er olduğum zaman bana ne yapacağımı komutanım söylüyordu. Subay olduğumda ise emrim altındaki askerlerden dolayı çok daha fazla endişeliydim. 


Sonraları, terhis olduktan sonra, geriye dönüp baktığımda bazen aklıma geliyor, şöyle düşünüyorum: 


“Niye o olayda başka bir zaman çantayı (Filistinliden) almasını isteyen subaya davrandığım olaydaki gibi davranmadım? (Mülakat yapılan kişi burada, röportajın başka bir yerinde anlattığı bir olaydan bahsediyor. Bu olayda, subaylardan birisi yoldan geçmekte olan bir Filistinliyi durdurarak ondan içinde bomba olduğundan şüphelendiği bir çantaya bakmasını istiyor). Niye o zaman benzer bir şey yaparak onları (askerleri) düşünmeye sevk etmedim, niye onlara olayları olduğu gibi kabullenmemeleri gerektiğini söylemedim?” 


Onlar olayları kabullenmişler miydi? 


Bir şekilde evet. Bilirsiniz, hepsi kabullenir. Orada bulunan herkes sonunda olan biteni kabullenir, bunu engelleyemezsiniz. Engellemek için orada bulunmuyor olmanız gerekir. 


Sizin kendinizde bu kabullenme hangi boyuttaydı? 


Bu aslında göz yummak gibi bir şey değil. Şöyle: “Şunu şunu yapacağım sonra izne çıkabileceğim” gibi bir düşünce. Eğlenceli veya ona benzer bir durum değil fakat o zaman bunları kabulleniyor “işler böyle yürüyor, o zaman bunu yapmalıyım” diye düşünüyorsunuz. 


KKK 


İtiraf-31 


Farklı farklı yerlere giderdik, oralarda bir Hamas bayrağı gördüğümüz zaman şöyle derdik: “Çaresi yok, oraya gideceğiz ve o evlerdeki insanların hepsini benzeteceğiz...” Ne istersek onu yapıyorduk. Gerçekten berbat bir durumdu. 


Peki, bunu niye siirdiiriiyordunuz? 


Zaman geçirmek için. Başka yolu yoktu. Eğer bunları yapmazsanız... Hayır, imkânı yok. 
Aslında bu şekilde kendimiz için bir şeyler almaya çalışıyorduk. Demek istediğim el-Halil’de bir ... (küfür) gibi dolaştığım zamanlardan benim elime ne geçecekti? En azından eve giderken bir şeyler götürdüm. (çev: Baskın yaptıkları evlerde el koydukları eşyalardan bahsediyor) 


Ne gibi eşyalar alıyordunuz? 


Araba hoparlörleri, araba için stereo sistemler genellikle bunlar alınıyordu. 
Orijinal Metin: 

content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 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Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 


İtiraf-32 
El-Halil’ de durum nasıldı, görevleriniz nelerdi? 
Belirli sayıda kontrol noktası ve bir devriye vardı. 


Devriye-30 mu? 


Evet, böyle adlandırılıyordu. 12 saatlik görevler oluyordu. Bazen süre daha da uzun oluyordu, birdenbire 36 saatlik özel devriye görevi veriyorlardı. İşte bunun gibi şeyler. Temelde görevler bu şekildeydi. 


Evlere baskın yaptığınız veya benzeri işler oluyor muydu? 


Devriye görevi sırasında istirahat zamanları oluyordu. 12 saat boyunca devamlı yürümek mümkün değil o yüzden arada istirahat veriliyordu. Bizim müfrezeyi örnek vermek gerekirse, her zaman terkedilmiş evlerde dinlenirdik. Fakat diğer müfrezelerden bunu normal evlerde yapanlar da vardı. Bu genellikle geceleri oluyordu, geceleri dinlenme süresi bazen daha uzun olduğu için yatıp kestirebiliyordunuz. 


Bu iş için devamlı insanların yaşadığı evlere giden bir komutan vardı. Bazen bizim çocuklar bile bunu yapardı. Bu bir tür heyecan arayışı gibiydi. Yaşanılan hayat son derece gri olduğu için en saçma sapan işlerin bile ortama renk kattığını düşünüyorsunuz. Yaptıkları şey onlara bu imkânı sağlıyordu, az da olsa. 


Ne kadar kalıyorlardı? 


İnsanların evlerinde mi? Birkaç saat olabiliyordu. Prosedürü biliyorsunuz. Ev halkını bir odada toplarsınız. Siz başka bir odaya geçerek dinlenirsiniz. 


Bunun operasyonel bir gereklilik olduğunu düşünüyor musunuz? 


Yüzde biri bile operasyonel değil, hayır. İşin gerçeği, terk edilmiş halde birçok ev vardı ve bunlar bizim için yeterliydi. (İnsanların yaşadığı evlere girmenin) kesinlikle operasyonel bir gereklilik olmadığını söyleyebilirim. Belki caydırma anlamında yapılıyordu ama bana göre bu tam bir saçmalık. Bazen evleri kontrol ediyorduk, özellikle bir şeyler olduğu zaman. 


Bir olay olduktan sonra, örneğin eğer bir yerlerde Molotof kokteyli atılmışsa veya buna benzer olaylar, sonrasında caydırıcı hareket gerçekleştiriliyordu. Bundaki amacın olayın faillerini yakalamak olup olmadığını bilmiyorum ama bu amaçla yapılması gayet mantıksız. 
Amaç daha çok caydırma eylemi gerçekleştirmekti: ”Bak işte buradayız” demek. Caydirma amacıyla yapılan bu tepkisel eylemlerde tüm evlere giriliyor ve “evleri darmadağın etme” emri veriliyordu. Eve girin ve dağıtın deniyordu. Bu tür şeyler. Benim bölük komutanın özellikle böyle şeyler yapmaktan hoşlanırdı. 


Çok olay oluyor muydu, sıcak bir bölge miydi? 


Pek fazla değil. Genellikle sakindi. Biz mahalle içlerine gittiğimiz zaman rahatsızlık çıkıyor ve olaylar oluyordu. 


Bıçaklama olayları var mıydı? 


Bıçaklama mı? Hatırlamıyorum. Olmuş olabilir. Hafızam biraz zayıftır. Kamusal alanda birçok rahatsızlık çıkıyor, bize Molotof kokteyli ve benzeri şeyler atılıyordu. Görevimin başlarında böyleydi, sonra durgun bir dönem oldu, daha sonra görev bitimine doğru yeniden olaylar başladı. 


Bir keresinde bir gürültü kopmuştu. Havaya açılan ateşle bağlantılı mı bilmiyorum fakat yine Molotof kokteylleri atıldı ve bize doğru yanan bir lastik yuvarladılar... Lastik değildi, sınır devriye nöbet noktasına doğru bir mutfak tüpü yuvarlanmıştı. Patlama olmadı, sonra bir başkasını yuvarladılar, o da patlamadı. Daha sonra-ah evet sizin bahsettiğiniz bıçaklama olayı bu hadise de olmuştu-bir adam nöbet noktasına doğru elindeki bıçakla koşmaya başladı, askerlerde onu öldürdüler. 


Ve bu tür olaylar olduğunda her seferinde size prosedür gereği mahallelere giderek dağıtmanız mı söyleniyordu? Bu bir politika mıydı, yoksa aklınıza esince mi 


yapıyordunuz? 


Hayır. Bu bir politikaydı: “Hadi onlara görevimizin başında olduğumuzu gösterelim” 


anlamında gerçekleştiriliyordu. Talimatnameye göre biz baskın veya benzeri bir tehdit altındaydık. Buna bağlı olarak olay olduğunda evlerden birine baskına gidiliyordu. Duruma göre özel prosedür yürütülebiliyor, örneğin evin etrafı sarılarak kimsenin çıkmasına izin verilmiyor ya da belirli noktalardan geçişler yasaklanabiliyordu. Fakat bunların ötesinde her zaman ilave emirler de olabiliyordu, insanların tutuklanması veya evlerin dağıtılması gibi şeyler. 


Bu emri bölük komutanı mı verirdi? 
Hayır, tabur komutanı bile olabilir. 
Tabur komutanı “evlerini dağıtın” emri mi veriyordu? 


Evet. Kesinlikle tabur komutanı diyemem ama emir daha yüksekten geliyordu doğrudan kendi komutanımızdan değil. 


KKK 


İtiraf-33 


... Yeleklerimizi giyer çatılarda beklerdik, oradan birileri geçsin biz de aptalca bir şeyler yapalım ve geçenleri fena halde benzetelim diye. Bir keresinde olay neredeyse bizim başımızda patlıyordu. Bize birisi taş fırlatmıştı. Biz de hep birlikte aptal çocuklar gibi onu benzettik. Birdenbire bütün akrabaları üzerimize doğru koşup geldi. Etrafımızı çevirmişlerdi. 
Hepimiz havaya ateş etmeye başladık, kıyamet kopmuştu. Gerçekten çok saçma bir durum. 
Yani tam aptallar gibi davranmıştık. 


Yüzlerinizde maske var mıydı? 


Evet, kar maskesine benzer, Filistinlilerin dükkânlarından el koyduğumuz maskeler vardı. 
Dükkânlara maytap ve benzeri şeyler var mı diye aramaya girip orayı dağıtırdık. 


Kabadayılar gibi bir mahalleye girip her şeyi alt üst mü ediyordunuz? 

Evet. 

Sokakta rastladığınız herkesi döver miydiniz? 

Hayır, niye bunu yapalım? Bir dükkâna girerek: “Maytabınız var mı?” diye Arapça sorardık. 
Bazı arkadaşlar çok iyi Arapça bilir ve akıcı olarak konuşabilirdi. Bu arkadaşlar dükkân sahibiyle Arapça konuşurdu ama onlar aksanından onun yerli olmadığını anlar ve şu plastik 


tabancalardan ve küçük mermilerinden verirdi. 


Mermi mi yoksa tabanca mantarı mı? 


Hayır, şu küçük plastik saçmalardan. Dükkânlara girer bu oyuncaklarla ateş bile ederdik. 
Dükkândaki mallara el koyar, çantalarımız dolu halde geri dönerdik. Ne varsa alır, geriye hiçbir şey bırakmazdık. 


Tüm bunlar nereye götürülürdü? 


Hepsini bölüğe getirirdik. Askerler daha sonra bunları evlerine götürürdü. Ta ki bir gün tabur komutan yardımcısı gelip bunları görene kadar, şöyle demişti: “Ne yapıyorsunuz çocuklar? 
Bunlar nedir?” Biz de el koyduğumuz şeyler olduğunu söyledik. Sonra hepsini toplattı. Bir ara dükkânlardan aldığımız maytaplarla nöbet noktalarında kendi aramızda eğleniyorduk. 


Dükkânlara ne yapıyordunuz? 


Ne mi yapıyorduk? İçeri girip : “Maytabınız var mı?” diye sorardık. Eğer hayır derse dükkânı alt üst etmeye başlardık. Eğer maytap bulacak olursak ayvayı yerdi. 


Bulunca ne yapıyordunuz? 
Dükkân sahibini bir yere götürüp benzetirdik. Affımız yoktu. 
Adamı silahlarınızla mı dövüyordunuz? 


Dipçikle, ne bulursak. Elimizde metal sopalardan vardı, sınır devriyesinin kullandıklarına benzer. Bölükten bazıları bunlardan eline geçirmişti. 


Nereden bulmuşlardı? 


İnsanlardan. El-Halil’de ele geçirdiklerimiz oluyordu. Çubuklar vardı sonra, bilirsiniz. 
Arabalardan ele geçiriyorduk. Çapa saplarını da kullanıyorduk. Adamı iyice benzetiyor, bütün dükkânı darmadağın ediyorduk. Lambalar, aynalar, eşyalar ne varsa. Rafları dağıtıyorduk. 
Geriye hiçbir şey kalmıyordu. 


Bunları kaç kez yaptınız? 


Defalarca. Neredeyse her gün yapıyorduk, artık rutin hale gelmişti. 

Orijinal Metin: 

content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN ITIRAFLARI/ EL-HALİL 2005-2007/ 13. BÖLÜM 
Tamer Güner, 18.09.2015, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 


İtiraf-34 

El-Halil acayip bir şehirdir. Bölüğe ilk geldiğim zamanlar kibbutznik (topluluk-komün), Hashomer Hatzair (Sosyalist- Siyonist gençlik hareketi) yanlısı solculardan birisiydim ve dolayısıyla Arapların da insan olduğunu vs. öğrenmiştim. Gerçekten, örneğin bir tutuklamanın ardından tutukladığımız kişiyi cipe veya devriye aracına bindirdiğimiz sırada, onu dövmemeleri için arkadaşlarımla kavga ederdim. En sonunda duyarsız hale geliyorsunuz; “onu dövün veya dövmeyin bana ne, gidin kafasını patlatın? noktasına. 

İlk başlarda olaylara bu şekilde yaklaşıyordunuz öyle mi? 

Evet, ta ki el-Halil’e varıncaya kadar. El-Halil’e kadar. 

İlk görev yeriniz el-Halil miydi? 

Hayır. Eğitim sürecinden sonra. Daha sonrasında el-Halil'e gittik ve orası Vahşi Batı gibiydi. 
İşte bilirsiniz, askerler devriye görevine çıkar ve sanki her şey onlara aitmiş gibi davranır. 
Kanun sizsiniz. Nasıl İsrail'de polis var, burada da siz (askerler) aynı konumdadır. Neyin doğru veya yanlış olduğuna siz karar verirsiniz. 

Bir şeyi yanlış yapan nedir? 

Doğru olmayan bir şey gördüğünüzde o yanlıştır. 


Ne gibi? 


Başında siyah-beyaz yerine kırmızı renkte bir poşu olan bir çocuk görmüşsünüzdür. Bunun yanlış bir şey olduğuna karar verirsiniz ve o yanlıştır. 


Bu varsayımsal bir örnek mi? 
Hayır. Varsayımsal da olabilir veya olmayabilir. 
Hatırladığınız özel olaylar var mı? 


Birisi bir eşeği dövmüştür ve siz hayvanları seven birisiniz. Bunun yanlış olduğunu düşünür adama eyer vurur, üzerine binerek kendi kırbacıyla onu döversiniz. 


Bu olay yolda mı oluyor? 


Evet, devriye yapan arkadaşlardan biri olan X'in anlattığına göre; Filistinli bir adam, eşeğini sürerken ona çok kötü vuruyormuş, bu sırada da eşeğe gerçekten çok ağır çuvallar taşıtıyormuş. Adamı durdurup çuvalları indirmesini söylemişler. Bunlar aslında büyük çuvallar değil torba gibi şeylermiş. Adamı dört ayaküstü yapıp torbaları ona yüklemişler. 


Askerlerden biri, kendi ağırlığının yanı sıra, üzerindeki 30 kg’ lik kurşungeçirmez yelekle birlikte adamın üzerine binmiş: “Hadi, yürü!” diyerek onu kırbaçlamış ve: “Hadi bakalım söyle, nasıl oluyormuş? Eşek de bir canlı değil mi?” demiş. Bu arkadaş hayvanlara karşı hassas olan birisiydi ona göre bir eşeği kırbaçlamak yanlış bir şeydi. Orada her şey bulanıklaşıp birbirine karışıyor. 


Bulanıklaşan şey nedir? 


Her şey. Bir asker olarak yetkilerinizin neler olduğu veya olmadığı. 


kkk 


İtiraf-35 


Bir olay olmuştu, sanırım hala bu yargı sürecinde, Yahudiler eski mahalleye girmişlerdi. Ben de oradaydım. 


Özel bir günün kutlaması mı vardı? 


Hayır. Oradaki Yahudilerin iddialarına göre, ben evden yeni dönmüştüm öncesini bilmiyorum, fakat oradaki Yahudilerin söylediğine göre iki Filistinli çocuk yerleşimcilerin bulunduğu bölgeye girmiş sonra kaçmışlar, öyle bir şey olmuş. Bunun üzerine yerleşimciler kanun namına kendilerini vazifeli görüp, ertesi gün Filistinlilerin yaşadığı eski mahalleye gitmeye karar vermişler. Oraya gidip tezgâhları altüst etmiş ve insanları darp etmişler. Çılgına dönmüş gibi. Biz oraya ulaştıktan sonra onları kovalayarak oradan dışarı çıkarmaya çalıştık. 
Biz geldiğimizde yakındaki sabit birlikten güçler de gelmişti. Bölük komutanı da mobil birlikle beraber oraya gelmişti. Tam bir kaos ortamıydı. Eski mahallenin ortasındaydık. 


Kasbah (eski mahalle), merkez bir caddenin etrafina yerleşmiş sokaklardan oluşur. Biz onları (yerleşimcileri) ana cadde boyunca kovalayarak yerleşim bölgesine geri döndürmeye uğraşırken onlar ara sokaklardan dağılarak kaçmaya çalışıyor ve eylemlerine devam ediyordu. 
Bizi en çok endişelendiren, yerleşimcilerin arasında bulunan iki silahlı kişiydi. Ellerinde silah vardı ve ne yapmak istediklerini bilmiyorduk. Sanırım bunların çoğunluğu kadın ve kızlardan oluşuyordu ve adamlar da vardı. 


Kızları oradan kim çıkardı? 


Biz çıkardık. Ne yapabilirdik? Onlar fiziksel olarak saldırıya geçerek içeri girmeye çalışıyordu. Sokak aralarından merkeze doğru girmeye çalışıyorlardı, bize de onları dışarı doğru sürme emri verilmişti. O sırada su elinde silah olan yerlesimcilerden biri göründü, makul bir adama benziyordu. Yerleşimcilerin hepsi çıldırmış gibiydi, o adam ise nispeten daha konuşulabilir birine benziyordu. Sayıları bizden çok daha fazlaydı. Ben onunla konuşmayı deneyeceğimi söyledim. Konuştuğumda, ilk önce “tamam yardımcı olurum” dedi ama sonuçta bir yardımı dokunmadı. 


Bu silahlı kişiler kendilerini resmi anlamda koruma görevlisi gibi mi tanıtmıştı? 


Hayır, fakat daha sonra onunla konuştuğumuzda şöyle dedik: “Oraya silahlı olarak geldiniz, bu doğru bir davranış değil. Neden oraya silahlı geldiniz?” O şu şekilde cevap vermişti: “İnsanların mahalleye girdiğini gördüm ve onları korumak amacıyla geldim.” Şüphesiz kimseyi vurma niyetinde değildi ama yapmaması gereken bir şeyi yapmıştı. 


Onları dışarı çıkarmamız emredilmişti, biz de arkalarından koşmaya başlamıştık. Bu sırada “onları dışarı çıkarmayın” diye bir emir geldi. Gerçekten saçma bir durum. İlk önce yerleşimcileri mahalleden dışarı çıkarmamız emrediliyor sonra da çıkarmamamız. 


Kaçtıkları için doğal olarak bizde kovalıyorduk, çıkışa doğru koşuyorlardı. Bu adil olmayan bir kovalamacaydı çünkü biz tam teçhizatlıydık, benim üzerimde telsiz tertibatı da vardı. 
Onlar ise yüksüz, serbest bir şekilde koşuyorlardı. 4-5 numaralı nöbet noktalarına vardık, orada diğer askerler de vardı. Kapılardan çıkışta dar geçişler vardır. Oraya gittim ve bana denileni yaptım. Kadınlardan biri kapıdan geçmeyi başarmış kaçmak üzereydi, onu yakalayamazdım. Ben de kapıda durarak arkasından bağırdım: “Geçmemelisin!” Yani bana emredilen buydu. Telsizle devamlı, stres içinde şimdi ne yapmamız gerektiğini soruyordum. 


Diğer yandan kızlar koşarak kapıdan geçmeye çalışıyordu, onları durdurabilirdim ama garip bir durum olacaktı bir anlamı yoktu yani. Ben de geçmelerine izin verdim. Yahudi mahallesinin olduğu tarafta da üç asker bekliyordu. Onlara “Size ne söylendi: Geçişlerine izin mi verilecek yoksa verilmeyecek mi?” diye sordum. Onlar herkesin geçmesi emri verildiğinden gayet emindi ama daha sonra emirleri yanlış anladıkları ortaya çıktı. Neyse yerleşimciler kapıdan geçtikten sonra kaçmaya başladı, ben ve başka bir arkadaş şu silahlı olan yerleşimciyi kovalamaya başladık. Diğer askerler de başkalarını kovalıyordu. Bazıları yakalamayı başarmışlardı. Tam bir kaos ortamıydı, bazı Yahudiler askerlerle kavga ediyordu. 
Kızlar askerlere “Bana dokunma!” diye bağırıyordu. Hatta bazı yerleşimciler askerlerin üzerine kaynar su atmış, evet gerçekten çıldırmış gibiydiler. Ben tüm bu kargaşada binaların ortasındaki bir alanda duruyordum, çılgın kadınlardan birisi şöyle bağırıyordu: “Herkes 4- 5.Kapılara gelsin, yanınızda taş da getirin!” Delirmiş gibi bağırıyordu. Sonra bağıra çağıra gelen bir sürü Yahudi oraya toplandı, sanırım basın da gelmişti. Bazı Yahudiler yakalanmış ve polisin gelmesi bekleniyordu. Polis oraya bir saat geç geldi. 


Her zaman olduğu gibi? 


Evet. Her zaman olayların bitişi böyle olur. Hatırlamıyorum, belki yakalananlar serbest bırakılmıştır. Tam olarak hatırlayamıyorum. Küfürler havada uçuşuyordu. Orada dururken bana da kiifrettiler: “Sen nasıl Yahudileri değil de Arapları korursun?!” bunun gibi sözler. Bu gerçekten ciddi bir olaydı. Sonrasında polis merkezine götürüp hepimizi sorguladılar, ifadelerimizi aldılar. Olay bu şekilde sonlandı. Oldukça ciddi bir olaydı. 


El-Halil’ deki sınır devriye askerleri nerelerde olurdu? 


Nerelerde olmazdı ki? Devriyeye çıktığımızda görürdük, Atalar Mezarlığı'nın oradan geçerken Arapları dövdüklerini görürdük. Bir Arabı karakola çeker, pestilini çıkarıncaya kadar dövüp bırakırlardı. Yine bir keresinde Atalar Mezarlığı çevresinde yürüyerek devriyeye çıkmıştık. Sınır Devriye askerleri de her zaman o civarda bekler ve insanların üstlerini arar. 
Bu askerlerden birisi Arabın birine şöyle dedi: “Senin kafan sert mi?” Adam: “Ne demek istiyorsun, anlamadım” diye cevap verdi. Asker yeniden: “Senin kafan sert mi?” diye sorunca adam ellerinden kurtulmak için “Evet” diye yanıt verdi. Sınır Devriye askeri başına migferi geçirdikten sonra: “İyi o zaman. Senin kafan sert ama benim miğferim daha serttir” diyerek kafasında miğfer varken adama kafa attı. Kafası kanıyordu. Berbat bir durumdu. 


Alnı tamamen kanıyor muydu? 


Evet. Büyük bir yaradan kan akıyordu. Gerçekten. Askerin böyle bir şey yapacağına inanmazsınız... Bir olay daha hatırlıyorum, bir Arabı yakalamışlardı. 


Nerede? 


Yine el-Halil’de. Aynı bölge civarında. Her zaman oralarda dururlar. Sınır Devriye askerleri adama: “Warma, warma” diyordu. Adamın “Shuwarma” (etli sandviç) demesini istiyorlardı yani. Adam anlayamadı ve “Shu mu? Ne?” deyince askerler yine aynı şeyi tekrar ederek ondan bu kelimeyi tekrar etmesini istediler. Adam ne diyeceğini bilemeyince suratına şiddetli bir tokat attılar. Yine aynı kelimeyi tekrar etmesini istediler ve söyleyemediği her defasında bir tokat atıyorlardı. “Shuwarma” diyene kadar buna devam ettiler. Bu sırada katıla katıla gülüyorlardı. Daha sonra onu serbest bıraktılar. 


Araplar “Shuwarma” kelimesini öğrenip düzgün söylemeye başlayınca Sınır Devriyesi başka bir kelime buldu ve onlardan bu sefer “Bidubidu” kelimesini söylemelerini istediler. Araplar söyleyemeyince yine tokat. Olayı anladınız mı? Gerçekten adi heriflerdi (Sınır Devriyesi). 
Bunun gibi bir sürü aptalca hikâye var. 

Orijinal Metin: 

content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 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Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 


İtiraf-37 

Bir keresinde bir kaç kadının üzerini aramıştık. Onlar; “Bir kadının üzeri aranmaz” diye itiraz ettiler. Umursamadık ve kimsenin geçmesine izin vermedik. Kadınlardan birini üç saat boyunca kontrol noktasında beklettikten sonra bluzunu kaldırarak kontrol edilmesine izin verdi. 


Burası hangi kontrol noktasıydı? 
Pharmacy (Eczane) 
Olay gece mi oluyordu? 


Hayır, gündüz vakti. Arkadaşlar onu bir köşeye çekerek “Eğer geçmek istiyorsan bluzunu kaldır” dediler. Üç saat boyunca onu tuttular ve sonunda kadın “Tamam” dedi. 


Ondan tam olarak ne yapmasını istemiştiniz? 


Bluzunu kaldırmasını, kontrol etmek için. Askerlerden biri şöyle demişti: “Silah taşıyor olamaz mı? Eğer geçip gitmek istiyorsa bluzunu kaldırması gerekiyor.” 


Ve en sonunda bunu yaptı.? 
Evet, pes etti. 
O sırada hiç kadın asker yok muydu? 


Sadece erkekler vardı. Bildiğim kadarıyla el-Halil’de kadın asker yoktu. Belki gözetleme noktalarında olabilir. Bakın zaten fazlasıyla saçma sapan iş vardı. 


KKK 


İtiraf-38 


Shahabarati evi (Avraham Avinu yerleşkesine komşu bir Filistinli ailenin evi) bizim zamanımızda farklıydı. İlk başta oradaki inşaatı durdurmuşlardı. 


Tel örgülerin yapımını mı? 


Hayır, tel örgülerin yapımı ondan çok daha önce tamamlanmıştı. Evin kendisinden bahsediyorum. Evin inşası biz hala oradayken durdurulmuştu. Daha sonra Adalet Bakanlığı Yüksek Mahkemesi'nden ailenin evlerinin yapımına dair yasal izni olduğuna dair bir emir geldi ve Filistinliler inşaata devam etti. Bundan sonra orada bir tane karakol oluşturuldu ve yine sorunlar. İlk önce civardaki yerleşimciler her gün inşaatı engellemek için uğraştılar. 
Onlara (Filistinliler), askerlere taş ve yumurta firlatıyorlardı. Gerçekten bize çok sorun çıkartıyorlardı. İnşaat bölgesine girmeye çalışıyorlardı. Sanırım bir keresinde bunu başardılar ve bir şeyler kırarak kaçtılar. Orası ciddi bir sorun noktası olmuştu. 


Orada orduya ait bir karakol bulunuyor muydu? 


Bizim karakol vardı, esas olarak Filistinlileri kontrol altında tutmak ve onları korumak için. 
Böyle absürt bir durumdu. 


KKK 


İtiraf-39 


Aynı zamanda birçok hırsızlık olayı oluyordu. (Çev: Askerler tarafından gerçekleştirilen hırsızlıktan bahsediyor.) 


Yağmalama mı? 

Bir sürü. Bir keresinde bazı evlerin yerini keşfetmek için dışarıdaydık, biliyorsunuz el-Halil’de zenginlere ait birçok ev vardır. Evin birinde çekmecelerde nakit para bulduk, dolar olarak. Çılgınca bir durum. Komutan, rütbeli iki askeri yanına çağırdı ve onlara “Tamam, parayı üçe böleceğiz” dedi. Her biri paranın üçte birini aldı. Evin sahibine çok az para bıraktılar ve ona şöyle dediler: “Eğer konuşacak olursan geri döner ve seni keseriz.” Sonra oradan ayrıldık. 


Ne kadar para vardı? 


Çok. Gerçekten çok para vardı. Büyük miktar. Kimse orada o miktarda para bulduğumuza inanmadı. 


Ve siz paradan kendinize pay almak istemediniz öyle mi? 


Hayır. Başımızın belaya girmesini istemiyorduk. Onlara; “Biz hiçbir şey hatırlamıyoruz, bilmiyoruz. Ne yaparsanız yapın” dedik. 


Fakat ufak tefek hırsızlıklar normal olarak mı karşılanıyordu? 

Ufak hırsızlıklar normal bir şeydi. Tavla takımları, sigaralar bunlar gibi her şey. 
Çantanızda bunları koyacak yeterince yer var mıydı? 

Şu çantalardan vardı, Lowe çanta, biliyor musunuz? Yeşil, kamuflajlı tipten. Ordu malı. 
Devriyeye çıktığımızda bunları yanımıza alıyorduk. Etraftan bir şeyler toplayacaksak bu çantalar yanımızda olurdu. 

Elektrikli cihazlar mı? 

Her sey. Ne istiyorsak onu alırdık. 


Her ne isterseniz alıyor muydunuz? 


Tabi ki. Tesbihler, bunlardan çok vardı, bayraklar, ne kadar isterseniz, alabileceğimiz her şey, hoş ve eğlenceli gözüken her ne varsa alırdık. Kız arkadaşlarımıza dükkânlardan hediyelik 


şeyler. 
Bunlar ne tür eşyalardı? 


Ivır zıvır, aptalca şeyler. Bir seferinde bir dükkândan ne aldık biliyor musunuz? Elastik kumaş. Terzilerden de iplik topladık. Bölükte bir dikim bölümü vardı, dünya kadar ipliği ve diğer malzemeleri oraya götürdük. 


Bunu yaparken dükkân sahibi ne diyordu? 


“Lütfen yapmayın lütfen” diyordu. Biz de “kapa çeneni, konuşursan seni öldürürüz” derdik. 


KKK 


İtiraf-40 


Esas problem şu, oraya tamamen farklı bir düşünce ile gelmiştim. Banyo bölümüne “Breaking the Silence (Sessizliği Kırmak)” el ilanlarını asardık. B’tselem’de (İnsan hakları örgütü) gönüllü olarak çalışmış bir arkadaşımız vardı, bu tür şeyleri bize o getiriyordu. Gerçekten şuurlu bir şekilde hareket etmeye çalışıyorduk. 


Fakat yine de işinizi yaptınız.? 


Bu söylediğim el-Halil’e gitmemizden önceydi. Olayların farkındaydık. Bu tür şeylerle ilk karşılaştığım yer el-Halil’di. Gazze'de atmosfer... Gazze’deyken günlük yaşamda yaptığımız her şeyin sebebi oradaki Filistinli halktı. İlk kez el-Halil’de olaylar gerçekten anlamsız görünmeye başladı. El-Halil’de geceleri rutin olarak evlere girdiğimiz zannediliyor. Girilen evdekileri uyandırıp hepsini bir odaya tıktığımızı zannediyorlar. 


Gerçekte nasıldı? 


Gerçekte nasıl mıydı? Gerçeği şu; her şeyden önce el-Halil’de benim hissettiğim şey kimsenin olan biten hakkında bir fikri olmadığıydı. Komutanlarımız, hiç kimse, neyin nasıl yapılması gerektiği hakkında bir fikir sahibi değildi. Ne yapılacak, doğru olan nedir, yanlış olan ne, eylemlerin sınırı nedir. İlk devriyelerimizden birinde üç adam ele geçirmiştik. Bir eve girdik, bu üç adam oradaydı, devriye komutanımız onların tutuklanmasına karar verdi. Biz de onları tutukladık. Bir saat sonrasında bu adamların bizim işbirlikçilerimiz olduğu ortaya çıktı. Özür dileyerek onları serbest bıraktık. Bu türden olaylar oluyordu. Hiç kimse sizin kimi tutuklayabileceğinizi, neler yapabileceğinizi bilemezdi. 


Evlere girmek nasıl oluyordu? 


(Bir eve girmek) iki şekilde oluyordu. Birincisi öylesine, keyfiyen girmek. Yürüyorsunuz, yürüyorsunuz ve sonunda : “Hadi şu evin kapısını çalalım. Arama yapalım” deniyordu. 


Neden? 


Çünkü. Ordunun caydırıcı olması gerektiği söyleniyordu. Bu şekilde el-Halil’de hiçbir terörist kalmayacaktı. 


Bunu kim söylüyordu? 


Komutanlar. Müfreze komutanı. En azından benim bu tür keyfi hareketleri kabullenmem çok zor oldu. Somut etmenler olsa bile yine de çok keyfi şeyler oluyordu. 

Orijinal Metin: 

content/uploads/201 1/02/Soldiers_Testimonies_from_Hebron_2005_2007_Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERIN ITIRAFLARI/ EL-HALİL 2005-2007/ 15. BOLUM 
Tamer Giiner, 23.10.2015, Sonsuz Ark, Cevirmen Yazar, Ceviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 


Itiraf-41 

Bizim birlikte kafayı yemiş bir asker vardı. Kavga etmekten hoşlanıyordu. Bir keresinde birini öyle kötü dövdü ki elini kesmek zorunda kaldılar. 

Ne olmuştu? 

Araplarla ilgili bir mesele. Tam olarak ne olduğunu hatırlayamıyorum. Bir kargaşa olmuştu, birbirlerini itiyorlardı. Araplar ve o asker tartışıyorlardı. Asker bu Araplardan birinin dükkânından bir kutu sigara çalmış. Kimse ne olduğunun farkında değildi. 


Arap: “Hırsızlar! Hırsızlar! Seni gördüm” diye bağırmaya başladı. Onu uzaklaştırmaya çalışarak “Ne istiyorsun? Hiç kimse senin mallarını ellemedi!” dedik. Bahsettiğim asker “Sen bana hırsız mı diyorsun?!”diye bağırıyordu. Kimse ne olup bittiğini anlayamamıştı. “Sen bana hırsız mı dedin!” diyerek adama çok fena bir şekilde vurmaya başladı. Diğer askerler onu yakaladı. Pestilini çıkarıncaya dövdüler. 


Kim kimi dövdü? 


Askerler Arap'ı dövdü. O asker eline bir tel almıştı. Gerçekten delirmiş gibiydi. Teli Arap'ın elinin çevresine doladı, doladı öyle ki adamın eli neredeyse... 


Teli adamın elinin çevresine mi doladı? 


Evet. Dediğim gibi onu durdurmaya çalıştık. Şöyle diyordu: “Hayır, gitmesine izin vermeyeceğim, bana el kaldırdı! Cezasını çekecek!” 


Teli Arap'ın elinin çevresine dolamaya devam etti ve sonunda derisine en yakın noktadan kesti. Teli keserek çıkarmak için bir saat boyunca uğraştık ama başaramadık. Tel adamın etine 


girmişti. Adamın eli kısa bir sürede morardı. “Elimi hissetmiyorum!” diye bağırıyordu. Elini muhtemelen kesmek zorunda kalacaklarını söyledim. Telin altına bıçak sokarak gevşetmeye çalıştık ama olmadı. Bunu yapan o asker delirmişti gerçekten deliydi. 


Arap adama sonra ne yaptınız? 

Gitmesine izin verdik, başka ne yapabilirdik ki? 

Eli odurumdayken mi? 

Ona “hastaneye git” dedik. Başka hiçbir şey yapamazdık. 

Teli kestiniz?... 

Hayır kesemedik. Uğraştık. O teli kaç defa kesmeye çalıştığımızı biliyor musunuz? Bunu beceremedik. Gördüğüm en iyi ve yumuşak kalpli sağlıkçı bir asker: “Bunu yapan adamı öldürmek istiyorum. Eğer teli çıkarmayı başaramazsak kesinlikle o eli kesecekler” demişti. 
Bir saat boyunca uğraşmıştık. Perişan bir haldeydi bana şöyle demişti: “Ben bir tıpçıyım ve bu tür şeylerin olmasına göz yumduğuma inanamıyorum.” Nasıl bir durumda olduğunu anlayabiliyor musunuz? “Bir tıpçı olarak bu tür şeylerin olmasına izin verdiğim için 


kendimden utanıyorum” demişti. Gerçekten çok üzgündü. 


KKK 


İtiraf-42 


El-Halil’de Magen Avraham isimli bir karakol vardı. Avraham Avinu'daki yerleşimcileri koruyordu. Ardı ardına birkaç gece karakola taş atılmaya başlanmıştı. Bir, iki, üç taş sanki... 


Nereden atılıyordu taşlar? 


O civardan. Nereden atıldığından emin değilim. Geceleyin büyük bir operasyon yapılması için emir geldi, her devriye o bölgedeki belli evlere girecekti. Bize tam olarak ne yapacağımız söylenmemişti fakat amaç, oradakilere ordunun civarda olduğunu ve bize sataşmamaları gerektiğini hissettirmekti. Verilecek mesaj buydu. 


Operasyonun kapsamı neydi? 
Bir eve girmiştik. “Sağır ev” olarak isimlendirilen bir evdi. Orada yaşayan iki sağır çocuk vardı. Bize girmemiz gereken evin burası olduğu söylenmişti. Bütün aile-her şeyden önce 


şunu söylemem gerek oraya gece yarısı saat ikide gitmiştik. 


Kapıyı çalarak bütün aileyi uyandirdik, babaya : “Bütün aileyi tek bir odada toplamasını” söyledik. Bütün aile bir odada toplandıktan sonra baba ile birlikte evde ne varsa hepsini ters 


yüz ettik: “Onu kaldır, şuraya götür; şu resmi aşağıya indir; divanı kaldır, oraya götür, bakalım altında ne varmış.” 


Ölçüt neydi? 


Orada bulunan evler zaten karmakarışıktı. Sanırım biz iyice karıştırdık. Diğer yandan bu durum oldukça yüz kızartıcı ve çocuklar için oldukça korkutucuydu. Bu noktada özel olarak hatırladığım bir olay şu; bir çocuğa diğer odaya geçmesini söylemiştik, o ise bunu yapmak istemedi. Komutanımız onunla bağırmadan konuştu, ama birkaç dakika sonra onu yatağını ıslatmış, ağlarken ve çok kötü bir halde bulduk. Bu durum onun için... 


Sizin tutumunuz ne oldu? 
Çok utanmıştım. 
İlk kez mi bir çocuğu bu halde görüyordunuz? 


Evet, öyle denilebilir. Sokaklarda yürürken her türlü durumla karşılaşabiliyorsunuz ve ben çocuklarla çalışan birisi olarak onlara komiklik yapmaya alışkın birisiyim. Böyle bir şey yapınca sizin onlardan ne istediğinizi anlayamıyorlar ve birden teçhizatınız, yeleğiniz ve miğfer ile silahınız üzerinizdeyken onlara dünyadaki en korkunç şey gibi göründüğünüzü fark ediyorsunuz. 


Bu olayda en sinir bozucu şeyde şu oldu. Biz sürekli komutanımıza gitmemiz gerektiğini söylüyorduk. Orada bulunmak tamamen gereksizdi, bu kadarı yeterliydi. Her şeyi alt üst etmiş ve hiçbir şey bulamamıştık. En sonunda tam komutanımız, tamam gidiyoruz diyordu ki evin içerinde gizlenmiş halde on iki adet bıçak olduğu ortaya çıktı. Adam bunları yiyecek parası kazanmak için sattığını ve arama sırasında el konulacağını bildiği için sakladığını söyledi. 
Hem onun hem de bizim için oldukça can sıkıcı bir ortam oluşmuştu. 


Bu bıçaklar nasıldı? 

Bunlar yaklaşık olarak tereyağı bıçağı ile komando bıçağı arasında bir şeylerdi. 

Benim bir dükkândan bu tür bıçak bulmam mümkün mü? 

Sanırım bulursunuz. Sonunda adam polis istasyonuna gönderildi ve aynı gün serbest bırakıldı. 
Herhangi bir işlem yapılmamış. Mesele hangi durumda ne yapacağınızı bilememek. Bir durumla nasıl baş edeceğinizi tam olarak bilemiyorsunuz. Benim en çok canımı sıkan şeylerden biri de sürekli eğitim yapmaktı. Bilmiyorum işte hedeflere karşı yakın dövüş 


çalışmak gibi. 


Binlerce kez sürünme, efor sonrası atış talimi yaptım. Fakat hayatımda hiçbir zaman bir Filistinliyle nasıl konuşulacağının eğitimini almadım. Bir eve girdiğim zaman (Çev: 


Filistinlilerin evlerinden bahsediyor) ne yapacağım; ne yapmama izin var, ne için izin yok; hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır. Onlar için neler önem taşır. Belki bir kadınla muhatap olmak onlar için kesinlikle yasaktır, bilmiyorum. 


Benim kültürümle alakalı bildiğim şeylerin karşılığı onların kültüründe nasıldır bilmiyorum. 
Eğer İsrail'de dindar bir ailenin evine girecek olsam nasıl hareket etmem gerektiği hakkında daha fazla bilgi sahibiyim. Orada ise her şey son derece keyfiydi. 

Orijinal Metin: 

content/uploads/201 1/02/Soldiers_Testimonies_from_Hebron_2005_2007_Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERIN ITIRAFLARI/ EL-HALİL 2005-2007/ 16. BÖLÜM 
Tamer Güner, 06.11.2015, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 


İtiraf-43 


... Bir okul vardı. Oraya giderek birçok karışıklık çıkarırdık. Devriyeye çıkar, şehirde dolaşır ve etrafta maytap arardık. Canımız sıkılırdı. Dükkânlara veya benzeri yerlere girer eğlenmek için maytap bulmaya çalışır, birilerini pataklardık, nasıl olduğunu siz de bilirsiniz. Dükkânlara girer, eşyaları kırıp dökerdik. Bir olay çıkarmaya çalışırdık. Bir camiye gider camları tuzla buz eder, içerisine ses bombası atardık. Büyük bir patlama olur ve böylece istediğimiz “kargaşa” çıkarılmış olurdu. 


Bu sırada camide insanlar olur muydu? 


Evet, muhtemelen vardır. Her şey olabilir. En iyi zaman namaz vaktidir. Onları en çok bu... 
Bilirsiniz. Askerlerin canları sıkılır biraz aksiyon olsun isterler. Askerlerin bazıları cami dışında plastik mermilerle beklemektedir, insanlar dışarıya çıkmaya başlar başlamaz ateş ederler. Bir keresinde biz geldiğimizde, işin aslı planlı bir şeyde değildi bu- arkadaşlardan birisi önce bir caminin daha sonra da yakınlardaki bir okulun camlarını aşağı indirmişti... 
Birden ortalık karıştı. Biz de plastik mermilerle ateş ettik ve insanlar caminin içine geri kaçtılar, askerlerden biri cami içine göz yaşartıcı bomba attı. 


Câmi'nin içine mi attı? 


Evet. Nasıl bir kargaşa olduğunu anlayabiliyor musunuz? Size söylüyorum, ben daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. El-Halil’ deyken işleri çığırından çıkaracak noktaya kadar getiriyorduk. Daha sonra bölük komutanı geldi ve daha çok ölümcül olmayan silah kullanılmasını emretti. Bölük komutanı: “(Kişileri) tespit edin, dizlerine nişan alarak ateş edin” diyordu. Bizimkisi biraz kaçık bir bölük komutanıydı. Ve gerçek bir Arap düşmanıydı. 


Dışarıda büyük bir kargaşa vardı. Çatılardan ve her yerden aşağıya, üzerimize tuğlalar 


atılıyordu. Gerçekten, daha önce el-Halil’de böyle bir kalkışma görmemiştim. Kutsal günlerinde camdan atılan ses bombası onları çok kızdırmıştı. Bu arada bölük komutanı da çılgına dönmüş haldeydi. İnsanlar camiden yeniden çıkmaya başladılar, hiç kimsenin geçmesine izin verilmiyordu. Yaşlılar evlerine dönmek istiyor, fakat onlara da izin verilmiyordu. Saat gecenin 11'i olmuştu, insanlar orada dört saattir beklemekteydi ve ortam gittikçe kızışıyordu. İnsanlar iyice gerilmişti. 


Bu sırada bölük komutanı şöyle dedi: “Evet, keskin nişancılar. Çatılara çıkın, yakında Molotof kokteyli atmaya başlarlar.” Biz de böyle bir şey bekliyorduk. Biraz sonra: “Durun, iyice çıldırsınlar” dedi. İnsanların sinirleri ile oynamaya alışmıştı. “Onlara biraz daha zaman verin, az daha ısınsınlar.” O arada eline aldığı taşları insanlara atarak: “Buradan kimse geçemez” diye bağırıyordu. Derken bir araba geldi, komutan çatılardan bize atılmış olan blokları alarak arabadakilere: “Buradan def olun!” diye bağırdı ve arabaya taşları atmaya başladı. Arabanın her tarafı, ışıkları, her şey paramparça olmuş, sağlam bir tarafı kalmamıştı. 


Bu kalkışma hikâyesi nasıl sonlandı? 


Gerçek bir kalkışmaydı. Bir sürü plastik mermi ateşlemiştik. Çok sayıda mermi. Etraftaki Arap çocuklarını yakalayarak beraberimizde götürüyorduk. Böylece karşıdan taş atanlar bu taşları bize değil onlara atmış oluyorlardı. 


Onları canlı kalkan olarak mı kullanıyordunuz? 
Evet. 
İşe yarıyor muydu peki? 


Evet, yarıyordu, bazen. Bu onları ne ölçüde provoke ettiğinize bağlı. Cami olayında bu oldukça zordu çünkü taşlar bize her yönden atılmaktaydı. 


O çocuklar elinizden kaçıp kurtulmaya çalışmıyor muydu? 


Onları nasıl hırpaladığımızı biliyor musunuz? Kaçmak da ne demek? Bir çocuğu yakaladığınızda onu silahınızla, şu şekilde, öyle bir sıkıştırırsınız ki; eğer bir hareket yapmaya kalkarsa öleceğini zanneder. Söylediği tek şey şudur: “Hayır, hayır asker yapma”, korkudan ölmek üzeredir ve sizin zıvanadan çıktığınızın da farkındadır. Onları gerçekten sıkı döverdik. 
Havada taşlar uçuşurken çocuğu şu şekilde tutarsınız şimdi anladınız mı? Gerçekten zalimdik. 
Bu olaylar hakkında daha sonraları düşünmeye başladım, çok merhametsiz insanlar haline gelmiştik. 


KKK 


İtiraf-44 


Bir keresinde antika bir kılıçla alakalı bir olay olmuştu. Bildiğiniz aksesuar olarak duvarda 


asılı duran şu İslami kılıçlardan. Müfreze komutanımız bunun bir silah olduğuna karar verdi ve onu aldı. Kılıcın sahibi ona yalvararak bunun ona bir hediye olarak verildiğini söyledi. 
Komutan: “Asla vermem. Bu bir silah ve onu alıyorum” dedi. Kimse bir şey yapamazdı. 
Filistinli ne yapabilecek, bağıracak mı? Hiçbir şey yapamazdı. 


Kılıcı kim aldı? 
Müfreze komutanı aldı. 
Daha sonra bölük karargâhına mı götürdü? 


Evet. Onu bölük komutanına gösterdikten sonra karargâha götürdü, diğer şeylerde olduğu gibi, bütün el konulan bu tür şeyler. Azmettirici olarak adlandırılan bu tür eşyalar bölük karargâhına götürülerek oraya asılırdı. 


Başka bir yetkiliye teslim edilmiyor muydu? 

Hayır, bu tür şeyler araştırılmıyordu. 

Bu kılıç şimdi nerede? 

Bölük komutanının elinde oyuncaktır, bilmiyorum. Onunla eskrim yapıyordur. 
Kılıcı Genel Güvenlik Servisine teslim etmediniz mi? 


Hayır. 


KKK 


İtiraf-45 


El-Halil’de gördüğüm en büyük gerilimdi. El-Halil ’e gitmeden önce iki hafta Gazze’deydik. 
Bahsettiğim operasyon oldu ve bizim taburdan bir asker orada öldürüldü. Askerlerin orada bulunmasını gerektiren bir ortam olduğunu gerçekten hissediyorduk. El-Halil’ de ise durum bunun tam tersiydi. Yüzünüze bir tokat yemiş gibi oluyorsunuz. Orada belirli bir statüye hizmet etmek için bulunuyorduk. 


El-Halil’deki en rahatsız edici şeylerden birisi yerleşimcilerin sizi hiçbir şekilde takmamasıdır. Ne isterlerse onu yaparlar. Oraya (El-Halil) gittiğimiz ilk hafta... Avraham Avinu yerleskesinden Atalar Mezarlığı'na giden bir yol vardır. Kutsal bir gündü, Yahudilerin mi yoksa Müslümanların mı onu hatırlayamıyorum. Sanırım Müslümanlarınkiydi. Yol yine bölünmüştü, bir taraftan Filistinliler geçerken diğer taraftan Yahudiler yürüyordu. Her sabah ibadet etmek için oradan geçen yüzlerce kişiden bahsediyorum. Bu sırada kendi taraflarından yürürlerdi. Diyelim ki Filistinli bir kadın yolun öteki tarafına geçti hemen kendi yakınları ona bağırmaya başlar, ikaz ederdi. Ben gidip ona şöyle derdim: “Bayan, diğer tarafa geçin.” 


Üzerimde silah vardı. Kadın bir an duraksadiktan sonra yolun öbür tarafına geçerdi. 
Kadına bağıranlar kimlerdi, Filistinliler mi? 


Evet, ona “Geri gel” diye bağırırlardı. Bir sorun çıkmasını istemedikleri için. Aynı gün 10-15 kişilik bir Yahudi ailenin oradan geçtiği de oluyordu. Yol boyunca yürürler, bilirsiniz, istedikleri gibi. Onlara yaklaşıp: “Beyefendi bakın yolu belli bir sebepten dolayı böldük. 
Durmanız gerekiyor” dediğimde cevap: “Sen kim oluyorsun da bana bunu söylüyorsun” şeklindeydi. 


Sizinle böyle mi konuşuyorlardı? 


Evet. “Sen kim oluyorsun da bana bunu söylüyorsun? Burası benim caddem, benim şehrim. 
Burada ne istersem onu yaparım” böyle cevap veriyorlardı. Ben: “Buraya sizi korumak için geldim, eğer mahsuru yoksa” deyince “Hayır, ne istersem onu yapacağım. Onlara (Filistinlilere) boyun eğiyorsun, yeterince sert davranmıyorsun” şeklinde karşılık alıyordum. 
Bu noktadan sonra meseleye daha farklı yaklaşmaya karar verdim. Bana (yerleşimciler) kahve ikram ettiklerinde şöyle diyordum: “Benim burada bulunmamı kendileri için meşrulaştırmalarına izin vermeyeceğim.” Bu noktadan sonra yerleşimcilerle aram bozuldu, görevim sona erene kadar böyle gitti. Onlardan artık hiçbir şey veya herhangi bir yardım kabul etmiyordum. İstemediğimi söylüyordum. Beni deli ediyorlardı. Bununla alakalı birkaç olay var. 


Bir keresinde Filistinli bir baba- yine kendileri için ayrılmış olan yolda-oğluyla beraber yürümekteydi. Birden ortaya dört tane yerleşimci çocuk çıktı. “Hey şuna bakın, şuna bakın!” 
diye bağrışarak bir taş alıp Filistinli çocuğa attılar. Ben çocuklara bağırdım, baba yanıma gelerek şöyle dedi: “Gördün mü? Biz hiçbir şey yapmıyorduk!” Gerçekten kızgın görünüyordu, “Bakın bize ne yapıyorlar?” dedi. Başımı utançla sallamaktan başka yapabileceğim bir şey yoktu. Yerleşimcilerin çocuklarına el kaldırma iznimiz yoktu. 
Silahımla onları tehdit edemezdim. Eğer tam tersi bir durum olmuş olsaydı neler olurdu bilmiyorum. 


O zaman ne olurdu? 


Eğer Arap bir çocuk, Yahudi bir çocuğa taş atacak olsa doğal olarak onu yakalar, kelepçeler ve sorgulamaya gönderirdik. Bize verilen talimatlar bu şekildeydi. 


Şüpheli birisinin tutuklanması ile ilgili prosedür böyle mi? 


Kesinlikle. Eğer eline bir taş alacak olursa, benimle Yahudilerin konuştuğu gibi konuşup bana “Neden, sen de kimsin...” diyecek olursa ilk önce havaya daha sonra da onun bacağına bir kurşun sıkmam gerekir. El-Halil’de her türlü olay olurdu. Bizimle yer değiştiren bölüktekiler anlatmıştı. Filistinli bir adam varmış, genç bir deli adam, deli değil aslında biraz zekâ özürlü, kendisine neden bağırıldığını anlayamıyormuş. En sonunda bacağına bir kurşun sıkmışlar. 


Onlarla yer mi degistirmistiniz? 


Evet. El-Halil karşılaşabileceğiniz en büyük absürtlüktü. Sizi hiçbir şekilde takmayan, çöplerini Filistinlilerin pazarına boşaltan Yahudi bir halkla karşı karşıya kalmak. 


Çöp attıklarını gördünüz mü? 


Onları görebilirsiniz, manav sandıkları vs bu tür şeyleri atıyorlardı. Avraham Avinu yerleşkesi ile şehrin diğer tarafları arasında acayip bir farklılık vardı. Orada sadece iki hafta kalmak zorunda olduğumuz için bir bakıma şanslıydık. Yoksa durum çok kötüydü... 


Orijinal Metin: 
content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 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Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 
İtiraf-46 


Kendi adıma el-Halil’den aklımda en çok kalan, beni en çok şaşkına çeviren şey tamamen serbest olmaktı. Aslında yasak olan birçok şeyi yapmanıza göz yumuluyordu. Canınız ne isterse, orada kanun sizdiniz. 


Ve insanlar bu serbestliği kullanmaya cüret edebiliyordu? 


Tabi. Çok iğrenç bir dönemdi. Birçok sorunum vardı. Geceleri uyuyamıyordum, uyuduğum zaman bu çok uzun sürmüyordu. Sanırım vicdan azabı yüzünden, bilmiyorum. 


Sanki başka bir yere, başka bir ülkeye, tamamen farklı bir galaksiye gelmiş gibi, her şeyin serbest olduğu bir yer. (Çev: İsrailli askerlerin canları ne isterse yapabildikleri bir ortam tasvir ediliyor.) Canınınız ne isterse. Bir insanın evine girip divan üzerinde kestirebiliyor, kendinize kahve yapabiliyor, televizyon seyredebiliyordunuz. 


Bir evin içinde neler yapabileceğinize dair resmi kısıtlamalar yok muydu? 


Zannedersem tecavüz etmek veya buna benzer şeyler yasaktı ya da cinayet. Fakat bunların haricinde başka şeyler var mıydı bilmiyorduk. Bilmiyorduk ve kimse bunu umursamıyordu. 
Gerçekten hiç kimsenin umurunda değildi. Bilmiyorum, sanki siz oranın imparatoru gibiydiniz. Gerçekten. Sanki biz kraldık. Hükmediciydik. Caddeden aşağıya doğru elleriniz cebinizde yürürsünüz, silahınız arkanızda asılıdır ve sadece üniformanız yüzünden sizinle 


konuşmaya kimse cesaret edemez. Canınız birden bire ceviz mi çekti? Dükkânlardan birine girer, bir kilo ceviz alır ve çıkar gidersiniz. 


Bu durumda dükkân sahibi ne der? 


Şöyle der: “Merhaba, merhaba neler oluyor?”. Bizde: “Ne merhabası! Dükkânını dağıtmamı mı istiyorsun? Nesin sen, beyinsiz mi?” der ona bir tokat yapıştırarak çıkar giderdik. 


Cevizi isteyenler kimdi? 


İnsanlar. (Çev: askerlerden bahsediyor) Bunu seviyorlardı. Girdikleri evlerde içtikleri 


kahvenin yanında atıştırmalık olarak. Ceviz, kola. En çok kola. 
KKK 


İtiraf-47 


Her şey sekiz saatlik nöbet değişimleri ile başladı. Sonunda o kadar yorgun olursunuz ki hiçbir şekilde uyuyamazsınız ve nöbet değişimleri arasında yapmak zorunda olduğunuz şu pis bakım işleri vardır. Dolayısıyla uyumaya ayıracak vaktiniz kalmaz. Bu şekilde 21 gün tamamlanır ve üç günlük ara verilir. Bu sırada sinir küpü haline gelmişsinizdir ve size bu durumda dışarıya çıkmanız için baskı yaparlar... O stresle dışarı, devriyeye çıkar ve Araplardan, sizin o nöbetleri tutmanıza sebep olan su pisliklerden sinirinizi çıkarmak için firsat ararsınız. Ortam bu şekildedir. Ayrıca oradaki yerleşimciler de sizi sevmez. 


Yerleşimciler aranızda çatışma mı vardı? 
Evet, birkaç kez olmuştu. 


Shaharbati evinde mi? (Çev: Yerleşimcilerin mahalle sınırında yer alan Filistinli aileye ait bir ev) 


Bazıları, fakat biz ilk başlarda çok toleranslı davranıyorduk. Tepesi atan ve sonra yerleşimcilerle ağız dalaşına giren bir asker vardı. Solcu veya sağcı biri değildi, sadece tüm bu olanlardan bıkmıştı. Yerleşimcilerden biri bu askere çok fena bir tokat atınca o da çılgına döndü ve tüfeğin dipçiğe ile yerleşimcinin yüzüne vurdu ve onu dövmeye başladı. Askere uzun bir süre, 35 günlük oda hapsi verildi. Öyle berbat bir haldeydi ki artık her ne olursa olsun umursayacak durumda değildi. İnsanlar bu durumlarda ne hale gelirler biliyor musunuz? Ben daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. 


Ne gibi? 
Böyle durumlarda hiçbir şey artık umurlarında olmuyor.... Nöbet sırasında uyumaya 


başlıyorsunuz, yorgunluktan herkes sinir küpü haline geliyor. Nöbetiniz bitip geri geldiğinizde tepkiniz şöyle oluyor: Lanet olsun bu şehir beni hasta ediyor. Sinirleriniz bitmiş 


halde yolda gördüğünüz bir Arap'ın üzerine yürüyüp ona bir tokat atıyorsunuz, sadece sinirinizi çıkartmak için. Askerler bu şekilde Arapları karakola götürüp pestilini çıkarıncaya kadar döverdi. 


Aynen bu şekilde mi? 

Aynen böyle. Çünkü gerçekten sinirlerimiz tamamen tükenmiş haldeydi, lanet olsun. 
Yaptığınızın size bu konuda bir yararı oluyor muydu? 

Hayır. Fakat görevdeyken zaman geçirmeye yarıyordu. Aslında ben bu tür şeyleri çok yapmadım ama arkadaşlar bundan zevk alırdı. Ne demek istediğimi anladınız. Bazı askerler 


şöyle derdi: “ Beni nasıl benzettilerse ben de Arapları o şekilde benzeteceğim.” Nasıl olduğunu bilirsiniz. Hoş bir ortam yoktu orada. 
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İtiraf-48 

El-Halil’de yaşadığım en ekstrem operasyonel olay, bizim birlik 4-5 nöbet noktasında bulunurken gerçekleşmişti... Filistinli bir çocuk Tenuvah yolu boyunca yürürken birden bire 20-30 kişilik yerleşimci bir grup çocuklarıyla beraber ortaya çıkmış ve bu sırada o çocuğu görmüşler. “Hadi gidelim arkadaslar!” diye bağıran yerleşimciler, çocuğun üzerine atlayarak ona vurmaya başlamışlar. Ben bu sırada bölük komutanı ile beraberdim. Bu olanlar bize telsizden bildiriliyordu. Bizim birlikten bir asker, zavallı çocuğu kurtarmaya gitmiş. Olay yerine bizden önce tabur komutanının mobil birliği ulaşırken, o sırada sıhhiyeciler çocuğa ilk yardım için orada bulunuyormuş. 

Yaralarini mı sardiniz? 

Ben taburun sihhiyecilerinden sonra oraya ulaştım. Gittiğimde onlar ilk yardımı yapıyorlardı. 
Çocuğun durumu nasıldı? 

Kanaması vardı, yaralıydı. 


Neresi kanıyordu? 


Yüzü, vücudu. Üzerinde tişörtü yoktu, dolayısıyla vücudundaki yara bereyi görebiliyordunuz. 
Yüzündekileri de. 


Çocuk kaç yaşındaydı? 


12,14-Bilmiyorum. Çocuktu işte. 


Sonrasinda ona ne oldu? 


Sıhhiyeciler onu ne yaptı bilmiyorum. Belki daha fazla tedavi için yanlarında götürmüşlerdir, ya da evine bırakmışlardır. Bilmiyorum. 


Orijinal Metin: 
content/uploads/2011/02/Soldiers Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 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Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 

İtiraf-49 

Bize taş atanlar oluyordu, etrafta bulunan bazı çocukları yakalar ve adamakıllı döverdik. 
Dövdüğümüz çocuk taş atmamış olsa bile kimin attığını bilirdi. (Döverken) “Kimdi o? 
Kimdi? Kim?” diye sorardık ve en sonunda bize taş atanın kim olduğunu söylerdi... 


Bir keresinde devriye sırasında yine bize taş atılmıştı, çok ciddi bir durum değildi. Biz de yakınlardaki Filistinli bir çocuğu yakaladık, onun taşı kimin attığını bildiğini biliyorduk. Onu hafifçe dövdük, orta şeker diyelim, bize konuşuncaya kadar. Bize taşın kimin attığını söyledi. 
Eğer söylemese onun gitmesine izin veremeyecektik. Söylediği eve gittik. Bahsettiği çocuk orada değildi. Sonra geriye X'e döndük. Sabahın altısında yeniden devriyeye çıktık. İlk yaptığımız şey 15 yaşındaki o çocuğun evine tekrar gitmek oldu. 


Yakaladığınız çocuğun evine mi gittiniz? 

Hayır, onun söylediği çocuğun evi, bize sürekli taş atan çocuk. 

Yakaladığınız çocuk kaç yaşlarındaydı? 

10 yaşlarında. 

Peki, ispiyonladığı çocuk kaç yaşlarındaydı, 15 mi? 

Öyle bir şey. Evet. Çocuğun evine gittik. Bir gece önce orada değildi. Sabahleyin tekrar gittik, kapıyı çaldık, 60 yaşlarında görünen yaşlı bir kadın dışarı çıktı. “Evde kimse yok” dedi. 
Umurumuzda değil diyerek içeri girdik. Bilirsiniz kafanız zaten bozukken el-Halil’e ve oradaki Araplara ve Yahudilere artık daha fazla tahammülünüz kalmaz. İçeri girdik ve evi dağıtmaya başladık. 

Koridor boyunca, her iki tarafta odalara açılan kapıların bulunduğu evlerdendi. Sol taraftaki 


en son kapının arkasında çocuğu bulduk. Onu bulacağımızı anlayan çocuk çok korkmuştu. İlk önce kaçmaya çalıştı ancak kapıda duran diğer askeri görünce pes etti. Onu dışarıya çıkardık. 


Başımızdaki komutan biraz fanatik birisiydi. Çocuğu bu komutana teslim ettik ve o da onu gerçekten fena benzetti. Çocuğa: “Şimdi seni götürüyoruz” dedi ve giderken yol boyunca gördüğü tüm çukurları göstererek: “Burada mı ölmek istersin? Veya şurada mı?” diye soruyordu. Çocuk: “Hayır! Hayır!” diye bağırıyordu. 


Çocukla Arapça mı konuşuyordu? 


Evet. İyi Arapça bilirdi... Onların arkasından biz de yürümeye başladık. Olayın tamamını size anlatmayacağım berbat şeyler olmuştu. 


Devam edin her şeyi anlatın. 


Yürüdük, yürüdük... Dediğim gibi yürürken yoldaki çukurları gösterip “Burada mı ölmek istersin? Yoksa burada mı?” diye soruyordu. Sonunda çocuğu inşaat halindeki bir binaya soktu. Komutan elindeki sopayı çocuğa vururken kırdı. Çocuk ağlamıyordu. Gerçekten sağlam bir çocuktu. 14 yaşlarında, yani o civarda. Büyük biri değildi. 


Sonra komutan çocuğun eline bir taş koyarak ona: “Hadi bunu ona at” dedi bunu söylerken askerlerden bir tanesini işaret ediyordu. Yüzüne tokat atarak: “Hadi fırlat!” derken bir taraftan da ona vuruyordu. Çocuk: “Hayır, hayır!” diye cevap verince başka bir tokat daha. En sonunda çocuk tamam dedi ve taşı yavaşça söylendiği yöne doğru fırlattı. 


Bunun üzerine komutan: “Demek sen askere taş atıyorsun!” diyerek onu daha da fena dövdü. 
Bu arada insanlar toplanmaya başlamıştı, tüm aile oraya gelmişti. Ancak askerler onların bina içine girmelerine izin vermiyor, onlar ise çocuğun dövülme seslerini duyuyorlardı. Çocuk gerçekten acınacak durumdaydı, pestilini çıkarmışlardı. 


Bu sırada askerlerden biri şöyle dedi: “Çocuklar çok ileri gidiyorsunuz... Dışarıya bir ölü çıkartmak istemiyoruz, ailesi hala burada.” Dediğim gibi çocuğun yüzüne yumruk atılmış, onu dizleriyle, tekmelerle, her şekilde dövmüşlerdi. 


Onu döven sadece komutan mıydı? 


Hayır, komutan kadar sert olmasa da döven birisi daha vardı. Acımaları yoktu. Her neyse onu ayağa kaldırdılar ancak kendi başına ayakları üzerinde duramıyor bu sırada ağlıyordu. 
Başında dikilen komutan “Ayağa kalk!” diye bağırıyor çocuk: “Kalkamıyorum” diyordu. 
Komutan: “Numara yapma” diyerek ona birkaç tekme daha attı. 


Bu sırada bu tür durumları kaldıramayan X adındaki bir asker, komutanının yanına giderek: “Yeter bu kadar, artık ona dokunma” deyince komutan: “Sen solcu mu oldun, nedir?” diye sordu, o da: “Hayır sadece bu tür şeyleri görmek istemiyorum” diye cevap verdi. 


O asker her zaman bu tür olaylara bulaşmak istemeyen biriydi. Böyle şeylerden hoşlanmıyordu. Hassas bir insandı. 


Sonra ne oldu? 


Sonra asker: “Yeter, bunları görmek istemiyorum” deyince komutanla ikisi tartışmaya başladılar. 


Bu sırada siz nerede duruyordunuz? 


Hemen yanlarındaydık, fakat müdahale etmedik. Biz de onlardan farksızdık (Çev: Komutandan bahsediyor). O anda değil ancak daha sonradan düşünmeye başladığınızda anlıyorsunuz. Bu tür şeyleri her gün yapıyorduk. Bizim için küçük şeylerdi. Zamanla alışkanlık haline geliyor, her gün devriyeye çıkıyorduk ve her defasında birçok dövme hadisesi oluyordu. Bunlar her zaman olan şeylerdi. 


Daha sonra komutan çocuğu bıraktı mı? 


Hayır. Onu tutup dışarıya çıkardı ve bu sırada dışarıda birçok insan olayı seyrediyordu. 
Çocuğun ailesi de olan biteni görüyordu. Onu dışarıya çıkardı derken şunu kastediyorum, onu zorla tutup götürdü. Bu çocuk neredeyse kıpırdayamıyordu. Komutan onu nasıl dışarı çıkarabildi bilmiyorum. 


Yaklaşık bir saat sonra komutan onu ayağa kaldırarak: “Sen ne yapıyorsun, şov mu?” 
diyerek biraz daha tekmeledi. Çocuk binadan çıkarıldığında insanlar: “Ona ne yaptın?” diye soruyordu. Çok fena dövüldüğü belliydi. İnsanlar da neler olduğunu anlamıştı. Komutan onlara: “Dağılın!” diye bağırdı. Bunun sonrasında büyük bir kargaşa başladı. 


Nasıl bir kargaşa? 


Çocuğun annesi: “Bu yaptığınız nedir, o sadece bir çocuk!” diye bağırmıştı. Çocuğun burnu kanamaktaydı. Komutan anneye: “Daha fazla yaklaşma” diyerek içinde mermi olan silahı atışa hazır hale getirdi. Anne korkmuştu. Komutan silahın namlusunu doğrudan çocuğun ağzına soktu. 


Ailesinin önünde mi? 

Evet. Komutan şöyle diyordu: “Daha fazla yaklaşan olursa onu öldürürüm. Üzerime gelmeyin. Öldürürüm. Acımam” Gerçekten delirmişti. Sonra çocuğun babası veya babası olmayabilir, emin değilim, anneyi tutarak: “Sakin ol, onları rahat bırakırsan çocuğu salacaklar” dedi 


Konuşmalar Arapça mıydı? 


Hayır, bizimle İbranice konuşuyorlardı. Bu şekilde bize kalın kafalı insanlar olmadıklarını da gösteriyorlardı. Bizimle konuşan adam gerçekten iyi biriydi. Bizim müfrezede durum bu 


şekildeydi. Dogruyla yanlışı ayiramayacak durumdaydık. Her şey berbattı. 


Evet, komutanın silahı çocuğun ağzında onu sıkıca tutuyordu. Çocuk zorla yürüyebiliyordu. 
Bu şekilde onu biraz daha sürükleyen komutan şöyle dedi: “Eğer bu çocuk bir daha eline taş alır veya başka bir şey yapacak olursa onu öldürürüm. Acımam.” 


Eğer ben bir Filistinli olsaydım ne yaptığım zaman dayak yerdim? 


Eğer bizi rahatsız edecek şekilde bize doğru sadece baksan bile dayak yersin. Öyle bir hale gelmiştik ki artık orası (el-Halil) bizi hasta ediyordu, ne demek istediğimi biliyorsunuz. 


Orijinal Metin: 
content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 


ARAŞTIRMA: İSRAİLLİLER, BREAKİNG THE SİLENCE -SESSİZLİĞİ 
KIRMAK'IN SESİNİ KESMEK İSTİYOR 
Tamer Güner, 21.12.2015, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


“Bizimle gönül birliği bulunan, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te Eylül 2000 
tarihinden itibaren görev yapmış askerlerin itiraflarını topluyor ve yayınlıyoruz.” 


Sonsuz Ark'ın Notu: 

Sonsuz Ark 24 Temmuz 2014 tarihinden beri İsrailli eski IDF askerlerinin Siyonist İsrail Devleti'nin politikaları gereği sistematik yıldırma yöntemleri olarak Filistinlilere psikolojik, sosyolojik ve fiziksel şiddet uyguladıklarına dair itiraflarını çevirmenleri Tamer Güner, Derya Beyaz ve Birsen Şöhret'in özverili katkılarıyla yayınlamaktadır. İsrail'in Filistinlilere uyguladığı Devlet Terörü'ne maalesef Türkiye'de de yeterince ilgi gösterilmemekte, ancak Filistin meselesi sansasyonel kurgulara malzeme olmaya devam etmektedir. Sonsuz Ark olarak biz İsraillilerin yarısının bu utanç verici eylemlerin duyulmasından rahatsız olarak hükümetlerini engellemelerini beklerken, tam tersine o yarı nüfus utanç duyacağı 

yerde Breaking the Silence - Sessizliği Kırmak'ın sesini kısmaya yönelik girişimleri desteklemektedir. Sonsuz Ark, sık sık İsrail kaynaklı siber saldırılara uğramasına rağmen İsrailli kadın-erkek IDF askerlerinin itiraflarını tercüme ederek yayınlamaya devam edecektir. 
Çevirmenlerimize teşekkür ediyoruz. 


İsrail'de bulunan Yahudi toplumun yarıdan fazlası, Avrupa ve Filistinli gruplar tarafından desteklenen ve IDF askerlerince Judea ve Samaria’da IDF tarafından gerçekleştirilen “zulümler” hakkında eski askerlerin itiraflarını yayınlamakta olan “Breaking The Silence” (Sessizliği Kırmak) isimli STK'nın yasaklanmasını destekliyor. 


Araştırma şirketi TNS Israel Enstitüsü'nün İsrail Channel 10 Haber kanalı için gerçekleştirdiği bir çalışmaya göre, katılımcıların 053'ü adı geçen STK'nın yasaklanmasını destekliyor, %22 buna karşı iken katılımcıların %25’i yasaklanma konusunda emin değil. 


Baskan Reuven Rivlin’in de katildig1 New York’taki Ha’aretz konferansinda Breaking The Silence önemli bir gündem oluşturdu. Savunma Bakanı Moshe Ya'alon bu fırsatı değerlendirerek organizasyon üyelerinin bundan sonra IDF askerleri ile görüşmesine izin verilmeyeceğini bildirirken; Eğitim Bakanı Naftali Bennett, üyelerin okul sistemine girmesinin yasaklanacağını ifade etti. 


Channel 10 Haber'e konuşan Bennett, İsrail'e karşı yürütülen boykot kampanyasında olduğu gibi bu organizasyonun da İsrail'i izole etmek amacını taşıdığını söylüyordu. 


“Im Tirtzu” adını taşıyan ve sağ kanatta yer alan bir organizasyon, solcu STK üyelerini Arap teröristlere yardım ederek suç ortaklığı yapan ve yabancı ülkeler tarafından beslenmekte olan “bitkiler” şeklinde betimlendiği bir video yayınladı. Videoda, sol görüşlü STK’ larin kısıtlanması ve mali kaynaklarını açıklama mecburiyeti getiren yeni bir tasarı desteklenmekteydi. 


Yukarıda bahsedilen aynı anket çalışmasında “Son zamanlarda sosyal medya ve bazı medya kanalları üzerinden [New York'ta anti-Siyonist STK’ lar ile aynı ortamda bulunması ve herhangi bir kanıt veya ceza hükmü bulunmamasına rağmen Duma'da gerçekleşen kundakçılık olayı ile ilgili “Yahudi teröristler” hakkındaki ifadeleri 

nedeniyle] cumhurbaşkanına karşı gerçekleştirilen saldırılar hakkında ne düşünüyorsunuz?” 
şeklinde bir soru da bulunmaktaydı. 


Katılımcıların neredeyse üçte ikisi eleştirilerin meşru olduğunu söylerken üçte biri bunun cumhurbaşkanını tehlikeye atmak anlamına geldiğini söylüyordu. 9032 eleştirilerin yanlış olmadığını düşünmekteydi. Sadece %19’luk bir oran yapılan eleştirilerin meşru olmadığını söylüyordu. 


Sağ kanata yönelik yayınlar yapan Channel 20 kanalı, Facebook sayfasında “Rivlin benim başkanım değildir” mesajı yayınladı ve bu mesaj sağcı kesim içinde geniş bir yankı buldu. 
Diğer yandan Rivlin’in Perşembe günü gerçekleşen bir törende uygarlık tarihi konusunda araştırma yapan akademisyenlere 40 bin $ ödül dağıtması onun bu eleştiri kampanyasından zarar görmeden çıktığının bir göstergesiydi. 


Jewish Press News Briefs /19 Aralık 2015 


Orijinal Metin: http://Wwww.jewishpress.com/news/survey-most-israelis-want-breaking-the-silence- outlawed/2015/12/19/ 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN ITIRAFLARI/ EL-HALİL 2005-2007/ 19. BÖLÜM 
Tamer Giiner, 25.12.2015, Sonsuz Ark, Cevirmen Yazar, Ceviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 
itiraf-50 


Sınır Devriyesi ile aranızda hiç anlaşmazlık oluyor muydu? 

Genellikle onları uzaktan gözlemlerdik. Mobil komuta biriminde görev yaparken onları görürdük. İbadet gününde Tenuvah yolunda (yerleşimcilerin ibadete giderken kullandıkları yol) olurlardı, Filistinlileri kontrol ederlerdi. 


(Bir keresinde) Asker (Sınır Devriyesi), Filistinli bir adama bağırdı:”Gel buraya! Ellerini duvara daya!” Adamın ayaklarını açmasını istedi: “Bacaklarını aç!” Daha çok açması için ayaklarına tekme attı ve adam yere düştü. 


Bu arada iki devriye askeri kahkahalarla gülüyordu. Daha sonra: “Tamam ayağa kalk!” 
diyerek üzerini aradılar. Adamın orasını burasını tutarken “Bu nedir?” diye sorarak gülüyorlardı. | Çev: Anlaşıldığı kadarıyla Filistinli adamın namahrem yerlerini taciz ediyorlar] “Bu nedir? Şu nedir? Peki, şurada ne var?” Bu şekilde. En sonunda :”Hadi koş kaybol!” 
diyerek onu bıraktılar. 


Bu olay nerede oldu? 


Atalar Mezarlığı'nın girişindeki kontrol noktasında, Tenuvah Yolu'nun sonundaki kontrol noktası. Bunu yaparken çok eğleniyorlardı. Çok komik, bu kontroller, büyük bir eğlenceydi (onlar için). Sınır Devriyesi etrafta dolaşırdı, bilirsiniz silahları omuzlarında, ortalıkta kasılarak yürürler, çok çirkin bir görüntü, her şey onlar için eğlencedir. 


Onlarda gördüğüm genel hal bu şekilde, maalesef. Sonra yerleşimcilere karşı davranışları. 
Eğer bir yerleşimci, yolun kendine ait tarafından yürümüyorsa neredeyse yüzüne tokat atar gibi bağırırlar. Size anlattığım gibi eğer istemezlerse, kim olursa olsun hoş davranmazlar. 
Karşılarındakinin kim olduğu önemli değildir. 


KKK 


İtiraf-51 


Filistinlilere ait bir pazar olan “Shalalas” mevkiinde devriye yapardık. Burası Filistinlilerin pazar yeri olarak kullandıkları canlı bir caddeydi ve ordu olarak biz orada düzenli olarak dolaşırdık. Askerler burası hakkında uyarılmıştı, haklı olarak. 


Bir asker olarak oralarda dolaşmak oldukça korkutucuydu. Yani pazar yerinin civarında Filistinlilerin yaşadığı sokaklarda yürüyorsunuz. Orada herhangi bir şeyi saklamak oldukça kolaydır. Diğer yandan bütün gün bu civarda bulunduğunuz için pazara fazla zarar vermek de istemezsiniz. Bahsettiğim pazar, Beit Hadassah adı verilen Yahudi yerleşkesinin hemen alt tarafındaydı. 


Bir Cuma ya da Cumartesi öğleden sonra pazar yerinin içinde yürüyorduk, etraf oldukça sessizdi. Ben askerlerin oluşturduğu sıranın en sonundaydım ve birden hemen yanı başıma doğru düşen bir taş fark ettim. Elime telsizi alarak diğerlerine bir saniye beklemelerini söyledim. Etrafa şöyle bir baktığımda bu Beit Hadassah tarafından bir sürü çocuğun bana 


doğru taş atmakta olduğunu gördüm, bazıları büyük taşlar atıyordu. 
Yahudiler size taş mı atıyordu? 


Yahudiler taş atıyordu. Bize değil, ama pazarda bulunan Filistinlileri hedefliyorlardı. Yani hedefledikleri biz değildik. Onlara doğru koşup engellemeye çalıştık. Şimdi, size bahsettiğim çocuklar on yaşın altında. Birçok çocuk vardı, yirmiden daha fazla. Çatıların üzerine çıkmış, ellerindeki taşları atıyorlardı. Bizim devriyede altı asker vardı. 


Sonrasında çocukları yakalamaya başladık, onları oradan kovalamaya çalışıyorduk. Hep aynı durum, on yaştan daha büyük olmayan çocuklar, onlara karşı çok fazla şiddet uygulayamazsınız. Çaba gösterirsiniz, aklınızda hep şu vardır: Şiddet yok. Diğer yandan şöyle düşünürsünüz: Nasıl bir şeyin içindeyim, Filistinlilere taş atıyorlar ve ben bunlara karşı hoşgörülü olmak zorundayım? Demek istediğim ne olursa olsun bunları durdurmam gerekir, en azından düşündüğüm şey buydu. (Siz sorunca) bu olay aklıma geldi. Onları durdurmamız epey bir vaktimizi almıştı. 


Olay ne kadar sürmüştü? 


Ne kadar sürdüğünü tam hatırlamıyorum. Her birimiz üç çocuğu yakaladık onları itelemeye çalışırken direniyorlardı, en sonunda evlerine doğru kaçtılar. Bu olayın ardından, görev sonrasında kendi aramızda da büyük bir tartışma yaşadığımızı hatırlıyorum. 


Neden? 


Çünkü içimizdeki askerlerden bir iki tanesi çocuklara ders vermeye çalışmıştı. Yani arkadaşları taş atarken askerler bunların beş altı tanesini karşılarına alıp Araplara taş atmanın neden yanlış bir şey olduğunu açıklamaya çalışıyorlardı. Yakın arkadaşlarımdan biri bu askerlerden biriyle Baruch Goldstein'ın (cami içinde ibadet ederken onlarca Filistinliyi katleden biri) haklı mı haksız mı olduğunu tartıştığını gördüm. 


Acı bir durum, yani 8-9 yaşlarındaki çocukların Goldstein’: idol haline getirdiklerini görmek insanı incitiyor. Orada bulunan çocukların tümü Goldstein’: idol olarak görüyordu. Diğer taraftan sizin oradaki görevinizin çocukların gelecekte bu şekilde düşünmelerine engel olmak olmadığını biliyorsunuz. Bunu yapmanız mümkün değil. Ben böyle düşünüyordum. 
(Görevim) sadece onları aşağı yoldaki Filistinlilere taş atmaktan alıkoymaktı. 


Kendi aranızda bu meseleden dolayı mı kavga ettiniz? 
Bir tartışma oldu. Bazımız, onlar daha çocuk oldukları için bu şekilde düşünmelerine engel olmamız gerektiğini söylüyordu. Ben de onlara böyle bir imkânımızın olmadığını söyledim. 


Keşke olsaydı ama yoktu. Bunu yapabilmek için yeterli imkân ve mekâna sahip değildik. 


Bu tür olaylar ne sıklıkla oluyordu? 


Hatırladığım kadarıyla yerleşimci çocuklar sik sik bu şekilde taş atarlardı. 

Orijinal Metin: 

content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN ITIRAFLARI/ EL-HALİL 2005-2007/ 20. BOLUM 
Tamer Giiner, 15.01.2016, Sonsuz Ark, Cevirmen Yazar, Ceviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 

İtiraf-52 

Orada haritalama işlemi mi yapıyordunuz? 

Haritalama değil, sahte tutuklama. 

Bu ne anlama geliyor? 

Bunun anlamı; gerçek bir tutuklamaya hazırlıklı olmak için, yetkililerce gerçekte aranmayan bir kişi üzerinde tutuklama görevi gerçekleştirmektir. O kişinin bulunduğu evin etrafı sarılır ve pratik yapma amacıyla tüm tutuklama prosedürü yerine getirilir. 


Neler olur? 


Tutuklamayı gerçekleştirir, şahsı alırsınız. Alıştırma yapmak için. Bu bir tür simülasyondur. 
Yani amacı budur, bu şekilde açıklayayım. Tutuklama yapıldıktan sonra bölük komutanına bağlı olarak şahıs salıverilir. Komutan iyi biriyse yüz metre sonra onu bırakır ama ters biriyse evinden iki kilometre uzaklıkta onu salıverir. 


Sorgulama bile yapılmıyor öyle mi? 

Evet, sorgulanmıyor bile. 

Mümkün olduğu kadar olayı detaylandırır mısınız? 
Mahalledeki evlerden birinin etrafı tüm köşelerinden sarılır. 
Bunun için resmi bir görevlendirme mi gelir? 


Evet. Burada amaç bir tutuklamanın uygulamalı olarak gerçekleştirilmesidir, böylece birlik ciddi bir mesele için birisi arandığı zaman, tutuklamayı doğru bir şekilde gerçekleştirebilir. 
Yeniden tekrar edeyim; Genel Güvenlik Hizmetleri'nde, yönetmenlikte böyle bir uygulamanın olup olmadığını bilmiyorum. Yani bu uygulama için seçilen şahıs, gerçekten bir şüpheli midir değil midir bilmiyorum. Birlik, bu şekilde pratik yapar ve gerçek bir emir olduğu zaman gidip tutuklamayı gerçekleştirir. Bir evin etrafını sarar, içeri girer ve ne yaptığı ya da neler olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan şahsı alır. Her şey sanki o şahıs aranan biri imiş gibi yapılır. Sorgulamaya da götürülebilir. Eğer yanılmıyorsam bahsettiğim olayda 


sorgulamaya alınmamış ve yolun aşağısından birkaç metre ötede salıverilmişti. Bunlar (gerçek) bir tutuklama gerçekleştirilebilmesi için birlik tarafından yapılması gereken eğitimin bir parçasıydı. 


Takımın bir bölümü etrafı sarıyor diğer bölümü de evi basıyor öyle mi? 


Evet, uygulama bu şekilde gerçekleşiyor. 


KKK 


İtiraf-53 


Bir keresinde devriye görevindeydim ve TIPH aracını (Çev: TIPH [Temporary International Presence in Hebron]- El-Halil’de devriye gezen sivil gözlem ekibinin aracı) gördüm, bu aracı biliyor musunuz? İçinde insanlar vardı ve yoldan aşağı doğru geliyordu. Onlardan hoşlanmıyorduk çünkü başımıza neler geleceğini biliyorduk. 


Ne demek istiyorsunuz? 


Yahudiler (yerleşimciler) bu aracı görür görmez... Yaklaşık 5 kiloluk blokları doğrudan bu araca doğru atarak camlarını patlatırlardı. 


Ellerinde taşlarla nerede bekliyorlardı? 


Bilmiyorum sanki pusu kurmuşlar gibi. O gün ilk başta onları göremedik. İlk önce çocukların fısıldaştıklarını duyduk daha sonra TIPH aracı göründü. Ben merdivenlere bakan 68. Nöbet noktasındaydım. Hayır, o gün devriyedeydik. Daha sonra bir sürü çocuk araca doğru koştu başımızdaki subay çocukları yakalamamızı söyledi. Askerler ve çocuklar aşağı yukarı eşit sayıdaydı. Biz çocukları yakalamaya başlayınca çılgına döndüler. Subay kamerasını çıkararak tüm olayı belgelemeye başlamıştı... Doğrudan bize vuruyorlardı. 


Çocuklar mı size vuruyordu? 


Evet. Bize yumruk atmaya çalışıyorlardı. İlk başta çok komik bir görüntü ortaya çıkmıştı. 12 
yaşındaki bir çocuk size vuruyor. Nasıl tepki vereceğinizi bilemiyorsunuz. Birbirimize: “Hey ahbap bu çocuk bana vurmaya çalışıyor ne yapayım?-Bırak patlatsın bir tane” diyerek kendi aramızda gülüşüyorduk. Fakat sonra tepemiz atmaya başladı ve onları sıkıca yakaladık. 
Çünkü durum tehlikeli olmaya başlamıştı. Benim için tehlikeli bir durum yoktu, hayati tehlike oluşturacak bir saldırıya uğramamıştım ama bu çocukların 20 saniye önce bir araca blok fırlattıklarını ve aracın hızlanarak kaçtığını görüyorsunuz. Aracın ön camı nasıl kırıldı görmedim ama muhtemelen bu taşlar tarafından parçalanmıştı. Parçalanma içeri doğru mu olmuştu onu bilmiyorum. 


TIPH aracındaki yetkililer bu duruma nasıl tepki vermişti? 


Eminim bu duruma alışkındılar. Sürekli taş saldırısına uğramak alisilacak bir sey olmasa da, bu ilk olayları değildi. Ben de bu tür bir olaya ilk kez şahit olmamıştım. Daha önce de görmüştüm. Fakat bu olayda çocuklar bizi orada resmen darp etmişlerdi, koşup üzerimize atlıyorlardı. Hatırladığım kadarıyla polisi çağırmıştık, tüm çocukları yakaladık. Onları kelepçelemedik, böyle bir durum olmadı. Her şeye rağmen onlar çocuktu. Yahudi çocukları. 
Küçük teröristlerdi ama dikkat edilmeleri gerekiyordu. 


Bu tür bir olayda standart prosedür nedir? Size söylenen nedir? 


Bu konu hakkında konuşulmadı. Böyle bir şey hatırlamıyorum... Zannedersem (çocukların) yakalanmaları gerekiyordu... Sivil polis çağrılmıştı. Bakın, şunu söylemek zor. Siz ordusunuz bu tür saçmalıklarla uğraşmak zorunda değilsiniz fakat orada sanki bir polis gibisiniz. 


Fakat olay yerine kimi çağıracağınızı biliyorsunuz? 


Evet, fakat onların (polisin) nasıl davrandığını da görüyorsunuz. Demek istediğim sivil polisler de, bilirsiniz, polis onların (çocuklar) komşusudur, bu sayede olaydan yırtarken size (askerlere) doğru şu şekilde tislarlar: “Sizi gidi Nahal askerleri...” (Çev: Yerleşimci bölgelerinde görevli askerlerden bahsediliyor.) Sanki bir şey yapmış gibi görünüp daha sonra onları salıverirken şöyle dersiniz: “Bir daha böyle şeyler yapmayacaksınız çocuklar, tamam mı?”- “Hayır”. 


Yeniden yaparlar mı? 


Bir sonraki görevde aynı şeyler tekrarlanır. 
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Yerleşimciler ile aranızdaki ilişkiler nasıldı? 

Onlarla aramızda şu vahşi aşk-nefret ilişkisi gibi bir durum vardı. Bir taraftan bize her zaman yiyecek verirler, kahveniz ve atıştırmalıklarınız hazırdır. Diğer taraftan orduya küfrederler ve ondan nefret ederler. Bir keresinde onlara şöyle demiştik: “Sizin meseleniz nedir arkadaşlar? 
Gerçekten askerler hakkında neler hissettiğinizi öğrenmek istiyoruz.” Bir kadın durumu bana açıklamıştı. 


Kimdi 0? 


Kim olduğunu hatırlamıyorum. Şöyle demişti: “Ordudan nefret ediyoruz ve askerleri seviyoruz.” 


Durumu böyle tanımlamıştı. 


Diğer yandan onlara gerçekten kızıyor ve yaptıklarından dolayı şok oluyorduk. Çocuklarını orada nasıl büyüttüklerini görüp şaşırıyordum. Onları bu şekilde yetiştirmeye nasıl cesaret ediyorlardı. Şok edici bir durum. 


Yetişkin yerleşimcilerden kaynaklanan bir şiddet olayıyla hiç karşılaşmadınız mı? 


Hayır. Göze batan fiziksel bir şiddet olayı yoktu. Beni üzen bu tür olaylara çocuklarını göndermeleriydi. Çocuklarını Kurtuba’da (Beit Hadassah yerleşkesinde Filistinli kızların okuduğu bir okul) okuyan kızlara taş atmaya gönderiyorlardı. Duyduklarıma ve benim de şahit olduğuma göre bu işi yapmak için sadece çocuklarını gönderiyorlardı. Fakat kendileri (yetişkinler) silah namlusunda bir mermiyle etrafta dolanıyorlardı. 


Kim, yerleşimciler mi? 
Evet. Bunu yapmalarına nasıl olup da izin verildiğini anlayamadım. 
Oradayken Noam Arnon”la devriyeye çıktınız mı? 


Hayır. Fakat veda olayında birlikteydik. Bu veda partisini oradaki yerleşimciler düzenlemişti, taburun oradan ayrılmasından önce. İşimizin orada bitmesine bir hafta kala yerleşimciler gelerek bize memnuniyet sertifikaları, böyle şeyler vermişti. Tabur komutanı ile beraber. 
Hatırladığıma göre ordu, Yahudi yerleşimciler ile yakın bağlar kurmak istiyordu. Bu Yahudi yerleşimciler ayrıca... Tabur komutanına söz geçirebildiklerini hissedebiliyordunuz. 


Bunu nasıl hissedebiliyordunuz? 


Olaylara müdahildiler, tamam mı? Nasıl ve ne şekilde müdahil olduklarını bilmiyorum ama bunu anlayabiliyordunuz. Size çocuklardan bahsettim. Orduya son derece aşinaydılar. Tüm nöbet noktalarının yerlerini biliyorlardı. Aralarında şöyle konuşuyorlardı: “Hey, hangi nöbet noktası kaldırılmış şu mu, bu mu?” Her şeyi biliyorlardı. “65. Noktada bugün adam (asker) yok mu?” diye soruyorlardı. Kusura bakmayın ama bunun 65. Nöbet noktası olduğunu nasıl bilebilirler? Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? 


Ama orada yaşıyorlar? 


Tamam, bu doğru. Orada yaşıyor ama o nöbet noktasının orada olması için baskı yapıyor aynı zamanda. (Yorumluyorlar) şu şekilde olmalı, bu şekilde olmalı; korunmamız tamam veya değil gibi- Hayatları her zaman bunlarla iç içe geçmiş şekilde. Dolayısıyla (istedikleri yönde) baskı uyguluyorlar. 

Orijinal Metin:http://www.breakingthesilence.org.il/wp- 

content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERIN ITIRAFLARI/ EL-HALİL 2005-2007/ 21. BOLUM 
Tamer Giiner, 15.04.2016, Sonsuz Ark, Cevirmen Yazar, Ceviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 

İtiraf-55 

Çok net hatırladığım bir şey var. Size bahsedebileceğim birkaç durum olmuştu. O sıralarda Tel Rumeida’da koruma görevindeydik... Oranın nasıl bir yer olduğunu bilirsiniz, Tel Rumeida ‘Yerleskelere’ bağlanır, oradan da Atalar Mezarlığına ve tüm bu hat sterildir. 
Steril ne demek? 

Güzel, steril ne demek? Bu kelimedeki haksızlığı fark edebiliyor musunuz? Steril, o caddede bulunan tüm dükkânların, yani zamanında dükkân olan yerlerin, neredeyse hepsinin kapatılmış olması demek. Birkaç tanesi hariç. Tüm bu cadde boyunca, onlarca dükkân kapatılmıştır. Bu bir zamanlar içlerinde insanların yaşadığı evlerin de şimdi boş olarak durduğu anlamına gelir. 


Bu evlerin girişleri kapatılmıştır ve artık hiç kimse oralarda yaşamaya devam edemez. Bu caddeye hiçbir Filistinli giremez. Yani çok az kimse dışında. Girebilen Filistinliler izin almıştır ve onların da buradaki dükkânlarla herhangi bir alakası yoktur. Açık olan sadece tek bir dükkân vardır. Sadece özel durumlarda izin alan kişiler buraya girebilir. Bu düpedüz haksızlıktır çünkü orada düzenli bir şekilde “Mitkanim” (askeri barakalar) ve yanında bir ev bulunur. Adını hatırlayamadım... 


Hadassah? 


Evet olabilir. Aleni bir şekilde adaletsiz bir durum var. Mahalledeki her şeyin kapattıklarını görebilirsiniz. Beit Romano’dan sonra başka bir mahalle gelir, burada bir Filistinlinin daha önce kendini patlattığı bir açıklık vardır. Büyük Meydan'ın hemen yakınında. Burası Avraham Avinu yerleşkesidir. Orada da devriye görevinde bulunmuştum. Buradaki evler birbiri ile iç içedir, El-Halil gerçekten eski bir yerleşim birimidir, bilirsiniz- evler birbirine yaslanmıştır ve biz devriyeyi, bir evin çatısından diğer çatıya atlayarak gerçekleştirirdik. 
Devriye sokakta değil de çatılarda gerçekleşirdi, çünkü bunlar birbirinden farklı hatlardaydı. 


Dükkânların hepsi kapalı olduğu için Filistinliler patlayıcı getiremiyorlardı veya oradan kaçma şansları yoktu. Şimdi biraz mantıklı gibi görünüyor, yani oradaki yerleşimcileri gerçek manada korumak istediğiniz için anlamlı oluyor. Orada her an bir öldürme vakası olabilir. 
Problem şu- ki gerçek mesele de budur- onların (yerleşimciler) orada bulunması gerekiyor mu? 


Sefaleti görüyorsunuz, (her yerde) kontrol noktaları, birkaç yüz kişi için tüm şehrin veya mahallenin yaşamak zorunda olduğu zorluklar. Ve oradaki büyük sosyal adaletsizlikleri de doğrudan görebiliyorsunuz. Zenginlik karşısında fakirlik ve bundan dolayı oluşan nefret. 
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Beni hayrete düşüren bir olay hatırlıyorum. Tel Rumeida’ya doğru çıkan yokuşta bir veya iki tane nöbet noktası vardı, ben buradaki nöbet noktalarından birinde duruyordum. Tel Rumeida yerleşkesinin yanında Araplara ait bir vardı, evin etrafı tellerle çevriliydi çünkü harabe halindeydi. Evin üzerine grafiti ile yazılar yazılmıştı. Bu arada nöbet görevinde bulunduğum tüm caddelerde grafiti yazıları olurdu, bunlar ırkçı (Arap karşıtı) nefret dolu ifadelerdi. 


Ben nöbet noktasındayken Filistinli bir çocuk da evine doğru gidiyordu -bulunduğum noktadan geçmesine izin verilen birkaç isim vardı ve ben onların yüzlerini biliyordum-bu sırada başka bir çocuk, Yahudi çocuğu, ters yönden gelmekteydi. İkisi birbirinin yanından geçerken Yahudi çocuk diğerine doğru döndü ve doğrudan yüzüne bir tokat yapıştırarak yoluna devam etti. 


Bu tam anlamıyla bir nefret gösterisi değildi. Yani demek istediğim bu üç saniyelik olay haricinde herhangi bir vurma veya bağırıp çağırma olmadı, köle ile efendi ilişkisi gibi bir olaydı. Olanları görünce o çocuğu yakalayarak yüzüne bir tokat atmak ve ona “Sen kim olduğunu sanıyorsun?” diye sormak istedim. Afallamış durumdaydım. Her şeye rağmen, sanki doğal bir olaymış gibi... Filistinli çocuk yürümeye devam etti. Olan biteni kanıksamış şekilde yürüyüp gitti. 


Siz ne yaptınız? 


Sarsılmıştım, bir şey yapamadım. Ayrıca onlara herhangi bir müdahalede bulunmamamız gerekiyordu. 


Ne demek istiyorsunuz? 


Onlarla (yerleşimciler) tartışmazdık. Bizi provoke etmeye çalışırlardı. Biz cevap vermezdik. 
Konuşacak bir şey de yoktu. 


Eğer yerleşimci bir çocuk taş fırlatırsa ne yapardınız, size verilen talimat neydi? 


Hiçbir şey. Onu kovalar, yapmamasını söylerdik. Ne yapabilirsiniz ki? Tabi eğer Filistinli bir çocuksa onu tutuklayarak kelepçelersiniz. Ama Yahudileri değil. Biz Yahudilere hizmet etmek için oradaydık. Bu durum da bahsettiğim haksızlıkların bir parçası. Orada Yahudilere yardım etmek için bulunduğunuzu gayet net olarak hissediyorsunuz. Sanki Araplardan intikam almalarına yardımcı olmak için. Onların Arapları huzursuz etmelerine yardım ediyorsunuz. Onlar (Yahudiler) bunu yaparken sizin arkanıza sığınıyorlar. 


Bu tür olaylar oluyordu, şahsen görmedim, ama bir gün gerçek anlamda bir kaos yaşanmıştı. 
Shaharabati Evi ile alakalı durumdan sonra olayların fitili ateşlenmişti; Yahudiler, askeri jiplere yumurta fırlatıyor, yumrukluyorlar, farlarını kırıyorlar; etraftaki insanları 


dövüyorlardı, abartısız bu şekildeydi. Fakat tüm bu olanlara rağmen onlara hizmet etmek için orada bulunduğunuzu hissediyorsunuz. Onlara yardım etmek için oradaydık. 
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... Hoş olmayan bir durumdu. Oldukça nahoş bir durum. İnsanlar (Filistinliler) sabahları markete veya her nereye gitmeleri gerekiyorsa oraya gitmek için yola çıkarlar ve sizin onların kimliklerini kontrol etmeniz gereklidir. Bu sırada tutuklama gerçekleştiğini hatırlamıyorum. 
Bizim birlikte böyle bir durum olmamıştı. 


Mitkanim’de yer alan X Bölüğü vardı; eğer Beit Hadassah tarafından geliyorsanız, sola döndüğünüzde Shala gelir, burada yolun tam ortasındaki döner kavşakta bir nöbet noktası bulunuyordu. Burada bir komutan vardı. 


Rütbesi neydi? 


Sanırım astsubaydı. Nöbet noktasında duruyordu. Biz devriye dolaşırken o noktada bir çocuğun iki saatten beri beklediğini fark ettik. Çünkü ikinci veya üçüncü kez o noktadan geçerken komutana göstermesi gereken doğum belgesini yanında getirmemişti. Çocuğun kimliği olmadığı için doğum belgesini göstermesi gerekiyordu. 14-15 yaşlarında bir çocuktu, emin değilim. Bu yüzden komutan onu iki saatten beri tutuklu olarak orada bekletiyordu, belki de iki buçuk saattir. 


Geldiğimizde bizim devriyede de bir astsubay bulunmaktaydı. Daha sonra yardım kuruluşlarından bazı kişiler gelip komutanla konuştu ama o, çocuğu serbest bırakmayı reddetti. Bizim astsubay yanına giderek “Şimdi onu bırak” diyene kadar. O komutan kendini bu şekilde ifade ediyordu, bu bir görüş değil mizaç halini almıştı. Olayları algılayış şekliniz tamamen zihniyetinizi oluşturuyor. 


Bu hale gelmeniz için Nablus yakınlarındaki büyük kontrol noktalarındaki duygusal anlamda çökmüş askerler gibi olmanız da gerekmiyor. Yeteri kadar tekrardan sonra bu düşünce tarzı sabit bir hale geliyor. Kontrol noktasından geçmek için geldiğinde, herhangi bir şey yapmasına da gerek yok, onu “eğitmek” istiyorsunuz. Biz Filistinlilerin ordusuyuz (Çev: İsrail ordusundan bahsediyor). “Filistinlileri eğitiyoruz”. 

Bu onları cezalandırmanız anlamına mı geliyor? 

Evet cezalandırmak. 

O kişi (komutan) bu durumu nasıl açıklıyor? 

Komutan şöyle diyordu: “Buradan ikinci kez geçmeye çalışıyor hem de doğum belgesi olmadan! Bırakın beklesin. Bekleyecek ve bir dahaki sefere yanında getirmeyi öğrenecek.” 
Orijinal Metin: 

content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 


BREAKING THE SILENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN ITIRAFLARI/ EL-HALİL 2005-2007/ 22. BÖLÜM 
Tamer Güner, 13.05.2016, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 
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İkinci Asker: Sanırım hatıralarımda en fazla yer alan şey, el-Halil’deki Yahudi ve Filistinliler arasındaki olaylar. Bu durumdan nefret ettiğimi hatırlıyorum. Orada en güçlü hissettiğim duygu buydu, düpedüz nefret. 


Şeye benzeyen bir duygu... 


İkinci Asker: Nefret. Gerçekten. Kendimi hiçbir şekilde oradaki insanlarla bağlantılı hissetmiyordum. Benim halkım değillerdi. (Çev: Yerleşimci Yahudilerden bahsediyor) Birlikte herhangi bir şey yapmak istediğim insanlar değildi. Tüm duvarlara spreyle boyadıkları Yahudi yıldızları, onlar benim yıldızım değildi. Bu fena bir duygu. Daha önce hiç böyle şeyler hissetmemistim. Düpedüz onlardan nefret ediyordum. Onlardan nefret ediyordum. Onlardan nefret ediyordum. Çocuklarından nefret ediyordum. Daha önce hiç bir çocuğa nefretle bakmamıştım. 


Neden? 


İkinci Asker: Neden mi? Çünkü onlar çok fenaydı. Kötü ve son derece şiddete meyilliydiler. 
Ve siz orada onlara (buna rağmen) hizmet ettiğinizi hissediyorsunuz. Onların şiddete ne kadar yatkın olduklarını görüyorsunuz. Orada şiddetin ve zalimliğin her türlüsü vardı, şok edici rahatsızlık veren bir şiddet. 


Birinci Asker: ... Bir olay hatırlıyorum Beit Hadassah veTel Rumeida arasında gerçekleşmişti, Jilber nöbet noktasında, orada bir market vardır. Oraya ulaştığımızda bu market kapanmıştı. Sonradan açtılar. Marketin açılışı sırasında insanlar (Filistinliler) geldi ve Yahudiler onları görünce çılgına döndü. Bir Cumartesi günü el-Halil dışından gelen bazı kişiler marketin içine girerek etrafı yıkıp dökmeye başladı. 


Birinci Asker: O sırada Jilber’de nöbet tutmakta olan bizim askerlerden birisi gelip onları marketten dışarı kovalamış onlar da oradan ayrılarak yaşlı bir adama saldırmıştı. Adamın doğrudan gözlerine göz yaşartıcı gaz sıkıp bastonunu kırmışlardı. 

Bu yaşlı adam sadece oradan geçip giden biri miydi? 


Birinci Asker: Evet Shoter kontrol noktasından geçip yokuştan aşağıya doğru geliyordu. 


Burada çok fazla asker bulunmaz mı? 


Birinci Asker: Hayır, fakat mobil komuta birimi olay yerine gelmişti. 


İkinci Asker: Şu az önce söylediğiniz şey çok komik; çok fazla asker sözü. Aralarında 100 
metre var ve bu noktaların her birinde askerler bulunur, bazen arada kalan yerlerde de. 
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O zaman bulunduğumuz nöbet noktasında ben astsubaydım, çavuş telsizden bana şöyle sorardı: Şu adamı mı alalım yoksa bu adamı m1? 


Neye istinaden? 


Sanırım ilk kez nöbet noktasında görev alan çocukların (burada çocuk biz oluyoruz) bu türden simülasyonlar gerçekleştirmesi gerekiyordu, herhangi bir gerçek yakalama olayına yönelik bir çalışma olarak. Olay yerine nasıl gidilecek, güvenliği kim sağlayacak, silahlarımızı nasıl kullanacağız, şüpheli nasıl etkisiz hale getirilerek yakalanacak, bunları çalışmak için. 


Tatbikat gibi mi? 


Bir çeşit. O zaman kimse o şekilde tanımlamıyordu ama öyle olduğunu biliyorduk. Sanırım herhangi birine sorsanız... Ama o zaman kimse bu yaptığımız şey hakkında düşünmüyordu, kendi aramızda da bunları konuşmuyorduk. Kendisinin aleyhinde herhangi bir delil olmayan birisini aldığımızı biliyorduk. Doğru düzgün bir sebep yoktu. Bilmiyorum. Adam şu türden bir tişört giymiş hadi alalım diyorduk mesela. Birisi kırmızı tişört giymiş deyip sorgulanıyordu. Rastgele birisi alınıp, dar bir sokağa götürülüp sorgulanıyordu. Bunun için bir sebep de yoktu. O kişi için oldukça korkutucu olmalı. 


Hatta bir keresinde böyle bir kişinin üzerinde idrar izleri görmüştüm, demek ki adam oldukça strese girmiş. Evet, korkunç bir durum. Bakın şöyle bir durum, altı tane canavar üzerinize doğru geliyor, belli ki normal hayatta orta sınıfa mensuplar, hala çocuk sayılabilecek kişiler (Çev: kendilerinden yani askerlerden bahsediyor) . Demek istediğim biz o zaman 19-20 yaşlarında çocuklardık. Ama bu çocukların malzemeleri var, seramik miğferler, silahlar, herhangi bir şey olduğunda kullanabilecekleri 29 mermi. Birini bu şekilde dar bir sokağa götürerek onunla konuşmaya başlamıştık. Kimliğini kontrol ettik, burada ne işin var diye sorduk... Ne biçim bir soru, “burada ne isin var?”. Adam sok olmuş olmalı. Burada ne işin var, bu nasıl bir sorudur? Ama yine de soruyorduk, “burada ne işin var?” 
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... Ama yine de bir hissizlik durumu söz konusu. 


Evet, simdiye kadar bu konu (Cev: Askerde olup bitenlerden bahsediyor) hakkinda konuşmayı beceremedim. Bu dönem aynı zamanda birçok arkadaşın kız arkadaşlarından ayrıldığı zamandır. Evet, askerdeyken. Birçok arkadaş da konuştuğumuzda aynı şeyi söylemiştir. Yapamadıklarını... Orada (askerde) neler olup bittiği hakkında (döndüklerinde) konuşamadıklarını söylemişlerdir. 


Bir şok hali mi? Oradayken korkmadığınızı söylemiştiniz. 
Askerde çok fazla korkulacak veya ajite olacak bir durum yoktu. Hayır, korkmamıştık. 
O zaman niye konuşmuyordunuz? 


Konuşmamaya yönelik herhangi bir kural söz konusu değildi. Eve döndüğünüz zaman olanlardan arkadaşlarınıza bahsetmeyin denebilecek bir şey yapmamıştık. Neler olup bittiği hakkında konuşabilirdik, işin gerçeği eve döndüğümde olanlar hakkında biraz konuşmaya çalışmıştım. Kontrol noktalarındaki olaylar, bunların beni nasıl etkilediği gibi şeyler. Evden gelen bir asker nasıl oluyor da birdenbire bir çocuğa kelepçe takabilecek bir hale geliyor. 
Nasıl dönüşüyor... 


Nasıl oluyor da birdenbire böyle güç sahibi oluyor? 

Evet, birdenbire güç sahibi oluyor, yani araba sürmesi bile değişiyor. Böyle şeyler. 
Bu şekilde değiştiğinizi hissetmiş miydiniz? 

Nasıl? Her şeyi söylemiyorum. İçimde saklıyorum. 

Hissizleşmek, bu da bir tür değişimdir. 


Bu türden bir duygusuzluk halini tecrübe etmiştim. Eğer hayatınızda her şeye önem veren biriyseniz, bu olan bitene çok fazla önem atfediyorsunuz, o zaman bunun sorumluluğunu da almanız gerekir. Ve bir çocuğumuz bu sorumluluğu almadı sanırım. Örneğin bir adamın kontrol noktasından geçişine izin verirken düşünmeliydim. Birinin kontrol noktasından geçmesine veya geçmemesine karar vermenize önem veriyorsanız, kendi mahallesine doğru 
200 metrelik mesafede bunun o kişide yarattığı etki. Kendinizin ne yapması gerektiğini de 
düşünüyorsunuz ve bu kararın ne kadar önemli olduğunu. Fakat eğer bu olayın, ya da başka bir durumun karşıdaki kişide ve sizde nasıl bir etki oluşturduğuna çok fazla kafayı takacak olursanız artık görevlerinizi yapamayacak hale gelirsiniz. Dolayısıyla olaylar karşısında hissiz hale geliyorsunuz. Bunu size başkası yapmaz, kendi kendinize bu hale gelirsiniz. 


Gördüğünüz şeyler, oradaki tüm ortam sizi şekillendirir. El-Halil’deki kontrol noktaları, nasıl göründükleri gerçekte nasıl oldukları, bu konuları konuşmak önemli... Eğitim alanında veya tugayın eğitim sahasındaki temel eğitim sırasında hep asker arkadaşlarınızla bir aradasınızdır. 


Demek istediğim piyadeler her zaman birbirine yakındır ama öyle bir noktaya gelirsiniz ki artık hiçbir şey konuşmak istemezsiniz. Orada öylesine oturmak istersiniz, bir şey gibi... 
Salondaki bir bitki gibi ya da odanın birisinde öylesine duran takım çantası gibi. Gerçekten. 
Böylece artık konuşmak istemezsiniz. Çok az asker konuşmayı becerebilir. Hatta bir bülten çıkarmak istemiştik ama o bile başarısız oldu. 


Yakıldığını duymuştum. 
Evet, birileri yakmış. 
Niye yakılmış? 


Çünkü içinde “Burada ne yapıyorum?” türünden ifadeler vardı. Orduda hoş karşılanmayacak ifadeler. Hoş karşılanmayacak derken, bu türden soruları sormaya başladıysanız.... 

Orijinal Metin: 

content/uploads/201 1/02/Soldiers_Testimonies_from_Hebron_2005_2007_Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE - SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERIN ITIRAFLARI/ EL-HALİL 2005-2007/ 23. BÖLÜM 
Tamer Güner, 24.06.2016, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 

itiraf-61 

El-Halil’ den nasıl ayrıldınız? Neler hissediyordunuz? 

Neler mi hissettim? Korku filmi gibiydi. El-Halil hala yerinde duruyor ve dünya orada olup bitene sessiz. Yani insanlar orada neler olduğunu bilmiyor. 


Peki, siz bundan kimseye bahsettiniz mi? 

Evet. Orada daha önce bulunmuş olan insanlarla konuşmak benim için daha kolaydı, olayı kavramaları anlamında. Daha önce orada bulunmuş herhangi bir kişi neler olup bittiğinden haberdardır ve onunla aynı benimle konuştuğunuz gibi konuşabilirsiniz. Orada bulunmuş herkes, benzer süreçlerden geçmiştir hatta aynı süreçten. İnanılmaz bir durum. 

Sizin elemanlarda mı? 

Evet, tabi ki. 


... Onların anlattıkları? 


Aynı şeyler. Gerçek şu ki onlar bize göre daha insancıl kalmayı başarabilmişler. Ben kıdemli başçavuşun yardımcısıydım, anlattıklarına göre sahadakiler bize göre daha insani 


davranmışlar. Size gerçeği söyleyeyim mi? Esas sorunu, görevin başarıyla tamamlanması meselesi oluşturuyor. O yüzden biz komuta kademesinde bulunanlar daha çok eleştiriye maruz kalıyoruz. Ne yapabilirsiniz, orada bulunduğunuz müddetçe akışa uyum sağlamanız gerekiyor. Kulağa hoş gelmiyor ama böyle. Görevinizi başarıyla tamamlayabilmek için insanlığınızdan taviz vermeniz gerekiyor. Başka bir seçeneğiniz yok aksi takdirde yola devam edemezsiniz. 
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El-Halil’ deki steril yollardan (Filistinlilerin yaya olarak ya da bir araçla geçmeleri yasak olan yol) bahseder misiniz? 


David Yolu örneğin steril bir yoldur... Avraham Avinu yerleşkesinin tamamı öyledir. 
Toptancı hali, orada durum nasıl? 

Orası da öyle. Ama toptancı hali Tenuvah Yolu üzerinde olmalı, öyle değil mi? 

Avraham Avinu yerleşkesindeki hali kastetmiştim. 

Evet, tamam. Oradaki de sterildir. 

Toptancı halinde sorunlar yaşanıyor muydu? 

Gizlice içeri giriyorlardı. Bir keresinde de yerleşimciler içerde bir şeyler yakmıştı. 

Gizlice içeri nasıl giriyorlardı? 

Levyeyle kırarak içeri girmeye çalışmışlardı. En sonunda orayı tamamen kapattılar. Bir defasında da iki kızın içeride bir şeyler yaktığını hatırlıyorum. Olayın ayrıntısını hatırlamıyorum ancak şöyle düşünmüştüm: “Kahretsin, iki kız ne yapmaya çalışıyorlar ki?” 
Yahudilerin de geçmelerine izin verilmeyen yerlerden hiçbir şeye umursamadan geçip gittikleri oluyordu. Bir keresinde Yahudilerin geçişine izin verilmeyen, Shelomo nöbet noktasından David Yolu'na oradan okul boyunca ilerleyerek eczaneye çıkan yoldan yürüyerek geçtiklerini hatırlıyorum. Biz de onları durdurmaya çalışmıştık bu arada telsizden geçip gitmelerine izin vermemiz bildirildi. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Onları durdurmaya çalışmıştık ancak işe yaramamıştı. 


Resmi anlamda bir kısıtlama yoktu o zaman? 


Bilmiyorum, fikrim yok. Belki de öyleydi. 


Araplar için resmi olarak kısıtlama var mıydı? 


Tabi ki. Eğer David Yolu üzerinde bir Arap görülecek olursa şüpheli şahıslar için tutuklama prosedürü uygulanır. Her zaman. 


Bunun illegal olduğunu biliyor musunuz? 
Gerçekten mi? Hayır. Neden? 


David Yolu açıktı ancak ordu de facto olarak burayı herhangi bir legal kapama emri olmaksızın kapattı. 


Askerlerin bundan haberdar olmaması çok kötü. Ben bilmiyordum. O zaman kanunsuz hareket etmişim. Bundan haberim yoktu. Orada kıdemli başçavuş yardımcısı olarak bulunurken Yüksek Mahkeme tarafından David Yolu'nun tamamını kullanabileceklerine dair bir karar çıkmıştı. Bunun ardından kıyamet kopmuş ve ordu çok zor durumda kalmıştı. Niye böyle bir uygulama olduğunu bilmiyorum. 


Daha önce söylediğim gibi hiçbir işe yaramıyordu. Biz askerler olarak gösterilerin içinde kalmak istemiyorduk, mümkün olduğu kadar az şiddet taraftarıydık. Ve bu durum sadece şiddet yaratıyordu. Araplar için Atalar Mezarlığı'na giden tüm yolların kapanması gibi bir durum değildi. Şüphesiz bu durum hayatlarını çekilmez yapıyordu ancak denge şartlarına bakacak olursanız şöyle diyordunuz: “Hangisini seçmeliyim? Beş dakika daha fazla mı yürüsünler yoksa çatışmanın ortasında mı kalalım?” 


Yoldan geçmelerine izin verildiği takdirde sorun çıkacağından emin misiniz? 


Evet. Sorun çıkmama gibi bir ihtimal yoktu. X adındaki subayı tanıyor musunuz? Bir keresinde bana kendi zamanında David Yolu üzerinde bir karakol bulunduğunu anlatmıştı. Bu yol üzerinde market de varmış, Araplar dolaşıyormuş. Bana anlattığına göre eskiden çok daha az sorun varmış. Bu durumu hayal bile edemiyorum. Ben de şöyle demiştim: Bu nasıl olabilir? Şimdi o yol üzerinde ne zaman bir Arap ortaya çıksa, sanki yerleşimcilerin istihbarat servisi varmış gibi hemen toplanıp onu döverler. 


Bu tür bir olay olmuş muydu? 


Evet, bu şekilde birçok olay olmuştu. Aslında sakin bir yerdir, taş atma olayı pek olmaz. 
Nadiren olur... Ben taş fırlatma olaylarının rutin hale geldiği yerlerde de bulundum. Burada (David Yolu) ciddi hadiseler olmuyordu. Yani insanlar kavga eder birbirine tokat filan atar ama siz ayırdığınız zaman orada olay biter. Bir tür statüko kurulmuştur. El-Halil’de ilginç olan şey orasının sert bir cephe olmamasıdır. Yani fazla çatışma olayı, terör eylemi veya bu türden şeyler olmaz. Ancak orada ruhsal olarak çok yıpranırsınız çünkü orada ne yaptığınıza ne için orada bulunduğunuza bir anlam veremezsiniz. 


Simdi buna bir anlam verebiliyor musunuz? 

Hayır. 

O zamanlar bir anlamı var mıydı? 

Hayır. Hiçbir şekilde. 

Öyleyse bu durumla nasıl başa çıktınız? 

Ben emirlere itaat eden iyi disiplin almış bir askerdim. Bu gün yeniden el-Halil’e asker olarak gönderilecek olsam, yapabileceğimi zannetmiyorum... el-Halil’de. İşgal edilmiş bölgelerin geri kalan kısımları da problemli ama bunların yapılması gerekiyor, size ne diyebilirim ki? 
Fakat el-Halil. Oraya bir daha gitmeye katlanamam. Ne Arapların ne de Yahudilerin bulunduğu bölgelere, bunu yapamam. Bir ailem ve çocuklarım var ve bana Nazi diyecekler, öyle mi? Böyle bir şeyi istemem, bu durumla başa çıkamam. Niye böyle bir şey yapmam gerekiyor ki? Beni anlıyor musunuz? 

Bölükte bulunan arkadaşlarınız da aynı duyguları paylaşıyorlar mıydı? 

Öyle olduğunu düşünüyorum. Bu konu hakkında çok konuşulurdu. 
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İtiraf-63 

Filistinli çocuklar okul bittikten sonra evlerine doğru yollanır, bu arada bazı çocuklar gürültü patırtı yaparak havaya maytap firlatırlar ve birçok sorun çıkarırlardı. O aptal komutanın nereden geldiğini bilmiyorum. Her şeyi başlatan tabur komutanı olmuş, devriye sırasında karşılaştığımız çocukları kovalamaya başlamıştık. 

Devriye-30 görevi sırasında mı? Eski mahallenin iç kısmında? 

Evet. Maytap atan çocukların peşine düşüyorduk. Komutan, fişek sesini duyar duymaz hangi evden geliyorsa hemen oraya koşardı. Biz de eve girer, içerisini arardık. Eğer çocuklarla karşılaşırsak onları durdurarak üzerlerini arardık. 

Ne arıyordunuz ki? Kimlikleri yok. 

Kimlikler değil. Üzerlerini arıyorduk. Maytap var mı diye. 


Bu sıra onları duvara doğru diziyor muydunuz? 


Evet. Eski mahalle içinde ne zaman bir maytap atılsa hemen o tarafa koşmaya başlardık. 


Özel bir olayı mı anlatmaya çalışıyorsunuz? 


Evet. Özel bir olay. O aptal komutanın nereli olduğunu bilmiyorum, bu olayda o komutana aptal deme özgürlüğüne sahibim. Ne zaman bir maytap sesi duysak o tarafa doğru koşmaya başlıyorduk. Tamamen saçma sapan bir durumdu. 


Sesin gelme ihtimalinin bulunduğu birçok yer vardır. 


Evet. Hangi mantıkla böyle bir şey yapılıyordu bilmiyorum. O anda mantıklı bir şey yapıyormuşsunuz gibi geliyor, belki maytap sesi ile silah sesi birbirine benzeyebileceği için. 
Sesin geldiği tarafa doğru koşup, arama yapıp bulduğunuz maytaplara el koyuyorsunuz. 
Bunun bir faydası var mı, çocukların elindeki maytaplara el koymak bir işe yarıyor mu? Bu şekilde tüm sorunlar çözülmüş mü oluyor? İşte o zaman iki çocuk üzerinde arama yapmıştık. 


Çocukları nerede yakaladınız? 
Eski mahallenin merkezinde. 
Maytapları attıklarını görmüş müydünüz? 


Hayır, hayır. Atarlarken görmemiştik. Sadece oradan geçtiklerini gördük. Bilmiyorum, belki de koşarak geçiyorlardı. Onları üzerlerini aramak için durdurduğumuzu hatırlıyorum. 
Çocuklardan bir tanesi gerçekten çok küçüktü. 


Ne kadar küçük? 


Belki 4-5 yaşlarındaydı. Gerçekten çok küçüktü ve yanında da abisi vardı... Ana okuluna veya birinci sınıfa giden bir çocuk... Ve siz onun üzerini arıyorsunuz. Onu ve ondan biraz büyük abisini. Şüphesiz çocuğa doğru silahımızı doğrultmamıştık, korkutmamak için. Fakat bu olay, benim el-Halil’de yüzleşmem gereken şeylerden birisidir. Durup dururken küçük bir çocuğun üzerini arıyorsunuz bu gerçekten inanılmaz bir şey. Çocuğun üzerini aradıktan sonra kendimi şoka girmiş gibi hissetmiştim. Şey gibi hissettim... Tarif edemiyorum. Son derece ahlaksız, insanlıktan çıkmış gibi. Evet böyle, çocuğa silah doğrultmuyor, tehdit etmiyor veya bağırmıyorsunuz. Sadece üzerini arama. Ona şu şekilde dur deyip üzerini arıyorsunuz. 


Nasıl duruyorlar, eler yukarda mı? 
Evet, kartal duruşu şeklinde duvara karşı duruyorlar. Çocuk ayakta duruyor ve üzerini ararken bunu yaptığınıza inanamıyorsunuz. Aslında o anda tam olarak böyle düşünmüyorsunuz ancak 


olaydan sonra farkına varıyorsunuz: “Tanrı aşkına az önce bir çocuğun üzerini aradım.” 


Aslında sizinle görüşene kadar, bu konuşmayı yapmadan önce bunları unutmuştum. Yani bir tarafa atmıştım. Arada el-Halil hakkında konuşulduğu zaman bunları hatırlıyorum. Ancak 


geçmişte yaşanan bu şeyler için bir sey yapmadım. Belki de yapabileceğim fazla bir şey yoktu, birilerine anlatmaktan başka. Ancak bunları hatırlayınca inanılmaz geliyor. 


Kendi kendinize şöyle diyorsunuz: “Tüm bunların bir sonu var mı? Bu tür olaylar bitirebileceğimiz şeyler midir?” Bilmiyorum. Dediğim gibi, bu olanlar beni rahatsız ediyor. 
Ben bir eğitimciyim. Genç insanlarla çocuklarla çalışıyorum. Birdenbire, sınıfta beraber bulunduğunuz matematik dersinde yanına oturduğunuz bir çocuk gibi bir küçüğün, aynı yaşta bir çocuğun üzerini aradığınız aklınıza geliyor. Bu, insanlık dışı bir şey. Burada Tel Aviv'de bir polis, o yaştaki bir çocuğu durdurarak üzerini arayamaz. Böyle bir durum ancak gerçekten kötü bir olay varsa mümkündür; cinayet, bıçak bulundurma, uyuşturucu vs. gibi. O küçük çocuk maytap fırlatmıştı. Bunu yaptığından emin bile değildim. Çocuğun üzerini aradık ama bir şey bulamadık, bulup bulamadığımızı da tam hatırlamıyorum. Bunları konuşmak istemiyorum. 


Devriye sırasında kaç kişiydiniz? 
Sekiz asker vardı yanılmıyorsam. 
İçlerinden kimse bu yaptığınızın mantıksız bir şey olduğunu söylemedi mi? 


Mantıksız görünüyordu ama tek kelime eden olmadı. O sırada bunu düşünmüyorsunuz. Olay gece yarısında olmadı akşamüzeri 8 veya 9 gibiydi. Orası El-Halil ve bir kaosun ortasında bulunuyorsunuz. Gerçekten inanılmaz, bildiğiniz yerlerden tamamen farklı bir dünya orası. 
Orijinal Metin: 

content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE-SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN 
ITIRAFLARI/ EL-HALİL 2005-2007/ 24. BOLUM 
Tamer Giiner, 24.06.2016, Sonsuz Ark, Cevirmen Yazar, Ceviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 

İtiraf-64 

Asker 1: Bir keresinde Shalas’a (El-Halil’de Filistinlilere ait bir market) yerleşimciler tarafından taş atıldığı haberini aldıktan sonra Beit Hadassah'e gitmiştik. Beit Hadassah’taki okulda (Çev: yerleşimcilere ait okul) ders arasında çocuklar dışarı çıkar ve taş atarlardı. 
Oraya ulaştığımızda teneffüs bitmiş ve çocuklar derse girmişti. 


Asker 2: O bölgeye gittiğimizde ayrıca Filistinlilere ait okuldan çıkan çocukları yerleşimcilerin attığı taşlardan korumaya çalışırdık. Daha sonra da devriyeye devam ederdik. 


Asker 1: Olay yerine koşa koşa gitmiştik, nefesimiz kesilmişti. Oraya vardığımızda bir de baktık ki taş atanlar ikinci veya üçüncü sınıfta okumakta olan küçük arsız birkaç çocukmuş. 
Takım komutanı sınıfın kapısını çaldığında öğretmen dışarı çıktı, komutan öğretmene şöyle 


dedi: “Bakın, bu sınıftan taş atan çocuklar varmış. Sizden ricam onları dışarıya çağırmanız, çocuklarla taşları kimin attığıyla alakalı biraz konuşmamız gerekiyor.” Bunun üzerine öğretmen şöyle cevap verdi: “Çocuklara ders vermeme müsaade eder misiniz, lütfen rahatsız etmeyin.” Böyle dedi ve kapıyı kapattı. Olay bu şekilde sona ermişti. 


Hep bu şekilde mi oluyordu? 


Asker 1: Daha sonraları nasıl devam etti bilmiyorum. Başka bir gün, bir Cumartesi günü, küçük çocukları yakaladık. TIPH (Uluslararası gözlemciler) görevlilerine ve Shalas’taki Araplara taş atıyorlardı. Onları tutmaya çalışırken çocuklar bize vuruyordu. Yanımdaki arkadaş taş atmalarına engel olmaya çalışırken çocuklardan birinin gömleğini kazayla yırttı. 


Sebt günüydü ve Yahudi aileler Beit Hadassah’taki Avraham Avinu yerleşkesindeydi. 
Çocuklarıyla mücadele ettiğimizi görmelerine rağmen bir şey yapmayıp içeri girdiler. O zaman şöyle hissediyorsunuz; “Benim burada ne işim var? Bu saçmalık nedir?” 


Çocuklar bize vuruyorlardı, küçük çocuklar. Daha sonra bu çocukları bir oyun sahasında, basketbol sahasında köşeye sıkıştırmaya çalıştık. Bu sahada başlarında bir rehber bulunan Bnei Akiva (dini gençlik hareketi) üyeleri toplanıyorlardı. 


Ben rehberle konuşarak bu çocukları almasını istedim. Ona “Sen bunların rehberisin, hadi bize yardım et, bu çocukları kontrol altına al, onlarla oyun filan oynayın” dedim. Onunla konuşmamız sırasında bazı Rabbiler tarafından Arapların insan olmadığına dair verilmiş olan hükümler bulunduğunu söyledi. Bazı Rabbiler buna hükmetmişti ve dolayısıyla Araplara taş atmanın gerçekten hiçbir mahsuru yoktu. Bnei Akiva hareketine mensup o rehberin karşısında şok içerisinde duruyordum. Üzerinde harekete ait bir tişört vardı, ne yapacağımı bilmiyordum. 
O durumda ne yapabilirsiniz ki? Burada benim ne işim var diye düşünüyorsunuz, yapabileceğiniz bir şey yok. 


Asker 2: Bir keresinde 44 numaralı nöbet noktasında bulunuyordum. Burada aşağıya doğru bir yol gidiyordu. Bu yol Abu Ayşe sakinleri (Tel Rumeyda'da, yerleşimcilerin yakınında tek başına bulunan Filistinlilere ait bir ev) tarafından kullanılıyordu. Evin gençlerinden biri oradan geçerken Tel Rumeyda yerleşkesinden gelen yerleşimci bir kadın onu yakalayarak dövmeye başladı. Ne yapacağımı bilemedim. 


Aralarına girdim ve gencin gitmesine izin verdim. Kadın beni bir tarafa iterek ona vurmaya devam etti. Ne yapacağımı bilemiyordum. En sonunda bir subay geldi ve beni oradan uzaklaştırdı. Nasıl davranmam gerektiğine dair hiçbir fikrim yoktu. Kadının tek istediği onu dövmekti. 


Kadın, o gencin yoldan geçmesi için izin olmadığını, oradan geçerek çocuklarını rahatsız ettiğini söylüyordu. “Onun o yoldan geçmemesi gerekiyordu, nasıl olurda böyle bir şeyin olmasına müsaade edebilirdik. O genç, çocuklarını öldürmek için orada bulunuyordu, nasıl bunun olmasına izin verebilirdim.? Kadın böyle diyordu. O genç ise sadece yoldan evine 


gitmeye çalışıyordu, evine giden yol burasıydı. Olay sonrasında gelip bana o şekilde bağırıp çağırmışlardı. 


ok kk 
Itiraf-65 


O dönem başımızda bulunan bölük komutanı biraz çılgın biriydi, kaçık bir adamdı, gerçekten. 


El-Halil’ de ne yapıyordu? Prosedürleri mi düzenliyordu? 
Hayır, hiçbir şey yaptığı yoktu. Geçen arabalara ses bombaları fırlatıyordu. 
Arabalara mı? Neden? 


Evet arabalara. İçlerinde yolcu var mıydı, yok muydu şu an pek hatırlamıyorum. Çünkü bunlar onun sinirini bozuyordu, korna çaldıkları için. 


David Yolu'ndan mı bahsediyorsunuz? 
Hayır, şehir içinde, Filistinlilerin bulunduğu bölgede. Tut Tarık Kavşağı yakınında. 
Peki, neler oluyordu? 


Kornalara basıyorlardı çünkü yol kapatılmış oluyordu. Bunun üzerine bahsettiğim komutan çok sinirleniyordu, arabaların camlarını silahı ile kırıp içeriye ses bombası atıyordu. 


Gerçekten bunu yapıyor muydu? 
Evet, gerçekten silahı ile arabanın camını kırıp içine bomba atıyor, dönüp gidiyordu. 
Peki, o insanlar ne yapıyordu? 


Arabadan dışarı kaçıyorlardı. Bomba patlamadan önce arabadan dışarı çıkıyorlardı. Bomba patladığında camlar havaya uçar, ortalık tam manasıyla karışırdı. 


ok ok Kk 
Itiraf-66 
El-Halil’ de olanlar büyük bir oyun gibi. 


El-Halil mi? Bütün İşgal edilmiş Bölgeler aynı şekilde. Fakat el-Halil’in farkı, Yahudi 


yerleskelerinin şehrin içinde olması ve burada yaşayanlar en bağnaz olanları. Her türden yerleşimci var bunlar kendi aralarında gruplara ayrılabilirler. 


Gush Etzyon’dakiler daha iyi insanlar. Ariel’de yaşayan yerleşimciler ise kendilerini Tel Aviv'de yaşıyor zannediyorlar. Hiçbir şeyin farkında oldukları yok, bir şey bilmiyorlar. 
Efrat’taki yerleşimciler, şehir züppeleri gibi. Kudüs'ten birkaç dakika ötede oturuyorlar ve evleri nispeten pahalı. Ve el-Halil, oradaki yerleşimciler ise tam anlamıyla şeytan. Orada hatırladığım doğru düzgün tek bir adam vardı. Çocukları yaramazlık yaptığında gelip onları eve gönderirdi. Diğer aileler böyle değildi onlar, çocuklarını yaramazlık yapması için kendileri gönderirdi. 


Ordu tarafından kapısı mühürlenmiş bir dükkâna girdiklerini hatırlıyorum. İçinde alüminyum tepsilerin, her türden plastik eşyanın bulunduğu bir dükkân. Çocuklar içeriye girip aldıkları eşyaları evlerine, annelerine götürüyordu. Aldıkları eşyaları zorla ellerinden alıp dükkâna geri götürdüm ve yerine koyup kapıyı kapattım. Bir saat sonra gidip eşyaları yeniden aldılar. 


Bir işe yaramayacağını bildiğim halde anneye: “Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun” diye sormuştum. Bana: “Onlar (Filistinliler) bizi öldürüyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar...” dedi. Ne diyebilirdim ki? Anneleri çocukları bunu yapmaları için kendisi gönderiyordu ve Yahudi inancına göre temiz olmayan Filistinlilerin eşyalarını kullanmakta bir mahzur da görmüyordu. Çok rahat bir şekilde bunu yapıyordu. 


Biz ne zaman Shaharabati Evi'ne (Filistinli bir aileye ait ev) gitsek aileler bizim dikkatimizi dağıtırken çocukları eve saldırırdı. El-Halil’de her şey tam tersine işliyor. Orada Filistinlileri koruyorsunuz. Size yeminle söylüyorum öyle. Çünkü oradaki Yahudiler... 


Siz Arapların taş atmasına alışkınsınız ama el-Halil’de durum farklı. Araplar hiçbir şey yapmıyor, gerçekten yapmıyorlar ve sabahtan akşama kadar taş atanlar ise Yahudiler. El-Halil’de gördüklerim gerçekten çok ilginçti. Beit Hadassah’da Filistinlilere ait tüm evlerin pencereleri koruma altındadır, Yahudiler tarafından atılan taşlara karşı. 

Orijinal Metin: 

content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 


BREAKİNG THE SİLENCE-SESSİZLİĞİ KIRMAK: İSRAİLLİ ASKERLERİN 
İTİRAFLARI EL-HALİL 2005-2007/ 25. BOLUM 
Tamer Güner, 04.11.2016, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


Askerler görev başında başlarından geçenleri anlatıyor: 

İtiraf-67 

Araba aksesuarları satan bir dükkân vardı. Askerler buradan disk-oynatıcı ve bunun gibi şeyler alırdı. Eğer dükkân sahibine gidip sorarsanız askerlerin kendisine neler yaptığına dair bir sürü şey anlatacaktır. Adamın dükkânını sürekli yağmalıyorlardı. 


Askerler ona şöyle diyordu: “Bak! Eğer bizim hakkımızda konuşacak olursan, dükkânına el 


koyar her şeyi kırar dökeriz.” Bu yüzden şikâyet etmekten korkuyor, bunun yerine onlarla pazarlık ediyor: “Bakın çocuklar, maddi anlamda bana zarar veriyorsunuz” diyordu. Ben şahsen oradan bir şey almadım ama diğerleri hoparlör, ses sitemleri gibi şeyleri alırlardı. 


Dükkân sahibi: “Lütfen 500 şekel bari verin, para kaybediyorum” deyince askerler: “Konuşmaya devam edersen dükkândaki her şeyi alıp gideriz” karşılığını veriyordu. O zaman adam: “Tamam, tamam ne istiyorsanız alın ama bir ay içinde on ses sisteminden daha fazlası almayın” demişti. Son derece çaresiz bir haldeydi: “Ben mahvoldum” diyordu. Askerler buradan aldıkları şeyleri evlerine dönünce satıyorlardı. 


kkk 


İtiraf-68 


Yolun sadece Yahudiler tarafından kullanılmasına izin verildiği her zamanki Sebt günlerinden biriydi. Bunun anlamı Cumartesi ve Pazar günlerinin ibadet günü olması ve Arapların buradan geçmesinin yasak olmasıydı ve gerçekten de o günlerde buradan geçemiyorlardı. 


Sebt günü resmen sonlandığında, tüm insanların sinagoglardan çıkıp geri döndükleri zaman, benim şahsen şahit olmadığım ancak bölüğümüz içinde büyük yankı uyandırmış bir olay gerçekleşmişti. 16-17 yaşlarında altı tane yerleşimci genç, 60 belki de 70 yaşlarında sadece yoldan geçmekte olan yaşlı bir Filistinli adam görmüş. Elindeki bastonu kırarak onu biraz dövmüşler. 


Bizim çocuklardan (asker) birisi oraya doğru koşarak onlara engel olunca bu gençler ona küfretmeye, ona doğru bir şeyler fırlatmaya başlayarak şöyle bağırmışlar: “Araplara yardımcı olarak ne yaptığını zannediyorsun? Sen bizi korumak için buradasın... Sen kimi koruyorsun? 
Her şeyi tersine döndürüyorsun.” 

Hepimiz bu türden olaylarla karşılaşıyorduk. Nöbet noktasında küçük çocuklar (çev: yerleşimcilerin çocuklarından bahsediyor) gelerek soru soruyorlardı, silahlarımız hakkında bir şeyler soruyorlardı veya bize dokunmaya çalışıyorlardı... Gri bir alan vardı ne olup 


bittiğine bir anlam veremiyordunuz. 


KKK 

İtiraf-69 

Oradayken güç gösterisi yaptığınız oluyor muydu? 
Devriye işi tamamen güç gösterisiydi. 


Askerler devriyedeyken neler yapıyorlardı? 


Eski yerleşim birimi civarında dolaşıyorduk. Şüpheli şahıslar aranıyordu. Bu da çok “hoş” bir tanımlama. Yani demek istediğim şüpheli olmayan kim oluyor? Askerler şüpheli şahısları arardı ve bu sırada canları ne isterse yapmalarına izin verilirdi, markette insanlar tutuklanırdı. 


Düzenli olarak bu şekilde devriyeye mi çıkılıyordu? 

Bu onların göreviydi. Devriye... 

Gözaltı mı yapılıyordu? Kural bu muydu? 

Hayır, bazı geceler tutuklamalar da oluyordu. 

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mi? 

Hayır, dışarıya doğrudan tutuklama yapmak için çıkardık. İşin gerçeği, bu durum istihbaratla alakalıydı. Bir gün sabah saat altı veya dokuz sıralarında nöbetteydim. O gece istihbarat çalışması yapılmıştı; kimlik kontrolü, şahısların adresleri ve isimleri. O gece 38 numaralı nöbet noktasına, gece nöbetini devralmaya gittiğimi hatırlıyorum. Orada gözleri bağlanmış birkaç insan olduğunu gördüm. Geceleyin bazı olayların olduğunu biliyordum, hala niye orada tutulduklarını sorduğumda Güvenlik Servisinden birinin işi olduğu söylendi... Onları 


mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde oradan göndermeye çalıştım. 


KKK 

İtiraf-70 

Bize (askerlere), polise, Filistinlilere ve Avrupalılara karşı yerleşimci şiddeti vardı. 
Örnek verebilir misiniz? 


Ne zaman yoldan bir Filistinli geçecek olsa, her zaman değil ama genellikle, yerleşimciler taş fırlatır ve ona vururlardı. 


Kim taş atıyordu? 


Yerleşimciler. Kamera kayıtlarından görmüştüm, el-Halil’de Sokak kameraları vardı. Her köşeye bir kamera yerleştirilmişti-işte bu kayıtlarda sekiz yaşlarında bir çocuğun bir ufaklığa yaklaştığını gördüm, annesinin bir ara sokakta yalnız bıraktığı iki yaşlarında küçük bir çocuktu. Büyük çocuk diğerine tekme atarak kaçtı, bu arada küçük çocuk gözyaşlarına bogulmustu. (çev: Anlaşıldığına göre büyük çocuk bir yerleşimci diğeri ise Filistinli) Bunlar çok üzücü şeylerdi. Avrupalılara taş atıyorlardı, onları engellemeye çalıştığımızda ise bize taş atmaya başlıyorlardı. Polise de taş, yumurta, domates fırlatırlardı. 


Sizin el-Halil’deki yerleşimcilere yönelik göreviniz neydi? Nasıl bir talimat almıştınız? 


Eger herhangi bir sorun olursa polisi çağırmamız gerekiyordu. Onlara dokunamazdik, en fazla Arapların yerine taşları biz yerdik. 


Onları gözaltına almanız da mı yasaktı? 
Gözaltı mı? Bilmiyorum. 
Polis gelene kadar yerleşimcileri hiç tutuklamadınız mı? 


Onlar, yani yerleşimciler zaten orada, bir yere kaçmıyorlar. Gözaltı olduğunu zannetmiyorum. 
Yalnız benim olmadığım bir sefer bir asker yerleşimcilerden birinin attığı taş nedeniyle onu 
mahkemeye vermiş ve 500 şekel tazminat kazanmıştı. Fena para değildi. Yerleşimci bu 500 
şekelden başka 200 şekel de ceza ödemiş ve iki yıl hapis cezasına karşılık üç ay gözaltında tutma koşuluyla salıverilmişti. Yerleşimci olaydan dolayı üzgün olduğunu, hedefinin asker değil bir Arap olduğunu söylemişti. 


Yani hedef Arap olduğunda bir sorun yoktu? 


Evet, o zaman sorun yoktu. 


ok kK 
İtiraf-71 


Görevimiz günlük hayatı akamete uğratmak ve şehir sakinlerini rahatsız etmekti. Bunun sebebi teröristlerin şehir sakinlerinin arasında olmasıydı ve terörist faaliyetlerin engellenmesi gerekiyordu. Bunu operasyonel anlamda gerçekleştirmenin yolu ise şehir sakinlerini rahat bırakmamaktı. Bu, nöbet noktasındaki görev panosunda da kural olarak yazılıydı, eğer emirlerde değişme olmadıysa hala da öyledir... Şehirdeki insanları rahatsız et, günlük hayatlarını akamete uğrat... İşin doğası gereği böyleydi çünkü terörist eylemler bu şekilde kontrol altında tutuluyordu... 


Bunu nasıl gerçekleştiriyordunuz? 


Nasıl gerçekleşiyor, şöyle ki; askerler şehri (el-Halil) turluyor, başka işleri yokmuş gibi. 
Etrafta dolaşıyorlar, genellikle boş evlere bakıyorlar, içinde insanların yaşadığı evlere bakıldığı da oluyor, etrafı kolaçan ediyorlar, bazen de mesele maytap atan bir çocuk oluyor. 
Ancak istediğimiz herhangi bir eve de girebiliyorduk, orada bir terörist bulunduğuna dair istihbarat olması gerekmezdi. Evlere girip arama yapıyorduk. İnsanlar bu duruma tamamen alışmıştı, şaşırmıyorlar, strese girmiyorlardı. 


Demek istediğim bu işe kızıyorlardı, bu saçmalıktan bıkmışlardı fakat bu duruma alışmışlardı çünkü birkaç yıldan beri yapılan bir uygulamaydı. Askerler evlere girer etrafı dağıtır, her şeyi 


altüst eder sonra da çekip giderlerdi. Orada işler bu şekilde yürüyordu. Bazen askerler her türlü izleme görevine giderdi, mezarlıkta oturur oradan gelip geçen insanları gözlemlerdi. 
Uzun zaman bu işi yaptık. Bazen de araç kontrolü yapardık. Bir kavşakta durur o mahalleden geçen arabaları arardık. Yaptığımız iş buydu. 

Orijinal Metin: 

content/uploads/2011/02/Soldiers, Testimonies, from Hebron 2005 2007 Eng.pdf 


TRUMP VE BAŞSAVCI BARR, KATOLİK SAĞIN GÜÇ KONSOLİDASYONUNDAN 
NASIL FAYDA SAĞLIYOR? 
Seçkin Deniz, 17.10.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, Georgetown Üniversitesi Berkley Din, Barış ve Dünya İşleri Merkezi kıdemli araştırmacısı Paul Elie'ye aittir ve Ulusal Katolik Dua Kahvaltısı'ndaki katılıcımlar temelinde Kasım 2020 Başkanlık seçimlerinde Katolik seçmenlerin oyunu almaya çalışan Laik israil destekçisi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a ve ona destek veren Başsavcı William Barr'a odaklanmaktadır. Trump karşıtı, neoliberal bir dinsizliğin ve laik Amerika'nın temsilcisi bir dile sahip olarak Katolik Joe Biden'i destekleyen analiz, Amerika Birleşik Devletlerindeki seçimlerin herhangi bir üçüncü dünya ülkesindeki seçimler seviyesine indiği, ABD Başkanı Trump'ın 2016'da Beyaz Evanjeliklerle, 2020'de Katoliklerle işbirliği gösterileri yaparak dini politikaya alet etme amacı ve çabası dikkate alınarak okunduğunda çok açık bir fotoğraf ortaya koymaktadır. ABD'de yaşanan bir seçim yarışı değildir, her ne kadar Trump dini değerleri temsil etmese de, dini değerleri önceleyenlerle laiklik temelinde dinsizliği savunanların açık bir çatışmasıdır. Türkiye'de de halen aldığı kararlarla çok sık tartışma konusu olan, geçmişte laikliğin en önemli kalesi durumundaki Anayasa Mahkemesi'nin muadili sayılabilecek ABD Yüksek Mahkemesi'ndeki laiklerin çoğunluğunu kaybetmesinin neden olduğu tartışmalar ışığında yaşanan politik kilitlenmeleri insanlığın geleceğine yönelik en önemli olgular olarak değerlendirmemiz zorunludur. Vatikan'da bulunan mason Trump'ın dışişleri bakanı Pompeo ile görüşmeyi reddeden Masonik Cizvit tarikatı kökenli Katolik Papa Francis'in de bir taraf olarak Trump karşıtı adayı desteklemesi ve ABD'deki diğer katoliklerden ayrışması da ilgi çekici bir ayrıntıdır. Artık 'alaycı' analizlerin bir nesnesi hâline gelen ABD'nin yüz yıla yakındır sürdürdüğü küresel hegemonya ile çok uzaktan bakıştıkları bir döneme girmiş olduğumuzu anlıyoruz. Türkiye bu serin aralıkta çok dikkatli ve geniş açılı yeni politikalar üretmek için büyük fırsatlar penceresine sahiptir, bunların hepsini tek tek değerlendirmelidir. 


Geçen Çarşamba sabahı (30 Eylül 2020) canlı olarak yayınlanan bu yılki Ulusal Katolik Dua Kahvaltısının (N.C.P.B) ortalarında, ekranı, etkinliğin başkanı Leonard Leo'nun görüntüsünden bu yıl ömür boyu başarı ödülünü alan William Barr'a geçti. Tabi Barr, ABD Başsavcısı ve Leo, siyasi muhafazakarlık ve "metinsel özgünlük" ilkelerine bağlı olan yargıçların kariyerlerini destekleyen bir avukatlar ve hukuk eğitmenleri örgütü olan Federalist Cemiyet'in eş başkanıdır. Hayatları boyunca hep Roma Katolikleri olarak bilinen her iki adam da şu anda, Birleşik Devletler'deki en etkili Katolik muhafazakarlardan ikisidir. 


2004'ten beri her yıl - tipik olarak Washington, D.C.'deki bir otel balo salonunda- düzenlenen N.C.P.B.'de hukuk, ticaret, politika, eğitim ve hayırseverlik alanlarında çalışan Katolik muhafazakarlar bir araya geliyorlar. Düzenli katılımcılar arasında Beyaz Saray'da Başkan 


Trump'ın danışmanı olan Pat Cipollone; Columbus Şövalyelerinin Yüce Şövalyesi Carl A. 
Anderson ve Katolik muhafazakarlığının derin merkezi olan Napa Enstitüsü'nün idari müdürü John Meyer bulunuyor. Geçmiş konuşmacılar arasında ise Paul Ryan, Rick Santorum, Newt Gingrich ve Katolik bir rahip olan oğlu Paul'un bu yılki etkinlikte hatırlattığı merhum Yargıç Antonin Scalia yer alıyor. 


Eskiden Amerika Birleşik Devletleri Katolik Piskoposlar Konferansı'nda önemli bir figür olan Georgetown Üniversitesi'nden meslektaşım John Carr'ın N.C.P.B. tanımı şu şekilde: "(N.C.P.B.), Öncelikli olarak ulusal değil, tamamen Katolik de değil, dua maksadıyla yapılmıyor ve bu yıl kahvaltı vasfı bile taşımıyor. Donald Trump taraftarlarının, Papa Francis'in savunucularından daha çok kendilerini evlerinde hissettiği partizan bir uygulama." 


Bu yılki sanal Ulusal Katolik Dua Kahvaltısından bir kare, William Barr, ABD Başsavcısı Kaynak: Ulusal Katolik Dua Kahvaltısı / YouTube 


Bu yıl N.C.P.B. hem bir zafer turu hem de bir kampanya etkinliği havasına sahipti. Daha sonra iki yargıç, son Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'dan boşalan koltuğa kimin gelebileceği ile ilgili önemli olasılıkları değerlendirdi. Bu olasılıklar arasında Federalist Cemiyet'in görüşlerini yansıtan Katolik muhafazakârlar olan, Onbirinci Temyiz'den Barbara Lagoa ve Cumartesi günü Trump'ın resmi adayı olan Yedinci Temyiz'den Amy Coney Barrett bulunuyordu. (Eğer Barrett onaylanırsa, Mahkemede beş muhafazakar Katolik Yargıcı bulunacak. Bu durum, Federalist Cemiyet'in mahkemeleri sağa kaydırmak için gerçekleştirdiği kırk yıllık çabanın doruk noktasıdır.) 


Ve Başkan Trump, kahvaltıda "özel bir konuk" olarak Beyaz Saray'dan hazırlanmış konuşmalar yaptı. 2016'da Evanjelik Hıristiyanlara yaptığı gibi 2020'de muhafazakar Katoliklere kur yapıyordu. Bu Çarşamba, Evanjelik bir Hıristiyan olan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Papa'nın Çin ile ilişkisini tartışmak üzere Papa Francis ile bir görüşme yapmayı umarak Roma'ya gitmiş; bu durum, Katolik muhafazakârları kızdırmıştı. Ancak Pompeo huzura kabul edilmedi. 


Pompeo, o gece ABD'nin Vatikan Büyükelçisi Callista Gingrich ve Trump Katolikleri adını taşıyan destek grubunun eş başkanı olan kocası Newt'in ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyumda yer aldı. Pompeo Perşembe günü Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin ile bir araya geldi. Pompeo, ülkesindeki Katolik seçmenleri etkilemek için mi Francis'le bir görüşme istemişti? Parolin kanıtı olmadığını söylerken şunu ekledi; "ama gerçekleşmesi mümkün olan bir fikir." 


Trump karşıtı Hıristiyan grubu Vote Common Good, eğer Hillary Clinton Pennsylvania ve Michigan'daki beyaz Katolikler arasında yüzde beş daha fazla oy alsaydı, her iki eyalette de Trump'ı mağlup etmiş olacağını savunuyor; anket uzmanları, bu eyaletlerdeki ve ayrıca Wisconsin ve Florida'daki kararsız Katolik seçmenlerin oylarının bu yılki seçimlerin sonucunu belirleyebileceğini öne sürüyorlar. 


Bir izleyici için N.C.P.B. etkinliği tedirgin edici bir siyasi tiyatro parçasıydı. Etkinlik, dindar Sağ ile -dine saygısız, iki kez boşanmış bir dolandırıcı, yalancı ve bağnaz biri olan-Trump arasındaki ilişkiye dair geleneksel bilgeliğin asıl noktayı kaçırdığını telkin etmekteydi. İlişki temelde; inananların, kürtaj karşıtı Yargıçlar atamasını, Hıristiyan sözleşmeli okullara fon ayarlamasını; dini özgürlüğü destekleyen beylik laflar etmesini beklerken Başkan'ın kişisel kötülüklerini görmezden geldikleri işlemsel bir ilişki değildi, bu daha çok kaba bir kucaklama gibiydi. 


Muhafazakar Katolikler için bu aynı zamanda tarihe bir geri dönüştür. Katolik gerçekliklerin hiyerarşik düzeni ile “tanzim edilmiş özgürlükte Amerikan denemesi” dedikleri şey arasında bir sentez kurmaya çalıştıkları uzun solluklu proje girişimleri. Trump ve Barr'ı desteklerken, demokratik yönetişime karşı direniş gücü olarak tam anlamıyla aşırı muhafazakar Katoliklik geleneğine de sahipler; Devrim öncesi Fransa'sından, Franco'nun İspanya'sına ve 1960'ların Latin Amerika’sina kadar uzanan bir dönemin geleneği. Liberalizmi hor gören ve sivil toplumun temeli olarak kamu düzenine tekabül eden bir inancı paylaşıyorlar. 


Barr'ın düşüncelerine göre, engelsiz yürütme gücü, liberalizme karşı savaşta uygun ve adil bir araçtır. Geçen yıl Notre Dame Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada Barr, laik Amerika'nın "din ve geleneksel değerlere aralıksız saldırısını" ve dini orijinalizmin tanıdık bir çarpıtmasını kullanarak iddia ettiğine göre; "özgür hükümetin yalnızca dindar bir halk için uygun ve sürdürülebilir olduğunu" ifade eden devlet kurucularının ideallerinden sapmasını kınadı. 


Mart 2016'da, önde gelen üç düzine önde gelen Katolik muhafazakar, Trump'ı Başkanlık için "açıkça uygunsuz" olarak nitelendirmişti. Ancak hareketin daha sonra onu kucaklaması, Katolik muhafazakarların ulvi siyaset felsefesinin, hükümetin başındaki otokratın Kilise otokrasisisi tarafından kutsanmış olduğu bir tür otokrasiye destek olmak için pratik anlamda eğilimli olduğunu gösteriyor. 


Aslında, Barr ve ait olduğu topluluk, Kurucuların bir Bağımsızlık Bildirgesi hazırladıkları ve reddetmek için bir savaş yürüttüğü türden bir hükümet istiyor. Trump'ın eski baş stratejisti ve kendisi de bir Katolik muhafazakar olan Steve Bannon, Macaristan Başbakanı Viktor Orbân'a ve İspanya'daki sağcı, dindar-milliyetçi Vox partisine danışmanlık yaparken bu tür bir otokrasiyi savunuyordu. (Bannon kısa süre önce federal dolandırıcılık suçlamalarından dolayı suçsuz olduğunu iddia etti.) Barr'ın ince çizgili elbiseleri Bannon’un liman kıyafetinden daha ince dikilmiş, ancak iki adamın geldiği kumaş aynı. 


Barr'in direktiflerinin, orijinalcilerin Hristiyanlığın "açık anlamı" olarak adlandırabilecekleri şeye karşı olması kendisi için önemli görünmüyor. Barr'ın idaresi altında, federal infazlar yeniden başladı; Katolik Kilisesi ölüm cezasına karşı çıkıyor. Devlet destekli işkenceye maruz kalan ve siyasi mülteci olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmek isteyen insanların gözlerini korkuttu; Yeni Ahit, inananları yabancıyı iyi karşılamaya teşvik eder: "Çünkü böylece bazıları bilinçsizce melekleri ağırladılar." 


Mueller raporunun sonuçlarını yanlış yorumladı ve federal ajanları Washington Lafayette Meydanı'ndaki barışçıl protestocuları göz yaşartıcı gazla dağıtmaları için yönlendiğini gizledi. ("Benim tavrım işin halledilmesiydi, ama "Gidin yapın" demedim"); İsa'nın İncil'de tekrarladığı Dokuzuncu Emir, yalancı şahitliğe karşı uyarıda bulunur. Yine de, N.C.P.B.'de Leo, Barr'ı "dürüstlüğü, doğruluğu, alçakgönüllülüğü, samimi ve akıllı danışmanlığı" 


bünyesinde barındıran ve "devletin yetkilerinin sınırlarına saygı gösterme" konusunda Kilise'yi takip eden "gerçek bir Katolik kamu görevlisi" olarak tanıttı. 


Diğer Katolikler idam cezası konusunda aynı fikirde değildi. Ölüm cezası karşıtı aktivist Rahibe Helen Prejean attığı tweet’de şöyle diyordu: "Ulusal Katolik Dua Kahvaltısı’ nın Başsavcı Barr’a “örnek teşkil eden Isa’ya benzeyen” davranışından ötürü yapmış olduğu skandal ödül teklifine kızgın bir muhalif olarak sesimi yükselttim... Bir Katolik inanan için Başsavcı olarak takdir yetkisini bir dizi hızlı federal infaz için kullanmasının Mesih'le benzerliği nedir?" 


Diğer iki yüz Katolik lider bir protesto mektubu imzaladı; ikinci bir mektup için yirmi binden fazla imza toplandı. Etkinlikten bir gün önce ABD Katolik Piskoposlar Konferansı 

bir açıklama yaptı: “Son altmış yılda, Trump yönetimi federal infazları yeniden başlatmadan önce, yalnızca dört federal infaz gerçekleşti. Temmuz ayından bu yana, geçen yüzyılın herhangi bir yılında gerçekleşenden daha fazla şekilde beş kişi infaz edildi. Bu hafta planlanan iki federal infaz daha var. Başkan Trump ve Başsavcı Barr'a: Yeter diyoruz. Bu infazları durdurun." 


İnfazlar durmadı. William LeCroy geçen Salı öldürüldü; Christopher Vialva Perşembe günü idam edildi. Katolik Mobilizing Network'ün yönetici direktörü Krisanne Vaillancourt Murphy, N.C.P.B. için; "İnfazlar arasında çarpık bir devre arası gösterisi." dedi. 


Ölüm cezası, Katolik muhafazakarların yalnızca Papa Francis ile değil, aynı zamanda selefleri XVI. Benedict ve II. John Paul ile de doğrudan anlaşmazlık içinde oldukları bir meseledir. 
Francis, 2015 yılında Kongre'nin ortak oturumunda yaptığı konuşmada, yaşamın "gelişimin her aşamasında" savunulması gerektiğini ve buna göre Kilise'nin "ölüm cezasının küresel olarak kaldırılmasını" savunması gerektiğini açıkladı. Üç yıl sonra, John Paul ve Benedict tarafından belirlenen emsallerden yararlanan Francis, Katolik Kilisesi İlmihalindeki idam cezası görevlisine karşı çıktı. Katolik muhafazakarlar, ilerici bir papalık aşırılığı olarak niteledikleri bu eylemle alay ettiler. 


Barr, meydan okumalarını Adalet Bakanlığı politikasına çevirdi. Federalist Topluluğa bağlı dört Yüksek Mahkeme Yargıcı, Yedinci Temyiz'deki Barrett gibi, infazların devam etmesine izin vererek onunla hemfikir oldu. (Bu yıl şimdiye kadar yedi infazın gerçekleştirildiği federal ölüm odası, Yedinci Temyiz'in bir bölgesi olan Indiana, Terre Haute'dedir.) Ölüm cezası, Barr'ın, icra kurulu başkanının uygun gördüğü şekilde adaleti yönetmekte özgür 

olduğu köklerine en iyi şekilde örnek teşkil eder. Ölüm cezası, devletin "yasa ve düzen" adına şiddete başvurmasının nihai ifadesidir ve devletin daha küçük yerel şiddet uygulamalarına aynı ışığı tutar; anarşi güçlerini bastırmak için gerektiği kadar. 


Geçen hafta, Barr, New York City, Seattle ve Portland, Oregon kentlerini kendi şartlarına göre yasa ve düzen taktikleri uygulaması gereken veya federal fonları kaybetme riski taşıyan "anarşist yargı alanları" ilan etti. 


Zengin, siyasi olarak bağlantılı, muhafazakar, Federalist Toplum tarafından kabul edilen sıradan insanların Katolik hükümdarlar gibi kabul edilmesi, Trump seçim sonucunda 


yenilgiye uğrasa bile, Amerikan siyasetinde sonuçları olacak bir durumdur. Bunun bir nedeni, Papa Francis'in ilerlemeciliğinin, gelenekçi piskoposlardan oluşan bir kadroyu kenara atmış olmasıdır. 


Nisan ayında, New York'tan Kardinal Timothy Dolan, Trump'ın "dini topluluğun duyguları ile alakalı olarak -ne söylemeliyim? meselesine karşı hassas olduğunu" söyledi ve annesinin, kendisinden daha sık Trump'ı masından şikayet ettiğini söyleyerek şaka yaptı. Katolik kiliselerini ve okullarını desteklemek için en az 1,4 milyar dolarlık federal salgın yardım fonunun serbest bırakılmasına izin verecek bir girişim için Başkan'ın desteğini arıyordu. 
(Bunu başardı.) 


N.C.P.B.'den kısa bir süre önce, Philadelphia başpiskoposu Charles J. Chaput, bir Katolik muhafazakârlık dergisi olan First Things'de Barr için coşkulu bir övgü metni yayınladı ve şöyle yazdı: "Hayatım boyunca en beğendiğim kadın ve erkeklerin hepsi aynı niteliklere sahipti: Düşünen bir Katolik beyin, esaslı bir karakter ve ahlaki bir duruş. Barr'da üçü de var. 
Ek bir bonus olarak, hiçbir sağcı onu beğenmiyor." 


Gelenekçi Katolik piskoposlar, Trumpizm'de, Papa Francis'e karşı bir kitle ve direniş üssü buldular. 


Katolik sağın din ve siyaset arasındaki herhangi bir ayrımı küçümsemesinin bir sonucu, Katolik solundaki pek çok kişiyi siyasi eyleme dayanak olarak dine atıfta bulunmaya itmesidir ve görünen o ki bu durum onları; inancını karakteri üzerindeki birçok etkiden biri olarak sunan bir Katolik olan Joe Biden tarafından somutlaştırılan ılımlılığa doğru çevirmiş görünüyor. 


Ve bakış açıları ve konumları, seçimin sonucu için çok önemli görülen kararsız Katolik seçmenlerin görüşleriyle aynı hizada olan, N.C.P.B.'deki Katolik politikacılar değil, Biden'dir. 
Barr'ın aksine, mutlakiyetçi değiller; Biden gibi uzlaşmaya hazırlar. Katoliklerin Amerikan toplumunda tam olarak kabul görmesi için nasıl mücadele etmeleri gerektiğine dair bilgileri, onları diğer grupları kabul etmeye yöneltmiştir. Muhafazakar Katolik bir televizyon ağı olan RealClear Opinion Research ve EWTN tarafından yapılan yakın tarihli bir anket, Amerikalı Katolik seçmenlerin din özgürlüğü, kürtaj veya Yüksek Mahkeme'den daha çok ekonomi, sağlık hizmetlerine erişim ve koronavirüs salgını hakkında endişeli olduklarını öne sürüyor. 


Önümüzdeki haftalarda bu tür insanlarla bağlantı kurmak Biden ve kampanyasına kalmış. 
Bunu nasıl yapabilir? Ilımlı Katolikler en çok adil bir şekilde iyi mücadeleye istekli bir kişiden hoşlanırlar. 


O halde, Trump'la savaşmak için Biden, Salı gecesi Başkanlık tartışması sırasında Trump'ın karakterine ve iş performansına yaptığı saldırıların ötesine geçebilir ve "yasa ve düzen" in ikiyüzlülüğüne, Başkanın kanuna karşı saygısızlığına, ülkeyi düzensizce yönetme biçimine ve destekçileri arasında aşırılık yanlılarının ürettiği şiddete karşı önlem almayı reddetmesine işaret edebilir. Yani, kampanyanın son haftalarını; Trump, Barr ve onların muhafazakar Katolik gruplarının temsil ettiği ürpertici otokrasiye karşı bir mücadele haline getirebilir. 


Paul Elie, 2 Ekim 2020, The New Yorker 


("Kurtardigin Hayat Kendinin Olabilir" kitabının yazarı Paul Elie, Georgetown Üniversitesi Berkley Din, Barış ve Dünya İşleri Merkezi'nde kıdemli araştırmacıdır.) 


HIRİSTİYAN İÇ SAVAŞI BAŞLADI BİLE... 
Ardan Zentürk, 22.08.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar 
"Vatikan, ABD-Meksika sınırında yaşanılan felaketi, doğrudan, Katolik inancına sahip 


insanlara karşı planlı bir saldırı olarak niteledi." 


Müslüman coğrafyayı Sünni-Şii ekseninde kana boğan küresel saldırı odaklarının benzer anaforla karşılaşmış olması ancak, “ilahi adaletin tecellisi” olarak değerlendirilebilir. 
Stratejisini Yahudi-Hıristiyan gelenekleri saldırganlaştırarak İslam'ı süpürmek üzerine oturtanların, adım adım çatışmaya doğru ilerlediğini görüyoruz. 


Trump-Pence ikilisinin Türkiye?de tutuklu, rahipten başka her şeye benzeyen bir sözde din adamını Müslüman Türkiye'ye karşı kullanarak “Haçlı savaşçısı” olma gayretinin Avrupa'dan dönmesi tarihi önemdedir. 


Oval ofise oturduğu günden bu yana Avrupalıları aşağılayan bir Amerikan başkanına duyulan nefret devrededir ama Vatikan’daki Papa'yı unutursak, analizin bir kesimi yarım kalmış olur. 


Kavga Meksika sınırında çıktı 


Evanjelik Trump yönetiminin Katolik Latin Amerika'dan akan mültecileri önlemek için Meksika sınırında aldığı insan haklarını ihlal eden önlemler, aslında, “Hıristiyan iç savaşının” başlangıç noktasını oluşturdu. Yönetimin, tamamı Katolik göçmenlerin çocuklarını ana- babalarından ayırmasını Evanjelik kilisesinin desteklemesi, ipleri koparan ana nokta oldu. 
Vatikan, ABD-Meksika sınırında yaşanılan felaketi, doğrudan, Katolik inancına sahip insanlara karşı planlı bir saldırı olarak niteledi. 


Kavganın resmileşmesini sağlayan, 13 Temmuz 2017'de, Papa'nın resmi kontrolünde olan yayın organı La Civilta Cattolica’da yer alan bir makale oldu. Papa 1. Francis gibi Cizvit olan ve Papa'ya yakınlıkları ile tanınan Antonio Spadaro ve Marcelo Figuera'nın kaleme aldığı makalede, dönemin Beyazsaray güvenlik danışmanı (Katolik) Steve Bannon'dan yola çıkılarak, Trump yönetiminin dini siyasete çekme stratejisi çok sert eleştirildi. 


Bannon'un bir Katolik olarak ortaya koyduğu, esasen Evanjelik kilisesi ve Siyonistler tarafından desteklenen “Yahudi-Hıristiyan geleneği dönüş ve kiliselerin İslam tehdidine karşı birleşmesi” fikrinin insanlık için “kıyamet senaryosu” olduğu belirtilen yazıda “Bu yaklaşımın bazı radikal İslamcı hareketlerden farkı yoktur” da denildi. 


Bu makaleden bir yıl sonra aynı ikili, 18 Temmuz tarihli aynı yayın organında bu kez “radikal Evanjelizmi” doğrudan hedef aldı ve bu kilisenin “refah müjdesi” kavramı üzerinden sürdürdüğü ilahiyat çalışmalarının aslında Hıristiyanlıkla hiç ilişkisi olmadığını, yalnız, Amerikan liberalizmini ve vahşi kapitalizmi desteklemeye yaradığını savundular. 


Vatikan, Hıristiyanlığın, zenginlik değil, fakirin kollanması, sosyal adalet ve çevrenin korunarak dünya kaynaklarının tasarruflu kullanılması üzerinde şekillendiğini de vurguladı. 


Evanjelikler, Vatikan'a yanıtı, ellerindeki güçlü medya kuruluşlarını devreye sokarak “Katolik kilisesinde çocuk tacizi” haberleriyle verdiler. 


Yeni bir din savaşına doğru... 


Amerikan toplumunun yüzde 49’unu Evanjelikler, yüzde 23'ünü de Katolikler oluşturuyor, Trump'ın Meksika sınırına duvar örmesinin ana nedeni, güneyden gelen Katolik nüfusunun zamanla bu dengeyi bozma potansiyeli... 


Benzer şekilde, Vatikan, dünyada en güçlü olduğu coğrafyada, Latin Amerika'da Evanjelik kilisesinin artan ağırlığından rahatsız. Zaten, Papa 1. Francis'in Arjantinli olması kilisenin bu coğrafyaya verdiği önemi göstermesi açısından önemli. 


Vatikan, Trump'ın Kudüs kararının karşısında durdu. Özellikle, Evanjelik radikal Hıristiyan Amerikan yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul eden kararından sonra Şubat 2018'de gerçekleşen Erdogan-Papa 1. Francis görüşmesi tarihi önemdedir. 


Katolik Vatikan ile Ortodoks Doğu kiliselerinin “saldırgan Evanjelik hareketle” mücadelesini izleyeceğiz, gelecek süprizlerle yüklü geliyor, bu belli oldu... 


Yazının İlk Yayınlandığı Yer: Star Gazetesi: http://www.star.com.tr/yazar/bizim-gemi- 191 9dan-bu-yana-seferde-sizinki-hangisi-yazi- 
1375583/ 


Sonsuz Ark'ın Notu: Ardan Zentürk Beyefendi'nin çalışmalarının, ‘bir bölümü verilerek kalanını ana siteye linkle yönlendirme' formatı ile yayınlanması için onayı alınmıştır. Ek olarak aşağıda yazının kaynağı ve aktif linki verilmiştir. Seçkin Deniz, 06.09.2015 


AFRİKA'DA EVANJELİSTLERİN POLİTİK MÜCADELESİ 
İbrahim Tığlı, 09.08.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Afrika'dan 


"Afrika'da Güney Afrika dışında İsrail'le ilişkileri en iyi olan ülkeler Evanjelistlerin politikada etkili olduğu ülkelerdir." 


Evanjelistler 20. yüzyılın ortalarında ABD ve Avrupa'nın bir gerçeğiydi yalnızca. Özellikle 1970'li yılların sonlarından itibaren dış politikada önemli bir unsur haline geldiler ve 


Evanjelist başkanların etkisi ile Amerikan politik sürecinin belirleyicisi oldular. Aslında ABD'nin küresel politikaları ile Evanjelizim arasında bir ilişki de vardı. Dünya liderliğine soyunmak, tek boyutlu bir dünya oluşturmak, İsrail'i her ne pahasına olursa olsun desteklemek, tüketime dayalı Amerikan değerlerini yaygınlaştırmak klasik Amerikan politikacılığı ile Evanjelistleri birleştiriyordu. 


Evanjelistlerin Amerika dışında en belirgin ve görünür kıldıkları bölgelerden biri Afrika kıtası oldu. Kenya, Nijer’ya, Gana, Güney Afrika gibi Anglofon ülkelerde hızla büyüdüler. 
Fransa'nın nüfuzu altında olan Afrika ülkelerinden Demokratik Kongo dışında fazla etkili olamadılar. Fakat eski Portekiz sömürgesi Angola ve Mozambik'te ise yükselişte olduğu bilinmekte. Evanjelistler Mozambik’in başkenti Maputa’da Afrika Evanjelist buluşması ve kongresi gerçekleştirdi. Bu kongrede tüm Afrika'da özellikle Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde daha aktif çalışılması kararlaştırıldı. 


Evanjelistlerin diğer Hristiyan mezheplerinden en önemli farkı, politik iddialarının olmasıdır. 
Bir anlamda yeni muhafazakarlık olarak görebileceğimiz bu yaklaşım biçimi, politikada Hıristiyanlığın azalan etkisini tekrar canlandırmak istemektedir. Anglikan ve diğer proteston kiliseler Afrika'nın bağımsızlık mücadelesinde önemli sorumluluklar üstlenmiş, bu yüzden bağımsızlık sonrası hem dini yapılarda hem de siyasette etkili olmuşlardı. 


Güney Afrika'da Evanjelistler apartheid yönetime karşı siyahların yanında yer alarak bir rahip olan Nobel ödüllü Desmond Titu’yu desteklemişlerdi. Bu desteklerinin karşılığını fazlası ile gördüler. 1994'de apartheidin sona ermesi ile güçlenerek özellikle siyahların yaşadığı bölgelere görkemli kiliseler açtılar. Gerek Mandela gerek Tbeki gerekse Zuma dönemlerinde politik olarak da etkili olan Evanjelistler, özellikle radyo ve televizyonlar aracılığıyla daha geniş kitlere seslerini duyurmayı başardılar. 


Güney Afrika'da yaşarken bindiğim banliyö treninde bir Evanjelist rahibin sesli bir şekilde Hristiyanlık propagandasına tanık olmuştum. Yanımda oturan Hintli bir Müslüman, rahibin yüksek sesle yaptığı konuşmadan rahatsız olmuş, tepkisini dile getirmişti. Sessiz bir şekilde tartışmayı izleyen ilk durakta Hintli Müslüman arkadaşı ve beni trenden indirmişlerdi. 


Evanjelist rahipler diğer Hristiyan din adamları gibi yalnız kiliselerde vaaz etmiyorlardı etkili bir şekilde beden dilini kullanarak büyük toplantı salonlarında, özellikle de televizyon ekranlarında kendilerini gösteriyorlardı. Daniel Kolenda ve Todd White en tanınmış Evanjalist rahiplerdi. Dini kıyafetler dışında modern giyimli bir şekilde sahneye çıkıyor, bir stand up sanatçısı gibi sahne şovu sunuyorlardı. 


Evanjelistler özellikle siyahların ve Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde kilise ve okullar açıyorlardı. Kilisenin o bölgenin en gösterişli kullanımlı binası olmasına özen gösteriliyordu. 
Eğer o bölgede bir sağlık hizmeti yoksa haftanın belirli günlerinde doktor, hemşire gibi sağlık görevlileri geliyor, hastalarla ilgileniyordu. 


Bir dönem özellikle Cape Malaylar arasında Müslümanlıktan Hıristiyanlığa geçişler olmaya 


başlamıştı. Özellikle zengin, varlıklı ailelerin çocukları din değiştiriyor, medyada Hristiyanlık hidayet öykülerine rastlanıyordu. 


Güney Afrika'daki Evanjelistler Müslümanlar arasında bir parçalanmayı da beraberinde getirdi. Özellikle beyazların partisi Demokratik İttifak Partisi'nde “Beyaz Müslümanlar” listelerde kendilerine yer bulmaya başladılar. Evanjelistlerin cini sanki onların bedenlerini ele geçirmiş, Filistin gibi konularda bir duyarsızlık hakim olmuş, hatta İsrail söylemlerini dile getirir olmuşlardı. 


Evanjelistler 1994'den sonra özellikle Kwazulu Natal ve Gauteng eyaletlerinde en gösterişli kiliseleri kurdular ve politik bir misyonu da devam ettirdiler. 1950'li yılların sonlarında özellikle Alman kökenli beyazlar üzerinde etkili olan Evanjelistler, 2000'li yıllardan itibaren Zulu vatanı olarak bilinen bu eyaletlerde önemli bir miktarda siyah yandaş edindiler. Çünkü Güney Afrika'da son yirmi yılda politik arenada önemli değişiklikler olmuş, siyahlar karar verici duruma gelmişti. 


Güney Afrika'da en hızlı büyüyen kilise örgütlenmesi Evanjelistlere aittir. Ülke genelinde yüzü geçkin kiliseleri var ve Güney Afrika Evanjelizminin merkezi Cape Town’dan Durban şehrine taşınmıştır. Sadece Güney Afrika'da değil, Malavi, Lesotho, Mozambik, Namibya kiliselerin merkezi de Durban şehridir. 


Evanjelistlerde kendi kendilerinin atadığı peygamberler bulunmaktadır. Bu atanan peygamberlerden biri de Malavi'de yaşayan TB Joshua adında bir şarlatandı. Bu kişinin kehanetleri olduğuna başta devlet başkanı Bingu Wa Mutharika bile inanmıştı. Hatta devlet bu sahte peygamberin kehanetlerine göre yönetilmekteydi. Fakat son zamanlarda bu kişi ile devlet başkanı arasında bir anlaşmazlık çıkmış ve TB Jashua, Mutharika'nın iki ay içinde öleceğini söylemişti. Gerçekten de iki ay sonra zaten hasta ve yaşlı olan Mutharika hayatını kaybetti. Mutharika'nın ölümünden sonra TB Jashua Nijerya'dan Malavi’ye uzanan geniş bir taraftar kitlesi kazandı. 


Nijerya'daki en güçlü Hıristiyan grup olan Evanjelistlerin Lagos, Enugu ve Joa’da büyük kiliseleri, iktidar ve muhalefette bu mezhepten olan milletvekilleri bulunmaktadır. Hatta eski devlet Başkanı Goodluck Jonathan’in Evanjelist olduğu iddia edilmektedir. 


Kenya'da ise Evanjelistler politikadan ziyade eğitim ve sağlık alanında faaliyet göstermekte başkent Nairobi’de iki kolejleri bir de hastaneleri bulunmaktadır. Ayrıca özellikle gençlere yönelik kültür merkezleri de vardır. 


Afrika'daki Evanjelistler, Alman Hristiyan köktenciliğinden ziyade Amerikan radikal Hristiyanlığından etkilenmişlerdir. Güçlü devlet yapısını öngörerek ordunun devleti güçlendiren en büyük mekanizma olduğunu düşünerek, ordu-devlet ilişkisi üzerine bir temayül göstermekteler. Örneğin Uganda'da ordu Evanjelistlerin kontrolünde olup devlet içerisinde hâkim bir varlıkları gözüküyor. 


Afrika’da Güney Afrika dışında İsrail'le ilişkileri en iyi olan ülkeler Evanjelistlerin politikada etkili olduğu ülkelerdir. İsrail'le ilgili alınan kararlarda ilk itiraz eden veya şerh koyan bu ülkeler olmuştur. Afrika'daki Evanjelistler, kendilerini önce Hıristiyan sonra Afrikalı, ulus ve devletçi olarak tanımlıyor ve azınlık olmalarına rağmen bu büyük kıtanın tek sözü geçer grubu olmak istiyor. Fakat unuttukları bir şey var ki, şu anda devlete hakim olsalar bile bir emperyalist ideolojinin Afrika'da çok da etkili olamayacağıdır. Devlet gücünü kaybettiklerinde bunu daha yakından göreceklerdir, şimdi Malavi de olduğu gibi... 

Sonsuz Ark'ın Notu: İbrahim Tığlı Beyefendi'den yazılarının yayınlanması için onay alınmıştır. Seçkin Deniz, 23.06.2016 

Yazının İlk Yayınlandığı Yer: Gerçek Hayat 


EVANJELİSTLER AÇIK TEHDİTTİR 


Sevda Dursun, 08.08.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Röportaj, Eleştiri 


Sevda Dursun 


EN Anlamlı Sebepler 


Evanjelist papaz Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmayıp, cezasının ev hapsine çevrilmesi ABD'yi rahatsız etti. Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit eden Amerika, ilk etapta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırımlarını duyurdu. Tanrıyı kıyamete zorlamak anlayışıyla yaygınlık gösteren Evanjelikler, önce ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, ardından da Brunson olayıyla dış politikayla ilgili teo- politik kozlarını açıktan oynamaya başladılar. 


“Tanrıyı kıyamete zorlamak” anlayışıyla yaygınlık gösteren Evanjelizmin dış politikadaki etkileri Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte iyice belirginleşti. Bu durumun Trump'tan değil, yardımcısı Mike Pence'ten kaynaklandığı bilinen bir gerçek. Beyaz, 
milliyetçi, koyu bir Evanjelik olan Pence, blok halinde kendilerini destekleyen ve sayıları 100 
milyonu bulan, ABD'deki “Siyonist Hıristiyanlar” olarak da anılan Evanjeliklerin isteklerini ABD politikasına yansıtıyor. 


Bu anlamdaki en önemli adımı Pence'in yön vermesiyle ABD'nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımakla attılar. 


ABD Büyükelçiliği’ nin Kudüs'teki açılışında Evanjelik Papaz Robert Jeffress’in konuşması Yahudileri kızdırsa da, Evanjeliklerle Yahudiler Büyük İsrail Projesi için birlikte yürümek zorunda. Zira Evanjeliklerin en büyük hedefi Ortadoğu'da Büyük İsrail'in kurulması ve İsa-Mesih'in buraya inmesi. Bu amaçları doğrultusunda uzun yıllar yaptıkları çalışmalar artık hız kazandı. 


Hedef Ortadoğu olsa da Evanjelik-Siyonist projeden etkilenen en önemli ülkelerden biri Türkiye. Bu sebepten dolayı Türkiye uzun yıllar terörle meşgul edilirken, öte yandan FETÖ 


gibi örgütler eliyle Evanjelik hedeflerin önü açılmaya çalışıldı. Fakat planlar hesaplandığı gibi tıkır tıkır işlemedi, önlerine çıkan engellerden dolayı gizli kozlar aşikar oynanmaya başladı. 
Bu kozlardan bir tanesi de papaz kılığındaki Evanjelist casus Andrew Craig Brunson. 


ABD'nin papaz siyaseti 


Brunson, Kuzey Karolinalı, Evanjelik Presberiteryan Kilisesi'ne bağlı 48 yaşında bir misyoner. Misyoner bir anne babanın çocuğu olan Brunson, yine misyoner bir ailenin kızı olan Norine’yle evli. 1993 yılında, 25 yaşlarındayken misyonerlik çalışmaları için Türkiye'ye gelen Brunson çifti, 23 yıldır İzmir ve çevresinde merkezi Alsancak’ taki Diriliş Kilisesi'nde misyonerlik çalışmalarını yürütüyordu. Brunson terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı suçlamasıyla 2016'dan bu yana tutuklu. Tutukluluğunun sağlık sorunları sebebiyle ev hapsine çevrilmesi üzerine, ABD'den en üst düzeyde açıklamalar geldi. 
Önce başkan yardımcısı Pence, daha sonra da Başkan Trump, Brunson serbest bırakılmadığı takdirde Türkiye'yi geniş yaptırımlarla tehdit etti. 


Bir rahip sebebiyle en önemli müttefiklerinden biri olan Türkiye'yi “geniş çaplı yaptırımlarla” tehdit edebilmek, Evanjelistlerin hedeflerine daha aşikar bir şekilde ilerlemelerinin de bir göstergesi. ABD dış politikasında (özellikle Ortadoğu politikasını şekillendirme sürecinde) yeni muhafazakârlar, Hristiyan sağ ve Evanjelik-Siyonist ittifakının etkisi ciddi bir şekilde hissediliyor. Bu koalisyon, Ortadoğu'ya ve Arap-İsrail sorununa dair bakışları da dahil olmak üzere dış politikada bir dizi ortak hedefe sahip. İsrail'in güvenliği, komşularına karşı üstünlüğü ve tabii ki ABD'nin Körfez petrolü üzerindeki kontrolünü pekiştirmek bu amaçların dışında tutulamaz. 


Sıradaki hedef Mescid-i Aksa'nın yıkılması 


Evanjelistlerle ilgili araştırmaları bulunan Ramazan Kurtoglu’na göre sıradaki hedef 2018- 
2040 yılları arasında Mescid-i Aksa'nın yıkılıp, yerine Süleyman Tapınağının yapılması. Bu 
durumda kıyamet gelecek ve kurtarıcı olarak adlandırdıkları İsa-Mesih, Yahudi ve Evanjelik anlayışa göre o topraklara inmiş olacak. Türkiye topraklarında bulunan Anadolu da bu plandan bağımsız değil. Zira Kurtoglu’na göre Anadolu da Evanjelist inanışa göre kadim Hristiyan ve Yahudi toprağı. “Siyonist Hristiyanlığın adı Evanjelizmdir. Bu hareket 1632'de My Flower gemisiyle Amerika’ya giden 101 kişilik ekiple kurulmuştur. My Flower gemisiyle Amerika'ya giden ailelerden 14 başkan çıkmıştır. 70'li yıllardan itibaren iyice güçlenmeye başlayan Evanjelikler, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Baba-oğul Bush, gibi bir kısmı direkt kendini açıklayan, bir kısmı açıklamayan ABD başkanları çıkartmıştır. Neoconlarla da bir noktada buluşarak hedef birliği yapmışlardır. 


Evanjelistler, 2018-2040'lı yıllar arasında Ortadoğu'da Şam ile Kudüs arasında, ortaya çıkacağı söylenen İsa-Mesih figürünü sonuna kadar kullanırlar. Siyasal hizipçi bir harekettir. 
Eğitim, basın ve sağlık alanlarında faaliyet göstermek gibi bir metodları vardır. Evanjelist inanışa göre tanrının dünyevi ve uhrevi olmak üzere iki tasavvuru var. Dünyevi tasavvuru İsrailoğulları, öbür dünya tasavvurları ise Evanjelistlerdir. Yahudileri çok sevdikleri için 


değil, onlara bir misyon yükledikleri için Yahudilerin emellerine hizmet ediyorlar. Koyu dindar gazeteci Michael David Evans”ın kehanetlerine göre 2018-2040 yılları arasında İsa-Mesih gelecek. Mescid-i Aksa yıkılarak yerine Süleyman Tapınağı kurulacak. Büyük İsrail'in kurulmasıyla da İsa-Mesih gelecek.” 


Trump'ın ayağını kaydıracaklar 


FETÖ ve Adnan Oktar örgütlerini Evanjelistlerin kurdurduğunu iddia eden Kurtoğlu, Evanjelistlerin inançlarında ahlaksızlığı arttırarak tanrıyı kıyamete zorlama anlayışının da olduğunu söylüyor. “Oktar hareketi 1993'te Amerikan ordusunun tanklara lav silahları takarak kadın çocuk demeden öldürdüğü David Koresh tarikatının kötü bir taklitidir. 
Evanjelistlerin inançlarında ahlaksızlığı arttırıp tanrıyı kıyamete zorlamak anlayışı da var. 
Adnan Oktar gibi tarikatlar buna hizmet ediyor. Amerika’da da Ahmet Hulusi adındaki sahte şeyh, bekarlar için zina günah değildir diyor. 


Bunların Ağrı Dağı ile ilgili de karanlık projeleri var. Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'na oturduğunu iddia ederler. Nuhizm, Amerikan ordusunun temel doktrinlerinden biridir. 
Evanjelizm buraya oturur zaten. Nuh'un gemisinde filozof taşı olduğuna inanırlar. Harry Potter filminde bunu işlerler. Simyacılık da budur. Bu tür Evanjelist anlayışlar başka ülkelere de farklı yollarla yayıldı. Pakistan'da “Kuran Yolu” adıyla hayata geçirildi. Çin'de başka bir isimde yayılarak 87 milyon Çinliyi birbirine kırdırdı. 


Evanjelistler Amerika'da orta ve üst gelir grubuna hakim. Amerikan film endüstrisinde de çok ciddi etkilileri var. Trump'ın Evanjelistlerle bir alakası yoktur. Sadece onun hırslarını kullanıyorlar. Asıl hedef, Trump'ın ayağını kaydırıp, yardımcısı koyu Evanjelik Pence’i iktidara getirmek. Ya iç darbeyle Trump'ı devirecekler ya da Trump'ın başına bir şey gelecek. 


Evanjelistlere direnen iki ülke var şu anda, Türkiye ve Rusya. Evanjelistler İslam dünyasının liderinin Türkiye olduğunu bilirler. Bunun için Türkiye'yle uğraşıyorlar. Özellikle Kürt vatandaşları hedef alarak Hristiyanlaştırma çalışmaları içerisinde olduklarını biliyorum. 
Dünyadaki yayılmalarına baktığımız zaman Amerika başta olmak üzere, Çin'de, Japonya'da, Kore'de dolu dizgin ilerliyorlar. Afrika'da da ciddi misyonerlik faaliyetleri var.” 


Kutsal kitabı kullanıyorlar 


Evanjelistlerin, kıyamet ne kadar erken gelirse Mesih'in o kadar çabuk geleceğine inandıkları için tanrıyı kıyamete zorlama anlayışlarının olduğunu söyleyen dinler tarihçisi Ali İsra Güngör, Evanjelistleri şu ifadelerle anlatıyor: “Kıta Avrupası Martin Luther'le birlikte Protestan Hristiyanlığın kaynağıdır. Şu anda Protestanlık İngiltere üzerinden Amerika'ya geçiş süreci yaşıyor. Amerika'da bulduğu özgürlük ortamıyla Amerikan Protestanlığını yaratıyor. Normalde Yahudilikle Hristiyanlık arasında düşmanlık vardır. Ancak bu Protestan Hristiyanlığın Kalvin üzerinden kurulan bağlantısı, Yahudilerin bazı eski kavramlarını ödünç alarak, üzerine Ortadoğu'da İsrail'le ilgili denklemlerde işe yarayacak formülleri koydular. 


Su anda Amerikan Evanjelistleri Büyük Ortadoğu projesine hizmet verecek bütün teolojileri bu anlamda geliştirebiliyor. Geçen yüzyıla kadar Yahudilerle bu geleneksel düşmanlıktan dolayı bağlantı kurmak zordu. İkinci Vatikan Konsili’nde Hristiyan dünyası bazı kararlar alıp, açılımlar sergiledi. İlişkiler bu kararlardan sonra yumuşadı. Şimdi Yahudilerle Hristiyanlar, merkeze İsrail'in güvenliğini alıp, özellikle Amerika planında ortak projeler yapıyor. Enerji hatları koridorlarıyla ilgileniyorlar. Kıyamet senaryoları da bu işin tuzu biberi oluyor. Kutsal kitabın ilgili yerlerini iyi kullanıyorlar. 


Evanjelizm; Yahudi Hristiyan ortak yapım 


Evanjelistlerde tanrıyı kıyamete zorlamak anlayışı vardır. Kıyamet ne kadar erken gelir, ortalık karışırsa, Mesih gelecektir. Hristiyanlara göre İsa'nın ikinci gelişi, Yahudilere göre birinci gelişi. Yahudiler dünyayı yönetecek olan seçilmiş millet olduklarına inanıyorlar. 
Evenjelistler yani Amerikan Protestanlığı bu rolü onlardan aldı. “Artık o dönemler bitti, siz tanrının vaadlerini de değerlendiremediniz, seçilmiş millet artık biziz, dünyayı biz yöneteceğiz” diyorlar. Çıkar çatışması yaşamıyorlar, kılıfına uyduruyorlar. Çünkü ikisi çatıştığı zaman ilerleyen İslam oluyor. Evanjelistler ve Yahudiler çıkarları doğrultusunda ilerleyecekler ama kurtuluş planı bakımından sondaki hedefleri birbirine uymuyor. Orada da güçlü olan kazanacaktır. 


Evanjelik dediğiniz zaman, İncil'e yeniden müracaat edip, aradaki geleneksel hususları kenara bırakıp, reform yapmak isteyenlerdir. Evanjelist, İncilci demektir. Dinle siyaset ilişkisinde teolojik arka planlarını uluslararası siyasette çok iyi kullanıyorlar. Bu durumda bir Evanjelik zihniyet İncil'in yayılması ve herkesin Hristiyanlaştırılmasının ve yeniden doğuş hedeflerinin hızlı modelleridir. Ortodoks ve Katoliklerin hantallıklarını engel olarak görürler. Kendi içlerinde birçok grup vardır. Evenjalistlerin merkezi Amerika olmakla birlikte kutsal kitabı otorite olarak kabul eden gruplardan oluşur. Dünyanın her yerinde belli oranda etkileri var. 
Kıta Avrupa'sında durum biraz farklı, Kalvin, Luther gibi isimlere saygıdan dolayı bir Amerikan versiyonu gelişmesi çok olmayabilir. 

Amerika'nın Kudüs'e elçiliğini taşıması olayı Evanjelistlerin yaptırımıdır. Amerikan yönetimi başta İslam dünyasını ve diğer Hristiyanları rahatsız edecek böyle bir olayı durup dururken gündeme getirmez. Trump'a yönelik bir Evanjelik etki söz konusu. Hristiyan dünyasının hepsi bu hareketten memnun değil. Yahudi Hristiyan ortak yapım projeler, senaryolar, Evanjelist yapımlardır.” 


Teo-politik bir dış politika 


Son yıllarda ABD'de en büyük dini cemaat olarak gösterilebilecek Evanjeliklerin etkisinin siyasal olarak da kendisini göstermeye başladığını söyleyen Anadolu Ajansı Washington temsilcisi Muhammed Bilal Kenasari, Evanjeliklerin dünya siyasetine etkilerini şu ifadelerle anlatıyor: 


“Özellikle 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinde ABD'li siyasetçiler liberal Protestanlar arasından çıkmıştır, bunlara örnek olarak ise Franklin D. Roosevelt, Harry 


Truman ve Dwight D. Eisenhower verilebilir. Özellikle Jimmy Carter dönemi Evanjeliklerin siyasal etkisine bir örnektir. Başkan Bush ise her ne kadar kendisini Evanjelik olarak tanımlamasa da, özellikle başkanlığının ikinci dönemine Evanjeliklerin desteğini alarak girmiştir. Başkan Trump da ABD'de nüfus olarak yüzde 25'e tekabül eden Evanjeliklerin oylarının yüzde 80'ini almıştır ve bunda kendisi de bir Evanjelik olan yardımcısı Mike Pence'in etkisi büyük olmuştur. 


Evanjeliklerin özellikle uluslararası ilişkilere kendilerinin doğrudan diğer ülkelerdeki misyonerlik faaliyetleri ve kamu politikası savunuculuğu üzerinden iki farklı metotla dahil oldukları görülür. Aslında Evanjeliklerin diğer ülkelerde yürüttüğü misyonerlik çalışmaları aynı zamanda antropolojik bir bilgi kaynağı olarak ABD dış politikasına da bilgi sağlar. Bu durum ABD dış politika formatının dahilinde bir hareket olarak da görülebilir. Nitekim, Evanjeliklerdeki “İnsanın yaratanın bir yansıması olması? tanımlaması, ABD'nin dünyanın diğer bölgelerindeki “öteki? insanlara ulaşması/yani kendilerinde gördükleri tanrıyı onlara tanıtması şeklinde de okunarak teo-politik bir dış politika olarak okumak mümkün. 


Irak savaşında Evanjeliklerin etkisi 


Neredeyse bütün ülkelerde yürüttükleri misyonerlik çalışmalarının yanı sıra, ABD dış politikasında yaptıkları soft rollerle bilinirler. Mesela, Sudan iç savaşının önüne geçilmesi için yaptıkları kampanya, Afrika'da AIDS’ le mücadele, 1998 yılında yasalaşan “Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası'nın oluşumu, 2004”de yasalaşan “Kuzey Kore İnsan İhlalleri Yasası” oluşumu, 2004”deki “İnsan Kaçakçılığının Önüne Geçilmesi Yasası'nda vs. aktif roller oynamışlardır. 


Buna karşılık ise özellikle ABD'nin Ortadoğu ve İsrail konusunda doğrudan belirleyici rolleri oldu. En son olarak ABD Elgiliginin Kudüs'e taşınması politikasında Siyonistlerin yanı sıra Evanjeliklerin de etkisi büyüktü, nitekim açılışta ABD adına dini seremoni Evanjelik din adamları tarafından gerçekleştirildi. Evanjelikler ayrıca Irak savaşı döneminde de aktif rol oynayarak ABD ordusunun Irak'a müdahil olması için kampanyalar yapmıştır.” 


Sonsuz Ark'ın Notu: Sevda Dursun Hanımefendi'den çalışmalarının yayınlanması için onayı alınmıştır. Seçkin Deniz, 12.09.2015 


İlk Yayınlandığı yer: Gerçek Hayat 


HIRİSTİYAN SİYONİSTLER ADAMLARINI BEYAZ SARAYA NASIL 
YERLEŞTİRDİ? 
Seçkin Deniz, 30.07.2018, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, PKK-FETÖ gibi terörist örgütlerle organize bir şekilde çalışan Kürtleri Hristiyanlaştırma operasyonunun bir parçası olarak Türkiye aleyhine casusluk faaliyetlerinde bulunan "Amerikan Rahip Andrew Brunson'un Türkiye'de tutuklu olmasından ötürü Donald Trump'ın ve Mike Pence’in 


Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmeleri, Amerika’daki Evanjelizm gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi. Middle East Eye’da yayınlanan aşağıdaki yazı ABD'deki Evanjelistlerin siyasi sisteme nasıl entegre olduklarını ve ABD'nin gücü üzerinden küresel siyasete nasıl yön verdiklerini anlatırken, Trump'ın Kudüs kararına ve ABD'nin gelecek dönemde neler yapabileceğine dair de fikir veriyor" 


"Hıristiyan Siyonistler Mike Pence ve Beyaz Saray'daki diğer dindaşları aracılığıyla yeryüzünün en güçlü ülkesi üzerine inanılmaz bir etkileme gücüne sahip oldular." 


ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 18 Temmuz 2017'de İsrail Destekçisi Hıristiyanlar Birliği (Christians United for Israel (CUFT) yıllık zirvesinin açılış konuşmasını yaptı. 2006'da San Antonio’lu Evanjelik bir Papaz olan John Hagee tarafından kurulan birlik, üç milyon üyesiyle ABD’deki en büyük İsrail yanlısı grup olduğunu iddia ediyor. Hagee 2016”daki başkanlık yarışında Donald Trump'ı destekledi. 


Pence bir kez daha -bu defa İsrail'e yönelik verdiği sözü tutmama eğilimi gösterdiği konusunda ayak direyen İsrail destekçisi Hıristiyanlara- Trump yönetiminin ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağının garantisini verdi. Kimi analistlere göre bu akım Beyaz Saray'da yeni bir ideoloji kaymasının sinyallerini veriyor. 


Beyaz Saray'daki İdeolojik Kayma 


Harvard Kennedy School’dan Dan Hummel’in Washington Post’ta yazdığına göre “Pence'in kullandığı dil Beyaz Saray'ın ABD-İsrail ilişkisini ifade ederken kullandığı tarihsel süreklilik gösteren dilden ciddi bir biçimde farklılaşıyor.” Bu köklü değişiklik de modern İsrail devletinin Kutsal Kitap’taki kehanetlerin gerçekleşmesinin bir sonucu olarak gören ve Amerika'nın kaderinin tanrısal sebeplerle İsrail'in kaderine bağlı olduğuna inanarak İsrail'e destek veren bir ideolojiye, Hıristiyan Siyonizmi’ne yönelişler şeklinde gerçekleşiyor. 


Hummel Pence’i, her defasında İsrail'e olan güçlü desteğini uhrevi bir dil kullanarak dile getiren “ateşli bir Hıristiyan Siyonist” olarak tarif ediyor. Zirvede boy göstermesi “Beyaz Saray'da Hıristiyan Siyonistlerin ağırlık kazandığı yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.” Pence Hıristiyan Siyonistlerin Tevrat'ta geçen bir kehanet olarak gördükleri şeylere Trump'ı ikna etme noktasında tek isim değil. Arkansas Eski Valisi Mike Huckabee, kızı ve şu andaki Beyaz Saray Basın Sorumlusu Sara Huckabee Sanders ve Sara Palin Trump yönetimi üzerinde çok büyük etki sahibi ateşli Hıristiyan Siyonistlerden. Trump'ın Alabama'dan Senato'ya girmesi için desteklediği Roy Moore da bu sürünün bir parçası. 


Hıristiyan Siyonistlerin Armagedonu 


Sayıları ABD'de 20 milyona ulaşan Hıristiyan Siyonistler geçtiğimiz yıllar boyunca topraklarını genişleten bir İsrail görmek uğruna milyonlarca dolar döktüler. Rusya, Etiyopya ve diğer birçok ülkedeki milyonlarca Yahudi'nin göçüne sponsor oldular. İşgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşimlerin inşası ve göçmenlerin yerleştirilmesi için milyonlarca 


dolar bağışladılar. 


Hagee “elçiliğin Kudüs'e taşınması başkanımızın sözünü tuttuğunu gösteriyor” dedi. 
“Kudüs'ü Filistinlilerin başlarına geçirmekle Taliban'ın başına geçirmek arasında hiçbir fark görümüyorum” gibi daha tatsız başka şeyler de söyledi. Aynı zamanda Yahudilerin Armagedon Savaşı'ndan sonra Hıristiyanlığa geçmezlerse sonsuza dek cehennemde yanacaklarını da sözlerine ekledi. Bu, John Hagee'yle birlikte CUFI’deki üç milyon üyenin ve muhtemelen daha geniş çapta 40 milyonluk güçlü Evanjelik hareketin tam ya da kısmi olarak inandığı bir şey. 


En korkulan ihtimal de Hagee'nin inandıklarına başkanın da inanıyor olabileceği. Trump'ın İslam takıntısı kısmen CUFI üyesi papaz Jerry Falwell’ in İslam karşıtı görüşlerinden etkilenmiş olabilir. 


Artık Dürüst Bir Aracı Yok 


Trump 6 Aralık'ta iki devletli bir çözüme dair en ufak bir umut olmadığını açıkça söyledi. 
“Yirmi yıllık bir gecikmenin ardından İsrail ve Filistinliler arasında kalıcı bir barışa en yakın olduğumuz dönemdeyiz. Dolayısıyla Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması için en uygun dönemde olduğumuza karar verdim. Birebir aynı formülü uygulayarak daha farklı ve iyi bir sonuç almayı beklemek aptallık olurdu” dedi. 


Kudüs'ün tek başına İsrail'in başkenti olarak tanınması sembolik olmanın ötesinde bir şey. 
Esas itibariyle iki devletli barış koşullarının en temellerinden birini ihlal ediyor. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas meseleyi böyle görüyor. Filistinliler ABD’nin dürüst bir aracı ya da tarafsız bir arabulucu olabileceğine inanmıyor. Her şey bir yana ABD hiçbir zaman gerçekten tutkulu bir arabulucu değildi. 


Israil’in ABD üzerindeki yüksek siyasi etkisi adil arabuluculuk süreçlerini imkansız hale getirdi. Mevcut durumda ikiyüzlülük açıkça ortada. Abbas geçen ay uluslararası bir zirvede ABD'nin Ortadoğu çatışmasına arabuluculuk yapmak için uygun bir aktör olmadığını dile getirerek ABD'nin iyi niyetli olduğu varsayımına dayanan uzun dönemli bir siyasetin değişiminin sinyallerini verdi. 


Abbas bu değişimi Trump'ın Kudüs ilanına bir karşılık olarak Müslüman liderlerin ABD'nin Kudüs kararını kınadığı ve Doğu Kudüs başkentli bir Filistin devletinin dünya çapında tanınması çağrısında bulunduğu bir zirvede dile getirdi. BM Genel Kurulu 21 Aralık'ta Trump'ın Kudüs kararını kınamak için toplandı. BM üyesi devletlerin neredeyse tamamı ABD'nin bazılarına olan yardımı kesme tehditlerine rağmen bu kararı kınadı. 


Bu da Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in çabalarıyla Filistinlilerden İsrail'in taleplerine tamamen boyun eğilmesinin istendiği, aniden son bulan bir barış sürecini doğuruyor. Kushner ailesi ve Jared Kushner İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim kurma çabalarına milyonlar bağışladı. Trump'ın Kushner’e sınırsız yetki verdiği göz önünde 


bulundurulursa, Kushner’in Filistinlilerin sorunlarına dair tüm çözümlerin reddine dair amacını gerçekleştirdiğine hiç şüphe yok. 


Mesihin Dönüşü 


Radikal Siyonistler ve Hıristiyan müttefikleri için diğer kritik bir konu da birinci ve ikinci Yahudi tapınaklarının kalıntılarının İslam'ın en kutsal üçüncü mekanı olan Mescid-i Aksa'nın altında yer aldığı iddiasıdır. Hıristiyan Siyonist görüşün önemli bir yönü de yeni tapınağın bu antik kalıntılar üzerine kurulacağı inancıdır. 


Filistinliler Mescid-i Aksa'nın altında, İsrail'in yeni bir tapınak inşasına hazırlık olarak yaptığı kazıların Mescid'e zarar verdiğini düşünüyor. Hıristiyan Siyonistler ateşli bir biçimde bunun Tevrat'taki kehaneti gerçekleştireceğini savunuyor. Onlara göre Tapınak'ın inşası tamamlanır tamamlanmaz Mesih'in dönüşü kaçınılmaz olacak. 


Filistinlilerin elinde kalan tek umut Batı Şeria ve Gazze'de kalan Filistinli nüfusun şekilde toprakların tamamen İsrail'e dönüşeceği bir ülkeye tedrici olarak entegre olması. Bu da muhtemelen hiç olmayacak bir şey. İsrailliler Netanyahu'nun şimdilerde Yahudi devleti olarak ilan ettiği bu ülkede ne Filistinli Müslümanların ne de Hıristiyanların vatandaşlık almasına ya da oy kullanmasına razı olmayacaktır. 


Netanyahu Tanrı Yahudileri yönetmesi için kendisini seçtiği yalanına sarsılmaz bir şekilde inanmış gibi görünüyor. Eski bir başdanışman Eyal Arad'a göre “Başbakan kendisini mesihmiş gibi görüyor, Yahudileri yeni bir Holokost'tan kurtarmak için gönderilmiş biri gibi.” Acele etse iyi olacak. Şu sıralarda yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmaktan ötürü hakkında bir soruşturma yürütülüyor. 


Pence de aynı şekilde “Tanrı'nın çağrısından” emin. Sık sık kullandığı ve en sevdiği Kutsal Kitap ayetleri de: “Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor Rab. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.” Yeterince donanımlı olmaması ve Indiana valisiyken yaptığı siyasi hataların ötesinde Pence son derece hırslı bir adam. Ekim 2016'da Access Hollywood kayıtları ortalığa çıktıktan hemen sonra Pence Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye Trump'ın yerini başkan adayı olarak almak istediğini açıkça söyledi. 


Gerçekten Evanjelik Bir Başkan? 


Geçen yaz New York Times gazetesi Pence'in başkanlık yarışına girecek gibi göründüğünü yazdı. Pence apar topar olayı reddetti. Pence, Cumhuriyetçi Parti'nin skandallarından sonra Trump'ı kaldırıp atacağına dair ciddi ihtimaller ışığında önlenemez yükselişini hayal ediyordu. ABD baştan ayağa Evanjelik bir başkanla güne uyanabilirdi. Mesele Pence'in Tanrı'ya inanması değil, Tanrı'nın kesinlikle kendine inandığına inanması. 


Ana akım Kutsal Kitap alimleri Kitap'ın metnini alegorik bir metin olarak ele alıp yorumlar. 


Hıristiyan Siyonistler ise mesela Vahiyler kitabının işkence dolu metninin okunduğu gibi kelimesi kelimesine yapılan yorumuna inanırlar. Ancak Hıristiyan Siyonizmi yeni bir olgu değil. İsrail'in Tevrat’taki görkemiyle yeniden ayağa kaldırılması için yapılan çalışmaların tarihi yüz yılı geçiyor. Kral James I 1600'larda “günlerin sonunun” Filistin'de geleceğini öne sürmüştü. Şimdiki Hıristiyan Siyonistler gibi o da Mesih'in güçleriyle karanlık güçler arasındaki son savaşın Armagedon’da yapılabilmesi için İbrani kabilelerinin bir araya gelip sürgünden dönmeleri gerektiğine inanıyordu. 


Başka Bir Balfour Deklarasyonu 


İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Balfour ve Başbakanı David Lloyd George'un her ikisi de Siyonist Hristiyanlığa sempati besliyorlardı. Milletler Cemiyeti İngiltere'ye Filistin'in mandasını devretmeden üç yıl önce, 1917'de Lord Balfour, büyük servet sahibi Yahudi bankerlerden oluşan ailenin bir üyesi ve Siyonizm’in erken savunucularından biri olan Lord Rotschild’e “Majestelerinin hükümetinin Filistin'de Yahudilere münhasır bir ülkenin kurulmasına sıcak baktığını ve bu amacın gerçekleştirilmesi için ellerindeki en iyi imkanları kullanacaklarını” yazılı olarak iletti. Balfur Deklarasyonu olmadan İsrail devleti kurulamayabilirdi. 


Hıristiyan Siyonistler, Amerika Birleşik Devletleri Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığında, en azından bir ölçüde, Mesih'i çağırıp Armageddon’daki savaşa hazırlık yapmaya başladıklarını düşünüyor ve ABD yönetiminden sürekli bu tarz taleplerde bulunuyorlar. 
Onlara göre İsa Mesih gelip her şeyi düzeltecek. Müslümanlar, Yahudiler, Budistler, Hindular, Şintoistler, Animistler, Vuduistler, Katolikler, agnostik ve ateistlerin hepsi Hıristiyan Siyonistlerin peşinde Tanrı'nın ordularına katılacak. İsa Mesih hakim olacak ve altında kaldığımız bütün kötülükleri yok edecek. Deccal'i ve Rusların da parçası olduğu peşindeki barbarları öldürerek dünyanın kralı olarak bin yıl boyunca bolluk ve mutluluk içinde hüküm sürecek. 


Ancak bütün bunlardan önce, inançlarına göre, Tevrat’taki kehanetin gerçekleşmesi ve Mesih'in yeryüzünü yeniden teşrifi için eski İsrail yeniden birleştirilmeli, diğer dinlere inanan kafirlerden temizlenmeli. 


Kutsal Kitap'ın İsraili 


Ancak Hıristiyan Siyonistlerin inanışına göre bu ikinci geliş İsraillilerin pek işine yarayacak bir şey değil. Maalesef İsrail bu durumda hayatta kalamayacak. Bu kıyamet sırasında yok olup gidecek. İnançlarına göre İsa Mesih Yahudilerin kendisini Mesih olarak görmemesinden ötürü oldukça üzülmüştü. Dolayısıyla Hıristiyanlığa, daha net olmak gerekirse Hıristiyan Siyonistlerin Hıristiyanlığına geçmeyi reddeden bütün Yahudileri öldürecek. Bu İsa pek de bir yanağına tokat atıldığında diğer yanağını dönecek bir İsa'ya benzemiyor. 


Bundan biraz farklı olarak Hıristiyan Siyonistlerin yorumladığı Kutsal Kitap anlatılarına ve kehanetlerine delilik olarak bakıyorsanız siz de o zavallı çoğunluğun bir parçasısınız. Zira 


Hıristiyan Siyonistlerin Mike Pence ve diğer dindaşlarının konumunu kullanarak dünyanın en güçlü devleti üzerinde çok ciddi bir etki kapasitesine ulaştı. Sadece bir kıyametin dünyayı tertemiz kılacağına inanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de Tanrı'nın gazabının yeryüzündeki tecellisine vesile olmalı. Amerika'nın bütün bu büyük kaynakları ve askeri gücü, kıyameti başlatmak için tanrısal planın bir parçası. 


Trump kendine miras kalan bu sürünün kör sadakatini devam ettirmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Cumhuriyetçi Parti gerek oy gerekse para için büyük ölçüde Hıristiyan Siyonistlere yakın duruyor. Bu kesim partinin yönelimlerinde derinden bir etkiye sahip. Parti siyasi olmaktan çok teolojik bir renk almış durumda. Hıristiyan Siyonistler en çok sandığa giden kitle ve sayıları yirmi milyondan fazla ve oldukça cömert bağışlar yapıyorlar. Bu Cumhuriyetçi teokrasinin yeni oy tabanını oluşturuyorlar. 


Filistinlilerle barış istemiyorlar. Filistinlilerin Kutsal Kitap'ın İsrail’ inde bir yerleri yok. 
Hıristiyan Siyonistler Filistinlilerin ortadan kaybolmasını, böylelikle yeni yeni ayağa kalkan İsrail Krallığını saflaştırmalarını ve Hıristiyan Siyonistlerin cennetteki sonsuz mutluluklarına taş koymamalarını istiyorlar. 

Morgan Strong,2 Ocak 2018, Middle East Eye 


(Morgan Strong, bir Orta Doğu Tarihi profesörüdür.) 


Not: tercüme için Kudüs Günlüğü'ne teşekkür ederiz. 


"BEYAZ EVANJELİKLER DONALD TRUMP'I BIRAKAMAZ" 
Seçkin Deniz, 28.05.2018, Sonsuz Ark, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: ABD Başkanı Cumhuriyetçi Trump'ın Türkiye ile ilgili tutumunun, darbeci beyaz evanjelik-protestan bir papaz olan Diriliş Kilisesi'nin papazı görünümündeki ajan Andrew Craig Brunson'un masum olduğunu iddia etmesi ve serbest bırakılması çağrısında bulunması dışında, Obama yönetimi kadar olumsuz olmamasının temelinde önemli seçmen kitlesi olan Beyaz Protestan-Evanjelikler'in (satanizmin sızmış elemanları dışındakiler) dini duyarlılıkları bulunmaktadır. Eşcinsel evliliklere ve kürtaja karşı olan ahlaki duyarlılıkları henüz kaybolmamış olan Beyaz Evanjelikler, genel olarak benzer tutumlara sahip Türkiye'ye karşı çok da olumsuz bakmıyorlar ve Trump'ın Türkiye karşıtı politikalarını baskı altına alabiliyorlar (Türkiye, FETÖ-Gülen'in Evanjelik maskesi altında CIA ile ilişkileri doğru analiz edilip ayrıştırılmalı ve bu fırsatı Amerikan politikalarını kendi çıkarları doğrultusunda etkilemek için değerlendirmelidir). Protestanların, cinsel skandallarına rağmen Trump'ı dini kaygılarla desteklemesi, Trump karşıtı yapıların gücünü zayıflatmaktadır. 
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Trump'a verilen bu evanjelik desteğin altını oymak için yapılan stratejik çalışmaların bir parçası olarak okunmalıdır. Son dönemlerde Evanjeliklerin İsa'nın misafire karşı tutumunu öne çıkararak Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını yumuşatmayı tartışmakta ve Beyaz Saray'ın politikalarına etkin bir şekilde müdahil olabilmektedirler... Ancak Trump, Putin'le geliştirmek istediği iyi ilişkiler, Suriye politikası, göçmen karşıtlığı, İran Nükleer anlaşması gibi konularda geri adım attığı gibi eşcinseller karşısında da geri adım atmaktadır. Trump'un atadığı ilk eşcinsel 


Büyükelçi, ABD'nin yeni Almanya büyükelçisi, Richard Grenell dindar bir eşcinsel olarak tanınmaktan gurur duyuyor, Beyaz Evanjelikler de güç kaybediyorlar. 


"Yeni anket sonuçları, Evanjeliklerin Başkan Trump'a desteklerinin çarpıcı biçimde yüksek olduğunu ortaya koyuyor; inancın geleceğini ipotek altına mı alıyorlar?" 


Başkanlığını sarsan iki adet evlilik dışı ilişkiye rağmen, beyaz Evanjelikler Donald Trump'a desteklerini ikiye katlıyorlar. Ancak yakın dönemdeki siyasi kazanımlara destek verilmesi, inancın geleceği için yüksek bir bedel ödemeye neden olabilir. 


CEO olarak görev aldığım, bu hafta yayınlanan PRRI'n yeni bir anketine göre Trump'u destekleyen beyaz evanjeliklerin yüzde 75'i Başkan hakkında olumlu düşünürken, sadece yüzde 22'si olumsuz görüşlere sahip.. Bu destek seviyesi tüm Amerikalılar arasındaki yüzde 
42 tercih oranını çok aşmaktadır; Tüm beyaz olmayan Evanjelik Amerikalılar arasında, 
Trump'ı tercih etme oranı sadece yüzde 36'dır. 


Donald Trump, Ekim 2016'da Uluslararası Las Vegas Kilisesi'nde bir ayine katıldıktan sonra Başkanlığa aday oldu. Chip Somodevilla / Getty Images 


Bu, beyaz Evanjeliklerin Trump skandalları için anketlerde verdikleri ilk destek değil. 2016 
Başkanlık seçimleri kampanyası sırasında cinsel saldırıya maruz kalanların eleştirilerine, ilk yıl boyunca cumhurbaşkanı olarak beyaz üstünlük, ahlaki eşitlik ve diğer tartışmalara rağmen Trump için beyaz evanjeliklerin desteği sürekli artmıştır. 2016 ilk sezonunda Trump'a olumlu bakma şansı yüzde 50'ye ulaşırken, 2016 sonbaharında bu oran yüzde 61'e çıktı. Bu haftaya kadar, beyaz evanjellerin PRRI'nin anketindeli en yüksek destek seviyesi, açılışından kısa bir süre sonra, yüzde 74 idi. Başkanlığının başlangıcından bu yana, küçük dalgalanmalar oldu, ancak genel olarak bu grubun Trump tercihi hiçbir zaman yüzde 65'in altına düşmedi. 


Yakın geçmişte yaşanan sadakat (eşini aldatma) iddialarıyla bile - yetişkin film yıldızı Stormy Daniels ve Rusya soruşturmasına adı karışmış olan eski Playboy modeli Karen McDougal ile - beyaz Evanjelik Protestanlar, desteklerinin azaldığına dair hiçbir işaret göstermiyorlar. 


Cumhuriyetçi Parti ile özdeşleşen ya da bu partiye eğilimli olan beyaz evanjelik Protestanlar, lila 3 arasında değişen bir marjla ya da yüzde 69'a yüzde 23'lük bir marjla, Trump'ı 2020'de Başkan adayı olarak başka bir adayın yerine tercih edeceklerini söylüyorlar. 

Beyaz Evanjelik Protestanlar arasında Donald Trump Duyarlılığı 


Kaynaklar: PRRI anketleri, 2015-2018 


2017 sonbaharında yapılan bir PRRI anketi , beyaz evanjelik-Trump bağlantısının ne kadar 
sarsılmaz hale geldiğini ortaya koydu: Trump'ın o zamanki seçim performansını onaylayan beyaz ırkçı Protestanların yüzde 72'sinden yaklaşık olarak 10'unda aşağıdaki düşünce vardı: 


“Başkan Trump'un onayımı kaybetmek için yapabileceği neredeyse hiçbir şey yok.” 


Bazı önde gelen Evanjelik liderler açıkça belirttiler. Fox News’te geçen ay Trump'ın Daniels’la iddia edilen ilişkisi sorulduğunda, Trump'ın en eski kampanya destekçilerinden biri olan Robert Jeffress, haberleri küçümsedi. “Protestanlar hâlâ,“ Sen bir porno yıldızıyla seks yapmamalısın. ” emrine inanıyorlar... Ancak, cumhurbaşkanının bu emri ihlal edip etmemesi, ona verilen destekle tamamen ilgisizdir,” diye açıkladı Jeffress, kim Dallas Mega Kilisesi papazı. “Evanjelikler, Donald Trump'a oy verdiklerinde bir sunak çocuğu için oy kullanmadıklarını biliyordu.” 


Aile Araştırma Konseyi başkanı ve uzun süredir Hıristiyan haklarına savunan Tony Perkins, bu yılın başlarında Politico ile yapılan bir röportajda daha açık sözlüydü. Daniels iddialarını reddetmeye ya da savunmaya çalışmak yerine, basitçe şöyle dedi: “Biz ona oy verdik, "Tamam, bir ikinci şans sahibi (mulligan) ol. Burada bir yer kap.” 


Bazı evanjelik liderler, bloğun Trump'la ittifaka güvenmelerinin dini inancın geleceğini tehdit edebileceğinden endişe ediyorlar. Bu kaygı, bu hafta başında, Illinois'deki Wheaton Koleji önderliğinde düzenlenen Evanjelist liderlerin bir araya geldiği kampanyanın da katalizörü oldu. 


Günümüz Hıristiyanlığının en aktif evangelik dergisinde editörlük yapan Katelyn Beaty, Din Haber Servisi'ne verdiği röportajda, katıldığı toplantının nedeninin, “2016 seçimleri ve beyaz Evanjeliklerin Trump'ı seçerken oynadıkları rol” olduğunu söyledi. Ancak Trump'un kendisi ya da ona tavsiyede bulunan öncü liderler hakkında konuşmaktan ziyade ve Trump'la güçlü bir evanjel ilişkinin ne anlama geldiği hakkında “bizim için ne anlama geldiğini ve neyi yanlış yaptığımızı ve kırılan şeyleri nasıl tamir edebileceğimiz” konusunu tartıştıklarını söyledi. 


Toplantının düzenleyicilerinden biri olan Doug Birdsall, Washington Post'a “evanjelist olmanın ne anlama geldiğini gösteren grotesk bir karikatür var” dedi. 


“Google evanjelikleri olduğunuzda, Trump'ı seçersiniz” diye bağırdı. “İnsanlar, “evanjel olmak ne anlama geliyor?” diye sorarlar ,“Evangelizm” veya “İncil” değil” 


Daha önce yazdığım gibi, Beyaz Evanjeliklerin Trump'la pazarlık yapması, değişen bir ulusun karşısında, arzularının yerine getirilmesinden ziyade kaygıdan doğan çaresiz bir anlaşma olarak daha iyi anlaşılmaktadır. Beyaz evanjelikler, aynı cinsiyetten evliliğe karşı çıkan barikatları yöneten son askerlerdi ve bu konuyla ilgili hukuki ve kültürel yenilgileri, ülkede “ahlaki çoğunluk” olduklarını iddia eden ciddi tartışmalara son verdi. 


Fakat kendilerini Trump markasına bağlayarak, beyaz Evanjelikler hareketlerinin büyümeye devam etme riskini riske atıyor. Son on yıl içinde kültürel tutumlardaki deniz değişimi sırasında, beyaz ırkçı Protestanlar da 2006'da nüfusun yüzde 23'ünden 2017'deki nüfusun yüzde 15'ine düşerek demografik zemini kaybediyordu . Genel evanjel nüfusun düşüşlerinin çoğu geldi Gençlerden, kuşak temsillerindeki keskin farklılıklarla sonuçlanır. Beyaz evanjelikler, 65 yaş ve üstü yaşlıların yüzde 26'sını oluşturuyor, ancak 30 yaşın altındaki Amerikalıların sadece yüzde 7'sini oluşturuyor. 


Ancak Beyaz Evanjelikler kendilerini Trump markasına bağlayarak, hareketlerinin büyümeye devam etmesini riske atıyorlar. Son on yıl içinde kültürel tutumlarda ortaya çıkan değişim sürecinde beyaz ırkçı Protestanlar 2006'da nüfusun yüzde 23'ünden 2017'deki nüfusun yüzde 15'ine düşerek demografik zemini kaybettiler. Genel evanjel nüfustaki düşüşün çoğu gençlerin kuşaklar arasındaki keskin farklılıklardan kaynaklanıyor. Beyaz evanjelikler, 65 yaş ve üstü yaşlıların yüzde 26'sını oluştururken, 30 yaşın altındaki Amerikalıların sadece yüzde 7'sini oluşturuyorlar. 


Trump ve beyaz evanjelik hareketler iç içe geçtikçe, gençler de her ikisiyle giderek daha fazla çatışıyor. Bu haftaki PRRI anketine göre, 18-29 yaşlarındaki genç yetişkinlerin sadece yüzde 33'ü Başkanı olumlu olarak değerlendiriyor. Yaklaşık üçte ikisi ya da yüzde 65'i, -çok olumsuz bir görüşe sahip olduklarını bildiren yüzde 41'lik çarpıcı oran da dahil olmak üzere- olumsuz bir görüşe sahip. 


Bir bütün olarak beyaz evanjelikler hala 20. yüzyılın sonlarındaki kültür savaşları mantığı ile savaşırken, genç yetişkinler şu şekilde hareket ediyorlar: 


10"da 8'i aynı cinsiyetten evlilikleri destekliyor ve yaklaşık üçte ikisi kürtajın tüm vak'alarda veya çoğu durumda kendi yerel şartlarına göre yasal olması gerektiğini savunuyorlar. 


Ve genel olarak, Trump'ın göçmen karşıtı söyleminin beyaz evanjelikler arasında sarsılmasına rağmen, genç yetişkinler genç yetişkinler, Çocuk Gelişimi için Ertelenmiş Eylem programı gibi politikaları ve ülkede yasadışı olarak yaşayan göçmenlere vatandaşlık verilmesini yüksek oranda desteklemektedir. Beyaz Evanjeliklerin Trump'ın iddiası olmayan kesintileri, bölücü konuşmaları ve politika öncelikleriyle olan ilişkisi, daha genç üyeleri inançlarına çekip çekmeyeceğini belirleyecek, aksi halde bundan sonra bu daha da zorlaşacak. 


Bir süredir GOP'un Trump'ın partisi haline geldiği açıktı. Bu istatistikler, beyaz evangelikalizmin Trump Dini'ne dönüşüp dönüşmediğini ve kimliğin ileriye doğru karşılaşacağı zorluklara odaklanmaktadır. (Seçkin Deniz'in notu: GOP "Büyük Eski Parti" anlamına gelir ve sık sık Cumhuriyetçi kelimesi ile birbirinin yerine kullanılır. Kısaltma 1870'lere kadar uzanmaktadır, aynı zamanda parti fil logosuna vurgu yapar.) 

Robert P. Jones, 20.04.2018, The Atlantic 


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 


EVANJELİKLER, TACİZ İDDİALARINA RAĞMEN NEDEN BİR 
CUMHURİYETÇİYİ DESTEKLİYOR? 
Tamer Güner, 03.12.2017, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Amerikan din tarihçisi Randall Ballmer, muhafazakâr hareketin “ruhani sesini' ve “ahlaki yüksek zeminini” kaybettiğini söylüyor. Ballmer şöyle diyor: 


“Bu durumda, ne türlü rezalet olursa olsun parti içinde kaldığı müddetçe, buna katlanacak 


, 


bir siyasi partiyi kucaklamakta olan bir hareket görüyorsunuz. ' 


Roy Moore'un yıllar önce genç kızlara tacizde bulunduğu iddiası, birçok Cumhuriyetçinin, Alabama için parti Senato adayına karşı pozisyona geçmesine neden oldu; ancak muhafazakâr lider blokun bir bölümü olan Evanjelikler, kendi adamlarının arkasında duruyor. 


Bu durum, Hıristiyan muhafazakârlar arasında tutum değişikliğinin en son örneğini oluşturuyor; araştırmalara göre kürtaj, eşcinsel evlilik ve transseksüel haklarına karşı kararlılıkla karşı duran siyasi liderlerin cinsel yanlış davranışları, Hıristiyan muhafazakârlar tarafından gittikçe daha fazla görmezden geliniyor. 


Günümüzün aşırı partizan ortamında, Beyaz Saray'daki stajyer Monica Lewinsky ile olan ilişkilerinden dolayı Başkan Clinton'ı yıllar önce istifaya çağıran bu dini liderler için ideoloji, kişisel suçlara baskın gelmektedir. 


Şimdi muhafazakâr Evanjelikler, Alabama Yüksek Mahkemesinin eski mahkeme başkanı olan ve bir zamanlar mahkeme emirlerine itiraz ederek devlet adliye binasında On Emir'le alakalı bir anıtın kalmasını sağlayan Moore'un savunması için bir araya geliyor. Evanjelik destekleyenlerine göre Moore, medya tarafından gerçekleştirilen bir cadı avının kurbanı olmuştur. 


Güçlü bir Evanjelik vaiz ve Billy Graham'ın oğlu olan Franklin Graham şöyle diyor: 


“Washington'un ikiyüzlülüğünün bir sınırı yoktur. Roy Moore tarafından yapıldığı iddia edilen şeylerden çok daha kötülerini yapmış birçok kişi, Roy Moore'u kinamaktadir.” 


Geçtiğimiz hafta, iddialar ortaya atılmadan önce Moore'a destek vermiş olan ve isimleri 


Moore'un eşinin Facebook hesabından derlenmiş, Alabama ve başka bölgelerdeki onlarca Evanjelik papaz, Globe tarafından görüşme için arandı. 


Telefonla erişim sağlanan yaklaşık 10 papazdan hiçbirisi, cinsel taciz suçlamalarının Moore ile alakalı görüşlerini değiştirdiğini söylemedi. Bazıları ise yapılan suçlamaların, Moore'a oy verdikleri için kendilerini daha gururlu hissetmelerine sebep olduğunu ifade etti. 


Papazlar, Moore'u suçlayan kişileri gözden düşürmeye çalışarak, kurbanlar tarafından anlatılan duygusal hikâyeleri “timsah gözyaşları” ve “yalan haber” diye nitelendirerek sürekli küçümsediler. 


Millbrook’dan bir Moore destekleyeni olan papaz Earl Wise: 


“Bu kadınlara ne kadar para ödendiğini bilmiyorum ama kayda değer bir miktar olduğuna inanıyorum” diyor. 


Wise, Moore hakkındaki suçlamalar doğru olmuş olsa ve genç kızlar ile kadınların Moore tarafından taciz edildiği kanıtlansa bile onu desteklemeye devam edeceğini ifade ediyor: 


“Bu şeyler hakkında bir kısıtlama tüzüğü olmalıdır. Bu kızlar nasıl böyle iddialarda bulunabiliyor bilmiyorum. Bunları tatlı rüyalarının içinde görmüş olmalılar. Ayrıca görünümleri itibarıyla 20 yaşını geçkin gibi gözüken 14 yaşında kızlar var.” 


South Carolina’dan yine bir Moore destekleyeni olan Vaftizci papaz Franklin Raddish şöyle diyor: 


”Bu kadınlar tek bir kelime bile etmedi, son derece soğukkanlıydılar. Kendi anneleri bile gidip onlar için şikâyette bulunmamışken, siz benden onlara inanmamı bekliyorsunuz. Hadi 


, 


canım.’ 


Açıklamalar, muhafazakâr Evanjelikler ve daha çok beyaz Evanjelikler arasında daha geniş bir düşünsel kaymayı göstermektedir. Evanjelikler uzun süredir, meclis üyelerinin dindar ve manevi özelliklere sahip kişiler arasından seçilmesini talep eden bir oy bloğu olarak düşünülmekteydi; ancak araştırma verilerine göre şimdi bazı Evanjelikler, kanun yapıcıların şahsi hatalarına karşı ortalama bir Amerikalıdan bile daha fazla müsamahakâr görünmektedir. 


“Access Hollywood?” Programı'nda yayınlanan ünlü videoya ve Trump'ın kendilerini taciz ettiğini söyleyen çok sayıda kadına rağmen, 2016 seçimleri çıkış anketlerine göre beyaz muhafazakâr Evanjeliklerin yüzde sekseni, yine de oyunu Trump'a vermiştir. 


İnanç konularına odaklanan ve kar amacı gütmeyen bir anket şirketi olan The Public Religion Research Institute (Kamu Din Araştırma Enstitüsü) araştırmasına göre: Altı yıl önce, beyaz Protestanların yalnızca yüzde 30'u, özel yaşamlarında ahlaki olmayan bir davranışta bulunan seçilmiş bir yetkilinin, yine de etik davranabileceğine ve devlet memuru olarak görevini 


gereğince yerine getirebilecegine inanmaktaydı. 2016 senesine gelindiğinde ise bu oran %712’ye yükselmiştir. 


Princeton Üniversitesi profesörü ve 2015 yılında çıkan, dindar sağcıların siyasal erişimi konusundaki bir kitabın yazarı olan Kevin Kruse şöyle diyor: 


“Muhafazakâr beyaz Evanjelik liderlerin, 1990'ların sonunda Bill Clinton için yaptıkları kınamalara ve 2016 seçim kampanyası sırasında Donald Trump aleyhindeki suçlamaları tamamen görmezden gelmelerine bakacak olursanız, bunun sert bir dönüş olduğunu 


, 


görürsünüz.’ 


Evanjelik topluluk üyeleri ile alakalı bu durum için görüşülen uzmanlar, değişikliği çeşitli faktörlere bağlıyor. 


Uzmanlar, kürtaj hakları ve eşcinsel evlilik gibi bazı konular nedeniyle Evanjeliklerin Cumhuriyetçi Partiye bağlandığını ifade ediyor. 


Ayrıca, muhafazakâr Evanjelik hareket, siyasi anlamda güçlendikçe giderek daha fazla politik sonuç almaya odaklanmıştır. 


Trump'ın gelmesiyle Evanjelik liderler verdikleri desteği de meşrulaştırmış oluyordu; çünkü Cumhuriyetçi bir başkan demek, boşta olan Yüksek Mahkeme koltuğunun sosyal bir muhafazakâr tarafından doldurulacağı anlamına gelmekteydi. 


Trump onları, kürtaja karşı olan ve “insan hayatının kasıtlı olarak özel kişiler tarafından alınması her zaman yanlıştır" düşüncesine sahip, muhafazakâr Neil Gorsuch'u aday göstererek ödüllendirdi. 

Evanjelikler bunu sevinçle karşıladı. 


Kruse şöyle diyor: 


“Bu durum onlar için tam anlamıyla “hedefe giden her yol mubahtır” manasına geliyor. Artık liderin şahsi özellikleri bir anlam ifade etmiyor. ” 


Amerikan din tarihçisi Randall Ballmer, muhafazakâr hareketin “ruhani sesini' ve “ahlaki yüksek zeminini” kaybettiğini söylüyor. Ballmer şöyle diyor: 


“Bu durumda, ne türlü rezalet olursa olsun parti içinde kaldığı müddetçe, buna katlanacak 


, 


bir siyasi partiyi kucaklamakta olan bir hareket görüyorsunuz. ' 


Bu durum, her grup için geçerli değildir. Güneydeki siyah Evanjelikler, kürtaja ve eşcinsel evliliğe benzer şekilde şiddetle karşı olmalarına rağmen Cumhuriyetçi Partiyi aynı oranda benimsemiş değiller, bazı etkili beyaz Hıristiyanlar ise Moore'u kınıyor. 


New York Times’ta yazdığı yazıda Moore'u destekleyen Evanjelikleri kınayan Alabamalı Profesör William S. Brewbaker şu ifadeleri kullanıyor: “Evanjelik bir Hıristiyan, bir Alabamalı ve bir Cumhuriyetçi olarak, Roy Moore'dan utanıyorum.” 


Seçimlerden önce de Trump'ı destekledikleri için dinsel gruplarını açıkça kınayan bazı Evanjelikler mevcuttu. Trump nedeniyle grubun dini değerlerinden verilen tavizleri gören Lawrence Ware, Temmuz ayında düzenlenen Evanjelik Güney Baptist Toplantısını terk etmişti. Ware, Moore'u destekleyen inanç toplumu nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ifade ediyor. 


Oklahoma Devlet Üniversitesi'nde Profesör olan Ware şöyle diyor: 


“Ahlaki anlamda çoğunluğu temsil edenler bizzat kendilerinin ahlaken bozulmuş olduklarını gösterdi. Onların düşünme tarzı çok eskimiş, derinden sorunlu. .. Artık manevi ağırlıkları da 


a” 


yok. 


Bununla birlikte, Globe’un görüşme yaptığı Evanjelik papazlar için, toplumsal açıdan liberal görüşler daha büyük günah. Trump'ın Demokrat rakibi Doug Jones'un kürtaj hakları ve transseksüel haklarıyla alakalı görüşlerinden sıkça alıntı yapan Güneyli bu papazlar, haklarında iddia edilen suçlamalar ne olursa olsun bu yarışta Cumhuriyetçi adayı desteklemenin kutsal bir görev olduğunu savundu. 


Alabama, Moulton’daki Yaşayan Tanrı Kilisesi papazı Jim Nelson, Jones'un kürtaj hakkındaki görüşlerine atıfla şöyle diyor: 


“Bu görüşleri benimsemem veya bunları kültürümüze sokmaya çalışan birine oy vermem mümkün değil. ” 


Moore'u 20 yıldır tanıdığını söyleyen Nelson, cinsel tacizle alakalı son iddialar nedeniyle çok şaşırmış olsa da, muhtemelen yine ona oy vereceğini ifade ediyor. 


Bazı papazlar ise, dini aktivizminden dolayı iki kez kamu görevinden uzaklaştırıldıktan sonra Moore'un muhafazakâr Evanjelik toplumunda kült- kahraman statüsü kazandığını belirtiyor. 


Alabama’da bulunan Kutsallığın Zirvesi Kilisesi papazı olan ve Moore’u hala “yüzde 110” desteklediğini söyleyen Rick Simson şöyle diyor: 


, 


“Bence o, Hıristiyan bir adam ve bu konuda kanıtlanmış bir sicili var.' 


Güney'de birçok Baptist papaza öncülük eden ve daha önce Alabama siyasetinde yer alan Raddish, Moore aleyhindeki iddiaların kanıtı olmadığını söylüyor: 


“Su anda yaptığımız şey sadece insanları mahküm etmek ve onları infaz etmektir, iddialar üzerine onları halk meydanında linç ediyoruz. Tüm dünyadaki en büyük adalet sistemine sahibiz... ancak şu anda Çin ve Rusya gibi davranıyoruz. ” 


Röportaj sırasında bazı ırkçı söylemlerde bulunan Raddish, Moore'un linç edildiğini söyledikten sonra, ona saldıran Cumhuriyetçilerin sadece “Demokratik tarlada pamuk toplamakta olan siyasi çiftlik işçileri olduğunu” ifade ediyor: “John McCain başlarında denetleyici, Mitch McConnell ve Paul Ryan ile geriye kalanlar ise siyasi çiftlik işçileri. ” 


Astead W. Herndon / 20 Kasım 2017, Boston Globe 
ÖZGÜRLÜK İSTEDİĞİMİZ GÜNLERDEN BU YANA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ 


Fatih Demir / Haksöz Haber-20 Mart 2021 Cumartesi 


Suriye'deki direnişi başlatan duvar yazılarını yazan Beşir Abazed Reuters'e verdiği demeçte, “Devrim sona ermeyecek. Esed asla eskisi gibi Suriye'yi yönetemeyecek.” dedi. 


Suriyeli genç Beşir Abazed, on yıl önce okul duvarına hükümet karşıtı grafitiler yazdığı için tutuklandığında, ülkesinde bir ayaklanmanın başlayacağını asla hayal etmemişti. Şimdi, Suriye'deki savaşın korkunç insani bedelinin yasını tutarken Esed'in gitmesine engel olanlara karşı öfkesini diri tutuyor. 


Reuters'ın bir çalışması için ulaştığı göçmen Suriyelilerden birisi olan Beşir Abazed Türkiye'de ikamet ediyor. İnşaatlarda çalışarak hayatını kazanan ve ailesinin geçimini sağlayan Abazed göçmen gittikleri ülkelerde zorlu işlerde çalışan Suriyelilerden sadece birisi. 


Beşir Abazed, "Savaş hayatımızdaki birçok şeyi yıktı. Çocukluğumuzu ve neşemizi çaldı. 
Zamanından önce büyümemize neden oldu." dedi. 


Dera, aralarında Abazed'in de bulunduğu bir grup gencin Suriye otokratına karşı slogan yazdıkları için gizli polis tarafından yakalanması ve işkence görmesinin ardından, ayaklanmanın ve daha sonra Beşar Esed'e karşı girişilen direnişin merkezi oldu. 


15 Mart 2011'de gençlerin gözaltında gördükleri acımasız muameleler halkın uzun süredir 
hissettiği ve bildiği gizli hoşnutsuzluğu gün yüzüne çıkardı. 


Halk, gençlere yapılan işkenceler nedeniyle sokaklara döküldü ve o günden beridir de “Katil Esed” sloganları atmaya devam ediyor. 


Ülkesindeki savaştan dolayı Türkiye'ye göç eden 3,6 milyonu aşkın Suriyeliden biri olan Abazed, Suriyeli bir güvenlik görevlisinin kendisini baskı altına alarak, "Sıranız geliyor Doktor Beşer" sloganını yazdığını itiraf ettirmeye zorladığını hatırlıyor. 


Abazed günler sonra serbest bırakılıyordu. Aynı günlerde sokaklarda Esed Milisleri protestocuları öldürüyordu. 


Yillarca akan kan ve kaostan sonra, 2017 Mayisinda Abazed ve ailesi Tiirkiye'ye dogru yola çıktı. Yıllarca muhalefetin kalesi olarak kalan Dera'yı terk eden aile, arkalarında ülkelerini bırakmanın hüznünü yıllardır içlerinde taşıyarak yaşıyorlar. 


Beşir Abazed, kâbuslar gördüğünü ifade ederek, 


“Halen kalabalık Dera mahallesinde, vurularak öldürülen akrabalarımı, arkadaşlarımı ve tankların insanları ezerek ilerlediğini görüyorum.” diyor. 


Bugün Abazed ve birçok Deralı, yakın zamanda geri dönme niyeti olmaksızın, komşu ülkelerde ve Avrupa'nın ötesinde yeni hayatlar kuran milyonlarca mülteci arasında yer alıyor. 


Birçoğu askere alınacaklarından veya tutuklanacaklarından korkuyor. Esed karşıtı duyguların doruğa çıktığı kasaba ve köylerinin yağmalanarak yok edildiğini biliyorlar. Çoğu, Esed'ın yönetimi bitene kadar asla eve dönmeyeceklerini söylüyor. 

Abazed hüzün içerisinde, 

"Özgürlük zikrettiğimiz günlerden bu yana hiçbir şey değişmedi." dedi. 

Bir başka Dera sakini Reuters'e verdiği demeçte; “Düzinelerce insan geçtiğimiz perşembe günü, güvenlik güçlerinin gözü önünde; şehrin eski mahallesinin sokaklarında hükümet karşıtı sloganlar atarak onuncu yıl dönümünü küçük bir meydan okuma hareketiyle kutladı.” dedi. 


Abazed Rusya'nın yardımı ile Suriye'de kontrolü eline aldığı izlenimini veren Esed için, 


"...Beşer şimdi kontrolü geri alsa bile, devrim sona ermeyecek ve Beşer asla eskiden olduğu gibi Suriye'yi yönetmeyecek." dedi. 


Abazed, Suriye'deki savaşa ve Esed'e müdahale etmeyen Batılı güçlere atıfta bulunarak, "Benim öfkem, insan haklarını savunduklarını iddia eden ama bizi hayal kırıklığına uğratan ve kaderimize bırakanlara.” dedi. 


Kaynak: Reuters, Middle Fast Monitor 


HAMAS, TARİHİNDE İLK KEZ POLİTBÜROSUNA BİR KADINI ATADI 


Fatih Demir / Haksöz Haber-18 Mart 2021 Perşembe 


Hamas, kurulduğu 1987 yılından bu yana ilk kez bir kadını siyasi bürosuna üye olarak atadı. 
64 yaşındaki Cemile el-Şanti Hamas'ın 15 üyeden oluşan siyasi bürosuna dahil edilen ilk 
kadın isim oldu. 


Hamas Kadın Hareketi 1980'lerin sonunda kuruldu. Misyonu, çoğunluğu çalışanlar, öğrenciler ve ev hanımları olan Hamas kadınlarını tek bir vücut altında toplayarak onlara Hamas kavram ve ilkelerini öğretmek, sosyal etkinlikler ve ev ziyaretleri düzenlemek ve Hamas'ın düzenlediği saha faaliyetlerine katılmaları için kadınları seferber etmekti. 


Hamas üyesi kadınlar, önemli bölgeleri [sehirleri] temsil eden kadın liderleri seçmek için Kadın Hareketi seçimlerine katılıyorlar. Daha sonra bu kadınlar Hamas'ın Genel Şura Konseyi [parlamento] üyeleri olarak kadın liderlerini seçiyorlar. 


Hamas Kadın Hareketi bağımsız bir örgüt olarak faaliyetler yürütüyor. Kendi seçimleri, Hamas'ın iç seçimleriyle aynı zamana denk geliyor. 


64 yaşındaki Cemile el-Şanti de Hamas'ın 15 üyeden oluşan siyasi bürosuna üye olan ilk 
kadın olarak tarihe geçti. 


"Hamas'ın siyasi bürosuna bir kadının seçilmesi - ne kadar geç olursa olsun - hareketin kadına verdiği önemi göstermesi açısından olumlu karşılandı." 


Hamas, kurulduğu 1987 yılından bu yana ilk kez bir kadını siyasi bürosuna üye olarak atamış oldu 


Kuzey Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye mülteci kampında ikamet eden Şanti, Mısır'daki Ayn Şems Üniversitesi'nden İngilizce lisans derecesine sahip olarak mezun oldu. Gazze İslam Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2006'da Hamas'ın Yasama Konseyi'ne üye oldu. Şanti geçmiş yıllarda da Hamas'ın kadın işleri bakanlığı görevini yürüttü. 


Şanti, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'daki An-Nasr camisinde saklanan 70 Hamas militanının üzerinde İsrail ordusunun kurduğu kuşatmayı kaldırmak için 3 Kasım 2006'da feminist bir yürüyüşe liderlik ettikten sonra Hamas çevrelerinde geniş bir popülerlik kazandı. 
Yürüyüşe katılan iki kişi İsrail kurşunlarıyla öldürülmüş ve onlarcası da yaralanmıştı. 


Yıllardır Hamas'ın siyasi bürosunda kadınların da temsil edilmesi talepleri bulunuyordu. 
Kadınların siyasi büro üyelerine oy vermesine veya başkanlık için aday olmasına izin verilmemesine rağmen Şanti'ye bu turda mücadele etmesi için bir sandalye verildi. 


Hamas'taki Kadın Hareketi'nin medya bürosu, 14 Mart'ta Şanti'nin, Hamas'ın siyasi bürosuna üye olarak seçilmesinin, "hareketin medeni düşüncesini taçlandırdığını" ifade etti. 


Şanti Al-Monitor'a verdiği demeçte, "Hamas'ın siyasi bürosuna bir kadın atamak, hareketin kadınların rolünün önemine ve karar alma pozisyonlarını edinmesinin önemini ortaya çıkardı. 
Hamas'ın bu kararı, kadınların yeteneklerine olan inancı yansıtan dikkate değer bir gelişmedir." dedi. 


22 Mayıs'ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerinde aday olup olmayacağı sorusuna 
Şanti, “Hamas'taki yeni sorumluluklarıma vaktimi ayırmak istiyorum. Önümüzdeki Filistin seçimlerine katılmayacağım. Diğer kadın liderlere bu deneyimi yaşama şansı vermeliyiz." 
dedi. 


Hamas kurulduğundan beri, hareketin 1988 Sözleşmesi'nin 18. Maddesi uyarınca kadınların rolü çocuk yetiştirmekle sınırlıydı. 


Ancak Hamas hareketinde kadınların rolü, 2000-2005 yılları arasındaki ikinci intifada sırasında, özellikle Reem Riyashi'nin Ocak 2004'te Gazze'nin kuzeyindeki Erez geçiş 


bölgesinde İsrail askerleri arasında kendini havaya uçurduğunda, kadınların çocuk yetiştirmekten askeri katılıma geçmeleri gerektiği düşüncesini de tetiklediği biliniyor. 


2006'da Filistin parlamentosuna seçilen altı kadın; Hoda Naim, Cemile el-Şanti, Meryem Farahat, Semire al-Halayka, Mona Mansour ve Meryem Saleh Filistin'deki siyasi pozisyonları almaya başladı. 


2007'de Hamas ilk kadın askeri taburunu kurdu. Onlarca kadını silah kullanma ve savaşma konusunda eğitti. 


BİR KUR'AN ÂLİMİ MUHAMMED ALİ ES-SÂBÜNİÜ'NİN VEFATI 
22 Mart 2021 Pazartesi-haksozhaber 


Sâbüni'nin kuşkusuz Kur'ân'ı bir Müslümanın hayatının merkezine yerleştiren duruşunu tamamlayan şey onun ilmiyle âmil olan mücadelesi olmuştur. 
ii == = 


Yasin Aktay, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında geçtiğimiz gün vefat eden İslam alimi Muhammed Ali es-Sâbüni'yi yazdı: 


Âlimlerin aramızdan tek tek ayrılışını, semamızdan birer yıldız gibi kayışlarını hüzünle izlediğimiz bir hazan mevsiminde gibiyiz. Sadece bir ay içerisinde önce M. Emin Saraç hoca ve geçtiğimiz hafta içinde kalıplara sığmayan yaklaşımlarıyla büyük tarihçi hocamız Mehmet Genç'in ardından büyük İslâm âlimlerinden Muhammed Ali es-Sâbüni de rahmet-i Rahman'a kavuştu. 


Aramızdan ayrıldı diyemeyeceğimiz türden bir irtihal, çünkü değerini yeterince takdir edenler için arkasında yol aydınlığı, kalb ve zihin gıdası çok sayıda talebe ve eserler bıraktı. İlmi çalışmaları ve cihadıyla uzun yıllar dünyada etkisini sürdürebilecek sadaka-i cariyeleri cumartesi günü Fatih Camii'nden muazzam bir kalabalıkla cismâni varlığını ebedi âleme yolcu etti. 


Sâbüni, Halep'te doğmuş ilk eğitimini kendisi de büyük bir İslâm âlimi olan babasından almış. Yetiştiği bu ilim ve kültür havzasının henüz Osmanlı ilim ve kültür havzası olduğunu söylemeye gerek yok ama belki hatırlatmaya gerek oluyor. Bununla birlikte kendisinin doğup büyüdüğü ortam bu Osmanlı dünyasının artık işgal ve parçalanma sonrasının bütün şartlarını yansıtıyor. Lise eğitiminden sonra aynı şartlarda bulunan Mısır'daki Ezher Üniversitesi'ne geçiyor orada İslâmi ilimlerde tahsilini sürdürüyor. Bundan sonra tekrar Suriye’ye dönüp bir süre burada ilmi çalışmalarına ve tedrisatına devam etse de bir süre sonra Mekke'de Kral Abdülaziz Üniversitesi'nin Şeriat ve Eğitim Fakültelerinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlıyor. Burada bulunduğu esnada büyük eserlerinin çoğunu yazıyor. Aralarında Türkçe'ye 


de çevrilmiş ve geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşmuş Safvetu’t-Tefasir isimli kitabı da bulunuyor. 

Genellikle bu kitabıyla bilinse de çok sayıda başka kitabı da bulunuyor Sâbüni'nin ama hepsinin merkezinde tam da kendisinin de merkeze koymuş olduğu Kur'ân'ı anlama, yorumlama çalışmaları var. Safvetu’t-Tefasir bile onun aslında tek tefsir kitabı değil. Bu kitabı, Kur'ân tefsiriyle ilgili yazılmış bütün tefsirlerin incelenmesi neticesinde kendine göre kabule şayan görüşlerin özünün aktarıldığı bir eser. Görünürde bir rivayet tefsiri gibi ama bu rivayetlerin tercihi kuşkusuz güçlü bir dirayet gerektiriyor. Belki bu anlamda rivayetlerin tercihinde ihmal edilen kendiliğinden yorum boyutu üzerinde durmak için çok iyi bir örnek. 


Buna benzer bir örnek olarak Kur'ân'a Cumhuriyet döneminin ilk tercümelerindan biri olan Hüseyin Kâzım Kadri'nin Nüru'l-Beyan”ı (Vadi Yayınları) üzerinde durmuştuk. Sâbüninin bu tefsiri, dirayeti kendinde mündemiç bir rivayet tefsiri olarak yorum çeşitliliğini bir tür Ehl- i Sünnet sağduyusu ile toparlamış bu yüzden de çok yaygın bir kabul görmüş bir tefsir olmuştur. 


Bunun yanısıra 8 ciltlik “Kabesün min Nüri”l-Kur'âni”l-Kerim” (Kur'ân'ın Nurundan İktibas) isimli başka bir tefsir kitabı daha var ki, yöntemsel olarak da iddia olarak da dirayet boyutu daha ön plandadır. Yine iki ciltlik “Ravaiu”l-Beyân fi Tefsir-i Ayati?|-Ahkam mine'l-Kur'ân” (Kur'ân'daki Ahkâm Âyetlerinin Tefsirinde İfadenin Başyapıtları) isimli başka bir tefsir kitabı İslâm Hukuk Fakültesi'nde Kur'ân'ın hukuka-fıkha kaynaklık eden ahkâm âyetlerine yoğunlaşan bir konulu tefsir örneği. 


Ayrıca Kur'ân ve Tefsir ilimlerinin genel konularından bahseden “et-Tibyan fi Ulumi’1- Kur'ân” isimli eseri ve İbn Kesir ve Taberi tefsirlerinin özetleri mahiyetindeki çalışmalarının 


yanısıra 600 saatlik bütün Kur'ân'ın tefsir ettiği bir video kaydı ile Kur'ân'ın mesajını çağımızın insanına anlatma yolunda çok önemli çalışmalar ortaya koymuştur. 


Aslında bu çalışmalarının ne kadar çok insanı etkilemiş olduğuna, Fatih Camii avlusundaki muhteşem cemaat şahitlik etmiş oluyordu. 


Sâbüni'nin kuşkusuz Kur'ân'ı bir Müslümanın hayatının merkezine yerleştiren duruşunu tamamlayan şey onun ilmiyle âmil olan mücadelesi olmuştur. Suriye'de rejimin zulmüne karşı tepkisiz kalmamış, yetmişli yılların sonlarından itibaren başlayan ağır zulüm ve istibdadın aleyhine şahitlik etmiş, 10 yıl önce rejimin yeni katliamları başladığında da tepkisini ve tavrını ortaya koymuştur. Bu esnada Suriye İslâm Âlimler Birliği Başkanı da olan Sâbüni, Suriye Devrim sürecini başından beri destekleyerek Suriye'de bütün Suriyelilerin insanca, özgür ve onurlu bir hayata kavuşması için ortaya bir ufuk koymaya çalışmıştı. 


Uzun yıllar yaşadığı, ilmi çalışmalarını yaptığı Mekke'den Yalova'ya taşınmış, yaşadığı evi ilmi çalışmalarının ve irşadının merkezi haline getirmişti. Gerçek bir Osmanlı idi ve kendisini ziyaret eden herkese Türkiye'nin bugün bütün dünyada ve tabii ki bilhassa İslâm dünyasında oynadığı rolün önemini anlatıyordu. 


Sadece Suriye için değil bütün İslâm dünyasında önemli bir karşılığı olan bu muhterem İslâm âliminin ebedi âleme İstanbul'dan, Fatih Camii’nden böyle muhteşem bir katılımla uğurlanmasının çok yoğun bir sembolik anlamı var. Vefatını haber veren kanallar bu sembolizmi inceden inceye ve uzun uzun işlediler. 


Allah rahmet eylesin, mekânı cennet, makamı pürnür olsun. 


İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN KURTULDUK! PEKİ, ŞİMDİ NE OLACAK? 


Abdurrahman Güner / Haksöz Haber-20 Mart 2021 Cumartesi 


Çok tartışılan İstanbul Sözleşmesi artık Türkiye'yi bağlamıyor. Bu durum tüm sıkıntıların ortadan kalktığı anlamına mı geliyor? 


İstanbul Sözleşmesi çerçeve bir metin olarak 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi başlığına sahip uluslararası insan hakları sözleşmesiydi. Gece saatleri itibariyle Türkiye sözleşmeden ayrıldı. 


Modemleşmenin ortaya çıkarttığı gerilimler Müslüman toplumlarda belli başlı kurumları sarstı. Bunlarında başında toplumun inşa edicisi aile vardı. Kadın-erkek ilişkisinde batı merkezli yaşanan değişim buraya da sirayet edince ortaya melez bir durum çıktı. Çok hızlıca geçmek gerekirse artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Aile ve insan daha farklı bir dünyanın içinde, geleneksel olanın ötelendiği bir anlam dünyasıyla karşı karşıya kaldı. Bu yıkıcı etkileşim bugün dahi devam ediyor... 


Yaşanan değişimin bir neticesi olarak cinsiyet merkezli düşünce akımları toplumsal, siyasal vb. konularda söz söylemeye başladılar. Cinsiyetin bir yönüyle yeniden inşası anlamına gelen bu durum Simone de Beauvoir tarafından “kadın doğulmaz, kadın olunur!” şeklinde motto cümle ile çok başarılı bir şekilde özetleniyor. Kadınlık artık bazı çevreler tarafından ideolojik bir kimlik olarak görülmeye başlandı. 


Tabi ki sürecin tümü göz ardı edildiğinde olayı anlamlandırmak güç olacaktır. Kadınlığın köpek ve köleyle eş değer olduğu Batı düşünce tarihinde kadın bir yönüyle 6teki’dir. Batı da öteki olmak ise başlı başına siyasi, hukuki, ekonomik zorbalıklara maruz kalmanız anlamına geliyor. Bugün Müslüman azınlıklar bu muameleyi had safhada yaşamaktadırlar. 


Bu bağlam atlanarak kadına karşı şiddet ve İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmak da anlamlı olmayacaktır. Sorunumuz çok derin tarihsel ve düşünsel zeminlerden besleniyor. Ancak dindar-muhafazakarlarin hep bir ağızdan ‘Istanbul Sözleşmesi'ne takılmış olması çok sağlıklı bir okuma/değerlendirme yapılmadığını ortaya çıkartmıyor mu? 


Çerçeve metin olması sebebiyle altına imza atan devletler üzerinde bu uluslararası sözleşmenin nasıl bir yaptırımı olduğunu düşünmek gerekiyor. Yani uygulanması veya uygulanmaması tamamen yürütmenin elinde olan bir metinle yıllardır uğraşılıyor. Yanlış anlaşılma olmasın. İstanbul Sözleşmesi cinsi sapkınlığa elverişli bir ortam sağlaması ihtimalinden dolayı bile kaldırılmayı hak eden bir metindi ve alınan bu karar hayırlı oldu. 
Sözleşmenin hiçte masum olmayan 'toplumsal cinsiyet' mantığı üzerine kurulu olan bakış açısı sorunları çözmek bir yana daha da derinleştiriyordu. Ancak bütün sorunların kaynağı bu metin miydi? 


Şimdi İstanbul Sözleşmesi iptal edildiğine göre toplumsal problemlerin bir bir ortadan kalkması gerekiyor öyle sanıyoruz ki... Şiddeti, cinayeti kadınlıkla ilişkili bir bağlama sabitleyen cinsiyet merkezli ideolojilerin ortaya çıkarttıkları problemler kadınlık ve 


erkekliğin çatışma üzerinden anlamlandırılmasıyla zirve yaptı. Laik seküler kesimler sorunları 'dindar/geri kalmış' yaşam formlarıyla ilişkilendirip işin içinden sıyrılmaya çalışırken alkol, uyuşturucu ve fahşanın sorunların temel kaynaklarından birisi olduğu göz ardı edildi. Artık birbirine eş olan, birbirinin velisi olan Âdem ile Havva'nın neslinden değil birbirinin katili olan kadın ve erkek 'kimliklerinden' bahsetmek mümkün ne yazık ki! Biz ise tüm bunlara karşı siyasal, kültürel bir dil ve söylem geliştiremedik. Sadece sözleşmeyi tartıştık... 


Medyasından siyasetine kadar çok kötü bir üslup ve çok dar bir çerçeveden ele alınan bu mesele, İstanbul Sözleşmesi karşıtları ve savunucularına indirgendi. Artık sözleşme yok. 
Peki, hiçbir kadın şiddet görmeyecek mi? Veyahut kadınlık üzerinden kimse ideolojik dayatmada bulunamayacak mı? Netice olarak elimize ne geçti ilerleyen günlerde göreceğiz! 


Konu hakkında Özgür-Der tarafından gerçekleştirilen aylık panelde mesele asıl konuşulması gereken bağlamı üzerinden ele alınmıştı. 


DAMARLARINDA “KEL ALİ” RUHU DOLAŞAN “KÜÇÜK PERİNÇEK” 
20 Mart 2021 Cumartesi - Haksöz Haber 


Nihat Genç kendine ait küçük dünyasında yine bir şeyler zırvalamış! 


Nihat Genç bir zamanlar TV'lerde “aydın? vasfı ile gezip dolaşan kendince kültür, tarih anlatan entelektüel magandalardan birisiydi. Sonra popülerliği sönümlenince zaten var olan dengesizliği had safhaya ulaştı. 


İşin özünde ciddiye alınacak bir kimse ile karşı karşıya değiliz. Peki, bu haberi neden yazma ihtiyacı hissettik? 


Sosyal mecralarda epey dolaşan bir videoda Nihat Genç “İstiklal Mahkemeleri kurup? 
birilerini burada yargılamaktan bahsediyor. Artık ne tür bir madde kullandıysa onun etkisinde olduğu belli olan Genç'in bu sözleri Türkiye'nin içinden geçtiği siyasal vasattan gücünü alıyor! 


Parti kapatmaların, ırkçı and dayatmalarının konuşulduğu bir Türkiye?de birileri de çıkıp sistematik zulüm makinası olan “İstiklal Mahkemelerini kurmaktan” bahsedecektir. Geçmiş olsun! 


Nihat Genç'in İstiklal Mahkemesinde yargılamayı düşündüğü isim ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu. Türkiye'de ne kadar karakter yoksunu varsa Türkiye'nin vicdan merkezli dis politikasını eleştirmek için Ahmet Davutoğlu'na yükleniyor. Halbuki bu müspet dış siyaset perspektifi pekala Davutoğlu ile Erdoğan tarafından inşa edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a laf söyleyemeyenler Ahmet Davutoğlu'nu hedef alıyorlar! Bıçkın tavırlarıyla bilinen Nihat Genç de Perinçek'ten aldığı gazla olsa gerek 'delikanlılık' taslıyor. Bundan âlâ korkaklık mı olur? 


İNGİLTERE'DE PEDOFİLİ SUÇLULARI YASAL ENGELSİZ SERBEST 
Seçkin Deniz, 24.08.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız 8 Temmuz 2019 tarihli The Guardian haberi, İngiltere'deki kaotik güvenlik sorunlarının boyutlarını görmemizi sağlamaktadır. 
Haber, 2017'de çıkarılan Polislik ve Suç Yasası'nın neden olduğu dehşet verici insanlık dışı ortamda 365 kurbanla ilgili yapılan bir araştırma, sadece yarısının (yüzde 54) çocukken başlarına gelen cinsel tacizi polise bildirdiğini ortaya çıkarmış durumda. Yüzde 30, polisin başarılı bir şekilde kovuşturmaya gireceğine inanmadığını, yüzde 27'sinin de polisin desteksiz kalacağını düşündüğünü söylüyor. Medeniyetin beşiği olarak lanse edilen İngiltere'de gerçek fotoğraf şu: "Neredeyse 3,000 şüpheli çocuk seks (pedofili) suçlusu, mağdurlara yaklaşmalarını engelleyecek herhangi bir şart olmaksızın serbest bırakıldı." 


Bir soruşturmada tespit edildiğine göre yaklaşık 3 bin şüpheli çocuk seksi (Pedofili) suçlusu, kurbanlarına yaklaşmalarını veya halkı riske atmalarını engelleyici herhangi bir şart olmaksızın serbest bırakıldı. 


Polisin kefalet kullanımına ilişkin yeni kısıtlamalar, herhangi bir lisans şartı olmadan serbest bırakılan şüpheli çocuk seks suçlularının sayısı, Bilgi Edinme Özgürlüğü talepleri ile ortaya çıkan Polis istatistiklerine göre, yalnızca bir yılda 2016/17'de 261'den, 2017/18'de 2.993'e, çıkarak 10 kat arttırmıştır. 

İstatistikleri alan Rotherham milletvekili ve çocuk istismarı mağdurları ile ilgili tüm parti grubunun başkanı Sarah Champion, şüphelilerin mağdurlarla iletişim kurmasını, evlerine ya da iş yerlerine gitmelerini ya da yeniden suç işlemelerini önleyecek hiçbir şeyin bulunmadığını söylüyor. 


"Bu durum, hayatta kalanların güvenliği ve kötüye kullanım bildirmeleri durumunda ailelerini güvende tutmak için polise duydukları güveni ciddi bir şekilde zedeleyecek sonuçlar doğurdu." diyor ve şöyle devam ediyor: 


"Bu araştırmayı derlerken, cinsel suç şüphelileri hakkında önceden bir kısıtlama olmadığı konusunda hayal kırıklıklarını ifade eden polislerle ve kadınlarla konuştum. Bu mağdurların güvenliği için risk teşkil ediyor. Şüphelinin, suçlayanla iletişim kurmasını veya gözünü korkutmasını engelleyecek hiçbir şey yok. Cinsel tacizciler, özellikle pedofiller bir davranış biçimini takip eder ve çoğu zaman yeniden incelerler. Sorgulanırken bunlarla ilgili herhangi bir kısıtlama yoksa, halk için önemli bir risk oluşturur.” 


“Soruşturma sürerken serbest bırakılan” şüpheli sayısındaki çarpıcı artış, koşulların uygulanabileceği ön ödemeli kefalet sayısında “endişe verici” bir düşüşe eşlik ediyor. Bu 4.657'den 2.036'ya yüzde 56 düşüş demek. 


Çocuk istismarı mağdurlarını korumak için yaygın olarak kullanılan kefalet şartları, şüphelilerin mağdurlarla ve aileleriyle doğrudan veya dolaylı olarak iletişim kurmalarını, ev, okul veya çocuk oyun alanı ve sokağa çıkma yasağı gibi belirli bir yere gitmelerini engellemeyi içermektedir. 


350'den fazla çocuk istismarı mağduru ile yapılan ayrı bir ankette, beş kişiden biri failin daha fazla şiddet uygulamasından korktuğu için polise ihbarda bulunmadıklarını ifade ediyorlar. 


Milletvekili grubu, Hükümet'in, çocuklara ve yetişkinlere yönelik cinsel suçlarla ilgili soruşturma altındaki şüphelilerin, gözaltına alınmasından sonra sadece kefaletle serbest bırakan 2017 tarihli Polislik ve Suç Yasasını değiştirmesi gerektiğini söylüyor. 


365 kurbanla ilgili yapılan araştırma, sadece yarısının (yüzde 54) çocukken başlarına gelen 
cinsel tacizi polise bildirdiğini ortaya çıkarmış durumda. Yüzde 30, polisin başarılı bir şekilde kovuşturmaya gireceğine inanmadığını, yüzde 27'sinin de polisin desteksiz kalacağını düşündüğünü söylüyor. 


Mağdurlar uzun süredir, “insanlık dışı” dile ve ciddiye alınmamalarına yönelik polis güncellemelerini beklediklerini vurguluyorlar.. On kişiden dokuzu, failler yargılanmadığında kendilerine verilen desteğin zayıf veya çok zayıf olduğunu söylüyorlar. 


Polisin kaydettiği çocuk cinsel istismar suçları 2007 ve Mart 2017 arasında yüzde 178 
oranında artmış, internete aracılığıyla işlenen suçlar 2015/16 yılındaki 4.000'den, 2018/19'daki 8.224'e iki katına çıkmıştır. 


Grup, Hükümetin acilen mağdurlar için zaman çizelgeleri ve güncellemeler için ulusal standartlar belirleyen ve mağdur komiserine polis, savcı ve kurumların gözetilmesi için yeni yetkiler verecek yeni bir kurban yasası getirmesini tavsiye ediyor. 


Charles Hymas, 8 Temmuz 2019, The Guardian 
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 


DÜŞÜŞTEN SONRA; WEİNSTEİN SKANDALI SONRASI 
Derya Beyaz, 24.03.2018, Sonsuz Ark, Çırak-Çevirmen Yazar, Çeviri 


"Hollywood'daki sansasyon, ekrana gelen farklı hikayelerle sonuçlanacak" 


2009'da, daha önce bir Walt Disney stüdyosu başkanıyken, sonradan bağımsız bir film yapımcısı olan Nina Jacobson, Hollywood'daki kodamanlara yeni bir imtiyaz tanıyordu. Çok satan bir romana dayanan “Açlık Oyunları”, kolay bir satış gibi görünen bir distopya bilimkurgu destanıydı. Ancak bazı yöneticiler, kısmen kahramanlar gençler olduğu ve kısmen de ana karakter bir kadın olduğu için onay verdi. 


Projeyi sonunda küçük bir stüdyo olan Lionsgate'e satan Jacobson, “Bize kızlar kendini bir erkek kahraman ile özdeşleştirirler ancak erkekler bir kadın kahraman ile kendilerini özdeşleştirmeyecek diye öğretildi” diyor. Jennifer Lawrence'ın başrol oynadığı film, büyük bir hit oldu. 


Jacobson, endüstrinin ekrandaki kadınlar hakkında geçerli kurallarını “bilgi olarak gizlenmiş 


önyargı” olarak tanımlıyor. Sorun şu ki, “teorilerin yanlışlığını kanıtlamak için yeterli vak'a yoktu” diyor. Yakında olabilir. 


Harvey Weinstein'ın kadınlara yaptıkları ve onun ardından ortaya çıkan diğer ahlaksızlar üzerinden patlayan skandal, Hollywood'u geri dönülemez bir biçimde değiştiriyor. #MeToo ve #TimesUp hareketleri, endüstrinin canavarlarını, onlar tarafından yok edilen sayısız kariyerin ve bunların olmasına izin veren cinsiyetçi bir kültürü hesap vermeye zorladı. Erkek krallığı tahttan indirildi. Bu hiddet, 4 Mart'ta Akademi Ödülleri törenini renklendirecek. 


Ama Hollywood'un anlattığı hikayelerde de, eşit derecede önemli bir değişimi kanıtlayan işaretler vardır. Sektördeki en güçlü insanlar - çoğunlukla erkekler — bilet satarak ekrana 

koydukları şeyler konusunda kendi kararlarını haklı gösteriyorlar. Jacobson’un tecrübesi, birçok kişinin kusurlu ve uzağı göremeyen kamburlar üzerinde çalıştığını gösteriyor. 
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Geçen yıl, Kuzey Amerika gişede üçüncü en yüksek gişe hasılatı olan ve kadınların oynadığı ve yönettiği film (resimdeki) “Wonder Woman” da öyle. Aynı şekilde, siyahi yönetmeni ve yıldızları ile “Kara Panter”, en başarılı Marvel filmlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu da, baskın bir şekilde Afrikalı- Amerikalı filmlerin uluslararası düzeyde başarılı olamadığı bir başka varsayımı yok ediyor. 

Geleceğe Dönüş 

Geçmişte, bu tür başarılar tipik olarak izole edilmiş görüntüler olmuşlardır. Şimdi, kadınlar film ve televizyon yapımında daha fazla güç talep ettikçe ve bunu elde etmeye başladığında, bu model değişiyor olabilir. Kitle eğlencesi işi ve onun yapıtları, daha çeşitli ve daha derinden, daha çeşitli şekillerde olmaya başladı. Eğilim skandaldan önce başladı ama onun tarafından hızlandırıldı. Kadın oyuncular ve yönetmenler için, stüdyolar için ve hepsinden önemlisi de izleyiciler için umut vadediyor. 


Ödemeli yayın yapan televizyonda, “Big Little Lies” ve “The Handmaid’s Tale” gibi kadın ağırlıklı diziler, izlenme oranından ziyade abonelikler aracılığıyla tutkulu desteğe bağlı bir iş modeline dönüştü. Büyüyen ortam, üreticileri daha orijinal olmaya zorluyor. Bir yöneticinin belirttiği gibi beyaz, heteroseksüel, erkek bir doktor hakkında başka bir televizyon şovu yapmak zor olurdu. 


TV'deki en etkili insanlardan bazıları, geçen yıl Netflix ile kârlı bir sözleşme imzalayan yapımcı Shonda Rhimes'ın da aralarında bulunduğu kadınlar. “Big Little Lies” in yapımcısı ve yıldızı Reese Witherspoon, şirketini geliştirmek için çok sayıda kadın merkezli öykü elde etti. Kadınlar (ve azınlıklar) gittikçe daha az temsil edilmekle birlikte yönetmen olarak işe alınmaya devam ediyorlar; ancak altı televizyondan biri bir kadın tarafından yönetiliyor. 


Ana akım Hollywood, kıyaslandığında çarpıcı bir şekilde kemikleşmiş. Tesadüfen, kurgu filmleri yöneten ilk kişi bir kadındı. Alice Guy, 1896'da filmle kısa hikayeler anlatmaya başladığında 


Gaumont'un bir çalışanıydı. Kadınların başrollerde olduğu, evliliğe geniş bakış açısı sağlayan aksiyon filmleride de dahil, popüler özellikler yakalamaya devam etti. En nihayetinde, film yapımcılığı erkek-çalışan stüdyo sistemi altında sanayileştikçe, kadın yönetmenlerin hepsi ortadan kalktı. Kameranın arkasında olduğu gibi, önünde de stüdyoların kadın problemi yerleşik olduğu kadar derin. 


Erkek oyuncular, kadınların ekran zamanlarının iki katı kadarına hakim oluyorlar. 1940'ların sonlarından biraz daha iyi bir oranla başarılı filmlerde (son sayımda) konuşma parçalarının üçte ikisi olmak üzere konuşmanın çoğunu yapan kahramanlar ve kötüler erkeklerdir. 
Kadınlar, hala, sık sık süs eşyaları ya da kurbanlar, aşk çıkarları ya da sıkıntıları olan hanımlar: çözülme, saldırı ya da her ikisi için yararlı olanlardır. 


Dolayısıyla, stüdyoların daha kapsayıcı olabilmesinin basit yollarından biri, merkezi rollere daha fazla kadın ve azınlık koymaktır. “Thelma ve Louise” yıldızının kurduğu “ Geena Davis Medyada Cinsiyet Enstitüsü bunları yıllardır geniş çaplı bir şekilde yapmak için kulis yapıyor. 
Kathleen Kennedy tarafından yönetilen Disney'in Lucasfilm’i, kadınları yeni “Yıldız Savaşları” üçlemesi ve “Rogue One: Bir Yıldız Savaşları Hikayesi” adlı bir yan ürünün kahramanları yaptı. Gelecek yıl Brie Larson, Marvel Studios'un (şimdi Disney'e ait) ilk kadın liderliğindeki “Captain Marvel” filminde rol alacak. 


Kadınların sinema biletlerinin yarısını satın alması koşuluyla, bu yeniden dengeleme sağduyu gibi görünebilir. Beyaz olmayan film izleyicilerinin Kuzey Amerika'da kişi başına beyaz olanlardan daha fazla bilet aldıklarını düşünürsek, ; hepsi de toplam satışların yarısını oluşturmaktadır, aynı mantık azınlık oyuncuları için de geçerlidir. Oysa geçmişte “Açlık Oyunları” gibi kadın liderliğindeki hitlerde geniş çapta örneklendirmeler yapılmamıştır. Belki de “Wonder Woman”, bir erkek süper kahramanla yan yana duran kadın bir yıldız, bu trendi canlandıracaktır. Bu arada düşüşler eski şovenist önyargıları doğrulamak için alınmışlardır. 
“Catwoman” ın 2004'teki başarısızlığından sonra “Wonder Woman” 1 yayınlamak Warner Bros'un 13 yılını aldı. 
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Bu nedenle, aksiyon filmlerindeki kadın karakterlerin sayısı, 2007'den bu yana sadece% 20'den% 23'e yükseldi, diyor, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde kadın ve azınlıkların ekran tasvirlerini analiz eden Stacy Smith. (Onun araştırması ayrıca, kadınlara bir stüdyo filmini yönetmek için sadece bir şans verilmesinin daha muhtemel olduğunu ortaya koymuştur.) 
Dişiler çeşitli şekillerde resimden dışarı çıkarılmışlardır. Jacobson, 1998'de yayımlanan bir animasyon filmi olan “Antz” için araştırma yaparken, kadınların karınca kolonilerinde en önemli işlere sahip olduğunu öğrendiğini söylüyor. Daha sonra DreamWorks SKG'de bir yönetici, filmde liderlik rolünü bir erkek karıncadan dişi karıncayla değiştirmek istemiş, ancak reddedilmiş. 


Bayan Smith'in araştırmasına göre, 2016 yılında Kuzey Amerika gişesindeki en iyi 100 
filmden 34'ünde, 2007'deki 20'ye kıyasla, önde gelen veya ortak öncü roller kadınlardan oluşuyordu. Bu ilerleme gibi görünüyor - ama kadınlar istenildiği kadar konuşlandırılmıyor. 
Bu örnekte yaklaşık dörtte biri geçersiz ya da kısmen geçersiz olarak gösterilmiş, neredeyse erkeklerin oranı bunun 3 mislidir. Bu, 2007'de% 23'ten, 13-20 yaşlarındaki kadınların% 35'ini içermektedir. #MeToo hareketi, kıyafetlerini kamerada çıkartmakla korkutulan oyuncuların ürkütücü sayısını ortaya koydu. Salma Hayek, New York Times gazetesinde, Weinstein'ın bir sanatçı olan Frida Kahlo hakkında bir filmi olan “Frida” daki lezbiyen-seks sahnesinde baskı yaptığını iddia ettiği bir makale yazdı. (Bay Weinstein, onu sahnede sıkıştırdığını “hatırlamıyor”) 


Kimse cinsiyetin ekrandan kaybolacağını düşünmez. Sonuçta, kadınlar da erotizmden hoşlanıyorlar. “Kadınlar da erkekler kadar hevesli” diyor Jacobson; “Bu sadece hikayeleri kimin anlatacağı ile ilgili”. Ancak Weinstein sarsıntıları yeniden düşünmeye teşvik ediyor. 
Değişim “arındırıcı” anlamına gelmeyecek, diyor üst düzey bir film temsilcisi, ancak filmlerin daha “dengeli” bir cinsellik görüşü sunduğu anlamına geliyor. Hollywood Reporter'e fısıldanan endüstrideki rakamlar, yapımcıların gereksiz seks içeren filmlere yeşil ışık yakarken çekingen davrandıklarını gösteriyor. 


Erkek ve kadın rolleri arasında daha iyi bir denge gibi, daha az pornografik bir yaklaşım da aslında sektör için iyi olabilir. Veriler, kadın izleyicilerin kadın ve kızların istismarcı cinselleştirilmesiyle canlarının sıkıldığını ileri sürmektedir. Gişe hasılatlarını tahmin etmek için senaryoları algoritmik olarak değerlendiren bir danışman olan Epagogix'ten Nick Meaney, seks sahnelerinin filmlerin para kazanmasına yardımcı olabileceğini, ancak bunun hikayeye organik olarak tam uyduklarında mümkün olacağını söylüyor. 


Hollywood, sonuç 


Ekrandaki seks incelendiğinde, aynı zamanda kadın düşmanlığı şiddeti de aynıdır. Kadınları sıkıntı içinde tasvir eden filmlerin modası geçme olasılığı düşüktür, ancak daha az rahatsız edici ve aşağılayıcı bir tarzda yapılmış olabilirler. Aslında Mr Meaney, bunun da gişede yardımcı olacağını söylüyor. “Tehlikedeki kadın” filmlerinde en iyisinin, kadın dövüştüğünde ve sonunda kazanınca olduğunu söylüyor. İlkel mağduriyetin bu ilerlemesi zaten devam ediyor olabilir. Keira Knightley geçtiğimiz günlerde, şu ana kadarki senaryoları gözden 


geçirerek, “ilk beş sayfada tecavüz edilmeyen veya sadece sevgili kız kardeşi veya karısı olmadıklarında” kadınların bunu iyi karşıladığını fark ettiğini söyledi. 


Kayıp zamanı telafi etmek 


Hollywood'un Weinstein anının daha somut bir yansıması da diyor Bayan Jacobson, iddialı genç kadınların kariyerlerinin daha azının tacizle ezileceğidir. Daha az kötüye kullanan erkekler, görüntülerinde asistanlarına mentorluk yapacaklar. Bu zamanla, daha fazla kadının karar alacağı anlamına gelir. İki büyük ajans, 2020 yılına kadar üst düzey görevlerde eşit temsil edilmeye söz verdi. Bazı yeniden dağıtımlar çoktan başladı. Bir sıkıntı altında kalan Amazon Stüdyoları'nın eski patronunun yerini bir kadın, Jennifer Salke almıştır. 


Yönetmen koltuğunda da değişim başladı. San Diego Eyalet Üniversitesi'nden Martha Lauzen, 2017'deki en iyi 100 film için yönetmenlerin% 8'inin kadın olduğunu tespit etti. Bu önemli görünüyor, ancak 2016 yılında rakam% 4 idi; 2010 yılında% 2 idi. Bu azınlıklardan biri olan Greta Gerwig, “Lady Bird”le en iyi yönetmen Oscar adayı oldu. İlk kez bir kadın görüntü yönetmeni aday gösterildi (“Morbo Morrison” için “Rachel Morrison”). Daha çok kadın sanatçı ve daha yuvarlak resimler arasındaki bağlantıyı ölçmek zordur, ama gerçektir. 
Kadın ve beyaz olmayan yönetmenlerin payını yaklaşık bir buçuka yükselten bir ağ olan John Landgraf, “kadromuzun çeşitliliğini genişletmenin" daha geniş ve çoğu zaman daha şaşırtıcı seçenekler dizisi oluşturduğuna dikkat çekiyor. 


Bütün bunlar, Hollywood'un ötesinde her şeyden önce, izleyicilere her yerde örnek olduğu için önemlidir. “The Hunger Games” in piyasaya sürülmesinden sonra, kahramanın spesiyalitesi olan okçuluğa kızların ilgisinde bir artış oldu. Bir pazarlama firması olan J. 
Walter Thompson'dan Rachel Pashley kadınların neredeyse üçte ikisi ekranda güçlü bir rol modelinin onları daha iddialı ya da azimli yaptığını söylüyor, diyor. Kadınlar gerçek dünyadaki büyük olasılıkları eğer avatarları onları selüloit üzerinde gerçekleştiriyorsa görüyorlar, dedikleri şey: Eger ekranda daha çok kadın bilim adamı ya da kadın liderler ya da kadın politikacılar görseydik, bunun gerçek hayatta gerçekleşmesi daha kolay olurdu.” 


Yeni tarz hikaye anlatımı, kadınları ve erkekleri homojenleştirmek ya da cinsellik ve şiddeti ortadan kaldırmak anlamına gelmez. Aynı hikayeleri anlatmak anlamına gelir, ancak farklı bir gözle. Son günlerde televizyon bir şablon sağlıyor. “Big Little Lies” bir iç istismar hikayesidir. “The Handmaid's Tale” sistematik olarak kontrol edilen kadınların bir benzetmesidir. Ama kadın bakış açısıyla anlatılmaktadır. Benzer şekilde, “Wonder Woman” adından daha çok bir süper kahraman filmiydi. Onu görmeye giden bazı insanlar, kahramanın bir fetiş nesnesine indirildiği sahneyi korkarak bekledi; o sahne hiç gelmedi. Bunun yerine ekranlardan dünyayı fethetmeye hazır kadınlar ve kızlar çıktılar. 


(Bu yazı, basımın kitap ve sanat bölümünde "Düşüşten Sonra" başlığı altında yayınlandı.) 


Economist, 3 Mart 2018 


İNGİLTERE: ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTEKİ SEKS KAÇAKÇILIĞINA KARŞI 
HÜKÜMET STRATEJİSİ YETERSİZ 


Seçkin Deniz, 10.07.2018, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, İngiltere'de, yaygın bir şekilde verilen reklamlarla seks karşılığı bir evde barınma hariç olmak üzere, suç örgütlerinin yönettiği kadın ticareti yoluyla yapılan fuhşun ulaştığı boyutları göstermesi açısından önemli veriler ve değerlendirmeler içermektedir... İngiltere fuhuş sektöründe cinsel olarak sömürülen kadını seks işçisi olarak görmekte ve ilgili sorunları gelir getirdiği için sanayi ölçeğinde değerlendirmektedir; her ne kadar inkar etse de hükümetin bu tutumu çoğunluğu Romen olan kadınların suç örgütleri tarafından zorla pazarlanmasının önünü açmıştır. Medeniyetin beşiği olarak pazarlanan İngiltere, artık kadınların zorla pazarlandığı, ekonomisi çöktüğü için kadın bedeninden elde edilen gelirlerin sanayi geliri olarak değerlendirildiği aşağılık bir insanlık suçunun merkezi olarak tanınmaktadır. 


"Raporlardaki bulgulara göre, ağırlıklı olarak Doğu Avrupa'dan gelen yüzlerce savunmasız kadın, İngiliz erkekler tarafından istismar edilmek üzere insan ticareti çeteleri tarafından özel evlere gönderiliyor." 


Yeni yapılan araştırmalarda iddia edildiğine göre İngiltere ve Galler'de seks işçiliği, hükümetin sorunun çözülmesine yönelik stratejisi belirlenmediği için, “endüstri ölçeğinde” yer alıyor. 


Bir raporda belirtildiği gibi, “pop-up genelevler” olarak adlandırılan ve kadınları cinsel istismar etmek için kısa süreliğine kiralanan binalar yaygın. Çoğunlukla Doğu Avrupa'dan gelen yüzlerce savunmasız kadın, İngiliz erkekler tarafından istismar edilmek üzere insan ticareti çeteleri tarafından özel evlere gönderiliyor. Fuhuşa ve Küresel Cinsel Ticarete Yönelik All-Party Parlamento Grubu (APPG) tarafından yapılan soruşturma, uygulamanın “yetişkinlere yönelik fuhuş satın alma web siteleri” tarafından gerçekleştirildiğini ve seks için ödeme yapan bir kısım İngiliz erkek tarafından yönlendirildiğini tespit etti. 


* Independent Haber: Polis memuru fuhşa teşvik etme şüphesiyle tutuklandı 

* Independent Haber: Seks kaçakçılığı kurbanı, Birleşik Krallık'tan zorla ayrılmaktaki terörü açığa çıkardı. 

* Independent Haberler: Seks Ticareti, Fuhuş 


Milletvekilleri daha sonra fuhuş reklamcılığından ve fuhuştan kâr elde etmek için kurulan web sitelerine yönelik yapılacak baskının yanı sıra, seks için ödeme yapanların ve fuhuş suçunu işleyenlerin veya bu suça konu fiilleri pazarlayanların yargılanması çağrısında bulundular. 


Rapor bulgularına göre, Birleşik Krallık'ta cinsel sömürü içeren modem köleliğe karşı devam eden polis operasyonları sonucu en az 212 aktif dava var . İngiliz genelevlerinde istismar edilen kadınlar ezici çoğunlukta yabancı uyruklu. 


Polis teşkilatından alınan rakamlar Leicestershire polisinin 156 genelevini ziyaret ettiğini ve Aralık 2017'ye kadar iki yıl içinde , %86's1 Romen uyruklu olan 421 kadını ziyaret ettiğini gösteriyor. Northumbria Polisi, Nisan 2018'e kadar iki yıl içerisinde dörtte üçü Romen olan 
259 kadını kapsayan 81 genelevi ziyaret etti. 


Genelevlerin yarısından fazlasının diğer genelevlere, ajanslara veya Birleşik Krallık Organize Olmayan Suç Gruplarına bağlı olarak çalıştığı tesbit edildi. 


Greater Manchester Police- Büyük Manchester Polisi, Mart 2015'ten bu yana 324 potansiyel yeni genelev adresini belirledi. Polis şehirde “Çoğunluğun modern köleliğin sıcak noktalarını yansıttığını” 

söyledi. 


Soruşturma, organize suç gruplarının tipik olarak kadınları Vivastreet veya Adultwork gibi ticari web sitelerinde seks alıcılarına tanıttığını, bir erkeğe ulaşmak için kurulmuş olan ticari bir web sitesinde seks ticaretindeki kadınları tanıtmak için yapılan harcamaların 20.000 
sterlinden daha fazla olduğunu göstermiştir. 


Parlamenterler bu sorunun üstesinden gelmek için hükümetin web sitelerinin fuhuş reklamları vermesini ve fuhuşa yol açmasını engellemesini istedi. 


Bakanlar da, geçen beş yıl içinde yüzde 3,6 'lık bir bedel ödediği tesbit edilen 6.000 İngiliz erkek hakkında yapılan bir çalışmayı gerekçe göstererek, seks ticaretini gerçekleştiren seks alıcılarından gelen talebi karşılamak için seks ödemesini ve seks satılmasını suç olarak kabul etmeleri gerektiğini belirtti. 


Fransa, İsveç, İzlanda, Norveç, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda, seks satın alanların taleplerini karşılamak için seks yapmayı ve seks pazarlamayı suç saymaktadır. 


Diğer öneriler arasında, ev sahiplerinin ulusal bir kaydını oluşturmak ve cinsel sömürünün önlenmesi konusunda “satmak” amacıyla bir sokakta ya da kamusal alanda ortaya çıkan suçların engellenmesinin yanı sıra kısa süreli kiralama sektörüne rehberlik etmek de vardı. 


APPG başkanı parlamenter Gavin Shuker, organize suç gruplarının kadınlara yönelik cinsel sömürüsünün “sanayi ölçeğinde” yer aldığını ve “kaçakçılık çeteleri tarafından pop-up genelevlere pazarlanan savunmasız kadınların önünün açıldığını” söyledi: 


“Şimdi insan tacirleri kazanıyor. İngiltere şu anda savunmasız kadınları cinsel istismar etmek isteyen organize suç örgütleri için düşük riskli bir hedeftir. Hükümetin cinsel sömürü talebine karşı savaşmak için şimdi harekete geçmesi gerekiyor. Cinsel para cezasıyla cinsel taciz talebine karşı mücadele etmek gerekiyor. Bu, insan tacirlerinin ceplerini dolduran seks alıcılarından gelen paradır. Talepleri olmasaydı, bu acımasız ticarette kadınlar 'tedarik' edilmeyecekti. 


Organize suç gruplarının, kadınları seks satın alanlara tanıtmak için kullandıkları 

internet fuhuş sitelerine tıklamanlar da engellenmelidir. Örgütlü cinsel sömürünün bu ülkede ulaştığı boyutlar ulusal bir skandaldır. Fakat bunun durdurulması gerekiyor ve durdurulmalıdır.” 


Women’s Equality Party-Kadın Eşitliği Partisi'nin lideri Sophie Walker şunları söyledi: 


“Bugünkü rapor, Birleşik Krallık'ta kadınların cinsel sömürüsünün boyutlarını ve niteliğini gösteriyor. Organize suç örgütleri sokak dışı fuhuş ticaretine hükmetmekte ve kadın ticareti, tehdit ve kadınları zorlama yoluyla para kazanmaktadırlar ve bunların çoğu Birleşik Krallık vatandaşı değildir. Seks alıcılarından gelen talep, seks ticaretini, APPG tarafından belirlenen web siteleri gibi insan tacirleri ve pezevenkler ve diğer üçüncü taraflar için kârlı hale getiriyor. 


Bu nedenle, fuhuşla uğraşanlara seks satışı yapan ve çıkış hizmetlerini finanse eden kadınlara yönelik kovuşturma tehdidinin kaldırılmasıyla birlikte, bu modem kölelik biçimini ele almak için bir seks alıcısı kanunu gerekmektedir.” 


Bir İçişleri Bakanlığı -yabancılar dairesi- sözcüsü şunları söyledi: 


“Modern Kölelik ve insan kaçakçılığı, bunlar Hükümetin üstesinden gelmek için uğraştığı aşırılık suçlarıdır. 


İngiltere, dünyadaki en zor Modern Kölelik yasalarına ve 2015'te Theresa May tarafından tanıtılan Modern Kölelik Yasasına sahiptir ve kanun uygulayıcı kurumlara modern köleliğin üstesinden gelmek ve mağdurları çevrimiçi olarak tanımlamak için failler için cezalar ve mağdurlar için gelişmiş koruma araçları sunmuştur. 


İnternetin, bu aşağılık bireylerin insanları bu ticarete sokması için güvenli bir alan olarak görülmemesi gerektiği açıktır. Hükümet tarafından desteklenen NCA, çevrimiçi faaliyet gösteren suçluları tespit etmek ve engellemek için yeni teknikler de dahil olmak üzere, önemli modem kölelik tehditlerine karşı operasyonel faaliyetlerini arttırmıştır.” 


May Bulman, 21.05.2018 The Independent 
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 


TOM HANKS-GREYHOUND; HOLLYWOOD'DA BİR KIRILMA ÂNI 
Ahmet Haydar, Sonsuz Ark, 08.08.2020, Sinema Notları 24 


"Editörlerin -ki kesinlikle eminim, editörlerden daha çok kurgu üzerindeki etkisini hissettiren senarist ve yapımcı Tom Hanks 'in- filmin nesnelerine ve başrol oyuncusunun karmaşık duygularına başarılı bir şekilde yüklediği simgeler bir kırılma ânının yaşandığını gösteriyor." 


Alman Gri Kurdu (GrayWolf; U-Bot Denizaltısı) ve Amerikan Tazısı'nın (Greyhound; 
Savaş Gemisi) Ölümcül Savaşı/ Atlantik 1942 


Baştan sona asık ve kaygılı suratını izlediğimiz, zafer elde ettiğinde bile gülümsediğini görmediğimiz Kaptan Ernest Krause rolündeki Tom Hanks’in, senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını Gary Goetzman’ la paylaştığı bu filmde neyi amaçladığını anlamak şaşırtıcı. Bir filmin ruhuna sinmiş olan şeyi keşfedebilmek gerçekten dikkat ve bilgi gerektiren bir öz geçmiş hikayesini zorunlu kılıyor. 


om 


y T HANKS 
GREYHOUND 


91 dakikalık bu filmi izlerken zihnimde hareketlenen şeyleri aktarmayı düşündüğümde, 
çizeceğim kompozisyonun filmin ruhuna sindirilmiş olan amacı tam olarak yansıtıyor olması gerekiyordu. Editörlerin -ki kesinlikle eminim, editörlerden daha çok kurgu üzerindeki etkisini hissettiren senarist ve yapımcı Tom Hanks 'in- filmin nesnelerine ve başrol oyuncusunun karmaşık duygularına başarılı bir şekilde yüklediği simgeler bir kırılma ânının yaşandığını gösteriyor. Kırılan neydi? 


Kırılan çok şey vardı. Dan Brown serisinde ateist-masonik bir propagandanın başrol oyuncusu olarak dine ve kiliseye saldıran Tom Hanks/in, son filminde George Cleveland (Gerçekte, 

1930 ile 1954 yılları arasında 180'den fazla filmde rol alan George Cleveland (17 Eylül 
1685-15 Temmuz 1957) Kanadalı 'beyaz' bir sinema oyuncusuydu) adındaki siyahi aşçısının önüne koyduğu yemeği yemediği (yemek yerine her seferinde kahve istediği) halde “Amen ve İsa? vurgulu şükür duaları, bir saldırıda ölen üç askerinin cesedi denize bırakılmadan 

önce “hristiyan geleneklerine uygun? tören yapması, filmin sonunda yatağına yatmadan önce İncil okuyarak “Cennetteki Babası”na dua etmesi ilk temel kırılmaya işaret ediyordu. 
Hollywood, bir savaş filminde ateizmin üstünü kalın bir çizgiyle çiziyor, üzerine bastıra bastıra dine geri dönüyordu. 


U-Bot Alman Denizaltısı 


Hanks”in asık suratinin tam orta yerindeki ağır hüznün ilk U-bot Alman denizaltısını batırdığında ?50 Alman öldü? diyerek sevinen karargâh subaylarından birine “50 

insan? diyerek tepki gösterdikten sonra Kaptan Köşkü'nden ayrılması, havada asılı kalan sorular bırakıyordu. Sonra anlıyordunuz; Tom Hanks'in canlandırdığı Kaptan Ernest Krause, 
3 Temmuz 1866'da Almanya Lübeck'te doğan Alman asıllı bir Amerikalıydı ve kendi 
ırkından askerlerin ölümüne üzülüyordu. 


U-Bot saldırısında isabet alan Kaptan Köşkü (Köprü) 


Amerikan Savaş gemisi Greyhound’da bir asker, Kaptan Krause, adını sorduğunda ‘Epstein’ diyerek soyadını söyleyen ve ilk U-bot saldırmaya hazırlandığında kontrolünü kaybeden başka bir Alman asıllı Amerikalı asker siyah zeminde beyaz gamalı bir haç çiziyordu. “Epstein?. Neden “Epstein?? Başka Alman soyadı mı yoktu? Bu ne tür bir vefa borcuydu ve neden bir savaş filminde adı anılıyordu? 


Tom Hanks'in, 10 Ağustos 2019'da tutuklu olduğu ceza evinde intihar ederek öldüğü söylenen Amerikalı finansçı, iş adamı ve seks-pedofili suçlusu ve pazarlamacısı Jeffrey Epstein'ın Lolita Express uçuş günlüklerinde adının olduğunu iddia edenleri hatırlamamak mümkün değildi. Hanks ne tür bir vefa duygusunun etkisiyle senaryosunu yazdığı bir savaş filminde bir karaktere ‘Epstein’ soyadını veriyordu? Bu bir tür itiraf değil miydi? 


Hanks’in bu kaygısına karşılık, karmaşık şeytani ağlarla örülen Amerikan sinema-iş, siyaset ve bürokrasi dünyasının perde gerisinde olanları anlamak çok zor değildi. Reşit olmayan kızları sinema-iş-siyaset ve bürokrasi dünyasının ünlülerine pazarlamakla suçlanan ve tutuklanan Epstein’1 ve pedofili olmakla suçlanan kendisini aklamaktan başka bir açıklama bulmak mümkün değildi. Ancak neden “Şeytani düşman beni etkisi altına almasın? diye dua ediyordu? 


Bir başka kırılma Hollywood'un bir süredir devam ettirdiği siyahları anlamaya ve Amerikalılaştırmaya yönelik yaklaşımda ortaya çıkıyordu. Siyahi aşçı George Cleveland'in U-Bot saldırılarından birinde, aşçı olduğu halde fedakârca toplara mermi taşırken Amerikan çıkarları için ölmesi, ABD'de yaşayan Afro-Amerikan kökenlilere karşı uygulanan şiddete ve ırkçılığa karşı aylarca sokaklarda gösteri yapan Black Lives Matter hareketine destek vermek ve Jeffrey Epstein'i korumak için hiçbir şey yapmayan eski arkadaşları ABD Başkanı Trump'a karşı verilmiş bir mesajdı. 


Donald Trump ve kız arkadaşı (ve gelecekteki eşi) eski model Melania Knauss, finansçı (ve gelecekteki hüküm giymiş cinsel suçlu) Jeffrey Epstein ve İngiliz sosyalist Ghislaine Maxwell 
12 Şubat' 2000'de Florida, Palm Beach'teki Mar-a-Lago kulübünde birlikte poz veriyorlar. 


DAVIDOFF STUDIOS/GETTY 


Covid-19'a yakalanan ve iyileşen Hanks, Trump'ı yeterince tedbir almamakla da suçluyordu. 
Hesaplaşma büyüktü ve bu Greyhound'da kayda geçmeliydi. Asıl 'Greyhound-Tazı' yine Alman asıllı olan Donald Trump mıydı? Kurtulacak mıydı? Yoksa tam aksine filmin sonunda kaybedecek olan GrayWolf- Gri Kurt muydu? 


Greyhound- Amerikan Savaş Gemisi 


Tom Hanks’in soğuğa karşı kuzu derisi montunu istemesi ve giymesi, uzun süredir sentetik bir hayata doğru akan satanist ideolojinin baskın karakterindeki yansımalarda yaşanan kırılmalardan birine işaret ediyordu. Genetiği değiştirilmiş tarım ürünleri sonrasında, çıkardıkları gazlarla atmosferdeki karbon miktarını arttırdıklarını iddia ederek ineklere düşmanlığını ilan eden Bill Gates liderliğinde yapay et ve yapay anne sütü üretmeye çalışan ve Covid-19 salgınından sorumlu tutulan bir aklın karşısına kuzu derisi montla çıkmak, doğal hayatın akışına geri dönüşe işaret ediyordu. 


GR\E\yYoH O TEN 


Kuzu derisi montu ile Tom Hanks ve Ameirkan bayraklı Greyhound afişi 


Bir başka kırılma da, bir kadın ve bir erkekten oluşan geleneksel dini yapılara göre “aile kurma? konusunda yaşanıyordu. Sapkın ilişkileri yaymaya çalışan Hollywood aklındaki kırılma “kendisine geri döndükten sonra evlilik teklifini yapmasını? isteyen bir kadını, savaşın her anında erkek bir askerin hayallerine monte ediyordu. Neredeyse yüz yıldır evlenerek ya da nişanlanarak savaşa giden Amerikalı askerlerin geride bıraktığı gözü yaşlı dullar ya da nişanlılar dönemi kapanıyordu. 


Tom Hanks'in çarpışmaların yaşandığı günler boyunca, yemeden ve uyumadan sürekli ayakta kaldığı için patlayan ayak derilerine bulaşan kana ve botlarını çıkararak giydiği, sevdiği kadının adının baş harflerini kazıyarak hediye ettiği ev terliklerine yapılan vurgu da sembolizmin aşkın örneklerinden birini görmemizi sağlıyordu. 


Halen dünyanın her yerinde işgal ettiği ülkelerde milyonlarca masum insanı öldüren ve kendisi de ölen Amerikan askerinin artık eve geri dönme isteğinin bir ilanıydı bu. Savaş sadece acı veriyordu. Hanks'in senaryosunu yazdığı ve yapımcılığının yanı sıra baş rolünü de oynadığı ‘Greyhound’ da baştan sona yüzüne yansıyan bu acıydı. İngilizlere daha az, Almanlara biraz daha fazla üzülen bir Amerikalı artık Yunan ticaret gemilerini koruma bahanesiyle savaşa girmeyecek gibi görünüyordu. 


Ancak elbette filmin başlarında kamarasında dolabın dışına asılı olan tabelada yazan “Dün, bugün ve sonsuza kadar’ ifadesini filmin sonunda da görmek artık hem psikolojik olarak hem de ekonomik olarak çökmüş bir Amerikan donanmasına gönderilen bir mesajdı. 


Filmin neredeyse tamamı 'Köprü' ile güverte arasında daracık bir alanda ve yüksek hızda çekilmesine rağmen can sıkıcı olmaması gerçekten ilginçti... Alt yazı ya da dublaj olmasa bile İngilizce bilmeyen herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir sessiz sinema diline entegre edilmiş olan diyaloglar filmin akışını izleyebilmeyi mümkün hale getiriyordu. 


Denizcilik literatürüne yabancı olanların bile 'tam sağ, yarım sol, dümen sende, kaptan köprüde, motorlar tam yol' gibi terimlerin ne anlama geldiğini öğrendiği bir filmde, filmin genetiğine işlenmiş 'konuyu' anlamak her seviyedeki seyirci için mümkün olmayabilir, hatta bu yüzden film 'çok sıkıcı' bulunabilirdi. 


Alman denizaltılarının kurduğu sinsi tuzağa ve telsizden yaptıkları tehditlere karşılık ansızın yenilmeleri, yönetmenin ya da Hanks'in filmin gerilim yüklenen düğüm noktalarını çok sağlam bir şekilde kuramadığını ve giriş-gelişme-düğüm-çözüm-sonuç sekanslarının 'hava koruması'nın bitmesine ve başlamasına bağlamasını yadırgamanıza neden olabilir. 


Kameraların 'Hanks'e odaklanmaları ve neredeyse sadece onun duygularını kristalize etmeye çalışmaları nedeniyle çatışma anlarında da izleyicinin doğru ve özgür açılardan gerçekleşen olayları izlemesine engel olunduğu açıktı. Yaklaşan ve uzaklaşan U-Botların Greyhound ile kurduğu ilişkiyi kamerayla izlemek çok zordu. Kamera 'mil yakınlığını- 

uzaklığını' veremeyecek kadar kararsızdı. Greyhound'un toplarla saldırıya geçtiği anları dışarıdan izlemek ve etki-tepki sürecini gözlemlemek mümkün değildi. 


Filmin sinematografik nitelikleri, Tom Hanks'in kırılmalarını yansıtmak üzere müdahaleye uğradığından öne çıkarılacak kadar yüksek ustalıklar içermiyordu. 


Blake Neely'in yaptığı müziklerini filmin akışında hep keskin bir duygu selinin tamamlayıcısı olarak başarılı bulduğum, Bron Studios, Playtone, FilmNation Entertainment, Sony Pictures, Stage 6 Films, Sycamore Pictures gibi yapım şirketlerinin 50 milyon dolarlık bütçeyle desteklediği, 15 Mayıs 2020'de planlandığı halde Covid-19 salgını nedeniyle, filmin sinema salonu için çekildiğini söyleyen Tom Hanks karşı çıkmasına rağmen, 10 Temmuz 2020'da Apple Plus platformunda gösterime giren ve Sony Pictures tarafından dağıtılan Greyhound'un yönetmenliğini Aaron Schneider yapmış, Tom Hanks'in senaryosunu C. S. Forester'ın The Good Shepherd adlı romanından uyarladığı filmin başrollerinde kendisine eşlik edenlerden iki 


isim Stephen Graham ve Elisabeth Shue. 


Filmi sekanslar arasında belirgin bir sınır noktası olmadan kurgulayan, birkaç flashback arası dışında başlayan ve biten bir heyecan dalgası halinde sıkılmadan izlenebilir hale getiren editörler de Mark Czyzewski ve Sidney Wolinsky. 


Tom Hanks dışında diğer bütün karakterleri hep silik bir şekilde inşâ eden tipik bir 'Narsist Tom Hanks' filmi izlediğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. 


İyi seyirler... 


Greyhound İzlekleri: 


1. https://www.imdb.com/title/tt6048922/fullcredits 


2, https://www.forbes.com/sites/joshweiss/2020/07/08/greyhound-tom-hanks- aaron-schneider-interview/#5 14fb58d70d2 


3. https://tr.wikipedia.org/wiki/Greyhound_(film) 
4. 
Tom Hanks-Dan Brown Izlekleri: 


Robert Langdon, Dan Brown'ın ürettiği kurgusal bir karakterdir. Harvard Üniversitesi'nde dini ikonoloji ve "semboloji" (tarihsel sembollerin incelenmesiyle ilgili kurgusal bir bilim dalı olan sembolojinin, gerçekteki göstergebilim alanıyla metodolojik bağı yoktur) profesörü olan Langdon, yazar Dan Brown'ın Melekler ve Şeytanlar (2000), Da Vinci Şifresi (2003), Kayıp 
Sembol (2009), Cehennem (2013) ve Başlangıç (2017) kitaplarında yer aldı. Doğum tarihi 22 
Haziran 1964, doğum yeri Exeter, New Hampshire, ABD olarak verildi. 


Tom Hanks, 2006 yapımı Da Vinci Şifresi, 2009 yapımı Melekler ve Şeytanlar ve 2016 
yapımı Cehennem kitaplarının film uyarlamalarında Langdon'ı canlandırdı. 


"ANNE BEN DEİST OLDUM" 
Emeti Saruhan, 05.04.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Hayatın Sıcak Yüzü, 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Son dönemde sıkça dindar ailelerin çocuklarının deist ya da ateist olduklarına şahitlik ediyoruz. Bizi afallatan, dindar bir aile ortamında yetişen, tesettür, namaz, oruç gibi ibadetlerini yerine getiren gençlerin deist ya da ateist olamayacağı ezberimiz. Aileler kendilerine nerede yanlış yaptık diye sorarken, bazen sebep “Yolda şarkı söylerken seke seke yürüyebilmek istiyorum. İslam buna izin vermiyor? sözleriyle ifade edilebilecek kadar basit olabiliyor. 


Profesör Dr. İhsan Fazlıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir panelde yaptığı konuşmada, odasına gelerek inanç konularında konuşmak isteyen, başörtülü oldukları halde kendilerini ateist olarak nitelendiren öğrencilerden bahsetti. 


Fazhoglu’ nun konuşmasının o bölümü şöyleydi: 


“Okuduğum İmam Hatip okulundan bir heyet gelerek benimle fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söylediler. Deizm yayılıyor, bu çocuklara ne anlatalım, ne yapalım diye sordular. 
Dedim ki, konuşmayı bırakın, yapın artık. Devamlı konuşuyoruz. Terbiye temsil ister. Örnek olacaksınız. Dini temsil makamındaki insanların bu durumu sürdüğü müddetçe 10 yıl sonra neslimiz bizimle kavga edecek. Bu dinin bir faydası olsa babama anneme olurdu diyecekler. 


15 Temmuz'dan bu yana benim odama 17 tane başörtülü deist bile değil tanrı tanımaz 
öğrenci gelip benimle bu konuları konuştular. Başörtülü öyle geleneksel de değil bildiğin başörtülü. Sosyal statüleri gereği, aileleri nedeniyle hala başörtüler ama tanrıya bile inanmıyorlar. 


Ortak neden sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin sonucudur. Mesele bu kadar ciddidir. Bu sonuçlarla yüzleşmezsek 30 yıl sonra çok farklı şeyler konuşuyor 


, 


oluruz.’ 


Konuşma, başörtülü ve ateist kelimelerinin yan yana gelmesinin de oluşturduğu ilgiyle basına yansıdı ve bir süredir konuşulup tartışılan konu yeniden gündeme geldi: Deizm ve ateizmin muhafazakar / İslamcı ailelerin çocukları yani dindar olan ya da olması beklenen gençler arasında artarak yayılması. 


Ezber bozuldu 


Son on yılda yapılan araştırmalar tüm dünyada deizm ve ateizmin sekülerizm dalgasıyla birlikte yükseldiğini ortaya koyuyor. Aynı araştırmaların ortaya koyduğu rakamlara göre Türkiye’de de gençler arasında deizm ve ateizm artış gösteriyor. Son dönemde bu yükselen rakamlar arasında dindar ailelerin çocukları da yer alıyor. Bizi afallatan, dindar bir aile ortamında yetişen, dini bilgileri çocukluğundan bu yana edinmiş, tesettür, namaz, oruç gibi ibadetlerini yerine getiren gençlerin deist ya da ateist olamayacağı ezberimiz. Ancak zaman zaman hepimizin çevremizde şahit olduğumuz örnekler bu ezberi bozuyor. Ailesinin “Aman namazını kaçırmasın, aman harama bakmasın, orucunu tutmayı ihmal etmesin” diye üstüne düştüğü gençler, deist ya da ateist oluyor. Bazıları bunu açıklayarak ailesinden kendilerini böyle kabul etmelerini istiyor, bazıları ise buna cesaret edemeyerek dışta dindar, içte ise bambaşka biri olarak yaşamlarını sürdürüyor. 


Gençleri yorduk 


Gelişi bir süredir görünen bu konu medyada bazı köşe yazarları tarafından dile getirildi. 


Birkaç akademisyen de bu konuda kafa yoruyor. Fakat henüz geniş kapsamlı olarak ele alınmış değil. Gençlerle yaptığı çalışmalar ile tanınan Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman, ilk olarak Dr. Necdet Subaşı'nın ortaya attığı Din Yorgunluğu kavramını, “Din Yorgunu Gençler” olarak kullanıyor. 


Dini hassasiyetleri olan, Müslümanlığını bir hayat biçimi olarak ifade eden gençlerde bir yorgunluk hikayesi olduğunu ifade eden Yaman, bunun sebeplerinden biri olarak aile çocuk iletişiminin sorunlu olmasını gösteriyor. Aile ve çocuk arasında, din dendiğinde yönlendirme veya tavsiyeyi aşan, baskıya ve zorlamaya dönüşen bir süreç yaşandığına dikkat çeken Yaman, bazı ailelerin ise alt yapısını kurmadıkları, belli bir döneme kadar vermedikleri dini eğitimi, birden vermeye çalıştıklarını, bunun da sorunlara yol açtığını ifade ediyor. 


Dinin hayatın her döneminde yaşanılabilecek halinin gençlere sunulamadığını da belirten Yaman, dernek vakıf ve cemaatlerin de bu yorgunluğu azaltmayıp, aksine arttırdığına dikkat çekiyor. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman, babaların, annelerin ve öğretmenlerin çocuklardan beklentilerinin çok fazla olduğu için onlara çok fazla dini yükleme yaptıkları sözleriyle özetliyor durumu. Ancak din yüklenen değil yaşanan bir şey olduğu için bir şeyler eksik kalıyor. 


Dikte ettiğimiz dini yaşamıyoruz 


Konuyu sorduğumuz İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk bu konuda birden fazla faktörden söz ediyor. Prof. Öztürk, “Bunları içeriden konuşarak söylüyorum. Hepimiz az çok bu dertten muzdaribiz” diyor. Öztürk, “Artık kendi sosyolojik küvezlerimizde, gettolarımızda yaşasak da çocuklarımızın başka dünyalarla buluşmasına engel olamıyoruz. Biz genellikle dini düşünceyi, inancı, ahlakı, dikte ederek öğretmeye çalışıyoruz. Tevdi marifetiyle oluyor. Temsil yoluyla olsa belki bu krizi biraz daha azaltabilirdik. Dikte ederek anlattıklarımızla yaptığımız örtüşmüyor. İçeriden muhafazakar kodları tercih ediyoruz. Dışarıya çıktığımızda modernizmin kodlarına ‘lebbeyk’ diyen bir hayat felsefesinin içinde yuvarlanıp gidiyoruz. 
İnandığımız değerleri hayatımıza taşımadığımız için çocuklarımız bu çelişkiyi fark ediyor. 
‘Babam bana arkaik bir dini öğreti sunuyor fakat kendisi bu sunduğu öğreti ile mutabakat noktası olmayan bir hayat yaşıyor' diyor. Bu çocuklarımızda bir sorgulamaya yol 

açıyor” diyor. 


Yanlış yerden başladık 


Prof. Mustafa Öztürk, iman dediğimiz şeyin ispatın, kanıtın ispatlamanın konusu olmadığını, deruni bir keşif, bir duygu olduğunu anlatırken, çocuklarımıza dini yanlış formasyonda anlattığımızı söylüyor: 


“Bize telkin edilen dinin akıl dini, mantık dini, rasyonel gerekçelerle desteklenebilecek bir din olduğu noktasındaki hikayemiz çocukları savunduğumuz görüşlerin altını dolduracak felsefi zemini aramaya sevk etti. ‘Madem öyle, gel de ispatla’ diyor. Yani sorun yanlış bir yönlendirmeden ortaya çıktı. Oysa çocuğa varoluş aleminde insanlığın acziyetinden, 


çaresizliğinden, bir yaradana, bir efendiye muhtaç olduğu duygusu üzerinden gidip, onu kalbinden, ameli fiilinin merkezi olan gönlünden yakalasak, imanı buradan başlatsak, buradan yola çıksaydık bu iş böyle olmazdı. Şimdi ise öğrettiğimiz dini formasyonun melek inancından tutun Allah inancına, ahiret inancından fıkhi bir meseleye kadar, savunduğumuz görüşlerin altını dolduracak bir entelektüel ilmi donanıma sahip değiliz. Çocuklar ‘Ben neden böyle inanmak zorundayım. Alt yapısını oluştur beni ikna et’ diyor. Babada bu yok, çevrede yok, ilahiyatta yok, İmam Hatip'te yok. Hayatın hızı, bilginin ve iletişimin hızlı ve kolay olması dogmatik inanma imkanını elinden alıyor. Neye niçin inandığını kendi zihninde izah edecek noktaya getiriyor. Bilgimiz ise burada eksik kalıyor” diyor. 


Birbirimize düştük 


Son olarak 28 Şubat gibi dönemlerden geçen Müslümanların iktidar imkanını iyi değerlendiremediğini ifade eden Prof. Öztürk, “Bugüne kadar ellerine firsat geçtiğinde bizi dövenlere adamlığın, adaletin, insafın, merhametin nasıl olduğunu gösterelim de utansınlar diyeceğimiz yerde, Müslüman gruplar yapılar birbiri ile didişmeye, adeta bir nimet azgınlığı durumu içine girdiler. Şeyhler ve tarikat arasında birbirine ağza alınmayacak hakaretler, saldırılar. Bunları laik ve seküler çevreler elini ovuşturarak bıyık altından gülerek seyrediyor. 
Asansörde halvet gibi video vb. şeyleri birileri projelendirip Oda TV gibi mecralar üzerinden piyasaya sürüyor olabilir. Böyle bir operasyon kokusu da almıyor değilim, ama sorun bunlara malzeme vermek. Diğer yandan FETÖ, senelerce haktan, adaletten, ahlaktan, insanlıktan, irfandan dem vuran bir yapının üstündeki perde kalkınca, altından ahlaksızlığın bin bir çeşidi çıkması, namussuzluğun bin bir çeşidinin çıkmasıyla “Müslümanlık buysa lanet olsun bu dine’ gibi bir ikrah duygusu oluştu. Kendi elimizle kendimizi seküler ahlakın istikbaline ve muzafferiyetine doğru götürüyoruz. Bu çocuklar savruldukları şeyin altını doldurarak, okuyarak, deizmi bilerek ve isteyerek tercih ettim noktasına gitmiyor. Bunlar savruluyorlar savruldukları yerin adını biz teşhis ediyoruz. İşin kötüsü de bu. Tercihli bir gidiş olsa belki orayı da atlar geriye döner. Bu savrulma gidişi ve çok daha kötü bir gidiş. 
Bazen ateist olmuş, niçin ateist olduğunun gerekçesi bile yok” şeklinde açıklıyor. 


Travmalarımızı çocuklarımıza yansıttık 


Yaklaşık 20 yıldır gençlere yönelik faaliyetler içinde bulunan, 11 yıldır da ülkenin her yerindeki gençlerle iletişim içinde olan, Yetim Vakfı Eğitim Sorumlusu Hatice Naç, son dönemde dindar gençler arasında deizmi sıklıkla görmeye başladıklarını anlatıyor. Daha çok deizmin ön plana çıkmasını ise şöyle açıklıyor: 


“Tamamen tanrısız bir inanç değil. Canı istediğinde, çok bunaldığında, deyim yerindeyse uçak düşerken sığınabileceği bir Allah var ama yaşamına da müdahale etmiyor. Hayatına bir yaptırımı yok. Bu çocuklarda popülizmin çok ciddi etkisini görüyorum. Toplumda kabul görmenizi sağlayan bir şey olduğunda bu isteniyor. Bu motosiklet kullanmak da, çok güzel bir güneş gözlüğü de, bir kafeyi kapatacak paranın olması da olabilir, deist ya da ateist olmak da olabilir. Keman çalmak nasıl havalı bir şeyse inanç konuları da havalı olabiliyor. Özel ve değişik geliyor. Bu gençlerin bir kısmı deist ve ateistin tam olarak neye karşılık geldiğini bile 


bilmiyor” diyor. 


Deizmin bir isyan, inkarla beraber duvarları yıkarak yeni bir alan elde etme gibi algılandığını ifade eden Hatice Naç, sebepleri de şöyle açıklıyor: 


“Müslüman aileler çocuklarını yetiştirirken zulmettiler. Kendi travmalarini o kadar çok akıttılar ki gençlere... Başörtüsünden dolayı okuyamayan, bunun üzerinden dini suçladı. 
İslam'ın hep kaybeden tarafıyla ilgili konuştuk. STK 'larımız da savaşta ölen çocuklar, zulüm gören Müslümanlar üzerine odaklandı. Çeçen Savaşı döneminde, arkadaşımın oğlu yedi yaşındaydı. Bir gün yanımıza gelip ‘Ben kafir oldum’ dedi. Neden diye sorduğumuzda, “Çünkü hep onlar kazanıyor, ben kazanmayı severim’ dedi. 


Cepheyi ev içinde kaybettik 


Aile içinde anneniz, babanız, kardeşlerinizin davranışlarından etkilenirsiniz. Evde anne baba sağlıklı bir inanç içindeyse, secdeye varmak için, namaza doğru giderken mutluysa, bu evde çocukla “namaza başla” diye konuşulmaz zaten. Çocuk aklı başına geldiğinde “Eve? ben inandım. Çünkü siz de inanıyorsunuz. Bunun detayları ne?’ diye sorar. Ama biz dindar aileler olarak cepheyi ev içinde kaybettik. Ev içinde kompleks davranışlar var, İslam'ın da doğru algılanamaması gibi bir durum var çünkü. 


Sevgiyi unutup hep kanunu konuşuyoruz 


Yargılayan, baskılayan bir yaklaşımla, İslami örnekliklerde, Allahı sevdirmede bu çocukları ıskaladık. Çünkü Allah'ı sevdirmeyi değil sürekli kanunları konuştuk. Allah isteseydi Kuran'ın ilk satırına bütün fikhi kuralları koyardı. Onun yerine 15 yıl ahlak, edep, inanç konuşuldu. Sonra namaz, içki yasağı başladı. Bizse inanmaya karşı barikatlar ördürecek davranışlar gösteriyoruz. Bir türlü kalbe çalışamıyoruz. O nedenle kalbi deist ateist olduğuna inanan ve belki de dindar ailesine hesap kesen, bunun intikamını almak için ya da bir tepki için başka olan kalpleri kapalı gördüğümüz için bir şey yapamıyoruz.” 


Arjantin'den Antep'e yerleştiler 
Hatice Naç, iç etkenlerin yanı sıra misyonerler gibi dış etkenlere de dikkat çekiyor: 


“Ateizm, deizm ve madde bağımlılığı yayan ekip müthiş profesyonel çalışıyor. Asla hedef kitlesinden vazgeçmiyor. Aileler çocuklarını ya aşırı serbest bırakıyor ya da aşırı baskılıyor. 
İkisi arasında savrulan genç kendince itilmiş hissediyor, zaten ilgilenilmeyen ailelerin 
çocukları ise kendince savrulup duruyor. Tam o esnada bu ekipler çocuklara ulaşıyor. 75 
Arjantin'li 3 ay önce işini gücünü bırakıp gelip Antep'e yerleşti. Suriyelilere yardım etmek istediklerini söylüyorlar. Aylardır Suriyelilerle çalışıyorlar. Bu çocukları örgütlemek için birçok STK, vakıf kurdular. Bunlar gelen çocukları nasıl organize edebileceklerinin denemelerini yapıyorlar. Misyonerlik, olmadı ateizm, olmadı deizm üzerine çalışıyorlar. 
Van'da 100 Koreli üniversite öğrencisi var. Uluorta durdurup tanışıyor ve inançlarını 


yaymaya çalışıyorlar. Madde bağımlılığına alıştırmaya çalışanlar da bunlar. Maddeye alışan çocuk zaten daha sonra deizm, ateizme kadar gidebiliyor.” 


Yolda şarkı söyleyebilmek için deist oldum 


Hatice Naç, yakın temasta olduğu bir genç kızın kendisini deist olarak tanımlamaya giden sürecini ise şu sözlerle anlatıyor: 


“Devleti tanımadığı için nüfus cüzdanı bile almayan bir ailenin çocuğu. Aile çocuklarını da bu ahlakta yetiştirmiş. İmam Hatip'e gidiyor. İkinci sınıfta okul çevresinde birileri ile tanışıyor. Yavaş yavaş bazı ifadeler kullanmaya başlıyor. Deizm zaten genelde tanışmalar, ilişkilerle başlıyor. Sonrasında çocuğa verilen birkaç kitap, biraz muhabbet ederek aslında ne kadar gereksiz bir baskı altında kaldığı, birey olarak ne kadar önemli olduğu anlatılıyor. 
Derken kız deizmi seçiyor. Açılıyor. Ailede kriz oldu tabi. Çok ağır geldi, bunun etkisi oldu mu bilinmez, ama baba kalpten vefat etti. Kızla konuştuğumda deist olma sebebini ‘Ben yolda şarkı söylerken seke seke yürüyebilmek istiyorum. İslam buna izin vermiyor” diye anlattı. 
Deist olma nedeni buydu. Bir çocuğa çocukluğunda bile bunu yaptırmayınca bu içinde bir ukde olarak kalıyor. 


KKK 


Kızım mesaj atıp deist oldum dedi 


Kendi isteği ile örtünüp, kendi isteği ile namaza başlayan bir lise öğrencisi ailesine artık farklı inandığını söyleyerek deist olduğunu açıkladı. Süreci annesi şöyle anlatıyor: 


“Kızım kendi isteğiyle örtündü. Kendi isteğiyle de dinin emirlerini yerine getirmeye çalışıyordu. Ergenliğin ilk başladığı dönemlerde kızımda bir takım değişiklikler gördüm. 
Örtüsünü farklı bağlamak, dar pantolonlar giymek istedi. Buna itiraz ederek, başörtüsüne uygun kıyafetler giymesi konusunda zaman zaman bir takım uyarılarda bulundum. Giderek okuduğu ve izlediği şeyler farklılaştı. Bütün bunların ergenlik süreciyle ilgili olduğunu düşünüyordum. Fakat bir gün kızımın okulundan çağırıp, ‘Kızınızın garip düşünceleri var, biliyor musunuz’ dediler. Kızım inanç durumunu arkadaşına anlatmış, arkadaşı da bir sorunu için rehberlik hocası ile konuşurken kızımdan da bahsetmiş. ‘Kızınızın durumu bu başınızın çaresine bakın’ gibi bir yaklaşım sergiledi okul. Sonra bir gün kızımdan bir mesaj aldım. 
‘Anne ben artık deist oldum. Lütfen bana baskı yapmayın. Başımı da açacağım. Namaz kılmak da istemiyorum. * Mesajı aldığımda şok oldum. Hemen önce internete koşup deizmin ne olduğuna tekrar bakma ihtiyacı hissettim. Benim kızım, hele bizim gibi dindar, hassas, dini bilgilerin kendisine yeterince ve gerektiğince verildiği, dini yaşayan ve uygulayan bir aile. 
Gittiği okul da Imam Hatip benzeri bir okuldu. 


Sürekli bu sürece kızımın nasıl geldiğini düşündüm. Konuşmaya çalıştığımda birkaç kelime söyleyip kendisini konuşmaya kapatıyordu. Psikologlara açılabileceğini düşündüm. Bu nedenle hem kendim destek almaya hem de çocuğumu götürmeye çalıştım. Fakat o gitmek 


istemiyordu çünkü psikolojik bir sorun yaşamadığını düşünüyordu. ‘Ben inanç değişikliği yaşadım’ diyordu. Psikologlara da açılmayı reddetti. Çünkü götürdüğüm psikologların ona din anlatmaya çalıştığını düşünüyordu. 


İsyan arzusu da etkiliyor 


Ergenlik psikolojisi zaten isyan etmek üzerine kurulu. Dindar kesimin içinde bulunduğu rahatlık, belki iktidarda olması, onun egemen bir güç olarak görülmesi, toplumsal olarak da etkili oluyor diye düşünüyorum. Bir zamanlar laik ailelerin çocukları, 'ben dindar oldum, başımı örteceğim * dediği zaman çok büyük bir kırılma yaşanıyordu. Çok sayıda insan dine döndü. Şimdi tam tersi oluyor. Egemen kültür hangisiyse buna itiraz eden, isyan eden gençler çıkıyor. Ama sadece iç etkiler değil, dış etkilerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Mesela Kore dizileri ve Japon Mangaları. Bunlarda hiçbir dini inanç, cinsel kimlik yok. Yine Uzak Doğu'dan bir takım misyonerlerin ama Hristiyanlık misyonerliği değil, dinsizlik misyonerlerinin ülkemize gruplar haline gönderildiğini öğrendim. Onların sevimli, cana yakın görüntülerinin de etkisiyle insanları hızla dinden soğutabildiklerine dair duyumlar aldım. 


Çocuklar normal popüler kültür ile besleniyor. Dizileri de izliyorlar. İçlerinde muhtemelen o hayata dair bir özlem de var. 'Ben inanıyorum, Müslümanım ama artık mini etek giymek, erkek arkadaşlarımla kol kola gezmek istiyorum? deme gücü yok hiçbir kızda. İnancıyla tutarsız olmayı göze alamıyor. O nedenle inancını değiştiriyor. Yaşamak istediği hayat için inancını değiştirmeye karar veriyor. 


Sonradan öğrendiğime göre kızımı bu sürece götüren sebepler arasında okuldaki öğretmenlerin din konusundaki tutumu da çok etkili olmuş. Çünkü geleneksel şekilde çok baskı yapıyorlardı. Bir tel saçınız gözükürse şöyle olur, şunu yapmayın, gülmeyin. Sorularına alamadıkları cevaplar da çocukları buna itmiş. Çocuklar diyorum çünkü tek değildi kızım. 
Okulda başka çocuklar da vardı böyle düşünen. Onlarla arası da çok iyiydi. O çocukların aileleriyle konuşmaya çalıştım ama hiç bir şeyden haberdar olmadıklarını gördüm. Benim kızım bize deistim diye deklare etmişti. Ama o kızlar bunu ailelerine söyleyemediği için gayet mazbut, dindar kızlar gibi yaşamlarına devam ediyorlar. Ama zihin dünyalarında kiminin deist, kiminin ateist eğilimleri var. Belki ileride değişecektir ama şu anda böyle düşünüyorlar, düşündükleri gibi yaşamıyorlar. 13-17 yaş arası çocuklar bunlar. Çok da felsefi olarak ateizmi deizmi incelemiş değiller. Kulaktan dolma bilgilerle, popüler edebiyat dergilerinden okudukları 3-5 satırla inanç değiştiriyorlar. Ortak paydaları ise dindar ailelerin çocukları 


, 


olmaları. ' 
KKK 
Bilgisayar ve cep telefonları çocuklarımızı çaldı 


İlkokula kadar dinle bağı gayet iyi olan bir erkek çocuğu, üniversite çağında ateist ve intihara meyilli bir hale geldi. Süreci babası şöyle anlatıyor: 


“Anne-baba olarak kendimizi dindar bir aile olarak tanımlayabiliriz. Çocuğumun din ile bağı ilkokula kadar iyiydi. Benle ve dedesi ile camiye gider, oruç tutar bir problem yaşamazdı. Camide uslu durur, aşırılık göstermezdi. İyi bir izleyici ve gözlemciydi. 


Çocuğum 6 yaşında evimize giren bilgisayar ile tanışması ve oyun bağımlılığı başlamasından sonra; anne ve babasına karşı bir direnç ve inatlaşma başladı. Bilgisayarın sınırlanması veya yasaklanması hoşuna gitmedi. Biz uyuduktan sonra gece kalkıp bilgisayar oyunu oynuyordu. 
Bir de küçük kardeşini kıskanması uyumsuzluğunu daha da arttırdı. Yalan en büyük sorunumuzdu. Burada anlatamayacağım başka sorunlar da vardı. Ardından ortaokulda başarısızlık geldi. TEOG imtihanı bu sorunluluk sürecini arttırdı. Hiçbir okulu kazanamadı. 
Ben de seni düz liseye gönderip serseri edemem diyerek İmam-Hatip lisesine kayıt yaptırdım. 
Bu bir zorlamaydı, belki de benim bir hatamdı. Oradaki hocaların da olumsuz katkısıyla bu süreçte din düşmanı ve ateist hale geldi. 


Ortaokul ve lisede çalışsın diye, bilgisayara fazla takılmasın diye sınırlama yaptık. Din konusunda baskı yapmadık. Ancak inatlaşma hiç bitmedi, artarak devam etti. Biraz da anne- babaya inat yapma ve bizi acaba ne daha çok üzer diye bu yola sapmış olabilir. Bize bunu üniversiteye gittikten sonra açıkladı. Orada da sol ideolojiye kaydı. Şu anda bizimle inatlaşmıyor, birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Ancak içinde büyüttüğü kin ve nefret devam ediyor. 


Üniversiteyi oturduğumuz şehirden farklı bir şehirde okudu. Önce benim bulduğum İlim Yayma yurdunda kaldı. Ancak 3 ay sonra Müslümanlara vs. saydırarak, birçok bahaneyle birlikte özgürlük adına öğrenci evine taşındı. Sınıfını geçemediği ve alttan dersleri çok olduğu için, 4 senelik okulunu 7. senede belki bitirecek. Psikiyatrik bunalımlar yaşadı. İntihara meyilli hale geldi. Sonra ateist, rafizi bir kızla tanışıp iki senedir ilaçlarını bıraktı, en azından hastalığından kurtuldu. Hayata bağlandı. İşe girdi, uykuları ve psikolojisi düzelme yoluna girdi. Okulu bitirme amacını hedef haline getirdi. 


Kabullenme yoluna girdik 


Süreci başlamadan fark etmek pek mümkün değil gibi. Çünkü ortaokulda iken 'evladım namazını kil’ şeklinde baskı değil, teşvik ediyorduk. Ancak namazı hep odasında kılıyordu. 
Yani kamusal alanda namazını görmemeye başlamıştık. Bunu normal ergenlik ve gençlik problemi saydığımızdan üstüne gitmiyorduk. Nereden bilelim Allah ve peygambere inanmıyorum sürecine kadar geleceğimizi. 


Bizim açımızdan eşik aşıldıktan sonra ne tavsiye edebilirim bilmiyorum. Baktık ki zorlamayla olmayacak, onu üniversite sürecinde kabullenme yoluna girdik. Ben babası olarak daha erken kabullendim. Anne çok zor kabullendi bu gerçeği. Çünkü intihar tehlikesi çok ciddi bir sorundu. Psikiyatra da götürdüğümüz için bunun numara değil gerçek bir sorun olduğunu öğrendik. O yüzden biz öncelikli olarak dini meselemize değil, hayata tutunması ve hayatta kalmasını sağlamaya çalıştık. Neticede bugün oğlumuz 25 yaşında ve o kızla okul bittikten 


sonra evlenmeyi düşünüyor. Evlenme güzel ama çocuk yapmayacaklar, kedi besleyeceklermis, çocuk sorumluluğu alınmazmış. Yani dengesizlik ve hastalık kısmen devam ediyor. 


Düzeltmek noktasında bu tip durumlarda anne-baba tavsiyesi kesinlikle faydalı olamaz. Ya bir Müslüman kız bu kişileri düzeltebilir gönül bağıyla, ya bir abi/abla/dost olarak düzeltebilir. Herkesin reçetesi ayrıdır. Sorun uçurumdan da büyük. Tek umudumuz duamız. 
Hayatta olduğu ve kendisine bir hedef belirlediği sürece bir gün bu süreç eski haline dönecek. 
Doğru yolu bulacak, ben en azından buna inanıyorum. Bu nesil böyle. Bilgisayar ve cep telefonlarıyla çocuklarımızı bizden çaldılar. Biz buna ne yaptıysak engel olamadık. ” 

Sonsuz Ark'ın Notu: Emeti Saruhan Hanımefendi'ye çalışmalarını bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz. Seçkin Deniz, 06.07.2017 


İlk yayınlandığı Yer: Gerçek Hayat 


ATEİZM VE DEİZM YAYGINLAŞIYOR MU? 
Adnan Onay, 28.05.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Gündem'in Düşündürdükleri 


"Böylesi bir toplum yapısı içinde ibadetlerden uzaklaşmak ve içinde bulunulan duruma mantıksal izah getirmek için hiç eleştirilmez sanılan dinlerin şurasına, burasına dokunanların kendilerini 'deist' olarak tanımlamaları elbet doğal." 


GÜNDEM'İN DÜŞÜNDERDÜKLERİ 


ADANIN Y 


Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın İmam-Hatipli ve Milli Görüş geleneğinden gelen biri olmasına dayanarak iktidarı 'İslamcı bir iktidar' olarak nitelendirenlerden bazıları bu iktidarın dindar nesil yetiştirmek için gayret sarf etmesine rağmen halkın ve bilhassa gençliğin giderek dinden uzaklaştığını iddia ediyor. 


Gerçekten bu iddialar doğru mu ve bu iddiaları gerçekçi kılan faktörler neler? 


Bu iddiaların doğruluk derecesi var, ancak bunun siyasi iktidarla değil, değişen toplumsal yaşamla ilgisi var. 


Öncelikle şunu tespit etmeli; 

Bildim bileli söylenen “halkımızın % 99*u müslümandır” sözünü Kur'anla ve taklit ettiğimiz mezheplerle değerlendirdiğimizde görürüz ki bu istatistik tümüyle yanıltıcıdır. 
Bu sayının içinde başka dinden olanların yanı sıra, dini umursamayanların sayısı 


oldukça fazla. 


İslam mezheplerine uygun ibadette bulunanlar ise çok daha az. 


Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz; geçmişten bugüne baktığımızda "müslümanım" diyen ancak Islam'ın ibadetlerine uymayı önemsemeyen kitleler zaten zihnen sadece yaratıcıya inanıyor diğerlerine ya hakkıyla inanmıyor veya ilgisiz kalıyor. 


Öte yandan ateistlerimiz de yaratıcıya inanmamaktan çok dinlerin uydurma olduğunu öne sürmekte ve buna uygun ideolojilere saplandıkları için kendilerini böyle tanımlamaktalar. 


İnternet teknolojisinin yaygınlaşması ve bilgiye ulaşımın kolaylaşması, eğitim, iletişim mecralarının çoğalmasıyla birlikte din ile ilgili şeyler toplum içinde daha çok tartışılmaya başlandı. 


Yaygınlaşan küresel kapitalist sistemin dayattığı lüks yaşam şartları insanların ortak topluma karışmasına ön ayak oldu. Bugün artık herkes her yerde ve her tartışmanın içinde. 


Böylesi bir toplum yapısı içinde ibadetlerden uzaklaşmak ve içinde bulunulan duruma mantıksal izah getirmek için hiç eleştirilmez sanılan dinlerin şurasına, burasına dokunanların kendilerini 'deist' olarak tanımlamaları elbet doğal. 

Buna din adına savunulmayacak olayların yaşanmasını da eklersek ülkemizde yaşayanların dinden uzaklaşmalarının dayanaklarını daha iyi anlamış oluruz.. 
ATEİSTLERİN CENNETİ PARALEL EVREN 

Duru Çağlayan, 17.10.2015, Sonsuz Ark, Çırak Yazar, 


Cennette huriler vaat eden Din ile paralel evrende Zayn’ in hurisi olma denkleminin mantıksal eşitleme sağlamasında, kuramsal olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 


"Ateistlerin Cenneti Paralel Evren'dir" 


Stephen Hawking, 3 boyutlu hologram teknolojisi ile Avustralya'da teorik fizikle ilgili bir etkinliğe katılmıştı. Etkinlikte Hawking’e magazin sorusu olarak, "Zayn' ın, One Direction'* u bırakması ve genç kızların kalbini kırmasının kozmolojik etkileri nelerdir?" sorusu yöneltildi. 


Hawking sorulan soruya şu cevabı verdi: 


"Eğer paralel evrenler kanıtlanırsa Zayn, başka evrende hâlâ grubun üyesi olabilir ya da kızlardan biri Zayn'la evli olabilir." 


Stephen Hawking kitaplarında genellikle bir Yaradanın varlığını reddeder. Var olan her şeyin teorisi “Birleştirilmiş Alan Kuramına” ulaşıldığı zaman kâinatın yaratım sürecinde Tanrı kavramına ihtiyaç olmadığını düşünür. Bazen de söylemlerinde Yaratan'ın Dünyayı yarattıktan sonra unutmuş olabileceği gibi ifadeler kullanır. 


Ateistler tarafından “Din Kuramı”, dünyada yaşayan insanlara cennet vaat ettiği için bilimsel teorilere ters düşüyor gerekçesi ile “ahmakça teoriler bunlar” olarak gösterilir. 


Hiç şüphesiz dünya hayatına olan sonsuz bağlılık, tüketim çılgınlığını da kucaklayan en evrensel değerdir. Kapitalist yaşantının sömürge haline getirdiği yaşam düzeninde insanları ne kadar dinden uzak tutarlarsa o kadar da verim elde edebilirler. 

Bilimsel teorilerinin var oluşluğunun ispatı içinse “Din Kuram"ında geçen vaatlere benzer vaatler üretmekten nedense çekinmezler. Bu tutumları kendi içlerinde ki büyük çelişkiyi de 


net bir şekilde gözler önüne serer. 


Paralel evrende yani başka bir boyutta başka bir yaşam olabilir. Hatta o boyutta insanlar yaşantılarını isteklerine göre bir ya da birkaç alternatif halinde dizayn ediyor da olabilirler. 


Ancak sizin dizayn edeceğiniz diğer boyut yaşantınızı hak etmeniz için hiçbir çaba sarf etmenize gerek yoktur. Bu dünyada onların sözlerine inanmanız, dediklerini yapmanız, gösterdikleri hedeflerin varlığına zihinsel, ruhsal ve yaşantı olarak uyumlu olmanız yeterlidir. 
Kısaca ateistlerin insanlar için dünya üzerinde kurdukları denklemde... 

Ya Yaratan'a ya da kendini onun yerine koyanların arasında bir çeşit seçim yapmak zorunda bırakılıyoruz. Ancak teorilerini güncellerken zaman zaman ikilemde kaldıklarını ya da benzer 


teoremler geliştirdiklerini de gözleyebiliyoruz. 


Cennette huriler vaat eden Din ile paralel evrende Zayn” ın hurisi olma denkleminin mantıksal eşitleme sağlamasında, kuramsal olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 


“Ateistlerin Cenneti Paralel Evren'dir.” 
O halde... 


"Rabbimizin, bizi salihler topluluğuyla beraber (cennete) koymasını umarken, Allah'a ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım?" Maide Suresi 84. Ayet 


Dünyada yaşarken kendilerine paralel evrende cennet dizayn edenler içinse... 


"Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!" Ankebüt Suresi, 64. Ayet 


(*)One Direction: Dört üyeden oluşan Britanyalı müzik grubu 

Kaynakça: 1-http://www.haberturk.com/dunya/haber/1070839-hawkingden-one-direction-sorusuna- paralel-evren-aciklamali-yanit 


ZEKİ ATEİSTE “ARDIŞIK ZEKA FRAKTAL SETİ? 
Seçkin Deniz, 22.10.2008, Sistematik Analizler 75 


Ateistler Daha mı Zeki(!)? 
"Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?” derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler." Bakara/13 


“Herkesi ateist yapmayı hedefleyen ateistlerin, sömürebilecekleri, üzerinde egemenlik hayallerini gerçekleştirebilecekleri daha az zeki(!), aptal inananlara ihtiyacı var.” 


Ateistler daha mı zeki? Garip bir soru. Bu garip soruya cevap aramak ya da bu garip sorunun dayandığı önermeyi yaygınlaştırmak niyetinde değiliz. Zaten ateistler, o derin(!) zihinsel altyapılarının oluşum aşamalarında bu soruya cevap vermişlerdir. 


İşin bizi ilgilendiren kısmı, sorunun garipliğinde de değil; ateist düşüncelerin "ateistler daha zekidir" gibi bir yâve ile inananlara hakaret etmeleri, onları aşağılamaya çalışmalarında yatıyor. Bu dargörülülerin küçümseme alışkanlıklarını birazcık törpülemek yararlı olacak, diye düşünüyoruz. Fazladan, biraz bizler biraz da onlar yararına çalışacağız; ateist olanların kendi tercihlerine neden böyle bir gerekçe aradıklarını analiz edeceğiz. Onların zekasına her dokunuşumuzda ardışık birer zeka fraktalı üreteceğiz ve analiz bittiğinde “Zeka Fraktal Seti’ tamamlanmış olacak 


Anlaşılıyor; onlar ateistler, ama şu daha zeki olma işi de nereden çıktı? Biz inananlar, kendiliğinden oluşum gibi bir saçmalığı bilimsel buldukları için ateistleri çok acâip kuşkularla karşılarız; onların ruhsal dengelerinden şüpheleniriz, akıl sağlıklarından endişelenir ve onlara acıyarak yardım etmeye çalışırız. Fakat onları aşağılamayız. 


İnananın soğukkanlı yaklaşımı görüldüğü üzere uysallık olarak algılanır; tersyüz edilir. 
Haddini aşmaya alışkın olan ateist, saldırganlaşır ve kendi buhranlı gecelerine inananı da ortak kılmaya uğraşır. Olmadı; ona hakaret eder, onu aşağılar ve dışlar. Bu durum her ne kadar inanan çoğunluk tarafından umursanmasa bile, bazı 'zayıf inananların' kendi zekâlarından kuşkulanma olasılığını hareketlendirecektir. Bu istendik ve gereksiz hareketliliği bertaraf etmek adına biraz çalışmak gerekecektir. 


Niyetimiz açık; bilim kutsal bir inekse, biz de bu ineğin sütünden bu tarz önermeleri üretenlere içirmeyi deneyeceğiz. Ama her şeyden önce "Ateistler daha zekidir" önermesinin arkasına saklanan "İnananlar aptaldır" önermesinin üretilmesine neden gerek duyulduğunu sorgulayacağız. Bu edepsizliğin altında yatan nedenleri ifşâ edeceğiz. Şimdiye dek örtüyorduk/görmezden geliyorduk ateistlerin kusurlarını; ama dilediğine inanma/inanmama ölçülerine saygısız davrandılar; haddi aştılar. 


İlk zeka fraktalı için -sonraki fraktalları saklayacağız- soralım; bir ateist, ateist oluşunu neden daha yüksek bir zekâya bağlar? Daha az zeki olması ateist olmasına yetmez mi yani? Sonra kalkar, ateistler daha zekidir, der durduk yerde. Desin mesele yok; ancak neden bu önermesinin duyulmasını, bilinmesini ister? Asıl sıkıntıyı burada aramak gerekir. 


Bilimsel Bilgi'nin oluşum aşamalarında merak esastır. Biz de merak ettik, sormaya devam ediyoruz; ateistler, daha az zeki(!) inananları aptallıkla suçlarken, inananların aptallıklarından vazgeçerek ateist olmalarını mı umuyorlar? Eğer umdukları buysa, gerçekten büyük sorunları var demektir. 


Ateistlerin, müzelerde ve ören yerlerinde rahatlıkla bulabilecekleri kanıtlar, kendilerinden önce geriye doğru binlerce yıllık insanlık tarihinde sayılamayacak kadar çok ateistin var olduğunu, şimdi ise artık var olmadıklarını/ölüp gittiklerini gösterecektir- elbette inananlar da öldü/ölecekler, ama onların ölümsüzlük gibi bir hedefleri yok yerkürede-. Ayrıca, Kur'an, onların masal(!) dedikleri geçmiş ateistlerin hikâyelerini açık bir dille anlatmaktadır. 


Gerçi bu onları ilgilendirmemektedir. Biz de onları ilgilendirmeyen bu kısımdan ilerleyecek de değiliz. Onlar kendi zenginliklerini ve egemenliklerini zekâlarından kaynaklanan ateizme borçlu olduklarını düşünmekte serbesttirler- biz biliyoruz ki; zenginlikleri ve egemenlikleri geçici bir süre için onlara verilmiş oyuncaklardır- . Lâkin ateist olmaları onlara ne kazandırmıştır, egemenliklerinden ve zenginliklerinden başka? Ölümsüzlük mü? 


Ölümsüz olamadıklarını piramitlerin tepelerine asılı duran Firavun hayaletleri bağıra çağıra anlatıyor aslında; British Museum'da da bir tanesinin bozulmamış cesedi duruyor hâlâ. 
Nemrut'un kümülüsünde de bir sürü heykel inliyor; sabahtan akşama güneş batıp doğana kadar. Bunları geçelim şimdi. Nasılsa onlar bu gerçeği anlayamayacak kadar zeki(!)ler. 


Ateistler, ateizmin ölümsüzlük getirmediğini anladıkları halde, inananları neden aptallıkla suçlarlar? 


Diyelim ki; daha az zeki(!) olan inananlar, ateistlerin saptırmalarından etkilendiler, onların aşağılamalarından korkup bir Yaratıcı'ya inanmaktan vazgeçtiler, ateist oldular. Bu onları ateistler kadar zeki yapacak mı? 


Yaptı varsayalım. Yeni durum ateistlerin zenginliklerini ve egemenliklerini yeni zeki ateistlerle paylaşmasını gerektirmeyecek mi? Bencil, zengin ve egemen olanların bu güçlerini paylaşmaları onların karakteristik özelliklerinden değildir, ne yazık ki... Yani; ateistlerin zenginlik ve egemenlik sağlayan 'zeki ateist' paranoyalarını yaygınlaştırmaları onlara fayda getirmeyecek, aksine mevcut koşulların aleyhlerine dönmesini sağlayacaktır. 


Sıradan bir zekânın üreteceği sonuçlara göre, "Ateistler zekidir" önermesinin yaygın bir şekilde kabul görmesi olasılığı, ateistin kendi geleceğini riske attığını gösterecektir. Büyük bir tutarsızlık mevcut değil mi? Zaten gârabet de burada; bu olasılığı bile hesaplayamayan bir zekâ, kendisini diğer zekâlardan üstün görüyor. Yoksa, onlar bencilliklerinin içine sıkışmış daracık çıkarlarını, egemenliklerini ve zenginliklerini paylaşacaklarını mı iddia ediyorlar? 
Bunu yapacaklarına dair bir vaatleri veya kanıtları var mıdır? Tarih, tam tersi, egemen ateistlerin, daha az zeki olarak gördükleri inananlar üzerinde sömürü düzenekleri kurduğunu gösteriyor. 


Herkesi ateist yapmayı hedefleyen ateistlerin sömürebilecekleri, üzerinde egemenlik hayallerini gerçekleştirebilecekleri daha az zeki(!) aptal inananlara ihtiyacı var, bunu göremiyorlar mı? (Acaba gerçekten inananların sahiden inanmaya başlamaları mı onları paniğe sürüklüyor ve kontrolsüz davranmalarına neden oluyor? ) 


Göremiyorlarsa, zeki olmaları ne işe yarayacak? Ah, evet; daha çok zeki ateistler, daha az zeki(!) inananları bir Yaratıcı'ya inanmaktan vazgeçirip kendilerinin o Yaratıcı'nın yerine konmasını isteyecekler. O daha az zekileri inanan yapmaya devam edecekler, ama o fukaraların inandıkları şey bir yaratıcı olmayacak. Çok komik; mitolojik tanrılar, hâlâ Olympos'da oturmuyorlar; her biri birer ölü. Ölümsüz de değiller, olamayacaklar. İşin tuhaf tarafı onların torunları hala yaşıyor ve bir Yaratıcı'ya inanıyorlar. Ve çok daha zeki ateist atalarıyla övünseler bile, onları kendilerinden daha zeki olarak görmüyorlar. 


Biz kutsal ineğimiz olan bilime geri dönelim ve bakalım, bu kutsal ineğin sütünden beslenenlerin derdi gerçekte ne? Richard Dawkins'ın -Tanrı Yanılgısı- paranoyak çıkışlarından sonra, o Uğursuz Ada'dan insanlığa seslenen bir şaşkın ördek daha var; Profesör Richard Lynn. 


Daily Telegraph adlı gazetede çıkan habere göre(*), Kuzey İrlanda'daki Ulster Üniversitesi'nden Profesör Richard Lynn: "Zeki insanların tanrıya inanma ihtimali daha az" diyor. Son yüzyıl içinde dine bağlılığın insanlığın zekâ düzeyindeki yükselmeyle doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. 


Profesör tezine bir başka kanıt olarak, toplumların aydın eliti içinde ateistlerin oranının daima toplumun geri kalanına göre daha yüksek olmasını da gösteriyor. Diğer bir kanıtı da akademisyenler. 


İngiltere'de yapılan bir araştırma, akademisyenlerin yalnızca yüzde 3,3'ünün Tanrı'ya inandığını gösterirken, aynı dönemde toplumun tümünde Tanrı'ya inananların oranı yüzde 70'e yaklaşıyormuş. 


Amerika Birleşik Devletlerinde 1990'larda yapılan bir araştırma da Amerikan Bilimler Akademisi üyelerinin yalnızca yüzde 7'sinin Tanrı'ya inancı olduğunu saptamış. Profesör Lynn, akademisyenlerin toplumun genelinden daha zeki olmalarıyla açıklıyor Tanrı'ya inançlarının daha zayıf olmasını. 


Profesör aynı şekilde, çocukların çoğunun, ilkokula başladıklarında Tanrı'ya inandığını ama yaşları büyüdükçe ve zekâları geliştikçe, birçoğunun Tanrı'nın varlığından kuşkulanmaya başladığını söylüyor. 20. yüzyılda 137 gelişmiş ülkede insanların Tanrı'ya inancının zayıflamasını da genel zekâ düzeyindeki gelişme ile açıklıyor kendince. 


Yukarıdaki paragraf ilginç bir şekilde bilimsellikten yoksun saptama kılığındaki saçmalıklardan oluşuyor. Neden mi? Bilim kutsal bir inek ya - bilimin vahye dayalı saygınlığının dışındadır kutsal inek oluşu-; o kutsal ineği sağanlar, herhalde kendileri de bu kutsal inekten besleneceklerdi. Ama bunu bile beceremiyorlar. 


Aydınlar(!), akademisyenler ve çocuklar üzerinden elde edilmiş kasıtlı sonuçların genellenebilir olmadığını, örneklem uzayın ilgili önermeyi üretecek kadar geniş nitelikleri bulunmadığını, önermenin nesnellikten uzak, bilhassa katı bir subjektiflik içerdiğini göremeyecek kadar kör değiller herhalde? 


Ya yoksa kendilerini daha zeki görmeleri, nasıl büyük bir bilimsel aptallık içinde bulunduklarını görmelerini mi engelliyor? “Bilimsel bilgi böyle mi elde ediliyor, ey kutsal ineğin çocukları? Hadi sizlerin aptallıklarını anlıyoruz da, masum çocukların sırtından geçinmekten de utanmıyor musunuz? Kutsal ineğiniz, bu kadar sürünmemeli sıradanlıktan daha aşağı mezbelelerde, değil mi?” diye sorsak? 


Kutsal ineğin ateist çocuklarına biraz 'Bilimsel bilgi nasıl elde edilir?' dersi vermek zamanı değil midir? Bununla birlikte bilimsel etik ne demektir, etik dışı kusurlu davranışların temel sebepleri nelerdir, inceleyelim mi? Bu ahmaklar inanan insanları neden aptallıkla suçluyorlar, anlayalım bakalım... 


Üstelik bunu bir araştırma görevlisi(**)nin çalışmasından öğreteceğiz, bir profesör'ün çalışmasından değil. Herhalde araştırma görevlisi daha az zeki'dir demeyecekler, profesörler. 


“Bilimsel bilgi nasıl elde edilir'den önce bilimsel tutumları öğretelim. 


Bilimsel tutumlar: meraklılık, alçak gönüllülük, başarısızlıktan yılmama, açık fikirlilik, doğruluk. Profesör Lynn bu özellikleri taşıyor mu gerçekten? 


Meraklı olduğu kesin, ancak inananları daha az zeki olmakla suçlayıp aşağıladığına göre alçak gönüllü değil; doğruluk gibi bir derdi olmadığı gibi, ulaştığı kasıtlı sonuçları doğruymuş gibi ilan etmekten çekinmiyor. Bilimsel tutuma sahip değil açıkçası. 


Bakalım bilimsel süreçle ilgili becerilere sahip midir Lynn? Bilimsel süreç becerileri: gözlem, sınıflama, ölçme, sayı ve uzay ilişkileri kurma, önceden kestirme, verileri kaydetme, verileri kullanma ve model oluşturma, verileri yorumlama, sonuç çıkarma, değişkenleri belirleme, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, hipotez kurma, deney yapma... 


Profesör Lynn, akademisyenler ve aydınlar(!) örnek uzayında yaptığı gözlemlerle gözlem yapmayı denemiş olabilir, bu örnek uzayda ateistleri ve ateist olmayanları, sınıflandırmış da olabilir, verdiği istatistiklerle bazı şeyleri ölçmüş de olabilir, elde ettiği verilerle sayısal ilişkiler de kurmuş olabilir, bütün bunlara bağlı olarak önceden kestirdiği şeyler de vardır, 


adım adım becerileri sahnelemiş olması mümkün, ama değişkenlerini değiştirmiş ya da deney yapmış mıdır? 


Elde ettiği sonuçları sınamış mıdır? Örnek uzayındaki tüm akademisyenlere ve aydınlara zekâ testi uygulamış mıdır? Yapmamışsa- ki; yapmamıştır- Onların daha az veya daha çok zeki olduklarını neye göre belirlemiştir? Dedikodulara göre mi? Sosyal Bilgi alanlarında, bilimsel bilgi üretmenin ne kadar zor/hatta imkânsız olduğunu ne zaman öğrenecek? 


Biz onun zekâ gibi henüz bilim tarafından tanımı bile yapılamamış olan bir gerçekliği neye göre ölçtüğünü soracağız? Hangi sıfatla insanların zekâlarını ölçtüğünü öğrenmek isteyeceğiz? Ömrünü zekâya adamış bir sosyal bilimci olan Howard Gardner'le tanışmış mıdır mesela veya ilk zekâ ölçümüyle ilgili çizelgeler hazırlayan Alfred Binet'i tanıyor mudur? 
Zeka gibi bir konuda kullandığı örnek uzayın ne kadar sığ kaldığını ona nasıl öğreteceğiz? 


Sığ ve sığ olduğu kadar bencilce bir mekanizma üzerine kurulu 'Ateistler daha zekidir önermesinin, bilimsel tutarlılıkla hiç ilgisi olmadığını gösterdik, bununla yetinmeyecek ve bu önermenin altyapısında ne tür komplekslerin olduğunu araştırmaya devam edeceğiz. 


İnananları, aptallık dizgesinde asılı bırakmaya cüret eden ahlaksızların maskelerini bilimsel açıklamalarla indirmeye devam edelim. 


Ateistlerin bilimsel çarpıtmalarının kökeninde gerçek bir bilimsel ahlaksızlık vardır -zaten bu yüzden bilimi kutsal bir ineğe dönüştürmüşlerdir-. Önce bilimsel dürüstlük nedir onu öğretelim. Bilimsel dürüstlük nedir, araştırmacı da ne tür hazır bulunuşluluk arar? 


Aktaralım: Araştırmacı, bilimsel olarak araştırmayı yapabilecek düzeyde bilgi sahibi olmalı ve yeterli uygulama becerisi bulunmalıdır; verileri toplarken kişisel bakış açısını göz önüne almadan, tamamen objektif olarak davranmalıdır (tek kör, çift kör, randomizasyon yöntemi gibi). Verilerin değerlendirilmesi sırasında sonuçların savunulabilir olması gerekir (yanlılığa neden olabilecek kaynaklar çıkartılmalı, alternatif açıklamalar düşünülmeli, istatistiksel hesaplar ciddi olarak yapılmalıdır). Gerçekleştirilen çalışmaların bulguları rapor, bilimsel yazı, bildiri gibi değişik yollarla, ilgilenen kişilere duyurulmalı, elde edilen bilgi paylaşılmalıdır. Araştırıcının bilerek yaptığı hiçbir hile bağışlanamaz, bağışlanmamalıdır. 
Hilenin, kişinin kendisine ve diğer insanlara büyük boyutlarda zarar vermesi olasılığı söz konusudur(***). 


Bilimsel dürüstlük yukaridakileri gerektirir. Profesör Lynn bu ülkelerden hiçbirine uymamıştır; aksine hile yapmış ve subjektif içerikli ve hükümlü bir önermeyi bilimsel bir sonuç gibi ilan ederek insanları aldatmayı hedeflemiştir. 


Peki, her şey apaçık ortadayken bu çalışmayı neden yaptığını anlayabilmiş olduk mu? Hayır, henüz değil. Onu bu tür bir sapkınlığa iten, bilimde etik dışı davranmasının nedenlerini de kutsal ineğin kriterlerine uyarak anlayalım ve bu müfterinin maskesini indirmeye devam edelim. 


Bilimde etik dışı davranışın nedenleri: bireylere akademik aşamaların başlangıcında bilimsel araştırma eğitiminin verilmemesi, bilimsel araştırma etiğinin öğretilmemesi, kişisel rahatsızlıklar (psikolojik olabilir), toplumsal ahlaki sorunların varlığı, tanınma 

hırsı, yükselme saplantısı ve sapkınlıkları, çok sayıda yayın yapmanın akademik ortamda kişiye saygınlık kazandıracağı yanılgısı, parasal destek alan kurumlar ve burada çalışan bilim insanlarının bu desteklerin kesilmemesi için araştırmalarını hızla tamamlama ve yayınlama zorunluluğunu duymaları, araştırmayı finanse eden tarafın araştırma sonucundan kazanç sağlaması söz konusu olduğunda gündeme gelebilir(****). 


Profesör Lynn etik dışı tutumu dolayısıyla bu sebeplerden hangilerini taşıyor acaba? Cahillik mi? Psikolojik sorunlar mı? Toplumsal ahlaki sorunlarla mı boğuşuyor? Tanınma hırsı ya da yükselme saplantısı ve sapkınlıkları mı var? Saygınlık kazanma ve en önemlisi bol para kazanma mı? Ya yoksa fonlarının kesilmesinden mi kaynaklanıyor sıkıntısı? 


Lynn, bu tutarsız ve yetersiz önermesiyle insanları aldatıyor mu? 


İncelemeye devam edelim. Yetkin-etkin ve zeki bir bilim adamı çalışmalarında aldatma yöntemini neden tercih eder? Elbette, sefil insani sebepler bu tercihi destekleyecektir. 


Aldatma içeren hatalardan bazıları: araştırma için ayrılmış olan fonları amacı dışında kullanmak, çıkar çatışması, uydurmacılık (fabrication), kuru laboratuarcılık 'masa başı araştırma' gibi terimler de; veri, ya da sonuçlar yaratılmasını, uydurmacılığı belirtmek için kullanılmaktadır. Burada kişi, hiç araştırma yapmadığı halde veya yarım-yamalak verileri alarak çok uygun yöntemler kullanmış ve çok uyumlu veriler elde etmiş gibi, sözde bir bilimsel yazı yazmaktadir.(*****) 


Fazla söze gerek var mı? Richard Lynn fabrikasyon üretim yapan bir sahtekâr değil midir? O ve onun gibi ateist aydınlar(!), akademisyenler bu sahtekârlığı yapabiliyor olduklarından dolayı mı kendilerini daha zeki zannediyorlar? Aksine bu tutum onların ne kadar yalancı, düzenbaz, ruh hastası, sapık, çıkarcı ve bencil- bu sıfatlar bilimin verdiği kriterlere göre belirlendi gördüğünüz gibi- olduklarını kanıtlıyor. Daha az zeki diye yaftaladıkları inananlar için onların bu pespâye hâli gerçek bir zafer değil midir? 


Gelin; bu zaferi her iki Richard'ın, Dawkins ve Lynn'in zekâ seviyelerini ölçmeyi teklif etmekle işe başlayalım ve onları hiç bir bilimsel çalışma yapmadan aptal- bu sıfat da onlardan ödünç alındı- olmakla suçlayalım. Nasılsa akademisyenler dışında, örnek uzayına almadıkları bir sürü zeki inanan var ve biz de bu örnek uzayın dışında olanlarız. Önermesi bize kadar ulaştığına göre, bizim de önermelerimiz ona ulaşma hakkına sahiptir 


Allah, bazen bu tür bazılarını kendi elleriyle hazırladıkları çelişkilere düşürür. Son Londra kaynaklı haberlere göre, genç İngiliz komedi yazarı Ariane Sherine'in, geçen yaz Guardian gazetesine yazdığı bir makalede, belediye otobüslerine kiliseler tarafından verilen bazı ilanları eleştirmesiyle başlayan bir ateistler kampanyası var gündemde. Zekâ ile ilişkilendirdikleri kendi konumlarında bu kampanya dolayısıyla sevinçlerinden zıp zıp zıplıyorlar. 


Bir komedyenin öncülük yaptığı bu kampanya ile ‘para toplanması? ve bu parayla Kilise'nin yaptığı gibi otobüslere ilan verilmesi planlanıyor. Ünlü zeki profesör Dawkins’de konuya “balıklama” atlamış ve:”Dini kuruluşların, İngiltere toplumunda, vergi indiriminden tutun da, saygınlık görme ve kolayca incinebilme hakkına varıncaya kadar her türlü maddi ve manevi avantajdan otomatik olarak yararlandığını, bu nedenle insanları düşünmeye sevk edecek alternatif sloganları yaygınlaştırmanın tam zamanı olduğunu “ buyurmuş. Kilise'nin “Tanrıyı reddedenler sonsuza kadar cehennemde yanacak” ilanlarına karşılık “"Belki de Tanrı yoktur. 
Şimdi endişelenmeyi bırakın ve hayatın tadını çıkarın",” Korkusuz yaşa ve hayatın tadını çıkart” gibi sloganlarını kullanacaklar(******), 


Belki’ ye dayanan bir zekâ işte. Ne kadar yüce(!) sormak gerek; "Hangi zekâ sonrayı merak ettirmez? İleri olan mı geri olan mı?" 


Konuyu kapatırken de ateistleri sonsuz döngüye mahküm eden son zeka fraktalını serbest bırakalım: "Var olan her şeyin uyumlu bir birlikteliğinde ortaya çıkan Tanrı'ya evet" diyen Zeki Albert Einstein'in dışarı çıkmış dilini ateist zeki(!)lere uzatalım. Bilim denen kutsal ineğin daha saf olan sütünü bu cahillere birlikte içirelim. Ve bu paranoyaklara birlikte gülelim. 


Lynn’in o masum çocuklara sataşmasına gelince; onların o güzelim fıtratlarını bozan bu tür sapıklar ve sapkınlarla birlikte muharref dinler ve dinleştirilmiş hurafeler, saçmalıklar o güzelim çocuk saflığını zehirlemekte ve onların kuşkuların tam orta yerinde dengesiz kalmalarına neden olmaktadır. Onların zekâlarına dil uzatan ahmakların öncelikle çocuk gelişimi ve psikolojisi denen bir 'kutsal inek sütünü' öğrenmeleri ve bu şeyi daha vahye dayalı ve rasyonel bir zemine oturtmaları gerekiyor. 


Alıntılar: 
(*) Gazeteport, 12.06.2008 


(**) Arş. Gör. Burak Kağan TEMİZ, Fizik Öğretiminde Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Ölçülmesi, Gazi Üniversitesi Doktora Tezi 


http://w3.gazi.edu.tr/~burak/BSBONEMI. pdf 


(***) Akşit B.T.: Medikal araştırmalarda bazı etik sorunlar, Etik bunun neresinde! Ankara Tabip Odası Yayınları, Funda Matbaacılık, Ankara, Ekim, 1997:175-87 


(#***) 1- Arda B.: Yayın etiği üzerine. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2000; 1(1):221-3 


2-Bilimsel araştırmada etik ve sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi, Tübitak Matbaası, 
Ankara, 2002,loc. cit. s. 40-1, 51 


(#****) ]- Aydın E.: Araştırma etiği, Tıp Etiğine Giriş, Pegem Yayincilik,Ankara. 2001: 157-67 2- On Being A Scientist: Responsible Conduct in Research 

http://www.nap.edu/readin groom/books/obas/contents/misconduct.html 

3- Framework for Ethics in Research, 


http://www.ecf.toronto.edu/apsc/research/framework/research.html#misconduct 


4- Kansu E., Ruacan Ş.: Biyoetikten seçmeler, YÖK Matbaası, Ankara. 1996. 46-7 


5- Martin B. : Plagiarism: a misplaced emphasis, with minor editorial changes, Journal of Information Ethics, Vol.3,No.2, 1994, 36-47 


http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2008/10/08 1022_ateistbus.shtml http://haber.mynet.com/sayfali/dis-haber/Londra-da-ateist-otobusler/24Ekim2008/A241003B/0 


Not: ***,**** ye***** kaynakları,Prof. Dr. M. Erdal GÜZELDEMİR,SENDROM AKADEMİK DÜŞÜNCE PLATFORMU; 2:2: Nisan 2007-6-12 dan alınmıştır. 


http://www.ecf.toronto.edu/apsc/ 


SEKULER FONDOTEN: NEW COLLEGE DINDARLIGI 
Aykut Seçkiner, Sonsuz Ark, 24.12.2012, Kırk Iki Ara Noktalı Yazılar 2 


"Fondöten hümanizmdi, insan merkezli ideolojik referanslarla maskeledikleri şeytâni ilkelerini yeryüzünün bütün damarlarına enjekte ettiler." 


Seküler fondötenli formatların sıktığı limonların insana huzur vereceği yok. New College, ateist olmayanı kadrosuna dâhil etmiyor. Kadrosu, çivit rengi değil; simsiyah; gizli, tektonik sarsıntılara karşı yer altına kaçacak sığınakları olan adamlardan oluşuyor. Her dinden her ırktan; fakat biraz daha beyaz, biraz daha konformist, biraz daha kadıncı/kadınsı ve kadınları tecrit eden zihinsel süreç diyebiliriz New College için. 


J: 

New College İngiltere’nin değil, Dünya’nın tepesinde asılı duran bir demokles kılıcı. 
Düşüncelerin, özgürlüklerin üstenci sınır belirleyicisi. Seytani bir makas ve kesinlikle seküler değil. Tapınak ve Din kozmolojisinden beslenen, ritüelleriyle karanlığı besleyen bir mekanizmanın seküler olma olasılığı yok. 1379’da Winchester Piskoposu Wykeham William tarafindan‘Kutsal Bakire Meryem Ana’ya ithaf edilerek kurulan ve mason William Wynford tarafından yapılan bileşik bir maske. Yani seküler değil. İşte tüm dindarları aptal olarak tasnif eden ünlü ateist Richard Dawkins New College'in Bilim Kurulu üyesi... İşte Tanrı Yanilgisi’na endekslenen Satanizm... 


li 


Kripto söylemlerden uzak, nostaljik soslardan apayrı bir dille sorunsalın köklerine indiğimizde, zavallı yerkürenin bu yapıyla nasıl kan gölüne döndürüldüğünü görmekte zorlanmayız. Körlük bulaşıcı da olsa, körlüğün giderilmesi de bulaşıcıdır ve körleşmekten daha hızlıdır gerçeğinden hareketle, üniversitelerin tümünde yerleşikleşen bu zihniyeti 


görebiliriz. Evet görebiliriz. 
sel 


Üstün insan teknokratlarının dünyaya armağan ettiği bir bilim-teknoloji deposu vardı elbette. 
Kan döken/dökmeyen ancak öldüren fosforlu, biyolojik, kimyasal ve nükleer bombaları ürettikleri gibi, uydu teknolojisini ve insansız hava araçlarıyla insan öldürmenin yollarını da buldular. Sürekli öldürdüler, yerlerine geçtikleri haçlılardan daha acımasızdılar. Bir din savaşı güdüyorlardı; dindardılar. Şeytân'ın krallığı için çalışıyorlardı. Dünya'nın bütün finans kanallarını oluşturdukları kirli ağlarla kontrol ettiler; darbeler, katliamlar, soykırımlar gerçekleştirdiler. 


Fondöten hümanizmdi, insan merkezli ideolojik referanslarla maskeledikleri şeytâni ilkelerini yeryüzünün bütün damarlarına enjekte ettiler. Dindardılar. Dindarlar. Kurbanlarını da üniversitelerden seçtiler, üniversitelerin akademisyen kadrolarını kendileri seçtiler ve ülkeleri doğrudan kendilerine bağladılar. Ateist olmak bir maskeydi. Tanrıları Seytan’d1. 

han oe 


Görüntülerin en dar koridorlarında 25. karelere yerleştirilen subliminal paranoyalar sistemin üniversite çıkrığına tutunamamış kurbanlarını besledi. Görenlerin, gösterme çabalarını komplo teorileri olarak küçümsediler. Başarılı oldular. Kokain, eroin ve diğer uyuşturucuların yaygınlaşması için mükemmel sistemler ürettiler. İnsanlar büyük kötülüğün tam ortasında iken kendilerinden başkasını suçlamamayı öğrenmişlerdi; suçlayamadılar. 


visan [ieis 


Karanlık sürüyor. Sürmese bu kadar kan, bu kadar vahşet, bu kadar seks, bu kadar uyuşturucu, bu kadar silah ve bomba ile dolu iken dünya, onlar bu kadar küstah olabilirler miydi? 

Mısır'ın, Pakistan'ın, Hindistan'ın, İran'ın bizim üniversitelerimiz kadar sığ, yetersiz ve beyin öğütücü olmasının başka bir açıklaması var mı? Varsa bunu açıklayabilecek biri var mı? 
Üniversitelerimiz neden bilim üretemiyor, sorsanıza! Ateizmin doruklarına tırmanmış bir karanlık dindarlığın yumuşak koltuklarında yaşanan bir din savaşı değil de nedir? 


Fondötenle maskelenen çirkin yüzlerin altındaki deri kızarmaz, merak etmeyin. 
Sorgulayın sadece! 

Ve utanın! 

Please read and search: 


a-http://en.wikipedia.org/wiki/Richard Dawkins b- http://en.wikipedia.org/wiki/New, College of the Humanities 


c-http://en.wikipedia.org/wiki/New College, Oxford 


DUNUN DUNYASI'NI HATIRLAMAK 
Seçkin Deniz, 20.03.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız eleştirel metin, 12 Nisan 1913'te haftalık politika ve edebiyat inceleme dergisi olarak kurulan, Sidney ve Beatrice Webb ve (satanist) sosyalist Fabian Society'nin kurucu direktörü George Bernard Shaw, John Maynard Keynes, Bertrand Russell, Virginia Woolf, Christopher Hitchens ve Paul Johnson gibi isimlerin de katıldığı, Londra'da yayınlanan İngiliz siyasi ve kültürel dergisi The New Statesman'ın uluslararası editörü Jeremy Cliffe'e aittir ve Covid-19 salgını ile birlikte yaşanan kilitlenmelerin, kapanmaların neden olduğu boş Avrupa şehirlerine, kapanan sınırlara, seyahat yasaklarına ve aşı pasaportlarına odaklanarak, Yahudi asıllı Avusturyalı yazar Stefan Zweig'in 'Dünün Dünyası' adlı kitabından günümüze yansıyan yorumlarını irdelemektedir. Stefan Zweig 1942'de bahse konu kitabı bitirerek karısıyla birlikte intihar etmesinin nedenini açıklamamıştı, ancak hayallerindeki sınırsız Avrupa'yı yok eden I. ve II. Dünya savaşlarının kendi kanından Yahudilerin ürettiği satanist siyonizmin amaçlarıyla doğrudan ilgili olduğunu çok iyi biliyordu. Eğer Zweig bugün yaşasaydı muhtemelen yine aynı nedenlerle intihar etmeye karar verecekti. Çünkü Covid-19 salgını satanist Yahudilerin ve onların desteklediği Bill Gates gibilerin eseriydi. İlginç olan satanist Fabian Society'nin neden olduğu felaketlere yine Fabian Society unsurlarının ağlak metinler irad etmeleriydi... Bu dünyanın yaşadığı her felakette hep böyle olmuştu. 


"Salgın, kapalı sınırlar ve boş Avrupa şehirleri zamanında neden Habsburg imparatorluğunun alacakaranlığıyla ilgili bir kitap yeniden okunuyor?" 


Avusturyalı yazar Stefan Zweig'in 1942 tarihli anı kitabı Dünün Dünyası, kapalı şehirler ve yükselen sınırlar çağında güçlü bir şekilde yankılanıyor: 


İçinde büyüdüğüm dünyanın ve bugünün dünyasının, ikisi arasındaki dünyadan bahsetmiyorum bile, gittikçe daha da uzaklaştığını ve tamamen farklı yerler haline geldiğini hissediyorum. 


Kuşkusuz, Covid-19 salgını başlamadan önce bile görece az seyahat eden ya da hiç seyahat etmeyen, içlerine kapanan, yerleşim alanlarından ziyade doğanın ortasında yaşayan ve insanlığın geri kalanıyla temasları için telekomünikasyona bel bağlayan pek çok insan 

var. Onlar için pandemiden kaynaklanan aksamalar nispeten önemsiz gelebilir. 


Ama bir de yaşamın çeşitliliği ve koşuşturması için şehirlerde yaşamayı seçen, farklı geçmişlere sahip diğer insanlarla tanışmaktan hoşlanan, farklı bir şehirde, farklı bir ülkede trenden veya uçaktan inerken ortaya çıkan bu olasılıkları sevenler de var. Bu, şehirleri, kültürleri ve yakın çevresindeki çeşitli karmaşasıyla Avrupa kıtasının özellikle uygun bulduğu bir yaşamdır. Bizim için geçtiğimiz yılın kısıtlamaları - boş sokaklar, kapalı kafeler ve konser salonları, uluslararası seyahatin getirdiği kısıtlamalar - ağır oldu. 


Virüsün yayılmaya başlamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ve bu, birçok kişinin her şeyin biteceğini umduğu bir nokta. Buna karşılık aşılar uygulanırken bile yeni ve daha bulaşıcı varyantlar ortaya çıkıyor. Avrupa'nın çoğunda, sonbaharda uygulanan tecritlerin artık ilkbahara kadar uzaması muhtemel görünüyor. İngiliz hükümeti, şu anda piyasaya sürülen aşılara dirençli olabilecek varyantların girişini önlemek için daha sert sınır kontrolleri tasarlıyor. Birçok Kıta ülkesi İngiliz havaalanlarından gelenleri durdurdu; yaklaşık 1,3 milyon denizaşırı vatandaş, geçen yıl Eylül ayına kadar menşe ülkeleri için İngiltere'yi terk etti; ve “sınırsız” Schengen bölgesi içinde bile sınırların yükseleceğinden söz ediliyor. 


Yumuşakça fısıldayın, ancak eski yöntemlerin tamamen geri dönüp dönmeyeceği ucu açık bir sorudur. Dünyanın daha fakir ülkelerinde aşı uygulamaları son derece yavaş ilerliyor; yeni aşı riski; Covid-19'un dirençli varyantları, zengin dünya büyük ölçüde aşılandıktan sonra uzun süre dayanabilmek için bazı önlemler gerektirecektir. Uluslararası seyahat, eskisine göre daha zahmetli ve daha az spontane kalabilir. Şehirler cazibelerinin bir kısmını kaybedebilir ve kapatılan pek çok cazibe merkezi - restoranlar, galeriler ve kulüpler - asla yeniden açılmayacaktır. Ormansızlaşma ve tür kaybı, belki de mevcut olandan daha şiddetli başka bir pandemi anlamına gelir, bu kaçınılmazdır. 


Öyleyse, yas tutulması gereken eski, kozmopolit normalliğin büyük bir kısmı. Kaybıyla yüzleşmek bazıları için çok zor olacak. Onlar - biz - bu duyguyu iyi bilen ve bunu bize kendi çağımızı hatırlatacak şekilde belgeleyen bir yazarın çalışmasında teselli bulabiliriz. 


Stefan Zweig, 1881'de imparatorluk Viyana'sında doğdu. Büyüleyici bir Avrupalı genç, kendisini bekleyen medeniyet felaketinden habersiz kıta etrafında mekik dokuyarak geçirdi. 
Birinci Dünya Savaşı'nın felaketini, savaşlar arası çalkantılı dönemi yaşadı ve hayatının son yıllarını İngiltere, ABD ve nihayet Brezilya'da sürgünde geçirdi. Orada, 1942'deki ölümünden önce anılarını Die Welt von Gestern'i ("Dünün Dünyası") tamamladı. 


Kitabın ilk yarısı, medeni ve kozmopolit kentsel yaşama bir övgü olarak, Avrupa'nın büyük şehirlerinin büyük ölçüde sakin ve kayıtsız savaş öncesi yıllarındaki kültürel yaşamını özlemle anlatıyor. İkinci yarı, Zweig’ in Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı dehşeti ve İkinci Dünya Savaşı'nın oluşumunu anlatır ve savaşın yayılması ile son bulur. Kitap (diğer eserlerin yanı sıra, WG Sebald'ın Austerlitz'ini de çeviren) Anthea Bell'in canlı bir çevirisiyle İngilizce olarak mevcut, Dünün Dünyası: Bir Avrupalı'nın Hatıraları, son on yılın ortalarında politikacılar olarak yeniden popülerlik kazandı. özellikle Kıta'da, yükselen popülizm, aşırılık ve parçalanma çağlarında yaşayanlar için bir rehber olarak döndü. 


Bununla berber kitap, boş şehirlerin ve sınır kontrollerinin bulunduğu bir Avrupa'da, mevcut salgını yerinde hissettiriyor. 


Zweig'in önceki zamanların rahat şehir hayatına duyduğu nostaljinin kendi çağımızla özellikle aşikâr bir ilgisi var. Zweig, meraklı şehir tutkunlarından biridir. Son zamanların sosyologları ve iktisatçıları - Edward Glaeser, Benjamin Barber, Richard Florida - metropolün dehasını belgelemeden çok önce, Zweig onu mükemmel bir şekilde anlatmıştı. Şehirlerin 


karşılaşma yerleri olarak işlediğini anladı; Parçalarının toplamından çok daha fazlası olduğu karakteristik bir bütün oluşturmak için birçok farklı türde insanın bir araya gelmesiydi. 


Eski Habsburg başkentinden, yaygın bir müzik ve tiyatro sevgisini hatırlıyor: "Viyana'da yaşayan herkes, sanki havadaymış gibi ritim duygusunu emiyordu" Şenlik zirvesini Viyana kahvehanesi olarak tanımlıyordu. "Gerçekten bir tür demokratik kulüp" diye yazdı, "ve herkes ucuz bir fincan kahve fiyatına katılabilir. Her misafir, bu küçük harcama karşılığında saatlerce orada oturabilir, konuşabilir, yazabilir, kağıt oynayabilir, posta kabul edebilir... " 


Zweig, şehirleri her birine farklı bir koku veren bir “kimyasal reaksiyon” (kendi terimi) olarak anlamıştı. Çocukluğunun Viyana'sında, yazarın ve okul arkadaşlarının “meraklı burun delikleri” “her şeyi ve her yeri kokladı”. Paris'te genç bir adam olmak hakkında "Hiçbir yerde... bu kadar güçlü hissetmedin mi," diye yazıyordu, "bütün duyularını uyandırdı, kendi gençliğindeki atmosferle aynıydı." Ateşli Berlin'de barlarda ve kafelerde karşılaştığı "tutkulu yalnız adamlardan" tehlike kokusunu algılıyordu. 


Zweig, bu kimyasal reaksiyonun temel bileşeninin bu şehirlerdeki insan çeşitliliği olduğunu anlamıştı. Berlin'in Nollendorfplatz'ında bir kafede "yazarlar, mimarlar, züppeler ve gazeteciler", "Rus öğrenciler ve kül-sarışın İskandinav kızlar ... güçlü kemikli Westfalyanlar, saf olmayan Bavyeralılar, Silezya Yahudileri, ateşli tartışmalarla özgürce kaynaşan" kalabalığı hatırlıyor. Onların ana işlerinin "birbirlerini tanımak" olduğunu yazıyor. Zweig'in kendisi insanları tanımak için bol bol çalıştı, önceleri bu arayışları onu Siyonist öncü Theodor Herzl'in, Weimar dönemi liberal Walther Rathenau'nun ve Rainer Maria Rilke, WB Yeats, Luigi Pirandello ve Romain Rolland gibi yazarların yollarına taşıdı. Özgür ve açık şehirlerdeki tesadüfi toplantılara yönelik kederli tutkusu, kendi çağımızın kilitli metropollerinin kepenkli pencerelerinden de yankılanıyor. 


KKK 


Düz bir mantık, Zweig’in şehirliliğini onun enternasyonalizmine bağlar. Dünyanın gururlu bir vatandaşı olarak, farklı ülkelerden insanların uygun ilişkilerinin sınırlarda ve ulusal bölünmelerde değil, bir kahvehanede masalarda veya masalar arasında ölçülmesi gerektiğini kuvvetle hissetmişti. O, “bir ülke ile bir ülkenin, bir millet ile bir milletin, bir sofrada oturanlarla diğerinin sakinleri arasındaki nefret” ten tiksindi. Savaş öncesi Avrupa'yla ilgili son anısı, 1914'ün son kaygısız yazında Belçika sahilindeki çok uluslu kalabalıkla ilgiliydi. 
Avusturya'dan İsviçre'ye Buchs'ta Ren Nehri'ni geçerken savaşın saçmalığını görüyor ve merak ediyordu: nehrin sağ yakasındaki balıklar savaşta ve sol yakasındakiler tarafsız mıydı? 
Ve barışçıl Cenevre'deki bir kafede Fransız ve Alman yazarların bir araya gelmesinde savaşın en kapsamlı reddini görüyordu: "Bizim çok azımız, bizim kardeşler grubumuz... O milyonların üzerinde milyonlardan küçücük bir avuç dolusu insan aynı masada huzur içinde oturmakla kalmıyor, bunu bilinçli, hatta coşkulu bir kardeşlik ruhu içinde yapıyorlardı." 


Dünün Dünyası'ndan Zweig’in en çok alıntılanan satırlarından biri geliyor: “Bir erkeğin sadece bir vücudu ve bir ruhu vardı. Şimdi onun da bir pasaporta ihtiyacı var, yoksa erkek muamelesi görmeyecek." Söz konusu satır aslında Zweig'e ait değil, alıntı yaptığı bir Rus sürgününe ait. Ancak pasaportları veya Avrupa'yı ve dünyayı çapraz geçişte herhangi bir bürokratik formaliteye duyulan ihtiyacı temelde medeniyetsiz olarak gördüğü doğrudur. 
Lastik damgalar "marka" idi; sınır sorgulamaları ve “aşağılayıcı” aramalar. Şüphesiz bugünkü aşı pasaportları, karantina otelleri ve seyahat koridorları hakkındaki konuşmaları benzer şekilde, niyetleri ne kadar insancıl olursa olsun iç karartıcı bulurdu. 


Covid-19 salgını, Zweig’in zamanındaki savaş ve çöküşle aynı olmayabilir (gerçi 1918 
İspanyol gribi veya kendi deyimiyle Weltseuche veya "dünya vebası" hakkında yazmıştı). 
Ancak Zweig'in eski bir kalabalık şehirler dünyası ve yeni ve daha karanlık bir çağdan bir bakışta kolay uluslararası seyahat ve değişim tasviri, birkaç tanınabilir nottan fazlasını taşıyor. 


Belki de bunların en büyüğü, bir "zaman sonrasından" geriye "zaman öncesine" bakma duygusudur. Kitabın en dokunaklı satırlarının birçoğu, "dünyanın kendisini lezzetli bir meyve gibi sunduğu" 1914'teki "ışıltılı yaz" dan bahsediyor: hayatın eskisi gibi devam edeceğine dair masum varsayım; önümüzdeki aylar ve yıllar için planlar yapıldı, ancak daha sonra bu planlar gerçekleşmedi; önceki zamanın daha sonra karşı konulmaz bir şekilde değerlendirildiği sepya renkli nostaljiye dönüştü. Dünün Dünyası'nın ilk yarısının bu son bölümünde Zweig'in satırları, bugün 2019'un sonları ve 2020'nin başlarındaki fotoğraflara veya planlara özlemle bakan birçok kişiye tanıdık gelecek bir duyguyu yakalıyor. 


Ve sonra: ürkütücü ve alışılmadık bir şeye kayma hissi. Franz Ferdinand'ın öldürülmesi ilk başta Viyana'da küçük bir paniğe neden oldu (“o akşam müzisyenler yine kafelerde çaldı”), ancak haftalar geçtikçe olaylar giderek daha endişe verici hale geldi: “Kötü haberler gelmeye devam etti; giderek daha fazla." İnsanlar felaket geldiğinde ve sonrasında da onunla başa çıktılar: "Kaosa alıştık ve ona uyum sağladık... Yaşamın devam etme arzusu, istikrarsızlıktan daha güçlü oldu..." Ama aynı zamanda değişti: "Bir bütün olarak ulus her zamankinden daha yoğun yaşadı, daha yüksek bir perdeye geriledi." Belki de mevcut kısıtlamalar kaldırılırsa ve kalktığında benzer bir yoğunluk kendi zamanımızda da etkisini gösterecektir. 
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Dünün Dünyası, Zweig'in Birleşik Krallık'taki sürgününü ABD'deki daha uzak bir yere gitmek üzere terk etmek için acele etmesiyle sona eriyor, geçmişin hatıraları tarafından “parıldayan öğle ışığında bir hayalet gibi” perili bir şekilde. 1942'de, bitmiş kitabını yaşadığı Rio de Janeiro yakınlarındaki küçük dağ kasabasından yayıncısına gönderdikten sonraki gün, hem kendisi hem de karısı kendi canına kıydı. 


Yine de, buna rağmen kitap iki olumlu mesaj veriyor. Birincisi, sıkıntıda bulunabilecek güçtür (“Bir deneme süresi toplum ve bireyler için her zaman bir kazanç olmamış mıydı?”). Zamanın dehşetleri göz önüne alındığında, özel bir dokunaklılıkla, bunu Yahudi kültürünün zenginliği ve direnciyle yakından özdeşleştiriyor. 


İkincisi, karanlık asla sonsuza kadar sürmez. Kıta barbarlığa ve şiddete düşerken ve uluslararası kardeşlik ve şehir uygarlığı hayalleri kan ve bombalara boğulurken, Zweig Avrupa'dan binlerce mil uzaktan olanları seyrederken bile, tarihin çarklarının bir gün yeniden döneceği ve daha iyi bir gün geleceği umudunu sürdürdü. "Her gölge aynı zamanda ışığın çocuğudur ve yalnızca ışığı ve karanlığı bilenler, savaşı ve barışı görenler, yükselip alçalanlar, gerçekten hayatlarını yaşadılar." Bizim zamanımız da değişecek; bir normallik (önceki ile aynı değil, ancak yeni bir tür) geçerli olacaktır; yarının dünyası gelecektir. 


Jeremy Cliffe, 27 Ocak 2021, New Statesman 
(Jeremy Cliffe, The New Statesman'ın Uluslararası Editörüdür.) 


DARPA'YA BAĞLI TEKNOLOJİ ŞİRKETİ PROFUSA'NIN CEP TELEFONUNA 
VERİ AKTARAN ENJEKTE EDİLEBİLİR ASKERİ HİDROJEL VÜCUT 
SENSÖRLERİ VE COVİD-19 


Tamer Güner, 22.12.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız metinler, Pentagon'a bağlı resmi ABD kurumu DARPA(Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı) projelerinde 

çalışan Profusa şirketinin resmi basın açıklamalarını temel almaktadır ve Covid-19 salgını öncesinde başlanan enjekte edilebilir Hidrojel biyosensörlere (vücut sensörleri) odaklanmaktadır. Pentagon-DARPA(*) tarafından üretilen insanlık dışı ve vahşi silah-savas- uzay teknolojilerine ve biyoteknolojik-biyolojik silahlara dair haberlerin ilk 

duyulduklarında 'Komplo Teorisi' sınıfına sokularak itibarsızlaştıklarına ve planlayıcılarının istediği zaman dilimlerinde gelecekte de ortaya çıktığına şahit olduk. Bunun en yakın 

örneği bilgisayar-dijital teknolojilerde ulaşılan düzey ve insanları izleme, dinleme, fişleme ve kişisel verileri başka şirketlere satma iddialarının önce 'Komplo Teorisi' denilerek inkar edilmesi, sonra Facebook örneğinde olduğu gibi itiraf edilmesidir. Acımasızlığı ile ünlü mason Jeremy Bentham'ın (15 Şubat 1748-6 Haziran 1832) kurduğu ilk gözetleme sistemi olan 'Panopticon' un en gelişmiş düzeyi sayılabilecek enjekte edilebilir hidrojel sensörler ya da kuantum noktalı biyoçiplerle insanları izleme ve 'yönetme' sistemi artık söylentiden öteye somut bir gerçeğe dönüşmek üzeredir. Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin WEF ve WHO-DTÖ odaklı her türlü organizasyona, Bill Gates'in özellikle 'ruh hali, korku, kaygı ve hatta cinsel aktivite seviyesi dahil olmak üzere, bir kişinin hayatının her yönünü izleyip okuyarak insanları bir yapay zeka ağına bağlayan, tam bir kontrol platformunu temsil eden, kalıcı, cilt altına enjekte edilebilir biyoçip aşıları'na (Profusa resmi internet sitesi açıklaması: Profusa, vücut kimyalarının sürekli izlenmesi için doku entegre eden biyosensörlere öncülük etmektedir.) karşı dikkatli olması ve karşı strateji hazırlayacak kapasitede olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye 2002'den beri bu Küresel Satanist Çete'nin açık ve kesintisiz saldırılarına maruz kalmaktadır, bu şeytani çetenin Covid-19 sızıntısı ile yönetimde etkili olmasına engel olmamız gerekmektedir. Covid-19, Türkiye toplumunu da germektedir ve kısıtlamaların neden olduğu sorunlar yavaş yavaş açığa çıkarken, Covid-19'a karşı geleneksel aşılara ek olarak mRNA olarak tanımlanan yeni tür gen teknolojisi ile elde edilen 

aşılar dolayısıyla dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de insanlar haklı tedirginlikler yaşamaktadır. Her ne kadar farklı alanlardan söz etmiş olsa da, 1 Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer 

fasizmdir" açıklamasına ek olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 6 Aralık 

2020 tarihinde, “En güvenilir olan geleneksel yöntemle geliştirilen inaktif aşı türü. Bu, üretimi 
kolay olmayan, maliyeti yüksek bir aşıdır. İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır. Diğer aşı, yani mRNA aşısı genetik yoldan etki eden ve daha kısa sürede üretilebilen bir aşıdır. İnsanlarda 


yeni uygulanan bir teknolojiyle hazırlanmaktadır. Çalışmalarda kısa dönem sonuçları başarılı olmuştur, orta ve uzun vadede sonuçları bilinmemektedir. Yurtdışından inaktif aşıyı özellikle tercih ettik." şeklindeki açıklaması toplumsal duyarlılıkları ciddiye aldıklarını düşündürtmekte ise de, aşı zorunluluğunun insan hak ve hürriyetlerine aykırı olduğunu düşünüyor ve Erdoğan liderliğindeki hükümetin buna gereken saygıyı göstermesini umuyor ve her insanın bir hayvan ya da ticari nesne gibi biyometrik çipe mahkum edilme olasılığına ve 'Komplo Teorisi" itibarsızlaştırmasına karşı herkesi araştırmaya ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bilim adamları'nın 'küresel süper beyin' yaratmak için vücudumuza nanobotlar yerleştirmeyi tasarladığı bir çağda bilimsel gelişmelerden haberdar olmamak ya da bu gelişmelerin geldiği düzeyi inkar etmek insanları korumayacaktır. (Lütfen SA8868/1G306: DARPA'nın Hidrojel Biyoçipleri Covid-19 Piyasası'na Giriyor ve SA8975/TG319: COVID Aşısı, Geçerli Kimlik Doğrulamasının Biyometrik Sertifikasyonudur çevirilerimizi okuyunuz. ) 


"Önümüzdeki yıl FDA onayını kazanırsa, iki parçalı sensör, semptomlar görülmeye başlamadan haftalar önce yeni enfeksiyonları tespit etmeye yardımcı olabilir." 


1. Askeri Kaynaklı Bir Biyosensör Pandemi Tespitinin Geleceği Olabilir 
A Military-Funded Biosensor Could Be the Future of Pandemic Detection 


Pandemileri durdurmak neden bu kadar zor? Çoğunlukla bunun nedeni, hastalığın, insanları test etme sürecinden daha hızlı hareket etmesidir. Savunma Bakanlığı, cilt altı biyosensörün, grip benzeri enfeksiyonları semptomların ortaya çıkmaya başlamasından önce tespit ederek, takip prosedürüne yardımcı olup olamayacağını belirlemeye yönelik yeni bir çalışmanın finanse edilmesine yardımcı oluyor. Biyosensörün sahibi, Profusa şirketi, sensörün önümüzdeki yılın ilk aylarında FDA onayı için deneme aşamasında olduğunu söylüyor. 


Profusa Lumee sensör sistemi, özel bir hyrogel ve bir yayma cihazından oluşur. İkisi birlikte, potansiyel olarak koronovirüs gibi hastalıklardan ve virüslerden enfeksiyon dahil olmak üzere vücuttaki ince değişiklikleri tespit edip iletebilir. PROFUSA 


Sensörün iki bölümü vardır. Bunlardan biri, polimer zincir ağının bazı kontakt lenslerde ve diğer implantlarda kullanıldığı bir malzeme olan 3 mm'lik bir hidrojel dizisidir . Bir şırıngayla derinin altına sokulan şerit, vücut bir enfeksiyonla savaşmaya başladığında, vücudun dışına floresan bir sinyal gönderen özel olarak tasarlanmış bir molekül içerir. Diğer kısım, cilde tutturulmuş elektronik bir bileşendir. Cilde ışık gönderir, floresan sinyali algılar ve kullanıcının bir doktora, web sitesine vb. gönderebileceği başka bir sinyal üretir. Öksürük gibi diğer semptomların ortaya çıkmasından önce vücudun hastalığa verdiği tepkiyi algılayabilen ciltte bir kan laboratuvarı gibidir. 


Duyuru, Amerika Birleşik Devletleri öksürük ve nefes darlığı gibi grip benzeri semptomlarda ortaya çıkabilen bir solunum hastalığı olan COVID-19 ile boğuşurken geldi. Genelkurmay 


Başkanı General Mark Milley Pazartesi günü Pentagon'da gazetecilere verdiği demeçte, ordunun aşı araştırmalarında öncü bir rol üstlendiğini söyledi. Milley: “Askeri araştırma laboratuvarlarımız, bir aşı bulabilmek için uzun uzadıya hararetle çalışıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay içinde bunun nasıl gelişeceğini göreceğiz “dedi. ABD askerleri de risk altında bulunuyor. Wall Street Journal'ın Şubat ayında bildirdiğine göre, Güney Kore'deki bir ABD askeri virüsü kapan ilk ABD personeli oldu. 


Profusa'nın Salı günü açıkladığı, finanse edilen en son çalışması, bahsedilen sensörün grip salgınlarını mevcut yöntemleri kullanarak tespit edilmesinden üç hafta öncesine kadar ne kadar iyi bir şekilde tespit edebileceğini test edecek. Profusa CEO'su Ben Hwang, jel aslında herhangi bir sinyal yaymadığı için, bir askerin pozisyonunu ele vermeyeceğini; bu nedenle, sensörün düşman hatlarının arkası gibi hassas ortamlarda kullanılabileceğini söyledi . 


Hwang, şirketinin 2011'den beri Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı veya DARPA'dan hibe aldığını söyledi. " Araştırmamıza yardımcı olmak için bize para verdiler ve belirli bir dönüm noktasını kanıtladığımızda, teknolojik riski ortadan kaldırdıkça, onlar da bize ikinci bir faz ve üçüncü bir faz olanağı vererek destek sağlıyorlar” dedi. "Onların desteği, hibelerden gerçek dünyada kanıt oluşturan bu tür programlara dönüştü." 


Hwang cihazın, birlikler ve hizmet üyeleri üzerinde kullanabilecek Savunma Bakanlığı'nda yer alan diğer birimlere ulaşmasında, DARPA'nın şirkete yardımcı olduğunu söyledi. Bu, örneğin ABD Özel Harekat Komutanlığı veya Indo-Pacific Komutanlığı ile ortaklıkları içerebilir. Hwang, belirli askeri müşterilerle yapılan görüşmeler hakkında yorum yapmayı reddetti. Patrick Tucker, 3 Mart 2020, Defense One Teknoloji Editörü, Defense One 


KKK 


2. Enjekte Edilebilir Vücut Sensörleri Kişisel Kimyayı Gerçekliğe Daha Yakın Bir Cep Telefonuna Taşıyor 


Injectable Body Sensors Take Personal Chemistry to a Cell Phone Closer to Reality 


Şimdiye kadar, "yabancı cisim tepkisi" kaynaklı yerel iltihaplanma ve yara dokusu, vücut kimyasının sürekli ve uzun süreli izlenmesini sağlayan vücut içi sensörlerin geliştirilmesini engelledi. Ancak bugün bilim adamları, vücutla bir bütün haline gelen küçük biyosensörlerin bu engeli aştığını ve elde ettiği verileri kişisel ve tıbbi kullanım için bir cep telefonuna ve buluta aktardığını gösteren sonuçlar sunuyor. 


Profusa'nın ibir pirinç tanesinden küçük mplante edilebilir biyosensörleri oksijen ve glukoz gibi vücut kimyasallarını sürekli olarak ölçebiliyor ve yerel iltihaplanma ve yara dokusuna neden olan "yabancı cisim tepkisi" ile başa çıkabilecek şekilde dizayn ediliyor. 


Doktor Natalie Wisniewski yaptığı açıklamada şöyle diyor: "Fitness etkinlik izleyicileri ve diğer giyilebilir cihazlar kalp atış hızımız, solunum ve diğer fiziksel ölçülerimiz hakkında bilgi sağlarken, sağlığımızın en önemli yönü olan vücudumuzun kimyası hakkında bilgi sağlamazlar. Devam eden çalışmalarımıza dayanarak, dokuya entegre sensör teknolojisi, giyilebilir cihazların kişiselleştirilmiş tıp vaadini yerine getirmesini sağlama potansiyeline sahiptir ve sağlık ve hastalık durumları için sağlık yönetiminde devrim yaratmaktadır." 
Biyosensör geliştiriciler ekibine liderlik eden Dr. Wisniewski, San Francisco Körfez Bölgesi merkezli bir yaşam bilimleri şirketi olan Profusa Inc.'in teknoloji sorumlusu ve kurucu ortağıdır. 


Araştırmacılar bugün, Amerikan Kimya Derneği (ACS) 255. Ulusal Toplantı ve Sergisi'nde elde ettikleri sonuçları sunuyorlar. Dünyanın en büyük bilim topluluğu olan ACS tarafından düzenlenen toplantı Perşembe gününe kadar devam edecek. Toplantı, çok çeşitli bilim konularında 13.000'den fazla sunum içeriyor. 


Yabancı Cisim Tepkisinin Üstesinden Gelmek 


Sürekli glikoz monitörlerinde bulunanlar gibi geleneksel sensörler, hücreleri çevreleyen sıvıda bulunan hedef kimyasalı ölçmek için cilde nüfuz eden bir algılama elektrot teline sahiptir. 
Ancak vücut, elektrodu yabancı madde olarak "gördüğünden", elektrotun nihayetinde doğru çalışmasını engelleyen iltihaplanma ve yara dokusunun etkilerinden kaçınmak için, birkaç gün içinde çıkarılması ve vücutta başka bir yere yerleştirilmesi gerekir. 


Profusa'daki ekip, yumuşak kontakt lense benzeyen doku benzeri bir hidrojelden oluşan ve tek bir enjeksiyonla ağrısız bir şekilde cilt altına yerleştirilen küçük bir biyosensör ailesi geliştiriyor. Biyosensörler, vücuttan izole edilmek yerine, herhangi bir metal veya elektronik cihaz olmadan, vücut dokusuna tamamen entegre olarak çalışır. Böylece vücudun onu reddetme girişimlerinin üstesinden gelir. Bugüne kadar, enjekte edilmiş biyosensörler dört yıl kadar uzun bir süredir çalışmaktadır. 


Bir pirinç tanesinden daha küçük olan her biyosensör, yaklaşık 5 mm uzunluğunda ve yarım milimetre genişliğinde, çevreleyen dokudan kılcal ve hücresel iç büyümeyi indükleyen gözenekli bir yapı iskelesinden oluşan esnek bir elyaftır. Hidrojel, oksijen, glikoz veya diğer ilgili biyomolekül gibi bir vücut kimyasalının konsantrasyonu ile orantılı olarak sürekli sinyal veren ışık yayan floresan moleküllerine bağlıdır. 


Cildin yüzeyine yapıştırılan veya elle tutulan ayrı bir optik okuyucu, gömülü biyosensörden floresan sinyali okumak için kullanılır. Okuyucu, cilt yoluyla biyosensöre uyarım sinyalleri gönderir ve daha sonra mevcut biyomoleküle yanıt olarak floresan ışık yayar. Veriler, şifreli bir kişisel kayıt ve geçmiş izleme için bir akıllı telefona aktarılır. Veriler, sağlık hizmeti sağlayıcıları ile dijital ağlar aracılığıyla güvenli bir şekilde paylaşılabilir. 


Biyosensör teknolojisinin ilk tıbbi uygulaması olan Lumee ™ Oksijen Platformu? nun satışı geçen yıl Avrupa'da onaylandı ve yara iyileştirme uzmanlarına, kronik uzuv iskemisi tedavisi gören hastaların alt ekstremitelerindeki oksijeni izleme noktasında yardımcı oluyor. Cihaz, bir hastanın uzvundaki oksijen seviyelerinin azalması hakkında hasta bakıcılara bilgi sağlayarak ampütasyonlardan kaçınmayı amaçlamaktadır. Oksijeni ölçmenin yanı sıra, Dr. 
Wisniewski ve Profusa'daki meslektaşları, sağlık ve hastalıktaki biyosensör uygulamalarını genişletmek için glikoz, laktat, karbondioksit ve diğer moleküllerin sürekli izlenmesine yönelik biyosensörler geliştiriyorlar. 


Profusa Inc. Hakkında (Resmi Sistesi'nden) 


Profusa, kişisel ve tıbbi kullanıma yönelik işlenebilir tıbbi vücut kimyası verilerini algılamak ve sürekli olarak iletmek için vücutla bir bütün olan biyomühendislik sensörlerinin geliştirilmesine öncülük etmektedir. Uzun süreli kullanım için implante edilebilir izleme uygulaması nedeniyle ortaya çıkan yabancı cisim tepkisinin üstesinden gelen dokuya entegre olan biyosensörler, vücut kimyasına benzeri görülmemiş şekillerde erişme, bağlanma ve uygulama kapısını açarak kişisel sağlık ve hastalık yönetimini dönüştürür. 


Profusa'nın Lumee TM Oksijen Platformu, periferik arter hastalığı ve kronik yaraların klinik yönetiminde doku-oksijen perfüzyonunun izlenmesi için AB'de satışa yönelik CE İşaretine sahiptir. ABD'de Lumee, ABD yasalarına göre Araştırma Amaçlı Kullanımla sınırlı bir Araştırma Cihazıdır. Profusa Inc., merkezi Güney San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir şirkettir. Daha fazla bilgi için http://www.profusa.com adresine bakınız. 


Araştırma, DARPA, Biyolojik Teknolojiler Ofisi (BTO) ve ARO hibe [W911NF-16-1-0341] tarafından desteklenen çalışmaya dayanmaktadır. Burada yer alan görüşler ve sonuçlar yazarlara aittir ve DARPA, BTO, ARO veya ABD Hükümeti'nin açık veya zımni resmi politikalarını veya onaylarını zorunlu olarak temsil ettiği şeklinde yorumlanmamalıdır. ABD Hükümeti, herhangi bir telif hakkı açıklamasına bakılmaksızın, Hükümet amaçları için yeni baskıları çoğaltma ve dağıtma yetkisine sahiptir. 


Bu basın bülteninde bildirilen araştırma, Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomühendislik Enstitüsü tarafından R01 EB016414 ödül numarası ile desteklenmektedir. İçerik yalnızca yazarların sorumluluğundadır ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin resmi görüşlerini temsil etmesi gerekmez. NEW ORLEANS,19 Mart 2018, PRNewswire 


KAYNAK Profusa, Inc. 
İlgili Bağlantılar http://www.profusa.com 


(*) DARPA: The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) (Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı), Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumudur. Soğuk savaş döneminde Rusya'nın Sputnik füzesini uzaya göndermesinin ardından 1958'de ARPA adıyla kurulmuştur. DARPA bugünkü İnternetin geliştirilmesinden sorumludur, ve Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Unix ve TCP/IP'yi de içeren birçok geliştirme projesini finanse etmiştir. 


SCHRODINGER’IN BİTCOİN'İ 
Seçkin Deniz, 04.03.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, Columbia Üniversitesi Uluslararası ve Halkla İlişkiler Bölümü Misafir Profesörü Willem H. Buiter'e aittir ve Kripto para birimi Bitocin'in fiyatının aşırı yükselmesine odaklanarak, olası riskleri ve somut iktisadi durumu yansıtmaktadır. Analistin uyarıları ciddi ve teknik bir temele dayanmakta ve aynı 

zamanda (Türkiye'de bir milyon yatırımcısı olduğu söylenen) 'Bitcoin'in bir dolandırıcılık enstrümanı olarak kullanılmasına karşı zımni uyarılar içermektedir: "Tesla'nın son Bitcoin satın alımı, piyasaya giren büyük bir ek alıcının hem doğrudan (piyasalar likit olmadığında) hem de dolaylı olarak gösteri ve emülasyon etkileri yoluyla kripto para biriminin fiyatını önemli ölçüde artırabileceğini gösteriyor. Ancak tek bir önemli oyuncunun çıkması, ters yönde benzer bir etkiye sahip olabilir. Piyasa yapıcılar tarafından dile getirilen olumlu veya olumsuz görüşlerin Bitcoin'in fiyatı üzerinde önemli etkileri olacaktır." Dünyada en çok kripto para kullanan ülkelerden biri olan Türkiye'de günlük işlem hacminin 1 milyar doları aştığı belirtiliyor. Hükümet, başta Bitcoin olmak üzere kripto para alım-satımına vergi getirmeye hazırlanıyor. 


"Bitcoin, son zamanlarda fiyatındaki muhteşem artışa rağmen, piyasa değeri herhangi bir şey olabilen ya da hiçbir şey olmayan, kendine özgü değeri olmayan bir varlık olarak kalacaktır. 
Yalnızca sağlıklı risk iştahı ve kayıpları karşılama kapasitesi güçlü olanlar buna yatırım yapmayı düşünmelidir." 


Elon Musk'ın elektrikli otomobil firması Tesla, 8 Şubat'ta, Ocak ayında 1.5 milyar dolarlık nakit rezervini Bitcoin'e yatırdığını açıkladı. Haberler, kripto para biriminin halihazırda hızla yükselen fiyatını % 10 daha artırarak 44.000 $'ın üzerinde bir rekor seviyeye yükseltti. Ancak, özellikle Bitcoin meselesinde, yükselen şeyler de aynı şekilde kolayca düşebilir. 


Bitcoin 2008'de icat edildi ve 2009'da ticareti başladı. 2010'da, tek bir Bitcoin'in değeri yaklaşık sekiz yüzde bir sentten sekiz sente yükseldi. Nisan 2011'de 67 sentten işlem gördü, ardından Kasım 2015'e kadar 327 dolara yükseldi. Geçen yıl 20 Mart'ta Bitcoin 

yaklaşık 6.200 dolardan işlem gördü, ancak fiyatı o zamandan beri yedi kattan fazla arttı. 


Bugün Bitcoin, 12 yıllık mükemmel bir balon. Bir keresinde altını "parlak Bitcoin" olarak ve metalin fiyatını 6.000 yıllık bir balon olarak tanımlamıştım. Bu, eskiden endüstriyel bir emtia olarak içsel değere sahip olan (şimdi büyük ölçüde gereksiz olan) ve yine de mücevherlerde yaygın olarak kullanılan bir tüketici dayanıklılığına sahip olan altın için biraz haksızlıktı. 


Bitcoin, altının aksine, kendine özgü bir değere sahip değildir; asla olmadı ve olmayacak. 
Tamamen spekülatif bir varlıktır - özel bir itibari para birimi - değeri piyasaların söylediği şeydir. 


Ancak Bitcoin aynı zamanda sosyal olarak savurgan bir spekülatif varlıktır çünkü üretimi pahalıdır. Ek bir Bitcoin "madenciliği" yapmanın maliyeti - enerji yoğun dijital ekipman kullanarak matematiksel bulmacaları çözme - kripto para biriminin toplam stoğu 21 milyon birimle sınırlanacak kadar artar. 


Tabii ki, Bitcoin'in protokolü daha büyük bir arza izin verecek şekilde değiştirilmese bile, piyasaya Bitcoin 2, Bitcoin 3 vb. verilmesi yoluyla bütün alıştırmalar tekrar edilebilir. 
Madenciliğin gerçek maliyetleri de böylelikle kopyalanacaktır. Dahası, Bitcoin ile paralel olarak çalışan, halihazırda yerleşik kripto para birimleri (örneğin, Ether) de vardır. 


Ancak devlet tarafından verilen itibari para birimlerinin başarısının gösterdiği gibi, spekülatif balonların evreni hiçbir şekilde Bitcoin gibi kripto para birimleriyle sınırlı değil. Sonuçta, esnek fiyatların olduğu bir dünyada, herkesin resmi itibari para biriminin hiçbir değeri olmadığına inandığı bir denge her zaman vardır; bu durumda hiçbir değeri yoktur. Ve genel fiyat seviyesinin - itibari para biriminin fiyatının karşılığının - patladığı ve sonsuza gittiği veya para stoğu oldukça sabit kaldığında veya hiç değişmediğinde bile patladığı ve sıfıra düştüğü sonsuz sayıda "temel olmayan" denge vardır. 


Son olarak, fiyat seviyesinin (ve para biriminin değerinin) pozitif olduğu ve patlamadığı veya fırlamadığı benzersiz "temel" denge vardır. Hükümet tarafından çıkarılan itibari para birimlerinin çoğu, bu temel dengede tökezlemiş ve orada kalmıştır. Keynesçiler bu çoklu dengeleri görmezden gelirler, fiyat seviyesini (ve dolayısıyla paranın fiyatını) tarih tarafından benzersiz bir şekilde belirlendiği ve Phillips eğrisi gibi bir mekanizma aracılığıyla (beklenmedik) enflasyon ile işsizlik arasında istikrarlı ve ters bir ilişki olduğunu gösteren kademeli olarak güncellenen şekilde görürler. 


Hangi perspektifi benimsediğine bakılmaksızın, paranın değerini etkin bir şekilde sıfıra düşüren gerçek dünyadaki hiperinflasyonlar - Weimar Almanya'sı veya son Venezuela ve Zimbabwe vakalarını düşünün; bunlar temel olmayan dengelerin değil, daha ziyade kötü giden temel dengelerin örnekleridir. Bu gibi durumlarda, para stokları patladı ve fiyat seviyesi buna göre yanıt verdi. 


Özel kripto para birimleri ve resmi itibari para birimleri aynı sonsuz olası dengeye sahiptir. 
Sıfır fiyat dengesi, benzersiz, iyi davranışlı temel denge gibi her zaman bir olasılıktır. 


Bitcoin açıkça şu anda bu dengelerin hiçbirini sergilemiyor. Bunun yerine sahip olduğumuz şey, temel olmayan patlayıcı fiyat dengesinin bir çeşidi gibi görünüyor. Bu bir varyanttır, çünkü Bitcoin'in beklenmedik bir şekilde mevcut patlayıcı fiyat yörüngesinden ya güzel temel dengeye ya da pek de hoş olmayan sıfır fiyat senaryosuna sıçramasını mümkün kılmasına izin vermesi gerekir. Bu çoklu denge perspektifi, şüphesiz, Bitcoin ve diğer özel kripto para birimleri gibi özünde değersiz varlıklara yatırım yapmak riskli görünmektedir. 


Gerçek dünya, elbette burada ana hatları çizilen ana akım iktisat teorisinin desteklediği olası dengeler yelpazesiyle sınırlandırılmamıştır. Ancak bu, Bitcoin'i bir yatırım olarak daha da riskli hale getirir. 


Tesla'nın son Bitcoin satın alımı, piyasaya giren büyük bir ek alıcının hem doğrudan (piyasalar likit olmadığında) hem de dolaylı olarak gösteri ve emülasyon etkileri yoluyla kripto para biriminin fiyatını önemli ölçüde artırabileceğini gösteriyor. Ancak tek bir önemli oyuncunun çıkması, ters yönde benzer bir etkiye sahip olabilir. Piyasa yapıcılar tarafından dile getirilen olumlu veya olumsuz görüşlerin Bitcoin'in fiyatı üzerinde önemli etkileri olacaktır. 


Kripto para biriminin olağanüstü fiyat oynaklığı şaşırtıcı değil. GameStop'un hisse fiyatını Ocak ayında benzeri görülmemiş yükseklere (ardından önemli bir düzeltmeye) iten piyasa 


gibi son derece mantıksız piyasa dalgalanmaları, herhangi bir bariz temel değer çapasından yoksun olan Bitcoin'in aşırı oynaklığın bir ders kitabı örneği olarak kalacağını hatırlatmalıdır. 


Bu zamanla da değişmeyecek. Bitcoin, piyasa değeri herhangi bir şey olabilen ya da hiçbir şey olmayan, gerçek değeri olmayan bir varlık olmaya devam edecek. Yalnızca sağlıklı risk iştahı ve kayıpları karşılama kapasitesi güçlü olanlar buna yatırım yapmayı düşünmelidir. 


Willem H. Butter, New York, 12 Şubat 2021, Project Syndicate 


(Willem H. Buiter, Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde Misafir Profesördür.) 


BİTCOİN'İN ALTIN'IN ROLÜ İÇİN TUTKULARI VAR 
Seçkin Deniz, 27.01.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız metin, 1987-2001 yılları arasında Goldman Sachs'ta küresel ekonomi bölümü ve 2001-2004 yılları arasında BBC'nin başkanlığını yapan, İngiltere Başbakanı'nın ekonomi politikası danışmanı ve İngiliz Hazinesi'ne harici danışman olarak hizmet veren, Oxford Balliol Koleji'nde misafir araştırmacı, Fulcrum Asset Management'ın başkanı ve Active Partners ve Anthos Capital'in kurucu ortağı Gavyn Davies'e aittir ve Kripto para birimi Bitcoin'e odaklanmakta ve Bitcoin'in Altın'ın piyasalardaki yerine göz diktiğini ifade etmektedir. Kendisi de bir yatırımcı olan analistin yazdıkları dikkatle irdelenmeli ve bir manipülasyon varsa tespit edilerek okunmalıdır. Çünkü, Dolar dahil hiçbir para biriminin Altın'ın yerini alamadığı insanlık tarihinde, Bitocin'in Altın'ın yerini alması imkansızdır; bu bağlamda yapılan ve yapılacak olan bütün analizler Bitcoin lehine spekülasyon aracı olarak tasarlanmıştır. Bütün bunlara karşılık analizin Merkez Bankaları ile ilgili içeriğinin de önemli hususlara dikkat çektiği açıktır. 26 Ocak 2021'de Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından düzenlenen “Dijital para birimlerini yeniden düzenlemek” adlı panele katılan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andew Bailey, mevcut hiçbir kripto para biriminin uzun vadede bir ödeme aracı olarak çalışabilecek bir yapıya sahip olmadığını söyledi: “Kalıcı bir para birimi diyebileceğim anlamda bir tasarım, yönetim ve düzenlemelere kadar verdik mi? Hayır. Dürüst olmak gerekirse henüz o noktada olduğumuzu sanmıyorum. Kripto para birimlerinin başlangıçta böyle formüle edildiğini düşünmüyorum. ” TCMB Dijital Para ile ilgili gecikmiş adımlarını hızlandırmalı ve Türkiye, Dolar sonrası Dijital-Kripto Para Fırtınası'na yakalanmadan hazırlıklarını tamamlamalıdır. 
"Kripto para birimlerine yıllarca düşmanlık yaptıktan sonra, merkez bankaları onlara sınırlı bir rol için izin verecek." 


Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki yatırımcılar olağanüstü bir koşunun tadını çıkardılar, ancak şimdi Janet Yellen’in ABD Hazine Bakanı olarak atanmasının, düzenleyicilerin ve merkez bankalarının "özgürlükçü" dijital para biçimleri olarak adlandırdığı şeye karşı yeni bir düşmanlık döneminin habercisi olabileceğinden endişeleniyorlar. 


Toplam altın stokunun bugünün fiyatlarında yaklaşık 17 trilyon dolar değerinde olduğu tahmin edilirken, bitcoin'in en son piyasa değeri yaklaşık 0,6 trilyon dolar. © David Gray / Bloomberg 


2017'de Federal Rezerv (FED) Başkanı olarak yaptığı son basın toplantısında Bayan Yellen, Bitcoin'in “oldukça spekülatif bir varlık” olduğunu ve “istikrarlı bir değer deposu olmadığını” söylemişti. Bu küçümseyen sözler, o dönemde diğer birçok kamu görevlisi tarafından tekrarlandı. Ancak o zamandan beri, bitcoin'in piyasa değeri kabaca iki katına çıktı. Dijital para birimleri kalıcıdır. 


2017-18'de ilk kripto çılgınlığında, komedyen John Oliver, bitcoin'i "parayla ilgili anlamadığınız her şeyin ve bilgisayarlar hakkında anlamadığınız her şeyin birleşimi" 

olarak tanımladı. Teknoloji yönleri, özellikle işlemleri kaydetmek için kullanılan dijital defterlerden oluşan blok zinciri ağı, başlangıçtaki yutturmaca kadar yaşamadı, ancak ilerleme kaydetmeye başlıyorlar. “İlk madeni para tekliflerinde” yaptıkları 20 milyar dolarlık ihraç, spekülatif bir balonun unsurlarını içeriyor gibi görünüyordu, ancak toplanan fonlar şu anda Silikon Vadisi'ndeki diğer BT girişimlerine büyük ölçüde benzer projeleri başlatmak için kullanılıyor. 


Jay Clayton'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başkanlığından kısa süre önce ayrılması sonrası, onun yerine özellikle dijital para birimleri hakkında eğitim veren Gary Gensler geçerse, bu faaliyetler için daha az düşmanca düzenleyici incelemeye yol açabilir. 


Bununla birlikte, ödeme ve transfer araçları olarak dijital para birimlerine direnç muhtemelen devam edecektir. Kısmen yüksek işlem maliyetleri nedeniyle, bitcoin ödemeler için yaygın olarak kullanılmıyor ve gelecekteki rolü sınırlı görünüyor. 


Eski Hazine bakanı Steven Mnuchin, bitcoin transferlerinde şeffaflığı artırmak ve kara para aklama kapsamını azaltmak için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyordu. Bayan Yellen, FED ile birlikte, muhtemelen daha ortodoks bir yaklaşım benimseyecek ve ödeme sistemini özlü bir kamu malı olarak ele alacak. 


FED, merkez bankası dijital para birimlerinin gelişimini araştırmak için yabancı meslektaşlarıyla işbirliği yapıyor. CBDC'lerin (Central Bank Digital Currency-Merkez Bankası Dijital Parası) eninde sonunda Çin'in öncülüğünü takiben büyük yargı bölgelerinde çıkarılacağı neredeyse kesin. Ancak, kripto değil, ulusal para birimleri cinsinden ifade edilecekler. 


Bitcoin gibi gerçekten yeni para birimleriyle ifade edilen özel rakipler, yoğun bir şekilde düzenlemeye tabi tutulacaklar veya aktif olarak cesaretleri kırılacaktır. Facebook'un Libra'sı gibi tek bir para birimine veya diğer gerçek varlıklara sabitlenmiş hibrit sabit paralar, doğrudan geleneksel para birimlerine aktarılabilirlerse, merkez bankaları tarafından daha 


hoş karşılanabilir. Dahası, blok zinciri tarafından desteklenmeyebilirler. Büyük merkez bankalarının her biri kendi dağıtılmış defter teknolojisini geliştirebilir. 


Bu hala bir yatırım aracı ve değer deposu olarak kripto para için bir rol bırakıyor. Bitcoin, en büyük yatırımcılar için güvenli bir varlık olarak altınla ciddi şekilde rekabet edebilir mi? 
Tarih, düzenleme ve piyasa dalgalanması bunu imkansız gibi gösteriyor, ancak daha önemli bir rol geliştirmeye başlıyor. Birçok büyük hedge fon ve bazı geleneksel varlık 

yöneticileri, Paul Tudor Jones'un bitcoin'i enflasyona karşı temel bir koruma olarak benimsemesini onayladılar. Merkez bankaları geçen yıl hükümet borcunu satın alarak para yaratırken bu çekici görünse de, yakın ufukta birkaç enflasyon işareti var. 


Yine de, teorik olarak sınırlı bir arza sahip olan özel olarak yaratılmış bir varlığın "eski" fiyatlı para birimleri gibi "basılamayacağını" savunan bir anlatı tarafından yönlendirilen Bitcoin fiyatları yükselmeye devam etti. 


Gold Hub'a göre, yer üstünde tutulan altın stokları 2019 sonunda 198.000 tona ulaştı ve yerin altında yaklaşık 57.000 ton kanıtlanmış rezerv var. Bu toplam stok bugünün fiyatlarında yaklaşık 17 trilyon dolar değerinde olacaktır. Bitcoin'in son piyasa değeri yaklaşık 0,6 trilyon dolar; Bitcoin boğaları bunu fiyatının ne kadar yükselebileceğinin bir göstergesi olarak görüyor. 


Para politikası veya finansal istikrar gerekçesiyle, düzenleyicilerin bir değer deposu olarak altınla rekabet eden kripto para birimleri konusunda neden endişelenmeleri gerektiğine dair çok az neden var gibi görünüyor. 


Kripto dünyası şu anda kısa vadeli bir spekülasyon çılgınlığı içinde. Ancak, yatırımcılar, bu özel para birimlerinin merkez bankaları tarafından kontrol edilenlerden "daha güvenli" olduğu şeklindeki şüpheli anlatıyı benimsemeye devam ederlerse, önümüzdeki yıllarda kripto paraların piyasa değerleri çok daha fazla yükselebilir. 


Finans piyasalarında kesinlikle garip şeyler oldu. 
Gavyn Davies, 10 Ocak 2021, Financial Times 


(Gavyn Davies, Fulcrum Asset Management'ın başkanı ve Active Partners ve Anthos Capital'in kurucu ortağıdır. 1987-2001 yılları arasında Goldman Sachs'ta küresel ekonomi 
bölümünün başkanı ve 2001-2004 yılları arasında BBC'nin başkanlığını yaptı. Ayrıca No 10 
Downing Street'te ekonomi politikası danışmanı ve İngiliz Hazinesi'ne harici danışman olarak hizmet vermiştir. Oxford Balliol Koleji'nde misafir araştırmacıdır. Zaman zaman Gavyn Davies veya ilişkili olduğu yatırım yönetimi işletmeleri, burada açıklanan makroekonomik veya diğer göstergelerden etkilenen yatırımlarda yararlı çıkarlara sahip olabilir.) 


MERKEZ BANKALARI DİJİTAL PARA BİRİMLERİ: 'DİKKATLE İLERLEMEK 
GEREK' 
Seçkin Deniz, 14.12.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Alman Ekonomi Uzmanları Konseyi eski üyesi Würzburg Üniversitesi ekonomi profesörü Peter Bofinger'e aittir ve merkez bankalarının üreteceği dijital para birimlerine (Central-Bank Digital Currency-CBDC) odaklanmaktradır. Peter Bofinger, kafası karışıkmış görüntüsü verdiği 


analizinde, ilginç bir şekilde, merkez bankalarının ülkelerinin bağımsızlığını korumalarını sağlayacak olan dijital para birimine 'HAvet' demektedir; artık devletleri ve devletlerin ekonomi politikalarını ve dolayısıyla küresel ekonomiyi doğrudan etkileyebilecek güce ulaşmak üzere olan 'sahipsiz-kaynağı belirsiz' dijital para borsalarının büyük 

soygunlar yapabildiği bir dünyada, daha kesin bir zihinsel berraklığa sahip olması gerekiyordu. Anlaşılan dünyada birileri, özellikle neoliberal politik ve ekonomik ağın figürleri, kaynağı belirsiz Dijital Paraların devletleri esir almasını istedikleri Küresel Dijital Para Çetesi'nin henüz yeterince güçlenmediğini düşünüyor olmalılar ki, Merkez Bankalarının ülkelerinin bağımsızlığını koruyabilecek en önemli unsurlardan biri olan Dijital Para 

birimi (Central-Bank Digital Currency-CBDC)'ni ikna edici nitelikleri olmayan basit itirazlarla mümkün olduğu kadar geciktirmeye çalışıyorlar. Her 5 kişiden 1'inin kripto para kullandığı Türkiye'de Kripto paralarla ilgili Türkiye?de hukuki bir zemin ise henüz bulunmuyor. Siyonist-Satanist Para Patronları'nın Dolar'ın yok olması 

sonrası tasarladıkları yeni bir GÜÇ birimi olarak Kripto Para tıpkı Nükleer Silah sahibi olmakla eş anlamlı sayılabilecek bir potansiyele ulaşmak üzeredir. Türkiye'de de aktif olan Kripto Para Çetesi'nin ülkemizi kuşatmasına izin veremeyiz. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parasının çok geç kalınmış olsa da uygulamaya konulacak olması umut vericidir. 


"Peter Bofinger, merkez bankası dijital para birimlerinin kullanılmasının çok dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurulması gerektiğini savunuyor." 


Facebook'un Libra'sı (Terazi) her zamankinden daha güçlü bir rüzgârla karşı karşıya kalırken, merkez bankası dijital para birimi (Central-Bank Digital Currency-CBDC) adlı yeni bir rakip, dijital para arenasına giriyor. Bu fikir bir süredir birkaç merkez bankası tarafından tartışılsa da, Çin merkez bankacıları tarafından yapılan son duyurularla desteklenmiştir. 10 Ağustos'ta, Çin Halk Bankası'nın ödeme ve uzlaştırma bölümü genel başkan yardımcısı Mu Changchun şunları söyledi: "Halk Bankası (People's Bank) Dijital para biriminin şimdi hazır olduğu söylenebilir." 


Farklı CBDC tipleri karşılaştırılmıştır (tabloya bakınız). Hesap tabanlı CBDC'ler, özel hane halklarının ve şirketlerin merkez bankasında hesap açmasını mümkün kılacaktır. Bu, sınırsız kullanımlı (perakende CBDC'ler) herkes için çok amaçlı bir hesap olarak tasarlanabilir. Ancak CBDC'ler, yalnızca merkez bankası hesabı ile belirlenmiş geleneksel banka hesabı arasındaki işlemlere izin verecek saf bir değer deposu olarak da tasarlanabilir. Bu tür hesaplar perakende CBDC'ler olarak düzenlenebilir, büyük yatırımcılara ve ödeme platformları 

sağlayıcılarına erişim (toptan CBDC'ler) sınırlanabilir. 


Token (belirteç) tabanlı CBDC'ler ('dijital nakit"), karşılıklı işlemlerde nakit paraya alternatif olarak düşünüldü. Merkez bankasında bir hesap açma zorunluluğu olmadan, merkez bankası tarafından verilen ön ödemeli nakit kartları olarak tasarlanabilirler. 

CBDC'lerin tipolojisi 


Bu CBDC çeşitleri, mevcut para, finansal varlık ve ödeme sağlayıcılara meydan okumaktadır: 


. Token (belirteç) tabanlı MİA'lar her şeyden önce dijital ödemeli ürün sağlayıcıları (örneğin, kredi kartı şirketleri, Paypal ve Alipay gibi) ile rekabet edeceklerdir. 

. Çok amaçlı CBDC'ler geleneksel banka hesaplarıyla rekabet ederler. 

. Değer deposu (sov), hesap tabanlı CBDC'ler ticari bankaların vadeli mevduatlarıyla, özellikle de “güvenli varlıklar” ve her şeyden önce devlet tahvilleriyle rekabet ederler. 
Belirteç tabanlı CBDC'lerin, aynı zamanda herkes için çok amaçlı CBDC'lerin verilmesiyle, merkez bankaları, özel ödeme ağları ve ticari banka tedarikçileri ile rekabet edebilirler. 


Rekabet ortamındaki böyle bir değişiklik ancak haklı görülebilirdi, çünkü tespit edilebilecek önemli bir piyasa başarısızlığı vardı. İsveçli Rijksbank şunları savunuyor: "Merkez bankası yoluyla devletin, güçlü bir şekilde yoğunlaşan özel ödeme pazarına bir alternatif olarak teklif edeceği herhangi bir ödeme hizmeti yoksa, bu, belirli grupların ödeme yapmasını zorlaştırmanın yanı sıra, rekabetçiliğin azalmasına ve daha az istikrarlı bir ödeme sistemine yol açabilir." 


Etkili rekabet politikası 


Ancak bu sorunların çözümü için merkez bankalarının mutlaka perakende ödeme hizmetleri sağlayıcısı olması gerekmez. Aksine, bu etkili bir rekabet politikasını ve ödeme sağlayıcılarının kapsamlı bir denetimini gerektirir. Biri merkez bankasının müşterilerini taramak, izlemek ve desteklemek ve ayrıca yeni perakende ödeme teknolojileri geliştirmek için yeterli bir kurum olup olmadığını sormak zorunda. 


Ayrıca, özel hanehalkları ve şirketler için çok amaçlı CBDC'ler finansal aracılık mekanizması için ciddi sorunlar doğurabilir. Banka müşterileri mevduatlarının önemli bir bölümünü merkez bankasına kaydırmaya karar verdiğinde, ticari bankaların mevduat tabanı azaltılacaktır. Bu boşluğun merkez bankası tarafından doldurulması gerekecek ve bu durumda bankalar için yeterli uygun teminat talep edilecektir. 


Eğer bu tür hesaplar popülerlik kazanacak olsaydı, merkez bankası kendisini özel kredileri yeniden finanse etmesi ve dolaylı ya da doğrudan özel borçlunun kalitesine karar vermesi gereken bir durumda bulmaya başlayacaktı. Sonunda, ticari bankaların bağımsız olarak kredi yaratma kabiliyetini yitireceği bir 'tam para' (veya yüzde 100 rezerv) finansal sistem ortaya çıkabilir. Savunucularının aksine, bu, merkezi bir ekonomik momentum itici gücünü kitlesel bir şekilde boğacak hatta ortadan kaldıracaktır. 


Güvenli varlıklar 


Özel hanehalkları ve firmalar için tam teşekküllü CBDC'ler tüm finansal sistem için ciddi zorluklar ve risklerle ilişkilendirilirken, böyle bir yeniliği garanti edebilecek belirgin bir piyasa başarısızlığı yoktur. Bu, CBDC'lerin tanıtımının “değer deposu-store of value (sov)” CBDC'leri (sov-CBDC'ler) ile sınırlı olup olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Bu tür merkez bankası bakiyeleri, üçüncü şahıslara yapılan ödemeler için kullanılamaz, ancak yalnızca bir ticari bankadaki kendi hesabına havale için kullanılır. 


Değer deposu (sov) CBDC'leri ile merkez bankası ödeme sağlayıcılarıyla rekabet etmeyecekti. Ticari bankalarla olan rekabet, bankaları likit mevduat tabanlarından mahrum bırakmadan, kısa vadeli zaman ve mevduat tasarrufu ile sınırlı olacaktır. Her şeyden önce, bu CBDC'ler bu şekilde özel aktörler tarafından yaratılamayan güvenli bir varlık sağlayacaktır. 
Sov-CBDC'ler, banka hesaplarıyla garanti edilemeyecek yüzde 100 nominal değerde bir teminat verecekleri için nakitle - Banka Karar ve Kurtarma Yönergesine göre, 100.000 
Avro'yu aşan varlıklara sahip mevduat sahiplerinin bankalarının başı derde girerse - veya devlet tahvilleri ile karşılaştırılabilirler. 


Bu varlığın çekiciliği, büyük ölçüde geri dönüş oranı ile belirlenir. Parayı dijital bir ikame olarak kullanmak için, sıfır faiz oranı uygun olacaktır. Bu durumda, geleneksel banka mevduatlarından CBDC’lere ikame işlemleri sınırlı olacaktır. Buna ek olarak, Düşük mevduatlara sahip olan banka müşterileri ulusal mevduat sigortası programları tarafından korunduğundan, sov-CBDC'ler için 100.000 Avro'luk daha düşük bir limit geçerli olabilir. 


Genel olarak, bu CBDC'ler, finansal piyasalardaki oyuncular için büyük önem taşıyan 'güvenli varlıkların' stokunu arttıracaktır. Ancak bu, risksiz de değildir, çünkü yeni bir güvenli varlığın uygulamaya konması, tahvil notunun düşük olduğu ülkeler için zararlı olabilir. 
Dahası, kriz dönemlerinde bu CBDC'ler sistemi daha da istikrarsızlaştıracak dijital banka işlemlerine yol açabilir. 


Sentetik CBDC'ler 


CBDC'’lerin en dar versiyonu, mevduat sahipleri için ödeme hizmeti sağlayıcıları ile sınırlandırılmış değer deposu CBDC’lerini içerir (“sabit paralar”). Libra (Terazi) tasarımcıları banka mevduatını ve devlet tahvilini teminat olarak kullanmayı planlıyor. Ancak belirtildiği gibi banka mevduatının krizdeki istikrarı sınırlıdır. Devlet tahvillerine gelince, Libra tarafından yapılan büyük satışlar muhtemelen fiyat kayıplarına neden olacaktır. Kararlı madeni para tedarikçileri CBDC'leri teminat olarak kullanabiliyorlarsa bu sorunlardan kaçınılabilir. Adrian ve Manicini-Griffoli, sentetik CBDC'lerden (sCBDCS) bahseder. Bu model, Alipay'in hesaplarını merkez bankasında tutmak zorunda olduğu Çin'de zaten uygulanmaktadır. 


İlke olarak, bu, varlık tarafında sadece merkez bankası ile dengeyi koruyan ve ödeme servis 


sağlayıcısı işlevine odaklanan “dar bankalar” ile sonuçlanabilir. Bunlara, geleneksel kredi işini yürüten ve daha uzun vadeli faiz getiren mevduat sunan “yatırım bankaları” karşı çıkacaktır. Çok amaçlı CBDC'lerle karşılaştırıldığında bu düzenleme, ödeme sisteminin merkez bankası tarafından değil özel tedarikçiler tarafından çalıştırılması avantajına sahiptir. 
Ancak, bankacılık sisteminin kredi yaratma kabiliyetini yitirmesi ve tam paralı bir finansal sistemin gelişmesi riski de vardır. 


CBDC'lerin tanıtımı, ne şekilde olursa olsun, çok dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Bugün merkez bankalarının ödeme hizmeti sağlayıcıları olarak aktif bir rol oynaması gerektiğini söyleyen çok az kaynak var; belirteçli (token) CBCD'lerin ve çok amaçlı merkez bankası mevduatlarının çıkarılması durumunda olduğu gibi. En önemlisi, bunun vatandaşların daha yakından izlenmesini sağlamak için devletler tarafından kullanılması tehlikesi olacaktır. 


Bununla birlikte CBDC'lerin yalnızca bir değer deposu olarak kullanılabilmesi ilginç bir yenilik olabilir. Bu tür bir varlık ancak merkez bankası tarafından yaratılabilirdi ve banka ıflasında bir kefaletle karşı karşıya kalacak şirketler ve yatırımcılar için özellikle ilginç olurdu. Bu CBDC'ler, istikrarlı bir madeni para yayınlayan ödeme hizmeti sağlayıcıları için teminat görevi görebilir. Ancak bu, tüm finansal sistemin işleyiş biçiminde önemli değişikliklere yol açabileceğinden, burada da hızlı adımlar atılmamalıdır. 


Peter Bofinger, 29 Ekim 2019, Social Europe 


(Bu makale, Social Europe ve IPS-Journal'in ortak yayınıdır. Peter Bofinger, Würzburg Üniversitesi'nde ekonomi profesörü ve Alman Ekonomi Uzmanları Konseyi eski üyesidir.) 


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 


BÜYÜK KRİPTO SOYGUNU 
Seçkin Deniz, 10.09.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, ekonomi dünyasında Kriz Kahini olarak tanınan Clinton dönemi Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nde Uluslararası İlişkiler Kıdemli Ekonomisti, Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD Federal Rezerv Bankası(FED) ve Dünya Bankası çalışanı, NYU Stern İşletme Okulu profesörü ve Roubini Macro Associates'in CEO'su olan Nouriel Roubini'ye aittir ve ABD yönetimine verilmiş bir direktif niteliğindedir. Kripto Paralar için acil bir şekilde yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini iddia etmektedir. Piyasa manipülasyonlarıyla para kazanan İran asıllı Amerikan vatandaşı bir yahudi olan Nouriel Roubini'nin, en basit dürüst bir ekonomi metninde yer alabilecek olan uyarılarına bakıldığında, bu denli yasal kaygılar yaşaması ilginçtir. Muhtemelen kendisi için de yeni olan ve dahil edilmediği bir sürecin şikayetçisi olarak Kripto Para Çetesi'nin varlığını BitMEX adlı şirket üzerinden deşifre etmeye yönelik şu cümleleri dikkate değerdir: "Her şeyin arkasında, Cosa Nostra'yı (19. yüzyılın son çeyreğinden günümüze kadar özellikle Sicilyalı aşiretlerin ve büyük ailelerin liderliğinde 


etkin olan ve dünya çapında faaliyet yürüten İtalyan suç organizasyonu) utandıracak bir suç gücü var." Yayın başlığı SA5336/TG237: Bitcoin Nedir? olan 16 Aralık 2017 tarihli çevirimizin giriş notunda yaptığım değerlendirme şöyledir: “Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, tamamen sanal olan bir 'yeni mübadele aracı'ndan ve bu mübadele aracını kullanmamızın ne kadar 'iyi ve yararlı' olacağından bahsetmektedir. Oysa kurucusunun bile kimliğinin sanal olduğu, baştan sona sanal olan bir 'şey'in en büyük özelliğinin 'kuşkulu' olması çağdaş gri mantık ya da ilkel mantık ölçülerine göre zorunludur. Sonsuz Ark olarak basit bir soru soruyoruz; "Ekonomi'nin, Para'nın ve sanal dünyanın yani Deep Web'in patronu Siyonizm-Satanizm olduğuna göre 'Sanal Para'nın patronu kim olabilir?" İnsanlık, yeni bir tuzağa hareket aralığı bir anda onbinlerce kat değişen bir sanal para birimine saadet zinciri' kurularak çekiliyor.... Bu bir aç gözlülüktür ve insan yine açgözlülüğünden avlanıyor. Ancak bu durdurulamaz 'salgın'a karşı aynı türden sanal para üreterek karşı çıkabiliriz... Türkiye kendi sanal para birimi Turkcoin'i bir an önce çıkarmalıdır... 
İngiltere'nin 2009'dan beri Open Coin adlı bir Kripto para üzerinde çalıştığına dair iddialar ve diğer 'coin'lerin rekabeti piyasaları alt üst ediyor, ekonomi patronları büyük panik yaşıyorlar..." NTV internet sitesinin 21 Ağustos 2019 tarihli haberinin başlığı 

şöyledir: "Türkiye'de her 5 kişiden 1'i kripto para kullanıyor" Kripto paralarla ilgili Türkiye'de hukuki bir zemin ise henüz bulunmuyor. Ancak bunun yasa dışı olduğu da söylenemez. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Avukat Kadir Kurtuluş, "Kripto paralar Türkiye için söylersek yasadışı diyemeyiz çünkü bununla ilgili bir yasal düzenleme yok. Ama yasal da diyemeyiz çünkü yine bir yasal düzenlemesi yok. Fakat yasal düzenleme olmadığı için ciddi anlamda bir risk teşkil ediyor. Bakıldığında diğer tasarruflarınızı yönlendirdiğiniz banka ya da borsalar regiilasyonlarla kontrol ediliyor. Kripto paralarda böyle bir durum yok" diyor. Siyonist-Satanist Para Patronları'nın Dolar'ın yok olması sonrası tasarladıkları yeni bir GÜÇ birimi olarak Kripto Para tıpkı Nükleer Silah sahibi olmakla eş anlamlı sayılabilecek bir potansiyele ulaşmak üzeredir. Türkiye'de de aktif olan Kripto Para Çetesi'nin ülkemizi kuşatmasına izin veremeyiz.. 


"Kripto para birimleri, düzenlemesiz deniz aşırı borsalar, paralı propagandacılar ve bireysel yatırımcılara destek olmak isteyen bir dolandırıcılık ordusundan oluşan yepyeni bir suç endüstrisine yol açtı. Bununla birlikte, yaygın dolandırıcılık ve kötüye kullanımla ilgili çok büyük kanıtlara rağmen, mali düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri direksiyonda uyuyor." 


Dünyadaki her uygar ülkenin finansal sistemini sıkı sıkıya düzenlemesinin iyi bir nedeni var. 
Sonuçta, 2008 küresel finansal krizi, büyük ölçüde finansal düzenlemenin ihmal edilmesinin bir sonucuydu. Sahtekarlar, suçlular ve dolandırıcılar hayatın bir gerçeğidir ve yatırımcılar onlardan korunmadıkça hiçbir finansal sistem uygun bir amaca hizmet edemez. 


Dolayısıyla, menkul kıymetlerin kayıt altına alınmasını, para-hizmet faaliyetlerinin lisanslanmasını, sermaye kontrollerinin “kara para aklamayı önleme” (AML) ve “müşterinizi tanıyın” (KYC) hükümlerini içermesini gerektiren (vergi kaçakçılığını ve diğer yasa dışı mali akışları önlemek için) ve para yöneticilerinin müşterilerinin çıkarlarına hizmet etmesini gerektiren düzenlemeler vardır. Bu yasa ve yönetmelikler yatırımcıları ve toplumu 


korudugundan, bunlarla ilgili uyum maliyetleri makul ve uygundur. 


Ancak mevcut düzenleyici rejim tüm mali faaliyetleri ele almamaktadır. Kripto para birimleri rutin olarak piyasaya sürülmekte ve resmi mali gözetim alanı dışında işlem görmektedir, burada uyum maliyetlerinden kaçınılması bir verimlilik kaynağı olarak açıklanmaktadır. 
Sonuç olarak, kripto toprağı kontrolsüz suçun azdığı düzensiz bir kumarhane haline gelmektedir. 


Bu sadece bir varsayım değildir. En büyük kripto oyuncularının bazıları sistematik yasadışılıkla açıkça rol oynayabilir. Seyseller’de yerleşik fakat küresel olarak aktif olan bir trilyon dolarlık şifreleme türevi değişimi olan BitMEX’i düşünün. CEO'su Arthur Hayes, BitMEX iş modelinin “yozlaşmış kumarbazlara” (çılgın bireysel yatırımcılar) kripto türevlerini 100'e bir kaldıraçla alıp satmayı içerdiğini açıkça beyan etti. 


Açıkçası, 100'e bir kaldıraçla, dayanak varlıkların fiyatındaki % 1'lik bir değişiklik bile marj çağrısını tetikleyebilir ve tüm yatırımlarını kaldırabilir. Daha da kötüsü, BitMEX, zehirli enstrümanlarını satın aldığında veya sattığında yüksek ücretler uygular ve ardından müşterilerin tasarruflarını, karşı önlemlerden kaçınmak ve karşı tarafın riskini önlemek için gerekenden birkaç kat daha büyük olan bir “tasfiye fonu”na sokarak elmadan bir başka ısırık alır. Bir bağımsız araştırmacının tahminlerine göre, zaman zaman yapılan tasfiyelerin BitMEX'in gelirinin yarısını oluşturması şaşırtıcı değildir. 


BitMEX'ten birileri, bana bu borcun günlük olarak teröristlerin ve Rusya, İran ve diğer yerlerden gelen diğer suçluların büyük çapta kara para aklama için kullanıldığını (Seçkin Deniz'in Notu: Kara para aklama ile suçlanan Bitcoin borsası Bitlnstant CEO'su Charlie Shrem Ocak 2014'te JFK havaalanında tutuklandı, yani yazarın bu bilgiyi açık kaynaklardan teyidi mümkün, ancak adı anılan şirkete yönelik bir yayın olduğu açık olan metin duyarlılık gösterisi yapmaktadır); Borsa'nın bu işlemlerden kâr sağladığı için bunu durduracak hiçbir şey yapmadığını söylediler. 


Bütün bunlar yetmezmiş gibi, kendi müşterilerini ön plana çıkarmakla suçlanan BitMEX kar amacı gütmeyen bir alım satım masasına (sözde pazar yapmak amacıyla) sahip. Hayes bunu reddediyor, ancak BitMEX'in tamamen düzenlenmemiş olması nedeniyle hesaplarının bağımsız denetimleri yok ve bu nedenle sahnelerin arkasında ne olduğunu bilmenin bir yolu da yok. 


Her halükarda, BitMEX'in AML/KYC düzenlemelerini etkilediğini biliyoruz. Bu tür yasalara tabi olan ABD ve İngiltere'deki yatırımcılara hizmet vermediğini iddia etmesine rağmen, müşterilerinin vatandaşlıklarını “doğrulama” yöntemi, standart bir VPN uygulaması ile kolayca maskelenebilecek olan IP adreslerini kontrol etmektir. Bu durum tespiti eksikliği, menkul kıymet yasa ve yönetmeliklerinin katı bir şekilde ihlal edildiğini gösterir. Hayes bile, yasa ve yönetmeliklerin gölgesinde çalıştığını bilen ve kontrolsüz Seyseller’de onu dava etmeye çalışan herkese açıkça meydan okuyor. 


Bu ayın başlarında, Taipei'de Hayes'i ve onun dolandırıcılığını tartıştım. Ancak, bana haber vermeden, konferansın organizatörlerinden etkinlik videosu için özel haklar elde etti ve bir hafta boyunca bu videonun tam olarak yayınlanmasını reddetti. Bunun yerine, iyi performans gösterdiği izlenimini yaratmak için işine geleni seçtiği “vurgulamalar” yayınladı. Sanırım bu kripto sahtekarları arasındaki seyir için eşit, ancak sansüre karşı “direncini” temsil ettiğini iddia eden birinin, şu anda maruz kaldığı tüm sansürlerin babası haline gelmesi ironik. 


Sonunda, kendi taraftarları halk içine çıkamaz olunca rahatladı ve videoyu yayınladı . 


Tartıştığımız gün, Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi, bireysel yüksek riskli kripto yatırımları için açıkça yasak teklif etti. Bununla birlikte, politika yapıcıların ortak bir cevap vermesini engelleyerek kripto alanına giren bireysel yatırımcıları emmeye devam edecek. 
Fiyat manipülasyonu, tüm kripto borsalarında, pompalama ve boşaltma planları, yıkama ticareti, taklit etme, önden çalıştırma ve diğer manipülasyon biçimleri nedeniyle yaygındır. 
Bir araştırmaya göre, Bitcoin'deki tüm işlemlerin% 95'e kadarı sahtedir ve dolandırıcılığın istisna değil kural olduğunu gösterir. 


Tabii ki, düzenlemesiz bir pazarın dubaracı sanatçılar, suçlular ve yılan yağı satıcılarının oyun alanı haline gelmesi şaşırtıcı değildir. Kripto ticareti, yalnızca borsaları değil, aynı zamanda gazeteci olarak poz veren propagandacıları, fırsatçıları “shitcoin” aldırmak için kendi mali kitaplarını konuşan ve düzenleyici muafiyetler arayan lobicilerden oluşan milyarlarca dolarlık bir sektör yarattı. Her şeyin arkasında, Cosa Nostra'yı (Seçkin Deniz'in notu: Cosa 

Nostra, İtalyan mafyası Basilicata, Campania, Sicilya, Puglia ve Calabria'daki suç örgütlerinin bir araya gelmesiyle birlikte oluşan ve 19. yüzyılın son çeyreğinden günümüze kadar özellikle Sicilyalı aşiretlerin ve büyük ailelerin liderliğinde etkin olan ve dünya çapında faaliyet yürüten İtalyan suç organizasyonu) utandıracak bir suç gücü var. 


ABD ve diğer kanun uygulayıcı kurumların devreye girmesinin vakti geldi. Şimdiye kadar, düzenleyiciler kripto kanseri metastazına uğradıkça direksiyon başında uyuyorlardı. 

Bir çalışmaya göre, 2017'deki “ilk madeni para tekliflerinin” % 80'i dolandırıcılıktı. Asgari olarak, Hayes ve denizaşırı güvenli bölgelerden benzer dolandırıcılıkları denetleyen diğer herkes, milyonlarca bireysel yatırımcının mali olarak çökertilecek düzeyde dolandırılmasından önce araştırılmalıdır. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin bile - bir finansal düzenleme hayranı değil - uzun zamandan beri teröristlerin, gangsterlerin ve diğer suçluların koruyucusu olan kripto para birimlerinin “gizli numaralı hesapların eşdeğeri olmalarına” izin verilmemesi gerektiğini kabul ediyor. 


Nouriel Roubini, 16 Temmuz 2019, New York, Project Syndicate 


(NYU Stern İşletme Okulu'nda profesör ve Roubini Macro Associates'in CEO'su olan Nouriel Roubini, Clinton İdaresi sırasında Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nde Uluslararası İlişkiler Kıdemli Ekonomisti idi. Uluslararası Para Fonu, ABD Federal Rezerv ve Dünya Bankası için çalıştı.) 


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 


HAYAT BLOCKCHAIN’E GÖRE DİZAYN EDİLECEK 
Emeti Saruhan, 06.12.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Hayatın Sıcak Yüzü, 


Blockchain veri tabanı hayatın hemen hemen her alanında farklılık yaratacak. Bitcoin'in de üstünde çalıştığı veri tabanı, güvenli, şeffaf ve herkese açık olmasıyla, kişiler arasında aracıların olmadığı direkt bir iletişime de imkan veriyor. Blockchain uygulamaları kişisel elektrik alım satımı, ticaret, seçim, sözleşmeler, tapu kayıtları, sağlık, gıda güvenliği gibi pek çok alanda farklılık oluşturacak. 


2009 yılında Bitcoin ortaya çıktığında pek fazla kişi tarafından bilinmiyordu ve değeri de pek 
yüksek değildi. Ancak yaklaşık bir yıl önce 1 Bitcoin'in değerinin 19 bin dolara kadar 
çıkmasıyla kripto paraları duymayan, bilmeyen kalmadı. Ancak sonrasında yaşanan düşüşle 1 
Bitcoin'in değerinin yaklaşık 4 bin dolara kadar gerilemesinin ardından kripto paralar tekrar bir sessizliğe büründü. 


Ancak yine bilinmeyen ve tartışılmayan bir konu vardı ki o da kripto paraların arkasındaki teknolojiydi. Blockchain adı verilen bu teknoloji, kripto paraların kullanıma imkan veren teknoloji. Ancak kripto paraları da içeren ama çok daha geniş ve farklı bir kavram. 


Veriler Silinemiyor 


Blockchain Türkçeye “Blok zinciri” olarak çevirebileceğimiz bir sistem. Sistemde şifrelenmiş olarak saklanan işlemler, sisteme dahil olan herkes tarafından ulaşılabildiği için şeffaf, herhangi bir şekilde değiştirilemeyen ya da silinemeyen, dağıtık (yani dahil olan herkeste aynı bilginin var olduğu) bir veri tabanı. Adından da anlaşılacağı gibi zincirleme bir modelle inşa ediliyor, bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapmaya izin veriyor. Böylece direkt olarak alıcı ile satıcı arasında ve güvenli bir şekilde işlem gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu da yepyeni bir dünyanın kapısını aralıyor. 


Dijital Paradan Öte 


Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) bir buçuk yıl önce bu yeni platformu keşfetmek için bir Blockchain masası kurmaya karar vermiş. MÜSİAD Bilişim sektörü başkanı Fahrettin Oylum'un isteği üzerine Sadullah Uzun masanın kurulması çalışmalarına başlamış. 
Blackchain masası ekibinden Muharrem Kaan, Cihad Terzioğlu, Fahrettin Oylum, Fatih Coşkun ve Faruk Sarı ile buluşup bu yeni teknolojiyi ve değişik alanlarda nasıl kullanılabileceğini konuştuk. 


Bilişim sektörü başkan yardımcısı olan Sadullah Uzun, “Blockchain fikri birkaç senedir konuştuğumuz bir konuydu. Blackchain'in sadece dijital para değil, birçok sektörü etkileyecek bir teknoloji olduğunu bildiğimiz için bu konuda farkındalık oluşturma maksadı ile bu yola çıktık. Bu arada birçok arkadaşımız da bu konuda ürünler de geliştirmeye başladılar” diyor. 


Blockchain ve dijital paranın farklılığını anlatmanın amaçlarından biri olduğunu ifade eden Fahrettin Oylum ise “Dijital para bir enstrüman. Blockchain teknolojisi farklı bir noktada. 
Her sektörde uygulamaları geliştirebileceğimiz bir teknoloji diye düşünebilir. Dolayısıyla bizim bakışımız dijital paranın ötesinde. Biz teknolojinin bütünüyle ilgileniyoruz. Blockchain eşittir Bitcoin algısı bizi sınırlandırıyor. Bizim masamız Blockchain teknolojisinin farkındalığını ve bu konuyla alakalı bir sistem oluşturmak, girişimcilerin ve yatırımcıların bu alana yönelmesini sağlamak için çalışıyor” diyor. Muharrem Kaan ise seçim, tapu, para gibi her alanda sınırların kalmadığı bir dünyaya doğru gittiğimizi ve Blockchain'in bize tüm bu teknoloji için bir referans, bir sıfır noktası verdiğini söylüyor. 


Kişiler Arasında Elektrik Ticareti Yapılabiliyor 


Peki Blockchain nerede, nasıl kullanılabilir. Cihad Terzioğlu, kendi firmasının da faaliyet gösterdiği enerji sektöründen örnekler veriyor. Blockchain’i tam anlamıyla geleceğin dünyasında işe yarayacak hizmetlere platformluk sağlayacak bir alt yapı olarak gördüğünü söyleyen Terzioğlu, 90'larda internetle tanıştığımız gibi şimdi de Blackchain platformuyla buluştuğumuzu anlatıyor: 


“Dünyadaki enerji sektöründeki Blockchain uygulamalarına baktığımızda uçtan uca elektrik ticaretine imkan sağladığını görüyoruz. Urfa'daki Ahmet Amcamızın çatısında güneş enerjisi ürettiğini düşünelim. Bu ürettiği elektriği şebekeye verip, İstanbul'da yaşayan Mehmet Amcaya satabilecek. Uçtan uca elektrik ticaretinin müsait olduğu bir mevzuatta, birbirinize elektrik alıp satabileceksiniz. İstanbul'da bir sitede iki komşu birbirine elektrik alıp satabilecek. Komşunuzla elektrik ticareti yaptığınızda güvenilir bir hesaplama sistemine ihtiyaç duyacaksınız. Kaç kilovat elektrik aldınız, kaç kilovat elektrik sattınız, güvenilir bir kaydın olması gerekecek. İşte burada Blockchain devreye girecek. Normal ticarette aranızda bankalar, regülatör kuruluşlar, dağıtıcılar var. Ancak Blockchain uygulamasında Urfa'daki Ahmet Amca ile İstanbul'daki Mehmet Amca arasında banka yok. Bloklardan oluşan, kendi içinde kayıt tutan ve değiştirilemeyen bir platform aracılığı ile biz elektrik ticaretimizi rahatlıkla yapabileceğiz.” 


Gelecekte enerji sektöründe dağıtık üretimin öne çıkacağını anlatan Cihad 

Terzioğlu, “Güneydoğu'da, Ambarlı'da elektrik üretip bütün İstanbul'a vermeyelim. 
Başakşehir 'de kümelenmiş büyük büyük siteler var. Her site kendi elektriğini üretsin, her ilçe kendi elektriğini üretsin. Burada üretim, burada iletim, burada dağıtım, burada tüketim. 
Buradaki dağıtıklığı yönetmeniz için de müsait bir platforma ihtiyacımız var. Blockchain dağıtıklık hizmetini sağlayabilecekse, ki dünyada sağladığını görüyorum, burada da kullanabileceğiz demektir” diyor. 


Akıllı Kontratlar Her Alanda Kullanılacak 


Dünyadaki enerji alanında ki bir başka uygulama da SolarCoin. Bu dünyada yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek, karbon emisyonu ve salınımı olmadan elektrik üretmeyi tüketmeyi 


teşvik etmek için başlamış olan ticari bir uygulama. Bahçenizde, otoparkınızın üstünde ya da evinizin çatısında karbon salınımı olmadan elektrik ürettiğinizde, yeşil enerji ürettiğiniz için teşvik amacıyla SolarCoin yükleniyor. Bu SolarCoin anlaşmalı kurum ve kuruluşlarda kullanabiliyorsunuz. 


Bir başka uygulama ise gerçekte olmayan ama varmış gibi davranan elektrik santralleri. 
Bunlar Blockchain uygulamaları ile arz, şebeke güvenliğini yönetmek için kullanılıyorlar. 
Cihad Terzioğlu kendisini heyecanlandıran uygulamalardan birinin de akıllı kontratlar olduğunu söylüyor. Enerji dünyasında enerji ticaretinin olduğu her yerde akıllı kontratların olması gerektiğini anlatan Terzioğlu, “Akıllı kontratları uçtan uca şifrelenmiş bir şekilde, güvenilir hızda ve masrafsız şekilde yönetmek isteriz. Şebekeye elektrik veren bir firma ile alan bir firma arasında kontrat imzalanacak. Kontratın bu platformda olmasının hız, güvenilirlik ve düşük maliyet sağlayacağını düşündüğümüzden dolayı bu alanda çalışıyoruz. 
Bu ticari uygulamalar para kazandırıyor ve her geçen gün geliştirilip yenileniyor” diyor. 


Seçimler De Bu Platformda Yapılacak 


Sadullah Uzun, Blockchain teknolojisinin kullanıldığı bir başka alanın anket sistemleri olduğunu belirtiyor. Uzun, “Blockchain güvenin ve hızın olduğu ama aracıların olmadığı bir yapı demek. İki kişi sadece kendi aralarında konuştukları ve kayıt tuttuklarında kayıtlardan birinin değişmesi veya bir tarafta güven unsurunun ortadan kalkması verinin kaybolması anlamına gelir ama hepimizde bu veri olursa birimiz bozamaya çalışsa bile çoğunluğun verisi doğru kabul edilir. Blockchain bu noktada çoğunluğun verisini doğru kabul eden ve hepsini bir arada tutan bir defter gibi. Geleneksel anketlerde benim sormak istediğim soru katılanların cep telefonuna geliyor ve yanıt veriliyor. Tüm yanıtlar tek bir sunucuda toplanıyor ve burada raporlanıyor. Kötü niyetli biri ya da bir hacker sunucuyu ele geçirirse herkesin ankete verdiği yanıtları manipüle edebilir. Ama ben bunu geleneksel sistemle değil de Blockchain sistemiyle yaparsam, bu durumda hepimizin bilgisayarında verilen yanıtlar kayıtlı olduğu için manipüle edilemiyor, silinemiyor ” sözleriyle anket çalışmalarında Blockchain kullanımını anlatıyor. Fahrettin Oylum tıpkı anketlerde kullanıldığı gibi seçimlerde de Blockchain kullanılacağı bir gelecekten bahsediyor. Oylum, “Gelecekte sonuçların anında alındığı, katiyyen değiştirilemediği, hiçbir şekilde kimsenin kafasında soru işareti kalmayacağı seçimlerin olacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz” diyor. 


Fatura Ödemeleri Görülebilecek 


Fatih Coşkun ödeme sistemleri yazılımı üzerine çalışıyor. Yazılım geliştiricilerin yüzde 80’inin Blockchain teknolojisinde gelecek olduğuna inandığını anlatan Coşkun, şu anda bankaların aralarında Ripple üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Coşkun, “Ripple mutabakatı Blockchain üzerine taşıyan bir teknoloji. Buna eklenen banka sayısı her geçen gün artıyor. 
Swift teknolojisi yerine kullanılabilecek bir teknoloji olarak düşünülen Ripple anında mutabakat, anında para transferi sağlayacak” diyor. 


Coşkun teknoloji şirketlerinin mutabakat kelimesinin kullanıldığı her alanda Blockchain'in 


üzerinde konuşulmaya çalışılmaya devam edildiğini ifade ediyor. Kendisinin yazılım mühendislerinden oluşan bir ekibi olduğunu anlatan Coşkun, fatura ödemeleri noktasında bir Blockchain uygulaması üzerine çalıştıklarını belirtiyor. Coşkun, “Bankalar ve kurumlar arasında bir mutabakatsızlık söz konusu. Biz fatura ödendiği anda bunun bilgisini bütün bankalara dağıtan bir Blockchain yapısı hayata geçirdik. Bu sayede fatura ödediğinizde hesaba yansımama, başka kurum tarafından görülmeme gibi sorunların önüne 

geçilecek” diyor. 


Walmart Soğuk Hava Zincirini Denetliyor 


Muharrem Kaan, gıda sektöründe Blockchain’in güven sorunu kaynaklı problemleri ortadan kaldıracağını ifade ediyor. Kaan, “Bizim süt aldığımız 10 bin müstahsilimiz, zeytin aldığımız 
20 bin müstahsilimiz var. Çiftçilerimizin, köylülerin elinde muhakkak bir akıllı cep telefonu 
bulunuyor. Herkes iletişimi hızlandırmak, kendine pazara daha iyi açabilmek, insanlara fikirlerini daha kolay ulaştırabilmek için bir çaba içinde. Burada ortak platform, bunu yapacak güvenli zemin konusunda varılmış bir yer yok. Üzerinde bulunduğumuz bir bilişim zeminine ihtiyacımız var çünkü sınır kalmadı. Bunu değerlendirmek bizim hayallerimizle sınırlı. Ürün güvenliği, gıda güvenliği hassasiyetine sahip bir tüketici, geliştirilebilecek bir referans sistemine ait bir kalite koduyla, alışveriş yaptığı firmanın dünya çapındaki firmaların skalasında nerede olduğunu, ürün kalitesinin seviyesini görebilecek. Elimizde şu an TSE Belgesi, Helal Belgesi gibi belgelere güveniyoruz. Bunların da güvenilirlikleri hep kurumlar bazında geçerli ” diyor. 


Fatih Coşkun ise gıda sektöründen başka bir örnek veriyor: “Amerika'nın en büyük perakende zinciri Walmart soğuk hava zincirlerini bu sistemle takip ediyor. Bir balığın Çin'de tutulup Amerika 'ya sevkiyatında, perakende noktalarında satışında, her an bulunduğu dereceyi, nemini, alması gereken metrikleri, müşteriye arz edilmesi noktasına kadar bütün datayı bu zincir üzerinde tutuyor. Bu proje sayesinde insanlar tükettikleri ürünün soğuk hava zincirinde herhangi bir noktada bir manipülasyona, kırılmaya uğrayıp ugramadigini bu teknoloji vasıtası ile görebiliyorlar. ” 


İslami Finansla Örtüşüyor 


İslami finans kavramıyla Blockchain kavramı birbirine örtüşüyor. Blockchain temelde aracıları ortadan kaldırıyor. Finans sisteminde aracı dediğimiz kavram bugün banka ve faiz yapısı. Blockchain ile finansal işlemler güvenli bir şekilde sunabilirse, ki bu yapı buna müsait, banka, finansman şirketleri, komisyoncu gibi yapılar sistem dışına itilecek. MNP adında bir girişim pos cihazlarını barındıran işyerleri ile kart sahiplerini kapalı devre, bankalardan izole bir şekilde Blockchain üzerinde bir araya getiriyor. Elinizdeki mevcudiyeti o sistem içine alıyorsunuz ve harcamalarınızı o sistem içinde yapıyorsunuz. 


Mevzuatı Arkadan Gelecek 


Blockchain'in kullanılması noktasında düzenlenmiş özel bir kanuni mevzuat yok. Ancak 


teknoloji gelişip, girişimle ticarete döküldükçe mevzuatların yazılacağı bekleniyor. Mevzuat an itibariyle Blockchain'i desteklemiyor ama engellemiyor da. 


Savunma Sanayi İçin De Önemli 


Savunma sanayi alanında çalışan Faruk Sarı, bu alanda Blockchain'in haberleşmeden, değerli kağıtların, gizli belgelerin nasıl dağıtılacağına kadar bir çok konuda kullanılacağını söylüyor. 
Şu an ekibinin kripto waletlar, değerli kağıtların ve kripto paraların içinde tutulabildiği, gizlilik amaçlı sistemler üzerine donanım geliştirdiğini anlatıyor. 


Sonsuz Ark'ın Notu: Emeti Saruhan Hanımefendi'ye çalışmalarını bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz. Seçkin Deniz, 06.07.2017 


İlk yayınlandığı Yer: Gerçek Hayat 


"WANNA CRY" VİRÜSÜNÜ KUZEY KORE YAPTI, ÖYLE Mİ? 
Hakkı Aslan, 16.06.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Dümenciler Dünyası, Kybernétes, 


"Çok basit iki karşı örnekle Kuzey Kore- Wanna Cry eşleştirilmesi ile ilgili haberin haberin kendisini yalanladığını göstereyim mi sizlere?" 


12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşen Trump-Kim görüşmesine dair 'Zirve Görüşmeleri 
Kuzey Kore Siber Korsanlığını nasıl etkileyebilir?" başlıklı şöyle bir haber düştü önümüze ... 


"Kuzey Kore hala ABD liderliğindeki dünya düzenini tehdit etmektedir ya da tehdit etmek isteyebilir ve siber silahlar mevcut en iyi (ve potansiyel olarak) araç olabilir. Zirvenin niyeti Kuzey Kore'nin nükleer silah altyapısını sökmek olsa da, Kuzey Kore'nin uluslararası sistemi gururlu bir “haydut devlet” olarak bozma isteğini ortadan kaldırması pek olası değil. Kuzey Kore nükleer silahlar olmadan muhtemelen siber araç setini ve faaliyet yelpazesini genişletecek. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve uluslararası toplum Kuzey Kore'nin nükleer silah programına odaklanmışken, Pyongyang'ın daha fazla yabancı banka korsanlığı yapmasını ve daha da karmaşık yazılım ve fidye yazılımları geliştirmesini bekleyebilirler." 


"Zirvenin aslında siber tehdidi daha da kötüleştirmesinin üç nedeni var. Birincisi, ve çoğu doğrudan, bazı ABD politika yapıcılarının baskısına rağmen, Trump yönetimi nükleer ve siber sorunları çözmeyi seçebilir. Beyaz Saray'dan raporlar ( başlangıçtaki bazı aksaklıklar arasında) Trump yönetiminin belki de haklı olarak Kuzey Kore'nin kinetik yetenekleri, özellikle de son zamanlarda nükleer ve orta ve uzun menzilli balistik füze denemeleri konusundaki çabalarına odaklanacağını ileri sürüyor. Nükleer ve siber meseleleri müzakerelerde birleştirmemek, Kim Jong-un'a Pyongyang'ın siber faaliyetlerini kolaylaştırmak için çok az teşvik veriyor. Kuzey Kore “siber ordusu ”, yabancı bankalar ve “WannaCry” saldırısı gibi gasp şemalarından oluşan bir dizi dijital hırsızlık içinde özellikle aktif ve başarılı olmuştur ve zorlayıcı baskılar olmaksızın sonuç almak muhtemel değildir." 


Derken Seçkin Deniz ile durumu değerlendirmeye başladık. Haber üç ana başlıkta "Kuzey 


Kore"nin siber saldırılarından ve ekibinden, siber ordusundan bahsediyor ve derken ekliyor: 


"Kuzey Kore “siber ordusu ”, yabancı bankalar ve “WannaCry” saldırısı gibi gasp şemalarından oluşan bir dizi dijital hırsızlık konusunda aktif ve başarılı olmuştur." 


Nasıl yani? 


Şimdi bu habere göre "Wanna Cry" virüsünü Kuzey Kore yaptı öyle mi? O zaman benim aklıma bu sorunun peşi sıra başka sorular gelir ve sorarım! 


"Kuzey Kore değil mi canım?" deyip dikkate bile almayız bazen... 


Ama adamlar bizden, yani Türkiye'den önce siber ordusunu hazırladığı çok sık gündem oluşturdu. Bunu yazmasam olmazdı! 


5 Temmuz 2017 'da Sonsuz Ark'ta yayınlanan "SA4539/KY51-HA6: Test Sonuçlarımıza 
Göre; Wanna Cry Nedir, Nasıl Önlem Alınmalıdır?" başlıklı analizimde bu konuyu incelemiştim... 

Neyse aklıma gelen sorulara başlıyayım hemen... 

Wanna Cry'ın arkasında Kuzey Kore olduğunu sanmıyorum ihaleyi Kuzey Kore'ye yıkıyorlar. 
Wanna Cry'ı çözdüğünü iddia eden bir genci tutuklamışlardı ne oldu ondan haber var 


mı? Yok! Neden? 


Çözeni ortada tutmazlar çünkü ya çözen yapmıştır ya da yapanların tekerine çomağı sokmak üzeredir! 


Hemen haberi şuradan hatırlatalım: "Wanna Cry Kahramanı Tutuklandı' Nerede tutuklanmış? ABD 'de tutuklanmış! 
Neden tutuklanmış? 


"WannaCry saldırısı sonrası kahraman ilan edilen Hutchings‘in yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen Kronos banka trojan olayında parmağı var." 


Bakın; "Wanna Cry" ile ilgili değil! 


Geçtiğiniz yıllarda olmuş olay ile ilgili aklınız yeni mi başınıza geldi yoksa olayın çözülmesinden mi korktunuz? 


O zaman tekerinize çomak girmek üzereydi ondan mı korktunuz? 


O kadarını bilmem, ama ip uçlarını takip etmeye devam edelim. 


Çok basit iki karşı örnekle Kuzey Kore- Wanna Cry eşleştirilmesi ile ilgili haberin haberin kendisini yalanladığını göstereyim mi sizlere? 


Bulletin 90000 co 4 
of the gd 


How summit talks may affect 
North Korean hacking 


The Bulletin 


Birincisi, Kuzey Kore haberindeki foto, internetteki araştırmalarıma göre 2 ya da 3 yıl önce çekilmiş. Şimdi ekibin önündeki monitörlere dikkatli bakın. LCD tip monitör ve HD değil SD ekrana sahip... 


En fazla 2005-2006 yılından kalma ... 


Kuzey Kore'nin üstündeki ambargodan dolayı zaten ileri teknoloji ürünleri satın alması veya üretebilmesi çok zor. 


2017 yılındaki bir teknoloji ile "Wanna Cry" denilen virüsü üretmiş olması lazım, ki çünkü 
"Wanna Cry" 2017 yılında dünyaya saçıldı! 


İkincisi de "Wanna Cry" ödemeyi Bitcoin'le ya da havale ile alıyor. Hadi diyelim uluslar arası bankalarda bunu dövize geçirdiler! Ve örneğimize devam ederek diyelim ki, "Dövizden de Kuzey Kore'ye nakit ödeme aldılar" 

Ece o zaman örneğimize ve haberde yazılana göre Kuzey Kore'ye usulsüz aktarılan bir para var ve bu usulsüzlüğe ortak olan bir ülke var! Neden bir araştırma yapılmıyor ve bu paranın nereden Kuzey Kore'ye aktarıldığı AÇIKLANMIYOR? 

Yada... 


Wannacry Ödemesi Hangi Bankalar Üzerinden Kimlere Aktarılıyor? Bu Neden Açıklanmadı, Açıklanmıyor? 


Bitcoin bir şifre bunun bozulması için şifrenin ele geçirilmesi ve takibe alınması yeterli ... 


Neden Wanna Cry tarafından zarara uğratılan ülkeler tarafından takibe alınmadı ya da alındıysa sonucu açıklanmadı? 
Soruların cevapları bulunduğunda beni de haberdar edin... 


Saygılar. 


BLOCKCHAİN ZİNCİRİ RÜYASI 
Derya Beyaz, 22.03.2018, Sonsuz Ark, Çırak-Çevirmen Yazar, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Kripto para kurgusunun zayıf yönlerini soruşturmaktadır ve görünürde sanal paranın elek deliklerini tartışmakta ise de, sanal/kripto paranın karşılaşacağı sorunların çözümüne dair gizli önerilerde bulunmaktadır. 
Küresel kapitalizmin, somut olarak kontrolünü kaybettiği dünyada bir üst aşamada ekonomik bütün akışları yönetmek için sanal/kripto paranın gerekli olduğuna dair insanların ikna edilmesine ihtiyacı var; bu tür analizler bu ihtiyaca hizmet etmektedir. 


"Bu yılın başlarında keskin bir düzeltme yaptıktan sonra bile, Bitcoin ve diğer kripto para değerleri sürdürülemeyecek kadar yüksek kaldı ve tekno-liberterler blokzincir (blockchain) teknolojilerinin işin nasıl yapıldığını değiştirecekleri konusunda ısrarcı olmaya devam ettiler. 
Aslında, blokzincir tüm zamanların en abartılmış teknolojisi olabilir." 


Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin başarısız olacağı tahminleri, tipik olarak temeldeki blokzincir teknolojisinin daha yaygın savunulmasına sebep oluyor. Evet, argüman, bugüne kadarki tüm “başlangıç para teklifleri”nin yarısından fazlasında başarısız olduğu üzerine devam ediyor ve 1,500 artı kripto paraların çoğu da başarısızlığa uğrayacak, ancak “blokzincir” yine de genelde finans ve insan etkileşimlerinde devrim yaratacak. 


Gerçekte, blockchain şimdiye kadarki en abartılmış teknolojilerden biridir. Yeni başlayanlar için, blockchain mevcut veritabanlarından daha az verimlidir. Birisi “blokzincir'de” bir şey çalıştırdıklarını söylediğinde, genellikle, diğer birçok cihazda çoğaltılan bir yazılım uygulamasının bir örneğini çalıştırdıklarını ifade ediyorlar. 


Gerekli depolama alanı ve hesaplama gücü, büyük ölçüde daha büyüktür ve gecikme, merkezi bir uygulamaya göre daha yüksektir. “Pot-senet” veya “sıfır bilgi” teknolojilerini içeren blokzincirler, tüm işlemlerin kriptografik olarak doğrulanmasını gerektirir, bu da onları yavaşlatır. Pek çok popüler kripto para birimi gibi “iş ispatı” (POW) kullanan blokzincirler, başka bir problemi daha da artırıyor: Bunları korumak için büyük miktarda ham enerji gerekiyor. Bu, İzlanda'daki Bitcoin “madencilik” operasyonlarının neden tüm İzlandalı hanelerin bir araya getirilmesinden daha fazla enerji tüketmeye devam ettiğini açıklıyor. 


Blockchains, hız/doğrulanabilirlik dengesinin aslında buna değer olduğu durumlarda mantıklı olabilir, ancak bu teknolojinin nasıl pazarlandığını nadiren göstermektedir. Blockchain yatırım önerileri, teknolojinin bariz kısıtlamalarını kabul etmeden, bulut bilişim gibi tüm 


endüstrileri devirmek için rutin olarak vahşi vaatlerde bulunmaktadır. 


Blokzincirlerin dağıtılmış, evrensel bir “dünya bilgisayarı” olduğu iddiasına dayanan birçok düzen olduğunu düşünün. Bu iddia, zaten günde milyonlarca işlemi işlemek için verimli sistemler kullanan bankaların belirgin olarak daha yavaş ve daha az verimli bir 

kriptoparaya geçmek için bir nedene sahip olduklarını varsayar. Bu, finans endüstrisinin yazılım kullanımıyla ilgili bildiğimiz her şeyle çelişir. Finansal kurumlar, özellikle algoritmik ticaret yapanlar, hızlı ve verimli bir işlem sürecine ihtiyaç duyarlar. Amaçları için, Ethereum gibi küresel olarak dağıtılmış tek bir blok zinciri asla yararlı olmaz. 


Bir başka yanlış varsayım ise, blockchain'in TCP-IP veya HTML'nin Internet için olduğu gibi yeni bir evrensel protokole benzer bir şeyi temsil etmesidir. Bu tür iddialar, şu ya da bu blokzincirinin, gelecekte dünyanın işlemlerinin çoğunda ve iletişiminde temel oluşturacağı anlamına gelir. Yine de, blokzincirlerin gerçekte nasıl çalıştığını düşünürsek bu fazla bir anlam ifade etmiyor. Öncelikle, blokzincirlerin kendisi TCP-IP gibi protokollere dayanıyor, bu yüzden nasıl bir yedek olarak hizmet edebilecekleri net değil. 


Ayrıca, temel düzey protokollerden farklı olarak, blokchainler “durumsal” dır, yani onlara gönderilen her geçerli iletişimi saklarlar. Sonuç olarak, iyi tasarlanmış blokchainler, kullanıcıların donanımlarının sınırlamalarını dikkate almalı ve istenmeyen postalara karşı koruma sağlamalıdır. Bu durum, Bitcoin Core'un, Bitcoin yazılım islemcisinin, saniyede 25.000 işlemi güvenilir şekilde işleyen Visa'ya kıyasla saniyede yalnızca 5-7 işlem gerçekleştirdiğini açıklıyor. 


Dünyanın tüm işlemlerini tek bir merkezi veritabanında kaydedemediğimiz gibi, tek bir dağıtılmış veritabanında da bunu yapamayız. Gerçekten de, “blockchain ölçekleme” problemi hala az ya da çok çözülememiştir ve uzun bir süre için böyle kalacaktır. 


Blockchain'in TCP-IP'yi devre dışı bırakmayacağından emin olabilsek bile, Tezos veya Ethereum'un akıllı sözleşme dilleri gibi belirli bir blockchain bileşeni, Enterprise Linux ve Windows PC işletim sistemlerinin yaptığı gibi, belirli uygulamalar için bir standart oluşturabilir. Ancak, şu anda çok sayıda yatırımcı olduğu için belirli bir “para” üzerine bahis oynamak, daha büyük bir “protokolün” benimsenmesiyle aynı şey değildir. Açık kaynaklı yazılımın nasıl kullanıldığı hakkında bildiklerimiz düşünüldüğünde, belirli blockchain uygulamalarının işletmelerinin değerinin doğrudan bir ya da birkaç paraya doğrudan aktarılacağı düşünmek için çok az sebep vardır. 


Üçüncü bir yanlış iddia, blokzincirin finansal veya diğer güvenilir aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak oluşturulacağı olan “güvenilmez” ütopya ile ilgilidir. Bu basit bir nedenden ötürü saçmadır: günümüzde var olan her finansal sözleşme, taraflar tarafından değiştirilebilir ya da kasten ihlal edilebilir. Bu olasılıkları katı “güvensiz” terimlerle otomatikleştirmek, ticari açıdan uygulanabilir değildir, çünkü tüm finansal sözleşmelerin, sermaye maliyetinin perspektifinden delinmiş olan % 100'lük teminatla nakde çevrilmesini gerektirecektir. 


Dahası, menkul kıymetleştirmenin finanse edilmesi ya da tedarik zincirinin izlenmesi gibi bir çok olası uygun uygulamaların, aracıları gerekli kılacağı ortaya çıkmaktadır, çünkü kaçınılmaz olarak, öngörülemeyen risklerin ortaya çıkması halinde, takdir yetkisinin kullanılmasını talep eden durumlar olacaktır. Blockchain'in böyle bir durumda yapacağı en önemli şey, bir işlemin tüm taraflarının kendi statüsü ve yükümlülükleri hakkında birbiriyle uyumlu olmasını sağlamaktır. 


Bu yutturmacayı sonlandırmanın tam zamanı. Bitcoin, işlemleri bir Excel elektronik tablosu kadar hızlı veya ucuz bir şekilde işlemeyi asla başaramayacak olan, yavaş, enerji-verimsiz bir dinozordur. Ethereum'un güvenli olmayan bir pot-senet sistemi için planları, onu içerideki etkililer tarafından manipülasyona karşı savunmasız hale getirecektir. Ayrıca, Ripple'ın sınır ötesi bankalararası finansal transferler için teknolojisi yakında, dünyanın önde gelen finans kurumlarının zaten kullandığı, bloke edici olmayan bir konsorsiyum olan SWIFT tarafından nal toplatılacak. Benzer şekilde, neredeyse hiç işlem masrafı olmayan merkezi e-ödeme sistemleri - Daha Hızlı Ödemeler, AliPay, WeChat Pay, Venmo, Paypal, Sguare - dünya çapında milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. 


Bugünün “coin cinneti”, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında sanayi devriminin başlangıcındaki demiryolu cinnetinden farklı değildir. Tek başına, blockchain hiç de devrim niteliğinde değildir. Bununla birlikte, finansal ve makine süreçlerinin güvenli, uzaktan otomasyonu ile bağlantılı olarak, potansiyel olarak geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir. 


Sonuç olarak, blockchain'in kullanımları, hıza ihtiyaç duyduklarından daha fazla şeffaflık ve incelemeye karşı direnç gerektiren özel, iyi tanımlanmış ve karmaşık uygulamalarla sınırlı olacaktır - örneğin, sürücüsüz araçlarla veya dronlarla iletişim. Kripto paraların çoğuna gelince, fiyasko olup balonu patlayan — çoğu balon gibi — 1840'lı yıllardaki demiryolu stoklarından çok az farkları vardır. 


Nouriel Roubini, Preston Byrne, 5 Mart, 2018, Project Syndicate 


(Nouriel Roubini, NYU’nun Stern School of Business’da profesör ve Roubini Macro Associates 'in CEO'sudur. Clinton Yönetimi 'nde Beyaz Saray'ın Ekonomi Danışmanları Konseyi'nde Uluslararası İlişkiler Kıdemli Ekonomisti 'ydi. Uluslararası Para Fonu, ABD Federal Rezerv ve Dünya Bankası için çalıştı. Preston Byrne, Adam Smith Enstitüsünde akademisyen ve Tomram Consulting üyesidir.) 


GAZOZ KAPAĞI YA DA ORTAÇAĞ'IN LALE ÇILGINLIĞI'INDAN DİJİTAL 
ÇAĞIN BİTCOİN ÇILGINLIĞI'NA 
Hakkı Aslan, 29.01.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Dümenciler Dünyası, Kybernétes, 


Bakın bu para birimi, pardon beni de alıştırdınız bu değer verdiğiniz gazoz kapağı çok karanlık bir "KAPAKTIR". 


En çok aldığım sorulardan birkaçı, “Hocam bitcoine yatırım yapalım mı?" ya da, "Hocam bitcoin yatırımı mantıklı mı?" 
Madem bu kadar çok soruyorsunuz, kısadan cevaplamaya çalışayım. 


Bilmeyenler için bitcoin nedir? 

Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan, ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital para birimidir. Küresel piyasalarda, Dolar ve Euro'ya alternatif 


olarak lanse edilen Bitcoin'in sembolü $, kısaltma ise BTC ‘dir. 


Bakın aslında sorularınızın cevabı sadece üst paragrafın içinde gizli diyeceğim, ama gizli değil çok açık! 


Yine de devam edelim. 


Bitcoin ağırlıklı olarak "Deep Web" in (Derin internet) karanlık kullanıcıları tarafından kullanıldı. 


Şimdi "Bitcon nedir?" dediğimizde şöyle ilginç bir satır gözümüze çarpıyor! 
"Herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan" Bakın işte: "Cevap ayrıntıda gizli" 


Diyelim ki siz buna binlerce lira para basıp aldınız. Bir gece yarısı Bitcoin dünya genelinde yasaklandı veya para birimi değeri sıfır denilebilecek kadar düştü... 


Tıpkı "Lale Balonu" gibi... ki bu tarihte olmuş olan bir olay... 


O zaman ne yapacaksınız? "Gel kardeşim buraya!" diyeceğiniz Merkez Bankası veya Devlet yok! 


'Lale Çılgınlığı veya Balonu'ndan kısaca bahsedelim ki karşılaştırmayı yapın! 


Tarihin en büyük krizi Hollanda'da lale çılgınlığıyla başladı. Lale çılgınlığı, diğer adlarıyla Lale balonu ve Lale spekülasyonu, Hollanda Altın Çağı'nda lale(Tulipa) soğanlarının fiyatlarının aniden aşırı derecede yükselip daha sonra çöküşe geçtiği döneme verilen isimdir. 
Balonların en eski ve en tuhaflarından biri olan bu örnek 1636 ile 1637 yıllarında yaşanmıştır. 


Zaman içerisinde lale, bir lüks ve statü sembolü haline gelmiştir. Şubat 1637'de, Lale Çılgınlığı'nın doruk noktasında, laleye dayalı sözleşmeler yetenekli bir zanaatkârın yıllık 


gelirinin 10 katına satılmıştır. Kısa vadede zengin olma güdüsü ile ortaya çıkan Lale Çılgınlığı ve benzer spekülatif balonlar tarihte varlıkların el değiştirdiği birçok piyasada çeşitli mallara hücum şeklinde görülmüştür. Bu bağlamda ortaya çıkan ve ilk kitlesel çılgınlık olarak tanımlanan Lale Çılgınlığı, Hollanda ekonomisini uzun vadeli bir krize sürüklemiştir. 
Bu olay genelde tarihteki ilk spekülatif balon (veya ekonomik balon) olarak bilinir. Lale çılgınlığı terimi günümüzde varlık fiyatlarının gerçek fiyatlarından sapmasını ifade eden bir benzetme olarak kullanılmaktadır. 


"Peki bu Bitcoin neden bu kadar değerli?” dediğinizi duydum. 
Aslında sorunun cevabı basit... 


Hiç Gazoz kapağı ya da Bilya (meşe) oynadınız mı? 


Oynayanlar bir çocuk için ne kadar değerli çok çok iyi bilir ! 


Peki o çocuklardan biri markete gidip "Bana bir çikolata ver, Bakkal Amca!" deyip para olarak o gazoz kapağını uzatsa cevap olarak ne alır? 


"Evladım bu para değil" der Bakkal Amca ya da Abla... 


Ama çocuklar o kapakların başında kavgalar koparır, hatta bazen bu olaylara aileler bile dahil olur. 


Peki neden?? 
Neden? 
Neden? 


Neden? 
Tweet Serisi için lütfen tıklayınız. 


eee 06063 


28 Kasim 2017 


Nedeni çok basit aslında; bitcoin SİZ ONA DEĞER VERDİĞİNİZ İÇİN DEĞERLİ! 
Merkezi yok, ülkesi yok, Hesap soracağınız adam yok! 


Bakın bu para birimi, pardon beni de alıştırdınız bu değer verdiğiniz gazoz kapağı çok karanlık bir "KAPAKTIR". 


Şuradan örnek verelim; 

Tarih : 06.03.2014, Milliyet 

"Sanal para birimi Bitcoin şirketlerinden First Meta 'nın CEO'su Autumn Radtke 

Singapur daki apartman dairesinde ölü bulundu. Yerel medya Radtke’nin intihar ettiği ihtimali üzerinden dururken, yetkililer otopsi sonucunu bekliyor. ABD'li 28 yaşındaki Radtke’nin daha önce Apple dahil olmak üzere birçok şirketle mobil ödeme sistemleri üzerinde çalıştığı belirtildi." 

"Bir gazoz kapağım var" desem ve "Değeri 20 bin TL alır mısın?" diye sorsam alır mıydınız? 


Şimdi okuyan cevap verir: Hayır! 


Ama alıyorsun ya da "Bu 'KAPAK'ne kadar?" diye soruyorsun ama güzel ya da yakışıklı okuyucum ! 


Ve bu 'Kapak' senin dünyana zarar vermeye başladı ! 
Nasıl mı? 

Ona da şuradan örnek verelim; 

Tarih : 27.11.2017, NTV 


"Değeri 10 bin dolara yaklaşan Bitcoin için harcanan elektrik 159 ülkenin yıllık 


harcamasindan daha fazla olduğu ortaya çıktı. Başka bir deyişle kullanıcıların Bitcoin madenciliği için harcadığı elektrik miktarı 139 ülkenin harcamasından daha fazla." 


Yarın "Benim param uçtu gitti" demek istemiyorsan, alma! 


Yada "Çok param var biraz gazoz kapağına yatırayım da heyecan olsun, aman canım batarsa da batar" diyorsan sen bilirsin ! 


Saygılar. 


BİTCOİN NEDİR? 
Tamer Güner, 16.12.2017, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, tamamen sanal olan bir 'yeni mübadele aracı'ndan ve bu mübadele aracını kullanmamızın ne kadar 'iyi ve yararlı' olacağından bahsetmektedir. Oysa kurucusunun bile kimliğinin sanal olduğu, baştan sona sanal olan bir 'şey'in en büyük özelliğinin 'kuşkulu' olması çağdaş gri mantık ya da ilkel mantık ölçülerine göre zorunludur. Sonsuz Ark olarak basit bir soru soruyoruz; "Ekonomi'nin, Para'nın ve sanal dünyanın yani Deep Web'in patronu Siyonizm-Satanizm olduğuna göre 'Sanal Para'nın patronu kim olabilir?" İnsanlık, yeni bir tuzağa hareket aralığı bir anda onbinlerce kat değişen bir sanal para birimine 'saadet zinciri' kurularak çekiliyor.... Bu bir aç gözlülüktür ve insan yine açgözlülüğünden avlanıyor. Ancak bu durdurulamaz 'salgın'a karşı aynı türden sanal para üreterek karşı çıkabiliriz... Türkiye kendi sanal para birimi Turkcoin'i bir an önce çıkarmalıdır... İngiltere'nin 2009'dan beri Open Coin adlı bir Kripto para üzerinde çalıştığına dair iddialar ve diğer 'coin'lerin rekabeti piyasaları alt üst ediyor, ekonomi patronları büyük panik yaşıyorlar... 


Bitcoin, değerin eşler arasında (peer-to-peer) transfer edilmesine olanak sağlayan ilk merkezi olmayan elektronik nakit ödeme ağıdır. Geleneksel ödeme ağlarının aksine, Bitcoin, hükümet ya da merkez bankası gibi merkezi bir kontrol organı gerektirmez. Bunun yerine işlemler ve bakiyeler, küresel anlamda ağı oluşturan binlerce bilgisayar (düğüm) tarafından doğrulanmış blokzinciri (blockchain) adı verilen halka açık bir paylaşım listesinde saklanır. İşlemler hiçbir arabulucu olmadan yapılır, dolayısıyla İnternet'e erişimi olan herkes dünyada istediği herhangi bir kişiye para aktarabilir. 


Bitcoin protokolü/ağı için (büyük B harfiyle) “Bitcoin”; Para anlamında ise (küçük b harfiyle) “bitcoin” kelimeleri kullanılacaktır. 


“Bitcoin tamamen eşten-eşe çalışan bir elektronik para sistemi olup, herhangi bir finansal kurumdan geçmeden, bir taraftan diğerine çevrimiçi ödeme gönderilmesini mümkün kılar. Ag, işlemleri sürekli uzayan özet fonksiyonu tabanlı bir iş-kanıtı zincirine ekleyerek zaman damgasıyla işaretler ve iş-kanıtını tekrar üretmeden değiştirilemez bir kayıt 

oluşturur. ” Satoshi Nakamoto 


Bitcoin kim tarafından ve ne amaçla oluşturuldu? 


2008 senesinde yaşanan Mali Kriz, dünyadaki en varlıklı ve güçlü kuruluşlar tarafından 
yönetilen oyunda, halkın bir piyon olarak yer aldığı gerçeğini acı bir şekilde ortaya 

koydu. Bu kriz ayrıca, ekonomimizi düzenlemek için bankalara güvenilemeyeceğini; federal para politikalarının çoğu zaman öngörülebilir ve zengin ve güçlülerin lehine olduğunu da kanıtladı. 


Bitcoin hakkındaki ilk tanımlama 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından yayınlandı. 
Satoshi hakkında çok az şey bilinmekteydi ve 2010 sonlarında gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Bununla birlikte, popüler bir inanışa göre, Satoshi Nakamoto müstear bir isimdi ve Bitcoin, farklı kıtalara yayılmış bir grup insanın ortak çabasıyla oluşturulmuştu. (Seçkin Deniz'n Notu: 2 Mayıs 2016'da Avustralyalı iş adamı Craig Wright'ın, sanal parayı bulan kişi olduğunu ve uzun süredir Nakamoto lakabını kullandığını duyurduğu, kimliğini BBC, Economist ve GO yayın kuruluşlarına eş zamanlı olarak açıkladığı, BBC'ye tarihte gerçekleşen ilk Bitcoin para transferine dair dijital belgeleri de gösterdiği iddiası coin piyasası için bu çok anlam ifade etmemiş olacak ki belirsizlik sürüyor, BBC) Açık olan şey 
ise, Bitcoin'in Genesis (ilk) Blokunda Satoshi tarafından kullanılan, Times gazetesinin 03 
Ocak 2009 tarihli manşeti “Şansölye bankaların ikinci kurtarma hattının eşiğinde” ifadesinden anlaşıldığı gibi, (Satoshi) banka kurtarma işlemlerini ve finansal kurumlarımızın başarısızlıklarını asla unutmamamızı istiyordu. 


Geliştiriciler topluluğu kuruluşundan bu yana katlanarak büyüyen Bitcoin, günümüzde açık kaynaklı bir proje olarak varlığını sürdürüyor. Bitcoin'in gelişimi, Bitcoin Vakfı olarak bilinen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından denetleniyor. 


"Bitcoin tamamen merkezsizleştirilmiştir ve merkezi bir sunucuya veya güvenilir taraflara ihtiyaç duymaz, çünkü her şey güven yerine şifrelemeye dayanmaktadır. Geleneksel para sistemi ile ilgili temel sorun bu sistemin işlemesi için gerekli olan güvendir. Paranın değerini düşürmeyeceğine dair merkez bankasına güven duyulmalıdır ancak yasal para tarihi bu güvenin suistimali ile doludur. Paramızı tutmaları ve elektronik olarak transfer etmeleri için bankalara güven duymamız gerekir ancak onlar paranın ancak çok az bir kısmını rezervde tutarak büyük kısmını kredi borcu olarak dağıtırlar. Bankalara, kişisel bilgilerimizi saklamaları ve kimlik hırsızlarının hesaplarımızı boşaltmalarına izin vermeyecekleri noktasında güven duymak zorundayız... Şifrelemeye dayalı elektronik para sisteminde üçüncü bir şahsa güven duymak gerekmez, para güvence altındadır ve işlemler son derece kolaydır.” Satoshi Nakamoto 


Bitcoin nasıl çalışır? 


Hedefim, teknik olarak derin bir analiz değil, Bitcoin'in çalışma şekli açısından genel bir bakış açısı kazandırmaktır. 


Bitcoin, merkezsizleştirilmiş para olarak tanımlanmaktadır çünkü bitcoin üretimi ve işlemler merkezi bir otorite yerine katılımcılar tarafından gerçekleştirilmektedir. 


Örneğin Bob, Alice’ten alacağı bitcoinler karşılığında kendi bisikletini satmak istiyor. 
Bitcoinleri göndermek veya almak için kullanıcıların öncelikle işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Bitcoin “cüzdanı” edinmeleri gerekir. Bob, ilk önce Alice’e bitcoinlerini nereye göndereceğini bilmesini sağlayacak bir Bitcoin adresi (e-posta adresi gibi) verir. Alice, cüzdanıyla Bob'un verdiği adres arasında bir ödeme oluşturarak bu ödemeyi dijital imza ile imzalar. Bu dijital imza, Alice'in kimliğini ödeme detayları ile ilişkilendiren geleneksel imzanın matematiksel eşdeğeridir. Alice, gönderme işlemine başladığında ağı oluşturan tüm düğümlere bu işlem yayınlanır. Beklemede olan işlemlerin tümü “bloklarda” gruplanır. Buradan, Alice'in bitcoine sahip olduğu ve imzasının da geçerli olduğu madenci adı verilen özel düğümler tarafından doğrulanır. Madenciler, doğrulama ve resmi kayıtlara blok ekleme işlemlerini gerçekleştirerek çok önemli bir görev üslenir. 
Madenciler, bilgisayar kaynaklarını, İş-Kanıtı adı verilen bir çözüme ulaşmak için diğer madencilerle rekabet ederken kompleks matematiksel problemlerin çözümünde kullanır. Her blok, daha önceki işlem seti ile bağlantılı bir grup işlem içerir. Bu şekilde oluşan zincir, ilk (genesis) blok adı verilen ilk Bitcoin setine kadar devam eder. Doğru çözüme ulaşan ilk madenci, blokunu ağın geriye kalanına duyurur. Çözüm doğrulandığında, bu blok, daha önce doğrulanmış diğer bloklara bağlanır ve blokzinciri (blockchain) kayıtları resmi anlamda giincelllenmis olur. Ödül olarak, kazanan kişi, yeni oluşturulmuş Bitcoinler ve bu blokla ilişkili işlem ücretleri ile kompanse edilir. Bu noktada Bob, Alice'in ödemesini cüzdanında görür ve bisikleti Alice'e gönderebilir. 


Neden Bitcoin kullanalım? 


”Bu sistemde işlemler anlık olarak gerçekleşir, çeklerin doğrulanması için beklemeye gerek yoktur, ters ibraz yoktur, hesaplar dondurulmaz, uluslararası para havalesi ücreti yoktur, minimum ve maksimum bakiye yoktur, küresel erişim imkânı vardır ve her zaman açıktır, işlem yapmak için çalışma saatlerini beklemeniz gerekmez, işlem yapmadan önce bir hesabın doğrulanmasını beklemeniz gerekmez, birkaç saniye içinde bir hesap açılabilir, e-posta kadar kolaydır, banka hesabı gerektirmez, çok fakir insanlar da çok zengin insanlar da kullanabilir, baskı yapma sorunu yoktur, hiperenflasyon yoktur, borç limiti yoktur, banka kurtarma olayı yoktur ve tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sistemdir. Bu şekliyle Bitcoin, dünyadaki en iyi ödeme sistemi olarak görünmektedir.” Trace Mayer J.D. (Bitcoin ve altın uzmanı) 


İşlemler için bir aracının gerekmemesi işlem maliyetinin de düşük olması anlamına gelir. 
Geleneksel transfer işlemleri ve yabancı işlemler maliyetli ve yavaştır. Ulusal bankalar arasında ortalama maliyet, giden yurt içi havaleler için 25 dolar ve giden uluslararası havale aktarmaları için 44 dolar iken e-Cüzdan'ların çoğundan ve kripto para alışverişlerinden, alıcıya gönderdiğiniz bitcoinler için nominal olarak %0.25-%1 oranında ücret alınmaktadır. 
Bitcoin ile ilgili ücretler, kurulu bankacılık kurumlarının, kredi birliklerinin veya PayPal ve Venmo gibi şirketlerin ücretlerine kıyasla önemsizdir. 


Ödeme Özgürlüğü 


Merkezi bir yönetim organının bulunmaması, dijital paranızla ne zaman ne yapabileceğinizi veya yapamayacağınızı kimsenin size söyleyemeyeceği anlamına gelir; banka tatilleri, sınırlandırma veya kısıtlama gibi bir durum söz konusu değildir. Geleneksel olarak nakit gönderme işleminde üç günlük bir süreç artı evrak işleri ve harç işlemleri vardır. Birisine bitcoin gönderdiğiniz zaman bunu doğrudan onun adresi üzerinden bir gün içinde gerçekleştirirsiniz ve önünüze hariçten engeller çıkmaz. Bu sırada üçüncü bir tarafın, bitcoinlerinizi askıya alması veya onlara el koyması söz konusu değildir. Bitcoin, hızlı, güvenli ve ucuz bir küresel ödeme sistemi sunar. Bitcoin ile paranız tamamen sizin kontrolünüz altındadır. 


Düşük Riskli Ticaret 


Bir işlem doğrulandıktan ve blokzincirine kaydedildikten sonra artık geri döndürülemez. 
Blokzincirine giren bitcoin işlemleri değiştirilemez. "Geri ödeme" riski olmadan mal gönderebildiklerini bilen tüccarların kafası rahattır; bu mekanizma, herhangi bir usulsüzlüğe engel olarak online üzerinden iş yapmak isteyen tüccarların karşılaşacağı riskleri azaltır. 
Bitcoin, interneti olan herhangi biri tarafından kullanılabileceği için, para veya kredi kartı kullanımının mümkün olmadığı durumlarda ticaret yapanların yeni pazarlara açılmasına olanak sağlar. Ayrıca, Bitcoin'in hızlı takas süresi, bir tüccarın işletme operasyonlarını düzene sokabilir. 


Şeffaf İşlemler 


Blokzinciri sayesinde bitcoin ile yapılan işlemlere dair geçmiş, isteyen herhangi birisi tarafından görülebilir. Kriptografik olarak güvenli protokolünün yanı sıra, tamamen denetlenebilir olması Bitcoin'in herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından manipüle edilmesini zorlaştırır. 


Banka Hesabı Olmayanlar İçin Bankacılık 


Dünya çapında bir banka hesabı bulunmayan, dolayısıyla yerel işlemler ve görece küçük miktarlar dışında, sınırlı derecede parasal işlem yapabilen insan sayısının 2 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bitcoin, herhangi bir banka hesabı bulunmayan insanların, bitcoinlerin kabul edildiği küresel pazara katılımını mümkün kılar. Bitcoin, stabil ve herkese açık olan güçlü bir bankacılık sistemi sunar. 


Bitcoin Enflasyonist Değildir 

Maddi para birimleri ile ilgili bir diğer sorun, merkez bankalarının ihtiyaç olduğunu düşündükleri takdirde daha fazla para basabilmesidir. Sebebi ister ekonomiyi canlandırmak, isterse ulusal borcun ödenmesine yardımcı olmak için olsun; yapay bir para arzı artışı, bir para biriminin toplam değerini düşürerek enflasyona sebep olur. Bitcoin adet olarak 21 milyonla sınırlandırılmış olduğu için enflasyona sebep olması söz konusu değildir. 


Kyle Cheung, 26 Kasım 2017, Medium 


CFR: 2021'DE İZLENECEK BEŞ DIŞ POLİTİKA HİKAYESİ 


Seçkin Deniz, 01.01.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, CFR profilinde 'Amerikan dış politika oluşturma süreci ve Amerikan dış politikası ve iç siyaset etkileşimi konusunda önde gelen bir otorite' olarak tanımlanan, Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) kıdemli başkan yardımcısı, araştırma direktörü ve David Rockefeller Çalışmaları Programı'nda yer alan altı düzineden fazla bursiyerin çalışmalarını denetlemekte olduğu Maurice R. Greenberg kürsüsünün başkanı James M. Lindsay'e aittir ve 2021 yılında yaşanacağını iddia ettiği beş ana konuya odaklanmaktadır. Analizin, içeriğinin bir köşe yazısı düzeyinde bile olmayan içeriğine göre 'Amerikan dış ve iç politikalarını oluşturan bir otorite" tarafından telif edildiğini düşünmek çok zor olsa da, CFR'nin o buyurgan, küstah, saygısız ve aşağılayıcı tanımlama ve hedefe oturtma biçimi tarih boyunca tipik 'vahşi kovboy' basitliğinde olduğu için şaşırtıcı değildir. James M. Lindsay'in, (15 Temmuz FETÖ-NATO darbesini tasarlayan, planlayan ve uygulayan) satanist küresel çetenin belirlediği şekilde, otoriter, muhalefeti baskılayan ve demokrasisi az olarak tanımladığı Brezilya, Macaristan, Filipinler ve Polonya gibi ülkelere Türkiye'yi de eklemesi, Başkan Biden'a 'Türkiye'ye saldır' emri 

vermesi anlamına gelmektedir. 15 Temmuz 2016'da durdurduğumuz Küresel Satanist 

Çete, Trump döneminde saldırılarını sürdürse de, yarım kalan işini Biden'la devam ettirmeye çalışacaktır. Türkiye'nin 1945 sonrası ABD ile yapılan anlaşmaların tümünü askıya alması ve masayı yeniden kurması gerektiği bir ana gelmiş durumdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman akışını kendisinin belirleyeceği bir stratejiyi bir an önce uygulamaya koymalı ve Temsilciler Meclisi ile Senato'da çoğunluk elde edemeyecek olan zayıf Biden'ı ABD İmparatorluğunun son imparatoru olarak tarihe gömmeye başlamalıdır. 


2020 büyük haber hikayelerinden payına düşeni aldı. Aynısı 2021 için de geçerli olacak. Bu 
hikayelerden bazıları hiç şüphesiz şaşırtacak. Bir yıl önce çok az uzman, yaklaşan bir salgın hakkında uyarıda bulunuyordu. Belki bundan bir yıl sonra herkes, yükselen piyasa ekonomilerindeki kademeli borç temerrütlerinden veya 11 Eylül'ü aşan kitlesel bir terör saldırısından bahsedecek. Ya da belki değil. Yogi Berra'nın söylemediği gibi, "Özellikle gelecek hakkında tahminlerde bulunmak zor." Ancak, çok sayıda önemli dünya olayının yaşanacağını biliyoruz; onlara "bilinen bilinenler" deyin. İşte 2021'de yakından takip edilecek beş bilinen hikaye. Bunlardan herhangi biri yılın baskın haberine dönüşebilir veya gözden kaybolabilir. Hangisinin cızırdayıp söneceğini on iki ay içinde öğreneceğiz. 


COVID Devam Ediyor. Yeni koronavirüs 2020'de dünyayı alt üst etti. Yıl biterken, dünya çapında ölü sayısı 1,7 milyonu aşmıştı, herhangi bir ekonomik iyileşme "uzun, dengesiz ve oldukça belirsizdi" ve uzmanlar ve meslekten olmayanlar benzer şekilde yaşamın pandemi öncesideki gibi bir normale dönecek olup olmadığını merak ediyorlardı. İyi haber şu ki, son derece etkili iki aşının kullanımı onaylandı ve yenileri de yolda. Ancak aşıların geniş, verimli ve adil bir şekilde dağıtılması aylar alacak ve büyük lojistik zorluklar ortaya çıkaracaktır. 
Yanlış adımlar neredeyse kaçınılmazdır. Aşı “sahibi” olan ülkeler ile “olmayan” ülkeler arasında da bir bölünme gelişebilir. Aşı üreten, imal eden ve sevk eden uluslararası ittifak olan COVAX'tan çok şey bekleniyor. Ancak, ülkeler malzemeleri istifler veya aldıklarını akılsızca kullanırlarsa, bu aksayabilir. 


Hindistan ve Güney Afrika, insani çıkarlar kadar ticari çıkarlarla da ilgisi olabilecek nedenlerle fikri mülkiyet korumalarını COVID aşıları ve 


terapötiklerinden kaldırmaya çalışıyor. Eleştirmenler, böyle bir hareketin gelecekteki aşıları ve tedavileri keşfetme teşviklerini azaltabileceğinden endişe ediyorlar. Bu arada, COVID kaparak veya aşılanarak sunulan bağışıklığın ne kadar süreceği, aşılanmış birinin virüsü kapıp başkalarına bulaştırmasının mümkün olup olmadığı ve virüsün daha fazla mutasyona uğramaya ve bulaşıcı olmaya devam edip etmeyeceği soruları sorulmaya devam ediyor. 


Sonuç olarak, maske takma, sosyal mesafe, test ve temas takibi gibi önlemler, COVID-19'un 
2021 yılı boyunca ve belki de ötesinde yayılmasıyla mücadelede önemli bir rol oynamaya 
devam edecek. 


Biden Başlıyor. Ne dilediğine dikkat et, elde edebilirsin. Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olmaya hazırlanırken bu sözler akla geliyor. Biden, yüzyılda bir yaşanan pandeminin yol açtığı bir dizi ürkütücü iç sorunu çözmesini bekleyen bir dış politika gelen kutusunu ve bir halkı miras alıyor. Biden, Paris İklim Anlaşması'na ve Dünya Sağlık Örgütü'ne öncülük etme kararlarıyla Donald Trump'ın 'Önce Amerika' politikasının unsurlarını tersine çevirmek için hızla hareket edecek. Ancak Biden, yönetim kadrosunu oluştururken, seçeneklerini gözden geçirirken ve iç gündeminde ilerleme kaydederken Çin ile ticaret savaşı ve daha genel olarak ticaret politikası gibi birkaç konuyu beklemeye almayı umuyor. Ancak olaylar bu yavaş yaklaşmaya izin vermeyebilir. 


Biden, İran'ın nükleer programıyla ilgili erken testlerle, olası Kuzey Kore füzesi veya nükleer testleriyle ve Rusya'nın ABD hükümeti ve şirketlerine yönelik muazzam saldırısının sonuçlarıyla karşılaşabilir. Trump'ın katı politikaları Biden'a bir miktar koz veriyor, 

ancak muhtemelen istediği kadar değil. 


Biden ayrıca Washington, DC'de rüzgarla karşı karşıya kalıyor. Georgia'nın iki hafta içinde iki Senato üyesi için yapılacak ikinci tur seçimlerinde Demokratlar galip gelmedikçe, George H.W.'den bu yana ilk Senato'da çoğunluğu olmayan ilk Başkan olacak. Bush ve Grover Cleveland'dan bu yana partisi Kongre'nin her iki binasını da kontrol etmeden göreve gelen ilk Demokrat başkan. Başkanlar dış politikada iç politikaya göre daha fazla serbestliğe sahipken, sınırsız yetki sahibi değiller. İşleri daha da kötüleştiren Trump muhtemelen sessiz bir emekliliğe geçiş yapmayacak. Bunun yerine muhalefetteki Cumhuriyetçi milletvekillerine yumurta atacak. Sonuç olarak, Biden inanılmaz bir pozisyonda oturuyor: yapma yeteneği sınırlı iken ondan çok şey bekleniyor. 


Çin'in Tercihi. Deng Xiaoping'in Çin'in dış politikası için sloganı “parlaklığı sakla, bilinmezliği besle” idi. Xi Jinping, bu stratejik rehberliği bir kenara attı. Çin, ağırlığını giderek daha fazla atıyor. 2020 yılında Çin, “savaşçı kurt” diplomasisini hızlandırdı, koronavirüsün kökenleri hakkında soruşturma talep ettiği için Avustralya'yı ekonomik olarak cezalandırmaya çalıştı, Hindistan ile bir sınır çatışmasına neden oldu, Hong Kong'da şartları ihlal eden yeni bir ulusal güvenlik yasası çıkardı. Kentin Birleşik Krallık'tan devir teslimini düzenleyen anlaşmayı bozdu ve defalarca ABD ile bağlarını güçlendirdiği için 

Tayvan'ı sindirmeye çalıştı. 


Öngörülebilir tepki, Çin'in bu süreçte başkalarının çıkarlarını buharlaştırarak dünya siyasetine hakim olmaya çalıştığına dair artan endişeler olmuştur. Soru şu ki, özellikle de şimdi Çin'in gücüne karşı koymak için ülkeleri bir araya getiren yeni bir ABD başkanıyla karşı karşıya kaldığında Çin bu endişeleri kabul edecek ve daha işbirlikçi bir yol izleyecek mi? Yoksa yüzleşme politikası ikiye mi katlanacak? Cevap, ikincisi gibi görünüyor. 


Koronavirüs ilk olarak Wuhan'da ortaya çıksa da Cin, pandemiyi çoğu Batı ülkesinden çok daha iyi ve kesinlikle ABD'den daha iyi idare etti. Çin ekonomisi şimdiden 

toparlandı ve 2021'de gelişmesi bekleniyor. Çin'in çıkardığı sonuç, Batı'yla rekabette kazanıyor olmasıdır; propagandası, hükümet modelinin "kurumsal üstünlüğünü" selamlıyor. 
Dolayısıyla, ABD'li yetkililerin iki ekonominin ayrılması çağrılarından korkmak yerine Çin, Batı'dan kendi şartlarına göre ayrılma adımlarını benimsiyor. Söylendiği gibi, asla kazanan bir atı değiştirmeyin. Öyleyse, önümüzdeki aylarda gerginliğin artmasını ve olası hesaplaşmaları bekleyin. 


Küresel Büyüme. COVID-19, 2020'de küresel ekonomiyi çok etkiledi. Dünya üretiminin bu yıl yüzde 5,2 oranında küçüleceği tahmin ediliyor. Bu, pandemi öncesi yüzde 2,5 ila 3,4 büyüme tahminleriyle karşılaştırılarak yapılıyor. Çin, 2020'de büyüyen tek büyük 

ekonomi olabilir, ancak tahmini yüzde 1.8 büyüme, hedef büyüme oranı olan yüzde 6'nın çok altında. 


Yoksul ülkeler, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ekonomik krizden en çok etkilenenler oldu. 
Salgın nedeniyle dünya çapında aşırı yoksulluğa itilen insan sayısı 120 milyonu geçebilir. Bu, küresel yoksullukla mücadelede on yıllık bir ilerlemenin yok olabileceği anlamına geliyor. İyi haber şu ki, COVID-19 aşıları 2021'de küresel ekonomi için bir kuyruk rüzgarı yaratmalı. Bir rüzgarın ülkeden ülkeye ne kadar büyük değişeceği; Düşük kamu borcu, mantıklı bir ekonomik yönetim ve koronavirüsün yayılması üzerinde etkili sınırlamalara sahip olanlar muhtemelen en iyisi olacak. 


Bu puanla Çin, 2021'de dünyadaki ekonomik büyümenin üçte birini karşılayabilir. Bunun aksine, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın katkıları, küresel ekonomideki paylarının gerisinde kalacaktır. Genel olarak, herhangi bir iyileşme muhtemelen yavaş olacaktır. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2022'den sonra küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü ve küresel yoksulluktaki artışların 2020'nin ötesinde devam edebileceği konusunda uyardı. Dünya Bankası da benzer endişeleri dile getirerek ticaret, turizm ve işçi dövizlerine bel bağlayan gelişmekte olan ekonomilerin büyük olasılıkla özellikle sert bir darbe alacağını söyledi. Açık bir soru, bu ekonomik sorunların ülkeler içinde veya ülkeler arasında daha fazla siyasi çatışma anlamına gelip gelmeyeceğidir. 


Demokratik Çürüme. Demokrasi tehdit altında. Freedom House, dünya çapında siyasi hakların ve sivil özgürlüklerin art arda on dört yıldır kötüye 

gittiğini bildiriyor. Brezilya, Macaristan, Filipinler, Polonya ve Türkiye gibi ülkelerdeki popülist liderler, kendi demokratik kurumlarını baltalayan bir dizi politikayı yürürlüğe koydular. Pekin, muhalefeti engelleyen yeni bir güvenlik yasasını dayatarak ve agresif bir şekilde uygulayarak Hong Kong'daki demokrasi yanlısı hareketi kısıtladı. Hong Kong'un yönetim organı Yasama Konseyi 2021'de seçim yapmaya hazırlanıyor, ancak artık demokrasi yanlısı milletvekilleri yok. Elbette bazı parlak noktalar var. 


Belaruslular, Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun ülkenin hileli Ağustos seçimlerinde zaferini iddia etmesinden sonra uzun süredir sokaklara dökülmüş durumdalar. Yıl biterken, Lukashenko'nun kendisini iktidarda tutan güvenlik güçlerinin desteğini kaybettiği 

yönünde spekülasyonlar arttı. 


Yeni gelen ABD Başkanı Joe Biden, "Özgür Dünya uluslarının ruhunu ve ortak amacını yenilemek için küresel bir Demokrasi Zirvesi" düzenlemek de dahil olmak üzere, demokratik değerleri yeniden canlandırma sözü verdi. Sorun şu ki, Birleşik Devletler artık en iyi haberci 


olmayabilir. Trump'ın muhaliflerine ve basına yönelik uzun ve sürekli saldırıları, Biden'in seçilmesini tanımayı reddetmesi, büyük çaplı seçim sahtekarlığı iddiaları, devlet görevlilerini seçimi bozmaya ikna etme çabaları ve önde gelen Cumhuriyetçi yetkililerin çoğunu kendisini desteklemedikleri için eleştirmek, dünyanın en eski sürekli demokrasisinde demokratik normların ne kadar aşındırdığını gösteriyor. 


Biden, dünya çapında demokratik değerlerin yeniden canlandırılması çağrısında bulunduğunda şu yanıtı duyabilir: "Doktor, kendini iyileştir." 


James M.Lindsay, 21 Aralık 2020, Council on Foreign Relations (CFR) 


(James M. Lindsay, Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) kıdemli başkan yardımcısı, araştırma direktörü ve David Rockefeller Çalışmaları Programı'nda yer alan altı düzineden fazla bursiyerin çalışmalarını denetlemekte olduğu Maurice R. Greenberg kürsüsünün başkanıdır. Amerikan dış politika oluşturma süreci ve Amerikan dış politikası ve iç siyaset etkileşimi konusunda önde gelen bir otoritedir. ) 


TEK AMERİKA, İKİ ULUS 
Seçkin Deniz, 12.12.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız metin, 2001-2003 yılları arasında Başkan G.W.Bush'un ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü olarak görev yapan, Irak'ın işgali, soyulması ve tahrip edilmesi gibi operasyonların fikir babalığını yapan, George W. Bush'un Kuzey İrlanda özel elçisi ve Afganistan'ın Geleceği 

Koordinatörü, Küreselleşme'nin mimarlarından, satanist-neocon Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Başkanı Richard N. Haass'a aittir ve Kasım 2020 ABD Başkanlık seçimlerine odaklanmaktadır. Türkiye'de Erdoğan'ın girdiği tüm seçimleri kazanmasını seçmenlerin eğitim seviyesine bağlayan CFR'nin tüm yerel kuklaları gibi Richard N. Haass, "Cumhuriyetçi seçmenlerin dış banliyölerde ve kırsal bölgelerde ve Demokratların büyükşehirlerde yaşama olasılığı daha yüksektir" diyen seçmen tercihlerine saygısız bir karakter olarak, 2020 sonrası ABD için şu değerlendirmeyi yapmaktadır: "Demokratlar, Trump'ın ve içerdiği her şeyin acı bir şekilde reddedilmesini umuyorlardı. Umduklarını bulamadılar. Cumhuriyetçiler, Trump'ı onaylayan bir seçim aradılar. Bu da olmadı. Bunun yerine, seçimin ortaya çıkardığı şey bir ülke ve iki millettir. Birlikte yaşamaları gerekecek; birlikte çalışıp çalışamayacaklarını göreceğiz." ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın Senato'daki çoğunluk Cumhuriyetçilerde olduğu sürece, istediği gibi çalışamayacağını bilen bir Türkiye lideri Erdoğan'ın, çok daha rahat bir küresel politika üretme alanı bulacağı kuşkusuzdur. Joe Biden gibi satanist-küresel yapının bir parçası olan Avrupa Birliği'nin esas yöneticisi Almanya'nın Dışişleri 

Bakanı Heiko Maas, Der Spiegel dergisine, "4BD‘nin uluslararası sahneye dönüşü çok şeyi değiştirecek çünkü birlikte iş birliği yaklaşımını destekliyoruz. Örneğin, Libya ya da Suriye'de olduğu gibi, Rusya ya da Türkiye tarafından doldurulan bir boşluk bırakmamalıyız. Artık otokratik oyunculara oyunları için alan sunamayız. Biz Avrupalılar, ABD ile ittifak içinde barışı, demokrasiyi ve insan haklarını garanti altına almak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Kendi güvenlik çıkarlarımız dışında ve ABD ile dengeli bir ortaklık için sürekli olarak bu yolda devam etmeliyiz. Bölgesel siyasi çıkarlarımızı ABD ile birlikte açıkça 


tanımlamalıyız. Çin'e veya İran'a karşı birlikte nasıl hareket ederiz? Afganistan veya Irak'ta sorumluluklarımızı nasıl yerine getirebiliriz? Artık eski günlerin geri döneceğini umut etmek yanıltıcı olur. ABD dünya polisi rolüne geri dönmeyecek." dese de, ABD, Obama döneminde geldiği yol ayrımı ve Trump döneminde yaşadığı derin ayrılık sonrası Avrupa Birliği ile ilişkilerini geçmişe döndüremeyecektir. Türkiye için bu çok güçlü bir sıçrama taşı olarak kullanılabilecek zemin niteliğindedir. Covid-19 salgının Türkiye'nin imajının yükselmesindeki pozitif rolü, ABD ve Avrupa'nın yaşadığı toplu çöküşü daha da derinleştirecektir. Suriye, Libya, Dağlık Karabağ gibi çatışma bölgelerinde Türkiye'ye yenilen Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov'ın katıldığı “Akdeniz: Roma 

Diyaloğu” konferansında, Alman Dışişleri Bakanı'na cevap niteliğinde yaptığı, "Türkiye'nin NATO üyesi olması bizim için bir engel değil. Rusya ile Türkiye birlikte çalışan iki bağımsız ülkenin örneği. Bu yüzden kimsenin önünde eğilmezler, dışarıdan etkilenmezler." şeklindeki açıklama da bu yaklaşımımızı güçlendirmektedir. 


"Bugün ABD'deki durum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi hiçbir şeye benzemiyor. 
Birçoğu mevcut sistemin son derece kusurlu ve temsili olmadığı konusunda hemfikirdir, ancak reform konusunda fikir birliğine varmak imkansızdır çünkü herhangi bir potansiyel düzeltme bazılarına fayda sağlarken diğerlerine zarar verir." 


Bu yazıyı yazarken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer 2020 ABD başkanlık seçimlerinde oyları saymaya devam ediyorlardı. Hesaplamalar kesinleştiğinde, tekrar sayımlar ve yasal zorluklar mutlaka takip edilecektir. Bu, rekor katılım sağlanan ve hararetli tartışmalı bir seçimden beklenmelidir. 


Yalnızca ABD vatandaşları ABD başkanına oy verebiliyorlar, ancak seçim dünyanın her yerinde insanları etkiliyor. Sonuçlardan emin olmak için çok erken olsa da, seçimin dünyanın en güçlü ülkesi hakkında neleri ortaya çıkardığını keşfetmek için erken değil. 


Olumlu taraf şu; Birleşik Devletler sağlam bir demokrasi olmaya devam ediyor. COVID-19 salgınıyla bağlantılı fiziksel kısıtlamalara rağmen seçmen katılımı yüksekti. Süreç tasarlandığı gibi gelişiyor gibi görünüyor. Şiddet asgari düzeyde. Mahkemeler, ABD Posta Hizmetleri'nin çoğunlukla Demokrat oy kullanması beklenen bölgelerden oy pusulalarının teslimini engellemek için siyasi olarak motive edilmiş gibi görünen kararları araştırıyor. Başkan Donald Trump'ın Salı akşamı haksız zafer ilanı çok az ilgi çekerken, saymayı durdurma çağrıları (en azından önderlik ettiği eyaletlerde) kimsenin ilgisini çekmemiş gibi görünüyor. 


Bununla birlikte endişe verici olan, ABD seçmeninin bu kadar derin bir şekilde bölünmüş olmasıdır. Seçmenler iki aday arasında neredeyse eşit olarak bölündüler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu bölünmenin bölünmüş bir yönetime yol açması muhtemeldir. Mevcut eğilimler devam ederse, Demokratlar Beyaz Saray'ı kazanacak ve Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü elinde tutacak, Cumhuriyetçiler ise Senato'nun kontrolünü elinde tutacaklar. Valilikler ve 


eyalet yasama organları iki parti arasında neredeyse eşit olarak bölünmüş durumda (Cumhuriyetçilerin küçük bir avantajı var). 


Demokratların beklediği "mavi dalga" gerçekleşmedi. Joe Biden muhtemelen kullanılan yaklaşık 160 milyon oydan yaklaşık dört veya beş milyon gibi büyük bir farkla kazanacak. 
Ancak Cumhuriyetçiler, birçok insanın Mecliste koltuklarını kaybeden Demokratların tekrar kazanacağını tahmin ettiği Senato'daki koltukları kazandılar. Seçim sonucunda kesin-net bir yetki verme yoktu, siyasi bir yeniden düzenleme yoktu. 


Trump son derece iyi bir seçim çıkardı ve 2016'da aldığından beş milyon daha fazla oy aldı; ABD tarihindeki herhangi bir başkan adayının aldığı en çok ikinci oy ve bu sayı önceki kazananlardan daha fazla. Bunu özellikle kayda değer kılan şey, rekor seviyedeki 100.000 
yeni günlük COVID-19 vakası ve 1.000'den fazla ölümün zemininde gerçekleşmesi. Trump yönetiminin salgını kötü idare etmesinin sonuçları en şiddetli hale geldiğinde, seçmenlerin neredeyse yarısı onu desteklemeye başladı. 


Trump kaybetse bile, ki bu muhtemel görünüyor, güçlü bir sese sahip olmaya devam edecek, özellikle de halkın gözünde itibarını korursa (ki bu da muhtemel görünüyor). Kendisi aday olmasa bile, 2024'teki bir sonraki Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti'nin adayını seçmede büyük bir etkisi olacak. GOP, Başkan George W. Bush veya Ronald Reagan'ın partisinden çok farklı olacak. Trumpizm (günümüz Amerikan popülizmi) etkili bir güç olmaya devam edecek. 


Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Trump, herhangi bir kanıt sunamamasına rağmen sahtekarlık suçlamasıyla dünyayı etkilemek ve seçim sonuçlarını meşrulaştırmak için elinden geleni yaptı. Destekçilerinin çoğu, Biden başkanlığının meşruiyetini kabul etmeyi reddedecek. 
Trump'ın, halefinin yeminlerine katılmasa bile, yarışı asla kabul etmemesi oldukça olası. Will Rogers'ın sözlerinden söz edecek olursak, Trump hiçbir zaman kırmadığı bir normla karşılaşmadı. 


Amerikalılar giderek farklı dünyalarda yaşıyorlar. Kendilerini benzer görüşlere sahip topluluklara ve bölgelere ayırdılar. Her dünya kendi kablolu televizyon kanallarını izleme, kendi radyo istasyonlarını ve podcast'lerini dinleme ve kendi web sitelerini ziyaret etme eğilimindedir. Ulusal yurttaşlık bilgisi müfredatının olmaması da nesiller arasında sıralama yapmayı kolaylaştırıyor. 


Vurgulamaya değer olan şey, ülkenin bölünmüşlüğünün büyük ölçüde ekonomik çizgide olmamasıdır. Tüm sınıflardan insanlar her iki adaya oy verdi ve demografik, cinsiyet ve ırksal oy verme kalıpları çoğu kişinin tahmin ettiği kadar tek taraflı değildi. Farklılaştıkları yerler, esas olarak çarelerle ilgiliydi. 


Eğitim seviyeleri, coğrafyada olduğu gibi, açıkça siyasi yönelimin bir göstergesidir; Cumhuriyetçi seçmenlerin dış banliyölerde ve kırsal bölgelerde ve Demokratların büyükşehirlerde yaşama olasılığı daha yüksektir. Yine de kültür, Amerikan siyasetinde her şeyden daha fazlasını açıklayabilir. Seçmen için, dış politika, Güney Florida'nın büyük Küba ve Venezuela toplulukları gibi belirli seçmenleri harekete geçirmek dışında, kampanyada pek önemli görünmüyordu. 


Bu arka plana karşı, başkanların nasıl seçildiğine veya hükümetin nasıl çalıştığına ilişkin önemli değişiklikler için destek oluşturmak zor olacaktır. Durum, Birleşmiş Milletler 


Güvenlik Konseyi gibi hiçbir şeye benzemiyor. Birçok insan mevcut sistemin son derece kusurlu ve temsili olmadığı konusunda hemfikirdir, ancak reform konusunda fikir birliğine varmak imkansızdır çünkü herhangi bir potansiyel düzeltme bazılarına fayda sağlarken diğerlerine zarar verir. Beklendiği gibi, seçim sonuçlarının ortaya koyduğu değişimden kaybedeceklerini düşünenler buna direniyorlar. 


Bu, yönetmeyi zorlaştıracaktır. Bunların çoğu, Senato Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell'in hesaplamalarına ve onun bir Başkan Biden ile çalışma yeteneğine ve isteğine bağlı olacaktır. Birlikte çalışmak, Biden'ın uzlaşmasını da gerektirecektir; buna kendi partisinin daha ideolojik üyeleri tarafından kesinlikle karşı çıkılacaktır. 


Demokratlar, Trump'ın ve içerdiği her şeyin acı bir şekilde reddedilmesini umuyorlardı. 
Umduklarını bulamadılar. Cumhuriyetçiler, Trump'ı onaylayan bir seçim aradılar. Bu da olmadı. Bunun yerine, seçimin ortaya çıkardığı şey bir ülke ve iki millettir. Birlikte yaşamaları gerekecek; birlikte çalışıp çalışamayacaklarını göreceğiz. 


Richard Haass, New York, 6 Kasım 2020, Project Syndicate 


(Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı için Politika Planlama Direktörü olarak görev yaptı (2001-2003) ve Başkan George W. Bush'un Kuzey İrlanda özel elçisi ve Afganistan'ın Geleceği Koordinatörüydü. The World: A Brief Introduction (Penguin Press, 2020) kitabının yazarıdır. ) 


'AMERİKA YOK SAYILIYOR" 
Seçkin Deniz, 14.09.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, ünlü neocon-satanist 

dergi Foreign Policy yazarı Michael Hirsh'e aittir ve ABD Başkanı Trump'ın geleneksel Amerikan emperyalizminin tahakkümcü ilkelerini terk ettiğini ve hem düşmanlarına hem de müttefiklerine karşı tutarsız, ilkesiz dış politika uygulamalarının ABD'yi etkisiz hale getirdiğini iddia etmektedir. Trump, yaklaşık yüz yıl boyunca dünyada çıkarılan bütün savaşların, iç savaşların ve terörün ana sorumlusu olarak itibarsızlaşmış, borç batağına saplanmış ve kendisinden nefret edilen bir ülke olarak devraldığı ABD'yi yeniden büyük Amerika yapmak için çalışmaktadır; bunu da geleneksel emperyalist ilkelere göre yapamayacağını bilerek, eski anlaşmaları bozmayı ve yeni anlaşmalar imzalamayı hedeflemektedir. En son 10 Eylül 2019 günü, kendisine Kuzey Kore'ye, İran'a ve Venezuela'ya saldırmasını, Türkiye ile gerilimi arttırmasını öneren ulusal güvenlik 

danışmanı John Bolton'u kovan Trump, aynı zamanda Türkiye'ye ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u göndererek Türkiye-ABD arasında 50 milyar dolar ihracat, 50 milyar dolar ithalat yapılması konusunda görüşmeler yapmasını sağlamış, neocon-satanist çevrelerin etkin olduğu CIA-Pentagon sarmalında Suriye'ye PKK-YPG'ye verilen desteğin kesilmesini, ABD askerlerinin çekilmesini istediğini ilan etmiş, ancak bunda başarılı olamayarak geri adım atmıştır. Yazarın yazısında bahsettiği Kuzey Kore, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Pakistan, İran gibi ülkelere yönelik politik tutumları nedeniyle eleştirilen Trump'tan çok daha önce ABD Türkiye tarafından 15 Temmuz 2016'daki askeri darbede kesin bir şekilde durdurulmuştu. Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi üyelerinden Aleksey Puşkov 9 Eylül 2019'da Türkiye dahil birçok ülkenin ABD'nin norm belirleyici olmasına artık 


göz yummadığını söylemişti: “Pentagon'un başındaki M. Esper belli ki hiçbir şey anlamamış. 
Zira Rusya'ya, kendilerinin koyduğu kurallara göre davranma, yani itaatkar bir biçimde ABD'nin peşinden gitme çağrısında bulundu. Ancak dünya değişti: Rusya, Çin, Türkiye ve daha birçok ülke, ABD'nin kendi kurallarını dayatma hakkını tanımıyor. ABD için uyanma vakti geldi." Açık bir şekilde anlaşılmaktadır ki Trump ve kendisini yönlendiren neocon- satanist derin devlet Amerika'nın yalnızlaştığını çok iyi bilmekte ve tedbirler almaktadır, aynı zamanda yine neocon-satanist Foreign Policy gibi yayın organlarında Trump'ın eleştirilmesini sağlamaktadır. Aleksey Puşkov'un dikkatleri Rusya'dan Türkiye ve Çin'e çevirmesi bir anlamda stratejik hedef çoğaltma girişimidir ve bu tür girişimler çok kapsamlı politik değişkenlerle etkisiz hale getirilmelidir. 


ABD Başkanı Donald Trump, geçen ayın sonunda Hindistan ve Pakistan arasındaki onlarca yıldır süren Keşmir anlaşmazlığına arabuluculuk yapmayı teklif ettiğinde, modern Amerikan başkanlarından farklı yeni bir şey yapmaya çalışmıyordu. ABD liderleri, global ilişkilerde,1905 yılında Rus-Japon Savaşı'nın sona erişini müzakere ettiği için Nobel Barış Ödülü”nü kazanan Teddy Roosevelt”in yaptığı gibi hakem rolünü üstlenmeye çalıştı. 


Aradaki fark, Trump'ın çabayı geleneksel yoldan saptırmasıydı; Hindistan Başbakanı Narendra Modi, görüşmelerin gerçekleşmeyeceğini, resmen Keşmir'i ilhak ettiğini açıklayarak nükleer silah sahibi iki ülke arasındaki gerginliği ciddi şekilde arttırdı. 


Trump, sadece Modi'nin pozisyonunu açıkça yanlış tanıtmakla kalmamış ve Hindistan lideri Modi'ye, (Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ziyareti esnasında kameralar karşısında) arabuluculuk yapmak istediğini de söyleyerek onu küçük düşürmüştür. (Hiçbir Hindistan başbakanı, özellikle de Modi gibi bir milliyetçi, Hindistan'ın kendi eyaleti olarak kabul ettiği Keşmir ile ilgili uluslararası bir arabuluculuğu asla kabul etmedi.) 


Gözlemciler için en belirgin olan şeyler Trump'ın bulanıklaştırdığı, en karmaşık konulardan biri hakkında yaptığı sıradan yorumlardı. Trump, Güney Asya'da tek bir sona odaklanmıştı - Pakistan'ı ABD'nin komşu Afganistan'dan çekilmesine yardım etmeye teşvik etmişti - ve insanlar onun zaman zaman gösterdiği ilgi dışında Keşmir hakkında pek az şey bildiğini düşünüyordu. “Dürüst olmak gerekirse, Trump'ın neden bahsettiği hakkında en ufak bir fikri olduğunu sanmıyorum” diye bir tweet attı eski bir üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilisi olan ve şu anda Hindistan Ulusal Kongre Partisi'nden milletvekili olarak seçilmiş olan Shashi Tharoor. 


Bu tutum tamamen kalıcı bir kalıp haline geldi. Diğer ülkeler gittikçe artan bir şekilde kendi yollarında ilerliyorlar, Trump yönetiminin yalnızca tek bir tüketici - kendine ait - çıkarını gözetmeye çalıştığı ve başkalarının çıkarlarının ne olabileceğini keşfetme isteği bile yok. 
Trump'ın Kuzey Kore'nin yeni füze testlerinden kaynaklanan bölgesel tehditleri görmezden geldiği ve Japonya ile Güney Kore arasındaki son kargaşada çok az yer aldığını Doğu Asya'da gördük. Diğer ülkeler Basra Körfezi'nde ABD liderliğindeki bir tanker koruma gücüne katılmayı reddettiği halde, Trump'ın yeni dostu Başbakan Boris Johnson'ın 


liderliğindeki İngiltere'nin imzalayabileceğini gördük. Trump'ın “America First-Once Amerika” felsefesi pratikte daha başka bir şey haline geldi: America Only- Yalnız Amerika-. 


İki buçuk yıl sonra, bu tutum bir sıkıntıdan daha fazlasına dönüştü: Dünyadaki uluslar davranışlarını değiştirmeye başlıyorlar. Milletler adeta Birleşik Devletler yokmuş gibi davranmaya başlıyor ya da esas olarak Amerika'yı bir engel gibi görüyorlar. 


Trump'ın göreve başlamasından bu yana neredeyse pek çok kişinin söylediği gibi, ABD'nin kredibilite krizi yaşadığını söylemek çok iyimser bir yaklaşım haline geldi. Geçtiğimiz aylarda Trump'ın İran'a karşı tek başına bir savaş açmaya ya da Çin'in teknoloji devi Huawei’ye karşı başka ulusların da yanında yer almalarını sağlamaya çalıştığını (aynı zamanda başarısız olduğunu) duyduk. Şimdi krizin çok ötesinde gözüküyoruz ve yerleşmiş sonuçlar şu şekilde: Dünyadaki birçok kritik bölgede ABD'nin güvenilirliği neredeyse tamamen erimiş (yanardöner) durumda. 


Şimdiye kadar, Japonya'nın milliyetçi Başbakanı Şinzo Abe gibi liderler, Trump'ın egosunu tatmin etmek için -Abe, en azından Trump'a göre, ABD başkanını Nobel Barış Ödülü”ne aday 
gösterdi- sadakatlerinin devam ettiğini titizlikle göstermeye çalıştılar. Şimdi Trump'ın 2020 
seçimlerinde eski Başkan Yardımcısı Joe Biden gibi zayıf bir Demokrat adaya karşı yeniden seçilebileceğini hesaplıyorlar. Bu da Washington'a olan güveni çarpanlara ayırırken uzun vadeli planlar yapmak anlamına geliyor. Bu bariz bir takastır: Bizi görmezden gelirsiniz, biz de sizi görmezden geliriz. 


Trump “tarihi müttefiklere ve hatta geleneksel düşmanlara saygısının pek olmadığı uluslararası ilişkilere yönelik işlemsel bir yaklaşıma sahiptir. Her şey ABD medyasında Trump'ı kendi evinde sevdirebilecek manşetlere ulaşmakla ilgili “diyor Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Hüseyin Hakkani. “Trump'ın Imran Khan'ın ziyareti sırasında yaptığı yorumların tek bir amacı vardı: Pakistan'ın 2020 seçimlerinden önce ABD askerlerinin çekilmesi için Taliban'la anlaşma sağlanmasında yardım etmesini sağlamak. Açıklamaları Hindistan'ı rahatsız etti, Başbakan Modi'nin Keşmir'in entegrasyonunu hızlandırmasına yol açtı ve Trump'ın Afganistan'da istediğini elde etmesi için çok fazla yarar sağlamadı.” 


Trump'ın laubali yaklaşımına zıt olarak, örneğin Roosevelt'in Doğu Asya'daki derin çalışmaları ve bölgedeki güç dengeleri -önceden Japonya'nın baskın güç olacağını öngördü -, Japonya ve Rusya arasındaki Portsmouth Antlaşması'nın müzakere edilmesine yol açtı. Ya da Richard Nixon'ın Soğuk Savaş sırasında Çin'le ustaca yeniden yan yana gelmesi. Veya Jimmy Carter'ın ve Bill Clinton'un 1978’de ve 2000'de Camp David’de İsrail-Filistin sorunlarına derinlemesine dalmaları. Tüm bu yoğun çabalar, ABD'nin çıkarları için- ama aynı zamanda en azından dünyaya sunulduğu gibi - daha fazla çaba sarf etmeye yönelikti. 


Trump böyle bir iddiada bulunmuyor. Onlarca yıldır Asya-Pasifik bölgesini istikrara kavuşturmada baskın olan ABD rolü bu iki ülke arasındaki -İkinci Dünya Savaşı'ndan çok daha öncede beri süren-eski düşmanlığı düşük bir seviyede tutmuştu. "Başkan Barack Obama yönetimi gibi yakın geçmişte Washington, bu rolü sürdürmek için bakan yardımcısı 


düzeyinde düzenli üçlü görüşmelerde bulundu," diyor Başkan George W. Bush'a bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Asya eski direktörlerinden biri olan Victor Cha."Bu çabalar büyük ölçüde durduruldu." 


Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Üyesi Stewart Patrick, “Hangi siyasi görüşte olursa olsun, ABD taahhüdünün güvenilirliği Japonya-Güney Kore'nin sınırlarını zorlama -ve gerektiğinde kuvvetli bir şekilde kol bükme- eğilimindeydi” diyor. “Trump'ın ABD'nin stratejik duruşunu periyodik olarak sorgulaması ve genel öngörülemezliği riskten korunma davranışını artırdı.” 


Michael Hirsh, 9 Ağustos 2019, Foreign Policy 


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 


ASYA'NIN KORKUNÇ FİLMİ 
Seçkin Deniz, 31.08.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, ABD'nin bütün dış politikalarını belirleyen Dış İlişkiler Konseyi (CFR)'nin Başkanı neocon Richard N. Haass'a aitir. Hindistan, Pakistan, Myanmar, Sri Lanka gibi savaşın, kaosun hakim olduğu ülkeler gözardı edilerek yapılmış olan bu analiz, Japonya, Kuzey-Güney Kore ve Çin-HongKong-Tayvan merkezli politik hareketlenmelere odaklanarak dikkat dağıtmaktadır. Richard N. 
Haass'ın bu bölgenin artık güvenli olmayacağı tesbiti doğrudur, çünkü bu neocon familya bunu planlamaktadır; ABD-Çin-Rusya-İngiltere ve Avrupa Birliği'nden oluşan Satanist Çete'nin 8 yıldır süren ve müslümanları öldürmeyi hedefleyen ve başaran Kuzey A frika-Ortadoğu katliamlarını Orta Afrika ve Güney-Güneydoğu-Güneybatı Asya'ya taşıyacağı bir döneme girdikleri açıkça anlaşılmaktadır. İnsanlık, ölümün ve kaosun kurbanı olmaya devam edecektir. 


"Asya'nın anlık bir görüntüsü, istikrarlı toplumlar, büyüyen ekonomiler ve sağlam ittifaklar ile barış içinde bir bölge gösterecektir. Ancak, tarihi hareketli bir resim olarak görürsek, dünyanın ekonomik olarak en başarılı kısmının dağılmaya başladığı zaman olarak bu anı tekrar görebiliriz." 


Herhangi bir anda tarih anlık bir görüntü olarak anlaşılabilir, bize nerede olduğumuzu ya da hareketli bir resim olarak bize sadece nerede olduğumuzu değil, nerede olduğumuzu ve nereye gideceğimizi söyler. Bu muazzam bir fark ile bir ayrımdır. 


Doğu Asya ve Pasifik'i düşünün. Bir anlık görüntü, istikrarlı toplumlar, büyüyen ekonomiler ve sağlam ittifaklar ile barış içinde bir bölge gösterecektir. Ancak hareketli bir resim daha az güven verici olacaktır. Dünyanın ekonomik olarak en başarılı kısmının dağılmaya başladığı zaman olarak bu anı tekrar incelemeye başlayabiliriz. 


Kuzey Kore bunun bir sebebidir. Savaş, Kuzey Kore nükleer silahlarının ve balistik füzelerinin yarattığı tehdidi azaltmak için bir şey yapmadığı için değil, ABD Başkanı Donald 


Trump yönetiminin ateşli sözlerini eylemleriyle eşleştirmediği için savaştan kaçınıldı. Kuzey Kore'nin neden olduğu nükleer ve füze tehdidi, Trump'ın bir yıl önce Kim Jong-un ile yaptığı zirveyi önemsediğinden beri gerçekten arttı. 


Kim rejiminin çekiciliğini yitireceğine inanmak için hiçbir sebep yok. Sorun, yaptırımlardaki azaltmalara karşılık olarak nükleer kapasitelerine bir tavan belirlenmesini kabul edip etmeyeceği ve eğer öyleyse, anlaşmaya uyup uymadığı ve Japonya gibi komşuların kendi nükleer silah geliştirmeden güvenli olabileceğine inanıp inanmadıklarıdır. 


İkinci soru, Japonya ile Güney Kore arasındaki ilişkilerde bozulmayı daha da rahatsız edici hale getiriyor. Japon yetkililer, Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye yaklaşımından rahatsızlık duyuyorlar, bunu çok uzlaşmacı olarak görüyorlar ve Japonya'nın I. Dünya Savaşı'nın öncesinde ve savaş sürerken emperyal Japon Ordusu tarafından kötüye kullanılan Koreli kadınlardan özür dilediği ve tazminat talebini canlandırdığı için Güney Kore'ye öfkeli. Bu iki Amerikan müttefiki arasındaki gerginlikler ticaret ilişkilerine yansıyor ve Kuzey Kore ve Çin'e yönelik politikaları koordine etmeyi zorlaştıracaktır. 


Sonra Hong Kong'da devam eden protestolar var. Eski İngiliz kolonisi üzerindeki anakara (Çin) kontrolü arttıkça, 1997'de vaat edilen “bir ülke, iki sistem” formülü, Hong Kong halkının ümit ettiği gibi yürümedi, “tek bir ülke, tek bir sisteme” doğru gitmeye devam etti. Çin'in Hong Kong'a mali bir geçit yolu olarak daha az bağımlı olması ve göstericilere yönelik liberal bir yaklaşımın zayıflığı işaret etmesi ve anakaradaki protestoları teşvik etmesi -ve hatta liderlik mücadelesinin ortaya çıkması ihtimali -nedeniyle bu durumun değişmesi muhtemel değil. Bu nedenle Pekin'deki yetkililerin düzeni sağlamak için gerekli olduğuna inandıkları her şeyi yapmaları muhtemel. 


Çin'in baskıcı bir yaklaşıma dönüşü Uygur azınlığına yönelik politikalarında daha da belirgin bir şekilde görülüyor. Aynı zamanda, Deng Xiaoping'in dikkatli dış politikası, Cumhurbaşkanı Xi Jinping yönetiminde daha iddialı bir dış politikaya yol açtı. Güney Çin Denizi'nde, Çin, stratejik olarak hayati önem taşıyan bu su yolunun kontrolünü ele geçirmek ve diğerlerini iddialarını terk etmeleri için korkutmak amacıyla adaları militarize ediyor. 
Benzer şekilde, Kuşak ve Yol Girişimi ile Çin, Avrasya'daki ülkelere, genellikle Çin erişimini ve etkisini artıran, alıcılar için şüpheli faydalar sağlayan zorlu şartlarda altyapı kredisi sağlıyor. 


Tayvan'ın geleceği de belirsiz. Bu yıl, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti (PRC) arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümü. O zamanlar ABD, PRC hükümetini Çin'in tek yasal hükümeti olarak kabul etti, ancak Tayvan halkıyla gayri resmi ilişkileri sürdürme sözü verdi. 1979 Tayvan İlişkileri Yasası'nda ABD, adaya silah sağlama sözü verdi ve Tayvan'ın geleceğini belirlemek için barışçıl yollar dışındaki her türlü çabadan büyük endişe duyacağını belirtti. 


Her şey, Tayvan'ın hızla gelişen bir ekonomiyle gelişen bir demokrasi haline gelmesinden dolayı, kırk yıl boyunca iyi çalışan, yaygın olarak kabul edilebilir bir çözümün bulunmadığı 


durumlarda konumlandırılmış bir düzenleme için yapılmıştır. Tayvan'daki farklılıklar, geçerli bir Çin- Amerikan ilişkisini engellememiştir ve resmi bir ilişkinin olmayışı ABD-Tayvan ilişkilerinin güçlü olmasını engellememiştir. 


Şimdi ise, Xi bu sorunu zorlamaya karar verebilir gibi görünüyor, zira Tayvan'ı anakara ile birleştirmek, “Çin Rüyası” nı gerçekleştirmenin bir parçası gibi görünüyor. ABD ve Tayvan'daki bazıları daha yakın bağları savunuyor, hatta Tayvan’1 bağımsız bir ülke olarak kabul ediyor. Bir noktada, bir ya da daha fazla taraf diğerlerinin kabul edemediği bir çizgiyi aştığında bir kriz gerçekleşebilir. 


Bölge üzerindeki son bir soru işareti ABD politikasından kaynaklanıyor. ABD, Asya'nın başarısının merkezinde olmuştur. Güney Kore ile ittifakı Kore Yarımadası'nda; Japonya ile olan ittifakı, bir Japon nükleer programı ya da Çin ile Japonya arasında tartışmalı adalara karşı savaşma ihtimalini azalttı. 


Ancak Trump, her iki ittifakın değerini ve adaletini sorguladı, Güney Kore ve Japonya daha fazla ödeme yapmadan ve ticaret politikalarını ayarlamadıkça risk altında olduklarını öne sürdü. Ve daha geniş bir ifadeyle, Trump'ın dış politikası özünde öngörülemez ve yıkıcıdır, oysa güçlü ittifaklar öngörülebilirlik ve güven gerektiriyor. 


Tüm bu anlık görüntüler - nükleer silahlı bir Kuzey Kore, huzursuz bir Japonya, daha iddialı ve baskıcı bir Çin, Tayvan'a karşı sabırsızlık ve ABD politikasında belirsizliği arttırmak- hareketli bir resim olarak görüntülendiğinde, Asya'nın eşi benzeri görülmemiş gelişmesinin temelini oluşturan istikrarın artık kabul edilemeyeceği açıktır. Geleceğin geçmişten daha iyi olduğunu hayal etmek zor; daha kötü olduğunu hayal etmek hiç de zor değil. 


Richard N. Haass, 17 Temmuz 2019, New York, Project Syndicate 


(Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Başkanı Richard N. Haass, daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü olarak görev yaptı (2001-2003) ve Başkan George W. Bush'un Kuzey İrlanda özel elçisi ve Afganistan'ın Geleceği Koordinatörü olarak görev yaptı.) 


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 


CFR'DEN GÖRSELLEŞTİRİLEN 2019: İZLENECEK TRENDLER- VİSUALİZİNG 
2019: TRENDS TO WATCH- 
Seçkin Deniz, 17.01.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin Council on Foreign Relations-ABD Dış İlişkiler Konseyi-CFR editörleri'nin beş yazarına yazdırdığı 2019 tahminlerini içermektedir. Okuyacağınız gibi beş yazar beş ayrı konu ile 2019'u sınırlamışlardır, eğer satanist küresel mekanizmaların ne tür küresel olaylar ürettiğine dair bir fikriniz varsa, beş yazarın konu edindiği beş faktörün gerçekten değer verildiği kadar önemli ve etkili bir şekilde küresel gündemde yer alıp almayacağına kolayca karar verebilirsiniz... Bu faktörler, çok daha 


büyük sorunların üstünü örtmek için gündemde tutulacak olan olayları inşa etmek için tasarlanmıştır ve insanların dikkatlerini dağıtmak için öne çıkarılmıştır... Türkiye'nin bu sahne oyunlarını dikkatle izlemesi gerekmektedir... 


Geçtiğimiz yıl (2018) vergi tarife savaşları, benzeri görülmemiş siber saldırılar ve nükleer kılıç tıkırtıları yaşandı. CFR editörleri, beş kıdemli yazardan çizelgelerle ilgili çalışma yapmalarını istedi ve onlar da 2019'da siyasi, ekonomik, çevre ve güvenlik ile ilgili gelişmelerin nasıl ortaya çıkacağını anlattılar: 


1. Devlet Destekli Hackerlara Yanıt Verme 


Devlet Destekli Hackler 


Publicly Reported State-Sporsored Cyber ircidems 
. ‘ 


a 
| 


Geçtiğimiz yıl hükümetler, CFR'nin Siber Operasyon Izleyicisinin katalogladığı gibi devlet destekli kötü amaçlı siber etkinlik çağrısında bulundu. Bu eğilim, 2014'te, ABD'nin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nu ticari sırların çalınmasından dolayı suçlamasıyla başladı. 2018'de, Kanada, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler dahil olmak üzere ondan fazla devlet, devlet destekli hackleri açıkça kınadı. Bazı hükümetler suç duyurusunda bulundu ve iddia edilen Rus ve İran siber faaliyetlerine yanıt olarak cezai yaptırımlar uyguladı. 


Bu yükselişin 2019'da devam etmesi muhtemel. Ulusal Siber Strateji”de, Birleşik Devletler açıkça, çevrimiçi normları ihlal ettiğine inandığı devletlere cevap vermek istediğini açıkça belirtti. 

Önümüzdeki birkaç yıl bu eylemlerin etkili bir caydırıcılığı olup olmadığını belirleyecektir. 


Adam Segal, 18 Aralık 2018 


(Adam Segal , gelişmekte olan teknolojiler ve ulusal güvenlik konularında Ira A. Lipman başkanı ve Dijital ve Siber Politika programının direktörüdür.) 


2. Büyüyen Ticaret Savaşı 


Ticaret savaşı 


U.S. Trade Affected by New Tariffs 


sü 


aanas 


Bu, Başkan Donald J. Trump'ın ticaret savaşında kendisini tarif ettiği gibi bir “tarife adamı” olarak tehditler savurduğu yıldı. ABD, 1930’lardan bu yana en büyük tarife artışı 

yaşanan 2018'de, yaklaşık 300 milyar dolarlık ithalata yüzde 10 veya daha fazla vergi koydu. 
Yabancı hükümetler ABD'nin yaptığı ihracata kendi tarifeleriyle yaklaşık 150 milyar dolarlık karşılık verdiler. 


Yeni vergiler hala ABD ithalatının sadece yüzde 10'unu etkiliyor, ancak bu oran 2019'da önemli ölçüde büyüyebilir. Trump, otomobil ve otomobil parçaları ithalatının yanı sıra Çin'den yapılan ithalatın geri kalan kısmı için de yaklaşık 200 milyar dolarlık tarifelerle de tehdit etti. 


Edward Alden, 18 Aralık 2018 


(Edward Alden, Bernard L. Schwartz kıdemli üyesi ve Uyumsuzluk: Amerikalıların Küresel Ekonomide Nasıl Geride Bırakıldığını adlı kitabın yazarı.) 


3. Nükleer Silahlar 


Nükleer Silahlar 


Nükleer silah kontrol rejimi bir dönüm noktasında duruyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında 2019'da yaşanan yoğun rekabet, iki tarafın Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı dönemden bu yana yetmiş binden on beş bine kadar düşen nükleer silah sayısında yapmış olduğu tarihi ilerlemeyi baltalıyor, 


İki dönüm noktası olan ABD-Rusya nükleer silah anlaşmaları büyük tehlike altında. Başkan Trump, Rusları, hileleri yüzünden, bütün bir nükleer silah sınıfını ortadan kaldıran 1987 Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ndan ABD'yi, çekmekle tehdit ediyor. Ve iki ülkeyi 1950'lerden bu yana en düşük nükleer stoklarına indiren 2010 Yeni START anlaşması, 2021'de sona eriyor ve ileriye dönük net bir yol haritası ortada yok. Bunun yerine, her iki taraf da, herhangi bir anlaşmanın dışında kalan kısa menzilli sistemler de dahil olmak üzere bir silahlanma yarışı ile birbirini tehdit ediyor. 


Bu arada, dünyanın diğer nükleer güçlerinin stokları da büyümeye hazırlanıyor. Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme ve İran'ın bunu yapma istekleri olduğu varsayılarak Nükleer Silahsızlanma Antlaşması rejimi üzerinde büyük bir baskı oluştu ve Trump'ın 2015 İran anlaşmasından çekilme kararı bu baskıyı artırdı. Dahası, Çin, Hindistan ve Pakistan, herhangi bir kontrol rejiminin dışında kalan nükleer cephanelerini genişletiyorlar. 


Lori Esposito Murray, 18 Aralık 2018 
(Lori Esposito Murray, yardımcı kıdemli bir adamdır.) 


4. Temiz Güç-Enerji 


Enerji santralleri 


Kral kömür emekliye ayrılmak üzere. ABD'deki toplam kömür gücü kapasitesi, Başkan Trump'ın kömür endüstrisinden tasarruf etme vaadi ve Temiz Güç Planını yürürlükten kaldırmasına rağmen görevine başlamasından bu yana önemli ölçüde azaldı. Onun yerine tercih edilecek olanlar daha ucuz doğal gaz ve güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Sonuç olarak, ABD elektrik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonları 2017 yılında yüzde 4,6 oranında düştü. 


Bu eğilim önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görünüyor. Yeni seçilen bazı valiler - Colorado, Connecticut, Maine, Nevada, Oregon ve Wisconsin’de - son zamanlarda California ve Hawaii'de geçirilen politikaları yansıtan yüzde 100 yenilenebilir enerji görevini yerine getirme sözü verdi. Washington, DC, ayrıca şebekesini sadece yenilenebilir enerji kaynakları ile güçlendirmeyi hedefliyor. 


Amy Myers Jaffe, 18 Aralık 2018 


(Amy Myers Jaffe, David M. Rubenstein'ın enerji ve çevre konusunda kıdemli kıdemli üyesi ve Enerji Güvenliği ve İklim Değişikliği programının direktörüdür.) 
5. Hindistan'ın Ekonomik Gücü 


Hindistan GSYİH 


Uzun süre önce belirlendiği gibi, Hindistan ekonomisi bir başka önemli kilometre taşını geçmek üzere. Uluslararası Para Fonu (IMF), Hindistan'ın gayri safi yurtiçi hasılalarının piyasa döviz kurları üzerinden gelecek yıl boyunca Birleşik Krallık'taki üretimi geçeceğini ve 


Hindistan'ı dünyanın en büyük beş ekonomisi arasına sokacağını öngörüyor. (2018'de Hindistan'ın ekonomisi Fransa'nın ekonomisini geçti, ancak Fransız ekonomisinin de 2019'da İngiltere'yi geçmesi bekleniyor.) 


Hindistan ekonomisi uzun zaman önce satın alma gücü paritesi açısından İngiltere ekonomisini geride bıraktı, ancak bu yeni dönüm noktası gerçek bir küresel güç değişimini ortaya koyuyor. Yirmi birinci yüzyılda ekonomik aktivitenin Asya'ya kayması ile ilgili olarak, dünyanın bunun ne kadarının Hindistan'da gerçekleştiğini not etmesi iyi olurdu... 


Alyssa Ayres, 18 Aralık 2018 


(Hindistan, Pakistan ve Güney Asya'nın kıdemli arkadaşlarından Alyssa Ayres , Zamanımız Geldi: Hindistan'ın Dünyadaki Yerini Nasıl Yaptığı adlı kitabın yazarıdır.) 


*Beş CFR uzmanı tarafından önümüzdeki yıl izlemeye değer trendleri belirleyen bu çalışma Will Merrow tarafından derlenmiş koordine edilmiştir. 


Will Merrow, 18 Aralık 2018, Council on Foreign Relations- CFR, ABD Dış İlişkiler Konseyi Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 


TRUMP'IN WALL STREET, SOROS, BLACKWATER, CFR VE ROTHSCHİLD 
BAĞLANTILARI 
Seçkin Deniz, 20.10.2018, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:SA6666/SD1098: Başkan Olarak Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri Gerçeği başlıklı 16.08.2018 tarihli analizime yaptığım giriş şu şekildedir: Bu analizin ana tezi şudur: "Eski 'Yeni Dünya Düzeni'nin kurucuları olan Siyonist-Satanist Küreselciler ile onlara karşı görünen Ulusalcılar arasındaki kavganın iki tarafı olarak görünen Amerikan Derin Devleti'nin temsilcileri ile ABD Başkanı Donald Trump birlikte çalışmaktadır. Trump sıradan bir ABD başkanı olarak kan dökücü satanizmin hizmetindedir." 
Aşağıdaki çeviri-analiz de bu teze bir kanıt olarak yayınlanmıştır. 


Bugün siyasal alandaki bireylerin hiçbiri tartışmalara girmiyor ve Donald Trump'tan daha farklı düşünmüyor. Aylar boyunca, Trump'ın gösterişli kişiliği ve demagojik söylemi, medyaya hakim oldu ve Trump başkanlık yarışını yılın en büyük eğlence etkinliğine dönüştürdü. Bazıları tarafından Amerika'nın kurtarıcısı olarak ve başkaları tarafından bir tren kazası olarak selamlanmasına rağmen Trump hala bir bilmece olarak duruyor. 


Düz-konuşma tarzının, gerçek meselelerle yüzleşmekten ziyade politik doğrulukla ilgilenen kariyer politikacılarından bıkmış birçok Amerikalı ile etkileşim oluşturduğu kuşkusuzdur. Pek çok Amerikalı, Trump'ın belirli konulardaki tutumlarını da destekleniyor - Rusya ile ilişkileri iyileştirme konusundaki yorumları ve Trans-Pasifik Ortaklığı'na (TPP) karşı muhalefeti de dahil olmak üzere - yine de problemler üzerinde derinlikli olarak 'durdurulamaması' onu 


çözmeyi imkânsız kılıyor; seçilirse gerçek politikaları ne olacak? 


Trump'ın şansı, yarıştaki en büyük rakibinin, dünyadaki düşünen her insanın nefret ettiği bir isim olması, birçok Amerikalının, yalnızca iki kötüden daha az kötü olarak, Trump'ı destekleyebileceği gerçeğiyle emiliyor. Hillary dümende olduğu sürece sadece daha fazla savaş, daha çok yolsuzluk olacak; Amerikan halkı bunlar için mi gidiyor; tam olarak biliyorum. 


Trump: Anti-Kodamanların Adayı mı? 


Trump taraftarları, gayrimenkul mucizesinin bir anti-kodaman dışlayıcısı olduğu inancında genellikle çok vokal. Konuşmalarının ve yorumlarının birçoğunda, Trump buna (muhtemelen dikkatle inşa edilmiş) uygun bir kişiyi canlandırıyor. Ancak, başkan adayına tavsiyede bulunan insanların doğası gereği, Trump'ın anti-kodaman popülizmi, gerçek olandan başka bir şeye benziyor. 


Trump daha şimdiden eski ABD Dışişleri Bakanı ve Dış İlişkiler Konseyi (CFR) üyesi Henry Kissinger ve eski Dış Politika Planlama Direktörü ve şu anki CFR başkanı Richard 

Haass ile bir araya geldi. Trump'ın hem dış politika hem de ekonomi politikasına ilişkin resmi danışmanlık ekipleri, neoconlar, Wall Street, Soros ve CFR ile bazı sıkıntılı bağlantılar ortaya koyuyor. 


Blackwater ve Neoconlar Tarafından Belirlenen Bir Dış Politika 


Trump'ın resmi dış politika ekibinde, en az iki neocon var. Joseph E. Schmitz, Trump'ın seçtiği en kötü dış politika danışmanı ödülünü açık bir şekilde kazanır. Ticaret danışmanı olan Schmitz, Savunma Bakanlığı eski Genel Müfettişidir ve bunun yanı sıra Blackwater Worldwide'da eski bir yöneticidir. 2011'de Achatemi olarak kendisini yeniden tanımlayan Blackwater, (Jabhat Al-Nusra'nın yaptığı gibi), çeşitli tartışmalarda yer alan ünlü askeri yüklenicidir (taşeron savaşçılar şirketi). 


Muhtemelen 2007'de, Bağdat'taki bir trafik kavşağında Blackwater'ın paralı 

askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 Iraklı sivili öldürdüğü ve 20 kişiyi yaraladığı korkunç olayda en kötü şöhretini elde etti.. Diğer Blackwater operasyonları arasında, Afganistan'daki (2001 yılında ABD'nin önderliğindeki işgal sonrasında "merakla" patlayan "afyonlu) afyon ticaretiyle savaşırken(!) yaptığı servet ve Suriye'deki Batı destekli 

teröristlerin yanında savaşarak Beşar Esad hükümetini devirmeye çalışmak var. 


Schmitz, ayrıca, yayınları ABD'de bu kadar yaygın olan İslam karşıtı histerileri körükleyen bir neocon düşünce kuruluşu olan Güvenlik Politikası Merkezi'ne (CSP) de bağlı. Global Araştırma Profesörü Michel Chossudovsky'nin belgelediği gibi, CSP Amerika'da İslamofobi'yi destekleyen kurumsal güçlerden finansman alan bir kuruluştur. CSP'nin, Raytheon ve Lockheed Martin de dahil olmak üzere askeri-sanayi kompleksinin çeşitli devleri tarafından finanse edildiği bildiriliyor . 


Wall Street, Soros ve CFR'ye Bagh Ekonomik Danışmanlar 


Ağustos (2016) başında, Trump resmen ekonomi danışma kurulunu açıkladı. Trump'ın Hillary'yi Wall Street bağlantıları yüzünden eleştirdiğini düşünürseniz, Trump'ın Wall Street titansından yoksun bir konsey seçeceğini tahmin edebilirsiniz. Tekrar düşünün; Trump'ın ekonomi ekibi, büyük ölçüde, ortalama Amerikan seçmeninin çıkarlarını hiçbir şekilde temsil etmeyen bankacılar, hedge fon yöneticileri ve Wall Street 'içerdekilerinden' oluşuyor. 


Trump'ın Ulusal Finans Direktörü ve ünlü bir ekonomi danışmanı olan Steven Mnuchin, Wall Street ve kurumlarıyla ilişkileri olduğundan daha fazla olamayacak kadar fazlaydı. 
Bloomberg'e göre Mnuchin, Goldman Sachs'ın eski bir ortağıdır ve finansal güç merkezinde toplam 17 yıl çalışmıştır. Goldman'la yirmi yıllık yakın çalışmalarına ek olarak, Mnuchin, milyarder ve rejim değişikliği gibi ekstraları olan George Soros tarafından kurulan Soros Fon Yönetimi'nde de çalıştı. 


Trump'un bir başka önemli ekonomi danışmanı, 1994'te Paulson & Co'yu kurmuş olan milyarder ve hedge fon yöneticisi John Paulson'dur. Daha önce Bear Stearns'da çalışan Paulson, 2007-2008'deki finansal krize kadar konut piyasasını daraltmasıyla ünlüydü; ticaretten yaklaşık olarak 4 milyar dolar kazanıyordu. Milyarder John Paulson aynı zamanda CFR'nin bir üyesiydi, ayrıca 2012 başkanlık seçimlerinde başarısız olan Mitt Romney'i destekliyordu. 


Mnuchin ve Paulson'a ek olarak, Trump'un ekonomi danışmanları arasında özel yatırım firması CEO'su Stephen Feinberg, Cerberus Capital Management; Daha önce Chase Manhattan Mortgage Corp ve Bank of America için çalışmış olan Federal Tasarruf Bankası'nın kurucusu Stephen Calk ve ve Rothschild Inc’in iflas uygulamasında 25 yılını harcayan milyarder Wilbur Ross var. Trump, yakın tarihte yeni kampanya CEO'su olarak Goldman Sachs'ın eski bir yatırım bankacısı olan Stephen Bannon'u atayarak, kampanya ekibini de yeniden şişirdi. 


Clinton'ın, ana akım medyada Trump'ın büyük ölçüde olumsuz kampanyalarla yer almasını açıklayan kodamanların seçimi olduğu açıktır. Ancak, Trump'ı çevreleyen danışmanların doğası göz önünde bulundurulduğunda, kodamanlar, başkanlık yarışında büyük adayları kontrol etmesini sağlamaya yönelik olağan bir hile yapmıştır. 

Steven MacMillan, 19 Ağustos 2016, Counter Punch 


(Steven MacMillan, The Analyst Report'un serbest yazar ve editörüdür. ) 


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 


